İNSAN MEÇHUL DEĞİLDİR 
Mevlüt Özcan-09 Ara 2005-milligazete 


Muhterem Müslümanlar! 


Kur ân-ı Kerim de Rabbimiz Tealâ çok açık bir şekilde beyan ediyor. Buyuruyor ki: "Ben insanı mahlukatın en mükemmeli olarak yarattım." 


Mahlukatın en mükemmeli olan insanın özelliklerinden Kur ân-ı Kerim de 8 yerde 


bahsediliyor: 


Nisa Suresi, ayet: 128, Meariç Suresi ayet: 19, Hacc Suresi ayet: 66, İsra suresi, ayet=11 ve 100., Kehf Suresi, ayet: 54, Ahzab Suresi, ayet: 72, İbrahim Suresi, ayet: 34. 


Yaratılış itibariyle bütün insanlar Allah ın yeryüzündeki halifesidir. İnsan hayatını anlamlandıran bir inanç sistemini en güzel ifadelendiren kelimelerden biri de halife kelimesidir. Bazılarının bu hilafet bilincinden yoksun kalması; biz buna gerçeği gizleyen anlamında kâfir diyoruz. Gerçeğin üstünü nefsi arzularıyla örten anlamında bir ifade. Kur an, hilafet sözleşmesidir. İnsanı üstün varlık yapan da budur. Halife, genel mânâda varoluş gayesine uygun hareket prensibini hayat tarzı edinmektir. Bundan dolayı en büyük yatırım 


insana olmalıdır. İsra suresinin 44 üncü ayetinde bu hususa açıklama getirilmiştir. 


Muhterem Müslümanlar! 
İnsan kelimesi Kur ân-ı Kerim de 65 kere geçer; insanın yaratılış safhalarının sayısının toplamı da 65 dir. Toprak, 17, Nutfe 12, Embriyo 6, bir çiğnemlik et 3, kemik 15, et 12. 


Toplam 65, yani insan. 


Âdem kelimesinin ebced değeri 46 dır. Dünyada Hz. Âdem Aleyhisselamdan bu yana bütün 


insanlarda 23 ü anneden, 23 ü babadan gelen 46 kromozom vardır. 


Tarih boyunca dünyadaki kadın erkek sayısında ilâhi bir eşitlik ve denge vardır. Herşeye 


rağmen bu denge devam eder. 


Muhterem Müslümanlar! 

Bütün bunları dile getirmemizden maksat insan olarak yaratılışımızın bir gayesi olduğunu beyan etmek içindir. Mü minler olarak dinde kardeşiz. (Hucurat Suresi, ayet: 10) Kardeşliğimiz sevgiyi ve dostluğu yaşamamızı gerektirir (Fussilet Suresi, ayet: 34). 
Birbirimizi sevemezsek olgun. Mü min olamayız. (Hadis-i Şerif. Müslim, İman 93) Sevgisizlik acımasızlık yaşamın dengesini bozar; bundan ağrı ve sızıların rahatsızlık verdiği 


gibi sıkıntılar doğar. (Buhari, Edep 27) Her varlığı seveceğiz. Rabbimizin hatırından dolayı. 


Çünkü "sevgi; acıyı tatlıya, bakırı altına, hastalığı şifaya, zindanı saraya, belâyı nimete ve 


kahrı rahmete dönüştürür." (Mevlâna) 


Muhterem Müslümanlar! 


Allah için sevelim, sevilelim. Çünkü dünya kimseye kalmaz. 


YARATILIŞ GERÇEKLERİ VE MATERYALİZMİN TERÖRE ETKİSİ 


17.03.2020-yeniakit 


Prof. Dr. Avni Öztürk, kaleme aldığı metinde, “Varlıklar ve olayların temeline Yaratıcı Kudret'in İlahi İradesini koyarsak mantıklı, akıllı, gerçekçi, bilimsel ve çözümcü oluruz. Aksi halde olay, varlık ve yaratılışları tesadüflerle izaha kalkışırsak mantıksızlık, inançsızlık ve 


kaba materyalizm bataklığına düşeriz” dedi. 


Prof. Dr. Avni Öztürk, hazırladığı bildiride yaratılış olayları ve materyalizm-terörizm üzerinde bilim-hayat alanlarının verileri ve mantıklı ve bilimsel düşünme yöntemleri yoluyla 


yorum ve mukayeseler ile bir takım sonuçlara ulaştığını açıkladı. 


İşte Öztürk'ün Kaleme Aldığı Çalışma: 
Özet 


Bu bildiride yaratılış olayları ve materyalizm-terörizm üzerinde bilim-hayat alanlarının verileri ve mantıklı ve bilimsel düşünme yöntemleri yoluyla yorum ve mukayeseler yapılarak 


gerçekçi sonuçlara ulaşılmıştır. 


Varlıklar ve olayların temeline Yaratıcı Kudret”in İlahi İradesini koyarsak mantıklı, akıllı, gerçekçi, bilimsel ve çözümcü oluruz. Aksi halde olay, varlık ve yaratılışları tesadüflerle 


izaha kalkışırsak mantıksızlık, inançsızlık ve kaba materyalizm bataklığına düşeriz. 


Kâinat (Evren) ve dünya statik değil dinamiktir. Yani hareket ve değişim vardır. Nitekim halen kâinatın hacmi de genişlemektedir. Canlılığın temelinde H2O, klorofil ve DNA makro molekülünün yaratılışları vardır ve yaratılış olayları süreklidir. Yüce Allah astronomi, fizik, kimya ve biyoloji kanunlarını yaratmakta ve yürütmektedir. İlahi Nizamının uygulanmasını 


emretmektedir. 


Kâinatın ve içindeki galaksiler, dünya gibi gezegenler, insan ve diğer canlıların yaratılışları; 


yaratılmadığı için yaratıcı olan yüce Allah'a mahsustur. 


Astronomik, jeolojik, biyolojik, ekolojik, fiziksel, kimyasal-biyokimyasal, genetik olayların, kromozom ve genlerin, atom ve moleküllerin, üremenin, DNA'nın yaratılışları, keza mikro alem olan “atomlar” ve makro alem olan Güneş Sistemi'nin harikulade düzenleri tek bir 


“Yaratıcı İradeyi” net göstermektedir. 


Dünya ve hayatın yaratılışında bir tekâmül vardır. Dünyanın güneşten koparak belirli yörüngeye oturtulmuş olması, soğuyarak taşkürenin oluşması, üzerinde fiziki ve kimyevi etkilerle toprağın oluşumu, atmosfer, He2, H2, 02 gazlarının ve suyun (H20) yaratılışı, önce ototrof bakteriler, planktonik su bitkileri ve klorofilin yaratılışı, sonra su hayvanları, karasal bitkiler —hayvanların, nihayetinde insanın yaşayabileceği ekolojik şartların hazırlandığı safhada da insanın yaratılmış olması bir tekamül silsilesidir. Bazı kaynaklara göre insanın 


yaratılışı 100.000 yıl öncesidir. 


İlahi kaynaklarda insanın yaratılışının evrimle olduğuna dair bir kayıt bulunmamaktadır. 
Evrimi savunan zihniyetin 150 yıldan beri insanın maymundan veya fareden tekâmülle yaratılışına dair iddiaları ispat edilememiştir. Yaratılışı inkâr eden anlayışlar, insanlığa büyük 


acılar çektirmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Yaratılış gerçekleri, Materyalizm, Terörizm, Siyonizm, Kuran, Bilim GİRİŞ 


Türkiye'nin vesayet döneminde yani eski Türkiye'de maalesef başörtü yasağı zulmüne karşı direniş yaptığım gerekçesi ile uzun yıllardan beri görev yapmakta olduğum Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi?nden Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) iki kez sürgüne gönderilmiştim. Birincisi 2002 yılı, ikincisi de vesayet sisteminin Danıştay'ında kasten emir komuta zinciri ile önceden kazanmış olduğum davanın bozdurulması suretiyle 2005 yılında olmuştu. Ben vatanperverdim, beni sürgüne gönderenler ise vatan hainleriydi. Neyse bir gün ÇOMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde sabah 08'de Tohumlu Bitkiler Sistematiği dersimi yürüttüğümde dersin başlangıcında yoklama yaptıktan sonra derse başlarken bir öğrencim şöyle bir tuzak soru sordu: “ Hocam evrim? e inanıyor musunuz?”. 
Bana sorulan bu sorunun çok masumane olmadığını düşündüm. Muhtemelen bölüm başkanı olan bana her türlü zulümleri icra eden, zalim, despot, evrimci, materyalist ve dışlayıcı, çok 


adaletsiz bir bölüm başkanı idi ki onunla bağlantılı bir ispiyonculuk sorusu olabilirdi. 


BAŞÖRTÜ YASAĞI ZULMÜNÜ Türkiye'de dayatan diktatörler; İslam düşmanı münafıklar (örneğin Mısırlı Siyonist Yahudi Hayım Nahum papazı ve onun ülkemizdeki uşakları...), Siyonist uşakları, masonlar ve onların emrinde hareket eden YÖK ve üniversite yöneticileriydi. O vesayet döneminde ve 28 Şubat sürecinde milyonlarca Müslümana bu vesile ile zulmedildi. Ne yazık ki 28 Şubat Postmodern Darbesi bu kadar çok zulümler icra ettiği halde açılmış olan 28 Şubat Davası mahkemede söngün- sönük bir vaziyette devam etmekte ve sadece suçluların askeri kanadından 100 kişi cezalandırıldı. Sivil kanat YÖK, üniversiteler, holdingler vs.henüz yargılanamadı. Ama yargılanıp cezalandırılmaları gerekir. 
Haksız hukuksuz şekilde Van'dan Çanakkale'ye iki kez sürgüne gönderilişimle ilgili birkaç dava açmış olmama rağmen hepsi gerekçesi olmaksızın üç harf ile aleyhimde sonuçlandırıldı. 
(RET) yazılıp reddedildi o zamanki vesayet sisteminin zalim ve adaletsiz hâkimleri tarafından! 28 Şubat Davası'na müdahil olan 481 mağdur ve mazlumdan biri be benim. 
Öylesine çok büyük bir mağdur ve mazlumum ki 2001 yılından beri o zulmü ve sonuçlarını halen yaşamaktayım. Öte yandan şüphesiz ki Allah indinde bu şanlı direnişim ve haklı ve yerinde yapılan HAK- ADALET- İNANÇ mücadelem nedeniyle bana reva görülmüş olan sürgün cezaları benim ŞEREF madalyalarımdır! O zamanlar Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 
301 öğretim üyesi bulunuyorduk ve çok azımız bu zulme karşı çıkmıştık. Mesela başörtülü 
öğrencilere ceza teklifi yapmayan 4-5 kadar öğretim üyesini Dekan Hasan CEYLAN 


rektörlüğe yazı ile şikâyet etmişti. 


Çanakkale Üniversitesi'ndeki o bölüm başkanı ki Biyoloji Bölümü'nün birinci sınıfına kayıt yaptıran öğrencilere ilk Genel Botanik dersinde “Evrim?'e inanmayanlar bu bölüme gelmesin!” diyecek kadar bağnaz bir evrimci diktatördü. Ben de yukarda belirttiğim öğrenci sorusunun kasıtlı ve planlı olarak sorulmuş veya sordurulmuş tuzak bir soru olduğunu düşünüp tahmin yürüterek konuyu çok temelinden ele alıp çok ayrıntılı izah etmeğe, polemiğe fırsat vermemeğe karar verdiğim için bütün ders saatimi evrimle ilgili konuya tahsis etmiş 


oldum. 


Dedim ki: sevgili gençler, bu konuyu objektif olarak anlatabilmek için temelden ele almak lazımdır. Bu konuyu anlamaya çalışırken her şeyden önce varlık ve olayların temeline bir Yaratıcı Kudret'in- İlahi İradenin konulması aklın, mantığın ve bilimin gereğidir. Olaylar, varlıklar ve canlılığın oluşumunu kör tesadüflere havale etmek ise mantıksızlık, akılsızlık ve bilimsizliğin (cehaletin) gereğidir. Böylece bu tebliğimin metninde “bulgular- bilgiler” başlığı ile vereceğim bölümdeki mantıklı ve bilimsel görüşlerimi öğrencilerime bir ders saati 


boyunca çok güzel bir şekilde açıkladım ve bütün öğrencilerim mest oldular, çok tatmin 


oldular, hiçbir olumsuz cevap ve tepki gelmedi. Beni ve konuyu çok iyi anlayıp memnun oldular. Tabii ki ben de çok memnun ve mutlu oldum böyle bir çetrefilli konuyu vuzuha 


kavuşturduğum için. 


Bulgu Ve Bilgiler 


Yaratılış olaylarının temelinde İlahi İradenin (Yaratıcı Kudret'in) = yani Yüce Allah'ın varlığını düşünmek aklın, mantığın, bilimin VE BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN gereğidir (iktizasıdır). Yaratılmış olan varlıklar, yaratıklar yaratılmış oldukları için mahlükturlar (yaratıktırlar). Yaratıcı ise yaratılmadığı için yaratıcıdır. Bu yorumlama bir mantık kuralına dayanmaktadır. Yaratıcı sonsuz güç ve kudret sahibi olan yüceler yücesi Allah Teâlâ'dır. 
O'nun Kâinatı (Evren'i) yaratmaya başlaması zamanın ve varlıkların sıfır noktasında ( Büyük Patlama: Big Bang Teorisi) başlaması ile başlangıcını almış ve yaratılma olayları pek çok çeşitli şekillerde devam etmiş ve etmektedir. Kuran'da “İhlas Suresi'nde” beyan olunduğu gibi Yaratıcı Kudret'in tek olması gerekir ( Kur'an: İhlas, 112, 4: 604). Aksi halde kainatta varlıklar ve olaylarda pek çok dengesizlikler ve düzensizlikler, intizamsızlıklar olur. Kâinat ve varlıkların düzeni bozulurdu (Fizikokimyadaki ENTROPİ KURALI) . Kuran-ı Kerim'de bu konu ile ilgili İhlas Suresi”nin ayetleri çok özlü ve çapıcı şekilde yaratıcının tekliği ilkesini aklen ve mantıken izah etmektedir. Bu ilahi-kurani bilgiyi bilimsel deney ve veriler desteklemektedir. Bu durumu şöyle bir misal ile açıklamak mümkün ve isabetli olacaktır. 
Güneş sistemi Samanyolu Galaksisi (Kehkeşan Dev Yıldız kümesi) içerisinde bulunan ve merkezde güneş gibi çok devasa bir yıldızın yer almış olduğu çevresinde de belirli yörüngelerde hareket eden dünya ve diğer gezegenlerin yer aldığı hareketli, çeşitli enerjilerle dolu devasa bir makro âlemdir. Güneşin de uzayda yer değiştirmekte olduğunu hususen belirtmeliyiz. Atom dediğimiz maddenin temel yapı taşı olarak bildiğimiz mikro tanecik ise yine merkezi kısmında proton, nötron, pozitron gibi pozitif yüklerin bulunduğu, çevresinde ise belirli yörünge ve spinlerin bulunduğu yine çok hareketli ve enerjili, oldukça küçük ve ağırlıksız elektron denilen kendi etrafları ve çekirdek etrafında dönen hacim oluşturan parçacıklardan oluşmaktadır. Elektronlar spinleri içinde dönmektedirler. Yani bu elektronların dönme gücünü ve enerjisini veren Yüce Yaratıcı bu kuvvet ve enerjiyi çekerse madde hacimsizlikten yok olacaktır veya başka bir enerjiye dönüşecektir. Çok küçücük bir mikro âlem olan ATOM ile çok büyük devasa GÜNEŞ Sistemi'ni mukayese edersek, her iki âlemin de tek bir İlahi İradeyi işaret eden, yani yüce Allah'ın TEK olduğunu gösteren iki önemli delil 


olduğunu mantıken, aklen ve bilimsel olarak yorumlayabilmekte ve anlamaktayız. GÜNEŞ; 


Kehkeşan Galaksisinin en büyük yıldızıdır. Fakat ne yazık ki mantıksızlığı ve dolayısıyla imansızlığı seçen materyalist zihinlerin görüşü, Yaratıcı İlahi İradeyi yok sayarak inkâr etmekte ve yaratma olaylarını da inkâr bedbahtlığına düşmektedirler. ŞİRK Bataklığına düşenler ise Yüce Allah'ı birlemeleri gerekirken Yaratıcıyı kabul ettikleri halde O'nun iradesini başka şeylerle, yaratıklarla paylaştırma mantıksızlığı ve cehaletine düşerek müşrik olmaktadırlar. Böylece PUTPERESTLİK SAPIKLIĞI doğmaktadır. Mekke'deki İslamiyet öncesi Arap Kabilelerinin 360 adet puta tapınmaları bu görüşün sonucu olduğu gibi Roma'nın, Yunan'ın 18 tanrısı ve Hristiyanlığın baba, oğul, kutsal ruh üçlemesi yani “teslis inancı? de şirk olmaktadır. Böylece Allah'ı birlemek gerekirken birden fazla tanrı ihdas etme mantıksızlığına ve sapkınlığına düşen toplumlarve güya medeniyetler tarihte olduğu gibi 


günümüzde de vardır. 


Kainat ve içindeki yüz milyarlarca yıldızın, devasa yıldız kümeleri olan Galaksilerin yaratılması Yıldızların Yaratılışı , A'raf, 54, 101, Yerin Yaratılışı: En'am, 101. A'raf, 54, Yunus, 3, ...; Yerin Yaratıcısı: Bakara 117, En'am 14, 73,101...) niçin ve nasıl olmuştur? Bir tesadüf mü yoksa İlahi İradenin yani Yüce Allah'ın amaçladığı hedefe doğru bir tedrici yaratma silsilesi midir? Mantıken ve bilimsel olarak tesadüflere yer yoktur. Çünkü tesadüf ihtimali matematikteki ihtimaliyet hesabına göre 10 üzeri -900'dür ki bu sayı sıfır ihtimali ifade etmektedir. Yüce Yaratan'ımız kendi ruhundan üfleyeceği, eşrefi mahlükat olarak yaratacağı İNSAN için kâinatta merhaleler halinde yani tekâmül ile yaratma işlemlerine ilk yaratılıştan sonra devam etmiş ve yarattığı devasa galaksilerden biri olarak da devasa KEHKEŞAN YILDIZ Kümesini yaratmıştır. Bu devasa yıldız kümesi içerisinde de GÜNEŞ Sistemini yani yaratacağı insanoğlunu içinde barındıracak olan sistemi yaratmıştır. Bu sistem yani güneş sistemi içerisinde insanoğlunun yaşayabileceği DÜNYA denilen gezegeni de öylesine isabetli bir yörüngeye yerleştirmiştir ki ne güneşe çok yakın ne de güneşten çok uzak olmayan bir yörünge. Eğer MERKÜR gezegeni gibi güneşe çok yakın olsa 500 derece gibi çok yüksek sıcaklığa sahip olan ve suyun su olarak bulunamayacağı bu nedenle hayatiyetin olamayacağı bir gezegen olacaktı. İşte İlahi İrade olan Yüce Allah dünyayı samanyolu galaksisindeki güneş sisteminde öylesine uygun ve mükemmel bir yörüngeye yerleştirmiştir ki bu gezegende hayatın varlığı ve devamı için şart olan SU (H20) MUCİZE molekülünün her üç fiziki durumunda ( sıvı, gaz ve katı halleri, yani su, buhar, buz ve kar halleri) bulunmasını sağlamıştır Yüce Allah!. Bu durum bir rasgelelik— tesadüf ile açıklanabilir 

mi! Ancak yüce Allah hedeflemiş olduğu amacını gerçekleştirmek için yine merhaleler halinde uzun zaman içinde elementlerden bileşikler, moleküller ve bu arada en önemlisi 


canlılık için planladığı SU molekülünü önce hidrojen ve oksijen moleküllerini yaratmak 


suretiyle bunları da belirli oranlar dahilinde birleştirerek (1/2 oranı: 1 mol 02, 2 mol H2. Yani 
2 hidrojen, 1 oksijen atomunu birleştirip) yaratmıştır. Su molekülünün, atomların ve 
moleküllerin yaratılışı Yüce Allah'ın iradesinin eseri olup bunların yaratılışlarının daima merhaleler halinde olması fizik, kimya, biyoloji, astronomi matematik, geometri kanun ve kurallarının yaratıcısı ve yürütücüsü olan yine Yüce Allah'ın kudret ve marifeti olup O'nun böyle dilemesi ile olmuştur. Bu olayların hep birden veya birden bire aniden olmaması bir tedricdir, bir tekâmüldür, merhaleli (aşamalı) durumdur. Nitekim meslektaşım Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN da bu gibi olayları “yaratılışta tedriç? olarak nitelendirmektedir (Kocaçalışkan, İ. 2018) (Mesela Önce güneşin yaratılması ve bundan kopan kızgın gaz bulutlarının ondan uzaklaştırılıp soğutularak “DÜNYA” dediğimiz gezegenin yaratılması ( oluşturulması), dünyanın yörüngesinde dönerken dış tarafının soğuyarak taş kürenin yaratılması, içinin halen “ MAGMA” denilen binlerce derecelik sıcaklıkta yarı akışkan bir sıvı durumunda olması da dünyanın güneşten koparıldığının delilidir. Bu arada şunu da belirtmeliyiz ki Yüce Allah (C.C.) dünyayı kendi etrafında döndürmek suretiyle gece ve gündüzü yaratmış, Kuran'da da bu durumu açıklayıp gece ile gündüzün hikmetlerini ve görevlerini de beyan etmiştir. Yine dünyayı güneşin etrafındaki belirli eliptik yörüngesinde döndürmek suretiyle de bir yıllık zamanı ve mevsimleri yaratmıştır. Mevsimlerin yaratılışında 


da insanoğlu için pek çok hikmetler ve faydalar vardır. 


Dünya gezegeninin, önceden güneşin bir parçası olması, ondan koparılarak binlerce derecelik devasa bir gaz kütlesi olarak güneşten koparılarak uzaklaştırılıp güneşin etrafında belirli bir yörüngeye yerleştirilmesi nasıl bir tesadüf olabilir! Öyle ki dünya güneşe biraz daha yakın bir yörüngede olsaydı dünya da MERKÜR gezegeni gibi 500 derece sıcaklığa sahip olurdu. 
Böyle olunca da dünyada su, sıvı halinde yani su olarak bulunamazdı, buharlaşıp uzaya dağılırdı. Bu durumda dünya da canlılık ve canlıların yaşamı için uygun bir yer olmazdı. Aşırı sıcaklık nedeniyle canlılık ve canlılar olamazdı, dünyada hayat olmazdı. Eğer dünya güneşten biraz uzak bir yörüngede olsaydı bu kez de aşırı soğukluk nedeniyle su kullanılamaz durumda olurdu (suyun katı hali olan buz halinde olurdu) ve yine canlılar olmaz ve yaşayamazdı. Tüm bu mantık yürütmelerimiz ve bilimsel görüşlerimiz ancak Yüce Allah'ın iradesi ve dilemesi ile dünyanın ve hayatın, canlıların yaratıldığı sonucuna bizi ulaştırmaktadır. İşte dünyanın bir ateş topu olarak devasa büyüklükte bir gaz kütlesi olarak binlerce derecelik sıcaklıkta güneşten koparılıp yörüngesine oturtulması materyalistlerin iddia ettiği kör tesadüflerle değil akıl, mantık, bilim, ilim ve vahiy bilgisinin ışığında Yüce Allah'ın kudreti, iradesi ve isteği 


(muradı) ile olmuştur. 


Ayrıca belirtmek gerekir ki dünyanın yaratılması olayında güneşten kopmuş olan binlerce derecelik sıcaklıktaki devasa gaz kütlesinin zamanla soğuması, yoğunlaşması, dış bölgesinin “ATMOSFER” dediğimiz gazlarla dolu bir kuşağa sahip olması, en dış kısmındaki kuşağın yoğunlaşarak katılaşıp dünyanın “TAŞKÜRE” kısmını oluşturması, iç kısmının da farklı kuşaklar halinde “ATEŞKÜRE” olarak binlerce derecelik sıcaklığını koruması bildiğimiz jeolojik bilim gerçekleridir. 


Esfel-i Safiline düşmüş olan materyalist evrimcilere göre güneş kadar açık görülen ve bilinen bu gerçekler ortada iken YARATICI İLAHİ İRADE yerine TESADÜFLERİ koyarak mantıksızlık ve bilim dışılığın gayyasına (en derin çukuruna) düşmektedirler. Yani şu önemli konuyu dikkate almalıyız. Yaratıcı Kudret Yüce Allah dilerse aniden, dilerse tedrici olarak tekâmül ile yaratabilir. Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Jeoloji kanun ve kurallarını ona göre yaratıp yürütmektedir. Varlık ve olayların temeline mantık, akıl ve bilimin gereği olan Yaratıcı Kudret'in ( İlahi İrade, YÜCE Allah'ın) varlığını ve birliği fikir ve inancını koyarak 


düşünürsek doğru yolu buluruz. 


Yoksa da bunun yerine mantıksızlık, akılsızlık ve bilimsizliğin (CEHALETİN) gereği olarak tesadüfleri ve putları koyarsak yanlış yola, inkârcılığa, materyalizme, sapkınlığa saparak bizi de yaratan Yüce Allaha da zulmetmiş oluruz. Bu bakımdan insan olarak cansız ve canlıların yaratılış olaylarını düşünürken, araştırırken ve yorumlarken bu temel dinamiğe çok dikkat etmemiz şarttır. Kuran-kerim? de de pek çok ayette insanoğluna hitaben hiç akıl etmez misiniz?! hiç düşünmez misiniz?! mealinde çokça uyarılar vardır. Nitekim benim gibi uzun yıllar evrim- tekâmül ve inanç konularında çabalar göstermiş, fikir beyanlarında bulunmuş olan meslektaşım Prof. Dr. Âdem TATLI konu ile ilgili olarak evrimin alternatifinin yaratılış olmadığını ve bunların farklı anlamanın bir sebebinin de ilah telakkisindeki farklılık 


olduğunun dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir (Tatlı, 2018). 


Zamanın ve varlıkların sıfır noktası olan İlk Yaratılış ( Büyük Patlama Teorisi'ne göre) Yüce Allah'ın 12 trilyon derecelik (santigrat) bir sıcaklık ve sonsuz yoğun bir madde yaratması ile başlattığı kâinatın varlığını çok kısa bir anda (1/ 1000 saniye gibi) 12 milyar dereceye düşürerek devam ettirmiştir. Sonra da atom, element (aynı tür atomlardan müteşekkil madde) ve moleküller, gazlar, su vs. ile yaratılış olayları devam etmiştir... Sonra da elementlerin yaratılması sürecini başlatmıştır. Daha sonra da güneş ve diğer trilyonlarca sayıdaki yıldızları ve onların devasa galaksilerini yaratmıştır. Güneş de bir yıldızdır. Çok özel ve çok büyük olan 


güneş yıldızı dünyanın yörüngesinin merkezinde bulunduğu ve dünyayı aydınlatıp canlılara 


çok lüzumlu ve faydalı olduğu için çok önemli ve özel bir yıldız olmaktadır. Güneşin de 


uzayda yer değiştirdiği astronomi biliminden bilinmektedir. 


Kur'an Allah'ın insanlığa gönderdiği en son kutsal kitap ve Hz. Muhammed (s.a.v.) de en son peygamberdir. Gayri Müslimler bu gerçeği de kabul etmeli ve İslam'la, Müslümanlarla savaşmaktan vaz geçmelidirler. Onları kendilerine düşman olarak görmemelidirler. Kur'an hem dindir hem de bilimdir, ilimdir. Bunu, yani Kur'an'ın aynı zamanda bilim kitabı olduğunu tüm bilimlerin özünün orada yer aldığını Kur'an'daki sadece bir iki örnekle açıklayalım. Kur'an ayetlerinde yıldızların ve ayın ışığından bahsederken yıldızlardan dolayısı ile bir yıldız olan güneşten gelen ışınlara “ZİYA”, aydan gelen ışınlara ise “NUR” tabiri kullanılmıştır. Bu ne demektir. Demek ki Yüce Allah vahiylerinde peygamberine bu bilgiyi vahiy yolu ile bildirmiştir. Güneş ve diğer yıldızlar yanar halde binlerce derecelik sıcaklıkta gaz kütleleri oldukları halde AY, güneşten kopmuş soğuyup (— 50 derece, Uzay: - 
270 derece) katılaşmış dünya benzeri bir uydudur. Dış tarafında atmosfer yok uzay vardır. 
Ayın kendisi de yanar halde olmayıp dışı eksi elli derece soğukluğa sahip bir küredir. İçinde de buz halinde su bulunduğu sanılmaktadır ( Medya haberleri). Ancak ayın bize parlak görünmesi güneşten ona gelen ışığı bize yansıtmasındandır. O bakımdan aydan gelen ışık yıldızlardan gelen ışık gibi olmayıp bize ayın yüzeyinin yansıttığı güneş ışığıdır. Bu sebeple Kuran'da aydan gelen ışığa güneş ve diğer yıldızlardan gelen ışık gibi ziya denilmeyip “NUR” denilmiştir. İşte bu ilahi bilgi bir bilim, bir ilim değil midir? Ama materyalist sapkınlar ille de dini ve bilimi tamamen ayrı görmeğe ve göstermeğe çalışırlar. Kuran'da bitkiler, hayvanlar ( biyoloji), astronomi, jeoloji, sosyoloji, Oseanografi ( okyanus (deniz) 
bilimleri), coğrafya, tarih vs. çeşitli bilimlerle ilgili pek çok bilgiler verilmiştir. Mesela 1440 
yıl kadar önce vahyolunan Kuran'ın bir yerinde Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nun sularının farklı olup birbirine karışmadığı bilgisi verilmiştir. Nitekim ünlü deniz bilimci Kaptan Kusto ve Fransız Hıristiyan Moris Bukayıl bu ayeti okuduktan sonra Kuran”ı inceleyip İslam dinini 


seçmiş ve Müslüman olmuşlardır. 


Canlıların Yaratılması, Yaşayabilmesi Ve Hayatın Var Olabilmesi İçin Yüce Allah'ın Dünya 


Küresini Uygun Hale Getirmesi 


İlahi İrade Yüce Allah, çok mükemmel ve isabetli yörüngesine yerleştirip güneş etrafında muntazam dönüşünü ( kendi yarattığı fizik kurallarına göre sağladığı dönüş deveranını) sağladığı DÜNYA GEZEGENİ üzerinde kendisine hizmet ve iman etmesini istediği insanı ve 


diğer canlıları yaratmak için, milyonlarca yıl boyunca tedrici bir şekilde dünyayı hayat için 


hazır hale getirmiştir. Öyle ki insanın yaşayabileceği ortamı hazırlamak için insana hizmet ettireceği cansız ve canlıları tedricen yani merhaleler halinde tekâmüllü olarak çok uzun zamanda milyonlar ve milyarlarca yıl boyunca yaratmıştır. Jeoloji bilimindeki bazı yaş hesaplama yöntemlerine göre kâinatın yaşı 15 milyar yıl, dünyanın yaşı da 4,5 milyar yıl olarak hesap edilmiştir. Suyu ve onu oluşturan gazları, suda yaşayabilen ilk klorofilli bitkileri yani fitoplanktonları veya klorofilli bakterileri, kemosentetik bakterileri, suda yaşayan hayvanları yaratması... Bu canlılar basit hücreler gibi görülseler de besin zincirinde çok önemlidirler ve hücre ve moleküler yapı olarak da yine harikadırlar, Yaratan'ın kudretini gösterirler. Canlılık veya hayatiyetin yaratılması ve canlılığın, canlıların devamı konularında özellikle ve önemle dikkate almamız gereken iki şey SU ve KLOROFİL adını verdiğimiz çok özel bileşiklerdir. Bunları Yüce Allah canlılığın veya hayatiyetin varlığı ve devamı için temel iki faktör olarak yaratmıştır, diyebiliriz. DNA ve RNA moleküllerini de canlıların çoğalarak kendi benzerlerini meydana getirebilmesi yani üremeleri için yaratmıştır. Bunlar yüksek iki makromoleküldür. Bunlardan DNA Deoksiribo nükleik asit olup RNA'dan çok daha büyük ve iki zincirli çok nükleotid basamakları olan ve kendisini eşleme kabiliyetine sahip olarak yaratılmış Adenin, Timin, Guanin, Sitozin denilen organik bazları, H3PO4- Fosforik Asit ve 
5 karbonlu bir oksijeni eksik şeker (DEOKSİRİBOZ) ihtiva eder ( Altan, G, 1968). Ey 
insanoğlu Kuran'da beyan olunduğu gibi hiç akıletmez misiniz, düşünmez misiniz ki 

bütün bu olayların moleküllerin var oluşu tesadüflerin, iradesiz ve yaratık olan atom ve moleküllerin işi midir yoksa tek ve kudreti sonsuz olan İlahi İradenin yani Yüce ve Alim olan 


Allah'ın marifeti ve yaratması mıdır! 


Su anorganik ve klorofil de organik olan, hayatın varlığı ve devamı için mutlaka gerekli olan çok çok önemli iki maddedir. Bu iki maddenin yaratılmış olması çok önemli ve mucizevi bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan Dünya yüzeyinde canlıların yaşayabilmesi için uygun ekolojik ortamların oluşturulması safhaları vardır. Bunlar da ayrı mucizelerdir.Dünyanın en üst katmanı olan taş küresindeki (30-80 km'lik derinliğe kadar) kayaçların zamanla fiziksel ve kimyasal etkilerle parçalanıp ufalanması ve mineral maddeli toprağı oluşturması ve sonra organik maddelerin bu toprağa karışıp gübre olması ve yeşil bitkilerin bu topraktan fizik, kimya ve biyoloji kurallarına göre faydalanarak büyüyüp gelişmeleri ve çoğalmaları... Zamanı geldiğinde uygun şartlar hazırlanmış olunca da insanın topraktan yaratılmış olması. Tüm bunlar beyinsiz materyalist kafalara göre tesadüftür! 
İnsanoğlu bu kadar çok çeşitli yaratılışlarını, harikuladeliklerini kudret ve meziyetlerini, 


nimetlerini görüp de idrak etmekten mahrum kalıyorsa Allah'ın ona verdiği aklı ve iradeyi 


doğru yönde kullanmayarak O'nu inkâr ediyorsa en büyük nankörlüğü yapmış olur ve 


29) 


Kuran'daki ifadeyle “esfeli safilin”*e düşmüş olur. 


Yaratma olayları görüldüğü gibi oldukça çok çeşitli ve süreklidir. Belli bir zamana ve belirli bir mekâna özgü (mahsus) değildir. Yeryüzü, dünya veya diğer canlı ve cansızlar tedricilik kanununa tabidir (Tatlı, A., 2018). Evrim kelimesi “evolüsyon” anlamında kullanıldığı için şahsen bu kelimeyi kullanmak istemem. Kullanırsam benim izah ettiğim “tekâmül” anlamında 


kullanırım. 


Kâinat Kitabı'ndan okumaya devam edersek dünyayı ve güneşi de yaratan, güneş sistemini ve onun galaksisi olan KEHKEŞAN”'I yaratıp güneş sisteminin merkezine güneşi yerleştiren, dünyayı güneşin etrafında belirli yörüngede döndürüp bir yılı oluşturan, dünyayı kendi etrafında döndürüp 24 saatlik bir günü, gece ve gündüzü yaratan, güneşin ışınları ile hem dünyayı aydınlatıp hem de yarattığı insanlar, hayvanlar ve bitkilerin hayatlarını sürdürmelerini sağlayan, klorofil molekülünün güneş ışınlarını emerek (absorbe ederek) anorganik su ve CO2 (karbondioksit) gibi iki maddeyi birleştirip glikoz (C6H1206) gibi bir organik maddeyi sentezlemesini sağlayan, canlıların beslenerek hayatlarının devamını sağlayan, canlıların soylarını devam ettirip üreyip çoğalması için de DNA, RNA harika makromoleküllerini ve Enzimleri, hormonları yaratan, böylece canlıları besleyen ve çoğalmalarını sağlayan ancak kim olabilir? Elbette ki yüceler yücesi her türlü övgüye ve ibadete, takdire kutsallığa sahip olan, kudret ve iradesi sonsuz olan Yüce Allah'tır, Aziz Allah'tır! Canlı türleri DNA makromolekülünün kendisini eşleyebilme özelliği sayesinde kendilerine benzer canlılar meydana getirebilmektedirler. İşte bu mucizevi molekülü de yaratan 99 sıfatı-esma ül hüsnası olan Yüce Allah'tır... Yine yüce Yaratıcı Kudret canlılarda hücrelerin kromozom sayılarının katlı artışlarını önleyerek sabit kalmasını sağlamak için MAYOZ hücre bölünmesi (kromozom takımının canlı türlerinin üremesinde sabitliğini sağlayan indirgenme bölünmesi) kuralını yaratmıştır. Canlılığı ve canlı çeşitlerini yaratıp insanlığın hizmetine sunmuş olan Aziz ve Âlim Allah Teâlâ ne kadar yücedir ve biz ne kadar şükretsek onu hakkıyla kutsayamayız ve yeterince O'na şükretmiş olamayız. Biz de O'na ibadet, itaat ve dua etmekle yükümlü ve sorumluyuz elbette. Nitekim bir hadisi Kutsi'de bana dua ve itaat etmezseniz, sizi niçin yarattım ki! Mealinde buyrulmaktadır. Diğer bir Kutsi 


hadiste de “ben gizli bir hazine idim, bilinmek için insanı yarattım” denilmektedir. 


Evrimci Görüş - Darwinizm Ve Materyalizmin Sosyal Uygulamaları İle İnsanlığa Yaptığı 


Zulüm Ve Vahşetler 


Ateistler, evrimci ve Darwinciler evrim ideolojisi namına insanlığa, milyarlarca insana materyalizmin, komünizm, kapitalizm, sosyal Darwinizm versiyonları ile diktatörlük ve vahşetlerini yaşattılar! Mesela Avrupa'da Hitler ve Mussolini ırkçı diktatörlükleri, Rusya'da Leninizm ve Stalinizm komünist diktatörlükleri, Çin'de Mao komünizm diktatörlüğü hep sosyal Darwinizm uygulamalarının bir sonucu olup her birisi ayrı ayrı başlı başına yüzlerce milyon insanların katilleri olmuşlardır. Materyalizmin çok önemli bir parçası olan Siyonizm de bunlardan farklı değildir. Hatta son yüz yıldaki dünyada olan savaş ve katliamların baş sorumlusu dünyaya hâkim olan ve çok zalim ve sapkın ırkçı bir ideoloji olan Siyonizm belasıdır. Bu zulüm sistemlerinin hepsinden kurtulmak zorundayız. Çünkü terörizmi oluşturan da bu zalim imansız diktatör zihniyetleridir. Yaratılış kongreleri ile başlayacak olan zamanın manevi, ilahi kültür ve medeniyeti ile dünyamız İnşaAllah yaşanılabilir adil bir dünya olacak 


Türkiye'nin liderliği ve öncülüğünde! 


Materyalizm, tüm bu “İZM”li”” inançsız, imansız inkârcı, diktatör, İslam ve Türkiye düşmanı zihniyetler insanlığın baş belaları aşağılık ve zalim sistemlerdir. Materyalizme dayanan her fikir ve ideoloji ve onlara dayanan terörizm ve terör örgütleri insanlık dışı, insanlık düşmanı, Allah ve peygamber düşmanı esfeli safilindeki aşağılıklardır. Bunlar Allah'a ve son peygamberine ( Hz. Muhammed-s.av.-e) karşı olan, hak, insanlık ve adalete karşı olan, hiçbir insani değer taşımayan katliam ve vahşet odaklarıdırlar! Terör örgütlerinde din, iman, vicdan, insaf, merhamet ve insanlık yoktur. Korkunç cehalet içinde Vandalizm yuvalarıdır. Bu 


bakımdan yaptığımız YARATILIŞ KONGRELERİ'nin büyük değeri ve önemi vardır. 


Sonuç, Tartışma Ve Dünya İnsanlığına Bazı Tavsiyeler 


Yüz yıllardan beri materyalist, inkârcı, pozitivist, siyonist, ateist, komünist, sosyalist, kapitalist, evrimci, darvinci, sosyal darvinist, ırkçı ( Hitler ve Mussolini, Esad ve Saddam örneği gibi) diktatörlük ideolojilerinin her türlü vandalizm sistemleri ile yapılan uygulamaları ile dünyaya ve insanlara anlatılması çok zor veya imkânsız sayılamayacak zulümler, vahşetler, katliamlar, savaşlar, soykırımlar, işkenceler ve mutsuzluklar yaşatmışlar ve 


yaşatmaktadırlar. 


Mesela zamanımızda halen devam etmekte olan Filistin'de 71 yıldan beri ABD ve İsrail tarafından uygulanan Müslüman soykırımı, katliam, siyasi, sosyal ekonomik, askeri ve ticari her türlü ambargolar, Suriye'de 7 yıldan beri çıkarılıp sürdürülen iç savaş ve mülteci dramları, 


Arakan, Çeçenya ve Doğu Türkistan Müslümanlarına karşı yapılan despotizm, soykırım ve 


vahşetler, zulümler hep inanç ve insani anlayıştan, merhametten mahrum olan bu sömürgeci 


materyalist zihniyetlerin yani yukarıda saydığımız ideolojilerin bir sonucudur. 


Kâinat ve dünyanın, tüm canlı ve cansız varlıkların, tabiatın (doğanın),hayatın ve insanın yaratıcısı ve bu canlı ve cansız sistemlerin mükemmel bir muntazamlık içinde yürütülmesini sağlayan, fizik, kimya, biyoloji, astronomi kanun ve kurallarını koyan ve yürüten kudret ve iradesi mutlak ve sonsuz olan 99 isme sahip olan yüceler yücesi âlim ve aziz olan, gafur ve gaffar, rahim ve rahman olan yüce ALLAH (c.c.)'ın fitri kanunlarına insanların hayatlarında ve cemiyet (toplum) hayatında da, yani millet ve devletlerin hayatlarında da insanoğlunun uyması gerektiğini kabul etmek, uygulamak, insanlığın ve her iki dünyamızın saadetini temin 


etmek bakımından bir mecburiyet ve şart olduğunu bilmek ve yapmak zorundayız. 


Tüm bu " -izm" li ideolojiler, materyalist fikirli inançsız, imansız, inkârcı insan beyinlerinden çıkan sapık SİYONİZM'in uygulamaları dünyadaki zulüm sistemleri olup bunların terk edilerek İLAHİ NİZAM'a İSLAM NİZAMI'na dönerek yüce Allah indinde yegâne geçerli hak din olan İSLAM Dinine yani Fıtrat Dinine ve medeniyetine sıkı ve samimi bir şekilde sarılıp dünyaya hâkim kılmak insanlığın kurtuluşu, huzuru, barışı, güveni, adaleti için mutlaka lüzumludur. Yani Yaratıcı İrade ve Kudreti, yani Yüce Allah'ı inkârla başlayıp onun yerine "TESADÜFLERİ" koyarak ilahlaştıran sapık, zalim, nankör namert, alçak materyalist zihniyet, görüş ve ideolojilerin (kapitalizm, komünizm, siyonizm, sosyalizm...) terk edilerek, keza hükümsüz kılınmış olan muharref Hristiyanlık ve Museviliğin, ateşperestlik (Zerdüştlük) gibi sapıklıkların terk edilerek kâinat, dünya ve insanın yaratıcısı ve yürütücüsü olan ve kudreti sonsuz olan Yüce ALLAH'ın KUR’ AN'da vaaz ettiği İlahi-İslami bir nizamın dünya ve insanlığa hâkimiyetinin sağlanması insanoğlu için önemli bir görev ve mecburiyettir. Artık dünyamız bu zulüm sistemlerinden kurtarılmalıdır. Zaten biz millet olarak da bu İlayı Kelimetullah (Dünya nizamı, Kızıl Elma davasını) davasını güttüğümüz için yüzyıllardan beri 


İslam'ın bayraktarlığını yapmakta, şehit ve gazi olmakta ve fetihler yapmaktayız... 


EVRİM görüşü materyalizme dayandırıldığı için ondan kaynaklanan darwinizm ve sosyal darwinizm uygulamaları da terörizmi doğurmaktadır. Yakın bir zamanda katliam yapan darvinist bir genç darvinizm görüşüne uygun olarak bu fiili işlediğini belirtmiştir. Bu yüzden materyalistler pek çok terör örgütleri ve milyonlarca terörist oluşturup yetiştirmişlerdir. 
Türkiye'nin 40 yıldan beri başına bela edilen (Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Avrupa devletleri tarafından) PKK da bu bölücü, kahredici, yıkıcı Marksist - Leninist terör 


örgütlerinden biridir. Terör örgütü olduğu her devlet tarafından kabul edilmiş olmasına 


rağmen İslam ve Türkiye düşmanları tarafından fevkalade destek görmektedir. İnşaAllah yakında bu terör örgütü de bitirilip yok olacaktır! İmanlı insan terörist olmaz, olamaz, teröre destek vermez, veremez, ülkemizi, devlet ve milletimizi bölmek küçültmek isteyemez, İslam'a ve Türkiye'ye ihanet edemez. Böyle bir hakkı olamaz. Ancak basiret ve feraseti olmayanlar teröre alet olup teröre doğrudan veya dolaylı destek verirler. En çok olan da budur herhalde. Terör örgütleri ve teröristlerin hiçbir insani değerleri yoktur. Bazı devlet ve güç odaklarının uşaklığını ve maşalığını yaparlar. Zalim ve vahşidirler, katil ve katliamcıdırlar. 
Nitekim En yoğun şekilde katliam yaptıkları 1993 yılı başta olmak üzere zalim PKK terör örgütü binlerce insanımızı sivil (PKK'ya karşı olan köylüler öğretmenler, doktorlar, hemşireler, işçiler, iş adamları, imanlar, iş makinaları vs...), asker ve polis olmak üzere katlederek şehit etmişlerdir. Ancak son yıllardaki milli silahlarımızla PKK terörüne karşı yaptığımız çok güçlü askeri, siyasi ve toplumsal mücadele sayesinde PKK oldukça zayıflamış 


olup yok olmak üzeredir. 


Yani TERÖRİZM de MATERYALİZM'in bir parçası olup insanlık suçudur, insanlık dışıdır, zulüm ve vahşettir. Materyalizm ve Darvinizm'in toplumsal, sosyolojik, siyasi despotik 


uygulamalarının insanlığa verdiği zararları anlatmakla bitiremeyiz. 


İlahi İradeyi dışlayan, yaratılışı inkâr eden materyalist, dinsiz, imansız canavar zihniyeti yüzyıllar boyu insanlığa komünizm, kapitalizm, marksizm, leninizm, stalinizm, siyonizm, masonizm (münafık ve mürailik) gibi timsah çeneleri ile zulüm, kahır, katliam ve vahşetler yaşatmış ve bize her türlü kalleşliği yapmakta, ikinci dünya savaşından sonra özellikle İslam 


Dünyası'na her türlü zulüm, katliam ve vahşetleri yaşatmaktadırlar... 


Materyalizm zihniyetli inkarcı evrimcilik görüşü, insanı hayvan sayarak (Öztürk, A. 
2018)sosyal darvinizm uygulamaları ile sosyalizm, kapitalizm, komünizm gibi inançsız, inkarcı zihinlerden çıkan marksizm, leninizm, maoizm, stalinizm,hitlerizm ve mussolinizm gibi ırkçı ve materyalist-darvinist yönetim biçimleri olan diktatörlüklerle yüzlerce milyon insanı katliam yapmışlardır. Artık yaşanmış olan bütün bu zulüm ve vahşetlerden insanoğlu ders çıkarmalı ve İlahi İrade? ye yönelip teslim yani İslam olmalı ve barış ve kurtuluşa ermelidir. Dünyamızın huzur barış, güven ve adalete kavuşabilmesi için ADİL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI'nın kurulması bunun için de İSLAM BİRLİĞİ'nin kurulup Blok Güç oluşturması, böylece İslam'ın dünyaya hükümran olması şarttır. Bu konuda İslam 


Dünyası'nın lideri olan TÜRKİYE'nin ve Türkiye'nin de İslam Dünyası'nın da lideri olan 


Recep Tayyip ERDOĞAN'ın öncülük yapması lazımdır. Böylece dünyanın yönetimi de 


tekâmül etmiş olacaktır. Dünyamız huzur, barış ve güvenliğe, adalete kavuşacaktır inşaallah! 


Son yüzyılda 1948'de kurulmuş ve Siyonizm'inin bir aracı konumunda olan Siyonist zihniyetli emperyalistlerin hâkimiyetinde işlevsiz veya zulüm, vahşet ve katliamlar karşısında seyirci kalan 5 kefere devletinin ( ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın) daimi üye olup kendilerine adaletsiz VETO hakkı tanıdıkları zalim sisteme sahip bir Birleşmiş Milletler 
Örgütü vardır. Bu teşkilatın başı da Siyonizm'in başı da ABD muz cumhuriyetidir. ABD 52 
devletin birleşmesi ile oluşmuş bir blok güç, süper güç olup zamanımızın firavun devletidir. 
ABD: PKK, PYD, YPG ve FETÖ terör örgütlerini oluşturup Türkiye'nin üzerine saldırtmakta, binlerce tır dolusu silah vermekteve aynı zamanda bizim müttefikimiz olmaktadır. Bize karşı büyük düşmanlık ve kalleşlik yapmaktadır. Hakkı ve hukuku üstün tutan değil, Gücü — Kuvveti (Çetinkaya, T. 2008) üstün tutan ve temelinde VETO denilen adaletsizliği barındıran BM sistemi lağvedilip ortadan kaldırılmalı ve yerine HAK ve HUKUK'U İlahi İradeyi, İSLAM' üstün tutan bir Adil BM sistemi kurulmalıdır. Bu insanlığın ve tüm dünyanın ihtiyacıdır, mutlaka olmalıdır. Yıkılası bu zalim -adaletsiz dünya düzeni böyle devam 


edemez... 
Şimdiki dünya düzeni batıldır, adaletsizdir, materyalisttir, değişmelidir. 


Büyük Patlama ile başlayan yaratılış olayları trilyonlarca yaratılış olarak devam etmekte olup, pek çok çeşitli yaratılışlar vardır. Mesela sıcaklık enerji, madde,elementler, atomlar, moleküller ve makro moleküllerin, gazlar, mineraller, 02, H2, H2O, C6H1206, DNA ve RNA, yüz milyarlarca yıldız ve devasa yıldız kümeleri (Galaksiler), güneş ve güneş sistemi, mantarlar, bitkiler, hayvanlar, moneralar, protistalar ve insanların yaratılışları... Tüm bu düzenli ve harikulade yaratılış olayları silsilesi çok mükemmel yaratılma olayları olup bunları 


kör tesadüflerle izaha edilemez. 


kalkışmak akılsızlık, mantıksızlık, bilimsizlik, insafsızlık, inkârcılık, aptallık ve nankörlüktür. 
Ne yazık ki bu sıfatları; materyalist zihniyet taşıyan terörist, komünist, ateist, sosyalist, siyonist, marksist, leninist, stalinist, maoist ideoloji sahipleri olan imansızlar ve münafıklar, müşrikler ve putperestler (paganistler) taşımaktadırlar. İşte bu güruh veya kesimler; yukarıda saydığımız tüm harika yaratılış olayları, sonsuz kudret sahibi olan Allah'a ait olduğu halde O'nu inkâr ederek tesadüflerle açıklamaya çalışma mantıksızlığına düştükleri için bu sıfatları hak etmektedirler ve Kuran'ın ifadesi ile Esfeli Safilin'e düşmektedirler. Kâinat ve dünyadaki 


yaratılış olaylarının temeline İlahi İradeyi koyarak adil bir sistem oluşturmak, dünyayı mutlu, 


yaşanılabilir bir yer haline getirmek gerekirken; inkârcı, materyalist fikirlerle adaletsiz şekilde dünya yönetilirse sömürgeci, vahşi, yıkıcı, merhametsiz, öldürücü, insanlığı felaketlere sürükleyen, dünyayı yaşanılmaz korkunç bir yer haline getirmiş oluyorlar. Birinci seçeneğin gerçekleşmesi için dünyayagerçek İslamiyet”inhâkim olması gerekir, aksine sapık -izm'lerin ideolojilerin değil! Komünizm, kapitalizm, sosyalizm, stalinizm, maoizm, siyonizm gibi sapık, zalim adaletsiz, materyalist diktatörlük sistemleri insanlığı ve dünyamızı felaketlere ve 


vahşetlere sürüklemektedirler... 


Yaratılmış olmayan yaratıcıdır mantık kuralına göre yaratıcı kudret ve güç Yüce Allah'tır. 
Büyük Patlama olayı ile başlatılan yaratılış olayları süreci trilyonlarca yaratılış olayları ile devam etmiş ve etmektedir. Yıldızların ve en büyük yıldız olan Güneş'in yaratılışı, Güneş Sistemi ve Gezegenlerin özellikle dünya gezegeninin ve üzerinde Suyun yaratılışı oldukça çok önemli ve anlamlıdır.Nihayet basamak basamak, merhale merhale, adım adım aşamalı olarak yüce Yaratıcı İnsanı yaratmak üzere onun yaşayabileceği ortam (vasat) şartlarını hazırlayıp 


zamanımızdan 100.000 yıl önce de insanı Hz. Âdem'i yaratmıştır. 


Öte yandan İslam Dünyası ve İslam Dinine yönelik olarak yürütülen şeytani korkunç, gizli ve sinsi faaliyetleri de unutmamalıyız! Ayrıca Müslümanlar olarak bizi ALLAH ile aldatmak isteyen FETO - Lanetullah Fetullah Gülen gibilere karşı da çok uyanık-müteyakkız olmalıyız. 
Öyle ki İslam düşmanlarının İslam Âleminden seçtikleri münafık- mürai hainler vasıtası ile Siyonizm, haç perestlik ve Vatikan kaynaklı, din kisveli kişi veya örgütlerle İslam Âleminin başına belalar açan, Allah ile Müslümanları aldatan sinsi, hain, şeytani inanç ve fikir akımları ve hareketleri de maalesef mevcuttur. Mesela Vatikan kaynaklı olduğu bilinen Vatikan dışında İslam ülkelerinden seçilmiş dört adet KARDİNAL olduğu bilinmektedir. Bunların başında Türkiye'de 40- 50 yıldan beri faaliyet gösteren kendisini müraice İslam'a adamış bir hoca edasıyla gösteren ABD Siyonizm'inin ve CIA'nın koruyup kullandığı, CİA ajanı, kendini Mehdi ilan eden hoca kılıklı ve CIA'nın kirli işlerini yürüten münafık FETO Lanetullah'ı (Fetullah Gülen) gelmektedir... Nitekim o zamanlar basiretli Müslüman lider olan muhterem Prof. Dr. Necmeddin ERBAKAN hocamız FETO hakkında şunları söylemiş fakat kimseye derdini anlatamamıştır: “ Bu herifi önce Müslüman yapmalıyız, sonra dikkat edin bu FETO CİA ajanıdır”. “Aldatan bizden değildir” Hadis-i şerifine göre Feto milyonlarca Müslümanı aldattığı için bizden değildir. Uzun yıllar sonra FETO maalesef 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin silah ve mühimmatı ile Türkiye'ye, milletimize ve liderimize CİA destekli askeri darbe de yapmış, fakatliderimiz sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın, şehit ve 


gazilerimizin, milletimizin cesaret ve fedakârlıkları ile yüce Allah bize yardım etmiş ve Feto — 


Fetullahcı Terör Örgütü -CİA darbesi başarısız olmuştur elhamdülillah! Nitekim Henry Barkey adlı CİA ajanı darbe gecesi ABD ile Türkiye'nin Marmara Denizi'ndeki Büyük Ada'dan 85 telefon görüşmesi yapmıştır. Ayrıca da darbe öncesi o adada 12 kişi ile bir CİA toplantısı yapmıştır... Diğerleri de Pakistan, Mısır ve Irak'taki Kesni Zani adlı tarikat görünümlü şeytani hareketlerin başında bulunan Vatikan dışı kardinallerdir. Nitekim ABD'nin Irak'ı işgalinde hava kuvvetleri komutanı Kesni Zani'ye bağlı olduğu için Irak Hava Kuvvetleri Hiç harekete geçirilmemiştir. Bunlar gibi yine İslam düşmanı gâvurlar tarafından diğer bir takım İslam ülkelerinde mesela Somali'de EŞ Şebap, Nijerya'da Boko Haram (İslam Haram) , Suudi Arabistan ve Irak'ta DEAŞ IŞİD-Afganistan'da El Kaide adlı dini görünümlü terör örgütleri oluşturularak terörle ilgisi olmayan İslamiyet hakkında kara propaganda ve bir paradoks halinde iftiralar yapılmıştır. Yine bu arada Hristiyan kaynaklı evanjelizm sapık - şeytani hareketinin bir papazı olan Andrew BRUNSON adlı terörist başının Türkiye'de dini kisve altında 20 yıldan beri PKK ve FETÖ terör örgütlerine yöneticilik yaptığı tespit ve tescil edilmiştir. Evangelistler SiyonistYahudilerin sapık fikirlerini paylaşan ve onlara destek veren Hristiyanlardır. Son zamanlarda yine şeytani düşünceli sapıkların icat ederek gençlerimizi aldatmaya yönelik DEİZM denilen ve sadece Tanrı ya da Allah'a inanmayı öğütleyip ilahi emir ve yasaklara uymayı veya dini yok sayan dışlayan acayip bir sapkın, tehlikeli dinsizlik akımı başlatıldığını görmekteyiz. Oysa akıl ve mantığını doğru kullananlar bilirler ki İMAN BİR BÜTÜNDÜR. Allah'a inanıp peygamberlerini (elçilerini) ve Son Peygamber Hz. 
Muhammed'i veya ahireti inkâr etmek imanı yok eder. Peygamberleri veya İmanın 6 şartından diğer birini inkâr etmek de sapıklık ve imansızlıktır. Yukarıdaki bazı örnekler de Dini Kisveli bir Materyalizmin, münafıklığın bir sonucudur. İmanlı insanların bu hususlara da çok dikkat 


etmesi ve müteyakkız (uyanık) olmaları lazımdır... 


Son Olarak Şunu Da İlave Etmeliyim: Örgütler Ve Direnişçiler Konusunda Şu 


Hususlara Dikkat Etmeliyiz! 


Düşmanların (harici veya dâhili) işgal, saldırı ve darbelerine karşı vatanlarını, namus ve dinlerini, hak ve hürriyetlerini korumak için düşmana karşı savaşan milis-halk güçleri ve teşkilatları asla terörist değildirler ve öyle bir niteleme yapılamaz, yapılırsa iftira olur. Onlar vatanlarını, hak ve hukuklarını, din, devlet ve milletlerini korumaya çalışan kahramanlardır. 
Mesela Osmanlı İslam Devleti'ninyıkılışı döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu dönemlerinde Milli Mücadele harekâtımızda halkımızın, milletimizin topyekün maddi ve 


manevi varlığı ile Kuvay-i Milliye ruhu (ÇANAKKALE RUHU) ve teşkilatları ile 


düşmanlarımıza karşı kahramanca mücadelesi buna bariz bir örnektir. Yine çok yakın zamanda olan 15 Temmuz 2016'daki CİA ve ABD-AB-İsrail destekli FETO -FETÖ terör örgütünün Türkiye'yi İşgal ve darbe harekâtına karşı Cumhurbaşkanımız ve vatandaşlarımızın 


direnişi de güzel bir örnek teşkil etmektedir. 


Keza yakın tarihte Somali'de bir kenti işgal etmeğe kalkışan ABD ordusuna karşı SOMALİ Müslümanlarının milis kuvvetlerinin yaptıkları kahramanca direnişleri, ABD askerlerinin bombalı helikopterli, füzeli her türlü saldırılarına karşı savaşmaları büyük bir kahramanlık ve vatan savunmasıdır. Bu işgal olayında Somali halkı 1000'den fazla şehit vermiş, 19 Amerikan askerini öldürmüş, 2 adet ABD helikopterini düşürmüş ve ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesini sağlamıştır. Yukarıda bahsettiğim üç örnek Müslümanların düşman işgallerine karşı gösterdikleri kahramanca vatan ve hukuk savunmalarının bazı örnek destanlarındandır. Bu direniş olaylarına katılıp öldürülenlerimiz şehit, kalanlarımız gazidirler. Şehitlerimizin aziz ruhları şad, mekânları cennet olsun. Gazilerimize ve şehit yakınlarımıza sağlıklı, mutlu 


hayırlı uzun ömürler dilerim... Selam, sevgi ve dua ile. 
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Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen “Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi”, 34 üniversiteden 85 bilim insanının katılımıyla gerçekleşti. Köklü eğitim reformuna öncülük etmesi beklenen kongrede, 


materyalist Batı felsefesi ve inkarcı bilimin yanlışlarına vurgu yapıldı. 


3 günlük fikir jimnastiği 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi 22-24 Ekim tarihinde yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın video mesajı gönderdiği 4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi'nde bilim ve yaratılış konusu ele alındı. Moleküler Biyoloji, Genetik, Biyokimya, Fizik ve Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Astrofizik, Sosyoloji, Dinler Tarihi, Sanat Tarihi, Uluslararası İlişkiler, Temel İslâm Bilimleri, Biyoloji, Jeoloji, Felsefe, Tıp, Ziraat, Eczacılık, Edebiyat, Antropoloji, Eğitim, Psikoloji, Sümeroloji bilim dallarında 34 üniversiteden 85 ilim adamı kendi branşlarındaki en yeni bilgileri paylaştılar; ele aldıkları konuyla ilgili Kur'an âyetlerine atıfta bulundular; Gazali, İbn Sina, İbn Rüşd, İbn Haldun, Biruni, Cezeri, Cabir, Harizmi, 


Bediüzzaman Said Nursi gibi İslam bilginlerini fikirlerini kaynak olarak sundular. 


Kur'an kurtarıyor 

Kongreye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra, TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, Hayrat Vakfı ve Aziz Mahmud Hüdai Vakfı katıldı. Evrim teorisinin ve materyalist felsefenin insanı hayvan seviyesine düşürdüğüne dikkat çeken konuşmacılar; Kur'an'ın insanı “en şerefli varlık” seviyesine yükselttiğini, İslam bilginlerinin ve özellikle de son yüzyılın büyük düşünürü Bediüzzaman'ın evrimi ve materyalist felsefenin iddialarını çürüten “Risale-i 


Nur” adlı eserler kaleme aldığını belirttiler. 


Alternatif modeller problemli 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 22-24 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 


kongreye online katılım sağlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İslam'ın 


'yaratılış' fikrine karşı alternatif bir varoluş modeli iddiasıyla ortaya çıkan, bilimsel bir realite gibi kabul edilip sıkça gündeme getirilen her türlü düşünce ve ideoloji tepkiseldir, rasyonel açıdan da problemlidir” dedi. 


İŞTE İLLUMİNATİ, MASONLUK VE YAHUDİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANITI 
08 Tem 2020- milligazete 


Türkiye'de ele geçirilen tevratlarda yer alan görseller Yahudilik ve gizli cemiyetler arasındaki bağlantıyı ifşa ediyor... 


Yahudilik ve gizli cemiyetler arasındaki bağlantı yüzyıllardır konuşuluyor ama buna ilişkin 


net ve kesin bir kanıt ortaya koyulabilmiş değil. 


Bu gizli cemiyetlerden günümüzde en fazla konuşulanı ve tartışılanı İlluminati. Simgelerini, objelerini ve sembollerini her yerde görebildiğimiz bu cemiyet hakkında kimse çok fazla bir 


bilgiye sahibi değil. 


Herkes onları farklı yerlerde önümüze çıkan işaretlerinden tanıyor. Doların üzerinde bulunan piramit içindeki göz, güneş, üçgen sembolleri, Baphomet gibi şeytani figürler, kimi zaman müzik kliplerinde, kimi zaman çizgi filmlerde, kimi zaman bilgisayar oyunlarında önümüze 


çıkıp duruyor. 


Yüzyıllardır Masonluk ve İlluminati gibi gizli cemiyetlerin Yahudilikle olan ilişkisi konuşulup yazılıyor. İlluminati ve Masonluk'ta Kullanılan simgelerin Yahudilikle bağlantısı olduğu söyleniyor. Türkiye'de ele geçirilen Tevratlar da yer alan figürler bize bu konuda 


önemli ipuçları veriyor... 


2018 yılında Sakarya-Bilecik karayolu üzerinde bulunan Vezirhan beldesi yakınlarında 
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramada, ceylan derisi üzerine işlenmiş, altın varaklı ve zümrüt ve yakut taşlarla süslenmiş piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 2 adet Tevrat ele geçirildi. İşte o Tevrat... 


TE. 
“767 o SAKARYA VALİLİĞİ 
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 


l! 
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2020 yılında Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar 
sonucunda tarihi eser niteliği taşıyan Tevrat ele geçirilmişti. Ele geçirilen o Tevrat'taki 


simgelerde şeytani yapılanmaların kullandıkları simgelerin aynısı... 


Adana ve Muğla'da ele geçirilen Tevratlarda da benzer simgelerin olduğu görülüyor. 


FOTOBLOG / BOŞLUĞUN ZAFERİ 


Nur Sena-Temmuz 2020 523. Sayı—zaferdergis 


Gaziantep Bakırcılar Çarşısı”ndaki tıkırtıları duyurmaya çalışıyor bize fotoğrafçı Bahadır Emre Bozkurtlar. Yalnızlığa razı olmuş bir ihtimamı nakşediyor vaktin sayfasına meçhul usta. 
Loş bir köşede oynaşan gayreti işliyor bakıra. Işık kadar gölgenin de aydınlattığı kadrajda, başkaları için var olmanın sızısını, digerkâm çabanın pırıltısını “görüyor” gibiyiz. Bakıra tas biçimi veren de, çamuru testi olsun diye yoğuran da, başkalarına serinlik olacak, doyum sunacak bir boşluğu inşa ediyor. Boşluğu suyla dolduracaklar mesela. Sıcacık çorba akacak bakırın boşluğundan. Ustanın çabası, boşluğun çeperlerini oluşturmak için. 


Bu fotoğrafın içindeyiz hepimiz aslında. Çalışıyoruz, koşturuyoruz, sabahı akşam ediyoruz telaşla, akşamdan sabahı bekliyoruz heyecanla. Toplantılarımız var. Seyahatlerimiz var. 


Borcumuz. Alacağımız. Kiramız. Gelirimiz. Banka hesaplarımız. Banknotlarımız. 
Seyahatlerimiz. Vergilerimiz. Asansörlerimiz. Ofislerimiz. Var da var! 


Kendimizi önemli gördüğümüz, kendimiz için öncelikli saydığımız her çaba ustanın nazik çekiç darbelerine benziyor. Tüm bu patırtı gürültü, bir boşluk üretmek için. Bir vakit ayırmak için kendimize özel. Sevdiklerimizi kucaklayacagımız, derince nefes alacağımız, türkü dinleyeceğimiz, şiir okuyacağımız, koltuğa yaslanacağımız aşk boşluğunun çeperlerini süslüyoruz. Çeperlerini süslerken, içerideki boşluğu unutmuşuz. 


Şimdi hooop durdu her şey! Hatırlama vakti. Evet, şimdi arkamıza yaslanma vakti. 
Sevdiklerimiz için çalışmayı bir kenara koyduk. Yorgun bir bakır ustasıyız, tekaüte ayrılmış bir testi ustası. Sevdiklerimiz için çalışmaya bunca alışmışken, sevdiklerimiz için OLMAyı deneme vakti. 


Öyle ya! İçindeki serin boşluğun hatırına dövülür bakır, yoğrulur çamur. O boşluktan kana kana su içme vakti şimdi. Can cana su içirme vakti. Serin ve sakin hayat kuytusunu şenlendirme vakti. Çeperlerini var etmek için koştururken, çeperlerin sakladığı boşluğu unutmayalım diye geldi bugünler. Şimdi dolu dolu o boşluğun tadını çıkaralım. 


YARATILIŞ MI? EVRİM Mİ? 
seyfullahdemir.com/Yaratilis-mi-evrim-mi/ 


Konuya başlamadan önce evrimin ne olduğunun bir tanımını yapmak gerekir ve Müslüman bir ülkede yaşadığımdan dolayı yaratılış teorisini Kuran bazında (biraz da Tevrat) değerlendireceğimi o belirtmeliyim.Öncelikle evrim kuramını evrimcilerin anlatımıyla inceleyelim. 

https://evrimteorisionline.com/2011/05/04/evrimin-tanimi-ve-mekanizmalari/ bloktan okumanızı öneririm. Lütfen mutlaka okuyun. Çünkü kulaktan dolma ya da konudan haberi olmayanların ya da haberi olup da kasıtlı olarak saptıranların yazdıklarını gerçek sanıp şartlanmış bir karşı çıkış ya da kabulleniş içinde olabilirsiniz. O zaman gerçekleri kaçırırsınız. 
Çünkü evrim teorisi dünyadaki yaşamı açıklamaya çalışan bilimsel kökenli, deneylere dayalı tek teoridir. Yaklaşık 200 yıldır çürütülmeye çalışılmaktadır. Kabul edilmekte bu kadar zorlanılmasının sebebi “insanın oluşumunda” Tanrının parmağının olmadığını söylemesidir. 
Bu makalemde neyin doğru neyin yanlış olabileceği üzerine düşüncelerimi yazacağım. 
Göreceksiniz evrim teorisi size anlatıldığı kadar öcü değildir. 


Evrim teorisi de zaman içinde gelişti bir miktar değişti. Gelecekte tanıyamayacağımız kadar değişebilir, gelişebilir, dallanıp budaklanabilir. Hatta yerine başka bir teori de gelebilir! 

Ancak bu “yeni teori”, şu anda Evrim Teorisi'nin açıklayabildiği her şeyi aynı güçte ve benzer bir şekilde açıklamak zorundadır. Hiçbir zaman bugünkü açıklamalarımız tamamen çöpe atılmayacaktır. Einstein, Görelilik Teorisi'ni ileri sürdüğünde, onun öncülü olan Newton'un teorileri çöpe atılmamıştır. Bu günkü açıklanamayanları da açıklayan daha kapsamlı bir teori olacaktır. O zamana kadar elimizde sadece bu teori olduğundan onunla devam edeceğiz. Fakat eksiklerinin varlığını da bileceğiz. Ancak yeni teori geldiğinde bu teori çöpe gidebilir. Kısacası yaratılışçılar ne kadar gür sesle bağırırsa bağırsın evrim teorisinin çöpe gitmesi söz konusu değildir. Yerine yeni bir teori gelmeden olmaz. Bilimin ilerleme yolu bu şekildedir. 


Eğer yukarda ki linki okumuşsanız bilim insanlarının evrim konusunda nasıl düşündüğünü anlamışsınızdır. Gördüğünüz gibi söyledikleri şeyleri laboratuarlarda test edilebiliyor. Peki, yaratılışçılar nereye itiraz ediyor. Önceleri deneysel verilere de itiraz ediyorlardı ama şimdilerde akıllı olanların asıl itirazı “türler arası geçiş” ve “ilk yaratılışa” olmaktadır. Ne yazık ki bu konuda bilimin elinde pek veri yok. Bilimin bu konudaki yorumu; “türler arası geçiş çok uzun zaman alabilecek bir olgudur ve insanın deneysel olarak gözleyebilmesi mümkün değildir. Fakat tür içi değişimleri takip edebildiğimize göre ve daha önemlisi tüm canlıların genetik olarak aynı yapıya sahip olması, onların birbirlerinden zaman içinde oluştuğunu kabul etmemizi gerekli kılar” şeklindedir. Aslında mantığı olan ve ayakları yere basan bir çıkarımdır. Teorinin türler arası geçiş için deney yapamaması ve ilk hücrenin oluşumunu deneyle kanıtlayamaması yaratılışçılar tarafından bir açık olarak görülür ve sürekli kullanılır. 


Fakat evrimin ne olduğunu pek anlayamayan evrim karşıtlarının beklediği gibi ara tür beklentisi evrimcilerde yoktur. Örneğin şu anda dünyada yaşayan tüm türler gelecekteki türlerin ara geçiş türüdür. Yani sudan karaya çıkışta yarım bacak yarım yüzgeç şeklinde bir canlı beklemek doğru değildir. Her şeyiyle kendine yeten bir canlı beklemeliyiz. Nitekim bu özelliklere karşılık gelen çamur zıpzıpları var. Kendilerine yeterler ve tam bir canlıdırlar ama balıklarla aynı atadan gelirler. Karada da akrabaları vardır. Bütün çamur zıpzıplarının evrimleşerek kara hayvanına dönüşmesini söylemek sistemi anlamamak anlamına gelir. 
Çünkü çamur zıpzıpları bir bölgede (Atıyorum, uzun bir süreçte bataklıkların kuruduğu bir yerde) kara hayvanına dönüşmüş olabilir ama bu tümünün bu yolu izleyeceği anlamı taşımaz. 
Bulundukları ortamda gayet mutlu mesut yaşar giderler. Ben daha çok insanın evrimiyle ilgileneceğim onun için insanın gen yapısına bakalım. 


İnsanın Diğer Canlılar ile Akrabalığı,Modern araştırmaların gösterdiğine göre, insanın diğer türlerle akrabalık oranları şu şekildedir: 

*Neandertalİnsanı:498-99 

*Şempanze:*/486-98 

*Bonobo:*488-96 

*Kedi:*088-91 

*Sığır:9075-87 

*MeyveSineği:9058-64 

*Muz:9058-62 

ePirinç:%45-62 

eSivrisinek:%36-44 

*Nergis:9025-35 

*SuYosunu,Alg:9525-35 

*YuvarlakSolucan:*424-28 

*Mantar:9018-22 https://evrimagaci.org/insan-ile-diger-canlilarin-genom-kiyaslamasi-ve-benzerlik-miktarlari-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Görüldüğü gibi canlı türlerinin ana materyali aynı sistem kullanılarak yapılmıştır. Yani sadece hayvanlarla değil bitkilerle de akrabayız. Bunun bize söylediği çok önemli bir şey var. Bu yapı bizim oluşumumuzu anlamamızı sağlıyor. “Tanrı yarattı, onun hikmetine sual sorulmaz” gibi içi boş bir laf yerine aklı başında bir argüman oluşturmaktadır. Yani canlılık dediğimiz 


bir yapı DNA denilen bir programın ürünüdür ve bunların yapısı birbirine benzer. Bu konuya daha sonra değineceğiz. 

Şimdi benim evrim konusundaki düşüncelerime gelebiliriz. Her ne kadar evrimcileri savunuyor gibi gözüksem de ben müdahaleli evrimi savunuyorum. Fakat yaratılışçıların kötü savunma mekanizması yüzünden onları eleştirmek zorundayım. Yani evrimin açığını kullanarak ya da “bak bu milyon yıllık fosil günümüzde de var” gibi bir açıklamayla bir teori çürütülemez. Bir teori deneysel tabanlı başka bir teori ile çürütülür. Evrimcilerin yaptığı gibi bir sistem içinde deneyle destekleyerek bu itiraz yapılmalıdır. Milyon yıllık bir fosilin günümüzde olması o türün başarısını gösterir ve evrim teorisi de onu destekler. Evrime karşı bir tezmiş gibi sunulamaz. 

Şunu özellikle belirtmeliyim ki! Müslümanlardaki evrim karşıtlığı Kuran kaynaklı değildir. 
Hıristiyan teolojisinin evrime karşı duruşu bizdeki teologların ya da Kuran'ı anlamayanların yaptıkları yorumdur. Kuran'daki en büyük delil diye sundukları “Ol deyince Olduran” tanrı kavramının doğru anlaşılamamasının getirdiği bir durumdur. Oysa Kuran insanın sperm ve yumurtadan yola çıkarak oluştuğunu anlatır. Fakat teologlar İlk insan Âdem'in birden yaratıldığını düşünür. Oysa onun yaratılması da birden değildir. Çünkü Hicr 29 “Ben, onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın.” der. Yani sürecin bir zaman aldığını belirtir. Bunu destekleyen başka bir ayet ise Âl-i İmrân 59 “; Allah nezdinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona «Ol!» dedi ve oluverdi.” İsa'nın topraktan değil de annesinin karnında geliştiğini Kuran'dan biliyoruz. O zaman Allah neden bu iki durumu özdeş tutuyor. Burada Kuran'ın güzel anlatımı devreye girer. Anlatılan şey “topraktan yaratılmaya” bir açıklama getirmektir. Yani Kuran, Âdem ile İsa'nın durumunu eşitleyerek bilinen bir şeyden bilinmeyeni çıkarmamızı istemiştir. Burada bilinen İsa'nın doğumudur. İsa'nın annesi Meryem'in karnında geliştiğini ve babasının olmadığını bildiğimize göre aynı durum Âdem içinde geçerli demektir. Ayrıca bu ayetten “«Ol!» dedi ve oluverdi” sözünün anlamı da meydana çıkmış oluyor. İsa birden bire ortaya çıkmadıysa aynen Adem’de birden bire ortaya çıkmamıştır. Buradaki “ol deyince oldurur” bir zaman meselesidir. Biz zaman genişlemesine tabi olduğumuz için bizim için bir süre geçer ama yaratıcı için tüm şimdiler aynı noktadadır. 
Zaman genişlemesi yoktur. O “ol” diye dilediğinde ya da düşündüğünde tüm işlem gerçekleşmiş demektir. Bizim bakış açımızdan değil onun bakış açısından olayları değerlendirmeliyiz. 


Bu ayetlerden anlıyoruz ki Âdem de bir anne karnında yetiştirilmiştir. Tıpkı İsa gibi... 
Buradaki “toprak” insanın oluştuğu materyalin adıdır. Oksijen, Karbon vb. elementlerden bahsediyorum. Yani insan dünyada bulunan elementlerden oluşturulmuştur. Fakat bunu gökten iki el gelerek çamuru yoğurarak yapmamıştır. Dünyada daha önce hazırlanan bir canlı aracılığıyla yapılmıştır. Ben burada tüp bebek durumu görüyorum. Belki bazılarının tepkisini çekecek durumdur ama bizi yönlendirenlerin genlerimizle uğraşmasının yolu bu şekildedir. 
Mustafa İslamoğlu'nun da dediği gibi Ademin annesi var ve o bir primattır. 


Buradaki önemli soru “neden ilk insan Âdem'dir?” Çünkü onu insan yapan şey, içine üflenen tanrının ruhudur. İşte Âdem'iilk insan yapan şey içine ilk defa üflenen ruh sayesindedir. Onu insan yapan şey bedeni değil, ruhudur. Onun için ilk insandır. Kalu Bela dediğimiz zamanda tekamüle sokulan ruhların tümü Adem'dir. Şimdi ben onları Ademoğulları diye adlandırıyorum. Fakat yine de ilk ruhun içine üflendiği bedene özel isim olarak da Adem diyebiliriz. 


Fakat sıkı durun ilk prototip insan erkek değil dişidir. Yani Âdem bir erkek ismi değil bir türün ismidir. Âdemoğulları türünün ilk atasıdır. Eşi ise onun kaburga kemiğinden değil onun DNA''sından yapılmıştır. Yani onun XX olan genetik materyalindeki X'lerden biri değiştirilerek XY şekline dönüştürülmüş ve eşi oluşturulmuştur. Kuran “Âdem'in eşi” der. 
Onun dişi ya da erkek olduğundan bahsetmez. Yani Havva ismi Tevrat'tan gelir. Arapçada kelimeler cinsiyetlidir. Âdem kelime olarak dişi kelimedir. Yani dişilere kullanılması gereken bir kelimedir. 


Sümerlerden günümüze gelen rivayetler dinlerde de yer bulmuştur. Sümerceden çevrilen “Havva'nın yaratılışı Adem'in kaburga kemiğinden” sözünün aslında başka bir anlamı daha var. Kaburga kemiğinin ikinci anlamı “hayat ağacı”dır. Hayat ağacı ise bana göre DNA sarmalının sembolik anlatımıdır. İşte Sümercede “Hayat Ağacı” diye çevrilmesi gereken kelime “kaburga kemiği” diye çevrilmiş. Sanırım tercümeyi yapan bu ayrımı yapabilecek kadar iyi Sümerce bilmiyordu. Zaten o dönemlerde sembolik düşünmek kolay değildi. Onun için Tevrat'a bu şekilde girmiş ve oradan İslam'a yerleşmiştir.Bu durumu bilimsel veriler de destekler. Genetik olarak baktığımızda da asıl olan gen XX genidir. Eğer YY geni olsaydı ona da asıl gen diyebilirdik ama öyle bir gen yok. İlk dişinin oluşturulduğunun bir delili de erkeklerde meme ucu olmasıdır. İlk olarak erkek oluşturulsaydı erkekte meme olmayacaktı. 
Çünkü işlevi yok. Kadından oluştuğu için meme ucu kalmıştır. Belki de ipucu olarak bize bırakılmış bir delildir. 

İnsanın daha önceki bir bedenden oluşturulduğunun başka delilleri de var. Örneğin, öğütücü dişler ot yiyen, köpek dişler ise et yiyen hayvanlardan kalmadır. Yirmilik dişler insan için gereksiz kaldığı için vücut onları kısa zamanda atar. Apandisit daha önceki bedenlerimizde bir işlevi vardı. Artık o işlevini yitirdi ama genetik olarak varlığı genlerimizde kayıtlı olduğu için devam eder. Kadınlardaki kızlık zarı ve erkeklerin penis uçlarındaki deri de işlevsizdir. 


Bu anlatımlardan anlıyoruz ki dünyada insan yatılmadan önce bitki ve hayvan yaşamı vardı. 
Çünkü Âdem bir rahme yetiştirildi. Bu Tanrının yaratma sürecinin yoludur. Ne diyor Kuran İnsan 1 ayetinde “;İnsan, adı anılmaya değer bir şey olana kadar, üzerinden uzun bir süre geçmedi mi?”. Yani insan oluşana kadar dünyada onun olmadığı uzun bir süre geçti. İnsanın oluşabilmesi için dünya hazırlanması gerekiyordu. 

Bunu insan beynindeki gelişim sürecinden de anlayabiliyoruz. Bu gün insanın yapısına bakarak anlayabiliyoruz ki! İnsanı insan yapan beyindeki serebral kortekstir. Beynin gelişim safhasını takip ettiğimizde en dipte “beyin sapı” var. Buradan yürek atışı, soluma gibi temel biyolojik fonksiyonlar yönetilir. Onun üzerinde daha sonra gelişmiş olan bölge var. Burada “sürüngen davranışları” diyebileceğimiz davranışlar yer alır: saldırganlık, bölge sahiplenişi, sosyal hiyerarşi gibi. Onun da üzerinde memeli davranışları taşıyan limbik sistem” var. 
Burada karmaşık duygular, yavrulara duyulan sevgi ve onları koruma içgüdüsü vardır. 
Nihayet en üstte “serebral korteks” bulunur. Burası en gelişmiş işlevleri üstlenmiştir. Analiz yeteneği, hayal gücü, matematik ve müziğin yaratıldığı yer burasıdır. Görüldüğü gibi insanın insan olabilmesi için beynin gelişimini tamamlaması gerekmektedir. İşte İnsan 1 ayetinde bahsettiği zaman bu süreyi anlatır. Yani önce, en ilkel beyin sapı oluşmuştur. Diğer katmanları onun üzerinde zaman içinde oluşarak gittikçe gelişkin canlı oluşmuştur. Bu duruma bakarak sürüngen türü diye akıllı bir türün olamayacağı görülür. Çünkü sürüngen türü ancak bir yılan ya da timsah kadar zeki bir varlık demektir. Çünkü memeli beyni ve serebral korteks oluşumuna çok daha var demektir. 


Tüm bu biyolojik yapıdan anlaşılan şey bedenimiz birdenbire oluşmadı. Bir süreç içinde yavaş, yavaş evrildi. İşte bütün mesele bu evrilme süreci, kendiliğinden mi? yoksa bu sürece müdahale oldu mu? Benim görüşüm bu süreçlerin bazılarına müdahale edildiği yönündedir. 


İlk hücre, ilk göz nasıl oluştu sorusunun cevabını tesadüflere bağlamak biraz atmasyona benzer. Çünkü hücre en küçük canlıdır ve içinden bir parçasını çekerseniz hücre olmaz. Aynı şekilde bir gözün bir şekilde planlanması gerekir. Akılsız amino asitler ya da atomlar bir şekilde bir araya geldi demek çok mantıklı değildir. Her ne kadar istatistiksel olarak oluşabilir diye düşünmek mümkün olsa da pek çok alternatif olduğu için çok farklı hücre yapısı olması gerekirdi. Oysa tek bir tür hücre yapısı var. Bende yaratılışçılar gibi bu belirsizlikleri kendi lehime kullanıyor ve bu noktalara müdahale edildi diyorum. Elbette onlar gibi içini boş bırakmıyor neler olabileceğini anlatmaya çalışıyorum. 


Evrim, türler arası geçişi açıklamakta zorlanır ama tür çeşitliliğini çok güzel açıklamaktadır. 
Yani “neden bu kadar çok köpek çeşidi var?” sorusunun cevabı var ama bir şempanzeden bir insana geçişi açıklamak kolay değil. Şöyle düşünün mtDNA verilerine göre ilk dişi insan 130- 
200 bin yıl yaşında. Y kromozomuna göreyse ilk erkek 60-70 bin yaşında. Yani bir primattan 
insana dönüşecek evrimsel süreç için zaman yok. Bu kadar kısa zamanda evrimsel dönüşüm mümkün değildir. İnsanı primattan ayıran en önemli özellik serebral kortekstir. Bu kadar kısa sürede bir primatın serepral korteks geliştirmesi planlı bir süreç değilse, mümkün değildir. 
Onun için müdahale var diyorum. 


İşte benim savım müdahaleli evrim bu açığı kapatır. Fakat süreç yaratılışçılar dediği gibi şıp diye olmaz. Küçük müdahalelerle primat türü yavaş, yavaş insana doğru değişir. Yavaş derken yanlış anlaşılmasın evrim için ışık hızı sayılır. Bunu planlayanlar bu işi yapabilecek yeteneklere sahiptir. Yazılarımdan onları geçmişte bizden önce dünyada yaşamış gelişmiş tür olarak tanımladığımı okumuşsunuzdur. İşte o tür kendi genlerini kullanarak bu süreçleri oluştururlar. Yaklaşık 15 bin yılda primat insana dönüştürülür. 


Kuran'ın neden “Âdem ile İsa'nın durumu aynıdır” dediğini anlamışsınızdır. Bana göre her ikisine de genetik müdahale vardır ve taşıyıcı anne kullanılmıştır. Yani bugün tüp bebek oluşumu gibi bir süreç yaşanmıştır. Planlayıcılar kendi genleriyle primatın genlerini değiştirerek bir primatın rahminde insana dönüştürdü. Onun için %98 şempanzeyle, %99 Neandertallerle akrabayız çünkü bizi oluşturan tür onlardı. Fakat yine de direk atamız değiller. Çünkü iki türün karışımından oluşmuşuz... Hayvan yönümüz primattan, insan yönümüz Neandertalden... Yanlış anlaşılmaması için Neandertallarin bizi oluşturan türün homo sapiens dönemi olduğunu anlamak lazım. Yani bizi geliştiren tür Neandertallerin modem hale dönüşmüş Cro-Magnon halleridir. Tevrat'taTanrı insanı kendi görüntüsünden yarattı derken kastedilen sembol budur. Bu konuyu daha detaylı bilgi 

için http://seyfullahdemir.com/neandertallercro-magnonatlantisliler/ 


Nasıl ki Sümerlere müdahale ederek medeniyetlerin oluşmasını sağladılar. Benzer müdahalelerle insanın oluşumunu da sağladılar. Daha detaylı bilgi için http://seyfullahdemir.com/ilk-medeniyetlerin-dogusu/ 


Peki, Kuran evrimi destekliyorsa teologlar neden bu kadar şiddetle karşı çıkar? Çünkü evrimi savunan evrimciler her şeyi tesadüflere bağladığı için yaratıcı yoktur derler. Yani evrimi 


savunmakla, Tanrıyı inkâr, aynı kapıya çıkar gözükmektedir. Oysa Kuran'da bu durum tam böyle değildir. Kuran'da evrimin olması olmamasından daha kuvvetle muhtemeldir. Fakat evrim teorisyenlerinin iddia ettiği gibi bir evrimden bahsetmez. Gerekli yerlerde Tanrının elinin olduğunu anlamak gerekir. NAHL 8 ayetinde “;Hem binesiniz diye, hem de ziynet olarak atları, katırları, merkepleri de yarattı ve bilemeyeceğiniz daha neler yaratacak” diyerek gelecekte yaratılacak hayvanlardan da bahsetmektedir. Fakat yanlış anlaşılmasın Kuran'a göre doğal süreçler de Allah'ın işi olduğu için tüm bu süreçler aynı kategoridedir. Yani Allah hem tür içi hem de türler arası geçiş işini organize eder. Fakat tür içi çeşitliliğe Allah doğal süreç olarak müdahildir ama türler arası geçiş işini RAB organize eder. Rab ile Allah arasındaki ayrımı anlayabilmek için http://seyfullahdemir.com/kurana-gore-tanri-tek-degil/ 


DNA, bildiğimiz bir program şeklidir. Dünyadaki tüm canlılar aynı kalıtımsal kodlamayı kullanırlar. Bunun ne anlama geldiğini anlamak için Fransızların metrik vida ile İngilizlerin whitworth vida sistemini düşünmek durumu anlatabilir. Bu vidalar birbirlerine uymazlar. 
Yani 1 parmak whitworth vida ile aynı ölçüde metrik vida birbirine uymaz. Çünkü diş yapıları birbirinden farklıdır. Bu durumda tüm canlıların -örneğin- metrik vida sistemini kullandığını düşünmek gerekir. Birbirlerine uyumludurlar. Yani bir sinek ya da ot ile insanın DNA yapıları birbirine uyar. Bu durumda whitworth vida sistemi, uzaylı bir türün yapısına karşılık gelir. 
Fakat | parmak metrik vida ile 1/3 parmak metrik vida da birbirine uymaz. Uymaz ama bunlar gerekli ek parçalarla birbirine dönüştürülebilir Aynı şekilde insan ile mantarın DNA'sı da birbirine uymaz ama aynı yapıda oldukları için (henüz başaramadık) birbirine dönüştürülebilir. Çünkü sonuçta hepsi dört tür nükleotid'den oluşmuşlardır. 


Bazıları insanın mükemmel bir yaratılışa sahip olduğunu düşünür ama bu doğru değildir. 
İnsan çok kırılgan ve nazik bir canlıdır. Mikroskopla görebileceğimiz canlılar bile onu yok edebilir. Oysa bugün bizim yaptığımız robotlar bile (gelecekte çok daha mükemmelini yapacağız) insandan çok daha verimli ve sağlamdır. Ömürleri çok uzun ve enerji gereksinimleri çok kolaylıkla karşılanabiliyor. Sadece güneş enerjisine ihtiyaçları var. Oysa insan, enerjisini diğer canlılardan karşılıyor. Sadece bu bile onun ne kadar berbat bir tasarım olduğunu anlatır. Yani insan, dünya denen bu gezegenin asalağıdır. Onu, kendi çıkarlarına sömürmekten imtina etmez ve böyle bir canlıyı mükemmel addetmek tamamen bir inanç meselesidir... Fakat bu boşuna değildir. Ölümsüz ve güneşten beslenen basit bir canlı yapmak kolayken böyle karmakarışık ve birbiriyle beslenen canlılar yapmak, onların kısa ömürlü olması içindir. Bir sistemi ne kadar karmaşık yaparsanız o kadar bozulma imkanı oluşturuyorsunuz demektir. Canlılar onun için hem birbirinden beslenen hem de karmaşık yapılması tamamen kısa ömür içindir. İnsan da bu sistemin bir parçasıdır ve bu özelliği tekâmül için çok gereklidir... 


BİLİMSEL ATEZİM VE BİLİMSEL TEİZM 
Kemal Batak-sabahulkesi.com/2016/11/15/bilimsel-ateizm-bilimsel-teizm-kemal-batak/ 


Teizm, Tanrı'nın âlim-i mutlak, kâdir-i mutlak ve salt iyi olduğunu, evreni yarattığını ve onu muhafaza ettiğini savunan felsefi görüşe denir. Hususi olarak İslam teizmi, Hristiyan teizmi, Yahudi teizmi gibi teizmlerden söz edilebilir. Peki başlığa çektiğimiz bir diğer kavram, (deneysel) “bilim” nedir? Bilimsel teoriden karmaşık fiziksel fenomenleri açıklayan sınanabilir teoriyi anlıyorsak bilimin bir doğa araştırması, açıklaması olduğunu söyleyebiliriz. 


Bu kavramsal açıklamalardan sonra sorabiliriz: “Tanrı var değildir.” görüşünü savunan ateizm bilimsel dayanaklara sahip midir? Kabaca “Tanrı vardır.” önermesini savunan teizm bilimsel dayanaklara sahip midir? Ve bu dayanaklar her ne ise bu görüşleri bilimsel yapar mı? 


“Bilimsel ateizm” iddiasında olan yaklaşım naturalist yaklaşımdır. Bu nedenle önce naturalizmi anlamalıyız. Wilfrid Sellars (1912-1989)'a ait, pek çok naturalistin kabul ettiği bir slogan olan “Bilim her şeyin ölçüsüdür.” yargısını kabul eden, bilimciliğe bağlı olan, bilimci felsefi naturalizme göre, modern doğa bilimleri bize sadece doğru resmini vermez; aynı zamanda, “tek doğru” resmini verir. Bu çerçevede The Cambridge Companion to Atheism, sözlük bölümünde naturalizmi şöyle tanımlar: “Var olan her şeyin doğal varlıklardan ve ilke olarak bilim tarafından incelenebilecek süreçlerden oluştuğu görüşü.” Bu tanıma göre naturalizmi, basit anlamda bilimcilik olarak da görebiliriz. 


Aslında literatürde iki tür naturalizmden söz edilir: 1) Metodolojik (epistemolojik) naturalizm: “Bilim insanları, doğal fenomeni açıklarken doğaüstü varlıklara başvurmamalılar.” Ya da “...Bir kişinin bilim yaparken, Tanrı tarafından komuta edilen doğaüstü nedenler olmadığını varsaymasıdır...” Öyleyse metodolojik naturalizme göre, bilim, doğa her şeymiş gibi ilerlemelidir. Bir başka ifadeyle, bilim, örneğin, ateizm varsayılarak yürütülmelidir. Çünkü doğal bilimlerin metotlarını kullanmadan ulaşılan bilgi gerçek, doğru bir bilgi değildir. 
Bilimsel bilginin ve metodun takip edilmesi gereken, otorite teşkil eden “tek bilgi” olduğu iddiası metodolojik/epistemolojik naturalizmin özüdür. 


2. Felsefi (metafizik, ontolojik) naturalizm: “Var olan her şey doğadır; doğaüstü herhangi bir varlık yoktur.” Bu çerçevede, her şey nihai olarak fiziksel şeylere indirgenebilir görüşünü savunan fizikalizm (materyalizm) ile naturalizm kabaca karşılıklı değişebilir bir şekilde kullanılabilir. 


Bu iki tür naturalizmden hangi tür naturalizm daha aslidir? Metafizik naturalizmin epistemolojik naturalizme dayandığı söylenebilir ya da bir diğer ifadeyle, doğaüstü varlığın reddi aslında doğa bilimini önceleyen İlk felsefenin reddine ve empirik bilimin -sadece ontolojik olarak değil- epistemolojik/metodolojik olarak da tek ölçüt olmasına dayanır. 


Naturalizmin negatif tezi, teizmin yanlış olduğudur. Teizm de benzer bir biçimde naturalizmin yanlış olduğunu savunur. Basitçe, naturalizm, doğaüstü bir varlığın olmadığını; teizm ise olduğunu savunur. Bu bağlamda, çağdaş felsefecilerden Alvin Plantinga, naturalisti, Tanrı gibi bir zat yoktur, diyen kişi olarak görür. Bu nedenle, tanımına bakarsak, naturalizm ateizmi gerektirir; fakat ateizm naturalizmi gerektirmez. Bir diğer ifadeyle, naturalist olup ateist olmamak mümkün değilken ateist olup naturalist olmamak mümkündür. 


Günümüzde Richard Dawkins (d.1941), Daniel Dennett (d.1942) Steven Pinker (d.1954) Francis Crick (1916-2004) gibi bilim insanı ve felsefeciler ve John Dewey (1859-1952) ve Bertrand Russell (1872-1970) gibi geçen yüzyılda gördüğümüz felsefeciler, savundukları felsefi naturalizm gereği, bilim ile din arasında katı bir çatışma görmüşlerdir. Bu çerçevede Dawkins, Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun “bilimsel bir mesele” olduğunu söyler. Bu iddiayı savunan Dawkins gibi naturalist yeni ateistlerin mantıksal pozitivizm kadar bile felsefede yol almadığı söylenebilir. Zira mantıksal pozitivistler, bilimsel bir hipotez olmadığı için Tanrı kavramın anlamsız olduğunu iddia etmişlerdi. 


Bilim-Bilimci Naturalist Felsefe Ayrımı. Naturalizmin (empirik) bilimsel bir görüş olmadığı oldukça açıktır. Naturalistlerin pek çoğu zaten naturalizmin empirik bilimlere ait bir çalışma 


sahası olmadığını, empirik bilimler “üzerine” bir felsefe olduğunu söyler. Bununla beraber bugün pek çok bilim insanı, doğal bilimleri ve belki sonuçlarını, metodolojik ve ontolojik naturalizmle harmanlayarak bize sunmaktadır. Neyin doğal bilime ait olduğu, neyin materyalizme, naturalizme ait olduğunun tespiti, eğer naturalizm bilinmiyorsa oldukça zordur. 
Şu açık ki bilim insanları her zaman (doğal) “bilimsel” konuşmuyorlar. Örneğin fizikçi Steven Weinberg, biyolog Crick ve Dawkins metafizik naturalizm ile harmanlanmış bir fikir demetine sahipler. “Evren amaçsızdır.” diyen Weinberg, çoğunlukla, fizikçi kimliği gereği, sanki “doğa” dünyası hakkında konuşuyormuş gibi görülüyor. “Her gerçek varlık” hakkındaki şümullü bir iddia, nasıl empirik bir bilime ait olabilir? “Bilimin”, daha doğru ifadeyle bilim insanlarının tarafsız olmadığı; naturalist bir felsefeyi bilerek ya da bilmeyerek savunduğu dolayısıyla bilim insanları üzerinden öğrendiğimiz bilimin ancak mantıksal olarak tarafsız olduğu görülüyor. 


Metafizik naturalizmin metafizik bir yaklaşım olması bakımından teistik metafizikten farkı olmadığı şeklinde bir itiraz geliştirsek nasıl bir cevap verilir? Bu itiraza, teistik metafizik a priori bir metafiziktir ve apriori metafiziğin mümkün olduğuna dair hiçbir iyi nedene sahip değiliz, biçiminde karşılık veren bilimci naturalistlere göre, naturalizm, metafizik varsayımlara dayansa da, bu metafizik varsayımlar bilimin başarıları ile temize çıkarılmış, haklı kılınmıştır. Bu nedenle, radikal bir biçimde naturalist metafiziğin savunusunu yapan bir kitap,2 doğru bir biçimde, bu düşüncelerini bilimcilik (scientism) olarak adlandırır. Bu metafizik sadece çağdaş bilim tarafından ciddiye alınan hipotez ve teorileri bütünleştirmeyi hedef almıştır. Eğer durum böyleyse naturalizm bilimle özdeş olmasa bile bilim tarafından desteklenen (aposteriori) metafizik bir görüş olacaktır. Ancak bu doğru mudur? Bu soruyu yedeğimize alarak ilerleyelim. 


Empirik bilimin Tanrı'nın varlığı gibi teizmin temel ontolojik iddialarını imkânsız kılması, daha zayıf ifadeyle zayıflatması yapısına terstir. Tanrı, teknik olarak çürütülemez; ancak çok çok olanak dışı, diyen naturalist Dawkins de bu duruma işaret eder. Bilim, örneğin Tanrı'nın varlığı gibi asli ontolojik iddiaları imkânsız kılamayacağına göre, metafizik naturalizmin Tanrı'nın var olmadığı iddiasını ne beslemektedir? “Bilim” ile “bilimci naturalist felsefe”yi birbirinden ayırmamız gerektiği açıktır. Şöyle ki; 


Naturalizm, neyin gerçek olduğuyla ilgili metafizik bir duruş iken, metodolojik naturalizm, bilimin nasıl yürütülmesi gerektiği ile ilgili bir tezdir. Naturalizmin bilimsel olarak doğrulanamayacak pek çok iddia içerdiğine dikkat edilmelidir. Örneğin, hiçbir bilimsel deney, fiziksel varlıkların içsel eğilimlerinin onlara Tanrı tarafından yerleştirilmediğini gösteremez. 
Ve biz gözlem yoluyla bütün varlıkların fiziksel olduğuna karar veremeyiz. Biz gözlem yoluyla muayyen bir fiziksel nesnenin belirli bir konumda bulunduğunu ya da bulunmadığını keşfedebiliriz; ancak bu tür gözlemler, fiziksel olmayan varlıkların -ruhlar, tanrılar, melekler gibi- var olmadığını gösteremez. Naturalizm, açıktır ki, felsefi bir duruştur, bilimsel bir teori değil.3 


İki fiziksel nesnenin, örneğin iki atom altı parçacığın etkileşimini incelerken bilimle uğraşırız. 
Ancak bu atom altı parçacıkların nasıl ve neden var olabildiğini sorduğumuz zaman felsefeyle uğraşıyoruz demektir. Bilimci naturalizmi eleştirmek, bilimin sonuçlarının saygıdeğer bulunmaması demek değildir. Her aklı başında felsefeciden bu saygıya sahip olması beklenir. 
Modem bilimin, tahminlerin çok üzerindeki olağanüstü başarıları, naturalizm ile eklemlenmiş bir şekilde, ideolojik bir silah olarak kullanılmamalıdır. Metot, bilgi, ontoloji ve semantik hakkında bilim, “tek” gerçek ve problematik olmayan rehberdir, rehber olmalıdır, diyen bilimci naturalizm, bilimden çok daha güçlü iddialara sahiptir. Onun bu iddiaları felsefe ya da 


metafiziğe dayanmaktadır. Herhangi bir teolojik görüşün din ile özdeşleştirilmesi ne kadar yanlışsa, felsefi naturalizmin de bilim ile özdeşleştirilmesi o kadar yanlıştır. 


Metodolojik ve ontolojik naturalizm, bilim karşısında duyulması gereken saygıdan fazlasını talep eder. Onlar bilimin otoriter bir yaklaşımla, emredici bir pozisyonda olduğunu söylerler. 
Naturalistlerden Ouine'ın savunduğu gibi, bilimle ilgili noktalarda bilimin kendisinden daha yüksek bir mahkeme yoktur. Epistemoloji, Ouine'da, doğal bilimlerin bir parçasıdır. Ona göre bilgi, zihin ve anlam, aynı dünyanın, doğa dünyasının bir parçasıdır. A priori bir felsefe için yer yoktur. 
Bilimci felsefi naturalistler, sıklıkla, felsefenin Quine ile başladığını düşünüyor izlenimi verirler. Bilimci felsefi naturalizm, metotlarımızı, bilgimizi, ontolojimizi, kavramlarımızı bilim öncesi hata ve katkılardan arındırmamızı teşvik eder. Arındırıldığında felsefe, bilim olacaktır. Ancak Quine’nın kümeler gibi soyut bir nesnenin varlığını kabul etmek zorunda kalması meşhurdur. Başka bazıları ise, önermeleri, mümkün dünyaları, platonik tümelleri, sayıları, matematiksel uzayı ve diğer soyut varlıkları kabul ederler. 


Bilimci Naturalizm ve Tanrı. Naturalizmin din ve Tanrı hakkındaki eleştirileri, teizmde aşkın bir gerçeklik olarak kabul edilen ve açıklayıcı bir güç olan Tanrı'nın yerini tek açıklayıcı güç olarak bilimin alacağını varsayar. Tanrı ile bilim arasında ontolojik yer değiştirme edimi, naturalizmin metafizik karakterini yansıtmaktadır. Her şeyin ölçüsü olan bilim, sadece metodolojiyi, epistemolojiyi değil, ontolojiyi de inşa etme gücüne sahiptir. Ancak doğa hakkındaki empirik araştırmalarla kendisini sınırlayan bilimin, bilimciliğin ya da naturalizmin açıklayıcı hegemonyasından yana olması “doğasına” ters olacaktır. Bilimci naturalizmin, fiziksel nesneleri inceleyen doğal bilimlere, doğanın “ötesi” hakkında ya da “her gerçek varlık” hakkında sorduğu sorular cevapsız kalacaktır. Bir başka ifadeyle, yalnız ve tek başına doğa bilimleri ya da bilim kulağımıza bazı metafizik ilkeleri, naturalizmin iddiasının aksine, fısıldayamaz. Oysa buna aykırı bir biçimde, naturalizmin “fiziğin eksiksizliği” gibi tezleri, doğal bilimlerin gelişimine dayanarak bize doğanın nedensel olarak kapalı mekânsalzamansal bir sistem olduğunu söyler. Doğal bilimleri aşan bu metafizik iddia, kendisini doğal bilimlere dayandırma gayreti içinde olsa da doğal bilimlerden fazlasını içerdiği, “her gerçek varlık” hakkında konuştuğu için (doğal) bilimsel olmayan bir iddiadır. 


Ontolojik ve metodolojik naturalizmin, empirik bilimleri metafizik ve metot konusunda tek standart olarak gördüğü bu bilimcilik tezi, açıktır ki fizik, kimya, psikoloji gibi empirik bilimler tarafından onaylanan bir tez değildir. Bilimcilik tezi, empirik bilimlere ait, onlar tarafından savunulan bir tez olmadığına göre, hipotetik olarak tamamlanmış empirik bilimlere de dayanmaz. Çünkü, örneğin naturalist fiziğin eksiksizliği tezi, devrimci bilim tarihine aykırıdır. Öyleyse a priori metafiziğin mümkün olduğuna dair hiçbir nedene sahip değiliz, şeklindeki bilimci naturalist tez yanlış olacaktır. Çünkü bu bilimci tezin kendisi, “a posteriori bir metafiziğe” dayanmaz. Zira bilimci naturalizmin, “her gerçek varlık” ve “her meşru metot” hakkındaki tekelci iddialarının empirik bilimler tarafından savunulan bir tez olmadığı, olamayacağı görülüyor. Empirik bilimler, Tanrı'nın varlığı, zihnin varlığı, değerlerin ve ahlaki değerlerin varlığı gibi konularda mantıksal olarak tarafsızdır. Bu nedenle, bilim ya da empirik bilimler, doğanın dışında olarak görülen varlıkların gerçekliği hakkında bir olasılığı daima korurlar. Aksi takdirde empirik, deneysel bilim, deneyimlemediği bir alanla ilgili pozitif ya da negatif konuşmuş olur. “Bütün” nesnelerin neden var olduğu ile ilgili soru, bilime ait değil, ilk felsefeye ait bir sorudur. Görülüyor ki metot, bilgi, ontoloji konusunda bilim tek kılavuzdur, diyen bilimci naturalizm, empirik bilimlerden kaynaklanamayacak, bu bilimlerden daha güçlü iddialara sahiptir. 


Crick, örneğin nörobilimcilerin çoğunun ruhun varlığına, yanlışlığını kanıtlamalarından dolayı değil, bu varsayıma gerek duymamalarından dolayı bir “mit” olarak baktığını söyleyerek, Tanrı'nın ve zihnin varlığı gibi konularda bilimin mantıksal olarak tarafsızlığının farkında değilmiş gibi görünür. Bir “mit” olan ruhun, zihnin varlığı bir “varsayımsa”, onun varlığını reddeden, mit diyen bilimci naturalizm de “Şaşırtan Varsayım”dır. Biri teizme diğeri naturalizme ait iki varsayımı, felsefi açıklayıcılığı ve karşılaştığı problemleri çözme kabiliyeti bakımından karşılaştırırsak şu soruyu sormamız kaçınılmaz hâle gelir: Crick gibi bilimci naturalist bilim insanlarına ruhun olmadığını, ölümden sonra kişisel yaşam olmadığını, Tanrı'nın var olmadığını söyleten empirik bilimsel bulgu nedir? Metafizik varsayımlara dayansa da bu varsayımların bilim tarafından temize çıkarıldığını savunan bilimci naturalizm, hangi saygın fizik, biyoloji, nörobiyoloji vb. dergisi ya da eserinde, “Tanrı ve zihin kanıtlanamadığı için bilimsel olarak yoktur; zihin ile beden, eğer varsa, Tanrı ile doğa arasında bir bağ olmadığı tespit edilmiştir vb.” şeklinde bir empirik bilimsel bulguyla karşılaşmıştır? 


Bilimci Naturalizmin Kendi Kendisiyle Tutarsızlığı. Bilimci naturalizm tezi, kendisi empirik bilimlere dayanmadığı hâlde, empirik bilimlere dayanmayan varlıkların ve metotların reddedilmesini istiyorsa, ancak kendisini iptal eden, çürüten bir tez olabilir. Dolayısıyla ontolojik ve metodolojik naturalizm bilime dayanmaz, bilimsel bir tez değildir, bilimi aşan iddialara sahiptir. Empirik bilimlere dayanmadığına göre bu tez bilime tekaddüm eden bir iddiadır, bir diğer ifadeyle a priori metafiziktir. O hâlde metodolojik ve ontolojik naturalizm, empirik bilimle özdeş iddialara sahip olamaz. Bazı bilim insanları, “epistemolojik şovenizm” anında “her gerçek varlık” ve “her gerçek metot” hakkında tekelci iddialarda bulunsa da empirik, deneysel bilim, devrimci yapısı ve “deney sahası” itibariyle, tekelci iddialarda bulunmaz. Bu nedenle de metodolojik ve ontolojik naturalizm, empirik bilimle özdeş iddialara sahip değildir. Kendisi empirik bilimlere dayanmayan bir tez, “Empirik bilimlere dayanmayan bütün ontolojiler ve metodolojiler gayrimeşrudur.” diyorsa, bu tez (empirik) bilimsel bir iddia olmadığı gibi, tutarlı ve rasyonel bir iddia da olmayacaktır. Bu bağlamda katı naturalizmin bilimlerin birliği ya da felsefenin bilimin ex cathedra rolünü tanıması gerektiğini gibi iddiaları, tartıştığımız nedenlerle doğru ve uygun görünmemektedir. 


Bilimin içinde kalarak, bilimin dışında hiçbir varlık, metot ve bilginin olmadığının ileri sürülmesi, temelsiz bir iddiadır. Empirik bilimsel faaliyet yürütmekle, yürütülen bu faaliyeti Tanrı, zihin, özgürlük ve değerler bağlamında yorumlamak aynı şey değildir. İlki “bilime”, ikincisi naturalizme, daha kuşatıcı ifadeyle “felsefeye” uygun düşer. “Bilim” oldukça sınırlı bir alanda çalışırken, “bilimcilik” ilki ile şöyle ya da böyle temasa geçtiğini iddia ederek, genellemeler yapar. “Doğanın dışında başka hiçbir şey yoktur.” şeklindeki “kapsamlı” naturalist iddiaya doğanın içinde kalarak ulaşma imkânı yoktur. Bu iddia fiziksel gerçeklerin terkibinden daha fazlasını, bir tür felsefeyi, metafiziği içerir. Dawkins ve Dennett gibi naturalistlerin yaptığı bilim değil, bilimciliktir; bilimci naturalist felsefedir. Bu bilimci naturalizm onları Tanrı, zihin ve değerler gibi doğal olmadıklarını düşündükleri konularda kötü bir felsefeci ve teoloji okumamış kötü bir teolog yapmaktadır. 


Teistik Metafizik, Doğa ve Bilimsellik. Empirik bilimlerin teizm çerçevesinde “mantıksal olarak tarafsız” olduğunu, gerek naturalistlerin gerekse teistlerin doğanın doğaüstü bir varlığa bağlanıp bağlanmaması tartışmasının metafizik bir tartışma olduğunu; bu iki karşıt metafizik teoriden daha basit, tutarlı ve açıklama gücü daha yüksek olanın daha başarılı olacağını söylenebilir. Şimdi doğanın teistik metafiziğe uygun anlaşılma biçimine dair son dönemde öne çıkmış iyi bir örneğe bakabiliriz. 


Geçen yüzyılın önde gelen ateist felsefecilerinden Antony Flew (1923-2010) artık Tanrı'ya inandığını, deist olduğunu, 2004 yılında ilan etmişti. O, kendisini Tanrı'ya inanmaya sevk eden gerekçeyi şu soruya verdiği cevapla açıklar: Hayatın kökeni konusunda son dönemde ortaya konulan çalışmalar, yaratıcı bir aklın, Tanrı'nın fiiline işaret eder mi? 


Evet, artık işaret ettiğini düşünüyorum... neredeyse tümüyle DNA incelemeleri nedeniyle. 
DNA materyalinin yaptığını düşündüğüm iş şu ki, o, (hayatı) ortaya çıkartmak için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin âdeta inanılmaz karmaşıklığı ile, olağanüstü bir biçimde, çeşitli elementlerin birlikte çalışmasına aklın yol açmak zorunda olduğunu göstermektedir. Sözü edilen çok sayıda elementin muazzam karmaşıklığı ve bu elementlerin birlikte çalışma tarzlarının muazzam inceliği. Bu iki parçanın doğru zamanda şans eseri bir araya gelmesi son derece düşük bir ihtimaldir. Bunların hepsi, kendisi vasıtasıyla sonuçların elde edildiği muazzam bir karmaşıklık meselesidir ki, bana aklın işi gibi geliyor.4 (italik bizim) 


Crick'in ve James Watson (d.1928)'un birlikte yapısını keşfettiği DNA hakkında sonradan yapılan araştırmalar, Flew'u, Tanrı'nın var olması gerektiği, DNA karmaşıklığının ancak bu tarz yüksek düzey bir akıl tarafından açıklanabilir hâle geldiği sonucunu kabul etmeye zorlamış görünüyor. İnsan beynindeki genetik bilginin dünyanın büyük kütüphanelerinin tümündeki bilgiden daha fazla olduğunu ve tek bir anlamlı cümledeki bilgiyi üretmenin aklı gerektirdiğini biliyorsak, DNA'daki bilginin ve ilk canlı hücrenin nedeni olarak niçin bir aklı “bilimsel olarak” düşünmemeliyiz? Hayatın kendiliğinden ortaya çıkma şansı, kullanılmış eski demir parçalarını muhafaza eden bir depoda çıkan şiddetli bir kasırga sonucunda, bir Boeing 747'nin meydana gelmesindeki şanş oranı kadar ise neden “bilimsel olarak” Tanrı'yı düşünmek yasaktır? Öyle anlaşılıyor ki empirik bilimden ziyade metafizik naturalizm, “bilimsel ateizm” iddiasına kaynaklık etmektedir. 


Bilimsel teoriden karmaşık fiziksel fenomenleri açıklayan sınanabilir teoriyi anlıyorsak, teistin Tanrı'nın varlığını, diğer dünyadaki yaşamı bilimsel bir hipotez gibi kabul etmediğini söyleyebiliriz. Empirik bilimsel teori, karmaşık fiziksel fenomenleri açıklayan sınanabilir bir teori ise, bir başka ifadeyle doğa dünyasında bir inceleme yürütüyorsa “doğaüstü” hakkında yargılarda bulunabilir mi? Oysa naturalist felsefeci, daha baştan, doğa üzerinde felsefe yapma imtiyazını, doğasına aykırı bir biçimde, empirik bilimlere verdiği için buradan hareketle ateizmini geliştirir. Oysa klasik doğal teoloji ve felsefe tarihinde pek çok felsefeci doğada bizi Tanrı'ya götürecek işaretler olduğunu söyler. Bu nedenle anti-naturalist felsefeci, “doğa” hakkında felsefe yapma, metafizik teoriler üretme hakkının naturalist felsefeciye ait olduğunu reddeder. 


O hâlde yukarıdaki paragrafa dayanarak fizik, biyoloji gibi empirik bilimlerin teizm çerçevesinde “mantıksal olarak tarafsız” olduğunu söyleyebiliriz. Fiili durum elbette yer yer farklılık arz ediyor. Bazı bilim insanları bilimsel diyerek bilimsel olmayan bilimci naturalizmi esas alarak ateizmi savunabilir. Empirik bilimler doğa üzerinde araştırmaya ve sınanabilir teoriler üretmeye devam ettiği ve naturalizm varsayılmadığı müddetçe bilim ve din çatışmaz, uzlaşır, pek çok konuda ahenkli görünür ve “bilimsel bir ateizm”den söz edilemez. 


Sonuç 

Naturalizm bugün akademide egemen olan “bilimsel” kılıklı “yarı-dinsel dogma”dır ve felsefi gücü gittikçe daha fazla sorgulanmaktadır. Öyle görünüyor ki teizm ile birlikte naturalizm, dünyanın çok genel ve şümullü niteliklerini açıklamaya çalışmaktadır. Bu nedenle teizm ve naturalizm iki rakip ve karşıt metafizik teoridir. 


“Bilim” doğal alanla ilgili araştırmalar yürütürken, “bilimcilik” ya da bilimci naturalizm “bütün bir varlık hakkında”, zihin ve Tanrı gibi doğaüstü varlıklar yoktur diyerek dikkatini empirik olanı aşan “bütüne” yöneltir. Hangi bilimsel deney, Tanrı'nın var olmadığı, evreni yaratmadığı, onun bir olmadığı, her şeyi bilmediği, gücünün her şeye yetmediği vb. bir sonuca bizi götürür? Oysa naturalist bilim insanlarından Dawkins, Tanrı'nın varlığının, dinsel iddiaların bilimsel iddialar gibi ele alınması gerektiğini savunur. 


Teistik felsefe bilimsel veriler üzerine bir metafizik, felsefe inşa edebilir. Ateistik felsefe de bilimsel veriler üzerine bir metafizik, felsefe inşa edebilir. Öyleyse Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu Dawkins gibi naturalist bilim insanlarının iddiasının aksine, bilimsel bir mesele değil, felsefi, metafizik bir meseledir. Naturalist metafiziğin aksine teistik metafizik ciddi bir felsefi seçenektir. Bütün söylenenlerden hareketle başlıktaki soruya kısaca cevap vereyim: (Doğal) Bilimsel ateizm ve teizm olmaz; felsefi/metafizik ateizm ya da teizm olur. Sanırım bu sonuç özellikle Müslüman teistlerin “bilim” karşısında kişilik ve iman sorunları yaşadığı bir zeminde önemsenmesi gereken bir sonuçtur. Açık bir şekilde bilim insanı ile onun metafizik ve metodolojik naturalizmini, felsefesini ayırmak gerekiyor. 


* Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 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BASİT BİR BAKTERİ, STRESİN EVRİMİ NASIL YÖNLENDİRDİĞİNİ ORTAYA ÇIKARTIYOR 


10 Haziran 2018-cevirigazetesi.org/ 
Bilinen bir bakteri, evrimin tamamen kör bir süreç olmadığını kanıtlıyor. Genlerdeki değişimlerin tamamen rastgele olduğu düşünülüyordu. Ancak çevresel stres kaynakları da gen 


değişimlerinde rol oynayabilir. 


NASA kaynaklı bir ekip, transpozonların (bir genomdaki pozisyonları değiştiren DNA dizilerinin) bir yerden başka yere nasıl atladığını gösteren bir yöntem tasarlayan ilk gruptur. 


Araştırmacılar, “atlama genleri” olarak adlandırılan bu transpozonların atlama hızının, besin olanağı gibi çevresel faktörlere bağlı olarak arttığını veya azaldığını gördüler. 


Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi NASA Evrensel Biyoloji İçin Astrobiyoloji Enstitüsü müdürü Nigel Goldenfeld “Çevre, bu ortamların evrim oranlarını nasıl etkileyebileceğini 


gösteren yeni bir penceredir” dedi. “Evrim oranlarını ilk kez ölçebiliriz ve evrimi moleküler seviyede hareket ederken görebiliriz.” 


Illinois Üniversitesi”nden fizikçi Thomas Kuhlman, genlerin atlama oranında, bakteri türlerinin de çevresel etmenler kadar büyük bir role sahip olduğunu belirtti ve “aktarılan öğelerdeki bu aktiviteler tamamen rastgele değil, bu sadece bir hücre yığını değildir” dedi 


Kuhlman ve Goldfield Ulusal Bilimler Akademisi bülteninde Tekil Canlı Hücrelerde Gerçek Zamanlı Transpozan Öğe Aktivitesi adında yeni bir makale yayımladılar. Proje Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi'nde çalışan fizikçi Neil Kim tarafından yürütülmüştür. 
Öğrenciler Gloria Lee, Nicholas Sherer ve Michael Martini çalışmada yer almışlardır. 


Gerçek Renkler 


Goldenfield, evrim üzerine çevrenin rolünü araştırırken Kuhlman da insanların ve hayvanların sindirim sisteminde yaşayan yaygın bir bakteri olan E. coli'nin biyolojik süreçlerine ve kirli dışkı yoluyla enfeksiyonların nedenine odaklanıyor. İki araştırmacı, bir genomdan “transpozonlar” sıçrayacağı zaman bir floresan proteini ortaya çıkaran bir E. coli'nin tasarımından gelen fikir ile gen atlama hareketini izlemek için yeni bir yaklaşım ortaya attı. E. 
coli'deki floresan proteini ortaya çıktığında, hücre ışık vererek araştırmacılara diğerlerinden daha fazla atlayan hücreleri kaydedebilmelerine olanak sağladı. 


Goldenfield, “Hücreler sadece bir transpozon atladığında yanar. Bu yüzden ne kadar atladıklarını, nasıl atladıklarını ve nereden atlandıklarını görebiliriz” dedi. 


Goldenfeld'in ekibi ayrıca, atlamanın başlıca nedeni olarak rastgele etkinliğin olmadığını göstermek için atlama etkinliğinin bir bilgisayar simülasyonunu yaptı. Simülasyonu laboratuvar denemeleri ile karşılaştırdıklarında, transpozonların rastgele atlamadığı açıktı. 
Goldenfield, bulguların evrim mekanizmalarına daha fazla ışık tuttuğunu söyledi. 


Evrimin temel bir varsayımı, genomlardaki mutasyonların ve diğer belirsizliklerin bir organizmada rastgele “kör” bir evrimsel güç olarak ortaya çıktığı ve hücrede yararlı olanların üreme başarısına yol açtığı yönündeydi. Biyologlar tarafından daha az kabul gören başka bir olasılık ise: Çevre, hücrenin daha iyi gelişmesi için hücrenin veya organizmanın mutasyona uğramasına neden oluyor. Bu uyumsal mutasyonlar veya stresle uyarılan mutasyonlar, ortamdaki stres faktörlerine tepki olarak ortaya çıkıyor. 


Goldenfeld, “Çalışmalarımız, çevrenin transpozonların etkin olma oranını etkilediğini ve ardından genoma atlayıp modifikasyonunu etkilediğini gösteriyor” dedi. “Dolayısıyla, çevrenin evrim oranını değiştirdiği öngörülüyor. Çalışmamızın bu noktada cevap veremediği şey: Transpozon aktivitesinin, hücrenin belirli ortamında kötü olan genleri bastırıp susturamadığıdır. Çalışmamız sadece evrim oranının, çevresel strese tepki olarak giderek arttığını söylüyor. 


Bu sonuç, bazı mutasyon türleri için diğer çalışmalarla zaten biliniyordu. Bu nedenle, mevcut bilgilere tamamen karşı çıkan bir sonuç değil. Gelecekteki çalışmalar, genom istikrarsızlıklarının ölçülebilir olup olmayacağının incelemesi ve uyarlanabilir hale getirebilmenin üzerine olacağını umuyoruz. 


Kuhlman, daha karmaşık organizmalar üzerinde gelecekte araştırma yapmayı umduğunu söyledi. “Bir sonraki adım maya. Çok basit ökaryotik bir hücre olarak çalışıyoruz ve sonuç olarak yolun sonunda memeli veya insan hücrelerinde çalışılacağız” dedi. 


Araştırma, yalnızca yaşamın kökenlerini anlamak için değil, aynı zamanda hücrelerin hızlı mutasyona maruz kaldıkları durumların sebebini anlamak için de önemli. Olası bir uygulama, vücudun geri kalanında sorun yaratan ve anormal şekilde çoğalan kanserli hücreleri yavaşlatmak için kullanılabilir. 


Goldenfield, bulguların astrobiyoloji için açık etkileri olduğunu da sözlerine ekledi. 


Goldenfield ”astrobiyolojinin ilgilendiği şeylerden biri de çevresel etmenler ile evrim oranı arasındaki etkileşimdir” dedi. “Çalışmalarımız ilk kez transpozon aktivitesi oranı üzerinde çevresel etkilerin bulunduğunu gösterdi çünkü etkiyi tam anlamıyla ölçebildik, bunu nicel olarak yaptık ve transpozon aktivitesinin rastgele olduğu varsayımına dayanan teorik tahminlerle karşılaştırdık. Bu etkinlik hiç de rastgele değil.” 


Bu yazı NASA 'nın astrobiyoloji programı tarafından desteklenen web yayını olan Astrobiology Magazine tarafından temin edilmiştir. 


Yazar: Elizabeth Howell-Çevirmen: Efe Caner Altan-Kaynak: Space.com 


ENİS DOKO, ÜÇLÜBİRLİK PROBLEMİ VE HRİSTİYAN TEİZMİNİN ELEŞTİRİSİ 
ÜZERİNE (1. BÖLÜM) 
Kasım 25, 2020-http://rzimturkiye.com/-Yeşua Özçelik 


Günümüzde Hristiyanlığa yapılan eleştirilerin önemli bir kısmını Üçlübirlik ve Enkarnasyon öğretilerine yapılan eleştiriler oluşturmaktadır. Dolayısıyla geçtiğimiz aylarda kıymetli bir felsefeci olan Enis Doko'nun yayınlamaya başladığı “Neden Hristiyan Değilim”|1)J adlı video serisinde de bu öğretilerin eleştirildiğini görmek benim için pek şaşırtıcı olmadı. Sevgili Enis Doko'nun, çalışmalarını ve paylaşımlarını severek takip eden bir kişi olarak yayınladığı iki video oldukça dikkatimi çekti. Hem videoları izledim hem de daha önce “Dahi ve Dindar” adlı kitabının sonunda Üçlübirlik konusunda yaptığı açıklamaları okudum. Önceden söylediğim gibi Hristiyan inancı konusunda en çok eleştiride bulunulan iki öğretiye itiraz edilmesi beni çok şaşırtmadı. Fakat benim açımdan asıl dikkat çekici olan nokta Enis Hocanın beklemediğim türde zorlayıcı —ve hatta hatalı- akıl yürütmeler ile kendi iddiasını desteklemesiydi. Bu kısa yazıda (ve devam yazılarında) birkaç nokta üzerinde neden böyle düşündüğümü açıklamak ve Enis Hocanın açıklamalarının kısa bir değerlendirmesini yapmak 


istiyorum. Umuyorum bu yazı entelektüel anlamda güzel bir sohbete de vesile olur. 


Öncelikle terminolojik olarak sorunlu bir ifadenin (üçleme) kullanıldığını söylemek gerekir.[2] Enis Doko, “Dahi ve Dindar” adlı kitabında da bu tür bir terminolojiyi kullanmayı tercih eder.|3) Buna karşın Hristiyan inancında teslis ya da üçleme diye bir öğreti yoktur. 
Kullanılan “üçleme” ifadesi üç tanrıcılığı ima etmektedir. Bunun yerine öğretinin doğru ifadesi Üçlübirlik ya da Tevhitte Teslis olmalıdır. Bu önemlidir, çinkü monoteist bir inanç 


olarak Hristiyan inancı tek Tanrı olduğunu ve bununla birlikte bu tek Tanrı'nın kendisini üç 


kişide açıkladığını bildirir. Dolayısıyla Üçlübirlik ifadesi hem Tanrı'nın tekliğini hem de Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan üç kişisini doğru bir şekilde tanımlar. Bunu daha açık 


hale getirdikten sonra sevgili Enis Doko'nun açıklamalarına kısaca bir göz atalım. 


Mantıksal Üçlübirlik Problemi ve Bir Çözüm Örneği 


Enis Doko bir başka ifadesinde Üçlübirlik öğretisini formüle eden yedi önermeden bahseder - ki bir önceki yazımda bundan ve önermelerde kullanılan Tanrı ifadesine ilişkin iki kullanımın olduğundan söz etmiştim.|4| Ayrıca Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un Tanrı olduğunu söyleyen önermelerdeki ifadelerin predicate yani bildirimsel/yüklemsel olduğunu açıklamıştım. İlginç olan nokta bu kullanımın tutarsızlığı ortadan kaldırmadığının ileri sürülmesidir. Bunun nedeni olarak, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un tanrısal özelliğe sahip olmasının yedi numaralı önerme ile çelişki oluşturacağı ileri sürülmektedir. Enis Doko burada “İsa Tanrıdır’ derken İsa'nın tanrılık niteliğine sahip olduğunu fakat Üçlübirlik” teki diğer iki kişinin de bu şekilde nitelendirildiğinde üç Tanrı'nın ortaya çıkıyor olduğunu iddia etmektedir. Doğrudan onun 


sözlerinden alıntılayacak olursam şöyle der: 


“Ama burada şöyle ilginç bir şey çıkıyor. Bunlar birbirine eşit değilse ve üçü de tanrılık özelliğine sahipse o zaman bunların üçünün bağımsız tanrı olması gerekiyor. Yani üç ayrı varlık olması gerekiyor. Üç ayrı tanrı olması gerekiyor. Ama burada ne diyorduk yedinci önermede, Tanrı tek bir varlıktır. Tek bir Tanrı vardır. Ancak bu iddiayla bu iddia çelişmiş oldu. ”[5] 

Onun açıklamasında bir tür örtük varsayım bulunmaktadır. Bundan bahsedeceğim fakat öncesinde Üçlübirlik konusunda en azından üç tür çözüm kategorisinin bulunduğunu söylemek gerekir: (1) Grekçe konuşan Doğu Kilisesi ya da Sosyal Üçlübirlik Yaklaşımı; (2) Batı Kilisesi ya da Latin Üçlübirlik Yaklaşımı ve (3) Göreli Özdeşlik Yaklaşımı.(6| Tüm bu yaklaşımların kendine has artıları ve eksileri vardır. Örneğin, Grek ekolü Üçlübirlik”teki kişileri vurgularken onları gereğinden fazla ayrıştırma ve politeizme kayma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.(7| Latin ekolü ise Üçlübirlik”teki tekliğe odaklanır ve eğer gereğinden fazla bir vurgu söz konusu olursa bu durumda da modalizm (ya da Sabeliusçuluk) olarak adlandırılan sapkın görüşe kayma tehlikesi vardır. Göreli özdeşlik yaklaşımı ise Peter Geach tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşıma göre özdeşlik ilişkisi mutlak değil bir şeyin türüne göre görelidir. Örneğin, kanepenin sandalye ile aynı renk olduğunu söyleriz (kanepenin sandalye olduğunu değil).18) Tüm bu yaklaşımların karşılaştığı çeşitli zorluklar olmakla birlikte bu zorluklar aşılamaz güçlükler değildir ve bu yaklaşımların geliştirilmiş birçok başarılı 


versiyonu vardır. Ben bu kısa yazıda bütün bu yaklaşımlar içerisinden sadece Grek ekolünden 


Sosyal Üçlübirlik yaklaşımdan bir örnek sunarak mantıksal problemin çözümüne dair bir 


açıklama sunmaya çalışacağım. 


Tek Varlık’ta Üç Kişinin İmkanı 


Bu noktada bizim toprağımızın insanı olan, Kapadokyalı kilise babalarından Nissa”lı Gregory'nin kullandığı bir örneği alıntılamak istiyorum. Burada Gregory tek bir varlıkta üç kişinin (hypostasis) bulunmasına dair şu örneği verir: Petrus, Yakup ve Yuhanna adlı kişileri düşünelim. Onların üçü de doğaları açısından insan doğasını taşımaktadırlar. Fakat onlar üç kişidirler.|9) Burada akla gelen soru aslında Enis Doko'nun ileri sürdüğü noktadır: Bu kişiler aynı insan doğasını paylaşsa da üç ayrı birey yani üç ayrı insandır. O zaman nasıl Üçlübirlik doktrini üç tanrıcı bir inançtan muaf olabilir? Buradaki ince ayrıntı örnekte verilen Petrus, Yakup ve Yuhanna'nın birbirinden bağımsız üç kişi olmasıdır. Enis Doko'nun açıklamasında “bir tür örtük varsayım bulunmaktadır” derken ifade etmek istediğim de tam olarak budur. 
Enis Doko, Tanrı'nın ontolojik olarak bizim gibi olduğu varsayımı ile hareket eder. Bu da doğal olarak onun bu tür bir açıklamayı önermeler arasında çelişki barındırıyor şeklinde algılamasına neden olur. Fakat analojiyi Üçlübirlik Tanrı'ya uyguladığımızda bu noktadaki farklılık ortaya çıkar. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh birbirinden bağımsız değildir. Bir başka deyişle Yakup olmadan da Yuhanna'nın varlığından söz edebilirken Baba'nın olmayıp Oğlun olduğu ya da Oğlun olup da Baba'nın olmadığı hiçbir zaman söz konusu değildir. Dolayısıyla Petrus, Yakup ve Yuhanna üç ayrı birey olmasına karşın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh için aynı şey söz konusu değildir. Dolayısıyla bildirimsel açıklama gayet tutarlı bir açıklama 


sunmaktadır. 


Üçlübirlik ile ilgili önceki yazımda bu öğretinin tutarsız olduğunun gösterilmesi için tek bir varlıkta üç kişinin bulunmasının (metafizik) imkansızlığının gösterilmesi gerektiğini belirtmiştim.|10J Aslında gördüğümüz üzere yukarıdaki itiraz bu konuyu temel alan bir 


varsayımdan hareket etmektedir. 


Varlık dünyasına baktığımızda farklı örnek durumlar ile karşı karşıya geliriz. Örneğin, bir masayı düşündüğümüzde varlık dünyasında bir cevherden (yani Descartesçı bir tabirle tikel bir şeyden|1 17) bahsederiz fakat onun bir kişiliği yoktur. Masa tek bir varlık olmasına karşın kişiliksizdir. İnsanı düşündüğümüzde ise bu kez yine tek bir örneğini ele aldığımızda tek bir varlık olmasına karşın aynı zamanda bir kişiliğinin de olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu kıyas aracılığıyla bile varlık dünyasında varlık ve kişi sayısı arasında zorunlu bir ilişkinin olmadığı görülür. O zaman neden Tanrı gibi bizden çok daha farklı olan varlıkta tek bir varlıkta üç kişi 


bulunmasın? 


Hatırlarsanız geçen yazımda C. S. Lewis'in kitabına referans vererek insanın Tanrı'yı anlamaya çalışmasının karenin küpü anlamaya çalışmasına benzediğini dile getirmiştim. 


Lewis alıntıladığım yazısının devamında şöyle der: 


“Daha ileri ve karmaşık düzeylere doğru yol aldıkça önceki basit düzeylere ait unsurları geride bırakmazsınız. Onlar hala sizinledir ama yeni bir biçimde. Yalnızca basit düzeylerde kalsaydınız neye dönüşebileceklerini hayal bile edemeyeceğiniz bir biçimde. Hristiyanlığın Tanrı açıklaması da aynı ilkeyi içerir. İnsan düzeyi basit ve oldukça boş bir düzeydir. İnsan düzeyinde bir kişi bir varlık, iki kişi ise iki varlıktır. İki boyutta bir karenin tek bir şekil, iki karenin iki ayrı şekil olması gibidir bu. İlahi düzeyde kişiler yine vardır ama onlar yine hayal edemeyeceğimiz yepyeni biçimlerde birleşmişlerdir. Tanrı'nın düzeyinde üç şahsın nasıl tek bir Varlık olduğunu görürüz. Bir küpün altı kareden oluştuğu halde tek bir küp olmasına benzer bu. ”[12] 

Dolayısıyla tek bir varlıkta (Tanrı'da) üç şahsın bulunması bizler için epistemolojik olarak bir 


gizem barındırsa da ontolojik olarak imkansızlık barındırmamaktadır. 


Sonuç olarak, mantıksal Üçlübirlik probleminin çözümü konusunda en azından bir yaklaşıma işaret etmiş olduk. Elbette Enis Doko'nun söz ettiği gibi bu konuda çeşitli açıklamalar söz 


konusudur. Peter van Inwagen yukarıda sözünü ettiğim yaklaşımlar arasında göreli özdeşlik 


yaklaşımı üzerinden bir çözüm sunmaya çalışmaktadır.|131) Diğer çözüm seçeneklerinden de derinlemesine konuşmak mümkündür, fakat kanımca bu kadar açıklama sözü edilen yedi 


önerme arasında herhangi bir çelişki olmadığını göstermede yeterlidir. 


Bu yazı dizisinin bir sonraki bölümünde Enis Doko'nun diğer iddialarını ele alıp 


değerlendirmeye devam edeceğim. 
Dipnotlar: 


[1] https://www.youtube.com/watch ?v—sA9xwO05iOgo&t-3915s 


[2] Bu daha öncede başka bir yanıt videosunda dile getirilen bir eleştiriydi. Ben de Enis Hocanın videosunu izlediğimde bu ayrıntı gözüme çarptığı ve bunu vurgulamanın önemli olduğunu düşündüğüm için bu yazıda da 


dile getirmek istedim. 


131 Buna karşın belirtmem gerekir ki öğretinin içeriğini “geleneksel Hristiyanlık”ta tek Tanrı'nın üç kişiliği 


olduğu inancıdır” şeklinde doğru bir şekilde tanımlamıştır. 
[4] http://rzimturkiye.com/makaleler/uclubirlik-inanci-tutarsiz-mi/ 
[5] https://www. youtube.com/watch ?v-sA9xwO5iOgo&t-69s&ab channel—EnisDoko 


(6) Thomas H. McCall, The Trinity, The Routledge Companion to Modern Christian Thought, Ed. Chad Meister ve James Beilby, New York, Routledge, 2013, s. 498. 


[7] Ünlü İngilizce din felsefecisi Richard Swinburne*ün Üçlübirlik konusundaki açıklamaları bir tür politeizm olarak görülüp eleştirilmiştir, fakat bu yazıda konumuz bu olmadığı için Swinburne'ün yaklaşımının tutarlılığını 


bir başka yazıya bırakıyorum. 


[8] Bu yaklaşımın bazı versiyonları oldukça teknik bir dil kullanmaktadır. Örnek olarak bkz. Peter van Inwagen, “Yet They Are Not Three Gods, But One God”, Philosophy and the Christian Faith, Ed. Thomas V. Morris, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1988, s.241-278. 


[9] William L. Craig ve J. P. Moreland, Philosophical Foundaitons For a Christian Worldview, Illinois, InterVarsity Press, 2003, s. 582. 


[10] http://rzimturkiye.com/makaleler/uclubirlik-inanci-tutarsiz-mi/ 
[11] John Heil, Philosophy of Mind, New York, Routledge, 2013, s. 21. 


[12] C. S. Lewis, Özde Hristiyanlık, İstanbul, Haberci Yayınları, 2014, s. 149-150. 


(13) Peter van Inwagen, Yet There are not Three Gods, But One God, Philosophy and the Christian Faith, Ed. 
Thomas V. Morris, University of Notre Dame Press, 1988 


ENİS DOKO, ÜÇLÜBİRLİK PROBLEMİ VE HRİSTİYAN TEİZMİNİN ELEŞTİRİSİ 
ÜZERİNE (2. BÖLÜM) 


Kasım 30, 2020- rzimturkiye.com/-Yeşua Özçelik 


Bu değerlendirme yazı dizisinin ilkinde, sevgili Enis Doko'nun mantıksal Üçlübirlik problemi konusundaki düşüncelerini çok kısa bir şekilde değerlendirmiştim. Bu yazıda ise Enis Hocanın Üçlübirlik Tanrı öğretisine Hz. İbrahim üzerinden yaptığı teolojik itirazı kısaca 


değerlendirmeye çalışacağım. Fakat bundan önce bir iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. 
Enis Doko videonun devamında mantıksal probleme ilişkin şöyle bir ifade kullanmaktadır: 


“Bu yedi önermeyi çelişkiye düşmeden kabul etmek mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Bu da üçleme kavramının çelişik (bir) kavram olduğu anlamına geliyor. Bu tabii, benim fark ettiğim bir durum değil ya da Müslümanların fark ettiği bir durum değil, din felsefesi literatüründe bu “Logical Problem of Trinity” (yani) üçlemenin mantıksal sorunu olarak biliniyor, tartışılıyor. 
Dolayısıyla Hristiyanlar da bu problemin farkında. Şimdi burada hakkını teslim etmemiz lazım Hristiyan filozoflar bu problemi çözmek için ciddi ter dökmüşler, çalışmışlar. Benim bildiğim en azından on tane farklı çözüm önerisi var. İşte William L. Craig'in, Richard Swinburne'ün... İşin gerçeği şu, bütün bu çözüm önerileri ya ortodoks Hristiyanlığın (doğru öğretinin) dışına çıkmayı gerektiriyor. Mesela Swinburne'ün uygulaması aslında tri-teizme götürüyor çözümü, üç ayrı tanrının varlığına götürüyor -ki bu tabii geleneksel hiçbir Hristiyanın kabul edebileceği bir yaklaşım değil. Dolayısıyla çoğu çözüm önerisi bir şekilde bu kriterleri ortadan kaldırmaya, yani geleneksel Atanasyus konsilinin (doktrininin) kararlarını devre dışı bırakmaya gidiyor. Bu kararları olduğu gibi kabul edip çelişkiden çıkmayı başaran tek bir yaklaşım biliyorum. O da Peter van Inwagen'in, en azından bana öyle geliyor...” [1] 

Açıklamasını biraz uzunca alıntıladım fakat Enis Hoca'nın düşünce geçişini anlamada ve başka bir yerde geçen açıklaması ile ilişkisi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Burada şöyle ilginç bir detay var. Eğer Enis Doko'nun “Dahi ve Dindar: Isaac Newton” adlı kitabını okuduysanız, ilginç bir detay ile neye işaret ettiğimi anlayabilirsiniz. Kitabın yeni baskısında 


(Haziran 2020) var olmayı sürdüren bir iddia var: 


ENİS DOKO 


“Bu 7 önermeyi mantıksal çelişkiye düşmeden bir arada kabul etmek imkânsızdır. Hristiyan teologlar genelde üçlemeyi çeşitli örneklerle açıklamaya çalışırlar (piramidin üç yüzü veya üç başlı köpek gibi). Ancak bu örneklerin hiçbiri bu yedi önermeye birebir uymaz.” [2] 

Bu kadar kesin bir şekilde bu problemin çözümsüz olduğunu söyleyen ifadelerin sadece bir ay sonrasında Enis Hoca videodaki açıklamalarında bir tür ikilem yaşamaktadır. Şöyle ki videodaki ifadeleri bir taraftan Üçlübirlik kavramının çelişkili olduğuna işaret ederken diğer taraftan sanki bu kanaatinden vazgeçmiş gözükür, çünkü videodaki ifadesinde en azından bir çözümün başarılı olduğunu söyler. Mantıksal problemin ortadan kalkması için halihazırda tek bir olası çözüm bile yeterli sayılmaktadır. Dolayısıyla Üçlübirlik öğretisinin çelişkili 


olduğunu iddia etmeye devam etmek pek mantıklı bir tercih olmayacaktır. 


Çözüm Önerileri ve Ortodoks Öğreti 


Bu son alıntıdaki diğer bir ilginç nokta ise (kardeşimin dikkatimi çektiği üzere) sevgili Enis Doko'nun hem çözüm önerilerinin çoğunun ortodoks (yani doğru/kabul gören öğreti) olmadığını söylemesinde, diğer taraftan da video içerisinde Üniteryan adlı bir grubu Hristiyanlığın bir uzantısı olarak görmesindedir. Kanımca bu pek tutarlı bir yaklaşım değildir, çünkü bu grup Hristiyanlığın temel öğretilerini kabul etmez.[3] Dolayısıyla hem Üniteryanları Hristiyan olarak tanıtmak hem de Üçlübirlik ile ilgili çözüm önerilerini ortodoks inancın dışında bırakmak “bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” durumudur. Yeri gelmişken söylemeliyim ki ne Üniteryanlar ne Yehova Şahitleri ne de Mormonlar Hristiyan olarak tanımlanabilecek bir yeterliliğe sahip değildir, çünkü bir kişiyi Hristiyan yapan temel inanç esaslarını kabul etmemektedirler.(3| Elbette bu ayrı bir tartışma konusudur. Burada söylemek istediğim şey tabi ki politeizm iması olan çözümleri savunmak da değildir; ama meseleye 


yaklaşımdaki tutarlılığın öneminin altını çizmektir. 
Üçlübirlik ve Teolojik İtiraz: Hz. İbrahim Örneği 
Ayrıca sevgili Enis Doko, “Bir Hristiyan'ın kolaylıkla Hz. İbrahim'in Tanrı'nın Üçlübirlik 


olduğuna inandığını söylemesinin çok zor olduğunu” iddia eder. Bir başka deyişle, Hz. 


İbrahim'in Üçlübirlik öğretisini ya da kavramını bilmemesi nedeniyle Üçlübirlik Tanrı'ya 


inanmadığı iması vardır. Açıkçası bu çok zayıf bir iddiadır. Bunu birkaç nokta üzerinden 


şöyle izah edeyim. Tevrat'ta Tanrı, Musa'ya şöyle der: 


“İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a Her şeye Gücü Yeten Tanrı olarak göründüm, ama onlara kendimi RAB adıyla tanıtmadım.” 

Mısır'dan Çıkış 6:3 

Tanrı, İbrahim'e kendisini her şeye gücü yeten Tanrı (el shadday) olarak tanıttığını söylerken RAB yani YHWH adıyla tanıtmadığını söyler. Eski Antlaşma?'da Türkçeye büyük harfler ile RAB olarak çevrilen kelime Tanrı'nın özel ismi olan ve YHWH harflerinden oluşan Yahve ismidir. Mısır'dan Çıkış 3:14”te Tanrı, Musa'ya kendi adını açıklarken bu ismi kullanmıştır. 
Şimdi buradan hareketle Hz. İbrahim'in YHWH Tanrı'ya inanmadığını, Onu tanımadığını söyleyebilir miyiz? Sanırım buna vereceğimiz yanıt olumsuz olacaktır. Eski Antlaşma'da 


Tanrı'nın kendisi de bunu tasdik ederek kendisini İbrahim'in Tanrısı olarak tanıtır: 


“İsrailliler'e de ki, ‘Beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı RAB gönderdi. * Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım. ” 

Mısır'dan Çıkış 3:15 

Dolayısıyla bir kişinin kimliğine dair belirli bir bilgiden mahrum olmak bu kişiyi hiç tanımadığımızı ya da o kişiyi bilmediğimizi göstermez. Bunu bir örnek ile somutlaştırabiliriz Düşünün ki üniversiteye yeni başlamışsınız ve arka sıranızda oturan öğrenci ile arkadaş oluyorsunuz ve birlikte zaman geçiriyorsunuz. Bu öğrencinin aynı zamanda ünlü bir basketbol takımının altyapısında genç kadroda profesyonel basketbolcu olduğunu ama sizin bunu bilmediğinizi varsayalım. Şimdi sizin bu bilgiye sahip olmadığınızı düşündüğümüz de bile bu kişiyi tanımadığınızı, bu kişiye dair bir inancınızın olmadığını ya da bu kişi ile bir arkadaşlık ilişkisine sahip olmadığınızı söyleyebilir miydik? Sanırım bu soruya da vereceğimiz yanıt 


olumsuz olacaktır. 
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Aslında klasik özdeşlik örneklerinde kullanılan bir örnek de bize yardımcı olabilir. Clark Kent 


ile aynı ofiste çalıştığınızı hayal edin. Ne güzel olurdu değil mi? Neyse, bunu bir kenara 


bırakalım. Aynı gazetede çalışıyorsunuz fakat tabii onun Süpermen olduğundan bihabersiniz. 
Bu durumda onun ismini ya da süper güçlerini bilmediğiniz için onu hiç tanımadığınızı söyler miydiniz? Elbette hayır! Bu sadece onu tümüyle tanımadığınız anlamına gelirdi. Buna karşın Clark Kent size bir şey söylediğinde ve bana güven dediğinde ona olan güveniniz aynı zamanda Süpermen'e olan güveniniz olacaktır. Dolayısıyla bir kişi hakkında tüm bilgiye sahip olmamak onu tanımadığınız ya da ona güvenmediğiniz anlamına gelmeyecektir. Hem teolojik olarak yukarıda verdiğim örnek ayette hem de durumu tasvir eden analojilerde görüleceği üzere Hz. İbrahim Tanrı'nın Üçlübirlik doğasından bihaber olsaydı bile onun yine 


de Üçlübirlik olan Tanrı'ya iman ettiğini söylemeye engel olan hiçbir şey yoktur. 


İkinci olarak, Enis Doko'nun iddiasında bir tür “sessizlikten argüman oluşturma” göze çarpmaktadır. Kutsal Yazılar, İbrahim konusunda bize böyle bir bilgi vermemiş olsaydı bile bu mantıksal olarak İbrahim'in Tanrı'nın Üçlübirlik olduğuna inanmadığı ya da O'nu bu şekilde tanımadığı anlamına gelmezdi.|4| Dolayısıyla İbrahim'in Üçlübirlik Tanrı'yı bilip 


bilmediği konusu spekülasyona açıktır. 


Hazır spekülasyon konusu açılmışken Eski Antlaşma”da bazı metinlerin Üçlübirlik bir perspektiften yorumunu yapan kilise babaları olmuştur. Bu metinlerden birisi de Yaratılış 19:24 ayetidir.|5) Metnin bağlamını anlamak açısından şu bilgiyi verebiliriz. Bir önceki bölümde İbrahim'i üç kişinin ziyaret ettiği bize aktarılmaktadır. Sonraki bölümün (yani 19. 
bölümün) başlangıcında ise bu üç kişiden ikisinin melek olduğu ve Sodom ve Gomora şehrine gönderildiği görülür. Bununla birlikte metin bize İbrahim'in yanında kalan diğer kişinin ise YHWH Tanrı olduğunu söyler (18:22; krş. 19:1). 


“Abraham and the Angles” by Aert de Gelder (Wikimedia) 


Bu bölümde, Yaratılış 19'da açık ve net olan bir durum söz konusudur. Metinde okuduğumuz üzere eğer İbrahim'i ziyaret eden kişilerden birisi RAB yani YHWH olarak adlandırılıyorsa, o zaman Tanrı'nın belirli bir formda İbrahim'i yani insanlığı ziyaret etmesinin mümkün olduğu 


sonucu çıkmaktadır.|6| Dolayısıyla Eski Antlaşma'nın Enkarnasyon öğretisi için bir temele 


sahip olduğunu ileri sürebiliriz. Bazı kilise babaları İbrahim'e görünen kişinin Oğul Tanrı olduğunu ileri sürmüşlerdir.(7) Eğer durum böyle ise o zaman bu da örtük olarak Üçlübirlik öğretisine dayanak sağlayacaktır. Aslında Eski Antlaşma içerisinde çeşitli yerlerde tanrısal 


doğa içerisindeki bir tür çoğulluğa dair açık imaların olduğu yerler vardır./8| 


İşin daha da ilginç kısmı ise hem Eski Antlaşma'da hem de Yeni Antlaşma?da Tanrı'yı görüp de yaşamanın mümkün olmadığı vurgusu vardır.[9] O zaman Eski Antlaşma döneminde Tanrı'yı gören insanlar için ne diyeceğiz? O zaman İbrahim kiminle konuştu?|10)| Eski Antlaşma?'da birçok başka ilginç detay söz konusudur. Bu detaylar örtük bir şekilde tek Tanrı'nın doğasına dair bir imaya sahiptirler. Sadece basit bir örnek vermek 

gerekirse, Mısır'dan Çıkış 3:14”te YHWH Tanrı'nın kendisini yanan çalıdan Musa'ya açıkladığına şahit oluruz. Sanırım birçok kişi bu olayı hatırlar. Fakat orada enteresan olan bir başka detay daha vardır. Bölümün başında ikinci ayette, Rab'bin Meleğinin (mal'âk) Musa'ya göründüğünü söylerken bir anda dördüncü ayette bu kişi RAB tanımlamasıyla konuşmaya başlar. Rab'bin Meleği olarak adlandırılan gizemli kişi Rab'bin bir meleğinden oldukça farklıdır ve Eski Antlaşma'da bu kişinin geçtiği bazı pasajlarda bu kişinin RAB olduğu işaret edilir. Sözün özü, Eski Antlaşma üzerinden teolojik bir argüman oluşturulurken meselenin birçok akademisyenin dediği kadar basit olmadığı ve aynı zamanda Üçlübirlik bir Tanrı anlayışına kapıyı kapatmadığı görülmektedir. 


Devam yazısının bu bölümünde sevgili Enis Doko'nun Üçlübirlik öğretisi açısından Hz. 
İbrahim ile ilgili öne sürdüğü teolojik iddiayı ele alıp inceledik. Bir sonraki yazıda (yani bu yazı dizisinin son bölümünde) ise yine Enis Doko'nun açıklamaları üzerinden Üçlübirlik 


öğretisinin gerekçesiz, dayanaksız bir öğreti olup olmadığını inceleyeceğiz. 


Dipnotlar: 


[1] https://www.youtube.com/watch ?v-sA9xwO05iOgo&t-69s&ab channel<EnisDoko 


[2] Enis Doko, Dahi ve Dindar: Isaac Newton, İstanbul, İstanbul Yayınevi, 2020, s. 119. Erişim Adresi: http://www.enisdoko.com/wp-content/uploads/2020/07/Dahi-ve-Dindar-Yeni BASKI.pdf 


[3] Hristiyanlığın temellerine ilişkin faydalı bir kaynak için bkz. John Stott, Hristiyanlığın Temelleri, Haberci. 


Erişim Linki: https:/Www.habercikitaplar.com/tr/kitaplar/hristiyanligin-temelleri 


[4] Birçok Hristiyan ilahiyatçı Üçlübirlik öğretisinin kademeli olarak açıklanan bir gizem olduğunu söyler. 
Tanrı'nın Üçlübirlik doğasını daha net görmemizi sağlayan önemli noktalardan birisi, Tanrı'nın insanın kurtuluşu için hazırladığı tasarının realize olmasıdır. Böylelikle Oğul Tanrı kefaret etmek üzere dünyaya 


gelirken, tek Tanrı”daki üçüncü kişi olan Kutsal Ruh ise Mesih'e inanan kişinin kutsal kılınması sürecinde daha 


belirgin olarak görünmeye başlamaktadır. Buna karşın bu kişiler hala Eski Antlaşma ilahiyatında görülebilirler. 


Bununla birlikte bir başka nokta daha dikkat çekicidir. Eğer Eski Antlaşma?'da söz edilen bir kişinin Tanrı'nın Üçlübirlik doğasından bihaber olması üzerinden Eski Antlaşma'nın Üçlübirlik öğretisini desteklemediği sonucuna gidiliyorsa, burada bir tür “hatalı çıkarım” (non seguitur) mantık hatasının olduğu söylenebilir. Eski Antlaşma'da söz edilen bir kişinin Tanrı'nın Üçlübirlik doğasından bihaber olması, Eski Antlaşma'nın Tanrıyı 


bu şekilde açıklamadığı anlamına gelmemektedir. 


[5] Yaratılış 19:24*ün Eski Türkçe çevirisinde şöyle der: “Ve RAB Sodom üzerine ve Gomorra 

üzerine RAB tarafından göklerden kükürt ve ateş yağdırdı.” Bazı kilise babaları (Ör. şehit Justin) burada geçen iki RAB (YHWH) ifadesinin Tanrı’ daki farklı kişileri işaret edebileceğini dile getirmişlerdir. Bkz. Andrew S. 
Malone, God the Illeist: Third-Person Self-References and Trinitarian Hints in the Old Testament, JETS, 52/3, (September 2009), s. 499-518. Bununla birlikte ben bu yorumun doğru olduğunu ya da bu metnin Tanrı'nın Üçlübirlik olduğunu kanıtladığını tartışmıyorum. Zaten bu metin İbrahim”den sonra Musa tarafından kaleme alındığı için bu metin üzerinden bir sonuca varmak da güç olur. Fakat söylemek istediğim şey spekülatif bir 


açıklamaya gidildiğinde Üçlübirlik öğretisi ile uyumlu imalar bulmak mümkündür. 


[6] Kendisi Yahudi kökenli bir Hristiyan olan Michael Brown, Rabbi?lerin (Hahamların) ilginç bir şekilde RAB Tanrı'nın hem dokunulmaz ve görünmez olmasına karşın, nasıl yine de dokunulabilir ve bilinebilir olduğu hakkında farklı fikirler ileri sürmüş olduklarını belirtir. Bu fikirlerden birisi Şekina'dır. Mısır'dan Çıkış kitabı 25:8”de Tanrı şöyle der: “Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar.” Tanrı'nın kendisi halkı ile birliktedir. Aynı zamanda Eski Antlaşma”'da birçok yerde ilginç bir şekilde Tanrı'nın insan şeklinde birçok kişiye görünmesinden bahseder. Örneğin, Yaratılış kitabında İbrahim'i ziyaret eden üç kişiden birisinin RAB Tanrı olduğunu (18:1-33); Yakup'un Tanrı”yı yüz yüze gördüğünü okuruz (32:30). Mısır'dan Çıkış kitabı 24:9-10 ayetlerinde Musa, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden yetmiş kişinin daha dağa çıktıklarında 


Tanrı'yı gördüklerini söyler. Bkz. Lee Strobel, The Case for the Real Jesus, Zondervan. 


(71 Bkz. Bogdan G. Bucur, The Early Christian Reception of Genesis 18: From Theophany to Trinitarian Symbolism, Journal of Early Christian Studies 23:2, 2015, s. 245-272. İsa'nın Yuhanna Müjdesinde (8:56) ifade ettiği “Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi.” sözü de İbrahim'in belirli 


bir bilgiye sahip olduğunu ima eder. 


[8] Eski Antlaşma”da Yeşaya 48:16'da “Egemen RAB (YHWH) şimdi beni ve Ruhu'nu gönderiyor” ifadesi 


buna örnek olarak verilebilir. 


[9] Mısırdan Çıkış 33:20; Yuhanna 1:18. 


[10] Yeni Antlaşma metinlerinde, Eski Antlaşma döneminde Tanrı'yı gören kişilerin İsa’yı gördüklerine dair referanslar bulunmaktadır. Örneğin, Eski Antlaşma'da Yeşaya Peygamberin yüce ve görkemli Rab'bi gördüğü aktarılır (Yeşaya 6:1). Yuhanna ise Yeşaya Peygamberin gördüğü kişinin İsa -yani Oğul Tanrı- olduğunu bizlere söylemektedir (Yuhanna 12:41). 


İNSANIN ANLAM ARAYIŞI (1) 


Şubat 3, 2021- Serda Ayık Sez- http://rzimturkiye.com/ 


Siz hiç “Neden intihar etmiyorsunuz” gibi bir soruyla karşı karşıya kaldınız mı? Dört farklı toplama kampından kurtulmayı başarmış, Yahudi nörolog ve psikiyatr Viktor Frankl'ın varoluşçu analizin kendine özgü yorumlayışı olan Logoterapi'nin temelini atan sorusudur bu. 
Dr. Frankl'ın hayatının en acı dolu deneyimlerini yaşadığı toplama kampında ailesinin birçok üyesini kaybetmiş, yıllarını verdiği Logoterapi çalışma dosyasının ise gözlerinin önünde bir çöpe dönüşmesini izlemiştir. Onun tabiri ile elinde sadece tek bir şeyi kalmıştır: Duruma karşı 


kendi tavrını belirleme yetisi. 


Etrafımızdaki acıya ve trajik olaylara rağmen hayatın her daim bir anlamı olduğunu savunan Frankl, aynı zamanda bu anlamı herkesin kendisinin bulması gerektiğini söyler. Fakat elbette bu anlamı bulmak tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda bu anlamın öngördüğü sorumluluğu da almakla yükümlüdür kişi. Bu yükümlülük de onu gelişime götürecektir. Dr. 
Frankl anlam arayışı ve sonucunu Nietzche'nin şu sözleri üzerine temellendirir: “Yaşamak 


için bir nedeni olan kişi, hemen her nasıla dayanabilir.” 


Kitap üç bölümden oluşur. Birinci bölüm Dr. Frankl'ın toplama kampı deneyimlerini içerir. 
Frankl bölümüne okuyucuyu neyin beklediğini özetleyerek başlar. Böylece okuyucu kitabın ilerleyen sayfalarında onu derinden sarsacak olaylardan ziyade, bunun çok daha ötesindeki 


bambaşka bir dünyaya yapacağı yolcuğun da sinyalini alır. 


“Bu kitap, gerçeklere ve olaylara ilişkin bir açıklama olma iddiasında değildir, milyonlarca tutuklunun tekrar tekrar yaşadığı kişisel deneyimlerin özetidir. Bu, bir toplama kampının, 


orada bulunup da sağ kurtulmayı başaranlardan birisi tarafından anlatılan iç öyküsüdür. 


Bu öykü, büyük kahramanların ya da şehitlerin acılarını ve ölümlerini anlatmadığı gibi, Kapolar'ın ya da ünlü tutukluların öyküsü de değildir. Bu nedenle güçlü olanın acılarını değil, kayıtlara geçmeyen o büyük adsız kurbanlar ordusunun özverilerini, çarmıha gerilişlerini ve ölümlerini konu olarak seçmiştir.” (5.17) 

Bir kamp ortamında karşılaşılan zulümlerin, çaresizliğin, yoksunluğun içindeki bu iç yolculuk 


elbette Frankl'ın profesyonel gözleminin altında bambaşka bir anlam ve boyuta ulaşır. Dr 


Frankl bir hekim olmasının dışında yüreğinin derinliklerinde taşıdığı o anlamlandırma beceresi ile şiirsel bir tasviri de bir araya getirir. Belki birçoklarının oradan çıkmayı 


başaramayacağı Auschwitz'e girişini tam da böylesi bir tanımla kaleme alır. 


“Vagonlar öylesine tıka basa doluydu ki, sabahın ilk ışıkları ancak pencerelerin üst kısımlarından içeri sızabiliyordu. Herkes trenin, cebri işgücü olarak çalıştırılacağımız bir mühimmat fabrikasına gitmesini bekliyordu. Hala Silesia ’da mı olduğumuzu yoksa 

Polonya 'ya mı girdiğimizi bilmiyorduk. Trenin düdüğünün, yok oluşa taşıdığı umutsuz yük için havaya yayılan acıma dolu bir imdat çığlığını andıran esrarengiz bir sesi vardı. Derken trenin hızı kesildi, bir ana istasyona yaklaştığımız anlaşılıyordu. Ansızın, kaygılı yolcuların arasından bir nida yükseldi: “Bir işaret var, Auschwitz!” O anda herkesin kalbi duracak gibi olmuştu. Auschwitz adı, dehşet verici olan her şeye karşılık geliyordu: Gaz odaları, krematoryumlar (ölü yakma odaları), katliamlar. Tren sanki tereddüt edercesine, sanki yolcularını o ürkütücü kavrayıştan olabildiğince uzun bir süre korumak istercesine ağır ağır yoluna devam etti: Auschwitz!” (5.23) 

Hayatlarının hiç unutulmayacak bir dönemine başlayacakları ve belki yaşamlarını yitirecekleri o kampa girerken, her bir mahküm ufacık da olsa geçmişe dair bir parçayı umutsuzca yanlarında tutmak isterler. Dr. Frankl o zamana kadar tüm hayatını adadığı Logoterapi çalışmalarının bulunduğu kağıt tomarını kaybettiğinde aslında nerede durduğunu kendiyle aynı kaderi yaşayan insanlar gibi tam da o zaman anlar ve o anı şu tek cümleyle 


özetler: “Geçmişimin tamamını dışarıda bırakmıştım. ” (5.29) 


Fakat maalesef geçmişten bir parçayı yanında tutmaktan çok, kendilerine ait olduğunu 


unuttuklarını bile kaybedeceklerinden habersizdirler. 


“Duş için sıra beklerken, çıplaklığımızı iliklerimizde duyumsamıştık: Artık çıplak vücutlarımızdan başka gerçekten hiçbir şeyimiz kalmamışta; tüyümüz bile yoktu; sahip olduğumuz tek şey kelimenin tam anlamıyla çıplak varoluşumuzdu. ” (5.29-30) 

Dr. Frankl kitabında ilerlerken o kampta hayata tutunmanın yollarını zihnine kazır. Birden bire kafasına dank eden düşünce ise onun o yaşam içinde onu hayatta tutacak olan gerçeğin 


kendisidir. 


“Kafama bir düşünce saplandı: Yaşamımda ilk kez, onca şair tarafından dile getirilen, onca düşünür tarafından nihai bilgelik olarak ortaya konan gerçeği gördüm. Gerçek: İnsanın özleyebileceği nihai ve en yüksek hedef, sevgidir. O anda, insan şiirinin ve insan düşünce ve inancının vermesi gereken gizin anlamım kavradım: İnsanın sevgiyle ve sevgi içinde 


kurtuluşu. Dünyada hiçbir şeyi kalmayan bir insanın, kısa bir an için de olsa, sevdiği insana 


ilişkin düşüncelerle ne kadar mutlu olabileceğini anladım. Tam bir yalnızlık konumunda, insan kendini olumlu eylemle dile getiremediği, çektiği acılara doğru bir tavırla -onurlu bir tavırla- katlanmaktan başka yapacak hiçbir şeyi olmadığı zaman, sevdiği insana ilişkin içinde taşıdığı imgeye sevgiyle yoğunlaşarak doyuma ulaşabiliyordu. ” (5.32) 

Bu gerçek onu o zamanlar öldüğünden haberdar olmadığı, olsa bile yine de yapmaktan geri durmayacağı ve özellikle üzerinde durarak belirttiği konuya, karısının sevgisinin hayaline tutunmaya yönlendirir. Sadece bu değil; ama aynı zamanda geçmiş yaşamda rutin olarak yaptığı günlük işlerin hayalini kurmak da diğer bir tutunduğu güç olur onun için. Böylece aslında öyle bir ortamda insanın nasıl ayakta kalabilir, neye tutunabilir konusuna gelmiş olur. 
Bu kamplarda hayatta kalma mücadelesinde yardımcı olan en önemli olgulardan birinin de mizah olduğundan bahseder Frankl. İnsanın hayatta kalma mücadelesine yardım eden duygulardan biri sadece kahramanlık değil, ama aynı zamanda mizahi bir bakış açısının 


öneminin altını çizer. 


“Bir toplama kampında sanata benzer bir şeyin olduğunu keşfetmek, dışarıdan birisi için yeterince şaşırtıcıdır, ama kampta bir de mizah duygusu olduğunu görmek çok daha şaşırtıcı olacaktır; elbette bu, mizahın ancak solgun bir kırıntısı olabiliyor ve sadece birkaç saniye veya dakika sürüyordu. Mizah, kendini koruma savaşında, ruhun bir başka silahıydı. Mizahın, insan yapısındaki diğer her şeyden çok, birkaç saniyeliğine de olsa, uzaklaşarak bir durumun aşılmasını sağlayabildiği, çok iyi bilinmektedir. ” (5.38) 

Tüm bu süreç içinde sahip oldukları her şey ellerinden alınmışken, aynı zamanda insani değerleri yok sayılır. Frankl'ın tabiri ile “bir zamanlar birileri olan o insanlar artık hiçbir şey”lerdir. Kamp yaşamı her yönüyle buna inandırır, bunu destekler ve yüreklerine kazır. 
Kişinin kendini gerçekleştirebilmesi için sıralanan o bilindik piramidin[1] herhangi bir basamağını bulmak imkânsızdır o yerde. Fizyolojik ihtiyaçlar yok denecek kadar az ya da çok kötüdür. Güvenlik, ait olma, sevgi ve diğer ihtiyaçlardan bahsetmek mümkün bile değildir. 
Fakat Dr. Frankl tüm bunlara rağmen kişinin hala elinde tuttuğu bir şeyin varlığından bahseder. Sahip olduğu her şey elinden alınsa da hala yapabileceği bir şeyin olanağını 


hatırlatır: İçinde bulunduğu duruma karşı tavır alabilme özgürlüğü. 
İncelememize bir sonraki yazımızda devam edeceğiz... 


(1) Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi. 


İNSANIN ANLAM ARAYIŞI (2) 


Şubat 10, 2021- Serda Ayık Sez- http://rzimturkiye.com/ 


“İnsanın Anlam Arayışı” kitap incelememizin birinci bölümünde Logoterapinin ne olduğunu, Frankl?'ın kamp hayatına girişini, tüm eski hayatını geride bırakışını ve derin, tarifsiz 


yalnızlığın içinde nasıl bir ayakta kalma metodu seçtiğini görmüştük. 


İnsanın elinden her şey gittiğinde tek seçeneğinin yaşadığı olaylara vereceği tepki olduğuna 


değinen Frankl kitabının devamında ise bu seçimin nasıl bir şeye dönüştüğünden bahseder. 


“Uykusuzluk, yetersiz beslenme ve çeşitli ruhsal stresler gibi koşullar, kamp sakinlerinin mutlaka belli yollardan tepki vereceğini düşündürürse de, son çözümlemede bir tutuklunun nasıl bir insan olacağının tek başına kampın etkileriyle değil, içsel bir kararın sonucu olarak ortaya çıktığı açıklık kazanır. Dolayısıyla bu tür koşullar altında bile, temelde insan ne olacağına -ruhsal ve tinsel olarak ne olacağına- karar verebilmektedir. İnsan, onurunu bir toplama kampında bile koruyabilir. Dostoyevski bir keresinde şöyle demişti: “Beni korkutan tek bir şey var: Acılanma değmemek. ” Kamptaki davranışları, acılan ve ölümleri, son içsel özgürlüğün kaybedilemeyeceği gerçeğine tanıklık eden şahitlerle tanıştıktan sonra, bu sözler sık sık aklıma geliyordu. Bu insanların çektikleri acıya değdikleri söylenebilir; acıya katlanma yollan, gerçek bir içsel başarıydı. Yaşamı anlamlı ve amaçlı kılan şey de, insanın elinden alınamayan işte bu ruhsal (tinsel) özgürlüktür. (5.81-82) 

Aslında hayatta bir anlam aramaktan ziyade hayatın bizden ne beklediğine odaklanılması gerektiği görüşünü savunan Dr. Frankl (s.92), her bireyin bu çağrıyı ancak kendisinin cevaplayıp yaşayabileceğini, bir başkasının bunu onun için yapamayacağı gerçeğiyle doğru 


orantılı kişinin biricikliğine de gönderme yapar. 


“Her bireyi ayırt eden ve varoluşuna anlam veren bu eşsizlik ve teklik durumu, insan sevgisi üzerinde olduğu kadar yarana çalışma üzerinde de bir etkiye sahiptir. Bir insanın yerine bir başkasının konulmasının olanaksızlığı kavrandığı zaman, bu, kişinin, o insanın varoluşuna yönelik sorumluktum olası kılar. Kendisini sevecenlikle bekleyen bir insana tamamlanmamış bir işe yönelik sorumluluğunun bilincini yaratan kişi, yaşamını kesinlikle bir yana itemeyecektir. Varoluşunun “nedeni'ni bilecek ve hemen her “nasıl a dayanabilecektir. (5.93) 
Öyleyse içinde bulunmak zorunda kaldığımız olaylara karşı bizim gibi cevap verebilecek başka kimse yoktur. Bu da hem hayatın anlamını bizden başkasının gerçekleştirmeye yetkin olmadığı gerçeğini öne çıkarırken, aynı zamanda da bizim biricikliğimizi de gösterir. Böylece 


kişi her durumda, acıya, çaresizliğe, yokluğa rağmen hala kendini gerçekleştirebilme yetisine 


sahiptir. Bu gerçekleştirme ve değer de bugün yaşadığımız olaylara karşı takındığımız tavrın 


geçmişe hiç yok olmayacak şekilde kaydedilecek olmasında saklıdır. 


“Artık geçmişte kalmasına karşın, sadece yaşadıklarımız değil, yaptığımız hiçbir şey, sahip olduğumuz düşüncelerin, çektiğimiz onca acının hiçbirisi kaybedilmiş değildi; geçmişi biz yaratmıştık. Geçmişte yapmış ya da olmuş olmak, var olmanın bir başka, belki de en emin şekliydi. (5.98) 

Böylece biz karşılaştığımız olaylara karşı verdiğimiz tepkimizle kendi değerimizi de belirleriz. Bugün verdiğimiz tepki sadece hayatımızı anlamlandırmakla kalmaz, aynı zamanda kendimizi nasıl bir insan kıldığımızın da çerçevesini çizeriz. İşte burada ortaya çıkan ve Dr. 
Frankl'ın “onurlu insan” ya da “onursuz insan? olarak ikiye ayırdığı insan türünde yerimizi de belirlemiş oluruz. Aslında buradaki değerimiz tanrısal bir değeri açıkça ortaya koyar. Üstelik bu değer bu zamanın bizden beklediği değerin çok ötesindedir. Ne ortaya çıkardığımız ürünlerle ilgilidir, ne ne kadar başarılı olduğumuzla ilgilidir, ne de kurduğumuz ilişkilerle 


ilgilidir. Bu tamamen tutumla ilgili bir değerdir. 


Elbette söz konusu bir toplama kampı olduğunda herhangi bir insanın öyle bir yerden daha önce olduğu gibi bir insan olarak çıkması mümkün değildir. Geride bıraktığı insanlık dışı yaşam koşullarının etkisinden kurtulması ve kaybettiği tüm insani duyguları yeniden kazanması zaman alacaktır. Çünkü kişi baskının birdenbire kalkmasından dolayı ahlaki bir bozulma da yaşayabilir.(s.106) Fakat her şeye rağmen her durumda sahip olduğumuz ve asla kaybetmediğimiz değerlerimiz de sarsılmaksızın insanın içinde bakidir. Bu değerler hiçbir 


şeyle değişmeyen, sarsılmayan, kırılmayan, yok olmayan bir güçte gizlidir. 


“Özgürlüğe kavuştuktan birkaç gün sonra, bir gün, çiçekli çayırları geçip, kamp yakınlarındaki Pazar kasabasına doğru kilometrelerce yürüdüm. Tarlakuşları gökyüzüne yükseliyordu, neşeli şarkılarını dinleyebiliyordum. Uzun süre kimseye rastlayamadım; geniş topraklardan, gökyüzünden, tarlakuşlarının verdiği şölenden ve mekân özgürlüğünden başka bir şey yoktu. Olduğum yerde durdum, çevreme, sonra gökyüzüne baktım ve diz çöktüm. O anda kendim ya da dünya hakkında hiçbir şey bilmiyordum, aklımda tekrarlayıp durduğum tek bir cümle vardı: “Daracık hücremden Tanrı'ya yakardım, o da bana özgürlükle yanıt 


verdi. ” 


Orada diz çökmüş halde ne kadar kaldığımı ve bu cümleyi kaç kere tekrarladığımı artık anımsamıyorum. Ama biliyorum ki o gün, orada, o saatte yeni yaşamım başlamıştı. Ta ki 


yeniden insan olana kadar, adım adım ilerledim. ”(s.105) 


Frankl bu diz çöküşünde, profesyonel kimliğine karşılık kendi hayatının anlamı konusunda okuyucuya tüyo da veriyor gibi gözükmektedir. Kitabın 2.bölümü Logoterapi'nin genel ilkelerini, 3.bölüm ise 1983 senesinde gerçekleşen 3. Dünya Logoterapi Kongresinde onursal 


başkan olarak verdiği derse dayanan konuları içerir. 


İkinci bölümün belki de en çarpıcı cümlesi, Logoterapi'nin diğer terapi yöntemlerinden farkını açıklar. İnsandaki temel güdülenmenin hayatının anlamını arama yolundaki yolculuğunda gizli olduğunun altını çizer. En önemli konu ise hayatın anlamını bulma yolculuğuna çıkmış ve bu anlamda bir iç bunaltısı yaşayan kişiye karşı takındığı bakış 


açısıdır. 


Bir insanın, yaşamın yaşamaya değer oluşuna ilişkin kaygısı, hatta umutsuzluğu, varoluşsal bir bunaltıdır. Ama kesinlikle bir ruh hastalığı değildir. Böyle bir şeyi ruh hastalığı terimiyle yorumlayan bir doktor, hastasının varoluşsal umutsuzluğunu, uyuşturucu ilaçlar yığınının altına gömebilir. Bunun yerine onun görevi, varoluşsal gelişim ve gelişme krizi boyunca hastaya yol göstermektir. (5.117) 

Dr. Frankl, insanın hayatı boyunca en çok yorulduğu zorluklarda bile asıl ihtiyacının tüm o 


gerilimden kurtulmak olmadığı gibi, çok çarpıcı bir iddiayla gelir. 


İnsanın gerçekte ihtiyaç duyduğu şey, gerilimsiz bir durum değil, daha çok, uğruna çaba göstermeye değer bir hedef, özgürce seçilen bir amaç için uğraşmak ve mücadele etmektir. 
İhtiyaç duyduğu şey, her ne pahasına olursa olsun gerilimi boşaltmak değil, onun tarafından yerine getirilmeyi bekleyen potansiyel bir anlamın çağrısıdır. (5.119) 

Benzer bir şekilde parasızlık çeken, işlerinden olmuş ve bir türlü kendilerine kalıcı bir iş bulamayan ve depresyona giren hastalarına sosyal sorumluluk projelerinden aldıkları görevlerden sonra, hala parasız ama mutlu oldukları gerçeğinin altını çizerek örneklendirir konuyu. Dr. Frankl, insanların yaşamlarını sürdürebilecekleri çokça şeye sahip olmalarına rağmen uğruna yaşayacakları bir şeye sahip olamamalarının insanı daha çok perişan ettiğinden bahseder. Önemli olan kişinin acı durumunda kendini geliştirme, değiştirme 


fırsatına sahip olmasıdır. 


“Ancak daha önemlisi, yaşamdaki anlama giden üçüncü yoldur: Değiştiremeyeceği bir kaderle yüz yüze gelen umutsuz bir durumun çaresiz kurbanı bile kendini aşabilir ve böylece 


kendini değiştirebilir. Kişisel bir trajediyi bir zafere dönüştürebilir. (5.138) 


“İnsanın Anlam Arayışı” kitabında, ölümlü ve dolayısıyla sınırlı yaşamlarımızda özgürlük ironik gibi gözükse de, aslında konunun sahip olduğumuz durumlara karşı tavır alabilme 


özgürlüğümüz olduğunu görürüz her seferinde. Bu da bizi hikâyenin başına, Rab'bin bize 


verdiği özgür iradeyi nasıl kullanacağız sorusuna götürür. Çünkü bu ilk başlangıç hikâyesi aynı zamanda Dr. Frankl'ın kendine temel aldığı Nietzche'nin şu sözlerine yeniden götürür: 


“Yaşamak için bir nedeni olan kişi, hemen her nası/a dayanabilir.” 


Geriye şu soru kalır: Kendi hayatımızın patronu olup yaşamı algılama, yorumlama ve yaşama şeklimizi ona göre mi düzenleyeceğiz, yoksa yaşamımızın merkezinin ve hayattaki anlam arayışımızın ta kendisi olan Tanrı'yı kabul edip, O'na dayanarak ve O'na bakarak devam 


etmeyi mi seçeceğiz? 


PAPA, KORONAVİRÜS TEDAVİSİ BULMAK İÇİN BİLİM İNSANLARI ARIYOR 
AMA RİCKY GERVAİS VE RİCHARD DAWKİNS DE ÖYLE 


Ocak 04, 2021-Alper Bilgili- hakikatin-takipcileri.blogspot.com/2021/01/papa-koronavirus- tedavisi-bulmak-icin.html 


Sosyal medyada yaygın olarak dolaşan bir karikatür, çeşitli dinlerin din adamlarını çaresizlik içinde bir bilim insanına COVID-19'a bir çare bulması için yalvarırken resmediyor. Bir diğerinde din adamları, elindeki "ŞŞŞ" işaretiyle sessizlik isteyen bir hemşirenin resmine bakıyorlar. Bu karikatürleri paylaşanlar, ortaya çıkan salgının doğa bilimlerinin diğer bilgi türlerine üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığından emin görünüyor. Bilimsel olmayan bilginin en iyi ihtimalle yararsız ve en kötü ihtimalle insanlığa zararlı olduğunu öne sürüyorlar. Bu karikatürler yeni ateizmin bilim ve din arasındaki ilişkiye dair oldukça yüzeysel anlayışlarını yansıtıyor. Bu görüşe göre bilim, dinin panzehridir ve din insanlığın yüzleştiği kötülüklerin çoğundan sorumludur. Bu görüşü savunan ateistler, dini otoritelerin mevcut salgını dualarla çözmek yerine bilime yönelmesi nedeniyle dini inancın faydalarını sorguluyor. Hatta kimileri 
2020 koronavirüs salgını sırasında "duaların başarısız olmasının" Tanrının varlığını 
çürüttüğünü iddia ediyor. 


Kaynak: 9gag.com 


Bu karikatürlerin bir düzeyde haklılık payı var. Yalnızca bilim COVID-19 için tedavi bulabilir. Bu nedenle Papa bilim adamları için dua ediyor ve Müslüman din adamları, insanlığın salgınlarla mücadelesinde bilimsel araştırmaların rolünün altını çiziyor ve bilim uzmanlarının önerdiği önlemleri reddedenleri eleştiriyor. Çoğumuz gibi onlar da koronavirüs ile mücadelede bilimin epistemik üstünlüğünü kabul ediyorlar. Yine de bu karikatürlerin eksik 


olduğu bir nokta, bu krizde bilim adamlarını arayanların sadece dini otoriteler olmadığı gerçeğidir. Şakalarıyla çoğunlukla dinlerle alay eden ateist komedyen Ricky Gervais, yukarıdaki karikatürde de (mecazi olarak) bilim adamının arkasında duruyor. Müzisyenler, film yapımcıları, politikacılar ve filozoflar da öyle. Etolog Richard Dawkins, sinirbilimci Sam Harris ve astrofizikçi Neil deGrasse Tyson gibi diğer doğa bilimlerinde uzmanlaşmış popüler bilim adamlarının bile aşı uzmanlarını beklemesi gerekiyor. Uygulanabilir bir aşı oluşturulana kadar Gervais, Dawkins, Harris ve Tyson hepimiz gibi dindar olsun ya da olmasın oturup beklemeli ve umut etmelidir. 


Bununla birlikte, bilimsel uzmanlara güvenmek, bilgimizin geri kalanını -felsefi, dini, ahlaki veya sağduyu- yersiz hale getirmez. Aksine bu kriz, insanlığın rehberlik için bilimsel bilgiden daha fazlasına ihtiyacı olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bilim adamları bizi pandeminin potansiyel riskleri hakkında bilgilendirebilir ve sürü bağışıklığı veya baskılama gibi farklı stratejilerin olası maliyetlerini hesaplayabilir. Ama bilimin rehberliği burada bitiyor. Bilim, risk altındaki yaşamlar ile bir ülkenin karşılaşacağı ekonomik yük arasındaki değiş tokuşları modelleyebilir ancak herhangi bir strateji belirlemez. Çoğu hükümetin insanları COVID- 
19'dan korumak için ekonomilerini yavaşlatma kararı herhangi bir bilimsel çalışmanın sonucu değildi. Bunun yerine karar, (yaşamın kutsallığına değer verme dahil) ahlaki yargılara dayanıyordu. Önemli kararlar alan insanlar ekonomiyi insan hayatı yerine seçmiş olsalardı, kararları şu anki kararlarından daha az bilimsel olmayacaktı. Diğer bir deyişle bilimsel olmayan bilgiyi yersiz kılmak bir yana bu kriz, siyasetçilere karar alma süreçlerinde rehberlik edebilecek seküler veya dinsel ahlaki değerlere ihtiyacımız olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, salgının bilimciliğin haklı olduğunu kanıtladığına inananların çoğu, insan yaşamına saygılarının doğa bilimlerinden gelmediği noktasını ıskalamaktadır. Nitekim, Türkiye'nin önde gelen biyoloji profesörlerinden Ali Demirsoy'un Türk ulusal televizyonunda yaptığı açıklamaların ardından gelen tepkinin nedeni de buydu. Demirsoy, Hipokrat Yemini etmeyen ve bilime samimiyetle inanan Çinli bir hekimin ilk COVID-19 vakası tespit edildiğinde kendisini arayıp yardım istemiş olsaydı, Çinli hekime erken enfekte olan grubu bir adada izole etmesini veya onları öldürmesini tavsiye edeceğini belirtti. Birkaç gün önce söz konusu karikatürleri paylaşanların birçoğu bile, biyoloji profesörünün sunduğu çözümün insani olmadığına inandıkları için Demirsoy'u eleştirdiler. Yine de tepkilerinin herhangi bir bilimsel öğretiden ziyade ahlaki dünya görüşleri tarafından yönlendirildiği gerçeğinden habersiz görünüyorlar. Yeni ateistler mitlerini yaşatmaya çalışırken, bilim adamları milliyetleri ve coğrafi konumları ne olursa olsun virüse bir çare bulmak için gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Bilim adamları arasındaki bu işbirliği düzeyi tıp tarihinde eşsizdir. Buna rağmen COVID-19 salgınını yenmek için bilim adamları ve bilim adamı olmayanlardan daha büyük bir işbirliğine ihtiyacımız var. Din, dünyanın çoğu kültüründe değerli olduğu için bu karikatürdeki anlatılar şu anda ihtiyacımız olan son şeydir. Bunun yerine bilime saygı duyan dinler ve dini liderler takdir edilmeli ve insanlığın cehaletle mücadelesinde işbirliği yapmaları istenmelidir. Öte yandan, yüzeysel genellemeler yoluyla tüm dinlerle alay etmek, dindar bireylerin şarlatanların bilim üzerindeki sözde dini açıklamalarını kabul etmelerine ve potansiyel olarak ölümcül sonuçlara yol açabilir. 


Orijinali "THE POPE IS LOOKING TO SCIENTISTS TO FIND A CURE FOR CORONAVIRUS — BUT SO ARE RICKY GERVAIS AND RICHARD 
DAWKINS" başlığıyla yayınlandı 


YAZAR: Alper BİLGİLİ-ÇEVİRİ: HAKİKATİN TAKİPÇİLERİ 


KAYNAK:https://scienceandbeliefinsociety.org/2020/08/04/the-pope-is-looking-to- scientists-to-find-a-cure-for-coronavirus-but-so-are-ricky-gervais-and-richard-dawkins/ 


DİNSİZ AHLAK OLUR MU? 
Ocak 07, 2021-hakikatin-takipcileri.blogspot.com/ 


Öncelikle yanlış anlamalarının önüne geçmek için şunu belirtmek istiyorum. Benim demek istediğim şey bir non teist ahlaklı olamaz değil. Non teist kendi "benceleriyle" temelsiz bir ahlak oluşturabilir ve bunu uygulayabilir. Oluşturduğu ahlak da büyük ihtimal coğrafyaya zamana ve toplumun kolektif hafızasına göre değişkenlik gösterir. Ama kesin/mutlak yoksa bütün insanları bağlayıcı bir ahlaki ilkeler normundan bahsetmek mümkün ve rasyonel olmaz. 
Sonsuz güçlü ve her şeyi bilen bir varlığın yargısına atıfta bulunmaksızın mutlak bir ahlak ol(a)maz diyorum. İddiamı desteklemek için nihilist dolayısıyla da non teist olan Nietzsche'nin ahlak hakkında bir sözünü sizinle paylaşmak istiyorum: 


"İnsanoğlu hangi koşullar altında yaratmıştı bu iyi ve kötü değer yargılarını?"! 


Nietzsche'nin bu sözü kendi görüşüyle tutarlıydı. Eğer mutlak bir din yoksa iyi ve kötü görecelidir yani ahlak görecelidir dolayısıyla din olmadan ahlakı temellendiremeyiz. Ahlakın temellendirmesi tartışmasında çoğu non teist bir vicdanının olduğunu ve ahlakı da bunun üzerine temellendirebileceğini söylüyor. Fakat bu çok zayıf ve tutarsız bir iddiadır. Immanuel Kant'ın ortaya koyduğu "numen" kavramı bu iddiayı çürütmek için yeterlidir. 

Bir diğer karşı argüman da ahlakı evrimle temellendirmektir. Fakat evrimsel süreçte kazandığımız ve çoğu kişi tarafından ahlaksız karşılanacak özellikler de vardır. Örnek vermek gerekilirse cinsel açlık ve yorulmama isteği (tembellik) belirleyici örneklerdir. 


Non teistlere karşı en çok kullanılan örnek ensesttir. Ensest ilişkinin ahlak dışı olduğu senaryoda, din olmadan bunun temellendirilmesi hiçbir şekilde yapıl(a)maz. Yapmaya çalıştıklarında daha önce bahsettiğim gibi evrim kanıt olarak kullanılıyor fakat bir non teist "Hayvanlar da ensest yapıyor ben de hayvanlar gibi hazcı yaşamak istiyorum." veya "Ben genetik bir sorun olduğunu düşünmüyorum insanları korkutmak için uydurulmuş olabilir." 
diyebilir. Bu sizin için değişik veya saçma fakat onun görüşlerine göre tutarlı olabilir. 


Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına üstüne basa basa belirtmek istiyorum ki ben non teistler ensest yapsın demiyorum. Şu iyi anlaşılmalı, dini inancı olanlar, dinleri emrettiği için ahlaklı olduklarını düşünmüyor. Göreceli ahlak algısının varlığı dolayısıyla doğuştan gerçekliklerin olduğunu muhakeme ediyor. Özetle "zihnimizde bir ahlaki bir temel var, bunun sebebi tanrı olmalı" diye düşünüyor. Ondan sonra, "siz objektif ahlakı temellendiremiyorsunuz", bu mantıkla ensest ilişkiye karşı çıkmanız rasyonel ve tutarlı değil, sonuçta iki tarafın da isteği var" şeklinde eleştiriliyor. Bu, saldırganca veya uydurma bir eleştiri değildir. 


Dinden bağımsız bakacak olursak ensest ilişkiye giren bireylerin yaptıklarının ahlak dışı olduğuna dair kanıt nedir? Senin kendi oluşturduğun ahlak tanımına ve vicdanına ters gelmesi 


mi? Ontolojik bakış açısıyla yalnızca maddeyi yorumladığımız zaman ortaya çıkan sorunlar sadece ahlak felsefesi ile ilgili değil. Aynı şekilde estetik, sanat, iyi güzel algılarımızın da temellendirilememesi söz konusu. Dinlediğimiz bir şarkının, ardı ardına gelen notaların veya sözcüklerin, yalnızca maddesel bir hayat varsayımında bizde oluşturduğu anlam nedir? Sanat görüşlerimizin oluşmasının sebebi nedir? Veya yine bu yalnızca maddesel varsayımda nasıl oluyor da bir amaca yönelik insan bilinci ortaya çıkar? Öz farkındalık, farkındalığın farkındalığı gibi insana has bir özellik, materyalist evrende nasıl karşılık bulur? Bütün bunların olumlu veya olumsuz cevabı ancak felsefe ile mümkündür. Kısaca bilimle veya vicdanla açıklanamaz. 


Önemli ve kilit noktada olan soru şu; yalnızca belirli hareketler yapan ve parçacıktan oluşan maddesel bir evrende, ahlak algısı nasıl ve neye göre gelişir? İyi veya kötü algımızın temeli nedir, neye göredir? Bu konuya çıkıp da vicdan cevabını veren kişiye şunu sormamız lazım. 
Nesnel bir temellendirmeden bahsederken neden öznel olan vicdan kavramı karışıyor? Bu bakış açısına göre insanlar ahlaklı ve ahlaksız olarak ikiye ayrılıyor ve vicdansız olanların yapacak hiçbir şeyi yok, onlar her durumda ahlaksız. 


Bunlardan sonraki şey, ahlakın mutlak/kesin şekilde var olmasıyla; ahlak algısının konulardan bağımsız, nesne formunda zihni aşkın bir şekilde var olmasının farklı şeyler olduğu konusu. 
Bundan dolayı evrimsel geçmişin kendi içinde düzene bağlı ve tutarlı bir ahlak oluşturduğu yönündeki düşünce ve devamındaki akıl vicdan uzantısı, ancak "ahlakın nedenine" cevap verebilir fakat nasıl temellendiği hakkında bilgi veremez. 


Maddeden münezzeh, yüce bir ideanın gerekçelendirmesi hiçbir şekilde yapılamıyor. 
Metodolojik şekilde örneklemek gerekirse, dışarı çıkıldığında duyusal yollarla insanı kavramak (işitmek, görmek, duymak vs), insanları sıfatlandırmak için yeterliyken; zihnimizde canlanan yalnızca insan nesnesinin sebebini algılamak için yeterli olmuyor. Özetle idealar dünyasında, yani soyut gerçeklikte karşılığını bulmak, ancak metafizik düzlemde mümkün. 


Yine aynı düşünceyle evrimsel sürecin ahlakı temellendirebilmesi söz konusu olamaz. İlk kez David Hume'un ortaya attığı ve ardından gelen kişilerin de kabul ettiği görüş bu konuda açıklayıcı olacaktır: 


"Bilim ile ilgili açıklamalardan -meli, -malı içeren yargılar çıkmaz/çıkamaz." 


Örnek verecek olursak tecavüzcü bir grubun sayılarının artamaya başlaması senaryosunda, "bu düzende kendi kendilerine yok olmalılar veya diğer insanlar tarafından dışlanıp, gelişip yaygınlaşmalarına engel olunmalı" şeklindeki bir görüş, felsefi gerçekliğe ve hakikat anlayışına atfedil(e)mez. Hakikat; -meli, -malı anlayışından bağımsızdır. 


İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler ve Alman vatandaşlarının çoğunluğunun, Nazi görüşünü benimseyip yaymaya çalıştıklarını ve Almanların atom bombası bulma çalışmalarını göz önünde bulundurursak; Nazilerin üstün ırk olmayanları yok ettiği bir senaryoda, Nazi görüşüne sahip olan bir insanlıktan söz etmek mümkün olacaktı. Bu insanlığın gelişip, çoğalıp kurguladığı bir düzende, evrimsel ve fiziki süreç, bu şekilde nesnel /mutlak ahlak ve gerçekliğe atfedilebilecek miydi? Sizce bu rasyonel olabilir mi? 


Şimdi ise bir non teistin (dinsizin) neden ensesti ahlaksızlık olarak göremeyeceğini anlatacağım. Bununla doğru orantılı olarak peygamberin kendisi ile kan bağı dahi 


bulunmayan Hz. Zeyd'in eski karısı Zeynep ile evlenmesi olayını da neden bir non teistin ahlaksızlık olarak göremeyeceğini ve eleştiremeyeceğini anlatmış olacağım. 


İki özgür bireyin özgürce kendi arasında yaşadıkları ilişkiye neden ve neye dayanarak karşı olabiliriz? Başta Rusya olmak üzere bazı batı ülkelerinde anne oğul, baba kız ya da iki öz kardeş ensest ilişkileri normallik kazandı. Bu insanlar kendi istekleriyle davranış sergiliyorlar ve gayet de keyifleri yerinde, son derece memnunlar. Siz sağlıksız nesiller oluşur demeden ben söyleyeyim. İlişkiye girip sağlıksız nesiller de doğurmayacaklar. Yani ilişkiye girmeye karar verirlerse önce genetik testi yaptıracak, hastalıklı çocuk doğma ihtimali çıkarsa da ilişkiye girmeyecekler. Yani sadece zevk için beraber olacaklar ve ahlakı evrimle temellendirmek isteyenler için söylüyorum doğada eşcinsellik olduğu gibi ensest de var. 


Sonuç olarak dinden bağımsız ensest ilişkiye ahlaklı veya ahlaklı diyebilme imkanı olamaz. 
Bana göre ensest kötüdür diyebilirsin lakin bu yine ensesti ahlaksız olarak tanımlaman için yeterli bir neden değildir. Bunu bir örnekle anlatacak olursak, ben pırasa yemeyi sevmiyorum tadı ve kokusu midemi bulandırıyor bu yüzden pırasa yemek ahlaksızlıktır diyorum. Bu rasyonel midir? Hayır kesinlikle rasyonel değildir. Ahlak da, kötülük ve iyilik de, kişisel/öznel görüşlere dayandırılarak temellendirilebilecek bir kavram değildir. 


Ensest konusunda yapılan itirazlar biri de ilk insanımsılar da ensestle çoğaldı ve bunlar olurken Allah neden yasaklamamıştı. Öyle düşünmeme rağmen, Adem ile Havva'nın çocuklarının aralarında birleştiği ihtimalini doğru farz edelim. Ensest ilişkinin günah olduğunu belirleyen kim? Allah. Zaten Allah'ın bize gönderdiği dindeki emirler ve yasaklara bakarak belirliyoruz neyin ahlaklı, neyin ahlaksızlık olduğunu. Adem'in çocukları yeryüzündeki tek insan topluluğuysa ve ensestin yanlış olduğu onlara bildirilmediyse, onlar için ensestin yanlış olduğunu söylemek adına hiçbir rasyonel kanıtımız yoktur. 


Kaynakça: 
1: F. Nietzsche, Ahlâkın Soy Kütüğü, Kabalcı Yayınları, ss. 9 


EVRENDE YALNIZ MIYIZ? 


20 Kasım 2020-cevirigazetesi.org/ 


The Biological Universe (Biyolojik Evren) kitabının yazarı Wallace Arthur, insanlığın en kalıcı sorularından birini açıklığa kavuşturuyor. 


Bu sorunun kısa cevabı, “hayır”. Bir bilim insanı olarak bu cevaptan şüphe duyuyorum ve bu garip bir durum, çünkü şu ana dek hiçbir yerde dünya dışı herhangi bir tür yaşama dair bir kanıt bulunamadı. Bu durum günümüz yaşamı için olduğu kadar geçmiş yaşam için de geçerli. 1980'lerde Antarktika'da bulunan bir göktaşının içinde olduğu ifade edilen sözde fosillerin günümüzde biyolojik değil kimyasal süreçler yoluyla meydana gelmiş olduğu biliniyor. 1960'larda SETT’nin (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) ilk günlerinden günümüze kadarki 60 yıllık araştırma süresince dünya dışı yaşama dair elde edilen kanıtların toplamı sıfır, bir hiç. Yankılanan bir sessizlik. Giden mesajlarımıza hiçbir yanıt yok, yaşam formları tarafından üretilen ve bize ulaşan hiçbir sinyal de yok. Cansız yıldız ve gezegenlerle dolu çorak bir boşlukta, canlı bir toz zerresi ya da Carl Sagan'ın Dünya'dan bahsettiği şekliyle ‘soluk mavi nokta” gibiyiz. 


Fakat ‘gezegenler’ ifadesi karşı konulamaz kanıt eksikliğine rağmen tuhaf pozitifliğimin temelini oluşturuyor. Eski Yunanlılar altı gezegeni biliyordu: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter ve Satürn. Sonra, 1700 ve 1800'lerde Uranüs ve Neptün'ün keşfiyle bu rakam sekize çıktı. Plüton'un geçici bir süre gezegen kabul edildiği süreç dışında bu rakam bir asırdan fazla bir süre aynı kaldı. Fakat bu süreç de 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği tarafından Plüton'un derecesinin düşürülmesiyle sona erdi, ki bunun nedenlerini görmezden gelebiliriz çünkü uğraşacağımız daha önemli meseleler var. 


Hubble Uzay Teleskobu tarafından fotoğraflanan Jüpiter gezegeni. Burada yaşam yok, fakat uydularından birinde olabilir. Yakınlarda keşfedilen birçok “sıcak Jüpiter'de de yaşam bulunmuyor. Görüntü NASA'nın izniyle alınmıştır. 


90'larda bilinen gezegenlerin sayısı tekrar arttı, fakat bu sefer durum farklıydı. Söz konusu yıllarda keşfedilen gezegenler ilk “ötegezegenler? idi, yani bizim yıldızımız olan Güneş'in değil farklı bir yıldızın yörüngesini izliyorlardı. 2000'li yıllara gelindiğinde, yirmiden fazla ötegezegen keşfedilmişti. 2010'a kadar bu sayı yüzleri buldu, günümüzde ise binlere ulaşmış durumda. Bu rakamların da gösterdiği üzere; insanların gezegen keşfetmelerindeki bu artış kabaca üstel bir modelle örtüşüyor, yani hızlanmaya devam ediyor. Peki bu ne zaman sona erecek? Aslında muhtemelen hiç bitmeyecek, en azından bizim soyumuz tükenene dek. 


The Transiting Exoplanets Survey Satellite (Geçiş Yapan Ötegezegen Gözlem Uydusu), ya da kısa adıyla TESS, Dünya benzeri ötegezegenler keşfetti. Görüntü NASA'nın izniyle alınmıştır. 


Ötegezegenleri ‘sonsuza dek? keşfetmeye devam edeceğiz ve bunun bir nedeni var. Hem gerçek hem mecaz anlamdaki astronomik sayılar için şimdiden özür dilerim. İçinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi'nde yaklaşık 400 milyar yıldız bulunuyor. Neredeyse hepsinin yörüngesinde dönen gezegenler olduğu tahmin ediliyor. Tam sayı değişiklik gösterse de ortalama tutarlı bir tahmine göre bu sayı üç trilyondur. Galaksideki toplam gezegen sayısı ise bir trilyonun üzerinde. Fakat gözlemlenebilir evrendeki galaksi sayısı da bir trilyonu 


aşıyor. Yani toplam gezegen sayısı hakkındaki en iyi tahminimiz bir trilyon trilyondan fazla olduğu yönünde, aranızdaki matematikçiler için 10 üssü 24 de diyebiliriz. 


Bu çok fazla gezegen demek. Kendi yıldızının yörüngesinde dönen “sıcak Jüpiterler? gibi bazı gezegenler bildiğimiz yaşama elverişsizler ve muhtemelen bilmediğimiz yaşamları da bulundurmuyorlar. Değişken “parıltılı yıldızların” yörüngelerinde dönen diğer gezegenler de aynı ölçüde yaşama elverişsiz olabilir. Fakat gezegenlerin küçük bir kısmı Güneş benzeri durgun yıldızların yaşama elverişli bölgelerinde yörüngeye oturmuş durumda ve bunların hiçbirinde yaşam olmaması akıl almaz görünüyor. Ne de olsa büyük bir sayının küçük bir kısmı bile çok büyük bir sayı ediyor. Muhtemelen bu şekilde en az bir milyar trilyon gezegen var, diğer bir deyişle 10 üssü 20 adet. Bu kadar fazla potansiyel Dünya var ve sadece birinde yaşam mevcut öyle mi? Saçmalık! Ama başta da dediğim gibi, bu yalnızca kısa cevap. Uzun cevap ise burada: 


Wallace Arthur'dan Biyolojik Evren 


Yazar: Wallace Arthur-Kaynak: Cambridge Blog-Çevirmen: Büşra Derli-Düzenleyen: Dilara Güzel 


ARAMIZDA KALSIN TANRI VAR 


Ocak 13, 2021- Serda Ayık Sez- rzimturkiye 


“Aramızda Kalsın Tanrı Var” John C. Lennox'un, 2012 yılında Ufuk Yayınlarından çıkan ve Türkçeye çevrilmiş tek kitabıdır. Oxford Üniversitesinde bilim felsefesi dersleri veren matematik profesörü olan Lennox, özellikle ateistlerle yaptığı tartışma programıyla da oldukça ünlüdür. Bilim ve dini birlikte ele alarak yazdığı ve ünlü ateistlere cevap niteliğindeki 


bu kitabı ise okuyucuya oldukça sağlam argümanlar sunar. 
Lennox insanoğlunu bilime yönelten sebebi C.S.Lewis'den alıntıladığı şu sözlerde özetler: 


“İnsan bir kanun koyucunun varlığına inandığı için doğada kanun olduğunu varsaydı ve doğada kanunun varlığına olan inancı onu bilim yapmaya sevk etti. ” C.S.Lewis 

Ortalıkta keşfedilen ya da hala keşfedilmeye devam eden bir yığın kanun varsa o zaman bu kanunları koyan birinin de mevcudiyetine işaret eder Lennox. Tam da Lewis'in insanı bilim 


yapmaya sevk eden sebebin bir diğer yanına dokunarak. 


“Kanun, bir failin varlığını gerektirir; çünkü kanun sadece o failin takip ettiği bir yoldur: Kanun bir gücün varlığına işaret eder; çünkü kanun ona göre işleyen bir düzendir. ” (s. 88) Bunun yanında Lennox, sahip olduğu bilgiye ve çalışma alanının genişliğine rağmen bilimin de yetersiz kalacağı ve cevaplayamayacağı konuların varlığına dikkat çeker. Bu da bilimin, yaşamın anlamı ve bu dünyada varoluşumuzun sebebi açısından geçerli bir neden bulma konusundaki kısırlığı ile örtüşür. Dolayısıyla aslında gerçek tartışmanın bilim ve din arasında 


değil, natüralist dünya görüşü ile teist dünya görüşü arasında olduğunu ifade eder. 


“Francis Collins, evrimin sınırı konusunda Behe den farklı düşünmesine rağmen şöyle söyler, “Bizim açımızdan evrim tesadüfen meydana gelmiş gibi görünebilir, ama Tanrı'nın açısından sonuç tüm ayrıntılarıyla belirlenmiştir. ” Benzer şekilde Cambridgell evrimci paleobiyolog Simon Conway Morris de “kendiliğinden nihai bir hedefi olamayacak natüralist bir sistem kurduktan sonra bile bir amaca yönelme anlayışından kurtulamayan ultra-Darwincilerin yaptıkları indirgemelerden ikna olmaz. Conway Morris 4.Bölümde tartışığımız gibi biyolojide de fizikte olduğu gibi bir hassas ayar olduğunu düşünür ve van Till'in üzerinde ısrarla durduğu gerçeği hatırlatır: “Hayatın meydana gelebilmesi için ‘tam kararında olması gereken sadece belli başlı parametlerin sayısal değerleri değildir. Hayır, ‘tam kararında’ olması gereken evrendeki düzenin idaresi ve işleyişidir. ” Conway Morris şöyle bir sonuca varır: “Garip bir biçimde sadece evren değil, bu kitabın başından sonuna kadar ifade ettiğim hayatın çözüm bulma kapasitesi de bu amaca hizmet etmektedir. ” Sonuç olarak bu, kör bir saatçinin işine değil de, daha çok keskin görüşlü bir idarecinin düzenine benziyor. ” (5.161) Görmekten kaçındığımız şey, gözlerimizin önünde serilidir. Tıpkı Romalılar 1:19”da söylendiği gibi: “Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa, gözlerinin önündedir; Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir.” İnsan genomu profesörü Francis Collins gibi evrim teorisi ile ilgili çalışmaların içinde yer alan bilim adamlarının, Tanrı'nın varlığından bahsetmeleri belki de konunun sadece natüralizm ve teizm arasında bir yerde olmadığını da gösterir. Bilimin önünde sonunda gelip dayanacağı noktanın da yine Tanrı olacağı gerçeğini anlatmak açısından, onların yaptıkları açıklamaların önemini ve değerini görmezlikten gelmek pek de 


mümkün değildir. 


Çünkü eğer biz arkasında akıllı bir tasarımcının olmadığı bir görüşün doğrulunu sorgusuzca ve tamamen onaylıyorsak, şu anda elimizde tuttuğumuz tüm bilgileri de çöpe atıyoruz 


demektir. 


“C.S.Lewis'in söylediği gibi: “Eğer var olan her şey Tabiat ise, yani birbirine kenetli akılsız olaylar bütünü ise ve eğer bizim en köklü ve kemikleşmiş fikirlerimiz, irrasyonel bir sürecin sadece yan ürünleriyse; o halde bizim uyum anlayışımızın ve tek biçimliliğe olan inancımızın, dışımızdaki dünya ile alakalı herhangi bir gerçeğe dair bilgi vereceğini varsaymak için hiçbir dayanağımız yoktur. Bizim kanaatlerimiz sadece kendimizle ilgili bir vakadır- tıpkı saç rengimiz gibi. Eğer Naturalizm doğru ise, tabiatın tekbiçim olduğuna dair kanaatimize güvenmek için geçerli sebebimiz de yok demektir. ” (5.279) 

Lennox kitabında natüralizmin tamamen ters köşesine gitmeyi ve akıllı tasarımcının kudreti, yetkisi ve yapabilecekleri konusunda bazı argümanlar sunmayı da ihmal etmez. Özellikle 


kişisel olarak yaşanmadığı sürece kabul edilmesi ve inanması zor olan mucizeler konusuna 


değinir. Elbette ki mucize olarak kabul ettiğimiz şeylerin düzenli şekilde devam eden olaylar içinde kendine bambaşka bir yer edinmesi ve sivrilmesi gerektiği aşikardır. Üstelik bunun için içinde bulunulan çağın da bir önemi yoktur. Lennox bu konuyu İncil'den yaptığı alıntılarla 


mantıklı ve objektif bir açıdan ele alır ve karşı tarafa itiraz edecek bir sebep bırakmaz. 


“Kendi zamanının tıp eğitimini almış olan, antik tarihçi doktor Luka'nın İsa'nın biyografisine tam da bu mesele ile başlaması çok enteresandır. Zekeriya ve eşi Elizabet'in yıllarca bir erkek evlat için dua ettiklerini anlatır çünkü Elizabet kısırdır. Zekeriya yaşlandığında ona bir melek gelir ve dualarının kabul edildiğini eşinin hamile kalıp bir bebek doğuracağını söyler fakat Zekeriya nazikçe buna inanmadığını belirtir. Buna sebep olarak da artık çok yaşlandığını ve eşinin bir çocuk doğurmak için çok zayıf düştüğünü ifade eder. Onun için ve hanımı için artık o zamanda çocuk sahibi olmak onun tabiat kanunu olarak bildiği şeye tamamen ters düşmektedir. Burada Zekeriya ile ilgili ilginç olan şudur: O bir ateist değildi; tam tersine Tanrı'ya, meleklere ve duanın kuvvetine tüm kalbiyle inanan bir peygamberdi. Fakat duasının gerçekleşmesi için tabiat kanunlarına zıt bir şeyin meydana gelmesi gerektiğinde, kafasında o konuyla alakalı oluşan şüpheyi izah etmekten de 


kaçınmıyordu. 


Burada Luka aslında, ilk Hristiyanların, tabiat kanunlarından bi-haber oldukları için herhangi bir mucize hikayesine inanmaya hazır saf bir topluluk olmadığını ifade ediyor. Bu tür bir mucizeye inanmak onlar için de çok zordur, tıpkı diğer insanlar için olduğu gibi. Eğer sonuçta bir mucizenin olduğuna inandıysalar bunun sebebi onlara gösterilen mucizenin ayan beyan ortada oluşudur. Onlar bu yüzden inanmak zorunda kalmışlardır yoksa tabiat 


kanunlarını bilmediklerinden inanmış değillerdir. 


“O halde Hristiyanlığın bilimden önce saf ve cahil bir dünyada doğduğunu düşünmek gerçeklere ters düşecektir. Antik dünyada yaşayan insanlar da ölü bedenlerin mezarlardan kalkamayacağına dair tabiat kanununu en az bizim kadar iyi bilirlerdi. Mucizeler, o toplumlar cahil oldukları veya yeterince şüpheci olmadıkları için değil, reddedilemeyecek denli açık oldukları için ikna edici olmuşlardır. ”(s.272) 

Böylece yazar mucizelerin oluşmasının ve mucizelere inanılmasının, toplumun hangi çağda olduğu ya da kişilerin cahillikleri ile doğru orantılı olamayacağını gayet net bir şekilde açıklar 


ve örneklendirir. 


İnsanın neye inanacağı kişisel bir kararda nihayetlense de, sonucun kendi içinde taşıdığı 


ironiyi Lennox cesurca ortaya koyar. 


“Elbette sadece bilimsel çalışma yapan biz bilim adamları değil hepimiz kaçınılmaz biçimde başlangıç noktası olarak kullanacağımız bir varsayım seçmek zorundayız. İnsan zekası sonu itibariyle varlığını ya aklı olmayan maddeye, ya da bir Yaratıcı 'ya borçludur. Bazı insanların ikinci yerine birinci varsayımı tercih etme sebeplerinin zekaları olduğunu ileri sürmeleri epey gülünç doğrusu. ”(5.284) 

Yazarın bu çarpıcı son vuruşunda, herhangi bir inanç sahibini aşağılamaktan ziyade, onların yüreklerinde derin bir sorgulamayı başlatma isteğidir sanki. Bu istek, Sokratesin kendini tanımladığı at sineği misali, sunduğu argümanlarla onlara dokunarak rahatsız etme arzusunda 


gizlidir. 


BUDALA — NİETZSCHE VE DOSTOYEVSKİ KARŞI KARŞIYA 
Ocak 19, 2021- Serda Ayık Sez- rzimturkiye 


Ziya Meral'in “Budala” kitabı, 2011 yılında Kaknüs Yayınlarından çıkmış. Üç ana bölümden oluşan kitap, Nietzsche ve Dostoyevski'nin Meral'in kalemiyle bir şekilde karşı karşıya gelişlerinin hikayesi aslında. Onların kendilerine seçtikleri bir hedef ve o hedef üzerine kurdukları düşün dünyalarının mini bir çatışması. “Mini” demek gerçekten doğru bir tanım 


olur, çünkü meraklısı için daha fazlasını istetecek lezzette sunulmuş bir karşılaştırma. 


Yazar ilk bölüme, Nietzcshe'nin, kitabın karşılaştırma olmasına sebep olan “budala” tanımını açıp, içine bakarak başlar. Nietzsche'nin bir delinin ağzından aktardığı, şu çok bilinen sözü “Tanrı öldü!” ifadesinin geldiği kitabından, Şen Bilim'den alıntılayarak... Burada asıl olan ise Nietzsche'nin bilinen cümlelerini yeniden aktarmak değil, onun gerçek amacını, yine onun 


düşüncelerinden okuyucuya sunmak olur. 


“Tanrı ölmüş olmasına rağmen, gölgesi hala üzerimizde dolaşmaktaydı. İşte deli adamın 


dikkat çekmeye çalıştığı şey de bu tutarsızlık ve insanların etraflarını saran korkutucu ama 


bir o kadar da gebe boşluğu görmek veya kabul etmek istememeleriydi. En kısa zamanda bu gölge dağıtılmalı, insanlar tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesi? için kolları sıvamalıydı. 

Nietzsche'nin üstlenmek istediği rol de buydu. İnsanları sarsarak uyandırmak, o cesur yeni dünyaya geçmelerini sağlamak istiyordu. Ve bunun önündeki en büyük engel olan Tanrı inancı ve Hristiyanlık ortadan kalkmalıydı. ” (5.19) 

Bu satırların biraz sonrasında ise Meral, Nietzsche'nin bu planını nasıl hayata geçirmeye çalıştığının ilk, ama kitaba adını veren önemli işaretini yine kendine has ifadesiyle aktarır 


okuyucuya. 


“ “Yalnızca biz, biz özgür ruhlar neredeyse iki bin yıldır yanlış anlaşılan bir şeyi anlamak için geçerli ön koşullara sahibiz.” der Nietzsche Hristiyanlığın temel sorununa, yani Hristiyanlar tarafından sürekli yanlış anlaşılan kurtarıcı sorununa saldırırken. Deccal'de Tanrı'ya karşı en güçlü silahını çekmektedir Nietzsche: İsa, beden almış Tanrı, Mesih değil de, bir budala'dır. ” (5.21) 

Dostoyevski'nin “Suç ve Ceza”sı, “Budala”sı ve “Cinler”ini okuduktan sonra ona karşı yaşadığı hissi “akrabalık” olarak tanımlayan Nietzsche'nin, kendi düşüncesinin aksine, Dostoyevski'nin “budala”sına da göndermeler yapmış olsa dahi, bu tanımında Rus yazarla 


maalesef aynı potada olamadıkları gerçeği de, yine kedine Meral'in satırlarında yer bulur. 


“Nietzsche'nin Dostoyevski'yi anlayışı iki sebepten eksiktir. İlk olarak, Nietzsche'nin akli çöküntüsünden önce, Dostoyevski'nin İsa üzerine olan düşüncelerinin en gelişmiş ve nihai halini içeren başyapıtı Karamazov Kardeşler'in ne Almanca ne de Fransızca çevirisi mevcuttu. Bu yüzden Nietzsche'nin bu eseri okuma fırsatı olmadı. 

İkinci eksiklik ise, Nietzsche'nin Dostoyevski'nin yaşam öyküsünü bilmeyişi ve ünlü romanlarının dışında düşüncelerini açıkça ifade ettiği mektup ve makalelerini okuyamamış olmasıdır. 

Karamazov Kardeşler, Dostoyevski'nin hayat öyküsü ve roman dışı yazıları olmadan, sadece Budala'yı okuyan bir kişi, yazarın aktarmak istediklerini yanlış anlamaya veya yanlış yorumlamaya neredeyse mahkumdur.” (5.33-34) 

Bununla birlikte, Nietzsche'nin Dostoyevski?yle bir çatışma mı, yoksa bir benzerlik mi içinde olduklarının, Dostoyevski açısından nasıl durduğunun gerçeği, kitabın ikinci bölümünün 


konusu olur. 


“Dostoyevski'nin Tanrı ve gerçek ile boğuşması sonuna kadar devam etti. N.A. Fonziva'ya yazdığı meşhur mektubunda, şüphelerinin ve entelektüel bocalamalarının sonucunda 


inancının gelişmeye devam ettiğini söyler: 


Kurtarıcıdan daha güzel, derin, çekici, mantıklı, insani ve mükemmel bir şey yoktur (...) 
Onun gibi bir başkasının daha olmamasının dışında, onun gibi bir kimse asla olamayacaktır da (...) Bir insan bana Mesih'in gerçeğin dışında olduğunu kanıtlasa ve hakikaten de gerçek bir Mesih'i dışarıda bırakıyor olsa bile, ben yine de gerçek yerine Mesih'in yanında olmayı seçerim. ”(5.43) 

Tam bu yerde durulduğunda Dostoyevski'nin Mesih'e olan bağlılığının, Nietzsche'nin O'nu neredeyse aşağılayan yaklaşımının yanında maalesef benzer bir dokuda olmadığının çok açık ifadesidir. Nietzsche'nin, kendi güçlerini kullanmayan, alçak gönüllükle kendisinden istenileni yerine getiren “hizmetkar”a bakışı, kendi düşündüğü gibi Dostoyevski?'de “budala” olarak hor görülecek bir yerde değildir. Nietzsche'nin bu aptallık ölçüsündeki sessizliğe karşı 


insandan beklediği ise, tam da Tanrı'yı öldürdüğü yerde durur. 


“Böyle bir Tanrı'nın izlenmesinin sonucu çürümedir. Tanrı'nın sahip olmamızı istediği özelliklerin hepsi —acıma, alçak gönüllülük, boyun eğme- Übermensch''in (üstün adam) bütün ideallerin zıddıdır. 

İnsanlığın asıl ihtiyacı olan üstün-insan figürü Nietzsche'nin Tanrı “hastalığına? karşı sunduğu panzehirdir. Üstün insan doğrudan doğruya tek bir insanı ifade etmemektedir. 
Üstün-insan bir konumdur: İnsanların Tanrı'nın ölümü ile yüzleşip yaşamı tüm çıplaklığı ve karanlığıyla kucaklayacakları, iyinin ve kötünün ötesine geçip, iradeleri üzerinde hakimiyet sağlayacakları ve ne kadar zor olursa olsun kendilerinin yaratıcısı olacakları gelecektir.” (s. 72) 

Okuyucu için hiç de yabancı olmayan bu “gelecek” betimlemesi, bugün de insanı yücelten, tanrısallaştıran, ısıtıp ısıtıp getirilen, her türlü medya silahı ile insanlara korkusuzca çekilen ve bu küstah çıkışı ve maalesef her seferinde yeniden yeni bir yemmiş gibi yutan insanın acizliğinin önemli bir hatırlatıcısı olur Meral satırlarında. Dostoyevski'nin “budala”sı da, insanın kendini bilge sayarak ya da kendine atfettiği yüceliğe karşılık, üstün-insanın 


görmek ve duymak istemeyeceği bir portre olarak karşımıza dikiliverir. 


“Dostoyevski için budalanın tipi, kendini bilge sayan ama aslında akılsız olan bir toplumun değerlerinin tersine çevrilmesidir. Kutsal Deliler geleneği içinde anlaşıldığında, budala, zihinsel bir engel değil, toplumu yargılayan bir zıtlıktır. 

Bu yüzden “budala? kelimesi Dostoyevski için bir aşağılama değil, çağdaş dünyanın değerlerine karşı üstünlüktür. Budalalık, değerleri ve yaşamı yüzünden farklı olana, dışındaki toplum tarafından verilmiş bir lakaptır; Nietzsche'nin kullandığı gibi biyolojik ve psikolojik bir rahatsızlık değil.” (s. 76) 


Görüşün karşıt kısmını oluşturan düşünceler yazarın kaleminde yukarıdaki satırlarla yerini bulsa da, bu iki dev adamın, yazarın da dile getirdiği gibi, kendi içinde bulundukları zamanın “tutarsızlığını, ruhsuzluğunu” görmeleri, yola çıkış amacı olarak benzer nitelik taşır. Fakat yine bir şekilde her ikisi için de eleştirel yanlar da bulunur ve Meral bunları da aktararak 


kitabı eksiksiz bırakmamak konusundaki isteğini yerine getirir. 


Nietzsche ve Dostoyevski'yi aynı yerde izleme keyfi bir yanda, onları daha çok tanımak ve bilmek isteği ile doluyken üstelik, diğer yanda belki de üzerinde çokça düşüneceği o önemli 


mesajı, kitaptan ayrılmadan hemen önce okuyucunun eline tutuşturuverir Ziya Meral. 


“Budala romanının bize bu çağda sunduğu en önemli mesaj; güç, kontrol ve hüküm yerine, sevmeyi ve güzelliği seçen insanların “zeki” kitlelerce “aptal” olarak görüleceği, 


ama aslında bu aptallığın tek umudumuz olduğudur.” (5.90) 


ENİS DOKO, ÜÇLÜBİRLİK PROBLEMİ VE HRİSTİYAN TEİZMİNİN ELEŞTİRİSİ 
ÜZERİNE (3. BÖLÜM) 


Aralık 7, 2020- rzimturkiye.com/-Yeşua Özçelik 


Nihayet bu yazı dizisinin son kısmına gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle ilk yazıda belirttiğim noktayı yeniden vurgulamak isterim. Enis Doko çalışmalarını severek takip ettiğim ve hem entelektüel bilgisine saygı duyduğum hem de karşısındaki kişiye yönelik beyefendi yaklaşımını çok takdir ettiğim kıymetli bir akademisyendir. Bu yazı dizisi boyunca onun Üçlübirlik öğretisi ile ilgili yayınladığı videosundaki açıklamalarına dair görüşlerimi ve 


değerlendirmelerimi kaleme almaya çalıştım. 


İlk iki yazıda sevgili Enis Doko”nun Üçlübirlik öğretisine mantıksal ve Eski Antlaşma?'daki isimler üzerinden eleştiri getirdiğini görmüş ve bu konudaki iddialarını incelemiştik. 
Değerlendirme yazı dizisinin bu son kısmında ise Enis Doko'nun Üçlübirlik öğretisine 


yönelik ileri sürdüğü felsefi argüman sorununu ele alacağım. 
Enis Doko konuşmasının devamında şöyle der: 


“Üçlemenin diğer bir sıkıntısının da felsefi olarak bizim üçlemeye inanmamız için ciddi bir argüman verilmediği sürece (ona) inanmamızın makul olmadığı yönünde... Ne demek istiyorum. Felsefede biliyorsunuz ki, Richard Swinburne Hristiyanların en önemli düşünürlerinden biri de bu konuya özellikle çok vurgu yapıyor, en basit olan açıklama tercih edilmelidir. Ockham'ın Usturası. Dolayısıyla açıktır ki Tevhid-i Tanrı Üçlemeci Tanrı'dan çok daha basit bir açıklama... Dolayısıyla Üçleme lehinde ciddi bir argüman verilmediği sürece Tevhid-i Tanrı tercih edilmelidir... ”[1] 


Burada Enis Doko'nun eleştirisinin mümkün olduğunca özet halini sunmaya çalıştım. Enis Hoca'nın bu konudaki eleştirisinde Üçlübirlik öğretisinin lehine herhangi bir ciddi argüman olmadığı iması vardır. Üçlübirlik öğretisinin lehine herhangi bir argüman olmadığı ya da bu öğretinin herhangi bir gerekçeden yoksun olduğu iddiasına katılmıyorum. Bu konuda 


düşüncelerimi kısaca şöyle izah etmeye çalışayım. 


Üçlübirlik ve Teolojik Gerekçelendirme 


Bir Hristiyan iki şekilde böyle bir eleştiriye itiraz edebilir. Bunlardan ilki, Hristiyan ilahiyatında özel vahiy olarak adlandırılan Kutsal Yazılar temelinde sunulan bir gerekçelendirmeye dayanmaktadır. Buna özel vahye dayalı teolojik gerekçelendirme diyebiliriz. Bu noktada ünlü Orta Çağ teologlarından Thomas Aguinas'ın açıklamalarını hatırlamak önemlidir. Aguinas doğal teolojiden (yani genel vahiyden) hareketle Tanrı hakkında bilgi sahibi olabileceğimizi söylerken doğal teolojinin|2| sınırlarının olduğunu ve Tanrı'yı daha derin tanımak için özel vahiye (yani Kutsal Yazılara) ihtiyacımız olduğunu söyler.[3] Bu noktada (yeniden) üstat C. S. Lewis'in açıklamalarına başvurmak faydalıdır. O der ki: 


A 
45 0) 


“Kayaları inceleyen bir jeologsanız, önce gidip kaya bulmanız gerekir. Kayaların kalkıp da size gelecek hali yoktur. Kayalara gittiğinizde sizden kaçamazlar. Girişimde bulunmak daima sizin sorumluluğunuzdur... Ama bir zoolog olduğunuzu, hayvanların vahşi dünyada resimlerini çekmek istediğinizi varsayalım. Kayaları incelemeden epeyce farklıdır bu. 
Hayvanlar size gelmezler ama sizden kaçabilirler. Sessizce hareket etmezseniz kaçacaklardır... Daha yüksek bir düzeyde, bir insanı tanımak istediğinizi düşünelim. Kendisi buna izin vermedikçe onu tanıyamazsınız. Onun güvenini kazanmalısınız. Bu durumda girişim eşit derece bölünmüştür. Dostluk kurmak için her iki tarafından adım atması gereklidir.” [4] 

Hem Aquinas hem de Lewis’in açıklamalarından yola çıkarak şunu söyleyebiliriz: Kutsal Kitap, yaratılıştan hareketle Tanrı'ya dair bilgi sahibi olabileceğimizi söyler. [5] Bu aslında bir resme bakıp ressama dair çıkarım yapmaya benzeyecektir. Fakat Tanrı hakkında bilgi sahibi olmak ile O'nu birebir tanımak arasında bir fark vardır. C. S. Lewis'in analojisinde görüldüğü üzere, özgür iradeli kişisel bir varlığı daha derinden ve kişisel olarak tanımak istiyorsak, 


O'nun kendi kimliğini açıkladığı veya tanıttığı sözlerine, insanla tarih içinde nasıl ilişki 


kurduğuna bakmamız gerekir. Tanrı'nın ‘ne’ olduğu kadar “kim” olduğunu da anlamamıza olanak sağlaması nedeniyle Tanrı'nın kendi doğasını ve kimliğini açıkladığı sözlere bakmak oldukça rasyonel bir tutum olacaktır. Dolayısıyla bir Hristiyan, Üçlübirlik öğretisini Kutsal 


Kitap üzerinden gerekçelendirebilir. 


Delilci itiraz temelinde|6) düşündüğümüzde ise eğer bir kişi rasyonel düzlemde Kutsal Kitap'ın ilahi olduğunu gerekçelendirebilirse, bu durumda Kutsal Kitap'a dayalı olarak Üçlübirlik inancını da gerekçelendirmiş olacaktır.(7| Sözün özü, Üçlübirlik öğretisinin en azından Kutsal Kitap açısından teolojik olarak gerekçelendirildiği ileri sürülebilir.18) Bu durumda Üçlübirlik öğretisine inanmak rasyonel bir yaklaşım olacaktır. 


Üçlübirlik Öğretisi ve Felsefi Gerekçeler 


Bununla birlikte ikinci karşı itiraz felsefi gerekçelendirme üzerinden hareket eder. Genelde Tanrı'nın tekliğini ya da birliğini temellendirmek üzere felsefi gerekçelendirmelerden söz edilir. Örneğin, kadir-i mutlak olma sıfatı açısından Tanrı'nın tek olması gerektiği vurgulanmaktadır. Bununla birlikte bu teklik içinde Tanrı'da bir çoğulluğun veya çeşitliliğin bulunması gerektiğine dair Hristiyan düşünürler tarafından öne sürülen çeşitli argümanlar da söz konusudur. Ben bu yazıda sadece William L. Craig'in kelam kozmolojik argüman 


üzerinden sunduğu bir yanıta ve Hristiyan düşünürlerin sunduğu bir argümana yer vereceğim. 


William Lane Craig ve Evrenin Kişisel Nedeni 


Öncelikle Craig, Ankara Üniversitesinde yaptığı Büyük Patlama ve Ötesi adlı konuşmasında, argümana yapılan bir itirazdan söz eder ve bu itirazın kendi içinde bir tür çoğul kişilik barındıran (yani Üçlübirlik) Tanrı konsepti ile çözüme kavuşturulabileceğini söyler.(9J Craig bunu şöyle ifade eder: 


“Son olarak ve en dikkate değer olarak, böyle bir aşkın nedenin makul bir şekilde kişi/kişisel olduğu kabul edilmelidir. Alemin nedeninin şahıs oluşu, onun zamansızlığı ve gayr-i maddiliği tarafından ima edilmektedir... Şimdi, bazı düşünürler, zamansız, kişisel bir ilaha dair çizdiğim bu resme itiraz ettiler, zira böyle bir varlık kişiler-arası ilişkilerden yoksundur ve böylesi ilişkiler onlara göre şahıslık için elzemdir. Eğer Tanrı kişisel olacaksa, O diğer kişilerle ilişkiye girmek zorundadır. Fakat kişisel ilişkilerin alış-verişi zamansallığı gerektirir. 


Bu itirazın temelinde yer alan varsayım, Tanrı'yla ilişkilendirilen kişilerin insan kişiler olması gerektiğidir. Fakat en azından Hıristiyan Tanrı anlayışına göre bu varsayım yanlıştır. Bizatihi ilahi varlığın tamlığı içerisinde, Baba, Oğul, Kutsal Ruh şahısları, Tanrı demek olan Üçlübirlik'in (Teslis) sunduğu şahıslar-arası ilişkileri yaşamaktadırlar. Üçlü-Birlik olarak Tanrı, sonlu kişilerin refakatine ihtiyacı olmaksızın ezeli olarak kamildir. Tanrı'nın özgürce sonlu kişiler yaratması ve onları Tanrı'nın içsel Üçlü-Birlik hayatının sevgisine ve hazzına 


katılmaya davet etmesi, O'nun lütfunun ve sevgisinin bir mucizesidir.” [10] 


William Lane Craig 


Kelam Kozmolojik argüman bizleri evrenin nedenine götürmekte ve bu nedenin doğasına ilişkin bazı çıkarımlar yapmamıza olanak sağlamaktadır. Söz gelimi, bu argüman temelinde zaman ve mekana neden olmasından ötürü Tanrı'nın zamansız ve mekansız (dolayısıyla da değişmez ve gayri-maddi) olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Ayrıca tüm evreni yoktan var edebilmesi nedeniyle de O'nun kudretli yani her şeye kadir olması gerektiği sonucuna varabiliriz. Bu tür sorular tanrılığın doğasına ilişkin yanıtlar sunmaktadır. Craig aynı zamanda Tanrı'nın kişisel olması gerektiğini söyler.[11] Fakat burada bir sorun varmış gibi görünür. 
Eğer kişilerarası ilişkiler şahıslık için elzem ise o zaman ne söylenecektir? İşte, Üçlübirlik Tanrı öğretisi sayesinde Tanrı'nın ezelde, henüz hiçbir şey yaratılmamışken de kendi Üçlübirlik doğasında Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak kişilerarası ilişkileri deneyimlediğini söyleme imkânına sahip oluruz. Dolayısıyla eğer bu itiraz haklı ise Üçlübirlik öğretisine ilişkin olarak elimizde ciddi bir gerekçe bulunmaktadır. 


Tanrı'nın Sevgi Olması ve Üçlübirlik Tanrı Anlayışı: 


Hristiyan düşünürler tarafından Üçlübirlik öğretisine dair sunulan argümanlardan biri Tanrı'nın sevgi olmasına dayanır. Kutsal Kitap'ta “Tanrı sevgidir” ifadesi geçer.[12] C. S. 
Lewis Tanrı'nın sevgi olabilmesi için kendi içinde bir çoğulluğu da barındırması gerektiğine işaret eder. Sevginin olabilmesi için zorunlu koşul en az iki kişinin —seven ve sevilenin— olmasıdır. Dolayısıyla Tanrı'yı tek kişi olarak düşündüğümüzde, “Tanrı sevgidir” ifadesi koşullu hale gelir, çünkü bu durumda Tanrı'nın sevgi olduğundan bahsedebilmek için kendisi dışında bir şeyin var olması gerekecektir. En azından Tanrı hakkında konuşurken kullandığımız belirli niteliklere Tanrı'nın ezeli olarak sahip olabilmesi için Tanrı'nın kendi tekliği içinde belirli bir çoğulluğu barındırması gerekecektir.(131 Kutsal Kitap ise Baba'nın Oğlu dünya (kozmos) var olmadan önce sevdiğini söyler.[14] Aslında Enis Hoca'nın Ockham?ın Usturası konusunda Swinburne'e atıf yaptıktan sonra Üçlübirlik için herhangi bir ciddi felsefi argümanın olmadığını ima etmesi ilginçtir. Çünkü Richard Swinburne The Christian God adlı kitabında bir Orta Çağ filozofu ve teologu olan Saint Victor'lu Richard'ın De Trinitate adlı çalışması üzerinden Üçlübirlik Tanrı görüşüne dair bir a 

priori argüman öne sürmektedir.|15J Şimdilik Swinburne'ün sunduğu a priori argümanın 


detaylarına girmeyelim. Ancak günümüzün önde gelen diğer bir Hristiyan filozofu Stephen T. 


Davis'in Sosyal Üçlübirlik yaklaşımını destekleyici olarak öne sürdüğü argümanından kısaca söz edeceğim.|16J Bu argüman şu şekilde ilerler: 


1) “Tanrı sevgidir” (1. Yuhanna 4:8) 

Kutsal Yazılara dayalı bu önermenin ardından Davis, Tanrı'nın yarattığı canlılardan daha düşük bir sevgi formunu deneyim ettiği bir durumu düşünmenin zor olduğunu söyler ve bu nedenle ikinci öncülü ekler: 

2) Tanrı en yüce sevgi formunu deneyim eder. 

Burada da bir kişinin bir başkasına olan sevgisi, kişinin kendisine olan sevgisinden daha yüce bir sevgi formu olduğunu ileri sürer. Bu nedenle de şu çıkarımı yapar: 

3) Başka birini sevmek en yüce sevgi formudur. 

Buna ek olarak evrenin olumsal (veya mümkün) olduğunu söyleyerek, Tanrı'nın hiçbir şey yaratmamasının da ihtimal dahilinde olduğunu ekler. Bu nedenle: 

4) Tanrı dünyayı (evreni) yaratmamakta özgürdür. 

Eğer Tanrı hiçbir şey yaratmasaydı ve Sosyal Üçlübirlik görüşü yanlış olsaydı, Tanrı'nın sevebileceği bir başka kişi olmazdı ve dolayısıyla da en yüce sevgi formunu deneyim edemezdi. 

5) Bu nedenle Sosyal Üçlübirlik doğrudur.|17)| 

Bu sözü edilen argümanların özellikle Anselm'ci “Mükemmel Varlık İlahiyatr” açısından oldukça güçlü oldukları ileri sürülebilir. Bununla birlikte en azından şu açıkça görülmektedir: Hristiyan düşünürler Kutsal Kitap'a dayalı argümanın yanı sıra Üçlübirlik Tanrı öğretisini destekleyen farklı türde ciddi felsefi argüman ve açıklamalar da öne sürmüşlerdir. Bunu görmek önemlidir, çünkü Enis Hoca'nın konuşmasında ciddi bir argümanın söz konusu olmadığı iması vardır. Eğer öne sürülen bu argümanların geçerli ve sağlam oldukları gösterilirse, bu durum Tanrı'nın tek olmakla birlikte, bu teklik içinde kişi anlamında bir çoğulluk da barındırdığına dair güçlü bir felsefi gerekçe oluşturacaktır. Hristiyan filozoflara göre sevgi üzerine kurulan bu argüman da tek olan Tanrı'nın kendi içinde bir tür çoğulluk 


barındırmasının gerekliliğini göstermektedir. 


Üçlübirlik ve Ockham'ın Usturası 


Bu gerekçelendirme konusu aslında bizi Ockham'ın Ustura'sı meselesine getirir. Enis Hoca 


Tanrı hakkında en iyi açıklamanın Ockham'ın Usturası ilkesine göre tek kişi olan tek Tanrı 


olduğunu ileri sürmektedir. Buna değinmeden önce, Ockham'ın Usturası'nın tam olarak neyi işaret ettiğini anlamak önemlidir. Literatürde çoğunlukla “şeyleri gereksiz yere çoğaltmamak gerekir” şeklinde tanıtılan bu ilke basitçe şudur: “Elimizdeki veriyi açıklamak için gerekli olandan fazlasını öne sürmememiz gerekir.”[18] Bu ilke, en basit açıklamadan 

ziyade “açıklama yeterliliğine sahip en basit açıklamaya? işaret eder.|19J Aslında Ockham'lı William’dan önce Thomas Aquinas bu ilkeyi şu şekilde dile getirmiştir: Eğer bir şey, tek bir şey aracılığıyla yeterli ölçüde yapılabiliyorsa, bunu birkaç şey aracılığıyla yapmak gereksizdir.|20) Dolayısıyla bu ilke esasında yalnızca basitliği referans almaz, açıklama gücüne de bakmaktadır. 


Eğer bir kişi, özel vahiye ve doğal teolojiye başvurarak tek kişi olan tek Tanrı'nın bir açıklama sunamadığı durumların söz konusu olduğunu gösterebiliyorsa ve Hristiyan Tanrı anlayışı tek kişi ile açıklanamayan durumları yeterli ölçüde açıklayabiliyorsa, bu ilkeye göre en iyi açıklamanın Hristiyan teizminin ileri sürdüğü Üçlübirlik Tanrı anlayışı olduğunu söylemek kanımca rasyonel bir yaklaşım olacaktır. Bu yazıda, oldukça kısaca hem özel vahiy hem de doğal teoloji temelinde Üçlübirlik öğretisinin açıklamayı gereksizce çoğaltan bir öğreti olmadığına, aksine açıklama yeterliliğine sahip olma gereklerini taşıyan bir öğreti olduğuna dikkat çekmeye çalıştım. 


Temel Bir İnanç Akidesi Olarak Üçlübirlik 


Videodaki son bir eleştiri, Üçlübirlik konusunda öne sürülen çözüm önerilerinin oldukça karmaşık olduğu ve sıradan insanların bu çözümlerden haberdar olmadıklarından hareket eder. Enis Doko bu durumda bu kişilerin aslında Üçlübirlik öğretisini bilmediklerini ve bu öğretiyi bilmiyorlarsa o zaman onların Üçlübirlik öğretisine inandığını da söylemeyeceğimizi 


ileri sürmektedir. 


Burada şunu söylemek gerekir ki inanç, bilmek için zorunlu koşul olsa da aynı şey tam tersi için geçerli değildir. Fakat elbette bu, Hristiyanların herhangi bir bilgiye sahip olmadan Üçlübirlik öğretisine inandıkları anlamına gelmez. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bazı Hristiyanların Üçlübirlik konusunda mantıksal problemin çözümünün ne olacağını bilmeden inanmakta olduklarıdır. Bütün Hristiyanlar öncelikle Athanasyus İnanç Bildirgesi”nde Üçlübirlik ile ilgili öğretiyi formüle eden yedi önermeyi kabul eder. Bir başka deyişle Kutsal Kitap bizlere bu yedi önermeyi|21) açık bir şekilde sunar. Bu nedenle felsefe ve mantık ile ilgilenmeyen, fakat Kutsal Kitap okuyan kişiler Üçlübirlik öğretisinin ne olduğunu bilirler. 
Mantıksal problem ise daha çok felsefenin bir uğraş alanıdır. Dolayısıyla bir Hristiyan'ın bu çözüm önerilerinden haberdar olmaması yalnızca mantıksal Üçlübirlik probleminin nasıl çözüleceğini bilmediğini gösterir. Aslında Enkarnasyon (Beden Alma) Öğretisi için de benzer bir durum söz konusudur. Kadıköy Konsili açık bir şekilde bu gizemin sınırlarını çizer, fakat bu gizemi tümüyle aydınlatmaz. İsa Mesih, tek bir kişi olmakla birlikte tümüyle Tanrı ve tümüyle insandır. Bununla birlikte Üçlübirlik Tanrı”daki Oğul kişisinin insan tabiatını kendi 


üzerine alması büyük bir gizem barındırır. Fakat bu gizem elbette Hristiyanların İsa'nın hem 


tümüyle Tanrı hem de tümüyle insan olduğuna inanmadığını göstermeyecektir.|22| 


Sonuç olarak, eğer teistlerin iddia ettiği gibi bir Tanrı varsa, bu Tanrı hakkında konuşmak insanın varoluşunun en önemli konusudur. Dolayısıyla sevgili Enis Doko'nun itirazlarını bu bağlamda değerlendirdiğimde, bu itirazların üzerine dikkatlice eğilmenin önemli olduğu kanısındayım. Kanaatimce bu itirazlar hem Hristiyanları Tanrı öğretileri konusunda daha derin düşünmeye sevk etmesi açısından, hem de Hristiyan olmayan kişiler tarafından sahip olunan herhangi bir yanlış anlaşılma söz konusu ise bunun açıklığa kavuşturulmasında faydalı 


bir işleve sahiptir. 


Kendi teolojik varsayımlarım doğrultusunda, eğer Üçlübirlik öğretisi mantıksal olarak çelişkiliyse bu öğretinin hakikati yansıtamayacağını ve ona inanmanın makul olamayacağını düşünüyorum.|23| Fakat en azından bu yazı dizisi boyunca (özellikle ilk yazıda), Üçlübirlik öğretisinin sanılanın aksine mantıksal herhangi bir tutarsızlık barındırmadığını göstermeye çalıştım.[24] Aslında hatırlarsanız bu yazı dizisine Üçlübirlik öğretisinin mantıksal tutarsızlığı iddiası ile başlamıştık. Bunula birlikte ilginç bir şekilde belirli argümanlar aracılığı ile bu öğretinin elimizdeki en iyi açıklama olduğunu öne süren Hristiyan düşünürlerin iddiasına doğru bir yolculuk da yapmış olduk. Umarım bu tür karşılıklı açıklamalar farklı inançlardan 


kişilerin birbirlerini daha iyi anlamasına olanak sağlar. 


Dipnotlar: 
[1] https://www.youtube.com/watch ?v—sA9xwO05iOgo 
[2] Bir başka deyişle insan aklının. 


[3] Thomas Aquinas, On the Truth of the Catholic Faith, Summa Contra Gentiles, Book One: God, Garden City, Doubleday & Co., 1955, s. 63. 


(41 C. S. Lewis, Özde Hristiyanlık, İstanbul, Haberci Yayınları, 2014 s. 151-152. 
[5] Bazı referanslar için bkz. Mezmur 19:1; Romalılar 1:19-21; 2:14-15. 


(6) Buna “Reform Epistemolojisi” yaklaşımı üzerinden eleştiri sunulup sunulamayacağını da dikkate almakta 


fayda vardır. 


(71 Bunun detayları bu yazının kapsamı dışında kaldığından bu konuya girmeyeceğim. Sadece bu konuda öne sürülen çeşitli argümanların söz konusu olduğunu söyleyebilir ve en azından örnek bir argümandan bahsedebilirim. Bu argüman, İsa'nın dirilişine ilişkin tarihsel bir incelemeye dayanır. Bu argümana göre eğer İsa'nın ölümden dirildiği tarihsel olarak temellendirilebilirse, bu Hristiyan inancı için güçlü bir dayanak noktası olacaktır. Bu konuda detaylı bir çalışma için bkz. Andrew Loke, Investigating the Resurrection of Jesus Christ: A New Transdisciplinary Approach, New York, Routledge, 2020; Michael Licona, The Resurrection 


of Jesus: A New Historiographical Approach, IVP Academic, 2010; William L. Craig, Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus, New York, Edwin Mellen Press, 1989; The Son Rises, Wipf & Stock Publishers, 2001; Gary Habermas ve Michael Licona, The Case for the Resurrection, Kregel Publications, 2004; N. T. Wright, The Resurrection of the Son of God, Fortress Press, 
2003. 


[8] Bu konuda şöyle bir argüman oluşturabiliriz: 
(1) Kutsal Kitap doğruysa, Tanrı Üçlübirlik”'tir. 
(2) Kutsal Kitap doğrudur. 

(3) Dolayısıyla Tanrı Üçlübirlik”tir. 


Dolayısıyla eğer Kutsal Kitap'ın doğru olduğu ve Üçlübirlik halindeki Tanrı'yı öğrettiği gerekçelendirilebilirse, Üçlübirlik öğretisinin argümana dayalı teolojik bir temeli olduğu görülecektir. Bu yazıyı uzatmamak adına bu 


teolojik gerekçelendirmeyi bir başka yazıya bırakmak daha iyi olacaktır. 


[9] William Lane Craig, “Büyük Patlama ve Ötesi”, Çev. Fehrullah Terkan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 50, 2009, s. 165-178. 


[10] A.g.e., s. 177. 

[11] A.g.e., s. 177. 

[12] 1. Yuhanna 4:8; 1. Yuhanna 4:16 

[13] C. S. Lewis, Özde Hristiyanlık, İstanbul, Haberci Yayınları, 2014 s. 161. 

[14] Yuhanna 17:24 

[15] Richard Swinburne, The Christian God, Oxford, Oxford University Press, 1994, s. 170-191. 


[16] Aslında bu argüman, Swinburne’ün ortaya koyacağı argümana benzer. Her iki argüman, sevginin 


doğasından ve Tanrı'nın ezeli olarak en yüce sevgi formunu deneyim etmesinden hareket eder. 


[17] Stephen T. Davies, “A Somewhat Playful Proof of the Social Trinity in Five Easy Steps”, Philosophia Christi, Series 2, C. 1, No. 2, s.103. Akt. Peter S. Williams, Understanding the Trinity, 2012. 


[18] Trent Dougherty ve Jerry L. Walls, “Arguments from Evil”, The Routledge Companion to Theism, Ed. 
Charles Taliaferro, Victoria S. Harrison ve Stewart Goetz, New York, Routledge, 2013, s. 374. 


(19) Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, İstanbul, Paradigma, 1999, s. 637. 


[20] Thomas Aquinas, Basic Writings of St. Thomas Aquinas, trans. A.C. Pegis, New York: Random House, 1945, s. 129. 


[21] Bu yedi önermeyi şu şekilde özetleyebiliriz: (1) Tek bir Tanrı vardır; (2) Baba, Tanrı'dır; (3) Oğul Tanrı'dır; (4) Kutsal Ruh Tanrı'dır; (5) Baba, Oğul değildir; (6) Baba, Kutsal Ruh değildir ve (7) Oğul, Kutsal Ruh değildir. Bir başka deyişle (5), (6) ve (7) önermelerini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh farklı kişilerdir şeklinde özetleyebiliriz. Üçlübirlik öğretisinin Kutsal Kitap temeli için bkz. Wayne Grudem, Hristiyan İlahiyatı, İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2001, s. 109-130; Brian Edgar, Üçlübirlik, İstanbul: Haberci Yayınları, 2015. 
Bu konuda kısa bir video için bkz. Üçlübirlik nedir ve ne değildir? Erişim 

Adresi: https:/Www.youtube.com/watch ?vhC9n4bfczYO&ab channel<T4oC344BCrkiye9o27deBirHristiyan 


(22) Günümüzde Hristiyan filozoflar tarafından bu gizemi açıklamaya yönelik girişimler vardır. Bu yaklaşımların kısa bir özeti için bkz. Michael J. Murray ve Michael Rea, Felsefe ve Hristiyan Teolojisi, Erişim 


Adresi: https://onculanalitikfelsefe.com/felsefe-ve-hristiyan-teolojisi-michael-j-murray-michael-rea/ 


[23] Peter van Inwagen da mantıksal tutarsızlıkların kabul edilemeyeceğini belirtir. Her ne kadar kilise tarihinde öne sürülen farklı düşünceler olsa da ben de Peter van Inwagen ile hem fikirim. Bkz. Peter van Inwagen, Three Persons in One Being, Oxford Readings in Philosophical Theology Volume 1: Trinity, Incarnatin and 


Atonement, Ed. Michael Rea, New York, Oxford University Press, 2009, s. 61-75. 


[24] Elbette bu açıklamalara çeşitli itirazlar gelecektir. Burada önemli olan Üçlübirlik öğretisinin mantıksal 


imkansızlıklar kategorisinin dışarısında olduğunu gösterebilmektir. 
TANRI YANILGISI 1 
Kasım 11, 2020- Serda Sez-RHEMA — Kış 2016, İlkbahar 2017, 2. — 3. Sayı- rzimturkiye 


“Tanrı Yanılgısı” Richard Dawkins'in benzer şekilde ateizmi şiddetle savunduğu kitaplarından sadece bir tanesi. Diğerlerinden farklı olarak bu kitabında dini ve elbette ki en yakınındaki, en bildiğini düşündüğü inancı Hristiyanlığı, karşılaştırmalar, örnekler, çıkarımlar ve varsayımlarla okuyucuyu yine ateizmle yüz yüze getirmeye çalışıyor. Daha da dikkat çekici olan ise kitabın arka sayfalarından bir kısmını, birçok ülkedeki okuyucuları için ateizmi 


daha iyi anlayabileceklerini düşündüğü merkezlerin adreslerine ayırmış olmasıdır. 


Elbette araştırma konusunu “kendi bildiği dini inanç çerçevesinde olacağını” ileri sürmesi ise Dawkins'in daha baştan büyük bir yanılgıya kapılmış olabileceği ihtimalini akla getirir ve bu ihtimal çok zaman geçmeden kitabın daha ilk sayfalarında göze ilişiverir. 


Bildiğini söylediği Hristiyanlığı; 


“Dindar olmak savaş zamanında vicdani muhalif statüsü elde etmenin hiç kuşkusuz en zahmetsiz yoludur. ” (5.28) 
yanlış eylemlere kötü bir kılıf, 


“ Eger eşcinsellere hakaret etmemi engellemeye çalışırsanız, bu benim önyargı özgürlüğüme 


tecavüz etmektir’ diyerek sıyrılamazsınız. Ancak şunu diyerek kurtulabilirsiniz. ‘Bu benim din 


özgürlüğüme tecavüz etmektir.” Üzerinde düşündüğünüzde, aradaki fark nedir? Bir kez daha din baskın çıkmıştır. ” (s.30-31) 


sömürü odaklı, 


“Tek tanrıcı şovenizm çok kısa bir süre öncesine kadar hem İngiltere hem de İskoçya bağış yasasında yer alıyordu. Çok tanrıcı dinlere karşı, vergi muafiyeti açısından farklı davranıyor ve tek tanrıcı dinleri teşvik eden yardımlar için diğer yardımlara uygulanan oldukça sıkı güvenlik araştırmalarından muafiyet tanıyarak kolaylık sağlıyordu. ” (5.37) 

bir inanç sistemi olarak göstermek için elinden geleni yapar. Fakat ele aldığı konular ve üzerine yaptığı yorumlar oldukça basittir. Bir şekilde kolaya kaçmayı sever Dawkins... 


Kitabın ilerleyen sayfalarında Dawkins'in bildiği inanç sisteminin Hristiyanlıktan daha çok, mezhepsel ayrımlarla belirlenen bazı ritüeller olduğu gözden kaçmaz. Bu anlamda tüm kitaba yayılmış olan hatasına devam eder. Bir başka platformda hala tartışılmaya devam eden bu ibadetsel değişiklikler, inancın tamamına atıfta bulunarak onu yerle bir etmeyi amaçlar. 


Üstelik bu savunmayı gerçek başvuru kaynağından çok uzakta kalarak yapar. 


“Üçleme, duacıların ikinci hedefi olarak bizzat Tanrı'ya (Tanrılarla ?) boy ölçüşen, tanrıça özellikleri taşıyan fakat öyle adlandırılmayan, dua edenlerin muhakkak ki Tanrı'ya alternatif bir aday olarak hedefledikleri, “Cennetin Kraliçesi” Meryem Ana yoluyla birleştirilmiştir. 
Tanrıların tapınağı kısa bir süre sonra bir aziz ordusuyla dolup taşmıştır ve bu kişiler şefaat güçleriyle eğer yarı Tanrı değillerse, kendi uzmanlaştıkları alanlarda yarı tanrılığa oldukça yaklaşıyorlardı. ” (5.39-40) 

Yaptığı öznel ya da “kendi işine nasıl gelirse? şeklindeki çıkarımlarında, yokluğu kanıtlanamayan bir varlığın, varlığının mümkün olamayacağı gibi bir sonuca ulaşmakta zorlanılmaması, şimdiye kadar sunduğu bu şaşmaz kanıtlara rağmen, hala dünyada Tanrı inancına sahip insanların varlıklarına cevap niteliği maalesef taşımaz. Kanıtlar dendiğinde elbette bilimsel veriler olarak, elle tutulabilir, gözle görünebilir olmalıdır. Tıpkı kendisinin 


bunun aksini ispat etmeleri için inanç sahiplerinden beklediği kanıt ya da kanıtlar gibi... 


“Şöyle ki, eğer konuyu yalnızca herhangi bir şeyin yokluğunun mutlak kanıtını asla elde edemeyeceğimiz bağlamında ele alırsak, Tanrı'nın yokluğunun kanıtlanması mümkün olmayacaktır ve bu saçma bir girişimdir. Önemli olan Tanrı'nın çürütülebilir olup olmadığı değil (ki çürütülemez değildir) varlığının mümkün olmadığıdır. Ayrıca bu özel bir meseledir. 
Bazı çürütülemez konuların mantıklıca değerlendirilmesinin sonucunda diğer çürütülemez konulara kıyasla çok daha fazla olanak dışı oldukları fikrine varılır. Tanrı'nın olasılıklar dizisinde ayrıcalıklı olduğunu dikkate almak mantık dışıdır. Ve Tanrı kanıtlanamayacağı ve çürütülemeyeceğinden, var olma olasılığının yüzde 50 olduğunu varsaymak da kesinlikle 


mantık dışıdır ki bu düşüncenin geçersizliğini ayrıca ele alacağız. ” (s.57-58) 


Bir diğer yandan inancın gerçek içeriğini bilmeyen ve özellikle de “hümanist” bakış açısıyla yaklaşan biri olarak dua edilmesinin sebepleri ve sonuçları hakkında yaptığı örneklendirmeler, onu bir yerde haklı çıkarıyor gibi görünür. 


“Tanrı'nın, kazanmalarına yardım ettiğini düşünen atletler vardır (yani kayrılmayı en az kendileri kadar hak eden rakipleri karşısında), Tanrı'nın kendilerine bir park yeri ayırdığına inanan motorlu araç sürücüleri vardır, dolayısıyla, büyük olasılıkla başkasını bu hizmetten yoksun bırakacaklardır. ” (5.64) 

Bu haklı çıkışı da elbette inananı ve inandığını aşağılayıcı, alaycı yaklaşımını kullanmak için fırsat olarak kullanır. Aslında belki de herkesin bir an gelip de üzerinde düşündüğü bir konuyu cesaretle ortaya koymuş olur. 


“Ancak deneysel duayı edenlerin her kim için dua edeceklerse isimlerini bilmeleri gerekir; aksi taktirde, belirlenen kişiler haricindeki ilgisiz kişiler için dua etmenin ne anlamı olurdu? 
Ancak duacılara hastaların yalnızca ön ismi ve soyadının ilk harfini vermek yeterlidir. 
Görünüşe göre bu sayede Tanrı doğru hastane yatağının yerini tam olarak saptayabilecekti. ” (5.65) 

Fakat burada gözden kaçırmamamız gereken şey, Tanrı'nın bazı kriterlere, detaylara, bir kayırmaya ihtiyaç duyması değildir. Konu duanın anlamında ve ihtiyacında saklıdır. İletişim kurmak ve kabul görebilmek için kendini gerçekleştirme çabası taşıyan insan, sadece kendi beklentileri ve doğası gereği bu yaklaşıma ihtiyaç duyar. Dawkins kendini anlatırken nasıl ki sözcükleri kullanıyorsa, dua sırasında da kişi aynı şekilde sözcükler ve isimler yardımı ile Tanrı'yla iletişime geçer. Bu en azından Dawkins”e konunun ne olduğuna dair küçük bir 


ipucu verebilir belki... 


Maalesef Hristiyanlar arasında birçok konudaki yorum farkı acı sorunu üzerinde de kendini gösterir. Bu anlamda verdiği örneklendirmede kendini yine çok basit bir dille ve ateistlerin bıkmadan usanmadan öne sürdükleri “Tanrı varsa neden kötülük var?” sorusuna yenik 


düşürür. 


“Tanrı tarafından yönetilen bir dünyada acı çekmenin hak verilecek bir yönünü bulmaya çalışır: 

Acı çekmelerim bana cesaretimi ve sabrımı gösterme fırsatını sunar. Size, duygudaşlığınızı göstermeyi ve acılarımı hafifletmeye yardım etme fırsatını tanır. Ve topluma sunduğu fırsat ise, şu ya da bu çeşit acıların tedavisinin keşfi için yüksek miktarda para harcanıp harcanmayacağının bir karara bağlanmasıdır. İyi bir Tanrı acı çekmemize üzülse de, en çok ilgilendiği şey kesinlikle ve kesinlikle her birimizin sabır, sevgi ve büyüklük göstermemizdir ve dolayısıyla kutsal bir karakter olmamızdır. Bazı insanların kendi iyilikleri için berbat bir şekilde hasta olmaları gerekir ve bazı insanlar ise diğer insanlara önemli seçimler 


sağlamaları için hasta olmaya ihtiyaç duyaralar. İşte yalnızca bu yolla, bazı insanların 


oldukları insan tipi hakkında ciddi kararlar vermeleri konusunda cesaretlenirler. Diğerleri içinse bir hastalık bu kadar faydalı değildir.” (5.67) 

İnananlar elbette kötülük ve acı ile barışık değildir. Acı çekmenin olağanüstü bir şekilde insanı geliştirdiği ve uhrevi bir yetkinliğe kavuşturduğu düşüncesi ile de yanıp tutuşmazlar. 
Kaldı ki belki de bu konuda en çok soruyu da onlar sorar. Fakat tüm bunların içinde dikkat edilmesi gerekenin, hayatlarında Tanrı'nın varlığına inanan insanların acı çekerken öğrendikleri şeyler, neredeyse inanmayanlarınkine benzer şeyler de olabilir. Burada esas konu inananın hayatındaki misyonu ve hedefidir. İşte bu hedef ve misyondur inananı inanmayandan ayıran. Sadece erdemli bir insan olarak bile tanımlansa, İsa'nın karakteri inanmayan bir insanda değişim yaratacak zorbalığı taşımaz. Çünkü Tanrı, dünyadaki kötülük ve acı sorununa baktığımızda umursamaz değildir, insan gibi zorba değildir; ama nezaket ve öz istekle bunun oluşmasını ister. İşte bu yüzdendir ki Tanrı ile bir sevgi ilişkisi vardır diyebiliriz. Şu anda içinde bulunduğumuz bu dünyayı, yine kendi tanrısal arzularımızın bir sonucu olarak bu hale getirdiysek, Dawkins'in bir de bunun üzerinde durup düşünmesi yerinde olur. Konu Tanrı'nın 


yokluğu mudur? Yoksa insanın sırtında yorulmadan taşıdığı Tanrı kompleksi midir? 


“Büyük sanatçılar da hayatlarını kazanmak zorundadırlar ve yaşadıkları yerlerde bazı görevler üstlenirler. Raphael ve Michelangelo'nun Hristiyan olduklarından şüphe duymak için bir nedenim olamaz; zamanlarındaki tek seçenek buydu. Ancak bu hemen hemen kendi seçimleriydi diyebilirim. Kilise, muazzam zenginliği sayesinde daima sanat dallarının üzerinde etkili olmuştur. Eğer tarihin akışı farklı seyretse ve Michelangelo devasa bir Bilim Müzesi'nin tavanını boyamakla görevlendirilseydi, sonuçta en az Sistine Kilisesi kadar yaratıcı bir ürün elde etmez miydi? Beethoven 'ın Mesozoik Senfonisi ya da Mozart'ın Genişleyen Kainat operasıyla hiç karşılaşmayacak olmamız ne üzücüdür. Ve Haydn'ın Devrim Oratoryo 'sundan yoksun bırakılmamız ne utanç vericidir; ancak bu, Yaradılış'ının tadını çıkarmamıza engellemez. Karımın ürkütücü hatırlatması ışığında, konuya farklı bir açıdan yaklaşırsak, “Shakspeare kilise hayrına çalışmak zorunda kalsaydı ne olurdu? diye düşünebiliriz. Çok büyük ihtimalle, Hamlet, Kral Lear ve Makbet'i yitirirdik. Ve karşılığında ne alırdık? Bu kadar nefis eserler elde edebilir miydik? Hayal edin. ” (5.87) 

Dawkins'in sanat ve din arasında kurduğu bağlantılar ise inanılmaz derecede gülünç örneklendirmelerle süslüdür. Dönemin ünlü sanatçılarının ortaya koydukları eserlerin yaratılış süreçlerine sadece maddi çıkarları eklemesi, hem kilise ve hem de sanatçının kendisi için, eleştirinin vahametini görmek açısından önemlidir. Bu sanatçıların ortaya çıkarttıkları eserlerin güzelliğini bağladığı nokta, düşünsel ve inançsal açıdan Dawkinsin karşısında durana da oldukça büyük bir koz verir. Raphael, Michelangelo Hristiyan olup harika eserler verebiliyorken, Shakspeare'in kilise için çalışıyor olduğunu düşündüğümüzde neden ortaya çıkacak eserler hakkında şüpheye düşmemiz gerekir, bu da cevaplanamaz bir soru olarak kalır. 


“Burada eğitici bir hikayemiz vardı ve bize şu fikri verdi: Hiçbir şeyin indirgenemez karmaşıklıkta olduğunu beyan etmeyin; bununla ilgili olasılıklar şu yöndedir ki, ya ayrıntıları yeterince özenle incelememişsinizdir ya da yeterince özen gösterdiğinizi zannetmişsinizdir. 
Diğer taraftan biz bilim yanlıları kesin biçimde aşırı özgüvenli olmamalıyız. Belki etrafımızda, doğada, hakiki indirgenemez karmaşasıyla gerçekten de İmkansızlık Dağı'nın yumuşak eğitiminin önüne geçen bir şey vardır. Yaradılışçılar, “eğer gerçek indirgenemez karmaşıklık tam anlamıyla kanıtlanabilseydi Darwin'in teorisine zarar verirdi” derken haklıydılar. Darwin bunu zaten söylemişti: “Eğer çok sayıda başarılı ve irili ufaklı değişiklikler sayesinde oluşturulması mümkün olmayan herhangi bir karmaşık organın varlığı kanıtlanabilseydi, teorim kesinlikle hezimete uğrardı. Ancak ben böyle bir durum göremiyorum. ” Darwin böyle bir durumu göremezdi ve tüm o gayretli, gerçekten umutsuz çabalara rağmen onun zamanından itibaren hiç kimse de göremedi. Yaradılışçılığın bu kutsal efsanesi için birçok aday çözüm getirilmeye çalışılmış, nitekim sunulan hiçbir çözümünün savunması yapılamamıştır. ” (5.121) 

John Lennox'un “Aramızda Kalsın Tanrı Var” kitabında sunduğu indirgenemez karmaşıklıktaki varlık aslında bu konuda hem Darwin'in hem de 

Dawkins'in yanılgısını ortaya koyar. “Artık indirgenemez derecede kompleks biyolojik makinelerin evrim teorisine kuvvetle meydan okuyacağı gayet açık, hatta bunu Darwin bile önceden anlamış ve şöyle demişti: “Şayet art arda gelen sayısız, yavaş ve ufak değişimlerle oluşması mümkün olmayan kompleks bir organ keşfedilebilirse benim teorim tamamen çökecektir.” Dawkins de bu hususa The Blind Watchmaker'da defalarca değinmiş ve bu şekilde çalışan bir organizma bulunduğu takdirde “Darwinizme inanmaktan vazgeçeceğini” söylemiştir.” (Aramızda Kalsın Tanrı Var — 5.170) 


Bu anlamda hem özgüvenli olunmaması ile ilgili verdiği tavsiyeye, hem de tam bir özgüvenle 


ortaya attığı iddialara bakarken Dawkins'in payına da hayal kırıklığı düşüyor gibi durur. 


“İndirgenemez karmaşıklığın detaylı örneklerini bulmaya çalışmak aslen bilimsel bir ilerleme yöntemi değildir: mevcut bilgisizlikten kanıt çıkarmaya çalışmaktır. İlahiyatçı Dietrich Bonhoeffer tarafından ortaya atılan 'Boşlukların Tanrısı’ kurnazlığı gibi aynı hatalı mantığa başvurur. Yaratılışçılar günümüzün bilim ay da bilgi birikiminde boşluklar bulmak için can atarlar. Eğer açık bir boşluk bulunursa, bu boşluğu hükmen Tanrı'nın doldurma zorunluluğu olduğu addedilir. Bonhoeffer gibi düşünceli(!) ilahiyatçılarımızı endişelendiren ise bilimin ilerlemesiyle bu boşlukların küçülmesi ve bunun sonucunda Tanrı'nın görevsiz ve sığınaksız kalma tehdidiyle karşı karşıya kalmasıdır. Bilim adamları farklı endişeler duyarlar. Cehaleti kabullenmek bilimsel atılımın başlıca görevlerindendir. Üstelik bilim adamları gelecekte zaferle sonuçlanacak araştırmaları göz önünde bulundurup, bu tür bir cehalete sevinmelidirler. Arkadaşım Matt Ridley'in yazdığı gibi, “Bilim adamlarının çoğunluğu önceki keşiflerinden sıkılmışlardır. Onları alevlendiren bilgisizliktir. * Mistikler gizeme sevinirler ve 


gizemli kalmasını isterler. Bilim adamları gizeme farklı bir nedenle sevinirler: bu onlara 


keşfedecek bir şey sunar. Daha genel anlamda, Bölüm 8'de tekrarlayacağım üzere, dinin gerçekten de kötü etkilerinden biri de bize, anlamadan tatmin olmanın üstünlük olduğunu öğretmesidir. ” (5.122) 

Bizleri bir sihirbazlık gösterisini anlayamayacak kadar saf, dikkatsiz ve hayal gücünden yoksun sayan Dawkins, düşünsel fonksiyonlardan tamamen sıyrılmış bir durumda, tam bir şuursuzluk içinde ve bundan bilhari mutlu olarak yaşayan insanlar olarak bahsetmesi ise bir 


başka hezimettir. 


Bilimin araştırma sahasında olan, araştırmak için elini uzattığı her alana, bu alanda yaşadığı eksiklik ve başarısızlığa sığınmanın ancak bir insanın kendi öznel doğası olabileceği Dawkins için belli ki pek mümkün değildir. Tanrı'nın varlığının bu kadar çaresizliklerle onaylanmasına duyulan ihtiyaç, Tanrı'nın yokluğunu da benzer çaresizliklerle ispat edilmesinin bir aktarımı 


olarak açıklanabilir ancak. 


“İşte hayali bir “akıllı tasarım kuramcısının” bilim adamlarına gönderebileceği bir mesaj: “Bir şeyin nasıl çalıştığını anlamazsanız, bunu dert etmeyin: tek yapmanız gereken pes etmek ve bunu Tanrı yapmıştır demek. Sinir içtepilerinin nasıl çalıştığını bilmiyor musunuz? Güzel! 
Hatıraların beyne nasıl yerleştiklerini anlamıyor musunuz? Harika! Fotosentez oldukça kafa karıştıran karmaşık bir süreç midir? Şahane! Lütfen sorunu çözmeye çalışmayın, sadece vazgeçin ve Tanrı'ya başvurun. Sevgili bilim adamları, sırlarınız üzerine gayret sarf etmeyin. 
Sırlarınızı bize getirin ki onları kullanalım. Değerli bilgisizliği araştırmalarınızla çarçur etmeyin. Bu şanlı boşluklara Tanrı'nın son bir sığınağı olarak ihtiyacımız var.” (5.129) Darvwinizim bizi farklı yollarla bilinçlendirir. Evrim geçirmiş organlar, genelde zeki ve güçlüdürler, aynı zamanda açıklayıcı kusurları vardır; bu, eğer evrimsel bir geçmişleri varsa tam da beklemeniz gerekendir ancak eğer tasarlanmışlarsa tam anlamıyla beklenmedik bir durumdur. Diğer kitaplarımda da bazı örnekler üzerine yorum yaptım: mesela yinelenen gırtlak siniri, hedefe doğru ilerlediği müsrif, geniş ve dolambaçlı yolda evrim geçmişine ihanet etmiştir. Sırt ağrısından fıtığa, sarkık rahimden sinüs iltihaplarına kadar çoğu insani rahatsızlığa karşı hassaslığımız, doğrudan doğruya şu anda dik yürüdüğümüz bedenimizin, dört ayak üzerinde durmayı terk etmek için yüzlerce milyon yıldan fazla şekil değiştirmiş olmasından kaynaklanır. Ayrıca bilincimiz doğal seçilimin acımasızlığı ve savurganlığıyla artmıştır. Yırtıcılar, kurban hayvanları yakalamak için mükemmelce ‘tasarlanmış’ gibi görünürken, kurban hayvanları da kaçabilmek için en az onlar kadar mükemmelce ‘tasarlanmış’ gibi görünür. Peki, Tanrı kimin tarafındadır. (5.130) Yaşamın başlangıcı ile ilgili araştırmaların devam ettiğini, bu konuda uzmanlığının olmadığını söyleyen bir bilim adamı için oldukça keskin tanılar ve tanımlarla karşılaşırız. 
Elbette burada onu, birinin alıp ilk günaha götürmesi ve hatta öncelikle Aden Bahçesinde günah öncesi bir yürüyüşe çıkarması gerekir. Öyle ki Tanrı'nın insan için arzuladığı dünyanın 


gerçekte nasıl bir yer olduğuna dair bir bilgi verebilir belki. Hem insan ve hem de hayvan için 


sağladığı besinin sadece bitkiden ibaret olduğunu görmek, onu hayalinde belki de çok farklı 


bir mekana götürür belli mi olur... 


Dawkins Kutsal Kitap'tan, kitabı okumuş olmaktan çok, Erich von Daniken?den alıntı yapmış gibi gözükmektedir. 


“Tanrı, dünya dışı muhitinden ortaya çıkarak görünüyor, mesajlarını insanlar tarafından anlaşılabileceği bir yere gürültüyle yerleşiyor ve bilim böyle bir fenomene teşhis koyamıyor mu?” (5.149) 

Kendisi gibi bilim adamlarının varlığından şüphe duymayan, örnek gösterdiği bilgisayar beyninin insan elinden çıkma olduğunu unutarak ve ne yazık ki Tanrı'yı da yine aynı kısıtlı insan zihniyle tasavvur ederken eline bilgisayar tutuşturulmuş bir Tanrı profili çizecek kadar 


da durumu kendi içinde tutarsızlık merdivenine oturtur. 


“Bir dakika durun, milyonlarca kişiye eş zamanlı olarak anlaşılır sinyaller gönderebilen ve yine eş zamanlı olarak anlaşılır sinyal alabilen bir Tanrı, her nasıl bir varlık olursa olsun, basit olamaz. Ne geniş bir frekans aralığı! Tanrı'nın nöronlardan oluşmuş bir beyni ya da silikondan üretilmiş bir CPU'su olmayabilir ancak kendisine atfedilen güçlere gerçekten sahip olsaydı, günümüzün en büyük bilgisayarı ya da beyninden, çok daha ayrıntılı ve planlı bir şekilde üretilmiş bir şeye sahip olması gerekirdi. ” (5.149) 

Öyle görünür ki kendisi için bu kadar karmaşık bir yapının ilk nedeni ya da başlangıç sebebi basitlikle çerçevelenmek zorundadır. İnsan beyninin karmaşık yapısını çözemeyen insanoğlu, Tanrı'yı basit bir sebepte aramakta bir sakınca görmez ve bunun basitliğini bulmak daha 


anlamlı gelir Dawkins'e. 


“Bulmaya çalıştığımız ilk neden, bilincinde olduğumuz üzere dünyayı mevcut karmaşık varoluşuyla beslemiş, kendi kendine işleyen bir vincin basit bir prensibi ya da kökeni olmak zorundadır. (5.149) 

Kilise için de aynı amaç için bir yerde bulunan insanların, birbirlerini kayırmaları, kollamaları ve desteklemeleri tabii ki onları güçlü kılan ve ayakta tutan bir şeydir. Bu normaldir. Elbette tanrısal bağ önemlidir ama bu kilisedeki hiç kimse için ilişkileri de bir kenara bırakacağı bir şey değildir. Fakat Dawkisn ilkel kabileler ve bu kabilelerin diğer kabilelere birlik içinde 


üstün gelmesi açısından örneklendirmeler vermeyi engellemez. 


Luther'in mantığı kenara koymakla ilgili “her kim Hristiyan olmak isterse mantığının gözlerini oymalıdır. ” “inancın sahip olduğu en büyük düşman mantıktır; ... (5.181) sözlerine yer vermesi yine kendi gerçek (!) iddialarına bir kanıt bulduğu düşüncesi 


ile kendi açısından sevindiricidir. 


“Küçüklüğümde okulumun kilisesinde dinlediğim korkutucu bir vaazı hiç unutmamir. 
Geçmişte korkunç olan şuydu: o zamanda, çocuk beynim bunu papazın amaçladığı ruh haline 


bürünerek kabullenmişti. Bize bir demiryolu hattının yanında talim yapan bir asker 


bölüğünün hikayesini anlatmıştı. Alengirli bir anda talim subayının dikkati dağılır ve dur emri vermeyi unutur. Askerler sorgulamadan emirlere itaat etmeye öyle güzel eğitilmişlerdir ki yaklaşmakta olan bir trene aldırmadan yürümeye devam ederler. Şimdi, elbette bu hikayeye inanmıyorum ve umarım papaz da inanmamıştır. Ancak dokuz yaşındayken buna inanmıştım çünkü bu hikayeyi benim üzerimde otoritesi olan bir büyüğümden duymuştum. ” (5.167) Çünkü bu sevinç, Dawkins'e göre kendi çocukluğunun belli ki temel tramvalarından biri olan hikayeyi destekler niteliktedir. Karşısındaki yel değirmenlerini birer öcü olarak görmesine sebep olmuş nice yanlış örneklerle kitabını tamamlaya da niyetli gibi gözükür. 


Ahlakın Kökeni: Neden İyiyiz? 


“Dindar insanların çoğu, din olmadan bir insanın değil iyi birisi olması, iyi birisi olmaya gerek duymasının bile düşünülmesinin zor olduğunu söylerler. Bu bölümde bu ve buna benzer sorulara açıklama getireceğim. Ne kötüdür ki bu tarz şüpheler bir adım daha ileri giderek şekil değiştirir ve bazı dindarları, inançlarına iştirak etmeyen kişilere karşı öfke nöbetleri geçirtecek kadar etkiler. Bu önemli bir konudur çünkü ahlaki kurallar genelde ahlakla gerçek bir ilişkisi bulunmayan farklı konular üzerinde belirlenmiş dinsel tutumların arkasında gizlidir. ” (s. 198) 

Kitabı okuyan “dindar insan” neredeyse her örneklendirmede şaşkınlığa uğramaktan vazgeçemez. Görünen odur ki Dawkins yine olayı sadece suçlama çerçevesinde bırakmak istemiştir. Zira dindar insanın inandığı Söz'ler bunun tam da tersini ifade etmektedir. 
Romalılar 2:14-15'de “Kutsal Yasa*dan yoksun uluslar Yasa'nın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça, Yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle Kutsal Yasa'nın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleriyse onları ya suçlar ya da savunur.” diye geçer. Yani aslında Tanrı'yı tanımayan ama O'nun yasalarını yerine getiren insanların bunu bir vicdan hesabı olarak ve ahlaksal değer taşıması açısından kendiliklerinden yaptıklarını düşünseler de, bu yasa ve ona bağlı olarak yargılayan vicdan yine Tanrı'nın kendisinden gelir. Doğal olarak inanan için Tanrı'sız ahlaklı olmak konusu diye bir tanımlama yoktur. Ahlak onun yasa koyucusu tarafından dik başlı olmayı seçmiş olsa da, yaratılış itibari 


ile insan yüreğine yazılmıştır. 


“Doğal seçilim el yordamlarını (göz kararı, parmak hesabı) destekler ve pratikte bu el yordamlarını inşa eden genleri destekleyerek işler. El yordamları, doğaları gereği, bazen teklerler. Bir kuşun beyninde, 'yuvanda ciyaklayan küçük şeylerle ilgilen ve kırmızı ağızlarına besin bırak’ yordamı karakteristik olarak bu yordamı inşa eden genleri koruma etkisine sahiptir çünkü yetişkin kuşun yuvasında ciyaklayan ve ağız açanlar doğal olarak yetişkin kuşun kendi yavrularıdır. Bu yöntem bir şekilde başka bir yavru kuşun yuvaya girmesiyle tekler, bu durum guguk kuşları tarafından olumlu etkiler beklenerek düzenlenen bir ayrıntıdır. 


Merhametli insan dürtümüz bu teklemelere tekabül ediyor olabilir mi? ”(s.207) 


Yoksa Dawkins'in kanıtlamaya çalıştığı gibi “bencil gen”imizin bir anlık bir sekmesi değildir. 
Lennox'un kitabında Paul Davies'ten yaptığı alıntıda da belirttiği gibi “Sonuçta, biyolojik açıdan işe yarayan makro moleküller aynı anda iki hayati özellik taşırlar: Rastgele olmak ve son derece spesifize olmak. Kaotik bir süreç ilk özelliği meydana getirebilir ama ikinci özelliği elde etmesi imkansız denecek kadar az bir olasılıktır.” (Aramızda Kalsın Tanrı Var — John C. Lennox — Ufuk Yayınları — 5.214) Dolayısıyla bu bizi yine vicdanımızla bizleri uyaran ve ahlaki sorumluluğumuzun sebebine götürür. “Peki, şans ve zorunluluk haricinde başka hangi olasılıklar var? Sherlock Holmes olsaydı herhalde şöyle derdi, eğer şans ve zorunluluğun birlikte ya da ayrı ayrı biyogenezi meydana getirme kapasiteleri yoksa o zaman üçüncü bir faktörün olduğu ihtimalini düşünmek gerekir. Üçüncü faktör ise bilgi girişidir (dışarıdan bilgi yüklemesi). ” (Aramızda Kalsın Tanrı Var — John C. Lennox — Ufuk Yayınları — 5.213) 


Fakat yazarımız konuyu bu sefer ateizmin kendine göre doğruluğunu aşıp, hümanizmin başarısına ve dahi yüksek eğitim ve zekanın özgür düşünce ile birleşmesine bağlayarak, , körü körüne inanç anlayışını yeniden gündeme getirircesine tüm inanç sahiplerini bir anda cahillik 


seviyesine çeker. 


““Ateizmin kesin bir şekilde ahlaklı olmanın seviyesini arttırdığını iddia etmiyorum, ama hümanizm (insancılık) büyük ihtimalle bu noktada başarılıdır (Genelde ateizmin yolunu takip eden ahlaki sistem). Bir diğer olasılık ateizmin, yüksek eğitim, zeka ya da özgür düşünce gibi bir üçüncü etmenle bağ kurması ve bunun suç dürtüsünü etkisizleştirebilmesidir. ” (s.215) 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“Tanrı Yanılgısı” kitap incelememizin bu bölümünde Richard Dawkins'in Eski ve Yeni Ahit bölümleriyle ilgili yaptığı yorumlara ve neden dinin sakıncalı olduğu, neden dine düşman 


olunması gerektiği ile ilgili yazdığı diğer bölümlere bakıyoruz. 
Eski Ahit 


“Aldıkları eğitim yüzünden doğal felaketlerin insanoğlu meseleleriyle ilişkili olduğunu zanneder ve tektonik levhalar gibi kişisel olmaktan son derece uzak doğa olaylarının, insani kötü amellerin bir bedeliymiş gibi görürler. Diğer taraftan, bir tanrının (ya da bir tektonik levhanın) gücünün yetebileceği, dünyayı alt üst edebilecek olayların daima insanoğluyla ilgili olduğuna inanmak ne haddini bilmez bir benmerkezciliktir? İsteği yaratma ve sonsuzluk olan ilahi bir varlık, neden suç işleyen küçük insancıklara uğraşarak kendini tatmin etsin? Biz insanlar bu tarz havalara gireriz, hatta önemsiz, küçük ‘günahlarımızı’ abartıp, bunlara 


evrensel bir önem katarız!” (5.223) 


Dawkins burada da Tanrı'ya insan yüreği zihniyeti ile yaklaşarak yine başka bir yanlışı düşüncelerinde dolaştırır. Dünyayı alt-üst edebilecek olayların insanlarla bağlantısını araştırmak yerine, daha önce eleştirdiği daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, küçümsediği insanların yapabileceği bir bakış açısıyla Tanrı'nın eylemlerini hafife alır. 
Dawkins'in tanımındaki, Tanrı'nın onlarla oynamayı seçtiği küçük insancıklar, gerçekte dünyayı yönetmesi için yarattığı kendi biricik çocuğu, en yakın dostudur. Dolayısı ile bu konuyu Dawkins'in ele aldığı açıdan bakmak yapılabilecek en büyük hata olur. Çünkü Tanrı eğer bir oyuncak istemiş olsaydı, insan açısından baştaki tercihi muhtemelen daha farklı olurdu. 


Bu yazının devamında ise Eski Ahit'teki Lut'un kızlarıyla yatması (hem ahlaklı bir aile hem adam kendinde değil ama hem de hamile bırakabiliyor), Lut'un evine gelen melekleri korumak için kapıda bekleyen adamlara kendi kızlarını vermeyi teklif etmesi, benzer bir hikayede Levilinin cariyesini kapıya dayanan adamlara vermesi ve onun tecavüze uğrayarak öldürülmesi üzerine yine ahlaksal anlamda nasıl bir tutarlılık olduğuna dair sorularla yazısını devam eder. Bundan sonrasını ise İbrahim'in oğlunu kurban etme sahnesini ekleyip kinayeye 


bağlayarak devam eder: 


“Birincisi, günümüzde birçok insan kendi kutsal kitaplarındaki olayların hepsinin gerçek olduğunu düşünmektedir ve bu sözde gerçekliklerin biz geriye kalanlar üzerinde baskın bir siyasi gücü vardır, özellikle A.B.D ve İslam dünyasında. İkincisi, eğer bu olaylar gerçek değilse, bunlardan nasıl bir anlam çıkarmalıyız? Bir kinaye olarak mı düşünmeliyiz? O halde kinayeler hangi sonuçlara gebedir? Övülmeye değer hiçbir sonuç çıkmayacağından emin olabilirsiniz. Bir ahlaki ders mi çıkarmalıyız? Böylesi berbat hikayelerden nasıl bir ders çıkarılabilir? Burada kanıtlamaya çalıştığım tek iddiamın, ahlak kurallarımızı kutsal yazılardan sağlamadığımız olduğunu hatırlatırım. Eğer sağlıyor olsaydık, metinler arasından güzel olanları ayıklayıp seçer, iğrenç olanları kabul etmezdik. Ancak bunun sonrasında hangi öykülerin ahlaken uygun olduğunu belirlemek için bağımsız bir kıstasa ihtiyacımız olacaktır: ve bu öyle bir kıstas olmalıdır ki kaynağı her ne olursa olsun kutsal metinler olmamalı ve 


elbette, dindar ya da değil herkes için geçerli olmalıdır. ” (5.227) 


Ahlakın insan elinde nasıl bozulabildiğine canlı birer örnek olan bu olaylar, belli ki Dawkins için düşüncelerini onaylayan hikayelerdir. Fakat atladığı bir şey vardır. İyilik ve kötülük ile ilgili bir açıklaması bulunmayan ve bunu göreceli kavramlar olarak niteleyen biri olarak, iyi olay ya da iğrenç olay tanımı yapıp, bunlardan iyi olanı alıp iğrenç olanı bir kenara bırakma fikri oldukça gariptir. Bu anlamda aslında onun için tüm olayların nötr ya da olabilir (iyide kötü, kötüde iyi vardır) bir anlam taşıması, “olması gereken şeyin olması gerektiği gibi 


olduğu? şeklinde bir düşüncenin hakim olması beklenir. 


Yeni Ahit Daha İyi Midir? 


“Dürüst bir bakış açısıyla, İsa'nın, Eski Ahit'in gaddar canavarından sonra olağanüstü bir ilerleme olduğunu inkar edemeyiz. Doğrusu İsa, eğer var olsaydı (ya da eğer var olmadıysa onun kutsal metinlerini yazan kişi) hiç şüphesiz ki tarihin en büyük ahlak yenilikçilerinden 


birisi olurdu. Dağdaki Vaaz zamanının bir hayli ötesindedir. ” (5.234) 


Dawkins'in çalışmalarını, kitap yazılarını nasıl hazırladığı konusu oldukça merak uyandırıcıdır. Gerçekten geçmiş tarih içinde bir araştırma yaparak mı İsa'nın varlığını 


reddetmektir, yoksa yüreğindeki ateist öfkeyle mi hareket etmektedir bilinmez. 


“Kabul edilmelidir ki İsa'nın ailevi değer yargıları insanın benimsemek isteyeceği türden kurallar değildir. Annesiyle olan ilişkisi kabalık noktasına gelecek kadar yetersizdi ve İsa 


havarilerinden ailelerini terk edip kendisini izlemelerini talep etmiştir. “(s.234) 


Dawkins yine akıl dışı bir yorumla daha hangi düşünce sistemini manipüle edebileceğini zanneder bilinmez; ama hem kendisini, hem de kendisi gibi olmaya davet ettiği birçok kişiyi de kapasiteleri konusunda aşağıladığının farkında değildir. Hristiyan terminolojisini tamamen allak bullak ederek bir sonuca varmaya çalışır. Daha önce Eski Ahitteki bazı olayların Hristiyanlar tarafınca çıkara uygun şekilde yorumlandığı eleştirisinin bir benzerini tam da bu noktada kendisinin yaptığını görmezden gelir. Elbette yine bağlamının dışında kullanılan her türlü ayeti de yine bağlamına en uygunsuz şekilde eleştirmekten de vazgeçmez. Havarilerin izlediği kişinin kimliği elbette Dawkins'in zahmet edip araştırmadığı ve sonucu kendine göre yorumladığı gerçeğiyle el eledir. 


“... Yeni Ahit'te iyi bir insanın desteklemeyeceği farklı öğretiler de vardır. Özellikle de Hristiyanlığın başlıca öğretisini kastetmekteyim: “İlk günah’ için ‘kefaret’ görüşü. Yeni Ahit ilahiyatının kalbinde yatan bu ilke, en az Isaac'i barbeküde pişirmeye kalkan İbrahim'in hikayesi kadar ahlaki açıdan çirkindir... ”(5.233) 


“Buraya kadar anlattıklarım çok kindar bir havadaydı: ve Eski Ahit için bu normaldir. Ancak Yeni Ahit ilahiyatı yeni bir tür sadomazoşizm rötuşuyla insafsızlığı bir nebze daha arttırır ve buradaki ahlaksızlığın seviyesi ancak Eski Ahit'te bulunur. Biraz düşünmelisiniz; bir dinin, bir idam ve işkence aletini kutsal bir sembol olarak kabul etmesi dikkat çekicidir ve o dinin mensupları sembollerini genelde boyunlarına takarlar. ”(5.233) 

“Hristiyanlığın temel öğretisi olan kefareti, ahlaksız, sado-mazoşist ve itici sıfatlarıyla tanımlarım. Ayrıca, kefareti düpedüz çığırtkanlık olarak hayatımızdan çıkarmalı ve yaygın aşinalığının tarafsızlığımızı köreltmesine meydan vermemeliyiz. Eğer Tanrı günahlarımızı bağışlamak isteseydi neden bu günahların karşılığında işkence ve idam görmek istesin? Sırf bu yüzden uzak geleceğin Yahudi nesilleri, katliamcı ve 'İsa-katilleri? eziyetlerine maruz 


kaldı: yoksa bu da sperm yoluyla nesilden nesle geçen kalıtsal bir günah mıdır? ”(5.237) 


Dawkins'in bu sayfalardaki sert eleştirilerini, iğneleyici olmaktan çıkıp, hakarete varan ifadelerini anlamak bir açıdan kolaydır. Adem'in bahçeden gezinen Tanrı'yı görünce bir an 


önce saklanma paniğini anımsatır. Aslında pratik olarak yaptığı şey kendi çıplaklığını gizlemek olsa da, esas olan yüreğindeki utançtır. Çünkü dostuna sadık kalmamıştır. Belki o saklanma süresi içinde kendi kendine cevaplar ve bahaneler üretir. Nitekim Tanrı'nın karşısına çıkmak ve olayı anlatmak zorunda kaldığında yaptığı ilk şey yanındaki insanı, ikinci 


şey ise bu insanın varlığından dolayı Tanrı'yı suçlamaktır. 


Dolayısıyla burada Dawkins kendi günahlı ve kötü yüzüyle karşı karşıya gelmemek için, önce iyiliği kötülüğü tanımaz, sonra da tanımadığı bu durumlar üzerinde yorum yapar. Elbette bunun devamında da sado-mazoşizmle Tanrı'yı suçlaması da kaçınılmaz olacaktır. Tipik bir günahlı insan örneği olarak Dawkins de Tanrı'yı her taraftan kuşattığını zannedip, O'nu suçlarken benzer bir tepki göstermektedir. Bu tepki içinde İsa'yı öldürenleri katil olarak suçlayanların da, çarmıhı bir sembol haline getirip boynuna asanların da insan olduğunu unutarak. Yoksa bu da her türlü mükemmel düzeni ve uyumu içinde taşıyan ama tesadüf eseri 


böyle bir düzene ve uyuma ulaşan insanın içindeki ego mudur? 


“İtici güç ne olursa olsun, gözle görülür anlayış ilerlemesi gerçeği, iyi birisi olmakta ya da iyi olanın belirlenmesinde bir Tanrıya ihtiyacımız olduğu iddiasını yıkmak için yeter de artar.” (5.253) 


Dawkins'in burada anlayış ilerlemesi olarak ifade etmeye çalıştığı şeyi anlamak güçtür. 
Kötülük gerçeğinin ilerleyen zaman içinde daha azalıp yerini anlayışın ilerlemesiyle iyiliğin daha da anlaşılır olacağı sonucuna, bilgi ile gelişen ama maalesef iyilik konusunda giderek 


daha da fazla sınıfta kalan insanlığa baktığında bunu nasıl gördüğü bir muammadır. 


“Din savaşları gerçekten din adına yapılmıştır ve bu tür savaşlar tarihte korkutucu derecede sıktır. Ben ateizm adına yapılmış herhangi bir savaş aklıma getiremiyorum ki neden böyle bir savaş olsun? Fakat sırf inançsızlıkları yüzünden birçok siyasi düşünce ortaya çıkarmış, insanların özgürlüklerini kısıtlamış, bunu eşitlik ilkesini getirdiklerini iddia ederek komik bir gerekçe sunmuş, kendilerine ait bir hegemonya oluşturmuş insanları hatırlamayı unutur Dawkins. Savaşlar ekonomik hırslar, siyasi tutkular, etnik ya da ırksal önyargılar, keskin kindarlık, intikam ya da bir ulusun yapısındaki bir tür vatansever inançla başlar. Bir savaşın fitilini ateşleyebilecek bir diğer gerçekçi motivasyon ise, bir insanın sarsılmaz bir biçimde kendi inancını tek gerçek inanç olarak görmesidir. Acaba Dawkins bu kitabıyla sadece Hristiyanlığı mı alaşağı etmeye çalışır, yoksa zehir zemberek kendi ateist bakış açısını mı manipüle etmektedir? Üstelik bunu kitabının arka sayfasında “Dinden kurtulmak isteyenler için yardıma ihtiyacı olanlara, kısmi bir yararlı adresler listesi” veren adamın söylemesi ayrıca ironiktir ve bu görüş rakip dinlerin tüm kafir ve takipçilerini ölüm cezasına mahkum eden ve aleni bir şekilde, Tanrı'nın askerlerinin doğrudan cennete gideceklerini vaat eden bir kutsal kitapla desteklenir.” (5.261) her şeyin olduğu gibi inancın da insan elinde kullanılmak üzere 


bir silah haline gelmesini, yozlaşmasını, çıkar çatışması uğruna yerle bir edilmesini bile 


isteğe, yine ve yeniden göz ardı ederek, “koskoca” bir bilim adamından beklenmedik bir 


çaresizlikle sürdürür. 


Dinin Sakıncası Nedir? Neden Düşman Olmak Gerekir? 


“Din, insanları günün her anı, yaptığımız her hareketi gökyüzünden izleyen görünmez bir adamın varlığına inandırmıştır. Ve bu görünmez adamın on maddelik özel bir listesi vardır, sizden bunları yapmamanızı ister. Eğer bunlardan herhangi birisini yaparsanız, sizi sonsuza kadar kalacağınız özel bir yere gönderir; burası ateş ve dumanla kaplıdır, işkence ve ızdırabın yuvasıdır. Tanrı, sizi buraya gönderirken yanmanızı, acı çekmenizi, boğulmanızı, 


feryat etmenizi ve sonsuza kadar ağlamanızı ister... Ama Sizi Sever! George Carlin” (5.263) 


İnancın bu kadar basit bir şekilde özetlenmeye çalışılması ve yine konunun temelini bilmeden yapılan örneklemeyle varılan sonuç... Belli ki Dawkins kendi düşüncesinin aynasını bir komedyende bulur. Aslında ironi şuradadır ki, Carlin istemeden de olsa yine bir stand-up gösterisi sunmaktadır. Tanrı'nın istemediği şeyler olarak üstün körü geçtiği o 10 kural, bugünün temel ahlak yasasını oluşturmaktadır. Dawkins ve Carlin o kaba yüreklerinden bu hassas yasaların çıkma ihtimalini mi sevmektedirler yoksa? 


“Yapım gereği yüzleşmelerden pek hoşlanmam. Karşıt fikir belirtmeye dayalı bir tartışmanın gerçeğin ortaya çıkarılmasında sağlam bir yol olmadığını düşünürüm ve bu yüzden bu tür 


resmi tartışmalara katılmam için sunulan teklifleri hiç düşünmeden geri çeviririm. ” (5.264) 


w 99 


Belki de itiraf “yapısı gereği” Dawkins'in kendi suçları ile de karşı karşıya kalamayacağı, yanlışlarını görmeye belki de dayanamadığı gerçeği, basitçe Tanrı'nın olmasını istememe 


arzusunda yatar 


“Bir bilim adamı olarak tutucu inanca karşı düşmanım çünkü bu eğilimdeki bir inanç her zaman bilimsel girişimin önünü tıkar. Din bize görüşlerimizi değiştirmememiz gerektiğini ve ayrıca, kavranması mümkün, ilgi uyandırıcı konuların keşfedilmesini arzulamamayı öğretir. 


Din bilimin düzenini bozar ve kişinin idrak kabiliyetini baltalar. ” (5.267) 


Tanrı inancı olan herkesi akıl geriliği ile suçlayan yazar, Hristiyan bilim adamlarının varlığını da bir anda çöpe atar. Belki dinin böyle bir tutukluluk hali olabilir ama Tanrı'ya inanmak, O'nunla ilişki kurabilmeyi getirir. Bir baba ortaya çocuklar çıkarmış, sonra da onları dilediği 


gibi kullanmamaktadır. Aksine onların her kötülüğüne, akılsızlığına ve saygısızlığına rağmen 


sevgisiyle yanlarında ve dahi ölümün içinde onlara kefarettir. 


200'lü sayfa sonlarına doğru bahsettiği inancından dolayı öldürülenler elbette gerçek bir inananın onaylayacağı bir şey değildir. Bu gibi ekstrem yanlış örneklerden yola çıkarak geneli suçlamak, yargılamak ve yanlış kabul, düşülebilecek en büyük hata olur. Kötüyü örnek alıp bir düşünceyi suçlamak doğru bir eleştiri yöntemi değildir. Bugün hala Tanrı'ya ve inanca küfreden nice yazar, edebiyatçı ve bilim adamı vardır ve hiçbiri de bu düşüncelerinden dolayı yağmalanmamıştır. Benzer bir şekilde eşcinsellere verilen cezaların ya da dışlamaların da sadece inançla bağdaştırılması gerçekçi değildir. Uç noktalardaki davranışları ya da düşünce kalıplarını ve dini öne sürerek ortaya attığı düşünce sistemini yine o dinin temeli olarak 


varsaymak hatalı bir yaklaşımdır. 


“Sinir sistemi olmayan başlangıç embriyolar pek tabii acı çekmezler. Ve eğer sinir sistemi gelişmiş ve geç kürtaj edilmiş embriyolar acı çekiyorlarsa (ki her acı üzücüdür) bu acı çekişin sebebi insan olmaları değildir. Herhangi bir evredeki insan embriyolarının aynı gelişim evresindeki bir inek ya da koyun embriyosundan daha fazla acı çektiği yönünde genel bir mantığın doğruluğunu varsayamayız. Ve ister insan embriyosu, ister başka bir varlığın, tüm embriyoların bir mezbahadaki yetişkin ineklerden çok daha az acı çektiği kaçınılmaz bir gerçektir, özellikle de bu inekler dinsel tören eşliğinde kesiliyorlarsa. Dinsel nedenlerden ötürü gırtlakları seremoni eşliğinde kesilen ineklerin bilinçlerinin tamamen açık olması gerekir.” (5.280) 


“Medawars'ın da haklı olarak belirttiği gibi, “insan potansiyeli’ iddiasından şöyle bir mantıklı sonuç çıkarmaktayız; bir cinsel birleşme fırsatın her kaçırışımızda, bir insan ruhunu var olma hediyesinden potansiyel olarak mahrum etmiş oluyoruz. Meseleyi bu kafası güzel ‘pro-life’ mantığıyla ele alırsak, doğurgan bir birey karşısına çıkan çiftleşme tekliflerinden her birini reddettiğinde, potansiyel bir çocuğu öldürmekle aynı şeyi yapmış olur! Keza bir 


, 


tecavüze karşı direnmek dahi potansiyel bir bebeği öldürmek olarak tanımlanabilir. ' 


Konuyu ekstrem boyutlara taşıma konusundaki maharetini Dawkins burada da bir kere daha sergilemiş. Tartışılan şey sinirlerinin oluşup oluşmadığı, canının yanıp yanmadığı sorunu değildir, embriyonun potansiyel bir bebek olup olmaması da değildir, konu embriyonun artık 


yaşamaya başlamış bir canlı olduğu konusunda yapılan öz saygıdır. 
“Aşağıdaki dörtlük Lord Justice Bowen tarafından yazılmış son derece güzel bir şiirdir. 


Haklının da üzerine yağıyor yağmur 
Haksızın da 
Ama haklının üzerine daha çok yağıyor yağmur, 


Çünkü haksızın elinde haklının şemsiyesi var. 


Ancak Matta İnciline başvurmazsanız (Matta 3:45) buradaki anıştırmanın ne olduğunu 


anlayamazsınız. ” (5.319-320) 
Biz de Dawkins'i kırmıyoruz ve buradaki “anıştırmayı” anlayabilmek için ayete bakıyoruz: 


“Öyle ki, göklerdeki Babanız'ın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem 


Zi 


iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. 
(Matta 5:45) 


Ayete baktığımızda ise Tanrı'nın ne kadar sabırlı, ne kadar sevgi dolu, ne kadar merhametli ve ne kadar lütuf dolu olduğunu görüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; “Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen RAB böyle diyor. ” (Hezekiel 18:23) 


Bizler Tanrı'yı egomuzla, içsel yaralarımızla, öfkemiz ve bitmek bilmeyen utanç ve korku dolu kaçak yaşamımızla aradığımızda, kendi isteklerimizin koordinasyonları doğrultusunda O'nu şekillendirdiğimizde elbette elimizde sadece hayal kırıklığı kalacaktır. Fakat tüm sefil halimize rağmen, O'nun elini yüreğimizdeki en derin arzu ile tutmak için uzandığımızda, 


sonuç bambaşka olacaktır. 


İNSAN NASIL MAYMUN OLMA ZORUNDA MI? İNSANIN KENDİ KENDİNİ 
SINIFLANDIRMA SORUNU 


Steve fuller-sabahulkesi-06.07.2018 
İnsan Nasıl Maymundan Türetiliyor? 


Oxford İngilizce Sözlükleri “insanı” şu üç yolda tanımlıyor: 1) İnsanı Tanrı'dan, hayvandan ve makineden ne ayırt eder? 2) İnsanın davranışı ne zaman gerçekten arzu edilen bir davranış sayılabilir? 3) Kim homo cinsinin bir üyesi olarak görülebilir? Bunlar gerçekten farklı tanımlardır. İlk tanımın muazzam bir kavramsal açıklığı vardır, ancak bu açıklık kavramsal alanla sınırlıdır. Bu tanımı pratik alanda da işletmek zalimce olacaktır. İkinci tanım hem kuramsal hem de pratik açıdan açık değildir. Ancak bu tanım bir yandan da “insanın” asli anlamından, yani oldukça kapsamlı bir yetiştirme ve eğitimi gerektiren kural koyucu bazı tasarıların -ki onlardan birine bugün “beşeri bilimler” diyoruz- neticesinden istifade eder. 
Üçüncü tanım ise en yakın tarihli tanımdır, zira insanın bazı önemli yönlerden maymuna benzediği -ondan türemesi bir yana- fikri şunun şurasında 18. yüzyılın ortalarındaki Avrupa Aydınlanmasına tarihlenir. Türümüzü ilk defa Homo Sapiens diye adlandıran İsveçli taksonomist Carolus Linnaeus’tur. 


Üçüncü tanım üzerinde durmaya değer. Çünkü o, evrimcilerle yaratımı savunanlar arasındaki günümüz tartışmaları için ortak bir zemin olarak etkili biçimde iş görüyor, aksi takdirde bu iki görüş insan doğasına dair uç kutuplarda yer alıyormuş gibi görünürdü. Evrimciler insanın tam anlamıyla mutasyona uğramış maymunlar; yani diğer maymun türlerinden farklılıklarını uzun süre genişletme imkânı bulan binlerce kuşak boyunca kendilerine elverişli çevre koşulları bulabilmiş maymunlar olduğuna inanıyorlar. Buna karşın yaratımı savunanlar bu evrim 


hikâyesinin daha ne kadar karmaşık hâle getirilirse getirilsin her hâlükârda insanın ayırt edici özelliğini açıklayamadığına inanıyorlar. Ancak yine de bizzat yaratımı savunanlar insanlığın “katma değerini” Tanrı'nın maymun benzeri bazı mahluklara “ruh” veya “tin” zerk etmesi aracılığıyla anlamaya eğilimlidirler. Linnaecus'un Homo Sapiens kavramını ortaya attığı başlangıçtaki durum tam olarak böyleydi. Evrimciler söz konusu kavramı Darwin'in önde gelen çağdaş rakibinin, Alfred Russel Wallace'ın izniyle devralmışlardı. Aslında Wallace doğal işleyişe yönelik tanrısal müdahalenin üç uğrağı olduğunu öne sürer; cansızlıktan canlılığa doğru, bitkisel candan hayvansal cana doğru ve nihayet maymun canlılığından insani canlılığa doğru gerçekleşen dönüşümler. 


Kısacası evrimcilerle yaratımı savunanlar bugünlerde maymunların insanın inşa edileceği temel katmanı temsil ettiği görüşünde ortaktır. Anlaşamadıkları nokta anılan dönüşümün faili meselesindedir; yani bu, doğal seçimin kör işleyişinin mi yoksa yaratıcı Tanrı'nın şartlara uygun kararının mı sonucudur? Tartışmalı arazinin böylesine küçük oluşu evrimcilerin yaratımı savunan muhalifleriyle tartışarak, onları ne ölçüde ikna edebileceklerini gösteriyor. 
İlginçtir ki samimi bir Hıristiyan ve yaratım savunucusu olan Linnaesus bizzat bu durumun sorumlusudur. O, insanlarla maymunların hem dış görünüş hem de bâtıni organlar bakımından öylesine benzediklerini düşünüyordu ki yalnızca maddi olmayan bir ruhun Tanrı tarafından bedene zerk edilmesi bu iki varlık arasındaki farkı doğurabilirdi. Kutsal Kitap'ın etkisiyle bu benzerlikleri maymunların “cezalandırılarak yozlaşmış” insanlar, yani Adem'in Aden Cennetinden kovulmasının hemen ardından ortaya çıkan “düşmüş” yaratıklar olduklarını haber veren noktalar olarak yorumlamak gayet doğaldır. Buna göre, insanlar az veya çok maymun benzeri nitelikler göstermeyi sürdürdükleri sürece kendi “düşmüş” yapılarını da sergiliyorlardır. 


Fosil belgeleriyle de ellerini güçlendirmiş evrimciler insanları, maymunların doğa tarihi boyunca insanlardan sonra değil önce geldiklerine ikna ediyorlar. Öte yandan Linnaeus'un çağında bile, yani Jean-Baptiste Lamark'ın ilk biyolojik evrim kuramını ortaya atmasından yarım asır önce, maymunlarla insanlar arasındaki fiziksel benzerlikler insanların aklını çeliyordu. Hem dindar hem de seküler düşünürler insanın maymundan ayırt edilmesini sağlayacak ampirik ölçütü elde etmek için çaba gösterdiler; maymun benzeri şu mahlukların ruhları olduğu nasıl söylenebilirdi ki? Aydınlanmanın kusurlu duruşu diğer birçok meselede olduğu gibi burada da Hıristiyan yaklaşımının seküler hâle getirilmesinden ibaretti. Dinsizleri Kutsal Kitap'ı anlamalarını sağlayarak hidayete erdirmeyi denemek yerine bu kişiler maymunlarla, insanlar tarafından eğitilebilmelerini sağlayacak türden bir iletişimin mümkün olup olmadığını görmek istediler. Eğitim böylece türler arası kitle iletişiminin bir aracı olarak görülmeye başladı. Bu, primatolojide ampirik bir proje olarak hâlâ varlığını sürdürmektedir; son dönemde, 20. yüzyılın ikinci yarısının en meşhur dil bilimcisi Noam Chomsky'den sonra, onun onuruna “Nim Chimpsky” adı verilen insan benzeri maymun özne projesi de buna dâhildir. 


İnsan Soyu Maymunlara Çıkartılabilir Mi Ya Da Oradan İndirilebilir Mi? 


Kuşkusuz, Aydınlanma döneminde Jean-Jacgues Rousseau gibi bazı düşünürler, insanların dili temel olarak özel ilişkiler yaratmak ve böylece aralıksız süren çatışmaya bir dur demek için kullandığını söyleyerek bu düşünce çizgisine taş çıkaracak şeyler söylemişlerdi. Bu bağlamda eğer dil insanın alameti farikasıysa insanın dili kullanması da onun “düşmüş” konumunun alametidir. Bu noktada, Rousseau'nun şu az konuşan “asil yabani” tipinin, orangutanın kendine has doğasından örnek alınarak ortaya konduğunu hatırlatmakta yarar var. 
Yine, Marx'ın erken dönem kavramı olan ve modern insanın günün birinde dönebileceği 


umulan “yitirilmiş bir ütopya olarak ilkel komünizm” anlayışı da kuşkusuz Rousseau'nun “aşırı iletişim ve haddinden fazla ticari ilişkinin insanı kendi kendine yabancılaştıran etkisinden azade olan insani saflık” görüşüne fazlasıyla borçludur. 


Her şeye rağmen Aydınlanmanın daha ana akım sayılabilecek iddiası, yani aksi değil de maymunların bir gün insan olabileceği fikri daha uzun süre hüküm sürmüştür. Burada Lamarck'ın asli evrim kuramı hayati bir rol oynar, çünkü bu yaklaşım tüm canlılık biçimlerinin en güçlü anlamda kendini geliştirebilmesi iddiasına dayanıyordu. Bu görüşe göre maymunlar insan olmaya can atarlar, ancak doğal ortamları onları bundan alıkoyar. Böylece Batı modernizminin sancaktarı hâline gelecek, 18. yüzyılın ilerlemeci ideolojileri doğmuştur. 


Bu gidişatta en çarpıcı nokta maymunlara yönelik ilginin insanı tanımlamada ne ölçüde iş gördüğüdür. Oysa Batı'nın ilkellere yönelik ilgisi yalnızca erken modern döneme, yani Avrupa'nın dünya çapında kolonyal yayılım hevesinin başlangıcına tarihlenir. Batılı ufukta maymunlar, henüz Afrika'ya, Güney ve Doğu Asya'ya, Latin Amerika'ya yapılan düzenli yolcuklardan evvel kenarda kalmış yaratıklardı. Örneğin hayvan hikâyelerine dayanan Ezop masallarında yalnızca tek bir maymun tipi bulunur ve Kutsal Kitap'ta maymunlar yoktur. 
Kur'an'da bile maymunlar çok kısa ve o da aşağılayıcı bir bağlamda görünürler. Üstelik hayvanlara büyük itibar atfeden Antik ve Orta Çağ düşünürleri bile maymunlara özel bir ilgi göstermemişlerdir. Maymunlarla insanlar arasındaki muazzam fiziksel benzerlik ancak Batılıların birçok farklı insan türlerini ve birçok farklı maymun türlerini fark etmeye başladıktan sonra anılır olmuştur. Bu teveccühün içeriği büyük ölçüde fetih ve sömürüye dayanıyorsa o hâlde asırlardır türler hakkındaki eğilimin kaymasında ve yargıların karartılmasında şaşılacak bir şey yok. 


Gerçekte bizzat Darwin H.M.S. Beagle gemisinde görevli olduğu sırada, içinde “ilkel” olanların da dâhil olduğu farklı insani yaşam alanlarını görmek durumunda kaldığında içindeki içgüdüsel kölelik karşıtlığını anlamaya çalışırken insanın asli soyunu yüceltmek durumunda kalmıştı. Hiç şüphe yok ki hayvan hakları koruyucuları en büyük retorik -ve haklı- başarılarını maymunların içler acısı durumlarını kölelerin içler acısı durumuyla karşılaştırarak gösterirken elde etmişlerdir. Tartışmasız, özel olarak beslenmek için yetiştirilen sığır, domuz ve tavuk gibi evcil hayvanlar da her zaman değilse bile sıkça tıpkı maymunların maruz kaldığı gibi insan zalimliğine maruz kalıyorlar. Burada ima edilen ironinin -yani hayvan hakları hareketi maymunları kayırıyor, çünkü hayvanlara hâlâ insan merkezli bir yaklaşımla yaklaşıyor- üzerinde daha fazla durmak istemiyorum, ama hayvan hakları savunucularının tartışmayı sürdürdüğü ve kabul ettiği konum burasıdır. Ancak Oxford İngilizce Sözlüklerindeki ilk iki tanımın önerdiği gibi, maymunlarla olan muazzam fiziksel benzerliğimizi keşfetmemizden çok önceleri de bir insan kavrayışımız vardı. Şimdi bunun ne anlama geldiğine dönmek istiyorum tekrar. 


İnsanlar Maymundan Gelmiyor Mu? 


İbrahimi dinlerde insanın tanrısal yaratımda ayrıcalıklı bir konumda olması meselesinde genel olarak uyuşma söz konusudur. Bu durum, Aziz Augustinus'un bizim “Tanrı'nın suretinde ve O'na benzer şekilde” yaratıldığımızı iddia eden Yaratılış/Genesis Kitabı'na dair keskin yorumunu izleyen Hıristiyanlar arasında bile ortakça kabul edilmiştir. Öte yandan burada, gelişkin maymunlarla fiziksel benzerliğimizin bu bağlamla ilgili olduğunu düşünmek için hiçbir neden yoktur. Hıristiyanların “Tanrı'nın Oğlu” olduğuna inandığı İsa'nın insan bir anneden doğmuş olması Tanrı'nın, insanların kendilerinden biri olarak görecekleri bir versiyonunu göndermek suretiyle insanlarla iletişim kurma girişimini yansıtır basitçe. Anılan 


“suret ve benzerliğin” Kutsal Kitap'a uygun anlamı insanda Tanrı gibi mükemmel bir bilme, yaratım ve sevme yeteneği olmasa da insan türünün eşsizliğiyle ilgilidir. Maymunların insanlarla fiziksel benzerliklerinden dolayı anılan yeteneklere büyük olasılıkla sahip hayvanlar olduğu düşüncesi salt teolojik olan bakış açısından yalnızca çok az kafircedir. 


Yukarıda değindiğimiz gibi, insanın dış görünüş bakımından maymunla çarpıcı benzerliği olgusu Lamarck'ın “evrim” ve “biyoloji” kavramlarını tedavüle sokmasından sonra 50 yıldan daha kısa bir sürede -ve hiç kuşkusuz Darwin'in kuramından yaklaşık bir asır önce- metafizik bir anlam kazanmıştır. İnsan soyunun maymundan “çıkartılması” (Lamarck) veya oraya “indirilmesi” (Darwin) yaklaşımlarındaki sorunlar doğrudan insan köleliği ve kökensel ayrımcılık meseleleriyle bağlantılıdır ki bu meseleler de günümüze kadar taşınmış ve daha genel olarak hayvan refahı meseleleriyle ilişkili olacak denli genişletilmiştir. Beri yandan biyologların bugün “modern evrimci sentez” veya “yeni-Darwincilik” adını verdiği yaklaşımların tarihi 1930'lara dayanır ve bu yaklaşımlar, Darwin'in çağında henüz yeterince açık olmayan, yaşamın genetik tertibi anlayışı ve tarihin işleyiş yörüngesiyle alakalı gelişmeleri yansıtırlar. Böylece neticede insanın maymunla benzerliğine asli olarak yüklenen geniş anlam daha bulanık hâle gelir. Bir yandan, hayvan ve bitkileri de kapsayacak şekilde tüm canlı türleri arasındaki genetik örtüşme derecesi onlar arasındaki geniş dış görüş farklılıklarından daha önemlidir. Öte yandan, insanın radikal rastlantısallık sonucu Homo cinsinden evrilerek insan olduğu fikri stratejik bir mevziye -Richard Dawkins'in akılda kalıcı ifadesiyle “(her türe] yayılmış fenotip”e- bağlıdır. 


Elbette 20. yüzyılın erken dönemindeki “felsefi antropoloji” çevresi insanın ayırt edici özelliklerini maymunlardakine benzer donanımlarımızın geçirdiği dönüşümlere bağlamaya çalışmıştı. Dolayısıyla bu bağlamda özellikle iki ayak üzerinde dik duruşumuz, başparmağımızın işlevselliği ve en çok da ön beynimizin genişliğine dikkat ediliyordu. Beyin gerçekten de insan bedeninin hâlâ en ilgi çekici, ama aynı zamanda en gizemli özelliğidir. 
Günümüzde insan beyni şempanzeninkinden nerdeyse dört kat daha büyüktür ve bedendeki enerjinin 1/5'ini kullanır. Bu da insan bedenini düşünme yetkinliği bakımından en güçlü bilgisayardan hâlâ çok daha etkili kılar; her ne kadar beyin yanılgıya ondan daha açık olsa da. 


Bilgisayarın bir dizi, özel zihinsel görevleri insandan çok daha etkili ve kesinlik içeren şekilde yerine getirme yeteneği varmış gibi bir izlenime kolayca kapılırsak bu noktayı ıskalamış oluruz. Zira insan bedeni bu türden özel işlerden çokçasını tek bir anda ve düzenli bir şekilde yerine getirir ki bunlardan birçoğunun yerine getirildiği dışarıdan görece çok az belli olur. 
Geçenlerde, insan beyni taklit edilerek, bir sinir sistemine sahip olarak programlanmış özel bir bilgisayar insan beyninin 902'sinin bir dakikada yaptığı işi ancak dört dakikada yapabilmişti. 
Bu durum, yapay zekânın neyle karşı karşıya olduğunun anlaşılması için iyi bir ölçüt sunuyor. 


Evrensel Bir Beyin Olarak İnsan 


İnsan beyninin eşsizliği hakkındaki bu büyüleyici örnekleri ne kadar çok keşfedersek şu maymun atalarımız, insanın ne anlama geldiğini tanımlamada kullanılmak için o denli elverişsiz olur. Bunun yerine beynin artarak çeşitlenen yollarda yapılandırılmış -veya “programlanmış”- hâle gelmesine, böylesi gelişmesine olanak tanıyan insan merkezli ortamın özelliklerine odaklanmalıyız. Dawkins'in “(her türe] yayılmış fenotip” kavramını yürürlüğe sokmasından nerdeyse bir asır önce biyologlar hikâye eden, aktaran ve geliştiren kolektif zekânın yardımıyla aynı türün hatta farklı türün üyelerinin iş birliğini kolaylaştıran “süper organik” bir alan hakkında zaten konuşuyorlardı. Bu günlerde “(her türe] yayılmış zihin”den 


söz etmek oldukça moda, ancak eşit şekilde yazının icadından akıllı telefona kadar bilgi teknolojisi hakkında da insanlığın serpildiği “ikinci bir doğa” olarak konuşabiliyoruz. 


Kendisine özgü biyo-kimyasal bileşimi ve görece esnek yapısıyla beyin görünüşe göre bizi insan yapmaya tek başına yetecek bir organdır. 1970'lerde Harvardlı filozof Hilary Putnam meşhur düşünce deneyini, bizi “fıçıdaki beyinler” olarak varsayan deneyini sundu. Bu hâlâ ilgi uyandırıcıdır, çünkü sezgisel olarak geçmişteki maymun bedenlerimizde beyin dışındaki tüm organların beynin düşünme sürecinde yalnızca sanal bir varlıkları olabileceğini hayal edebiliyoruz. Bu durum ise önceki felsefi uğraşların, iki ayak üzerinde duruşumuz ve işlevsel başparmağımıza yönelik ilginin insanı maymunlardan ayıran ölçüt bahsinde neden büyük ölçüde kaybolduğunu açıklıyor. Ancak filozoflar beynin eşsiz bir üretimi olarak “bilinç” veya “zekâ” meselesiyle uğraşmayı sürdürüyorlar. Beyin en azından ilkesel açıdan öylesine eşsizdir ki dünyanın geri kalanını kendi sanal tasarımı olarak gösterebilir. 


Bugünkü insanlık algımız giderek geçmişteki maymun benzerliği algısından uzaklaştığı için diğer türlerin şu maymun kuzenlerimizinki kadar veya onlardan daha yüksek bir zekâ seviyesinde olabileceği iddiasını akılda tutmak kolaylaşıyor. Dolayısıyla biyolojide “ortak zihin” veya “dağıtılmış zekâ” olarak adlandırılan şeyin varlığı hakkında; “beynin” herhangi bir türün herhangi bir üyesinde bulunabilecek münferit bir organ olduğunu varsaymayan düşünceler hakkında tartışmalar giderek artıyor. Metafizikçiler uzun süredir bu şekilde “panpsişik” bir yaşam anlayışından söz ediyorlar. Bu yaşam kavrayışı görünüşe göre bir noktada, yerleşmek için ilk bakışta daha zeki bir yer olarak dünyayı temsil eden insana daha konuksever bir doğal ortam sağlamış. Ancak bu kavrayış insana bir de, zekâ sahibi diğer tüm türler arasında bu ayrıcalıklı konumu atfederek ağırca bir yük yüklemiş. 


Sonuç olarak, modern evrimci sentez fikrinin Britanyalı kurucusu Julian Huxley tarafından geliştirilmiş hipotezler dikkate almaya değer. Darwin'in en meşhur savunucularından T. H. 
Huxley'in torunu Julian Huxley 20. yüzyılın ortasında, yani tam da İkinci Dünya Savaşı vahşetinin insanın maymun benzeri atalarından asla kurtulamayacağını ısrarla hatırlattığı bir dönemde insani eşsizliği tanımlamakla uğraşıyordu. O, tüm canlı biçimlerinin evrim yasasına boyun eğerken yalnızca insanın neye boyun eğdiğini bildiğini iddia ediyordu ki bu bilgi de insana evrim sürecini yönlendirme şansı -hatta belki de yükümlülüğü- verir. 


Huxley kendine “evrimci hümanist” diyordu, ona göre Homo Sapiensin ortaya çıkışı tüm yaşamın denetleneceği bir yönetim merkezinin, Huxley'in bazen evrensel bir beyne benzettiği fenomenin ortaya çıkışına işaret ediyordu. Bu bağlamda o, “trans-hümanizm” kavramını tedavüle soktu. Söz konusu kavram son yirmi yılda, insani durumdaki tüm fiziksel kısıtlamaların fiilen üstesinden gelmeye adanmış fütürist bir hareket olarak oldukça yaygınlaştı. Ancak Huxley'in düşünce çizgisinin bir başka ve kesinlikle daha ikircikli olan mirası da ekologların bugün “insan çağı (anthropocene)” diye adlandırdıkları şeydir. Bu kavram şunu iddia eder; sanayi devriminden beri insanın yeryüzüne darbesi o denli muazzamdır ki başta gelen sorumluluğumuz artık böylesi bir yaşamın sürdürülüp sürdürülmemesi meselesidir. “Tanrı'nın suretinde ve O'na benzer yaratıldığımız”a vurgu yaparken Aziz Augustinus'un aklında herhâlde böyle bir şey yoktu; ama bugün insanı eşsiz kılanın ne olduğu tanımlanırken akıllarda olan tam da budur. 


*Prof. Dr., Warwick Üniversitesi Toplumsal Epistemoloji bölümünde Aguste Comte Kürsüsü'nde çalışmaktadır. 


NEYİZ KİMİZ 
Tolga yıldız-sabahulkesi-07.12.2018 


İnsanın kendisine “Ben neyim?” diye sorması mı daha Zor bir sorudur, yoksa “İnsan nedir?” 
diye sorması mı? Bu iki soru, dikkat ederseniz, ciddi derecede farklıdır. Çünkü soruyu soranın merak ettiği şeye karşı duruşu farklılaşmaktadır. Bir özne olarak insanın, bir özne olarak kendini sorması bir acayiptir. Bir özne olarak insanın, bir nesne olarak kendini sorması ise daha acayip değil midir? Bir de soruyu “ne” değil de “kim” diye sorarsak? İnsan kimdir, ben kimim?.. 


Evrenin herhangi bir yerinde bu soruları kendine soran başkaları da var mıdır? Varsa, acaba bize benziyorlar mıdır? Bu yüzden evrene mesajlar gönderip durmuyor muyuz? Akıllı bir yaşam formuyla karşılaşma olasılığımızın olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu evrende bu soruları soran tek türün, şu küçücük gezegendeki canlıların bile sadece 900.01'ini oluşturan biz insanlar olması, Sagan'ın deyişiyle, gerçekten büyük bir yer israfı olmaz mıydı? 


Canlılık 


Canlılık nedir? Canlı, temelde kimyevi bir oluşumdur. Karmaşık bir moleküler sistemdir. En az bir hücreden oluşur. En bariz özelliği kendini tekrar üretmesi, yani çoğalmasıdır. Bir yere bir taş koyup bir asır sonra gelip bakarsanız o taşın pek değişmeden orada öylece durmaya devam ettiğini görebilirsiniz. Çevresi pek değişmeden kalmışsa, o da pek değişmeden öyle kalacaktır. Fakat yaşayabileceği bir ortama canlı bir varlık koyup bir asır sonra ona bakmaya gelirseniz; görecekleriniz, taş örneğine göre oldukça şaşırtıcı olacaktır. Orada canlı bir şey göremeyebileceğiniz gibi, tamamen farklı bir canlı/lar kümesi de görebilirsiniz. Tek emin olduğumuz husus, o canlının orada öylece kalmayacağıdır. Çevre pek değişmemişse bireylerin formu da pek değişmeyecek olabilir, ancak hiç olmazsa çevrenin el verdiği ölçüde fazlalaşmış olacaklardır. 


Canlılığın nasıl doğduğunu bilmiyoruz. Ama nasıl form aldığını ve nasıl değiştiğini biliyoruz. 
Geliştiğini değil değiştiğini. Belki nasıl karmaşıklaştığını da diyebiliriz ancak gelişip gelişmediğini belirleyebileceğimiz bir nihai ufuk yok ortada. Mesela, evren gelişmekte midir? 
Modern evren modelimize göre, bugün 46 milyar X 9.5 trilyon kilometrelik gözlenebilir küresel yarıçapa ulaşmış olan evrenin 13.5 milyar Dünya yılı önce bir toplu iğne ucu kadar olduğunu hesaplamak, evrenin başlangıcını teorik olarak daha basit bir hâle mi getirmiştir? 
Hiç sanmıyorum. Büyük patlama teorisi, evrenin geliştiğini değil, en fazla, genişlediğini söyler. Değişim muhakkak ancak bir gelişmeden söz etmek bilim namına imkânsız. 


Evrenin de nasıl doğduğunu bilmiyoruz. Ama nasıl değiştiğini artık kavrayabilmeye başladık az biraz. Bu bize mesela zamanın aslında mekânın bir boyutu olduğunu ve mutlak olmadığını öğretti. Kütlenin aslında enerjinin bir formu olduğunu da öğretti. Peki, canlılığın nasıl değiştiğini, çeşitlendiğini kavrayabildik mi? Bu konuda da ciddi bir paradigma oluşturabildik. 
Bu paradigma, bilinen tüm canlıların birbirleriyle akraba olduğunu öğretti bizlere. Bu paradigmanın adı, evrim. 


Evrim 


Evrim, Darwin?'den önce de üzerinde çalışılan bir paradigmaydı. Muhtemelen iki bin yıldan daha eski bir fikirdir. Canlıların değiştikleri çıplak gözle izlenebiliyordu. Ancak 


açıklanamıyordu. Canlılar nasıl değişmektedir? Değişimin kaynağı nedir? Darwin, bugünkü moleküler biyoloji bilgimizden bihaber olmasına rağmen yıllar boyunca uzun uzun coğrafi gözlemler yaptı ve nihayetinde bir mekanizma önerdi: Doğal seçilim. Bu mekanizma, her bir canlı bireyin hayatta kalma ve üreyebilme olasılıklarını çevresel şartların belirlediğini söyler. 
İkinci önemli çıkarım ise; her bir canlı birey, diğer tüm canlı bireylerden az ya da çok farklıdır, biriciktir. Tabii ki en çok türdeşine benzer ama iki türdeş da birbirinin tıpkısının aynısı değildir. Olmaması da iyidir. Çünkü tür içi benzerlik artarsa, herhangi bir çevresel değişime popülasyon olarak uyum sağlama olasılığı azalacağı için o türün (bireylerin değil) formunu koruma olasılığı da azalır. 


Canlıların diğer bir özelliği ise kendi entropilerini geciktirmeleridir. Yani ölümlerini ertelemeleri. Kendilerini tamir etmek için çevrelerindeki enerjiyi kullanırlar ve bu kullanım sırasında oluşan enerjiyi de çevrelerine geri atarlar. Böylece hemen dağılmaz, bir müddet (ömür) dayanırlar. İşte o sırada ürerler. Tabii burada ölümün de istisnasız bir canlılık emaresi olduğunu pas geçmeyelim. Her canlı ölür. Ya da, popülasyon bazında düşünürsek, çoğalır. 
Ölümle çoğalma ilişkilidir. Çünkü çoğalma popülasyonun artmasıyla birlikte yenilenmesidir de. Ölmezsek yenilenemeyiz. 


Evrim teorisine göre üreme, bireyler arası varyasyonları çeşitlendirerek o türün hayatta kalma olasılığının artmasını sağlar. Bu nedenle önceki jenerasyon ölmek, yani sahneyi yeni jenerasyona bırakmak zorundadır. Zaten, aksi durumda; eski jenerasyon, yeni jenerasyona göre eski bir çevresel uyarlamanın sonucu kalacağı için istemeseler de kendi dölleri karşısında zayıf düşecek ve tükenecektir. İşte bu jenerasyon ömrünü, çevresel şartlar ve türün o şartlara uygun jenerasyon yenileme hızı belirler. Örneğin, biz insanların doğal yaşam süresi ortalama 
40 yıldır. Bu sizi şaşırtabilir ancak bugünkü 100 yaş beklentisinin sebebi doğal süreçler değil, 
tıp kültürüdür. Buna da yapay seçilim denir. 


Türler, kimi zaman çevresel şartlara bağlı olarak azalabilirler de. Azalmaları, çevresel şartlara en uygun üyelerin ortaya çıkma olasılığını da azaltacaktır. Ancak bu durum, popülasyon ortalamasına daha az benzeyen ve fakat yeni çevresel şartlara daha uyumlu olan bireylerin de zamanla popülasyonu domine etme olasılığını arttıracaktır. Böylece değişen çevreye uyumlu kalacak bireyler, popülasyon içindeki sayılarını görece yükseltecek ve zamanla popülasyon havuzunu kendilerine daha fazla benzeyen dölleriyle dolduracaktır. Bunun üst üste onlarca, yüzlerce, binlerce jenerasyon sürmesiyle de popülasyon yeni türlere evrilebilecektir. 


Davranış 


Canlılar, temel fizik-kimya yasalarına aykırı bir şekilde var olamazlar ancak temel fizikkimya teorilerinin ilgi alanına girmeyen tuhaf bir şey yaparlar: Davranırlar. Tüm canlılar davranır. Yani, basitçe, belirli bir uyarana tepki verirler. Kimi çok yavaş, kimi ani. Neye nasıl bir tepki verileceğini belirleyen süreç, canlıyı bir şekilde hayatta tutup onun üremesini sağlıyor olduğu için o tepkinin tekrarlanma olasılığının kuşaklar boyunca artmasıdır. Bir davranış, bir bireyin ya enerjisini dengeleyecek ya üremesine yardımcı olacaktır, ya da genellikle her ikisini birden yapacaktır. Davranışlar, çok basit olabileceği gibi çok karmaşık da olabilirler. Peki, fiziğin temel hareket yasalarına indirgenemeyecek bu etki-tepki mekanizması nasıl oluşmuştur? 


Bu soru, canlılığın nasıl doğduğunu sormakla aynı şeydir. Neden bazı moleküler yapılar, geri kalan kimyevi ve fiziki yapılara göre makro düzeyde farklı hareket ederler? Bunu bilmiyoruz. 
Şu anda bilim camiasını çılgına çeviren iki büyük meselemiz var; bir, enerjinin nasıl kütleye 


dönüştüğü, iki, belirli birtakım moleküler yapıların nasıl canlılık gösterdiği. Bunları tam olarak bilmiyoruz. Ancak Profesör Higgs sayesinde ilk sorunun cevabına ikincisine göre bugün daha yakın sayılırız. İkinci soru ise tamamen muamma. Çünkü çok az olgusal bilgimiz var. Yada henüz doğru bir perspektifimiz yok. 


Evrim teorisi ise canlılığın nasıl doğduğuyla ilgilenmez. Canlılık doğduktan sonra ne olduğuyla ilgilenir. Teori, canlıları birbiriyle ilişkilendirerek tarihsel bir akış içinde sınıflamayı başarmıştır. Canlılar âlemine bakışımıza bir bütünlük kazandırmıştır. Bu bakışa göre, insanı da içeren hayvanlar âlemi, form-davranış ilişkisiyle diğer canlı kümelerinden hemen ayırt edilebilirler. Hayvanlar, çok hücrelidirler. Ancak, mesela diğer çok hücrelilerden biri olan bitkilerden farklı olarak, hayvan bireylerin (türün değil) genel formları çevresel şartlara göre değişmez. Bitkiler belirli bir alanda dururken o alana uygun olarak bir form alırlar. Mesela dalları ve yaprakları ona göre uzar. Hayvan bireyler ise doğuştan kazandıkları formlarını değiştirmezler ama bitkilere göre gayet hızlı bir şekilde yer değiştirebilirler. 


Hayvanların dinamik olarak yer değiştirebilmelerinin arkasında sinir sistemi yatar. Neredeyse tüm hayvanların sinir sistemi vardır. Bu sistem, özelleşmiş bir hücreler silsilesidir. Yani bir organdır. Bedenin dışından ve içinden gelen sinyalleri duyumsar, işler ve her hâlükârda bu sinyallere bir tepki verir. Bedenin çevresindeki belirli enerji formlarına duyarlıdır. Örneğin fotonlara (ışık), hava moleküllerinin titreşmesine (ses) vs. Onları okur ve bir tepki verir. 
Böylece bireyin onu ölümden uzaklaştıracak ve üremeye yakınlaştıracak ihtiyaçları karşılanabilir. Beden yaşamak için harcadığı enerjiyi geri yerine koyabilir. Mesela beslenebilir. 


Sinir sistemi, nöron denen sinir hücrelerinden oluşur. Bu hücrelerin çalışma prensibi tüm hayvanlarda ortaktır. Birbirlerine aslında hiç değmemelerine rağmen birbirleriyle sıkı sıkıya bağlantılıdırlar. Başka bir nörona bağlı olmayan bir nöron yoktur. Birbirlerinden gelen elektrokimyasal tepkileri okur ve ya yeni bir elektrokimyasal tepki oluşturarak aldıkları sinyali bağlı oldukları diğer nöronlara iletir ya da susarlar. Yaptıkları başka bir şey yoktur. 
Ama tüm hayvanlar âleminde gördüğümüz envaiçeşit davranışın arkasında bu sade mekanizma vardır. 


İnsan 


Evrim teorisi, “insan nedir” sorusuna da belirli bir bakış açısı kazandırmıştır. İnsan, bir canlıdır. Bilinen 8.7 milyon türden sadece biridir. Hayvanlar âlemindendir. Omurgalıdır. 
Memelidir. Bu noktada genellikle şempanzeyle akrabalığa takılınır ancak ben hâlen muzla nasıl akraba olduğuma şaşırmaktayım. Bal gibi de akrabayız oysaki. Muzla genom ortaklığımız %60 civarında. Yani bir muzun DNA'sı ile benim DNA''m %60 aynı! Biyolojik olarak sivrisinekle 9040, ekmek mayasıyla bile %24 aynıyız. Çünkü geçmişimiz ortak. Aynı kökten geliyoruz. Zaten o yüzden birbirimizle enerji değiş tokuşu yapabiliyor, birbirimizi tüketebiliyoruz. Bu da insanın biyolojik bir sistemin bir parçası olduğu anlamına geliyor. Bizi diğer her şeyden ayıran herhangi bir fiziki, kimyevi ve/ya biyolojik ayrıcalığımız yok. Bizler, 3.8 milyar Dünya yılını kapsadığını tahmin ettiğimiz bilinen canlılık öyküsünün kısacık bir satırıyız. 


Fakat “insan nedir” ya da “ben neyim/kimim” sorusunu sorduğu belli olan tek tür de biziz. 
Biyolojik olarak bir ayrıcalığımız olmasa da, davranışlarımız, diğer türlerden, hatta “098.5 
oranında DNA ortaklığımızın olduğu şempanzelerden bile şaşırtıcı ölçüde farklılaşıyor. 
Özellikle niteliksel olarak. Demek ki tüm davranışları, hele ki insan gibi katmanlı bir öğrenme 


yeteneği olan ve karmaşık sosyal davranışlar sergileyebilen bir tür için, salt biyolojiye indirgeyemeyiz. Anlaşılan o ki davranışlarımızı biyoloji yasalarını ihlal etmeden farklılaştırmanın bir yolunu bulmuşuz. Peki bunu nasıl başarmış olabiliriz? 


Oluşumumuzun 7.5 milyon yıl sürdüğünü tahmin ediyoruz. Fakat biz Homo sapiens'ler sadece 200 bin yıldır bu gezegendeyiz. Bu 7.5 milyon yıllık sürenin uzunluğunu, bu sıradaki bir jenerasyon ömrünün kısalığını ve tüm bu sürede biz henüz ortalarda yokken jenerasyonlar arasında olup bitenlerin bizim oluşumumuzu hazırladığını kavramamız önemli. Çünkü öyle gökten düşmedik. Adım adım olduk. Mesela 6 milyon yıl önceki öncüllerimiz (bunlar insan değillerdi), bugünkü şempanzelerin de öncülleri (onlar şempanze de değillerdi). Ona bakılırsa bizim 3.8 milyar yıl önceki öncüllerimiz, bugünkü pırasanın da öncülleri. Bitki olsun hayvan olsun fark etmez, bugünkü herhangi iki türün ortak öncülleri bugüne ne kadar yakınsa, o türlerin benzerliği, yani DNA ortaklığı da o kadar fazla olacaktır. Hani “en yakın akrabamız şempanzeler” deniyor ya, işte bu yüzden. İki farklı tür olarak en fazla onlarla genom ortaklığımız var çünkü. O da *098.5 kadar. Fakat ne biz onlardan geldik, ne de onlar bizden geldi. 


2.5-3 milyon yıl boyunca bu mavi gezegenden birçok insan türü geçmiş. Bildiklerimizden bazıları Homo habilus, H. erectus, H. heidelbergensis... Hepsinin izleri var. Biz Homo sapiens'lerin en eski izi 200 bin yıl evvele kadar gidiyor. O sırada bu gezegende tek başımıza 
değildik henüz. Başka insan türlerinin de olduğunu biliyoruz. Mesela Homo erectus'lar, 200 
bin yıl önce bu gezegende son demlerini yaşıyorlardı. 2 milyon yıldır Eski Dünya coğrafyasına yayılmış olarak hem de! Bizse Afrika'nın doğusundaki bir vadide kümelenmişiz. 
O alanda göçebeymişiz. Mevsimler boyunca belirli bir hattı dolaşarak toplayıcılık ve avcılık yapıyormuşuz. Herhangi bir dil konuşmuyormuşuz. Ama o zamanki bir Homo sapiens ile mesela ben %99.6 aynıyız yine. Bu oran, bu yazıyı okuyan sizinle benim genomlarımızın da minimum ortaklık oranı. Yani o insanlar da en az sizin benim kadar Homo sapiens'tiler. 
Sadece tamamen aynı şekilde davranmıyoruz. Hoş, bugün bile sizinle ben ne kadar aynı şekilde davranıyorsak, işte onlarla da o kadar. 


Afrikalı atalarımızın en az bizim kadar insan olduklarını, bugün aramızda olsalardı sizin benim başka bir kültüre girdiğimiz zaman yaşadığımız şoklara benzer şoklar yaşayacaklarını ve en az bizlerin uyum sağlayabildiği kadar bugüne uyum sağlayabileceklerini anlamamız önemli. En az bizim kadar akıllıydılar. Onlardan kan alabilirdik, organlarımızı onlara naklettirebilirdik. Çocuk yapabilirdik. 200 bin yıl önce de bu gezegende vardık. Bundan kesinlikle eminiz. 


Dil 


Bu 200 bin yıllık sürenin ilk yarısında insanların hiç konuşmadıklarını düşünüyoruz. Çünkü buna ihtiyaçları yoktu. Birbirlerini çok iyi tanıyan küçük grup üyelerinin iletişime girebilmeleri için dört başı mamur bir dile ihtiyaçları yoktur. O zamanlar en ayırt edici özellikleri, grup içi bağlılıkları, yani sosyal davranışlarıydı. İşbirlikçi bir türüz. Birbirimize yardım ederiz, toplu şekilde yaşarız. Birbirimizin zihninden geçenleri kestirebiliriz. Toplu şekilde avlanırız, çalışırız. Birbirimizden öğreniriz. Tüm bunları yapmak için bir dil konuşmaya ihtiyacımız yoktur. Bunları doğal olarak yapabiliriz. İlk 100 bin sene boyunca da öyle yaptık. Bugün anne, baba ve kardeşlerimizle de istediğimiz zaman konuşmadan anlaşabiliriz. Her bebek de öyle yapıyor. 


Peki bizi bugün diğer her şeyden ayırt eden en bariz özelliğimiz olan konuşmayı nasıl becerdik? Nereden çıktı bu dil? Dilin ortaya çıkma sebebi, iletişim ihtiyacımız değildi. 
Muhtemelen, birlikte yaşayan insanların sayısının artmasıydı. Güven üzerine kurulu olan bu grup hayatının nörolojik nüfus sınırı 150'dir. Bizler 150'ye kadar insan yüzünü hatırlayabiliriz. Her biriyle ortak geçmişimizi anımsayarak herbirinin bir kaş göz işaretiyle bize ne demek istediklerini genellikle isabetli tahmin edebiliriz. Ama çevremizde tanımak zorunda olduğumuz 150'den fazla insan olduğunda herkesle aynı düzeyde yakınlık kuramayız. Bunu yapmaya kalkarsak aç kalırız. Bir yabancıyla av ortağı olamayız. Ahengimiz olmaz. Tehlikeye gireriz. 


Bunların üstesinden gelebilmek için birbirimizde gördüğümüzde, duyduğumuzda bizi birbirimize tanıdık kılacak ortak ve kestirme bir şeylere ihtiyacımız olmuş. Bu noktada semboller yaratmışız. Sembolleri hem kolyelere, başlıklara, kıyafetlere, duvarlara işlemiş, hem de sesle, müzikle, dansla göstermişiz birbirimize. Böylece aynı büyük grup içindeki iki yabancı, birbirleriyle karşılaştıklarında bu ortak sembolik düzeni işaret ederek birbirlerine otomatikman angaje olup güvenebilmişler. Bu paylaşılan temsili sisteme mit diyoruz. 


İşte insanlığın şafağı orada atmış. Temel ve doğal olan evrimsel davranış eğilimlerimiz üzerine sembolik bir dünya inşa etmişiz. Böylece nüfusun çoğalmasının birbirimizle kurduğumuz ilişkilerde yaratacağı dengesizliği ekarte edebilmişiz. Geniş ölçekli gruplardaki yabancılar arasında işbirliğini sürdürebilmek için sembolik bir ortak zemin oluşturmuşuz. 
Bunun sofistike hâline dil diyoruz. Diller, mitlerden doğmuştur. Mitlerin temsili yapılarının zamanla soyutlanması ve kurallaşmasıyla oluşmuşlardır. Bu soyutlama, gitgide genişleyerek karmaşıklaşan toplumsal organizasyondaki esnek etkileşimlere uygun olacak bir işlevselleşme ihtiyacının bir sonucudur. Bugün yoldan geçen birine adres sorduğum zaman yaptığımız şey, tam olarak budur aslında. 


Kimiz? 


Yukarıda “insan nedir” sorusuna modem bilimin verdiği cevabı, en berrak şekliyle aktarmaya çalıştım. Bu soru, zaten modem bilimin sorusudur. Birkaç asırlık olduğunu tahmin ediyorum. 
Daha eski olan asıl soru ise “biz kimiz” sorusudur. Fakat bu soru da ancak dil kadar eskidir. 
Dil, bir kimlik meselesinden doğmuş, zamanla bir iletişim ve düşünme aracına da dönüşmüştür. Dolayısıyla bizler ilk defa dil aracılığıyla kendimize soru sorabilmişiz. Bu sorulardan biri de kim olduğumuzdur. Bu, o kadar “felsefi” bir soru zannedilmemelidir hemen. Kim olduğumuz, engin kalabalıklar içindeki pusulamızdır. O yüzden bu pusulayı ayarlı tutmak, hepimizin her günkü en sıradan işidir. 


Bugün kim olduğumuzun cevabını modern bilimden beklemek gibi bir gaflete düşüyoruz. 
Bilimin öyle bir cevabı yok ve olmayacak hâlbuki. Çünkü bilimin işi, kim olduğumuzu, neden ve niçin sorduğumuzu anlamaya çalışmaktır, kim olduğumuz sorusuna cevap vermek değil. 
Bu, sosyal bilimler için de böyledir. Kim olduğumuzun bilimsel bir cevabı yoktur. Kim olduğumuzun cevabı, hâlâ sadece mittedir ve hep orada kalacaktır. 


Eğer bir gün bizim gibi kim olduğunu sorgulayan bir başka türle karşılaşırsak, birbirinden farklı biyolojik öykülerimiz olduğunu görebiliriz. Fakat eğer bu soruyu soruyorlarsa, bizimki gibi salt biyolojiye indirgenemeyecek bir zihniyetleri olmasını bekleyebiliriz. Yani sembolik bir kültürleri olmasını. Bugünse bu gözlemi, aynı biyolojik geçmişten ve fakat farklı sembolik kültürlerden (tarihlerden) gelen insanlarla yapabiliriz. 


*Dr., İstanbul Üniversitesi Psikoloji 


AĞRTLI KÜRT BİLİM ADAMININ İLMİNDEN ÇORUM'LU TÜRK'ÜN HAKKI 
VARDIR 


29.09.2015-Zehra Neşe Çağır-gencdergisi 


“ Ve mü'minler ancak kardeştir”* 
Bugünün yemek tarifi 


Aşçı der : “ Ve ortam ocağın üzerinde kaynayan tencere içindeki su gibi fokur fokur. Böyle bırakırsak ya buharlaşıp yok olup gitmeye razı olacağız ya da usta ellerin yapacağı halktan erzağın alındığı bir yemek yapacağız. Evet bu yemeği yapmadan pirinci taşından ayıklayacağız siyah taştan değil beyaz taştan korkup iyice didikleyeceğiz. Yemek bir vatanlık ve bir daha yapmaya şansımız olamaya bilir diye dikkat edeceğiz. “ 


Ve işte geliyor yemeklik malzemeler. Unutmayın dikkatli ve temkinli olacağız ürünlerin kimden alındığına kadar dikkat edeceğiz, zira Ürünler sahih ve helal olmalı... 


Malzemeleri sen, *Oku yaverim çeşnicibaşı oku ki gelenlerin *doğruluğuna göz atalım: Bir tutam şüphesiz *İman. Evet inanmadan yapamayız. 


Bir çorba kaşığı *Uhuvvet (samimi kardeşlik). Unutmayın kardeşlik mühimdir; coğrafyanın neresinde olursanız olun ister biri Ağrı'da diğeri Çorum'da olsun, bir harflik *İlim dahi varsa Ağrılı Kürt adamın İlminden/*Biliminden Çorumlu Türk'ün hakkı vardır. Kardeşinize o hakkı verin, diğer kardeş siz de almaya çaba gösterin. Neseblere bakmadan kardeşliğimizin hakkını verin. 


Bir çay kaşığı *Tebessüm. Aralarında en mühimlerinden biride tebessümdür. Elinizin lezzeti yemeğe geçsin istiyorsanız. İçten bir mini bir tebessüm yemeği en nefis hale getirecektir. 


Sondan bir önceki malzememiz *Sabır . Yemeğin pişmesi için zaman /sabır gerekir gerekli ; zaman ne kadar uzun olursa olsun sabır / *Temkinlik ile bekleyeceğiz. 


Son olarak da *Adalet. Pişen yemeği altı yanmadan, ocaktan aldıktan bir süre hafif soğuduktan sonra, adalet ile Evlad-ı Vatana dağıtın. İşte günün yemeği sizi bir ömür tok tutar. 
Son bir uyarı ! Ocağın gazı biter,rüzgar ateşi söndürürse hızlı hareket edin ki yemek malzemeleri ziyan olmasın. Bilinmeli ki elimize bir seferlik geçti, başka ihtimalimiz olmayabilir. 


Kaynak:Hucurat suresi 10. Ayet 


TÜRK&KÜRT İZDİVAÇLARININ GENETİK MİRASI 
05.09.2015-Cihan Taştan-gencdergisi 


Evveliyatı düşünülse siyah ve beyaz insanların atalarının Hz. Adem ve Havva olduğu görülecek ve gerçek farkın değişen birkaç DNA şifresi olduğu fark edilecek. 

Ürkek bir hayat yaşıyor insanımız... “Selamı aranızda yayın” emrini aramızda gerçekleştirme ihtimali, hiç olmadık ihtilaflar çıkarılarak azaltılıyor! Amerika'da gayr-i müslimlerin “Müslüman” bir vasfına çoğumuz şahit oluruz. Birbirine -tanımadıklarına dahi- mütebessim bir çehreyle mutlaka selam verebilmeleri; hatta muhabbete her an girebilmeye yatkın olmaları... Karşılıksız bir ‘selam’ vermenin kıtlığı yaşanıyor, bastığımız yerlerin topraktan öte kutsal olduğu vatanımızda. Zira ülkemize ‘bahar’, herkese ‘selam!’ diyebilen yüreklerle gelecek. 


“Allah'ımız bir, dinimiz bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, ezanımız bir! Bine kadar bir bir!” diye süresiz devam edecek ittifak noktalarımız nisyana uğrarken; topraklarımızda kardeş bilinciyle yaşayamamanın isyanını hep bir yürekten haykırıyoruz! Bilinçaltımıza kazınmış korkular, aynı toprağın moleküllerinden yaratılmış bizleri itiyor sanki! 


Hz. Adem atamızdan günümüze kadar insanlar, birbirlerini sınıflandıracak hep bir ‘ayrım’ yolunu bulmayı başardı! Siyah-beyaz ayrımında, günümüzde dahi insanlar ayrımcılıklara maruz kalabiliyor. Oysa evveliyatı düşünülse siyah ve beyaz insanların atalarının Hz. Adem ve Havva olduğu görülecek ve gerçek farkın değişen birkaç DNA şifresi olduğu fark edilecek. 
Dünyanın başka köşesinde uzun burunlular ile kısa burunlular arasında ayrımcılık yaşanıyor! 
Yine aynı yöntem ile düşünüldüğünde, farklılığımızın genetiğimize kodlanan ve irademiz olmadan yaşamaya mecbur olduğumuz genetik değişiklikler sonucu olduğu görülecek. 


İşte aynen öyle; kavimlerin yani ırkların ayrılması da birkaç DNA değişikliğinden zuhur etmiştir. Aslında her kavim temelinde zaman içinde oluşan bir genetik farklılığa sahiptir. 
Birkaç DNA mutasyonuna sahip olan -aynı babanın (Hz. Adem) evladı- ırklar, farklılaşmış insan topluluklarından oluşmuştur. Zaman içinde geliştirdikleri kültürleri, sosyolojik yapıları ve iman ettikleri inançları ise evveliyatında aynı kandan, aynı DNA'dan olmalarına rağmen; farklı milletler halinde gelişmelerini sağlayan değerler manzumesini teşkil eder. 


Bu bakış açısıyla bin yıldan uzun süredir bir arada yaşayan iki kavim olan Türk ve Kürt milletlerini araştırmaya koyulduk. Acaba asırlardır kız alıp-verilen, iki farklı genetik yapıya sahip olan, Türk ve Kürt izdivaçlarının kalıtımsal olarak bizdeki izleri nasıldır? Gerçekten çok ayrı iki ırk mıyız? Yoksa zaman içinde “damar ve içinde akan kan’ misali; ezelden kardeş olan iki atanın torunlarının Türk/Kürt evlilikleri ile tekrar birbirlerine benzeşmiş milletler miyiz? 
Uluslararası bilimsel çalışmaları araştırdık. 


Türk/Kürt bireylerin HLA gen bölge profillerinin diğer ırklarla detaylı karşılaştırılması sonucu, Türk ve Kürtlerin eski Anadolu özünden birbirine çok yakın olduğu ve Ermenilerle birlikte yakın genetik benzerliğe sahip olarak, binlerce yıldır ortak DNA havuzunda bulunduğu görüldü. 


FHL, genetik olarak heterojen bozukluklardan meydana gelen ve önlenemezse ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Türk/Kürt FHL hastaların genom analizleri sonucunda bazı DNA bölgelerinde gerçekleşen eksilme ve mutasyonların ortak olabildiği gözlendi. Aynı hastalığa sebep olan farklı DNA bozukluklarının Türk veya Kürt ailelerinin kendi ırk boyuna has olabileceği tespit edildi. 


Hyperekplexia (irkilme) hastalığına sebep olan DNA mutasyonu akraba evlilikleri sonucu ortaya çıkıyor. Hastalığın genetik tabanının Türk/Kürt bireylerde benzer DNA değişiklikleri olduğu gösterildi. 


Kaynakça: 
Arnaiz-Villena ve diğerleri. HLA alleles and haplotypes in the Turkish population: relatedness to Kurds, Armenians and other Mediterraneans. Tissue Antigens 2001: 57: 308-317 


Stadt, Udo Zur ve diğerleri. Linkage of familial hemophagocytic Iymphohistiocytosis (FHL) type-4 to chromosome 6424 and identification of mutations in syntaxin 11. Human Molecular Genetics, 2005, Vol. 14, 
No. 6 


Becker, Kristina ve diğerleri. Identification of the Microdeletion Breakpoint in a GLRA 1null Allele of Turkish Hyperekplexia Patients. HUMAN MUTATTON Mutation in Brief #926 (2006) Online 


TOHUM KONTROLÜ İLE KÖLELEŞTİRME — YOK ETME 


Ejder Hüseyin Çetinkaya-8 Mayıs 2019 Çarşamba-adimlardergisi.com/ 


Tarımda kendi kendimizi bitirmeye tüm hızımızla devam ediyoruz. Yaşanılan ve yapılan icraatlardan, tarım politikalarının beceriksizlikten ötürü başarısız olmadığını, adeta bilinçli şekilde ihanete sürüklendiğini anlıyoruz... 


2006 yılında standartlara uymadığı gerekçesi ile yasaklanan yerli tohumlar, 2018 yılında 
sertifikasız tohumlara destek verilmemesi için çıkan yasa ile adeta yok edilmek istendi. 


Sertifikalı hibrit GDO'LU (kısır) tohumlar ile toprağın düzeni bozulurken, bir sürü zararlı böcek ve çeşitli bitki hastalıkları türedi. Böylelikle tohum ile birlikte ilaç ithalatı da mecburi oldu. İnsanlar üzerinde etkileri dehşet verecek ölümcül boyutlara ulaştı. 


Yerli tohumun yasaklanması ile bir taşla sayısız kuş vuruldu! Bugün 750 milyon dolarlık bir tohum pazarı, toprakların zehirlenmesi, insanların zehirlenmesi, biyolojik çeşitliliğin yok edilmesi, tarımda bağımlı hâle gelmek gibi bir sürü zarara uğramış olduk. 


150 milyon dolarlık sebze, 600 milyon dolarlık da tarla bitkileri tohumu olmak üzere 
toplamda 750 milyon dolarlık tohum ithal ediyoruz. 


İthal ettiğimiz tohumlar: Mısır % 95, Pamuk % 80, Soya % 80, Sebze tohumu % 75, Patates % 95, Ayçiçeği % 85, Buğdayda % 7 olmak üzere hibrit ve GDO'LU ithal tohum 


kullanıyoruz ve dolayısıyla ortalamada % 70 üzeri bir oranda yabancı firmalardan tohum alıyoruz. 


Anadolu toprakları 18 binden fazla farklı tipte buğday çeşidi ile dünyada rakipsiz olarak tekti. 
1930 yılında 256 yeni buğday varitesi tespit eden Türk bilim adamı Mirza Gökgöl, 
ülkemizdeki çiftçilerin elindeki buğday çeşitlerinin bitki ıslahçıları için kıymet biçilmez bir değerde olduğunu anlatarak, bu müthiş bereketli gen kaynağına dikkat çekmişti. Ama maalesef bu en çok da küresel çetelerin dikkatini çektiği için, bu çeşitlilik, bu zenginlik yerli işbirlikçiler vasıtasıyla bugün elimizden alındı. 


Yerli tohumun öneminin farkında olan, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir grup insan, bugün sosyal medya üzerinden örgütlenerek, satışı yasak olan yerli atalık tohumları takas ederek çoğaltmaya ve yaşatmaya çalışıyor. Adeta küresel sömürgeci çeteye direniş gösteriyorlar. Sizler de toprağınız yoksa bile balkonda saksılarda bir kökte olsa atalık tohum ekerek bu direnişe omuz verebilirsiniz. 


Şimdi, Amerikan asıllı araştırmacı-gazeteci F. William Engdahi'la yapılmış olan röportaja bir göz atalım... Zamanında Yeni Aktüel dergisince Engdahl'la yapılan röportajı biz Gıda Hareketi sitesinde aldık ki röportajda dehşete düşürecek bilgiler veriliyor. Engdahl, ilk baskısı 2007'de yapılan, Nisan 2009'da Türkçe'ye çevrilen “Ölüm Tohumları/ Kalıtımın Değiştirilmesinin Arkasındaki Karanlık Oyunlar” adlı kitabın da yazarı. 


“Svalbard Kıyamet Tohum Deposu” 
Röportaja geçmeden önce şu ön bilgileri paylaşalım: 


2008 yılının Mart ayında, Norveç'in kuzeyindeki Spitsbergen adasında “Svalbard Küresel 
Tohum Deposu” adı verilen bir ambar kuruldu. Donmuş bir dağın 130 metre altına inşa edilen ambarda şu anda dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 milyon farklı tohum özel ambalajlarda saklanıyor. 


Kuzey Kutbu'na 1100 kilometre uzaklıkta olan buzdağı ambarında bazı dayanıklı tohumlar 
1000 yıl kadar bozulmadan kalabilecek. Her türlü nükleer saldırıya, patlamaya ve depreme 
dayanıklı olan bu tohum deposuna “kıyamet tohum deposu? da deniyor. Dünya üzerindeki tüm tohum çeşitlerini bir araya getirmeyi hedefleyen ambarın amacı, gelecekte dünyanın başına gelebilecek nükleer savaş, meteor düşmesi veya iklim değişimi gibi bir felaket durumunda, tohum çeşitliliğinin korunmasını sağlamak. 


Engdahl'ın bu proje ile ilgili dehşet verici şüpheleri var. Engdahl, tarım sektörünü ellerinde tutan GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) devlerinin bizim bilmediğimiz bir şeyler 


bildiklerini düşünüyor. 


Spitsbergen'in buzlaşmış kayalıklarının altında “dünyayı ekonomik ve genetik olarak ele geçirme? planlarının yattığını iddia eden Engdahl, teorisini ambar projesi finansörlerinin kimlikleri ve geçmişleri hakkında ayrıntılı hatırlatmalar yaparak ispatlıyor. 


Kıyamet Muhafızları 


Svalbard Küresel Tohum Deposunun finansörleri kimler? 


— Öncelikle, bu ambarın Global Crop Diversity Trust (GCDT- Küresel Hasat Çeşitliliği Örgütü) aracılığıyla işletildiğini söylemeliyim. Nisan 2009 rakamlarına göre 123 milyon dolarlık bir finansmanları var. Roma'da kurulan bu örgütün başında Kanadalı Margaret Catley-Carlson bulunuyor. 1998'e dek New York merkezli Nüfus Konseyi'nin de (Population Council) başkanıydı. Bu konsey John D. Rockefeller'ın nüfus popülasyonunu düşürmek amacıyla 1952'de kurduğu, aile planlaması adı altında gelişmekte olan ülkelerde kısırlaştırma çalışmaları yürüten bir konsey. 


Diğer GCDT üyeleri arasında Hollywood Dream Works Animation'a başkanlık eden Lewis Coleman da var. Coleman ABD'nin en büyük Pentagon anlaşmalı askeri endüstri şirketi olan Northrup Grumman Corporation'ın da kurul başkanıydı. Örgütün finansörleri ise; geçen yıl şirketin aktif yönetiminden çekilerek kurduğu Bill-Melinda Gates Vakfı aracılığıyla kendini Asya ve Afrika'daki çiftçilere yardıma adayacağını beyan eden Microsoft'un kurucusu Bill Gates! Dünyanın en büyük patentli GDO tohum ve tarım kimyasalları devi ABD'li DuPont/Pioneer Hi-Bred! 


Yine bir ABD'li GDO devi Monsanto! İsviçre menşeli GDO tohum ve tarım kimyasalları şirketi Syngenta! 1970'lerde 100 milyon dolarlık bir kaynakla ‘Yeşil Devrim? diye bilinen tohumda gen devrimini başlatan ve tarımsal değişim ile ideal genetik saflığı sağlama çalışmalarını yürütmek üzere dünyanın en büyük vakıflarından birini kuran petrol devi Rockefeller! ABD, İngiltere, Norveç, Almanya, İsviçre ve Kanada'dan da devlet fonları aktarılıyor. 


Yani özetle, GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) tohumları az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yayarak tarlalardan orijinal tohumların kökünü kazıyan şirketler, şimdi dünya üzerindeki tüm orijinal tohumları olası bir kıyamet günü için kutuplarda buzdan bir adaya saklıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde “zaten var olan’ tohum depolarına ne gibi bir felaket gelecektir ki, Svalbard'a muhtaç kalınacaktır? 


Ebu Garib tohumları nerede? 


Nükleer savaş, iklim değişimi veya meteor düşmesinin dışında bir felaketten mi söz ediyorsunuz? 


— Evet, planlı bir felaketten söz ediyorum. Bunu anlamak için yalnızca 2003 Amerikan bombardımanından sonraki Irak'a bakmak yeterli. Irak medeniyetlerin beşiği ve binlerce yıl önce buğday tarımının doğduğu yerdir. 


Ebu Garib'de yüzlerce yılda geliştirilen buğday tohumu çeşitlerinin yer aldığı bir tohum bankası bulunuyordu. Amerikan bombardımanından sonra tohum mahzeni tarihe karıştı. Artık kimse o tohumların nerede olduğunu bilmiyor. Düşünün, dünyadaki tüm tohum çeşitleri NATO destekli Svalbard'da bir araya getirilip kontrol altına alındığında, dünyadaki diğer paha biçilmez tohum bankalarını savaşlar ve terörist eylemler ile yok etmek çok kolay olacak! 


Sonrasında da Monsanto ve DuPont gibi devler kendi GDO tohumlarını tüm dünya çiftçilerine tekelden sunabilecekler. Yani tüm tohum çeşitlerini ele geçirdikten sonra dünyanın diğer tohum bankalarını, tekel oluşturabilmek amacıyla yok edebilirler. 


Ari ırk yaratma “Projesi” 
Peki tekel olma arzusunun temelinde yatan tek sebep ekonomik mi? 


— Hayır, bunu açıklamak için önce Kıyamet Muhafızları'nın kimliklerinden ve geçmişte neler yaptıklarından biraz söz edelim. Rockefeller 1971'de Uluslararası Tarım Araştırmalarında Küresel Danışmanlık Gurubu olan CGIAR'ı kurdu. CGIAR, üçüncü dünya ülkelerinin bilim adamlarının ve agronomistlerinin (tarım uzmanı) ‘modern tarım ürünü kavramlarında uzmanlaşmaları ve ABD'de öğrendiklerini ülkelerine götürmeleri ile yakından ilgilendi. 
GDO'lu “Gen Devrimi'nin yaygınlaşması için paha biçilmez bir etki şebekesi oluşturdular. 


CGIAR, daha etkin olabilmek için BM Gıda ve Tarım Örgütünü (FAO), BM İlerleme Programı'nı ve Dünya Bankası'nı da işin içine dâhil etti. Böylelikle Rockefeller Vakfı 1970”lerden itibaren küresel tarım politikalarını şekillendirebilecek konuma geldi. Ve başardı. 
CGIAR aslında Rockefeller ailesinin on yıllar süren bir planının parçasıydı. Bu plan “Proje” olarak adlandırılan, üstün ırk yaratma planıydı. 


“Rockefeller Hitler'in de finansörüydü” 
Üstün ırk yaratma projesi tam olarak nasıl bir şey? 


— Rockefeller Vakfı'nın ve zengin finans kurumlarının 1920'lerden beri genetik olarak üstün rk yaratmayı meşrulaştırmak için kullandıkları öjenik bilimi daha sonradan genetik mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Hitler ve Naziler buna ari üstün ırk diyorlardı. Hitler'in öjenik çalışmaları da bugün Svalbard'a milyonlarca dolar akıtan Rockefeller Vakfı tarafından finanse edilmişti. Rockefeller Vakfı Third Reich's Kaiser Wilhelm Institutes'nün ari ırk öjenik çalışmalarını finanse ediyordu. 2. Dünya Savaşı'nda Amerika resmi olarak savaşa Hitler Almanyasının karşısında olarak girerken, Rockefeller Standard Oil Group, illegal olarak Alman Luftwaffe ve Wehrmacht birliklerine petrol nakline devam etti. Bununla ilgili Amerika senato araştırması da yapıldı. 


Rockefeller Vakfı insanı “gen dizilimlerine? indirgemeye çalışan sözde moleküler biyoloji bilimini yaratmıştı ve sonunda insan özelliklerini dilenilen şekilde değiştirmeyi amaçlıyorlardı. Hitler'in öjenikçi bilim adamları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sessiz sedasız ABD'ye götürülmüş ve çeşitli yaşam formlarının genetik olarak tasarlanması konusunda ilk adımları atmışlardır. 


Gıdalar ile negatif öjenik 
Amaç tarım yani gıdalar üzerinden üstün ırk yaratmak mı? 


— Aslında daha da kötüsü. Rockefeller, Carnegie, Harriman ve diğer zengin elit aileler tarafından fonlanan öjenik (üstün ırk yaratma) lobisinin 1920'den beri biricik amacı “negatif öjenik”tir. “Negatif Öjenik” istenmeyen soyların sistemli bir şekilde yok edilmesidir. 


Aile Planlaması Enternasyonal'in kurucusu, koyu öjenikçi ve Rockefeller ailesinin yakın dostu Margaret Sanger 1939'da Harlem'de “Negro (Zenci) Projesi” adı altında bir proje başlattı. Bu projenin ne olduğunu bir arkadaşına yazdığı mektupta açıkça dile getiriyordu: “Negro (Zenci) nüfusu ortadan kaldırmak istiyoruz” 


20 yıllık kısırlaştırma projesi 
Negatif öjenik bir kısırlaştırma projesi mi? 


— Örnekler üzerinden gidelim. Küçük bir Kaliforniya biyoteknoloji şirketi olan Epicyte, yendiği takdirde erkeği kısırlaştıran bir mısırı genetik mühendisliği marifetiyle geliştirdiklerin açıkladı. Epicyte, Svalbard'ın iki sponsoru olan DuPont ve Syngenta ile teknolojilerini yaymak için ortaklık kurmuştu. Çok ilginçtir ki Epicyte, genetiği değiştirilmiş sperm öldürücülü mısırı ABD Tarım Bakanlığından (USDA) aldığı araştırma fonuyla geliştirmişti. 


Bir başka örnek; 1990'larda BM Dünya Sağlık Örgütü Nikaragua, Meksika ve Filipinler'de 
15 ila 45 yaşları arasındaki milyonlarca kadının tetanoza karşı aşılanması için bir kampanya 
başlattı. Erkekler de tetanoz olabilirdi ama aşı erkeklere yapılmadı. Bu şüphe uyandırıcı durumdan ötürü Katolik bir kilise organizasyonu olan Comite Pro Vida de Mexico (Meksika Yaşam Komitesi) aşıları test ettirdi. 


Test sonuçları gösterdi ki Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yalnızca çocuk doğuracak yaştaki kadınlara dağıttığı aşıların Chorionic Gonadotrophin (hCG) içerdiği ortaya çıktı. Doğal bir hormon olan hCG, tetanoz toksoid taşıyıcılarıyla ile birleştiğinde kadınların hamile kalmasını engelleyen antikorları üretiyordu. Daha sonradan ortaya çıktı ki Rockefeller Vakfı, Rockefeller Nüfus Konseyi, Dünya Bankası ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) için tetanoz taşıyıcılı bir kısırlaştırma aşısı üretmek için 1972'de 20 yıllık bir proje başlatmışlardı. Ayrıca Svalbard Kıyamet Tohum deposunu ev sahibi Norveç hükümeti kısırlaştırıcı aşının üretilmesi için 41 milyon dolar bağış yapmıştı! 


Hibrid tohumlarla tekel tuzağı 


Rockefeller'in gelişmekte olan ülkelerde yürütmüş olduğu ve hâlâ devam eden Yeşil Devrim çalışmalarına da bu açıdan bakınca korkunç görünüyor... 


— Rockefeller Vakfı 1946'da Nelson Rockfeller ile Pioneer Tohum Şirketi kurucusu Henry Wallace'ın Meksika'ya yaptıkları bir geziden sonra sadece adı yeşil olan Yeşil Devrim'i başlattı. 


Neydi Yeşil Devrim? 60'larda Rockefeller'in çalıştığı Meksika, Hindistan gibi ülkelerde daha çok ürün veren ıslah edilmiş tohum çeşitleriyle açlık sorununu büyük ölçüde çözmeyi vaat ediyordu. Yıllar sonra, Yeşil Devrim'in aslında Rockefeller ailesinin ileride tekelleştirebilecekleri bir tarım işi geliştirme planı olduğu ortaya çıktı; tıpkı yarım yüzyıl önce petrol endüstrisi işinde yaptıkları gibi. 


Nasıl tekelleştiler? 


— Yeşil Devrim gelişmekte olan piyasalarda yeni hibrid tohumların üretilmesine dayanıyordu. 
Hibrid tohumlar üreyemedikleri için çiftçilerin her sene tohum alması gerekiyordu. Hibrid tohum patentlerinin DuPont/Pioneer Hi-Bred'in ve Monsanto'nun başını çektiği bir avuç dev tohum şirketinin elinde toplanması daha sonra GDO'lu tohum darbesi için yolu açtı. 


Hibrid tohumlar ve bu tohumların ihtiyaç duyduğu kimyasal gübreler, çiftçileri tarım ve petro kimya şirketlerine bağımlı hale getiriyordu. Bu gübreler Rockefeller kontrolündeki büyük 


petrol şirketlerinin ürünüydü. Ot ve böcek ilaçları da petrol ve kimya devleri için ek pazarlar oluşturuyordu. Yeşil devrim aslında bir “kimyasal darbeydi?. Gelişmekte olan ülkelerin yüksek miktardaki gübre ve ilaç girdisini finanse etmeleri mümkün değildi. Bu nedenle Dünya Bankası'ndan kredi notu alarak ve ABD hükümetinin garantisi altındaki Chase Bank ve diğer New York bankaları aracılığıyla özel borçlar aldılar. 


Sonuç? 


— Bankalara ve tefecilere borçlanan çiftçiler genellikle topraklarını kaybettiler. İş aramak için şehirlere göç ettiler; fabrikaların ucuz işçi açığı da kapanmış oldu. 


Peki ya bugün? 


— Bugün de Gates ve Rockefeller Afrika'da Yeşil Devrim adı altında bir projeye daha milyonlar yatırıyor. Amaç yine GDO tohumların ve kimyasalların yaygınlaştırılması. Bunun için pek çok teşvik ve kampanyalara başvuruyorlar. 


Patentli biyolojik silah 
Büyük bir tekelleşme tehdidiyle karşı karşıyayız... 


— Amaçları tüm tohumları patentlemek ki kendilerinden izinsiz kullanılamasın. Sonra küçük çiftçileri adım adım lisans parası ödemeye mahküm edecekler, ödemeyenlere de patent ihlâlinden ceza verilecek. Plan işlerse tüm dünya birkaç tohum devinin kölesi olacak. 


Washington'dan gelen emirler doğrultusunda Washington'un siyasetlerine karşı olan üçüncü dünya ülkelerine tohum vermeme olasılığı için de kapıyı aralayacaktır bu. Ayrıca pirinç, mısır, buğday ve soya gibi dünyanın temel gıda üretimi için patentli tohumların üretimi korkunç bir biyolojik silah olarak da kullanılabilir. Genetik müdahalelerle öldürücü gıdalara çevrilebilirler.” 


Not: Adımlar Dergisi'nde daha önce yayınlanan “Hormon Saldırısı” başlıklı makaleyi, konunun bütün olarak ne derece önemli olduğunun anlaşılması açısından bir kez daha okumanızı tavsiye ediyorum. Linki aşağıdadır: 


http://Wwww.adimlardergisi.com/hormon-saldirisi/ 
TOHUM YASASINDAKİ SON DEĞİŞİKLİK NE GETİRİYOR? 
Bülent Şık- 30 Ekim 2018 Salı- adimlardergisi 


Takdim: Gıda Mühendisi Bülent Şık, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik” başlıklı yeni düzenlemeyi BİANET'te değerlendirmiş... Şık, değerlendirmesinde, yerli ve milli edebiyatı yapanların, bu... 


Takdim: Gıda Mühendisi Bülent Şık, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik” başlıklı yeni düzenlemeyi BİANETte değerlendirmiş... Şık, değerlendirmesinde, yerli ve milli 


edebiyatı yapanların, bu düzenlemeyle bizi uluslar arası şirketlere mahküm bırakmanın yolunu açacağını vurguluyor. 


Yeryüzü bir bitki gezegenidir. Dünya tohumlu ya da tohumsuz çeşitli şekillerde çoğalan, farklı coğrafyalara dağılıp, yaygınlaşan sayısız bitki türüyle dolu. 


Bitkilerin karşılaştıkları sorunlara karşı olağanüstü kimyasal çözümler üretebilme, kolektif davranabilme ve zaman içinde değişen koşullara adapte olabilme yeteneklerinin eşsizliği onları yaşadığımız gezegenin kalıcı sakinlerinden biri haline getirmiştir. 


İnsan yediği gıdaların tamamını bitkilere borçludur. 


Buğday, pirinç, mısır, arpa, çavdar başta olmak üzere pek çok tohumlu bitkinin insan hayatının devamlılığındaki rolleri tartışılmaz. Uygarlık tarihi bu bitkiler üzerinden de okunabilir. Tarım en temelde tohumlu bitkilerin çoğaltılmasının ve tohumların saklanmasının tarihidir. Elde edilen mahsulün bir kısmının bir sonraki yıl tohum olarak kullanılmak üzere saklanması ve eldeki tohumların başka çiftçilerin tohumlarıyla takas edilmesi çiftçilikte hemen her zaman egemen tutum olmuştur. Farklı tohum çeşitlerinin farklı koşullara adaptasyonunda insan önemli bir rol oynamıştır. Tohum değiş tokuşu ya da takası bitkilerin farklı koşullara adaptasyonlarını sağlamada kullanılan önemli bir yöntemdir. 


Bir bitki türünün varlığını devam ettirebilmesi için gereken genetik bilginin tamamı tohumda mevcuttur. Ancak bir tohum ancak uygun şartlarda yeşerme imkânı bulabilir. Her canlı türü gibi bitkiler de değişen çevre şartlarına adapte olmaya çalışır. Gerçekleşen adaptasyonlar bitkinin genetik koduna yansıyacaktır. Genetik kodun taşıyıcısı olan tohumlar ekilip dikildikçe ya da kendi başlarına yeşerme imkânı bulabildikçe adaptasyonlar tıpkı diğer canlılarda da olduğu gibi kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. 


Yeryüzündeki hayatı sertifika altına almaya çalışmak, tohum takasını engelleyerek sadece sertifikalı tohumlar üzerinden tarım yapılmasını dikte etmek yıkıcı bir çabadır. Yıkıcıdır; çünkü hayatın devamlılığı biyolojik çeşitliliğe yaslanır ve biyolojik çeşitliliği körelten, canlılar arasındaki ilişkileri birer metaya dönüştüren her yaklaşım hayatın devamlılığını kesintiye uğratmak anlamına gelir. Ama bu kesinti geçici bir süre için vuku bulabilir; yeryüzündeki bitkisel hayat yoluna devam etmenin bir yolunu bulacaktır; yolunu yitirecek ve kaybolacak olan sadece insandır. İnsan besin üretme yeteneğini kesintiye uğratmak için tohum sertifikasyonundan ve sertifikalı tohumları hibritleştirerek piyasa ilişkilerine tabi kılmaktan daha iyi bir yöntem bulamazdı. 


Tarım ve Orman Bakanlığı 19 Ekim 2018 tarihinde “Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik” başlığını taşıyan bir yönetmelik yayınladı. 


Yönetmelik yerel tohumları bugüne kadar üreten, üretimde kullanan ve birbiri ile takas ederek tohum çeşitlerinin adaptasyon yeteneklerini geliştiren çiftçilerin elinden bu haklarını alıyor. 


Bakanlığın çıkardığı yönetmelikle çiftçilerin ektiği bütün tohumların sertifikalandırılması zorunluluğu getiriliyor ancak bu sertifikasyon sürecinde çiftçilere söz hakkı tanınmıyor. 
Meslek örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere ve kamu kurumlarına tohum 


sertifikasyonu için başvuru yapma yetkisi verilirken binlerce yıldır tohum saklayan, ekip diken, birbiri ile tohum takası yapan çiftçilerin böyle bir hakkı yok. 


Mesele çiftçilerin de sertifikasyon yapma haklarına sahip olması değil; zaten çoğu çiftçinin ne sertifikasyon süreçlerindeki bürokratik işlemleri ve ne de bu süreçleri yürütmek için gereken parayı bulması mümkün. Çıkarılan yönetmelikle yerel tohum çeşitleri piyasanın boyunduruğu altına girecek ve çiftçilerin kendi tohumlarını ekme ve takas etme imkânları ortadan kaldırılacaktır. Kendi tohumunu ekip dikmeye, takas etmeye devam edecek çiftçilere ise para cezası getiriliyor. 


Tohum sertifikasyonunda öne çıkacak ve yasadan en fazla çıkar temin edecek kurum kısa adı TÜRKTOB olan Türkiye Tohumcular Birliği’ dir. 


Tarım Bakanlığı tarafından 2006 yılında çıkarılan Tohumculuk Yasası ile sertifikasız tohumların satışı yasaklanmış ancak çiftçiler arasındaki tohum takası engellenmemişti. 
Tohumculuk yasasında son yapılan yasal düzenleme ile sertifikalı tohum kullanmayan çiftçilere tarımsal destekler verilmeyeceği açıklandı. Böylece çiftçiler sertifikalandırılmış tohum kullanmaya mahküm edildi. Çiftçilerin şirketler tarafından sertifikalandırılmış hibrit tohumlar dışında başka bir tohum kullanma imkânı bulmaları olanaksız kılınıyor. Hibrit tohumlar saklamaya ve takas etmeye elverişli değil, her sene piyasadan satın alınması gerekiyor. 


Tohum yasasının kazananı şirketler olacak. Ama yasa değişikliğini bizlere övünçle duyuran yetkililerin dediği gibi yerli şirketler değil. 


TÜRKTOB'un sitesinde yer alan bilgilere göre ülkemizde 832 adet tohum şirketi bulunuyor. 
Bu şirketlerin 22 tanesinin yerli ve yabancı ortaklık yapısına sahip olduğu 32 adet şirketin ise tamamıyla yabancı sermayeli şirket olduğu belirtiliyor. 


Yabancı sermayeli şirket sayısı çok az olmasına rağmen (toplamın yüzde 2.6'sı) ülkemiz tohum piyasasının yüzde otuzuna hâkim oldukları görülüyor. Yerli ve yabancı ortaklığı ile kurulan şirketler de hesaba katıldığında piyasa hâkimiyeti yüzde elliye çıkıyor. 


Tohum, gübre, kimyasal madde, ilaç ve biyoteknoloji birbiri ile içiçe geçmiş çalışma alanlarıdır. Son 20 yıldır dünya genelinde bu alanlarda çalışan şirketlerin birbiri ile birleşmesi ya da bir şirketin başka bir şirketi satın alması yolu ile piyasada az sayıda şirket kalmış; devasa büyüklüğe ulaşan, tekelleşmiş şirketler ortaya çıkmıştır. TÜRKTOB'un internet sitesinde tohum işinde ne kadar çok yerli şirket bulunduğundan -bence gerçeği tahrif eden bir biçimde- övünçle söz edilse de, TÜRKTOB yetkilileri uluslararası sistemin nasıl işlediğini hiç anlamamış görünüyor. Ya da çok iyi anlıyorlar ve tek dertleri para kazanmak. Ama onca milliyetçi ve yerli söylemlerine rağmen çok kısa bir süre içinde ülkemizde tohum alanında faaliyet gösteren şirketlerin tamamının tasfiye olacağını da bilmeleri gerekiyor. Burada tarımda şirketleşmeyi savunacak değilim; aksine tarımsal faaliyet olabildiğince şirket müdahalesinden arınık tutulmalıdır. 


Tohum yasasının kaybedeni bütün bir toplum olacak. ÇiftçiSen, tohum takas ağları, tarım ve gıda inisiyatifleri bu değişiklikten çok olumsuz etkilenecek. Bu örgütlerin yıllardır savunduğu gıda egemenliği politikalarının önünü açmak, yaklaşan iklim krizi ile baş edebilmek için besin 


üretme yeteneğimizi daha da yaygınlaştırmak, çeşitlendirmek gerekirken tam aksi yapılarak insanların becerileri köreltiliyor, bir toplumun kendine yeterli gıda üretme imkânları elinden alınıyor. 


Çıkarılan yasanın hukukun askıya alındığı bir zamanda iptalinin mümkün olacağını sanmıyorum. Hayata karşıt böyle yasaları tanımamak gerekiyor; ama şimdiye kadar yapılabilen tohum takasının bile bu şartlarda çok zorlaşacağını düşünüyorum. ÇiftçiSen, Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Tabipler Odası, tohum takas ağları ve konu ile ilgili bütün örgütlerin yeni mücadele yolları ve yöntemleri geliştirmek için hızla bir araya gelmeleri gerekiyor. (BŞ/HK) 


İktibas: http://bianet.org/bianet/tarim/202138-tohum-yasasindaki-son-degisiklik-ne-getiriyor 


TOHUMDA ve TARIM KİMYASALLARINDA SÖMÜRGECİ-KAPİTALİST 
KUŞATMANIN BOYUTLARI 


Ahmet Tevfik Dayan-14 Ekim 2016- adimlardergisi 


Neolitikçağ veya “tarım devrimi” olarak adlandırılan ve modern tarih deontolojisinde uygarlığın başlangıcı sayılan “İnsanlığın tarımı keşfi”nde tohum her zaman ilk faktör olarak kabul edilir. 


Bir misâl; 


“On bin yıl önce bereketli hilâl denilen ve Türkiye'nin de güneyini kapsayan bölgede, muhtemelen bir kadın, barınağına dönerken sendeledi ve elindeki tohumlardan bir kısmı yere döküldü. Daha sonra buğdayın atası olan bu bitkiler çimlendi ve tarım denilen ve iyisiyle kötüsüyle uygarlık denilen süreci başlatan büyük buluş başlamış oldu.” v.b şekillerde “tarifler” yapılır. 


Bizim için ise, bu sürecin ölçüsü Mutlak olarak bellidir: ” Allah Adem'e eşyanın isimlerini öğretti” (Bakara 31) 


Ve bu Mutlak ölçüye nisbetle: 


“İlk dil ilk insanla vardı ve ilk insan ilk peygamberdi.” ve “Peygamberler olmasaydı 


medeniyet olmazdı.” ölçülendirme ölçüleri... 


Tohum o günden bugüne, önemini ve ehemmiyetini hiç kaybetmedi. Edebiyata, mitolojiye, âlimlerin ilmi çalışmalarına, hukuka, politikaya değin, birçok alana mevzuu oldu. 

19. yüzyılda tohum ticari bir değer kazanmaya başlarken 20. yüzyılda kapitalizmin gelişme göstermesiyle birlikte “tohumculuk” endüstriyelleşmenin tam olarak bir parçası hâline getirildi. 


Sanayileşmenin bilgi teknolojilerine kadar gelişmesi sürecinde dijital çağın hayatımıza girdiği dönemde ar-ge, ür-ge ve biyoteknolojik yatırımların artmasıyla birlikte tohum endüstrisi hızlı bir şekilde büyüdü. 


1970'li yıllarda dünya tohum piyasasının değeri 10 milyar dolar iken, 2006 yılında dünya 
tohum pazarı 22.8 milyar dolar, 2012 yılında dünya tohum endüstrisinin piyasa değeri 45 
milyar dolar düzeyinde oldu. Katlanarak büyüyen endüstriyel tohumculuk, insan hayatını çepeçevre kuşatan bir sarmal döngünün etkin bir parçası olma hüviyetini ifâ ediyor aynı zamanda. Şöyle ki; 


Çizelge l: Dünyan en büyük on tohum firmasının tohum satış değerleri (Milyon $ Daları) 2006 Yılı 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Çizelge-1'de görülen 2006 yılı dünya tohum pazarındaki lider firmalarla, aşağıda, Çizelge- 
2'de görülen dünya tarım kimyasalları pazarındaki lider firmalar arasında, insan sağlığının aleyhine gelişen bir işbirliği ve birbirine kazandırma stratejisi net bir şekilde görülmekte. (“! 


Çizelge 2: Dünyanın en büyük on tarımsal ilaç firmasının tarım kimyasalları (herbisit, fungisit, insektisit) satışı değerleri 2004 yalı 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İki tabloyu birlikte incelediğinizde, hem tarım ilaçları ve kimyasalları sektöründe, hem de tohum sektöründeki firmaların aynı firmalar olduğunu, bu çerçevede de bir tekelleşmenin bariz olarak ortaya çıktığını göreceksiniz. 


Meselâ ABD firması Dupont iki listede de 2004-2006 yılları arası toplam 5 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüyle bulunuyor. İsviçre firması Syngenta yaklaşık 8 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüyle iki listede de bulunmakta. 


Ama asıl dikkat edilmesi gereken iki listenin de lider firmaları... 


Tohumda dünya pazarının %20’sini elinde bulunduran Monsanto ve Tarım kimyasallarında dünya pazarının 901 7?sini elinde bulunduran Bayer... 


Geçen ay içerisinde Alman ilaç devi BAYER, dünyanın bir numaralı Tohum firması Monsanto'yu 66 milyar dolara satın aldı. 


Peki bu ne demek? 


Hâlihazırda Monsanto, tohumda dünya pazarının bir numarasıyken, tarım kimyasallarında da “o10”luk pazar payı ile beşinci sıradaydı. Bayer ise, dünya tarım kimyasalları piyasasında 9017-20 dolaylarında lider firma iken, tohum sektöründe 902 dolaylarındaki pazar payı ile yedinci sıradaydı. Diğer firmalardan zaten bahsettik. 


Burada dikkat çekilmesi gereken temel mantalite şudur: 


Tohumu benden alıyorsan -ki almama şansın çok düşük-, hastalığını, verimliliğini, gelişmesini de düzenlemek için benim ya da benimle açık ya da gizli ortaklığı olan birinin sattığı kimyasalları kullanmak zorunda kalacaksın! Çünkü ar-ge çalışmalarıyla ve biyoteknolojik yatırımlarla ürettiğim tohumun genleriyle oynarım ve bunun sonucunda bitkideki hastalıkların iyileştirilmesi için, bitki gelişmesinin ve verimliliğinin düzenlenmesi için gerekli kimyasalları da sadece ben üretirim. Ya da anlaştığım, birlikte kazandığımız bir başka büyük firmaya ürettiririm. 


Bunun tam tersi tahmin edeceğiniz gibi tarım kimyasalları üreticileri için de geçerli: 


Madem bir kimyasalı üretiyorum ve satmam lâzım, öyleyse en büyük tohum firmalarıyla bir tekel oluştururum, tohum genlerine, sadece benim ürettiğim kimyasalların yok edebileceği hastalıklar ve genetik problemler yerleştirmelerini sağlamaya çalışırım. 


En olmadı, tekelimize aldığımız sektörde daha da rahat hareket etmek istersem, gücüm nisbetince bana partnerlik eden-edebilecek en büyük firmayı da satın alırım. 


Tohum ve tarım kimyasallarındaki bu tekelleşmenin tek zararı tarımla uğraşan insanların ve ülkelerin ekonomisine mi? 


Elbette hayır! 

Tarımdaki bu tekelleşmenin insan sağlığına ve tabiata-doğaya bir zararı var mı? 
Kesinlikle evet! 

Bu tekelleşme sadece Tohum ve kimyasallar dolayısıyla tarımda mı? 

Tabii ki hayır! 


Bayer AG, 1888'den beri sağlık ürünleri üzerine çalışma yapan bir şirket. Fakat 1972'den beri uluslararası sağlık hizmetleri ve kimyasallar grubu olarak faaliyet gösteriyor. Sadece tarımda ve tarım kimyasalları üzerine değil, tıbbi ilaç üretimi ve satışı da yapıyor. Monsanto şirketi de dünyada GDO'lu tohumlarıyla tanınıyor. 


Dünyadaki Biyoteknolojik çalışmalar denetlenmediği ve “Uluslarası anlaşmalar ve sözleşmeler” palavrası altında korunan patent hakları dolayısıyla faaliyetlerini açıklamama hakkı verildiği için, Bayer ve Monsanto gibi firmaların bitkilerde yaptıkları gibi insan sağlığında doğrudan hastalığa sebebiyet verici biyoteknolojik çalışmalar yapmadıklarına, GDO adı altında birtakım gen çalışmaları yaparak, insanların hastalanmalarına ve ölmelerine sebep olmadıklarına dair şüphe giderici hiçbir delil olmadığı gibi, aksine şüpheleri kesin yargıya dönüştürecek yüzlerce delil ve bulgu ortaya çıkıyor.. 


Kamuoyuna söylenen yalanlardan en büyüğü de “GDO'lu Tohum ve Tarım Kimyasallarının daha ekonomik olduğu, verimliliği arttırdığı ve kontrolü sağladığı” yönündedir. Buna gereklilik olarak da artan dünya nüfusunu doyurabilmek için bir mecburiyet olduğu vehmini ileri sürmekteler. 


Nakledeceğim üç ayrı hadise, bu dünya çapındaki yalanı ifşâ etmeye yetecektir: 


Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden Sayın Tayfun Özkaya'nın konuyla ilgili bir makalesinden: 


”1995'de Dünya Ticaret Örgütü “Tarım Anlaşması” imzalanırken çiftçilerin daha yüksek fiyat elde edecekleri söylenmişti. Sonuç tersi oldu. 1996 öncesi ABD tarım yasaları arz ve talebi dengeleyerek, pazardan çiftçilerin göreli olarak adil bir fiyat almalarını sağlamakta idi. 
ABD'de milyonlarca üretici karşısında bir avuç tarım ürünleri alıcısı ve işleyicisi şirketler büyük bir pazar gücüne sahip bulunmaktaydılar. 1996'da ABD devleti “serbest ticaret” ekonomistleri tarafından desteklenmiş tarım şirketleri lobicilerinin etkisiyle bu kısmen dengeleyici mekanizmaları kaldırdı. Sonuçta ABD'de tarımsal fiyatları serbest düşüşe geçti. 
Ürün alıcısı büyük firmalar fiyatları üretim maliyetlerinin altına kadar düşürdüler ve orada bıraktılar. ABD tarımının düşüşünü önlemek için ödeme sistemleri oluşturuldu. Bu desteklerden daha çok büyük şirketler yararlandılar. Böylelikle bu şirketler bütün dünyaya önemli tarım ürünlerinin çoğunu dampingli olarak ihraç etmeye başladılar. Damping tanım olarak malları üretim maliyetinin altında bir fiyatla yurt dışına satmak demektir. Bir Amerikan araştırma enstitüsünün yaptığı bir araştırmaya göre 2003 yılında ABD'nin ihraç ettiği en önemli beş üründe damping oranları şöyledir: Buğdayda %28, Soyada 9010, mısırda 9010, pamukta %47, pirinçte %26. (Murphy ve ark., 2005) Damping karşısında bir ülke derhal bunu giderecek bir gümrük vergisi koyabilmeliydi. Ancak DTÖ”de büyük ülkelerce bu reddedilmiştir. Damping büyük tarım şirketlerine olağanüstü kârlar sağlamaktadır. DTÖ”nün dampingi kısıtlayan kuralları vardır. Ancak bunlar gelişmekte olan ülkeler için karmaşık ve pratik olarak imkânsızdır. Damping ABD'deki bir çiftçiye de çok zarar vermektedir. Ancak asıl yıkıcı etkileri gelişmekte olan ülke çiftçilerine yöneliktir. Bu ülkelerdeki çiftçiler yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar.”P! 


İşin politik boyutuna dair, bizim ülkemizde de 5553 SAYILI TOHUMCULUK KANUNUN bazı maddelerini, ne anlama geldiklerini izah ederek verelim; 


”Tohumluk üretimi 


MADDE 5 — Bakanlık tarafından, bitkisel ve tarımsal özellikleri belirlenerek sadece kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumlukların üretimine izin verilir. 


Tohumlukların yetiştirileceği özel üretim alanlarının özellikleri ile sınırları içerisinde tohumluk üretimi yapan ve bitkisel ürün yetiştiren gerçek veya tüzel kişilerin uyması gereken hususlar yönetmelikle belirlenir. 


Özel üretim alanlarının sınırları içerisinde, Bakanlıkça izin verilmeyen tohumluk veya bitkisel ürün yetiştirilemez.” 


Şerh edelim: Türkiye?deki binlerce tohum çeşidinden yalnızca birkaçını çoğaltabilir, kontrollü bir şekilde yaşatabilir ve üzerinde ıslah çalışmaları yapabilirsiniz. Çünkü birileri ülkemizdeki genetik-biyolojik çeşitliliğin kısırlaştırılmasını ve kontrol altına alınmasını istiyor. 


Söz konusu kanunun bir diğer maddesi: 


”Tohumluk ticareti 


MADDE 7 — Yurt içinde sadece kayıt altına alınmış çeşitlere ait tohumlukların ticaretine izin verilir. 


Bu tohumluklar, Bakanlık tarafından belirlenmiş nitelik ve standartlara uygun, sertifikalı veya kütüğe kaydedilmek üzere kabul edilmiş veya standart tohumluk olarak ambalajlı ve etiketli olarak ticarete arz edilir. 


Tohumlukların ithal edilmesi ve ihracı Bakanlığın iznine tâbidir. İthal edilecek tohumluklarda yurt içi standartlara uygun olma şartı aranır. Tohumluk ithalatı ve ihracatına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.” 


Şerh edelim: Türkiye'deki binlerce tohum çeşidinden belirlenmiş ve kontrol altına alınmış, bazılarının ticaretini yapabilirsiniz! Ülkemizin genetik ve biyolojik çeşitliliğini diğer ülkelere ihraç ederek, dünya tohum endüstrisine alternatif olamazsınız! Bizim belirlediğimiz belli başlı çeşitler üzerinde üretim yapıp güya rekabet edebilirsiniz. 
Çünkü tüm genetik-biyolojik tohum çeşitliliğinizi, siz halkımızın kullanım tasarrufuna teslim etmemize birileri müsaade etmiyor biz de buna uygun yasa çıkartıyoruz! Bizim size devlet olarak izin verdiğimiz çeşitlerde de küresel bir tekelleşme mevcut olduğundan, dünya pazarında pek de ciddi bir şansınız kalmıyor. Bu sayede tohum endüstrisindeki tekelleşmeye ülkemizi ve milletimizi bölünmez bütünlüğü de içinde olmak üzere teslim etmiş oluyoruz! 


Terra Madre yaklaşık 150 ülkede örgütlü olan “Gıda Toplulukları toplantısında konuşan dikkat çekici bir isim İngiliz Prens Charles: “Tarım sanayicileri” tarafından ileri sürülen argümanlardan biri de artan dünya nüfusunun yalnızca tarımda güçlendirme ve yoğunlaştırmayla beslenebileceği şeklindedir. Fakat kayda değer bir yatırım olmadan bile ve çoğu kez resmi kurumlardan onay gelmemesine rağmen, gelişen organik tarım uygulamaları mahsul ve ürün miktarını belirgin ölçüde arttırmaktadır. Son zamanlarda yapılan UN-FAO çalışmaları bunu açıkça göstermektedir.”9! diyerek, Organik tarımda verimliliğin endüstriyel tarımdan daha verimli sonuçlar verdiğini açıkça ifâde etmişti. 


Diğer bir ses de Japonya'dan Masanobu Fukuoka. Kendisi Doğal Tarım Yönteminin kurucusu. Gümrük bürosundan ayrılarak, çiftçiliğe başlar. 1947 yılında en son çalıştığı yerden ayrılır ve doğal tarım yapmak için Şikoku'daki köyüne döner. 55 dönümlük arazideki modern tarımın yok edici etkilerini tersine çevirmeyi başarır. 


“Eğer herhangi bir teknoloji, hiçbir insan bilgisi kullanmadan tahıl, sebze, meyve ağaçları yetiştirebilirsek, herkes bu gerçeği kendi gözleri ile görebilecektir” diyordu. Fukuoka, yaklaşık 15 yıl sonra ortaya çıkan kültürü “doğal tarım” olarak adlandırdı. 


“Toprağı işlememek, suni gübre ya da hazırlanmış kompost kullanmamak, toprağı sürme ya da herbisist kullanma yoluyla yabani otları temizlememek, kimyasallara bağlı kalmamak doğal tarımın dört ilkesi olarak sayılıyor. (Daha sonra “meyve ağaçları söz konusu ise budamak da yok” denilerek doğal tarımın beş ilkesi olduğu belirtilmiştir.) 7! 


Kısacası, yapılan, doğaya en az müdahale ile tarım yaparak en iyi sonucu elde etmek. Ve sonuçlar o kadar şaşırtıcıdır ki, endüstriyel tarımdan çok daha fazla verimler elde edilir. 


Tarımda alternatif paradigmalar adlı bir başka yazıda bu konulara daha detaylı değinmeyi düşünüyoruz. Şimdilik endüstriyel tarımın artık inandırıcılığını kaybettiğini, insanların daha yüksek verimlilik ifâde eden sonuçları endüstriyel tarımdan tamamen koparak, hiçbir kimyasal kullanmadan elde edebiliyor olduklarını ve topyekün insanlığın, tohum, ilaç, gıda, tıp sektörlerini ele geçirmiş küresel bir çete tarafından can alan saldırılar altında olduğunu bilmemiz yeterli. 
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Ders kitaplarındaki ateizm propagandasına kim son verecek? 

Ateist bakış açısı ile yazılmış kitaplar okullarda ders kitabı. 8. sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı yaratılışı mutasyon sonucu, kendi kendine olmuş gibi anlatıyor. % 99*u Müslüman olan ülkemde, Fen Bilgisi kitabı Darwinist bakış açısıyla yazılmış. Gençler ateist, deist, dinsiz, ahlaksız olunca sonuçtan Ak Parti iktidarı sorumlu tutuluyor. 

Fen Bilimleri kitabı yazarları, ateizm propagandası yapıyor. 

Torunumun ortaokul 8. Sınıf Fen Bilimleri kitabın Ayşe Aytaç, Sümeyya Türker, Tuğba Bozkaya, Zühre Üçüncü yazmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı ders kitabı pozitivist bir bakış açısına sahip. Evren, varlık, hücre, DNA vs. mutasyon sonucu, kendi kendine olmuş gibi anlatılıyor. 

Tutku Yayıncılık damgasını taşıyan kitap Talim Terbiye Kurulu'nun 28.5.2018 tarih ve 78 
sayılı kurul kararıyla 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiş. 

37. sayfada “DNA'da mutasyon sonucu tümör oluştuğu” bilgisinden yola çıkan araştırmacılar 2013'te ilerlemiş tümörleri bulunan üç kanser hastasına kişileştirilmiş aşılar yaptı, deniyor. 

“Çevresel etkilerle canlının DNA'sında meydana gelen değişimlere mutasyon adı verilir. 
Üreme hücrelerinde görülen mutasyon kalıtsal iken vücut hücrelerinde görülen mutasyon kalıtsal değildir.” (Fen Bilimleri Ders Kitabı 8, s. 55) 

Kitap, ansiklopediler dolduracak bilgi ile donatılan DNA”ları yaratılmasını Allah'ın adını hiç anmadan tabiatçı bir bakış açısı ile anlatıyor. 

“DNA'nın büyüklüğü ve taşıdığı özellikler canlıda canlıya değişiklik gösterebilir. Ancak yapısındaki temel kısımlar her DNA molekülünde aynıdır. Farklı DNA”lar arasında değişkenlik gösteren nükleotidlerin sayısı, sırası ve çeşitleridir. Vücudunuzda her gün binlerce 


yeni hücre üretilir. Acaba DNA, oluşan bu yeni hücrelere nasıl aktarılır?” (Fen Bilimleri Ders Kitabı 8, s.42) 

“Yeni hücre üretilir, oluşan bu yeni hücreler” ifadelerine bakar mısınız? 

Bilim adamları laboratuvarda uğraşıyor, hücre yapamıyor. Allah, insan vücudunda her gün binlerce hücre yaratıyor, kitap yazanlar bu mucize hücreleri yaratan Allah'ın adını anmıyor; pozitivist, ateist, tabiatçı bakış açısıyla kalem oynatıyor, edilgin çatılı fiil kullanıyorlar. 
Kendi kendine hücre oluşuyor diyorsunuz; bırakın kendi kendine oluşmayı; haydi siz uğraşın, hücre yapın da görelim! 

DNA NEDİR başlıklı bölümü okuyalım: 

“Dünya'da yaklaşık 7.5 milyar insan yaşamaktadır. Bu insanların hiçbiri tam olarak birbirinin aynısı değildir. Bunun nedeni insan hücrelerinde bulunan DNA (deoksiribo nükleit asit) adı verilen kalıtım maddesinin farklı olmasıdır. DNA genel olarak hücre çekirdeğinde bulunur. 
Hücrenin yönetim ve kontrol merkezidir... 

DNA vücut tipinden saç rengine, parmak uzunluğundan çeşitli hastalıklara kadar birçok bilginin kayıtlı olduğu birimdir.” (Fen Bilimleri Ders Kitabı 8,s.39) 

Hiçbir insan birbirine benzemiyor, hiçbirinin DNA'sı ötekine benzemiyor. DNA”larda ciltler dolusu kitabı dolduracak bilgi var. Üstelik DNA”lar canlı. Bunları yapan, o bilgileri DNA”lara kaydeden, sonra da insana hediye eden yok öyle mi? 

Sayın yazarlar, bilgi yazan olmadan bir yere kaydediliyorsa kitaba neden adlarınızı yazdınız? 

Yazdığınıza göre kitabı siz kaleme aldınız. 

Peki, DNA'ya o bilgileri kim kaydetti? 

Aynı model arabaları ayırmak için plaka takılır. 

7.5 milyar insanın yüzü birbirine benzemiyor. 

Parmak izi, avuç içi, göz retinası özel. Beyni özel, beyindeki 100 milyar nöron özel. 

Bu kadar özel yaratılmış insanlar yaratıcısız mı? 

Birbirine benzeyen arabalar kendi kendine olmuyor da birbirine benzemeyen yüzler nasıl yaratıcısız olabiliyor? 

Fen Bilgisi yazarları muhteşem bilgi hazinesine sahip DNA”ların kendini yaptığını iddia ediyorlar. 

Okuyalım: 

“DNA, hücrenin yönetim ve kontrol merkezi olduğu ve genleri taşıdığı için her hücrede bulunmak zorundadır. Bu nedenle yeni hücreler oluşmadan önce DNA kendini eşleyerek sayısını 2 katına çıkarır. Böylece yeni hücre oluşumu tamamlandığında DNA, her hücreye eşit miktarda aktarılır.” (S.43) 

Hiç yaratıcıya ihtiyaç duyulmadan DNA kendini eşledi, sayısını 2 katına çıkardı, hücrelere üstelik eşit miktarda aktarıldı. 

DNA” nın eşlenmesine kim karar veriyor? Kim benzerini yapıyor? 

Miktarı kim sayıyor? 

Eşit dağıtılması kararını kim veriyor? 

Bitkiler kendi besinini üretiyormuş. Okuyalım: 

“Bitkilerin Güneş ışığı, su ve karbondioksit kullanarak kendi besinlerini üretmesine fotosentez adı verilir. Fotosentez yapan canlılar kendi besinlerini üretebildikleri için üretici olarak adlandırılır.”(s.179) 

Bitkiler akılsız, şuursuz varlıklar. Onlar kendi besinlerini üretebiliyor. 

Akıllı, şuurlu insan kendi besinlerini üretemiyor, bilinçsiz bitkilerin ürettiği besinleri yiyor. 
Öyle mi? Mantık nerede? 

Değerli Bakanım Prof. Ziya Selçuk Bey, Eğitim 2023 Vizyonu toplantısı öncesi Hilton'daki görüşmemizde Fulbrigth Komisyonu'nun eğitime etkisi yok demiştiniz. 

Kanaatim o ki Fulbright ders kitapları yazdırıyor. 


Ak Parti'nin eğitimin amacı “kâmil insan yetiştirmektir” diyen Milli Eğitim Bakanı ateist, pozitivist, Darwinist bakış açısıyla yazdırılan kitaplarla nasıl kâmil insan yetiştirecek? 
Ders kitaplarındaki ateizm propagandasına kim son verecek. 


SÜNGERLER: BİTKİ Mİ, HAYVAN MI? 
Elif Kıral-Nisan2007- gencdergisi 


Çoğu insan süngerin bitki olduğunu zanneder. Oysa süngerler çok hücreli hayvanlardır. 
Kendilerini sert bir zemine yapıştırarak yaşamlarını sürdürürler. Süngeler pek çok şaşırtıcı özelliğe sahip canlılardır. 24 saat boyunca deniz suyunu süzgeçten geçirerek, kendi hacminlerinin 20.000 katı kadar deniz suyu pompalayabilirler. Denizsuyunu süzme hızları ise saatte 200 litre denizsuyuna varabilmektedir. 


Cam Süngerleri 

Dış yüzeyi parlak bir cam yüzeyden oluşan bir binayı gözünüzün önüne getirin... Bu cam binanın temelleri öyle sağlam ki, en şiddetli depremlere dahi dayanabiliyor... Camları da hiçbir darbeyle kırılmıyor... Henüz dünya üzerinde var olmayan böyle bir binaya okyanusların derinliklerinde rastlamak mümkün. Bu sağlam binanın adı Venüs Çiçek Süngeri... 


Bu cam süngerler bir çift karidesin yuva yapabileceği büyüklükte cam bir bina inşa ederler. 
Okyanus dibinde dünyanın en dayanıklı camını üretirler. 


Batı Pasifik Okyanusu'nun 1.000 m derinliklerinde yaşayan bu süngerler, okyanus zeminine cam tellerle bağlanır. Çok sıkı bir şekilde bağlanan sünger, bu sayede okyanus akıntıları ve etkilerine karşı koyar ve kopmadan yaşamını devam ettirir. Süngeri okyanus tabanına böylesine sağlam bağlanmasını sağlayan yapı ise ancak elektron mikroskobu altındaki incelemelerle ortaya çıkmaktadır. 


Tıp, Süngerlerden Faydalanıyor 

Süngerlerin savunma mekanizması olarak kullandıkları kimyasal silahlar, günümüzde tıp alanında birçok buluşa ışık tutmaktadır. Süngerlerden binlerce yıldır yararlanılmaktadır. 
Günümüzde en önemli kullanım alanı ilaç endüstrisidir. Süngerlerin ürettiği zehirler, insan vücudundaki değişik sistemleri değişik yollardan etkilerler ve doğru miktarda kullanıldığında bu zehirler ilaç etkisi göstererek tedavi edici olarak kullanılırlar. 


Yapılan araştırmalarda bir sünger türünde bulunan ve AS-2 adı verilen molekülün, kanserin ilerlemesine yol açan hücre bölünmesini engellediğine ilişkin sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre; 


- Dysidea frondosa adlı pasifik süngerinden elde edilen bir bileşiğin ateş düşürücü, 


- Phahertis simplex adlı türün ürettiği kimyasal bileşiklerinse organ naklinden sonra vücutta ortaya çıkabilecek olumsuz tepkileri azaltıcı etkilerinin olduğu saptandı. 


Süngerlerin, kalp-damar, mide-bağırsak hastalıkları ve tümör oluşumunu engelleyen kimyasal bileşikleri ilaç yapımında kullanılmaktadır. Bakterilerle beslenen süngerlerin, süzdükleri suda bulunan bakterilere karşı çok güçlü bir bağışıklık sistemleri olduğunu fark eden bilim adamları, bu antibiyotik etkiyi insan sağlığı yararına kullanmanın yollarını da bulmuşlardır. 


Süngerlerle ilgili yapılan çalışmalarda, immüno süpresif (savunma sistemini baskılayan), anti enflamatuar (iltihap önleyici), antikanser, antibiyotik ve analjezik (ağrı kesici) etkili maddelerin muhafaza edildiğini ifade eden bilim adamları; klinik çalışmaları tamamlanmak 
üzere olan ve kanser tedavisinde kullanılacak olan yeni bir ilacın bu yıl içinde yani 2006 
yılında piyasaya çıkacağını da belirtmişlerdir. 


Akıl ve şuurdan yoksun bu canlılar, bilim adamlarının laboratuvarlarda uzun çalışmalarla geliştirmeye çalıştıkları ilaçları kendi vücutlarında üretebilmeleri, hiç şüphesiz onları, sahip oldukları mükemmel özelliklerle yaratan Yüce Rabbimiz'in üstün yaratma sanatını gözler önüne sermektedir. 


Okyanus Derinliklerindeki Lamba 


Derin sularda yaşayan canlılar için tek ışık kaynağı ışık saçan organizmalardır. Venüs süngeri de bu canlılar için bir deniz altı lambası rolü üstlenmiştir. Venüs süngeri fiber optik kablolara benzeyen cam iplikleri, insan yapımı olanlarla karşılaştırıldığında ık iletimi açısından da çok daha üstün kalitededir. Yüce Allah'ın üstün aklının eseri olan bu kablolar, insan yapımı olanlardan şu temel özelliklerle ayrılır: 


* Venüs süngerinin lens benzeri uzantıları vardır. Bunlar ışık toplama verimliliğini artırır. Bu da silindirik kafes şeklindeki iskeleti çevreleyen taç benzeri cam liflerden oluşan fiber optik yapıyı ışıklandırmada daha etkili hale getirir. 


* Venüs süngerinin fiber kabloları ışığı çok iyi iletirler; çünkü bünyelerine sodyum iyonlarını katabilirler. Sodyum süngerin fiberlerine müthiş bir esneklik verir ve kırılmalarını engeller. 
Venüs süngerinin fiber kabloları DNA'sında şifreli olan proteinler tarafından düşük sıcaklıkta ve okyanus basıncında üretilir. Ancak suni optik fiberler, camı eritecek yüksek ısılarda yapılırlar ve sodyum iyonu eklendiğinde fiberlerin camsı yapılarını kaybetmelerine neden olur. Bu nedenle insan yapımı opik fiberler kırılgan ve daha az kullanışlıdırlar. 


“MAYMUN DAVASI” İLE “RÜZGÂRIN MİRASI” FİLMİ 
Çetin Altan- 26 Ocak 2011- milliyet 


Yeni bir gözlük tipi, yahut modeli çıkmış piyasaya. Doğrusu hiç haberim yoktu. Tıpkı gençlerin yolda yürürken müzik dinlemelerini sağlayan 2 kulaklığı, başlarının üstünde birbirine bağlayan hafif metalden yarım bir kavis gibi; plastikten şeffaf yarım bir kavis... 


Şeffaf plastikten yarım kavisin her 2 ucunda, içe kapanmış çerçeveli birer gözlük camı... 
Uçlarında gözlük camlarının bulunduğu plastikten yarım kavis bağlantıyı, başının üstünden geçirip kulaklarının üstüne koydun ve içe kapalı gözlük camlarını da açarak burnunun üstünde birbirine doğru yaklaştırdın mı; çerçeveli gözlük camları birbirine şıp diye yapışıyor. 

Çünkü çerçevelerin burun üstüne rastlayan kıyıları mıknatıslı. 


İstersen bu değişik tip gözlüğün camlarını birbirinden ayırıp, kulaklarının üstünden boynuna da indirebiliyorsun... 


Sonra da bendeniz gibi, böylesi yeni model bir gözlüğe alışık değilseniz; gözlüğün ensenizden önünüze sarkmakta olduğunu unutup, her tarafta gözlük aramaya 


başlıyorsunuz: 
- Acaba nereye koydum, diye. 


Karl Marx ne demiş: 
-Tek değişmeyen şey, değişimdir; demiş. 


2009'da doğumunun 200'üncü yılı kutlanan Darwin de; İNSAN'ın, kutsal kitapların yazdığı gibi toprak ve çamurdan halk edilmediğini; bir evrim geçirerek, maymundan insana dönüştüğünü ortaya atmıştı. 


Darwin'e göre, canlılar da bir evrimden geçerek, kendilerine ters gelmeyen bir değişime uğrayabilir ve çok daha değişik bir canlıya dönüşebilirlerdi. 


1925 yılında ABD'nin Tennessee eyaletindeki devlete ait Dayton lisesinde, matematik ve 
jimnastik öğretmeni olan John Scopes; öğrencilerine Darwin'in “evrim teorisini” anlattığı için; İncil'e karşı çıkmakla suçlanmış ve hakkında kamu davası açılmıştı. 


Gönüllü avukatlar savunmuşlardı kendisini.Özel okullarda serbestçe anlatılan Darwin teorilerinin, devlet okullarında suç sayılmasının orada durmayacağını ve yaygınlaşarak, bilimsel araştırmaların önünü tıkayacağını söylemişlerdi. 


Tevrat'a göre de Tanrı, tozdan topraktan ve çamurdan yaratmıştı Adem'i; cennette, sadece “iyilik-kötülük ağacının meyvelerine asla dokunmamak” koşuluyla, ne isterse yiyip içebileceğini belirterek, kendisini cenneti daha da geliştirmekle görevlendirmişti. 


Adem, üstlendiği görevi yerine getirirken Tanrı'ya, bir yardımcıya ihtiyaç duyduğundan söz etmiş ve yalnızlıktan yakınmıştı. 


Bunun üzerine de Adem bayıltılmış ve kaburga kemiğinden de Havva yaratılmıştı. 


Adem de, Havva da çırılçıplaktılar ve her ikisi de cinsel duyguların dışındaydılar. 
Birbirlerinden ne utanıyor, ne çekiniyorlardı. 


Bir gün bir yılan Havva'ya, dokunulması yasaklı olan ağaçtaki bir elmayı gösterdi -Koparsana bak ne güzel görünüyor, dedi. 
Havva elmayı koparıp ısırdı ve Adem'e uzattı. Adem de ısırdı. 


Birden cinsel bir arzu uyandı içlerinde ve çıplaklıklarından utanarak birer incir yaprağı koparıp, hemen önlerini kapattılar. 


Tanrı, yasaklı ağaçtan bir elmanın koparılıp yenmesinden ötürü Adem'e çok kızdı. 
Adem'de: 


-Havva verdi bana, dedi. 


Havvaiseyılanıgösterdi: 
-Bana, dedi; o göstererek söyledi koparmamı. 


Tanrı, ceza olarak Adem'i yeryüzüne gönderdi ve bir ömür çalışmaya mahküm etti... 
Havva'yı da, cennetten yeryüzüne kovarak, doğururken dayanılmaz acılar çekmeye mahküm etti. 


O zamana kadar dikey yürüyen yılana da, yerlerde sürünmesi cezası verildi. 
Bir ceza da, cennetin denetiminden sorumlu olan tavus kuşuna verildi; o zamana kadar güzel olan sesi, berbat bir biçimde çirkinleştirildi. 


Bazen orta çağda, doğum yapan kadınlara yardım eden ebeler, yakılarak idama mahküm edilirdi; İncil'de öngörülen cezaya karşı çıktıkları için.. 


1925 yılında ABD'nin Tennessee eyaletindeki öğretmenin davası “Maymun davası” adıyla 
çok ünlendi ve bir yığın da belge ve kitap yayımlandı hakkında. 


ABD'de 1950'lerdeki Mc Carthy döneminde, iyice angutlaşan solcu avcılığına karşı; Arthur Miller, “Cadı Kazanı”nı yazmış, Charlie Chaplin de ABD'yi terk etmişti. 


Aynı tür yaygınlaşan sanatçı protestolarına Spencer Tracy ile Fredric March'ın başrollerini oynadıkları “Rüzgârın Mirası” filmi de katılmıştı. 


Filmde o eski “Maymun davası” yeniden canlandırılıyor ve öğretmeni, inançlı bir Katolik olan Spencer Tracy avukat olarak savunuyordu. 


Pazar günkü HABER TÜRK gazetesinin manşeti, hiç beklenmedik bir konudaydı ve şöyleydi: 
“Darwin Cezası 


Öğrencinin sorusu üzerine derste Darwin'i anlatan 14 yıllık öğretmene “Müfredat dışına çıkıp çocukların kafasını karıştırdı” diye ceza verildi.” 


Yeni gözlüğümü sevmeye başladım; gözlükler bile nasıl da değişiyor... 
ÖLÜ BİLİM: ÖLÜLER ÜLKESİ VE MEZAR KAZICILAR 


posttruthdergi.com/ 


Özet:Ölü bilim gerçek ile ilişkisi olmayan, ya da gerçek ile bağ kurma gibi bir amaç taşımadan üretilen araştırma ürünleridir. Bu ürünler bir tür ya mezar kazıcılıktır, ya da 


amaçsız gayesiz (sosyal ve kültürel zeminden, altyapıdan arka plandan habersiz) yapılan çalışmalardır. 


Bu çerçevede bilimsel zemin ekonomik, ideolojik, duygusal tatmin gibi sebeplerle çıkar devşirmenin bir aracı haline gelmektedir. Bu bağlamda bir bilimsel çevreden değil, bir bilimsel piyasadan sözetmenin daha doğru olacağı ortadadır. Burada ya bir piyasa yaratma, ya da varolan piyasaya arzda bulunma çabası sözkonusudur, ki her iki tutumun de bilim ve bilimsellikle ilgisi bulunmamaktadır. 


Summary: 


“Dead science” is research products that are not associated with reality or produced without carrying a purpose like bonding with reality. These products are a kind of grave-digging or works without purposeless genius (unaware of background from the infrastructure). 


Within this framework, the scientific ground is becoming an instrument of emancipation for reasons such as economic, ideological and emotional satisfaction. In this context, it is clear that speaking of a scientific market rather than a scientific environment would be more accurate. There is either an effort to create a market or to present to the existing market that both attitudes have nothing to do with science and science. 


Anahtar Kelimeler: 


Ölü bilim, kültürel şizofreni, bilimsellik, yabancılaşma, ölü din, ölü sanat, ölü ideoloji, Hıristiyan teolojisi, İslam dünya görüşü, Pozitivizm, Auguste Comte 


Key Words: 


Dead science, cultural schizophrenia, scientific, alienation, dead religion, dead art, dead ideology, Christian theology, Islamic world view, Positivism, Auguste Comte 


Giriş: 

Batıda Aydınlanma Hıristiyan teolojisinin insanı Tanrı ve insan aklını da ilahi buyruk(teoloji) adına yoksaymasına tepki olarak gelişti. Tanrı ve Vahiy (Hıristiyan teolojisi diyebiliriz buna) eksenli düşünme biçimi Batıda insanı ve insan aklının aşağılanması gibi bir görünüm sergilemişti. Buna tepki olarak gelişen Aydınlanma, Tanrı yerine insanı (humanizma) Vahiy 


yerine ise intellect'i (akıl demiyorum) koydu. Bu iki yaklaşım biçimi yüzyıllar boyu hesaplaştı. 


Batı Aydınlanmaya kendi entelektüel ve kültürel havzasının bilincinde olarak ulaştı. Tanrı ve vahiy karşıtlığı belli bir çaba ve alınteri sonucu ulaşılan bir noktaydı. En ateşli tanrıtanımazlar bile Kutsal kitabı çok iyi biliyorlardı. Sonraları Aydınlanmanın temel söylemleri bu çatışma ve entelektüel yoğunluğun doğal seyri olarak sorgulanmaya başlandı. Akıl, bilim ve ilerleme gibi Aydınlanmanın üç ana dayanağı da yoğun eleştirilere uğratıldı. 


İslam dünyasının bu çatışmaların yansımalarından etkilenmemesi mümkün değildi. Ancak Batı dünyasının kendisine özgü şartları ile İslam dünyasının kendine özgü şartları arasında kimi benzerlikler olmakla birlikte çoğu noktada bir örtüşme bulunmuyordu. Örneğin İslam dünyasında teoloji vardı ama Kilise ve seçkin din adamı sınıfı yoktu. Bu özel şartların dikkate alınmaması iki eğilimin öne çıkmasına neden oldu. Muhafazakâr/tutucu eğilim ile modernist /yenilikçi eğilim. 

Muhafazakâr eğilim Batının özgül şartlarında gelişen Aydınlanmanın bütün söylemlerine duygusal bir tepki koydu. Yanısıra modernist eğilim Batıdaki skolastisizm karşıtı bütün söylemleri aynen kendi toplumlarına tercüme etti. Sonuçta kesif, anlamsız ve haksız bir 


kördöğüşü yaşanmaya başlandı. Bu durum İslam dünyasının gerçek aydınlanmasına engel oldu ve hala da engel olmaya devam etmekte. 


Oysa İslam dünyasının da bugün boyutları ne olursa olsun bir Aydınlanma pratiğine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu Aydınlanma her yeniye duygusal tepkiler koyarak karşı 

çıkan gerici zihniyetle yeni ve farklı bulduğu herşeyi en basit bir çaba sarfetmeksizin hemen benimseyen cahil zihniyeti aşmakla gerçekleşecektir. Hamasi ve duygusal ilgilerin üstünde entelektüel ilgilerle meselelere eğilmekle gerçekleşebilecek geniş bir çabadır bu. 


Bu çabaya yaşanan gerçekliği anlamamıza engel olan ölü zeminleri ortadan kaldırmak ile başlanmalıdır. Bilimsel, dinsel, sanatsal, kültürel alanda felç olmuş tutamaksız kalmış zihinlerin yaşanan gerçekliğe döndürülerek hayatiyet kazanmasını sağlamak gerekmektedir. 


Öncelikle sorunu tespit ederek işe başlamak durumundayız.. 

Ölü Bilim 

Ölü dediğim şey öncelikle hayatta karşılığı olmayan; ithal, özenti, piyasa yaratmaya dönük unsurların egemen olduğu bir bilimsel anlayıştır. Bu anlayış bir gelenekten, temelli bir 


zeminden beslenmeyen ama bilgileri piyasa olarak görüp bu piyasaya taşıma hamlesinden beslenmektedir. Bu hamleler birkaç boyutta kendini göstermektedir. 


Birincisi bilinçli ve yabancılaştırmaya dönük çabalar. Yabancılaştırma derken karışık bir zihinsel yapının oluşmasına ve zihni felç etmeye dönük çabalardan sözediyorum. 


İşte “ölü bilim” gerçek ile bağı olmayan, ya da gerçek ile bağ kurma gibi bir amaç taşımadan üretilen araştırma ürünleridir. Bu ürünler bir tür ya mezar kazıcılıktır, ya da amaçsız gayesiz (zeminden, altyapıdan arka plandan habersiz) yapılan çalışmalardır. 


Bu çerçevede bilimsel zemin ekonomik, ideolojik, duygusal tatmin gibi sebeplerle çıkar devşirmenin bir aracı haline gelmektedir. Bu bağlamda bir bilimsel çevreden değil, bir bilimsel piyasadan sözetmenin daha doğru olacağı ortadadır. Burada ya bir piyasa yaratma ya da varolan piyasaya arzda bulunma çabası sözkonusudur ki her iki tutumun de bilim ve bilimsellikle ilgisi bulunmamaktadır. 


Bu yüzden bilimsel çabalar içinde bulunduğumuz gerçekliğin ne olduğunu anlamak yerine önüne konan paketlenmiş algıları herhangi bir amaç taşımaksızın didikleyen ama sonuçta yaşanan gerçeklikle herhangi bir bağı olmayan çabalar olmaktan öteye gidememektedir. 


Bu durum zihinleri bir yanılsamaya mahküm etmekte ve işlevsiz hale getirmektedir. Çünkü ölü bir zihin hayatta karşılığı olmayan unsurlar üzerine kurulan zihindir; yabancı ve işlevsiz bir zihindir. 

Bu yabancı zihin iki boyutta kendini göstermektedir. Birincisi insan ontolojisine yabancı , ikincisi kendi kültürel kodlarına yabancı.. 


İnsan ontolojisine yabancı olma konusunu ayrı bir çalışmada ele almayı düşündüğümüzden burada kültürel kodlara yabancılaşmayı dile getirmeyi deneyeceğiz.|1| 


Ölü bilim kendi geleneği içerisinde üretilen bilimden kopmuş, herhangi bir geleneğe yaslanmayan, sadece taklit ve özentiye dayalı bir bilimsel anlayışın uzantısıdır. Yaşanan hayatta herhangi bir karşılığı olmayan, kendi kültürel kodları içinde değerlendirilmeksizin aktarılan bilgiler toplamıdır. Felsefe, sosyoloji, psikoloji ve diğer bilim dallarında böyle bir ölü yapılanma söz konusudur. Örneğin bir felsefe tarihi kitabını açtığımızda Müslüman dünyaya ait herhangi bir şey bulamazsınız. Bu yüzden felsefe diye ortaya konulan 


paketlenmiş yaklaşımlar hakikat arayışında önümüzü açmak yerine önümüzü tıkayan bir işlev görebilmektedir. 


Çünkü Batıda ortaya konan felsefi çabaların tamamı kendi entelektüel atmosferin zemini ile ilgilidir. Yaklaşımların çoğu özellikle Kilise dolayımında ortaya konulmuştur.. Kendi içinde anlamlı olmakla birlikte bir çok mesele bizim için anlamsız ve ölüdür. 


Malik Babikir Bedri, Batıda psikoloji eğitim görmüş Sudan asıllı bir doktorun Sudanda kadınların kendisine muayene olmaktan çekindiğini görünce Sudanlı kadınların aşırı cinsel baskı altında olduğunu rapor ettiğini aktarır. Kadınların dinsel inançlarını hesaba katmayan bu çıkarım kendi toplumunun sorunlarını çözmek bir yana sorunu anlamayı bile imkânsız kılmaktadır. [2] 


Shayagan Doğu toplumlarındaki eğitim kurumlarında özellikle de üniversitelerde okutulanlarla toplumun fikir algı ve geleneği arasında herhangi bir bağ ve ilgi kurulamaması durumunu kültürel şizofreni diye niteler. Ona göre bu “yaralı bilinçtir”. 


Batıda ortaya konulan felsefi düşüncelerin birçoğunun bizim zihnimizde bir karşılığı yoktur. 
Örneğin doğuştan günah öğretisinden kurtulmak için ortaya konan fikirlerin bizde ne tür bir karşılığı olabilir. Hatta Batı Hıristiyan dünyası için ciddi sorun oluşturan bir yaklaşım benim Müslüman zihnim için bir sorun oluşturmayabilmektedir. Bu durumda Batıdan öğrendiklerimin benim dünyamda ne tür bir karşılığı olacaktır. 


Batıda özellikle Ortaçağ ve Yeniçağda birçok düşünür bilgi anlayışını oluştururken Kiliseden kopamamıştır. Örneğin E.B.Condillac Descartes”i eleştirirken kendi bilgi anlayışını hangi temelde geliştirdiğini de ortaya koymaktadır. O, insan ruhunu “günahtan önce” ve “günahtan sonra” diye ikiye ayırarak insan bilgilerini çözümlemeye çalışmıştır. 


“Günahtan önce ruh bugün içinde bulunduğu sistemden tamamıyla bambaşka bir sistemde bulunuyordu. Bilgisizlik ve nefsaniyetten arınmış olduğu için duyularına hâkimdi. Bunların faaliyetlerini durduruyordu ve bu faaliyeti istediği gibi değiştiriyordu. Demek oluyor ki onun duyuları kullanmazdan önce bir takım fikirleri vardı. Fakat kendi itaatsizliği yüzünden işler iyice değişmiştir. Tanrı onun elinden bütün bu gücü almıştır. Duyuların ancak yol açtıkları şeyin sanki duyular fizik nedenleriymiş gibi ruh bu duyuların bağımlısı olup çıkmıştır. 
Dolayısıyla ruh için artık duyuların kendisine ilettiği bilgiler vardır. Bilgisizlik ve nefsaniyet işte bundan ileri gelmektedir. Onun için ben bizim bize duyulardan gelmeyecek hiçbir fikrimizin olmadığını söyleyeceğim vakit benim ancak günahtan beri içinde bulunduğumuz halden bahsettiğimi muhakkak hatırlamak gerekir.” [3] 


“Tanrının bize bağışlamış olduğu melekeleri bilmek bizim için önemli ise de, elimizden almış bulunduğu ve bize ancak bu hayattan sonra geri vereceği melekelerin hangileri olduğunu keşfetmeyi istemek faydasızdır” [4] 


Rasyonel aklın yaşanan dünyada işlevsiz oluşunu tamamen Kilise teolojisi ekseninde ele alarak epistemolojisini bu temel üzerine oturtmuştur. 


Leibniz İmanın Akla Uygunluğu Üzerine adlı eserinde (Teodise) iman kavramını tamamen Kilisenin iman esasları bağlamında ele almaktadır. İbni Rüşdcülerin İmanla Akıl arasında uyumsuzluk görmesini eleştirmektedir. Bilindiği gibi İbni Rüşd akıl ile vahiy arasında uyumsuzluk görmez; onun uyumsuzluk dediği dinsel kurumun ürettiği dogmanın iman olarak ele alınıp buna rational (matematiksel akıl) temel bulma çabasıdır. Leibniz İmanı tamamen kilisenin belirlediği çerçevede ele aldığı için kilisesel inancın akla uymadığını söyleyen İbni Rüşd'ü eleştirmektedir.|5| 


Hegel ise Tinin tarihte kendini açığa vurmasını İsa'nın bedenlenmesi anlayışına dayandırmaktadır. Bu konuda Tanrının evrene kendini vahyettiğini vurgulamaktadır. Hegel bu tezini tamamen kutsal kitaba dayandırmaktadır. 


Hegele göre “Tanrı evreni kendini vahyederek yaratmaktadır” [6] İsa'nın kendisi de Tanrının vahyedilmesidir. Hegel bu görüşünü ispat için kitab-ı Mukaddesten John(Yuhanna) 14:9 u delil getirmektedir. [7] 


Tin tarihte öncelikle insan olarak görünmüş, sonra Baba olmuş ve Baba kendisini Oğul ile açığa vurmuş, Oğul ortadan kalkınca Tin kurum olarak (Kilise) görünümünü sürdürmüş ve Devlet ile kendini tamamlayacak bir yola koyulmuştur. 


Burada Hegel Tinin dünyasal evrende (yani yabancı evrende) belli aşamalar katederek kendini gösterdiğini vurgulamaktadır.. 


“Dinin akıl düşmanı olduğu” yolundaki yaklaşım Kilisenin akla yüklediği olumsuz anlamla ilgilidir. Kuranda “heva” kapsamında ele alınan bir çok yaklaşımı Kilise akıl ile özdeşleştirmiş ve buna tepki olarak din ile akıl arasında bir çatışma olduğu varsayılmıştır. 
Oysa Kuranda ilkesizce yargıda bulunmak heva, ilkeye dayalı düşünmek ise (akletmek) idraktir. 


Kilise karşıtlığı dolayımında gelişen materyalist anlayış felsefi kavramları da tamamen manevi içeriğinden soyarak açıklamaya çalışmıştır. Örneğin logos kavramını tamamen rasyonel mantık olarak tanımlamayı seçmiştir. Ayrıca logos kavramı ekseninde yapılan tartışmalar bile çok farklı boyutlara varmıştır. Logos mantık olarak çevrilmiştir. Oysa logos kavramı ahlaksal ilkeselliği ortaya koyan bir kavramdır. Tanrısal ve ilahi akıldır.. 


“Logos esasen bizzat Herakleitos'un sözü olsa da, sıradan bir insanın sözünden ibaret değildir, ezeli ve ebedi hakikati ifade eder ve bu yüzden bizzat kendisi ebedidir. 

Herakleitos, insanlara nihai hedeflerine ulaşmak için yeni ve daha yaratıcı yöntemler öğreten yeni bir Prometheus olmak arzusunda değildir. Onun istediği, daha ziyade, insanların tamamen uyanık olarak ve her şeyin kendisine bağlı bir şekilde meydana geldiği logos “un bilincine vararak yaşam sürebilmelerini sağlamaktır... Bu yüzden, logos kavramının özü itibariyle etik ve politik karakterde olduğu düşünülebilir. Nitekim logos'un, insanların “söz ve işlerinden tamamen bağımsız olarak, ortak (! |Juv6v)... bir şey oluşunun sürekli vurgulanmasından da anlaşıldığı gibi, bu belli açılardan doğrudur da. Herakleitos'ta bulduğumuz, toplumsal niteliği tartışmasız olan bu anlayışı, salt mantıksal evrenselliği ifade etmenin mecazi bir aracı olarak yorumlamaya hiçbir hakkımız yok. Herakleitos, gerçekten de, felsefi düşünce problemini toplumsal işlevini göz önünde bulundurarak ele alan ilk düşünürdür. Logos sadece evrensel (das Allgemeine) değildir, aynı zamanda ortaktır da (das Gemeinsame) . Ne var ki, bu özelliğiyle, bütün yurttaşların bağlı olduğu Devlet'in yasasına benzese de, en büyük ve kudretli devletin yasasından bile daha büyüktür, 

zira logos bütün şeyler için ortaktır.. Onun organı akıldır. “Akılla” konuşmak, Herakleitos'a 


göre “ortak olan ile ” konuşmaktan başka bir anlama gelmez. “Akılla konuşanlar,” der Herakleitos, “kendilerini ancak her şeyde ortak olanla güçlendirebilirler, tıpkı bir şehrin kendini yasasıyla (v6ucv)| güçlü kılması gibi, hatta bundan çok daha güçlü. Çünkü insanların bütün yasaları tek bir tanrısal yasadan beslenir ve sadece bu yasadır ki istediği her şeye egemen olur, her şeye yeterlidir ve her şeyde bulunmaktadır.” ... 


Bu, felsefi düşüncede “yasa” kavramının ilk kez kullanıldığı yerdir. Üstelik burada yasa, en yüce ve evrensel bilginin konusu olarak görülmektedir. Terim sadece basit siyasi anlamıyla değil, bizzat gerçekliğin doğasını da içine alacak şekilde kullanılmaktadır. ... Logos fikriyle başlayan Herakleitos? un kitabının, bu kavramı, “her şeyde ortak olan” ve “tanrısal yasanın bilgisi” şeklinde daha net tanımlayarak devam ettiğini kabul edebiliriz. Kendisini bir peygamber olarak sunmasının ardındaki gerekçeyi ancak bu şekilde anlayabiliriz. Her şeyin kendisine göre meydana geldiği logos, henüz insanlardan saklı kalmaya devam etse de, tanrısal yasanın kendisidir. Ve şimdi filozof, kalk borusunu çalarak, insanları uyanmaya ve bu tanrısal yasanın buyruklarını yerine getirmeye çağırır. Bu teolojik cephe, Herakleitos'un yasasının “bir doğa yasasından bahsettiğimizde kastettiğimiz şeyden ne kadar farklı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.... Bir “doğa yasası”, belirli bir gözlemlenmiş olgular kümesini ifade etmek için kullanılan genel bir tanımlayıcı formülden ibarettir. Herakleitos'un tanrısal yasası ise tamamen normatif niteliktedir. Bu tanrısal yasa, evrenin işleyişinin en yüce normudur ve bu işleyişe anlam ve değer veren şeydir.” 


Aslında theology kavramının da diyalog kavramının da kökünde logos bulunmaktadır. 


“Teoloji, karakteristik olarak Yunanlara ait bir zihni tutumdur ve esas olarak Yunan düşünürlerinin logos? a atfettikleri büyük önemle ilgilidir, zira theologia sözcüğü Tanrı'ya ve tanrılara (theoi) logos aracılığıyla yaklaşmak anlamına gelir.” [8] 


Aklın iman ile ilişkisi meselesi üzerine yapılan tartışma asırlar boyu sürmüştür Descartes bu konuda aklın kullanımına ilişkin olarak hâkim ve Avukat örneğini vermektedir. Burada ilkesel bir akıldan söz ederek aslında tabir caizse bir tür heva-akıl ayrımı yapmaktadır. Salt menfaate dayalı akıl avukatındır (ki o da bir akıl yürütmedir) ilkesel akıl ise hâkimin aklıdır. 


İmmanuel Kant da Kilise dinselliğinin ürettiği bu çıkmazdan kurtulmak için aklı üç boyutta el alır. Bunlardan birincisi teorik akıl, ikincisi pratik akıl ki bu ahlaktır. Üçüncüsü yargı gücüdür (ki bu da estetik akıl diyebileceğimiz bir boyuttur) İmmanuel Kant doğruluk (teorik) iyilik (pratik) ve güzelliğin (estetik) hakikatin farklı boyutları olduğunu vurgulamak için aklı bu şekilde tasnife ihtiyaç duymuştur. 


Aklın kilise tanımından kurtarılıp sadece maddi ilişkilerin faydacı boyutu ekseninde ele alınması “Akıl Tutulması” [9] “Akla Veda”[10] gibi söylemlerin tepkisi ile karşılaşmıştır. 


Örneğin çevirilerde de aynı hatalar söz konusudur. İlkçağ bilgelerinin metinlerinde geçen essentia ve substantia kavramları töz diye çevrilmiştir ki bu son derece ciddiyetten uzak bir durumdur. Ayrıca ilk çağ felsefesindeki elementleri de tamamen maddi boyutu ile ele alan 


bir zihinsel algı vardır ki bu da ayrı bir sıkıntıdır yani su derken bizim bahsettiğimiz Suyun dışında evrene hayat veren tanrısal bir yapıdan söz eden|11) filozof günümüzde maddi bir töz olarak suyu alıyormuş gibi aktarılmaktadır. Bu örnekler çoğaltılabilir elbette. 


Kavramların yanlış aktarıldığı, içinin boşaltıldığı, sosyal ve kültürel zemininin yok sayıldığı bir bilimsel çabanın hakikate ulaşmada ne tür katkı sunacağının takdirini size bırakıyorum. 
Eskilerin deyimiyle “kamusu olmayanın namusu olmaz” yani kavramları olmayanın tutunacak bir dalı; dayanacak bir zemini olmaz. 


Bu örnekler çoğaltılabilir elbette. Ancak burada şunu unutmamak gerekir ki; Batı dünyası bütün çabasını kendi fikirsel temelleri ekseninde kalarak ve kendi sorunlarına kafa yorarak gerçekleştirmiş; gerçekleştirmektedir. Onlar kendileri dışındaki medeniyet ürünlerini kaynak olarak değil, konu olarak almışlardır. Bu yüzden Ortaçağ ve Yeniçağ felsefesinde Müslümanların ortaya koyduğu anlayışların izlerini bulmak da mümkündür. 


Batı felsefesi denilen felsefenin bir gelenek sahibi olması, kendi anlam dünyasını çözümleme noktasında bütün bir felsefi gelenekten haberdar olmasıyla gerçekleşmiştir. Onlar Mısır, Yunan, Roma Ve İslam felsefi geleneğini kendi anlam dünyalarını irdeleme ve çözümleme kaygısıyla irdelemişlerdir. Ancak Batıdaki felsefi çabaların çoğu siyasi/dinsel baskı ve kimi ideolojik algılamalar sebebiyle istenilen hedefe varmada güçlük yaşamış, söylenen sağlıklı ifade edilememiş, ifade edilen sağlıklı anlaşılamamıştır. Çoğu kere özellikle Yeniçağda Batıda üretilenler teolojik çerçevenin dışına taşmada yetersiz kalmıştır. 


Ayrıca maddeci pozitivist paradigma bilimsel gerçeklik olarak insanlığa sunulmuş, arkasına aldığı siyasi ve ekonomik güç ile kendisini bilimsel piyasaya dayatmıştır. 


O halde Batının kaynak olarak değil, konu olarak alınması gerekmektedir. Batının kaynak olarak alınması Doğu dünyasındaki kültürel şizofreninin baş sebebidir. Bugün İslam dünyasındaki entelektüellerin toplumun gerçek sorunlarından bihaber olması bu kültürel şizofreninin en önemli belirtisidir. İslam dünyasındaki sorunların çözümsüz kalmasında da en önemli problem budur.|12| 


Her şeye rağmen Batıdaki düşünsel çabalar bir geleneğin devamı olarak kendini varetmiştir. 


Oysa bizde herhangi bir özgün bilimsel gelenek yoktur. Felsefi sosyolojik ve psikolojik kavramların hepsi ithal ve elden düşmedir. Bu kavramların doğru anlaşılıp aktarılması da ayrı bir problemdir. 


Kavramları Ciddiyetsiz Ele Almaya Birkaç Örnek 
Burada sadece Felsefe alanında çok sık kullanılan iki kitaptan örnekler sunmak istiyoruz. 


“Bölümün son kısmının genel akıl yürütmesi şudur Aristoteles daha önce işaret ettiği üzere (Z, .3, 1029 a 20) maddenin töz olma hakkına sahip olduğunu kanıtlamak İstemektedir. 
Bunu dayanak, özne (hypokeimenon, substratum) kavramından yararlanmak suretiyle başarmaktadır.(13) 


“Parantez içine koyduğumuz bir sonraki cümlede açıkladığı gibi Aristoteles özne (hypokeimenon) terimini, dayanak, taşıyıcı (substrat) anlamında değil, pozitif bir şey olarak almaktadır.” [14] 


“Eğer her şeyin ilkesi (karşıt olma niteliğinde) öznede (en hypokeimenu) ise, ondan önce gelen bir şey (yani onun taşıyıcısı olan bir özne) var olacaktır. Ancak ilkeden daha önce gelen hiçbir şey var olamaz. O, özne de değildir.(15) 


-Bir başka örnek- 


“Geçmişin bilim anlayışını, geleneği bu şekilde sert bir biçimde eleştiren Bacon, bu noktada kalmayıp geleneğin insan zihnindeki ifadesi olan putları veya idolleri yıkmanın kaçınılmaz olduğunu öne sürer. Başka bir deyişle, o, insan zihninin bilgiye erişmek için gerekli güce ve yeteneğe sahip olduğunu düşünür; “zihinde doğuştan beri var olan ve onun dış dünyadaki nesne ya da olayların nesnel bir resmine ya da temsiline ulaşmasını engelleyen bu idolleri gözler önüne sermeye çalışan Bacon,doğru bilgiye ulaşmak için zihnin bu tahrifat kaynaklarından kurtarılması gerektiğini öne sürer. İdoller, onun gözünde, şu halde, zihni yoldan çıkaran, en azından onu doğaya ilişkin olarak tam ve sağlam bir kavrayışa erişmekten alıkoyan karakteristik hatalar, doğal eğilim veya kusurlardır. Sözcüğü “imge” ya “suret” anlamına gelen Grekçe eidolon sözcüğünden türeten Bacon'da idol, dış gerçekliğe ilişkin bilgimizi bulanıklaştıran bir potansiyel yanılsama ya da çarpıtmayı ifade eder. Bunlar, tümden ortadan kaldırılamayacak doğal hataları temsil etmekle birlikte, onların farkına varma ve etkilerini en aza indirgeme zorunluluğu vardır.”(16| 


Ölüler Ülkesi 


Bu durum sadece bilimsel alanda değil hayatın diğer alanlarında da kendini göstermektedir. 
Bu yüzden ölüler ülkesi ifadesi yaşanan ortamı betimlemek için ortaya konan önemli bir ifadedir. 


Ölüler ülkesi insanların zihinlerinin felç edildiği bir çevrenin adıdır. Ölü bilim, ölü kültür, ölü sanat ve ölü din, ölü ideoloji ile kuşatılmış bir yaşamsal çevreden sözediyorum burada. 


Bu çevrenin ölü olması bir yönüyle bilimsel ideolojik sanatsal, dinsel, kültürel alanın birbirinden koparılmasını gösterdiği gibi, bir başka yönden bunların kendi içinde ne geçmişin, ne de bugünün sosyal gerçekliği ile bir bağının bulunmamasıdır. 


Örneğin insanın çok boyutluluğu içinde ortaya konulmuş bilimsel alanların birbirinden ayrılarak her birinin kendi içinde hakikati ortaya koyduğu yanılsaması tamamen felç olmuş zihinsel yapının temel göstergesidir. 


Felsefenin, sosyolojinin, psikolojinin, edebiyattan, dinden, sanattan koparılması hatta bunların ayrıca birbirlerinden koparılması nasıl mümkün olabilmektedir. Bu kopuşun hakikat diye bir kaygının ortadan kalktığı bir duruma işaret ettiği söylenebilir. 


Bu ülkede özellikle felsefe, sosyoloji ve psikoloji alanında çalışma yapan insanlar daha çok Batının ürettiği bilimsel sonuçlar ekseninde çalışmalar yapmaktadırlar Ama bu yapılan çalışmaların içinde bulundukları kültürel dünya ve yaşanan dünya ile alakasının kurulması zordur. Bu durum Felsefe, sosyoloji, psikoloji adı verilerek piyasaya sürülen; kalıpları ve sınırları belirlenmiş yaklaşımların hakikat arayışı noktasında ciddi engeller taşıdığı söylenebilir. 


Bu “paketlenmiş hakikat piyasası” dinsel alan için de geçerlidir. 


Oysa felsefi ya da dini herhangi bir kitap yoktur. Kutsal kitaplar, düşünce adamlarının ortaya koyduğu kitaplar, bir de “felsefe anlatıyor” “din anlatıyor” denilen kitaplar vardır. Bu yüzden felsefe öğrenmeye kalkanlar karşılarında felsefe diye paketlenmiş bir alan görmektedirler. Bu alan sınırlarını birilerinin çizdiği; özellikle de batı dünyasına ait jargon ve kavramların uluorta kullanıldığı; herhangi bir amaç taşıdığı kuşkulu olan ürünlerdir. Oysa bu paketleme ve çalışması ile daha baştan felsefe diye tanımlanan şeyin dışına çıkıldığı görülmektedir. Çünkü dizgesellik, belirlenmişlik ve önceden hesaplanmışlık nasıl olur da şüphe ile başlaması gerektiği söylenen düşünce etkinliğine temel olabilir? Dizgesellik, belirlenmişlik ve hesaplanmışlık varoluşun ve bireyin karşısındadır. Bireyi dışta tutan şeyin; bireyle; bireyin ruhsal ve sosyal problemleriyle ilişkisi nasıl kurulabilir? Çünkü belirlenmişlik ve kesinlik 


olarak bireye sunulan (dayatılan) her şey varoluşa atılmış bir çelmedir. Varoluşla ilintili olmayanın hayattaki yeri ise sorunludur. 


Bu yüzden bu alana ilişkin olarak ortaya konan kitaplar, hakikat arayışından ziyade hakikat arayışı konusunda ortaya konan yaklaşımların sadece bir boyutu ile ilgilidirler. Bu yüzden edebiyat ve sanat eserlerindeki hakikat ile ilgilenmezler. Felsefe adı altında pazarlanan kendilerince üretilen ve çoğu kere içine nüfuz edemedikleri bilgi kırıntılarıdır. Bu yüzden örneğin Nietzsche'nin büyük bir edebiyatçı olduğunu ve aslında onun en büyük hünerinin Alman diline yaptığı katkı olduğunu gözardı ederler. Hegel'in dostu Hölderlin in büyük bir şair olması da bir önem arzetmez. Hatta büyük filozof denilen bir çok insanın aslında Kilise okullarından mezun olmuş papaz olduklarını da gizlemeye çalışırlar. 


Felsefe bağlamında konuşacak olursak “Felsefe öğrenmek” diye ortaya konan ifade de anlamsız ve şaşırtıcı; çoğu kere hakikati elde etme çabasını saptırıcı bir ifadedir. Felsefe öğrenmek diye bir şey yok; fakat hakikati aramak diye bir şey vardır. Eğer hakikat kaygınız yoksa öğreneceğiniz bir şeyin olması mümkün değildir. “Ben felsefe öğrenmek istiyorum” cümlesi de hepten yanlış bir cümledir. Çünkü öncelikli sorular “ben neyi arıyorum” “beni rahatsız eden nedir?” soruları olmalıdır. Bu soruları sormaya başladığınızda bilgelik kapısından girmişsiniz demektir. Bu kapıdan girdiğinizde aslında teolojinin, ahlakın, sanatın da alanına adım atmışsınız demektir.|17| 


Ölü zihin ideoloji ve sanat alanında da kendini göstermektedir. 

Ölü İdeoloji 

Ölü ideoloji başka sosyo-kültürel havza'da üretilmiş; o sosyal çevrenin problemleri için ortaya konmuş veya o sosyal çevrenin problemlerinden kaynaklanan ideolojidir.(18) Bu yüzden sadece ortaya çıktığı toplumun problemlerine dönük çözümler 

içermektedir. Marksizm v veya Faşizm (ırkçılık, yurtseverlik milliyetçilik adı altında ötekileştirici bütün yaklaşımlar.) Bizim kendi sosyal şartlarımızdan türemiş yaklaşımlar değildir. Her ne kadar ayrımcı bakış ya da ekonomik eşitsizlik her sosyal yapıda olsa da 


bunun kendi koşulları içerisinde kendi cevherinden hareketle çözülmesi ve kendi kültürel zemini ekseninde ele alınması beklenir. 


Bizde her şey “üstün batı” tasavvuru ile tanımlanmak istendiği için sorunlar da çözümler de batıdan gelmektedir. Böylece bize ait olmayan bizim kendi dünyamıza ait olmayan kavramlarla kendi problemlerini çözme gibi bir saçmalığın içine girmekteyiz. Mustafa Sibai bir zamanlar İslam Sosyalizmi diye bir kitap yazmıştı. Tabii çok tepki çekti ama aslında Müslüman gençlere şunu demek istiyordu: “Sizin sosyalizm talebiniz veya sosyal eşitlik adına talep ettiğiniz her şey İslam'ın bizzat kendisinde var; başka bir şeye ihtiyacınız yok. Yani sosyal eşitlik, sınıfsal ayrım istemiyorsanız İslam'da bunun çözümü var. Ayrıca sosyalizm istemenize gerek yok” demeyi İslam sosyalizmi kavramı altında söylemeye çalışmıştı. Bizde ne sanayi devrimi, ne de sosyal sınıflar olmadığı için ne kapitalizmin, ne de buna tepki olarak gelişen Marksizm'in zemini bulunmamaktadır. Zaten Marx da bunu yaşarken fark etmiş “Asya Tipi Üretim” gibi bir kavram geliştirmiştir. Söylediklerinin “tamamen Batının sınıflı 


toplumlarına dönük olduğunu, sınıfsız bir toplum ile ilk defa Osmanlıda karşılaştığını” itiraf etmiştir. Marx, 1853 yılında Engelse yazdığı bir mektupta şöyle diyor : «Bernier haklı olarak Türkiye, İran ve Hindistan'dan bahsederken, Doğu'daki bütün olayların temelini toprakta özel mülkiyetin yokluğunda aramalıdır, diyor. Bu, Doğu cennetinin gerçek anahtarıdır.»|19) 


Yaşadığımız toplumda ne Marx'ın sözettiği anlamda “zincirlerinden başka kaybedecek şeyi olmayan” bir işçi sınıfı vardır ne de burjuva. 


Bu çerçevede bir çok örnek verilebilir. Örneğin Auguste Comte “İslamiyet ve Pozitivizm” adlı bir eser yazmış ve burada dinsel alanın da kendi içinde bir ilerlemeye tabi olduğunu kabul ederek İslamiyet'in en gelişmiş din olduğunu kabul etmiştir. Hatta dine ilişkin yaklaşımlarından dolayı İslam'dan özür dilemiştir. [20] 


İmmanuel Kant, Nietzsche gibi düşünürler de fikirlerini oluştururken İslam'ın ortaya koyduklarından alabildiğine istifade etmiştir. Nietzsche Islam'ın insana değer verdiği gerçeğini Deccal adlı eserinde defalarca vurgulamış ve Müslümanları yüceltmiştir. 


Bu örnekler çoğaltılabilir elbette. 


Bu yüzden Batının kendi içindeki tartışmaların uzantısı olan fikirleri ele alırken bu fikirlerin bir kaynak olamayacağını sadece konu olabileceğini hatırda tutmak gerekmektedir. 


Ayrıca bizde mesela İnsan hakları gibi kadın hakları gibi kavramlar söz konusu değildir. 
Çünkü bizim hak kavramımız insan hakları gibi lokal bir kavramdan daha kapsamlı ve metafizik boyutludur. 


O halde ithal düşünceler ile ortaya konan çabalar verimsiz ve kısırdır. Çünkü beslendiği zeminin karşılığı yoktur. Bu yüzden ölüdür. 


Ölü Din 
Batı dünyasının ürettiği bütün kurumların, -her alanda- yeme içmeden giyime, giyim”den 


alışverişe ithal edildiği bir ortamda Müslüman dünyanın Müslüman bireyin Müslümanca bir alışveriş Müslümanca bir mimari perspektifine sahip olması gerekmektedir. 


Batıdan alınan marketin aynısının hiçbir revizyona tabi tutulmadan işlevsel hale getirilmesi karşısında dinin bir şey söylemiyor olması trajiktir. 


Çok katlı bina ile insanların hava alma hakkının kısıtlanmasını kul hakkı bağlamında dile getirmeyen, marketlerin her şeyi satmasının tekelciliği geliştirerek malı tek elde toplayacağı tehlikesini dikkat çekmeyen, trafik ışıklarına uymak ile insana değer vermek arasındaki bağı kuramayan dinsel algı, ölü bir algıdır 


Bu din bir piyasa dinidir. Sadece bireysel ritüellere indirilmiş, hayata söyleyecek herhangi bir şeyi olmayan dindir. Bu din, mimariden sosyal yaşama, sosyal yaşamdan ekonomiye hiçbir alanda söyleyecek bir sözü olmayan ya aşırı politik ya aşırı apolitik (abdest-gusül meselelerine hapsedilmiş) bir dindir. Bu dinin bilimle sanatla sosyal hayatla ilgisi bulunmamaktadır. 


Mesela kentler için yeşil alanlar yapmanın cami yapmak, camilere avize ve halı almak kadar sevap olduğu şeklinde bir düşünme biçiminin olmadığı bir dinsel anlayıştan sözediyorum. 


Ekonomiden mimariye, çevre sorunlarından, kent yaşamına kadar bir çok konuda bir şey söylemeyen bir din bu.. 


Ölü Kültür 


Etnik ve folklorik temelli bir kültürdür. Bir tür mezarkazıcılıktır. Geçmişi bugünü anlamlı kılmak için kullanmak yerine onu tarihe hapseden yaşanan gerçeklikten kopuk bir kültürdür. 
Geçmişe övgü ve sövgü dışında bir pratik üretmeyen kör bir algıdır. 


Eski Türk veya Kürt dininden(!) yola çıkarak bugünün Türküne veya Kürdüne din takdim etmek bilimsel-kültürel bir çaba değil, ölü bir çabadır. Çünkü bugünün Kürdü ve Türkü için Şamanizm ya da Zerdüştlük bir kültürel gerçeklik değil, bir tarihsel kategoridir. 


Ölü Sanat-edebiyat 


Bu da piyasa sanatıdır. Taklit ve ucuz ranta dayalı popüler yaklaşımlar insanların sanat olmayanı sanat sayma yanılsamasına zemin hazırlamaktadır. İnsanın hakikat arayışı ve ruhsal yücelişine katkı sunmak yerine imgelere dayalı güzel sözler söylemenin ötesine geçmeyen eserler best-seller olabilmektedir. 


-Bir örnek- 


“Vicdanınızın kuyusuna, üzüm tanesi gibi tek tek dökülüp; kuyunun dibinde nefsinizi hakikatin şerbeti ile yumanız kadar güzel bir şey yoktur. Ömrünüz boyunca kirpikleriniz de, yüreğiniz de hep ıslaktır ama vuslata gidecek tek köprü olan ölümden utanmaz ve korkmazsınız böylece. Hayata mıknatıs olup; “yaşamak için her şey vebaldir” diyenlerin ömrümü çalmaları belki de bana vuslatı kazandıracaktı.” [21] 


Vicdan ne, kuyunun dibine dökülen üzümler ne, hakikat ne?, hakikat şerbeti ne? Vuslat ne, Vuslatı kazanmak ne? 


“Kafası zehir gibi çalışıyordu. Sonra zehirlendi”|22| 


İmgeleri artarda sıralamanın bir şey anlatmak olmadığını nasıl anlatmak gerekir bilmiyorum. 
Bu piyasaya arz edilen metalaşmış sanatın(!) görünümüdür. 


Bu konuda bir çok örnek sıralanabilir. 
Sonuç 


Bu noktada altını çizmemiz gereken en önemli konu Ölüler ülkesinde bilimsel bir anlayış değil, bilimsel bir piyasa, dinsel bir anlayış değil, dinsel bir piyasa sanatsal bir duyumsama değil sanatsal bir piyasanın olduğudur. Sağlam bir zemine sahip olmayan felç olmuş zihnin talep için arz edilenleri sahih zannettiği bir olumsuz durumdur bu. 


Peki ne yapmalı; bu kısır döngüden nasıl kurtulmalıyız? 


KK 


Hatime 


Üniversitelerimiz yaklaşık yüz yıllık bir süredir kendilerini yenileme noktasında güçlükler yaşamaktadır. XIX. yüzyılın bilim, felsefe ve sosyal bilimler algısı maalesef aşılamamıştır. Bu bağlamda İlahiyat alanı ile Sosyal Bilimlerin alanı arasında kalın duvarlar bulunmaktadır. Din bilimlerini tahsil edenlerin sosyal bilimlerle sosyal bilimlerle uğraşanların din bilimleriyle doğrudan bir bağ kuramadığı gözlenmektedir. İlahiyat fakültelerindeki Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümleri bu olumsuzluğu aşma noktasında adımlar atmakta ancak bir felsefe geleneği geliştirme noktasında eksik kalmaktadır. 


Bugün yapılması gereken öncelikli iş beşeri bilimlerle dini bilimlerin buluşacağı bir zemin oluşturmaktır. Bu zemini kurmadan özgün çalışmalar üretmek mümkün olmayacaktır. Bugün üniversitelerimizde özellikle felsefe sosyoloji ve psikoloji bölümlerinde yapılan çalışmalar tamamen Batının bu alandaki çalışmalarının tercümesi ve tekrarıdır. Sadece tekrarı olmakla 


kalsa iyi, Batının yüz yıl önceki kozmolojik, epistemolojik ve bilimsel anlayışına dayanmaktadır. Kendi kültürel dünyamıza ait bir gelenekten habersiz olunduğu gibi sosyal bilimcilerin bu konuya eğilme noktasında ciddi problemler yaşadıkları ortadadır. 


O halde yapılması gereken, sağlam bir ontoloji, epistemoloji ve değer sisteminin kurulmasına önayak olmaktır. Bunun yolu da beşeri bilimlerle dini bilimlerin buluşacağı yeni bir eğitim örgütlenmesini hayata geçirmekten geçmektedir. Hem Batıyı, hem kendimizi, hem de doğuyu tanımanın yolu bütüncül bir hakikat algısının oluşmasına bağlıdır. Bu anlayışla yola çıktığımızda felsefe öğrencisi hem Batı dillerinden birini, hem de Arapçayı öğrenecek, Kantı tanıdığı kadar İbn-i Sina’yı da tanıyacak, Freud'u bildiği kadar İhvan-ı Safa”yı ve onların görüşlerini de bilecektir. Hegel'i de Mevlana'yı da kıyaslayarak okuyabilecektir. (Ki Batı üniversitelerinde bize ve doğuya ait çalışmalar hız kazanmıştır. ) 


Bu çabalar ile ölü bir anlayıştan yaşanan gerçekliğe dönülmüş olacaktır. 


Bu konuda belli bir müfredatın hazırlanması zor değildir. Üniversitelerimiz geleceğe insan hazırlamada önemli yerlerdir. Sağlam bir toplumsal yapının kurulmasının sağlam ve özgün bakışaçıları oluşturmaktan geçtiği noktası kuşku duyulmayacak bir hakikattir. 


* Prof. Dr. Felsefe Bölümü 
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FELAKET ALEGORİLERİ: AFET, KORKU VE FANTAZİ FİLMLERİNDE 
TOPLUMSAL KIYAMET 


Posttruthdergi 


Küresel ısınma, iklim de işikliği ve şirketlerin küreselleşmesinin frenlenmemesinin feci sonuçları dünyayı tehlikeye maruz bırakmaktadır. Günümüz sineması çok çeşitli çevresel konulan ve insanın ve doğanın bekasının karşı 

karşıya olduğu tehditleri işlemiştir. Daha eski dönemlerde, filmler nükleer savaş uyarısında bulunmuş, nükleer savaş sonrası soykırımı resmetmiştir; sözgelimi Peter Watkins'in yönettiği ve son derece gerçekçi ve ürkütücü bir BBC yapımı olan War 

Games (Savaş Oyunları, 1 965), soykırım sonrası Los Angeles'ı tasvir eden Blade Runner (Bıçak Sırtı, 1982) veya soykırım sonrası New York'u tasvir eden Escape from New 

York (New York'tan Kaçış, 1981) gibi daha alegorik filmler, vb.Bush- 

Cheney döneminde, çevre felaketi filmlerinden gelecekle ilgili karşı-ütopyacı bilimkurgu ve korku filmi karışımı filmlere kadar çeşitlilik gösteren felaket alegorileri ile toplumsal facia vizyonları ortaya çıkmıştır.31 Toplumsal kaygılar arttığında filmlerde ve fantazilerde toplumsal kıyamet harekete geçer. Çevre kriziyle, sosyo ekonomik ve siyasi çöküşle ilgili kaygıları dile getiren 2000'li yılların Hollywood filmlerinde açıkça görülen bir mecazdır bu. 


Çevre Krizi 


Roland Emmerich'in filmi tfhe Day After Tomorrow (2004) iklim degişikliği ile küresel ısınmanın Bush-Cheney yönetimince gözardı 

edilen tehlikelerini tasvir etmek için felaket filmlerinin geleneksel yöntemlerine başvuruyor.32 Los Angeles'ı yerle bir eden kasırgalar, Manhattan'ı dümdüz eden dev dalgalar ve kuzey yarıkürenin donması gibi bir ekolojik felaket şöleniyle, Emmerich felaket filmini uç boyutlara taşıyor. Film, Profesör Jack Hail (Dennis Quaid) ile diğer biliminsanlarının bir kutup buzulunun kınlmasıyla karşı karşıya kaldığı Antarktika görüntüleriyle başlıyor. Yeni Delhi'de yapılan çevreyle ilgili bir konferansta Hail, küresel ısınma nedeniyle Gulf Stream? de meydana gelebilecek bir değişikliğin sıcaklıkta büyük bir düşüşe neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Dick Cheney?ye benzeyen başkan yardımcısı (Kenneth Walsh) bu konuya şüpheyle yaklaşıyor, Kyoto Protokolü'nün ekonomi üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri ifade ediyor. İskoç bir bilimadamı (lan Holm) Halla Kuzey Atlantik'in okyanus sıcaklığının düşüşüyle ilgili araştırmalarının ani iklim de gişikliğinin başka bir Buzul Çağı'na neden olabileceği hipotezini desteklediğini söylüyor. 
Ekolojik krizin “küresel doğasının altını çizen The Day After To morrow'da Hindistan'da yaşanan aşın hava olayları, Japonya'da yağan dev dolu taneleri, New York'u yalayıp yutan Tsunami dalgası, ar dından da bütün kuzey yarımkürenin aşın derecede donması tasvir 


ediliyor; bir sahnede, uluslararası astronotların bu katil fırtına sistemlerinin yol açtığı tahribatı uzaydan izlediklerini görüyoruz. İronik bir tersine çevirmeyle, kuzey yarırnküreden insanların çaresiz bir şekilde sınırı aşıp Meksika'ya geçmeye çalıştıklarına, Meksikalı polislerin onları içeri almadıklarına şahit oluyoruz. 


İklimbilimci Jack Hail ABD hükümetine “yedi ila on gün içinde yeni bir Buzul Çağ'a gireceğiz” uyarısında bulunuyor. Her şeyden bi haber beyzbol şapkalı başkan (Perry King) bu büyük felaketin boyutunu öğrenince nihayet yola gelen başkan yardımcısına “Sence ne yapmalıyız?” diye soruyor. Bu tür görüntüler halkın Bush'un basiretsiz ve ilgisiz biri, Cheney'nin de başkanlığı yürüten asıl kişi olduğu şeklindeki algısını sinemaya tahvil ediyor ve ciddi sorunları gözardı eden bir yönetime sahip olmanın tehlikelerinin altını çiziyor. 


The Day After Tomorrow ekolojik krizi ciddiye almamanın ve çevre sorunları için çözüm yolları tasarlamamanın yıkıcı etkilerini göz önüne seriyor. New York'un Beşinci Caddesi'ni silip süpüren dev su kütlesi, Empire State ile New York'taki diğer gökdelenlerin sapır sapır dökülüşü, Özgürlük Anıtı'nın bir buz kütlesine yarıya kadar batmış hali, kasırganın o meşhur Hollywood tabelasının harflerini söküşü, vs. — bütün bu görüntüler çevrenin mahvolmasına dair ciddi uyarılarda bulunan bir felaket tahayyülü yaratıyor 


jongat Kollner 
Sinema Savaşları 


E mete 


Bağımsız sinemanın auteur’ lerinden Larry Fessenden’in filmi The Last Winter (Son Kış, 2006) küresel ısınmanın sonuçlarına dair uya nlarda bulunan bir ekolojik korku/felaket filmi. 
Kuzey Kutup Daire si'nin üst kısımlarında geçen film, North Industries adlı bir şirketin vahşi yaşam alanı olarak belirlenmiş bir alanda yeni petrol kaynakları araştırmak 

için hükümetle anlaştığını anlatan bir belgeselden görüntülerle açılır; şirketin bu girişimi, ABD'nin petrol enerjisine daha bağımlı hale gelmesine yol 

açacaktır. Bu vahşi yaşam alanında ikamet eden petrol araştırmacıları ile biliminsanları giderek daha fazla stres yaşamaya başlar, geceleri tundurayı tek başına dolaşan genç Maxwell (Zach Gilford) artık tuhaf gazlar ve gizemli imgelerden bahsetmektedir. Daha sonra proje müdürü Ed Pollack (Ron Perlman), projeyi izlemekle görevli çevre aktivisti Hoffman'ın (James LeGros) 

ekosistemin çökmeye başladığından ve kış aylarına göre normalin çok üstünde seyreden sıcaklıkların donmuş toprak tabakasını eriterek oraya getirilmesi düşünülen ağır 

ekipmanın nakli için mutlaka gerekli “buz yolları”nı imkansız hale getirdiğinden artık iyice emin olduğunu öğrenir. Ayrıca Hoffman, Pollack'ın yardımcısı ve eski sevgilisi Abby'yle (Connie Britton) bir ilişki yaşamakta, bu da sondajlamak* isteyen petrol şirketi yetkilileri ile bunun çev reye olumsuz etkileri olabileceğinden endişelenen ekolojistler arasında anlaşmazlığa yol açar. 


Kısa bir süre sonra Maxwell'in daha da tuhaflaştığı anlaşılır; doğanın çevreyi bu kadar kurcaladığı ve sömürdüğü için insandan intikam aldığına, ölü bitki ve hayvanlardan oluşan petrolün asırlardır yerinde rahat ve huzur içinde dururken şimdi tuhaf olaylara neden olduğuna dair şeyler geveler. Aslında o gizemli seslerin nedeni çatlayan buz tabakası ve rüzgardır, Maxwell'i delirten de zehirli bir gaz olabilme ihtimalidir. (gerçi orada çalışan bir 


yerli Wendigo diye şeytani bir güçten bahseder, yerli ruhların olduğunu söyler). Maxwell donarak öldükten ve birbirinden ilginç görüntü ve olaylar peydah olduktan sonra, onla rı kurtarmak için gelen bir uçak bilinmeyen bir nedenle araştırma istasyonuna çakılır. Bunun üzerine Pollack ile ekolojist Hoffman 

yardım çağırmak üzere oradan ayrılır. Film mutlu sonla bitmiyor ama dünya genelinde meydana gelen tuhaf hava olaylarını bildiren cıvıl cıvıl, ışıl ışıl haber programı görüntüleriyle sona eriyor, şirket medyasının bu olayların nedenini hiç araştırmadığı anlaşılıyor. 


Korku Şovları 


1960'lar ile 1970'lerin krizleri çoğunlukla korku ve felaket filmleri ile diğer 

türlerde alegorik olarak tasvir edilmiştir (Kellner ve Ryan 1988). Bush- 

Cheney döneminde yaşanan kabuslar toplumsal kıyameti anlatan birçok film türünde tasvir edilmiştir. Toplumsal kıyamet türündeki ilk filmimiz Resident Evil (Ölümcül Deney, 2002) popüler bir Japon video oyunundan yola çıkılarak yapılmış ve birçok filme esin kaynağı olmuştur. Paul W. S. Anderson'ın yönettiği Resident Evil şirket komplosunu anlatan güçlü bir alt-metne sahip ve dev bir şirketin ABD'yi nasıl ele geçirdiğini anlatan ayrıntılı bir açıklamayla başlıyor: 


21.yüzyılın başlarında Umbrella Corporation ABD'nin en büyük ticari firması haline On evden dokuzunda onun ürünleri var. Şirketin siyasi ve mali etkisi kendini her yerde hissettiriyor. Dışarıdan bakınca, dünyanın lider bilgisayar teknolojisi, tıbbi ürün ve sağlık hizmeti sağlayıcısı gibi görünüyor. Çalışanlarının bile bilmediği gerçek ise, muazzam karlarını askeri teknoloji, genetik deneyler ve viral silahlardan sağlıyor olması. 


Resident Evil ölümcül bir virüsün bulaşmasıyla biyolojik tehlike alarmının harekete geçmesi ve virüsün etkisiyle ölen insanların zombi olarak yeniden canlanmasıyla 

başlıyor. Bu salgını kontrol altına almak üzere olay yerine işinin ehli bir ekip gönderilir ama iş iyice kontrolden çıkınca yeraltı tesislerini denetleyen bilgisayar Kızıl Kraliçe heryeri kapatır, dolayısıyla ekip de kısılıp kaldığı bu yerden çıkmak için zombilerle, virüsün bulaştığı köpeklerle, şirket yardakçılarıyla ve şeytani bir bilgisayarla mücadele etmek zorunda kalır. Ekip -başında Alice (Milla Jovovich) ve Rain (Michelle Rodriguez) adında çok sağlam iki kadın vardır- Kızıl Kraliçe'yi kapatmaya gelir ama bu arada onlarca zombi 

kaçar; bu durum filmin başka bölüm lerinin çekilmesine vesile olur. Filmin sonunda ana karakter -ki devam filmlerinden Alice olduğunu öğreniriz- hayatta kalır ama yeraltı araştırma tesisinin üzerindeki şehrin zombiler tarafından yönetildiğini anlar ve ümitsiz bir gelecekle karşı karşıya kalır. 


İlk Resident Evil'ın büyük bir bölümü yeraltında, heran her köşeden yeni bir kötülüğün ve zorluğun ortaya çıktığı klostrofobik bir ortamda geçerken, Resident Evil: Apocalypse (Ölümcül Deney: Kıyamet, 2004) kıyamet yeri gibi bir şehirde geçer. Genetik açıdan süper güçlerle donatılmış olan Alice bu ortamda zombilerle, canavarlarla ve şirketin 

katilleriyle savaşır; kötü niyetli şirket bu karantina altındaki kenti yok etmeden önce oradan kaçmak için, iki güçlü kadınla ve hayatta kalmış olan başka insanlarla güç birliği yapar. Alice ile dostlarından bazıları hayatta kalmayı başarır ama film bir nükleer saldırıyla sona erer. 
Şirket bu saldırıyı bir nükleer santralde arıza çıktığı haberiyle örtbas eder (bu sahne hükümetin bazı olayları hasıraltı etme girişimlerinden duyulan endişenin bir yansımasıdır). 
Daha sonra haberlerde, şirketin kusurlu olduğuna dair daha önce çıkan haberlerin asılsız olduğu, halkın hayat tarzlarını koruduğu için Umbrella Corporation'a şükran duyması gerektiği belirtilir. Bush-Cheney döneminde şirketler ile devletin yalanlarıyla ilgili apaçık bir alegoridir bu. 


Resident Evil: Extinction'da (Ölümcül Deney: İnsanlığın Sonu,2007) yeryüzünde şehir hayatı diye bir şey kalmamıştır; Alice ile ha yatta kalmış küçük bir grup, büyük bölümü çölleşmiş olan bir ortamda zombi güruhu arasında yaşam mücadelesi vermektedir. Avustralyalı yönetmen Russell Mulcahy'nin yönettiği bu kanlı zombi filmin de, hiç utanmadan Mad Max (Çılgın Maks) ve Mad Max 2: The Road Warrior'dan (Çılgın Maks 2: Savaşçı) çalınmış mücadele sahneleri, ve Hitchcock'un kuş sürülerinin yanında çok uysal ve zararsız kaldığı virüs kapmış bir kuş sürüsünün saldırıya geçtiği unutulmaz bir sahne vardır. Süper güçlerle donatılmış Alice filmde kuşları yakıyor, 

Claire Redford ve onun hastalık bulaşmamış, dünyayı ele geçiren zombiler karşısında sayıları hızla azalan dostlarıyla takılıyor. Las Vegas harabeye dönmüştür ve grubun tek ümidi yaşayan insanların olduğu bildirilen Alaska'ya gitmektir; vampirlerin istilasına uğramış bir Alaska'yı anlatan 30 Days of Night”ı (30 Gün Gece) seyretmemişler belli ki. 


Aşırı şiddet içeren ve nihilist olan Resident Evil: Extinction sağcı bir hayatta kalma fantazisi. 
Uygarlığın çöküşünden sonra itin iti ısırdığı, zombilerin zaten az sayıda olan insanları yediği bir evrende ancak en vahşi olan hayatta kalır. Resident Evil serisi kötü niyetli şirketler 

ve denetimsiz biyoteknolojilerden duyulan korkuyu, insanın 

teknolojinin tahakkümü altına gireceği, biyokimyasal salgınların patlak vereceği endişelerini dile getirir . 11 Eylül'den sonra meydana gelen ve nedeni hiç açıklanmayan şarbon saldırılarının tetiklediği bir endişedir bu. Serinin birazdan göreceğimiz üzere kendi kendinin taklidi haline gelen George Romero filmlerinden araklanan filmleri, zombi filmlerinin bir alttürünü oluşturur. 


Diğer bir mutant zombi filmi serisi, kontrolden çıkan bilim ve teknolojinin tehlikelerine ve neden olduğu yıkıcı sonuçlara odaklanır. Danny Boyle'un 28 Days Later'ı (28 Gün Sonra, 2003) şiddet ve şiddetin kontrol altına alınması üzerine araştırma yapmak üzere maymunlara saf saldırganlık virüsünün enjekte edildiği bir araştırma laboratuvarı sahnesiyle başlar. 
Hayvan hakları savunucuları bilmeden bu maymunları “özgür” bırakınca maymunların ölümcül saldırısı da başlar; hastalığı bütün insanlara bulaştırarak zombi katillere dönüşmelerine neden olurlar. Yapımına 2000-2001 yılları arasında Birleşik Krallık'ta çok sayıda büyükbaş hayvanın katledilmesine neden olan şap hastalığı salgınının baş gösterdiği, 1 1 Eylül”den sonra meydana gelen 

şarbon saldırılarının insanlarda endişe yarattığı dönemlerde başlanan film 2003'te SARS hastalığının patlak verdiği sıralarda gösterime girmiştir. Bu nedenle filmde yer alan salgın gerçek dünyada büyük bir yankı yaratmıştır. 


Filmin DVD'sinde yer alan yorum bölümü ve belgeselde küresel salgınların tehlikeleri dile getiriliyor. Denetimden çıkmış ordu meselesi filmin bir başka altmetnini oluşturuyor. Hayatta kalan küçük bir grup, hayatta kalan ordu mensuplarının virüse bir çare bulmaya çalıştığını bildiren bir radyo yayını üzerine Büyük Britanya'nın kuzeyindeki bir askeri kampa ulaşmaya çalışır. Grup askeri kampı bulur, aralarında genç 

bir siyahi kadın (Naomie Harris) ile yeniyetme bir kız (Megan Bums) da vardır ve çok geçmeden askerlerin dünya nüfusunu yeniden artırmak (ve cinsel arzularını tatmin etmek) için 


onları seks köleleri yapmak istediği anlaşılır; bu sahneyle film seyirciyi saldırgan eril militarizme karşı bir konuma yerleştirir. 


Filmin devamı niteliğinde çekilen ve İspanyol sinemacı Juan Carlos Fresnadillo'nun yönettiği 28 Weeks Later (28 Hafta Sonra, 2007) özellikle Amerikan ordusunun denetim dışı kalmasından duyulan korkuyu dile getirir. Önceki hikayenin devamı olan ama tamamen yeni karakterlerden oluşan film, ilk salgında ölenlerle birlikte yok olmuş gibi duran virüsün yeniden ortaya çıkıp salgına neden olmasını önlemek için ABD'nin liderliğinde NATO'nun İngiltere'yi işgal etmesini konu alır. Tahmin edileceği üzere virüs ve canavar saldırısı yeniden ortaya çıkar ve ABD'nin liderliğindeki askerler -içlerin den bazıları pek “hareket” olmamasından yakınmaktadır- zombilere ateş etmeye başlar, bazı askerler onları öldürürken zevkten deliye dö nerler. ABD'nin Irak'ı işgali bağlamında ele alındığında, virüsü yeni kapmış olanların yanı sıra ilk virüs salgınında hayatta kalanları yok etmeyi emreden Kırmızı Alarm, uzayıp giden katliam ve son olarak 

bir rehabilitasyon kampının bombalanması gerçek dünyadaki korkunç olaylarla benzerlikler taşır. 


İki filmin de hayatta kalmaya vurgu yapan ve Darwinci bir alt metni var, bununla beraber ikisinde de toplumsal çöküş ve sonrasın da yaşanacak engellenemez saldırganlık korkulan da vurgulanır. 


Özellikle 28 Weeks Later'da aksiyon sahnelerinde titreyip duran el kamerası görüntüleri ile hızlı kurgu, denetim dışına çıkmış bir varoluş duygusu, tahammül edilmez bir karmaşanın içine atılmışlık duygusu yaratır, her şeyin boka sardığı korkusunu canlandırır insanda. 


İki filmde de tekrar tekrar söylenen bir söz —“Her şey sikilip atılmış” — mutlak endişeyi ifade eder, her şeyin gerçekten de sikilip atıldığı, o kadar ki işleri tekrar yoluna koymak veya geleceğe dair bir umut oluşturmak için geriye yapılacak bir tek sikmenin kaldığı fikrini uyandırır insanda. 


Alfonso Cuaron'un filmi Children of Men (Son Umut, 2006), kıyametvari çöküşe ve Orwellci faşizme doğru sürüklenen bir dünya alegorisiyle, günümüz siyasi sisteminin çöküşüne dair en karmaşık ve en düşündürücü film belki de. P. D. James'in yine aynı adı taşıyan bilimkurgu romanına dayanan filmde, 2009'da meydana gelen bir grip salgınından sonra gizemli bir şekilde dünya genelinde bir kuraklığın başgöstermesi, sonrasında dünyada terörün yaygınlık kazanması anlatılır. 2027 Londrası'nda geçen filmin gerçekten de ürkütücü senaryosu günümüzün siyasi eğilimlerinin gelecekte karmaşaya ve çöküşe nasıl neden olduğunu gösteriyor. Cuaron'un kamerası toplu çekimler ve uzun çekimlerle seyirciyi günümüze benzeyen ama daha yavan, tehlikeli ve ürkütücü bir ortamı keşfetmeye zorlar. Filmin açılış sahnesinde televizyonda “sadece Büyük Britanya'nın bir asker gibi azimle ayakta kaldığı” çöküş halindeki bir dünyanın montaj görüntülerini görürüz: 


Haber spikeri: Seattle Kuşatması'nın 100. günü. Müslüman cemaat or dunun camileri işgaline bir son vermesini talep ediyor. İç Güvenlik yasa ta sarısı kabul edildi. Sekiz yıl sonra, İngiliz sınırlan hala kapalı. Ülkeye yasa dışı yollarla giren mültecilerin sınırdışı edilmeleri sürüyor. 


Günaydın. Gündem konumuz... 


Ekonomi ve toplumsal düzen Büyük Britanya dışında dünyanın her yerinde bozulduğu için mülteciler akın akın Britanya'ya gelmek tedir. Gelen mülteciler toplama kamplarına gönderilir. Balık adında ki devrimci bir grup mülteci hakları konusunda mücadele vermekte, polis devletini sona erdirmek için çalışmalarda bulunmakta ve şid 

detli bir isyan planlamaktadır. En genç insan olan Diego Bebek'in ölümünden sonra 


bütün ümitler yok olur, dünya yasa boğulur. Clive Owen'ın gelmiş geçmiş en başarılı antikahraman oyunuyla hayat verdiği karakter, bürokrat Theo bir kafeden çıkar çıkmaz kafe bom balanır; günün ilerleyen saatlerinde, teröristler tarafından kaçırılır. Eski karısı Julian (Julianne Moore) bu terörist grubun bir üyesidir. Julian Theo'yu Kee adında (Çlare-Hope Ashitey) hamile bir mülteci ye çıkış vizesi ayarlamaya, kadını insan hayatını yeniden canlandırmaya yönelik bir girişim olan İnsan Projesi'ne götürmeye ikna eder.33 


Devlet baskısının korkunçluklarına şahit olan Theo, Kee ile bebeği ni ülkeden kaçırma girişimine aktif biçimde katılır. Bu olay örgüsü polis devleti, terörizm, mülteci kampları ve giderek artan toplumsal ayrışmayı bir araya getiren müthiş bir montaja vesile olur; film böy lece günümüzdeki eğilimleri daha yoğun biçimde yansıtarak, mevcut durum kökten değiştirilmezse yıkıma doğru sürükleneceğimiz uyarısını yapar. 


Giderek artan faşizme ve demokrasi ile uygarlığın çöküşüne dik kat çeken Children ofMen aslında muhafazakar bir altmetne sahiptir. Uygarlık zayıflayıp dağılınca insan eski güzel günlere özlem duyma ya başlar, ayrıca filmde çocuk doğurmak insanlığın kilit unsuru mer tebesine yerleştirilir. Devrimciler, Theo'nun sevimli dostu Jasper'ı (Michael Caine) durduk yerde öldüren, daha büyük yıkımlara neden olacak, belki de kendi varlıklarını bile sona erdirebilecek Don Kişotvari bir “isyan” planlayan acımasız teröristler olarak gösterilir. 

Film siyasi aktivizme değer atfedip Theo'yu depresif bir sinikten inançlı bir aktiviste doğru dönüştürürken, umudu da ne olduğu belirsiz bir İnsan Projesi'ne ve tapınılan bir nesne haline gelen kimsesiz bir çocuğun doğumuna havale etmekte. Film boyunca İslami terörle ilgili medya görüntüleri yer alır ve filmin sonuna doğru uzun bir sahnede, Theo ile Kee'nin çocuğu İnsan Projesi'ne götürecek olan bir tekneye bırakmak üzere kaçmaya çalıştığı yerde, radikal İslamcıları andıran bir grubun tehditkar bir gösterisi yer alır ve böylece günü müzdeki Araplardan ve İslam'dan korkma eğilimi yeniden üretilir. 


Bunlara rağmen film birçok açıdan, içinde bulunduğumuz döneme dair önsezili 

eleştirel vizyonlar sunarak militarizm korkusunu ve faşist bir polis devletinin ortaya çıkacağı endişelerini canlandırır. Toplumsal yozlaşma görüntüleri ve Children ofMen “in soluk ve can lı renkleri, harekete geçilmediğinde ve değişim kucaklanmadığında günümüzdeki eğilimlerin bizi götüreceği bir gelecekle ilgili kasvetli bir vizyon oluşmasını sağlar. 


Popüler kültürde zombi temalarının artışı üzerine yazdığı “Zombi Zamanı” başlıklı harika makalede Gendy Alimurung, sersem sepe lek dolaşan ve tek dertleri varlıklarını sürdürmek olan zombilerin, Bush-Cheney'nin Cumhuriyetçi ekonomisinin sonucu olarak işlerini, borsadaki hisselerini ve emeklilik fonunu kaybetmiş, sağlık ve konut 

kredisi masraflarını ödeyemeyen, yıllarca süren savaştan ve artan toplumsal şiddetten bitkin düşmüş milyonlarca insanı temsil ettiğini ileri sürer.34 Analizimin de işaret ettiği gibi, sayısı artan zombi film leri, ölüye dönmüş insan kitlelerine, belli toplumsal kökenlere sahip ve 200'li yılların siyasetiyle ilişkili olan irrasyonel şiddete dair alegoriler sunar. Muhafazakar felaket filmlerinde kötülüğün mevcut sis temin dışındaki kaynaklardan veya daha doğaüstü kaynaklardan gel diği görülürken, burada tartışılan 200'li yılların felaket filmlerinin çoğunda sergilenen toplumsal eleştiri geleneğinde kötülüğün ve canavarlığın mevcut toplumun denetimden çıkmış yönlerinden geldiği görülür. George Romero'nun filmleri Land ofthe Dead (Ölüler Diyarı, 2005) ile Diary of the Dead (Ölülerin Günlüğü, 2007) onun yaşa yan ölü serilerinin bugüne dair eleştirel alegoriler sunan güncellen miş kurgularıdır. Romero'nun Night of the Living Dead (Land of the Dead'de, kentin sayısı az olan güvenli bölgelerinden birinde yıllarca sürmüş zombi saldırılarından sonra toplum Fiddler?'s Green denilen çok katlı lüks apartmanlarda yaşayanlar -site topluluğuna tıpatıp benzeyen bir topluluk- ile sefalet içinde yaşayan alt sınıflar olarak ikiye ayrılmıştır. Küçük bir polis kadrosu üst sınıftakile ri 


zombilerden korumaya ve kırsal bölgelerden bu sınıfın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. 
Buradaki sınıf ayrımı Bush-Cheney dönemin de zengin ile yoksul arasındaki giderek genişleyen uçurumu temsil eder; zombiler işçi sınıfından tipler gibidir, ilikleri kemikleri kurutulmuştur ve eğlence diye yutturulan havai fişek gösterileriyle ayakta uyutulmaktadırlar. 
Romero'nun vizyonunda ise zombiler giderek zekalarını geliştirir, iletişim kurmayı, silah kullanmayı öğrenmeye ve yaşayanlar ile seçkinlerin yaşadığı kente saldırmak için güçlerini birleştirmeye başlarlar. 


Fiddler’s Green'i Donald Tromp ve Donald Rumsfeld'i andıran Kaufman (Dennis Hopper) adlı umursamaz bir diktatör yönetmekte dir (filmin DVD'sindeki bir videoda Hopper, karakterini Rumsfeld gi bi oynamaya çalıştığını belirtir). Serseri bir polisin (John Leguizamo burada müthiş bir oyunculuk sergiliyor) çaldığı ölümcül silahı Fiddler's Green'e karşı kullanma tehdidi üzerine Kaufman “Teröristlerle 

aynı masaya oturmayız,” diye kestirip atar — akla hemen Bush Cheney yönetimini getiren bariz bir iğneleme bu. 


Silah kullanmayı öğrenmiş siyahi bir zombinin, Büyük Patron'un (Eugene Clark) önderliğinde zombiler duvarlarla çevrili lüks konut topluluğuna saldırır: yönetici seçkinlere karşı devrimci bir ayaklanma imgesi. Yapılan havai fişek gösterisi zombilerin ilgisini çekmez-devrimci sınıf bilincinin giderek arttığının bir simgesi- ve zombiler, filmin sınıfsal intikam fantazisinde, yönetici sınıfın sığınağına sistemli biçimde saldırmaya devam eder. 


Romero'nun daha sonra çektiği Diary ofthe Dead onun “ölü” mitolojisinin başlangıcına uzanarak Yaşayan Ölülerin ortaya çıkışını gösterir. Filmin ana hikayesinde, haber bültenlerinde ölümden döneninsanların canlı insanları yiyerek beslendiği haberinin dolaştığı sıra larda, Pittsburgh Üniversitesinden gelen öğrencilerden oluşan bir film ekibi ormanda bir korku filmi çekmektedir. Öğrenciler bu olaya bizzat şahit olduktan sonra, Jason adlı genç bir sinemacı bu korkunçolaylan videoya çekmeye, “her şeyin değiştiği” bu olayı belgeleme ye karar verir. Öğrenciler internetten olayla ilgili medyada çıkan haberlerin videosuna ulaşır ve hükümetin yalan söylediğini, bu kor kunç olayın boyutlarını örtbas ettiğini anlarlar. Film ekibi gerçekte meydana gelen olaylan filme almaya 

ve bunu internete yüklemeye karar verir; bu sahne “viral video”nun İnternet aracılığıyla anında bü tün dünyaya dağıtılabildiği yeni bir medya ve haber ve bilgi kaynakları çağına işaret eder. 


Yalan söyleyen medya teması, ABD'de Irak işgaline uzanan süreçteki ve Bush-Cheney döneminin büyük bir bölümündeki şirket medyasını akla getiriyor 

elbette. Film güncel meselelerle ilgili yorumlarla dolu; örneğin bir radyonun talk show spikeri “asıl mülteci sorunu”nun bugün artık insanın hayatla ölüm arasındaki sınırı geçmesiyle ilgili bir mesele olduğuna dikkat çekerek, iltica sorunlarını çarpıtan muhafazakar yorumculara taş atar. Daha geniş anlamda, bugünkü ortamda dirilen Ölü kavramı, asırlar boyu Ortadoğu'ya vedünyanın başka bölgelerine musallat olan bir salgına, yani ölüm ve 

intikam döngüsüne, ABD'nin Irak işgaliyle Pandora'nın Kutusu'nu açarak bir kere daha harekete geçirdiği döngüye işaret eder. Gerçek hayattaki korkunçluklann yanında Romero'nun zombi filmleri daha munis ve zararsız kalır. 


Robert Rodriguez'in Quentin Tarantino'yla ortak çektiği Grind house'un ilk yansını oluşturan filmi Planet tferror'un (Dehşet Geze geni) zombi korku filmi türüne eleştirel bir özellik katan bir yanı da vardır. Film bütün pervasızlığıyla, cani zombi mutasyonlarını, Irak'ta kullanılan biyolojik-kimyasal silahlarla ilgili deneylerin ters gidişiyle açıklar. İğrenç mutasyonlar halkı mahveder — orduda dönüp dolaşıp geri gelerek halkı perişan edecek canavarlar yaratan sisteme dair bir alegoridir bu. Filmin başlıca kötü adamları, Bruce Willis ile Tarantino'nun 


alaycı bir ironiyle canlandırdığı, Irak'ta geliştirilen biyo lojik-kimyasal silahlan satmaya çalışan, Amerikan ordusu içindeki eşkıyalar. 


İlginçtir, ne zaman muhafazakar Cumhuriyetçiler iki dönem iktidarda kalsa, zengin ile 

yoksul arasındaki uçurumu daha da açsa ve ekonomik kriz yaratsa, kıyamet sonrasını anlatan gerilim filmlerinin sayısı dalga dalga artmıştır. Reagan döneminde Mad Max filmleri, Escape from New York, Blade Runner ve daha niceleri uygarlığın kaotik bir şiddette, kanun ve düzenin daha ziyade muhafazakar eko nomi politikaları nedeniyle (filmlerde bunlar asla dile getirilmese de) parçalandığı muhafazakar bir kabusta yok oluşunu tasvir etmiştir. 


Bush-Cheney döneminde, onlarca insanın hayat koşulları kötü leştikçe ve krizler yoğunlaştıkça, kıyamet sonrasını anlatan filmlerin sayısı da çarpıcı bir 

biçimde artmıştır. Bu filmler toplumsal yıkıma dair alegorilerdir, günümüzdeki eğilimlerin giderek denetim dışına çıkabileceğine ve büyük çaplı yıkıcı bir felakete neden olabileceğine dair uyarılarda bulunan karşı-ütopyalardır. Felaket alegorileri sağcı siyasetçilerin halkın korkularını istismar etmeye dayanan politikala rını yeniden üretiyor olabilir ama alttan alta Bush-Cheney iktidarı sırasındaki denetimsiz piyasa fundamentalizmi, sınır tanımayan militarizm, Sosyal Darwinizm ve korku döneminin Land of the Dead, 28 Days Later ve Children of Men'de görülene benzer bir toplumsal parçalanmaya neden olabileceğini de sezinletiyor insana. Bu nedenle bu filmler toplumsal hayat ile sivil toplumun parçalanmasına dair alegoriler olarak, hayatta kalma mücadelesinin hayatın berbat, insanlıkdışı ve kısa olduğu Hobbesvari bir dünyada verildiği Darwinci bir kabusun ortaya çıkışı olarak 

okunabilir. Zombilerle canavarlar yalnızca muhafazakar kabusları temsil etmez, aşırı sağcı Bush-Cheney rejiminin bizi nereye götürdüğüne dair vizyonlardır aynı zamanda. 


1-Kristen Thompson (2007) binyıl sonu Amerikan sinemasında dünyanın so nuna dair korkuların arttığını ileri sürer ama söz konusu analizinde bu filmleri din sorunsalları çerçevesinde belli bir bağlama oturtmaya ve (Robin Wood gibi) günü müz korku filmlerini ailede yaşanan bir krizde temellendirmeye fazla kaptırır ken Crisis Cinema: tfhe Apoca/yptic idea in Postmodem Narrative Film derleme sinin önsözünde Chris Sharrett, günümüz sinemasındaki felaket temasını -daha zi yade Baudrillard'ın terimleriyle- öznenin, toplumsal olanın ve postmodemlikte anlamın çöküşü olarak yorumlar (1 993: 2 vd.). Kriz ve felaket açısından belirleyici olan sosyo-ekonomik unsurlar, postmodemliğin (idealize edilmiş) kültürel parça lanma vizyonundan bu şekilde silinir. Stroup ile Shuck (2007) ise, “günümüzün ön de gelen demokrasilerinde yurttaşların kimliğinin ezilip dümdüz edildiğini”, bunun kültürel bir kötümserliğe ve kişinin kendini küçük görmesine, geleceğinden umut suz olmasına neden olduğunu ileri sürer. Kültürel kötümserlik ve kıyamet vizyon ları çok çeşitli unsurlar tarafından belirleniyor elbette; ama ben bu kitapta özellikle, 1980'ler ile 1990”ların sineması ve popüler kültüründeki toplumsal kıyamet öngö rülerinin, feci bir ekonomik çöküşün habercisi olması üzerinde duruyorum: Onyıl lar boyunca izlenen neoliberal politikalar doğrultusunda, özellikle de Reagan reji mi ile iki Bush rejiminde, yoğun bir deregülasyon süreci ve muhafazakar bir gün dem izlenmiş; şirketlere tanınan imtiyazlar ve zenginlere sağlanan vergi indirimle ri nedeniyle borçlar arttıkça artmış, böylece zengin ile yoksul arasındaki uçurum daha da büyümüş, bu arada konut piyasası ve mali piyasalarda devlet denetimi gi derek ortadan kaldırılmıştır. Popüler kültürün toplumsal kıyamet vizyonlarının 200'li yılların sinemasındaki artışının birbirinden çeşitli nedenleri olduğunu kabul etmekle birlikte, 200'li yılların kıyametvari felaket filmlerini -yukarıda sözü edi len kitaplardakinin aksine- toplumsal yıkıma (çevresel, siyasi, iktisadi yıkıma ve dünya düzeninin bozulmasına) dair gerçek korkulara; kısmen Bush-Cheney yöne timinin izlediği politikalar ile neoliberal küreselleşmenin neden olduğu (bunların çoğunlukla bilinçdışı toplumsal korkular yarattığını düşünüyorum), rasyonel bir te meli olan gerçek korkulara bağlıyorum (örneğin 


2008'in sonlarında yaşanan küre sel ekonomik kriz bu korkuların hiç de yersiz olmadığını açıkça göstermiştir). 


2-Felaket filmleri için Kellner ve Ryan ( 1988). tfhe Day After Tomorrow 544.272.402 dolar gibi muazzam bir gişe hasılatı yapmıştır; bkz. www.boxoffice mojo.com/moviesf?id—-dayaftertomorrow.htım (erişim tarihi 2 Ocak 2009).Roland Emmerich”'in filmi The Day A©er Tomorrow iklim defiişikliği ile küresel ısınmanın tehlikelerini tasvir etmek için felaket filmlerinin geleneksel yöntemle rine başvuruyor. 


3-Children of Men'de gelecekteki, mültecilerin kafese kapatıldığı kıyamet gibi bir polis devleti anlatılıyor. 


Douglas Kellner Frankfurt Sosyal Araştırmalar Enstitüsü veya Frankfurt Okulu geleneğinde “üçüncü nesil” eleştirel teorinin kesişiminde ve aynı zamanda bilinen Birmingham Çağdaş Kültürel Araştırmalar Merkezi geleneğinde kültürel çalışmalarda çalışan Amerikalı bir akademisyen 

33-Heather Collette- VanDeraa, Theo adının teolojiyi, Kee adının Çincede ha yat gücü anlamındaki Chi sözcüğünü ve Mısırlıların ölümsüz ruhu Ka'yı akla getirdiğini söyledi bana; bu Chi ile Ka'nın birleşiminden oluşan Kee aynı zamanda ha yatın “anahtarı” (İngilizcede key) anlamına geliyor ve filmde hikayeye başarılı bir son oluşturuyor. 


*Yazar eski Maryland Vali Yardımcısı Michael Steele'nin 2008'deki Cumhuri yetçi Parti kurultayında kullandığı, petrol aramalarının artınlmasına destek veren “Drill, baby, drill!” 
sözüne göndermede -ç.n. 


34-Gendy Alimurung “This Zombie Moment”, LA Week/y, 15-2 1 Mayıs 2009: 21 - 27.Ölülerin Gecesi, 1968) filmi 1960” ların karşı-kültürü tehdit eden ses siz çoğunlukları olarak okunabilirse, Dawn ofthe Dead (Ölülerin Şafağı, 1978) tüketimin insanları nasıl zombiye dönüştürdüğünün bir alegorisi olarak okunabilir, Day of the Dead (Zombi — Ölüm Günü, 1985) Reagan döneminin açgözlülüğü ve şiddetine dair bir hiciv olarak değerlendirilebilir, Land of the Dead de Bush-Cheney dönemin de hayatın kötüleşmesine dair bir alegori olarak kabul edilebilir. 


SAVAŞIN TARİFİ 
Ergün Diler- 19.12.2019, Perşembe-ahaber.com.tr/ 


DÜNYA üzerindeki ve Türkiye'deki büyük dengeyi, mücadeleyi dün burada özetlemeye çalıştım. Uzun ve derin bir konu. Tarihin içinden süzülerek akan bir mesele...Ama yaşadığımız günün anlamlı olması için bilerek adım atmak en tercih edilir yol bence... 
Dün bıraktığımız yere yakın bir noktadan bugün devam edelim...İngiltere'deki değişim her zaman önemli olmuştur. Dün de bugün de... Boris Johnson'ın gelişi, yapacakları, gideceği yol çok yakından izlenmesi gereken bir rotadır. DÜNYAYI ANLAMAK için... 


Büyük mücadelenin ritmini duymak ve çözmek için... 


Bu denklemde akla ilk gelen soru şu! İngiltere'de Boris Johnson'ın güçlü bir şekilde seçimleri kazanmasını, ABD Başkanı Trump'n tebrik mesajını nasıl anlamalıyız? 
Gelin bugün buradan gidelim... Başkan Donald Trump ve Boris Johnson'ın, Rothschild 
ailesiyle ne kadar yakın olduğunu anlamak zor değil. Johnson'ın Başkanlık Konutu yani 10 
Numara'ya ilerleyişi, Jacob Rothschild'in planıydı. David Cameron da Theresa May de ailenin taleplerine karşı çıkmazdı ama yüzde 100 bağlılık yeminleri yoktu. Johnson'da bu yemin var. 
Aradaki en önemli fark bu! 


Trump, Pentagon'un talebi olan "Avrupa Birliği'ni çökertme" planını hayata geçirmek istediğini ilan etti. Ancak Avrupa Birliği çökerken yine Pentagon'un işbirliği yaptığı Kraliçe II. 
Elizabeth, yakında oyun dışı kalıyor. Tahta çıkacak olan Prens Charles'la birlikte Johnson, Avrupa Birliği'ni tamamen Rothschild ailesine teslim edecek. AB üyesi ülkelerin toplam dış borcunun yüzde 39'unun aileye olması, planlı adımlardan biriydi. Buralarda görülmeyen de bu noktaydı! İyi takip edenler bilir, Avrupa Birliği'nin finans yapısı tamamen Rothschild ailesinin kontrolünde. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin finans kontrolü de Rothschild ailesiyle yönlendiriliyordu.Rothschildler'in büyük katkısı vardı. Dengeler avuçlarının içindeydi. Ancak dün de yazdığım gibi hem dünyada hem Türkiye'de işler 2013'te bozuldu! 
17-25 ARALIK ve GEZİ olayları bunun imzasıydı!Ve sonra yaşananlar elbette.. 
Rockefeller ailesiyle yaşanan kriz, Rothschild ailesinin Washington'daki etkinliğini azalttı.Tabii ki burada Rockefeller'in Pentagon'la yaptığı işbirliği önemli.Rockefeller bazı aileleri de yanına alarak meydan okudu. 


OYUNU KENDİLERİNİN KURACAKLARINI İLAN ETTİ... Trump her ne kadar Pentagon'un Avrupa Birliği'ni yıkma planını desteklese de sonrası için onların taleplerini uygulamayacak. Bunu en iyi ROCKEFELER ile PENTAGON biliyor. AZİL sürecinin başlatılmasının nedeni de bu! Yazılmasa da çizilmese de arka plandaki neden bu! Tabii bu arada TRUMP adeta meydan okurcasına bir adım attı. Başkan Trump'ın, Rockefeller ailesinin en önemli iki ismini Beyaz Saray'a davet etmesi, sonra da onlarla görüşmemesi, Pentagon'un azil sürecini (o hızlandırmasına neden oldu YANİ TRUMP, AÇIK ŞEKİLDE ROCKEFELLER AİLESİNE MEYDAN OKUDU! 


Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün süper güç olmasını sağlayan aile, Beyaz Saray'da stajyer muamelesi görüyordu. Trump'ın azil süreci başarıyla tamamlanmasa bile 2020 öncesi mutlak surette adaylığının engellenmesi planlanıyor. Kolay mı? değil!Çünkü anketlerde Trump'ın 2020'nin favorisi olduğu, açık şekilde ortada...Cumhuriyetçiler içindeki önemli bir grup ki bu Londra tarafından yönetilir, Trump'ı 2020'de de zafere ulaştırma için çabalıyor... 
Tekrar Avrupa'ya dönersek, Trump ile Johnson, Avrupa Birliği'nin Akdeniz ve Ortadoğu'daki etkinliğini bitirecek. Peki burada Pentagon, Trump'ın talepleri uygulamaması halinde nasıl bir yol izleyecek?İşte tam bu noktada, Avrupa'nın en önemli ordusuna sahip Türkiye devreye girecek.İngiltere ile Türkiye, Ortadoğu ve Akdeniz'de güçlü bir anlaşma yapacak. Pentagon bu durumu gördüğü için Türkiye'yi de hedef alacak, almak isteyecek...İngiltere'de yayın yapan The Times, yani merkez sağa hitap eden gazete ile merkez sol kesime hitap eden The Guardian Türkiye konusunda ortak manşet atmaya başladı.The Times'ın patronu Murdoch. 
Yani Pentagon'la beraber. Bunu bilmeyen yok! O nedenle The Times'ın bu tavrı olağan. 
Anlaşılır! Ancak The Guardian'ın sahibi görünen The Scott Trust'ın nasıl The Times ile aynı çizgiye geldi?Nedeni çok basit... Johnson'ın seçimleri kazandığı gece yani Perşembe günü saat 22.00'de Londra'da 10 Numara'nın sadece 7 kilometre uzaklığında bir evde toplantı 


yapıldı. 

Bu toplantıda emekli Amerikalı generaller ki onlar bugün Pentagon'un aklı olarak görülüyor, Murdoch'ın en güvendiği danışmanları ve The Scott Trust'ın önemli isimleriyle buluştu. 
Pentagon'un bu iki yayın grubundan talebi oldukça netti.Biri sağ diğeri sol kesime hitap eden iki gazeteyi aynı masada buluşturan ve yayın politikasını aynı çizgiye getiren generaller, Türkiye karşıtı yayın istedi.Beklenen de oldu, iki gazete de her gün Akdeniz manşetinde Türkiye'yi hedef aldı. İki gazete de İngiliz hükümetinin Türkiye'ye ders vermesini istedi. 
İngiliz halkının Akdeniz'de Türk gücü istemediklerini ima etti. Çünkü Pentagon, Türkiye ile İngiltere'nin Akdeniz'de ortaklık yapmasını engellemek istiyor. KAVGANIN TARİFİ BU ASLINDA... Ancak İngiltere, Akdeniz'de çok zaman kaybetti.Ortadoğu'da da aynı şekilde... İngiltere'nin Ortadoğu'daki boşluğuna sızan Fransa oldu.Bugün Fransa'nın Ortadoğu'da güçlenmesi, İngiltere'nin en büyük sıkıntısı.Her ne kadar Macron'un Rothschild ailesiyle yakın olduğunu görsek de, Trump'la ne kadar düşman olduğunu anlayabiliyoruz. 
Macron, Fransa'da ailenin güçlenmesini sağlayamadı. Fransız devleti, Macron'u bu konuda engelledi.O nedenle Macron bir daha Fransa Cumhurbaşkanı olamayacak. İngilizler'in Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde yeni çalışmalar başlattığını biliyoruz.Boris Johnson'ın 1 ay önceki emri ile Akdeniz'de yeni planlar devreye girecek. Türkiye ile de yakın ilişkiler kurmak için önemli adımlar atacak. Bu Pentagon'da rahatsızlığı tavan yaptıran bir durum. Mesela Beşar Esad, bir anda İngiltere'yi de ülkesine davet ederse buna kim hayır diyebilir. Ve dengeler ne olur! 
Görüntüde büyük bir çatışma halinde olduğu Rusya bile bu duruma karşı çıkmaz. İngiltere her zaman büyük ve etkili bir oyuncudur! Dün de bugün de... Şimdi, bozulan ortaklıktan ve ayrılan yollardan dolayı karşısında Amerika Birleşik Devletleri ve Washington'u var eden ŞİRKETLER var!Bu kavganın sonucu herkesin kaderini belirleyecek...Gerisi hikaye... 


SAHTE EVRİM KURAMININ TARİHİ-1: SOSYAL DARWİNİZM. 
Alican Başdemir-27.11.2015-gazetebilkent 


Bilimsel bir kuram olarak biyolojik evrim, 19. yüzyılda ortaya çıkışından itibaren yeni toplumsal, politik, felsefi ve etik yaklaşımların gelişmesine sebep olmuştur. 20. yüzyıl öncesinde dünyada hâkim olan ve insanı, hayvanlar âleminden bağımsız ya da hayvanlar âleminin en üstün varlığı olarak değerlendiren insan-merkezcil ideoloji, biyolojik evrimin kuramsallaşması ile birlikte anlamsız hâle gelmiştir. Böylece evrim, doğaüstü varlıklara atfedilen ya da dini referanslarla geliştirilmiş ve insan-merkezcil ideolojiyi temel alan tüm sosyal ve felsefi kuramların yeniden sorgulanmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte, biyolojik evrimi her şeyi açıklayan bir kuram haline getirmeye yönelik çabalar da ortaya çıkmıştır. 


Aslen, insanın ve diğer tüm canlı türlerinin doğal yaşam koşulları içerisinde biyolojik değişimini irdeleyen evrim, toplumsal ve politik mekanizmaların işleyişinin ve gelişiminin nasıl gerçekleştiği konusunda da yeni fikirlerin oluşmasına katkı sağlamıştır. “Sosyal Darwinizm” adıyla anılan görüş, biyolojik evrimi, sosyal teorilere uygulama girişiminin ilk örneklerinden biridir. Sosyal Darwinizm, genellikle Darwin'in kendi döneminde yaşamış üç isimle birlikte anılmaktadır: Thomas Malthus, Herbert Spencer ve Francis Galton. Bu üç isim arasında doğrudan tarihsel bir bağ olmamakla birlikte, her biri Sosyal Darwinizm ile ilişkilendirilen kişiler olarak bilinmektedir. 


(box light|Malthus ve Sosyal Darwinizm)|/box light| 


İktisat ve nüfus bilimi kökenli Thomas Malthus, tam anlamıyla bir Sosyal Darwinist sayılmaz. 
Ancak, geliştirmiş olduğu nüfus teorisi, Sosyal Darwinizm'e uyumlu sonuçlar doğurur. 1798 
yılında yayınlamış olduğu “An Essay on the Principle of Population” isimli kitabında, nüfus artışının sebeplerini ve muhtemel sonuçlarını inceler. Malthus'a göre insan nüfusu, geometrik lal * r^n- 1] bir biçimde artma eğilimi gösterirken; kaynaklar, aritmetik [al + ( n + 1) * 

d] bir biçimde artar. Bunun sonucunda, fazla nüfus artışı gerçekleştiğinde kaynaklar tüm insan nüfusunu karşılamaya yetmeyecektir. Malthus, insan nüfusu ve kaynak dengesini sağlamak için belli toplumsal grupların artışını durdurmanın makul olacağını düşünür. Bu görüş, daha sonradan “öjenik” ya da “soyarıtımcılık” olarak ifade edilen pratiğe ilham verir. 


(box light|Spencer ve “Survival of the Fittest” [/box light) 
g p Mg 


Herbert Spencer, Charles Darwin'in ünlü başyapıtı Türlerin Kökeni (1859) henüz yayımlanmamışken, Lamarck'ın evrimsel anlayışını temel alarak yayımladığı kitaplarla ünlenen bir sosyologdur. Ayrıca, genellikle Darwin'e atfedilen “survival of the fittest” (en iyi uyum sağlayanın hayatta kalması) kavramını ortaya atan kişidir. Spencer, August Comte'un pozitivist yaklaşımından ilham almış ve döneminin bilimsel verileriyle uyumlu bir sosyal kuram geliştirmeye çabalamıştır. August Comte, toplumsal olay ve süreçlerin tıpkı fizik yasaları gibi belli yasalara bağlı olarak “doğal” bir şekilde ilerlediğini düşünmekteydi. Bu nedenle, toplumsal ilerlemeye yönelik herhangi bir müdahale, ilerlemenin önünü tıkayacağından ötürü patolojik bir girişim olarak nitelendirilebilir. Spencer, bu varsayımı benimseyerek Lamarck'ın evrim kuramıyla sentezlediği, toplumsal ilerlemenin yasalarını içeren bir kuram geliştirmiştir. Lamarck'ın evrim kuramına göre canlılar, çevresel faktörlere bağlı kullanıma dayalı yeni biyolojik karakterler kazanırlar ya da kaybederler. Örneğin, Lamarck, zürafaların boyunlarının, onların ağaç yapraklarına erişmelerini kolaylaştırdığından ötürü uzadığını iddia eder. Bu evrimsel anlayış, dolaylı olarak ilerleme ve gelişim kavramını içermektedir. Kullanılan biyolojik özellikler evrimle gelişir ve değişir. Kullanılmayanlar ise elenerek yok olurlar. 


1862 yılında ilk basımı yapılan A System of Synthetic Philosophy eserinde Spencer, canlıların 
zorunlu olarak ilerlemeci bir yolla evrildiğini iddia eder. Spencer'a göre biyolojik evrim, basitlikten karmaşıklığa yönelik bir ilerleme biçimde gerçekleşirken; toplumsal evrim, bireyin özgürlüğünü ve mutluluğunu açığa çıkaracak bir toplumsal ilerlemeyi sağlar. Bilimsel ve teknolojik alanda hızla gelişen endüstriyel toplumlar, bu anlamda ilerlemeyi en hızlı biçimde gerçekleştiren toplumlardır. 


(box lightJGalton ve Soyarıtımcılık|(/box light| 


Charles Darwin'in kuzeni Francis Galton da Sosyal Darwinizm'e sempati besleyen biyologlardan birisidir. Francis Galton, toplumsal ilerlemenin, kaliteli ve yararlı bireylerin toplum içerisinde sayıca artmasıyla gerçekleşeceğini düşünüyordu. 


Bu sebeple, fiziksel ve zihinsel 


olarak ırksal özelliklerin, sosyal kontrol altında gelişmesini ve verili olarak bu ırksal özellikleri taşımayan bireylerin üremesinin engellenmesini amaçlayan soyarıtımcılık ya da öjenik pratiğini geliştirmiştir. Darwin'in soyarıtımcılığa şiddetle karşı çıkmasından dolayı soyarıtımcılık, Darwin'in yaşamı boyunca hayata geçirilememiştir. Ancak, Darwin vefat ettikten bir yıl sonra Galton öncülüğünde İngiliz Öjenik Derneği ve Uluslararası Öjenik Kongresi kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Soyarıtımcılık, İskandinavya'da ve 


Amerika'da zihinsel engelli, psiko-patolojik ve yoksul bireyleri kısırlaştırma ya da öldürme yöntemiyle uygulanmıştır. En son, Nazi Almanyası döneminde, saf “Aryan” ırkına mensup olmayan bireylere yönelik olarak kitlesel biçimde uygulanan soyarıtımcılık, İkinci Dünya Savaşı sonrası tamamen yasaklanmıştır. 


(box light|)Sosyal Darwinizm, Darwinizm'in bir biçimi midir? [/box light| 


Sosyal Darwinizm, isminden ötürü her ne kadar Darwinizm ile ilişkilendirilse de Darwinist evrim kuramından oldukça farklı tezler öne sürmektedir. Darwinizm, canlı türlerinin, çevresel koşullara bağlı olarak doğal seçilim ile değişimini açıklayan bir evrim kuramıdır. Bu kurama göre bir tür popülasyonun sahip olduğu biyolojik özellikler, çevresel faktörlere dayalı olarak doğal bir şekilde değişirler. Darwin, bu değişimi aşamalı bir süreç gibi açıklıyor olsa da, bu teoriden yola çıkarak, ilerlemeye ya da ileriye doğru gelişime dair bir çıkarım yapmak mümkün değildir. Darwinizm öncesi dönemde evrim kuramıyla toplumsal olayları açıklamaya çalışan Spencer, Lamarck'ın evrim teorisini temel alır. Bu nedenle, her ne kadar güncel bilimsel verilerden faydalanmaya çalışmış olsa da, kuramının büyük bölümünü evrime dayandıran Spencer, aslında Darwinizm'le birlikte geçerliliğini yitirmiştir. 


Darwinizm'e göre Spencer'ın bilimsel açıdan hatalı görülebilecek iki görüşü ön plana çıkmaktadır. Birincisi, Spencer?'ın kuramı büyük ölçüde bireyciliği olumlar ve evrimsel sürecin bireyin bağımsızlığını ve gücünü artıran bir biçimde işlediğini varsayar. Ancak, Darwinci evrim kuramına göre bir türün evriminin sağlanması için popülasyonun kayda değer bir bölümünün doğal seleksiyona tabi olarak yeni ve değişik biyolojik nitelikler kazanarak değişmesi gerekir. Yani evrim, popülasyon düzeyinde gerçekleşir. Öte yandan, biyolojik evrim, bireyciliği ya da kolektivizmi meşrulaştıracak bir kuram olmaktan çok, sadece biyolojik süreçleri açıklamakla yetinen bilimsel bir teoridir. İkincisi ise, Spencercı evrimsel yaklaşıma göre evrim, her zaman ileri ve gelişmiş bir aşamaya doğru değişimi ifade eder. Bu görüş, feleoloji ya da amaçsalcılık olarak adlandırılır. Teleolojik evrimin “amacı”, insanın ve diğer canlı türlerinin karmaşık ve ileri aşamalara geçişini sağlamaktır. Termodinamik yasaları gereği biyolojik olaylar da karmaşık yapıları oluşturma eğilimi göstermektedir. Ancak, bu ileri ya da daha üstün bir aşamaya geçiş olarak tanımlanamaz. Darwinci evrim kuramına göre insanın, diğer canlılardan ya da insanın atası olan diğer primat türlerinden daha ileri bir aşamada olduğu iddiası yanlıştır. 


Bilimsel hataları bir yana, Sosyal Darwinizm'in sloganı olan “uyumu en yüksek olanın hayatta kalması” (“survival of the fittest”) ifadesi de çelişkilidir. Uyumu en yüksek olan ile hayatta kalmak aslında eş değer ifadelerdir. Bir canlının hayatta kalması için uyum sağlaması ya da uyum sağlayabilmek için bir canlının hayatta kalması gerekir. Dolayısıyla, uyum sağlamak ve hayatta kalmak mantıksal olarak aynıdır. 


(box lightJBiyolojik evrim, toplumsal evrimi açıklayabilir mi?|/box light| 


Sosyal Darwinizm, biyolojik evrimi, toplumsal değişimlerin işleyişine dair yasalar öngörebilecek derecede geniş bir kapsama sokmaya çalışan bir girişimdir. Aslında Sosyal Darwinizm, geliştirdiği toplumsal yasalarla birlikte doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki boşluğu ortadan kaldırmaya çalışmış olsa da, sosyal bilimlerin doğası gereği normatif çıkarımların kurbanı olmuştur. Biyolojik evrim, canlı türlerinin biyolojik değişimini açıklamakla yetinse de; Sosyal Darwinizm, toplumsal olayları evrimle ilişkilendirerek açıklamanın yanında ne olması gerektiğine dair de çıkarımlar yapmaktadır. Örneğin, Sosyal Darwinizm'e göre toplumun değişimine müdahale etmek yanlıştır. Çünkü, toplum kendi 


yasaları gereği ileriye doğru değişim geçirir ve her müdahale, bu değişimi yavaşlatacağından ötürü yanlıştır. 


Felsefede “doğalcı safsata” (“naturalistic fallacy”) olarak ifade edilen mantık hatasına göre, doğal ya da olgusal önermelerden, normatif (olması gereken, iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış) önermeler çıkarmak mantıksal olarak mümkün değildir. Dolayısıyla, biyolojik evrimden yola çıkarak toplumun nasıl işlemesi gerektiğine dair bir tez öne sürmek mantıksal olarak yanlıştır. Aynı zamanda, biyolojik evrimin de toplumsal bir perspektif sunmak gibi bir amacı Söz konusu değildir. Biyolojik evrim kuramı, salt açıklayıcı bilimsel bir kuramdır. 


Zamanında bir “moda” gibi parlamış ve bilimsel gelişmeler sayesinde geçerliliğini tamamen yitirmiş Sosyal Darwinizm, sadece ve sadece evrim kuramının yanlış yorumlanmasından ibarettir. İsminden ötürü Darwinizm”'den köken almış olduğu düşünülse de, Darwinizm”den çok daha eski ve geçersiz varsayımlarla ortaya konmuş, toplumsal ve siyasal sonuçları insanlık tarihine kirli bir leke olarak geçmiştir. Günümüzde Sosyal Darwinizm geçerli bir kuram olarak görülmüyor olsa da, yeni sosyal bilim kuramları içerisinde daha zayıf bir şekilde var olmaya devam etmektedir. Bu yazı dizisinin devamında, Sosyal Darwinizm'in sosyobiyoloji ya da evrimsel psikoloji olarak adlandırılan disiplinlerle ilişkisi irdelenecektir. 


(box lightJKaynakça|/box light| 
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SAHTE EVRİM KURAMININ TARİHİ 2 ÜSTÜN İNSAN IRKI 

Alican Başdemir-01.12.2015-gazetebilkent 


Bir önceki yazımda, Sosyal Darwinizm fikrinin kuramsal dayanaklarını, Darwinist Evrim Kuramı ile olumsuz ilişkisini ve hangi toplumsal pratiklere yol açtığını kısaca açıklamaya çalışmıştım. Bu yazıda ise, Sosyal Darwinizm'in Batı dünyasındaki ırkçı ve faşist politik eğilimlerin yükselişiyle erken 20. yüzyılda nasıl bir toplumsal paradigma hâline geldiğini kısaca anlatmayı deneyeceğim. 


“En uyumlu olanın hayatta kalması” sloganıyla popülerleşen Sosyal Darwinizm, sıkça Nazi Almanyası ve onun insanlığa karşı işlemiş olduğu suçlarla ilişkilendirilir. Standartlara uygun kısırlaştırma, insan deneyleri, zorunlu çalıştırma ve soykırımla ünlenmiş olması sebebiyle Nazi Almanyası'nın, Sosyal Darwinizm'in “en saf hâli” olarak görülmesi şaşırtıcı değildir. 
Fakat, insan ırkının iyileştirilmesi ve saf, kaliteli bir insan ırkı yaratma konusunda girişimde bulunan tek devlet ne yazık ki Nazi Almanyası değildir. 


Suçtan, hastalıktan, aptallıktan ve fakirlikten uzak, sağlıklı, zeki, kaliteli bir toplum inşa etme fikri, henüz 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Batı Avrupa'yı cezbetmeyi başarmıştı. “İnsan ırkının iyileştirilmesi” nosyonuyla kurulan öjenik (soyarıtımcılık) dernekleri, Batı'da etkin hâle geldi ve devletlerin yeni ırk politikaları izlemelerini sağladı. 
Önde gelen Sosyal Darwinistlerden biri ve Charles Darwin'in kuzeni olan Francis Galton, modern dünyada öjenik konusunda teorik çalışmalar yapan ilk kişidir. İlk öjenik derneği olan 


British Eugenics Education Society'nin öncülüğünü yapmıştır. Ardından, 1912 yılında farklı ülkelerde öjenik dernekleri arasında koordinasyonu sağlamayı amaçlayan Uluslararası Öjenik Örgütleri Federasyonu ve 1921 yılında Amerikan Öjenik Topluluğu kurulmuştur. 
Federasyonun öncelikli amacı, öjenik, üremenin düzenlenmesi, ırksal sınıflandırma ve insan kalıtımı gibi konularda tartışmak ve çalışmalar yapmaktı. Federasyon, Batı Avrupa'dan Latin Amerika ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri'nden Güney Avrupa'ya kadar oldukça geniş bir coğrafyadan temsilcilere sahipti. 


Uluslararası Öjenik Örgütleri Federasyonu'na bağlı ülkeler arasında öjenik pratiklerini yaygınlaştıran ve uygulamaya geçiren ilk ülke Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. 1896'da Connecticut ile başlayarak 27 eyalete yayılan öjenik programları, zeka geriliği, sosyal alkolizm, epilepsi, şizofreni ve zihinsel engellilik tanısı konanlar ve adli suçlular üzerinde uygulanmıştır. Öjenik çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulan üniversitelere bağlı araştırma merkezleri, kaliteli ırk standartlarını belirlemeye ve bütün vatandaşların öjenik kriterlerine uygun olup olmadığını incelemeye başlamıştır. 


19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında yoğun göç alan ABD, göçmenlerin sağlık ve “kalite” kontrolünden geçirilerek ülkeye alınmalarını sağlayacak göçmen kontrol merkezleri kurmuştur. Bugün dünya çapında önde gelen Cold Spring Harbor Laboratory, Rockefeller Üniversitesi gibi akademik kurumlar, zamanında öjenik çalışmaları konusunda özelleşmiş, eyalet yönetimlerinin kontrolünde olan kurumlardı. Cold Spring Harbor Laboratory'nin öncülü olan The Eugenics Record Office (Öjenik Kayıt Ofisi), tüm dünyanın ilham aldığı bir öjenik merkezi hâline gelmişti. Ofis, artan kalıtsal zihinsel bozukluklara ve ırksal heterojeniteye karşı, düşük ve kalitesiz olarak görülen belli gruplardan insanların kayıt altına alınmasını ve kısırlaştırılmasını sağlayacak çalışmalar yapıyordu. Ofisin başkanı olan Harvard mezunu Zooloji profesörü Charles Davenport, öjenik pratiğini “insan ırkının daha iyi üreme yoluyla (“by better breeding’) gelişiminin bilimi” olarak adlandırıyordu. Suç oranını azaltmak, entelektüel ve fiziksel olarak arzu edilen nesillerin çoğalmasını sağlamak amacıyla, genetik olarak “uyumsuz” olanların toplumsal oranını azaltmak gerekiyordu. 


Öjenik konusunda dünyada en önde gelen ülke hâline gelen Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'ya ve Latin Amerika'ya da ilham veriyordu. Özellikle, 20. yüzyılın başında Tıp Bilimi eğitimi konusunda en gelişmiş ülke sayılan Almanya ile öjenik çalışmalarını başlatan ilk ülke olan ABD'nin kısırlaştırma uygulamaları konusundaki yaklaşımları arasındaki uyumluluk dikkat çekicidir. ABD'deki göçmen karşıtlığı ve yükselen ırkçı Ku Klux Klan hareketi ile Almanya'da yükselişe geçen anti-semitist, ırkçı Nazi (Nasyonel Sosyalist İşçi) Partisi, ülkelerin öjenik konusundaki yaklaşımlarındaki benzerliğe bir sebep olarak gösterilebilir. Her iki ülkede de belli etnik grupların (siyahiler, Yahudiler, Romanlar) ve göçmenlerin toplumsal entegrasyonunun sağlanamamış olduğu iddiası, bu çalışmaların toplumsal kabulünü artıran bir faktör olarak ön plana çıkıyordu. Ancak, iki ülke arasındaki öjenik politikasına dair bağlar daha eski yıllara dayanmaktadır. 1920'li yıllarda Kirsoop Lake, Harry Laughlin gibi öjenik destekçisi Amerikalı araştırmacılar, Almanya'daki kurumlar ile yaptıkları işbirliğinden ötürü onore edilmişlerdir. 1927 yılında, Eugen Fischer başkanlığındaki Rockefeller Vakfi, Berlin'deki Kaise Wilhelm Antropoloji, İnsan Kalıtımı ve Öjenik Enstitüsü'nün kuruluşu için maddi yardım sağladı. Böylece, 1934 yılında devlet eliyle başlayacak olan öjenik çalışmalarının temeli atılmış oldu. Adolf Hitler, cezaevi yıllarında Fischer'in insan kalıtımı üzerine yazdığı bazı kitapları okudu ve bu kitapları, öjenik politikasına ilham kaynağı olarak kullandı. 


Nazi Almanyası'nın 1934 yılı itibariyle öjenik için gerçekleştirdiği propaganda çalışmalarında sıkça Yahudiliğin uyumsuz ve sağlıksız bir etnik kimlik olduğuna vurgu yapılıyordu. 
Yahudilerin ve Romanların zihinsel bozukluklara, hastalıklara ve suça yatkın olduğuna yönelik iddialar ön plana çıkarılıyordu. Kısırlaştırma kararı ile Yahudiler ve Romanlar öncelikli olmak üzere yüz binlerce Alman vatandaşı çocuk sahibi olma haklarından mahrum bırakılmıştı. 1935 yılında Heidelberg Üniversitesi'nin çalışmalarına dayanarak, “uyumsuz” olduğu gerekçesiyle Yahudiler ve Aryanlar (arı Alman ırkı) arasındaki evlilikler 

yasaklandı. ABD'de öjenik konusunda ünlenmiş kimi bilim insanları ise, bu pratiklerden övgüyle bahsetmişlerdir. 


1939 yılında Adolf Hitler'in emriyle Aktion T4 kararı uygulamaya konuldu. Bu karara göre, 
zihinsel engelliler, hastalar ve kamplarda yaşan insanlar üzerinde deney yapan doktorlara, ötanazi gerçekleştirme hakkı tanınıyordu. Aktion T4 ile sakat doğan bebekler ve engelli küçük çocuklar ebeveyn rızasıyla, insan deneylerinde kobay olarak kullanılanlar ve kamplarda yaşayan kişiler de gerektiğinde zorunlu ötanazi ile öldürülebiliyordu. 6 ayrı şehirde ötanazi merkezlerinde ve kamplarda zorunlu ötanaziler gerçekleştiriliyordu. 1939 yılından 1945 yılına dek milyonlarca Yahudi, Roman, eşcinsel, muhalif, yaşlı ve engellinin ölümüne sebep olan soykırımın temel kaynaklarından biri bu yasa olmuştur. 


Nazi Almanyası'nın savaşı kaybetmesinin ve Nuremberg Mahkemesi'nde Nazi doktorlarının yargılanmasının ardından soykırıma zemin hazırlayan öjenik politikalarına karşı tüm dünyada tepki uyanmaya başladı. 1945 yılında UNESCO, ırkçılığı körükleyen tüm politikaları, antropoloji, sosyoloji ve genetik çalışmalarını kınayan ve ırk kavramının yeniden değerlendirmesini öngören The Race Question adındaki raporu yayınladı. 2. Dünya Savaşı gibi faciaların yaşanmaması için insan haklarını ve özgürlüklerini garanti altına almak amacıyla sivil toplum dernekleri ve devletler tarafından çalışmalar yürütüldü. Tüm Batı'da hâkim olmuş ve milyonlarca insanın hayatına mâl olmuş öjenik pratikleri, bugün hâlâ bir Nazi politikası olarak görülse de tüm Batı dünyasının öjenik politikaları konusunda sorumlu olduğu gerçeği ne yazık ki hâlâ gün yüzüne çıkarılmıyor. 


(box lightJKaynakça|/box light| 
“Eugenic Sterilization Laws” in the US. 


American Eugenics Movement. Retrieved from http://Wwww.eugenicsarchive.org/eugenics/list2.pl 


Galton, Francis (July 1904). “Eugenics: Its Definition, Scope, and Aims”. The American Journal of Sociology. 


http://Wwww.eugenicsarchive.org/html/eugenics/essay8&text.html 
The Race Question (1950). http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001282/128291eo.pdf 


ROCKEFELLER, CFR, GİF VE KÜRESEL KUŞATMA 
Tarık Ziya Gücüm- yenisoz- 01 Şubat 2021 


Dünyadaki Organize aklın, Küresel Ahtapot'un bir ayağı olan Rockefeller ailesi, daha doğrusu 1800'lerden itibaren Dünyadaki tüm savaş, katliam, açlık, soykırım, hastalık v.s. 


sorumlusu olan karanlık beynin bir ayağı. 


Bu ayağın en önemli organlarından, CFR “Council on Foreign Relations” Dış İlişkiler 


Komitesi. 


Yayın organı “Foreign Affairs”? vasıtasıyla, Dünya kamuoyu üzerinde bir politik yönlendirme yapmaya çalışır. Bu yönüyle 2. Dünya savaşında önemli bir rol oynadı. Görünüşte CFR'nin çalışmalarının pek gizli olmadığı ileri sürülse de, gerçekte son derece gizli çalışmaktadır. 
Sadece yönlendirme amaçlı faaliyetlerini dışa yansıtmakta ve bu yansıtma ile açıktan çalıştığı 


intibaı vermeye gayret etmektedir. 


CFR, Stratejisinin en önemli iki unsurundan biri “Aculturation” diye bilinen “Kültürel Yabancılaştırma” diğeri de “De-politizasyon”dur. Yani Siyasetsizleştirme, bu iki unsurda 


bölgemizde ve Ortadoğu coğrafyasında yabancısı olmadığımız iki unsurdur. 
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CFR’nin Dünya'nın önemli ülkelerinde çeşitli “ayakları” var. Bu “ayaklar” “Yerel Konseyler olarak faaliyet yürütmekteydiler. Almanya'da SWP, Arjantin'de CARI, Brezilya'da FGV, Fransa'da IFRI, G.Kore'de EAI, Hindistan'da ORF, Suudi Arabistan'da GRC, Rusya'da ise INSOR... 


Bu “Yerel Konseyler” bir araya gelerek “Council of Councils” yani “KONSEYLERİN KONSEYİ”ni oluşturuyor, en tepede ise Council on Foreign Relations yani “CFR” var. 


Rockefeller güdümündeki CFR bir tür çatı örgüt, güdümünde birçok örgüt var, Bilderberg, Trilateral gibi. 


Küresel Ahtapot, ilmek ilmek ördüğü Büyük Ortadoğu Projesini kararlılık ile uygularken Amerika merkezli bir küresel finans krizinin geleceğini de çok iyi bilmekte buna göre gerekli 


dizaynı da yapmaktadır. 


Büyük Ortadoğu Projesi'nin 2 temel amacı olan Enerji hatlarının ve Verimli Tarım 


Arazilerinin kontrolü sağlanacak, bunun için tüm yollar denenecekti. 
Ve nihayetinde bu küresel Ahtapot Türkiye'yi de bu ağa dahil etmek için harekete geçer. 


İşte tam da bu aşamadan sonra kamuoyunda hemen hemen hiç ortaya çıkmadan, 


medyatiklikten bilinçli olarak uzak tutulan bir “yapılanma” için düğmeye basıldı. 


20 Ekim 1999°da İstanbul Koç Müzesinin lüks yemek salonunda, K.. Holding ile 1928'den 
beri ticari ve ailevi ilişkileri süren David Rockefeller onuruna verilen yemekte, David Rockefeller davetliler huzurunda K.. Holding Yönetim Kurulu Başkanı R.K.'nin CFR'nin 


“DIŞ İLİŞKİLER ULUSLARARASI GRUP” üyeliğine kabul edildiğini açıklayarak, R.K..'a 


bir de madalya verecektir. 


R.K. çok uzun yıllardır üyesi olduğu CFR içerisinde artık “EN ÜST DÜZEYDE” YÖNETİCİ 


pozisyonundadır. 


Türkiye'de 2008 yılında düğmesine basılan “YEREL KONSEY” kurma çalışmaları kısa sürede meyvesini verecek ve 40 kişiden oluşan “özel ve seçkin” bir grup R...K.. 


başkanlığında Global İlişkiler Forumu (GİF) temellerini atacaklardı. 


Global İlişkiler Forumu (GİF) 11 Mayıs 2009'da Kurulup tüzel kişilik statüsü kazandı ve 


“Dernek” adını aldı. 


Misyonunu “Üyelerini ve tüm ilgili bireyleri, uluslararası ve Global ilişkilere dayalı konuları sorgulayıp, tartışabilecekleri bir platformda buluşturmak” olarak tanımlayan GİF'in etkisi çok 


daha geniş ve stratejik alanlara uzanacaktı. 


Rockefellerin kontrolündeki Küresel Ahtapotun kontrol ettiği CFR” ye üye olan onlarca isim ABD, IMF, BM, Dünya Bankası gibi kurumları yönetti. Bank of America, Bloomberg, Boeing, BP, Ford Motor, Goldman Sachs, IBM, News Corporation ve dahası Konsey'e üye. 


1999'da bu görevi alması ile birlikte CFR'nin Türkiye'deki tek ve yetkili temsilcisi olan K. 
Holding yönetim kurulu başkanı R.K, Türkiye'ye yönelik alınmış tüm stratejik kararların altına imza atar. Yıl 2008'e geldiğinde ise Dünya ve Türkiye Konjonktürü farklı bir hal 


alacaktır. 


Fakat o günden bu güne köprünün altından çok sular aktı, 21.Yüzyıla çok farklı dengeler ve beşten büyük olan bir Dünya ile giriliyor. Türkiye, kurulacak olan bu yeni Dünyada en önemli 


güç ve istikrar merkezlerinden biridir bugün. 


Küresel Ahtapotun emperyal sömürüye dayalı ayaklarının kesilmesi demek olan bu yeni Dünya'da, Global İlişkiler Forumu GİF in “Türkiye Ekonomi ile devrilecektir?? yorumu ve beraberinde Türkiye'ye karşı küresel merkezli ekonomik saldırılar her şeyi açıklamak için 


yetiyor. 


“Onlar tuzak kurdular, Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak 


bozucudur.”(Al-i İmran, 54) 


Vesselam. 


ROCKEFELLER İMPARATORLUĞU VEYA ABD 
Tarık Ziya Gücüm- yenisoz- 29 Kasım 2020 


Dünyadaki Organize aklın bir ayağı olan Rockefeller ailesi, daha doğrusu 1800'lerden itibaren Dünyadaki tüm savaş, katliam, açlık, soykırım, hastalık vs. sorumlusu olan karanlık beynin bir ayağı. 


Bir köy kilisesinde ayin eşyası muhafızı iken, bir ticari işletmeye muhasebeci olarak giren 


J.D. Rockefeller, daha sonra simsarlık diye adlandırılan bir komisyon şirketine ortak oluyor. 


Rockefeller, Petrol endüstrisinin vaat ettiği geleceği ilk sezenlerden biridir. Bir komisyoncu 


olarak hayata atılan Rockefeller daha sonra madencilik ve çelik işleri ile uğraştı. 


Petrolün ileride ticari önem kazanacağını düşünen Rockefeller, Standart Oil Company adında 


yeni bir şirket kuruyor. 


1870 te kardeş William Rockefeller, Standart oil Company aracılığı ile Amerikan Petrol 


sanayisini tek elde toplamayı amaçladı. 


J.D. Rockefeller ölünce arkasında 912 milyon dolarlık servet bıraktı. Bu servet günümüz enflasyon şartlarına dönüştürülünce yaklaşık 189 Milyar Dolar etmektedir. Böylece Aile 


İnsanlık tarihinin en zenginleri listesinde birinci sırada yer almaktadır. 


Bu Ailenin özelliği; Aldığı siyasi kararları, kurdukları kuruluş, vakıf, dernek, komisyonlar ve 


ABD'deki diğer birkaç ailenin parasal gücüyle istediği ülkeye istediğini dayatmasıdır. 


2.Dünya Savaşında Avrupa'yı savaş alanına çeviren Nazi Almanya'sına Silah üreten ve savaştan en büyük karla çıkan Fabren şirketinin en büyük ortaklarından biri, Standart Oil Company, Yani Rockefeller Ailesiydi. 


Savaşta kullanılan tank, uçak, tüfek yapımından, mermilerden, el bombalarından kazandıkları 


servet yetmezmiş gibi, harap olmuş Avrupa'nın İnşasında da yine büyük servetler kazandılar. 


Hani ya; kendi tarihimizden biliriz; kurtuluş savaşında asker, yiyecek ekmek ve azık bulamazken orduya kamyon lastiklerini korkunç fahiş fiyatlarla satan ve şu anki zenginliklerinin temelini o kamyon lastikleri ile kuran ülkemizdeki malum ailenin yaptığı 


gibi. 


Dünyanın her yerinde ve tarihin her döneminde bu şeytan imparatorluğunun Parmak izini 


buluyoruz. 


Vietnam savaşında, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği silah endüstrileri, yeni imal ettiği silahları deneme fırsatı bulmuştu ve silah sanayisini canlandırmak için devlet, eskileri kullanarak elden çıkarmıştı. Vietnam'da kullanılan “Agent Orange” adlı kimyasal 


silah ile bu zehirin bitkiler üzerinde ölümcül etkileri görülmüş oldu. 


Kore Savaşı ile ülke iyiye bölündü ve Ülkenin kalkınma hayalleri suya düştü. Böylece ülke ekonomisi tahrip edildi. Ayrıca bu ülkede mikrop bombaları ve dioksin gibi çeşitli zehirler ile 


biyolojik savaş denemeleri yapıldı. 


Kamboçya'da Amerika ile ticaret yapmayı reddeden lider Sihanuk 1970 yılında bir darbe ile 


devrildi ve yerlerine ülkeyi kaosa sürükleyen Pol Pot ve Kızıl Kmerler geçirildi. 


Tayland'da yine ülke yönetimi devrilerek yerine diktatörlük rejimi kuruldu. Ülke ekonomisi 


yıllarca Rockefeller ailesine ve ABD ye çalıştı. 


Endonezya devlet başkanı Suharto 1957-58 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği 


silahlarla Doğu Timor'u işgal etti ve yıllarca sürecek bir kaos yarattı, binlerce insan öldü. 


Afganistan savaşı Ruslara silah sanayisini geliştirmek için büyük fırsatlar sunmuştu. 
Rockefeller ailesi ABD de yeni üretilen silahların etkilerini deneyebilmek için büyük bir fırsat yakalamıştı. Ayrıca ülke çok zengin yer altı kaynaklarına sahipti. Sonuç: Afganistan yönetimi 


şu anda tamamen ABD'nin, yani bu ailenin kontrolü altındadır. 


İran-Irak savaşı Saddam'a büyük vaatler yapılarak başlatıldı. İlk iş olarak birbirlerinin petrol kuyularını ve tesislerini bombaladılar. Tabii sonunda petrol zengini bu iki ülke ABD ve Avrupa'daki bu aileye ait silah fabrikalarından daha fazla silah satın alıp savaşı kazanabilmek 


için ülke ekonomilerini iflas ettirecek düzeye getirdiler. 


Sonuçta bu ülkelerin yıkılan bütün şehirleri ve petrol tesisleri yine bu aileye ait ABD ve Avrupa'daki şirketler tarafından yeniden kurulacaktı. Bu da yine bu ülkelerin bu iş için daha 


fazla borç altına girmesiyle mümkün olacaktı. 


Bu savaşta test amacıyla tüketilmiş uranyum bombaları kullanıldı. Bu bombalar, etkisi yıllarca sürecek radyoaktif maddeler yayarak bölgedeki yüz binlerce insanın ölmesine yol 


açtı, hala da insanları öldürmeye devam ediyorlar. 


Yugoslavya'da salkım bombaları kullanıldı. Bu, teknolojinin son ürünü bombalar yere yaklaştıklarında, yüzlerce küçük bombalara ayrışıyorlar ve yere düştüklerinde hala 


patlamamış olanlar, her zaman aktif birer bomba olarak kurbanlarını bekliyorlar. 


Guatamala'da hükümet, komünist rejim tehlikesi bahane edilerek CIA yardımıyla 1953 
yılında devrildi ve bugüne kadar Rockefeller'in tayin ettiği askeri hükümet ülkeyi sonsuz bir 


kargaşa içinde yönetmektedir. 


ŞİLİ'de General Pinochet, 1973 yılında iktidarı ele geçirerek, yıllarca ABD nin istekleri doğrultusunda ülkeyi yönetti. Amerika Birleşik Devletleri'ne aktardığı milyarlarca dolarla ülke ekonomisi bataklığa sürüklendi. Ülke insanları sefalet içinde yüzerken, Rockefeller daha 


da zengin oldu. 


Brezilya'da sözde komünizmden kurtarılan bir diğer ülkeydi. Ülke yönetimi 1964 yılında bir darbe ile devrildi, ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Amerika'daki en güvenilir 


müttefiklerinden biri oldu. Ülkenin serveti Rockefeller ailesine aktı. 


Fiji, Grenada, Panama, Somali, El Salvador işgal edildi. Sarin, hardal gazı gibi sinir gazları 


halk üzerinde denendi. Yüz binlerce insan öldü ve hala ölmeye devam ediyor. 


Bolivya, Gana, Ekvator, Haiti, Filipinler, Peru, Uruguay, Angola, Seyşel adaları gibi üçüncü dünya ülkelerinde yapılan darbeler ve karışıklıklar hep Rockefeller İmparatorluğu'nun 


uygulamaya koyduğu planların bir parçasıydı. 
Şeytan İmparatorluğu demekle az mı dedik acaba. 
Vesselam. 

YENİ? BARONU KİM ÖLDÜRDÜ? 


25 Haziran 2014 Çarşamba-Kemal Özer-kemalozer.com/yeni-baronu-kim-oldurdu-456h.html 


Uçak kazalarına çok dikkat etmeli! Zira en “temiz” operasyonlar etkin bir suikast aracı da olan uçaklarla yapılıyor! 


Malum, bu yıl 8 Mart'ta Malezya uçağı -sözde- kaybolmuştu. Bu hadise ile ilgili 22 Mart'ta kaleme aldığımız makale neredeyse tüm medyada yer almıştı. 

Çünkü bu uçakta baronların baronu olarak nitelenen Rothschild hanedanından Jacob Rothschild'e ait, yarı iletken şirketi Freescale Semiconductor'ın patent ortaklarının tümü vardı. 

Bu uçak hâlâ kayıp ve sırrı çözülemedi(!) En azından dünya kamuoyu hakikati henüz öğrenebilmiş değil. 

Ne gariptir ki, bu uçak hadisesinden bir buçuk yıl önce -2012 Ağustos ayında- 

bir şarkı bestelenmiş. Pitbull ve Shakira'ca söylenen bu şarkının sözleri oldukça gizemli. 
Şöyle diyor şarkıda: 

“Now it's offto Malaysia 

Two passports, three cities, two countries, one day 

No Ali, No Frasier! 

But for now offto Malaysia...” 

“Şimdi biz Malezya'ya gidiyoruz. 

İki tane pasaport, üç şehir, iki ülke, bir gün... 

Hayır Ali! Hayır Frasier! 

Ama şimdi için Malezya kapalı...” 

Batı medyasını dikkatle taradığımızda, kaybolduğu iddia edilen Malezya uçağı ile bu şarkı arasında bir bağlantıdan söz edildiği görülür. 


Kimlerine göre ise bu benzerlik “bir tesadüfmüş müş de, şarkı geleceği bilmiş miş!” 

Ah o hin benzerlik... 

Klibi müstehcen olduğu için yer veremediğimiz MH370 sefer numaralı Malezya uçağı ile ilgili olduğu iddia edilen "Get It Started" adlı şarkıda; iki pasaport, iki ülke, üç şehir, bir günden söz ediliyor. Ve tabii ki iki kişi ile Malezya'dan... 

Uçağa binen iki kişinin pasaportu çalıntı... 

Çalıntı pasaportlar İtalya ve Avusturya'dan yani iki ülke... 

Uçak Malezya'dan kalkıp, Çin'e gidiyor ama Vietnam'da kayboluyor. Yani üç şehir: Kuala Lumpur, Hanoi ve Pekin... 

Şarkı'da bir Ali'den söz ediliyor. Tesadüfe bakın ki, pasaportu çaldığı iddia edilen iki İranlıdan birinin adı da Ali! 

Frasier kim mi? Onun gizemi dikkatli okurların gözünden zaten kaçmaz... 

Bunlar gerçekten doğru olabilir mi? 

Uçak Malezya uçağı değil mi? Evet! 

Malezya hükümeti uçakta iki İranlı olduğunu ve pasaportlarının çalıntı olduğunu kabul etti mi? Evet! 

İki ülke, üç şehir ve bir gün doğru mu? Evet! 

Geriye kalanın adı komplo teorisi mi? Hayır! Hayır! 

şarkı ile 11 Eylül -ikiz kuleleri- saldırısından 6 yıl önce piyasaya sürülen “Illuminati Card Game” adlı oyun kartlarındaki benzerliğin altı çizilmeli... 


Veliaht Baronu Kim Öldürdü? 


Malum, IŞİD denilen karanlık örgüt, 11 Haziran günü, Irak'ın en büyük şehirlerinden biri olan Musul'u, ardından da Irak'ın yaklaşık dörtte birini ele geçirdi. 


Bu olaydan 4 gün sonra ise dünyanın en büyük ikinci baronu olan 99 yaşındaki David Rockefeller?'in oğlu Richard Rockefeller babasının yaş günü programından çıktıktan sonra öldü ya da öldürüldü! 


Richard'i önemli kılan sadece yaşlı baronun oğlu olması değil elbet. Aynı zamanda baba baronun yerine geçmesi beklenen veliaht... 


Ölüm nedeninin, kendi kullandığı uçağın düşmesiyle gerçekleştiği açıklandı. 


Rockefeller'in sözcüsü Frasier Seitel, ölümü doğrularken kazanın nedeninin tam olarak bilinmediğini açıkladı. Ölüm hadisesinin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen, konu basit haberlerden sonra birden gündemden düşüverdi. Neden acaba? 


Bizim basının büyük bir “hayırsever(!)”olarak sunduğu baronun ölümü, hiç kuşkusuz basit ve sıradan bir ölüm değildi. 


Trilyonlarca doları yöneten ailenin tepesindeki baron babanın ölümünden sonra ailenin başına geçmesi planlanın kişi, acaba basit bir kaza eseri mi öldü, yoksa bu ölüm aileye verilen bir mesaj mı? 


Rockefeller ailesi gerçeği öğrense de, bizler gerçeği uzun yıllar asla öğrenemeyeceğiz. Belki de hiç... 


Yakın zamanda baronların has adamlarının veya aile mensuplarının da içinde yer aldığı kişilere yönelik yeni hamleler söz konusu olursa veya hiç tahmin edilmeyen bir bölgede beklenmedik savaş çıkarsa asla şaşmamalı. 


Mamafih bu hadise Türk basınının, bir hayırseverin(!) basit bir kazada ölümü şeklindeki takdimi gibi vakayı adiyeden değil. 


“İstanbul'u Da Alacağız” 


IŞİD, hiçbir Müslüman grubu temsil etmediği gibi, basit bir taşeron olarak da görülemez. 


IŞİD'in “Irak ve Suriye'den sonra İstanbul'u da alacağız” cümlesi, gülüp geçilecek bir mesaj olarak görülmemeli! 


IŞİD'in İstanbul'u alabilmesi gibi bir saçmalık elbette söz konusu olamaz, ama bu söz asla basit ve komik değil. Bilakis büyük patron, taşeron IŞİD'in ağzından Ankara'ya mesaj gönderiyor. 


Bu nedenle baronlar ve İngiliz'i dikkatle izlemek gerekiyor. Elbette ABD'yi de... Ancak son gelişmeler ABD'den ziyade, İngiliz-Suud işbirliğine işaret ediyor... 


ÖLÜLERİ DİJİTAL OLARAK "DİRİLTECEK" SOHBET ROBOTLARI 
Fatih Demir / Haksöz Haber-02 Mart 2021 Salı 


“Yapay zeka-makine öğrenimi? ile şekillenen sohbet robotları; dijital kişiliğimizi, ailemiz ve arkadaşlarımız ile konuşturabilmek için “hayata döndürmeyi? amaçlıyor. Sesimiz, mesajlarımız, paylaşımlarımız vd. ölsek dahi dijital bir beyinde toplanabilir. 


Yapay zeka teknolojileri kullanarak ölmüş kişilerin dijital kimliklerini sürdürme çabası hayatından ölüm hakikatini kovan modern insanın düştüğü çaresizliği de gözler önüne seriyor. Konu hakkında çevirdiğimiz bu yazıda mesele hukuki boyutlarıyla ele alınırken meselenin esasında ahlakilik açısından değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğunun altını çiziyoruz. 


2017'de Microsoft'un, yapılırsa ölüleri dijital olarak diriltecek bir sohbet robotunun patentini aldığı ortaya çıktı. 


“Yapay zeka-makine öğrenimi” ile şekillenen sohbet robotumuz, dijital kişiliğimizi “hayata döndürerek? ailemiz ve arkadaşlarımız ile konuşturulması amaçlanıyor. Microsoft temsilcileri sohbet robotunun "rahatsız edici" olduğunu kabul ediyor ve şu anda onu üretime sokma planları olmadığını beyan ediyorlar. 


Yine de, dijital reenkarnasyonları mümkün kılmak için teknik araçların ve kişisel verilerin yeterli olduğu kabul ediliyor. Yapay zeka sohbet robotları, "Turing Testi" ni çoktan geçti, bu da diğer insanlara kendisinin de insan olduğu yanılsamasını kabul ettirdiği anlamına geliyor. 
Bu arada, modern dünyadaki çoğu insan artık yapay zeka programlarına konuşma özeliğimizi öğretmek için yeterli veriyi girdiğimizi düşünüyor. 


Ancak şu anda “dijital reenkarnasyonu” yöneten hiçbir yasa yok. Ölümünüzden sonra veri gizliliği hakkınız kesin kurallarla koruma altına alınmamıştır. Hatta şu anda bile dijital olarak diriltilmek istememeniz bunu olası kılmıyor. Bu yasal belirsizlik, özel şirketlerin siz öldükten sonra verilerinizden sohbet robotları oluşturmasına yer bırakacaktır. 


Şu anda ve belirli mevzuatların yokluğunda, fiziksel bedeniniz gömüldükten sonra dijital kişiliğinizi yeniden başlatmak için nihai güce kimin sahip olabileceğini kimse bilmiyor. 


Microsoft'un sohbet robotu, siz vefat ettikten sonra size benzeyen dijital bir reenkarnasyon oluşturmak için elektronik mesajlarınızı kullanabilir. Böyle bir sohbet robotu akrabalarınızla görüşebilir, onlara mesajlar atabilir sesli cevaplarda bulunabilir. Sohbet robotu, metin mesajlarına yanıt vermek için yapay (sizden esinlenilmiş) zekâsını kullanarak sizmiş gibi davranabilir. Mesajlarınızı ve zengin ses verilerinizi geride bırakırsanız ses benzerliğinizi oluşturmak da daha kolay olacaktır. 


Microsoft, dijital dirilişe ilgi gösteren tek şirket değil. AI şirketi Eternime projesi ile kullanıcıların öldükten sonra yaşayabilecekleri bir avatar oluşturmalarına olanak tanımayı hedefliyor. Coğrafi konum, hareketler, aktiviteler, fotoğraflar ve Facebook verilerinden oluşan karmaşık bilgileri toplayan Al şirketi yapay zekaya sahip bir sohbet robotu geliştirdi. 


Ailelerin, yapay zeka teknolojilerini kullanarak ölü akrabalarını “yeniden canlandırma? 
seçeneğine sahip olması sadece bir zaman meselesi olabilir. 


Mezarın ötesindeki sohbet robotları ve hologramlar (avatar, görsel bedenler) sıradan hale gelecekse, bunları yönetmek için yeni yasalar çıkarmamız gerekecek. Sonuçta bedeni, bir mezar taşının altında yatan ve taşta "huzur içinde yatsın" yazan birini dijital olarak diriltmek mahremiyet hakkının ihlaldir. 


İkili bedenler 


Ulusal kanunlar, ölümünüzden sonra verilerin nasıl kullanılacağı konusunda tutarsızlıklarla doludur. AB'de, veri gizliliği yasası yalnızca yaşayanların haklarını korur. Bu durumda da üye devletlere ölülerin verilerini nasıl koruyacaklarına karar vermeleri için yer kalıyor. Estonya, Fransa, İtalya ve Letonya gibi bazı AB ülkeleri, ölüm sonrası verilerle ilgili yasal düzenlemelerde bulundu bile. 


Aslında verilerimiz çoğunlukla Facebook ve Google gibi özel çevrimiçi platformlar tarafından kontrol edilmekte. Bu kontrol de bu tarz platformlarda profiller oluşturduğumuzda “kaydolduğumuz hizmet şartlarına?” dayanmakta. Bu maddeler de, ölülerin mahremiyetini şiddetle korumayı amaçlıyor. 


Örneğin, 2005'te Yahoo! Irak'ta öldürülen bir ABD'li askerin hayatta kalan ailesine, askerin eposta hesabı ve giriş bilgilerini vermeyi reddetti. Şirket, hizmet şartlarının askerin mahremiyetini korumak için tasarlandığını savunuyordu. Ta ki bir yargıcın, şirketten aileye epostaların kopyalarını içeren bir CD vermesini emretmesine kadar. Bu olay da, bu tarz işler için yasal bir emsal oluşturdu. 


Ölüm sonrası veri mevzuatını iyileştirmenin bir yolu olarak; organ bağışı modeli kullanılabilir. Birleşik Krallık'ın organ bağışındaki, “vazgeçme” yasası özellikle önemlidir. 


Çünkü ölülerin organları, o kişi yaşarken aksi belirtilmedikçe bağışlanmış olarak kabul edilir. 
Aynı devre dışı bırakma şeması, ölüm sonrası verilere de uygulanabilir. 


Bu model ölülerin mahremiyetine ve mirasçılarının isteklerine saygı duymamıza yardımcı olabilirken, bağışlanan verilerden doğabilecek faydaları da göz önünde bulundurabilmemizi sağlayabilir. 


Gelecekte, özel şirketler aile üyelerine ıstırap verici bir seçenek sunabilir: “Sevdiklerinizi ölümüne terk edin veya bunun yerine dijital olarak canlandırılması için ödeme yapın” Microsoft'un sohbet robotu şu anda benimsenmeyecek kadar rahatsız edici olabilir. Ancak bu geleceğin sadece bir örneği. Bu teknolojileri yönetecek/kısıtlayacak yasaları yazmanın zamanı geldi. 


*Turing Testi: Turing testinin amacı, bir makinenin düşünebildiğini söyleyebilmenin mantıksal olarak mümkün olup olmadığıdır. İnsan yalnız soru sormak suretiyle biri insan biri makine olana sorular yöneltir. Hangisinin insan hangisinin bilgisayar olduğunu saptamaya çalışır. İnsan olanın hangisi olduğunu bilemezse “makine-yapay zeka” testi geçmiş sayılır ve insan gibi düşünme becerisine sahip olduğu kabul edilir. 


Kaynak: The Conversation 


İNTERNETTEN GERÇEKLİĞE: NEO-NAZİ EYLEMLİLİK 


Yahya Avar / Haksöz Haber-18 Şubat 2021 Perşembe-Kai Biermann, Christian Fuchs, Astrid Geisler, Yassin Musharbash, Holger Stark / Die Zeit 


“18 yaşındaki Fabian D., bodrumunda internette rastladığı Atomwaffen Bölüğü propaganda filmlerini izledi. Aşırı sağcı militanların manifestolarını inceledi. Tabii çok geçmeden, artık sadece seyirci olmak ona yeterli gelmiyordu, aksiyona girmek istiyordu” 


Die Zeit'ın aşırı sağ/Neo-Nazi gruplar hakkındaki kapsamlı araştırmasının bu bölümünde internet ortamında tanışılan aşırı sağ/neo-Nazi örgütler ve ideolojilerin gerçek hayattaki etkileri ele alınıyor. Herhangi bir eylem gerçekleştirmeden yakalanarak 2 yıl hapse mahkum edilen Alman elektronik teknisyeni Fabian D.'nin hikayesi Norveç'te gerçekleştirdiği saldırıda 70 kişiyi öldüren Anders Breivik'in ya da Yeni Zellanda'daki Christchurch cami saldırısının faili Brenton Tarrant'ın eylemlerini gerçekleştirmeden önceki süreçlerine ışık tutacak türden bir hikaye. 


İnternet ve Gerçeklik 


Tiefenbach köyü, Bavyera Ormanı'ndaki dik bir yamaç üzerinde yer almaktadır. Fabian D., Şubat 2020'deki tutuklanmasına kadar ailesinin pastel renkli evinin bodrum katındaki dairede yaşıyordu. Polisler dairedeki davlumbazın arkasına gizlenmiş bir sabit disk buldular. İçinde ise James Mason tarafından yazılmış terörizm el kitabı "Siege"'in bir kopyası bulunuyordu. 


23 yaşındaki elektronik teknisyeni Fabian D., hiçbir zaman aşırı sağ bir partiye üye olmamıştı. 
Bilinenlere göre, Felix Oberhuber gibi Ukrayna'da savaşma veya Dekkit'in yaptığı gibi ABD'ye seyahat etme hırslarını hiç barındırmadı. Fabian D. basitçe, oturup bilgisayar oyunları 


oynadı. İnternette, Atomwaffen Bölüğü, The Base ve Feuerkrieg Bölüğü gibi Siege çevresindeki neo-Nazi gruplara rastladı. 


18 yaşındaki Fabian D., bodrumunda internette rastladığı Atomwaffen Bölüğü propaganda 
filmlerini izledi. Aşırı sağcı militanların manifestolarını inceledi. Tabii çok geçmeden, artık sadece seyirci olmak ona yeterli gelmiyordu, aksiyona girmek istiyordu. 


2019 baharında gelindiğinde, en sonunda Feuerkrieg Bölüğü'nün sohbet grubuna erişim 
sağladı. Gerçek hayatta hiç arkadaşı olmayan ve kilosuyla mücadele eden Fabian D., internette yeni bir benliğini yaratmayı başardı. DIE ZEIT, sohbetlerin 18.000'den fazla ekran çekimini inceledi. Bunlarda Fabian D., 7 Mart 1904'te doğan Nazi savaş suçlusu ve Holokost organizatörü Reinhard Heydrich'den esinlenerek kendisine "reinhard070304" veya "Heydrich" adını verdi. Bir tür Sanal Heydrich olarak Fabian D. Bavyera'daki küçük bir kasaba olan Cham'daki mültecileri gösteren bir fotoğraf paylaştı. Başlığını ise şöyle adlandırdı: "Öldürmeli mi, öldürmemeli mi?" 


Fabian D., dijital fantezilerini analog dünyada da takip etti. Alman askeri kıyafetleriyle etrafta dolaşırdı, hatta bir keresinde silah edinme girişiminde bile bulundu. Temmuz 2019'da hafif silah ruhsatı için başvurdu ve 14 gün sonra da aldı. Ayrıca, büyükannesinin adresine silah parçaları gönderiminde bulundu: Kalaşnikof'un orijinal mahfazası kullanılarak üretilmiş bir “dekoratif kopyası”. İç tarafında bulunan delme ve kazıma izleri ise bir silaha dönüştürme umutlarını açığa çıkarıyor. 


Fabian D. ayrıca internetten bulduğu bomba yapımı talimatını indirdi ve propaganda videolarında gördüğünü söylediği kafatası maskelerini internetten sipariş etti. O zamanlarda çekilen bir selfie'de maske ve kamuflaj kıyafeti giyerken, bir elinde "Kavgam" ve diğer elinde ise model kalaşnikof görülüyor. 


Ocak 2020'de, D. yoldaşlarına bir "Aziz" kadar ünlü olmak istediğini yazdı. Feuerkrieg 

Bölüğü sohbet grubunda "Aziz", 2019 yılında evinde öldürülen Alman siyasetçi Walter 

Lübcke'nin katili ya da yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere terör saldırısı gerçekleştiren suikastçı gibi sağcı teröristleri tanımlarken kullanılan bir şifre. 


"Siege"de Mason, saldırıları gerçekleştirmeye kararlı olanların, seçtikleri hedefleri belirlerken dikkatli olmalarını yazıyordu. Bundan dolayı Fabian D., sohbet grubunda hangi hedeflerin uygun olabileceğini sormuş. "İbadet yerlerinin" iyi bir seçim olacağına inandığını ve "emanetleri" kullanmak ve "daha yakın ve kişisel" olmak istediğini yazmış. 


Terör ve aşırıcılığı izleyen Alman iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Dairesi'nin bu konuşmaları mı izlediği yoksa yurtdışından bir ihbar mı aldığı belli değil. Her halükarda, ajans polisle temasa geçti ve onlara, belki bir sinagoga veya bir camiye, saldırı tehdidi olduğunu bildirdi. Kısa bir süre sonra, bir SWAT ekibi Fabian D'yi göz altına aldı. Arabasının 


sürücü kapısında dolu ve ateş etmeye hazır kurusıkı bir tabanca ve yolcu koltuğunun altına gizlenmiş ikinci bir tabanca buldular. Ayrıca sırt çantasında bir kamp bıçağı, bir av bıçağı ve balta vardı. Ailesinin evindeki bodrum katındaki dairede polis çelik bir kask, pala, mühimmat taşımak için bir yelek ve kilit kırma kiti ele geçirdi. Posta kutusunda Alman silahlı kuvvetlerinden bir mektup vardı. Fabian D. Silahlı kuvvetlerin bilgi işlem departmanına bir iş başvurusunda bulunmuştu ve mektupta kendisine olumlu geri dönüş yapılmıştı. 


Fabian D., Kasım 2020'de Nürnberg Bölge Mahkemesi oda E006'ya girdiğinde, kalın bir bağlayıcı bezle yüzünü saklamıştı. Bir takım elbise giymişti ve dikkatle saçlarını ayrılmış, ensesine kadar da kırpmıştı. Davayı incelemek için getirilen bir psikiyatrist, sanığın "ciddi bir tehlike" oluşturduğunu söyledi. Uzman, D.'nin aşırı sağcı ideolojiye o kadar derinden karıştığını ki onu ciddi suçlar işlemeye motive etmek için fazla bir şey gerekmeyeceğini söyledi. Mahkeme, Fabian D.'yi cezanın açıklanmasının geri bırakılması olmaksızın 2 yıl cezaya mahkum etti. Avukatı ise temyize başvurdu. 


Dava, güvenlik yetkililerinin uluslararası ağda yer alan, sağ-aşırı sağcı örgütlerin üyelerini izlemenin ne kadar zor olduğunun altını çiziyor. Onlar arkalarında neredeyse hiç bir iz bırakmıyor, takma adlar kullanıyor, zamanlarının çoğunu internetin gölgeli köşelerinde harcıyor ve bunların bir çoğu sadece “havlayan köpeğin ısırmamasına” yorulabilir, en azından gerçek hayatta silahlanana kadar. Şu sıralarda, Almanya Federal Savcısı, Siege ağının şüpheli Alman destekçilerini soruşturuyor. Federal savcı ya neo-Naziler'in bir terör örgütü kurduğunu ya da birine destek sağladığından şüpheleniyor: Atomwaffen Division Deutschland. İzler Bavyera ve Berlin'e, öğrenci çevrelerine ve aşırı sağ kanun kaçağı gruplara çıkıyor. Temasa geçildiğinde ise Federal Savcılık bu konu hakkında bir yorum yapmıyor. 


Almanya'da saldırı düzenleme planları iddialarıyla ilgili soruşturmalar ise sürüyor. Feuerkrieg Tümeni sohbetinde ise, bir katılımcı 2019 yazında bir "OP Walter Lübcke2.0"planlama fikriyle övündü - bu, bir muhafazakar Alman politikacısına olan suikasta atıftı. Tiefenbach, Bavyera'da ise Fabian D. , Atomwaffen Bölüğü'nün sloganlarından birini paylaştı: "Bıçaklar keskinleşiyor”. 


Bir AWD strateji sayfası, "Yeryüzünde herkes 'Atomwaffen Bölüğü' olabilir” diyor. "Biz sizin komşunuz, postacınız, sekreteriniz, en iyi arkadaşınız vb. olabiliriz. Biz her yerdeyiz ve hiç kimse değiliz." Bu, kulağa neredeyse Işid direktiflerinin bire bir kopyası gibi geliyor, destekçilerini kendi kendilerine örgüte almak ve kendi kendilerine eylem yaptırmaya teşvik etmek. Feuerkrieg Bölüğü'ne bağlı bir ajitatör, takipçilerini evlerini gerilla kampı gibi yapmaya” çağırıyor. 


Fabian D. yakalandı, ancak Feuerkrieg sohbet grubu halen büyük. Fabian D. gibi onlar da potansiyel birer " yalnız kurt". Bugün AWD'de, yarın Feuerkrieg Bölüğü'nde ve ondan bir gün sonra da The Base'de ortaya çıkabilirler. 


James Mason haklıydı: Grup isimleri artık gerçekten önemini yitirdi. Ne de artık milletlerin bir önemi var. Yeni uluslararası teröristler hangi ülkeden olduğunuzu umursamıyorlar. 
Önemli olan tek şey doğru inançlara sahip olup olmadığınız. 


DİNDARLIK ALGISININ AÇMAZLARI* 
posttruthdergi 


“Kime yazıyorsun bu mektubu? Elinde hiçbir adres yok. 

Domuzlar kutsal kitaplarla beslenmez. ”(C. MERİÇ) 

Din 

“Genelde din denildiğinde bir özedünyacı anlayıştan sözedildiği kabul edilir. Ama dinin bir teklif olduğu; insanı ve evreni açıklama modeli olduğu kabul edildiğinde ideolojileri de din kabul etmek kaçınılmaz olur. Pozitivist açıdan bakıldığında dinin öte dünya söylemlerinin daima maddi bir temeli olduğu varsayımı sözkonusu olacaktır. Bu bağlamda peygamberlerin getirdikleri bir tür kişisel yaklaşım ve açıklamalar derekesine indirilecektir. Bu çerçevede Marx'ın getirdiklerine Marxizm denildiği gibi, Musa'nın (a.s) getirdiğine Musevizm (Musevilik), İsa'nın (a.s) getirdiklerine İsevizm (İsevilik), Muhammed'in (a.s) getirdiklerine ise Muhammedizm (Muhammedilik) denilecektir.. Buradaki sorun ötedünyanın varolup olmaması değil, ötedünyanın, kutsalın, aşkının kabulü ve reddi meselesidir. Bu açıdan bakıldığında kutsalı, aşkını, ötedünyayı kabul eden yaklaşım ile ötedünyayı, aşkını, kutsalı kabul etmeyen yaklaşımın teklif sunma; evreni ve insanı açıklama noktasında aynı düzeyde olduğu söylenebilir.”|1) Hatta kutsalı ve aşkını reddettiğini söyleyenlerin bile kutsadıkları, üstte tuttukları şeyler bulunmakta; kendilerine aşkın idoller yaratmaktan geri kalmadıkları görülmektedir. 


Bu bağlamda teklif sunma açısından her iki yaklaşıma da din demek yanlış olmaz. Ancak genelde dindarlık denildiğinde aşkını ve kutsalı kabul eden yaklaşım sahipleri dikkate alınmaktadır. 


Bu yüzden burada biz insanı ve evreni açıklama noktasında “kutsal ve aşkını ontolojik olarak kabul eden dinden ve buna bağlı olarak ortaya konulan dindarlıktan sözetmeyi deneyeceğiz. 


Dindarlık 


Dindarlık kavramını açıklamak çok kolay bir mesele değildir. Böyle bir kavramın ortaya çıkışı ile ilgili epeyce çalışma ve yaklaşım bulunmaktadır. Fazla ayrıntısına girmeden konuyu anlamayı deneyeceğiz. 


Dindarlık kişinin kendini dinsel kavramlarla ifade etme ve yaşamını dinsel sınırlara bağlı olarak sürdürme durumu olarak kabul edilmektedir. Burada din olarak kabullenilen şeyin kişinin din dediği algılar bütününden oluştuğunu söylemek gerekir. 


Bu bağlamda her teklifin bağlılarından beklediği davranış biçimlerine o teklifin(dinin) dindarlığı demek bile mümkündür. 


Burada “teklifin özü nedir? Bu teklif insanlardan ne beklemektedir?” soruları önem arzetmektedir. 


Bu sorulara verilen cevap ile dindarlığın nasıl bir pratik olduğunun orta çıkması beklenebilir. 
“Dini alan, Dindiışı alan Dinkarşıtı alan” 


Dindarlık algısının ilk açmazı dinsel alan ile dünyasal alan diye iki alanın varlığının kabulünde ortaya çıkmaktadır. 


Sanırım en büyük problem dini alan diye belirlediğimiz bir alan yaratmaktır. Hayatı dini ve dünyevi iki alana böldüğümüzde bir algı problemi ile karşı karşıya kalmak kaçınılmaz olmaktadır. Daha çok ruhbanlık eğilimi ile öne çıkan bu yaklaşım dini ve dindiışı iki alan kabul ederek dünyadan ve maddi olandan uzaklaşmayı dindarlığın ölçüsü olarak ortaya koymaktadır. Oysa dindışı diye nitelenen maddi dünya ve fizyolojik yönelimler dinkarşıtı bir alan ve dinkarşıtı yönelimler değildir. Maddi ve fizyolojik boyutun kötü sayılarak dinkarşıtı ilan edilmesi tamamen kurmaca bir durumdur. 


Maddi ve fizyolojik boyut ne dindışı ne de dinkarşıtıdır. 


Bu bağlamda bize göre dindarlık, içinin birileri tarafından doldurulduğu yapay bir hayat biçimidir. Bu, dinsel ve dindışı iki alan kabul eden ve dünyayı (dünyevi olanı da) “dindışı alan” olarak gören bir Ruhbani sapmanın uzantısıdır. 


Bu yaklaşımda maddi olana her tür meyletme sapkınlık olarak değerlendirilmiştir. Batı dünyasında sekülerleşme kavramı dünyaya meyletmeyi kötü gören uhrevileşme yaklaşımına tepki olarak gelişmiştir. Bu çerçevede Sekülerleşme dünyevi yaşam alanını genişletme ve maddi olana alan açma hamlesi olarak değerlendirilebilir. 


Sekülerleşme Ruhbani anlayışın mahküm ettiği dünyaya meylin adıdır. Sekülerleşme problemi hayatı iki alana ayıran ve dünyadan el etek çekmeyi fazilet gören uhrevileşme probleminin uzantısıdır. Ruhbanlığa tepki olarak gelişen bu yaklaşım zamanla dünyevi olan adına uhrevi olanı devre dışı bırakma gibi bir uç tarafa savrulmayı getirmiştir. 


İşte dindarlık özü itibarıyla Batıdaki ikiye bölünmüş algının uzantısı olarak öne çıkmıştır. 
Dini alan dünya ve madde ile bağlarını kesmek olarak anlaşılırken dünyevi alan da manevi olanla bağlarını koparmak olarak anlaşılmıştır. 


Oysa bütün insanlar aslında özde dindardır. Kutsal sadece insanda ortaya çıkan bir durumdur çünkü. Kutsal evrene anlam verme durumudur. Anlam ise maddede yok, sadece insanın algısında vardır. En ateşli tanrıtanımazların bile kutsal amaçları, kutsal iddiaları bulunmaktadır. Kutsal ve Tanrı ile savaşırken bile kutsal kavramlardan büsbütün kurtulmaları mümkün olmamaktadır. 


M.Eliade “The Sacred and Profane”|2| adlı yapıtında ilkel(öncel) insanın maddi olanı nasıl kutsal hale getirdiğini anlatır. İlkel insan için maddi ve manevi diye iki alan yoktur. Madde ile mana arasında bir bütünlük vardır. İlkel insan kendisi ile eşya arasındaki bağı kutsal ile kurmakta; bu bütünlüğü kutsal ile sağlamaktadır. 


“Arkaik dünya “dindışı” eylem diye bir şey bilmez; belirli bir anlamı olan her eylem — avlanma, balıkçılık, tarım; oyunlar, çatışmalar, cinsellik-, şu veya bu — şekilde kutsal olana katılmaktadır. Dindışı olan tek eylem mitsel anlamı olmayan, yani, örnek modellerden yoksun eylemlerdir. O halde diyebiliriz ki belirli bir amaca yönelik her sorumlu eylem arkaik dünya için bir ritüeldir.” [3] 


Ama zaman içinde madde ile mana'nın iki ayrı alanmış gibi ele alındığı dinsel algılar|4) dinsel kişi ve dinsel olmayan kişi gibi insanı da iki kısma ayırmıştır. 


Batı düşüncesinin kadim ikili anlayışının uzantısı olan bu yaklaşım felsefi düşüncenin ortaya çıkışı ile gelişerek Hıristiyanlıkta zirveye ulaşmıştır. 


Bu çerçevede dindar olmak ve dindar olmamak gibi iki ayrı alan varmış gibi hareket edilmiştir. 

Burada ölçüt dinsel kavramları bayraklaştırmak, kimi dinsel ritüelleri gerçekleştirmede çok hassas olmak, kılık kıyafette, saç sakalda, oturma kalkmada manevi kurallara göre davranmak dindar olmanın belirtisi ve ölçütü haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak sınırları belirlenmiş bir dinsel yaşam ortaya çıkmış, bu dinsel alan dışındaki herkes din karşıtı bir cepheye itilerek ötekileştirilmiştir. 


Dindar olanlar (her kimlerse onlar) dinin-kutsalın yegâne temsilcisi ve koruyucusu olarak öne çıktıkları için zamanla onların yorumları ile din de özdeşleştirilmiş ve bir Ruhban zümresi ortaya çıkmıştır. 


Dinsel diye sınırlarını çizdiğimiz alanın dışındakiler dindışı mıdır? 


İnsanın dinsel bir varlık olduğunu söylemiştik. Din karşıtı kimi insanların dinin özünden ziyade dinin ifade ediliş biçimine karşı çıkıyor olması ise kuvvetle muhtemeldir. Ateizm diye bilinen yaklaşımın en önemli boyutunda tanrıtanımazlıktan ziyade Tanrının sunuluş biçimine ve Tanrı adına konuşan insanların tanımladığı Tanrıya karşı çıkma durumu vardır. Kimi düşünürler bu yüzden “Tanrı var mı yok mu?” tartışmasından ziyade Tanrının nasıl anlaşıldığı ve Tanrının anlamı üzerinde konuşmak gerektiğini söylemektedir. Ateizm kimi kere kutsalı ve Tanrıyı reddetmekten çok üretilen Tanrı tasavvurlarına karşı gelişmiş bir tavırdır. Bunu Yeniçağ Batı düşüncesinde daha belirgin görmek mümkündür. 


O halde insanın dinden yana, ya da din karşıtı olması problemini insan ve evren ile kurduğu ilişkiye bakarak değerlendirmek gerekmektedir. Dinin zeminini insanın eşyaya ve insana yöneliminde aramak gerekmektedir. Bir ateistin bu zemine uygun hareket etmesi mümkün olduğu gibi, bu zeminin kutsal kavramlar ile ortadan kalkması yani dindarlık olarak öne çıkan şeyin dinin temelini ortadan kaldırması da mümkündür. Tarihte dinden sapma olarak öne çıkan durumlar bu şekilde gelişmiştir. 


Bu konuda Erasmus Meryem validemizin kişiliğinin ritüller ile nasıl unutulduğunu anlatmaktadır: “Meryemin tasvirlerinden birinin önünde öğle vakti bir mum yakarak ona büyük bir saygı gösterisinde bulunduklarını zannederler. Ama onun iffetini alçakgönüllülüğünü, ruhi ve ilahi şeylere sevgisini taklide uğraşanlar ne kadar azdır. Oysa gerçek tapınma Olympos ve Empyreusun bütün sakinlerine sonsuz derecede yakışacak asıl tapınma bu olurdu.”I5|J 


Din, Ritüel Ve Ahlak 


Dine ve kutsala bağlı olmayı sadece kimi ritüeller ve görüntülere indirmek dindarlığın en önemli açmazlarından biridir. 


İ. Kant “Saf Aklın Sınırları Dâhilinde Din”[6] adlı eserinde hakiki dini nerede bulacağımız sorusunu ortaya atar ve onu “dolayımsız buyruk” olan ahlakta bulabileceğimizi belirtir. Ona göre hakiki din ahlaka uygun dindir. 


Ahlaka uymayan dinsel durumun bir yanılsamanın ürünü olduğunu söyleyerek yanılsamayı da şu şekilde ortaya koyar: 


“Yanılsama [Wahn] bir şeyin salt temsiline, o şeyin kendisiymiş gibi bakma aldanışıdır. 
Böylelikle zengin bir pinti, servetinden istediği zaman yararlanabilmesi için belli bir zamanın gelmesini bekleyerek, onu hiçbir zaman kullanmamanın yerine geçmesi için yeterli gördüğü açgözlü yanılsamayı yaşar. Onur yanılsaması, sadece saygının kendisine verilmesi gereken değerin, özünde sadece saygılarının dışsal ifadelerinden (belki de içsel ifadelerle hiç ilgilenmezler) ibaret olan başkaları tarafından övülmesini öngörür. Unvan ve mevki tutkusu da buradan doğar, zira bunlar başkaları üzerindeki üstünlüğün dışsal temsilleridir. Hatta deliliğe bile böyle [Wahnsinn] denir, çünkü basbayağı salt bir hayal temsilini şeyin kendisi yerine koyar ve onu bu şekilde değerlendirir.”|(7| 


“Dolayısıyla, bir belge ilahi bir vahiy olarak kabul edilecekse, ilahi kökenden geldiğinin en yüksek ölçütü şu olacaktır: “Tanrı'nın esiniyle verilen bütün kutsal yazılar öğreti, eleştiri, ilerleme, vs. için yararlıdır” ve bu sonuncusu, yani insanın ahlâki ilerlemesi, tüm akıl dinlerinin gerçek amacını oluşturduğundan, Kutsal Kitaplara dair tüm tefsirlerin en yüce ilkesini içerecektir. Bu din “bizi her türlü hakikate iten Tanrı'nın Ruhu'dur.” Bize talimatlar verirken aynı zamanda temel ilkeleriyle harekete geçmemiz için canlandıran; ayrıca kutsal yazıların tarihsel inanç ve her bir kilisesel inançta hakiki dinin öğesini tek başına oluşturan saf ahlâki inanç güdüleri bakımından, içerdiği her şeye bütünüyle boyun eğmemizi sağlayan da budur. Kutsal Kitaba dair tüm araştırmalar ve tefsirler, içindeki bu Ruh'u arayış üzerine temellenerek yola çıkmalıdır ve “içindeki ebedi hayat ancak Kutsal Kitabın bu ilkeye tanıklık ettiği ölçüde bulunabilir.” [8] 


Aynı yaklaşımlar kutsal kitaplarda da vurgulanmıştır. Örneğin Tevrat şekilsel kulluğun asli olandan uzaklaşmakla geliştiğini söyler. Ve Tanrı buyurur: “sadık kent nasıl da fahişe oldu! 
Adaletle doluydu, doğruluğun barınağıydı, şimdiyse katillerle doldu. Gümüşü cüruf oldu, şarabına su katıldı. Yöneticileri asilerle hırsızların işbirlikçisi; hepsi rüşveti seviyor, armağan peşine düşmüş. Öksüzün hakkını vermiyor, dul kadının davasını görmüyorlar.” [9] 


Bütün bu yaklaşımlar dinin özünde ahlaki duruşun olduğunun vurgulanmasıdır. Bütün ritüeller temelinde ahlaki değerler olduğu oranda anlamlı ve değerli olmaktadır. 


Buradan çıkaracağımız sonuç eylemlerimizde ahlaki olan ve olmayan iki boyutun olduğudur. 
Ne kadar tahrif edilirse edilsin bütün kutsal çağrılar dini eylemi ahlaka uygun eylem olarak kabullenmekte, ahlaki olmayan her eylemi ise dindışı kabul ederek dışlamaktadırlar. Burada dinsel olanı belirleyen ahlaktır. 


Ahlaki olanın en temelinde ise adalet bulunmaktadır. Aristoteles'in de belirttiği gibi adalet en yüce erdemdir hatta erdemin kendisidir. Diğer erdemlerde insan sahteliğe başvurabileceği halde adalette bunu yapamaz. İnsan yiğit olmadığı halde yiğit görünebilir cömert olmadığı halde cömertlik gösterisi yapabilir. Ama adalette gösteriş yapmak mümkün değildir.[10] 


İ. Kant ahlaki eylemlerde niyetin iyiye uygun olmasını öngördüğünden gösteriş için yapılan eylemleri ahlaki eylemler olarak değerlendirmek mümkün değildir. 


Bu yüzden kutsal kitaplar ahlakın en temel değerine vurgu yapmaktadır. 


“Nefret ediyorum, hor görüyorum bayramlarınızı; hoşlanmıyorum bayram toplantılarınızdan. 
Yakmalık ve tahıl sunularınızı bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim; besili hayvanlarınızdan 


sunacağınız esenlik sunularına dönüp bakmayacağım. Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü; çenklerinizin sesini dinlemeyeceğim. Bunun yerine adalet su gibi, hak ırmak gibi sürekli aksın”.(11) 


“Kurbanlarınızın sayısı çokmuş, bana ne?” diyor Rab, “yakmalık koç sunularına, besili hayvanların yağına doydum. Boğa, kuzu, teke kanı değil istediğim. Huzuruma geldiğinizde avlularımı çiğnemenizi mi istedim sizden? Anlamsız sunular getirmeyin artık. Buhurdan iğreniyorum. Kötülük dolu törenlere, yeni ay, Şabat günü kutlamalarına ve düzenlediğiniz toplantılara dayanamıyorum. Yeni ay törenlerinizden, bayramlarınızdan nefret ediyorum. 
Bunlar bana yük oldu; onları taşımaktan yoruldum. Ellerinizi açıp bana yakardığınızda gözlerimi sizden kaçıracağım. Ne kadar çok dua ederseniz edin dinlemeyeceğim. Elleriniz kan dolu. Yıkanıp temizlenin. Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin; kötülük etmekten vazgeçin. 
İyilik etmeyi öğrenin, adaleti gözetin, zorbayı yola getirin, öksüzün hakkını verin, dul kadını savunun.”|12)| 


O halde dinlerin ortaya koyduğu şekliyle dindarlık dünya işleriyle uğraşmamak değil, dünya işlerini yaparken ötekinin hakkını; mutluluğunu, yaşama iradesini dikkate alarak saygı duyma davranışı olarak öne çıkmaktadır. Dinlerin öngördüğü dindarlığın özünde yaşama saygı esastır. Saygı ise her zaman kutsalın ve aşkının varlığını ortaya koyan bir üst değerdir. 


Maddede kutsal bulunmamaktadır. İnsanı insan yapan eti kemiği değildir. Güçlünün güçsüze merhamet etmesi, haksızlık etmemesi kaba gücün aşkına boyun eğmesi(saygı) anlamına gelmektedir. 


İnsanlığın temel yöneliminin ahlaki boyut olduğunu sanat eserlerinde, şiirlerde, şarkılarda görmemiz de mümkündür. İnsanlık ahlak istencini, varoluşundan bu yana haykırmıştır. 


Herakleitos bu durumu şu şekilde anlatır: 

“boşuna arıtıyorlar üstlerindeki kanı, 

yıkanarak kanda; 

çamura batmışın yıkanması gibi çamurda; 

gören deli der böylesine; 

bir de yakarıyorlar şu yontulara, 

konuşuyormuş gibi evlerle; bilmeden tanrı nedir, kahraman nedir. ”[13] 


Dinsel ve kutsal olanla kurduğumuz bağın bizi iyi dindar yaptığı düşünülebilir. Ama iyi dindar olmanın yaptığımız işi de hakkıyla yerine getirmeyi gerektirdiği unutulmamalıdır. 
Örneğin iyi dindar olmanın iyi bir gazeteci, iyi bir mühendis, iyi bir pedagog iyi bir belediye başkanı olmayı gerektirdiği söylenmeli değil midir? 


Gazeteciliğin, mühendisliğin, şehir yöneticiliğinin temel esaslarını bilmenin bizi iyi insan yapmayacağı söylenebilir ama iyi insan olmadan iyilikleri üretmek ve iyiye aracı olmak mümkün müdür? 


Bu konuda yanılsamalardan kurtulmak “dine hizmet” diye belirlediğimiz alanın özünün ne olduğunu anlamaktan geçmektedir. 


Erasmus “Günümüzün piskoposları o kadar budala değildirler. Kendilerini otlamaya bakar; sürülerini otlatmak işini İsa'ya, papaz vekillerine., dilenci keşişlere bırakırlar, hem de piskopos kelimesinin çalışma, şefkat, uyanıklık demek olduğunu kolayca unutur para çekmek sözkonusu olunca yeniden çok güzel hatırlarlar.” diyerek gerçek papalığın İsa'nın yolundan 


gitmek olduğunu bunun ise babalık yapmak fakirliği tercih etmek olduğunu vurgulamaktadır. 
Bu haliyle papalığın gerçek dinin asıl düşmanı olduğunu belirtmektedir. [14] 


Kant'ın belirttiği gibi Dinin temsili yönelimi( dini temsil etme çabası) çok ciddi sahtelikler barındırır. Bu doğal değil, öğretilen; kurgulanan bir dinden beslenmektedir. 


“Tanrı'nın ve Varlığının kuramsal temsili içinde, kaçınılması çok zor ama yine de yeterince (ödev kavramlarını etkilemediği sürece) zararsız olan insanbiçimcilik, O'nun iradesiyle pratik ilişkimiz ve hatta ahlâkımız bakımından son derece tehlikelidir; çünkü burada kendimiz için bir Tanrı yaratırız, üstelik de onu, bize nasıl en kolay yarar sağlayacağına inanıyorsak o formda yaratır ve ahlâki yaratılışımızın en iç kısmı üzerine çalışmayı gerektiren dur durak bilmez yorucu çabadan kaçarız. 


A 


İnsanın bu bağlamda kendini açık ve kesin biçimde ifade etmek için kullandığı temel ilkeye göre, sadece Ulühiyet'i hoşnut etmek adına yaptığımız her şey (ahlâksallığa katkıda bulunmasa bile, karşıt da olmaması koşuluyla) Tanrı'ya, Kendisine itaatkâr hizmetkârlar olarak hizmet etme gönüllülüğümüzü gösterir. Böylelikle de aynı zamanda O'na (in potentia) hizmet etmiş oluruz. İnsan Tanrı'ya hizmet etmek için sadece bu fedakârlıkların yeterli olmadığına inanır; Yunanlardaki ve Romalılardaki gibi şölenler ve hatta toplu oyunlar sıklıkla bu işlevi yerine getirmek durumunda kalmıştır ve insanın yanılsamasına göre, Ulühiyet'in bir halka, hatta tek bir bireye karşı bağışlayıcı olması için halen yeterlidir. Buna karşın fedakârlıklar (kefaretler, cezalandırma, hac yolculukları, vs.) daima daha güçlü, Tanrı katında daha etkili ve günahlardan arınmak için daha uygun görülmüştür; çünkü O'nun isteğine (ahlâki olmasa da) sınırsız itaati daha etkin biçimde gösterirler. Böyle yararsız kendini cezalandırma durumları arttıkça ve insanın genel ahlâki gelişimi için daha hazırlıksız hale geldikçe, daha kutsal olduklarını sanırlar; çünkü bu cezalar dünyada hiçbir işe yaramasa da zahmetli çabalara mal olduklarından, doğrudan Tanrı'ya adanmışlık kanıtı gibi görülürler.” [15] 


Burada dinsel eylemler olarak öne çıkarılan eylemlerdeki yorucu ve acı verici çabaların daha iyi kul olmayı sağladığı gibi bir yanılsama sözkonusudur. 


Yine Kant'a göre “insanın Tanrı'yı hoşnut etmek için yapabileceğini düşündüğü her şey dini yanılsamadan ve sahte ilahi hizmetten ibarettir. İnsanın yapabileceğine inandığı her şeyi kastediyorum; zira burada, tüm yapabileceklerimizin ötesinde, sadece Tanrı'nın bizi kendisini hoşnut edecek insanlara çevirebileceği, en yüksek bilgelik düzeyinde birtakım gizemler bulunabilir. Yine de kilise böyle bir gizemin ifşa edildiğini duyuracaksa, kutsal hikâyenin bize naklettiği böyle bir vahye duyulan inancın ve onu (ister manen ister madden) kabul etmenin, kendi içlerinde bizim Tanrı'yı hoşnut edecek hale gelmemizi sağlayan araçlar oldukları düşüncesi, tehlikeli bir dini yanılsama olacaktır.”|16) 


Ona göre ahlaki temeli olmayan ritüellerin ve Tanrı hizmeti olarak ortaya konulanların dinin asli yapısıyla(ahlaki-doğal) bağı bulunmamaktadır. 


Dindar Ve Ahlak 


İyi bir dindarı en iğrenç ahlaksızlıkları yapmaya iten “din” ile “dinsel algı” arasında kurduğu yanlış ilişkidir. Ahlaksızlığın ahlak adına kabullenilip pratik haline dönüşmesi dindarlığın en önemli paradoksudur. Unutmamak lazımdır ki insan kutsalı üstte tutan bir varlıktır ve bütün sapmalar kutsalın zemin kaybetmesinden beslenmektedir. 


Bu algı sapması özellikle bir ötekileştirme yaklaşımı ile öne çıkar. Bu konuda bolca örnek vermek mümkündür. Bir Müslüman'ın Müslüman olmayana ilişkin ötekileştirici yaklaşımı şu şekilde ortaya çıkabilir. 


“Ben Müslüman'ım O Müslüman değil..O halde ben onun hakkını gaspedebilirim. Çünkü ben Tanrının seçkin kuluyum.” 


Ya da Hıristiyan dünyasında ruhban sınıfın mülk üzerinde Tanrı adına hak iddia etmesi de aynı anlayışın uzantısıdır. 


Burada Allah ile “birey olarak ben “ ilişkisinden yola çıkarak ötekileştirilmiş bireyin temel ve devredilmez hakkına müdahaleye varılmaktadır. Oysa insan olarak her bireyin temel hakkının senin Allah ile ilişkinle bir alakası bulunmamaktadır. Burada dinsel açıdan korkunç bir sapma ve günah sözkonusudur. Bu, belli bir zümrenin Allah ile ilişkiden dünyevi bir rüşvet elde etme gibi bir sonuç ortaya çıkartmaktadır ki tek kelime ile büyük bir günahtır. 


Tabii bu “Müslüman”/“Müslüman olmayan” “Ruhban ve ruhban olmayan” denklemi ile de sınırlı kalmayacaktır. Ötekileştirme bir zihinsel tutum halini alacak ve kişinin her şeyin merkezine kendi algısını koyduğu bir tekebbüre yol açacaktır. Kendi inancı ve yaklaşımı dışındakiler için ürettiği algı kendi inancına mensup insanları da kapsamaya başlayacaktır. 
Buradan örgütçülük gurupçuluk ve mezhepçilik türeyecek; örgütçülük (cemaatçilik) gurupçuluk, mezhepçilik beraberinde sadece kendini merkezde gören bir sapmayı getirecektir..|17) 


O halde bu tutumun kutsalı üste tutmayı amaçlayan yönelimler olduğunu söylemek son derece yanlıştır. Burada dinsel ya da dindarane bir tutum değil, sadece kişinin kutsalı araçsallaştırması durumu sözkonusudur. 


İlkeleri değil, kendi algısını merkeze koyarak hareket etmek her zaman kendini temize çıkaracak referanslar bulmayı kolaylaştıracaktır. Bu hal ile “Vatanı kurtarmak”, “özgürlük talebini dile getirmek” ya da “Allaha hizmet etmek” gibi yüce kavramların “bizzat Yüce” olandan sıyrılıp birer çıkar aracına dönüştüğünü fark etmesi bile mümkün olmayacaktır. 


Kendisi ile kutsal arasında kurduğu(Allah, vatan özgürlük gibi) sevgi ve saygı ilişkisinin kendisine ötekinin yaşam alanına müdahale etme, onun yaşam alanını ortadan kaldırma hakkı verdiği yanılgısı bizzat kutsalın zeminini yok edecektir. Bu anlayış kutsaldan beslenmekte ama Kutsalı tamamen ortadan kaldırmaktadır. 


Kuranda özellikle vurgulanan “Şeytanın Allah adına aldatmasın!”ın(18)J anlamı da sanırım budur. 


Her yanlışımıza yüce ( dinsel-ahlaki) bir kılıf bulmak zor değildir. Sorun dinsel algının hakikate ilişkin zemininin olup olmamasıdır. 


Bir Anekdot 


Afyonda öğretmenlik yaptığım yıllarda yaş meyve ve sebze nakliyesi yaparak geçimi sağlayan birkaç arkadaşın Afyon civarında kaza geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldıklarını öğrendim. Koşarak hastaneye gittim. Yaraları çok ağır değildi birkaç saat sonra taburcu oldular ve taksi ile bir arkadaşın evine götürdük. Yolda yaralı arkadaş “ya Bülent ağabey böyle ölmek istemezdim cephede savaşarak ölmek isterdim” tarzı bir şeyler söyledi. Bunun 


üzerine taksi şoförü “kardeşim sen zaten ekmeğinin peşinde giderken kaza yapmış ve yaralanmışsın. Çoluk çocuğunun rızkı için çabalıyorsun. Allah zaten seni seviyor” diye konuşmaya dâhil oldu. 


Ekmek parası için çalışmanın da dinsel bir alan olduğunu hatırlatan önemli bir uyarıydı bu. 
Maddi ilişkilerin manevi boyutunu ortaya seren bir yaklaşım dinsel alan diye sınırları belirlenmiş bir alanın olamayacağını söylüyordu. 


Abdulkerim Suruş'un belirttiği gibi dindışı alan olarak betimlenen alanın din karşıtı bir alan olarak görülmesi önemli bir sapmaydı. Suruş'un yaklaşımlarını konunun anlaşılması bağlamında zikrettiğimizi hatırlatmamız gerekmektedir. Yoksa dini ya da dindışı bir alanın varlığını kabul etmek mümkün değildir. 


Bilgelik iyi insan olmanın yolunu gösterir. İyi insan kendisinde olan insandır. İyi mühendis olmak iyi doktor olmak ancak iyi insan olmakla mümkündür. Insanın bilimsel gelişmesinin temelinde bilgece duruş yoksa öğrendikleri ancak zarar ve hasar verir. 


“Sokrates bu yüzden Georgias'a zenginlikten değil “namusla kazanılmış zenginlik”|19) ten Yaşamaktan değil ölçülü yaşamaktan [20] başkasını gütmekten değil kendini gütmekten sözeder[21] 


Descartes bu konuda avukat ve hâkim örneğini verir. Avukat akıl yürütmelerle bir doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösterebilir ancak hâkim hakikati bulma peşindedir. 


Avukat da hâkim de yargılarında doğru olanı bilmekte ancak aklı yönlendiren ilkeye uygun davranıp davranmama; ilkeye uygun akıl yürütüp yürütmeme noktasında ayrılmaktadırlar. İyi herkesin istediği şey olduğuna göre İyinin kişisel menfaatlerin ötesinde bir değeri bulunmaktadır. 


İlke evreni yöneten ve geliştiren temel esastır. Bu esas herkesin ortak aklında ortak yöneliminde bulunmaktadır. 


Kutsalın insani olandan sıyrılması kimi kere kutsalın kötü kullanımı ile alakalıdır. Zihinsel çıkarımların kutsalı kişisel faydaya adapte etmesinin sonucu kutsalın dejenere 

edilmesidir. Ayrıca teklif her zaman metinden anlaşılan olmayabilir. Bu yüzden metni kendine uydurma çabası çoğu kere bir sapma olarak kendini göstermiştir. Haddizatında metinden önce kişinin metin karşısındaki duruşu önemlidir. Kişinin kendisi ve evrenle ilişkisi önemlidir. Bu ilişki sağlıklı ise metnin anlaşılması sağlıklı, bu ilişki sağlıksız ise metnin anlaşılması sağlıksızdır. 

Kur'an getirdiği teklifler için “öğüt alan yok mudur? derken salt metni okuyun ve öğüt 

alın dememektedir. Çünkü zaten selim bir akıl ve vicdan sahibi birisi metinden öğüt alacaktır. 
Sorun metin ortada durduğu halde bundan öğüt almayı istemeyerek bir tür anlamazdan gelme tutumudur. 

Metnin anlaşılması bu yüzden insanın içsel durumu ile alakalıdır. Yani metni okumak öğüt almanın garantisi değildir. Metin ile kurulan ilişkinin niteliği önemlidir. Kuranda bu nokta birçok kereler dile getirilmiştir. Örneğin sanat eserlerine yönelirken de trajik veya komik olan metinden çıkardığımız bir sonuç değildir. Metin trajik ya da komik olana vurgu yapmakta; trajik ya da komik bizim anlam dünyamızdaki karşılığı ile ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden metin kendi başına bir anlam taşıyamaz. Metni insan konuşturur. Bu konuşturma ya insanın asli yönelimlerine yani bizzat kendisine uygundur, ya aykırıdır. Peki, ilahi metnin 

kendi muradına uygun olarak anlaşılmasında ölçümüz ne olacaktır; bunu nasıl anlayacağız? 
Bunu insanın katışıksız doğasından ve insanlığın tarihte bıraktığı izlere bakarak üstte 

tuttuğu değerlerden anlayabiliriz (sünne) Bu da ayrı bir çalışmanın konusu olmayı hak edecek önemdedir. 


Dine Hizmet (!) 


“Dine hizmet” sloganı da dindarlık algısının önemli açmazlarından biridir. Dine hizmet ifadesi benim dinin imdadına yetişmem gerektiği gibi bir algıyı dayattığından burada hizmet olarak göreceğim şeyin dinsel zeminden uzaklaşmayı bile getirebileceği söylenebilir. Burada din ile dışarıdan ve uzaktan bir ilişki bulunmaktadır. 


Oysa dinsel yönelimde “Dine hizmet” gibi bir yaklaşımdan uzaklaşıp “din ile hizmet” gibi bir yaklaşımı benimsemek sağlam bir algının ilk koşulu olacaktır. Din ile hizmet kendimizi içinde görebileceğimiz bir kutsal tutum takınma durumudur. Bu tamamen dini veya dindışı gibi bir ayrımdan değil, bizzat ahlaktan beslenen iyi ve kötü yargılarını esas alan temel yaklaşımdır. 
Dinin arzuladığı temel yönelim olan iyiyinin gerçekleşmesi için yapılan her çaba dinsel, iyiyi tahrip eden her çaba ise (dinsel kavramlarla süslenmiş olsa bile) dindiışı olacaktır. 


Dine Sınır Çizme Ya Da Dindarlığın Yükselişi Ve Düşüşü(!) 

Dinsel teklif karşısında insanların iki tutum geliştirdikleri söylenebilir. Ya bu teklifi fazla ve aşırı bulup azaltma ya da bu teklifi yetersiz ve eksik bulup fazlalaştırma. Bu iki durum da aslında kişinin kendini teklifin üstünde görmesinin belirtisidir. Burada kişi belki çoğu kere bilmeyerek teklife dışarıdan ve üstten bakabilmektedir. Teklife uymak yerine teklifi biçimlendirme gibi bir durum aslında dinsel bozulmanın dolayısıyla ilahi olandan kopmanın bir sonucudur. Burada dinsel teklife uymak değil, Onu kendine uydurma gibi bir sapma söz konusudur. 

Bu yaklaşım dinin kişinin öznel algıları ile yeniden inşa edilmesi ve her tür müdahaleye açık hale getirilmesini sağlamaktadır. Dindarlık durumu çoğu kere dinsel olandan yola çıkarak kendine alan açma 

durumudur. Bu alan açma çabası her zaman bir artniyet taşımasa bile kişiye kimi dünyevi ve manevi faydalar sağlamaktadır. Dini temsil etme durumu birçok faydayı beraberinde getirmektedir. Dinsel olanın fayda sağlaması insanın ontik yapısının dinsel olana her zaman içsel bir teslimiyete sahip oluşu sebebiyledir.Dinsel durumundan dolayı dışlanıp eziyet görme durumunda da aslında dindarlık diye üretilmiş kavramın rolü büyüktür. 


Tarihte gördüğümüz inancından dolayı dışlanan eziyet gören insanların başına gelenler onların kendi dindarlıklarından dolayı değil, bir başka inanç biçiminin ürettiği dindarlık algısına ters düşüyor olmalarından dolayı olmuştur. Dinsel tercihi sebebiyle dışlanıp eziyet görmenin çoğu kere bir başka dinsel algı biçimine ters düşmeyle ilgisi vardır. Zaten burada tartıştığımız konu tam da budur. Dinsel alanın ötekinin yaşamsal alanını ortadan kaldırması “dindarlık” diye üretilmiş algılama biçimiyle alakalıdır. Dinin değil dindarlık algılarının birbiri ile çatışmasının özünde çerçevesinin kişi tarafından belirlenmiş olduğu bir dinsellik olduğu söylenmelidir. Burada kendi dışındaki her tür yaşama biçimi dinselliğin dışında algılandığından öznel açıdan dindarane her tutum kendi algısına uymayan herkesi 

din karşıtı görmek gibi bir ötekileştirme ile sonuçlanacaktır. Ama bu durum bile dindarlık denilen şeyin din ile ilişkisinin ne kadar temelsiz olduğunu ele veren önemli bir sonuçtur. 
Dindarlık olarak anlaşılan dinsel kılıflar, kisveler ve görünümlerin dinin çıkış noktası ile ciddi çelişkisi vardır. Çünkü din Tanrısal yakınlığın çoğu kere maddi ve görünür olandan uzak kalmakla gerçekleşeceğini ifade eden bir temele sahiptir. O halde dindarlık diye öne çıkarılan çoğu kere ayrı bir sınıfın dini temsil ediyor olması dinin gösteriye dönüşmesi, belli bir kesimin kendini seçkin görmesi ve adeta Tanrı ile anlaşma yaparak kendini kurtulmuş 


sayması, insanların günahlarını bile bağışlayabilecek yetkiye sahip olması, Tanrı ile 

insanlar arasında bağ kuracak kadar yüce olma iddiası vesaire vesaire. Bunların hepsi aslında dinin “görünür olmama” “kendini üstün tutmama” gibi temel ilkesi ile çelişmekte ve bu bakışaçısının din ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda ortada dinsel tutum olmadığından dinsel bir pratik ve yaklaşım da yoktur. 


Din Adına Konuşma, Metin Ve Dindarlık 

Dindarlığın metin okuma ve anlama ile gerçekleşeceği yolunda önemli bir eğilim var. Dinle alakası olmanın kutsal metinle alakalı olmakla mümkün olacağı yolundaki yaklaşım dinselliği bir tür metin okumayla başlatmaktadır. Metinle muhatap olmayanların dinle de ilgisiz oldukları gibi bir çıkarımdır bu. Oysa kutsal bir metne saygı duymamı sağlayan kutsal metnin kendisi değildir. Bu metni bana sunan kişinin ahlaki durumu ve benim bu ahlaki duruma değer veriyor oluşum metni anlamlı ve önemli kılmaktadır. Metni okumak ne onu anlamayı ne de ahlaklı olmayı garanti eder. Kant'ın dediği gibi: “Bir belge ilahi bir vahiy olarak kabul edilecekse, ilahi kökenden geldiğinin en yüksek ölçütü şu olacaktır: “Tanrı'nın esiniyle verilen bütün kutsal yazılar öğreti, eleştiri, ilerleme, vs. için yararlıdır” ve bu sonuncusu, yani insanın ahlâki ilerlemesi, tüm akıl dinlerinin gerçek amacını oluşturduğundan, Kutsal Kitaplara dair tüm tefsirlerin en yüce ilkesini içerecektir. Bu din “bizi her türlü hakikate iten Tanrı'nın Ruhu'dur.” Bize talimatlar verirken aynı zamanda temel ilkeleriyle harekete geçmemiz için canlandıran; ayrıca kutsal yazıların tarihsel inanç ve her bir kilisesel inançta hakiki dinin öğesini tek başına oluşturan saf ahlâki inanç güdüleri bakımından, içerdiği her şeye bütünüyle boyun eğmemizi sağlayan da budur. Kutsal Kitaba dair tüm araştırmalar ve tefsirler, içindeki bu Ruh'u arayış üzerine temellenerek yola çıkmalıdır ve “içindeki ebedi 
hayat ancak Kutsal Kitabın bu ilkeye tanıklık ettiği ölçüde bulunabilir.”2 1 


Sonuç 

Sonuç olarak, “dindarlık” kavramı olarak nitelenen bir asli durumun olmadığını söyleyebiliriz. İnsanların, haz ve faydayı esas almayan madde ötesi manevi eylemleri değerli bulmaları bu eylem sahiplerini önemsemelerini getirmiştir. Genel anlamda manevi olanı üstte tutarak madde ötesi eylemleri yüceltmek dinsel çağrıların özünde bulunduğundan bu eylem sahipleri “Tanrısal insan”, “ilahi insan” ya da “dinsel insan” olarak tanımlanmıştır. 

Burada dinsel ve dindışı iki insandan değil, kendi arzularını kontrol edebilme becerisi gösteren veya gösteremeyen insanlardan söz etmemiz mümkündür. Bunun bir zümreye bir cemaate teşmil edilmesi, dinsel olanın şekle ve bireysel ritüellere indirgenmesi dindarlaşma denilen şeyin yozlaşma ile ilgili olduğunu ele vermektedir. Dindarlık kavramı çoğu kere özünde maddi olanı üstte tutmama yaklaşımını aşındırarak manevi olanın maddi olanı elde etmeye aracı kılınmasını getirmiştir. Manevi olanın maddi olanı elde etmeye aracı kılınması bizzat maddi olanın esas alınması anlamına geleceğinden ilahi çağrılar için en tehlikeli durumun bu olduğu söylenebilir. 


[1]-Bkz. Bülent SÖNMEZ, İnsan Dinsel Bir Varlıktır, s.10, İst.2016 [2]-Trans. Willard R. Trask, Harcourt, New York: Brace & World, 1963(in English) 
(31 -Eliade,Ebedi Dönüş, Çev.: Ümit Altuğ, s.41,İst. 1994 


(41-“Bekâr Tanrıyı, evli ise eşini nasıl memnun edeceğini düşünür” (Aziz Pavlus, Korintoslululara Mektup'tan, Yeni Ahid) şeklindeki yaklaşım Hıristiyan teolojisinde önemli bir yer tutmuştur. Burada maddi alan ile manevi alan iki karşıt alanmış gibi kabul edilmiştir. 


[5]-Erasmus, Delilğe övgü, Ç. Nusret Hızır, s.117,ist.2000 
(6)- Kant, Çev. S.Başar Çağlan, İst. 2012 
[7]-Kant, a.g.e s.206, 


[8] Kant, a.ge, s.139-140 

[9] Kitab-ı Mukaddes Eski Ahit,İşaya,1/21 

(10J-Aristoteles, Nikhamakhosa Etik 

(11J-Kitab-ı Mukaddes Eski Ahit, Amos 5/21 

(12)-Kitabı Mukaddes, Eski Ahit, İşaya 1/11-17 

(131-Herakleitos, Kırık Taşlar,Çev. Alova, LXXIV 

(14J-Erasmus Deliliğe Övgü. Çev. Nusret Hızır, s.167-170-173,İst.2000 
(15)-Kant, Saf Aklın Sınırları Dahilinde Din, Çev. S.Başar Çağlan 5.206, İst. 2012 
[16] -Kant,a.g.e,s.207 


(17J-Mezhep ve gurup olmak ayrı mezhepçilik ve gurupçuluk ayrı değerlendirilmelidir. Mezhepçilik/ gurupçuluk belli bir zümrenin kendi anlayışını asli olanla özdeşleştirilmesi anlamına gelmektedir. İnsanların hakikati algılama biçimi farklı olabilir ama kendi algısını hakikat yerine ikame etmesi bir sapma olarak değerlendirilmelidir. Burada herkesi bağlayan ölçünün belli bir zümre tarafından tahrifine kapı açıldığı bir yanlış tutum sözkonusudur. 


[18] -Fatır suresi(35)/5 K. Kerim 

[19]-Platon, Georgias, çev. Teoman Aktürel, 451-e 

[20]-Platon, Georgias, 493-e 

[21]-Platon,Georgias, 491-d 

*Bu yazı : Journal of Islamic Research 2017;28(3):279-89 da yayınlanmıştır.. 


Xİ JİNPİNG'İN BİYOGRAFİSİ NEDEN YOK? 
Fatih Demir -Jeffrey Wasserstrom / The Atlantic-02 Şubat 2021 Salı-haksozhaber 


Çin'in yönetiminden sorumlu Xi Jinping'in; otokratik, milliyetçi, düzen takıntılı diktatörünü ne tetikliyor öğrenmek ister misiniz? 

Jeffrey Wasserstrom'ın çalışması öne çıkardığı bir takım argümanlar sebebiyle eleştirel bir okumayı hak ediyor ancak kapsamı ve konuya yaklaşım tarzı makaleyi önemli kılıyor. 


Çağdaş Çin edebiyatının önemli temsilcilerinden romancı Yan Lianke, "Çin'de yaşamak şu anda kafa karıştırıcı, çünkü aynı anda hem Kuzey Kore hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak gibi bir his yaratıyor." diyor. Üç yıl önce Şangay'ın dışındaki Duke Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirdiğimiz bir yuvarlak masa tartışması esnasında bu sözleri söylerken gülümsediğini ve başını salladığını hatırlıyorum... 


Çin'in ne kadar özel ve tuhaf olduğunu anlamak istiyorsak önce şunu bilmeliyiz ki, bu ülke hem Gulag (Sovyet tipi) hem de Gap (Amerikan tipi) binalara sahip. İki zıt kutbun bir arada bulunması onu bir hayli özel kılıyor. 


Yan Lianke'nin anlatımı Çin'i kategorize etmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Aynı durum Çin Devlet Başkanı Xi Jinping içinde geçerli. 2012'de Komünist Parti'nin başkanı ve ertesi yıl ise Çin'in lideri olan Xi, bazı açılardan ülkeyi geri götürüyor gibi görünürken diğer yandan ülkesini bir serbest ticaret bölgesi olarak sunarak ülkesinin dünyanın en güçlü, en zengin devleti haline getiriyor. Bir yandan Komünizm politikası güdüyor öte yandan küreselleşmeyi teşvik ederek Pekin'i açık bir ticaret bölgesi olarak gösteriyor. 


Batıda bir kısım insan Xi'nin planlarını ve önceliklerini yanlış anlıyor. Bu durum bazı dış gözlemciler arasında da onun eski Rus lider Mikhail Gorbaçov kalıbında bir reformcu olacağına dair bir inanışa yol açıyor. Oysa Xi'nin yaptığı daha çok -muhalefeti bastırmak, seleflerini kısıtlayan terim sınırlarını kaldırarak bir kişilik kültü oluşturmak- bu yönüyle o daha çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e veya Kuzey Koreli Kim Jong Un'a benziyor. 
Xi, Mao Zedong'dan bu yana herhangi bir Çinli liderden daha fazla gücü kendisinde topladı. 
Bu da onu diğer liderlerden ayırıyor. 


Xi ne önceki Çin liderlerine benziyor ne de şu anda başka yerlerde iktidarda olan herhangi bir lidere. Diğer güçlü liderlere benzemese de son zamanlarda benim dikkatimi çeken asıl olay; onun hayatına dair detaylı bir İngilizce biyografisinin olmaması. 


Çin'in on yıllardır sahip olduğu en güçlü liderinin yaşamı hakkında gerçek manada bir eser yok. Kimi ölçütlere göre o dünyanın en güçlü lideri ama hakkında elle tutulur bir esere sahip değiliz. 


Elbette Xi hakkında kitaplar var. Ancak bunlar, iç tüketim için yayınlanan Çince eserler. Ve amaçları tabi ki lideri olumlu yansıtmak. Ve içerikleri genellikle, dedikoduya dayalı oluyor. 
Çinli lider hakkında sadece birkaç önemli derinlemesine makale bulabilirsiniz ama onlar da tam anlamıyla sizi tatmin etmez. Böyle önemli ve güçlü bir lider hakkında sağlam herhangi bir biyografi olmaması sizin de dikkatinizi çekmiyor mu? 


Bende Xi hakkında bu kıtlıkta gazeteciler ve onun hayatına tanık olanlarla konuşmayı tercih etmek zorundayım. Ancak bu noktada da tıkanıyoruz. Çünkü o gerçekten diğer liderler gibi değil. Örneğin Putin uzun sorular alarak onları uzun uzun cevaplamayı tercih ediyor. Her ne kadar dış basına kapalı olsa da içerde de kameralar karşısında uzun röportajlardan kaçınarak gazetecileri ağırlayıp sorularını yanıtlıyor. Ve sorulardan kaçmıyor. Ancak Xi hiç öyle biri değil. Hem sorulardan kaçınıyor hem de gazetecilerin ona ulaşabilmeleri için çok şey bilmeleri ve çok yüksek rütbeli tanıdıklara ihtiyacı oluyor. Ve bu da durumu daha da zorlaştırıyor. Bende çağdaş figürlerin hayatlarını açıklamaya çalışan gazeteciler ve araştırmacıların görüşlerine başvurdum. Onlar da bana “Xi'yi tanıyan ve onun hakkında samimi bir şekilde konuşacak güvenilir kaynakların sayısı oldukça azdır.” dediler. Çinli lidere giderken inanılmaz bir “erişim kıtlığı” (araya girip sizi ona ulaştıracak adam yok) yaşıyorsunuz. Ona ulaşmak oldukça zor. Konuştuğum uzman gazeteciler bana Xi'nin "Neredeyse hiçbir zaman sorulara teslim olmadığını dostça soruları bile kabul etmediğini” söylüyor. The Washington Post'un eski Pekin büro şefi olan ve Kim'in yakın tarihli bir biyografisini yazan Anna Fifield, bana Xi'nin bir yazar için "zor bir hedef" olduğunu söyledi. 
Ayrıca Çinli liderin “çok yüksek bir pozisyonda olduğunu ve ona ulaşmanın zor olduğunu” belirtmesi işleri daha da zorlaştırıyor. Bu noktada da tıkanıyoruz. 


Amerikan Üniversitesi siyaset profesörü Joseph Torigian bana; Xi'nin, "İktidara gelmeden önce belirleyici özelliği onun dikkatiydi." demişti. Xi gerçekten hala dikkatli biri çünkü ona ulaşabilenlerin sayısı oldukça az. 


Siyasi liderlerin hayatını öğrenmekle ilgili başka sorunlarda var. Mesela biyografik anlamda seçkin siyaset çalışmalarının akademik siyaset biliminde modasının geçmiş olması gibi. 
Burada bir korku faktörü de olduğu açık. Bir diğer sorunda Xi üzerine eleştirel bir kitap yazmak Çin ile ve Çin'e dair olan her şeye erişiminizi kesebilir. Son yıllarda, Çinli liderlerin özel hayatlarına ilişkin ifşaların yayınlanmasıyla bağlantılı beş Hong Kong kitapçısı kaçırıldı. 
Tayland'dan da bu tarz kaçırılmalar oldu. Bu kişilerin Çin'e götürüldüğü konuşuluyor. 


Xi sıkıcı olamayacak kadar önemli birisi. Bu da onu ilginin odağı kılıyor. Onun yönetimi altında Çin'in ekonomik ve askeri gücü inanılmaz bir hızda arttı. Uygur Müslümanlarının Sincan'ın batı bölgesindeki toplu hapsedilmesini denetliyor. Ayrıca Pekin yönetimi, hem anakarada hem de daha uzak yerlerde kendisine yöneltilen eleştirileri bastırıyor. Yine onun gözetiminde, görünüşte özerk bir şehir olan Hong Kong'da özgürlükler büyük ölçüde kısıtlanıyor. Dünya üzerinde düzenlenen en büyük askeri geçit törenine de liderlik etti. Bu kadar büyük güçler tek bir adamda toplandı ve biz onu elbette merak ediyoruz. Ancak ona ulaşmak da bu güçlerden kaynaklanıyor olsa gerek çünkü oldukça zor. 


Xi ile ilgili İngilizce bir kitabın yokluğuna ilişkin merakım bir saplantı değil. Birincisi, Xi'nin yönettiği partisi ve ülkesine dair çok az şey biliniyor. Ikincisi bilenler de cesurca konuşamıyor. 


Bu biyografi eksikliğine küresel ölçekte bakalım: Özellikle Xi ve Çin ile uğraşan ülkeler için (düşmanını tanımak onu yenmenin yolunu açar) çok büyük bir dezavantaj olduğunu gösteriyor. Kendisinden önceki herhangi birinden çok daha fazla güce sahip birisi o. Onu anlamak geçmiştekileri anlamaktan daha önemli, anlamlı ve stratejik olacaktır. Los Angeles Times'ın Pekin büro şefi Alice Su'nun söylediği gibi, “Xi'nin kültünün bir şekilde daha az üretken görünmesine rağmen, büyük bir ülkedeki bir kişilik kültünün merkezindeki herhangi bir kişiyle uzlaşmak da çok önemlidir.” Mao'nunkinden daha güçlü duygular besleniyor ona. 
Ve şuanda Mao'dan daha güçlü. Onu anlamaya çalışmak da gerekiyor. 


Xi hakkındaki bu bilgi boşluğu ve yakın çevresine erişim eksikliği, maalesef onun hakkında yüzeysel olarak çekici ama sorunlu düşünme biçimlerine yol açtı. 


İlk yaklaşımda, Xi; Çin'in liderliğini ilk devraldığında onun hakkında bilinenler birkaç kaynağa dayanıyordu ve reformcu bir kişilik olduğu yazıyordu. Gerçek ise bambaşka çıktı. Bu eserleri yazanlardan birisi olan “Çin konusunda Pulitzer Ödüllü bir muhabir olması daha garip oldu. Nicholas Kristof, “yüksek profili ve itibarı nedeniyle” en çok okunan yazıların sahibi olmuştu. Nicholas Kristof tarafından yazılan makalelerde Xi için liberal tanımlamaları yapılmıştı. Hem ödüllü yazarın bilgileri uydurma çıktı hem de ödüllü olmasının getirmiş olduğu prestije kapılanlar yanılmış oldu. Nihayetinde Xi'nin eylemleri, Hong Kong'dan Sincan'a kadar neredeyse her konuda bu bilgilerin yanlış olduğunu kanıtladı. 


İkinci yaklaşımda, Mao döneminde büyümüş olması ve odak noktasını babasının eğilimlerinden almış olabileceği savıyla ortaya atılan bilgiler oldu. Babasının yüksek statüsüne kayarak standart bir “prens” olacağı varsayıldı. Klasik Çinli bir otoriter bekleniyordu. Bu düşünceye sahip olanlar; onu anlamlandırmak için gerçekten yapmamız gereken tek şeyin ona geçmiş bir Çinli otokratın güncellenmiş bir versiyonu olarak davranmak olduğu fikrini siyasilere aktardı. Xi'nin, Mao'nun tersine, kitle hareketlerine veya sınıf mücadelesine ilgi göstermemesi ve ailesinin bir üyesini kendisinin yerine geçmesi için hazırladığına dair hiçbir işaret taşımaması bu süreçte kenara atıldı. 


Şu anda Çin'de, bir bireyin kişiliğine ve yaşam öyküsüne indirgenemeyecek çok şey var elbette. Ancak son on yılda ülkedeki en iyi çalışmalar onun devrine denk geldi. 


Yan'ın belirttiği gibi, ‘hem Kuzey Kore'yi hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni anımsatan? 
ve “eşzamanlı olarak hem geriye doğru giden hem de ileriye doğru fırlayan bir ülke’ için Xi'yi 


tamamen yeni bir figür olarak düşünmek de işe yaramayacaktır. Çin'den sorumlu otokratik, masküler-milliyetçi, düzen takıntılı diktatörü, neyin tetiklediğini anlamak kolay olmasa bile, bizim takındığımız bu tavırlardan daha iyi fikirlerin ve bilgilerin ortaya çıkmasının tam zamanı. Xi'yi ve Çin'i anlamak için daha iyi bir anlayış ve okuyuş biçimine ihtiyaç var. 


KÖRFEZDE ANLAŞMA SAĞLANINCA MISIR YARGISI HUKUKU HATIRLADI 
Fatih Demir / Haksöz Haber-08 Şubat 2021 Pazartesi 


Al Jazeera gazetecisi Mahmud Hüseyin, Mısır zindanlarında geçen dört yılının ardından serbest bırakıldı. Katar'ı abluka altında tutarken gazetecileri de tutsak eden Mısır yönetimi anlaşma sağlanınca hukuk normlarını hatırladı. 


Mısır, dört yıldan fazla bir süredir gözaltında tuttuğu, herhangi bir resmi suçlamada ve yargılamada da bulunmadığı Al Jazeera gazetecisi Mahmud Hüseyin'i serbest bıraktı. Aralık 2016'dan beri gözaltında tutulan Mısır vatandaşı Mahmud Hüseyin cumartesi günü özgürlüğüne kavuştu. 


Al Jazeera gazetecisi neden tutuklanmıştı 


Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde düzenlenen Körfez zirvesinin ardından bir ay geçti. Mısır ve Katar'ın bağlarını yeniden tesis etmesi konusunda anlaşıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü de Mahmud Hüseyin'in serbest bırakılması konusunda Mısırlı yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapıldı ve gazeteci serbest bırakıldı. 


Mısır, Haziran 2017'de Katar'ın Körfez komşuları Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e katılmış ve Doha ile bağlarını koparmıştı. Katar'a karşı bir abluka başlatarak “terörizmi” desteklediğini ve bölgesel rakibi İran'a çok yakın olduğunu iddia etmişti. Katar iddiaları yalanlamış ve duruşundan taviz vermemişti. 


Mısır'da duruşma öncesi yeniden gözaltı 


Dokuz çocuk babası olan Hüseyin, Arapça yayın yapan haber kanallarında onlarca yıllık bir deneyime sahip yetkin bir gazeteci. Al Jazeera Arabic ile yıllarca süren serbest çalışmalarının ardından 2010 yılında tam zamanlı olarak Al Jazeera medya ağına dahil oldu. Önce Kahire ardından da Doha'da Al Jazeera Arabic adına haberler hazırladı. 


54 yaşındaki Hüseyin 23 Aralık 2016'da ailesini ziyaret için gittiği Kahire'de tutuklandı. 
Avukatı olmadan 15 saatten fazla bir süre boyunca sorguya alındı. Önce serbest bırakıldı birkaç gün sonra ise yeniden tutuklandı. 


Mısır İçişleri Bakanlığı, gazeteciyi “yanlış haberler yaymak ve devletin itibarını karalamak için yabancı makamlardan para almakla” suçladı. Mısır yetkili makamları Hüseyin'e karşı ise hiçbir zaman resmi bir suçlamada bulunmadı. Hüseyin ve Al Jazeera ise Mısır'ın iddialarını süreç boyunca yalanladı. 


Gazetecisi Hüseyin'in tutuklanmasından kısa bir süre sonra Al Jazeera, Hüseyin'in serbest bırakılması için dünya çapında bir kampanya başlattı. 


Bununla birlikte Mısırlı yetkililer, Hüseyin'in tutukluluk süresini uzatıp hem Mısır hem de uluslararası hukuku ihlal etti. Mısır'ın dahi maksimum duruşma öncesi tutukluluk süresi aşılmış oldu bu süre zarfında. 


Hapishanede kaldığı süre boyunca Hüseyin fiziksel ve psikolojik olarak acı çekti. Uzun süre hücre hapsinde tutuldu. 2017'de kolunu kırdığında uygun tıbbi tedaviyi reddetti. 


Ocak 2018'de Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu, Hüseyin'in tutukluluk koşullarının "zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele" teşkil ettiği sonucuna vardı. 


Hüseyin, 2019 Mayısında Kahire'nin Tora hapishanesinden Giza'daki bir hücreye nakledildi. 
"ihtiyati tedbirler" kapsamında serbest bırakılması sürecine hazırlandı. Bu tedbirlere göre yalnızca sınırlı kısıtlamalar getirilerek hapisten çıkarılması gerekiyordu. 


Nihai salıverilme izni beklenirken Hüseyin aniden bir savcılığa sevk edildi. Ardından tekrar hapse gönderildi. Ailesi onu karşılamak için boş yere dışarıda bekliyordu. 


Yetkililer, hiçbir neden göstermeden son dakikada serbest bırakılma kararını bozdu ve Hüseyin hakkında yeni bir soruşturma açıldığını duyurdu. 


Al Jazeera ve Hüseyin'in kızının mutluluğu 


Al Jazeera Medya Ağı'nın genel direktör vekili Mustafa Souag yaptığı açıklamada, Hüseyin'in serbest bırakılmasını hakikatin tecellisi olarak yorumladı. Mustafa Souag, “El Cezire Medya Ağı, Mahmud'un özgürlüğüyle ilgili haberleri memnuniyetle karşılıyor ve hiçbir gazetecinin Mahmut'un sadece mesleğini icra ettiği için son dört yıldır çektiği acılara maruz kalmaması gerektiğine inanıyor” dedi. 


“Bugün, dört yıl hayatından çalındıktan ve temel haklarından mahrum bırakıldıktan sonra nihayet ailesiyle yeniden bir araya gelmesinden memnunuz. Mahmud'a hızlı bir iyileşme diliyoruz ve bu geçmiş çetin sınavın üstesinden gelip seçkin kariyerinde yeni bir sayfa açabileceğini umuyoruz. " ifadeleri kullanıldı. 


Hüseyin'in kızı Zehra da Facebook üzerinden yayımladığı mesajıyla babasının özgür bırakılmasının sevincini paylaştı. “Allah'a şükür babamın serbest bırakılması kararı 


uygulandı. Neyse ki bugün babam evinde." 


Kaynak: Al Jazeera 


NÖROBİLİM KARANTİNA DÖNEMİNDE BİLE BİRBİRİMİZE NE KADAR BAĞLI 
OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR 


Fatih Demir / Haksöz Haber-Lisa Feldman Barrett / The Guardian-10 Şubat 2021 Çarşamba 


Bu korkunç salgınının iyi bir yanı, bu kısıtlamalar bittiğinde sağlığımızın başkalarıyla olan ilişkilerimize nasıl bağlı olduğunu ortaya çıkarması ve bizim sevdiklerimize daha sıkı bağlanmamız gerektiğini göstermesidir. 


Geçen hafta, dünyaya bakış açım boş bir kağıt sayfası ile değişti. Herhangi bir kağıt parçası değil, güzel bir kabartması olan, dokunulduğunda ipeksi bir his duyduğum bir kağıt. Yakın bir arkadaşım olan meslektaşımın hediyesiydi bu kağıt. Zoom üzerinden her hafta görüşüyoruz ben de orada teşekkür edebilirim diye düşündüm. Ancak bunun yerine kısa bir minnettarlık ve sevgi notu yazdım kağıda ve gönderdim. Birkaç gün sonra gönderdiğim nottan duyduğu sevinci benim hissettiğim gibi hissettiğini fark ettim. Aramızda bir anlık duygusal bir bağ oluşturduk. 


Dünyaya bakışımın değiştiği o andan önce, cildimi soluk gösteren bir ekrana tek başıma bakarken, Covid-19'un getirmiş olduğu bıkkınlık ile doluydum. Bu hiç bitmeyecek bir şey gibiydi. Suratsız ve sevimsizce oturduğumu fark etmiştim. Ardından bağlantı sağlandığında şaşırtıcı bir şekilde, insanlardan müteşekkil geniş bir ağın içine dahil oldum. (Zoom'u kastediyor) Ama şaşırmamalıydım: Beynin ruh halimizi nasıl etkilediğini ve oluşturduğunu araştıran bir sinirbilimciyim. Aslında, beyninizin iç işleyişini biraz anlarsanız, zor zamanlarda fiziksel veya ruhsal olarak çevrenizdekilerden etkilenmenizi kontrol etmenizde bir kolaylık geliştirebilirsiniz. 


Araştırmalar gösteriyor ki, hayatınızın her anında beyniniz; sizi hayatta tutmak için organlarınız, hormonlarınız ve bağışıklık sisteminiz dahil olmak üzere vücudunuzun tamamını kontrol eder ve düzenler. Bu süreç, bir evin bütçesini yürütmek gibidir. Ancak para yerine beyniniz su, tuz, glikoz ve diğer bedensel kaynakları siz kazandıkça ve kaybettikçe depolar ya da harcar. Egzersiz veya stresli konuşmaların geçtiği zamanlarda kaynaklarınız harcanır bu da hesabınızdan para çekmek gibidir. Sevilen bir evcil hayvanı; yedirmek, uyutmak ve kucaklamak gibi durumlar ise bu kaynakları yenileyen eylemlerdir. Tıpkı bir depozito gibi. 


Beyninizin devam eden “bütçeleme” sürecinin ayrıntılarını fark etmek zorunda değilsiniz. 
Kanınızın damarlarınızdan hızla aktığını, karaciğerinizin safra pompaladığını veya hücrelerinizin glikozu metabolize ettiğini, tıpkı nesneleri gördüğünüz ve farklı sesleri bir arada duyup hissetmediğiniz gibi onlar da fark edilmese bile çalışmaya devam ederler. 
Bedeninizin derinliklerinde, bu “koordineli değişim senfonisi? basit duygular üretir: hoşluk, nahoşluk, aktiflik ve sakinlik. 


Dünyanızda "para yatırma" veya "parayı geri çekmeyi" gerektiren bir durum olduğunda, bu içsel koordinasyon bozulur ve ruh haliniz bir rahatlık fısıltısından bir tsunamiye kadar değişiklik gösterebilir. Değişiklik ne olduğunu veya bununla ilgili ne yapılacağını açıklamaz. 
Sadece beyninizin önemli bir şeyin olacağına inandığını gösterir. Bu durumu bir "içgüdü" veya "sezgi" olarak biliyor olabilirsiniz. Bilim adamları buna "etki" diyor. Ben bunu Örümcek Adam'ın "örümcek duygusu" gibi bir tür altıncı his olarak düşünüyorum ama hassasiyeti yok. 
Sürekli akan duygu nehriniz; bazen bir damla, bazen bir sel, kafatasınızın dışındaki dünya tarafından yönlendirilip değişime teşvik edildikçe beyninizin vücut bütçeleme faaliyetlerinde de değişimler yaşanır ama en önemlisi bu değişimler ve faaliyetler "beynin bütçesi"ne dayanır. 


Covid-19'dan önce, modern yaşamda vücut "bütçelemesi"ne haince bir tavır takınıyorduk. 
Birçoğumuz uykusuz kalıyor, sosyal medyada strese giriyor, yeterince egzersiz yapmıyor ve "bütçemizi" zorlayan rafine şeker ve kötü yağlardan oluşmuş yiyecekleri yiyorduk. Pandemi; 


mali endişeleri, ebeveyn baskısını, sosyal izolasyonu ve tabii ki ölme korkusunu beraberinde getirerek bu ihanetimizi arttırdı. Depresyon oranları Birleşik Krallık'ta iki katına, ABD'de ise üç katına çıktı. Genel olarak, vücut "bütçelerimiz" daha fazla "para çekme" ve daha az "para yatırma" ile karşılaşıyor. 


Ancak karşı karşıya olduğumuz bu zorlukları aşmada veya anlamada bir el feneri olarak sinirbilimi kullanabiliriz. Dış dünyadaki birçok şey vücut bütçenizi dürtebilir veya harekete geçirebilir. Ve “etkiye” diğer insanlar da dahildir. Açık bir gerçek var önümüzde; biyolojik bir şekilde birbirimize bağlıyız. Vücut bütçelemelerimizin aracılığıyla hepimiz ilişki içerisindeyiz. Arkadaşlar, aile ve yabancılar örümcek hissini şu ya da bu şekilde önemseten eylemler içerisinde olabilirler. Bir güven veya sevgi anında kalp atışları ve nefes alıp verme özel bir senkronizasyona geçer. Sesimizi hatta kaşımızı kaldırdığımızda başka birinin kan dolaşımında bulunan kimyasalları etkileyebiliriz. Bu tür fiziksel bağlantılar; bebekler ve bakıcıları arasında, terapistler ile müşterileri arasında, arkadaşlar veya sevgililer arasında ve hatta bir yoga dersinde birlikte hareket eden veya bir koroda şarkı söyleyen insanlar arasında gerçekleşebilmekte. İnsanlar bu vücut bütçesi ayarlamalarını çoğunlukla ruh hallerindeki değişiklikler olarak fark ederler. 


Birbirimizin vücut bütçelerini etkilemek yalnız hissettiğimizde veya fiziksel olarak yalnız kaldığımızda oldukça zordur. Ancak sosyal uzaklıkta, sosyal izolasyon anlamına gelmek zorunda değil. İnsanların, arada belli bir mesafe olsa dahi başka bir şekilde bağlantı kurma ve birbirlerinin vücut dengeleriyle oynayabilme konusunda özel bir gücü vardır: Kelimelerle. 
Sevdiğiniz birinden bir kısa mesaj aldıysanız ve sizi saran sıcak bir telaşı hissettiyseniz ya da patronunuz tarafından eleştirildiyseniz ve kendinizi yumruklanmış gibi hissettiyseniz, neden bahsettiğimi biliyorsunuzdur. Kelimeler, organları düzenleyen araçlardır. 


Araştırma laboratuvarımda, kelimelerin bu gücünü göstermek için deneyler yapıyoruz. 
Katılımcılarımız bir beyin tarayıcısında yatıyor ve farklı durumları çağrıştırıcı sözcükleri ve açıklamaları dinliyorlar. İlk olarak katılımcılarımıza çocukluğunuzu hayal edin; evinize yürüyorsunuz, eve giriyorsunuz ve sarılıp gülüşüyorsunuz. Sonra çalar saatinize uyandığınızı ve sizin için önemli olan birisinden not bulduğunuzu hayal edin diyoruz. Onlar bu sözcükleri dinledikçe, kalp atış hızları, nefes alış verişleri, metabolizma ve bağışıklık sistemini kontrol eden beyin bölgeleri harekete geçiyor ve belirli oranlarda bu bölgelerde aktiviteler tespit ediyoruz. Dili işleyen beynin aynı bölgeleri vücut bütçesini çalıştırmaya da yardımcı oluyor. 
Kelimeler biyolojimiz üzerinde belirli bir güce sahip, katılımcılarımıza bağlı cihazlardan aldığımız veriler de bunu destekliyor. 


Katılımcılarımız, gözleri kapalı halde hareketsiz yatıyor olsalar bile, görme ve hareketle ilgili beyin bölgelerinde bu kelimelere bağlı bir artış fark edilebiliyor. Katılımcıların beyinleri, gözün görme ve hareketi simüle etmek için çalışan kendi nöronlarını harekete 

geçirebiliyor. Aynı yetenek, birkaç saniyelik düşük kaliteli cep telefonundan gelen sesle de olabilirken, bir arkadaşınızın yüzünü aktaran bir telefon veya bilgisayar içinde geçerli olabiliyor. Zoom veya diğer uygulamalar uzaktan erişim yoluyla bizi birbirimize bağlayan her şey bu bağlantı hissini ve etkilenmesini oluşturabilir. Beyniniz boşlukları -uzakta olduğunuz için alamadığınız duyu verilerini - doldurur ve vücut bütçe açığınızı o anda giderebilir. 


Sosyal mesafe kurallarının ortasında Zoom arkadaşım ve ben mektup yazmak gibi eski iletişim araçlarının vücut bütçeleme faydasını yeniden keşfettik. Değer verdiğimiz birinin el yazısı, beklenmedik bir duygusal etkiye sahip olabilir. Bir kağıt parçası bir aşk dalgasına, bir minnettarlık seline, karın ağrılı bir kahkahaya neden olabilir. 


Bugünlerin getirdiği ve ihtiyacımız olanı hatırlattığı bir şey var: Uzaktaki insanlarla daha iyi temas halinde olmak. İnsanlar olarak birbirimize ihtiyacımız var hem de mesafeler fark etmeksizin. 


Belki de bu korkunç salgınının iyi bir yanı, bu kısıtlamalar bittiğinde sağlığımızın başkalarıyla olan ilişkilerimize nasıl - çok gerçek bir şekilde - bağlı olduğuna dair daha güçlü bir fikri ve deneyimi ortaya çıkarması ve bizim sevdiklerimize daha sıkı bağlanmamız gerektiğini göstermesidir. 


*Lisa Feldman Barrett, Massachusetts'te bulunan Northeastern Üniversitesi'nde psikoloji profesörüdür. Beynin yapısı ve etkileri üzerine çalışmaları ve eserleri bulunmaktadır. 


Kaynak: The Guardian 


BEYAZ IRKI SAVUNMAK(!) 


Abdulfettah İsmail Şenbaş / Haksöz Haber-Kai Biermann, Christian Fuchs, Astrid Geisler, Yassin Musharbash, Holger Stark / Die Zeit-16 Şubat 2021 Salı 


“Geçmişte aşırı sağcılar için kendi ülkeleri adına savaşmak ana gündemken, bugün ise odak noktası ‘beyaz ırk'ın savunmasına kaymış durumda. Beyaz ırkı savunmak, tüm ülkelerdeki aşırı sağcıların üzerinde uzlaştığı bir hedef.” 


Die Zeit'teki Faşist Enternasyonel başlıklı araştırma dosyasının ikinci bölümünde ismi verilmeyen bir Alman neo-Nazi'nin hikayesi üzerinden aşırı sağ gruplara katılım süreci, “Beyaz ırk”ı savunma meselesi ve özel olarak Rus ayrılıkçılara karşı verilen savaşa katılmak üzere Avrupa'dan Ukrayna'ya giden aşırı sağcılara odaklanılıyor. Makalenin bu bölümünde neo-Nazi grupların cinsel sapkınlıkları tehdit olarak gördüğü vurgulanırken mefhum-u muhalifinden cinsel sapkınlıkların savunusunun yapılması -bugün için Batı'da hakim görüş konumundaki- cinsel sapkınlıkları normal addetmenin bir yansıması olarak görülebilir. Ayrıca Sovyet işgaline karşı Afganistan'daki kardeşlerine yardıma giden Müslümanlara yönelik çarpık bakışı; yine makalede geçen “cihadist”, “İslamcı terörizm” gibi kavramları da doğru kabul etmediğimizi belirtmemiz gerekiyor. Ancak yazıdaki bu yerleri yazının aslına sadık kalma adına olduğu gibi bıraktık. 


Savaşın Cazibesi 


Felix Oberhuber hızlı yürür ve hızlı konuşur. O, hikayesini ilk kez aileden olmayan veya neo-Nazilerin bir parçası olmayan birine anlatıyor. Çizmeleri buzları çatırdatırken, hemen önündeki Alpler de ufka doğru uzanıyordu. Oberhuber, James Mason'ın torunu yaşında olan - 
22 yaşındaki- şişman bir adamdır. O, genelde yün başlığı ve kamuflaj giyerdi. İki yıl öncesine 
kadar, tüm odağı Almanya ve Ukrayna'dan aşırı sağcıları bir araya getirmekti. Yetkililer halen onu bugün potansiyel bir tehdit olarak görüyor. Ancak artık bu mevzu ile herhangi ilgisi kalmadığını söylüyor. Biz de eski yoldaşlarının korkusuyla yaşadığı için bu hikayede gerçek adını kullanmıyoruz. 


Hikayesine kanıt istendiğinde Oberhuber, kolundaki dövmeyi göstermek için askeri ceketini sıyırıyor. Kolunda, "Mizantropik (insanları sevmeyen)Bölüğü" yazıyordu. MB (Mizantropik Bölüğü), Ukrayna'dan "Wotan için Öldür" sloganını ilkeleştiren ve takip eden aşırı sağcı paramiliter bir gruptur. Oberhuber, 2019'a kadar grubun Almanya bölümünün lideriydi. Eski Germen alfabesinden harfler ve gamalı haçın da bulunduğu dövmeler bacaklarını kaplamış durumda. DIE ZEIT, Oberhuber'in babasıyla konuşarak belgeleri inceledi ve çevresinden hikayesini doğrulamasını istedi. 


Önemli aşırı sağcı örgütlerin dünya üzerindeki genel dağılımı 


Oberhuber, bir ağaç sırasına işaret ederek "ben ve erkek kardeşim çocukken plastik tabancalarla arkada koşardık" diyor. Ergenlik döneminde çok içki içermiş. Bu sırada Nazi dönemiyle ilgili TV belgesellerine ilgi duymaya da başlamış. 18 yaşına geldiğinde, 35'ten fazla aşırı sağcı WhatsApp grubunda faal duruma gelmiş. Artık bu mecralarda yabancılara saldıran insanlar hakkındaki broşür tarzı okuma önerileri alacaktı. Bunlara ek olarak, bir kitap önerisi de: James Mason'ın "Siege" (Kuşatma) kitabı. Artık radikalleşmişti. Yabancıları dövmeye kalkışıyor ve yoldaşlarıyla birlikte solculara bir saldırı planlıyorlarmış. Oberhuber, "Bu, bir terörist olarak aktif hale gelmek için ilk deneyimimdi" diye hatırlıyor. "Savaşmak beni büyülemişti" 


Bu saldırılar, silah bulamadıkları için büyük ölçüde sonuç vermiyor. Ancak Oberhuber'in şiddetten pozitif anlamda etkilenmesi devam ediyor ve bu esnada internette Azov Taburu'na rastlıyor. 2014 yılında Ukrayna'da, ülkenin doğu sınırında savaşın başlamasından kısa bir süre sonra kurulan bu tabur, Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı mücadeleye katılmak isteyen yabancı paralı askerleri kabul etmesiyle tanınıyordu. Oberhuber, WhatsApp'ı kullanarak kendisini öne çıkarabileceğini umduğu bir Alman neo-Nazi ile temasa geçmiş. Bu Alman, Ukrayna'daki Azov Taburu için yaklaşık 20 ülkeden savaşçıları askere alan Misantropik Tümeninde görevliydi. Oberhuber aşırı bir şekilde heyecanlanmış. Burası tam da gitmek istediği yerdi. 


Genç bir Alman neo-Nazinin, evinden neredeyse 2.000 kilometre uzakta bulunan Rus kontrolündeki ayrılıkçılar ve Ukraynalı askerler arasındaki ne olduğu belirsiz bir savaşa katılma arzusu yüreğinde nasıl yeşermişti? Aşırıcı hareketler üzerine uzman olan Alexander Ritzmann, geçmişte aşırı sağcıların kendi ülkeleri için savaşmanın ana gündemleri olduğunu söylüyor. Bugün ise odak noktası "beyaz ırk"ın savunmasına kaymıştır. Bu, kuruntuya dayalı ancak aynı zamanda Batı dünyasındaki neo-Nazilerin çekici bulduğu bir kavram. 


Şu anda Avrupa'da yaşayan ve İslam inancını gizlemeyi reddeden yabancılar var. Bu "beyaz ırk" için bir tehdit. 


ABD'de, nüfusun beyaz olmayan payı da artıyor. Bu da "beyaz ırk" için bir tehdit. 


Avustralya'da toplum içinde erkekler erkekleri, kadınlar da kadınları öpüyor. Bu, "beyaz ırk" için bir tehdit. 


"Beyaz ırk"ı savunmak, tüm ülkelerdeki aşırı sağcıların üzerinde uzlaştığı bir hedeftir. 


1970'lerde bazı militan solcular, bir Üçüncü Dünya gerilla savaşından diğerine geçerek esasen profesyonel devrimci haline geldiler. Benzer şekilde, yaklaşık 10 yıl önce, Batı dünyasının her yerinden İslamcılar, Işid'e katılmak için Suriye ve Irak'a gitti. Ve 2018'de Oberhuber, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Weissenfels kasabasına, Mizantropik Bölüğü görevlisinin dairesine taşınmış. Beyaz Rusya'dan başka bir adam zaten orada yaşıyordu, ayrıca polis tarafından aranan bir adam da buradaymış. Bu üçlü, bir hücre yapılanması oluşturarak Ukrayna'dan aldıkları tişört ve bayrakları satmaya başlıyorlar. Mizantropik Bölüğü'nden temsilciler de sık sık Weissenfels'i ziyaret ederlermiş. Oberhuber, onlardan biriyle Nazilerin 1945'e kadar yaşadığı şatodaki gezilere katılırmış. Onu tarttıklarını hissediyormuş. Acaba hayali gerçekleşmek üzere miydi? 


MB (Mizantropik Bölüğü) görevlisi silahlı soygun nedeniyle hapse girmek zorunda kaldığında, Kiev'deki liderlik, onun tavsiyesi üzerine görevi Oberhuber'ın devralması gerektiğine karar veriyor. Oberhuber, Telegram'da bir kanal kurmuş ve "Ben çalışkan birisiyim ve umarım sonunda bir eğitim kampına ve ardından da cepheye gideceğim" minvalinde bir cümle ile kendini kanıtlamayı umarak grafitiler yapmış. Ukraynalılar, Oberhuber'e kolunda MB logosunu yapan bir dövme sanatçısı göndermişler; bu, askeri bir süslemeden farklı olmayan bir ayrıcalıkmış ve sadece birkaç aktiviste verilen bir özelliği varmış. Artık içerideydi. Ama yine de öne geçmemişti. 


Uzmanlar, savaşmak için toplamda yaklaşık 150 Alman gönüllünün Ukrayna'ya gittiğini düşünüyor. Sol Parti'den Alman parlamenter Martina Renner, Alman hükümetine bir soru yöneltti ve geçen hafta da yanıtını aldı: Alman yetkililer, yalnızca "bir dizi insanı" isimleriyle birlikte tanımlayabildiklerini belirttiler. Soruşturmalar da yalnızca dört gönüllü için açılmıştı. 
Oberhuber, cepheden dönen üç neo-Naziyi de tanıdığını söylüyor. Diğer eski aşırı sağcılar ise DIE ZETT'e, öncelikle silah eğitimi almak için Azov Taburu'na katılan neo-Nazileri anlattı. 


Şubat 2020'de ABD Kongre Üyesi Max Rose, New York Times'da terör uzmanı Ali Soufan ile birlikte bir köşe yazısı kaleme aldı. İkili, Ukrayna'daki savaşın aşırı sağcılar için, 1980'lerde ve 1990”larda Afganistan savaşına katılan cihadist ile aynı doğrultuda olduğunu yazdı. O zamanlar birçok ülkeden din adına mücadele etmeye giden savaşçılar, ülkenin laik yöneticilerine ve onların Sovyet destekçilerine karşı savaşmak için Afganistan'a gitti. 
Bunlardan biri de, El Kaide'yi bir grup fanatikten kuran Usame bin Ladin'di. Bu savaş 21. 
yüzyıl İslamcı terörizmi için bir tür “Büyük Patlama” oldu. 


St. Petersburg'da aşırı sağcıların paramiliter eğitim merkezleri. (İlüstrasyon: Adams Carvalho) 


Rose ve Soufan, görüşlerinde birkaç tahminde bulundular. 1980'lerde Afganistan'a seyahat edenlerin neredeyse iki katı kadar yabancı gönüllünün Ukrayna savaşına katıldığını yazdılar. 
Bir araştırmaya göre, toplam sayı 17 bin civarında ve bunların binden fazlası Batı ülkelerinden geliyor. Hepsi aşırı sağcı değil, ama çoğu öyle. Bu da savaş alanı deneyimine sahip yüzlerce potansiyel kişi demek. "Beyaz ırk"ı müdafaada uluslararası mücadele için yüzlerce potansiyel savaşçı. 


Ve bu sayıyı artırmak için ellerinden geleni yapanlar var. 


Olena Semenyaka, felsefe eğitimi almış, Kiev'li genç bir kadındır. Koyu kahverengi saçlı, minyon bir yapısı ile genellikle sakallı, kaslı canavarlarla dolu resimlerdeki tek kadın. 
Ukraynalı sağcı aşırılık yanlıları için Semenyaka esas itibariyle poster kızı rolünü oynuyor. İlk başta bizimle bir röportaj yapmayı kabul etti, ancak sonra tüm iletişimi kesti. Bazı fotoğraflarda Hitler selamı verirken, bazılarında ise gamalı haçla poz veriyor. 


Azov Taburu etrafında büyük bir hareketlenme meydana geliyordu. Semenyaka, Time dergisine 2019 yılında verdiği bir röportajda, amacının aşırı sağcı gruplardan oluşan küresel bir koalisyon kurmak olduğunu söyledi. Hareket, Oberhuber gibi yabancı neo-Nazileri işe almak için paramiliter kolu olarak yalnızca Mizantropik Bölüğü'ne bel bağlamamıştı. 


Semenyaka, bir tür pazarlama temsilcisi olarak yıllardır Avrupa'daki aşırı sağcı grupları ziyaret ediyordu. DIE ZEIT'in haberine göre, Almanya'yı sekiz kez ziyaret etmişti. Örneğin aşırı sağcı parti Die Rechte'nin daveti üzerine veya Identitarian Hareketi'nden bir grubun konuşmacısı olarak buralarda bulunmuştu. 2018'de Erfurt yakınlarındaki neo-Nazi partisi "Der III. Weg" tarafından düzenlenen bir festivalde, Ukrayna'da Asgardsrei adlı bir sağcı rock festivalinin reklamını yaparak, "hepiniz açıkça Kiev'e davetlisiniz!" dedi. 


Asgardsrei, türünün en önemli ve büyük olaylarından biridir. Bazen izleyiciler arasında Atomwaffen Bölüğü bayraklarının dalgalandığını görmek bile mümkündür. Semenyaka, bir tür kongre oluşturmak için bu black-metal festivalini kullandı. Norveç, İtalya, Almanya, ABD ve diğer yerlerdeki aşırı sağcıların birbirlerini tanımasına ve fikir alışverişinde bulunmasına olanak tanıdı. Uzmanlar, yeni ağların ise uzun zamandır kurulduğu konusunda uyarıyorlardı. 


Felix Oberhuber'in doğu Ukrayna'daki savaşa katılma hayali hiçbir zaman gerçekleşmedi. 
Belki de Mizantrpoik Bölüğü onun uygun olduğunu düşünmüyordu ya da belki de kendini doğru bir şekilde gösterememişti. Bugün ise her şeye rağmen Almanya'da kaldığı için mutlu. 
"Şanslıyım" diyor. Karısı ve çocuğuyla Ukrayna'ya çok uzakta küçük bir kasabada yaşıyor. 


FAŞİST ENTERNASYONEL: ULUSLARARASI AŞIRI SAĞ/NEO-NAZİ 
HAREKETLER 


Melike Belkıs Türkmen / Haksöz Haber-Kai Biermann, Christian Fuchs, Astrid Geisler, Yassin Musharbash, Holger Stark / Die Zeit- 15 Şubat 2021 Pazartesi 


“Savaşmak için yurtdışına giden Alman Neo-Naziler; faşist bir devrim hayal eden Amerikan aklı; Avrupa'nın aşırı sağcılarına silah eğitimi veren eski bir Rus askeri. Yeni aşırı sağ uluslararası bir ağa sahip ve giderek daha tehlikeli bir hale geliyor” 


Alman Die Zeit gazetesi farklı ülkelerdeki aşırı sağ/Neo-Nazi gruplarla ilgili hazırladığı kapsamlı araştırma dosyasında çarpıcı bilgilere yer veriyor. Oldukça hacimli olan bu makaleyi bölümlere ayırıp yayınlamayı planladık. Uluslar arası ağa sahip aşırı sağ/Neo-Nazi gruplar hakkında genel bilgilerin yer aldığı makalenin ilk bölümünde ABD'deki aşırı sağın ideologlarından James Mason ile yapılan görüşmeye de yer veriliyor. 


Faşist Enternasyonel: Uluslararası aşırı sağ/neo-nazi hareketler 


Nefret vaizi, Denver'ın göbeğinde, yıkık dökük bir binanın ikinci katında avlunun sağ tarafındaki dairede yaşıyor. Televizyon açık. Ona yeni ve küreselleşmiş Nazi hareketi hakkında birkaç soru sormayı umarak kapıyı çalıyoruz. Ne de olsa, bu hareketin arkasındaki isimlerden biri. 


Kapı açılıyor. James Mason "İçeri gelin" diyor. 


Sakalı buz grisi ve beyaz-mavi çizgili bir gömlek ile pileli bir pantolon giyiyor. Kitap rafında "Blood & Honor (Kan & Onur )“ ve Almanca "Der Gauleiter" ve "Deutschland Erwache! 
(Almanya Uyan!)" gibi başlıkları olan çok sayıda eser var. Duvarda asılı olan guguklu saat her yarım saatte bir çalıyor. 68 yaşındaki bu ihtiyar beyefendi, neo-Naziler arasında bir 
efsanedir. Mason, Amerikan Nazi Partisi'nin gençlik kanadına katıldığında henüz 14 
yaşındaydı ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aşırı sağcıların en önemli isimlerinden biri haline geldi. Hitler'i tıpkı seri katil Charles Manson gibi romantikleştirdi, şiddet ve terör propagandası yaptı ve bir süre hapishanede kaldı. 1992'de “Siege (Kuşatma)” adlı bir kitap yayınladı. 


Kitap, "Birleşik Devletler'de tam, devrimci bir felakete giden yolu açmaya yönelik bir sonraki mantıklı adımın ne olabileceği konusunda biraz düşünelim." gibi cümleler içeriyor. "Rastgele 


sıkılan mermilerden""ülkenin farklı bölgelerinde seçmece ve ardışık suikastlere" kadar "sürtüşme, kaos ve anarşiye" katkıda bulunan her şeyin yararlı olduğunu yazıyor. 


20. yüzyılın klasik faşist grupları ve partileri, başta bir lider, komuta zincirleri ve askeri yapılar içeren hiyerarşik bir yapıya sahipti. James Mason "Siege"de farklı bir fikir sunuyor: İdeal olarak, insanlar küçük birimlerde örgütlenir ya da saldırıları tamamen kendi başlarına başlatırlar, çünkü bazı durumlarda iki baş gereğinden fazladır. Mason, "Tüm Beyaz Amerika'nın bizim ordumuz olduğunu görmeli ve anlamalıyız" diye yazıyor. 
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James Mason'ın 2019'da 12 erkekle birlikte çekildiği bir fotoğrafı var. Mason, kahverengi gömleği ve Nazi gamalı haçlı kol bandı ile ortadaki sandalyede oturuyor. Etrafındaki ayakta duran veya diz çökmüş erkeklerin hepsi kamuflaj üniforma giyiyor ve kuru kafalı maske takıyor. Fotoğraftakiler, Mason'la birlikte bir tür onur konuğu olarak Las Vegas'ta bir toplantı için toplanan Atomwaffen Division'ın üyeleridir. Atomwaffen Division, örgütün Almanca gerçek adıdır. İngilizce çevirisi "Atomic Weapons Division (Atomik Silahlar Bölüğü)". Neo-Nazi grubu olan Atomik Silahlar Bölüğü 2015 yılında kurulmuştur. Beş cinayet işlediğinden şüphelenilen ABD'deki üyeleriyle dünyadaki en etkin gruplardan biridir ve James Mason'ın propagandasını yaptığı "lidersiz direniş" fikrinden büyük ölçüde etkilenmiştir. 


Mason, oturma odasında örgüt için "Harika, harika bir birliktelik" diyor. "Cesur Yürekler." 
AWD kısaca "düşmana karşı savaş açma" fikrine dayanır - ve AWD'nin şimdi sadece ABD'de değil, Almanya da dahil olmak üzere birçok farklı ülkede birimleri var. Mason, "Ukrayna'da çok fazla faaliyeti vardı ve... açıkça Avrupa'da ve burada da," diyor. "Bu oldukça etkileyici, itiraf etmeliyim.” 


Neredeyse bir yıl önce, 2020 baharında Mason, Atomwaffen Division'ın dağıldığını duyurdu, ancak bu muhtemelen FBI soruşturmalarının baskısını hafifletmek için taktiksel bir hareketti. 
Mason, "Bir isim yasaklanabilir, yasadışı hale gelebilir. Ama bu hiç bir şey ifade etmez, iç çamaşırı değiştirmek gibi başka bir isim alabilirsin" diyor. 


Hareketin entelektüel lideri rolüyle gurur duyduğunu açıkça görülüyor. Aynı zamanda, şiddete teşvik olarak yorumlanabilecek herhangi bir şey söylemekten kaçınmak için sözlerini dikkatle seçiyor gibi görünüyor. Mason artık sağcı terör fikrine inanmadığını iddia ediyor. 
Ancak, "pek çok kişi bundan vazgeçmeye hazır değil" diye ekliyor. 


Durum böyleydi. Ama artık değil. 


Son yıllarda, Almanya Dışişleri Bakanlığı adına yapılan yakın tarihli bir araştırmada uzmanlar, "yeni, lidersiz, ulusötesi, apokaliptik ve saldırgan bir aşırı sağ kanat hareketi ortaya çıktı ve 2015-2020 yılları arasında gelişmeye devam etti" diye belirtiyor. 


Avrupa polis teşkilatı Europol'ün bir raporu, birçok Avrupa ülkesindeki aşırı sağcı görünümün uluslararasılaştığına dikkat çekiyor. 


Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Komitesi, 2015 ile 2020 yılları arasında dünya çapında sağcı terörist saldırıların sayısında keskin bir artış olduğunu tespit etti - yüzde 320'lik bir artış. 


DIE ZEIT muhabirleri bu haber için altı farklı ülkede rapor hazırladılar, dosyaları incelediler, röportajlar yaptılar ve duruşmalara katıldılar. Bu anlatımda yer alan bazı kişiler uluslararası öneme sahip anahtar figürler iken diğerleri toplumla kaynaşamamış bilgisayar başında vakit geçiren kişilerdi. Biri yarı askeri bir eğitim kampı işletirken genç bir Alman olan diğeri neredeyse savaşa gitmeye hazır bir şekilde bekliyor. Yine de hepsinin ortak bir yanı var: Hepsi belki de “Faşist Enternasyonel” denebilecek bir şeyin parçası. 
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İskandinav Direniş Hareketi: İskandinavya'da aktif olan 
şiddete eğilimli neo-Nazi gruplarından oluşan bir gruptur. 300 
civarında üyesi olduğu tahmin edilmektedir. İskandinav Direniş 
Hareketi faaliyetlerinin birincil odak noktası, örgütün aynı zamanda ülkenin bir siyasi partisi olduğu İsveç'tir. İskandinav 
Direniş Hareketi, yıllarca Rus İmparatorluk Hareketi ile bağlarını korudu. 


Rus İmparatorluk Hareketi: Rus İmparatorluğu'nun reenkarnasyonunu ve çarların geri dönüşünü hayal eden aşırı milliyetçi bir gruptur. Rus İmparatorluk Hareketi'inin ayrıca 
Rusya yanlısı ayrılıkçılar adına Ukrayna savaşında aktif olan 
İmparatorluk Lejyonu adlı bir silahlı kanadı da var. Grup, 2020 
yılında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütleri listesine dahil edildi. Lider Denis Gariev, St. Petersburg'da aşırı Alman sağcılarının da eğitim aldığı bir yarı askeri eğitim kampı işletiyor. Rus İmparatorluk Hareketi'inin, aşırı sağcı Almanya 
Ulusal Demokratik Partisi (NPD) de dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki sağcı gruplarla yakın ilişkileri var. 


The Base: 2018'de Rinaldo Nazzaro tarafından kuruldu. FBI, 
The Base'in "beyaz, etno-devlet" kurmayı hedeflediğine ve grubun yaklaşmakta olduğuna inandığı bir iç savaşın patlak vermesini hızlandırmak için şiddeti ve saldırıları teşvik ettiğine inanıyor. ABD'deki birkaç Base üyesi terörist faaliyetler planlamakla suçlandı. Uzmanlar, The Base'in Kanada, 
Avustralya, Güney Afrika ve Avrupa ülkelerinde birimlerinin olduğuna inanıyor. 


Atomwaffen Bölüğü: ABD'de 2015 yılında kurulan bir neo- 
Nazi örgütü olan Atomwaffen Division'ın ideolojisi büyük ölçüde James Mason tarafından yazılan "Siege" adlı denemeler kitabına dayanıyor. Atomwaffen Division üyeleri ABD'de beş cinayet işlemekle suçlanıyor. DIE ZETT, grubun, savcıların soruşturma başlattığı Almanya da dahil olmak üzere birçok 
Avrupa ülkesinde taraftarlarının olduğunu öğrendi. 


Feuerkrieg Bölüğü: 2018'in sonlarında kurulduğuna inanılan neo-Nazi grubu Feuerkrieg Division (FKD), Atomwaffen 
Division'ın bir taklididir. Almanya da dahil olmak üzere 
Avrupa'da pek çok ülkede üyesi bulunmaktadır. FKD, internet üzerinden üyelerini özellikle Yahudilere ve göçmenlere karşı çeşitli sebeplerle şiddet eylemleri yapmaya çağırdı. 2020 yılı, bir FKD sohbet grubu üyesinin Almanya'da ilk kez kovuşturmaya uğradığı yıl oldu. Sanık, kışkırtıcı bir suç planlamaktan mahkum edildi. 


Almanya Ulusal Demokratik Partisi (NPD): Almanya Ulusal 
Demokratik Partisi, 1964'te kurulmuş aşırı sağcı bir siyasi partidir. NPD üyeleri, Avrupa'daki çok sayıda aşırı sağcı partiyle, Rus İmparatorluk Hareketi'yle ve Azov Taburu ile temaslarını sürdürmektedir. 


III. Weg: "Üçüncü Yol" olarak da çevrilebilen II. Weg, 2013 
yılında aşırı sağcı bir parti olarak kuruldu. İsveçli uzmanlara göre, İskandinav Direniş Hareketi partiyi bir model olarak görüyor. Partinin Azov Hareketi ile yakın ilişkileri var ve 
Ukrayna'da düzenlenecek bir "spor kampı" için Almanya'da yeni askerler arıyor. 


K Misanthropic Bölüğü: 2013 yılında Ukrayna'da kurulan 

e militan, aşırı sağcı bir hareket olan Misanthropic Division, ulusal-sosyalist bir ülke kurmayı hayal ediyor ve "beyaz ırk"ın hayatta kalması için bir savaşa dahil olduğuna inanıyor. 
Ukrayna savaşında grup, Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı savaşıyor ve çok sayıda yabancı ülkeden aşırı sağcı gönüllüler topladı. Son derece saldırgan bir grup olan MD, tarihsel ulusal sosyalizmi göz alıcı hale getiriyor. 


Azov Hareketi: Ukrayna'daki Azov Taburu dışında gelişen sağcı bir fraksiyondur. Tabur, Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı savaşmak için 2014 yılında kuruldu, ancak kurulduğu andan itibaren aşırı sağcı özellikler sergiledi. Tabur, sağcı Ukrayna partisi Ulusal Kolordu ve Ulusal Milisler grubunu ortaya çıkardı. Bununla birlikte Tabur, parti ve yandaşları son yıllarda aşırı sağcı gruplardan oluşan uluslararası bir ağ kurmaya büyük çaba sarf eden Azov Hareketi'ni oluşturuyor. Hareket Almanya'da da aktiftir. 


Identitarian Hareketi: Aşırı sağcı bir aktivist grup olan 
Identitarian Hareketi, Fransa, Avusturya ve 2014'ten beri 
Almanya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde aktiftir. 
Üç ülkeden istihbarat teşkilatları, grubu aşırı sağcı bir örgüt olarak görüyor ve gözlem altında tutuyor. Identitarian 
Hareketi'nin bireysel üyelerinin Ukrayna'daki Azov Hareketi ile bağlantısı var. 


Die Rechte (The Right): Küçük bir neo-Nazi partisi olan Die 
Rechte 2012'den beri varlığını sürdürüyor ve Almanya'da 
Komaradschaften olarak bilinen şiddete eğilimli aşırı sağcı 


ME RECHTE gruplarla yakın bağları var. Azov Hareketi'nden bir temsilci, 


VORWÄRTS FÜR DEUTSCHLAND! Almanya'daki Die Rechte etkinliklerine çeşitli vesilelerle katıldı. 


SEKÜLERLİĞİN VE KAPİTALİZMİN PAZARLADIĞI YENİ İNANÇLAR 


Aralık 2020 , Cumartesi - Mehmet Önder- www.gzt.com/gercek-hayat/sekulerligin-ve- kapitalizmin-pazarladigi-yeni-inanclar-3562096 


İnsanlara önce inanacakları bir gerçek ardından da satın alacakları bir şeyler sunma söylemiyle hareket eden küreselciler, minimalizm diyerek evdeki buzdolabını attırıp daha küçüğünü aldırmaya, yoga diyerek sahte bir arınmaya, veganlık diyerek topraktan uzaklaşmış bireyi öfke ve hınç çemberinde tutmaya devam ediyor. 


Modern dünyada yeni dini hareketler, diğer bir deyişle “new age inançlar” sekülerleşmenin bir sonucu olarak hızla yayılıyor. Batı'da “mukaddesin dönüşümü? diye nitelendirilen bu durum insanın en temel ihtiyacı olan inanma ihtiyacını tüketim odaklı şekillendiriyor. Yeme, içme ve barınma kısacası yaşama alışkanlıklarımızı belirleyen gündelik hayatın gereklilikleri ne yazık ki, Conrad Ostwalt'ın da belirttiği gibi “dinin kültürel formlara uyum sağlayarak varlığını yeni biçimlerde devam ettirdiği” gerçeğini de gösteriyor. 


Gianni Vattimo 


Artık küreselleşmenin had safhada olduğu düşüncenin sığ, inançların sathi yaşandığı postmodern çağda, İslam dışındaki kadim dinlerin moderniteyle birlikte güncelledikleri pek çok paradigması da çökmekte. Postmodemizmin önde gelen filozoflarından Richard Rorty ve Gianni Vattimo'nun ortak eseri olan Dinin Geleceği adlı çalışmada Vattimo”nun iddiası, insanlık için sırasıyla inanç çağı ve akıl çağının miadını doldurduğu ve artık yorumlar çağının yaşadığı yönünde. Yorumlar çağını en çıplak hâliyle göreceğimiz yer ise hiç şüphesiz sosyal medya. Son zamanlarda İslam'ın gerekliliği olan pek çok uygulamaya kendisini Müslüman olarak tanımlayan insanların karşı çıkması ve değişmezi “yorum'layarak değiştirme çabası bu küresel sekülerleşmenin ispatı niteliğinde. 


Sekülerizmin gizli dinleri 


İnsanlık tarihi kadar eski ve tüm kutsi kitaplarda yer alan, kaideleri çok net dini ritüel olan kurban ibadetinin, yüzyıllardır hiç tartışılmadığı kadar çok tartışılmasının altında yatan da bahsettiğimiz üzere içinde yaşadığımız postmodern çağ. Bu çağın başat özelliklerinden olan bireyciliğin mukaddesleştirilmesi ve geleneğin değersizleştirildiği, bireylerin dinin kurallarından bağımsız olarak kendi yorumlarıyla yeni mukaddesler edinip o sözde kutsilere tapmasına neden oluyor. Son zamanlarda hızla yaygınlaşan veganlık gibi tercihlerde günümüzde pek çok insanın mukaddesi haline gelen bir new age din konumunda. 


Richard Rorty 


Genellikle toplumun eğitimli kesimlerinin gizli dini olarak nitelendirebileceğimiz bu gibi spiritüel akımlar, zannedildiği gibi bugün ortaya atılmış, akıl yürütülerek bulunmuş inanışlar değil. Tarihi milattan önce altıncı yüzyıla kadar uzanan Hinduizm, Jainizm ve Budizm gibi tabiattı yahut pagan dinler varlığını hâlihazırda sürdüren inançlar. En temel kâideleri “yaşayan hiçbir şeye zarar vermeme” olan bu inançlarda katı ve keskin bir vejetaryen anlayış var. 
“Yaşayan hiçbir şeye zarar verme’ kaidesi içinde nedense insan pek yer almıyor. Yine bu inançların dini bir ritüeli olan yoga da veganlık gibi ülkemizde bir kesimin sıkı sıkıya sahiplendiği yeni dini akımlardan... 


Minimalizm ve yoga yeni din mi? 


Yeni dini akımların hangi biçimde kadim dinlere dayandırıldığı ve bunun artık eski tüketim alışkanlıklarından sıkılmaya başlayan şahısları nasıl yeni tüketim alışkanlıklarına sürüklediği de ayrıca konuşulması gereken bir mesele. 


Vahşi kapitalist sistemin temel açmazlarından olan “hayata saygı? ilkesinin yok sayılmasıyla birlikte dünyanın sürüklendiği felaketler zinciri sonucu modern birey artık eski hazlarıyla mutlu olamaz hâle geldi. İnsanlara önce inanacakları bir gerçek ardından da satın alacakları bir şeyler sunma söylemiyle hareket eden küreselciler, minimalizm diyerek evdeki buzdolabını attırıp daha küçüğünü aldırmaya, yoga diyerek sahte bir arınmaya, veganlık diyerek topraktan uzaklaşmış bireyi öfke ve hınç çemberinde tutmaya devam ediyor. 


Elbette popüler kültürün tüm öğeleri gibi bu akımlarda sönüp gitmeye mahküm. İnsanı fıtratında sabit tutarak dünyayla ilişkilendiren bir dinin yaşandığı topraklarda bu gibi tâli yollarla mutluluğu ve hazzı ararken durmaksızın savrulmak da izaha muhtaç bir mesele... 


İnsanların bu yanlışa sürüklenmesine nelerin yol açtığı hususları özellikle de dindar Müslümanların acilen daha çok kafa yorması gereken durum. 


HOMONORMATİVİTY: TÜRKİYE'DE EŞCİNSELLİK VE NETFLİX 


Nurettin Akçay - Akademisyen, Shanghai Üniversitesi ©akcay. nurettinn -Cumartesi 16 
Mayıs 2020 


Nurettin Akçay Independent Türkçe için yazdı. 


Londra'da doktora yapan Abdullah isimli bir arkadaşım var. Ne zaman yan yana gelsek, Netflix gibi dizi platformları üzerinden topluma eşcinselliğin aşılandığını, dünyada bununla ilgili ciddi bir lobi çalışması yürütüldüğünü söyler. 


Ben de “Tasvip etmesek bile bunlar toplumda var olan gerçeklikler ve sinema da toplumun aynası olduğu için bunları yansıtması gayet normal” deyip onu komploculukla suçlardım. 


Fakat son zamanlarda Netflix'in neredeyse her içeriğinde eşcinselliğin özellikle işlenmeye başlanmasını görmem ve bazı dizilerde hiç ilgisi olmadığı halde özel olarak bu sahnelerin yerleştirildiğini fark etmemle benim de fikirlerim değişiyordu. 

Üstelik sadece eşcinsellik değil, toplumun asla onaylamayacağı bazı davranışların da sinema ve sosyal medya platformları üzerinden normalleştirilmeye çalışıldığını rahatlıkla 


gözlemleyebiliyordunuz. 


Dikkatimi çeken iki sahne vardı. Netflix'in en popüler iki farklı dizisinde geçen bu sahneleri size de aktarmak istiyorum. 


İlki “The Spy” dizisinden: Dizinin ikinci bölümünde Eli ve Julia bilgi paylaşımı için buluşur. 
Fakat tam o sırada bir elçilik çalışanı onları izliyordur. 


Julia adamı fark edince Eli ile birlikte adamın peşine verirler. Ağaçlık bir alanda kovalamaca sürerken, kaçan adam aniden öpüşen iki erkeğe çarpar. 


İki eşcinsel bireyin öpüştüğü sahne tam iki saniye sürmüştü ve aslında dizide hiç olmasa da olacak ve filmin bütünlüğüne hiç katkısı olmayan bir sahneydi. 


Fakat özel olarak yerleştirilmiş bir sahne hissini çok rahat şekilde alabiliyordunuz. 


İkincisi ise La Case De Papel'den: Dizide eşcinsel ilişki türü zaten olabildiğince fazla işleniyor; fakat dizinin son sezonunun 7. bölümünde bir sahne özellikle dikkat çekiciydi. 


Denver, Monica'ya (Stocholm) şunları söylüyordu: 
Rio ile birlikte olmaya ihtiyacın varsa sıkıntı çıkarmayacağımı bilmeni istiyorum. 
Biliyorsunuz Denver, Monica'ya aşık olmuş ve Endonezya'da aile olmuştular. 


Fakat dizinin yeni sezonunda, Denver sevdiği kadının mutlu olmasını sağlamak gibi masum bir bahanenin altına sığınarak, sevdiği kadının başka erkekle olmasına izin veriyordu. 


Bu ve bunun gibi onlarca sahne bulunuyor Netflix'te. Platformda eşcinsel bir sahnenin olmadığı ve toplumsal normların baltalanmadığı bir içerik bulmak neredeyse imkansız gibi. 


Öyle içerikler var ki asla onaylanmayacak davranışlar içeriyor ve bunlar masumlaştırılıyordu. 


Okulda alkol alan ve kumar oynatan öğrencilerin, farklı oldukları için dışlandığı temaları bile basit birer konuymuş gibi işlenebiliyordu (Aşk 101). 


Bu sahnelerle belki hiçbirimiz kendi karakterimizden ödün vermeyeceğiz fakat bir süre sonra, hiçbir şekilde onay vermeyeceğimiz bu davranışları normal karşılamaya başlayacağız. 


Aslında sinema ve medyanın algı yönetimindeki rolü uzun yıllardır işlenen bir konu ve sektörün toplumu değiştirici gücü herkes tarafından biliniyor. 


Mesela Amerika, yıllarca sinema sektörü sayesinde hem kendi halkını, hem de dünya halklarını yönlendirdi. Yaptığı onca haksızlığı, zulmü örtbas etti. 


Holywood sayesinde zihnimizde tanrısal bir Amerika algısı oluştu. Konu yıllarca akademisyenler tarafından işlendi ve toplumun görsel materyallere karşı dikkatli olması istendi. 


Fakat algı yaratım süreci hız kesmeden tüm dünyada devam etti ve toplumlar medya aracılığıyla yönlendirildi. Noam Chomsky, buna ‘rızanın imalatı” diyordu. 


Bu işin bir de Türkiye ayağı bulunuyor. Netflix dizilerine aşina olan ve neredeyse platformun her dizisini takip eden büyük bir kitle yavaş yavaş toplumsal değerlerle uyuşmayacak çoğu şeyi kabullenmese bile normal karşılamaya başladı. 


Platformdaki Türk yapımı dizilerde henüz eşcinsel içeriklere yer verilmedi; fakat önümüzdeki yıllarda bunlarla karşılaşmamız da oldukça olası. 


Türkiye'de eşcinselliğin normalleştirilmesi daha çok Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden yapılıyor. 


Ve milyonları bulan takipçi sayılarına ulaşmış fenomenler durmadan yaşadıkları şaşaalı hayatı toplumun gözünün içine sokuyor. 


İki yıl önceydi. Bir arkadaşım Instagram'dan birini gösterip baksana bu kız güzel mi diye sormuştu. Bakıp, "Güzel kız" demiştim; fakat arkadaşım "Bu kişi kız değil" dediğinde çok 


şaşırmıştım. 


Adı Selin Ciğerci (2,5 milyon takipçisi var) olan ve cinsiyet değiştiren bir sosyal medya fenomeniydi. 


İlk kez o zaman görmüştüm bu kişileri. O zamana kadar da hiç duymamıştım isimlerini. 


Sonra başka isimler daha vardı. Kerimcan Durmaz (3,1 milyon takipçi), Murat Övüç (2,4 milyon takipçi), Caner Çalışır (1 milyon) gibi isimler. 


Üstelik bunların takipçi sayıları milyonları buluyor. Bazıları ilginç bir şekilde kendini topluma kabul ettirebilmek için milli ve dini değerleri olabildiğince fazla kullanıyor. 


Tıpkı bir yardım kuruluşu gibi ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunuyor, öğrencilere burs veriyorlar. Ve yaptıklarını duyurarak toplumda kabul görmeye çalışıyorlar. 


Dikkat çeken bir diğer konu da birçok fenomenin kapalı ve muhafazakar ailelerden geldiğini bastırarak söylemesiydi. 


Çoğu fenomen, başta ailelerinin bu duruma karşı çıktığını, fakat belli bir süre sonra ailelerinin ve arkadaş çevrelerinin kendilerini kabullenip saygı duymaya başladıklarını belirtiyordu. 


Hatta bazıları, ailelerinin kendilerine yönelik destek mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu. 


Bu görüntülerle acaba alt metinde şu mesaj mı iletilmek isteniyor diye düşünüyor insan: 


Evet, başta tepki alıyorsunuz; ama elde ettiğiniz tüm başarılar aldığınız tepkilere son veriyor. 
Bir süre sonra ışıltılı bir hayat sizi bekliyor ve toplum sizi onaylamak hatta saygı göstermek zorunda kalıyor. 


Şunu söyleyebilirsiniz; 


"Adamlar kendi halinde yaşıyor. Instagram ile de hem para kazanıyor hem de güzel anlarını paylaşıyorlar. Onlar sayesinde insanlar gülüyor, mutlu oluyor. Büyütülecek ne var?" 


Fakat durum bu kadar masum değil. 


Tam bir haftadır eşcinsellerin ruhsal ve psikolojik durumunu anlamak için onlarla yapılan röportajları okuyup dinlemeye çalışıyorum. 


İçindeki Sen diye bir YouTube hesabına konuşan Tamer Karagül isimli bir eşcinsel, sunucunun “İçinde eşcinsellik olmayan birisi özenerek eşcinsel olabilir mi” sorusuna tam olarak şu cevabı veriyordu: 


Bunu yapan gördüm. Bazı kişiler Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır, Samet Laçina'yı o kadar çok seviyor ki; onun giydiği gömleği giymek istiyor, onun gibi konuşmaya başlıyor, tamamen özenerek, kendini öyle görerek ve karakterini benimseyerek öyle davranıyor. Ben bunu gördüm ve sen bu değilsin dedim. Eşcinsel değil. Fakat görünüş olarak öyle olmak istiyor, o şekilde konuşmak istiyor. 


Evet, yanlış okumadınız eşcinsel bir birey, içinde böyle hisler olmayan kişilerin fenomenlerin gördüğü ilgiye özenerek onlar gibi davranabildiklerini söylüyor. 


Aslında Karagül doğru söylüyordu, zira YouTube ve Instagram gibi hesaplarda kısa bir inceleme yaptıktan sonra 3-4 yaşındaki çocuklar da dahil olmak üzere birçok kişinin bu fenomenlerin taklitlerini yaptıklarını görebiliyordunuz. 

Bu davranışların en basit anlamda yaygınlaştığı su götürmez bir gerçek. 

Twitter'da özendirme meselesinin abartıldığı konusunda farklı yorum ve görüşler bulunmakta; fakat eşcinsel bir birey olan Tamer Karagül'ün söyledikleri de acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. 


Her şey bir yana dijital dünyada üretilen içerikler pek çok konunun normalleşmesini sağlıyor. 


Bireyler artık 'Asla olmaz' diyebilecekleri olayları, özgürlük çerçevesi içinde değerlendirip gayet normal karşılayabiliyor. 


Diziler sayesinde asla onay veremeyeceğimiz karakterleri benimseyebiliyor, onlar için üzülebiliyoruz. 


Narcos'da Pablo Escobar öldüğünde üzülmeyen biri oldu mu? 


Hâlbuki Escobar'ın uyuşturucu satıcısı ve sivilleri bombalayan azılı bir suçlu olduğu gerçekliğini hepimiz unutmuştuk. 


İşte zihinlerimiz bu şekilde biçimlendiriliyor. Ve ne yazık ki öyle bir lobi oluşmuş durumda ki bu konuda uyarıda bulunmak bile bir grubun hedefi olmak için yetiyor. 


En masum eleştiri bile linç edilmenizi sağlıyor. Bu konuyla ilgili aksi bir görüş bildiren herkes itibarsızlaştırılıp homofobik ve gericilikle suçlanıyor. 


Fakat bu söylediklerimiz eşcinsel bireylerin de dikkatini çekmiş olacak ki Netflix gibi platformlarda oluşturulan algı onlar tarafından da dile getiriliyor. 


Mesela yine YouTube'da Cenk Güneş isimli bir eşcinsel şunları söylüyor: 


Eşcinseller şu anda o kadar rahatlar ki 'Kendimizi savunmaya gerek yok' diyorlar. Zaten medya bizden yana, televizyonlar bizden yana sanatçılar bizden yana. 


Güneş, bunları söylerken medyada ve özellikle Netflix'te işlenen konuların kendi aleyhlerine olduğunu savunuyor; fakat arkalarındaki desteğin boyutlarını da açıkça ifade ediyor. 


Sonuç olarak Türkiye de dâhil tüm dünyada çok güçlü bir propaganda mekanizması işliyor ve toplumun asla onay vermeyeceği bazı davranışlar normalleştiriliyor. 


Sokaklarda eşcinsel evlilikler yasallaştırılmalı gibi temalar üzerinden röportajlar yapılıyor. 


Türkiye'de özellikle sosyal medya fenomenleri üzerinden yürütülen bu sürecin evrileceği sonuç muhtemelen şu olacak: 


Bir süre sonra izlediklerimizi benimsemeye, onları anlamaya ve her şeyden önemlisi de onların davranışlarını içselleştirmeye başlayacağız. 


Yazıma Meltem Güler'in “Bir Manipülasyona Aracı Olarak Rızanın İmalatı” isimli makalesinde geçen bir pasajı aynen aktararak son vermek istiyorum. 


Pasaj modern propagandanın öncüsü olarak bilinen Edward Bernays'ın kadınlara sigara içme alışkanlığını nasıl kazandırdığını anlatıyor: 


Berays'ın 1920'lerin sonunda onu gerçekten şöhrete götüren ve en çok bilinen başarısı, kadınların sigara içmesini sağlaması olmuştur. New York'ta her yıl binlerce kişinin katıldığı Paskalya Töreni sırasında, Bernays, bir grup yeni zengin sosyeteyi kıyafetlerinin içine sigara saklamaları için ikna etmiştir. Sonra törene katılmalarını sağlamış ve onlara işaret ettiğinde, sigaralarını gösterişli bir şekilde yakmalarını istemiştir. 


Bu arada Bernays basına haber salarak, kadınların seçme hakkını savunan bir grup kadının, "özgürlük meşaleleri' adını verdikleri sigaralarını yakarak protesto yapmaya hazırlandıklarını 


bildirmiştir. Bu olay sadece New York gazetelerinde değil, bütün Amerika ve dünya basınında yer almıştır. 


Bu noktadan sonra, kadınlara sigara satışı artmaya başlamıştır. Özgürlük heykelinin tuttuğu meşale gibi, duygular, hatıralar ve rasyonel bir ifadenin iç içe geçtiği bir tek sembolik reklamla, sigara içen kadınlar toplumsal kabul görmüştür. 


Bernays, 'eğer bir kadın sigara içiyorsa, bu onun daha güçlü ve bağımsız olduğunu göstermektedir' düşüncesini yaratmıştır. 


*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 


NETFLİX'İN EŞCİNSEL VE PEDOFİLİ İÇERİKLERİ TOPLUMSALI 
DÖNÜŞTÜRÜYOR 
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Netflix dizi ve film kategorilerine “gay ve lezbiyen” sekmesini açarak niyetini zaten pek de gizlemeyerek dijital çağda bu sapkın ideolojinin bayrak taşıyıcısı oldu. Tabi bu imalatın sadece Netflix tarafından yapılmadığını söylemeye gerek yok. Ülkemizdeki yerli yapım dizilerde bile artık çok rahat işlenen eşcinsel karakterler, 2000'lerin başından itibaren evlerimize konuk oluyor. 

“11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılmak umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur.” Netflix'in “Cutties/Minnoşlar” filmini açıklamak için tercih ettiği bu sözler tüm dünyada pedofili çağrışımı yaptı. Netflix özür diledi ama filmi yayından kaldırmadı, üstelik “ödüllü” olarak pazarladı. Netflix önderliğinde önüne geçilmez bir suç makinesi haline gelen sektör de tüm günahlarıyla bir kez daha sorgulandı; 11 yaşlarında bir kız çocuğu grubu, kendi yaşlarına uygun olmayan kıyafetler, bolca makyaj, tamamıyla cinsel bir unsur olarak pazarlanan twerk dansı ve çocukların cinselliklerini keşfetmesi... Bunlardan bir tanesi bile normal şartlarda tüm dünyada “yüz kızartıcı” olarak kabul edilirken nasıl oluyor da bunları anlatan bir film dünyada popüler hale geliyor ve festivallerde ödül alıyor? 


Aslında Netflix, Cutties, eşcinsellik propagandası, özgürlük kisvesi altında kural ve sınır tanımazlık gibi konuları tek bir noktadan incelediğimiz zaman bütünü anlamakta ya da anlatmakta zorluk çekebiliyoruz. Yani Netflix'in ilk skandal dizisinden bahsetmiyoruz ve skandal dizileri yayınlayan bir tek Netflix olmadığı gibi bu yayın platformlarının tek skandalı pedofili propagandası da değil. 


Netflix Yalnız Değil Ama Lokomotif 


Sadece kısa süre öncesine kadar eşcinsellik, LGBT, çocuk istismarı, pedofili gibi kavramların diziler ve filmler vasıtasıyla dünyaya imal edildiğini söylediğinizde muhtemelen size “komplocu” yaftası yapıştırılırdı. Netflix ve benzer yayınların çoğalmasıyla aslında bunun sistematik bir toplum mühendisliği ya da “rıza imalatı” olduğu daha net bir şekilde anlaşıldı. 
Netflix dizi ve film kategorilerine “gay ve lezbiyen” sekmesini açarak niyetini zaten pek de gizlemeyerek dijital çağda bu sapkın ideolojinin bayrak taşıyıcısı oldu. Tabi bu imalatın sadece Netflix tarafından yapılmadığını söylemeye gerek yok. Ülkemizdeki yerli yapım 


dizilerde bile artık çok rahat işlenen eşcinsel karakterler, 2000'lerin başından itibaren evlerimize konuk oluyor. 


Minnoşlar ile gündeme gelen pedofili, bu dizi ve filmlerdeki tek propaganda malzemesi de değil. Toplum mühendisliğinin hedef aldığı yeni modem insan tiplemesi için örnekleri çoğaltabiliriz. Aile içi ilişki, iki erkek bir kadından oluşan yeni aile tipi, dinini yaşayan ama evlilik dışı ilişki ve çocuk yapmayı normal karşılayan Müslüman kadın tiplemesi, namazında niyazında eşcinsel Müslüman erkek prototipi ilk akla gelen örnekler. 


Örnekler Bitmiyor 

Mesela tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones, neredeyse tamamen ensest ilişki üzerine kuruluydu. Onuncu sezonu yapacak olan Walking Dead dizisinde Müslüman bir karakterden çocuk yapan kadın, adamın ölümünün ardından iki erkekle beraber yaşamaya başladı. Aynı dizide başörtülü Müslüman bir karakter ise evlilik dışı ilişki yaşayıp çocuk 


yaptı. 


Gelelim Sense8 dizisine... Dizi cinsel konuda en açık fikirli olan insanı bile rahatsız edecek derecede eşcinsel içerik barındırıyor. Dizinin yönetmenliğini yapan Larry ve Andy Wachowski kardeşlerin sonradan kadın olarak Lana ve Lilly adını aldığını da hatırlatalım. 
Matrix serisini de çeken ikili sektörde sapkın propagandayı en çok ve en etkin kullanan yönetmenler olarak biliniyor. 


Türkiye'de de çok popüler olan La Casa de Papel'de eşcinsellik fazlasıyla işlenirken dizinin sonunda bir aile olan Denver ve Stockholm arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Denver, sevdiği kadının mutluluğu için onun bir başka erkekle beraber olabileceğini söyledi. Dizinin ana temasından tamamen uzak bu çarpıcı diyalog olmasa dizi hiçbir şey kaybetmezdi ama bu sahnenin varlığı dizinin “başka kazanımlar” hedeflediğini de gösteriyor. 


Eşcinselden Kötü Karakter Olmuyor 

Queer Eye, Aşk 101, Cursed, Indian Matchmaking, Dark Desire, Down to Earth, JU-ON Origins, Black Mirror, Reality Z, Curon, Everything Sucks, Old Guard, Sex Education, Orange Is the New Black ve daha nice Netflix yapımında, dile gelmesi bile kolay olmayan içeriklerle eşcinsellik, çocukların cinsiyet tercihleri rahatlıkla işleniyor. Ana teması sapkınlık olan yapımların yanında içinde dini LGBT unsurlarına yer vermeyen dizi yok desek abartmış sayılmayız. Din ve toplumsal normlar şeytanlaştırılırken adeta sapkınlık üzerine kurulan ve iyi niyet, ahlaklı birey gibi olumlamalarla güçlendirilen yapay bir din oluşturuluyor. Dizilerde eşcinsel çiftler, ilişkileri en sağlıklı şekilde yürütenler olarak gösteriliyor. Kötü karakterler arasında eşcinseller kesinlikle bulunmuyor. Sapkın zihniyetli karakterler adeta bir iyilik meleği olarak lanse ediliyor. 


Yayınların en önemli takipçisi olan gençlere ya da yeni tabiriyle Z kuşağına sürekli olarak, “Kimse size ne yapmanız gerektiğini söyleyemez. Ailenizin buna hakkı yok, patronunuzun da, eğitimcilerin de... Din zaten sürekli yasak üzerine kurulu. Oysa siz özgürsünüz” şeklinde yapılan propaganda, “Bakın onlar karşı çıkıyor ama eşcinsellik, cinsel kimlik, çoklu aile yapısı son derece masum, onların anlattığı gibi kötü değil, üstelik bu insanlar iyi insanlar” tezleriyle destekleniyor. Gençlere “Özgür değilseniz, kendi iradenizle seçim yapamıyorsunuz? 
diyen bu yapı bizzat “Bu seçimi yapmak zorundasın. LGBT'yi benimsemelisin, benimsemezsen sen de o eski kafalı yobazlardan olacaksın” zorbalığını yapmaktan da kaçınmıyor. Bunların en önemli örneklerini de fanatizm seviyesi yüksek olan Güney Kore trendi K-Pop kültüründe görebiliyoruz. Bir K-Pop fanatiğine K-Pop'un kötü bir şey olduğunu 


ed 


söylemeye kalkarsanız başınıza neler gelebileceğini tahmin edemezsiniz. K-Pop'un gençleri eşcinselliğe, cinsiyetsizliğe, dinsizliğe ve intihara sürüklediğini söylediğiniz de ise alacağınız cevap hep aynı: “Hiçbir şey bilmeden konuşuyorsunuz. K-Pop starları binlerce insana yardım ve bağışta bulunuyor. Onlar iyi örnek oluyor.” Yeni kuşağın iyilik ve yardım algısını bu noktada küçümsememek gerekiyor. 


Gerçek Hayatla Pekiştiriyorlar 

Diziler ve filmlerle normalleştirilen bu yeni hayat tarzı Brad Pitt'in evli bir kadınla, üstelik kadının kocasının izni ile yaşadığı ilişki; ABD'deki pedofili skandalları, Danimarka'da çocuklara cinsel eğitim adı altında sınıflarda çırılçıplak kendilerini sergileyen sözde eğitimcilerle gerçek hayata da giriş yapıyor. 


Netflix ve benzer platformların bu sapkın propaganda için beslendikleri sosyal medya platformu ise Instagram. Sadece Türkiye için konuşursak bile kısa süre içinde bu alanda meşhur olarak milyonlarca takipçiye seslenen yeni yüzlere bir bakın. Kerimcan Durmaz ile başlayan süreç bugün Selin Ciğerci veya Kerimcan Durmaz gibi olma hayali kuran binlerce gencin oluşması ile korkutucu bir şekilde devam ediyor. 


Önce Gençlik Şimdi Çocuklar 

Daha büyük tehlike ise gençleri esir alan bu durumun çocukları da tehdit etmesi. 10-11 yaşında çocukların cinsel kimliklerini keşfettiği Cutties/Minnoşlar bu açıdan çok çarpıcı bir örnek. Filmi çocuklar izlese sapkın bir propagandanın esiri olacaklar ki zaten film büyüklere hitap ediyor. Bu haliyle ise ortaya cinsel çağrışımlarla dans eden ve cinsel hayatlarını keşfeden küçücük çocukların hayatlarının yetişkinlerin önüne serilmesi durumu ortaya çıkıyor. Ki sadece Türkiye değil ABD Senatosu ve daha birçok ülke bu girişimin bir çocuk istismarı ya da pedofili öğesi olduğunu düşünüyor. 


Netflix'in çocukları hedef alma konusundaki sabıkası ise hiç de iç açıcı değil. Daha önce Arcadia Hikayeleri isimli çizgi dizide ise 9-10 yaşındaki iki kız çocuğu bağlamında benzer bir şey yapılmıştı ve hedef kitle olan çocuklara izletilmişti. Ejderhalar Prensi adlı çizgi dizisinde ise lezbiyen kraliçe ikilisi yer alıyordu. Lezbiyen oldukları, uzun süre çocukların anlayamayacağı şekilde çok dolaylı şekilde ima edildi. Son bölümlere doğru ise bu lezbiyen çift öpüştürüldü. Leylekler isimli çizgi filmde ise leylekler eşcinsel çiftlere de çocuk götürüyordu. 


Rıza İmalatı 

Noah Chomsky'nin ifadesiyle rıza imalatı, bize daha yakın haliyle normalleştirme ya da biraz daha metaforik anlatımla “boiling frog effect-kaynayan kurbağa sendromu” modernizm kisvesindeki toplum mühendisliği programının en büyük dayatma ve propaganda unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Ve dev küresel yayılım ağları sayesinde çok hızlı biçimde başarı gösteriyor. 


Kabul edelim ki; değişen toplum normları, teknolojinin sosyal hayatta kullanımı ve kuşak farkı, (özellikle kuşaklar arası çatışmaya dair Sümer tabletlerinde veya Antik Yunan'da bile “Bu gençlik nereye gidiyor” minvalinde kritikler olduğunu hatırlatmak gerekir) her dönemde toplumların en önemli çıkmazlarından biri oldu. Üst kuşağın, alt kuşak konusundaki kaygılarına dair binlerce yıldır bir çözüm de bulunamadı. 


Treni Kaçırmayalım 

Geçmişte ebeveynlerine "Artık devir değişti, beni anlamıyorsunuz" diyen gençler, üst kuşağa yükseldiklerinde babalarından miras kalan "Bizim zamanımızda böyle miydi" şeklinde başlayan cümlelerle alt kuşaklara seslenmiş ama pek de muvaffakiyet sahibi olamamışlardır. 
Bugünlerde ise "Bu gençlik nereye gidiyor" temalı cümlelerin devamında Netflix ve benzeri faktörler nedeniyle çok tehlikeli noktalara doğru gidişin alarmı veriliyor. Gençler tabi ki yine bunun farkında değiller ve bu gidişat geçmiştekilerde olduğu gibi maalesef yine önlenemeyecek. Gelinen noktada ise eşcinsellik ve cinsiyet değiştirmeyi toplumdan söküp atma treni kaçmış gibi görünüyor. Pedofili ve iki erkek bir kadından veya sadece erkekler ve kadınlardan oluşan yeni aile tipi dayatmasına karşı çıkmak için çok az vakit kaldı gibi. Çünkü algılar değişiyor. Küresel içerik akışını kontrol edenlerin Netflix ve benzeri platformlar aracılığıyla dayatmaya çalıştığı şey bu gayri meşruluğun normalleştirilmesi ve bir adım ötesi. 
Öylesine bir maruz bırakılma durumu var ki eşcinsel içeriği ve durumu onaylamayan veya desteklemeyen birinin kamuoyu nezdinde dışlanacağı günler uzak ihtimal değil. Bu yüzden gerekli duyarlılığın oluşması ve önlemlerin olabildiğince erken alınabilmesi gerekiyor. 


Netflix'in Geliri Yılda 20 Milyar Dolar 

Dünyada 300 milyonun üzerinde Netflix abonesi bulunuyor. Bunların yüzde onu dünya çapındaki pandemi döneminin ilk iki ayını kapsayan Mart ve Nisan'da yeni kullanıcı olarak platforma giriş yaptı. Bunların 200 milyonu Netflix'e para ödüyor. Yıllık geliri 20 milyar doların üzerine çıkan Netflix bu sayede kısa süre içinde bir medya devi haline gelirken sektörü de yönlendirme ve baskı altına alma gücünü elde ediyor. 


LGBT İçerikli Onlarca Yapım 

Netflix'in LGBT kategorisinde 100'den fazla dizi ve film içeriği bulunuyor. Bunlara içlerinde yan unsur olarak eklenen eşcinsel karakter oynayan yapımlar dahil değil. Bu ve benzeri unsurlar dahil edildiğinde platformda sapkın düşünce barındırmayan bir yapım neredeyse yok. 


KÜRESEL MEDYA: TÜRKİYE'DEKİ DEZENFORMASYON MAKİNESİ 
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Başta BBC Türkçe olmak üzere Sputnik, Euronews ve Amerika'nın Sesi gibi küresel medya gruplarının Türkiye şubeleri dezenformasyon makinesine dönüşmüş durumda. Her gün yeni bir manipülasyonla kamuoyunun gündemine geliyorlar. Planlı bir algı üretimi çabasındalar. 
Türkiye seçime giderken ülkemize yönelik algı operasyonları uluslararası basında yerini almaya başladı bile... Artık kendini tekrara düşüren bu algı yönetimine dayalı haberlerin konu başlıkları bile değişmiyor denilebilir. Türkiye yine laiklik, başörtüsü, ekonomi, kadına şiddet gibi toplumsal konular üzerinden eleştiri oklarının hedefine oturtulmuş durumda. Ancak son dönemde uluslararası ajansların Türkiye birimlerinde olağan dışı bir hareketlilik söz konusu... 
Başta BBC Türkçe olmak üzere Sputnik, Euronews, Amerika'nın Sesi gibi Türkiye uzantılı uluslararası mecralar spekülatif konular üzerine ayrıntılı dosyalar hazırlıyor hatta belgeseller çekiyor. Hissettikleri bir “muhalif basın” eksikliğini doldurmaya çalıştıkları gözlenen bu medya organlarının seçim sürecine doğru giderken çizmeye çalıştıkları Türkiye portresi ise beklendiği üzere alacakaranlık... 


Türkiye'nin Yeni “Doğan” Medyası 


Son günlerde BBC Türkçe'nin yaptığı haberler ve yayımladığı kısa belgesel tarzı videolar oldukça gündemde. “Başörtüsünü çıkaranlar: Neden bu kararı alıyorlar, neler yaşıyorlar?” 
başlıklı haber daha önce başörtüsü kullanan ancak sonra bırakan kadınlarla yapılan röportajları konu edinmiş. BBC Türkçe, kimliğini saklamayan kadınların “pembe” saçlarıyla nasıl özgürleştiklerini anlatırken kimliğini saklayan kadınların robotik sesleriyle de üzerlerindeki “mahalle baskısı”nı izleyiciye aktarmaya çalışmış adeta. Zaten haberin yayımlandığı “Yalnız Yürümeyeceksin” platformu kuruluş amacını “başörtüsü baskısını türlü şekillerde yaşamış ve bu yönde mücadele eden kadınların hikayelerini paylaşmak, dayanışmak ve haberdar olmak” olarak tanımlıyor. BBC Türkçe de hazırladığı bu içerikle hem platforma destek olmuş hem de tanıtımlarını yapmış. Verilmek istenen mesaj açık: “Türkiye başörtülü olmayan kadınların baskıya ve ayrımcılığa uğradığı bir ülke ve bu ülkede başörtüsünü çıkarmak cesaret ister!” Bu gösterişli haberin başörtülü kadınların senelerce eğitim, çalışma ve hatta “görünür” olma haklarının gasp edildiği bir ülke için ne kadar gerçekten uzak iddialar taşıdığı ise Türkiye'nin sosyopolitik yapısını az çok bilen herkesin anlayacağı düzeyde açık... 


BBC Türkçe'nin sosyal medyada da ses getiren bir diğer video haberi de “Bağcılar'da Bir Gün: Ekonomi ve Muhafazakar Yaşam” başlıklı haber olmuştur. Bağcılarda ev hanımı ve konfeksiyon işçisi muhafazakar kadınlarla yapılan röportajlar halkın bozulan ekonomiden ve “yozlaşan” din anlayışından şikayetini konu ediniyor. Fonda oldukça eğlenceli bir müzik eşliğinde başlayan haber sıcak, samimi Anadolu insanının doğallığını haberin gerçekliğine bir kanıt gibi sunarken Türkiye ekonomisinin gerçeklerinden uzak yorumları da yine bastıra bastıra izleyiciye aktarmaya çalışıyor. Başörtülü kadınlarla gerçekleştirilen bu röportajlar iktidarın aslında halkın korumaya çalıştığı “muhafazakar” yaşamı da deforme ettiği ve bu nedenle Türkiye'de deizm ve ateizmin arttığı mesajını da vermek istiyor. 


“Çamur At İzi Kalsın” Haberciliği 


Son günlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise Türkiye'nin yaşanılmaz bir ülke olduğu imajının —BBC Türkçe de dahil olmak üzere— farklı medya organları tarafından “beyin göçü” haberleriyle beslenmesi... BBC Türkçe önce Türkiye'den toplam bin yirmi akademisyen ve yüksek eğitimli kişinin “beyin göçü” için Hollanda'ya başvurduğunu haber yapıp daha sonra New York Times'ın (NYT) yayımladığı “Yetenekli ve Varlıklı Türkler Kitleler Halinde Ülkeyi Terk Ediyor” haberini kendi okuyucusuna iletti. BBC her zamanki gibi kendi haberini Türkiye'den göç eden bir vatandaşın söylemleriyle destekleme yoluna başvurmuş. Kendisi de akademisyen olan vatandaşın söylemi üzerinden “Türkiye?de bilim ve akademi baskı altında” mesajı iletilmiş. NYT’nin hazırladığı haber de BBC ile aynı çerçevede değerlendirilebilir. 
Haber “kayırmacılık ve artan otorite”yi Türkiye'den göçün ana sebebi olarak gösterirken “Ülkenin kuruluşundan bu yana ilk kez, kültür ve iş hayatına yön veren üst sınıf ailelerin başka ülkelerden mülk edindiği ve Türkiye'yi terk ettiği” iddia edilmiş. Erdoğan'ın ülkeyi daha “muhafazakar ve dindar” yapmayı amaçladığı ileri sürülmüş. Cumhurbaşkanlığı ise TÜİK verilerine dayandırılarak yayımlanan bu haberin yalan olduğunu kamuoyuna vakit kaybetmeden iletti ve gazeteyi objektif yayın yapmaya davet etti. NYT gelen tepkiler üzerine paylaştığı rakamların yanlış olduğunu bildiren bir düzeltme yayımladı. Fakat yalan haber alıcısına çoktan ulaşmıştı. 


Euronews'ta ise zengin ailelerin Türkiye'yi terk ettiğine yönelik haberler yayımlandı. 
Euronews “Türkiye'nin zenginleri Malta vatandaşlığına geçiyor: Listede Sabancı ailesi de var” başlığıyla NYT ve BBC Türkçe'nin çizmeye çalıştığı resme yeni bir renk katmış... Sahte 


ekonomik kaygılar üzerine temellendirilmeye çalışılan bu haber Türkiye'nin güvenilir olmayan bir ekonomiye sahip olduğunu söylemek üzere dizayn edilmiş. 


Voice of America'nın Türkiye birimi olan Amerika'nın Sesi internet üzerinden hazırladığı güncel haberlerin yanında zaten mültecilik ve Türkiye'den Amerika'ya göç gibi konuları dosya olarak işliyor. Ancak son dönemlerde Amerika'ya taşınmış tanınır simalarla yaptığı röportajlar ve haberler oldukça dikkat çekiyor. Amerika'nın Sesi gazetesi de ünlü kişilerin ağzından Türkiye'nin sanatçı, akademisyen, gazeteci gibi düşünürler için yaşanılamayacak bir ülke olduğunu söylüyor. Barbaros Şansal, Tolga Savacı ve Nermin Bezmen gibi kişilere “Amerika'ya yerleşen ünlü isimler” olarak yer verilirken hükümet karşıtı söylemleri ve Gezi Parkı Şiddet Eylemleri”ndeki tavrıyla kendinden söz ettiren Mehmet Ali Alabora gibi isimlerin reklamlarının yapıldığı da görülüyor. Halihazırda Savacı'nın verdiği röportajın “Aktör gibi olmaktansa giderim herhangi bir ülkede pompacılık bile yaparım” başlığıyla sunulması ise gazetenin üretmek istediği Türkiye algısını yeterince ortaya koyuyor. 


Provokatif haber diline aşina olunan Deutche Welle (DW) Türkiye de bu süreçte toplumsal çatışmayı besleyecek haberler yapmaya devam ediyor. Ocak itibarıyla Türkiye ile ilgili hazırladığı haber dosyalarının ana konuları işçi ölümleri, silah kullanımının artması ve kadına şiddet oldu. DW Türkiye tarafından Türkiye'de bireysel silahlanmanın, kadına şiddetin ve işçi ölümlerinin arttığı iddia ediliyor. Türkiye demokrasi ve özgür düşünce ortamından uzak bir ülke olarak anlatılırken bu başlıklar altındaki veriler de iddialarına kanıt olarak sunuluyor. 


Ocak 2019 itibarıyla gündeme getirilen bir diğer malzeme “laiklik ve Atatürkçülük” oldu. 
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkanı İbrahim Emiroğlu'na yönelik suçlamalar Rus haber ajansı Sputnik Türkiye tarafından “Laiklik en büyük tehlikedir” iddiaları parlatılarak okuyucuya sunuldu. “Atatürkçü, Cumhuriyetçi İlahiyatçılar” adıyla kurulan kuruluşun görevlilerinden olan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç'ın “Bugün ateistler, Müslümanlara göre Kuran'a daha uygun ve daha ahlaklı yaşıyor” açıklaması üzerine görevden alınması da yine Sputnik'in işlediği konulardan biri. Sputnik, Türkiye'nin hassas noktalarından olan laiklik ve Atatürkçülük konularını toplumda kutuplaşmaya neden olabilecek bir dille okuyucuya aktarmış. 


Batı medyasının Türkiye kanallarının ülke seçim sürecine doğru yol alırken gündemdeki olayları provokatif bir dille işlemesi ve toplumun temel değerleri ve kritik noktaları üzerine eğilmesi elbette iyi bir zamanlamadan fazlasıyla açıklanabilir. Toplumda infial ve ayrışmaya sebep olacağı çok açık olan bu haber dilinin bir an önce son bulması Türkiye'nin öznel faydasından ziyade etik ve doğru haberciliğe hizmet edeceği için küresel bir önem taşıyor. 


DÜNYAYI YÖNETEN SIR DOLU AİLE: ROTHSCHİLD 
09/05/2020-sosyalmag.com/ 
Dünya üzerinde gizemli aile, dünyayı yöneten aile gibi niteleyici kelimeler ile tanınan 


Rothschild ailesi hakkında geniş bilgiler. İnsanların Rothschild ailesi hakkında birçok tahmini 


vardır, fakat net bilgiler verilemiyor henüz. 


Rotyyschil Ailesi Kimdir? 
Mayer Amschel tarafından 1744 tarihinde kurulmuş ailedir. Anselm Moses Bauer Frankfurtta 


tüccarlık yaparken, o tarihlerde eski para tacirliği, eski eşya sahipliği, haham gibi işler ile uğraşıyordu. Mayer Amschel, bir salgından ötürü tüm ailesini kaybetmiştir. 13 yaşında tek başına kalan Mayer Amschel, zorlu hayatını tek başına yaşamak zorunda kalır. Tefeciliğe başladıktan kısa süre sonra 1801 tarihinde, Hesse-Cassel Prensi IX. William'ın özel bankeri 


olarak yanında görev almıştır. 


Mayer Amschel 1770 tarihinde Gutter Schnape evlenmiştir. Evliliği boyunca beş oğlu beş kızı olur. Çocukları yetişkin olmaya yakın Rotschild ailesinin altın kuralları belirlenmiştir. Küçük yaşta ne kadar zorlu bir hayat yaşasa da, çocuklarının zorlu bir hayat yaşamaması için henüz 


küçük yaştayken servetinin nasıl dağıtılacağını belirlemişti. 


Rotschild elime anlamı “kızıl kalkan” anlamına gelmektedir. Rotschild ailesi, topluluk haline gelerek tarih boyunca büyük bir farklılık yaratmıştır. Rotschild ailesi, finans sektöründe çok etkili olduğu bilinmektedir. Tarih boyunca Rotschild ailesi hakkında pek çok yazı yazılmış ve kulaktan doğma sözlerde söylenmiştir. Fakat, Rotschild ailesinin dünyanın en gizemli ve sır 


dolu ailesi haline dönüşmesi herkesin dikkatini çekmiştir. 


Yeni Bir Hanedanlık Doğuyor 

Ailenin kurucusu olarak bilinen Amschel Rothschild , 1743 — 1812 tarihlerinde yaşamış ve 69 
yaşında vefat etmiştir. IX. William, babası 1785 tarihinde vefat ettikten sonra Avrupa'da büyük bir mirasa sahip olmuştur. Bu miras tutarı yaklaşık olarak 50.000.000 dolar civarındadır.Bu parayı babası, Britanya devletine Amerika bağımsızlık hareketini bastırmak amacıyla kiraladığı paralı askerler karşılığında kazandığı paradır. 1806 tarihinde ki savaşş sonrasında Prens, Danimarka'ya kaçmıştır. Prens kaçarken, Mayer Rothschild'a kendini 


saklaması ve hiçbir yerde görünmemesi için 3.000.000 doları emanet etmiştir. 


Bazı Ansiklopedilerde Rothschild ailesi romantik bir üslup ile anlatılmaktadır. Sürekli olarak 


bu ailelere övgülere yer verilir. Fakat hiç o kadar da masum değil! 


Mayer Amschel Rothschild Prens kaçtığında bıraktığı parayı kendi zimmetine geçirmiştir. Bu para Rothschild servetininin temelinii oluuşturan çalıntı kazançtır. Oğlu Nathan'ı Londra'ya göndererek Rothschild ailesine ait şubeyi kurmuştur. Nathan, elindeki sermayeyi Doğu 


Hindistan Şirketindenden aldığı 450.000 ton altına yatırarak mükemmel bir kâr elde etmiştir. 


Bu muazzam kâr sonrasında Rothschild ailesinin, Viyana, Napoli, Berlin ve Paris şubeleri açılmıştır. Bu şubelerin başına, ailenin oğulları geçmiştir. Kısa süre içerisinde Londra ve Paris 


Şubelerinde yüksek kâr ile inanılmaz servete sahip olmuşlardır. 


Rothschild ailesinin 4 altın kuralı 
Mayer Amschel Rothschild, Rothschild ailesine dair 4 altın kural koyarak tüm aile üyelerinin 


bu kurallara uymasını şart koşmuştur: 


e Ailenin büyük oğlu servetin ve ailenin lideri olacaktır. 


e Kuzenler arasında evlilik. Kuzenler arasında evlilik ile servetin dışarıya çıkmasına engel olunmuştur. 


e Aile servetinin gizli tutulması ve bölünmemesi. Aile serveti tamamen gizlidir. Hiçbir şekilde Dünya'nın en zengin kişilerinde Rothschild ailesine mensup bir kişiyi bulamazsınız. 


e Aile içiortaklıklar.Mayer Amschel'in vefatı sonrasında kendisi ve beş oğlu arasında ortak paylaşılmıştır ve tek firma altında toplanmıştır. 


Rothschild Hanedanı Yükselişi 

Nathan,dört kardeşinin ortak kararıyla babasının tahtına oturmuştur. Üstün kabiliyetine tüm kardeşleri saygı duyarak hanedanlık yönetimini Nathan'a bırakmışlardır. Amschel Rothschild, tüm servetini oğlu Nathan'a bırakmıştır. Nathan Rothschild, Londra”da NM Rothschild & Sons Özel yatırım bankasını kurarak Rothschild ailesinin mal varlığını önemli derecede 


arttırmıştır. 


AVRUPA'NIN “BEYAZ IRKÇILIK ” VAHŞETİ; SOSYAL DARWİNİZM VE 
KÖPEKBALIĞI ADASI... 


Bülent Vedat Aydemir-27 Temmuz 2017-ulkucukadro.com/ 


“Türlerin kökeni “ ve “İnsanın Türeyişi “ adlı kitaplarındaki teorisinde; “canlılık tesadüflerin eseridir “ diyerek Allah'ın insanları yarattığı gerçeğine karşı çıkan Darwin, “dünyada geri kalmış ırklar vardır. Bu ırklar yakın zamanda elenecekler ve böylece üstün olan ırklar (beyaz ırklar ) gelişerek ilerleyeceklerdir.” teziyle de aynı zamanda emperyalistlerce daha önceleri uygulanan vahşetlere de sözde bilimsel bir kılıf hazırlamıştı! 


İnsanlar, binlerce yıl öncesinden beri, güçlülerin haklı sayılması, zayıfların güçlüler tarafından sömürülmesi; eşitsizlik, fakirlerin ezilmesi, haksız rekabet gibi birçok zorluklarla yaşadılar. 


19. yüzyıla kadar zalimlik ve saldırganlık olarak adlandırılan bu tür uygulamalar, 19. 
Yüzyılda “Hayatta kalma mücadelesi” adı altında “doğanın gerçeklerine dayanan bilimsel(!) uygulamalar” kılıfı ile meşruiyet kazanmaya başladı. 

Bu meşruiyet kılıfına zemin hazırlayan kişiler Thomas Malthus, Herbert Spencer ve Charles Darwin olmuştur. 


Bu kişiler tarafından sistemleştirilen ve adına Sosyal Darwinizm denilen; Allah'ın varlığını inkâr eden, insani değerlerden tamamen uzak, insanı “bilimsel bir gerçek” lik adına hayvan olarak kabul eden bu sapkın felsefi anlayışa göre, fakirler korunmamalı ve kötü şartlarda yaşamalılar ki çoğalmasınlar, hatta ölüme bile terk edilsinler. 

Bu sayede “üst sınıflara” yeteri kadar besin sağlanabilsin! 


“Türlerin kökeni “ ve “İnsanın Türeyişi “ adlı kitaplarındaki teorisinde; “canlılık 

tesadüflerin eseridir “ diyerek Allah'ın insanları yarattığı gerçeğine karşı çıkan Darwin, “dünyada geri kalmış ırklar vardır. Bu ırklar yakın zamanda elenecekler ve böylece üstün olan ırklar (beyaz ırklar ) gelişerek ilerleyeceklerdir.” teziyle de aynı zamanda 


emperyalistlerce daha önceleri uygulanan vahşetlere de sözde bilimsel bir kılıf hazırlamıştı! 
KKK 


Kapitalizmin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte, Sosyal Darwinizm, fakir ve güçsüzlere baskı uygulayan zalim ve emperyalist yöneticilerin sığınağı oldu. Bunlara göre; doğanın kanunu gereğince ve insanlığın ilerlemesinin tek yolu olarak “aşağı ırktan” olan insanlar ezilmeli, özürlüler ve küçük işletmeler yok olmalıydı. 

Böylece yapa geldikleri her türlü haksızlık ve vicdansızlıklara bilimsel bir kılıf bulmuşlardı. 


Artık merhametsizlik bir doğa kanunuydu ve insanlığın (beyaz ırkın) ilerlemesi için önemli bir aşamaydı. 


Sosyal Darwinizm'in tetiklediği felaketlerden birisi de sömürgeciliktir. 

Avrupa devletleri, 1871 yılında Alman Birliğinin gerçekleşmesinden sonra 1914 yılına kadar geçici bir barış dönemine girdiler, bu süreç içerisinde tüm enerjilerini ve “savaşma ihtiyaçlarını" kıta dışına, sömürgelerine taşıdılar. Yeni teknolojilerle ürettikleri ateş ve imha gücü yüksek silahları sömürgelerinde denediler ve daha da geliştirdiler. 


Darwinizm'in kuralları gereği, bir mücadeleden ibaret olan hayatta ayıklanmalar olabilirdi. 
Bu mücadelede en iyiler ayakta kalacaktı. 

Ayakta kalanlar elbette “güçlüler* olacaktı. Güçlüler, ayakta kalma beceri ve yeteneklerini miras yoluyla gelecek nesillere aktaracaklardı. 

Sömürgeci devletlerin zalim yöneticileri, zulme dayalı emperyalist politikalarını ve acımasız yöntemlerini bu kurallarla meşrulaştırmak ve bilimsel bir temele yerleştirmek istediler. 


Onlara göre “aşağı ırk“tan olanlar “üstün ırk“ tarafından kontrol altına alınmalı ve yönetilmeliydiler. 

Batı Avrupalılar , “Uygarlaştırma Misyonu” adı altında Afrika'yı sömürme işlemlerine kıyılardan başladılar. Ulaşımda makineleşmenin devreye girmesiyle birlikte iç kesimlere doğru yayılmaya başladılar. 


Fransa Başbakanı Jules Ferry, 1884 yılında Fransa Ulusal Meclisi'nde yaptığı konuşmada “Beyler, üstün ırkların daha düşük ırklara karşı bir hakkının bulunduğunu açıkça söylemeliyiz... Üstün ırkların, düşük ırkları uygarlaştırma gibi bir ödevleri var. Diyerek Afrika'daki emperyalist politikalarına uygarlaştırma (!) adı altında meşru bir kılıf uydurmuştu. 


Kutlu Davanın Kutlu Yolcusu! Bugün 3 Mayıs 


Fransızlara göre, Afrika'daki uygarlaştırma faaliyetlerine karşı çıkan kabile reisleri birer asalaktan başka bir şey değillerdi. Sömürge haline getirdikleri yerlerde yaşayanların hızlı bir şekilde asimile edilmeleri gerekiyordu. 


1900'lü yılların başında Almanlarda Afrika'da sömürgeler kurmaya başladılar. 


Almanlar, bilim adamları tarafından ortaya atılan ırk biyolojisi teorisindeki “İnsanlar az çok homojen bir canlı türü değildirler. Ari (üstün) ırktan başlamak üzere siyah ırka kadar sıralanırlar” tezini test etmek istiyorlardı. Bunun içinde en uygun canlı laboratuar yeri Afrika'ydı. Onlara göre Afrikalılar biyolojik bakımdan düşük ırka mensuptular ve daha ileri bir ırk olan “Arilerin” Afrika'yı geliştirmesinin önünde engel teşkil ediyorlardı. Almanların Afrika'daki ilk sömürgesi Güney Batı Afrika'nın sahil kesimleriydi. 

Almanlar, burada, bugünkü adıyla Namibya'da yaşayan Herero ve Nama kabilelerine mensup insanlar üzerinde deney yapmaya başladılar. Namibya artık Almanlar için canlı bir laboratuar olmuştu! 


Ünlü Britanyalı tarihçi Nıall Ferguson Almanların Namibya”da yaptıkları vahşeti “Uygarlık. 
Batı ve Ötekiler “adlı kitabında ki(Yapı Kredi Yayınları-2012) “Köpekbalığı Adası'nın Kafatasları“ bölümünde (S:195) şöyle anlatır. 

“...Alman Güneybatı Afrika?'sında siyahların ata binmeleri yasaktı; beyazları görünce selam vermeleri gerekirdi; kaldırımlarda yürüyemez, bisiklet satın alamaz ve kütüphanelere giremezlerdi. Sömürgenin ilkel mahkemelerinde tek bir Alman'ın sözü yedi Afrikalı tanığın sözüne eşdeğerdi... Almanlar yerlilere tepeden bakarlar ve tıpkı hayvan yerine koyarak davranırlardı...” 

Bir Alman göçmenin kabile reislerinden birinin gelinine tecavüz etmeye yeltenirken yerliler tarafından öldürülmesi ve buna benzer olaylardan sonra yerlilerin isyan etmeleri ve yüzden fazla Alman göçmenin öldürülmesi üzerine Alman sömürgeleştirme teorisyenleri “habis, kültürel beceriden yoksun ve vahşi yerli kabileleri artık fiilen yok etme zamanının geldiğine“ karar verdiler. 

Almanlarla Hererolar arasında çatışmalar başladı. Almanlar yeni icat ettikleri ölümcül bombaları yerliler üzerinde denediler. Gelişmiş Maxsim tüfekleriyle kadın, çocuk demeden binlerce kişiyi katlettiler. Ayaklanma sırasında 80 bin olan Herero nüfusu 15 bine inmişti. 


“Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere, yakalandıkları yerde öldürülemeyenler beş toplama kampına konuldu” “Bu kamplar arasında Köpekbalığı Adası en feci olarak nam saldı ...“Köpekbalığı Adası'ndaki 1795 tutsağın 1032'si öldü.” 


Almanlar vahşetlerine farklı bir şekilde devam ettiler. 


Alman doktorlar Köpekbalığı Adası'nda “ırk hiijyeni” adı altında ölümcül deneyler gerçekleştirdiler ve bu amaçla 778 tutsağa otopsi yaptılar. Ardından daha kapsamlı 


araştırmalar için örnek kafatasları Almanya'ya gönderildi. İnanılmaz bir uygulamayla, kadın tutsaklar cam kırıklarıyla kafataslarını kazıyıp temizlenmeye zorlandı.” 


Evet! 


Kafatasların cam kırıklarıyla kadınlara kazıtılması, vahşetin zirveye çıktığı uygulamadır. 
Bilmem fazla söz söylemeye gerek var mıdır? 


Batı... Batı... Batı... Diye bilinçsizce haykıranlar, onlardan medet umanlar, onların sapkın fikirlerini Türk milletine adapte etmek isteyenler; Batı'nın geçmişteki bu vahşetlerini biliyorlar mıdır? 


Biz Türkler; İnsanlığı bu vahşi yaratıklardan mı öğreneceğiz!... 


EVRİM VE DARWİNİZM 
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Canlıların nesiller boyu değişimi gözlemsel bir gerçektir. Maddi ve manevi tekamül yani evrim vardır. Ancak Evrim teorisi gözlenen evrimden farklı bir spekulasyondur. Buna göre hayat ve canlı varlıklar tesâdüfen meydana gelmiştir. Önce inorganik maddelerden organik moleküller ortaya çıkmış, sonra da bunlar yine tesadüfen biyolojik varlıklara dönüşmüştür. 
Önce bilimsel kuralları hatırlatalım : Hipotezler kabul görürse teoriye, teori de kanıtlanırsa bilimsel niteliğe kavuşur. Evrimle ilgili görüşlerin sürekli değişmesi bilimin izafi gerçeği bulma arayışından kaynaklanır. Ancak bilimi kullanarak bilim dışı bir inanç devşiren Darwinizmin bilimin dışına çıkarak, inceleme alanına girmeyen yaratıcı hakkında spekülasyonlar yapması ve ateizme dayanak bulma arayışı, bilime gölge düşüren ideolojik saplantıya dönüşüyor. Milyarlarca dolarlık finansmanla bilime yön veren küresel irade, sistematik olarak evrimle ilgili bilgileri Darwinizm olarak ideolojiye ve ısrarla modern putperestliğe dönüştürmeye çalışıyor. 


Evrim teorisinin birçok şeyi izah edemediğini bile bile bir kısım ateistin cansız atomlardan canlı hücre oluşumuna kadar herşeyi evrimle izah etme gayreti, evrim teorisini alet ederek Allaha alternatif aramaya zorlayan Darwinist anlayışın eseri. Bilimi bilimdışı bir alanda kullanmaya çalışan bu anlayış, hayatın temeli olan sorulara cevap veremiyor. Mesela cansız atomlardan canlı bir hücre nasıl meydana gelmiştir. Hücre zarı, DNA, RNA nasıl evrimleşmiştir. CH O N nasıl aminoasit olmuştur. Bilindiği gibi 4 amino asit ; Adenin, Timin, Guanin, Sitosin 3 milyar tane şifre halinde DNA sarmalını oluşturuyor. Bakterilerden bitkilere, hayvanlardan insana kadar genetik yapı 9090 benzer şekilde. Bu şifrelerin çoğu inaktif ve bunların ne işe yaradığını bile bilmiyoruz. Bu inaktif genler çevre koşullarına göre aktive olarak tekamülü sağlıyor. Hücre, DNA, mitokondri ve genleri yaratan sonsuz akıl ve kudret, her koşula uyumu sağlayan yazılımı da genlere yüklemiş bulunuyor. Yani evrim dahil hiçbir şey tesadüfe bırakılmış değil. Bu 3 milyar tane şifre DNA RNA içinde milyarlarca fonksiyonu kusursuz bir şekilde nasıl akıl edebilmiş ve becermiştir. DNA ve RNA minik bir hücre içine nasıl sığmıştır. Canlı hücre oluşumunda ilk adım RNA oluşumu. RNA oluştuktan sonra, nereden öğrenmiş ve akıl etmişse güya DNAyı sentez etmiş. Sentez için gerekli enerjiyi mitokondri olmadan nereden temin etmiş o ayrı bir muamma. Mitokondri, canlı bir hücrenin organelidir. Ayrıca RNA, kopyalama ve sentez eylemi için hücreye muhtaçtır. İçinde uygun bir ortamın olduğu hücre olmadan bunları nasıl ve nerede yapacak? Bütün molekül ve 


organellerin suyun içinde dilüe olup kaybolmasını önleyen yapı membrandır. Membran olmadan hücre olur mu? Membran basit bir zar değildir. Hücrenin canlılığı ise membranda bulunan binlerce Na, K, Ca ATPaz gibi pompaların her salise çalışmasına ve bunun için gerekli enerjinin sürekli sağlanmasına bağlıdır. 


Cansız atomlardan moleküllerin ve ilk canlı hücrenin evrimini anlatan Biyogenez teorisi bir sürü açmazla doludur. Bir defa bir teorinin bilimsel olabilmesi için anlatılan deneylerin farklı laboratuvarlarda ve farklı bilim insanları tarafından tekrarlanabilir olması gerekir. Ayrıca deneyde kullanılan kimyasal moleküllerin ve şartların da ayrıntılı olarak yöntemde belirtilmesi gerekir. Hadi cansız atomlardan canlı bir hücre yapında görelim. Son 100 yıl içinde bilim ve teknoloji alanında dev ilerlemelere rağmen evrimin temel taşı olarak bahsedilen deneyler tekrar edilemedi. Ben yaptım oldu yönteminin bilimde yeri yoktur. 
Tekrarlanabilirlik bilimin temel ilkelerinden biridir. 


Kromozom ve genlerin tesadüfen oluşma şansı nedir? Hücrenin canlılığını her saniye sağlayan enerjiyi üreten mitokondriler olmadan membranın geçirgenliği nasıl sağlanır. 
Aminoasit, DNA, RNA gibi oluşumların dilüe olup yok olmasını önleyen membran olmadan hücre olur mu? Mitokondriler olmadan hücre, membran olmadan mitokondri, ribozom, nukleus, DNA, RNA olmayacağına göre bunlar aynı anda nasıl evrimleşti. 


Darwinizm ve evrim teorisi okullarda bilimin temeli diye okutuluyor. Harari'nin kitaplarında uzun uzadıya anlattığı gibi biyoloji bilimine göre insanlar yaratılmamış, evrimleşmiştir ve evrim teorisi kesinlikle eşitlikci değildir. Evrim eşitlik değil farklılık üzerine kuruludur. 
Eşitlik fikri yaratılışa dayanan dini inanışın ürünüdür. Yine evrime göre insanlar yaratılmadığı gibi, insanlara hayatı bahşeden bir yaratıcı da yoktur. Ortada sadece hiçbir amacı olmayan ve körü körüne ilerleyen evrimsel bir süreç vardır. Evrimde hak ve özgürlük diye birşey yoktur. 
Sadece beceriler ve özellikler vardır. Kuşlar uçmaya hakkı olduğu için değil kanatları olduğu için uçar. Bu hakları tesadüfen kazanır veya kaybeder. Şükretmeniz gereken bir yaratıcı yoktur. 


Yaratan yok, yani ahiret ve hesap yok, cennet cehennem yok diyen bu anlayış temel işletim programı olarak körpe zihinlere işlenirse, suçu nasıl önleyeceksiniz? Herkesin başına polis mi dikeceksiniz? Kutsal metinler, kurallar, günah, haram... uydurma ise, evreni ve insanı sürekli gözeten herşeye kadir bir yaratıcı yoksa, yani ilahi adalet yoksa, kötülüğün tüm kapıları açık demektir. Yaratıcının lütfettiği hak ve özgürlükler yoksa, her türlü istibdat ve faşizmin önü açık demektir. Bu temel işletim anlayışıyla yetişen nesillerin kutsal bir inanca sahip olmasına rağmen ahlak, vicdan, merhamet, adalet gibi kavramlardan uzak olması, Darwinci eğitimin eseridir. 


Evrimi yorumlarken yapılan genel yanlış, evrim teorisine dayanarak Allah veya bir yaratıcının olmadığını ileri sürmek. Yaratılışı yani herşeyi yoktan var eden sonsuz bir kudreti, aklı, gücü inkar etmek bilimin sınırlarına girmez. Böyle bir yola sapılması, bizi bilimsel bir tartışmadan çıkarıp Darwinizm gibi Tesadüf tanrısına iman eden bir anlayışa götürür. Ancak sonsuzda bir gibi çok düşük bir olasılığın tesadüfen olmasının imkansız olduğunu, bunun için sonsuz bir kudret, akıl ve güce ihtiyaç olduğunu söylemek aklen mümkündür ve başka olasılıkta zaten yoktur. 


Darwinizm ; Tesadüf tanrısına iman eden bir dini inanışın bilimsel bir kılıf altında sunulmasıdır diyebiliriz. Teori bilim değildir. Bilimsel bir teori olarak sunulan Darwinizm de gerçekte teori değil, Tesadüf tanrısına imana dayalı bir inanç sistemidir. Bu görüşün bilim 


olabilmesi için yanlışlanabilmesi gerekir. Bunun için dayandığı Tesadüf tanrısının inkarı gerekir. Bunu inkar ederseniz Darwinizm çöker. Nasıl mı? 


Bir torbanın içine element tablosundaki atomları koyup çalkalayın. Açtığınızda 4 tane amino asit olsun : Adenin, Timin, Guanin, Sitosin. Yetmez. Bu 4 amino asit 3 milyar tane şifre halinde DNA yapsın. Ve bu DNA noktanın yüzde biri büyüklügünde bir hücrenin içine sığsın. 
Bunun olabilmesi için önce bunları dış ortamın zararlı etkilerinden koruyan bir membran olması ve bunun içinde mitokondri, ribozom, endoplazmik retikülüm gibi yapıların bulunması lazım. Membran olmazsa bu atom ve moleküller dilüe olur gider. DNA ve RNA yapamadan kaybolur. Bu gerçekler bilimsel deneylerle ispat edildi. Ayrıca hücre ve mitokondri membranları üzerinde permeabilite lazım. Bir sürü kanalın her salise düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve akıllı permeabilitenin sağlanması için, gerekli maddelerin girişi ve zararlı maddelerin çıkışı için uygun miktarda enerjinin anbean temini gerekir. Darvinizm bir canlı hücrenin oluşumunu bile Tesadüf tanrısına iman etmeden izah edemez. Din imana, bilim ise inkara dayanır. Darvinizm temeli olan Tesadüf tanrısını inkar edemez. Bu yüzden bilim değildir. Bir görüşün bilimsel olması için sonuçların tekrarlanabilir olması gerekir. Darvinizm böyle bir deneyde, ne bu cansız atomlardan DNA, membran, mitokondri, ribozom yapımını, ne de bir hücre yapımını tekrar başarabilir, ne de buna can verebilir. 


Bütün dinler imana, bilim ise inkara yani yanlışlanabilmeye dayanır demiştik. Bilim olarak sunulan Darwinizmi yanlışlayabilmek için Tesadüf tanrısını İnkar etmek gerekir. O zaman da bir hücrenin bile oluşumunu izah edemezsiniz. Bilim olarak sunulan bu anlayışın Tesadüf tanrısına imanla bağını koparmadan nasıl yanlışlayacaksınız? Bu durumda bilimsel bir öneriyi nasıl tartışacaksınız? İnkar ederseniz Tesadüf dininden çıkarsınız. 

Bilimde tekrarlanan deneylerin büyük olasılıkla aynı sonuçları vermesi gerekir. Yani bilimde p değerleri ve Cİ gibi parametreler vardır. Yani bilinen elementleri torbaya benzeyen bir hücre içine attığınız bir deneyde, tesadüfen torbadan DNA, RNA ve Adenin Timin Guanin Sitosin gibi AAler çıkması ve bu işlemin bin kere tekrar edilmesi halinde bile, 999 kere aynı sonucu elde edilmesi gerekir. Darwinizm, RNA ve DNAnın sonsuz bir kudretin imzası olduğunu kabul etmeden ve bunların nasıl oluştuğunu izah etmeden bilimin dışına çıkarak evrimi Tesadüf tanrısıyla nasıl izah edecektir. İstatistik bilimi bize, bu ve buna benzer olaylarda Tesadüf tanrısının gücünün sıfır olduğunu söylüyor : X sonsuza doğru giderken limit 1 bölü X — sıfırdır. Minnacık bir hücre içine sığdırılan 3 milyar şifrenin bir canlının fonsiyonlarını tesadüfen tekrar etme ihtimali sıfırdır. Önce DNA ve mitokondriyi yap ve bunları aynı anda bir noktanın yüzde biri kadar olan bir hücrenin membranı içine sığdır ve aynı anda bunlara can ver. Öncelikle yaşayan bir tek hücreli yap ki bundan çok hücrelilere geçiş yapabilesin. Bunu yaparken de tesadüf tanrısını işin içine katma. Çünkü katarsan bu bilim değil imana dayalı bir din olur. O zaman Tesadüf tanrısının varlığını ispat etmen gerekir. Edemediğine göre senin teori bilime değil akla ve matematiğe aykırı bir imana dayanır. Buna bilim diyemezsin. Bilimi konuşuyorsanız, verilerin ve aklın dışına çıkamazsınız. 


Tesadüf tanrısına inanıyoruz onu inkar edemeyiz ve tartışamayız, bu bir inançtır derseniz o zaman size kimse birşey diyemez. Bu benim inancım dersiniz olur biter. Ama bunu bilimsellik kılıfıyla sunarsanız, Darwinizm dinine iman edenler dışında buna kimse inanmaz. 
Geçen yüzyıl bilim nedir bilinmiyordu. Cahil halka bunu bilim diye yutturmak kolaydı. 
Bugün herkes bilim nedir bilmese bile, googla girip bilim neymis öğreniyor. 

Sonsöz : bilimin evrimi izah çabasına evet, Darwinizmin bilimi iğfaline hayır. 


Hedef Zihinsel İşgal 


Ama önce inandığınız bütün değerlerin zihinsel soykırımla yok edilmesi ve sonra da zihinlerin formatlanması gerekiyor. Küresel şeytanın modern putperestlik dinini zihinlere yüklemesi için, Ademin yaratılışını ve Allahın kutsal kitaplarda bildirdiği kelamını bilimdışı göstermesi gerekiyor. Bunun yolu da evrimi anlatırken kendi inancının temeli Darwinizmi zihinsel illüzyonla bilimsel gerçek gibi sunmaktan geçiyor. Bilimi alet ederek bilimdışı yorumlar yapmak ve bunu izm ekleyerek bilimsel gerçeklik gibi sunmak bilimin ruhuna aykırı. Materyalizm, Panteizm, deizm, ateizm, reenkarnasyon gibi sapık inançlar bu bataklıkta gelişiyor. Yıllardır sürdürülen küresel oyunun amacı, bilimi kullanarak yapılan zihinsel soykırım ve zihinsel işgaldir. 


İnancımıza göre ilk insan olarak Cennetten dünyaya indirilen Hz. Ademin yaratılışı dahil dini inançları bilimdışı hikaye olarak göstermenin en kolay yolu, bu işi sözde muhafazakar aydın ve akademisyenlere ihale etmekten geçiyor. Çünkü halkımızın zihnini çelecek kişilerin inandırıcı olması gerekiyor. Bazı akademisyenleri izleyin, adamlar işini gücünü bırakmış canhıraş Darwinizm peşinde koşuyor. Güya Kuranda yazılan Hz. Ademin yaratılış kıssaları hikayeymiş. Asıl bilimsel gerçek evrim teorisiymiş. Bu akım genç nesilde hızla yayılıyor. 
Entel dindar elit ise bu adamlarla birlikte paneller, konferanslar düzenleyip aynı değirmene su taşıyor. Darwinizmi savunan akademi, üniversitelerde ve bilim dünyasında fikren hakim durumda. İnançları gereği karşı çıkanları, geri kafalı bilim düsmanı ilan ediyor. Bilimi öğrendikce kutsal metinlerin bilim dışı hikayeler olduğunu anlarsınız diyor. Evrimi anlatanlar herşey tesadüflerin eseri derken, yorum lobisi "o zaman tanrıya ne gerek var, dinler ve kutsal kitaplar hikaye-masal diyor. Bu zihinsel işgal ve soykırım sonucu eskiden müslümandım ama şimdi deistim diyenler çoğalıyor. 


Yarım milyonluk din adamlarını ve İslamı temsil eden Diyanet ise bilimsel argumanlardan uzakta Evrim - Darvinizm ayırımından habersiz ne diyeceğini bilemiyor. Evrimi anlatırken sinsice Darwinizmi sunan şeytani oyunu farkedemiyor. Bir kısmı evrimi savunurken bir kısmı da İslamın evrimle ters düşmediğini savunuyor. Meğer İslam alimleri Darwinden önce evrimi keşfetmiş. 


İman konusunda sürdürulen zihinsel savaşın hedefi, Ademin yaratılış inancını ve vahiyle indirilen gerçekleri bilim dışı hikaye olarak göstermek ve mevcut dinleri zihinlerden tasfiye etmek. Dijital devrimle birlikte bu proje sosyal medyada hızla ilerliyor. Oyun büyük ama İslam alemi akaide yönelik bu zihinsel soykırımın farkında değil. Yarın yeni nesil ateizm, deizm, panteizmi savunduğunda çok geç olacaktır. 


ÖLÜMSÜZLÜK UMUDUMUZ 
22 Ağustos 2016-hanifislam.com/ 


Bütün canlılar düşmekten korkarlar: Sanki Sırat köprüsünde dengeyi kaybetmişlercesine... 


Bütün canlılar yeraltında mahsur kalmaktan korkarlar: Sanki karakabire girmek üzereymişler gibi... 


Bütün canlılar ölüm ile yüzleşmişçesine geceden, karanlıktan korkarlar, ışığı isterler. 
Bütün canlılar ateşten korkarlar: Sanki cehennem ile yüz yüze gelmekten kaçarcasına... 


Bütün canlılar kan, irin, pislik ve çirkin her şeyden çekinirler, güzelliği ararcasına... 


Bütün canlılar ve canlı ötesi bilinçli yaratıklar güveni, aydınlığı ve güzelliği severler. Sanki Cennet özlemidir bu!.. 


Açık, berrak bir gökyüzü, serin suların aktığı binlerce yeşil nüansında gölgeli tabiat güzelliği. 
Rengârenk güzel kokulu çiçekler ve türlü lezzette meyveler. Tavus kuşunun, papağanın renkleri, orkide ve gülün rengi ile kokusu ve de mandalinanın lezzetinden bizi hangi duygu hoşlandırır ve bedii bir haz duyurur. Yoksa canlılar birer sanatkâr mıdır? Güzele koşuyor; çirkinden kaçıyorlar. 


Pisliğimizi yemiyor, fakat sarımsak yiyoruz. Bal arısı denen çirkin bir böcek o çiçeklerin koku, renk ve esteki güzelliğine bir güzellik mıknatısına yakalanmış gibi çekiliyor. Güzelliği niçin algılıyoruz? 


Bütün bu saydıklarımız dışında yaşlanmaktan ve ölmekten de sonsuz korkuyoruz. Aslında ölümden değil; ölüm sonrası hiç yaratılmayacağımız kuşkusundan korkarız, dehşete düşeriz. 
Ama ölümden saniye sonra gerçekte ölmediğimizi görerek rahatlayacağız! 


Ne kadar günah yükü taşıyıp, ebediyen sonsuza kadar cehennem eziyetinde kalsa da insanoğlu “Öldükten sonra dirilmeyi” ister. Çünkü yaşamak her şeyden üstündür. 


En basit ve ilkel kabileler, taş devrini yaşayan topluluklar bile Ruh'a ve öldükten sonra dirileceklerine inanırlar. Bu da bir içgüdüdür ve “ÖLÜMSÜZLÜK UMUDU” dur. 


Ama bizi öldükten sonra kim diriltecek? Yani geçmişte bizi kim yoktan var ettiyse, bir daha “Var etsin” diye beklentimiz var. 


İnsan karakabirine; evren de KARADELİĞİNE defnedilecek. Baştan nalsı var edildikse; yine aynı kimse tarafından öylece var edilmeyi ve artık hiç ölmemeyi ümit ediyoruz. Bizi yaratan ve yaratacak olan yaratıcı olmasa, ölüsüzlük umudumuz mahvolur!.. Her birimiz bir terörist oluruz. 


O halde “Yaratıcı ihtiyacı” bizim içgüdümüzdür. 


Bu içgüdüsünün aklın güdümünde olduğunu bilen herkes “Allah inancına” kavuşur ve o zaman bencillik yerine sencilik denen “Düzgüdülere” kavuşur. Örneğin çalışmak düzgüdüdür haktır ama çalmak tersgüdüdür, yasaktır!.. 


Vicdanlarımızdaki haram — günah — çirkin — utanç pişmanlığı ve vicdan azabı gibi kısıtlamalar olmasaydı, dünyanın yasak zevk pazarından payımızı, haksız kazançlarından fidyemizi almak için hiç durmazdık. Nasıl olsa ölecek ve hiç dirilmeyecek olduktan sonra!.. 


“Biz Tanrı'yı yarattık; Tanrı bizi değil.” Diyen şaşı mantık bile ebediyen toprak olmaktan korku içindedir. Kendilerine her ne kadar “Bilimsel bilmemne-izm” adını yakıştırmışlarsa da bilimden nasipleri yoktur. Bilim felsefe ve demagojiden türemez. Diyalektik bile aslında İslam inancı olan bir düalitedir. 


Her toplumun çirkefleri, haksızlıkları vardır. Buna karşılık “Adalet mekanizması” da vardır ki yanılabilir, yanıltılabilir ve satın da alınabilir. Bu haksızlıklara karşı ALLAH'ın adaleti olmasaydı aciz isek çıldırabilir; güçlü isek birer terörist kesilebilirdik. 


Neyse ki ALLAH var. Hak denen bir hassas terazisi var. Haksızlığa uğrayanın hakkını alacağı mizan var. Doğuştan kör olanın, sakat olanın ebediyen kusursuz olacağı öte evren var! 


Boynuzsuz koyunun, boynuzlu koyundan hakkını alacağı bir adalet Rabbimizin “EL-ADL” ve “HAK” isminden geliyor. 


Eğer Allah inancı olmasaydı, vicdanımızı kendimize bekçi yapmazdık. İyi ki ALLAH var!.. 


YARATILMA IHTİYACI 
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Allah'ın “Var” olduğuna artık içgüdülerimizden başka bilim de inanmıştır. Bilimin kanıtladığı her şey vardır ve yasakladığı yoktur!.. 

Okur ileri kesimlerde önyargılı olarak, bilimi Kur'an'a uyarlamadığımı, ısmarlama — sipariş ve zoraki ya da kısır benzetmelerle yazmadığımı görecektir. 20 yıllık bilgi birikiminin sonucu “DİN-BİLİM” buluşmasının gerçekleştiğini görecektir. Bugün bilim adamları, Allah doğrultusundadırlar. İstemeyerek din adamının da görevini üstlenmişlerdir. Özellikle “Karadeliklerin” bulunmasından sonra!.. 

Bilim; insan-cin kullara verilmiş bir nimettir ve duygulu içgüdülü hayvan-bitki âleminden bizim fazlamızdır. Hayvandan farkımız olan BİLİM yeteneğimiz, bilgi tanklarımızın dolmasıyla büyür, gelişir, derinleşir ve ALLAH'a ulaşır. 

Bilim merak etmekle başlar. Merak öğrenmektir. Öğrenemediğiniz ve açıklayamadığınız içinizde bir ukde gibi durur. Sonsuzluk kulesinin en dibinde bu merak bizi dürter durur: Bitişikteki komşumuzda ne var? Karşı dağın ardında ne var? Karşı kıyıda ne var? Ay'da ne var? Öteki gezegenlerde, engin uzayda ne var?Uzayın ötesinde ne var? 

Sonsuzluk kulesi bizi böyle tabandan tavana çekmeye çalışır. Meraktan, merak gidermek arzusu (Keşif, buluş) dikkatli bir bakıştan gözlem ve teorisi doğar. İşte bilim de budur, merak etmektir. 

Sonsuzluk kulesinde ne var? Ya kulenin ardındaki ALLAH!.. O nasıl bir şeydir? Var mıdır yok mudur? Varsa niteliği ve niceliği, bize olan analog benzerliği, öncesi-sonrası var mıdır? 
Eğer tanrı yok ise, “Tanrı inancının nedeni nedir?” 

Gerek tanrısız bilimin gerek tarafsız bilimin en azından bu sonuncu soru ile başı derttedir. 
Çünkü insanlık tarihinden bu yana, hiç eksilmeyen güncel bir coşkuyla “Tanrı inancı” tartışması sürüyor. Bu tartışmanın “Bilim açısından” bir açmazı vardır. 

YARATILMA İHTİYACI ALLAH İNANCIDIR. 

Bilim, tanrı inancının kozmik bir içgüdü olmasına akıl erdiremiyor. Bilim için “Varlığın yokluğa tercih edilmesi” denen yaratılış ya da yaratılma ihtiyacı, dolayısıyla “Tanrı edinme ihtiyacı” olgusundan da başka bir şeydir: Çünkü evren yaratılmıştır. Yani “BİR ŞEY” evreni yoktan var etmiştir. 


Dolayısıyla insanın mayasında bir içgüdü olan “Tanrı ihtiyacı” ile Bilimin en çetin sorusu olan “Yaratılma ihtiyacı” aynı şeydir: 

Tanrı ihtiyacı ve inancı taşıyanlarla taşımayan görüşler arasındaki tarihi tartışmanın yoğunluğu ve yaygınlığı bile ALLAH varlığına işarettir. Çünkü var olmayan bir şey uğruna niçin yüzbinlerce yıl bu tartışma sürdürülmüştür. Ne var ki, tanrı varlığından kuşkusu olanlar bile huzursuzdur. Çünkü Bilim “BAŞLANGIÇ TEKİLLİĞİ” adıyla Tanrı tekilliğini, Tanrı varlığını kanıtlamıştır. Ama ateist görüş, kendilerine “Tanrının yok olduğu” ispatını yapamamıştır ve bunun ezikliği içindedir. 

Bilim için, tanrının varlığını kanıtlamasaydı bile bir “Açmaz” vardı. Bilimde birbirine eşit iki ihtimal de özdeştir. Yani tanrı vardır ve yoktur, her ikisi de yarı yarıya 9050'şer eşit ihtimaldir. 

Hz. Ali'nin bir mantık önermesini hatırlayalım: İnanç arayan birisi, kendisine yukarıda verdiğimiz ihtimal hesabı içinde “Öteki dünyanın varlığını” sormuştu. Hz. Ali ise: 


“Eğer öteki dünya yoksa, ikimiz de yaptıklarımızla baş başa kalıp, toprak olarak hiç dirilmemecesine öleceğiz. İkimizin de bundan kaybı ya da kazancı olmayacaktır.” mealinde konuşarak ilk %50 ihtimali anlatmış ve devam etmişti: 

“... Ama eğer öteki dünya varsa, sen kayıpta ben ise kazançtayım, hem de ebediyen...” 

O zaman bu ikinci %50 ihtimal birden ağır basmıştı ve soruyu soran kimse Müslüman olmuştu. Yasin-10, “Onları uyarmışsın ya da uyarmamışsın kendilerince eşittir.” mealindedir. 
Bilim için eğer başlangıç tekilliği bile olmasaydı, öteki dünya ihtimali ağır basmaktaydı. 
Böylece “Tanrı inancı” taşıyanların, taşımayanlardan avantajlı olduğunu görüyoruz. 


Tanrı ihtiyacı taşıyanlar ise, bu içgüdülerine doğa kuvvetlerini (Yıldız, güneş, ay, ateş, fırtına, şimşek, tabu, put vb.) tanrılaştırarak yaklaşırlar. Ya da erişilmez bir tanrı ile aciz insan arasındaki dev basamaklarla “Yarı-tanrılar ve tanrılar ile tanrılar tanrısı” olan şeyleri yerleştirirler. Roma — Yunan tanrılarının icadı ve enflasyon derecesinde çokluğu bu nedene dayanmaktadır. 

Oysa tek tanrılı göksel dinler bu çok tanrıları silip süpürmek için indirilmemiş miydi? Tahrif ve tahrip olan Tevrat'ta bu tek tanrı çoğaltılmış ve özelleştirilmişti. Örneğin bu tek tanrının oğulları, insan kızlarıyla evlenmiş ve dünyada melezler bırakmışlardı. Üstelik ayrıca Yahudi ırkının özel ve savaşçı kıskanç tanrısı vardı: Yahowa! 

İncil, bu çok tanrıları tek tanrıya indirmek için inmişti. Ama bu kez -Hâşâ- tanrının “Ruhül Kudüs bir damat, güvey” olarak, Hz. Meryem'i gelin seçtiğini, bu evliliklerinden bir de “Babasının oğlu” Hz. İsa'nın doğduğunu, tanrının üçlendiğini görüyoruz. Yani O” da tahrif olmuş, kul kalemi oynatılmıştı. 

Tanrı'nın ALLAH adıyla BİR TEK olduğunu sadece ve sadece KUR'AN vermektedir. Allah bir tanedir ve hatta alemleri onun yüzü hürmetine yarattığı Hz. Muhammed (S.A.V.) bile O'nun KULUDUR!.. 

İslam hiçbir tartışmaya yer vermediği için gerçekten çok büyük bir dindir. Kur'an'ı Kerim ise en büyük kitaptır. 

Böylece tanrı var mıdır-yok mudur tartışmasından TANRI varlığına; sonra da tanrının “Kaç tane olduğu” tartışmasından TEK olduğu bilincine ve kavrayışına DEĞİŞMEZ KUR'AN nurunda inanıyoruz. Allah (C.C.)'tan başka ilah yoktur!. 


BİLİMİN SONUNDA NE VAR? 
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Bilim sonsuzluk kulesine aklın yükselişidir. Arz'dan Arş'a ruh'un yücelişidir. 


ALLAH (C.C.) düzeni kurmuş, Arş”ındaki tahtını “İstiva” ederek, orada “Yukarıdan aşağıya doğru” yani Arş'tan Arz'a “Rasat” ederek, dört Arş ve dört kürsi direğinde yükselen 


sonsuzluk kulesinin sahibi olarak kendisinin bilinmesini istemiştir. Kendisinin bilinmesi ise “BILIM” ile olur. 


Evren, 10-12 milyar yıl kadar önce “İğne ucundan küçük” bir AKNOKTA'da patlayarak açıldı. 


Bu nokta cehennemden bile milyarlarca kez sıcaktı ve yoğundu. Saniyenin milyar kez milyarlarda — birinde yani “OL” dediği anda evren içinde her şeyiyle hazır oluvermişti. 


O iğne ucu kadar “Aknoktacık” milyarlarca yıl boyunca genişleyerek, şimdiki dev evrenimiz oldu!.. 


Nasıl ki, ışıktan ya da sobadan uzaklaştıkça karanlık ve soğuk duygusu oluşuyorsa, evren de böyle genişledikçe hem ışıktan karanlığa; hem de sıcaktan soğuğa döndü. 


Evren cehennemi sıcaktan şimdi zemheri soğuğuna gelmiştir. Sonsuz sıcağı şimdi kâinatın en düşük derecesi olan -273 santigrat dereceye yaklaşmıştır. Sadece iki buçuk derece daha soğursa evren buz tutacak, donacaktır. 


Dolayısıyla genişleyemeyecek, duracak ve tersine Karadelik kıyamet çöküntüsüne uğrayacaktır. Böylece evrenin iğne ucu kadar bir aknoktadan başlayan doğumu; yine iğne ucu kadar bir karanoktada bitecektir. Her doğan, doğduğundan itibaren her an ölmeye adaydır. 


Dolayısıyla evren daha insan yaratılmadan, yaratanın koyduğu yasalar topluluğu olan bilim ile yönetiliyordu. İnsanoğlu bu uzun zamanın en sonunda, sanki bir saat önce yaratılmıştı. Belki de 50 bin yıl arayla önce ateşi, sonra tekerleği ve daha sonra da karasaban tarımın buldu. 
Şimdi ise aynı insanoğlu, bilimin ivmelenmesi (giderek hızlanması) nedeniyle dakikada üç buluş yapıyor. 


Evrenin yasalar, bu aknoktanın patlayarak açılmasıyla birlikte doğdu. İnsanoğlu yaratılmasaydı da evren bu en başta konmuş fizik yaslarıyla çalışmaktaydı. 


Evren milyarlarca yıl sonra insanoğlunun yaratılmasını bekleyerek, sonra çalışmaya başlamadı!.. 


Evren, insanoğlunun kendisinin hangi yasalarla ve nasıl çalıştığını keşfetmesiyle de yaratılmadı. 


Evren bir keşif beklemekten pervasız; insanın yaratılmasından umursuz, en başta konmuş olan fizik yasalarıyla işliyor!.. 


Demek istiyorum ki, gerçekler her zaman vardı ve vardır. Onu birinin keşfetmesiyle o “Gerçek” olmaz. Hâlbuki insan için “Gökdürbünü” bulununca görülen yıldızlar gerçek sayılıyor... Olmaz öyle şey!.. 


Ya da mikroskop icat edildi diye mikroplar yaratılmıyor. Mikroskoptan önce de mikroplar vardı. 


Gerçekler, yaratılışın en başından beri vardı. Bizim onları gözlemlememizle birlikte yaratılmazlar. 


O halde bilimin görevi, var olan gerçekleri bulmaktır. Bunu yaparken de insan aklının gidilemeyecek en uzak evrenlere bile uzanabilmesi yeteneğini kullanmalıdır. Şimdiki “Resmi 


Bilim” gözlediklerinin, bulduklarının üzerine kurulmuştur. Ama bulamadıklarının da var olduğunu kabul ediyor, bu kez gidemediği o yönlere zihinsel bir genişleme, yani matematik — fizik düşünce ile ulaşılıyor. 


Resmi bilimin bağnaz bir yanı ise, gözleme sımsıkı sarılmasıdır. Birçok tekelleşmiş aristokrat bilim adamları, gördüklerine fizik; görmediklerine “Metafizik” demek gafletine düşmüşlerdi. 
Hatta bir ara “Bilim bitmiştir, her şey bulunmuştur” dediler. Evren kararlı ve her şeyiyle sabit, durağandı. Madde ölümsüzdür. 


Ama radyoaktif bozunmayı Curie'ler bulunca, evrende maddenin enerjiye dönüştüğü ve ölümsüzlüğü safsatası hapı yuttu. Radyoaktif bozunma, kararsız atomları ortayakoymuştu. 


Röntgen ışınları da “Gözün gördüğü her şey vardır, kalanı yoktur” safsatasını yıktı. X ışınları, Gamma ışınları ve benzeri evren ışınları gözle görülmez ama dolaylı olarak aygıtlarla görülür. 


Madde ile ötesinin tam sınırında şimdi “Nötrino” denen gerçekten hayalet parçacıklar bulundu. Atomdan milyonlarca kez küçük olan ve hiçbir ışığı olmayan, maddeyle etkileşmeyen maddeye karşı saydam davranan nötrinolar nasıl bulunmuştu? 


Sadece matematik denklemlerle!. Çünkü atom reaksiyonlarında sürekli bir enerji açığı vardı. 
Bu enerji açığına “Mini-yüksüz” anlamında “Nötrino” dendi. (Nötron değil!) 


Sonra insan aklı, bilimi kullanarak, eğer bu parçacıklar var ise, dolaylı çarpışmalarla yakalanabilir olmaları gerektiğini gösterdi. Gerçekten de deney olarak bu parçacıkların var olduğu bulundu. 


Yani onlar, ne maddedir, ne de değildir!.. Bu bilimin zaferidir ve gözle görünmek bir yana maddeyle hiçbir etkileşmesi olmayan bu sessiz hayaletlere beş duyu değil; saf matematik denklemler ulaşmıştır. (*) (Nötrinoların bir diğer özelliği de, seri kitaplarımız içinde yer alacak olan “Şeytan”ın kozmik yapısını açıklamasıdır.) 


Nötrinolar gibi kuvvet alanları ve görünmeyen madde miktarı vardır ki, bunlar da ışık zerresi olan Kuantların (foton) hepsinin ışımadığını, ışık vermediğini ve bir de “KaranlıkZımni” ışıksız ışıma da olduğunu ortaya koyuyordu. 


Evrenin bütün dört kuvveti “Karanlık enerji alanları” ile temsil edilmektedir. Örneğin bir mıknatısın demir tozlarını dizen manyetik çizgileri bu karanlık ışımanın diğer örneğidir. 


Karanlık enerji alanlarının ve karanlık manyetik akıların ne olduğunu bilmeksizin, sadece aydınlığa inanıyoruz. Oysa bilim karanlıkları “MATEMATİK” yoluyla görmeden buluyor ve ispatlıyor. 


EVREN VE BİLİM BİR BÜTÜNDÜR 
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Kısaca evren bilimleri bir tektir. Yani Evren TEKİL (Vahdaniyet) bir bütündür. Biz evrenden ayrı değiliz. Yıldızlarda oluşan atomların püskürmesinden hücreler dizgesi biçiminde yaratılmışız. Biz evrenle birlikte varız ve ondan soyutlanamayız. 

Evrenin bilimi de bir tek ve yalındır. Bulduklarımıza bilim diye inanıp, bulamadıklarımıza ve erişemediklerimize “Bilim Ötesi” demek yanlışından kurtulmamız gerektiğini henüz 1960'larda anladık. 


Evrenbilim yani “Science” bir tektir, bir bütündür. Onun içinde insanlık olarak yol aldığımız kısmı, ağır ve hantal gitmektedir. Ama daha bulacağımız yasaları vardır ki, onlar 

da TRANSSCİENCE'dir, yani bilim üstü bilimdir ve metafizik diye nitelendirmek koyu bir cehalettir, profesör de olsa bu geçerlidir. 

Bilim ağır ilerliyor. Çünkü bulunanı kanıtlamak 20 yıl sonraya kalıyor. Bu kaplumbağa hızına karşı, gerçekten ömrümüz çok kısa... 25 yılını uykuyla geçirdiğimiz ortalama 75 yıl içinde, bilim adamı yetiştirmek için 25 yıl geçiyor. Geriye kalan 25 yıl kapsamında bilim yapmak, düşünmek, tefekkür etmek ve sonra üretmek için adeta bir zaman kalmıyor. Kısaca bilimde gidemediğimiz yere kadar gidiyor, sonra ya tıkanarak ya da tükenerek sınırlanıyoruz. Bizden sonrakiler bu işi sürdürüyor ve zincirimize bir halka daha ekliyorlar. 

Amacımız, “BİLİMİN NEREYE GİDEBİLECEĞİNİ” bilimin ayrı bilim dallarının birbiriyle birleşen bir bütün olduğunu gösterebilmek. 

Örneğin bir Kimya, bir Biyoloji bilimi vardı. Bunlar biyo-kimya olarak da birleşebiliyor. Ya da nükleer fizik ile nükleer atom kimyası aynı şey oluveriyor. Bütün bilimler birbirleriyle birleşip bir BİRLEŞİK ALAN oluşturuyor ve tekleşmeye doğru gidiyorlar. Vahdaniyet bilimde de var. 

Bilim tepede, dorukta, piramidin en ucunda “ARŞ” da birleşebilir ve TEK BİLİM olur. İşte bu kitabın amaçlarından birisi de doruğa gitmek... 

Önce merak ederiz. Meraktan bilim doğar. Bilim bizi “Allah'ın yarattıkları üzerinde düşünmeye” götürür O zaman derinleşiriz ve “ALLAH'IN ZATI“nı merak ederiz. 
Allah'ımıza bir mekân ve zaman atfetmek isteriz. 

Nedensellik denen “Zamanda öncelik sonralık sıralaması yüzünden” Allah'ı kimin doğurduğunu, ne zaman doğduğunu, ne zaman sonun geleceğini” düşünürüz. 

Bunları düşünmek çocukluğumuzdan beri içimizdedir. Bir çocuk Allah'ı doğmuş, doğrulmuş, bir yerde ve bir zamanda yaşıyor düşünmek alışkanlığındadır. Çünkü nedensellik ve “Mekân ile zaman” ihtiyacımız bize böyle bir düşünce eğilimi yaratır. Bütün bunları insanoğlu daha küçükken düşünmeye başlar ve sanıldığı gibi “kâfir” düşünceler değildir. Çünkü bilim sorarak başlar. Işık hızında zamanın ebediyen durduğunu bilmeyen bir çocuk ya da bilimsiz biri için zaman hep mutlak ve akıcı bir şey gibi gelir. Zaman akınca da bir başı bir sonu vardır. Dünü, şimdisi, yarını vardır. Bu zamanın içinde geçtiği bir mekân vardır. 

Normal olarak hepimiz doğarız. Aynı şeyi Allah'tan da bekleriz. İşte nedensellik denen ve sadece yaratıklara şart konmuş bu doğum-ölüm sıralaması düşüncelerimizin başının belasıdır. 
Bütün bunlara giriş olsun diye “TEKİLLİK” denen bir matematik imkânsız bölgeye girmemiz gerekiyor. 


BAŞLANGIÇ TEKİLLİĞİ 
4 Eylül 2016- hanifislam.com/ 


Daha çocukken bir kedi yavrusunu gözlemliyordum. Onu öldürmek kolaydı. Çünkü vardı ve var olana istediğinizi yapabilirsiniz. Kısaca var olanı yok edebilirsiniz. Ama yaratılmış olan bu kediyi yok edebilirsiniz. Onu yaratamazsınız. O da kendi kendini yaratamaz. Daha yaratılmayan bir kediyi nasıl yok edersiniz? 


Sonra lise yıllarında “Kediyi” yok etmediğimi, sadece onun ölümüne neden olabileceğimizi anladım. Kedinin cesedi atomlarıyla birlikte orada kalacaktı. 


Atomlar yok edilemezdi, onlar enerjiye çevrilirdi ve enerjiyi de yok edemezdik. 


Şunu anlamıştım ki, aslında hiçbir şeyi yok edemiyorduk. Kedinin çürüyen cesedinin atomları, biraz ileride yeni doğan çocuğun bedeninde yer alacaktı. 


Kediyi oluşturan atomların yok edilmesi işlemi ise evrensel kozmik bir karadelik kıyametiyle söz konusu olabilirdi. 


Var olanı yok etmek kolaydı. Ama onu var etmek mümkün değildi. O halde evreni yoktan var eden bir “TEKİLLİK” yani karşıtsızlık olmalıydı. O kediyi yaratmalıydı ki ben de o kediyi yok edebileyim!.. 

İşte yok olanı var etmek yani yaratmak bilimin akıl almaz gördüğü bir olaydır. Bilim için var olmak ile yok olmak özdeştir. Ama YARATMAK GÜÇLÜĞÜ denen tekillik vardır ki, kahreder bilim adamını!.. 

Niçin varlık yokluğa göre mevcuttur? Yani evren olmayabilirdi. O zaman yaratılan evren olmadığı için tanrı olsa da olmasa da birdi. Ama şimdi varız. Yani varlığımız yokluğumuza tercih edilmiş. Yoktan var edilmişiz!.. 


Birinin yaratma gücü olmasa biz olmazdık ki... Şurada bir otomobil var. Eğer siz 

onun MARŞ anahtarını çevirirseniz otomobil “İŞLER” dokunmazsanız ebediyen öylece kalır. 

Biri “MARŞ” vermiş ve “YARATMIŞ“. Biz onu yaratamadığımıza göre yaratık biziz ve yaratan da “O”... 

Varlığın yokluğa göre mevcut olması, yani YARATILMA ihtiyacı ile ALLAH ihtiyacı aynı şeydir. Evrenin yok edilmesi, kedinin öldürülmesi kadar kolaydır. Ama evrenin var edilmesi, kedinin yaratılması kadar inanılmaz bir güç ve kudret olayıdır. Bu TEKİLLİK imansız bilginin amansız düşmanıdır. 

Yoktan var edilmeye biz fizikçiler “BAŞLANGIÇ TEKİLLİĞİ” diyoruz. (*) 

“Bir şey, biri, bizi var etmiş” deriz fizikte... Bunun cevabı yoktur. Çünkü 

evrenin BİG BANG (Büyük patlama) denen bir yaratılışla açıldığını ve büyüdüğünü biliyoruz. Eğer bu patlama olmasaydı, derdik ki, “Evren ezelden beri vardı ve ebediyen de olacaktır. Evren bir tanrı gibi öncesiz ve sonrasızdır, yaratılmamıştır, hiç yok olmayacaktır.” 
Ama böyle olmadığını gördük. Evren zaman içinde ezeli, öncesiz değildi. Zaman içinde bir durakta yaratılmıştı, yoktan var edilmişti. 


(*) Tekillik, yani SİNGULARİTY, artık matematiğin sıfır ötesine geçmiş, tek boyut olmuş ve karadeliğe yakalanmış, uzay ile zamanı yer değiştirmiş her şeye denmektedir. 
Yaratılmamız böylesi bir BAŞLANGIÇ TEKİLLİGP'dir. 


SONUÇ TEKİLLİĞİ 
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Evren ebedi de değildi: Önceleri yaratıldığı fakat hiç yok olmayacağı düşünülmüştü. Çünkü evrende gözlenen madde miktarı, evrenin genişlemesini dizginleyecek kadar kritik bir kütleye sahip değildi. 


Biliyoruz ki, evrende çekim vardır. Çekim onu yaratan kütlenin ağırlığına eşittir. Kütle büyürse çekim çoğalır. 


Evrende bu yeterli kütle bulunamıyordu. Ama fizik hesapları evrende “kayıp bir maddeden” söz ediyordu. Yani görünmeyen bir madde açığı bulunuyor, fakat gözlenemiyordu. Sonra bu madde açığının 12 türlü madde olduğu ortaya çıktı. Kuvvetin yani alanların kendisi bile ışımayan bir maddeydi. 


Evrende her şey bir karadeliğini yaratıyor ve onun ardında ölüp gidiyordu. Evrende ışımayan gölge madde miktarı beklenenin on katından fazlaydı. 


Dolayısıyla ışımayan bu karanlık ağırlık, evrenin genişlemesini yavaşlatıp, evreni kendi çekip merkezine toplayacaktı. İşte bu kıyameti oluşturacaktı. 


Evren var edilmişti ve yok edilecekti. Yok edilmesi kaçınılmazdı. Evren kendi üzerine çekimle büzüşüp kapaklanmasa bile, eninde sonunda karadelikler evreni yutacak ve arkasındaki tünelden “Yeniden yaratılışa” fırlatacaktı. 


Öyle ya da böyle! Evrenin bir başlangıcı olduğu gibi sonu da vardı. Başı ve sonu olan her şeyin bir ömrü, bir doğumu ve ölümü vardır demektir. O halde bu evren kapalı ve sonlu evrendi. Yani yuvarlaktı. Tıpkı dünya gibi... Ekvatoru izleyerek bir şehirden yola çıkan kimse bir evren turu atarak aynı şehre dönecekti. Başladığı ilk adımı son adımı ile aynı yerde buluşacaktı. 


Evren, Güneşler, yıldızlar, galaksiler, atomlar hep böyle bir YUVARLAK tan ibarettir. 
Yuvarlak bir küre ise “Evrende, uzayda” sonlu bir yer tutar. Yola çıktığınız noktaya bir tur atıp geri dönersiniz. 

Işık bile böyledir. Güneşten 4 milyar yıl önce yola çıkan ışık demetlerinden biri, doğudan batıya bir tur atar ve 4 milyar yıl sonra bu kez BATIDAN DOĞAR gibi gözükür. İşte kıyamet alametlerinde biri olan “Güneşin batıdan doğması” böyle bir görüntüyü bize bildirmektedir. Karadelikler ışığı daha da çabuk bükerek güneşi doğu ve batıdan çifte doğmuş gibi gösterir. 

Evren kapalı bir küredir ve bunun uzay-zaman (Aktar) çizgilerinden, Rahman; 33 uyarınca dışarı çıkamayız. 


Evrenin başı ve sonu vardır: Burada olduğumuz sürece ölümsüz olamayız. Ömür ile kısıtlanmışız. 


İlahi emre göre: Evrenin başı aknokta (Künnes) ve sonu karanokta (Hünnes) denen nedensel iki uçtur. İkisinden birinin olmaması halinde evren de olmayacaktı. Örneğin aknokta olmasa, evren yaratılmazdı. Eğer karanoktalar olmazsa biz (ayrık bulutlardangalaksileri yani) “Yer” kavramını bulamayacak dolayısıyla yaratılışımız bu yönde gerçekleşmeyecekti. 


Aknoktalardan enerji alıyoruz ve yaşıyoruz. Karanokta olmasaydı kıyamet ve bunun ardındaki “EBEDİ ÖLÜMSÜZLÜK” umudumuz olmayacaktı. İki kez var olmak için arada bir ölüm gerekiyor. 


Karanokta bizi kıyametle ölümsüzlüğe kavuşturacaktır. Yani evrenin sınır ve kısıtlama kapıları olan bu karatünellerden, kısıtsız, sınırsız bir ebedi hayata kavuşmak için karanokta şarttır, herkes ölümü tadarak ölümsüz olacaktır. 


Karanoktalar olmasaydı, evren de olmayacaktı. Evrenin karakabirinden akdoğum çıkmaktadır ve ikisi aynı şey; aynı noktadır ama BERZAH (Nedensellik) yönleri terstir, iki tanedir. 
Evreni kısaca “Yuvarladık” ve başı ile sonunu bir bohça yaparak derledik. Bu 

bizim ARZ”ımızdır. Orada görünen ışıma yani madde “YER” ve ışımayan madde, örneğin enerji alanları ve boşluk “Gök” adını almaktadır. 

Yer-Gök ikilisinden oluşan ve bohçaladığımız bu “ARZ“ın keşfine çıkalım. Bu arada onun dışına gitmeye çalışalım ve önce “ARZ“ı anlayarak “ARŞ“a doğru evrenin keşfini deneyelim. 


EVRENE AÇILMAK 
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İnsanoğlu bu evrenin keşfine nasıl çıkar? 


Dünyamızda yüzey iki boyutludur. Yani dünya üzerinde bir tarlamız vardır ve bunun örneğin 
400 metrekare olduğunu, her kenarının 20 metre uzunlukta olduğunu düşünürüz. 


Eskiden insanlar kuşlara bakar ve uçmak isterlerdi. Kuşlar hem yere konuyor (iki boyutlu) hem de insanların hiç bilmediği üçüncü boyuta yani “Göğe uçuyorlardı”. 


Çok geçmeden insanlar da balon, uçak, roket yaparak “Üçüncü boyuta” yani göğe çıktılar. 
Öyle ki kendilerine kuşbakışı bakan kuşlara bile tepeden bakmaya başladılar. 


Roketlerin icadıyla pilotlar astronot elbisesi giydiler. Sonunda inanılmaz bir şeyi başararak, “AY'A AYAK BASTILAR.” 

Ay'a gitmek haftalarımızı alıyordu. Roketlerimiz saatte 50bin km. ye varan hızla gitmelerine rağmen, en yakın gezegene gitmek aylarca sürecekti. Daha sonraki bir gezegene gitmek ise yıllarımızı alacaktı. Örneğin Pluton gezegenine gitmek insanın ömrüne sığmaz. 


Gezegenlere gitmenin teknik zorluğu vardır. Bir astronotun öncesinde 20 yıllık öğrenim çağı ve sonrasında da bir o kadar yıl astronotiks eğitimi gereklidir. Kırk yaşında yolculuğa çıkan bir insan ömrü boyunca gideceği bu yolculuğunda, kendi gemisinin birkaç katı,besin, oksijen, su vb. yanında götürmelidir. Sonuçta insanoğlunun bir kalkışta güneş sistemimizin uzak gezegenlerine gitmesi için ne ömrü ne de teknik imkânları yeter. 


Dolayısıyla karşımıza ZAMAN denen yeni bir boyut çıkıyordu. Yani mesafe denen boyutu, zamanın akma hızı olan ışık hızıyla kat ederiz. Zaman ve mesafe böylece 4. boyut oluverir. 
Evrende en hızlı şey olan ışık bile ZAMANA bağımlıdır. Saniyede üçyüzbin km. hızı olan ışık hızı evrenin en büyük sür'atidir. 


Bir uzay gemisi “Maddeden” yapılır. Ama “Işıktan bir uzay gemisi yaparsak, evrenin en büyük hızını elde etmiş olurduk. Öyle ki, bu gemi, BİR SANİYEDE dünyanın çevresini 7,5 kez dolaşmaktadır. 

Bu korkunç süratteki ışık-gemimiz dünyadan güneşe sekiz dakikada gider. Pluton gezegenine ise saatler boyunca... 


Güneşimiz bize en yakın YILDIZ’ dır. Yıldız ve Güneş aynı şeydir. Bütün yıldızlar birer güneştir aynı zamanda... 
Bizim güneşimize en yakın yıldız Vega ve Erboğa olup, güneşimizin bitişik komşusudur. 


Ne var ki, ışık-gemimiz oraya dört yıl dört ayda ulaşır. Bu arada yolun daha yarısında “Ortada kalırız” çünkü, iki güneş arası o kadar uzundur ki, geriye baktığımızda güneşimizin de bir yıldız noktacığı olarak bize göz kırptığını görürüz. Öteki yıldızların arasında kaybolmuş bir noktacık... 


Işık hızıyla değil de, normal bir roket hızıyla oraya 43 bin yılda gidebilirdik. İşte birbirine komşu iki güneşin arasındaki mesafe!.. 


Güneşimiz gibi tam yüz milyar tane daha güneş bir arada bir Samanyolu içinde bulunuyor. 
Böyle yüz milyar güneşten (yıldızdan) oluşmuş gök adasına “Galaksi” diyoruz. Bizim galaksimizin adı ise “Samanyolu ya da Arapça ismiyle Kehkeşan” dır. 


Galaksiler ya da Samanyolları, bir uçan daire gibi, bombeli ve çevrelerinde yıldızlardan oluşmuş sarmal kolları olan Yıldız topluluklarıdır. Bizim galaksimiz küçüktür. Öyle galaksiler vardır ki, içlerinde birkaç trilyon yıldız (Güneş) bulundururlar, hata bizim galaksimizden bin tane daha içlerinde barındırırlar! 


Galaksimiz ve hemen bitişiğindeki komşu galaksi- Andromeda birbirine benzer. Ortada bir çekirdek ve çevresinde dolanan girdap gibi helezonik kolları vardır. Bu ışıklı tuğlalar yıldızlardan dokunmuştur. Komşu iki galakside de 100 milyar kadar yıldız var. 


Yüz milyar nedir? Eğer bir insana yüz yıl versek ve her saniye bir madeni lira saysa, bu adam hiç uyumaksızın ve başka bir işle meşgul olmaksızın yüz yıl boyunca bu madeni liraları saysaydı 3 milyar 140 milyon lira sayacaktı. Biz daha yüz milyar yıldızın ne anlama geldiğini bile bilemiyoruz. 


Eğer evrenin en hızlı gemisi olan ışık gemimiz komşumuz Andromeda Galaksisine gitmeye kalksaydı üç milyon yılda gider. Roketimiz ise oraya üç milyar yılda, yani dünyanın ömrü kadar bir zamanda gitmek zorunda kalacaktı. 


Resim: 1 


Galaksimizin Görünüşü 

Eğer Samanyolunun dışına çıkabilseydik, galaksimizin enine ve yukarıdan böyle görecektik. 
Çizimler, benzer galaksilerden uyarlanmıştır. Galaksinin çekirdeği (A) bir galaktik karadelik içermektedir ve yaşlı yıldızlar burada yoğunlaşmaktadır. Çevredeki sarmal kollarda yer alan 
100 milyar yıldızdan biri de (G) ile gösterilen güneşimizdir. Galaksimiz Samanyolunun çapı 
200 000 ışık yılı; genişliği bunun beşte-biridir. Güneş sistemimizin merkeze uzaklığı ise 32 
bin ışık yılıdır. 

Neyse ki ışık gemimiz roketimizden bin kat daha hızlı olduğu için biz üç milyon yılda oraya gidebilirdik. 


Ne var ki, evren genişlemektedir. Hubble evrenin genişlediğini daha 1920 yıllarında bulmuştu. Yaratılış patlamasının sürmesi nedeniyle evren genişlemektedir. Bu demektirki, “Galaksiler birbirinden hızla uzaklaşıyor.” 


Biz komşumuz Andromeda”'ya 3 milyon yılda gitmeye kalkıştığımızda, bu galaksi 3 milyon yılda bizi geride bırakacak bir hızla uzaklaşacaktı. Yani belki de 6 milyon yılda onu yakalayamayacaktık. Ona ulaşsak bile, geride bıraktığımız Samanyoluna dönmemiz için en az 
12 milyon yıl gerekecekti. 


Bunları niçin yazıyorum? Sadece komşu güneşlerimizin ve komşu galaksimizin ne kadar akıl almaz uzakta olduğunu, son hızla giden ve bundan büyük hız olmayan ışık gemimizde tecrübe ederek, kâinatın büyüklüğünü, dolayısıyla YARATANIN erişilmezliğini vurgulamak istiyorum. 

Ve demek istiyorum ki, bizim çevremizde bizden başka bir gezegende hayat yok. Allah'ın bildirdikleri dışında (İnsan, Cin-şeytan, Huri, Ğılman, Yecüc-Mecüc, Melek vb.) bir hayat tarzına rastlamak mümkün değil. Oradan da bizlere Uçan dairelerin gelmesi mümkün değil!. 
Bize gelebilecek bir Uçan daire (UFO) içindekilerin 12 milyon yıl ömrü olmalıdır en az... 
Samanyolu ve bitişik komşusu Andromeda küçük birer galaksidir. Böyle 150 kadar galaksi ise, bir üst sistemde yer alırlar. Bu sisteme “Meta galaksi” ya da “Süper küme” adı verilir. 
Dağılım hesaplarına göre içinde yüzmilyar tane güneşi olan 200 milyar galaksi vardır. 


Bu galaksiler ise Süper kümelerde toplanmışlardır. Her süper küme ise “Galaksi şablonları teorisine” göre bir Hiper yani daha dev bir kümede toplanmışlardır. Buna göre her 200 milyar galaksi olan bir Hiper Küme oluşturuyor. 


Peki ya bu Hiper kümelerden de 200 milyar tane varsa? 


Evrenin bu inanılmaz ve akıl almaz boyutları karşısında Allah'ın ilmine ve kudretine vakıf olmaktan başka ne yapabiliriz ki? 


Rabbimiz ise bu korkunç dev evrenimizin yerini şöyle belirliyor: “Doğrusu biz aşağıların en aşağısı olan göğü sadece yıldızlardan ibaret bir süsle donattık.” 


Yani şimdiye kadar saydığımız her şey, bir balon köpüğünün yüzeyi gibi, 7 göğün en aşağısındaki en önemsiz bir bölge “Yıldızlardan ibaret bir süs” olup çıkıyor!.. 


Bunu ancak EKBER (En büyük) bir kudret söyleyebilir”.. 


SINIRDA!.. 
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Sonsuzluk Kulesi'nin ne anlama geldiğini değil ama gelebileceğini bu DEV evrene bakarak kestirebiliriz belki de... 

Ama bizim başlangıçtaki amacımız, ışıktan bir gemiyle evrenin en uzağına gitmek değil miydi? 


Biz bu yolculuğa, yine beyin jimnastiğimizle gitmeye çalışalım: 


Bunun için “ZAMAN” denen boyutu da ortadan kaldıralım. Yani “Ölümsüz olalım” ya da ebedi yaşadığımızı düşünelim. 

Evrenin en uzağındaki yıldızlardan birini hedef alalım. Yani gözlem ufkumuzun içindeki en uzak yıldıza gitmek, bize ilk bakışta “Evrenin kıyısına” çıkmak gibi geliyor. Ama bunun böyle olmadığını göreceğiz ve şaşıracağız. 


Alan Sandage, evrenin en uzak yıldızlarını bulmuştur. Bunlara “OUASAR/Kuazar” adı verilmişti. Bazı Kuazarlar bizden 16 — 20 milyar yıl ötededirler. Böylece 20 milyar yıl boyunca gideceğiz demektir. 

Kuazarlar evrenin en uzağındadır ama en yakın yıldızlardan hatta içinde bulunduğumuz galaksiden bile fazla ışık verirler. Üstelik çok küçüktürler. 


Yani en uzakta olduğu halde en güçlü ışımayı yapan çok küçük yıldız merkezleridir Kuazarlar... Bu akıl almaz bir olaydır. Komşu ülkedeki bir sokak lambasının, evimizin içindeki lambadan bizi daha çok aydınlatması kadar imkânsızı başarmıştır Kuazarlar. 


İşte bu “Aknokta” yıldızlara doğru gidiyor ışık-gemimiz. Böylece 16 milyar yıl ötedeki uzaklarda ne varmış göreceğiz!.. 


Ölümsüz olmasına ölümsüz olduk ama bir dert daha var başımızda: Evren sürekli üzerimize doğru genişliyor!.. Öyle hızlı bir genişleme ki, kayığımızın akıntıya karşı bir metre ileri gidene kadar on metre geriye sürüklenmesi gibi imkansız!... 


Demek ki asla o hedef alınan KUAZAR”a gidemeyeceğiz. Oraya gitmek için “Ölümsüz” olduğumuzu var sayıyoruz ve 16 — 20 milyar yılda gitmeyi düşünüyoruz. Ne var ki, evren genişlemekte olduğu için bu 20 milyar yıl iki katına çıkacaktır. Böylece ölümsüz olduğumuz kadar, evrenin de genişlemesini hayalen durdurmamız gerekiyor ki, gerçekten hedefimize ulaşalım. 

O hedef alınan Kuazar'a gittiğimizde, bu süre zarfında çoktan bir galaksiye dönüşmüş olacaktır. İleride göreceğimiz gibi Kuazarlar birer AKDELİK ve hem de aynı 

zamanda KARADELİK tir. Kuazarlar arka plandaki bir evrende yutulan maddenin, bizim tarafımıza kusulmasıdır. 

Böylece o kuazar çevresine kustuğu maddeden “Galaksi kollarını” oluşturacak ve kendisi de galaksi çekirdeği olarak kalacaktır. Böyle oluşum halindeki galaksilere 

“SEYFERT GALAKSİSİ” diyoruz. Seyfert galaksileri ise zamanla bu Kuazar'ın bir karadeliğe dönüşmesi sonucu bildiğimiz galaksiler haline gelir. 

Yani Kuazarlar bir bebek-galaksi; Seyfert galaksileri bir çocuk ve genç bildiğimiz galaksiler ise ömrünün sonuna yakın, bir ayağı karadelik çukurunda yaşlı galaksilerdir. 


Dikkat edilirse, bizim hedef aldığımız kuazar'ın yerinde olmaması gerekiyor. Belki de bizim galaksimiz samanyolu'nun geçmişidir. Artık o hedef yerinde yoktur. Kendi bebekliğimizin ışımasıdır o kuazar!.. Üstelik evren belki de bir futbol topu kadar küçüktür. Bizim gideceğimiz yer, kendi “Geçmişimiz” tarihimiz olacaktır. 


Zamanın açmazları denen çelişkileri bize RELATİVİTE TEOREMİ (İzafiyet Nazariyesi, Görecelik ya da Bağıllık kuramı) anlatacaktır. 

Zaman kavramı karşımıza bir boyut-enerjisi olarak çıkmaktadır. Işık ile zaman hızı aynı şey olmaktadır. Yani ışık-gemimizin hızı ile zamanın hızı aynı şey olduğu için, “Ölümlü” kimseler olarak evrenin 40 milyar yıl ile ölçülen limitlerine gidemeyiz. 


Şimdi yeniden ışık-gemimizin ölümsüz pilotuyla birlikte hedef aldığı evrenin en uzağı dediği “KUAZAR*'a olan yolculuğumuzu sürdürelim: 

En uzaktaki hedefimiz, aslında “Geçmişimizin” başıdır ve evrenin tam ortasıdır; kıyısı değildir!.. 


İğne ucu gibi bir noktadan yaratılan evren, sonra bir bilye, daha sonra futbol topu, sonra dünyamız kadar ve böylece genişleyerek, şimdiki akıl almaz büyüklüğe ulaşmıştır. İşte bu oluşu bir filme çektiğimizi varsayalım. Bu filmi yeniden fakat ters olarak oynatalım. 


O zaman evren genişleyeceğine büzüşmüş görünecektir. Soğuyacağına ısınacak; kararacağına aydınlanacak, büyüyeceğine küçülecektir. Birbirinden uzaklaşan galaksiler de tersine birbirine bitişmeye başlayacaktır. Üstelik o galaksilerin giderek küreleştiğine ve içinden birer Kuazar çıktığını görecektik. Artık yıldızlar yerine sadece ateş-enerji vardır. O dev süper ve hiper galaksi toplulukları sadece birer süper Aknokta (Kuazar) dır. 


İşte biz o Kuazarlardan birine gitmiş oluyoruz. Evren ise kendi üzerine dolanan ve bu haliyle salyangoz kabuğunun spirali gibi, aynı zamanda “Nabız” denen impuls atmasıyla kendi üzerine dolanarak genişleyen bir yapıdadır. 


Yaptığımız matematik hesaplarına göre eğer evren 20 milyar yıl yaşındaysa, bu kabuk kendi üzerine 8 kez dolanmış ve artık dokuzuncu dolanımın, iyice küreleştiği için yapamayacak hale gelmiştir. Zaten evrenin 2,7 derece daha sıcaklığı düşerse, kendi üzerine sarılarak dolanması duracaktır. Çünkü genişlemesi bu enerjinin itici gücünden kaynaklanmaktadır. 


O halde 16 ila 20 milyar yıl boyunca kendi üzerine 7 kez dolanmış olması gereken evrenin bu durumu “Gökleri 7 kat olarak yarattığını” bildiren ALLAH tanımıyla birleşmektedir. (Nuh S, 
15. ayet.) 

Şimdi yolculuğumuzu sürdürelim ve sürekli önümüzdeki kuazarı kovalayalım ışıkgemimizle... 


Geçmişte o kadar geriye gitmiş olacağız ki, evrenin büyüklüğü önce dünya kadardır. Sonra futbol topu kadar ve sonra da bilye kadar!.. 


Bu bilye kadar evren, yine ÇOK BÜYÜK gelecektir bize... Çünkü bu bilye de galaksiler ve trilyarlarca yıldız, dünya ve ışık gemimizin bütün içeriği vardır. Gemimiz de onun içindedir. 
Çünkü bizler de evrenle birlikte var olan ve onun içinde olan birer maddeyiz. Dolayısıyla her şey o bilyenin içine sıkışmış olacaktı ve biz dev bir gemiyken, öylesine sıkışmışızdır ki, bir atom-altı parçacıktan da küçüğüz. Galaksimiz bile bir enerji noktacığından başka şey değildir. 


YOLCULUĞU NOKTALADIK!.. 
12 Ekim 2016- hanifislam.com/ 


Daha geri gidiyoruz ve bilye kadar evrenimizin iğne ucu kadar olduğunu görüyoruz. Bir iğnenin ucunda yüz milyon atom vardır. Evren daha da geriye gittiğimizde bu atomlardan birinden de küçük olacaktır. Daha geride, atomdan da milyarlarca kez küçük olacaktır. İşte bu AKDELİK “OL” emrinin merkezidir. 

Maddenin cehennemi bir enerji olduğu bu AKNOKTACIK bütün evrendir ve aynı zamanda sonun başlangıcı; başlangıcın sonucudur. Sonsuz küçük bir noktacık (Kuant) olarak yaratılan bu evren, aynı zamanda evrenimizdeki en küçük uzay aralığıdır. 

Yani BÜYÜK İLE KÜÇÜK AYNI YERDEDİR. 

En küçükten en büyük yaratılabiliyor. 


Eğer yolculuğumuzu sürdürebilseydik, bu MİNİ AKNOKTANIN içinden girmiş; ardında bir tünelle arkasındaki BİR KARADELİK ten dev bir evrene girmiş bulunacaktık. 

Bu evren bizim yola çıktığımız şimdiki evrendir. Yani dev ve kocaman boyutlarıyla genişleyen bildiğimiz evrendir. Geldiğimiz yere döneriz! 


Zaman bizi geçmişimizin sonundan geleceğin en başına fırlatmıştır. Böylece evrenin en uzak bölgesi dediğimiz Kuazarların aslında evrenin öz geçmişi ve merkezi olduğunu, evrenin kıyısı olmadığını görüyoruz. 


O halde biz şimdiki zamanımıza fırladığımıza göre, artık hedef almadan rastgele bir yönde evrenin en uzağına gidelim: 


Eğer evren ışık hızından büyük hızla genişliyorsa, biz o uzakları hiç yakalayamayacağız demektir. 


Eğer biz evrenden daha hızlıysak evrenin geleceğine geçebileceğiz. Çünkü gemimiz ışık hızıyla gitmektedir. Dolayısıyla yerde bıraktığımız ikizimizden genç kalacak, evrenin geleceğine gitmiş olacağız. Örneğin bizim bir günlük yolculuğumuza karşı, ikizimiz bin yıl yaşlanmış olacak, “Allah indinde bir günün bin yıla eşitlendiğini” ayetlerden hatırlayalım... 


Böylece evrenin 2,7 derece daha genişleme enerjisi bulacağı 8 nci gök katmanına (Sekizinci spiral) ulaşıyoruz. 


Sonra evrenin daha genişlemediği dokuzuncu gök katmanına gideceğimizi görüyoruz. 


Orada henüz evren genişlemediği için sadece esiri bir rezerv uzay-zaman vardır. Biz oraya gidince, bizler de evrenden bir parça olduğumuz için, yanımızda kendi evrenimizin “Dört 


temel kuvveti” ni götüreceğiz. Biz madde-enerji olduğumuz için yanımızda atom-içi kuvvetleri, çekimci dalgaları ve elektromanyetik kuvveti de taşımış ve üretmiş olacağız. 


Dokuzuncu bir sarmal (Gök) ideal bir küre olduğu için artık genişlemenin sonudur. Çevresi, evreni çökertecek bir itme basıncı uygulamaktadır. (Negatif ivme) Orada uzay ve zaman düzdür. Yani zaman mekân içinde bir boyut ve/veya mekân zaman içinde bir boyuttur. Uzayzamanın kendisi düzdür ama içine madde girince eğilmektedir. 


Böylece evrenin daha genişlemediği ve beraberinde fizik yasalarını taşımadığı ve oraya ulaşamadığı için bize katamadığımız bölgenin tanımı için, “ışıktan hızlı” gitmemiz gerekiyor. 


Pekiyi, ışıktan hızlı gidelim! 


Şimdi iyice çaresiziz. Çünkü ışık hızı aşıldığında ZAMAN TERSİNE çalışacaktır. 

Diyelim ki Cuma günü yola çıktık: Ertesi gün Cumartesi değil; PERŞEMBE olacaktır. Yarın yerine “Dün” ile karşılaşmış, yaşlanacağımıza gençleşmiş, yola bile çıkmamış olduğumuz bir gün önceye döneceğiz. Dolayısıyla yola çıkmamış olacağız. Bu da hiç bir mesafe almadığımız anlamına gelir. 

Bu demektir ki, evren, henüz genişlemediği o yerlere bizi götürmeyecek, “Dün” denen geçmişimize iade etmiş olacaktır. 


Çünkü ışık hızını her aşma girişimimizde evrenin kıyısından düne itelenmiş olacağız ve 

biz ASLA EVRENDEN DIŞARI ÇIKAMAYACAĞIZ. 

Işık-gemimiz bile her teşebbüsümüze rağmen bizi evrenin dışına çıkaramıyor. Ölümsüz olduk, evrenin genişlemesini durdurduk ama “ZAMAN DUVARINP” aşamadık. Mekânı kolayca aştık, fakat hep zamana takıldık. Bir türlü evrenin dışına çıkamıyoruz, bir üst boyuta ihtiyacımız oluyor: BEŞİNCİ BOYUT”a... 

Eğer dört boyutlu uzay-zaman boyutundan dışarı çıkmak istiyorsak o 

zaman BEŞİNCİ BOYUT'a bağlanmamız gerekiyor. Bu da RAHMAN Suresindeki 33. 
ayetin sırrındandır. 

“EY MAHŞERİN CİN VE İNSAN TOPLUMLARI GÜCÜNÜZ YETERSE GÖK VE Y 
ERİN AKTAR'INDAN DIŞARI ÇIKINIZ. ANCAK ÇIKAMAZSINIZ. SULTAN (BİR GÜCÜNÜZ) OLMADIKÇA!..» 

Aktar, burada bizim uzay-zaman dediğimiz esir çizgilerinin boyutlar hapishanesidir. Bu iki boyutlu mahşerden üçüncü boyuta bir geçişi ise SULTAN kavramı vermektedir. 

Gazeteye basılmış bir insan resmi oradan dışarı çıkamaz!.. Evren balonunun yüzeyindeki bir resim olan bizler de dışarı çıkamayız. İçeri ya da yukarı (Yer ya da gök) olsa 

da AKTAR denen uzay-zaman çizgileri olan boyutlara yapışmışız. 

Ne madde (İnsan) ne enerji (Cin) olmamız bizi bağlı olduğumuz uzay-zaman dört boyutlusundan kurtaramıyor. Ancak “SULTAN?” diye adlandırılan beşinci bir boyut ya da soyut bir tünel olmadıkça her şey boşuna!.. 

O halde KARADELİKLERE başvurmamız ve 

buradan EVREN DIŞINA ÇIKMAYI DENEMEMİZ gerekiyor. 

Karanoktalar evrenimiz dışına açılan Ahiret tünelleri, başka evrenlerin ve göklerin kapılarıdır. 
Bu kapının bilimini yapmamız şart! Çünkü nihayet evren dışına çıkacağımız ve Allah (C.C.) 
ile birleneceğimiz bir SULTAN NİZAMİYE kapısı bulduk. 


Sonsuz büyük 
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“OL” PATLAMASI 
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O'nun (Allah'ın) emri bir şeyi dilediği zaman, ona ancak ‘OL’ demesinden ibarettir. O (kavram) da oluverir. (Yasin-82) 


Ayetten, “OL” emrinin kâinat dâhil, her şeyi oldurduğunu, buyruk verilir verilmez hazır olduğunu 14 yüzyıl sonra anlayacaktık: 

Önce 1920”lerde Hubble evrenin “sabit” olmayıp, genişlediğini, evrenin bir balon gibi şiştiğini gösterdi. 


Hoyle başkanlığındaki bazı evren-bilimciler, bu şişmenin öncesizlikten geldiğini ve sonsuza kadar süreceğini savunarak, evrene bir başlangıç ve son tanımadan “Açık Evren” modelini oluşturdular. Evren -Hâşâ- tanrı yerine konmuş, ezeli-ebedi, ölümsüz ve hiç yaratılmamış, asla yok olmayacaktı. 


Karşı grup ise, evrenin genişlemesini tersine çevirirlerse, en başta bir noktada yaratılması gerektiğini savundular: 


Belçikalı din adamı Lamaitre ve George Gamow evrene bir başlangıç tanıyan modeller yaptılar. Gamow teorisine “Büyük Patlama” (Big-Bang) ismini verdi. Bu teoremde evrenin zaman içinde “Çok küçük ve yoğun” bir noktadan başlaması gerekiyordu Sonra da giderek genişleyecek ve soğuyacaktı. Dolayısıyla en başta ışıklı olan evrenin bu soğuması, ışık zerrelerinin görünen (7 renk) ışıktan sonra daha da soğuyarak bu kez görünmeyen ışımaya geçmesi gerekiyordu. 


Işık ışıması soğudukça akkor halden sırayla turuncu ve kırmızıya sonra kızıl ötesine geçer. 
Kızıl ötesinde ışık ışımasını görmeyiz ama “Isı ışımasını” hissederiz. Bir kalorifer ışımaz ama ısı ışıması yapar. -273 C'ye soğuyan bir şey ise bu kez “Mini radyo dalgaları” bandına geçer. 


Gamow bu fizik yasalarını iyi değerlendirdi. Evren 10 — 20 milyar yıl önce yaratıldığında o kadar küçüktü ki, bu ışık zerrecikleri öteki parçacıklar içinden bir yol bulup çıkamıyorlardı. 
Bu yol, ancak yaratılıştan 700 bin yıl sonra açıldı, sonra genişleyen evrende serbest kaldı. 


Gamow, evrenin sıcaklığının buz tutmaya sadece birkaç derece kaldığını hesaplamıştı. O zaman, bu ışımalar Radyo dalgası boyunca soğumalıydı. Eğer böyle bir şey bulunursa, evrenin başı olmadığını savunan maddeci görüş büyük bir darbe olacaktı. 


İki radyo teknisyeni, FM radyo bandında giderilemeyen bir hışırtıyı yok etmek için antenlerini hangi yöne çevirirlerse çevirsinler hışırtı, evrenin her doğrultusundan (izotrop) her yönden eşit ve türdeş (Homojen) olarak geliyordu. Bu inanılmaz gözlemi Peebles yorumladı: Gamow'un sözünü ettiği ışık zerrecikleriydi bunlar... enerjileri buz tutmaya başladığı için iyice pesleşmiş ve radyo dalgaları ile bir olmuşlardı. 


Yaratan'ın “Ol” tecellisinden başka bir şey değildi bu hışırtı. Evren böyle bir fon ışıması (arka-plan ışıması) ile doludur. Bu “Büyük Patlamanın” sesidir ve evrenin” Yaratıldığının” ezelden var olmadığının ispatıdır, yaratılma ihtiyacının ta kendisidir. 


Evren, iğne ucunun trilyarlarda biri kadar bir minik mesafeden, bir anda, her şeyiyle olmuştur. 
Bütün yaratılanlar, anında var edilmişti. (Doğanın dört temel kuvveti henüz aynı tek kuvvetti. 
Sıcaklık sonsuz sayılardaydı. ) 


Saniyenin milyar x milyar x milyar x milyarda — biri bir zamanda madde-antimaddenin ataları olan süper parçacıklar (Leptokuarklar) oluşup sonra ikiye ayrıldılar. Madde antimadde birbirini yok edince, her yer güneşten milyonlarca kez parlak olmuş, evren ışığa boğulmuştu. 
Bu minicik evrende öylesine bir yoğunluk vardı ki, Samanyolu?'muzu, bir tek atomcuk içine koyup tartabilirdiniz. Ya da suyun yoğunluğunun yanına 75 tane sıfır yazıp okumaya, sıcaklığı da böyle 28 tane sıfırla ölçmeye bilmem akıl erdirebilir miyiz? 


Bu “Cehennemin” biraz soğumasıyla, “Güçlü kuvvet” ortaya çıktı ve ani bir genişleme oldu. 
“Zayıf Kuvvet ve elektromanyetik kuvvet” de sıcaklık milyon x milyar dereceye düşünce işbaşına geçtiler, kuark, elektron, foton ve anti parçacıkları oluştu. 


Yaratılışın milyonda-birinci saniyesinde, ısı on milyon x milyon dereceye düşünce, üçlü kuark birleşmelerinden nötronlar ortaya çıktı, artık fotonlar üretim yapamadılar ve madde sayısı hızla azaldı. 


Yaratılıştan onbinde — bir saniye sonra (Higgs bozonları) dışında hiç bir ağır parçacık kalmadı. Üç saniyede evrenin yapı taşları sakinleşmiş, evren kimliğine kavuşmuştu. 


Bilim bunları bulmuş, “OL” emrinin anında yerine geldiğini ortaya koymuştur. 

“OL” direktifi birçok ayette geçmektedir: Bakara-117'de “OL emriyle evrenimizin yoktan var edicisi”nin, fizik evreni yaratmayı “Murat” ettiğini anlıyoruz. “Ol deyince de olmuştur.” 
En'am-73'deki “Ol” emri ise, bizi ve bizden önceki hiçbir şeyi yaratmadığı, Vahid (tek) olduğu dönemi vurgular, isteseydi yaratmazdı da. 


“... Ol diyeceği gün her şey oluverir...” 


Bu ayet aynı zamanda “İkinci dirilişin” de buyruğudur. Nitekim Mü'min — 68'de “Hem dirilten; hem öldüren odur. O herhangi bir işin olmasına karar verdiğinde, ona sadece * ” OL’ der o da oluverir” meali de bunu vurgulamaktadır. 

Yasin — 82'deki “OL'un Emir ALEMİ”ne işaret olduğunu anlıyoruz. Nahl — 40'da da, önce mücerret evreni (Meleküt âlemi) yaratmış ve fizik evreni daha sonra yarattığında da onları “Şahit” tuttuğu için, “Biz” ifadesi kullanıyor. 

“Bizim herhangi bir şey için sözümüz, onu istediğimiz zaman ona sadece “OL” 

dememizdir. HEMEN oluverir.” 

Bu hemen terimi üzerinde düşünmek gerekir: Gerçekten “HEMEN” olmuştur kâinat... İleride de göreceğimiz gibi, “Yola çıkmadan amaca ulaşan zaman üstü zaman komutudur, OL... 


BİG-BANG TEOREMİNDE SON GELİŞMELER 
17 Kasım 2016- hanifislam.com/ 


İki cildimiz boyunca göreceğimiz gibi, evrenimiz, SÜPER UZAY denen 

bir EVRENLER çiftliğinde, sonsuz “Mini aknoktacık”lardan biri olarak beklemekteydi. 
Oradaki şiddet hareketlerinden birinin sonucu olarak, oradaki aknokta “Bu bölgeye” patladı. 
Sözünü ettiğimiz şiddet hareketleri, Süper 

Uzay'daki SONSUZ ENERJİ İMPULSMOMENT'idir. Bunun “Nur” kavramına karşılık olacağını da ileride göstereceğiz. Kudret ne kadar büyükse, uzay da o kadar küçük olur. 
Evrenimiz “Soyut” bir dönemde Hilbert Uzayı denen düşünebilecek en küçük bir mekândan filizlendi, “Ol!” emri, bu aknoktadan tecelli etti. 

Daha yaratılışın milyonda-bir saniyesinde “Hadron” döneminde yapıtaşlarımız olan “Atomaltı parçacıklar” ortaya çıkmıştı. Bu kısa zamanın geçmesi evrenimize uyarlanması için gerekli bir intikal gecikmesi süreciyle ilgilidir. 


En başta bir tek “Kuant” olan aknokta, sonra şimdiki parçacıklara ve kuvvet alanlarına bölünerek çoğaldı. Bu olayı tersine düşünürsek, “Birleşik Alanlar” teorisini kastetmiş oluruz. 
Söz konusu teori, en gelişkin son şekliyle “Süper diziler” öngörmektedir. Bunun sonucu olarak da, evrenin gördüğümüzden başka görünmeyen fakat çekimle hissedilen bir “İkizi/Gölgesi” olduğu varsayılmıştır. Buna göre evren, iki takım madde olarak yaratılmıştır. 
Bunların iki farklı kuvvet alanları bulunmaktadır. 


Big Bang teorisinde, görmediğimiz, fakat evreni çökertecek olan ikinci takım maddenin patlamada ayrıştığı öne sürülmüştür. Bizim “Takım” madde, şimdiki içeriği yanında, kuvvet alanları olarak da bir ağırlık taşımaktadır. 


Evrenin en baştaki etkin patlaması çok küçük karanoktacıklar da oluşturmuştu. (Hawking bulgusu). Bunun yanında, bilinmedik yasalara, bulunmadık maddelere bağlı birçok parçacık daha var olmalıdır. Hatta bunlardan çok soğumuş olan dördü de öngörülmüştür: En hafif süper paçacık olan fotinolar, nötrinolar elektromanyetiktir. Wilczek’in “Matematik yolla” bulduğu mini kütleli, kolay kümeleşen karanlık ve soğuk, manyetik olmayan “Aksiyonlar” bulunmaktadır (santimetreküpte 1 000 000 000 000 000 tane). 


Galaksilerin oluşumunu “Süper diziler” önermesi açıklar. Haritadaki devletler gibi eğribüğrü sınırları olan bu diziler de, ilk oluşumda ortaya çıktı, zamanla soğudu ve evrenin genişlemesine karşılık geriye çekilip büzüştü. Büzüşmesi sırasında da çekim dalgaları dışında elekromanyetik dalgalar yayınlayamadılar ve hapsoldular. Uzay-zaman geometri 


dilimlerinden farklılıkları ve çekimci özellikleri nedeniyle uzayı bir yandan gerer, bir yandan da büzerler, galaktik kümeleri oluştururlar. 


Bu teorik parçacıklar ve madde, patlamanın ilk anında ayrılmışlardır. Bildiğimiz madde önce tür olarak az, fakat kütle olarak çok büyük temel parçacıklardan oluştu. 


Planck dönemini kuark dönemi izler, Süper simetri parçacıkları yanında Higgs bozonları (“Antimaddesi” olmayan bir tür parçacık) bu dönemin üyeleridir. 


Daha sonra üçer kuraktan ortaya çıkan nötronlarla birlikte Hadron dönemi başladı. Bu dönem yaratılıştan itibaren, “OL” emrinin ilk saniyesinin onbinde-biri zamana kadar sürdü. Evrenin tutarı da o an belirlendi. Madde-antimaddenin birbirini yok etmesi (Annihilation) sonucu, ağır parçacıklar yok olup, geriye kararlı parçacıklar kaldı. (Proton, nötron, elektron, muon ve nötrinolar ile bunların anti parçacıkları Higgs bozonları, Higgs alan parçacıkları evrenin içine işleyerek, parçacıkların özelliklerini oluşturdular.) 

Nötrinolar sıcaklık onmilyar dereceye düşene kadar, sıcak plazma içindeydiler. Bu sırada evrenin yarıçapı sadece bir santimetredir, geçen zaman ise saniyenin on-milyarda biri kadar kısadır. 


Sıcaklığın on milyar dereceye düşmesiyle, nötrinolar içinde bulundukları ortamdan geçebildiler ve serbestçe yayılmaya başladılar. Bu evreye hafif parçacıklar dolayısıyla “Lepton dönemi” adını vermiştir. 


Evrenin yaratılışının daha birinci saniyesinde beklenen “Nükleer tepkimeler” dönemi başladı. 
Işımalı dönem de denen bu evrede madde-antimadde yok olmaları yüzünden, evrenin her noktası güneşten de parlaktı: Karanlık hiç yoktu!.. Isı ise hızla düşmekteydi: Üç saniye sonra ısı 3 milyar dereceden, düştüğünden, ilk 30 saniyeye kadar henüz atom çekirdekleri oluşamaz. 
Bu andan sonra kararlı ilk element çekirdekleri (hidrojen, deuterium, tritium ve Helyum izotopları) ortaya çıktı. Ama fotonlar onların atomlaşmasını önlüyordu. 


Yaratılıştan 700 bin yıl sonra sıcaklık 3000 dereceye düşünce elektronların, atom çekirdeklerinin yörüngesine bağlanmalarına fırsat doğdu. Böylece fotonlar da atomlar arasından artık serbestçe yayılmaya başladılar. Bunlar başta çok şiddetliydiler ama daha sonra 
(270 dereceye kadar) soğudu. Sözünü ettiğimiz “Radyo dalgaları” evrenin şimdiki zeminindeki arkafon ışımasıdır. 


Bilim, yaratılışın milyarlarda-bir saniyesini bu kadar hassas ve doğru ölçerken, 700 bin yıldan sonra bazı “Sırları” çözememektedir. Bu sırlardan birisi, evrenin (Hidrojen-Helyum ve yüksek ısılı fotonlardan oluşan) tek, birleşik bir bulut olarak kalması gerekirken, nasıl “Galaktik bulutlara bölündüğü problemidir. Konuya ilişkin birçok teori ileri sürüldü. Bunlardan birisi “Süper diziler” teoremidir. (Mısır patlağı biçiminde şimdiki galaksileri serpiştirir.) 


Bunun yanında (Yazarımız Prof. Ayberg, diğeri de çalışma arkadaşı Prof. Hawking'in birlikte geliştirdikleri) bir başka teori daha vardır. Şimdi bu teoriyi sunuyoruz ve “Gökler ile yerlerin önceden bitişik olduğu, fakat sonradan ayrıldığı tefsirine yorum getirebilir. 


Historv of the Universe 


HANS VON AIBERG'İN-ZİG-ZAG ÖĞRETİSİ https://hanifislam.com/zigzag/index.htm-(e.t 03.03.2021) 


Bu yazı dizisinde, “Hızır Tezkiresi” ve “Zig-Zag Öğretisi” ile ilgili olarak sunulan bilgiler, “Hans von Aiberg”in bugüne kadar yayınlanmış olan yedi kitabından derlenmiştir. 


Bilinmezliğin sınırlarını zorlayarak okurlarının tüm dünya görüşlerini altüst eden ve 

onları, Kur'an'ın önderliğinde, çağımızı aşkın üstün bilgilerle donatan Aiberg'in 

eserleri, Dünya'da sadece Türkçe olarak yayınlanmış olmasına rağmen, konuyla ilgili bilim adamları, öğrenciler ve belli bir kitlenin dışında, ne yazık ki Türk kamuoyu ve medyasının ilgisinden uzak kalmıştır. 


Okuyanlarca inanılmaz, çarpıcı ve şok edici olarak nitelenen bu eserlere karşı medyanın bu anlaşılmaz tavrı, belli kalıplar içersinde şartlanmış olmasından ve sadece günlük, yüzeysel haberler peşinde koşmasından kaynaklanmaktadır. Medya, Aiberg'in kitaplarında yazılanları, konuyla ilgili gerçek bilim adamlarını harekete geçirerek kamuoyuna sunabilseydi, bu kitapların toplumca benimsenmesinde önemli bir görevi yerine getirmiş olurdu. Bu firsat kaçırılmıştır. 


Oysa, Aiberg’in kitaplarındaki inanılmaz bilgiler, son derece tutarlı bilimsel 

verilerle sunulmuştur. Kur'an'ı çok iyi bilen, içerdiği bilgileri cifir ilmiyle yorumlayan 

ve kozmoloji (evren bilimi) ve kozmogoni (yaratılış bilimi) ile bağdaştıran Aiberg, bugünkü resmi bilimin çok ötesinde, XXI. yüzyılın bilimi diyebileceğimiz ileri bir düzeyi, Kur'an'ın önderliğinde yakalama şansına sahip olmuş eşsiz bir kişidir. Bu bakımdan, eserlerinin daha geniş kitlelerce bilinmesi ve benimsenmesi gerektiği görüşündeyiz. 


İleri bilgileri içermesine rağmen, bunları, lise fen dersi eğitimi almış bir kişinin anlayabileceği bir düzeyde sunmaya başlayan ve genelde bunu çok iyi başaran Aiberg'in eserlerindeki bilimsel verilere bu yazı dizimizde fazla girmeyeceğiz. Çünkü, kitaplarının değişik yerlerinde, birbirleriyle bağıntılı ve uyumlu olarak sunulan bu bilgilerin daha fazla sadeleştirilmesi veya özetlenmesi zaten olası değil. 


Diğer taraftan, bu bilgilerin yanısıra, Aiberg’in eserlerinin bir çok yerinde sözü edilen ve ortaya konulan bilimsel verilerle atbaşı giden, okuyucuya çok ilginç gelecek iki konu 


var: “Hızır Tezkiresi” ve “Zig-Zag Öğretisi”. Bu yazı dizimizde, birbiriyle içiçe olan bu iki konuyla ilgili bilgileri toparlayıp biraraya getirirken, özellikle Zig-Zag Öğretisi’ ni mümkün olan kronolojik sırayla sunma amacını güdüyoruz. 


Bu arada, konulara açıklık getirmek üzere, özellikle internet sitelerinden yararlanarak oldukça geniş bir literatür araştırması yapmış bulunuyoruz. Bu araştırmada ulaştığımız kaynakların, Aiberg'in kitaplarında açıklananlarla büyük bir uyum içinde oldukları ortaya çıktı. Alıntı yaptığımız kaynaklar metin içersinde belirtilmiş olup, referans numarası verilmeyen bilgilerin tamamının, Hans von Aiberg'in eserlerinden derlenmiş olduğunu belirtmek isteriz. 


Geniş bir okur kitlesine hitap eden Aiberg'in bir Internet sitesinin olması kaçınılmazdı. Bu görevi üstlenmiş bulunuyoruz. Sitemizi izleyen okurumuzun düşünce ufkunun tamamen değişeceğini, İslamiyet?e sımsıkı bağlanacağını ve daha fazla ayrıntı ve bilgi için, doğrudan Aiberg'in eserlerini okumaya başlayacağını iddia ediyoruz. 


HIZIR TEZKİRESİ'NDEKİ DİĞER KEHANETLER 


Hızır Tezkiresi'nin diğer “kamerlerle” (gezegenlerle) ilgili bölümleri de vardır. 
Örneğin, Zühre (Venüs) ve Mirrih (Merih) ile ilgili bir cümle şöyledir: 


“Kamerlerden Zühre zuhur edecek; kamerlerden Mirrih merhamet nedir bilmeyecek.” 


Acaba, bu sözlerle, ilerde Mars'a yapılacak bir uzay uçuşunda karşılaşılacak bazı kötü sonuçların haberi mi veriliyor? Bilindiği gibi, Mars'a yapılan uçuşların büyük çoğunluğunun başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, Mars'ın adı, daha şimdiden “uğursuz” gezegene çıkmıştır. 


Hızır Tezkiresi'nde, ayrıca, geleceğe yönelik daha başka kehanetler de yer almaktadır: 


“Kıyametin vasati alametleri, inşikak ile zuhur edecek; yardıkça yaracaktır. Hüsuftan küsuf, hamızdan humuz, Aden Karı'ndan Kızıldeniz Tur'u yarılacak; (Kızıldeniz) Firavun'un naşını kıyıya red edecek; Kudüs, Müslüman?'dan gasp edilecek; Kur'an'ın 113*ü Yahudi'ye lanet edecek; şakk-ı Kudüs'ten sonra şakk-ı Kabe olacak; harami ayın ihramını beyazken kan kırmızı yapan Rafizi Deccalı Zalim Mecusi süfyanı “Kaim”e, Tevbe Suresi lanet edecek; Nasrani nisrası ile meşumun mişası arasında şakk-ı Kamer olacak, ardından şimal şom olacak; Kamer mahvolacak; Mescit-i Kamer kurtarılacaktır.” 


Bilindiği gibi, dinimizde, Kıyamet alametleri, küçük, ortanca ve büyük alametler olmak üzere üçe ayrılmıştır. Yukarıdaki paragrafta, bazı ortanca alametler bildirilmektedir. 
Burada “inşikak” (yarılma) sözcüğü ile, Arap Yarımadası ve Kızıldeniz arasındaki coğrafik bir bölünmenin haberi veriliyor. Kudüs'ün İsrail tarafından işgaline; yakın tarihte, Kabe'de, mezhep kışkırtıcıları tarafından yaratılan kan dökülmesi olayına yer veriliyor. “Kaim” isimli bir süfyanistin ortaya çıkacağı ve Ay'ın ABD (Nasrani nisrasi) ve Rusya (meşumun mişası) tarafından paylaşılacağı bildiriliyor. Ay'ın mahvından söz ediliyor; ancak oradaki mescidin kurtarılacağı haberi veriliyor. 


Bir de, Hızır Tezkiresi'nin, uzayda kılınan ilk namazı haber veren bir bölümü vardır. Bu ilginç bölümü aşağıda sunuyoruz: 


HIZIR TEZKİRESİ 


“Hızır Tezkiresi” zamanımızdan yaklaşık 200 yıl kadar önce yazılmış, başta uzayın keşfi olmak üzere, çok değerli bilgiler içeren kriptolojik bir kehanet kaynağıdır. 


“Halidi Kameriyyesi” olarak da bilinen bu yazıt, ilerde ayrıntılı olarak ele alacağımız “Zig-Zag Öğretisi”nin kurucusu “Mevlana Halid-i Bağdadi” tarafından kaleme alınmıştır. 
Tamamı yedi bölüm olan bu yazıtın birinci bölümü Hazreti Muhammed'e ve Hazreti Hızır'a yöneliktir. “Nun” (Kalem) başlığı ile başlayan ikinci bölümünde ise, Ay'ın keşfi ile ilgili çok ilginç bilgiler yer almaktadır. 


HIZIR TEZKİRESİ AY'IN KEŞFİNİ BİLDİRİYOR 
Hızır Tezkiresi'nin ikinci bölümünde şunlar yazılıdır: 


“Arz'dan Süreyya Arzı'na kadar kamerler silsilesi vardır. Ademoğlu, Kıyamet”e kadar bunları keşfedecektir. Arz'ın Kameri adını “Nun Suresi”nden ve bunun “Kaf” harfinden almıştır. “Kaf-Nun” icazıyla, Arz'ın Kamer'ine ilk “Nasrani”den nisra nail olacaktır. Kamer'in sufli mahluğu Dünya'ya inecektir. Kamer, o gün, toplantı yeri olacak; Ademoğlu, Ademoğlu”nun oğlu, süfli müekkili, rahmani müezzini ve münadi müekkili hazır bulunacaklardır.” 


Şimdi, burada yazılanları açıklamaya çalışalım: 


Ay'ın keşfi ile başlamak üzere, Güneş sistemimizdeki gezegenler ve Süreyya 

Yıldızı'na kadar bir çok gezegen, Kıyamet Günü'ne kadar, sırasıyla, insanoğlu tarafından keşfedileceklerdir. Ay'a ilk adımı atacak olan 

insanlar, Tezkire'de, “Nasrani” (Hıristiyan), “nisra” (kartal) ve “nail olmak” (muradına ermek) sözcükleri ile şifrelendirilmişlerdir. 


Bilindiği gibi, Hazreti İsa'nın doğum yeri Nasıra (Nezareth) kentidir ve bu nedenle, Hıristiyanlar'a “Nasrani” denilmektedir. Buradan, Ay'a ilk gidecek 

insanların Hıristiyan olacağının Tezkire'de belirtildiğini anlıyoruz. 


“Kartal” anlamına gelen “nisra” ise iki yoruma da uymaktadır: Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ambleminin “kartal” olmasıdır. Ayrıca, Ay'a ilk inen uzay aracının adı da “Eagle” (Kartal) dır. Hatta bu araç Ay'a ilk indiğinde, Dünya'ya, “Kartal kondu!” mesajı gönderilmiştir 
(S94). 


“Nail olmak” ise, “umduğunu bulmak, muradına ermek, yarışı 


kazanmak” gibi anlamları içerir. Tezkire'deki “nail” sözcüğü ile, hem ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki Ay'ın keşfi yarışının ABD tarafından kazanılacağı ve hem de, büyük bir raslantı yoksa, Ay'a ilk ayak basacak olan astronotun adının “Neil” olacağı bildirilmiştir. 


İngilizce “Neil” isminin kökeni, İncil'in indirildiği dil olan İbranice”den gelmektedir. “Neil”, İbranice'de, “Umudun gerçekleşsin, muradına eresin” anlamında bir temenni-isimdir. 


İbranice ve Arapça, bilindiği gibi, akraba dillerdir ve her ikisi de Sami dil 

ailesindendir (Örneğin, Arapça “El-Melik” ismi, İbranice “Al-Maleh”dir). Dolayısıyla, Arapça “nail” sözcüğü ile İngilizce “Neil” ismi arasında, yazılışı kadar, aynı anlamı taşıması açısından da şaşırtıcı bir benzerlik vardır. Şimdi, Hızır Tezkiresi'nin izleyen bölümünü 


birlikte okuyalım. 


“Nasrani nisrası nail olup Kameri keşfederken, şeytanı kesfe uğrayacak; küsufu da, hüsufu da görecektir. Ademoğlu'na, “Ademoğlu”nun oğlu” olan Süreyya Kameri ehlinden “mahfuz beyz” refakat ve nezaret edecektir. O tabakeyndir ki, “Sultan”dandır, “Hızır”dandır, izhardandır, ivtisaktandır. Onları mühürsüz gözler görecek, mühürlü gözler de yarılacaktır. Hüsufu ve küsufu, Resulullah, Şakk-ı Kamer icazı ile o gün için mübarek etmiştir. Sonraki ümmeti de, evvelki ümmeti olan Adem'i mübarek kılmıştır o gün. Onlar da zürriyetten ümmetin ahiri bir acib rakipdir de rakipdir, el-rakib talimindendir.” 


Aslı Arapça olan Tezkire'nin Türkçe'ye çevrilmesindeki zorlukları da dikkate alarak, yukardaki metni, fazla ayrıntıya girmeden, şöyle özetleyebiliriz: 


“Hristiyanlar'a ait “Kartal” uzay aracı muradına erip Ay'ı keşfederken, 

kraterleri (hüsufu) görecek, Ay tutulmasına (küsufa) uğrayacak, şeytanı ise Dünya'da kalacaktır. Onlara, “kendilerinin de oğulları olan” ve “Süreyya Yıldızı” ehlinden gelen, oval biçimli “saklı” bir nesne (mahfuz beyz) refakat ve nezaret edecektir. Bunların tabak biçimindeki (tabakeyn) araçları, en yüksek hız gücüne (“Sultan”dandır) ve Hazreti Hızır'ın “zaman yolculuğu” teknolojisine sahiptir (“Hızır”dandır). Açıkça 

görünürler (izhardandır) ve bir görevi tamamlamak için orada 

bulunmaktadırlar (ivtisaktandır). Ay'ın paylaşılması (Şakk-ı Kamer icazı), o gün mübarek kılınmıştır.” 


Hazreti Muhammed'in “Önceki ümmetim” ve “Sonraki ümmetim” dediği bir çift ümmeti vardır (K19). Gelişmiş teknolojileri ile ilerki zamandan, atalarının Ay'ın keşfi olayını izlemeye gelen bu uzaylılar, acaba Hazreti Muhammed'in bir konuşmasında sözünü 

ettiği “Sonraki ümmeti” midir? 


Süreyya Yıldızı (Ülker Yıldızı veya Latince adıyla “Pleiades”), Güneş sistemimize 400 ışık yılı uzaklıkta, bir kaç yüz yıldızdan oluşan bir yıldız kümesidir. Bu kümeye ait yıldızlardan ancak yedi tanesi çıplak gözle görülebilmektedir. Gelecekteki atalarımız, ışık 

hızıyla gidilmesi halinde ancak 400 yılda ulaşılabilecek bu yıldızlara gerçekten gidebilecekler midir? Bunun teorik olarak mümkün olduğu, çeşitli kaynaklarda (D13, D16, D21, D22) belirtildiği gibi, Aiberg'in kitaplarında da “Sultan Güç” kavramıyla anlatılmaktadır. 

Zaten, zaman yolculuğu (K22, D11, D25, D70, G14) teknolojisini gerçekleştirmiş olanların, ışık hızı kavramını da çoktan aşmış olmaları gerekir. 


Yasin Suresi'nin 41. ayetinde geçen “zürriyet” sözcüğü, Tezkire'nin bu paragrafında da geçmektedir. Tezkire'deki “acip” sözcüğü, “acayip, tuhaf” ve “rakib” sözcüğü, “binici, sürücü” anlamındadır. Acaba bu zürriyet, sonraki ümmetten kişiler 

olup, acip (acayip) teknolojileri ile, Ay'ın keşfini izlemeye 

gelen rakibler (sürücüler), yani astronotlar mıdır?. 


Burada, Rahman Suresi'nin 33. ayetini anımsatmamızda yarar var: 


“Ey Mahşerin cin ve insan toplulukları! Gücünüz yeterse, gök ve yerin “aktar”ından dışarı çıkınız. Ancak çıkamazsınız! “Sultan” (bir gücünüz) olmadıkça!.” 


“Aktar”, ne insan (madde) ve ne de cinlerin (enerji), hiç bir şekilde dışına çıkma gücüne sahip olamadıkları “uzay-zaman dört boyutlusu”dur. Bu “aktar”ın, yani içinde bulunduğumuz evrenin dışına, ancak Tezkire'de ve yukardaki ayette belirtilen “Sultan” bir güçle çıkılabilir. Kur'an'da sözü edilen bu büyük güç, bizi, “Göklerin 

Kapıları” diyebileceğimiz “karadelikler”den (K53, K133, D34, D35, G9) geçirerek başka bir evrene veya bu evrenin başka bir zamanına gönderebilir. 


Buradan, insanlığın ilerde keşfedeceği Pleiades yıldız kümesindeki torunlarımızın, Hazreti Hızır'ın zaman yolculuğu teknolojisi ile zamanımıza geldiklerini ve atalarının Ay'ı keşfettikleri bu tarihsel günde, görevli olarak orada hazır bulunduklarını anlıyoruz. 


“Tabak biçimli” anlamına gelen “tabakeyn”, gerçekten Ay'ın keşfi sırasında bir çift 

UFO olarak görülmüştür. Bu ikiz UFO'lar TV yayını sırasında milyarlarca kişi tarafından izlenmiş, video banda çekilmiş; ancak ışık opakları sanılarak pek çok kişi tarafından o sırada fark edilmemiştir. Doğruluğu kesinlikle kanıtlanan bu görüntüler, sonraları UFO”larla ilgili çeşitli belgesel yayınlarda yer almıştır (D62, S11, S15, S49). 


Yukarıdaki açıklama, okuyanlara, ilk anda çok çarpıcı, hatta inanılmaz gelebilir. 

Ancak, Hızır Tezkiresi'nin, Ay'ın keşfinden yaklaşık iki asır önce kaleme alındığı da bir gerçektir. Bu gerçeği, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin Hızır Tezkeresi'ni bugün ellerinde bulunduranlar çok iyi bilmektedirler. 


AY'IN KEŞFİ SIRASINDAKİ UFO GÖZLEMLERİ 


Şimdi, Ay'a ilk adımı atanların serüvenine ve o zamanki kayıtlara bir göz atalım. Bilindiği gibi, Ay'ın keşfi, Neil 


Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins adlarındaki üç Amerikalı astronot tarafından, Apollo-11 uzay aracı ile 20 Temmuz 1969 tarihinde gerçekleşmiştir (S94). Bu üç asrtonotun Ay'da başına gelenler oldukça ilginçtir. 


Astronotlar, daha yolculuklarının ilk gününde, uzay aracı ile Ay arasında, ne olduğunu anlayamadıkları olağandışı bir nesne görürler. Bu iri ve garip nesne, astronotlara, nasıl ve nereden baktıklarına bağlı olarak değişik biçimlerde görünmüştür. Neil Armstrong, bu 


anlaşılmaz cismi, “iki birleşik halkaya” benzetir. 
Michael Collins ise şöyle tanımlar (D62, S82): 


“Bana göre, iki birleşik halkaya değil, içi boş bir silindire benziyordu. Cisim, takla atarken görülebildiğinden, tam pruvada iken, doğrudan içine bakılabiliyordu. İçi boş bir silindirdi. 
Fakat, daha sonra sekstantın odağını değiştirdiğimizde, silindirin şekli, açık duran 


bir kitaba benziyordu. Gerçekten çok tuhaftı.” 


Apollo-11 uzay aracı Ay'a yaklaşırken, astronotlar, siren seslerine, ya 

da tren düdüklerine benzeyen radyo parazitleri işitmeye başlarlar. Haberleşme sistemine de karışan bu seslerden şaşkına dönen Houston Uzay Merkezi: “Orada sizinle birlikte başkalarının da bulunmadığından emin misiniz?” diye sorar 
(D62). 


Ay'da ilk adımlarını atan Neil Armstrong, çevreyi incelerken gördüğü garip bir şeyi ise şöyle 

© tanımları “Diyebilirim ki, 800 metre kadar ötede yer 

© üzerinde bazı izler var. Sanki tırtıllı bir traktör tarafından í bırakılmış gibi”. Tekerlek izlerine benzeyen bu izler acaba 
= neydi? (D62). 


- Diğer taraftan, astronotların, Ay'da bulundukları süre içersinde Dünya ile yaptıkları konuşmalar büyük 

+- ölçüde sansürlenmiştir. NASA'da görevli bilim 

<“ adamlarından Dr. Farouk El-Baz (S82, E4); bu konuşmalarda şifreli sözcüklerin kullanılmış olduğunu kabul etmektedir. NASA'nın bilim yazarlarından Otto 
Binder ise, astronotların, UFO gözlemleri sırasında konuşmamaları hususunda önceden uyarılmış olduklarını belirtmiştir. Böylece, UFO gözlemleri Dünya 

kamuoyundan saklanmaya çalışılmıştır. Ancak, Apollo-11'in, Houston Uzay Merkezi ile olan konuşmaları başka dinleme merkezlerinden de saptanmıştır. 


Örneğin, Armstrong ve Aldrin'in Ay yüzeyinden Houston ile yaptıkları bir konuşma kaydı şöyledir (D33, D62, S50, S83): 


“Astronot: Neydi o?. Ne biçim şeydi? Anlamak isterdim. 
Houston: ... (sansür). 


Astronot: Bebekler kocaman! Kocaman! Hayır! Hayır! Bu bir optik yanılgı değil. Hiç bir şey beni buna inandıramaz. 


Houston: Ne? Ne oluyor yukarıda? Size ne oluyor Allah aşkına? 

Astronot: Onlar burada! Yüzeyin altındalar. 

Houston: Ne orada? (Yayın kesiliyor). 

Astronot: Ziyaretçiler gördük. Buradalar! Araçlarını gördük. 

Houston: Son bilgiyi tekrar edin. 

Astronot: Diyorum ki, orada uzay araçları var. Kraterin karşı yanında bir sıra halindeler. 
Houston. Tekrar edin! Tekrar edin! 

Astronot: Ses bu yörüngede ... (kesilme). 6.25'den 5'e kadar ... (kesilme). Otomatik Yayın Kontrol'a bağlıyorum. Ellerimi çırpıyorum. Başka bir şey yapamam. Filme alındı mı? 
Tanrım! Eğer bu lanet kameralar kayıt yaptıysa. Sonra ne? 


Houston: Bir şey alabildiniz mi? 


Astronot: Elde kayıt yok. Disklerin veya her neyseler, üç çekimlerini yaptım. Filmi bozuyorlar. 


Houston: Kontrol! Burası Kontrol! Yolda mısınız? UFO”lar üstünüzde mi? 
Astronot: Buraya indiler! Buradalar ve bizi görüyorlar. 
Houston: Aynalar? Aynalar? Onları kullanabildiniz mi? 


Astronot: Evet! Doğru yerdeler. Fakat, bu uzay araçları veya her neyseler, yarın gelip alabilirler.” 


Bu görüşme, İsviçre Televizyonu ve diğer bazı TV kanalları tarafından Ocak 

1997”de yayınlanmıştır (S11). Dr. Vladimir Azhazha, Armstrong'un “Ay aracının yakınına inen iki büyük yabancı nesnenin onları gözlediğini” Houston Uzay Merkezi'ne bildirdiğini, ancak bu mesajın NASA tarafından sansür edildiğini yazmıştır (S11). 


Dr. Aleksandr Kasantsev'e göre de, astronot Aldrin, Ay aracının içindeyken, UFO'ların renkli filmini çekmeyi başarmış; dışarıya çıkıp Armstrong ile buluştuğunda da film çekmeyi sürdürmüştür (S11). 


NASA'dan sızdırılan, Aldrin'in çektiği fotoğraflardan birinde, Armstrong'un hemen arkasında, çok büyük bir ışık kümesi net olarak görülmektedir (S15). Armstrong tarafından çekilen diğer bir Ay fotoğrafında da, yüzey üzerinde yine “çok güçlü bir ışık saçan büyük bir obje” göze çarpmaktadır (S15). Houston Uzay Merkezi'nce kaydedilen konuşmalarında, gerek Aldrin ve gerekse Armstrong, gördükleri objelerin “çok büyük” (enormous) olduklarını bildirmişlerdir. 


11 Ağustos 1969'da, Kanada'nın “Minuit” gazetesi (G8), büyük puntolarla, ABD 
astronotlarının Ay'da “canlılar” görmüş olduklarını yazmıştır (K124). Gazeteye göre, Armstrong, yumurta biçiminde bir araç görür; bu aracın içinden, kendilerini izlemekte olan ve yuvarlak başlıkları olan insan benzeri “iki yaratık” çıkar. Armstrong, Houston'a, bu konuda ayrıntılı bilgi vermek üzere iken, kendisine, gördüklerinin filmini çekmemesi ve derhal başka gizli bir kanala bağlanması bildirilir. 


Apollo uçuşları sırasında, NASA Yer İzleme Üssü Şefi olarak görev 

yapan Christopher Kraft, Ay ile NASA arasındaki iletişimin uzun zamandan 

beri gizlilik kapsamına alındığını, yayınların ancak iki dakikalık gecikme ile Dünya'ya yayınlanmasına izin verildiğini açıklamıştır (D33). 


Diğer taraftan, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Ay modülünün Ay'a inişinin oval biçimli 

bir çift UFO tarafından yakından izlenmesi olayı, TV yayınları ve fotoğraflarla çok net bir şekilde saptanmıştır. Hatta bu görüntüye “Life” dergisi kapağında yer vermiş, ancak bu baskı daha sonra toplatılmıştır. Ay'da karşılaşılan canlılarla ilgili görüntü ve bilgiler başka yayınlarda da yer almıştır (D33, S93). 


DİĞER UZAY UÇUŞLARINDAKİ UFO GÖZLEMLERİ 


1960'lı yıllardan beri, ABD'nin Mercury, Gemini ve Apollo serisi uzay uçuşlarının bazı refakatçi uçan cisimler tarafından izlendiği, bunların görüntü ve seslerinin kayıtlara geçtiği bilinmektedir. Bu görüntüler, UFO'larla ilgili çeşitli belgesellerde yer almıştır: 


NASA'dan sızdırılan UFO fotoğraflarının ilklerinden biri, 26 Şubat 1962 
tarihindeki Mercury-1 uçuşu sırasında, astronot John Glenn tarafından çekilmiştir. Bu fotoğrafta, çok güçlü bir ışık saçan bir UFO net olarak görülmektedir (S15). 


Aralık 1965'deki Gemini-7 uçuşu sırasında da, astronot James Lowell tarafından çekilen diğer bir fotoğrafta da, Armstrong ve Aldrin'in Ay'da gördüklerine benzeyen, yanyana duran bir çift UFO net olarak görülmektedir (S15). 


Uzaydan Dünya'ya ilk canlı TV yayınının yapıldığı Apollo-7 uçuşu 11-12 Ekim 
1968 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu uçuş sırasında, uzay aracının Dünya ile yaptığı 


konuşmaların sansürlü tutulan bir kısmı, İsviçre'deki bir dinleme merkezince ele geçirilmiştir. 
Bu konuşma kayıtlarına göre, Apollo-7, Avusturalya üzerinde iken UFO'lar tarafından yakından izlenmiş; aynı zamanda uzay aracının içinde, kaynağı belirlenemeyen yüksek frekanslı bir müzik sesi duyulmuştur (S87). 


25 Aralık 1968'de yapılan Apollo-8 uçuşunda ise, Dünya ile olan telsiz bağlantısı bir süre 
kesilir ve Houston Uzay Merkezi büyük bir heyecana kapılır. Aynı heyecanı, milyonlarca TV seyircisi de paylaşmaktadır. Bir süre sonra, astronot James Lowell'in sesi 

duyulur: “Merkez!.. Burası Apollo-8!. UFO”lar!. Kaç tane mi?. Belki beş!. Çok heyecanlıyım”. Bu konuşmadan sonra, TV'deki yayın birdenbire sona erer ve konuşmanın geri kalan kısmını kimse öğrenemez. Apollo-8 uçuşu sırasında çekilen 1500 fotoğraftan ancak 380 tanesi medyaya dağıtılmış, geri kalanlar saklı tutulmuştur (D62). 


Apollo-10 uçuşu sırasında da, UFO'ların uzay aracına refakat ettikleri bilinmektedir. Bu uçuşta, bazı UFO fotoğraflarının çekilmesinin yanısıra, en önemlisi, Apollo-10 ile Ay arasında seyretmekte olan bir UFO'nun filminin çekilmiş olmasıdır. Filmde, Ay ile uzay aracı arasında hareket halinde olan bir UFO net olarak görülmektedir (S87). 


Apollo-12 uzay aracı Ay'a doğru ilerlerken, Avrupa'nın her tarafındaki gözlemevleri, aracın çevresinde iki adet UFO görüldüğünü rapor etmeye başlamışlardır. Gözlenen UFO'lardan biri uzay aracını izlemekte, diğeri ise önünde gitmektedir. Bu olaydan bir gün sonra, yolculuğun tam 198. kilometresinde, uzay aracından Houston'a şöyle bir mesaj gönderilir (D62): 


“Sürekli aynı yerde kalan ve takla atıyormuş gibi görünen bir nesne ile birlikteyiz. Dünden beri bizimle birlikte gelmekte. “Roll” açımız 35 olduğundan, genellikle merkezi lumbozdan görülüyor. Bu, belki de size bir ipucu verebilir ve biriniz, gerçekte veya kalmakta olduğumuzu ... bulabilir.” 


Houston Uzay Merkezi bu sözlere tutarlı bir açıklama getiremez. Ay'a ikinci kez inişi gerçekleştiren Apollo-12 astronotları tarafından çekilen ve resmi olarak AS12-497319 kodu verilen fotoğrafta, Ay yüzeyinde yürümekte olan astronotun arkasında çok büyük bir 

UFO açıkça görülmektedir (D33). Ancak, esrarengiz olaylar henüz bitmemiştir. Bundan on gün sonra, Dünya'ya dönüşleri sırasında Hindistan üzerinden geçerlerken, üç astronot da, altlarında, Dünya'nın görüntüsü üzerinde, dış hatları net bir şekilde görülebilen, kırmızı renkli, pırıl pırıl bir UFO gördüklerini rapor ederler. Hatta, uzay kapsülü denize inmekteyken, astronotlar hayretler içinde bu gözlemlerini sürdürürler. Daha sonra, konunun kesin kanıtı olan fotoğraflar ortaya çıkar. NASA, bu fenomenlere doğal bir açıklama yapabilmek için çabalayıp durur; ancak sonuçta çıkar yolu susmakta ve hiç bir açıklama yapmamakta bulur (D33). 


Apollo-14 astronotu Edward Mitchell, Ay'ın Fra Mauro bölgesine kamera yerleştirdikleri sırada, arkalarında “dev bir cam yapının” görüldüğünü belirtir (G1). Bu garip yapı, üç boyutlu bilgisayar animasyonu ile izlendiğinde çok daha net olarak belirlenir. Aynı ekibin 


astronotlarından Alan Shepard, gördüklerini Houston Uzay Merkezi'ne anlatır; ancak Dünya'ya döndükten sonra, bu konuşmayı red eder. Astronot Mitchell, “Dünya dışı canlıların Dünya'ya indiklerine inandığını” söylemiştir. 


Apollo-16 uçuşu sırasında da, astronot John Young ile Houston Uzay Merkezi arasında şöyle ilginç bir konuşma geçer: “Öyle!. Rastladığımız şey Barbara'ydı”. Bu “Barbara” sözcüğü, konuşmayı kayda alan bir çok kişinin ilgisini çeker; ancak NASA hiç bir açıklama getirmez. 
Aynı uçuşta, astronot Thomas Mattingly, Ay çevresinde dolanırken uzayda aniden parlayan bir ışık görür. Mattingly'i çok ürküten bu parlak obje, daha sonra Ay ufkunun arkasında kaybolur. Bu parlak ışık, kozmik ışınlarla açıklanmaya çalışılır. Ancak, Dr. Farouk El- 

Baz bu teoriyi red eder. Dr. El-Baz, çeşitli verilerden yola çıkarak bu parlak ışığın gerçek bir obje olduğu sonucuna varır (D33). 


Görüldüğü gibi, NASA'nın gerçekleştirdiği uzay uçuşlarında UFO olgusu daima kendini göstermiştir. NASA arşivlerinde, halen, uzay uçuşları sırasında UFO'larla uzak veya yakın temaslarda çekilmiş sayısız fotoğraf ve film bulunmaktadır. Yukarıda bazı örneklerini verdiğimiz gibi, medyaya sızdırılanlar bunun çok küçük bir bölümüdür. 


NASA'nın bu tutumu, hiç şüphesiz, konunun politik ve askeri açıdan yarar sağlamaya yönelik olması nedeniyledir. Ancak, ne kadar saklanırsa saklansın, gerçekler giderek ortaya çıkmaktadır. 


AY?'DA NELER OLUYOR? 


Yıllar önce, iki ünlü bilim adamı, Guglielmo 
Marconi (1874-1937) ve Nikola Tesla (1856-1943) 
(K38, K102), Ay'dan radyo sinyalleri aldıklarını söylemişler, hatta bu sinyalleri cevaplamaya çalışmışlardı. Ay'da yaşam olduğu yönünde toplumun ilgisini çekmeye çalışan bu bilim adamlarına o devirde inanılmadı. Daha sonraları, 1920'li, 30'lu yıllarda, Amerikalı, İngiliz ve Fransız astronomlar, bir çok kereler, Ay'da hareket eden, yanıp 

sönen ışıklardan söz ettiler. Çeşitli yerel gazetelerde ve bilimsel yayınlarda yer alan bu bilgiler, bugün mevcut arşivlerden çıkarılabilir. Bu gibi iddiaların doruğa çıkmasına neden olan kişi ise, saygın bir gökbilimci olan, Pulitzer ödüllü astronom John O” Neill'dir. O?Neill, 1950 yılında, Ay'da bir köprü gördüğünü söylemiş ve bunun doğal bir yapı olamayacağını, ancak 

bir zekanın ürünü olabileceğini açıklamıştı (D33). O? Neill çok ciddi bir isimdi ve itiraz edilemez birisiydi. Daha sonra, uzunluğu 20 kilometre olan böyle bir köprünün varlığından 


söz eden iki gözlemci daha çıktı; ancak zamanla unutuldu. 


NASA'nın, Ay uçuşları sırasında karşılaşılan UFO gözlemlerine çok sıkı bir sansür uygulamasına karşın, bugün artık NASA'dan emekli olmuş bir çok eski görevli ve 


astronot, bu uçuşlarda ve Ay'da UFO'larla karşılaştıklarını açık açık söylüyorlar (S11, S50, G1). Bunlardan astronot Gordon Cooper, gördüğü ve resmini çektiği araçların zeki canlılar tarafından yönetildiğinden emin olduğunu israrla belirtiyor. Astronot Edward Mitchell, James Lovell, Frank Borman, Ed White, James MeDivitt, Robert White, Joseph A. Walker, Eugene Carnan, Mourice Chatelain, Walter Schirra ve Donalt Slayton, Ay uçuşları sırasında UFO'larla karşılaştıklarını medyaya açıkladılar. Daha önceleri, NASA'nın sansürüne uyarak seslerini çıkarmayan bu astronotlar, artık 

gördüklerini açıklamaktan çekinmiyorlar. 14 Ekim 

1997 tarihli “Florida Today” gazetesi, “Apollo Astronotları Dünya Dışı Canlılar 
Gördüklerini Açıklıyorlar!” başlığı altında bu haberi vermiştir (G1). Sovyetler Birliği kozmonotlarının uçuşları sırasında da, uzay aracının önünde ve arkasında sıçrayarak dolaşan UFO'ların görüldüğü arşiv kayıtlarına girmiştir. 


Ay çevresinde Apollo uçuşları başladığı yıllarda, Ay yüzeyinde görülen bazı garip şekillerin resimleri çekilmiş; ancak bu resimler NASA tarafından şiddetle sansür edilmişti (S8). Bu fotoğraflar, ABD'deki Bilgilendirme Yasası'na dayanılarak, Fred Stecking gibi araştırmacılar tarafından devletten istenmiş; bunun üzerine NASA, “No 

Comment” (Yorumsuz) başlığı altında bu fotoğrafları yayınlamak zorunda kalmıştır. Söz konusu fotoğraflarda, Ay kraterlerinde “kubbeler” görülmektedir. Aslında, Ay'da görülen kubbeler, bundan 50 yıl kadar önce Fransız astronomlar tarafından rapor edilmiş; 1950'li ve 60'lı yıllarda, Ay yüzeyinde hareket eden, yanıp sönen veya sabit durumda iken ışık saçan bir çok objenin fotoğrafı, sivil astronomlar tarafından da çekilmiştir. 
1967'de, Lunar Orbiter-2 tarafından çekilen 33 Ay kubbesi fotoğrafı, yine “No Comment” başlığı altında NASA tarafından yayınlanmıştır. 


1 Haziran 1996 tarihinde, NASA, basın mensuplarına, astronotların UFO'ları görmüş 
olduklarını ilk kez açıklamış; ancak, bu açıklama bir süre sonra yalanlanmıştır. Bazı astronotların halen susmalarına karşın, astronot Gordon Cooper, gördüklerini şöyle anlatmaktadır (D33, S50): 


“Dünya dışı yaşama inanıyorum. 1951'de Almanya'da görevli 

iken UFO'larla karşılaştığım gibi, “Gemini” uzay aracında 16. yörünge dönüşünü yaparken de bir UFO ile karşı karşıya geldim. NASA'da, Ay'daki kubbelerin, yapıların fotoğraflarını gördüm. Bunlar mükemmel geometrik şekillerden oluşmuşlardı. Uzun, beyaz bir kule; kraterleri, vadileri ve tepeleri kesen virajsız, dümdüz yollar vardı. Bazı 

kubbelerde ışıklar yanıp sönüyordu. Bir çok NASA fotoğrafında, Ay'ın üzerinde 

duran püro şeklinde araçlar vardı. Bunları da gördüm. Ayrıca, Ay'ın karanlık 

yüzeyinde piramide benzer bir yapı var (S11, S97). Ay'da atmosfer bulunmamasının bir sorun yaratacağını hiç sanmıyorum. Şu an, yeryüzünde, kendi oksijenini kendi üreten özel yeraltı tesislerinde olduğu gibi, benzer bir teknoloji Ay'da neden uygulanmasın?” 


Bir Fransız TV kanalı, Apollo uçuşları sırasında kaydedilen bazı konuşmaları yayınlamıştır (D33): Bu konuşmada, “Kubbe biçimli yapılar yüzeye göre çok genç, yani sonradan yapılmışlar” denilmiştir. Yapılan konuşmalarda, “yanıp sönen 


ışıklar”, “yollar”, “izler”, “dev bloklar” terimleri sık sık geçmiştir. Dr. Farouk El-Baz, kendisine yanıp sönen ışıkların ne olduğu sorulduğunda, “Doğal değiller” cevabını vermiştir. 
Diğer taraftan, NASA, gerçekleri mümkün olduğu kadar saklamak istemekte, konuşmalarda geçen sözcüklerin jeolojik terimler olduğunu ileri sürmektedir. Aslında 

NASA'dan sızdırılan fotoğraflarda, bu kubbelerin yüksekliklerinin 400 metreye kadar çıktığı saptanmıştır. Başka bir fotoğrafta anten kulesine benzer bir yapı ve önünde hareket eden bazı araçlar görülmektedir. Apollo-8 tarafından çekilen ve Ay'ın arka yüzünü gösteren bir diğer fotoğrafta ise, uçuş pistine benzer şekiller ve çok uzun bir yol net bir şekilde görülmektedir (D7, D33, S97). 


Dr. Farouk El-Baz, “Saga” dergisinin yaptığı bir röportajda, “Dünya dışından da Ay’a gitmiş olanlar bulunabilir. Ay yüzeyinin üzerinde, ya da altında Dünya dışı objelerin bulunabileceğini ihtimal dışı bırakmamalıyız” demiştir (D33). 


"Yıldızlardan Gelen Tanrılar" adıyla S. Gerçeksever tarafından hazırlanan ve 2000 yılında yayınlanan kitapta (K167), Ay'daki gizemli olgular hakkında daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir. 


1972 yılında yapılan Apollo-17 uçuşundan beri, son 28 yıldır yeni bir Ay uçuşunun 
yapılmamış olması dikkat çekicidir. Gerçekten, o tarihten beri bu konuda yeni bir girişimin yapılmamış olması, “Ay’ım acaba başka sahipleri mi var?” sorusunu akla getirmektedir. 


Bütün bunların ötesinde, Apollo-11 astronotu Neil Armstrong’un, Ay yüzeyinde yürüdüğü sırada duyduğunu söylediği bir “ses”, olaya apayrı bir görünüm kazandırmıştır (S4): 


AY'DA DUYULAN EZAN SESİ 


Apollo-7 uzay aracının uçuşu sırasında esrarengiz bir müzik sesinin kayıtlara girdiğinden yukarıda söz etmiştik. Ay'ın keşfi sırasında, Apollo-11?'in, hem Ay aracındaki ve hem de Houston 
Uzay Merkezi'ndeki ses kayıtlarına yine esrarengiz 

bir müzik sesinin girdiği görülür, ancak bunun ne olduğu bir türlü anlaşılamaz. Bu esrarengiz müziğin ne olduğunu, olaydan 
14 yıl sonra, astronot Armstrong şöyle açıklamıştır: 


Armstrong, 1983 yılında, bir konferans vermek 

üzere Kahire'ye gelir. Konferans sırasında bir ezan 

sesi duyulur. Armstrong konferansı keser, ezanı sonuna kadar dinledikten sonra şöyle der: “Bu ses, Ay'da ilk adımı attığımda duyduğum ve ürpererek dinlediğim, kayıtlara 
“esrarengiz müzik yayını” olarak geçen sestir”. 


Bu açıklamadan sonra, İslam dünyasında ve bazı Batı ülkelerinde, Armstrong'un Müslüman olduğu söylentileri yayılmıştır. “Answering Islam” isimli internet sitesinde (S4), bu konu ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 


Diğer taraftan, 1971 yılında, Apollo-15 uçuşu ile Ay'a gidildiğinde, Houston'daki ve Ay aracındaki kayıt aygıtlarına, astronotların konuşmaları dışında, “uzunca bir sözün” uğultulu bir şekilde kaydedildiği saptanır. NASA tarafından yasaklanmasına rağmen, bazı kaynaklarca medyaya sızdırılan ve 3 Ağustos 1972 günü saat 20.00'de, Fransız tarihçi ve yazar Robert Charrouxn'un çabaları ile, Fransız TV kanalı Inter-TV tarafından yayınlanan bu sözler şöyledir (D33, D62): 


“Mara Rabbi Allardi Dini Endovour Esa Couns Alim” 


Astronot Jack Worden, bu sözler duyulmadan önce, Houston Uzay Merkezi ile olan bağlantısının birden kesildiğini, daha sonra derin bir nefes alış sesi ile birlikte 

bir ıslık sesinin duyulduğunu, bunun üzerine alarma geçtiğini; akabinde, aynı tonda, keskin ve vurgulu bir şekilde söylenen yukarıdaki sözleri kayda aldığını bildirmiştir. 


İlk olarak, Worden'in ve dil uzmanlarının katılımı ile bu sözler çözülmeye çalışılır, ancak bir sonuca ulaşılamaz. Daha sonra, içersinde İbranice”ye benzer bazı sözcüklerin bulunması nedeniyle, ilk önce NASA’ daki Musevi ve Hıristiyanlar bu sözlere sahip çıkarlar. Ancak bu sözlerin Arapça olduğu, NASA”daki Müslüman bilim adamlarınca resmen kanıtlanır. 
Astronot Worden de, bir süre sonra duyduğu ezan sesi ile Ay'da duyduğu ses arasında büyük bir benzerlik bulunduğunu belirtmiştir (D62). 


Bu sözlerin Arapça olduğu, aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: 


“(İs) lam.. Rabbi.. (ves Sema) vel Arz Dini.. indehu.. iza Kun Alim” 


9. «6 39, ce 


“Vel Arz: Dünyalar”; “indehu: indinde, katında”; “iza: ..dığı zaman”; “kun: ol” demektir. Bu sözler, İnşikak Suresi'nde bildirilen “Kendilerine Kur'an okunduğu zaman neden secde etmiyorlar?” sözlerinin tecellisidir. 


Şimdi, Hızır Tezkiresi'nin konuyla ilgili bölümünü birlikte izleyelim: 


“Acip zürriyet ve siftah eden ademlerden başka, orada, cismani olmayan Kamer süflisi vardır. Biiznillah vakit girince, bir nurani müezzin ezan okur; Kamer ehli namazını kılar ve namaz bitince, bir münadi Ademoğulları'na kıraat okur. Sonra şöyle seslenir: “Bugün, buraya, göklerin ve yerlerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbi indindeki Din-i İslam'a geldiniz. O, “Ol!” dediğinde, oluverir. O, alimler alimidir, ilminden dilediği kadar verir. Gökler ve yer onun mülküdür. Bu Arz da onundur”. Bu nidayı, kulağı mühürlü olmayan her bir adem duyacak, fakat dönerken onu bekleyen şeytanı vesvese ile unutturacak. Yalnız, “üç taneden biri”, vesveseye kanmayınca, kalbinin mührü açılacak. Besmelesiz ayak bastığı Kamer”de unuttuğu besmeleyi Arz’a dönünce 


hatırlayacak. Kim secde etmeyi dilerse, Rabbi ona secde etmede kolaylık verir; kim yüzünü çevirirse, onu afete boğar.” 


Burada, sırası gelmişken, İnşikak Suresi'nin 16. ila 25. ayetlerinden söz etmemiz yerinde olacaktır: 


“Siz muhakkak tabakadan tabakaya bindirileceksiniz. Öyleyse, onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman neden secde 

etmiyorlar? Bilakis, o küfredenler yalanlıyorlar. Oysa, Allah onların tüm düşündüklerini en iyi bilendir. Bunun için, onları acı bir azap ile müjdele. İman ederek güzel işler yapanlar istisnadır. Onlar için sonsuz bir ecir vardır.” 


Bu ayetler, sanki Ay'da ezanı ve Kur'an'ı duydukları halde secde etmeyen üç astronot ve onların gördükleri ve duyduklarını saklama çabaları içine giren ABD yetkilileri için söylenmiş gibidir. “Tabakadan tabakaya bindirilme”, uzayın katlarını (göklerini) keşfetme anlamındadır. Ay'ı keşfe çıkan bu üç astronot, ezanı ve Kur'an'ı duydukları halde secde etmemişler; üstüne üstlük, bu olay yetkililerce yalanlanmış, belki de ayette belirtildiği gibi küfürle karşılanmıştır. Refakatçi UFO'ların göz göre göre yalanlanması, “Life” dergisinin toplatılması, ses ve görüntü kayıtlarının devlet sansürü altında saklı tutulması, askeri ve politik nedenler kadar, ABD yetkililerinin, İslamiyet'in bu olayda beklenmedik bir 

şekilde ortaya çıkışının bilinmesini istememelerinden kaynaklanmaktadır. Ancak, yukarıdaki ayetlerde bildirildiği gibi, “Allah, onların düşündüklerini en iyi bilendir ve onlara acı bir azap verecektir” (Burada, geçtiğimiz yıllarda içindeki tüm astronotların ölümü ile sonuçlanan uzay mekiği faciasını anımsamadan edemiyoruz). 


Ayette, iman eden, yani Müslüman olan, Müslümanlık yolunda çalışan bilim adamları için 


ise, sonsuz bir “ecir” (ödül) vadedilmiştir. Bu yorumumuzla, bir gün, Müslümanlar'ca ve Müslümanlığı kabul edenlerce, Ay'a, gezegenlere ve uzayın derinliklerine gidileceğine inanıyoruz. 


| HIZIR TEZKİRESİ “UZAYDA KILINAN İLK 
“ NAMAZI” HABER VERİYOR 


Tezkire'nin bu bölümü şöyledir: 


“Fezadaki yeni Kamer mahrekine uhruç eden ilk müslim, Ehl-i Beyt'ten bir seyyid ve Kreyş Emiri?dir. 

“ Fezadaki namazını eda ederken, yeni Kamer ona bayram müjdesi verir. Nafilesi vacibe tebdil olacaktır. Namazının ezanı ise, ruhani müezzinin daha önce okuduğudur. 
Bunun zuhuratı vasat alamettendir. Kreyş Emiri secdeye güç kifayet eder.” 


Bu, paragrafta bildirilenler aynen gerçekleşmiştir. 17 Haziran 1985'de, Müslüman Suudi Prensi Ahmed Bin Salman Abdelaziz Al-Saud, uzay mekiklerinin 18., Discovery uzay mekiğinin 5. uçuşu olan STS - 51G kodlu uzay programına alınmıştır. Prens Salman Al-Saud, yeni Ay'ın yörüngesine yerleşen (mahrekine uhruç eden) ilk Müslüman olmuş 

ve uzayda ilk namazı eda etmiştir. Bu namazın ezanı, daha önce “ruhani” bir 

müezzin tarafından Ay'da okunan ezandır. Prens, uzaydaki çekim azlığı nedeniyle, namaz sırasındaki beden hareketlerini zor kontrol edebildiğini (secdeye güç kifayet 

ettiğini) açıklamıştı. Namazını kıldığı sırada da, yeni Ay'ı, Dünya'dakilerden çok önce, ilk olarak uzaydan o görmüştü. Bilindiği gibi, bir vakit namazı, yeni Ay göründüğünde iptal olur. 


Vakit namazının bu şekilde iptal olması üzerine Prens'in kılmaya niyetlendiği nafile 

namaz ise, yeni Ay'ın görünmesi ile başlayan Kurban Bayramı nedeniyle, bir bayram namazına dönüşmüştür. Görüldüğü gibi, bütün bunlar, Hızır Tezkiresi'nde bildirilenlerle tam bir uyum içindedir ve bu olay Kıyametin ortanca alametlerinden sayılmaktadır. 


Hızır Tezkiresi'nin diğer bir bölümünde de şunlar yazılıdır : 


“Müslüman alimler acibe hayret edeceklerdir. Fezada kıyam, rükun, ka’de ve secde ile ufki yatış hep birdir. Müslüman alimler, Kainatı ve Kainat'ın “Kun”unu idrak ederler. 
Hidayet, fezadakilere erişir. Gazap, Dünya'da ertelenmiştir; ama feza kafiri olursa, ona da ateş azabı erişir; onlara hiç bir yardım da erişemez. Kim Allah'ın azamet ve kibriyasını yanüstü, yüzüstü, sırtüstü de olsun düşünürse, Müslüman olur. Bir de secde ederse, ona da sonsuz nimet vardır ve ona emanetçi olarak Allah yeter. Kemeriyye Tezkiremiz'in mahreki, sıratal müstakiymden; mahreci sadaka Hızır Aleyhisselam?*dan tamamdır. Doğrusunu Allah bilir.” 


Tezkire'nin bu bölümü oldukça açıktır. Uzayda “kıyam” (ayakta 

duruş), “rükun?” (eğiliş), “kade” (oturuş) ve “secde” (secde etme) ile yatay duruşun aynı şeyler olacağını; Müslüman alimlerin, Kainat'ı (kozmolojiyi) ve Kainat'ın “Kun”unu (kozmogoniyi), yani “yaratılış bilimini” idrak edeceklerini söylemekte; uzayda iman edenlerin Müslüman olabileceğini bildirmektedir. Al-i İmran Suresi'nin 189. ila 192. 
ayetlerinde sanki bu sözlere çağrışım yapılmıştır: 


“Gökler ve yerler Allah'ın mülküdür. Allah her şeye kadirdir. Elbette göklerin ve yerlerin yaratılışında ve gece ile gündüzün peşpeşe gidişlerinde, akıl sahipleri için ne ayetler vardır. Onlar ki, ayakta, otururlarken ve yanüstü dururlarken zikrederler ve derler ki: Ey Allah'ımız! Sen boşuna yaratmadın. En büyüksün; bundan dolayı bizi ateş azabından koru!.” 


Ay'ın ve uzayın keşfi olgusuna, zamanımızdan 1400 yıl önce yaşamış 

olan Hazreti Muhammed'in hadislerinde rastlıyoruz. Örneğin, bir hadisinde: “İnsanoğlu Ay karnında ikamet etmeden Kıyamet kopmayacaktır” demiştir. Başka bir hadisinde ise, gökteki parlak bir yıldızı işaret ederek: “Nefsimi elinde tutan Allah hakkı için, gece ve 


gündüz oluşumu bitmeden, bu din mutlaka şu yıldızın varacağı yere kadar 

ulaşacaktır” demiştir. Diğer bir hadisinde de: “Yaklaşın ey Ferruhoğulları! (Arap olmayan Müslümanlar!) Eğer bilim Süreyya Yıldızı'nda da olsa, içinizden ona ulaşıp bu bilimi alacak kimseler olacaktır” demektedir. O, kuşkusuz olacakları biliyordu ve bu hadisini, Arap ırkı için değil, Arap ırkı dışındaki Müslümanlar ve Kıyamet'e doğru Müslüman olacak olan Germen ve Slav ırkları için 

söylemiştir. Hızır Tezkiresi'nde Süreyya Yıldızı'ından söz edilmiş olması, bu hadisle uyum halindedir. Buradan, Allah'ın, insanoğluna, Süreyya Yıldızı'na (400 ışık yılı uzaklığa) kadar geniş bir uzayın fethini vaat ettiğini anlıyoruz. 


Yukarıda, Hızır Tezkiresi'nin, ilk bakışta okura çarpıcı geleceğini umduğumuz, genelde Ay'ın keşfi ile ilgili bölümlerini sunduk. Şüphesiz ki, Tezkire sadece bunlardan ibaret değildir. Diğer bölümlerinde, içinde bulunduğumuz evrenin yaratılışı, diğer alemler ve bunlara ilişkin çeşitli konularda çok değerli bilgiler ve kehanetler ve evrensel sırlar yer almaktadır. Şiir dili ile ve bir takım sembollerle anlatılmış olan Nostradamus'un kehanetleri çeşitli yorumlara oldukça açıktır. Halbuki, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin bu eseri kolayca anlaşılabilir bir Arapça ile yazılmış olup, cifir ilmini ve Kur'an'ı iyi bilen bilim adamlarınca kolaylıkla açıklanabilir niteliktedir. Hızır Tezkiresi'nin en önemli tarafı ise, bir takım kehanetlerin yanısıra, özellikle evrenin oluşumu, yasaları, kuantum fiziği ve bunlarla ilgili çeşitli konularda çok çarpıcı bilgileri içermiş olmasıdır. 


Bugünkü resmi bilimin çok üzerinde, çağımızı aşan bilgileri kapsayan bu değerli eseri kaleme alan “Mevlana Halid-i Bağdadi” acaba kimdir? 


“MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ” KİMDİR? 


Mevlana Halid-i Bağdadi, 1770-1827 yılları arasında Bağdat'ta yaşamış 

ve Kadiri dergahında eğitim görmüş bir Mevlevi'dir. Bağdadi, “Abdülkadir Geylani”nin el verdiği bir kimse olarak da bilinmektedir. Bu özelliği ile Halidilik ve Geylanilik, Müslümanlık”ta birbiriyle bağıntılı bir tarikat gibi görünmüştür. Ancak, daha sonra, Hazreti Hızır'dan ders aldığını ve onunla “Alemleri, ilahi katları birlikte gezerek 

öğrendiğini” bildiren Bağdadi, bir tarikat olmayan, ancak bir bilim ve sevgi birliği olarak tanımlanabilecek “Halidi Öğretisi” ile Geylanilik”ten ayrılmıştır. 


Bağdadi ve Halidilik tarikatı ile ilgili olarak dilimizde yayınlanmış olan üç eser 

biliyoruz: Bunlar, “Halidiye Risalesi”, “Mecd-i Talid” (Büyük 
Doğuş) ve “Şemsü?s Şümus” (Güneşler Güneşi) isimli eserlerdir (K43). Yakup 

Çiçek tarafından dilimize çevrilen bu eserlerde, Bağdadi'nin doğum tarihi, Hicri 1190 
(Miladi 1776) ve Hicri 1193 (Miladi 1779) olarak verilmiştir. Ölüm tarihi ise, Hicri 1242 
(Miladi 1827) dir. Bağdadi'nin yaşam öyküsünü, söz konusu eserlerden aktararak kısaca sunuyoruz: 


Bağdadi, Irak'ta, Süleymaniye'ye sekiz kilometre uzaklıktaki Karadağ kasabasında doğmuş ve orada büyümüştür. Zamanın ünlü hoca ve alimlerinden eğitim görmüş, Arapça ve 

Farsça nazım ve nesirdeki üstünlüğü ile en önde gelen belagat alimleri seviyesine yükselmiştir. Daha sonra, eğitimi için uzak yerlere giderek, oralarda ilmini daha yüksek mertebelere çıkarmıştır. 


Bağdadi, tanınan ve takdir edilen ilmi kişiliğinin yanısıra, üstün ahlak ve “takva”sı ile de her zaman dikkati çeken bir özelliğe sahipti. “Ledunni” (kaynağı Kur'an'da gizli) bilimlere son derece vakıf olup, bu konularda o zamanın ileri gelen üstadlarından da daha ileri bir derecede bulunmaktaydı. Üstün bir zekaya, güçlü bir hafızaya ve derin bir anlayışa sahipti. Bununla birlikte, hocalarına karşı kendini küçük ve aciz gösterir; bildiği halde bilmeyen bir kimse gibi davranırdı. Bu, bir anlamda, yaptığı hayrı, iyiliği duyurmak istemeyen; ancak, yaptığı menfi bir hareketi de gizlemeye çalışmayan kimse anlamına gelen “Melami” davranışıydı. Herkes tarafından sevilen, pek sabırlı, kanaatkar ve pek muhterem bir kişiydi. Daima ruhani bir cezbe, ağlama ve tefekkür halinde bulunan Bağdadi Hazretleri, manen kemale ermiş üstün bir kişiliğe sahipti. 

Bağdadi'nin, Hicri 1220 yılında Medine-i Münevvere'yi ziyareti sırasında başından geçen ilginç bir olayı kendi ağzından dinleyelim: 


“Medine-i Münevvere'de, “salih”lerden biri ile karşılaşıp, özellikle irşadım konusunda faydalanmak istiyordum. Bir gün, Yemenli, “istikamet sahibi”, alim ve amil bir zatla karşılaştım. Hiç bir şey bilmeyen bir kişinin, büyük bir alimden nasihat istemesindeki tavrını takınarak, bana öğüt vermesini talep ettim. Bir çok nasihatte bulundu ve sonunda şöyle dedi: “Mekke-i Mükerreme?de, zahiri görünüşü şeriata ters düşse bile, gördüğün her şeye hemen karşı çıkmaya kalkışma”. Mekke-i Mükerreme'”ye vardığımda, bir cuma günü, bir deve kurban eden kişinin eciri kadar sevaba nail olmak için, Mescid-i Haram'a erkenden geldim. Kabe'ye karşı oturup “Delail? okumaya başladım. Bu sırada, siyah sakallı, gösterişsiz, basit bir kıyafet giymiş bir adamın geldiğini ve sırtını Kabe'nin duvarına dayayıp, yüzünü bana çevirdiğini gördüm. 
İçimden, “Bu adam Kabe'ye karşı edep dışı davranıyor” diye düşündüm. Bu düşüncemin akabinde, o adam bana şunları söyledi: “Be adam! Sen bilmiyormusun, Allah katında mümine hürmet, Kabe'ye hürmetten daha üstündür. Tutup da, benim Kabe'ye sırtımı dönüp, yüzümü sana çevirmeme itiraz ediyorsun. Hem sen Medine'de yapılan nasihati ne çabuk unuttun”. Bu sözler üzerine, onun kesinlikle büyük bir “veli” olduğunu anladım ve hemen ellerine kapandım. Özür dileyerek beni irşad etmesini istedim. O da, “Senin irşadın bu diyarda değildir” deyip, eliyle Hindistan tarafını işaret etti. “Sana bu yönden işaret gelecektir ve irşadın orada olacaktır” diyerek sözünü tamamladı.” 


Bağdadi, bu olaydan dört yıl sonra, Hicri 1224 yılında Hindistan'ın Cihanabad şehrine giderek, orada Şeyh Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin mürşidliğinde Nakşibendi tarikatının eğitimine girer. Orada bir yıl kadar kaldıktan sonra, Şeyh Hazretleri, ona, “velayeti ikmal ettiğini”, dirayet ve tam bir vukufla “sülukunu” tamamladığını bildirir ve “irşad 

icazeti” verir. Hilafetin en üst derecesi olan “Hilafet-i Temme” ile onu beş 

tarikatta halife yapar. Bu tarikatlar, Nakşibendi, Kadiri, Sühreverdi, 

Kübrevi ve Çeşti'dir. Dönüşünde, Şeyh Hazretleri onunla birlikte yedi kilometre 

yürüyerek Bağdadi'yi yolcu eder. Bağdadi, seyahat ettiği beş gün süresince, yemez, içmez; vaktini sadece ibadet ve zikirle geçirir. Beşinci gün, Şiraz yakınlarındaki bir 

limandan İsfahan'a geçer. Uğradığı her yerde, insanları hidayete davet 

eder. Hemedan ve Semedüc'e gelir. Senedüc'de kaldığı süre içinde, matematik, geometri, astronomi ve coğrafya tahsil eder. Hicri 1226'da, nihayet Süleymaniye'ye ulaşır. Bundan iki 


yıl sonra, Hicri 1228 yılında Bağdat'a yerleşen Bağdadi, burada on yıl kadar kaldıktan sonra, Hicri 1238 yılında, müridleri, “etraf-ı iyali” ve halifeleriyle birlikte Şam'a yerleşir. Kaldığı her yerde, kalabalık insan gruplarının izdihamı içersinde, bir çok alim ve emir onu ziyarete gelir. Gelenleri, tefsir, hadis, tasavvuf, fıkıh ve çeşitli ilmi konularda yetiştirmeye çalışır, irşad eder. Kudüs, Halep ve Irak'ın tamamı, özellikle Bağdat, Basra, Kerkük, 

Erbil, İmadiye ve Cezire bölgeleri; Güneydoğu Anadolu, özellikle Mardin, Gaziantep, Urfa ve Diyarbakır bölgeleri; ayrıca, Hindistan, Afganistan, Maveraünnehir, Mısır, Amman ve Mağrip (Batı ülkeleri) halkından pek çok kimse onun müridi olmuşlardır. 


Mevlana Halid-i Bağdadi, Hicri 1242 (Miladi 1827) yılında, “Zilkade”nin 14. Cuma gecesi, Taun hastalığından vefat etmiştir. Kabri, Şam'da, Salihiye'de olup, Müslümanlar'ın ziyaretine açıktır. 


İSLAM KRİPTOLOJİSİNDE “BAĞDADİ” 


Abdülkadir Geylani'nin dergahından Hazreti Hızır'ın başkanlık ettiği “Kırklar Meclisi”ne yükseldiğinde, Bağdadi'nin bu makamla yetinmeyip, Hazreti Hızır'a şöyle dediği rivayet edilir: 


“Benim “Kırklar”da, daha yüksek makamlarda gözüm yok. Benim gözüm senin ilminde. Çünkü senin ilmin, seni doğrudan alim olarak kuşatan Allah'tandır, kuldan değildir. Sana, Hazreti Musa'nın sorduğu gibi üç soru sorma gafletine düşene kadar yanında yoldaş olmama izin ver. Göreceksin, beni sabırlı bulacaksın ve senin Allah reyi ile yaptıklarının hiç biri hakkında soru sormayacağım.” 


İslam kriptolojisinde anlatıldığı üzere, Hazreti Hızır onun bu dileğini kabul ederek, zaman ve mesafe tanımadan, izin verildiği ölçüde büyük etkinlikler oluşturmuştur. Örneğin, 

hiç Prusya'ya gitmediği halde, Bağdadi'nin, Alman Prensi Bismarck ile mükemmel bir Fransızca ile bir İslami tebliği konuştuğu ve bu görüşmeden 

sonra Prens Bismarck'ın, Müslüman-Halidi olduğu bilinmektedir. 


Prens Bismarck'ın Müslüman olduktan sonra Hazreti Muhammed ile ilgili olarak yazdıkları dikkat çekicidir: 


“Seninle aynı asırda yaşayamadığımdan dolayı üzgünüm Ey Muhammed! Muallimi ve naşiri olduğun o kitap senin değildir. O, Allah'a aittir. Bunun ilahi bir kitap olduğunu inkar etmek, mevcut ilimlerin batıl olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. İnsanlık, senin gibi mümtaz bir kudreti bir kez görmüştür; bundan sonra da bir daha görmeyecektir. Yüksek huzurunda kemal-i hürmetle eğilirim.” 


Bağdadi ile çağdaş olan ve İslami konularda bir çok eser yazmış olan Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832) de Müslüman-Halidi Öğretisi alanlardan biridir. 

Onun “Faust”(Cehennem) adlı eseri, Bağdadi'nin tezkirelerinden birine aşırı benzemektedir. 
Söz konusu tezkirede, Bağdadi, Hazreti Hızır ile birlikte Cehennem'i gezerken gördüklerini anlatmıştır. Goethe'nin diplomasının üzerine kendi eliyle “Besmele” yazdığı rivayet 

edilen Mevlana Halid-i Bağdadi'nin öğrencileri arasında daha bir 

çok alim ve gizemci bulunmaktaydı. 


Vasiyetinde, Hazreti Hızır'ın öğrencisi olarak “ebedi” olduğunu 

belirten Bağdadi'nin, Hazreti Hızır ile yoldaş oluşuna halk arasında tanık olduğunu söyleyenlerin sayısı az değildir. Kanıtlanması ve belgelenmesi tabii imkansız olmakla birlikte, onun halk arasında söylenen kerametlerinden biri, 93 Harbi'nde (1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda), Hazreti Ali'nin şimdi Topkapı Sarayı'nda bulunan “Zülfikar” adlı kılıcı ile düşmana karşı savaşırken görülmüş olmasıdır. 


MUKADDİME 


Mevlana Halid-i Bağdadi, Hızır Tezkiresi'nin “Mukaddime” başlığını taşıyan bölümünde, niçin “Mevlana”adını aldığını şöyle açıklıyor: 


“Mevlana “Veli” demek değil, Allah'ın “Veli” ismini talim eden demektir. Bunu, sadece, Mevlana Celaleddin-i Rumi gönül dostum anladığından, onun lakabını almak için önce Mevlevi oldum. Mütevazi olan ve kendini eleştirmeyi bilen, başkasını eleştirmeyi de öğrenir. Allah ne kadar büyükse, kul o kadar “melami” olmalıdır. “Mevlana” lakabı içinde de o güzel sıfat vardır. Ben, şeyh ve mürşid değilim. Benim mürşidim, “Her Çağın Dirisidir”. Ne “Halidi” deyin, ne de “Halidi” tarikatından olduğunuzu söyleyin. 
Yolumuz gerçekte tarikat değil, “tarikatlar üstü” bir İslam sünnetidir. Bir tarikat seçecekseniz, tavsiyem şudur: “Ya hiç biri; ya da hepsi!”. Çünkü, tarikat “yol”dur. Ya yolunuz çıkmaz ise?.” 


BAĞDADİ'NİN VASİYETİ 
Bağdadi, yukarıdaki konuya vasiyetinde şöyle değinmiştir: 


“Mümin, ilk önce benim mütevazi dergahıma tenezzül etsin. Sonra hemen dergahımı terk etsin; sırasıyla “Nakşibendi”, “Melami”, “Geylani”, “Halveti” ve bilinen her dergaha feyizlenene kadar girsin. Sonra, gidecek hiç bir dergah kalmayınca, sünnetin dört mezhebine birden girip, dördünün de mensubu olsun. O zaman anlayacaksınız ki, onların bittiği yerde “İslam” başlamıştır. Siz “İslam”a gelince, işte en başta sizi uğurlamış, fakat en sonda sizi ağırlamış olacağım. Buluşmamız o güne kalmıştır.” 


Bağdadi, ardında kalanlara , vasiyetinde şöyle sesleniyor: 


“Ben, Hazreti Hızır'ın müridi ve öğrencisi olmakla “ebediyim”. Bana sakın “mürşid” denilmesin. Sakın ardımdan “Hazret” lakabı kullanılmasın. Eğer beni “evliya” diye anarsanız, sizlere lanet olsun. “İhtiram” (saygı) ve tapınmak ayrı ayrı şeylerdir. Sakın Resulullah?'ı Allah'tan çok sevmeyin. Sakın beni hepsinden çok sevmeyin. Ben olduğum gibi göründüm; göründüğüm gibi oldum ve daima onurumla yaşadım. Benden sonra, sakın beni olduğumdan başka türlü göstermeyin. Ne bana, ne Resulullah'a tapmayın; sadece Allah'a tapın. Çünkü, bütün geçmiş “velilerin” ardından baktığımda, o mübarek zatların çevresinde bir takım dalkavuk ve sahtekar grupların çöreklendiğini gördüm. 
Bu sahte çevreyi, vefatımın ardından, dergahımdan uzaklaştırın. Unutmayın ki, hiç bir “veli”, yaşadığı sürece, kendisi hakkında evliyalık iddiasında bulunmamıştır. 

Çünkü, “Veli”, Allah'ın adlarından biri olan “El-Veli” olup, kullarına ait olamaz. Bizler sadece “Veli”nin kulları olabiliriz. Bana bunları ve bu lakapları yakıştırmayın.” 


MEKTUBAT-I MAĞRİBİYYE 


Bağdadi, vasiyetinin, “Mektubat-ı Mağribiyye” (Batı'ya Mektuplar) adını verdiği bölümünde, Hazreti Hızır ve ondan aldığı bilgilerle ilgili olarak şunları söylemiştir: 


“Allah katından şimdiye kadar verilmiş en yüce bilimi almış olan mübarek bir zatın öğrencisiyim. Ondan aldıklarımı, “Mağrip Cemaat”e emanet ediyorum. O bilgiler sizin pusulanız olacaktır. Onda, “Zamanın Efendisi”nin (Hazreti Hızır'ın), bilimin gelişmesi yolunda verdiği ilahi işaretleri bulacaksınız. Zamanın Efendisi, yalnız bana değil, hepinize irşad ediyor. Ben onun öğrencisi ve müridiyim.” 


Hazreti Hızır'dan aldığı bilgileri, “Mağrip Cemaat”e (Batı toplumuna) emanet ettiğini bildiren Bağdadi'nin “Mektubat-ı Mağribiyye”si şöyle devam ediyor: 


“Doğulu ve Batılı mensuplarım birbirlerinden ayrılsınlar; aralarında manevi kardeşlik ilişkisinden başka bir bağıntı bulunmasın. Çünkü, Doğu'dan mürşid doğar; ancak Batı'da alim olamadan göçer. Batı'dan ise alim doğar. O zaman, Batı'da Güneş de doğar. Ben bir ağaç diktim; büyüdü; bir dalı Doğu'ya, bir dalı Batr'ya ayrıldı. Her ikisi de başka başka meyva verirler. Doğu'nun meyvası tohuma kaçmıştır; Batı'nınki ise tazedir. Batılı, Doğulu’dan uzak duracaktır. Çünkü, Doğulu, müminlerin malı olan ilmi “kaybetmekten” sabıkalıdır. Batıdakiler, bu “kayıp ilmi” bulacaklardır. Emanetlerim Doğu'da kalacak; fakat “Batı'nın” olacaktır. Bunun için, ağacımın gövdesine bir zeval “nöbetçi” bıraktım.” 


Hazreti Muhammed, bir hadisinde, “Bilim insanların kayıp malıdır. Onu nerede bulursanız hemen sahiplenin” demiştir. Bu hadiste, bilimin, inananlarca, müminlerce, bir gün kaybedileceği açıkça haber verilmiştir. İşte Bağdadi, “bu kayıp ilmin” Batılı alimlerce bulunacağını tezkirelerinde bildirmiştir. 


ZIG-ZAG ÖĞRETİSİ'NİN KURULUŞU 


Hazreti Hızır'ın “Fatihat-ı Fukara” duası ile belirlediği ve her bir katını Fatiha Suresi'nin bir ayeti ile denkleştirdiği “Yedi Gök” katmanından en alttakinin cifir ismi “Zeğ- 

Zağ”dır. “Arş”ın bu en alt katında “Levh-i Mahfuz” bulunmaktadır. “Zeğ- 

Zağ” sözcüğünün Kur'an'daki karşılığı, “Zil-Zal” olup; anlamı, “dalgasal oluşumlar, gelgitler, zig-zag çizen dinamizmler” demektir. Aslında, Fatiha Suresi'nin son ayeti ve Batı alfabelerinin son harfi olan “Z”, Hazreti Hızır'ın simgesidir. 


Hazreti Hızır, “Arş”ın “Zeğ-Zağ” katının ilmini almış ve bu sırrı Bağdadi?ye vermiştir. 
İrşadda, hem Abdülkadir Geylani'ye, hem de Hazreti Hızır'a bağlı olan Bağdadi, Doğulu öğrencilerine “Kadiriliği” ve “Halidiliği”, Batılı öğrencilerine ise “Hızırıliği”, yani “Zig-Zag Öğretisi”ni bırakmıştır. Aslı “Zeğ-Zağ” olarak bilinen bu öğretinin adı, Batı dillerindeki kullanım kolaylığı bakımından “Zig-Zag Öğretisi” olarak değiştirilmiştir. 


“Allah katından büyük bir bilimin sahibi olduğu” Kur'an'da belirtilen zaman gezmeni Hazreti Hızır'ın “Hızır Tezkiresi” aracılığıyla Bağdadi'ye dikte ettirdiği eşsiz bilgilerin (Zig-Zag Öğretisi”nin), bugünkü resmi bilimin ne kadar üstünde olduğunu ve çağdaş bilim adamlarına nasıl harika ipuçları sağladığını bu yazı dizisinde sunacağız. 
Örneğin, geçtiğimiz yüzyıl içersinde, tüm evreni tek başına kapsayan en genel kuram olan kuantum fiziğinin (111) tamamına yakın bulguları, Zig-Zag mensuplarınca 


başarılmıştır. İlerde göreceğimiz gibi, 11 boyutlu kuantum 

fiziği (D15), birleşik alanlar (D19), dört temel kuvvet birimleri (K57), karadelikler (K39, S22), parelel evrenler (K156, D8) ve bu konular kapsamındaki bir çok 

buluş, Bağdadi'nin önderliğindeki Zig-Zag mensuplarınca yapılmış ve Zig-Zag Öğretisi, bugüne kadarki sayısız buluşlarıyla çağdaş bilime öncülük etmiştir. 


Vasiyetinde, Hazreti Hızır'dan aldığı bilgileri Batı toplumuna bıraktığını bildiren Bağdadi, ölümünden önce, tezkirelerinin tamamını, ikinci kuşaktan öğrencisi olan Türk asıllı “Hekim Bey”e (bazı kaynaklara göre, “Ekim Bey”), öğretisinin Doğu Ekolü'nü sürdürmesi ve Batı Ekolü'nün kurulması amacıyla bırakmıştır. Hekim Bey, Bağdadi'nin vasiyeti gereği, Hızır Tezkiresi'nin ilk emanetçisi ve koordinatörüdür. 


HEKİM BEY 


Bağdadi'den, Hızır Tezkiresi'ni teslim alan “Hekim Bey”, Kahire'ye yerleşmiş ve ölümüne kadar Kahire'de yaşamış olan Türk asıllı bir Mısır yurttaşıdır. Hekim Bey'in ölümünden sonra, Hızır Tezkiresi, yine Kahire'de yaşamakta olan, “torunu” Hekim Bey'e geçmiştir. 
Bundan sonra, Doğu Ekolü'nde Tezkire emanetini alanlar, “Hekim Bey” müstear adıyla anılmışlardır. 


“Hekim Bey”ler arasında en ünlüsü, Kuzey Afrika ve Halep'de, Fransızlar'a karşı savaşan ve Fransızlar'ın “Aguim Le Toubib”, Araplar'ın “Seyit Hekim” dedikleri, gerçek adı “Şerif Paşa” olarak bilinen Hekim Bey'dir. Türk asıllı olan Şerif Paşa, gençliğinde kazandığı başarılarla, Mısır'da, “Büyük Türk Paşası” lakabını almıştır. Hızır Tezkiresi'ni, Arapça'dan Osmanlı Türkçesi'ne çeviren kişidir. 


Zig-Zag Öğretisi'nin önderlerinden, ilerde sözünü edeceğimiz “George 

Ivanovich Gurdjieff’ (1872-1949), Hekim Bey'in yakın dostlarından olup, yazmış 

olduğu “Meetings with Remarkable Men” (Karşılaştığım Olağanüstü İnsanlar) (K71) adlı kitabında, İstanbul'da tanıştığı Hekim Bey'den uzun uzadıya söz etmiştir. 

Onunla Asya ve Afrika'da bir çok geziye katılan Gurdjieff, kitabında Hekim Bey'i şöyle anlatır (K71, D64, D65): 


“Hekim Bey'le, Almanya'da gittiği askeri okuldan, yaz tatilini geçirmek üzere İstanbul'a geldiği sırada tanıştım. Babası N.... Paşa adında eski bir valiydi ve Üsküdar'da oturmaktaydılar. Onlarla tanışmam ilginçtir. Paşa Babası'nın denize düşürdüğü tesbihi, daha sonra dalıp çıkarmış ve teslim etmek üzere evlerine gitmiştim. Beni evlerinde misafir ettikleri sırada Hekim Bey'le tanıştım. Her ikimiz de gençtik. Onunla uzun sohbetler yapıyor, konuşmalarımız giderek felsefi konulara uzanıyordu. Hekim Bey, o yıl, tıp eğitimi için Almanya'ya gitti. Zira, artık onun vicdani kanaatleri, askeri öğrenimi bırakıp, askeri doktorluk eğitimine yönelmesini gerektirmişti. Devamlı yazışıyorduk. Dört yıl sonra, ben Kafkasya'dayken, tıp eğitimini bitirdiğini ve beni görmeye geleceğini bildiren bir mektubunu aldım. Buluştuk ve birlikte Kafkasya'dan Horasan'a,Tebriz'e ve Hindistan içlerine kadar bir çok gezi yaptık; çeşitli dergahları, dervişleri ziyaret ettik, Doğu'nun gizemi ile içiçe yaşadık. Onun en önemli özelliği, hipnotizmaya ve insan düşüncesinin gücünü sergileyen her türlü olaya olan aşırı ilgisiydi. Bu konularda insanlar üzerinde çeşitli deneyler yapıyor, yaptıklarıyla çevresinde büyük saygı görüyordu. Ancak, onu anlamayanlar, Hekim Bey'in bir büyücü veya sihirbaz olduğuna inanıyorlardı. Ruhsal güçlerini olağanüstü geliştirmişti; bu konularda engin bir bilgiye sahip olduğu gibi, insan organizmasını da çok iyi biliyordu. 
İnsanlar üzerinde yaptığı deneyler, insan ruhunu derinlemesine incelemek ve hipnotik 


etkilerin nedenlerini öğrenmek amacını güdüyordu. Sadece Türkiye'den değil, Dünya'nın çeşitli yerlerinden onunla görüşmek ve geleceklerini öğrenmek isteyen insanların sayısı bir hayli fazlaydı. Hekim Bey'in bu konulardaki gücünü ve bilgisini Asya içlerine yaptığımız gezilerde arttırdığının farkındaydım. Avrupalı Asyalı’ yı küçük görür; ancak Asya, başta tıp, astroloji ve doğal bilimler olmak üzere bilim alanında o kadar ileri bir düzeye ulaşmıştır ki, Batı uygarlığının o düzeye erişmesi belki de bir kaç yüzyılı bulacaktır.” 


Gurdjieff, 1872-1949 yılları arasında yaşamıştır. Kendisi ile aynı yaşlarda olması gereken Hekim Bey'in de aynı dönemde yaşamış olduğunu düşünüyoruz. 


Daha sonraki yıllarda, “Hekim Bey” müstear adını kullanan diğer kişileri 

bilemiyoruz. Aiberg, kitaplarında, son yıllarda, Hızır 

Tezkiresi'nin emanetçisi olarak “Hekim Bey”lik görevini üstlenen iki kişinin adını veriyor: Bu iki kişiden biri, daha önce sözünü ettiğimiz, NASA'da görevli Mısırlı bilim adamı “Dr. 
Farouk El-Baz”dır ( S82, E4). Dr. El-Baz halen hayatta olup, kendisini, NASA’ daki çalışmalarıyla olduğu kadar Mısır piramitleri ile ilgili çalışmalarından da 

tanıyoruz. Aiberg’in, kitabında sadece adını verdiği diğer kişi ise, “....... 
Tepedelenlioğlu”dur. Bu kişinin, Türkiye'de geniş bir aile olan “Tepedelenlioğlu”lardan hangisi olduğunu bilemiyoruz. 


Şimdi, “Halidi Öğretisi Batı Ekolü”nün, yani “Zig-Zag Öğretisi”nin kuruluşunu ve tarihsel gelişimini birlikte izleyelim: 


AXEL HEIBERG 


Zig-Zag Öğretisi'nin ilk Batılı kurucusu ve koordinatörü, Danimarka asıllı 

bir Alman olan “Axel Heiberg”dir (1875-1952) (S17). Heiberg, Bağdadi'nin ikinci 

kuşak öğrencilerinden olup, tüm yazışmalarında, “K. M. Allein” (Karl Michael 

Allein) müstear adını kullanmıştır. “Hekim Bey” gibi bu gelenek devam 

ettirilerek, Heiberg”in halefleri de “K. M. Allein” adıyla 

anılmışlardır. Heiberg'in Müslüman oluşu ve Zig-Zag Öğretisi'nin başına geçişinin öyküsü oldukça ilginçtir: 


Mühendis, bilim adamı, kaşif ve aynı zamanda misyoner olan Axel Heiberg'in asıl amacı, demiryolu inşaatında çalışmak üzere geldiği Şam ve çevresinde Hıristiyanlık propagandası yapmaktır. Axel Heiberg'in misyoner olarak gösterdiği çabalar, özellikle bölgedeki Hıristiyan Araplar'ı fazlasıyla sevindirir. Hatta “Axel” ismi, zamanla “Aziz” olmuş ve kendisi “Aziz Hayber” diye anılmaya başlamıştır. 


Heiberg, misyonerlik çalışmalarını hızla yürüttüğü sıralarda, bir 

grup İskandinavyalı'nın zaman zaman Bağdat'ta toplandığını duyar. Bunların arasında, ünlü Alman matematikçi “Georg Cantor” (1845-1918) da bulunmaktadır. Aldığı adrese giden Heiberg, verilen adresin bir cami olduğunu hayretle görür. Cantor ve sekiz İskandinavyalı'nın bu camide namaz kıldıklarına ve “Mevlana Halid-i Bağdadi” adında birinin dergahında saatler boyu bilim konulu söyleşiler yaptıklarına tanık olur. 


Hem merakından, hem de tartışılan konuların üst düzeyde olması nedeniyle, bir 

süre Bağdat'da kalarak bu toplantıları izler. Ancak, içindeki koyu Hıristiyanlık taassubu nedeniyle, konuşulanlara sürekli bir karşı koyma isteği duymaktadır. Onun bu hissettiklerini duyarcasına, Bağdadi de ona karşı kuşkuludur; diğerlerine gösterdiği yakınlığı ona göstermez. Grubun özel sohbetlerine katılma izni istediğinde, Bağdadi, Cantor aracılığı ile kendisine şunları söyler: “Yanlış hesap Bağdadi?den döner. O hayrı şerre çevirenlerdendir; bizden değildir”. Buna çok üzülen Heiberg, toplantıların peşini yine de bırakmaz. Kozmoloji ve kozmogoni (yaratılış) bilimleri üzerinde Kur'an tefsirlerinin yapıldığı bu söyleşilerde, Heiberg'in yüreğindeki Hıristiyanlık ateşi giderek söner ve 

yerini İslamiyet'e bırakır. Bağdadi'ye, Cantor aracılığı ile yeni bir mesaj gönderdiğinde ise şu cevabı alır: “Sora sora Bağdadi bulunur. O artık şerri hayra çevirenlerdendir; bizdendir”. Bunun üzerine, Heiberg, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olur 

ve Bağdadi tarafından, kendisine, “Kasım Muhammed” adı verilir. 


Axel Heiberg, bir süre sonra Suriye'ye döner. Oradaki Hıristiyan Araplar, bir 

zamanlar “Aziz Hayber” dedikleri adamın namaz kılmakta olduğunu görünce 

öfkelenirler. “Muhammed” adını kullandığı için, kendisini, “Muhammed Al-Lain” (Lanetli Muhammed) diyerek aşağılamaya çalışırlar. Bu sırada, Bağdadi'nin ölüm haberi 

gelir ve Heiberg çok sarsılır. Üzüntüsünden yemez, içmez olur, zayıflar. Bu durumdan istifade etmek isteyen Süryaniler, kendisine güzel bir kadını musallat ederler. Gençliğin verdiği tutkularla kendini bir süre bu kadına kaptıran Axel Heiberg (kendi notları 

ve günlüğüne göre) bir gün inanılmaz bir olayla karşılaşır: 


Halep demiryolunun inşaatında çalışmakta olan bazı Alman, İskandinav ve Flaman teknisyenlerin, bir demiryolu işçisi tarafından 

ayartılıp müslümanlaştırıldığı söylentileri Heiberg'in kulağına kadar gelmiştir. Bu işçiyi dayanılmaz bir merakla görmeye giden Heiberg, karşısında hiç beklemediği birini bulur. Bu işçi, Bağdat'daki söyleşilerde defalarca yüzyüze geldiği Bağdadi'den başkası değildir. 
Mevlana Halid-i Bağdadi, pek pejmürde, ancak tertemiz giysilerle demiryolu inşaatında kazma sallamaktadır. 


O anda, Bağdadi'nin, ona ve Bağdat'daki söyleşilere katılan diğer sekiz 

Müslüman Alman mühendise, bu toplantılardan birinde söylemiş olduğu sözleri hatırlar. Bağdadi: “Batı'ya gitmelerini, ilmini Batı'ya götürmelerini, İslam'ın güneşinin Batı'dan doğacağını; Kur'an'ın gizemleri aracılığı ile ve “tezkirelerle” haberleşeceklerini ve “zaman yolculuğu” sayesinde dönem dönem görüşeceklerini” söylemiştir. İşte Bağdadi karşısındadır ve dedikleri çıkmıştır. 


Bağdadi, Hazreti Hızır'dan, zaman yolculuğunun ve kendi veliliğinin kazandırdığı imtiyazla, “Diri Şehitler - Yeşil Sarıklılar” olmanın sırrını almıştı. Hatta, bir 

söyleşisinde, Heiberg”e, “Hazreti İdris'in ölümü tadıp ölmediği ve yüce bir makama alınışının sırrını yaşadığını” söylemişti. Yukarıda yazdığımız vasiyetinde de ebedi olduğunu belirtmiştir. 


Bağdadi'nin bu kerametine kendi gözleri ile tanık olduğunu yazan Heiberg ve diğer Batılı Müslüman mühendisler, bir süre sonra ülkelerine dönerler. Hızır Tezkiresi'nin emanetçisi olan Hekim Bey, Bağdadi'nin ölümünden sonra, Tezkire'nin bir nüshasını, Bağdadi'nin öğrencilerinden George Ivanovich Gurjieff”e, İstanbul'da teslim eder. Gurdjieff, bu nüshanın bir kopyasını çıkartarak Axel Heiberg”e verir. Tamamı yedi paragraf olan bu yazıtın İngilizce'ye çevrilen nüshaları, “... ve Hızır Bana Dedi Ki” başlığı ile çoğaltılmıştır. 


Axel Heiberg, Bağdadi'nin öğrencisi olarak, Kur'an'daki gizli bilimlerden (K3), 

özellikle cifir ilminden büyük feyiz almıştır. Hatta, kendisinin, Hazreti Hızır tarafından bizzat eğitildiği, Gurdjieff tarafından ileri sürülmüştür. İslami gizli bilimlere göre, insanın kendi “tüneline” gizlenerek “görünmez” olabileceği sırrına ermiş olan Axel Heiberg’in bir süre Türkiye'de kaldığı bilinmektedir. Kur’an ayetleri ve cifirle bu sırra eren 

büyük bilgin ve gizemci Axel Heiberg'in, ülkemizde kaldığı yıllarda, Bağdadi'den “el aldığı” görünmezlik yeteneğini zaman zaman “sergilediği”, yazarımız Hans von 

Aiberg tarafından, “İstanbul seyahatinde belirtiliyor” sözleriyle açıklanmıştır (Aiberg”in bu sözlerinden, bir “İstanbul Seyahati Notları” olduğu anlaşılıyor. Ancak, bu 

notlar Heiberg'e mi, yoksa Gurdjieff'e mi ait, bunu bilemiyoruz). Hatta, Heiberg, ünlü yazar Herbert G. Wells'in yarattığı “Görünmeyen Adam” (K150) tipinin 

bizzat kendisi olduğunu söylemiştir (Bu eserde, Axel Heiberg'in açıkça tarif edildiği, bizzat romanın yazarı tarafından belirtilmiştir). 


“K.M. ALLEIN” ADININ DOĞUŞU 


Daha sonra Kanada'ya geçen Axel Heiberg, diğer Müslüman mühendislerle mektuplaşmalarında, “Kasım Muhammed” adının baş harflerinden “Karl Michael Al-Lein” (Karl M. Allein) parafesini seçerek kullanmaya başlar. Heiberg, “Al- 

Lain” (Lanetli) anlamındaki lakabını misyonerlik günlerindeki günahının kefareti olarak benimser ve taşır. İşte, “K. M. Allein Mektupları”nın ünlü ve esrarengiz imzası böyle doğmuştur (Bundan sonra, yazımızda “K. M. Allein” yerine, kısaca “KMA” harflerini kullanacağız. 


Georg Cantor'un sadece bilimle uğraşması nedeniyle, İslami tebliğlerin koordinatörlük görevini Axel Heiberg üstlenmiştir. Kendisi kadar mümin bir Müslüman olan kardeşi “Dr. 
Eivind (Edvin) Heiberg” (1870- ? ) ile birlikte, bilim adamlarına bazı İslami 

tebliğleri göndermeye başlarlar. Tabii, bu tebliğlerin kaynağı, Halidi-Doğu 

Ekolü”'nün koordinatörü ve baş emanetçisi olan Hekim Bey'dir. Daha sonra, Zig-Zag Öğretisi'nin Avrupa sorumluluğunu kardeşine bırakan Axel, Kanada ve ABD'de bu öğretinin nüvesini oluşturmaya çalışır. Bir taraftan Kanada'nın kuzeyindeki 

bir adaya yerleşip, burada “görünmezlik” deneyleri üzerinde çalışmalar yaparken, diğer taraftan, Avrupa'daki Zig-Zag mensuplarını “KMA” imzalı mektuplarla yönetmeyi sürdürür. 


Bugün ABD'de “Baghdad” isimli bir yerleşim merkezi vardır. Bu kentin kurucusu “Marwel 


Hollyday” adında Doğulu bir inisiyatördür. Bu üç ismin baş harfleri ile “Mevlana Halid-i 


Bağdadi” isminin baş harflerinin aynı oluşu dikkat çekicidir. Ayrıca, Amerikalı zenci 


Müslümanlar'ın, bugün, Bağdadi ismine çağrışım yapan “Bagh Dady” adında Doğulu bir 


inisyatörleri bulunmaktadır. Ancak, bu kişilerin, Zig-Zag Öğretisi ile bir bağıntılarının olup, 


olmadığını bilmiyoruz. 


“HEIBERG” AİLESİ 


Yaptığımız literatür araştırmasında (S17), Heiberg ailesinin 10 
kuşak geriye kadar sayılabilen geniş bir aile tablosu ile 


karşılaştık. Bu ailenin babadan oğula şeceresi şöyle: 


8. 


Soffren Lauritzson ( ?—1653). 


Anders Soffrensson Heiberg (1630-1657). 


Giert Andersson Heiberg (1660-1724). 


Christen Giertsson Heiberg (1692-1747). 


Christen Christensson Heiberg (1725-1785). 


Edward Christie Heiberg (1764-1808). 


Edward Chritie Heiberg (1801-1972). 


Axel Wulfsberg Heiberg (1832-1903). 


Sekizinci kuşaktaki Axel Wulsberg Heiberg'in üç çocuğu oluyor: 


9.1 Trygve Axelsson Heiberg (1864- ? ); doğum yeri: Oslo. 


9.2 Eivind Heiberg (1870- ? ); doğum yeri: Oslo. 


9.3 Axel Heiberg (1875-1952). 


Yaptığımız araştırmaya göre, bu üç kardeşten Axel Heiberg, yukarıda öyküsünü 


anlattığımız, Zig-Zag Öğretisi'nin Batr daki kurucusu ve ilk “KMA” sı olan Axel 


Heiberg'dir. Nüfus kayıtlarına göre, baba adı “Axel Wulfsberg Heiberg” ve anne adı “Emma Sejersted” olan, ancak doğum yeri belirtilmeyen Axel Heiberg'in üç çocuğu 


olmuştur: 
10.1 Axel Heiberg (1908- ? ) 
10.2 Bernt Johan Krohg Heiberg (1909- ? ) 
10.33 Edward Heiberg (1911- ?). 


Her üçünün de doğum yeri Oslo olan bu üç kardeşten, 1908 doğumlu Axel Heiberg, bizim kanınıza göre, daha sonra “Hansel Heiberg” adını alarak Zig-Zag Öğretisi”nde önemli işler 


başaran ve “KMA”lık mertebesine kadar yükselen kişidir. 
Böylece, şecerenin dokuzuncu ve onuncu kuşaklarını şöyle tamamlıyoruz: 
9. Axel Heiberg (1875-1952). 


10. Axel (Hansel) Heiberg (1908- ? ). 


“HEIBERG” ŞECERESİNİN DİĞER KOLU 


Yukarıda sıraladığımız Heiberg ailesi şeceresinin 5. kişisi olan Christen Christensson Heiberg'in (1725-1785), diğer oğlu olan Christopher Heiberg”'den itibaren, 


babadan oğula, şecerenin diğer bir kolu da şöyle devam ediyor: 
5. o Christen Christensson Heiberg (1725-1785). 
6. (o Christopher Heiberg (1767-1811). 
7. Johan Fritzner Heiberg (1805-1883). 


8. Axel Heiberg (1846-1932). 


Böylece, bu kolda da başka bir Axel Heiberg karşımıza çıkıyor. 
Kayıtlarda, 1846 doğumlu Axel Heiberg/'in, 1873 yılında, 1849 doğumlu Ragnhild Meyer ile evlendiği ve 1932 yılında öldüğü yazılı. Bu Heiberg”'in, aradığımız Heiberg 


“olmadığını” aşağıda ele alacağız. 


“AXEL HEIBERG” ADASI 


Bugünkü Dünya haritasına 

baktığımızda, Kanada’nın kuzeyinde bir “Axel 

Heiberg Adası”nın var olduğunu görüyoruz (S61, S94). 
Kanada’nın Franklin iline bağlı olan 43178 kilometrekare 


yüzölçümündeki bu ada, Otto Sverdrup tarafından 1898- 


1902 yılları arasında yapılan bir keşif gezisinde keşfedilmiş 
ve adaya, bu geziyi finanse eden Axel Heiberg’in adı verilmiştir (Anabritannica 


Ansiklopedisi, c.3, s.66). 


Internet?de ulaştığımız diğer bir kaynakta da, Axel Heiberg'in 1848-1932 yılları arasında yaşadığı, Norveçli olduğu ve Axel Heiberg Adası'nın, bu kişinin 


finansörlüğünde, 1897 yılında keşfedildiği yazılıdır (S55). 


Internet sitelerinde, ayrıca Washington Üniversitesi'nin Kuzey Buz Denizi projelerinde görev yapmakta olan ve bu konularda 22 yıllık bir deneyime sahip 


olan “Andreas Heiberg” adında bir araştırmacı ile karşılaştık (S29). Axel Heiberg ile aynı 


soyadını taşıyan bu kişinin aynı soydan gelebileceğini tahmin ederek, kendisine, Axel 


Heiberg ile ilgili neler bildiğini sorduğumuzda, aşağıdaki cevabı aldık (E5): 


“Axel ve ben akrabayız. Onun büyükbabası “Gerhard” ve benim büyükbabamın büyükbabası “Edward Christie” (1764-1808) kardeşlerdi. Axel sağlıklı bir kişiydi ve genellikle ormancılıkla uğraşırdı. Norveç'in kutup bölgeleri 

kaşiflerinden “Nansen”, “Amudsen” ve “Sverdrup”u finanse etti. Keşfedilen adalardan birine, onun adı verildi. Ancak, benim bilgime göre, Axel kuzeyde hiç kalmadı; bilim 


adamı değildi, iyi bir iş adamıydı.” 


Yukarıdaki bilgiler, bize, bu adanın keşfini finanse eden kişinin, o sıralarda 50'li yaşlarda 


olan, Heiberg şeceresinin ikinci kolundaki Axel Heiberg (1846-1932) olduğunu gösteriyor. 


Aiberg’in, kitaplarında, Axel Heiberg'in “görünmezlik” deneyleri yapmak 

üzere Kanada'nın kuzeyindeki bir adaya yerleştiği yazılıdır. Andreas Heiberg'in verdiği bilgilere göre, 1846 doğumlu Axel Heiberg, bilim adamı değil, iyi bir iş adamıdır, kuzeyde hiç kalmamış, sadece keşifleri finanse etmiştir. Bu durumda, aradığımız Heiberg'in bu kişi olmadığı, 1875 doğumlu Axel Heiberg/'in ise aradığımız Heiberg olduğu ve bu 

kişinin Kanada'nın kuzeyindeki adalardan birine, muhtemelen de akrabası Axel Heiberg'in 


ismi verilen bu adaya yerleştiği anlaşılıyor. 


Dünya haritasında, ayrıca, Antartika'nın Güney Kutbu'na yakın bir bölgesinde bir “Axel Heiberg Buzulu” yer alıyor. Burası da sanırız Heiberg'in finansörlüğünde 


keşfedilen bölgelerden biridir. 
EIVIND (EDWIN) HEIBERG 


Axel Heiberg’in ölümünden (1952) sonra, kardeşi “Dr. Eivind Heiberg” (1870- ? 
), kardeşinin ölümünü bir süre saklar ve “KMA” imzalı mektuplarla haberleşme geleneğini 


sürdürerek bu kurumun gelişmesi yolunda canla başla çalışır. 


Aiberg’in kitaplarında, Axel Heiberg'in kardeşinin adı “Edwin” olarak verilmiştir. Internet kayıtlarında ise (S17), “Eivind” olarak geçmektedir. Muhtemelen kendi ülkesinde “Eivind” olarak bilinmekte olan bu isim, Heiberg kardeşler Amerika kıtasına 


yerleştikten sonra “Edwin” olmuştur. Biz burada, gerçek isim olan “Eivind”i tercih ettik. 


Kayıtlarda ölüm tarihi belirtilmeyen Eivind 

Heiberg'in, sadece 1870 yılında Oslo'da doğduğu ve 1895 yılında, 1872 doğumlu “Gudrun Moller” ile evlendiği yazılıdır. Axel ve Eivind Heiberg kardeşlerin olağanüstü çabalarıyla başlatılan “Zig-Zag” hareketi, bugün altı milyon Batılı Müslüman gibi büyük bir kitleye ulaşmıştır. Üstelik, bunun sadece 150 yılda başarılmış olması ilahi bir keramettir. Bu kerameti 


ise, “Mevlana Halid-i Bağdadi”ye borçluyuz. 


Eivind Heiberg”in ölümünden sonra, Zig-Zag mensupları, aralarından yeni “KMA”lar çıkarmışlardır. “Gurdjieff”, “Hansel Heiberg”, “Kozyrev”, “Borges” bunların en ünlüleridir. Zig-Zag Öğretisi”nin kuruluşunda en önemli görevleri 

üstlenen Heiberg kardeşlerden sonra, şimdi biraz da “Zig-Zag Öğretisi” nedir, onu 


inceleyelim: 


“ZIG-ZAG ÖĞRETİSİ” NEDİR ? 


Burada tekrar belirtmemiz gerekir ki, Hızır Tezkiresi'nin baş emanetçisi, Halidi 

Öğretisi Doğu Ekolü'nün koordinatörü olan Hekim Bey'dir. Daha önce değindiğimiz gibi, aslen bir Türk ve asıl adı Şerif Paşa olan Hekim Bey, aslı Arapça olan Hızır Tezkiresi'ni, o çağın Osmanlıca'sına çevirmiştir (Tezkire'nin yukarıda sunduğumuz bölümleri, Şerif 

Paşa tercümesinden alınmıştır). Şerif Paşa ve onun ölümünden sonra yerine geçerek “Hekim Bey” müstear adını kullanan diğer koordinatörler, ünlü Hızır 

Tezkiresi'nin tamamını korumakla görevlendirilmişlerdir. 


Kur'an'ın cifir aritmetiğinden başka, “misal” denilen bir sembolizmi vardır. Kur'an'daki bu ilahi misallerin gizliliğinin açılması ve bilime mal edilmesi, zamanla ve zincirleme bir sırayla olmaktadır. Bu misaller (sembolizm) tüm insanlara verilmekle birlikte, “Bundan sadece alimlerin anlayacağı” Ankebut Suresi'nin 43. ayetinde şöyle bildirilmiştir: 


“Hem bu misaller yok mu, biz onları insanlar için veriyoruz; ancak onlara alimlerden başkası akıl erdiremez.” 


Burada kastedilen, bir grup alim değil; alimlerin, çağı, “zamanı geldikçe” bu misalleri anlaması demektir. Bilimsel evrim süreci gereği, zamanı geldiğinde, alimler bu gizliliği kavramaktadırlar. Çünkü Kur'an, “her çağın kitabı” olduğundan, bilimsel evrimin gerektirdiği zaman beklenmekte ve o zamana kadar bu ilahi misaller gizli tutulmaktadır. 


Bir “kapalı devre” yayın olan, yani belirli bir zümreye tahsis edilmiş olan Hızır 

Tezkiresi, Kur'an “misallerinin” açıklanmasında önemli bir görevi 

üstlenmiştir. Hızır Tezkiresi, 

“zamanı” ve “gereği” geldiğinde, yani Tezkire'deki cifir simgeleri, Kur'an misallerinin ışı ğı altında Zig-Zag mensuplarınca bilimsel buluşlara çevrildiğinde, Zig-Zag'ın (Halidi-Doğu Ekolü'nün) koordinatörleri olan “Hekim Bey”ler tarafından, Batı Ekolü'nün koordinatörleri “K. M. Allein”lere, zaman zaman, bölümler halinde gönderilmiştir. Bu görev halen sürdürülmektedir. Böylece, Halidiliğin Batısı ve Doğusu arasında sadece “K. 
M. Allein” ve “Hekim Bey” köprüsü bulunmaktadır. Doğu Ekolü'nden Batı'ya, 

aslı Arapça olarak gönderilmekte olan Tezkire bölümleri, Zig-Zag bünyesinde başlıca beş Batı diline çevrilmekte ve Tezkire'de belirtilen bilim dalları ile ilgili bilim adamlarına posta ile yollanmaktadır. 


Buraya kadar daha çok tarihsel gelişiminden söz ettiğimiz Zig-Zag Öğretisi acaba gerçekten nedir? Önce şunu belirtelim: Bir mezhep veya tarikat değildir. Uluslararası bir kuruluş, bir örgüt de değildir. Sadece, bir “cemaat” olduğu söylenebilir. Zig-Zag, 

sadece bilim yoluyla Müslüman olmayı akıl eden, özellikle teorik bilim 

adamlarının cemaatidir. Bu cemaatteki bilginlerin yaptıkları bilimsel çalışmaların toplu sonuçlarının tümüdür. Bugün için, toplam “313 Batılı Müslüman bilim 

adamından” oluşan Zig-Zag Öğretisi mensupları, birbirlerini pek az tanırlar. Çünkü, herhangi bir konferans, kongre gibi etkinliklerde bir araya gelmeleri söz konusu değildir. Zig-Zag mensupları, kendi aralarında üç gruba ayrılmışlardır: 


1. “Zick-Zack” Grubu: İçinde Hıristiyan bilim adamlarını da bulunduran, Müslümanlığa aklen yatkın, yada iyice niyetlenmiş olan fahri üyeler grubudur. Bu gruptakilerin bir çoğu, zamanla, bilimsel ikna yoluyla Müslüman olarak bu gruba alınmaktadırlar. 

2. “Sieg-Saga” Grubu: Müslümanlık’ la bağıntısını derinleme sürdüren ve 300 dolayındaki Batılı Müslüman bilim adamından oluşan gruptur. “Sieg-Saga”, “Zafer Destanı” anlamına gelmekte olup, grubun niçin böyle bir isim aldığını ilerki bölümlerde göreceğiz. Bu grupta, “Jacgues 
Cousteau” (S3), “Maurice Bucaille” (S10), “Roger Graudy” (G15) gibi Fransız, “Richard Feynman” (S48), “Gerald Feinberg” (D21, D22), “Stephan Hawking” (S27, S49), “Roger Penrose” (D34) gibi Britanyalı bilim adamları bulunmaktadır. Genelde Fransızlar propagandadan yana olup, Müslüman olduklarını gizlememekte, Britanyalılar ise gizlemekten yana bir tutum sergilemektedirler. 

3. “Zig-Zag” Grubu: En üst düzeydeki, yetkin Zig-Zag 
Öğretisi mensuplarının oluşturduğu gruptur. Bu grupta, yani gerçek Zig-Zag Öğretisi”'nde, milliyetçilik ve propaganda yasaklanmıştır. “Ben” duygusu da yasaklanmıştır; “Biz” ruhu ile ve bilimle Allah yolunda çalışılmaktadır. 


Zig-Zag mensupları, “Bir gün gelecek, tüm Dünya Müslüman olacak” hadisinin tecellisinin öncüleri olarak, bugün 60 milyonluk bir kitleyi oluşturmaktadır. Bunun özündeki 6 milyon kişi, sadece müslim değil, aynı zamanda “mümin”dir; onun 


özündeki yarım milyonluk kitle ise (Zick-Zack, Sieg-Saga ve Zig-Zag Grubu), din ve bilimde ileri derecede seçkin, “zakir”, “arif” ve “alimler” grubudur. 


Yukarıda, Hızır Tezkiresi ve Zig-Zag Öğretisi ile ilgili olarak verdiğimiz bilgileri okuyanlar, her şeyden önce, bu yazıların kaynağını bilmek isteyeceklerdir. Bu bilgilerin tümü, daha önce de değindiğimiz gibi, “Hans von Aiberg”in, bu yazı dizisinin son bölümünde sunacağımız yedi kitabından derlenmiştir. 


Okuyucuya, çok ilginç, çarpıcı, hatta inanılmaz gelen bu eserlerin yazarı “Hans von Aiberg” acaba kimdir? 


“HANS von AIBERG” KİMDİR ? 


Aiberg/'i tanıyabilmek için, yine kendi kitaplarında kendisi hakkında yazdıklarını derlemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Biz de burada sadece bunu yapmakla 

yetiniyor, Aiberg'in ağzından Aiberg'i anlatmaya çalışıyoruz. Yazdığı kitapların ilk 

sayfalarında Aiberg/'in biyografisi şöyle veriliyor: 


ö Ma “Bilim adamı, düşünür, yazar ve gazeteci olan Profesör Dr. Hans von Aiberg, 1945 doğumlu, İskandinav asıllı bir Alman teorik fizikçisidir. 
Freiburg ve Kopenhag Üniversiteleri”nden, kozmoloji ve kozmogoni bilimleri üzerinde öğrenim görerek mezun olmuş; çeşitli üniversitelerde araştırıcı ve öğretim üyesi olarak görev almıştır. Din olarak İslamiyet'i ve milliyet olarak da Türk olmayı seçen Aiberg, kendi uzmanlık konularının yanısıra, İslami bilimleri derinliğine incelemiş ve bugüne kadar 80 dolayında yabancının Müslüman ve Türk olmasında aracı olmuştur. 


Propaganda ve reklamdan her zaman kaçınan Aiberg”'in 

tamamen Kur'an hedeflerine dayanan teorileri, uluslararası bilim platformunda ilgi görmüş ve bugüne kadar “uydu-roket”, “astrofizik” ve “nükleer fizik” dallarında üç ödül almıştır. 
Bugün, kozmoloji biliminin yaşayan altı “karadelik” (K136) uzmanından biri olan Aiberg, tek başına kurduğu “Corn Hole” (Sur Borusu) ve “Etherodynamics” (Esir-Nur Dinamiği) teoremleri ile fizik dalında, “Beşinci İşlem” ile matematik dalında. “Alternatif 

Nobel Ödülü”ne aday gösterilmiştir. “Jorge Luis Borges”in (E1)1986 yılındaki ölümünden sonra, yaşayan tek “akdelik” (S2) uzmanı olarak kalmıştır. 


Bilim-din bilgi birikiminin oluşturduğu 40 yaşlarına kadar geçen süre içinde, İslam tevazuuna ve bilgin mazbutluğuna yakışır bir sadelik içinde, sessiz ve derinden gitmeyi ilke edindiği için, popüler olmaktan her zaman kaçınmıştır. Gizli Müslüman olarak kaldığı süre içinde, çalışmaları uluslararası bilim çevrelerince büyük ilgi görmekteyken, Müslümanlığını açıklamasından sonra, aynı çevreler başarılarından söz etmeye pek yanaşmamış, hatta üstüste Nobel adayı gösterildiği halde, parlak teorileri gözardı edilmiştir. Daha sonra, Alternatif Nobel Ödülü”ne aday gösterilmiş olmasına rağmen, sadece 1986 yılında profesörlüğe taltif edilmekle yetinilmiştir. 


Doktorasını, “Profesör Abdus Salam” (S31) ile birlikte “Birleşik Alanlar” (K57) üzerinde çalışarak veren Aiberg, daha sonra “Dr. Thelma Moss” (G17) ile birlikte “Kirlian Fotoğrafları” ve “Beşinci Boyut: Bilinç” (K80) konularındaki tezlerini vermiştir. Ünlü bilgin “Stephan Hawking” (S27) ile “Kara Delik Buharlaşmasına Bağlı Olarak Evren'in Yaratılışı” sırrının çözümünde birlikte çalışmış; somut sayılar gibi soyut sayıların da dört işlemli matematiğinin yapılabileceğini, “Sonsuz Ötesi Matematik Yöntemi” ile göstererek bilim dünyasında şaşkınlık yaratmıştır. 


Oysa, Aiberg’in teorik bulgularının yanısıra, önemli konularda bazı icatları da vardır. 
Bilgisayarlarda uygulanan “algoritim” ve “anolog” sistemlerinin bulucusudur. Bugün mutfaklarda kullanılan mikrodalga fırınlar, Aiberg'in çizimlerinin geliştirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Laser ışını ile “üç boyutlu hologram TV” yapımı için verdiği çizimler ise son aşamalarda geliştirilmek üzeredir. 


Dış basında, “Omni”, “Unexpected” gibi dergilerde, genelde müstear isimlerle yazılar yazmıştır. Ayrıca, basınımızdaki süreli yayınlarda, bilim dergilerinde ve bazı dergilerin bilim köşelerinde yer almıştır. Fen bilimlerinin dört ana dalı 

yanında, parapsikoloji, psikoloji ve sosyal bilimlere de vakıf olan Aiberg, bu çok yönlülüğünü hemen her dalda yazdığı sayısız makale ile sergilemiştir. 


Aiberg sadece mekanik bir bilim adamı sayılmamalıdır. Gülmece yazarlığından, orkestra şefliğine dek türlü heyecanı dile getirmiştir. Türk edebiyatı ve müziğine yüksek düzeyde vakıf olup, türlü enstrüman çalmaktadır. 


GEÇMİŞE GİDİLEBİLİR Mİ ? 


Zig-Zag Grubu tarafından, geleceğin ileri teknolojisinin ürünü olarak açıklanan zaman yolculuğunun, gelecekteki torunlarımız tarafından bir “silah” olarak kullanılması pekala mümkündür. Örneğin, gelecekteki torunlarımız, kendilerine zarar verecek bazı olayların oluşumunu önlemek için, geçmişe giderek, tarihin akışını, kendi istekleri doğrultusunda “değiştiriyor” olabilirler. 


Geçmişe gönderilen bu kişiler, belki sayıca azdır, belki de bir kaç kişidir; ancak her biri, gelecekteki torunlarımız tarafından titizlikle seçilmiş çok üstün nitelikli kişiler olabilir. Bu kişiler, üstün nitelikleriyle, belki de Dünya'mızdaki milyarlarca kişiyi etkilemiş olabilirler. 
Bu görüşü doğrulayacak bazı kanıtlar ileri sürebiliriz: 


Bir taraftan, zaman yolculuğu hipotezini doğrulyan ip uçları, bu teknolojiyi ellerinde tutanlarca büyük bir gizlilikle saklanırken, diğer taraftan, Dünya'mızda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana büyük bir teknoloji patlaması yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı ve akabinda, insanoğlunun yüzyıllar boyunca kolaylıkla bulamayacağı bir sürü köklü teknoloji, nerdeyse bir kaç yıl içersinde ortaya çıkmıştır. Örneğin, jetler, roketler (V1, V2 roketleri), uzay çağı (V3 ve Satüm roketleri), atom bombası ve radar. Daha sonraları ise, laser, renkli TV, transistör, entegre devreler, mikroçipler, sibernetik ve bilgisayar çağı, nükleer reaktörler, uzay istasyonları ve bunlar gibi bir sürü önemli buluş, nerdeyse on yıla sığdırılmıştır. 
İnsanoğlu, birdenbire nasıl böyle inanılmaz bir atağa kalkmıştır? Acaba, bu önemli buluşların çok kısa sürelerde gerçekleşmiş olması için, insanlık ileri çağlardan “kopya” mı almaktadır?. 


J. H. Brennan'ın 1997 yılında yayınlanan “Time Travel: A New Perspective” (Zaman Yolculuğu: Yeni Bir Görüş) kitabında (K22), UFO'ların “gelecek”ten geldiği, çeşitli 


arkeolojik bulgulara dayanılarak ciddi şekilde iddia edilmektedir. Bu kitap, 1999 

yılında, “Zamanda Yolculuk” adıyla ülkemizde de yayınlanmış olup, Aiberg'in kitapları dışında, UFO’ ların gelecekten geldiği konusunu gündeme getiren, bizim karşılaştığımız ilk kitaptır. 


İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında görülen bütün bu parlak buluşların sahiplerinin hemen hemen tamamının Alman bilginleri olması da işin diğer bir ilginç yanıdır. Hitler, bunlardan yararlanacağına, tam tersine, uyguladığı katı rejim sonucu, bu bilginlerin ABD'ye kaçmaları için elinden geleni yapmıştır. Liderlerin bilime karşı duygulu olmaları gerekir; çünkü savaş endüstrisi bilginlerin tasarımları ile gelişir. Hitler'in ise, gizemli bilgilere inandığı ve yakın çevresi ile bu konularda çaşitli çalışmalara giriştiği bilinmektedir. Sırası gelmişken, Hitler'in, Alman ulusunu felakete sürükleyen garip inançlarından söz etmemiz yerinde olacaktır (D17, D60, D69, S13). 


Yukarıda verdiğimiz referansların yanısıra, Internet'te 

karşılaştığımız Sumeria Sitesi'nin “The Unknown Hitler: Nazi Roots in The 

Occult” (Bilinmeyen Hitler: Okültizmde Nazi Kökleri) (K78) isimli yazı dizisinde de bu konuda ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. 


“HORBIGER” ÖĞRETİSİ 


Nazizm'in, aydınlara karşı olduğu, kitapları yaktığı herkesçe bilinir; ancak nasıl bir Dünya görüşüne sahip oldukları pek bilinmez. Nazizm'in Dünya görüşü, “Hans 

Horbiger”in (1860-1931), “Wel Welteislehre” (Ebedi Buz 
Öğretisi) adıyla bilinen teorisine dayanmaktaydı (K113, 
K163). 


Tüm bilimsel kavramlara karşı çıkan bu teoride, “Evrenin 

bütün geçmişi, Güneş sisteminin oluşumu ve gelecekte 

olacak değişimleri”, eski kehanetlere, 

mitoslara ve efsanelere dayanılarak açıklanmakta 

ve “Geçmişte çok büyük uygarlıkların ve Tanrı- 

insanların” olduğu ve bir gün bizim de 

onlara dönüşeceğimiz ileri sürülmekteydi. Horbiger'in koz 

mogoni kuramına göre, “Ay, Dünya'nın ilk uydusu değildi. 
yi van Hama fiy i Sy we e Dünya'nın çevresinde değişik uydular dönmüş ve bu 

uyduların Dünya'ya düşmesiyle jeolojik 

çağlar değişime uğramıştı. Çünkü, Ay, Dünya'nın çevresinde giderek Dünya'ya yaklaşan 

spiral bir yörünge çizmekteydi. Ay'ın yeryüzüne yaklaşmasıyla yerçekiminin dengesi 

bozulmakta ve bu nedenle, bu dönemlerdeki organizmalar olağanüstü büyümekteydiler. 

Birinci Zaman'ın sonundaki dev bitkiler ve İkinci Zaman'ın sonundaki dev yaratıklar buna 

örnekti. Üçüncü Zaman'da, Ay'ın Dünya'ya uzak olduğu dönemde insanlar türemiş ve bu ilk 

insanlar, İkinci Zaman'dan kalma devlerin yönetimi altında uygarlıklar kurmuşlardı. Üçüncü 

Zaman'ın sonunda, Ay'ın Dünya'ya düşmesiyle, devler çağı sona 

ermişti. Mitolojiye bütünüyle bağlı olan bu görüş, eski çağlara ait bir 

çok efsaneyi açıklamaktaydı. Ayrıca, Horbiger'e göre, içbükey bir Dünya'da 

yaşamaktaydık (D74, S69) ve yıldızlar birer buz yığınıydı. İnsanlığın tüm geçmişi, “buz ile 

ateş arasındaki savaşla” açıklanabilirdi. İnsanlık, sanıldığından da uzak bir yerden ve 


daha “yükseklerden” gelmişti ve bu yüzden, kaderi de çok yüksek olmalıydı. Hitler, bu kaderin gerçekleştirilmesi için Dünya'ya gelmişti.” 


Hitler'i, Himmler'i ve milliyetçi sosyalizmin kuramcısı Alfred Rosenberg'i kendine inandıran Horbiger, bir kaç yıl içersinde, kendi görüşlerini içeren üç kalın eser, 40 kadar kitap ve yüzlerce broşür yayınlar. Bir taraftan da, “Dünya Olaylarının Anahtarı” adında yüksek tirajlı bir dergi çıkartır. Böylece, onbinlerce kişiyi bu yolla etkileyerek taraftar kazanır. 
Başlangıçta, resmi bilimin temsilcileri bu görüşlere karşı çıkarlar. Ancak, “Wel” akımı geniş bir kitleye yayılınca korkarak seslerini çıkartamazlar. Hitler'in iktidara gelmesinden sonra ise, bazı tanınmış bilginler, örneğin rontgen ile birlikte x ışınlarını bulmuş olan ünlü bilim adamı Lenard, fizikçi Oberth ve spektroskopi araştırmaları ile Dünya'ca ünlü Stark ve diğer bazı bilginler zamanla bu görüşleri benimsemişlerdir. 


Horbiger Öğretisi konusunda daha ayrıntılı bilgi, L. Pauwels - J. Bergier ikilisinin 1973 
yılında yazdıkları “Le Matin des Magiciens” (Büyücülerin Sabahı) kitabından (K113) elde edilebilir. Bu kitap, Türkiye'de, 1973 yılında, “Evrenin Sahipleri” adıyla yayınlanmıştır (K113). 


Aslında, Horbiger Öğretisi pek yabana atılacak bir görüş değildir. Savaştan sonra, 1953 
yılında yapılan bir araştırma, Almanya, ingiltere ve ABD'de bu görüşe taraftar bir milyondan fazla kişinin bulunduğunu göstermiştir. 1952'de, Elmar Brugg adlı bir Alman yazar, Horbiger'in, XX. yüzyılın Kopernik'i olduğunu ileri sürmüş ve “Ebedi Buz Kuramı sadece bilimsel bir teori değil, evren ile tüm Dünya arasındaki sonsuz bağlantıların bir açıklamasıdır” demiştir. 


İngiliz H. S. Bellamy, uzun süredir, “İlk üç Ay'ın Dünya'ya düştüğü; jeolojik zamanların buna göre oluştuğu ve İkinci ve Üçüncü Zaman devlerinin varlığını kabul eden bir antropolojinin bilimselliğinin kabulü” yönünde çaba sarfetmektedir. Bu, aynen Horbiger Öğretisi'dir. 


Savaş sırasında V2 roketlerinin 

kullanımının, Nazi şeflerince geciktirildiği bilinmektedir (S89). Uzaktan güdümlü silah denemelerinin yapıldığı Peenemün'de, General Walter Dornberger, bu denemeleri, raporların Horbiger?'ci kozmogoni bilimcilerince incelenmesi amacıyla durdurmaktaydı. 
Uzayda, “Ebedi Buz”un nasıl tepki göstereceği ve bu denemelerin bir felakete yol açıp, açmayacağı merak ediliyordu. Bu çalışmalar, başladıktan bir süre sonra tekrar ertelenir. 
Çünkü, Hitler, “V2'lerin başarılı olamayacağını”, ya da “Gökyüzünün öç 

alacağını” rüyasında görmüştür. Bu rüya. özel bir kendinden geçme halindeyken görüldüğü için, yöneticilerin gözünde, teknisyenlerden daha çok önem kazanmıştır. Bilimcilerin kaynağı Almanya'da, Hitler'in inandığı “Büyük Ruh”, onu etkileyen en büyük güçtür. 


OYUK DÜNYA TEORİSİ 


Hitler ve yakın çevresi, Horbiger'in “Oyuk Dünya Teorisi”ne de tam olarak inanmış ve bu teoriyi kanıtlayabilmek için bazı uygulamalara bile girişmişlerdi (K163): 


Nisan 1942'de, Hitler, Georing ve Himmler'in onayları ile, kızılötesi ışınlar çalışmaları ile ünlü Dr. Heinz Fisher yönetimindeki bir araştırma ekibi, Baltık Denizi'ndeki Rügen Adası'na, en gelişmiş radar aygıtları ile donanımlı olarak çıkarlar. Bu aygıtlar, o yıllarda daha henüz pek seyrek olup, sadece Alman savunmasının can alıcı noktalarına yerleştirilmişlerdi. 


Ancak, Rügen Adası Deneyi, Hitler'in bütün cephelerde yapmayı planladığı genel saldırı 
açısından son derece önemli görülmekteydi. Dr. Fisher, adaya varır varmaz, radarları 45 
derece göğe çevirtir ve böylece bir kaç gün beklenir. Ekip mensupları bile çok şaşırdıkları bu araştırmanın nedenini daha sonra anlarlar. Hitler, Dünya'nın dışbükey 

değil, “içbükey” olduğuna inanmaktadır. Bu deneyle, düz ışınlar halinde yayılan radar dalgalarının yansıması ile, içbükey kürenin içinde yer alan çok uzaktaki cisimlerin 

varlığı saptanacaktır. Araştırmanın asıl amacı, İngiltere'de, Scapa Flow'da demirlemiş bulunan İngiliz donanmasının yerinin saptanmasıdır.. 


Rügen Adası Deneyi, Martin Gardner'in, 1957 yılında yayınlanan, “Fads and Fallacies in The Name of Science” (Bilim Adına Yapılan Yanlışlıklar) adlı kitabında (K62) ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 


Palomor Dağı Gözlemevi'nden Dr. Kupier, 1946 yılında, Oyuk Dünya Teorisi'ne ilişkin şöyle bir yazı yayınlamıştır: “Alman donanması ve hava kuvvetlerinin yüksek düzey yetkilileri Oyuk Dünya Teorisi”ne inanmışlardı. Bunun, özellikle İngiliz donanmasının yerinin saptanmasında yararlı olacağı kanısındaydılar. Çünkü, Dünya'nın içeriye doğru olan eğimi, gözle görülen ışınlardan daha az eğik olan kızılötesi ışınlarla çok uzaktaki noktaların gözlemlenmesine imkan verecekti.” 


Bu çılgın deneyler inanılmaz gibi geliyor; ancak Nazi ileri gelenleri ve askeri uzmanlar bu teoriye içtenlikle inanmışlardı. Hitler Almanyası'nda gizemcilik ve önsezi, bilimsel araştırma ile eşit düzeye getirilmiş ve bu akıl almaz durum, başta Alman Genelkurmayı ve üst düzey yönetimi olmak üzere, politika liderlerini ve hatta bazı bilginleri bile etkilemiştir (D69, S13, S53, S78). 


BÜYÜK RUH 


Bütün bu inanışlar ve gizemcilik, Hitler'in, çılgınlık krizlerine varacak kadar 

bağlandığı “Büyük Ruh”tan kaynaklanmaktaydı (D17, D60, S78). Örneğin, Hitler'in, Berlin metrosuna doldurarak su baskını ile boğdurttuğu 300 bin Alman'ı, Büyük Ruh'un isteği üzerine öldürttüğü ileri sürülmektedir. Büyük Ruh kimdi ve Hitler'i nasıl bu denli etkilemişti? 


Hitler, aslında bir deli değil, tümü medyum olan Yahudi bir ailenin (Hiedler ailesinin) çocuğudur. Hitler'in doğduğu Avusturya-Bavyera sınırındaki Braunau-amm- 

Inn şehri, nerdeyse tüm yaşayanlarının medyum olduğu bir medyumlar kentidir. Bir çok ünlü medyum bu şehirden çıkmıştır. Böyle bir yerde yetişen Hitler'in çocukluğundan 

beri karşılaştığı medyumluk olayları ve gizemcilik, bir ülkenin başına geçip lider olmasından sonra onu yöneltmeye devam etmiştir. Örneğin, Hitler'in, üç milyonluk Alman ordusunu Moskova yolunda soğuktan donarak katletmesinde, bu Büyük Ruh'un parmağı vardır. 


Çünkü, Büyük Ruh, onu, kış ortasında ani bir yazın geleceğine inandırmıştı. Kış faktörüne karşı hiç bir ciddi önlem almayan Hitler'in Rusya seferindeki acı yenilgisine, Büyük Ruh'a olan sarsılmaz inancı neden olmuştur (S78). 


Hitler'in Büyük Ruh inancı, E. G. Bulwer Lytton (1805-1873) tarafından 1873 yılında yazılan “The Coming Race” (Gelen Irk) adlı kitapta (K91) sözü edilen “yeraltı uygarlığına” dayanır. Bu kitapta, söz konusu uygarlığın, “Vril” adı verilen “elektomanyetik gücü” kullanabilme özelliğine sahip oldukları belirtilmiştir. Bu kitapta yazılanlardan çok 


etkilenen Hitler, bu konuda, başta Tibet ve Moğolistan olmak üzere, Dünya'nın çeşitli yerlerinde araştırmalara girişir. “Vril Örgütü”nün kuruluşunda ve Hitler'in “Ari Irk” teorilerinde bu kitabın etkin olduğu bilinmektedir. 


“Time-Life” yayınları arasında yer alan “Mysteries of The Unknown” (Bilinmeyenin Gizemleri) serisinin “Mystic Places” (Mistik Yerler) adlı kitabında (K142), bu konuda şöyle denilmektedir: 


“Vril Örgütü, Lord Lytton'un “The Coming Race” adlı kitabında yazılanları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Aynı amaçla kurulan diğer bir organizasyon 

ise, Bavaria'daki “Thule Örgütü” idi. Bu örgütün üyeleri arasında, Nazi filozofu Alfred Rosenberg ve Führer'in yardımcısı Rudolf Hess de 

bulunmaktaydı. Bir medyum karakterinde olan Hitler'in, söz konusu kitapta anlatılan yeraltı uygarlığından bir Büyük Ruh'a inandığı, bu Büyük Ruh'un geceleri ona görünerek çılgınlık krizleri yaşattığı söylenmiştir.” 


Hitler'in yakın çevresinden Danzig Hükümet Başkanı Herman Rauschining'in “Hitler Bana Dedi Ki” isimli kitabında, Hitler'in bir Büyük Ruh ile konuştuğu bu çılgınlık krizleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır (K113, K142). Bu kitapta, Rauschining, Hitler'in, kendisine şunları söylediğini yazmıştır: “Aramızda yaşayan yeni biri var! O burada! Sana bir sır söyleyeceğim: O korkusuz ve zalim! Ondan korkuyorum.” 


Acaba Hitler ve karşı tarafta Stalin, savaş sırasında, başka bir “gizli savaşın” kuklaları mıydılar? Elimizdeki bilgiler, onların yakın çevrelerindeki “başkaları” tarafından çok iyi kullanıldıklarını göstermektedir. 


Hitler, bir Büyük Ruh'a inanarak savaşı yönlendirmiştir. Onun bu gizemciliğinde yanında iki telepatı vardı: Bunlardan birincisi, 1920'li yıllarda İstanbul'da kaldığı süre içinde, Gurdjieff tarafından Müslüman yapılarak Zig-Zag Grubu'na alınan “Eric-Jan Hanussen”; diğeri ise, yine İstanbul'da kaldığı sırada Müslümanlığı öğrenerek Zig-Zag Grubu'na girmiş olan, hatta Gurdjieff tarafından Bağdadi ile “buluştuğu” ileri 

sürülen General “Karl Haushofer”dir. 


uy KARL HAUSHOFER 


“© Hitler'in diğer telepatı, General “Karl Ernst Haushofer” (1869- 

5 1946), soylu bir Alman ailesine mensup olup, Münih 
Üniversitesi'nde siyasi coğrafya ve askeri tarih okumuştur. Askeri Akademi'den mezun olduktan sonra, Uzakdoğu ülkelerine merak sarmış, Birinci Dünya Savaşı öncesi, Türkiye, Tibet, Hindistan, Mançurya, Japonya ve diğer Uzakdoğu ülkelerine bir çok kez gitmiş; 
o ülkelerdeki derviş tekkelerinde ve budist 

manastırlarında uzun süreler kalarak, oraların geleneklerini, dillerini ve gizli bilimlerini öğrenmiştir. 


Haushofer'e göre, “Alman ulusunun kökeni Orta Asya'dadır”. Haushofer, gizemli “Thule Örgütü”ne girmiş, 1920 yılında bu örgüte Hitler'in de katılmasını sağlamıştır. 13 yabancı dili çok iyi bilen Haushofer, jeopolitik biliminin kurucusu ve Nazi'lerin ünlü “Gamalı Haç” sembolünün de yaratıcısıdır (S78). 


Haushofer, 1919 yılında tümgenerallikten emekli olur ve Münih Üniversitesi'nde jeopolitik konusunda profesör olarak göreve başlar. Bu sırada, asistanı olan Rudolf Hess aracılığı 

ile Hitler'le tanışır. Hitler, başarısız bir ayaklanma nedeniyle Landhurstt cezaevine kapatıldığında, Haushofer her gün onu ziyarete gider, saatlerce görüşürler ve Hitler, Houshofer'in etki alanına girer. Haushofer'in tasarıları ve Alfred Rosenberg/in kavramları bir araya getirilerek ünlü “Mein Kampf” (Kavgam) oluşturulur (K113, S78). 


General Haushofer, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında, olayları önceden haber vermedeki olağanüstü yeteneği ile göze çarpmıştır. Düşmanın saldıracağı saati, bombaların düşeceği yerleri, fırtınaları, hakkında hiç bir şey bilmediği ülkelerdeki siyasal gelişmeleri önceden bildirmektedir. Bu yetenekleri ile Hitler'i etkisi altına alan Haushofer kısa sürede SS birlikleri komutanlığına kadar yükselir ve bu etkinliğini savaşın sonuna kadar sürdürür. 


Her şeyi önceden bilen Haushofer, Hitler'e karşı yürütülen yeraltı hareketinin bir üyesi olan oğlu Albrecht'in, Hitler suikastına karışanlarla birlikte 1945 yılında Gastepo tarafından idam edildiğini ise çok sonra öğrenir. Oğlunun, idamdan sonra iade edilen kanlı ceketinden çıkan pusulada şunlar yazılıdır: “Babam, kötülüğün soluğunu duyamadı; şeytanı Dünya'ya saldı”. 


Haushofer, savaştan sonra Nürnberg Mahkemesi,'ne çıkartılmış, mahkeme sonucunda serbest bırakılmış; ancak 1946 yılında, Yahudi kökenli eşi Matha ile birlikte Japon geleneği ile intihar etmiştir. 


Yazarımız Aiberg, Haushofer'in, İstanbul'da, Eric-Jan Hanussen ile 

birlikte, Gurdjieff tarafından Müslüman yapıldığını yazmıştır. Hatta, Bağdadi'nin öğrencileri arasında, Gurdjieff’ le birlikte Haushofer'in de bulunduğunu ileri sürmektedir. 
Bunu, “Haushofer'in, Doğu'da, Bağdadi ile buluşması tescil edilmiştir” sözleriyle vurgulamıştır. 


Bağdadi'nin ölümünden yaklaşık 50 yıl sonra doğan Haushofer'in Bağdadi ile buluşması, ancak Bağdadi'nin, daha önce örneklerini verdiğimiz zaman gezmenliği ile açıklanabilir. 


“THULE” ÖRGÜTÜ 


Tüm bilimsel yasalara karşı amansız bir savaş 

açan Hitler, acaba bu gücünü nereden almaktaydı?. Bu büyülü ve gizemli gücün adı, Thule Örgütü idi (K163, 
K166, S78, G6). Bu örgütün kurucularından, şair ve gazeteci, Dietrich Eckart, 1920'lerde, mimar Alfred 
Rosenberg ve Karl Haushofer ile 

birlikte, Hitler'e, mistik Doğu'nun gizemlerini öğretmiş ve Hitler'in, o yıllarda bu örgüte katılmasını sağlamıştır. 
1923 yılında kurulan Milliyetçi Sosyalist Parti'nin yedi 
kurucu üyesinden biri olan Eckart, aynı yıl içinde öldüğünde, elindeki tüm bilgi birikimini Karl 
Haushofer'e bırakır. Vasiyetinde ise, şöyle 

demektedir: “Hitler'i izleyiniz. Dans edecektir; ancak müziği ben yazdım. Onlarla temasa geçmesi için gerekli araçları kendisine verdik. Bana da sakın acımayın. Tarihi herhangi bir Alman'dan daha 


A 


fazla etkilemiş olacağım.” 


Örgüt, adını “Thule Kornen”den almıştı. “Thule”, 
İzlanda efsanelerindeki batık bir kıtanın adıdır. Ayrıca, 
Grönland'ın batısında, halen bir Thule kenti bulunmaktadır. “Kornen” ise, hem yarımada, hem 

de “boynuz” anlamına gelmektedir. “Thule Kornen”, 
Thule Yarımadası anlamına gelmekle 

beraber, Thule kentinin gerçek adı Oaanaak'tır. İki Mr ismi beraber E ye okuduğumuzda “Zülkarneyn” (K165) kelimesi açıkça Si y görülmektedir (Aiberg, yaptığımız konuşmada bu konuya değinmişti). Thule Örgütü’nün sembolü, çift boynuzlu Viking miğferidir. Kökleri, kayıp 

kıta “Mu” uygarlığına dayanan bu öğretinin temel taşları, insan psikolojisinin bilinmeyen 

yanları ve zaman boyutları idi. Amaçları, “zamanda insan ve taşıt 

naklini” gerçekleştirerek, Dünya'nın kaderini değiştirip üstün bir ırk meydana getirmek ve “üst zekalılarla” diyologa geçmekti. 


Vladimir Terziski tarafından hazırlanan “The Secrets of The Third 
Reich” (Üçüncü Reich’ın Sırları) isimli video filminde, Nazi Thule ve Vril Orgütü üyelerinin, Dünya dışı canlılarla telepatik temas kurduklarını ileri sürülmüştür (S78). 


Thule Örgütü'nde, Güneş, “Aryan”ların kutsal sembolü olarak bilinirdi. “Aryan”ın lügat anlamı, “Ari Irk” ve Hint-Avrupa dilini konuşan tarih öncesi kavim (Hint-Avrupalı) demektir. Bir Tibet efsanesine göre, üç-dört bin yıl önce, Orta Asya'da, Gobi'de çok büyük bir uygarlık vardı. Bu uygarlık, bir felaket, belki de bir atom savaşı sonucu yıkılır; Gobi bir çöle dönüşür. Bu felaketten canını kurtarabilenler, Kuzey Avrupa'ya ve Kafkasya'ya göç ederler (Bu olay, tarih kitaplarında okuduğumuz, Orta Asya'daki kuraklık ve göçler konusu ile uyumludur). Thule Örgütü'nün ermişleri, bu Gobi göçmenlerinin, insanlığın temel ırkını (ari soyunu) oluşturduğuna inanmaktaydılar. Haushofer, “kaynaklara dönmeyi”, 

yani Doğu Avrupa'yı, Türkistan'ı, Pamir'i, Gobi'yi ve Tibet'i ele geçirme gereğini savunmaktaydı. Ona göre, bu bölgeleri ele geçiren Dünya'ya egemen olurdu. 


Hint-Tibet mitoslarında, “uzay üstü uzay”a çıkıp zaman 

yolculuğu yapan “Dhurakhapalam”a, “Vaidor”; UFO benzeri uçan disklere 

de “Vimana” denilmekteydi (D68). Hint esatirinde, Vaidor'ların, Turan 

Dağı'nda; Vimana'ların ise, Tor Dağı'ında bulunduğu, daha doğrusu inip, 

çıktıkları yazılıdır. Hatta, Çinliler'in, Fransızlar?'ın (Kont Sedir) ve Ruslar'ın (Çar Nikola) büyük paralar harcayarak kurdukları ekiplerle Dhurakhapalam'ı arattırdıkları söylenir. General Haushofer'in de, Tibet'te bu konuda araştırmalar yaptığı söylenmiştir. 
Diğer taraftan, Tibet'teki Lama rahiplerinin ağızbirliği ile sakladıkları bir sırra 

göre, Dhurakhapalam'ın, saklandığı kutsal beldeden çalındığı ileri sürülmüştür. 


Bu konu ile ilgili olarak, Aiberg’in kitaplarından birinde, satır aralarında sadece şöyle bir cümle yer alıyor: “G'nin bu aygıtı bularak, Rusya üzerinden Grönland'a taşıması ve 


Paul Kamenberg isimli birini zamanda iki yıl geri göndermesi ile ilgili olarak süper devletleri şok eden deneyler”. 


Burada sözü edilen “G”nin, Gurdjieff olduğu anlaşılıyor. Ancak ne yazık ki, Aiberg'in kitaplarında bu konu ile ilgili daha fazla bilgi bulunmuyor. 


Thule Örgütü, 1943 yılına kadar Tibet”le yakın ilişkiler içersinde olmuş, karşılıklı heyetler gönderilmiştir. Hatta, 1926 yılında, Berlin ve Münih'e, küçük bir Hindu kolonisinin yerleştirildiği bilinmektedir (Ruslar'ın Berlin'e girişi sırasında, ölenler 

arasında, Himalaya ırkından gelme, Alman üniforması giymiş, üzerinde kimliği ve rütbesi bulunmauyan bin kadar cesede rastlanmıştır). Nazi'lerin “Odessa” adlı bilim örgütünde de, üst rütbeli Tibetli'lerin çalışmış olduğu saptanmıştır. Tibet kökenli “Yeşil Ejder” adlı bir örgütün de, Thule Örgütü ile bağlantılı olduğu bilinmektedir (K18, K38, K65). 


Thule Örgütü'nün merkezi, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İstanbul'a taşınmıştır. 
Örgütün başkanı, Hitler tarafından İstanbul'a gönderilen, ancak daha sonra İstanbul'da intihar süsü verilerek öldürülmüş olan (Türk literatüründe “Gizli Müslüman Baron” diye anılan), “Baron Rudolf von Sebottendorff” (diğer adıyla, “Rudolf Glauer”) dir. Araştırmacı 

yazar Jason Bishop, Baron Sebottendorff'un, İslam mistizmi ve süfizmini tüm ayrıntıları ile çok iyi bilen ve tarikatlarla doğrudan teması olan bir kişi olduğunu belirtmektedir. 


Baron Sebottendorff, 1933 yılında yayınlanan, “Before Hitler Came” (Hitler'den Önce) isimli kitabında, Nazi liderlerinin gizemli çalışmalarını konu almış ve kitap, bu nedenle Gestapo tarafından yasaklanmıştır. 


Haushofer ve Hanussen ile birlikte, Gurdjieff de Müslüman olmadan önce bu örgüte mensuptu. Diğer bir örgüt üyesi olan Rudolf Hess'in de Müslüman olduğu ileri 

sürülmüştür. Hitler'in, Thule Örgütü'ne 1920 yılında katıldığını daha önce belirtmiştik. Zig-Zag Grubu ile bir süre bağıntılı olarak çalışan Thule 

Örgütü'nün Hitler tarafından Nazi”leştirilmesinden sonra, Zig-Zag Grubu bu örgütle ilişkisini kesmiştir (K163). 


En büyük hedefi, zaman yolculuğunu gerçekleştirerek Dünya'nın 

kaderini değiştirmek olan Thule Örgütü'nün, bu amaca ulaşacak teknolojiye erişebilmek için, tarih öncesi üstün Aryan uygarlığının yaşadığı Hindistan ve Tibet'e kadar uzandığını görüyoruz Hazreti Hızır'ın öğrencisi olarak zaman yolculuğunun sırrına eren Mevlana Halid-i Bağdadi'nin de, Mekke-i Mükerreme'de kendisine söylendiği 

üzere, Hindistan yollarına düştüğünü ve Cihanabad'da irşad edildiğini daha önce belirtmiştik (K43). 


Dolayısıyla, görüyoruz ki, zaman yolculuğunun sırrı, her iki taraftan 

da Hindistan veTibet taraflarına doğru uzanıyor. Diğer taraftan, Gurdjieff ve Haushofer'in hem Thule, hem de Zig-Zag mensubu olmaları, Thule Örgütü'nün, Bağdadi'nin zaman yolculuğu etkinliğinden haberdar olduğunu akla getiriyor. Zig-Zag Grubu'nun, Thule Örgütü ile ilişkisini kesmesi, belki de Nazilerin, zaman 

yolculuğu teknolojisini siyasi amaçlarla kullanmak istemelerinden kaynaklanmıştır. 


L. Pauwels - J. Bergier ikilisinin, yukarıda belirttiğimiz “Le Matin des Magiciens” (Büyücülerin Sabahı) adlı kitabında (K111), Thule Orgütü ile ilgili daha 


ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca, Türk arşivlerinde de, bu örgütle ilgili bilgiler bulunmaktadır (G6). 


WOLF MESSING 


= İkinci Dünya Savaşı'nda, karşı tarafta, Stalin'in de içtenlikle j | inandığı, hiç bir kararını ona sormadan veremediği 

bir telepatı vardı: Yahudi “Wolf Messing” (K163, DE61). 
Kendisini “Büyük Ruh” ilan eden Messing, kendine 
Dünya'da rakip olarak bir tek Karl Haushofer'i görürdü. 


1899 yılında, Varşova'da Musevi bir aileden 

doğan Messing'in tüm ailesi Nazi'ler tarafından 

» katledilmişti. Olağanüstü psişik yeteneklere sahip 

olan Messing, gençliğini geçirdiği Varşova ve Berlin'de, bu gücü sayesinde kısa zamanda kendini gösterir; daha sonra tüm Dünya'yı gezer. Dünya'nın bir çok ülkesinde, üst düzey siyasetçilerle ve seçkin kişilerle tanışır. Bu arada, Einstein, 
Freud ve Gandhi'ye çeşitli parapsikolojik deneyler uygular. 
Polonya 1939 yılında Nazi'ler tarafından işgal edildiğinde oradadır, ancak Rusya'ya kaçmayı başarır. O sırada, Hitler tarafından, Messing'in 

başına 200 bin DM ödül konmuştur. Ondaki inanılmaz gücün farkında olan Stalin, Messing”'i yanına alır. Messing, yaptığı telepatik deneylerle ve olayları önceden bilme gücü ile kısa zamanda Rusya'da efsane bir isim olur. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve savaş sonrası, çeyrek yüzyıl, Stalin'in telepatı ve SSCB Hükümeti'nin gizli doktrin lideridir. Wolf Messing, Rusya'nın daima yanında olmuş, Rus halkı da onu milli bir kahraman gibi benimsemiştir. 


Savaş sırasındaki en büyük amacı, karşı taraftaki rakibi Alman Generali Haushofer'i yenmek ve tarihin akışını değiştirmek olan Messing, sonunda bu arzusunu gerçekleştirmiştir. 
Aşağıdaki ilginç olay, bu yolda gösterdiği çabalardan sadece bir tanesidir (K163): 


Uzakdoğu ülkelerini çok iyi bilen General Haushofer, Japonlar'ın, Almanya safında yer almaları için Japon Genelkurmayı ile görüşmüş ve onları ikna etmişti. Çok iyi bir toplu hipnoz ustası olan Haushofer, bu ziyaretinde, Japonlar'ı, Rusya'ya saldırmaya da ikna eder. 
Böylece Almanlar, Rusya'yı, batıdan ve doğudan kıskaca almayı planlamışlardır. Ancak, bu kritik noktada, başlarında general üniforması giymiş Messing olduğu halde, bir Rus askeri heyeti Japonlar'la görüşür. Özellikle Messing, teke tek özel olarak bütün Japon üst düzey yetkilileri ile görüşür ve bunun sonucunda, Japonlar, birden Rusya ile barış anlaşması yaparak güneye yönelirler. Bunun üzerine, Rusya da, ülkenin doğusundaki 

ordusunu batıya kaydırarak, o sırada Moskova seferinde soğuktan donmakta olan Alman ordusunun karşısına diker. Messing'in üstün yeteneğini gösteren bu ani değişiklik, Almanlar'ın felaketi ile sonuçlanır. 


Zig-Zag Grubu mensubu, ünlü astrofizikçi Dr. Kozyrev, Messing'in düşünceleri okuma ve parapsikolojik yeteneklerini, “çekim alanları” kuramı ile 

açıklamıştır. Hanussen, Haushofer, Messing, Gurdjieff ve Kozyrev büyük telepatlardı. 
Bunların arasında, acaba nasıl bir parapsikoloji savaşı vardı? Savaş sırasında, bunların, olacak olayları önceden haber verdikleri, yakın çevreleri tarafından açıklanmıştır. Böyle kehanetler mümkün müydü? Geleceği nasıl biliyorlardı?. 


IMMANUEL VELIKOVSKY (1895-1979) 


Diğer taraftan, Yahudi bilim adamı “Immanuel Velikovsky”nin 
(1895-1979) de (S79) tüm kehanetleri nerdeyse 

çıkmıştır. Velikovsky, durup dururken, Jüpiter'den yoğun radyo dalgaları geleceğini söyler ve bu olay, dediği gün ve 

saatte gerçekleşirdi. 


Venüs'ün görünmeyen bir kuyruğu olduğunu söylemiş ve bu olay yıllar sonra doğrulanmıştır. Mars gezegeninin atmosfer elementlerinin aynen Velikovsky'nin söylediği oranlarda olduğu, yine yıllar sonra Mariner uydusu tarafından doğrulanmıştır. 


Velikovsky'nin, 1950 yılında yayınlanan “Worlds in 
Collision” (Çarpışan Dünyalar) adlı kltabında (K 159), bilim dünyasında yankılar uyandıran çok ilginç görüşlere yer verilmiştir (Bu kitap, 1985 yılında, aynı isimle (K159) ülkemizde de yayınlanmıştır). Ortadoğu tarihini çok iyi inceleyen Velikovsky, resmi tarihin bir çok konuda yanlışlarla dolu olduğunu ileri sürmüş, bunların bir kısmını da kitapları ile kanıtlamıştır.“ World in Chaos” (Karışıklık İçindeki Dünya) adlı kitabı buna örnektir. Velikovsky, Dünya'yı elektromanyetik radyasyon kuşaklarının çevrelediğini iddia etmiş ve bu iddiası da 1960 yılında kanıtlanmıştır. 


Velikovsky, bütün bu kehanetleri nasıl yapabilmişti?. Yoksa, Velikovsy, Messing gibi kimseler, gelecekten “görevli” olarak zamanımıza gönderilmiş kişiler miydi?. 


KOZYREW'İN BATPYA MESAJI 


Müslüman olduktan sonra, İslam'ın Batı cephesinde, “Şerif” (Şeyh-ül İslam) mertebesine kadar yükselen Kozyrev, Rusya'da uzun yıllar hapislerde tutulmuş ve defalarca ölüm tehlikesi geçirmiştir. O da güçlü bir telepattı, örneğin, savaşta bombalanacak 

yerleri önceden söyleyebilmekteydi. Messing ve Stalin, kehanette bulunmamak kaydıyla, kendisini ilerde Almanya'ya iade edeceklerini bildirmişler; ancak, bu sözlerinde durmayıp, onu, 1937-1948 yılları arasında 11 yıl gibi uzun bir süre bir toplama kampında tutmuşlardır. 
Hapse atıldığı sırada, KMA”lık görevini Gurdjieffre devreden Kozyrev, hayatta kalmasını, Müslüman oluşuna ve zaman enerjisi ve ideoplazma konularında yaptığı çalışmalara borçludur. 


Kozyrev, hapisteyken kendisini ziyarete gelen iki Kanadalı bilimci Lyn Schroeder ve Shelia Ostrander'a (K106), zaman enerjisinin değişimi konusunda yaptığı deneysel çalışmaları göstermiştir (K105). Ayrıca, bu iki bilimci aracılığı ile Batı'ya ilginç bir mesaj göndermiştir. 
Batı'ya gizlice kaçırılarak, o zamanki Zig-Zag lideri KMA ya ulaştırılan bu bildiride, yukarıda sözünü ettiğimiz konu hakkında bazı önemli ipuçları bulunmaktadır. Bu bildirinin konuyla ilgili bölümünü aşağıda sunuyoruz: 


“Stalinizm, gizli çar Messing’in bir düzmecesidir. Deccal'in tarihe atadığı elçi Messing”'dir. 
Parapsikoloji şeytanı Messing'in “Büyük Ruh” olma iddiası, savaşın kaderini 

belirlemiştir. Hitler'i ve telepatlarını, bu adam uzaktan çıldırtıp intihar ettirdi. Beni, intihardan, Kur?an'ın bana verdiği kalkan ayetler korudu. Stalin, Messing ve Velikovsky, yahudi bir “zaman çetesinin” Moskova'daki mensuplarıdır. Bu çetenin diğer üç 

Yiddiş (Alman Yahudisi) mensubu ise, Karl Max, Sigmund Freud ve Albert Einstein?'dir. 


Bunlar, bir “planın” üç ayağı gibidirler; teorileri ve kitapları ile insanlığı büyük ölçüde etkilemeyi bilmişlerdir. Messing, Freud ve Einstein sık sık biraraya gelirlerdi. Ortak yanları, üçünün de Yahudi, sosyalist, aynı zamanda üstün ırk faşisti ve Almanya düşmanı olmalarıydı. Velikovsky, Messing ve diğerlerinin, geleceğe ilişkin hayati şeyleri bilmeleri, acaba sadece Yahudi ırkına özgü büyük bir ilahi üstünlük müdür? Yoksa, neyin ne zaman olacağını çok iyi bilmeleri, onların “gelecekten” gelmiş birileri mi olduklarını göstermektedir?” 


Kozyrev'in bu bildirisi, yukarıda sözünü ettiğimiz konuyu doğrular niteliktedir. Bu 

bildiri, Kozyrew'in, Bakara Suresi’nden aldığı bazı ayetlerle sona ermektedir. Bu 

bildiriyi Batı'ya kaçıran Kanadalı iki bilimci Lynn Schroeder ve Shelia Ostrander'in, dilimize “Rusya'da Tanrı*ya Dönüş” adıyla çevrilen eseri (K105), kozmik sırlar taşıması bakımından çok önemlidir. Bu kitapta, Messing”in, perde arkasından insanlık tarihininin akışını değiştirmeye yönelik katkıları bilimsel olarak incelenmiştir. Bu iki bayan profesör, kitapta ayrıca, Rusya'daki tutsak bilim adamı Kozyrev'le yaptıkları röportaja da yer vermişlerdir. 


EINSTEIN'İN SON SÖZLERİ 


Albert Einstein'in (1879-1955) (K6, K50) hasta yatağında, ölmeden hemen önce söylediği ilginç sözleri burada sırası gelmişken belirtmemiz gerekir: 


Finstein'in hemşiresi Tilda Cramer, Einstein'in, ölümünden kısa bir süre önce kendisine gelen bir ziyaretçi ile yüksek sesle tartıştığını ve bu ziyaretçi gittikten sonra fenalaşarak sayıklamaya başladığını rapor etmiştir. Cramer, tartışma sırasında, Einstein'in “Allain” ve ziyaretçinin 

de “Ayneşşeytan” diyerek birbirlerine bağırdıklarını belirtir. 
Odada bulunan diğer hemşire de, Einstein'in İbranice sayıkladığını, ya da dua ettiğini söylemiş, söylediklerinden ancak “Aloim, Durra, Gabbalah” sözcüklerini seçebilmiştir. 

Hemşire Cramer ise, Einstein'in, “Aloim” değil, “Allain” 
ve “Durra, Gabbalah” değil, “Drugapalm” diye sayıkladığını iddia eder. Einstein'in ölürken bazı anlamsız şeyler sayıkladığı, bugüne kadar onunla ilgili olarak yazılan bir çok kitapta da yer almıştır (K15). 


Tüm tanıkların ifadeleri birleştirildiğinde, Einstein'in son sözleri şu şekilde ortaya çıkmaktadır: “Durra Gabbalah! Çok acil! Kahrolsun Aloim, Wanen. Biz Mahşerin yedi suvarisiyiz. İkisi, Max, Freud, Velik, Messing ve ben Ayneşşeytan!” 


Bu sözlerden, İbranice”de sadece “Durra”nın bir anlamı 

yoktur. “Gabalah”,Yahudiler'in dini kitaplarından birinin adıdır. Her iki sözcük birleşince, “Dhurakhapalam” ismi ortaya çıkıyor. Bu isim, Aiberg’in kitaplarında sözü edilmiş olan zaman yolculuğu aracının ismidir. “Aloim”den kasıt, Arapça ve İbranice'de aynı olan “lanetli” anlamındaki “Al-lain”dir. Bunu, biz haliyle “KMA” olarak anlıyoruz. “Wanen” ise, Alman efsanelerinde adı geçen, Dhurakhapalam benzeri “uçan gemi”dir. “Marx'dır. “Velik” ise, Velikovsky. “Messing” de, Stalin'in uzun yıllar 


danışmanlığını yapan ve savaş stratejilerini hazırlayan, yukarıda sözünü ettiğimiz ünlü telepat Wolf Messing'dir. 


Einstein'in son sözleri olarak dudaklarından dökülen bu isimler, Kozyrev'in Batı'ya mesajında belirtilen isimlere aynen uymaktadır. Einstein, “yedi kişi” diyor. Bunlar: Marx, Freud, Velikovsky, Messing ve Einstein'dir. “İkisi” dediği diğer iki kişinin adlarını ise söylemiyor. Kozyrev'in saydığı isimler ise, yine Marx, Freud, Velikovsky, Messing, Einstein ve bunlara ilave olarak Aiberg'in kitaplarında Stalin'in ismi geçmektedir. 

Ancak Aiberg, kendisiyle yaptığımız görüşmede, bunun basım hatası olduğunu, orada bulunan ismin Stahl (Benjamin Disraeli Levi-Stahl) olması gerektiğini belirtti. Ayrıca yedinci kişinin de, Yahudilerin Filistin bölgesine toplanarak bir devlet kurmalarını ilk defa öneren ve Dünya Siyonist Örgütü'nü kuran, Theodor Herzl olduğunu söyledi. 


Acaba, Einstein ve Kozyrev'in açıklamış oldukları bu kişiler, daha önce de değindiğimiz gibi, Dhurakhapalam benzeri bir zaman aracı ile, “tarihin akışını 

değiştirmek” üzere, gelecekten zamanımıza gelmiş olan görevliler midir?. Tabii bu çok çarpıcı bir iddiadır; ancak raslantılar ve bulgular biraraya getirildiğinde, en azından, üzerinde durmaya değer olduğu anlaşılacaktır. 


Kozyrev'in Batı'ya mesajı ile Einstein'in son sözleri arasındaki benzerlik son derece ilginçtir. Üstelik, Einstein, son sözlerinde, “Ben Aynştayn” demiyor; “Ben 

Ayneşşeytan” diyor. Bunun ne anlama geldiği ise, Hızır Tezkiresi'nde çok açık bir şekilde yazılmıştır: Tezkire'nin “Vakıa” ile ilgili bölümünde, “Yedi Deccal’ dan 

birinin Ayneşşeytan (Şeytanın Gözü)” olduğu bildirilmiştir. Bilindiği gibi, İngilizce'de de “eye”, “göz” demektir. 


Bu arada, Einstein?ı ziyaret eden ve onunla tartışan kişinin adının ziyaretçi kayıtlarından saptandığını belirtelim. Bu ilginç ziyaretçinin adı, Aiberg'in notlarında “Hansel Heiberg Jr.” olarak geçmektedir. Yani Philadelphia Deneyi'ni yapan Carlos Miguel 

Allende veya Carl M. Allen. Bu konu ilerleyen bölümlerde ele alınacaktır. 


DR. JESSUP'UN KİTABINDA YER ALAN SÖZLER 
Philadelphia Deneyi'ni gerçekleştiren kişi olan Dr. Jessup?'dan ileride ayrıca ayrıntılı olarak 


söz edeceğiz. Burada, sırası gelmişken, Dr. Jessup'un “The Case for The UFO” (UFO Dosyası) kitabının (K83) başına gelenlerden söz etmek istiyoruz: 


Dr. Jessup, basılmak üzere matbaaya verdiği bu kitabın orijinal metninden bazı bölümlerin matbaada çalınmış olduğunu ve bu nedenle kitabın baskısında çıkmadıklarını hayretle görür. 
Matbaada yok edilen bölümlerde, UFO teknolojisi ile ilgili çağımız bilimini aşkın bazı bilgilerin yanısıra, Dr. Jessup, “Yedi kişilik Yahudi bir grubun gelecekten geçmişe zaman yolculuğu yaparak geldiklerini ve Dünya'nın doğal tarihini siyonizm doğrultusunda değiştirmeyi amaçladıklarını” iddia etmiştir. 


O sıralarda, Jessup'un bildiklerini öğrenen Yahudi yazar Immanuel Velikovsky, 1950 
yılında yayınlanan ünlü kitabı “Worlds in Collision” (Çarpışan Dünyalar) (K159) ın ardından, Jessup'un fikirlerine karşı bir kitap yazmaya koyulur. Kitabın adı: “UFO”s and Journey to The History” (UFO'lar ve Tarihe Yolculuk) dur. Bu kitabın amacı, Jessup'u yalanlamaktır. Diğer taraftan, Einstein de, o sıralarda, “UFO'lar gerçektir; orijinallerine dönüyorlar” gibi demeçler vermeye başlar. Fakat, Jessup'un kitabının bazı bölümlerinin matbaada yok edilmesi komplosu başarılı olunca, nedense, Velikovsky yeni kitabını yazmaktan vazgeçer; Einstein'in de UFO”larla ilgili demeçlerinin arkası kesilir. Bunun üzerine, Jessup, “UFO?s and TT” (UFO'lar ve Zaman Yolculuğu) isimli yeni bir kitabın hazırlıklarına başlar. Ancak, onun 1959 yılında intihar süsü verilen trajik ölümü, içinde muhtemelen daha önce yok edilen bölümlerinin de bulunduğu bu kitabın yayınlanmasına imkan vermez. Bu konuya ilerde tekrar değineceğiz. 


UFO'LAR GELECEKTEN Mİ GELİYOR ? 


İçinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi?nde, bizim Güneş”imiz gibi, 100 milyar yıldız bulunmaktadır. Samanyolu büyük bir galaksi sayılmaz; çünkü içersinde bir trilyon yıldız barındıran daha büyük galaksiler de vardır. Evrende, dağılım hesaplarına göre, içinde 100 milyar yıldız bulunan 200 milyar galaksi bulunmaktadır. Böyle bir galaksi topluluğuna mega galaksi veya Kur'an dilinde, “Müzeyyen Sema” denilir. Tüm evrende, 500 milyar mega galaksinin olması söz konusudur (S26). 


Eğer ışık hızı ile gidebilseydik, Dünya'nın çevresinde bir saniyede yedi buçuk kez dönebilir ve bize 150 milyon kilometre uzakta olan Güneş'e sekiz dakikada gidebilirdik. Güneş'imize en yakın yıldız “Alpha Centauri”dir. Bu yıldıza, ışık hızı ile 4.3 yılda, normal uydu 

hızı ile 43 bin yılda gidebiliriz. Dolayısıyla, bize ulaşmak isteyen bir UFO, en yakınımızdaki yıldızdan bile gelecek olsa, bu uzaklıkları aşmak zorundadır. 


Aynı olaya bir de galaksi boyutunda bakalım: Samanyolu Galaksisi'ne en yakın 

galaksi, Andromeda Galaksisi?dir. Eğer, ışık hızı ile giden uzay aracımızla Andromeda'ya gitmeye kalkışsak, oraya ancak üç milyon yılda ulaşabilirdik. Ancak, Hubble'ın 1929 yılında kanıtladığı gibi, evren sürekli olarak genişlemekte ve bunun sonucunda galaksiler hızla birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. Bu nedenle, Andromeda da Samanyolu'ndan hızla uzaklaşacak ve biz oraya üç milyon yılda değil, beş milyon yılda varmış olacaktık. Oradan, tekrar Samanyolu Galaksisi”'ne dönmek istesek, geriye dönüşümüz, aynı nedenle 12 milyon yılı bulacaktı. 


Bu örnekleri, bize en yakın yıldıza ve galaksiye ışık hızı ile gidilse bile, uzaklıkların ne denli büyük olduğunu, evrenin büyüklüğünü belirtmek için verdik. UFO teknolojisinin boyutlarının, bu devasa uzaklıkları aşabilecek yapıda olup, olmadığını tam olarak bilemiyoruz. Ancak, yakın çevremizden bize ulaşmanın güçlüğünü vurgulamak istedik. 


Ay'ın keşfi sırasında, Ay modülünün ve astronotların hareketlerinin bir çift UFO tarafından izlenmiş olduğunu ve bu olayın, yaklaşık iki asır önce kaleme alınan Hızır 

Tezkiresi'nde: “Ademoğluna, Ademoğlunun oğlu olan, Süreyya Kameri ehlinden mahfuz beyz refakat ve nezaret edecektir” şeklinde yer aldığını daha önce 

belirtmiştik. Hazreti Muhammed'in, “İnsanoğlunun uzayı fethi, Süreyya Yıldızı'na kadar sürecektir” diyen hadisini de dikkate alırsak, UFO'ların, başka Güneş sistemleri veya galaksilerden gelenler değil, zaman yolculuğu teknolojisine sahip 

olan “torunlarımız” olabileceği ihtimali daha akla yakın gelmektedir. Bu noktada, 

yazarımız Aiberg'in çok ilginç bir saptamasına burada yer vereceğiz. Sözü ona bırakıyoruz: 


“Öğrenciliğim sırasında, NASA, UFO konusunu araştıran 120 kadar bilim adamı ve teknisyenden oluşan gruba beni de davet etmişti. Böyle bir teklifi, sırf uzay teknolojisini yakından görme açısından kabul etmiştim. Bu görev sırasında, umduğumdan 

da fazlasını görme imkanı buldum. UFO araştırmaları halka kapalı tutulurken, NASA bünyesinde sözleşmeli bir çalışma grubu olarak, atmosferin çok yukarısındaki bir UFO'yu bir uydu aracılığı ile sürekli izledik ve videoya kaydettik. Video kayıtlarını daha sonra incelediğimizde, bu UFO'daki uzaylıların Latin alfabesi kullandıklarını şaşkınlıkla gördük. 
Çünkü, uzay aracının üzerinde, boya ile değil, sıvı kristalle yazılmış, “Dhurakapalam” yazısı vardı. “Dhurakapalam”, daha önce de belirttiğimiz gibi, Hint-Tibet mitoslarında (K18, K38) yer alan zaman yolculuğu aracının ismidir. Bu yazının altında, “Wanen” yazmakta ve onun yanında da bir takım rakkamlar yer almaktaydı. Alman mitoslarında da, uçan “Wanen”lerden söz edilir. Demek ki, uzaylılar Latince yazıyorlar 

ve Almanca konuşuyorlardı. Okunabilen en küçük yazı ise, “Volvo- Wagen” idi. Bu yazının yanında da, bir modelin veya bir yapımın tarihi yer alıyordu: “2247”. İşte bu, düğümü çözüyordu: Uzaylılar, bizim zaman yolculuğu yapan “torunlarımızdı”. Onlar, gelecekten geçmişe zaman yolculuğu yapabilecek teknolojiyi bulmuşlardı. Bu olaydan sonra, NASA'daki 120 görevli olarak, UFO'ların zaman yolculuğu teknolojisine sahip olduklarını belirten bir TT (Time Travelling) hipotezi kurmak zorunda kaldık. O zaman, 

efsanelerdeki “Wanen”ler, “Dhurakapalam”lar da birer masal değildi. 

Almanlar “Wanen” diyorlardı, Tibetliler “Vaidorg” ve Hindular “Vimana” (D68). Demek ki, bütün bu üstün uzay araçları gelecekten geçmişe geliyorlardı.” 


Aiberg, zaman yolculuğunun, yani zamanda geçmişe ve geleceğe gitmenin mümkün olduğunu, yayınlarının “Kara Delikler” ile ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklamıştır: Okurumuza, konunun bilimsel yönlerini ve kuramlarını Aiberg'in kitaplarından izlemesini öneririz. 


“GEÇMİŞ” DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ ? 


Eğer, gelecekten geçmişe gelenler var ise, bu gelenlerin görevli kişiler olabileceğini ve tarihi değiştirebileceklerini kabul etmemiz gerekir. Bunu, Islam kriptolojisine göre, “Zülkarneyn-Hızır” kıssalarından anlıyoruz: 


Hazreti Zülkarneyn, geçmişteki bir “Yecüc-Mecüc” istilasını geleceğe ertelemiştir ki bunun anlamı tarihin değiştirilmesidir (Enbiya Suresi'nin 96. ve 97. ayetleri). 


Zaman gezmeni Hazreti Hızır'ın tarihe müdahele edebildiğine dair örnekler pek çoktur. 
Örneğin, Kehf Suresi”nde çok iyi anlatıldığı gibi, Hazreti Hızır'ın zamanda 

geri giderek bazı olayları (geminin delinmesi, çocuğun öldürülmesi, duvarın 

onarılması) değiştirmesi (KI, K161), bir yazgının, Allah emri 


ile değiştirilebileceğini doğrulamaktadır. Hazreti Hızır, geleceği yaşamış, olanları bilmiş ve o olayların nedenlerini baştan değiştirerek, sonucu etkilemiştir. 


Bir hadise göre: “Rabbimiz, her gün Levh-i Mahfuz'a 360 kez nazar eylemektedir”. Bunun anlamı, Allah'ın, duaları kabul edilen bazı kulları için, değişikliklere açık bulunmasıdır. 


Resmi bilim de, tarihin değiştirilebileceğini bazı varsayımlarla kabul etmektedir. 

Örneğin, çift yaratılan parçacıkların (pair production particles), birbirlerinden habersiz bile olsalar, tıpatıp aynı davranmalarını sağlayan kuantum gizli değişkenleri (hidden variables), tarihin değiştirilebileceğini söyler (K111). Bu gizli değişken çiftlerin, zamanda 

ileri ve geri olarak ilişkilendirilmelerini ve aynı davranışı göstermelerini öngörür. 


H. R. Pagels'in, 1982 yılında yayınlanan “The Cosmic Kode: Ouantum Physics as The Language of Nature” (Kozmik Kod: Doğanın Dili Kuantum Fiziği) adlı kitabında (K111) bu konuda ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır (Bu kitap, ülkemizde, 1992 yılında aynı isimle yayınlanmıştır). Ayrıca, J. G. Cramer'in, “Ouantum Time Travel” (Kuantum Zaman Yolculuğu) adlı yazısında da (D14) bu konu ele alınmıştır. 


Evrendeki antimadde'nin zamanda geri gitmesi ile de geçmişi değiştirmenin mümkün olacağı anlaşılmıştır. H. Alfven'in, 1966 yılında yayınlanan “Worlds-Antiworlds” (Dünya”'lar- Anti-Dünya'lar) kitabında (K2) da bu konuya değinilmiştir. 


Kuantum Teoremi (K111, K112), Kara Delikler (D48, D34, D35) ve Parelel 

Evrenler (K156, D8, D59, S96) bir arada bağdaştırıldığında, zaman yolculuğunun (D11) mümkün olabileceği (G14), J. Gribbin'in, 1979 yılında yayınlanan “Timewarps” (Zaman Sapmaları) adlı kitabında (K68) enine, boyuna tartışılarak ortaya konulmuştur (Bu kitap, ülkemizde, 1996 yılında, “Kozmik Postacı (Zaman Kayması)” adıyla yayınlanmıştır). 


Philadelphia Deneyi'nden (K15, K95) sonra, ABD ordusunca benzer uygulamaların yapıldığı ve bu deneyler sonucunda zaman yolculuğu olaylarının gerçekleştiği bazı kaynaklarca ileri sürülmektedir (K17, K99, K100). 


Kur'an ayetleri ile örneklediğimiz tarihin değiştirilmesi görüşüne, “tümevarımcı uzlaşımcı görüş” diyoruz. Bu görüş, (Hazreti Hızır'ın yaptığı gibi) “Tarihin değiştirilebileceğini, torunların, atalarına müdahele edip, geçmişi kendi idealleri doğrultusunda düzenleyebileceklerini” savunur. Bu konudaki çeşitli yayınları dikkate 

aldığımızda, din ve bilimin “mutabık” olduklarını söyleyebiliriz. 


Aiberg, yukarıda sözünü ettiğimiz gibi, başından geçen bir UFO gözlemini de anlatarak, bunu ciddi şekilde iddia ediyor. Ayrıca, Kozyrev'in “Batı'ya Mesajı”ndaki ve Jessup'un baskıdayken bazı bölümleri çalınan kitabındaki iddiaları ve Einstein'in ölüm döşeğindeki sözleri, bunların hepsi bir tek noktada birleşiyor: Einstein'in, “Biz Mahşer'in yedi suvarisiyiz” dediği gibi, acaba yedi Yahudi zaman gezmeni, gelecekten geçmişe giderek, zamanın akışını siyonizm doğrultusunda değiştirdiler mi? Acaba, İkinci Dünya 

Savaşı'nda, tarih gerçekten değiştirildi mi (S89)?. 


Bu bir gerçekse, zamanımızda da, gelecekten gelerek aramıza karışmış olan gizli birilerinin olması pek muhtemeldir. Kur'an kriptolojisinde (ledünni anlamda), böyle bir işaret vardır: “İyi niyetli” ve “kötü niyetli” iki düşman kamp. Bu çok ince sır, Kehf Suresi'nin 32. 


ayetinden itibaren yer almakta, ancak cifir bilimini bilenlerce anlaşılabilmektedir. “Mehdistler”le, süfyanistleri karşı karşıya getirecek bir din savaşının habercisi olan bu ince sırda, aynı zamanda, Zig-Zag Öğretisi”nin oluşumunun “nedenleri” yatmaktadır. 


Kozyrev'in gerçekleştirdiği zaman yolculuğu deneyinden söz ettiğimizde, konunun haliyle “Geçmişe gidilebilir mi?” tartışmasına kadar gitmesi kaçınılmazdı. Bu aşamada da, Aiberg'in, kitaplarının değişik bölümlerinde sözünü ettiği yukardaki çok ilginç konuları gözardı edemezdik. Şimdi, tekrar kaldığımız yere dönüyor, Zig- 

Zag teoristlerinin çalışmalarını mümkün olan kronolojik sıra ile sunmaya devam ediyoruz: 


1940'lı yıllarda, KMA mektupları, David Hilbert ve Arnold Sommerfeld başta olmak üzere, bir çok seçkin bilim adamına adeta yağmaktaydı. Bunların içinde en ilginci, ünlü Philadelphia Deneyi'ni gerçekleştiren Dr. Jessup'un öyküsüdür: 


PHILADELPHIA DENEYİ 


MORRIS KETCHUM JESSUP (1900-1959) 


Bilim adamı, oşinograf, havacı, astronom, astrofizikçi, teorik fizikçi, matematikçi ve yazar, “Dr. Morris 
Ketchum Jessup” (1900-1959) (K4, K95, D38), ABD’de, 
Rockville, Indiana’da doğmuştur. Jessup, Birinci Dünya 
Savaşı'na çavuş rürbesiyle katılır; 1920'li yıllarda, Iowa ve Michigan Üniversiteleri'nde matematik ve kozmoloji öğrenimi görür. Daha sonra, bir araştırma ekibi ile gittiği Güney Afrika'da astronom olarak 
| çalışırken keşfettiği “Çift Yıldızlar” ile adı astronomi 
JER tarihine geçer. Güney Afrika'daki deneyimlerini, doktora 
% çalışmasında toparlar (1933) ve ondan sonra, Washington 

£ D.C. deki Carnegie Enstitüsü adına bir araştırma ekibi ile birlikte fotoğrafçı olarak, Maya ve İnka uygarlıklarını incelemek üzere, Güney Amerika'ya gider. Burada yoğun çalışmalar yapan Jessup, bu çalışmaların sonucunda, bu uygarlıklarca kurulan olağanüstü yapıların, ancak Dünya dışı bir teknoloji ile yapılabileceğini açıklar (K95). 


Dr. Jessup'un yaşamı ve yaptıkları, ABD'de bugüne kadar yayınlanmış çeşitli kitaplara ve dergilerdeki yazılara konu olmuştur. Bunlardan en önemlileri, R. H. Crabb'ın 1962 yılında yayınlanan, “M. K. Jessup, Allende Letters and Gravity” (M. K. Jessup, Allende Mektupları ve Gravite) (K41); G. Barker'ın 1963 yılında yayınlanan, “The Strange Case of Dr. M. K. Jessup” (Dr. M. K. Jessup'un Garip Durumu) (K4); C. F. Berlitz'in 1977 yılında yayınlanan, “Without A Trace” (İz Bırakmadan) (K15) ve W. L. Moore ve C. F. Berlitz'in 
1979 yılında yayınladıkları, “The Philadelphia Experiment: Project 

Invisibility” (Phildelphia Deneyi: Görünmezlik Projesi) (K95) isimli kitaplarıdır. “Without A Trace”, ülkemizde 1977 yılında “İz Bırakmadan” ismi ile yayınlanmıştır 


Bunların dışında, ayrıca, I. D. Sanderson'un 1968 yılında “Pursuit” dergisinde 

yayınlanan, “M. K. Jessup” (D38) ve H. S. Santesson'un 1975 yılında, 

yine “Pursuit” dergisinde yayınlanan, “More on Jessup and The Allende Case” (Jessup ve Allende Dosyası Hakkında Yeni Bilgiler) (D39) adlı yazıları da dikkat çekicidir. 


Söz konusu yayınlar incelendiğinde, Dr. Jessup'un 1940'lı ve 1950'li yıllar arasındaki yaşamı hakkında nerdeyse pek bir bilgi bulunmadığını hayretle görmekteyiz. Aiberg'in kitaplarında ise, Jessup'un yaşamındaki bu esrarengiz dönemin aydınlatıldığını görüyoruz. 
Şimdi, yazarımız Aiberg'in, Jessup ile ilgili olarak yazdıklarına bakalım: 


Jessup, 1940 yılında, postadan “görünmezliğin” sırlarından ve “Birleşik 

Alanlar”ın elektromagnetizmasından söz eden inanılmaz formüllerle dolu bir mektup alır. 
Bu mektuptaki imza, Fransızca'ya uyarlanmış “Charles M. Alain”dir. Daha sonra aldığı aynı imzalı ikinci bir mektupta ise, “Müslüman olması halinde kendisine çok önemli kozmik bilgilerin verileceği, hatta KMA'nın şahsen ortaya çıkabileceği” bildirilir. Jessup, belki de sadece bilim aşkına, bir zenci müftünün huzurunda Kelime-i 

Şehadet getirerek Müslüman olur. Müslüman oluşunun hemen ardından, postadan, defter kalınlığında el yazısı ile yazılmış bir mektup alır. Mektupta yazılanlara baktığında şaşkına uğrar; inanılmaz şeyler vardır. “Görünmez olmanın sırları” dinsel açıdan anlatılmakta; bir taşıtı görünmez hale getirmenin tam bilimsel ve akla gelmeyecek elektriksel aygıtları ve dev bobin planları bu mektupta yer almaktadır. Yazılanların altındaki imza, bu kez “Karl Michael Allein” ve Asistan olarak “Heiberg” ikilisine aittir. 


“HANSEL HEIBERG” ORTAYA ÇIKIYOR 


Daha sonra, Jessup'un gerçek bir Müslüman olduğunu inandırmasıyla, KMA adına öteki imza “Heiberg” ortaya çıkar; tanışırlar ve ünlü Philadelphia Deneyi'nin çalışmalarını birlikte yaparlar. Heiberg, daha önce bilim literatüründe hiç adı geçmeyen esrarengiz biridir; ancak Einstein'e bile taş çıkartacak teknik bilgiye sahiptir. Kimse onu tanımamakta, 

sürekli saklanmakta, Jessup'un evine ancak geceleri gelmektedir. Ön adını bile söylememiştir. Bu kadar gizlilik karşısında dayanamayan Jessup, bir gün Heiberg'in özel çantasını karıştırmadan edemez. Adamın adı: “Hansel Heiberg”dir. Pasaportu, 1908 yılında doğduğunu ve Norveçli olduğunu göstermektedir. Çantada Heiberg'in gizli çalışmalarını gösteren bir sürü döküman vardır. Bu dökümandaki çizimler ve teoremler, “KMA” imzasını taşımaktadır. Jessup, bu belgelerde, bir sürü çizimin yanısıra, UFO benzeri disk biçimli uçan araçların teknolojisinin en ince ayrıntısına kadar verildiğini hayretle görür ve bu çizimleri kopya etmekten kendini alamaz (Daha sonraları yayınladığı “The Case for The UFO” (UFO Dosyası) (K83) isimli kitabının ana kaynağı bu çizimlerdir). 


Hansel Heiberg, 1940'lı yıllarda, görünmezlik yeteneğini, “Bedensiz ve araçsız zaman yolculuğu yapma” veya “Kendi tüneline gizlenerek dış uzayda görünmez 

olabilme” şeklinde tanımlamıştır. Axel Heiberg'in de böyle bir yeteneğe sahip olduğunu daha önce belirtmiştik. Hansel, kendisinin tek başına, sadece dua ve zikir yoluyla oluşturabildiği görünmezlik olayının, bilim yoluyla 

da gerçekleştirilebileceğine (K118) inanmaktaydı. Çünkü, görünmezlik mekanizmasının, tamamen enerjetik alanlara dayandığını fark etmiş ve olağanüstü şiddetli manyetik alanlarda bunun gerçekleşeceğine inanmıştı. 


Hansel Heiberg, zamanın ünlü bilim adamı “Arnold Sommerfeld”e (1869-1951) (S38) ve daha sonraları, genç bilgin “Olexa-Myron Bilaniuk”a (1926-....) (D4, E2) gönderdiği KMA imzalı mektuplarla “Takyon Teoremi”ni (K117, D5, D6, S64) açıklamış ve her iki bilim adamının çalışmalarında bu konuya eğilmelerini sağlamıştır. 


Hansel Heiberg, görünmezlik olayını bilimsel yolla gerçekleştirmek amacı ile, 1940'lı yılların başlarında, Dr. Morris Ketchum Jessup ile yukarıda belirttiğimiz şekilde ilişki 


kurar. Dr. Jessup, o yıllarda, ABD Deniz Kuvvetleri'nin çok değer verdiği büyük bir bilim adamıdır. Yapay manyetik alanlar oluşturularak bir geminin görünmez olup, olamayacağının denenmesi, İkinci Dünya Savaşı'nın en yoğun olduğu bu dönemde, ABD Deniz Kuvvetleri'nin de çok ilgi duyduğu bir projedir. Dr. Jessup ise, böyle bir deneyi üstlenebilecek tek kişidir. 


Bu deneyle, maddenin uzayda yer değiştirmesi planlanmıştır. Başka bir deyişle, madde, atomlarına ayrıştırılacak ve başka bir fizik mekanda tekrar bir araya getirilecektir. Yani, bir “ışınlama” deneyi yapılacaktır. Bu deneydeki asıl hedef, Einstein'in Birleşik Alanlar Teorisi'ni (K6), uygulamalı olarak kanıtlamak ve bundan askeri amaçlarla yarar sağlamaktır. Yani, oluşturulacak yapay bir manyetik alanla, savaş gemilerinin düşman gemileri karşısında görünmezliğinin sağlanması amaçlanmıştır. 


Birleşik Alanlar Teorisi, “mekan-zaman” ve “madde-enerji” kavramlarının aslında birbirinden ayrı birimler değil, aynı elektromanyetik uyarılar 

karşısında “birleşebilecek” nitelikte oldukları görüşüne dayanır. Bu teori, UFO'ların nasıl birdenbire görünüp, birdenbire kaybolabildiklerini açıklayabilecek tek teoridir (K17). J. 
Helms ve L. Harry'nin “Argosy UFO Magazine”de 1977 yılında yayınlanan “The Carlos Allende Letters: Key to The UFO Mystery” (Carlos Allende Mektupları: UFO Gizeminin Anahtarı) başlıklı yazısında bu konuda bazı ipuçları bulunmaktadır. 


Yapılacak uygulamada, bir bobinde oluşturulacak olan elektrik alan, 

kendisine dik bir manyetik alan yaratacaktır. Bu alanlardan her biri, evrenin 

bir düzlemini temsil eder. Oysa, evrenin üç düzlemi vardır. Demek ki, üçüncü bir alan daha olmalıdır. Projenin bir amacı da, insan eliyle yaratılacak yapay bir manyetik alanla oluşturulabilecek olan bu üçüncü düzlemin, insanlar ve cisimler 

üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Söz konusu deney, çok güçlü manyetik Jeneratörler ve bobinlerle bir gemiye ve yakın çevresine elektrik akımı yükleyerek, buradaki elektrik alana dikey durumda yoğun bir manyetik alan oluşturmak ve böylece oluşan bu “dipol” alanda, iç uzaya, yani “tünele” girip, başka bir tünel ucundan çıkmak şeklinde özetlenebilir (İç uzay, tünel ve dipol terimleri, Aiberg”in kitaplarında ayrıntılı olarak anlatılmıştır). 


PHILADELPHIA DENEYİ 


Uygulama, Philadelphia limanındaki, USS 
Eldridge, DE (Destroyer Escort) 173 borda numaralı bir ABD sahil koruma gemisi 

Tep üzerinde yapılır (K15, K95, D57, D67, 
D40, S30). 


Tarih: 28 Ekim 1943'dür. Gemiye, 75 
KVA gücünde iki dev jeneratör 
| (degausser), her biri 2 megawat CV 
gücünde üç RF vericisi ve 3000 adet güç 
= arttırıcı tüp monte edilmiştir (S67). Deney 
> başladığında, ilk olarak sisli yeşil 

© birışığın çevreyi sardığı görülür. Gemi bu 

yeşil sise bürünmeye başlar ve içindeki 

denizcilerle birlikte yavaş yavaş kaybolur. Geminin sadece su üzerindeki çırpıntıları 


görülmektedir, kendisi görünmez olmuştur. Tam üç dakika sonra, buraya 640 kilometre uzaklıktaki Norfolk limanında, geminin, askeri gözlemcilerin gözleri önünde aniden ortaya çıktığı ve tekrar kaybolduğu ve en son olarak, 

yeniden Philadelphia limanında belirdiği görülür. Deney, bu şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktığında güçlükle sona erdirilir. 


Deney amacına ulaşmıştır. Ancak, deneyden hemen sonra, gemideki personelin bir kısmının tamamen kaybolduğu; geriye kalanların ise, psişik yeteneklerinin çok güçlenmiş olduğu saptanır. Bazıları, deneyde kazandıkları görünmeme yeteneğini, daha sonra günlük yaşamlarında da sürdürürler. Evlerinde otururken, sokakta yürürken, herhangibir zamanda, diğer insanların şaşkın bakışları arasında kaybolup, sonra yeniden ortaya çıktıkları görülür. 
Kiminin vücutları kısmen görünmez olur. Liman yakınlarındaki bir barda çıkan kavgada, denizcilerden bir kısmının bir görünüp, bir kayboldukları garsonlar tarafından hayretle izlenir. Bir diğerinin, ailesinin gözleri önünde, evinin duvarları içinden geçtiği görülür. 


Bazıları ise, donup kalmakta; yani heykel gibi kaskatı kesilmektedir. Bu donmalar, bazen bir kaç saniye, bazen saatlerce sürmektedir. Smith adındaki bir denizcinin donuşu 

ise 200 gün sürmüştür. Yemeden, içmeden, nefes almadan bu kadar uzun 

süre donup kalan Smith, kendine geldiğinde, bu süreyi 5 saniye gibi hissettiğini ve bu süre içinde elinde olmadan uzayda gezindiğini ve Dünya'yı dışardan seyrettiğini ifade etmiştir. 
Donan kişiler, kendi iradeleri ile hareket edememekte, yakınlarındaki kişilerin onlara dokunarak topraklamaları gerekmektedir. Daha sonra, hepsi, bu donma anında, kendilerinin çekimsiz olarak serbestçe yükselip, uzayda gezebildiklerini ifade etmişlerdir. 
Kaybolan denizciler de, “Birden kendimizi, bedenimizle birlikte uzayda buluyoruz, sonra tekrar kaybolduğumuz yerde ortaya çıkıyoruz” demişlerdir. 


Denizcilerin doğru söylediği, acı bir gerçekle anlaşılır: Bir gün, üzerinde pusula bulunduran bir tayfa birdenbire donup kaldığında, arkadaşları ona dokunarak topraklamak isterler. 
Dokundukları anda, tayfa birden alev alır ve o kadar şiddetli yanar ki, geride hiç bir iz ve kül bırakmaz. Sadece bulunduğu zeminin kömürleşmiş oluşu, tayfanın yandığını göstermektedir (Bu şekilde, dört denizcinin yandığı kaydedilmiştir). Dr. Jessup, bu tayfa yandığı sırada, bulunduğu döşeme ve halıda oluşan yanıkları toplayarak, üstadı Hansel Heiberg'e 

verir. Heiberg bazı testler yapar ve bu tayfanın, uzayın, kozmik 

ışınların bulunduğu atmosfer dışı bir bölgesine ışınlanmış olduğu sonucuna varır. Çünkü, halı ve döşeme nümunesinde, Dünya üzerinde hiç olmaması gereken, radyoaktif ışıma ve dedektörlerin “Kozmik Primerler” diye tanımladıkları, Kur'an'da “Şıhap” adıyla bildirilen kozmik ışınları saptamıştır. Bu ışınlar, magnetosferde, bilimsel 

adıyla “Shower” (Sağanak) denilen bir olayla törpülenmektedirler. Bu nedenle, Dünya'ya ulaşmaları olanaksızdır. İşte halı nümunesinde bu kozmik ışınların saptanmış olması, tayfanın dediklerini doğruluyor, yani onun atmosfer dışına çıktığını ve orada bu 

ışınlarla alev aldığını kanıtlıyordu. Böylece, tayfaların, uzaya bazen bedenleriyle, bazen ise dondukları anda bilinçleriyle çıktıkları doğrulanmıştı. 


Philadelphia Deneyi, sonraki yıllarda bir çok dergiye, kitaba ve filme konu olmuştur. 
Deneyle ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüş, iddialar ortaya atılmış, fakat olayın ardındaki esrar bir türlü tam olarak gözler önüne serilememiştir. Çok sayıda tanığın olmasının yanısıra, deneyi yaşayan bir o kadar da denizci vardır. Ancak, bunların büyük bölümünde zamanla akıl rahatsızlıkları ortaya çıkmış, bir kısmı intihar etmiş, bir kısmı ise eceliyle ölmüştür. 
Dolayısıyla, bugün için bu deneyle ilgili somut kanıtlar bulmak oldukça güçtür. Öyle ki, 


bugün, ABD Deniz Kuvvetleri'nde deneyin kod adının bile ortada bulunmaması, bu olayın yetkililerce hala bir sır olarak saklandığını göstermektedir. 


ABD Deniz Kuvvetleri'nin çok gizli “Inter Services Code- Work Index”inde yer 

alan “Rainbow” kod adının, Philadelphia Deneyi'ne ait olduğu ve bu deneyin, resmi kayıtlarda “Project Rainbow” (Gökkuşağı Projesi) adıyla geçtiği, W. L. Moore ve C. F. 
Berlitz ikilisinin “The Philadelphia Experiment: Project Invisibility” (Philadelphia Deneyi: Görünmezlik Projesi) kitabında (K95) ve A. H. Hochheimer'in “The Philadelphia Experiment from A to Z” (A'dan Z'ye Philadelphia Deneyi) adlı yayınında (S30) belirtilmiştir. Ayrıca, deneyin, Philadelphia'da çıkan bir gazetede haber olarak yayınlanmış olduğu da bu yayınlarda yer almaktadır. 


Bazı kaynaklarca (D45, D67, S30), deneyin ön hazırlık çalışmalarının Nikola Tesla ve Dr. 
John von Neumann tarafından, 1930- 

1931 yıllarında, Chicago ve Princeton Üniversiteleri’ nde yapıldığı, Tesla'nın 1931- 

1943 yılları arasında bu projede etkin görev aldığı, hatta 1940 yılında yapılan ilk denemenin 
başarılı olmasından sonra, 22 Temmuz 1943 ve 12 Ağustos 1943 tarihlerinde, takip eden denemelerin yapıldığı ileri sürülmüştür. Tesla'nın, deneyin gemi personeline zarar vereceği gerekçesi ile projeden ayrılmasından kısa süre sonra şüpheli bir ölümle yaşamını yitirdiğini daha önce belirtmiştik. 


Bazı kaynaklarca üç kez tekrarlandığı ileri sürülen deneyi, yandaki diğer bir gemiden gözlemleyen tanıklardan birinin ifadesi şöyledir (D67): 


“22 Haziran 1943 sabahı 9.00”da jeneratörler çalıştırıldı. Yeşilimsi bir sis gemiyi örtmeye başladı. Bir an sadece geminin çapasını görebildim, sonra o da kayboldu. Sis ortadan kalktığında gemi kaybolmuştu, sadece denizi görüyorduk. Bizim gemide bulunan üst rütbeli subaylar ve bilim adamları, korku ve heyecan içersinde soluklarını tutarak bu inanılmaz olayı seyrediyorlardı. Gemi ve personeli sadece radardan değil, gözlerimizin önünden yok olmuşlardı. Her şey planlandığı gibi olmuştu. 15 dakika sonra emir verildi ve jeneratörler durduruldu. Önce bir şey olmadı; ardından yeşil sis tekrar ortaya çıktı ve USS 

Eldridge tekrar görünmeye başladı. Sis azalırken, bir şeylerin yanlış gittiğini hissettik. 
Hemen gemiye yanaştık. İlk önce, gemi personelinin çoğunun geminin yanlarından sarkarak kusmakta olduklarını gördük. Diğerleri güvertede bilinçsizce, şaşkın şaşkın dolaşıyorlardı. 
Ekipler gemiye girerek, bu personeli yenileriyle değiştirdiler. Bir kaç gün sonra, yeni bir deneyin yapılması kararlaştırıldı. Bu deneyde de, gemi, istenilen radar görünmezliğine ulaştı; akabinde geminin donanımı değiştirildi. Asıl deney ise, 28 Ekim 1943'de yine aynı gemide gerçekleştirildi. Bu deneyde de, jeneratörler çalıştırıldıktan hemen sonra, destroyer hemen hemen görünmezlik aşamasına ulaştı. Geminin sadece burnu ve kıçı görülüyor, aradaki bazı yerleri ise belli belirsiz seçiliyordu. Sonra, su üzerinde, sadece teknenin bulunduğu yerde çizgi halinde bir iz kaldı. Daha sonra, mavi bir ışık parladı ve o çizgi de yok oldu. Artık, gemi tamamen yok olmuştu. Geminin, bir kaç dakika sonra, Philadelphia'ya millerce uzaktaki Norfolk'da ortaya çıktığı kaydedildi. Ancak, orada göründükten kısa bir süre sonra tekrar kayboldu ve tekrar Philadelphia'da ortaya çıktı. Bu kez durum ciddiydi; tüm personelin başı beladaydı. Bazıları yok olmuştu; bir daha hiç geriye dönemediler. Ama en korkuncu, beş denizcinin, geminin gidip-gelmesi sırasında, metal gövdenin içinde sıkışarak kalmış olmalarıydı. Bu feci bir olaydı. Birisi kurtuldu, ama bir daha asla eski haline dönemedi; aklını yitirmişti. Personelden bazılarının psişik yeteneklerinin 

olağanüstü gelişmiş olduğu saptandı. Bazıları ise sokakta yürürken kayboluyor, sonra yeniden ortaya çıkıyorlardı.” 


Araştırmacı yazar C. F. Berlitz, “Without A Trace” (İz Bırakmadan) adlı 

kitabında (K15), Dr. Jessup'un yakın arkadaşı, bilim adamı, Dr. Mason Valentine ile yaptığı bir röportaja yer veriyor. Bu röportajda, Berlitz'in, Philadelphia Deneyi'nin bilimsel olarak açıklanmasının mümkün olup, olmadığı konusundaki sorusuna, Dr. Valentine şu cevabı vermiştir; 


“Bence Philadelphia Deneyi, bilinen ve alışılmış yollarla açıklanamaz. Bir çok bilim adamı, artık atomun temel yapısının madde zerreciklerinden değil, elektromagnetik 

alanlardan oluştuğu görüşünde. Bu olay, son derece karmaşık enerji alanlarının 

birbirini etkileme işlemidir. Eğer, böyle bir evrenin içinde maddenin değişik fazları bulunmasaydı, bu şaşılacak bir şey olurdu. Bir fazdan diğerine geçilmesi, bir yaşam düzeyinden diğerine geçmeye benzer. Bu, boyutlar arası bir değişmedir. Yani, Dünyalar içinde başka Dünya”lar olabilir. Manyetik alanların boyutsal 

değişimler yaratabileceğinden zaten kuşkulanılıyordu. Maksatlı olarak olağandışı manyetik koşulların yaratılması, hem fiziksel, hem de yaşamsal olarak maddenin fazını değiştirebilir. 
Bu durum, bağımsız olmayan, ancak içinde bulunduğumuz madde/zaman/enerji boyutunun bir parçası olan zaman boyutunu saptırabilir. Kısacası, Philadelphia Deneyi büyük bir olasılıkla gerçek bir deneydir.” 


JESSUP'UN “UFO” KİTABI 


Dr. Jessup, deneyden sonra, 1950 yılı başlarında, UFO'larla ilgili bir kitap üzerinde çalışmaya başlar. Yukarıda, Jessup'un, Hansel Heiberg'in çantasında bulduğu 

bazı çizimleri kopya ettiğini belirtmiştik. Jessup, bu çizimleri, yazmakta 

olduğu UFO kitabında kullanmaya kalkışır. Ancak, matbaaya baskı için bıraktığı yazıların zaman yolculuğu ve ileri UFO teknolojisi ile ilgili bazı bölümlerinin 

baskıda çıkmadığını hayretle görür. Yazılar matbaada, klişe için verdiği 

çizimlerin asılları ise evinde kaybolmuştur. Tam o sıralarda, peşine takılan siyah takım elbiseli kişiler (MIB: Men in Black: K7, S16, S18) nedeniyle, Heiberg ortadan kaybolur. 
Bir süre sonra, Heiberg'den, “Can güvenliği nedeniyle görüşmemeleri gerektiğini, ancak posta kanalı ile yazışmalarının süreceğini” bildiren bir mektup alır. Böylece, “KMA - Heiberg” imzalı mektuplar tekrar gelmeye başlar. Ancak, bir süre sonra bu mektuplar postada kaybolmaya başlayınca ilişkileri tamamen kesilir. 


Jessup'un yazılarının matbada çalınmasından az önce, Yahudi asıllı Rus 

yazar Velikovsky'nin, “UFO?s and Journey to The History” (UFO'lar ve Tarihe Seyahat) adlı bir kitap yazmaya koyulduğundan daha önce söz etmiştik. Kitabın 

amacı, Jessup'un “The Case for The UFO” (UFO Dosyası) adını verdiği kitabındaki (K83) fikirlerine karşı gelmektir. Çünkü, Jessup, bu kitabında, “Yedi kişilik Yahudi bir grubun gelecekten zamanımıza gelerek, tarihin doğal akışını siyonizm doğrultusunda değiştirmeyi amaçladıklarını” iddia etmektedir. Kitap henüz basılmamıştır. 

Ancak, Velikovsky her nasılsa bunu öğrenmiş ve bu kitaba karşıt olan kitabını yazmaya koyulmuştur. Bu sıralarda, Einstein'in de, basında, “UFO'lar gerçektir; orijinlerine dönüyorlar” şeklinde çıkmaya başlayan demeçleri de oldukça ilginçtir. Fakat, Jessup'un kitabının bazı bölümleri yok edilip, ancak bazı eksiklerle yayınlanmasından 

sonra, Einstein'in demeçleri birden bıçak gibi kesilir; Velikovsky de yeni kitabını yayınlamaktan vazgeçer. 


Jessup, ilk kitabı “The Case for The UFO”nun 1955 yılında yayınlanmasından kısa bir süre sonra, “The Expanding Case for The UFO” (Genişleyen UFO Dosyası) (K84), adı altında 


ikinci bir kitap yayınlamıştır. Bugüne kadar konusunda yazılmış en iyi dört kitaptan biri olarak kabul edilen bu eserlerde, Philadelphia Deneyi ve Birleşik Alanlar Teorisi'ne geniş yer verilmiştir. Jessup, kitaplarında, okurların ve devletin bu konuya yönelmesini ve bu alanda yapılacak çalışmalara finansal kaynak sağlanması için politikacılara baskı yapılmasını önermektedir. Ona göre, UFO konusu ancak bu düzeyde ele alındığında bir çözüme kavuşabilecektir. 


Dr. Jessup, kendisine yapılan komploya karşılık olmak üzere, “UFO?s and TT” (UFO'lar ve Zaman Yolculuğu) adındaki üçüncü kitabını yazmaya koyulur. Ancak, bu kitabın yayınlanmasına ömrü yetmeyecektir. 


Philadelphia Deneyi, 1950'li yıllarda, ABD Deniz Kuvvetleri'nce ve Dr. Jessup'un katılımı ile bir kere daha denenmiş, ancak bu ikinci deneyde birinciye nazaran daha olumsuz sonuçlar alındığından, deneyden vazgeçilmiş ve hemen birincisi gibi örtbas edilmiştir. Bazı kaynaklar (K99, K100), deneyin, 1983 yılında, “The Project Montauk” Montauk Projesi) adıyla yeniden uygulamaya konulduğundan söz etmektedir (K99, K100). Tabii hepsi gizli tutulan bu uygulamalarla ilgili olarak, ABD'li yetkililerden herhangibir bilgi alma olanağı yoktur. 


Tekrar 1950'li yıllara geri dönersek, Dr. Jessup'un bu dönemde yeniden KMA mektupları almaya başlaması ve ABD Deniz Kuvvetleri ile olan ilişkisi oldukça ilginçtir (K95, D57): 


Dr. Jessup, her iki kitabının yayınlanmasından sonra, “10 boyutlu uzay-zaman 

modeli” kurma çalışmalarına girişir. İşte tam bu sıralarda, yeniden KMA mektupları almaya başlar. Bu mektuplardan ilkinin tarihi 13 Şubat 1956'dır. Zarfın üzerinde, “Carlos Miguel Allende” adı vardır (Bu isim, ilerde sözünü edeceğimiz gibi, 11. KMA olan “Jorge Luis Borges” tarafından kullanılmaktaydı). İmla hataları ile dolu olan mektupta 

(D24), Jessup'un Birleşik Alanlar Teorisi ile ilgili çalışmalarının 

hemen kesilmesi istenmektedir. Mektubun yazılış şekli, sanki yazarının, Philadelphia Deneyi'ni baştan sona kadar izlediği izlenimini vermektedir. 


Gerçekten, deney, S. S. Andrew Furuseth isimli bir şilepten tanıklarca baştan sona kadar izlenmiştir. Bu tanıkların arasında, esrarengiz Bay Allende'nin de olduğu, hatta gemide çekilen toplu resimlerden birinde bulunduğu iddia edilmiştir (K95). Dr. Jessup, 

aldığı KMA mektubundaki adrese hemen bir cevap yazarak, kendisine daha ayrıntılı bilgi verilmesini ister. Bir süre sonra, Allende'den ikinci bir mektup alır. Mektupta özetle şöyle denilmektedir: 


“Sevgili Bay Jessup, 


Bu deneyin üzerimde bıraktığı izlenimleri ve olayın nasıl olduğunu, kanıtları ile birlikte size yeniden yazıp, yazamayacağımı soruyorsunuz. Kuşkusuz, size yardım etmek isterim. Eğer bana, bir hipnotizör, bir miktar sodyum pentotal (bilinci uyuşturup, iradeyi kırarak doğruyu söyleten bir ilaç), bir kayıt cihazı ve çok hızlı daktilo yazabilen birini sağlarsanız, size bu konuda gerçekten çok değerli bilgiler verebilirim. Bence bu iş uygun şekilde ele alındığı, bilim adamları ve halka psikolojik bakımdan etkin bir şekilde takdim edildiği takdirde, insanlık hayal ettiği yerlere gidebilir. ABD Deniz Kuvvetleri'nin tesadüfen bulduğu 

bu nakil şekli ile yıldızlara kolayca gidilebilir. Bundan eminim.” 


K.M. Allende 


Jessup, ikinci mektupta yazılanları düşündüğü sırada, ABD Deniz Kuvvetleri'nden 

bir davet mektubu alır. Deniz Kuvvetleri Araştırma Kurumu (ONR), ondan bir konuşma yapmasını istemektedir. Jessup, bu kurumun Washington'daki merkezine 

gittiğinde, yetkililer, kendisine, daha önce yazmış olduğu UFO kitabını verirler ve “Bu kitabın bir yıl kadar önce kendilerine posta ile gönderilmiş olduğunu” söylerler. Kitabın sayfalarında, değişik renkte kalemlerle yazılmış çeşitli notlar bulunmaktadır. Yazı karakterlerinden anlaşıldığına göre, bu notlar üç değişik kişiye aittir. Bunlardan 

birini Jessup hemen tanır. Bu üç değişik yazıdan biri, Bay Allende'ye aittir. Kitabın sayfa kenarlarına yazılan notlar, Philadelphia Deneyi ile ilgili üst düzey yorumları ve görüşleri içermektedir. Güç alanlarından, bir cismin nasıl birden kaybolup, tekrar nasıl 

ortaya çıkarılabileceğinden söz edilmekte ve Deniz Kuvvetleri'nin yaptığı diğer gizli çalışmalara değinilmektedir. 


Kitabın bu esrarengiz yorumcuları, ya da eleştirmenleri, sanki “gizli ve eski bir uygarlığın temsilcileri” gibi davranmışlardır. Dr. Jessup'a göre, bu kişiler, Dünya'daki ve evrendeki daha eski bilimsel gelişmeleri, bazı Dünya dışı uzay araçlarının sık sık 

yeryüzüne indiklerini ve bunlarla ilgili çeşitli uçuş yöntemlerini bilmekteydiler. Hatta, bu notlarda, geçmişte Dünya'yı yok eden bir uzay savaşından bile söz edilmekteydi. 


Bütün bunlar, ilk bakışta bir kurgu-bilim kitabından alınmış gibi gözükse de, ABD Hükümeti, bu yorumlanmış kitaba son derece önem verir. Öyle ki, kitap bu haliyle yeniden 25 adet basılır ve son derece gizli bir şekilde, Pentagon'un konuyla ilgili tüm birimlerine dağıtılır. 
Deniz Kuvvetleri'nin özel (daha doğrusu gizli) işlerini üstlenen, Texas'daki Dallas 

Varo Şirketi tarafından basılan bu yorumlanmış baskılar, eğer deney bir hayal ürünü idiyse, niçin Deniz Kuvvetleri tarafından yeniden bastırılmış ve ilgili birimlere dağıtılmıştı? Bu baskılardan biri, daha sonraları Araştırmacı Yazar G. Barker tarafından bulunmuş 

ve 1973 yılında, Saucerian Press tarafından, sınırlı sayıda tekrar yayınlanmıştır (K83). Bu baskının 1995 yılında yeni bir baskısı daha yapılmıştır. 


Dr. Jessup'un 1956 yılından sonra tekrar almaya başladığı KMA mektuplarının tam metinleri ve ABD Deniz kuvvetleri'nin konuyla olan yakın ilişkisi, Moore - Berlitz ikilisinin daha önce belirttiğimiz “The Philadelphia Experiment: Project Invisibility” kitabında (K95) ve A. H. Hochheimer'in “The Philadelphia Experiment from A to Z” adlı internet sitesinde ayrıntılı olarak anlatılmıştır (Dr. Jessup ve K. M. Allein ile ilgili araştırmaları, hatta Allein'e ait olduğu ileri sürülen resimleri de kapsayan her iki yayın dilimizde yayınlanmamıştır). 


Philadelphia Deneyi ile ilgili Türkçe bilgiler, Aiberg”'in kitaplarının dışında, C. F. 
Berlitz'in “İz Bırakmadan” adlı kitabında (K15) ve “Bilinmeyen” (D57) 

ve “Fenomen” (D67) dergilerinde bulunabilir. Burada belirttiğimiz kaynaklarda , tabii 

ki Allende'nin Zig-Zag Grubu ile ilişkisinden herhangibir şekilde söz edilmemektedir. Bu ilişki sadece Aiberg’in kitaplarında yer almıştır. 


DR. JESSUP'UN ÖLÜMÜ 


1959 yılı Nisan ayında, Dr. Jessup, çalışma arkadaşı Dr. Mason Valentine'e, Philadelphia 
Deneyi ile ilgili bazı kesin sonuçlara ulaştığını söyler. Bu sonuçlara ilişkin bir taslak hazırlamıştır ve konuyu Dr. Valentine ile uzun uzun konuşmak istemektedir. Dr. Valentine, Jessup'u, 20 Nisan akşamı için yemeğe davet eder. Fakat asla görüşemezler. Polis kayıtlarına göre, Dr. Jessup, 20 Nisan 1959 akşamı saat 18.30'da, otomobili ile Miami'deki Matheson?s 


Hammock Parkı'na girmiş; otomobilini bir kenara park ettikten sonra, egzozunu tıkayarak, arabanın içinde intihar etmiştir. Kayıtlarda, Jessup'un, Dr. Valentine'e göstermek üzere yanına aldığı notlardan ve taslaktan hiç söz edilmemiştir. 


Dr. Jessup'un yakın arkadaşları, onun, intihar edecek yaratılışta bir kimse olmadığını israrla belirtirler. Dr. Valentine ise, onun, bazı kişileri rahatsız edecek çalışmalar yapmış olmasından ötürü öldürüldüğünü ileri sürer. Dr. Valentine, “Otomobilin içinde bulunduğunda Jessup'un sağ olduğunu, ancak kurtarmak için hiç bir çaba 

gösterilmediğini” söyleyerek, resmi raporlara yazılmayan bu ayrıntıyı belirtmiştir 

(K15). Diğer taraftan, bazı UFO araştırıcıları, Dr. Jessup'un siyah elbiseli 

kişilerce (K7) öldürüldüğünü ileri sürmüşlerdir. 


KMA mektupları bir çok seçkin bilim adamına gönderildiği halde, bu mektupların en sansasyoneli Dr. Jessup'a gelenlerdir. Philadelphia Deneyi gibi inanılmaz bir olayı gerçekleştiren bu adamın intihar süsü verilerek öldürülmesi, olayı tam bir bilim-kurgu romanına dönüştürmüştür. Ancak, olanlar gerçektir. Jessup'un yakın arkadaşı Dr. Valentine, Jessup'un peşine siyah takım elbiseli kişilerin takıldığını ve Jessup'a park 

yerinde pusu kurulduğunu, basına ve polise inatla açıklamıştır. Dr. Valentine, “Jessup'un hayat dolu bir kişiliğe sahip olduğunu, ölümünden kısa süre önce birlikte olduklarını, intihar etmesinin mümkün olamayacağını” ve Jessup'un, kendisine, “Peşine siyah elbiseli kişilerin takıldığını” ve “Elindeki tüm bilgilerin çalınmış olduğunu” bizzat söylediğini bildirmiştir. 


Dr. Jessup, o sıralarda hazırlamakta olduğu “UFO?s and TT” isimli üçüncü kitabında, ilk kitabında komploya uğrayarak yayınlamayı başaramadığı “İleri UFO teknolojisinden, zaman yolculuğundan ve yedi kişilik Yahudi grubun Dünya tarihini değiştirme çabalarından” muhtemelen söz edecekti. 


Sonuçta, Philadelphia Deneyi'nin 1 Numaralı Adamı Dr. Jessup'un ölümüyle, deneyle ilgili araştırmalar, belgeler, tanıklar ve onun UFO teknolojisi ve zaman yolculuğu ile ilgili çarpıcı görüşleri tam anlamıyla bir esrar perdesine bürünmüştür. Philadelphia Deneyi'ni gerçekleştiren Dr. Jessup, süper bir Zig-Zag teorisyeni ve teknisyeni olup, özellikle UFO teknolojisi başta olmak üzere tüm buluşları “gelecekte” anlaşılacaktır. 


Philadelphia Deneyi'nin gerçekleştirilmesinde Dr. Jessup ile işbirliği yapan Hansel Heiberg, daha sonra ülkemize yerleşip, “Mehmet Rifat Ayberk” ismini alarak TC vatandaşı olmuştur ve kabri halen Elazığ'da bulunmaktadır. 


Dr. Jessup ve Philadelphia Deneyi ile ilgili bilgileri burada fazla ayrıntıya girmeden sunmuş bulunuyoruz. Bu ilginç konu, ABD kamuoyunda, bugüne kadar bir çok kitaba, dergiye, konferansa, TV yayınına ve internet sitesine konu olmuş, çeşitli filmler yapılmış ve özellikle son 20 yılda pek çok kişinin giderek artan bir ilgi odağı haline gelmiştir. Okurumuza kolaylık sağlamak üzere, Dr. Jessup ve Philadelphia Deneyi ile ilgili kaynakları aşağıda sıralıyoruz: Kitaplar: K4, KIS, KI7, K41, K59, K83, K84, K95, K99, K100. 

Dergiler: D23, D24, D38, D39, D40, D45, D57, D67. 


Internet: S30, S67, S71, S72. 


Gazete : G7. 


KİTAPLAR 


(K) 


ee Aa 


10. 


11. 
12. 


13. 


14. 
15. 


Akıncı, Ahmet C.: “Hızır'ı Arayan Adam”, Nursa Yayınları, Tarsus, 1995. 
Alfven,Hannes: “Worlds - Antiworlds”, W. H. Freeman, San Francisco, 1966. 
Ayçiçek, Ömer S.: “Kur'an”da Şifre Harfler ve 19”, Levent Ofset, Ankara, 1996. 
Barker, Gray: “The Strange Case of Dr. M. K. Jessup”, Saucerian Press, Clarsburg, West Virginia, 1963. 

Barlow, John D.: “Theories of Everything, The Quest for 

Ultimate Explanation”, Clarendon Press, Oxford, 1991. 

Barnett, Lincoln: “Einstein ve Evren” (The Universe and Dr. Einstein), Işık Kitapları, İstanbul, 1959. 

Beckely, Timoty G.: “The UFO Silencers: Mystery of The Men in Black”, Inner Light Publications, New Brunswick, New Jersey, 1990. 

Begelman, Mitchell; Martin, Rees: “Gravity?s Fatal Attraction: Black Holes in The Universe”, Scientific American Library, New York, 1996. 

Bennett, j. G.: “Gurdjieff”, Okyanus Yayıncılık, İstanbul, 1992. 

Bergier, Jacgues: “Extraterrestial Visitations from Prehistoric Time 

to Present”, ..., ..., 1970. 

Bergier, Jacques: “Extraterresial Intervention: The Evidence!”,...,...,1974. 
Bergier, Jacques: “Les Maitres Secrets du Temps” (Zamanın Gizli Sahipleri), RM Yayınları, İstanbul, 1981. 

Berlitz, Charles F.: “The Bermuda Triangle”, Doubleday, New York, 

1974; “Bermuda Şeytan Üçgeni”, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1977. 

Berlitz, Charles F.: “Mysteries From Forgotten Worlds”,..., ...,1975. 

Berlitz, Charles F.: “Without A Trace”, Doubleday, New York, 1977; “İz 


Bırakmadan”, Altın Kitaplar, İstanbul, 1977. 


16. 


17. 


18. 
19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 
26. 


27. 
28. 


29. 


30. 


31. 
32. 


Berry Adrian: “Bilimin Arka Yüzü” (Scientific Anecdotes), Türkiye Bilimsel veTeknik Araştırma Kurumu, Ankara, 1996. 

Bielek, Alfred; Steiger, Brad: “The Philadelphia Experiment and Other 

UFO Conpiracies”, Innerlight Publications, New Brunswick, New Jersey, 1990. 
Blofold, John: “The Tantric Mysticism of Tibet”, E. P. Dutton, New York, 1970. 
Bodley, R.: “Tanrı'nın Elçisi Hazreti Muhammed” (The Messenger), 

Nebioğlu Yayınevi, İstanbul, 1949. 

Bohm, David; Pribram, Karl; Ferguson, Marilyn; Capra, Fritjof: “Holografik Evren-I: Gerçeğin Yeni Bir Yorumu”, Kuraldışı Yayınları, İstanbul, 1990. 

Bohm, David; Capra, Fritjof, Wilbert, Ken; Weber, Rence: “Holografik Evren- 

II: Fizik-Mistizm İlişkisi”, Kuraldışı Yayınları, İstanbul, 1991. 

Brennan, J. H.: “Time Travel: A New Perspective”, Llewellyn 

Publications, Minnesota, ...; “Zamanda Yolculuk”, Ege Meta Basım-Yayım, İzmir, 
1999. 

Brennan, J. H.: “Occult-Reich”, Futura,...,... 

Borges, Jorge L.: “Historia de la Eternidad”,...,...,1936; “Sonsuzluğun Tarihi”, Düzlem Yayınları, İstanbul, 1990. 

Borges, Jorge L.: “El Aleph”, ..., ...,1949; “Alef”, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998. 
Borges, Jorge L.: “Ficciones (The Garden of Forking Paths)”, Grove Press, New York, 1962; “Ficciones: Hayaller ve Hikayeler”, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998. 
Borges, Jorge L.: “L’ecriture de Dicu”,...,...,1968. 

Borges, Jorge L.: “El Libro de Arena”, ..., ...,1975; “Kum 

Kitabı”, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999. 

Borges, Jorge L.: “Siete Noches”, ..., ...,1980: “Yedi Gece”, İletişim 

Yayınları, İstanbul, 1999. 

Broglie, Prince Louis de: “Physics and Microphysics”, Pantheon, New York, 1955. 
Bucaille, Maurice: “The Bible, The Qur’an and Science”, Seghers, Paris, 1976. 
Bucaille, Maurice: “What Is The Origin of Man?; The Answers of Science 


and The Holly Scriptures”, Seghers, Paris, ... 


33. 
34. 


35. 


36. 
37. 


38. 


39. 


40. 
41. 


42. 
43. 


44. 


45. 


46. 
47. 


48. 


49. 


Buttlar, Johannes von: “Journey to Infinity”, Collins & Sons, London, 1973. 
Buttlar, Johannes von: “Zeitriss”, F. A. Verlagsbuchhandlung, München, 

1989; “Zaman ve Evren”, Real Yayıncılık, İstanbul, 1992. 

Cambell, William: “The Qu’ran and The Bible In The Light of History 

and Science”, Middle East Resources, ...,1992. 

Candan, Ergun: “Gizli Sırlar Öğretisi”, Sınır Ötesi Yayınları, İstanbul, 1998. 
Candan, Ergun: “Bilinmeyen Yönleri ve Sırlarıyla Son Üç Peygamber”, Sınır Ötesi Yayınları, İstanbul, 1999. 

Capra, Fritjof: “The Tao of Physics: An Explanation of The Parellels 

Between Modern Physics and Eastern Myeticism”, Bantam Books, New York, 1976; “Fiziğin Tao'su”, Arıtan Yayınevi, İstanbul, 1991. 

Chandrasekhar, S.: “The Mathematical Theory of Black Holes”, Clarendon Press, Oxford, 1983. 

Cheney, Margaret: “The Greatest Hacker of All Time”,...,...,1981. 

Crabb, Reilly H.: “M. K. Jessup, The Allende Letters and Gravity”, BSRF Publications, Vista, California, 1962. 

Cramer, John G.: “Einstein?s Bridge”, Avon Books, New York, 1997. 

Çiçek, Yakup: “Mevlana Halid-i Bağdadi: Halidiye Risalesi, Mecd-i 

Talid, Şemşü?s Şümus”, Umran Yayınları, İstanbul, 1995. 

Davies, Paul C. W.: “God and The New Physics”, Penguin Books, London, 

1987; “Tanrı ve Yeni Fizik”, İm Yayım Tasarım, İstanbul, 1994. 

Davies, Paul C. W.; Brown, J.: “Superstrings: A Theory of Everything”, Cambridge Universty Press, London, 1988. 

Davies, Paul C. W.: “Other Worlds”, J. M. Dent & Sons, London, 1981. 

Davies, Paul C. W.: “Space and Time in The Modern Universe”, Cambridge Universty Press, London, 1978. 

Deutsch, David: “The Fabric of Reality: The Science of Parellel Universes and Its Implications”, Allen Lane, New York, 1997. 


Dunne, J. W.: “An Experiment with Time”, Faber & Faber, London, 1958. 


50. 


51. 


32; 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 
59. 


60. 


6l. 


62. 


63. 


64. 


Einstein, Albert: “Relativity - The Special and General Theory - A 

Popular Exposition”, Crown Publishers, New York, 1961. 

Eren, Sıddık N.: “Ölüm, Kıyamet ve Ahiret”, Demir Kitabevi, İstanbul, 1993. 
Erzurumlu, İbrahim H.: “Marifetname”, Alem Yayıncılık, İstanbul, 1993. 
Ferguson, Kitty: “The Fire in The Equations: Science, Religion and The 

Search for God”, Grand Rapids: Eerdmans, 1994. 

Ferguson, Kitty: “Stephan Hawking ile Zamanda ve Uzayda Bir Gezinti” (Stephan Hawking: Quest for A Theory of Everything), Alkım Yayımcılık, Ankara, 1994. 
Ferguson, Kitty: “Black Holes in Space Time”, New York, 1991; “Uzay Zamanda Kara Delikler”, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1996. 

Feynman, Richard P.: “The Character of Physical Law”, BBC 

Publications, London, 1965; “Fizik Yasaları Üzerine”, Tübitak Bilim Kitapları, Ankara, 1996. 

Feynman, Richard P.: “The Feynman Lectures on Physics”, Reading, Mass, Addison-Wesley, ..., 1966. 

Foreman, Joan: “The Mask of Time”, Corgi Books, London, 1989. 

Gaddis, Vincent H.: “Invisible Horizons: True Mysteries of The Sea”, 

Chilton Books, ..., 1965. 

Gamow, George: “The Creation of The Universe”, Viking Press, New 

York, 1961; “Kainatın Yaratılışı”, Gim Yayınları, Ankara, 1962. 

Gamow, George: “Bir, İki, Üç,..., Sonsuz”, Milli Eğitim Bakanlığı 

Yayınları, İstanbul, 1964. 

Gardner, Martin: “Fads and Fallacies In The Name of Science”, Dover 

Pubns, Paperback, ..., 1957. 

Gardner, Martin: “Time Travel and Other Mathematical Bewilderments”, W.H. 
Freeman & Co., Paperback, ..., 1987. 

Goldsmith, Donalt: “Einstein?in Büyük Yanılgısı - Kozmolojik Sabit ve 


Evren Fiziğinde Zorlama Faktörler”, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1997. 


65. 


66. 


61. 


68. 
69. 


70. 


71. 
T2; 


73. 


74. 


75. 


76. 


T11. 


78. 


79. 


80. 


Govinda, L. A.: “Foundation of Tibetian Mysticism”, Samuel Weiser, New 

York, 1974. 

Gribbin, John: “In Search of The Schroedinger?'s Cat: Quantum Physics 

and Reality”, Bantam Books, New York, 1983. 

Gribbin, John: “Unveiling The Edge of Time: Black Holes, White Holes, 

Worm Holes”, Harmony Books, New York, 1992. 

Gribbin, John: “In Search of The Edge of Time”, Black Swan Books, London, 1993. 
Gribbin, John: “Timewarps”, Sphere Books, London, 1979; “Kozmik 

Postacı (Zaman Kayması)”, Kuraldışı Yayınları, İstanbul, 1996. 

Gurdjieff, George I.: “Life Is Real, Only Then, When I Am”, Elsevier-Dutton Pub. 
Co., New York, 1981. 

Gurdjieff, George I.: “Meetings with Remarkable Men”, Arkana Paperbacks,...,... 
Gurdjieff, George I.: “Gelen İyiliğin Habercisi” (The Herald of Coming Good), RM Yayınları, İstanbul, 1990. 

Hawking, Stephen W.: “A Brief Story of Time from The Big Bang to Black Holes”, Bantam Books, New York, 1988; “Zamanın Kısa Tarihi”, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1988. 

Hawking, Stephen W.: “Black Holes and Baby Universes and Other 

Essays”, Bantam Books, New York, 1993; “Kara Delikler ve Bebek Evrenler”, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1994. 

Hawking, Stephen W.; Penrose, Roger: “The Nature of Space and Time”, Princeton Universty Publications, ..., 1996. 

Heisenberg, Werner: “Physics and Philosopy”, Harper Torchbooks, New York, 1958. 
Heisenberg, Werner: “Physics and Beyond”, Harper & Row, New York, 1971. 
Herbert, Nick: “Faster Than Light: Superluminal Loopholes in Physics”, Penguin Books, ..., 1988. 

Hope, Murray: “The Ultimate Energy”, Element Books, London. 1991; “Dinlerde, Bilimde ve Metafizikte Zaman Enerjisi”, RM Yayınları, İstanbul, 1997. 


Hoyle, F.: “The Intelligent Universe”, Michael Joseph, London, 1983. 


81. 
82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


91. 


92. 


93. 


94. 
95. 


96. 


Hynek, J. Allen: “The UFO Experience”, Corgi Books, London, 1974. 

Jaki, Stanley J.: “The Road of Science and Ways to God”, Chicago Universty Press, Chicago, 1978. 

Jessup, Morris K.: “The Case for The UFO”, Citadel Press, Secaucus, New Jersey, 1955; Jessup, Morris K.; Barker Gray: “The Case for The 

UFO (Varo Annotated Edition)”, Saucerian Press, Clarsburg, West Virginia, 1973. 
Jessup, Morris K.: “The Expanding Case for The UFO”, ...., New Jersey, 1957. 


Joyce, James: “A Shorter Finnegans’s Wake” (Edited by Antony Burgess), ..., ..., 


Kaku, Michia: “Hyperspace: A Scientific Odyssey Through Parellel 


Universes, Time Wraps, and The 10* Dimension”, Anchor Daubleday, New York, 


1994. 
Kanarev, Philip M.: “The Crises of The Fundamental Sciences”, ..., ..., 1993. 
Kanarev, Philip M.: “On The Way to Physics of The XXI. Century”, ..., ..., 1995. 


Kolosimo, Peter: “Başka Dünyaların Tanrıları” (Non e Terrestr), Altın 

Kitaplar, İstanbul, 1974. 

Landsburg, Alan; Landsburg, Sally: “In Search of Ancient Mysteries”, 

Bantam Books, New York, 1974. 

Lytton, Edward G. Bulwer: “The Coming Race”, Alan Sutton Publ. Ltd. (Dover), ... 
1995. 

Merrel, Floyd: “Unthinking Thinking: Jorge Luis Borges, Mathematics, 

and The New Physics” (Special Order), ...,...,... 

Misner, Charles W.; Thorne, Kip S.: “Gravitation”, W. H. Freeman & Co., San Francisco, 1973. 

Mollaibrahimoğlu, Süleyman: “Mir'aç Gerçeği”, Akbel Yayınları, İstanbul, 1991. 
Moore, William L.; Berlitz, Charles F.: “The Philadelphia Experiment: 

Project Invisibility”, Fawcett Crest, New York, 1979. 

Morris, Richard: “The Edges of Science: Crossing The Boundary from Physics to 


Metaphysics”, Prentiss Hall Press, New York, 1990. 


97. Muller, F. M.: “Sacred Books of The East”, Oxford Universty Press, New York, ... 
98. Naviov, Igor: “Black Holes and The Universe”, Cambridge Universty Press, London, 1990. 
99. Nichols, Preston; Moon, Peter: “Mantauk Revisited”, Sky Books, Westbury, New York, 1993. 
100. Nichols, Preston; Moon, Peter: “Pyramids of Montauk: Explorations 


in Conciouness”, Sky Books, Westbury, New York, 1995. 


101. Nurbaki, Haluk: “Kur'an Mucizeleri”, Damla Yayınevi, İstanbul, 1986. 

102. Nurbaki, Haluk: “Tek Nur”, Damla Yayınevi, İstanbul, 1986. 

103. Nurbaki, Haluk: “İnsan Bilinmezi”, Damla Yayınevi, İstanbul, 1986. 

104. O'Neil, John J.: “Prodigal Genius (The Life of Nikola Tesla)”, Angriff Press, 


Los Angeles, 1973. 
105. Ostrander, Shelia; Schroeder, Lynn: “Rusya'da Tanrı'ya 
Dönüş (Rusya'da Olağanüstü Ruhsal Araştırmalar)”,...,...,... 
106. Ostrander, Shelia; Schroeder, Lynn: “Ruhsal Deneyleri Uygulama Kitabı” (Handbook of PSI Discoveries), RM Yayınları, İstanbul, 1994. 
107. Ouspensky, Petry D.: “Tertium Organum, The Third Cannon of Thoughts: A Key to Enigmas of The World”, Vintage Books, New York, 1970. 
108. Ouspensky, Petry D. : “The Fourth Way”, Routledge and Kegan 
Paul, London, 1981. 
109. Özdemir, Hikmet: “Mir?aç”, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1986. 
110. Öztürk, Yaşar Nuri: “Surelerin İniş sırasına Göre Kur'an-ı Kerim Meali”, Yeni Boyut, İstanbul, 1997. 
111. Pagels, Heinz R.: “The Cosmic Code: Quantum Physics as The Language of Nature”, Simon nad Schuster, New York, 1982; “Kozmik Kod: Doğanın Dili, Kuantum Fiziği”, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1992. 
112. Pagels, Heinz R.: “Kozmik Kod-II: Maddenin İçine Gezi”, Sarmal 


Yayınevi, İstanbul, 1993. 


113. Pauwels, Louis; Bergier, Jacques: “Le Matin des 
Magiciens” (Büyücülerin Sabahı), ..., Paris, 1970; “Evrenin Sahipleri”, Altın Kitaplar, İstanbul, 1973. 

114. Penrose, Roger: “Shadows of The Mind”, Oxford Universty Press, London, 
1994. 

115. Penrose, Roger: “The Large, The Small, and The Human Mind”, Cambridge Universty Press, London, 1997. 

116. Pike, Nelson: “God and Timelessness”, Routledge & Kegan Paul, London, 
1970. 

117. Recami, E.: “Tachyons, Monopoles, and Related Topics”, North Holland Publishing Co., ..., 1978. 

118. Richards, Steve: “Invisibility”, The Aquarian Press, London, 1982. 

119. Ridley, B. K.: “Time, Space, and Things”, Cambridge Universty Press, London, 1984. 

120. Riencourt, de Amaury: “The Eye of Shiva: Eastern Mysticism and Science”, William Morrow, New York, 1980. 

121. Rolstan, Holmes: “Science and Religion”, Random House, New York, 1987. 

122; Ruelle, David: “Raslantı ve Kaos” (Chance and Chaos), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Ankara, 1994. 

123. Sagan, Carl E.: “Cosmos”, Random House, New York, 1980; “Kozmos”, Altın Kitaplar, İstanbul, 1982. 

124. Sagan, Carl E.: “The Cosmic Connection”, Coronet Books, ..., 
1975; “Kozmik Bağlantı”, E Yayınları, İstanbul, 1986. 

125. Scognamillo, Giovanni: “Dünya’mızın Gizli Sahipleri”, Koza Yayınları, İstanbul, 1973. 

126. Scognamillo, Giovanni: “Uzaydan Geldiler”, Kamer Yayınları, İstanbul, 
1996. 

127. Scwartzeller, Wulf: “The Unknown Hitler”, Berkeley Books, New York, 


1990. 


128. Stewart, I.: “Does God Play Dice? The Mathematics of Chaos”, Blackwell, Oxford, London, 1989. 

129. Stuttman, H. S.: “Mysteries of Mind, Space, and Time - The Unexplained”, Orbis Publishing Ltd., ..., 1992. 


130. Swinburne, R.: “The Existance of God”, Clarendon Press, Oxford, London, 
1979. 

131. Şibli, İmam-I: “Cinlerin Esrarı”, Fersat Yayınları, İstanbul, 1995. 

132. Taimni, I. K.: “Myscism and Occultism”, Theosophical Pubishing 


House, Adyar, Madras (India), 1974. 


133. Talbot, Michael: “Myscism and The New Physics”, Bantam Books, New York, 1981. 
134. Talbot, Michael: “The Holografic Universe”, Harpers Collins, New York, 


1992; “Holografik Evren”, RM Yayınları, İstanbul, 1997. 
135. Taylor, John G.: “The New Physics”, Basic Books, New York, 1972. 
136. Taylor, John G.: “Black Holes: The End of The Universe?” , Souvenir Press, London, 1973.; “Kara Delik: Evrenin Sonu Mu?”, E Yayınları, İstanbul, 
1983. 
137. Tesla, Nikola: “My Inventions: The Autobiography of Nikola Tesla”, Hart Bros., New York, 1982. 
138. Tesla, Nikola: “The Fantastic Inventions of Nikola Tesla” (Additional Material By David H. Childress), Adventures Unlimited, ..., 1993. 
139. Thomas, Andrew: “Behind The Time Barrier”, Sphere Books, London, 1974. 
140. Thompson, Richard L.: “Vedic Cosmography and Astronomy”, Govardhan Hill Publishing, Alachua, Florida, 1995. 
141. Thorne, Kip S.: “Black Holes, Time Warps, and Einstein?s 
Outrageous Legacy”, W. W. Norton & Co., New York, 1994. 
142. Time-Life Books: “The Mysteries of The Unknown: Mystic Places, Chapter 


5: An Interior World”, Alexandria, Virginia, ... 


143. Trinkaus, George: “The Lost Inventions of Nikola Tesla”, High Voltage Press, Woodstock, Portland, ... 
144. Tropp, E. A; Frenkel, V. Y.; Chernin, A. D.: “Alexander A. Friedmann: The 


Man Who Made The Universe Expand”, Cambridge University Press, London, 


1993. 
145. Toprak, Süleyman: “Ölümden Sonraki Hayat”, Esra Yayınları, Konya, 1993. 
146. Tuna, Taşkın: “Uzayın Ötesi”, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1995. 
147. Tuna, Taşkın. “Sonsuz Uzaylar”, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1995. 
148. Walker, Kenneth: “Gurdjieff - A Study of Teaching”, Mandala Books,...,... 
149. Weinberg, Steven: “The First Three Minutes”, Andre Deutsch, London, 


1977; “İlk Üç Dakika”, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Ankara, 
1995. 

150. Wells, Herbert G.: “The Invisible Man: A Grotesque Romance”, .L. A. 
Pearson, London, 1897. 

151. Wheleer, John A.; Minster, C.; Thorne, Kip S.: “Gravitation”, Freeman, San 


Francisco, 1973. 


152. Wiener, Norbert: “God and Golem, Inc.”, MIT Press, Cambridge, London, 
1964. 

153. Wilson, Collin: “The Occult”, Grafton Books, London. 1989. 

154. Wise, Tad: “Tesla”, Turner Publishing Inc., ..., 1994. 

155. Witkowsky, Nicolas: “Along The Way: Joel Scherk, The Superstring 


Meteor”, Recherche, ..., 1996. 

156. Wolf, Fred A.: “Parellel Universes”, Bodley Head Ltd., London, 1988. 

157. Vallee, Jacgues: “Revelations, Alien Contact and Human Deceptions”, Ballantine Books, ..., 1991. 

158. Vatandaş, Aydoğan: “Apokalipse - Kıyamet”in Gizli Tarihi”, Timaş Yayınları, İstanbul, 1999. 

159. Velikovsky, Immanuel: “Worlds in Collision”, Doubleday, New York, 


1950; “Çarpışan Dünyalar”, Çağlayan Basımevi, İstanbul, 1985. 


160. White, Michael; Gribbin, John: “Stephen Hawking: Yaşamı, Kuramı ve 


Son Çalışmaları”, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1993. 


161. Yıldız, Sinan: “Ashab-ı Kehf”, Alem Yayıncılık, İstanbul, 1971. 

162. Yılmaz, Faruk: “Kainatın Yaratılışı”, Marifet Yayınları, İstanbul, 1992. 

163. Zig-Zag Group: “Zaman Gezginleri”, Alem Yayıncılık, İstanbul, 1995. 

164. Zohar, Danah: “Through The Time Barrier”, Paladin Books, London, 1983. 

165. Türe, İskender: "Zülkarneyn", Karizma Yayınları, İstanbul, 2000. 

166. Altındal, Aytunç: "Bilinmeyen Hitler", Yeni Avrasya Yayınları, Ankara, 
2000. 

167. Gerçeksever, Selman: "Yıldızlardan Gelen Tanrılar", Sınır Ötesi Yayınları, 


İstanbul, 2000. 


MADDE ÖTESİ ALEMLERE YOLCULUK 


Evrenin başlangıcının Tanrı tekilliğinden geldiğini ve parelel 

evrenlerin varlığının Hawking tarafından ispatlandığını belirtmiştik. Bağdadi'nin, Hazreti Hızır ile birlikte, İçinde bulunduğumuz maddi alemin dışındaki alemlere yaptığı yolculuk, Hızır Tezkiresi'nde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 


Hızır Tezkiresi'nin aşağıda sunacağımız bu bölümü, Zig-Zag Grubu'nun Türkçe bilen mensuplarına gönderilen Osmanlıca versiyonunun aynıdır: 


“Maddi Alem''in hitama erdiği yarım müşahhas, yarım mücerret “alemde”, cümle zerreler cebel azametindeydi. Yoldaşım Hızır mihmandarlığında, ol acib alemde bir nebze dahi seyran eyledik. Lisanın kifayet etmediği acib cezb letafet müşahede ile, ol “Hudut Alem”in, hem sıfatlarla, hem esma ile hüsna ile latifliğine, ölmeden bir dahi “öldük”. Herhangi göz tamamı Mücerret Alem'e intikal veyahut miraç ederse keşfeder ki, cümle sıfatlar namevcut olup, yegane Allah esmasına gark olmuş, her bir esma-i zikretmektedir. Ol aleme zülcelal ve’l ikram Allah misafiri olan mesrur adem, derhal halilürrahman olur. Kim celle celalühü Cenab-ı Hakk Halil'ini, Muhammed selatü selam Halil'inden tercih eyler, her kim ol letafeti müşahede etse, en ulvi cebel zirvesine uhruç ederdi. Naçiz zatım mecnun olduğunda, ol Mücerret Alem'den, yarım mücerret, yarım müşahhas “aleme”, azametli ulvi bir zirveye zelil oldum. 


Yoldaşım Hızır, ol zirvenin “sırrından” sarfetti: Ol Silsile-i Cebel, “Kaf” ismi ile yadedilir. 
Cebel-i Kaf'ın zirveleri salim olup, yamacı cüzi selamettedir; vadisi ise, süfli olup, ifritlerle meskundur. Vadi ve nehrin adı, “Fırat”tır. Lakin, ol Fırat, Bağdat mecrasından akan Fırat değildir. Her kim Cebel-i Kaf silsilesinin zirvelerinden birine muvassal olursa, cümle “sekiz zirveyi” daha müşahede eder. Zakir alim eğer İfrit Vadisi'nde kalmışsa, acele zikrine bile inkita devam eder. “Hayrettir” deyip, ifritlere teshirle mecnun olmaktan imtina ede. Her bir zakir alimin ismiyle münasip mütenasip ve ahenkdar bir zirvesi, Cenab-ı Hakk'dan bahşiş 


edilmiştir. Her kim kendi hususi zirvesine, müşkülatı ve zahmeti ile vasıl olursa, cümle zirveleri müşahede eder. Ol sekiz zirveli “Cibal-i Kaf” silsilesidir. Vadide zikir, medd-ü cezir gibi ufkidir, tehlike arz eder. Lakin, yamacın zikri, ufkiye meyillidir. Zirvede zikir, şakuli mevceler arz eder. Muvassal olan zakir alime, gayrı cebel zirveleri dahi aşikar olur. Silsile-i Cibal-i Kaf'ın sekiz cebelini müşahede ve idrak eyler. 


Yoldaşım Hızır, ilminden sarf ile cümlesinin ismini emanet etti. İptidası aliyyü”l alası olup, Ali Radyallahüanhü'nün ilm makamıdır ki, sabebine binaen, “Cebel-i Ayn” ismiyle yadedilir. 
Mütebaki cebel ol sebepten tevazuyla cibale sağır kalmış, isim mevzuunda haya edip, reddetmiştir. Kim ismi sade “Cebel” diye yadedilir, salisen “Cebel-i Taç”, Cebel-i Durrağ”, “Cebel-i Hadid”, Cebel-i Fein”, “Cebel-i Gayn” velahiri “Cebel-i Hayy” ismiyle yadedilmişlerdir. Cebel-i Hayy, Cebel-i Ayn'dan sonra en azametlisidir. Cümlesine, “Cibal-i Kaf” ismi verilmiştir. 


Naçiz zatım (gibi) Hızır yoldaşı olan “Garib-i Gureba”mın her birinin ismiyle mütenasip ve ahenklidirler. Yekün sekiz adet olan Cebel-i Kaf silsilesi, yarı Mücerret Alem'den, tamamı Mücerret Alem'e, batından değil, zahirde tarık-ı ilm ile vasıl olan zakir alim, hem ol cebeli, hem sırrını fethedecektir. Fethe miftah, ol cebellerin cümlesinin ıraktan kahverengi, yakından sarı, lal ve mai terkiplerinden müteşekkildir. (Her kim) Yoldaşım Hızır ile temaşa eylediğim yarı Mücerret Alem'e ilm mufassal ile muvassıl ve muvaffak olursa, bu ilahi malumatın mühürü “gariplerim” için açıla. Emanetin tevdii için, indimizden “alamet” beklene. Alemetin işareti, Cebel-i Kaf'ın “sekiz cebelinin” ismi, “ecnebi gariplerimin” ismi ile mütenasiptir. Ol gurebamın ismi “sekize” itmam olunca, “işaret” sayıla ve Tezkire teslim edile.” 


Şimdi Hızır Tezkiresi'nin yukarıdaki bölümünü günümüz Türkçe'sine çevirerek aşağıda sunuyoruz: 


“Somut Alem'in sona erdiği, o yarı somut, yarı soyut “alemde”, zerreler dağ büyüklüğündeydi. Yoldaşım Hazreti Hızır rehberliğinde, o olağanüstü alemi bir nebze izledik. 
Sözle anlatılamayacak kadar acayip ve çekici güzellikler gördük. O “Hudut Alem”in, hem sıfatlarla nitelendirildiğini, hem isimle çağrıldığını, hem de güzelliklerle dolu olduğunu, güzel bir ölümle, ölmeden önce “ölerek” yaşadık. Hangi göz, Soyut Alem'e intikal veya miraç ederse, orada sıfatların olmadığını, sadece Allah'ın isimlerinin kol gezdiğini ve her bir ismin zikrini keşfeder. O alemde, celal ve ikram sahibi Allah'ın konuğu olan mutlu kişiler, hemen Allah dostu olurlar. Allah ise, dostlarını, Resul-ül Allah'ın dostlarından seçer. Kim Allah dostu olmanın güzelliğini müşahede ederse, en yüce dağ başının doruğuna uçarcasına tırmanır. Yola çıktığımda, Soyut Alem'den, yarı somut, yarı soyut “alemde”, görkemli bir zirvede kendimi buldum. 


Yoldaşım Hızır, bu zirvenin “sırrından” söz etti: O dağlar, “Kaf Sıradağları” adıyla anılır. Kaf Sıradağları'nın dorukları güvenli olup, yamaçları daha az güvenlidir; vadileri ise ifritlerle doludur. Vadi ve nehrin adı “Fırat” olup, bu Fırat, Bağdat mecrasında olan Fırat değildir. Kim Kaf Sıradağları'nın doruklarına ulaşırsa, bu dağların tamamının “sekiz tane” olduğunu görür. 
Zikir yoluyla bu alame giden bilginler, İfrit Vadisi'ne yükseldiklerinde şaşırıp da zikirlerine ara vermesinler, yoksa bu ifritler onları sihirler ve deli eder. Bu dağların doruklarının, her bir zikir eden bilgin adıyla münasip ve uyumlu birer “adı” vardır ki, bu adlar Allah'dan armağandır. Her kim kendi özel zirvesine, zorluğu ve zahmetine rağmen erişirse, sekiz zirveli Kaf Sıradağları silsilesinin diğer doruklarını da gözlemler. Zikir, vadide, “gel-git dalgaları” gibi yataydır, tehlike arzeder. Yamaçtaki zikir de yataydaki gibidir. Lakin, doruktaki zikir, 


dikine dalgalar yayar. Bu zikirle doruğuna ulaşan bilgin, buranın Kaf Sıradağları olduğunu kavrar ve bu dağların tamamının sekiz tane olduğunu gözlemler. 


Yoldaşım Hızır, kendi “sırrından” vererek, o sekiz Kaf Dağı'nın adını saydı: İlki, en yükseği olup, ismi “Ayn” (Göz, ya da Arapça bir harf) dır. Burası Hazreti Ali'nin bilim makamındandır. Bundan sonraki küçük bir dağ olup, ilkinin yücelik ve büyüklüğünden 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utanarak isim almayı red etmiştir ki, bu sadece “Dağ” olarak anılır. Toplam olarak sekiz dağın isimleri şunlardır: “Ayn Dağı”, “Dağ”, “Taç Dağı”, “Durrağ Dağı”, “Demirdağ”, “Fein Dağı”, “Gayn” Dağı”, “Hayat Dağı”. Hayat Dağı, Ayn Dağı'ndan sonra en büyüğüdür. Bu dağların 


tümüne, “Kaf Sıradağları” adı verilmiştir. 


Bu dağların her biri, benim gibi, Hazreti Hızır'ın yoldaşı olan “Batılı Gariplerimin” her birinin ismiyle münasip ve uyumludur. Sekiz dağdan oluşan Kaf Sıradağları'nın sırrını, Yarı Soyut Alem'den, tamamı Soyut Alem'e, gizli (ledünni) yolla değil, açıkça “bilim” yoluyla ulaşan kişi, o dağın hem kendisini, hem de gizemini fethetmiş olacaktır. Bu fethin anahtarı şudur: O dağların tümü, uzaktan kahverengi, yakından sarı, kırmızı ve mavi görünen bileşimlerden oluşmuştur. Yoldaşım Hızır ile gezdiğim bu Yarı Soyut Alem'e “bilim” yoluyla ulaşılır ve başarılı olunursa, bu ilahi bilgilerin mührü, “Gariplerim” (Batılı Müslüman Bilginler) için açılsın ve emanetin yerine verilmesi için, katımızdan “işaret” beklensin. O “Gariplerimin” ismi “sekiz”e tamamlandığında, bu durum, katımızdan “işaret” sayılmalı ve Tezkire teslim edilmeli.” 


Bağdadi'nin, “Gariplerim” diye hitap ettiği zümre, (Batı: Garp anlamıyla), doğrudan 

doğruya, "Batılı Müslüman bilginler”dır. Hızır Tezkiresi'nin bu bölümünde, Batılı Müslüman bilginlerin, Kaf Sıradağları'nın içerdiği sırlara, kendi bilimsel çabaları ile ulaşmaları 

halinde, Tezkire'nin mührü açılarak ilgili bilginlere gönderilmesi vasiyet edilmiş; bunun işareti olarak da, Batılı Müslüman bilginlerin isimlerinin, sekiz Kaf Dağı'nın ismi ile “uyumlu olması” gerektiği gösterilmiştir. 


KAF SIRADAĞLARI'NIN SIRRI 


Hızır Tezkiresi'nin Kaf Sıradağları ile ilgili sırlarının anlaşılması için Zig-Zag Grubu'nca büyük çabalar harcanmış, ancak uzun süre çözüme ulaşılamamıştı. Çözüm, aşağıda anlatacağımız olay sonucu ortaya çıkmıştır: 


Axel Heiberg'in varislerinden biri, bir gün, Zig-Zag Grubu'na bir dosya armağan eder. 
Dosyadaki yazılar, bizzat Axel Heiberg'in Almanca notlarıdır. Bu notlara göre, Heiberg, Bağdadi'nin sağlığında, Hızır Tezkiresi'nin orijinalini incelemiş ve gerekli gördüğü yerleri Almanca'ya çevirmiştir. Bu çevirinin bazı sayfalarında İngilizce ve Arapça notlar da bulunmaktadır. Heiberg'in bu notları incelendiğinde, Tezkire'nin “Cebel” (Dağlar) ile ilgili bölümünün ne anlama geldiği biraz daha açıklığa kavuşur. Bu bölümle ilgili kısmı aynen aktarıyoruz: 


“İçinizden mümin ilim adamları ve kadınların bir kısmı şunu bileceklerdir: İlahi zikir, “zigzag” çizer; gel-git alemi gibi zig-zag çizmez (Berg und trapp: İndi-çıktı). Biliniz ki, 

“indi” (trapp), sizi “iki boyutluya” indirir; fakat “çıktı” (berg), sizi “çok boyutluya” çıkarır. O “çıktı”lar, ardarda eklenmiş olan bir “sıradağ” silsilesidir, Onlara “Kaf Sıradağları” denilir. 
Tamamı “sekiz” tanedir. O sekiz Kaf Dağı'nın isimleri sırasıyla şunlardır: “Ayn”, “Wendoo”, “Kronen” (Almanca: “Taç”), “Draken” (Flamanca: “Korkunç”), “Eisen” (Almanca: “Demir”), 


“Fine” (İngilizce: “Hoş”), “Gein (İngilizce: “Guinea”), “Hei” (İngilizce: “High”: Yüksek). Bu 


sonuncusunu, zaman gezmeni (Hazreti Hızır), tevatüre göre bana mübarek kılmış. Sevgililerin sevgilisi “Mevlana Halid”, bu dağların ilk tasnifini, kendisinin “Tezkire” dediği bir yazıtta topladıktan sonra, onları, Osmanlı Paşası “Şerif Paşa”ya (Scheriff Pascha) teslim etti...” 


İmza: K. M. Allein 


Yukarıdaki çoğunluğu Almanca notlar, Zig-Zag'ın kurucusu Axel Heiberg'in, 100 yıl kadar önceden, Kuark Teoremi’ne katkısı anlamını taşımaktadır. Bu sekiz dağın ve onlarla hemen hemen aynı isimleri taşıyan Zig-Zag Grubu'nun seçkin bilim adamlarının 

isimlerini, Heiberg'in bu notları aracılığı ile tanımlayabiliyoruz: 


1. Cebel-i Ayn (Ayn Dağı): Nikola Tesla (1856-1943), Nikolai A. Kozyrev (1908.-....) 
ve George I. Gurdjieff'e (1872-1949) gönderilen KMA mektuplarındaki ikinci imza: “Adelberg”dir. “Adel”, Almanca “Kutsal” demektir. 


2. Cebel (Dağ): Max Planck (1858-1947), Arnold Sommerfeld (1868-1951) ve Louis V. 
Broglie'ye (1892-1987) (K30) gönderilen KMA mektuplarındaki ikinci imza, sırasıyla, “Bergen”, “Berg” ve “Bergier”dir. “Berg”, tüm Germen dillerinde “dağ” demektir. 


3. Cebel-i Tacc (Taç Dağı): Murray Gell-Mann'e (1929-....) 
gönderilen KMA mektuplarındaki ikinci imza, “Cronnjberg”dir. Danimarka dilinde, “cronn: taç” ve “bjerg”: dağ” demektir. 


4. Cebel-i Durrağ (Durrağ Dağı): Shin'ichiro Tomanaga (1906-1979) ve Hideki Yukowa'ya (1907-1981) gelen KMA mektuplarındaki ikinci imza, “Drakensberg” dir. Flamanca olan bu sözcük, “Korkulu Dağ” anlamına gelmektedir. 

Ayrıca, Gurdjieff’ in Tibet'te, Kozyrev'in “Ural-Kaman Dağları”nda 

ve Haushofer'in “Drakensberg”de olduğunu 

bildirdiği, “Dhurakhapalam” ve “Draken” sözcükleri arasında büyük bir analoji vardır (Kozyrev'in, Urallar'daki mağarasından, Paul Kamenberg'e ışınlama deneyi uyguladığını hatırlayalım). 


5. Cebel-i Hadid (Demir Dağı): David Hilbert (1862-1943), Stefan Banach (1892-1945) ve Alfred Tarsky'e (1902-1983) gelen KMA mektuplarındaki ikinci imza, “Eisenberg”dir. “Eisen”, Almanca “demir” demektir. 


6. Cebel-i Fein (Fein Dağı): Oleksa-Myron Bilaniuk (1926-....) ve tüm takyon ekibine gönderilen KMA mektuplarındaki ikinci imza, “Feinberg”dir. Zig-Zag Grubu'nda üç tane Feinberg bulunmaktadır. 


7. Cebeli- Gayn (Gayn Dağı): Jorge Luis Borges”e (1899-1986) 
gönderilen KMA mektuplarındaki ikinci imza, “Geinberg”dir. “Gein”in okunuşu, “gayn”dır. 


8. Cebel-i Hayy (Hayat Dağı): Morris Ketchum Jessup'a (1900-1959) gönderilen KMA mektuplarındaki ikinci imza, “Heiberg”dir. 


Yukarıdaki sıralama, kronolojik olarak değil, ikinci imzaların (Asistan'ların) baş harflerine göre yapılmıştır. KMA mektuplarındaki Asistan imzaların, Hızır Tezkiresi'nde belirtilen Kaf Sıradağları'nın isimleri ile çok yakın bir uyum içersinde olmaları tabii ki bir raslantı sayılamaz. Okurlarımız, bunun kozmik bir şaka olabileceğini bile düşünebilirler. Bu konuda 


yoruma girmiyoruz; fakat bu isimlerin Dünya bilim tarihindeki önemlerinin literatürden araştırılmasını öneririz. Bağdadi'nin, bundan 150 yıl kadar önce, bu Kaf Sıradağları'nı sahiplenen bilim adamlarının özdeş isimleri konusunda bilinçli olduğuna inancımız tam. 


Kaf Sıradağları'nın doruklarının isimleri ile özdeş bilim adamlarının isimlerinin 

esrarı, sadece Hızır Tezkiresi ile bildirilmiş bir “işaret” idi. Bu 

işaret, Bağdadi'nin emanetçisi “Hekim Bey”lerin sonuncusu olan “Farouk El-Baz”ın Batı'ya göndermesi gereken yeni Tezkire bölümü içindi. Aslında, işaretin cevabını El-Baz da bilmiyor, sadece, çözüldüğünde aklen ikna olması gerekiyordu. 


Bağdadi'nin bu tarz işaretleri, Batı'da çözümlenip, Doğu'ya iletilince, Tezkire'nin yeni bir bölümü, Mısır'daki emanetçiden Batı'ya gönderiliyordu. Böylece, Batı'daki 

çalışmalar, KMA mektupları ile, dağıtım için Zig-Zag mensuplarına ve bilgi için de Doğulu emanetçiye (Hekim Bey'e) iletilmekteydi. 


YOLDAŞIM HIZIR'A SORDUM: “BU NE İŞTİR? BİLMEM İLMİM KAFİ 
GELMEZ” DEDİ 


Hızır Tezkiresi'nin bundan sonra sunacağımız bölümü, “Cebel” sırrının çözümünün beklenen işaret olması üzerine, bunun karşılığında gönderilen yeni Tezkire metinlerini içermektedir. Bu metnin tamamı Arapça olup, Türkçe'ye çevirerek sunuyoruz: 


“Ben alim değil, arifim. Bana müşahede ve mükaşefe ettirileni tarif ederim. Alimin gördüğü, arifin gösterdiği olmazsa, ne arif gördüğünden bir şey anlar, ne de alim gösterdiği şeyden imana gelir. Arif görür, ancak gösteremez; alim ise görmez, ancak gösterir. Ben alim olmadığım için, Allah bana marifet ve keramet yanında, alimlere irşad etmeyi de öğretti. Ben gördüklerimi yazarım; “Gariplerim” de yazdıklarımı görürler. İkisi birleşince, Kur'an “tefsir” olur. Böylece, her iki taraf da birbirlerinin yardımı ile “gerçeği” bulmuş olur. O zaman, veli biraz alimliğe, alim de biraz veliliğe yaklaşmış olur. Eğer alim “korkmasaydı”, veli de olurdu. 
Veli olunca da takvaya yönelir, ilmi bırakırdı. Bunu da Allah istemezdi. Allah, kendi “El-Veli” ismi için velileri, “El-Alim” ismi için de alimleri yarattı. Veliye sevgiyi, alime korkuyu verdi. 


Yunus Suresi'nin 61. ayetindeki “Ne gökte, ne de yerde zerre ağırlığınca hiç bir şey, Allah'tan gizli değildir” ilahi kelamının sırrı, evrenin yer ve göklerinin “zerrelerden” oluştuğudur. 
Bunlar o kadar küçük zerrelerdir ki, gözle görülmesine imkan yoktur. Bizim bulunduğumuz Somut Alem''in yapıtaşları olan bu zerreler, kah “ziyadar”, kah “zımnidir”. Zımni olanı, göklere ayrılmış; gökler, karanlık ve boşluk olmuştur. Ziyadar olanı ise, Güneş'e, Dünya'ya, yani arz olan her yere dağılmıştır. Cisimler ve madde, o zerrelerdir. Zerreler, “cam kırığı” gibidirler; ancak “iğne” gibi uzun, “ağ ipi” gibi de esnektirler. Üstten bakıldığında, “nokta” gibi görünürler. Alemleri gezen kişi ise, onları, “ışıklı, iğneli, cam kırığı” ve “ip” gibi gözlemler. İşte bu zerreler kümeleştikçe, cisimler, gezegenler ve yıldızlar ortaya çıkar. 


Yoldaşım Hızır ile alemleri gezerken, biz, zerrelerden daha “küçüldük”, ya da zerreler çok “büyüdü” ve biz içine rahat sığar olduk. Bir devesa “hortumun” içinden geçtik ve “Sur Borusu”nun hemen ağzından çıktık. Bir de gördük ki, alemin, Kainat'ın kendisi bir “zerre noktası” kadar kalmış aşağıların dibinde. Yoldaşım Hızır'a sordum: “Bu ne iştir? Bilmem, ilmim kafi gelmez” dedi. Sonra, “Alimden gayrısı, veli veya peygamber bile olsa, bana soru sorulmaz; ancak ben sorarım, sen cevabını verirsin” diyerek beni payladı. Peşinden, sorusunu sordu: “Zerreden küçük ne vardır?” Ben değil, dilim cevap verdi: “Bütün Kainat zerreden 


küçüktür”. Hızır dostum tekrar sordu: “İçinden geçtiğimiz hortum neydi?” Ben cevap verdim: “Şahdamarı”ydı, Kainat'ın Şahdamarı idi. Allah “oradan” yakındır insana; çünkü, zerrenin “en küçüğü”, aynı zamanda “en büyüğüdür”. Gözden uzak, görünmeyen “en büyük” ile, göze gözükmeyen “en küçük” aynı şeydir. Birinde mesafe afaki, düğerinde enfüsi (içsel) dir. 
Küçük ile büyük, uzak ile yakın “birdir”. Yoldaşım Hızır tekrar sordu: “Onlar nerede 

birdir?” Ben cevabımı verdim: “Levh-i Mahfuz'da birdir. Ezelde onlar takdir edilmiş, “kütüğe” kaydedilmiştir. O “kayıttan” başka bir ihtimal yoktur ki, Allah'ın vaadi, kaderi, takdiri, ölçüsü sonradan değişsin”. Bunun üzerine, Hızır bana dedi ki: “Bunların sana yararı yoktur. Bunların sadece alimlere yararı vardır. Onlara “naklet”, bir daha da soru sorma.” 


Hızır Tezkiresi'nde, Hazreti Hızır ve Bağdadi'nin, kuant tünellerinden içeri girerek, Sur Borusu denilen en büyük bileşke tünele ulaşmalarından sonra, Gayb Alemi, (Ervah) Alemi, Mana Alemi, Misal Alemi ve Mücerret (Soyut) Alem'den kat kat geçerek aşağı 

inişleri anlatılmıştır. Misal Alemi ile bizim bulunduğumuz Ecsam (Cisimler) Alemi'nin tam birbirine değdiği yerde, Bağdadi'nin “Yarım mücerret, yarım müşahhas” dediği, (üçte bir somut, üçte iki soyut) Hudut Alem (Sınır veya Teğet Evren) başlamaktadır. İşte bu noktada, beklenen işaret alındığından, Halidi'nin Doğulu emanetçisi tarafından, Tezkire'nin yeni bir bölümünün mührü açılmıştır. Şimdi, kuarklarla ilgili olduğu kesinleşen bu yeni bölümü, Arapça aslından çevirerek sunuyoruz: 


“Somut Alem''in bittiği yerde, “yarı somut” (tardyon) ve “yarı soyut” (takyon) bir alemi, Yoldaşım Hızır'ın kılavuzluğunda gezdim. Somut Alem, “niceliğe” (kuantum: 

nicelik) dayanır. O “kalıcı” alem ise, “niteliğe” dayanır, geçici değildir. Yoldaşım Hızır'ın keşfime açtığı bu olağanüstü alem “yarı-soyut” olduğundan, hem “isimlere”, hem de “sıfatlara” sahiptir. Ardındaki alem (Takyon Evreni ve Süper Uzay), tümüyle “soyut” olduğundan, oranın sıfatı yoktur. Orada, sürekli “isimler” danseder ve Allah'ın adını anarlar.” 


Aiberg'in kitaplarında, Süper Uzay'da hiç bir nesnenin sıfatının olmadığı, orada 

sadece sürekli hareket halinde olan geometrik-dinamik bir yapının bulunduğu; bu yapının isimlendirilebileceği, ancak herhangibir 

sıfatla nitelendirilemiyeceği belirtilmiştir. Misal Alemi'nin alt katı olan bu Hudut Alem, yarı somut, yarı soyut olup, bizim Somut Alem'imize teğet, bir geçiş, bir ara faz bölgesidir. 


“TA-HA” VE “YA-SİN” 
Hızır Tezkiresi'nin takip eden bölümü, Arapça'dan çevrilerek aşağıda özetlenmiştir: 


“Giderken farkına varmadığımız, dönüşte dikkatimi çeken, yarı somut, yarı soyut “evrenin” birbirine değdiği, hassas ve kıl kadar ince ara bölgede, “Ta-Ha” ile “Ya-Sin”, birbirleri ile, “1/3”, yada” 2/3” oranlarında birleşmek zorunda kalıyorlardı. Çünkü, onları bir yandan, “tardiyyun” (tardyon), öte yandan “tahayyun” (takyon) birbirlerine perçinliyor ve ister istemez birleşerek bir “zerrecik” oluyorlardı. Bunlar, iki alemin arasında sanki kahverengi taştan yapılmış bir duvar, bir su bendi gibiydiler. Bu kahverengi taş duvar olmasaydı, “Nur” bu evrene hücum eder ve yakardı. O duvar, her iki evrenin ortak katkısı ile oluşmuştur ve çok gereklidir. Somut Alemi, öbür aleme “kaçmaktan”; öbür alemdeki “Nur”u da bu tarafa gelmekten koruyor. O duvarın adı. “Kuvve”dir. Rengi de kahverengidir. “Kuvve”ler kısmen somut taneciklerdir, kısmen de değildir. Fakat, “Nar” ve “Nur”, birbirlerine sadece bu (yarı takyon, yarı tardyon) “teğet” bölgede (işbirliğine) zorunludurlar. Onun dışında, birbirlerinden bağımsızdırlar." 


Tezkire'nin yukarıda özetlediğimiz Arapça bölümünden sonra, takip eden bölümü Osmanlıca olup, bu bölümü de aynen aşağıda sunuyoruz: 


“... Ol Alem-i Mücerreteyn dahilinde “Ha”, haram mensebesinde memnudur. Alem-i Mücerrereyn tekmil “Nur”a gark kılınıp, Alaim-i Sema'nın eflatun, zifir mai, mai yeşil renklerinden terkip edilmiştir. Nur, alevli, harlı değildir; lakin her kim temas etse, kavurmaz, alevsiz, ziyasız Esir-i Nevra neşreder. Maddi Ecsam Alemi'nde, ol Nur, zerre-i noktaya mahbustur. “Nar” ise, lal, narenciye, sarı alevle yanar. Ziyası mevcut olup, temas edeni kavurur. Yarım müşahhas, yarım mücerret ol Hudut Alem'de, her iki alevden mürekkep, melez ve acib bir alev hülasası daha mevcuttur. O alevin terkibi, Nar ile Nur'un “üçe” taksim edilip, “bir” veya “iki” bölüğü yekdiğerine giriftardır. Nar ile Nur yekdiğerine cem edildiğinde, Alem-i Hudut?'da yegane renk kahve ziyasıdır. Ol acib kahverengi ziya, ne müşahhas, ne mücerret alemlerde mevcuttur; ol Hudut Alemine mahsus renktir. Her iki alem de, o kahverengi alevi ebyad zan eyler. Hakikatte kahverengi olduğunu, hududa vasıl olup nazar eden idrak eyler, hayrettir. Maddenin merkezi dahi ol kahverengiyle itmam kılınmıştır. 
Ol kahverengi, biri lal, biri sarı Nar'dan ve üçüncüsü, mai Nur'dan cem ve terkip edilmiştir. 
Alem-i Hudut”da, sıfattan bir kısım ol alevin kahverengine tekabüle muvaffaktırlar. İsimler, “Kuvve-i Kudret”tir. Sıfat, letafettir. Ol letafet sıfatını, tali sıfatlarla tarif etmek elzemdir. 
Onların cümlesi “24” tali sıfattır: “Acib”, “Nefis”, “Cahih”, “Cazip”, “Ahsen”, “Sefil”, “Üla”, “Zemin”, “Zirve”, “Hürr”, “Latif”, “Zarif”, “Hafif”, “Tariv”, “Şakiv”, “Ram”, “Duçar”, “Meftun”, “Zeki”, “Akil”, “Halim”, “Masum”, “Suhul”, “Zemherririye” tarifi 

lazımdır. Cem'an “24 kuvve” halk olunmuştur ki, o kuvveye de Anasır-ı Erbaa keyfiyeti sebebiyle, “dört” harf-i tarif kifayet eyler. Hurufat, “Ta”, “Ha”, “Ya”, “Sin”den ibarettir. 
Cem'i cümlesi “28”e tekabül eyler kim Huruf-u Elifba'nın tamamıdır. Topyekün zerre nüvesi, ol “24 kuvve” ve “dört elemandan” müteşekkildir. Bu kuvvelerin “3” adedi bir “nüve” peydah eder. Kim kuvveler sarı, lal ve mai olup, nüve kahverengidir. Lakin, maade renklerin tefriki gayri kaabildir. İki taraftan ebyad intibaı verirse de, hakikatte kahverengidir...” 


Şimdi yukarıdaki metni sadeleştirerek Türkçe açıklamasına girelim: 


“O Soyut Evren içinde, “Nar” haram derecesinde yasaktır. O Soyut Evren'de asla ateş yoktur, (orası) tamamen Nur'a (Sonsuz Özenerji’ ye) boğulmuştur. Nur, gökkuşağının mor, lacivert, mavi ve yeşil renklerinin karışımından oluşur. Nur, alevli, sıcak ve ışıklı 

değildir (Sıfat olmayan yerde soğuk-sıcak da olamaz). Ona kim değse kavrulmaz. Gün ışığı gibi değil, “esiri-aura ışıma” (fluoresans gibi soğuk aydınlık) yayar. Somut Evren'de, o Nur, noktasal zerrelere (taneciklere) hapis olmuştur. Nar (ateş) ise, kırmızı, turuncu ve sarı bir alevle yanar. Işığı vardır ve değeni yakar. Yarı somut ve/veya yarı soyut o Hudut Alem'de, her iki tür alevden(Nar ve Nur'dan) birleşik, melez, olağanüstü bir “alev özü” vardır. O alevin terkibi, Nar ve Nur'un “üçe” bölünüp, “bir”, ya da “ikisinin” birbirine karışımıdır. Nar ve Nur'un bu kesirleri toplandığında, o Hudut (yarı somut, yarı soyut) Alem'de, bir tek rengi, kahverengi ışığı oluştururlar. Bu kahverengi ışığı, ne bizim Somut Evren,(kendi taraflarından bakınca) “beyaz” renkte sanırlar. Gerçekte, hududa ulaşan, onun (beyaz değil), aslında kahverengi olduğunu şaşkınlıkla görür. Maddenin merkezi de, o kahverengi renkle tamam edilmiştir. O kahverenginin bileşenlerinde, Nar'ın kırmızı ve sarı, Nur'un mavi renginin katılımı vardır (Gerçekte, doğada kahverengi renk olarak bulunmakla birlikte, asla doğal kahverengi ışık yoktur). Hudut Alem'de, sıfatlar ve isimlerden “bir” ve “ikisi”, “üçe” tamamlanıp kahverengi olurlar. İsimler, “kuvve” (kuvvet) kudretidir; sıfatlar ise letafettir, O letafeti ikincil sıfatlarla tanımlamak gerekir. Onların tümü “24 sıfattır”: Bunları, 

“Acib” (Strange), “Nefis” (Savour), “Sahih” (Truth), “Cazip” (Charm), “Ahsen” (Beuty), “Sefil” (Down), “Ula” (Up), “Zemin” (Bottom), “Zirve” (Top), “Hürr”(Freedom), 


“Latif” (Fine), ... diye nitelendirmek gerekir. Toplam 24 “kuvve” (kuark) yaratılmıştır ki, bunları açıklamaya dört harf yeterlidir. Bu harfler, “Ta”, “Ha”, “Ya” (kuark) ve “dört” unsurdan kuruludur. “Üç tane kuvve” bir çekirdek ortaya çıkarır ki, bu kuvveler(kuarklar) sarı, kırmızı ve mavi renkte, çekirdek ise kahverengidir. Ancak başka renklerin ayırt edilmesi mümkün değildir (Kahverengi karışım içinde diğer renkler ayırt edilemez). İki yandan (Tardyon ve Takyon Evrenleri”ndeki varlıklar baktıklarında) beyaz izlenimi verir, ancak gerçekte renk kahverengidir.” 


Hızır Tezkiresi'nde belirtilen kuarkların, “güzellik, çekicilik, lezzet” gibi sıfatlarla tanımlanmaları dikkat çekicidir. Ancak, bu sıfatların 1800”lü yıllarda konulmuş olması, isimlendirme ve sıfatlandırmanın bir tesadüfler mekanizmasının elinde olmadığını, 

bunun ilahi ve kozmik güdümlerle yapıldığını göstermektedir. Tıpkı yeni doğan çocuğa verilen ismin, aslında ezelde ,“Levh-i Mahfuz”da yazılı olması gibi, çeşitli bilimsel buluşların, bu arada kuark derecelendirmesinin ve isimlerinin çok önceleri konulduğunu, hem Hızır Tezkiresi'nin içeriğinde ve hem de daha önce sözünü ettiğimiz James Joyce'un eserlerinde (acib-strange, cazip-charm, ahsen-beauty, sefil-down, ula-up, zemin-bottom, zirve-top, ...) 
görmekteyiz. 


Hızır Tezkiresi'nden anlaşılabileceği gibi, Kainat'ın soyut (Nur) tarafı, 

gökkuşağının soğuk (mor, lacivert, mavi) renklerini; somut (Nar) tarafı 

ise, sıcak (sarı, turuncu, kırmızı) renklerini almıştır. Aradaki Hudut Alem'de ise, gökkuşağında yer almayan, kahverengi ışınlar bulunmaktadır. Öyle ki, bizim evrenimizde veya Soyut Evren'de (Mücerret Alem?'de) bulunanlar, kendi taraflarından baktıklarında, 

bu Hudut Evren'i beyaz olarak algılıyorlar; ancak tam oraya gidildiğinde kahverengi olduğu anlaşılıyor. Bu Hudut Evren'de, ayrıca, yine kahverengi Kaf Sıradağları bulunuyor. 


Tezkire'nin bu metninin Zig-Zag birimlerine ulaşmasından sonra, yukarıda açıklanmamış olan renk dinamiği sayesinde, o güne kadar tıkanmış olan “Kuark-Gluon Teoremi”nin çözümlenmesi mümkün olmuştur. 11. KMA Jorge Luis Borges'in “Carlo M. Alano” imzası ve ikinci imza olarak “Heiberg” adıyla gönderilen KMA mektuplarıyla gerçekleştirilen 

bu “Chromodynamics” (Renk Dinamiği Kuramı), bilim dünyasında hemen kabul görmüştür. 
Bu konunun ayrıntılı açıklamasına girmiyoruz. Girdiğimiz takdirde, içeriğindeki teknik ayrıntılar nedeniyle asıl konumuzun dışına çıkmış oluruz. Okurumuz, bu konunun ayrıntılı açıklamasını Aiberg’in eserlerinden izleyebilir. 


Kuarklar'ın bazıları deneysel olarak bulunmuş, bazılarının varlığı ise sadece matematiksel olarak ispatlanmıştır. Örneğin, “S” (Strange) ve “B” (Bottom) kuarkları, hızlandırıcılarda deneysel olarak bulunmuşlardır. Diğer taraftan, Kur'an'ın Cin Suresi'nde geçen 

ve “Şıhab” denilen kozmik parçacıkların bünyesindeki “T” (Top) kuarkı, sadece matematiksel olarak ispatlanmıştır. Zig-Zag Öğretisi”nin öngördüğü bu kuarkın deneysel olarak saptanamamasının nedeni, çok yüksek enerji gerektirmesidir. Şu sıralarda, kalan kuarklar, SCS hızlandırıcıları ile yapılan çeşitli uygulamalarla deneysel olarak da kanıtlanmaya başlanmıştır. İşin ilgiç yanı, aldıkları isimlerin, bundan 150 yıl önce Bağdadi ve daha 

sonra Joyce tarafından açıklamış olmasıdır. 


STEPHEN HAWKING (1942.....) 


“Stephen William Hawking” (1942-....) (549), “başlangıç tekilliğini” bulan, yani herşeyin başlangıcının bir “tekillik” olduğunu ispatlayarak, Dünya'da ilk kez Allah'ı tanımlayan bilim 


adamıdır. Bununla da kalmamış, “yaratılışı” çözümlemiştir. Yaratılışın tekil olduğunu (Allah'dan geldiğini); maddenin, mini karadeliklerin “sızıntılarından” türediğini kanıtlamıştır. 


Hawking'in yaşam öyküsü aslında acılarla doludur (K73). 1942 yılında, Oxford, İngiltere'de doğan Stephen Hawking, Cambridge Üniversitesi'nde öğrenci iken, tedavisi mümkün olmayan “Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)” (Motor-Nöron Bozukluğu) hastalığına yakalanır ve tüm vücudu giderek felç olur. 1985 yılında konuşma yeteneğini de yitiren ünlü bilim adamı, bugün, sadece iki parmağı ile kullanabildiği özel bilgisayarı aracılığıyla dış Dünya ile iletişim kurabilmektedir. 


Dünya'nın gelmiş geçmiş en büyük fizik ve matematik dehası sayılan Hawking, bu hastalığa 
yakalandığında ümitsizliğe kapılır, depresyona girerek kendini içkiye verir. Ancak, 1963 
yılında tanıştığı Jane Wilde onu hayata geri döndürür. Hawking'in gizemli kişiliği, Wilde? 
çok etkilemiştir. İki yıl sonra evlenirler. Hawking artık ölümü düşünmemektedir; kendini bilime verir. Evlendikten kısa bir süre sonra, ilk tezlerini oluşturmaya başlar. 

Evrenin yaratılışı, 1960'lı yılların en çok konuşulan konularından biridir. Bilim adamları, evrenin düzenli olarak genişlediğini düşünmekte, ancak yaratılışına bir çözüm getirememektedir. Hawking, o dönemde, evrenin sonsuz yoğunluktaki tek bir 

noktadan yaratıldığını bulur ve bu fikrini, Londra Üniversitesi'nin tanınmış matematikçi ve fizikçilerinden Roger Penrose'a açar. Birlikte çalışarak, 1969 yılında, Einstein'in Relativite Teoremi ile bağdaşan teoremlerini ortaya koyarlar. Einstein'in zamanı ve mekanı, bu tek noktada birleşmektedir. “Daha başka bir deyişle” der Hawking: “Zamanın da 

bir başlangıcı olduğunu gösterdik”. 


1970'li yıllarda tekerlekli sandalyeye oturmak ve yaşamının kalan kısmını orada geçirmek zorunda kalan Hawking, durumuna yine de eskisi kadar üzülmez. Çünkü, geliştirdiği her teori, onu ruhsal açıdan beslemekte, yaşama sevinci vermektedir. 


“En büyük zaferim” dediği Karadelikler Teorisi ilgiyle karşılandığında, “Nihayet kendimi temize çıkardım” demiştir. 1971 yılında, teoremini daha da ileriye götürerek, karadeliklerin, sadece ölü yıldızların bir aşaması olmadığını; evrenin başlangıcında, o süreçte oluşan muazzam güçlere bağlı olarak, mini karadeliklerin de oluştuğunu açıklar. Hawking/e göre, sadece bizim galaksimizde, en fazla bir proton büyüklüğünde, ancak Everest Dağı kadar 

da ağır, en az bir milyona yakın karadelik bulunmaktadır. Stephen Hawking'in 1973 yılında ulaştığı şaşırtıcı sonuçlar, inanılmaz bir teorinin başlangıcını oluşturur: Karadelikler sürekli olarak bazı parçacıklar göndermektedir (Buna, daha sonra Hawking Işıması adı verilmiştir). 
Bu durum, karadeliklerin, zamanın dışında kalması demektir (K74). Bu teori, o zamana kadar bilinenlere öylesine ters düşmektedir ki, Hawking, hesaplamalarını defalarca kontrol etme gereğini duyar. 1974 yılında, “Karadelikler Yoluyla Parçacık Oluşumu” adlı çalışmasını bilim dünyasına açıklar. Bilim dünyasında bir dönüm noktası olarak nitelenen bu başarısından sonra, aynı yıl içersinde, Cambridge Üniversitesi'nde, (birincisi Isaac Newton'a (1642-1727), ikincisi Paul Adrien Maurice Dirac'a (1902-1984) verilen) “Lucasion Professor of Mathematics” payesi ve kürsüsü, üçüncü kişi olarak Stephen Hawking'e verilir. 


Einstein'in başarısı, sadece kuantum fiziğine olan katkıları ve Relativite Teoremi ile sınırlıdır. Hawking, mini karadeliklerin ve kara boşlukların astronomisini oluşturmuş ve bu astronomi sayesinde, bilim tarihinde ilk kez, Relativite, Kuantum ve Birleşik Alanlar Teorileri'ni tek bir teoremde biraraya getirerek, evrenin karmaşık yaratılışını çözümlemiş ve bunların tamamını geliştirerek, yaratılışın bir “Tekillik” (Allah) tarafından 

başlatıldığını ispatlamıştır (K75). 


Uzay-zaman konusunda herkesin anlayabileceği bir kitap yazmayı kafasına koyan Hawking, bu amacını 1988 yılında yayınladığı, “The Brief History of Time” (Zamanın Kısa Tarihi) adlı kitabıyla (K73) gerçekleştirir. Aynı yıl içersinde ülkemizde de yayınlanan bu kitap, en çok satan kitaplar listesinde en uzun süre kalarak “Guinnes Book of Records” a 

girmiştir. Hawking, bu kitabında, “Yaratıcıya ihtiyacımız olduğunu ve insan aklının en büyük zaferinin, Tanrı'nın ne düşündüğünü bilmek olduğunu” söylemiştir. 


Hawking, Newton'un kürsüsü olan Lucasion profesörlüğüne layık görülen üçüncü Britanyalı'dır. Ancak, bilim dünyasının bu dev ismine halen bir Nobel Ödülü verilmemesi dikkat çekicidir. Nobel Ödülü, bugüne kadar, İslam aleminden sadece Pakistanlı 

Profesör Abdus Salam'a (S32) verilmiştir. Buluşları ile Einstein'ı kat be kat 

geçen Hawking'e, bugüne kadar bir kaç özel Nobel Ödülü verilmesi gerekirken, sadece bazı payelerle geçiştirilmiş olmasının başlıca nedeni, onun gizli de olsa Müslüman olmasından iyice kuşkulanılmasıdır (Aiberg'in bu notları yazdığı tarihten 12 yıl sonra bile, içinde bulunduğumuz 2000 yılında, Hawking”e hala bir Nobel Ödülü'nün verilmemiş olması dikkat çekicidir). Gerçekten, Hawking, Müslümanlığını şimdilik açıklamaktan kaçınmakta; 

ancak Zig-Zag Öğretisi mensuplarına gönderdiği özel mesajlarda, bunun diğer Zig- 

Zag yazarlarınca açıklanmasını istemektedir (Bu istek, Aiberg'in kitaplarında yerine getirilmiştir). 


Hawking bir röportajda (G14), “Tanrı kavramını gözardı ederek, evrenin başlangıcından söz etmek zor olur. Evrenin yaratılışı üzerindeki çalışmalarım, bilim ve din arasındaki 

bir çizgidedir. Fakat ben bu çizginin bilim tarafında kalmaya çalışıyorum” demiştir. Onun bu tercihi, Tanrı arayışını okuyucuya empoze etmek yerine, bilimin gerçeklerini 

onlara dolaysız sunmaktır. Eğer Hawking, kitaplarında, Allah, Kur'an ve İslamiyet'ten söz etseydi, bunu empoze kabul edebilecek ön fikirli Batı toplumunda belki de hiç okunmayacaktı. Dolayısıyla, onun, arayış içindeki bilim adamlarını ve 

okuyucularını, “Tanrısızlıktan, Tanrı kavramına” getirmek üzere bir yol izlediği sonucuna varıyoruz. 


Allah'ın kozmik yaratma tekilliğine uzanacak kadar büyük bir deha olan Stephen Hawking ve onunla birlikte çalışmalarda bulunan İngiliz matematikçi “Roger Penrose” (K75, K114, K115, D34), Zig-Zag Grubu'nun değerli birer üyesidirler. Hawking, bugüne kadar yaptığı sayısız buluşla bir çok Batılı bilim adamının Allah'a yaklaşmasını ve Müslüman olmasını sağlamıştır. 
Günümüzde, bilim dergilerinde, evren ve yaratılış ile ilgili olarak yazılan makalelerin tamamına yakını, Hawking'in bulgularından türemiştir. Çağımızın, hatta her çağın en 

büyük kozmogoni uzmanı olan Hawking'in teoremleri, hala aynı hayret ve hararetle güncelliğini korumaktadır. 


Stephen Hawking'in ateist olmadığı, Tanrı tekilliğini bizzat ispatlamış olması ile apaçık ortadadır. Hıristiyan olmadığını ise, Hawking, bir makalesinde şöyke açıklamıştır: 


“1981 yılında, Vatikan'da, Papa'nın düzenlediği kozmoloji konulu bir seminere, konferans vermek üzere davet edildim. Konferansta, “Evrenin bir başlangıcı olduğunu, bir yaratılış tekilliğinden geldiğini, sınırsız olduğunu ve bunun da ötesinde, 

evrenin katları olduğunu ispatlı olarak anlattım. Fakat, Papa, herhalde benim konferansa pek fazla kulak vermemiş olacak ki, daha sonra davetlilerle yapılan görüşme sırasında beni kutlamakla birlikte, Büyük Patlama'nın oluşumunu ve öncesini “araştırmamamı” benden özel olarak istedi. Çünkü, ona göre, yaratılış anı ve öncesi, Tanrı'nın işiydi; Tanrı'nın işine ise hiç karışılmazdı. Aslında, ben, yaratılışla birlikte, yaratılış öncesinin de sonlu-sonsuz olduğunu, 


dolayısıyla bir başlangıç olan yaratılış anının hem var, hem de yok olduğunu 

kastetmiştim. Tanrı'yı bu kadar dar bir evrenin içine yerleştiren Papa ise, onu evrenden biraz önce yaratılmış bir yaratık yapıvermişti. Oysa, fiziksel yaratılış, kendinden önceki bir dizi yaratılışın devamıydı. Tanrı, nasıl bu peşpeşe yaratılışlar dizisinin bir halkası olurdu? Bu nedenle, konferansı izleyenlere, “Tanrı evreni yaratmadan önce ne yapıyordu? diye 

sordum. Tanrı'yı yermek için değil, kilisenin 300 yıllık hatasını yeniden tekrarlamaması için böyle konuştum. Benim Tanrı'm, Papa'nın Tanrı'sı değildi. Papa'nın Tanrı'sı bir yaratıktı. 
Ama, benim bilim yoluyla ve içimdeki gizli güçlerle bulduğum gerçek Tanrı, “Mutlak Yaratan”dı. “Tek Yaratan”, ortağı ve benzeri olmayan, her şeyin üstünde 

bir “Tekillik” (Singularity). Benim Tanrım, Papa'nın temsil ettiği görüşün (Hıristiyanlığın) beyinlerindeki hayali, sahte Tanrı'yı bile yaratandı. Bu konferansı verdiğim 1981 yılında, ne tuhaftır ki, bundan 300 yıl önce, aynı kilisenin Papa'sı karşısında uğraş veren Galilei'nin durumuna düşmüştüm. Papa, cehaletin inatçı, israrcı bir temsilcisi gibiydi. Benim dinim, bilimin yol gösterdiği, içimdeki gizli gücün diniydi. Papa'nın dini değildi.” 


Hawking, evreni, Arz'dan Arş'a kadar genişleterek, bilimi Allah'a ulaştırmış; tek bir evren yerine, (Alemlerin Rabbi uyarınca) sayısız parelel evreni bulmuş ve insanlık tarihinde ilk kez, bunu bilimle ispat etmiştir (K75). Onun bilimiyle, diğer dinlerce öngörülen dünyasallık olgusu, evrenselliğe dönüşmüş ve Kur'an'ın yüce boyutlarına ulaşmıştır. 


Stephen Hawking,1995 yılında, Oxford Üniversitesi”nde yapılan bir konferansta, zaman yolculuğu konusunda şunları söylemiştir (G14): “Sizi temin ederim ki, henüz yapan birini görmememize ve olduğunu kanıtlayamamıza rağmen, zamanda yolculuk mümkündür. 
Evrendeki karadelikler, zaman yolculuğunu mümkün kılabilir. Çünkü, 

karadeliklerin, gelecekteki uygarlıklar tarafından kullanılabileceği yolunda “ciddi iddialar” ve “bulgular” var.” 


Hawking”in bu sözleri, yazarımız Aiberg'in, “Gelecekten gelen zaman gezmenleri Dünya tarihini değiştirmiş olabilirler” tezini destekler, hatta doğrular niteliktedir. Çünkü, Hawking, bu konuda “ciddi iddialar” ve “bulgulardan” söz etmektedir. 


Aynı konferansta, “Zamanda yolculuk mümkünse, niçin kimse gelecekten gelip, bize bunun nasıl olduğunu göstermiyor?” sorusuna, Hawking şu cevabı vermiştir: “İnsanoğlunun doğası gözönüne alındığında, gelecekten bir insanın günümüze gelmeyeceğine ve biz zavallı, geri kalmış atalarına, zamanda yolculuğun sırlarını anlatmayacağına inanmak çok zor.” 


Hawking, bu konferansta, Kuantum Teoremi ile ilgili olarak da şöyle bir örnek verir: “Bir an için, enerjiyi para olarak düşünün. Eğer bankadaki hesabınızda para varsa, bu parayı istediğiniz gibi çekebilirsiniz. Ama, klasik yasalara göre, bankadaki hesap mevcudunuzdan fazla para çekemezsiniz. Ancak, fiziğin en engin ve genişlemeye müsait Kuantum Teoremi'nde bu mümkündür. Yani, hesabınızdaki mevcudunuzun üzerinde para çekebilirsiniz. Başka bir deyişle, Kuantum Teoremi yardımıyla, mevcut olan 

enerjinin üzerinde bir enerjiyi kullanabilirsiniz.” 


JOHN TAYLOR 
Londra Üniversitesi öğretim üyelerinden olan “John G. Taylor” (K135, K136, D43, D44), 50 


yaşına kadar materyelist ve ateist kalmış, ancak Stephen Hawking/'i tanıdıktan sonra manevi aleme dönüş yaparak kendini parapsikoloji öğrenimine adamıştır. 


Ünlü “Black Holes: The End of The Universe?” (Karadelikler: Evrenin Sonu Mu?) kitabının (K136) yazarı ve dahi bir matematik profesörü olan Taylor, Zig-Zag Öğretisi mensupları ile birlikte bir çok toplu müşavere ve seminere katılmış ve bu şekilde doğru yolu bularak, bilim gerçeğinin ta kendisi olan Allah'a yönelmiştir. 


Taylor ile e-posta aracılığı ile kurduğumuz iletişimde, kendisine Zig-Zag Grubu ile ilişkisini sorduk. 15 Nisan 1998 tarihli yanıtında (E8), Taylor da diğerleri gibi, “Böyle bir grubu tanımadığını” bildirdi. Taylor'un bu yanıtını, Zig-Zag Grubu'nın kapalı devre ilkesi olarak yorumluyoruz. 


Böyle yorumluyoruz, çünkü Hızır Tezkiresi'nin bundan sonra sunacağımız bölümlerinde, madde ötesi alemlere yolculuk konusu, bugünkü bilimsel 

verilere uygun olarak, o kadar olağanüstü anlatılmıştır ki, bu yazılanları okuyunca, Hızır Tezkiresi'ne ve dolayısıyla Zig-Zag Grubu'nun varlığına inanmamak olası değil. 


ZİG-ZAG GRUBU'NUN SON DÖNEM ÇALIŞMALARI 
Zig-Zag Grubu'nun son dönem çalışmalarını Aiberg şöyle özetliyor: 


“Kur'an'daki ilahi misallerin (sembolizmin) tamamen Müslüman bilim adamlarına 

yöneldiği bilincine varmıştık. Mektuplarla, kapalı devre iç yazışmalarımız ve 

yayınlarımızla, ilahi misallerin bilimin hangi konusuyla ilgili olduğunu 

işliyor, misalleri mevcut bilime uyarlıyorduk. Kur'an sembollerinin bilime katılması, ya da 

birer ipucu olması, Zig-Zag Öğretisi'nin en genel tanımıdır. Çünkü, Zig-Zag'ın kuruluşu, 

bizzat Bağdadi'nin “misaller” ipucu üzerindedir. Misalleri anlama bilimi ise, Hazreti 

Hızır'a verilmiş bir yetkidir. Hazreti Hızır, geçmişteki bu saklı bilimleri, zamanı 

gelince, Bağdadi gibi kendisine tabi olanlara dikte ettirmektedir. Bu bilgiler, en son olarak 

da “Hazreti Mehdi”ye teslim edilecektir. Bu yüzden, Hazreti 

Mehdi bir alim olacaktır. Bu misalleri anlayanlar, sadece ve sadece Ankebut Suresi'nin 43. 
ayetinde sözü edilen alimlerdir.” 


Zig-Zag Grubu'nun son dönem çalışmalarına, Müslüman bilim adamları “Richard Phillips 
Feynman” (1918-1988) (K56, 
K57, S48); “John Archibald 
Wheleer” (1911-....) (K151, 
D35); “Abdus Salam” (1926- 
1996) (D36, D72, S1, S31, S32, 
G16, G18); “Roger 

Penrose” (1931-....) (K75, K114, 
K115, D34); “Steven 

Weinberg” (1933-....) (K149) 

ve “Roy Patrick Kerr”in (1934- 
....) (D11, D29) önemli katkıları olmuştur. 


Son dönemin en önemli ismi ise, bilim tarihinin gelmiş geçmiş en büyük bilim adamı olarak kabul edilen, “Stephen William Hawking”dir. Aiberg tarafından, gizli Müslüman olduğu bildirilen Hawking'in yaşamı ve çalışmaları (K54, K73, K74, K75, K160, S27, S28, S49, G14) ile ilgili bazı bilgileri ve onun Papa ile olan ilginç görüşmesini aşağıda sunuyoruz 


JORDAN VE HEIDELBERG 


KMA mektuplarının trafiği genelde iki yöne yönelmiştir: İlki, Zig-Zag matematikçilerine, ikincisi ise, güçlü çekirdek kuvveti fizikçilerine. Örneğin, Borges, Jordan, Heidelberg gibi matematikçilere ve Hilbert, Banach, Tarski, Jessup, Hubble gibi fizikçilere, 1940'lı, 50'li 
yıllarda, o dönemin KMA’ larından teoriler yağmıştı. O devirde, sekiz boyutludan 26 
boyutluya kadar matematik uzayların yapımı başarılmıştır. 


Ancak, 1954 yılı sonu ve 1955 yılı başları, Zig-Zag için bir felaket yılı olur. O yıllarda, aynı konular üzerinde çalışmakta olan Jordan ve Heidelberg, tıbbi hatalarla, daha sonra 1959 yılında, Jessup, intihar süsü verilen bir cinayetle hayatlarını kaybetmişlerdir. 


Jessup'un intihar olayına daha önce değinmiştik. Jessup, o sıralarda, “dörtten fazla boyutlu evren” modeli üzerinde çalışmaktaydı. Einstein ise böyle bir modele kesinlikle karşı olduğunu belirtmiştir. Yine o sıralarda, bir Rus Yahudisi olan Immanuel Velikovsky, 

uzayın “bozon”larla, yani enerjetik kuvvet alanları ile dolu olduğunu, sanki bir Zig- 

Zag mensubuymuş gibi ileri sürer. Hatta, yine bir Avusturyalı Yahudi olan Freud, beşinci boyutu (K80) parapsikoloji olarak tanımlar. Yahudi bilim adamları arasında ilk kez böyle bir aykırılık doğmuştur. Ancak, Yahudi bilim adamlarının Zig-Zag teorilerini destekleyici demeç ve görüşleri, Jessup'un trajik intiharından sonra kesilir. 


Jessup'un ölümünün ardından, Zig-Zag'ın çok boyut matematikçilerinden “Jordan” aort hastalığından ve “Heidelberg”, yanlış insülin iğnesinden peşpeşe tıbbi hatalar sonucu ölmüşlerdir (1955). 


Literatürde, kuantum fiziği ile ilgili çalışmalarda bulunan “Pascual Jordan” (1902-1980) ile karşılaşıyoruz. Ölüm tarihi, Aiberg”'in belirttiği tarihe uymayan bu bilim adamının aradığımız kişi olup, olmadığını bilmiyoruz. Literatürde, Heidelberg ile ilgili bir kayda ise rastlayamadık. 


KOZYREWİN ÖLÜMÜ 
Zig-Zag mensubu Müslüman bilim 


adamları Jordan ve Heidelberg'in 1955 yılında, Jessup'un 1959 yılındaki ölümlerinden sonra, Zig-Zag'ın, on boyutlu matematik uzay modelinde bir tıkanma görülür. 


Ancak, 1961 yılında KMA devreye girer ve Geli-Mann'ın güçlü çekirdek kuvveti için “kuark”ları önermesiyle önemli bir adım atılır. 


1965 yılında, Hubble ve Kozyrev, uzmanlık sahaları olmadığı halde, matematik modelleri 
üstlenirler. Zaman enerjisini bulan Kozyrev, daha önce Kaluza'nın 1919 yılında ve Klein'in 
1927 yılında bulduğu “beşinci boyutu”, zaman enerjisine uygular. Ancak, bulduğu sonuçlar 
üzerinde çalışmakta iken, bir gün, tedavi gördüğü klinikte, insülin şokundan tıbbi bir hata sonucu yanlışlıkla öldürülmüş bulunur. Lenin'in defalarca affederek sürgüne gönderdiği Müslüman Kozyrev'in, Kruşçev tarafından yanlış iğne yapılarak öldürüldüğü, ülkemizde de yayınlanmış olan, “Rusya'da Tanrı'ya Dönüş” adlı kitabın (K105) yazarlarından Lynn Schroeder tarafından Dünya'ya açıklanmıştır. 


27 Şubat 1983'de ölen Kozyrev'in mezarı "Pulkovo Astronomlar Mezarlığı"nda dır. 
JOEL (YAHYA) SCHERK (1947-1980) 


1968-1972 yılları arasında, büyük birleştirme teorileri revançtadır. Zig-Zag da bu konuya ağırlık verir ve 1968 yılında, güçlü nükleer kuvveti, “Ankebut 

Teoremi” ile açıklar. 1974 yılından sonra ise, o zamanki KMA olan Borges'in yönlendirmesi ile, Süper Çekim Teoremi ile ilgili çalışmalar başlar. Borges, bu çalışmalar için, Zig- 

Zag Fransa Müslümanları'nın müftüsü ve dahi bir bilim adamı olan “Joel Scherk”i (194 7- 1980) (K152) seçer. Bundan sonrasını Aiberg'in ağzından dinleyelim: 


“Bize gelen KMA mektuplarında, Ankebut Suresi'nin sırrını bulduğumuzdan dolayı kutlanıyor; ancak Vakıa Suresi'nin “11 düğümlü ipi” ile “Bu düğüm zincirinin (Nahl Suresi'nin 87. ayetinde geçen) yedincisinin mesani sırrını” hala bulamadığımız için azarlanıyorduk. 1974 yılından sonra, Scherk ile mektupla iletişim kurarak çalışmaya başladık. 
Aynı yıl, Müslüman olmayan Amerikalı bilim adamı John Schwarz da bu çalışmaya 

katıldı. Scherk'in “Sicim (String) Teoremi” (K45, S25) ile ilk başarıya imza attık ve Süper Çekim Teoremi'ni geride bıraktık. Bu teoremle, Einstein'in dört boyutlu Genel Relativite Teoremi'ne (K50) karşı çıkmıştık. Bizim teorimiz, ayrıca gerçek anlamda Genel 

Relativite ve Kuantum Teoremleri'ni birleştiriyordu. Çalışmalarımızı tam bu aşamaya getirmişken, 1980 yılında camiamızı kadere boğan beklenmedik bir ölüm haberi 

geldi. Scherk de, daha öncekiler gibi, insülin şokundan ölmüştü; daha doğrusu öldürülmüştü. 
Aynı olayın, Jordan, Heidelberg ve Kozyrev'in başına geldiğini düşünürsek, bunun doğal bir ölüm olduğuna inanamayız. Nitekim, görgü tanıkları, siyah takım elbiseli bazı kişilerin 

(K7) Scherk'in peşinde olduklarını belirtmişlerdir. Gizli şeker hastası olan Scherk'in yanında sürekli olarak özel doktoru bulunmaktaydı. Bu doktorun satın alındığı sanılmaktadır. Zira, olay sırasında doktor sırra kadem basmış ve Scherk evinde yapayalnızken şeker komasına girmiştir. Siyah elbiseli kişilerin ellerinde doktor çantası ile dolaştıkları da görgü tanıklarınca ifade edilmiştir. “ 


Joel (Yahya) Scherk hakkında ayrıntılı bilgi, N. Witkowsky'nin 1996 yılında yayınlanan “Along The Way: Joel Scherk, The Superstring Meteor” (Superstring Meteor'u Joel Scherk”le Birlikte) adlı kitabından (K155) alınabilir. 


Scherk'in ölümünden sonra, Schwarz, Britanyalı bilim adamı Michael Green ile birlikte çalışarak Süper Sicim (String) Teorisi'nin matematik ispatını yapar. Bu konuda, 1984 yılında yazdıkları makale büyük ilgi toplamıştır. Bu teori, evrenin 10 boyutlu olduğunu 

ve kuantların noktasal olmayıp, örümcek ağı benzeri mini iplikçiklerden oluştuğunu 


söyler. Tümdengelimli olarak matematik isbatı yapılan bu teorem, somut evrendeki her şeyi kapsadığından, “Theory of Eveything” (Her Şeyin Teorisi) olarak adlandırılmıştır. 


Bu konu, daha önce de belirttiğimiz gibi, P. C. Davies ve J. Brown'un 1988 yılında yayınladıkları, “Superstrings: A Theory of Eveything” (Süper Sicim Teorisi: Her Şeyin Teorisi) adlı kitabında (K45) ayrıntılı olarak sunulmuştur. Ayrıca, M. Kaku'nun, “The Theory of Everything” (Her Şeyin Teorisi) adlı internet sitesinden (S51) ayrıntılı bilgi edinilebilir. 


Zig-Zag Grubu ise, bu sırada, “11 boyutlu” Süper Sicim (String) Teoremi üzerinde çalışmaktadır. 


11 BOYUTLU SÜPER SİCİM TEOREMİ 


Murray Gell-Mann'ın rüya olayı ile ilgili olarak okuduğumuz Hızır Tezkiresi'nin son cümlesini tekrarlayalım: 


“Her kim, yazılmamış söylendiğinde, onu vakti gelince idrak ederse, “yedi mesani buutun” batındaki sırrının, sebit “yedi” ile sabit olmuş “Kuvve-i Irkiyye” esrarı ilahisine murabbasıyla mazhar olur.” 


Bu cümleyi sadeleştirelim: 


“Her kim yazılmamış söylendiğinde, zamanı gelince onu kavrarsa, “yedi şifreli boyutun” içteki sırrına ait “Yedi Irk Kuvveti”nin ilahi sırrına açıktaki “dört boyutlusu” ile birlikte ulaşmış olur.” 


Bu cümlenin açıklamasını daha önce yapmakla beraber, tekrarlamakta yarar 

görüyoruz: Kur'an'ın “7” ile belirlenmiş ve “içerde” (tünel içinde) saklı yedi boyutu daha vardır. Bu boyutlar açığa çıkmamış, saklı kalmışlardır. Gerçekte, bir kuantın, 

iplikçik veya sicim halinde “10” ve zar (membran) halinde “1” adet olmak üzere, toplam “11 boyutlu” olduğu matematiksel olarak ispatlanmıştır. 


Açıkta (içinde bulunduğumuz evrende) dört boyut olduğuna göre, geri kalan yedi 

boyut, içerde (tünel içinde) saklı kalmışlardır. Eğer bunların tümü açığa çıkmış olsaydı, biz 11 
boyutlu bir evrende bulunacaktık. Böylece, Planck Uzayı, dışa açılmış dört boyutu ve Hilbert Uzayı, içerde kalmış yedi boyutu içermektedir. Büyük Patlama'da, dört boyut (üçü mekan, biri zaman) açığa çıkarken, diğer yedi boyut tünelin ardında kalmışlardır. Bunlar, “enfus”unda (kendi nefislerinde), yani Hilbert Uzayı'nda saklı kalmışlardır. Bu nedenle, dört boyut, 

bize, “sabit murabba” (dörtlü) olarak gözükürken, diğer yedi boyut, “sabit mesani” (saklı) olarak görünmemektedir. 


Böylece, Hızır Tezkiresi'nin yol göstermesi ile Zig-Zag Grubu'nca geliştirilen, 11 boyutlu “Süper Sicim (String) Teoremi” ortaya çıkar. Bu teoride, evrendeki temel nesnelerin, noktasal parçacıklar değil, “titreşen” ince iplikçikler (sicimler) olduğu açıklanır. 11 boyutun yedisi, Hilbert Uzayı'nın minik mekanında saklı kalmış, dördü evrenimize açılmıştır. Takyon Evreni'nde ise, durum bunun tersidir: Açılmış yedi boyut vardır; dördü saklı kalmış, yani bizim evrenimize açılmıştır. Böylece, her iki evren arasında, tersine bir boyut simetrisi bulunmaktadır. 1984-1988 yılları arasında yürütülen bu çalışmalara, Salam (S31), Bergshöff, Duff, Pope, Bilencowe ve Ergin Sezgin adındaki Türk bilim adamı katılmışlardır. 


Süper Sicim Teorisi, Hızır Tezkiresi'nde belirtilen bazı ipuçları üzerinde kurulmuştur. 

Hatta, Bağdadi'den Axel Heiberg/e iletilen, Bağdadi'nin kendi Kur'an'ının içinde, “11 düğüm atılmış bir ibrişim” bulunmaktadır. Bu ibrişim, konulduğu tarihten beri, bu Kur'an'ın Vakıa Suresi'nin yazılı olduğu sayfalar arasında muhafaza edilmektedir. Bağdadi'nin, 

ibrişimi, Vakıa Suresi'nin sayfaları arasına koyması, onun, bu surenin ne 

denli önemli olduğunu işaret eden bir vasiyetidir. 


11 BOYUTLU SÜPER ZAR TEOREMİ 


11 boyutlu “Süper Sicim Teoremi”, kuantların noktasal olmayıp, birer sicim (iplikçik) 
olduklarını belirtir. 1988 yılında ispatlanan bu teoremde, evrenin yapısı, 11 boyutlu (kendisi 1 
boyutlu) sicimlerin dokusudur. Bunlar, enerji düzeylerine göre sürekli titreşmektedirler. 11 
boyutlu “Süper Zar (Membran) Teoremi” ise, bunun bir aşama ilerisi 

olup, kuantların birer yüzeyi olduğunu (iki boyutlu olduğunu) ve bunların evren 

hacminde dinamik olduklarını belirtir. Fiziğin 11 boyutlu olarak birleştirilmesi, şimdilik bu ikinci teori aşamasındadır. Yani evrenin yapısının, şimdilik, 11 boyutlu sicimler, 

ya da zarlar üzerine kurulu olduğunu anlıyoruz. Bunlara, “Süper Teorem-1” ve “Süper Teorem-2” diyoruz. Fizik evrenin tamamını açıklayan her iki teorem, Zig-Zag Grubu'nca başarılmış ve matematiksel ispatları yapılmıştır. Böylece, noktasal (boyutsuz) kuantlar yerine, “1 boyutlu sicim” veya “2 boyutlu zar” teoremleri getirilmiştir. 


Gelecekte, kuantların, sadece 11 boyutlu (açık, ya da kapalı tüp biçiminde) zarlar 

değil, “evren küpü” (kürsi) biçiminde oldukları ve bir mekanda dinamik halde bulunduklarının anlaşılmasıyla Kuant Teoremi sonuçlandırılmış olacaktır. Bunu, bize, Bakara Suresi'nin 255. ayeti, “Allah'ın Kürsisi'nin tüm evrenleri kapsaması” sırrı ile bildirmektedir. 


Süper Sicim ve Zar Teoremleri, evrenin yapısının bir iplikçikler (sicimler) şebekesi olduğunu belirler. Bu şebekenin iplikçikleri, “bozon”lardır. Bozonlar, “Evrende her şey Allah'ı zikreder” ayeti uyarınca sürekli olarak titreşim halindedirler. Bu 

titreşimin kalıcı olanına, kararlı madde (stabil kütle) diyoruz. Çevremizde gördüğümüz her şey, aslında titreşen bozonlardan (zikreden dalgalardan) ibarettir. Şimdiki halde, Süper Zar Teoremi ile ulaştığımız nokta, “evren sicim ağı”, ya da diğer adıyla “evren zarı” üzerindeki cisimlerin birer madde değil, “madde dalgası” olduğudur. Bozonlar, fermionlar, ya da yaratılan her cisim, sadece ve sadece dinamik bir şekilde titreşen (bu titreşimlerle Allahı 


zikreden) dalgalardır. 


11 boyutlu süper “zar”ın yedi “mesani” boyutunun saklı olduğu Hilbert Uzayı, Takyon 
Evreni'ne, dolayısıyla Süper Uzay'a açılmaktadır. Süper Uzay ise, (Hızır Tezkiresi'nde anlatıldığı gibi) “üçte bir, üçte iki” oranlarında somutlaşabilen “Hudut Evren”den başlar. 
Oradan, bizim bulunduğumuz evrene intikal eden “Sonsuz Özenerji” (Ennur), tizken (yüksek hızlı iken) pesleşerek (hızını düşürerek) madde dalgalarına dönüşür. Madde 

dalgaları, zarı dokuyan titreşim halindeki iplikçikler (sicimler) demektir. Yani, evrenimizdeki her şey, “Allah'ı zikreden” dinamik rezonanslar (titreşimler) halindedir. Maddi 

evrenimizin öteki yüzünde ise, takyonik (esiri, soyut) evren başlamaktadır. Takyon Alemi, melekleri, ruhları ve akla gelebilecek her türlü bilinçli varlığı (süper maddeleri) kapsar. 


Kuantum fiziği, maddenin kuant denilen temel birimlerden kurulu olduğunu anlatır. Kısaca, kendi sınırlarını belirlemekle, maddenin fiziği belirlenmiştir. Bu arada, 

ardında, kuantlaşmamış bir Sonsuz Özenerji bulunduğunu ve “beşinci” bir boyut 

olan, gözleyen, akıllı varlığın “bilincini” (K80) haber vermiş, böylece madde 


ötesine ulaşılmıştır. Kuantum Teoremi, başlıca, düalite, nedensellik, belirsizlik ve ışık 

hızı yasalarına bağlıdır. Eğer ışık hızı aşılırsa, maddi evreni tanımlayan kuantum fiziği çalışmaz. Işık hızı aşıldığında, nedensellik ilkesi tersine döner; enerji (Nar), aslı olan Sonsuz Özenerji'ye (Nur'a) dönüşür ve maddi evren ortadan kalkar; Takyon Alemi'ne (Süper Uzay'a, Misal Alemi'ne) iade oluruz. 


1900 yılında, Zig-Zag Grubu'nun ilk mensuplarından Max Planck ile başlayan bu uzun yolda 
başarılan görkemli teoremlere, Hızır Tezkiresi ve KMA kapalı devre yayınları sayesinde erişilmiştir. Zig-Zag Grubu'nun, iyi zamanlamalarla Tezkire alametlerini (sembollerini) çözümlemeleri ile bu sonuca ulaşılmıştır. Özellikle, “renk dinamiği”, “kuarklar” ve “kuark iplikçikleri”, başlıbaşına Tezkire şifrelerinin çözümlenmesi sonucu bulunmuştur. 


“BİZ ONA ŞAHDAMARINDAN DAHA YAKINIZ” 


Bir tek kuant, yani bir tek iplikçik (string), dört boyutlu relativitede, bize tek boyutlu gözükür. 
Yani, sadece uzunluğu vardır; bir kalınlığı ve eni yoktur. Beş boyutlu relativitede (Kaluza-Klein boyutuyla) bakıldığında, sanki bir büyülteç kullanılmış gibi, saklı dairesel 

boyutlar olduğu ortaya çıkar. Buradan anlıyoruz ki, kuantlar, 

aynı zamanda saklı (mesani) “mini-tünelcik”lerdir. Fakat bunlar, Hilbert Uzayı Mesafesi'nin ardında, dolayısıyla Planck Mesafesi'nin altında kaldıklarından, bize, tek 

boyutlu soyut iplikçikler (sicimler) gibi görünmektedirler. Kaluza'ya göre, elektromagnetizma, bu saklı dairesel boyutların bir sonucudur. Bu görüşü ispatlayan Klein'in bulgusuna göre, beşinci boyut, sürekli bir daire çizmektedir. Bu daireler bitişik olduklarından, ortaya “tünel” dediğimiz ve ispatladığımız en mini “Sur Borusu” (Corn Hole) 

çıkmaktadır. Bilincimiz (beşinci boyut), melekler, saklı olarak göremediğimiz her şey bu minicik tünelin içindedir. Bu tünelin Kur'an'daki adı, “Şahdamarı”dır. 


Kaf Suresi'nin 16. ayeti şöyledir: 


“Yemin olsun ki, insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını da biz biliriz. Biz ona Şahdamarı'ndan daha yakınız” 


Bu şu demektir: Bizim Allah katı ile her türlü bağlantımız, rızkımızın ikmali, tüm Süper Uzay düşünce fonksiyonlarımız, canlılardaki içgüdü ve benzer fonksiyonların tamamı, bu mini Sur Borucukları ile sağlanmaktadır. 


KARADELİKLER - AKDELİKLER 


Vakıa Suresi, teorik fiziğe yol gösteren önemli gizliliklere sahip olduğu gibi, aynı zamanda 
18. Yüzyıldan sonra olacak bazı olayları bildiren bir kehanet kaynağıdır; 

yani, geleceğe dönüktür. Nitekim, Hazreti Muhammed, “Vakıa Suresi'ni evlatlarınıza öğretin; onlar da kendi evlatlarına öğretsinler” diyerek bu surenin önemini vurgulamıştır. 


Bu surenin 76. ayetinde, “mevakiin nücum” (yıldızların yerlerine) yemin edilmektedir. 
Burada, yıldız değil, “yıldızın yeri” söz konusudur. Kur'an sözlerinin yedi anlamı içersinde, “yıldız yerlerinin”anlamı olarak karadelikler (K8, K39, K55, K98, K136, D34, D35, D50, S22) en önemlisidir. 


Yukarıda verdiğimiz kaynaklardan, K. Ferguson'un 1991 (ülkemizde 1996) yılında yayınlanan “Black Holes in Space Time” (Uzay-Zaman'da Karadelikler) adlı 


kitabından (K55) ve J. G. Taylor'un 1973 (ülkemizde 1983) yılında yayınlanan “Black Holes: The End of The Universe?” (Karadelik: Evrenin Sonu Mu?) adlı kitabından (K136), karadelikler hakkında ayrıntılı bilgi alınabilir. 


Büzüşmeyen ve ışımayan dev bir yıldızı, bilim dünyasında ilk 

kez “Laplace” tanımlamıştır. Einstein ise, genel relativite matematiğinde, evrenin, içindeki maddelerin ağırlığı ile eğilip büğrüldüğünü hissetmemişti. Aynı yıl, Karl Scwarzschild bu denklemlerin çok özel bir çözümünü bulduğunda gözlerine inanamadı. 

Denklemler, karadelik halinde çöken bir yıldızı öngörmekteydi. 


Bir karadelik, çöken bir yıldızın büzüşmesi ile oluşur. Yani, karadelik bir kütle değil, çekim yüzeyidir. Dolayısıyla, karadeliğe düşen biri, onun zar (membran) yüzeyinden geçerek ardındaki tünele girer. Tünelin öteki ucu, “akdelik”dir (235). Tünelin kendisi ise, “Worm Hole” (Kurt Deliği) olarak adlandırılır (D11, D12). Bu tünel, mini bir “Sur Borusu”dur. Çok geniş başlayan bu borucuk o kadar incelir ki, sonunda bir atom onun yanında bir galaksi gibi kalır. Uzayın, Schwarzschild'in gösterdiği biçimde hunileşip, uçurumlaşması olayına, fizikte ve matematikte “Tekillik” (Singularity) adı verilmiştir. Tekillik, karşıtı olmayan ve bizim matematik sayılarımızın tükendiği, değerlerin sıfırdan küçük olduğu, maddeyi atomlara, atomları atomaltı parçacıklara ayırıp, en küçük bileşen (yani kuant) olarak enerjiye çeviren noktadır. 


Karadelik hunisini bulan ve bunu “Berzah”da boğazlaştıran, öğretimizin Müslüman Alman mensubu Schwarzschild'den sonra, karadeliğe çekilen bir maddenin karşıt bir huniden atılması mantığı ile, “Akdelik Teoremi” oluşturulmuştur. Bu teoreme göre, “dönen halka tekillikli” bir karadeliğin eşleniğinden uygun bir hızla giren biri, kendini parelel bir evrende bulur. 


Karadelikleri, Schwarzschild; tünelleri, Rothschild, akdelikleri 

ise, “Weisschild” (yazarımız Aiberg) bulmuştur. Bu nedenle, daha önce de belirttiğimiz gibi, Einstein-Nathan Rosen-Padolsky tarafından önerilen “Rosen 

Köprüsü” yerine, Schwarzschild-Rothschild- Weisschild soyadlarının başharflerinden oluşan “SWR Köprüsü” denilmesi daha uygun olacaktır (Weisschild, Aiberg'in annesinin kızlık soyadıdır). 


Aslında, karadelik-tünel-akdelik olgusuna, üçü bir arada olmak üzere 

kısaca tünel denilmektedir. Tünel Teoremi'ne, Vakıa Suresi'nin “yıldız yerleri” sırrı ile ulaşılmıştır. Genel Relativite Teoremi, Kuantum Teoremi”nin mini boyutlarına indirgendiğinde, evrendeki her somut parçacığın ardında bir tüneli bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Bu tünel, o parçacığın kendisinden bile küçüktür. Zig-Zag Grubu, 

Relativite ve Kuantum Teoremleri'ni birleştiren bu sonuca, 1972 yılında ulaşmıştır. Bu bulguda dayandıkları hareket noktası, sadece Vakıa Suresi'nin 75. Ve 76. ayetleridir (Daha önce belirttiğimiz gibi, 1910-1915 yıllarında, Hendrik Antoon Lorentz'e 

gelen KMA mektuplarında da, Vakıa Suresi'nin 3. ayetine dikkat çekilmişti). 


Yukarıda sözünü ettiğimiz teoriler, Aiberg'in eserlerinde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bu yazı dizisinde, bilimsel verilere daha fazla girerek konuyu dağıtmak istemediğimizden, 


okurlarımıza, daha fazla bilgi için doğrudan Aiberg'in eserlerini izlemelerini öneririz. 


ELİF NOKTALARI 


Borges, bu sorunu çözmeyi başlıca görev bilerek kendini İslamiyet”e öylesine verir ki, sonunda, Geinberg'in yardımlarıyla “mutlak sonsuzu” kanıtlayan “Elif Noktaları”nı 

bulur. Borges'in yoğun çalışmalar sonucu bulduğu Elif Noktaları ile mutlak sonsuzun tanımı yapılabilmiştir. Böylece, bu tanımla, evrenin tümdengelimli incelenmesinde bilim adamlarına harika ipuçları sağlanmıştır. 


“Elif”, Arap alfabesinin ilk harfi ve en önemlisi 1 sayısının ta kendisi olup, Hızır Tezkiresi'ndeki şifrelerden biridir. Elif Noktaları ile sınırlı olan sonsuzumuz, daha önce kanıtlanan Takyon Evreni'nin ötesinde olduğu için, hiç bir zaman sınanamaz ve hep teorik kalacaktır. Ancak, Elif Noktaları'nın yararı sayısızdır. Bir kere, sonsuz üzeri sonsuzdan +1 büyük olduklarından, Allah varlığına giden tek “Mir'aç Yolu” olduğu teorik 

olarak kanıtlanmıştır. Yani, “Allah'ın varlığının” delilidir. Tamamı 43 tane olan bu noktaların her biri, “Rabb-ül Alemin” sözlerinin karşılığı bir evreni simgelemektedir. 


Konunun bilimsel ayrıntılarına burada girmiyoruz. Ancak, şunu belirtmek gerekir ki, bu buluş, bu alanda uğraş veren bilim adamları için Müslümanlığı kabul etme 

nedeni olmuştur. Takyon Evreni'nin sonsuzluğu Allah'ın varlığına delil değil, tam tersine onun reddi gibi bir sonuç vermekteyken, Borges'in Elif Noktaları'nı ispatlamasıyla, Aiberg'in ifadesi ile tam 34 Batılı bilim adamı hemen Müslüman olmuşlardır. 


Borges, Elif Noktaları'ndan, 1949 yılında (ülkemizde 1998 yılında) yayınlanan, “El Aleph” (Alef) adlı eserinde (K25) söz etmiştir. Bu eserin bazı bölümlerini Borges'in anlatımıyla aşağıda sunuyoruz: 


“... Doğru bodruma ineceksin. Seni uyarayım: Dümdüz, sırtüstü yatmalısın. Görüş açısının, tam bir karanlık, tam bir hareketsizlik içinde belli bir noktaya ayarlanması gerekli. Gözünü yerden ondokuzuncu basamağa dikmelisin. Seni aşağıya bıraktıktan sonra merdivenin kapağını kapatacağım. Tamamen yalnız kalacaksın... Bir ya da iki dakika sonra, Elif'i göreceksin... Gözlerimi kapattım. Gözlerimi açtım ve Elif'i gördüm. Şimdi öykümün anlatılması, aktarılması olanaksız özüne geliyorum. Bir yazar olarak çıkmazım da bu noktada başlıyor... Yapmak istediğim şey gerçekten olanak dışı. Çünkü, sonsuza giden bir 

dizinin birimlerini sıralamak olanaksız. Ben, bir tek dev saniye içinde, hem fevkalade, hem korkunç olan milyonlarca eylem gördüm; hiç biri de beni, hepsi mekanda aynı noktayı kapladıkları halde, birbirlerini gölgelememeleri, örtmemeleri kadar etkilemedi. Gözlerimin yakaladığı şey eşzamanlıydı; ama şimdi yazacaklarım zaman içinde sıralanacak, çünkü dil sıralayıcıdır. Ne olursa olsun, hatırlayabildiğim kadarını aktarmayı deneyeceğim: Basamağın arka kısmında, sağa doğru, neredeyse dayanılmaz bir parlaklıkta, gökkuşağının tüm renklerini içeren bir çember gördüm. Önce, döndüğünü sandım; ama sonra, bu titreşimin, kapsadığı Dünya'nın sersemleticiliğinden gelen bir yanılgı olduğunu anladım. Elif in çapı, herhalde bir kaç santimden fazla değildi; ama tüm alem gerçekten ve eksiksiz içindeydi. Her şey (söz gelimi bir aynanın yüzü) sonsuzdu; çünkü her şeyi, evrendeki bir açıdan açıkça görebiliyordum... Denizin dalgalanışını gördüm; günün doğuşunu, günün batışını gördüm... 
Amerika'daki insan yığınlarını gördüm; siyah bir piramidin ortasındaki gümüş rengi örümcek ağını gördüm... Bitmez, tükenmez sayıda gözün, bir aynaya bakar gibi, bende kendilerine baktıklarını gördüm; yeryüzündeki bütün aynaları gördüm, hiç biri beni yansıtmıyordu; Soler Sokağı'ndaki bir evde otuz yıl önce gördüğüm yer çinilerinin aynılarını gördüm... Bir yan sokakta kurumuş topraktan bir tümsek gördüm; eskiden orada bir ağaç vardı... Kaplanlar, pitonlar, bizonlar, gel-gitler, ordular gördüm... Bir zamanlar o eşsiz Beatriz Viterbo olan çürümüş kemikleri ve tozu gördüm; kendi koyu kanımın dolaşımını gördüm; aşkın birleştiriciliğini ve ölümün değiştiriciliğini gördüm. Elif'i her noktadan ve her açıdan 


gördüm; Elif”de Dünya'yı ve Dünya'da Elif’i gördüm; Kendi yüzümü ve kendi barsaklarımı gördüm; senin yüzünü gördüm. Sersemledim ve ağladım. Çünkü, gözlerim herkesin adını bildiği ve kimsenin bakamadığı o gizli ve ancak tahmin edilebilecek şeyi, o tasavvur edilmez alemi görmüşlerdi...” 


Hazreti Muhammed'in bir hadisinde, “Bu Dünya'da uykudayız; ölünce uyanırız” demesi gibi, Borges de içinde bulunduğumuz fiziksel evrende “rüyada” olduğumuzu söylemiştir. M. 
Talbot'un, “Myscism and The New Physics” (Mistizm ve Yeni Fizik) adlı kitabında 

(K133), Borges'le ilgili olarak bu konuya değinilmiştir. 


Borges, 1938 yılında geçirdiği ciddi bir rahatsızlık sonucu konuşma yeteneğini kaybeder. 
Adını, “Abd-Al-Hack Borg” (Abdülhak Borg) olarak da değiştiren Borges, Zig-Zag Grubu'ndaki çalışmaları sonucunda, 1941 yılında, Zig-Zag Öğretisi koordinatörlüğüne yükselir, “K. M. Allein” ismini devralır. Ancak, onun bu konudaki çalışmaları Peron yönetimini rahatsız etmiş olmalı ki, 1946 yılında, Buenos Aires kütüphanesindeki görevinden alınır. Peron Hükümeti'nin 1955 yılında devrilmesine kadar zor yıllar geçirir; bu arada kendini iyice yayıncılığa verir. Aynı yıl, 1920'lerden beri azalmakta olan görme yeteneğini de kaybeder. 1961 yılında, Uluslararası Yayıncılık Ödülü'nü, Samuel Beckett”le birlikte paylaşarak alması, ününün Dünya çapında yayılmasına yol açar. 


Borges'in bugüne kadar yayınlanmış bir çok öykü, deneme ve şiirinde, aslında Zig-Zag Öğretisi”nin gerçekleri yansıtılmıştır. Ancak onun gizemli yazılarındaki sembolizmin, çevirilerde, genellikle anlaşılamayarak tahrif edildiği ve gerçek 

anlamından saptırıldığı görülmektedir. Bunun son örneği Türkiye'de yaşanmıştır. 
Ülkemizde bir çok eseri çeşitli yayınevleri tarafından yayınlanmış olan Borges'in çevirilerinin konunun tam anlamını yansıttığı söylenemez. 


Borges'in, yukarıda belirttiğimiz “El Aleph” (Alef) in dışında, eserlerinden başlıcaları şunlardır: 1936 (ülkemizde 1990) yılında yayınlanan, “Historia de la Eternidad” (Sonsuzluğun Tarihi) (K24); 1962 (ülkemizde 1998) yılında yayınlanan, “Ficciones (The Garden of Forking Paths)” (Ficciones: Hayaller ve Hikayeler:Yolları Çatallaşan Bahçe) (K26); 1968 yılında yayınlanan “L’ecriture de Dieu” (Düş Kaplanları) (K27); 1975 (ülkemizde 1999) yılında yayınlanan “El Libro de Arena” (Kum Kitabı) (K28); 1980 (ülkemizde 1999) yılında yayınlanan “Siete Noches” (Yedi Gece) (K29). 


Bu eserlerden, “Sonsuzluğun Tarihi”nde, zaman ve sonsuzluk kavramları çok iyi işlenmiştir. “Düş Kaplanları”nda, bir leoparın beneklerinden başlanarak evrenin tüm yasaları birer birer anlatılmıştır. “Yolları Çatallanan Bahçe”deki temel kavram, “zaman yolculuğu” ve “parelel evrenler”dir. Şimdi bu eserin bazı bölümlerini Borges'in anlatımı ile sunuyoruz: 


“.., O cümle dikkatimi çekmişti: “Yolları Çatallanan Bahçe'mi çeşitli geleceklere (hepsine değil) bırakıyorum”. Daha ilk bakışta anladım. Yolları Çatallanan Bahçe, o karmakarışık romandı. “Çeşitli geleceklere (hepsine değil) sözü, çattallanmanın mekanda değil, zamanda olduğunu düşündürüyordu. Eseri iyice okuyunca bu kuramım doğrulandı. Bütün kurgusal eserlerde, kişi, birden fazla seçenekle karşılaştığında, bir tekini seçer ve ötekilerden 

vazgeçer. Tsui Pen'in kurgusal eserinde ise, yazar, ayni anda hepsini birden seçiyordu. Yazar, böylelikle, kendileri de çoğalıp çatallanan çok sayıda gelecek, çok sayıda da 

zaman yaratıyordu. Romandaki çelişkilerin açıklaması da bu işte. Diyelim ki, Fang diye birinin bildiği bir sır var; bir yabancı çalıyor kapısını; Fang bu adamı öldürebilir; bu adam 


Fang/'ı öldürebilir; ikisi de kaçıp kurtulabilirler; ikisi de ölebilir vs. Tsui Pen'in eserinde akla gelebilecek bütün çözümler içerilmiş; her biri de başka çatallanmalar için birer çıkış noktası. 
Bazen bu labirentin yolları kavuşur; örneğin siz bu eve geldiniz; muhtemelen geçmişlerden birinde düşmanımsınız, bir başkasında dostum... Yolları Çatallanan Bahçe, 

konusu zaman olan uçsuz bucaksız bir bilmece. Yolları Çatallanan Bahçe, Tsiu Pen'in algıladığı biçimiyle, evrenin belki tamam olmayan, ama doğru bir görünümüdür. 

Newton'la Schopenhauer'in tersine, atanız mutlak bir zamana inanmıyordu. Sonsuz zaman dizilerine, gittikçe büyüyen, baş döndürücü bir hızla birbirlerine kavuşup ayrılan parelel zamanların oluşturduğu bir ağa inanıyordu. Yüzyıllar boyu birbirine yaklaşan, çatallanan, sekteye uğrayan, ya da birbirlerinden habersiz zamanlardan örülen bu ağ, bütün 

olasılıkları kucaklamaktadır. Biz bu zamanların bir çoğunda var olmayız; ben olmam; ötekilerde ben var olurum, siz olmazsınız; başkalarında ne siz, ne de ben var olmayız. Talihin yüzüme gülüp de sizi karşıma çıkardığı şu içinde bulunduğumuz zamanda evime geldiniz; bir başkasında, bahçeden geçerken cesedimi buldunuz; yine bir başka birinde, aynı sözleri söylüyorum ama, ben bir aldatmaca, bir hayaletim. “Her birinde” dedim, sesimin titremesine engel olamayarak, “Size teşekkür borçluyum ve Tsui Pen'in bahçesini eksiksiz bir biçimde kurduğunuz için size büyük saygı duyuyorum”. “Hepsine değil” diye mırıldandı gülümseyerek. “Zaman, sayısız geleceğe doğru hiç durmamacasına çatallanıyor. Bunlardan birinde ben de sizin düşmanınızım”. Sözünü ettiğim kıpırdaşma bir kere daha geçti içimden. 
Evi çevreleyen ıslak bahçe sonsuz sayıda insanla dolup taşıyordu sanki. Bu kişiler Albert”le bendik; başka zaman boyutlarında aldığımız türlü biçimlerde gizli ve etkileyici idik. 
Gözlerimi kaldırdım; o zar inceliğindeki karabasan çözülüp yok oldu...” 


Din ile bilimi birleştirip, hem bir İslam alimi ve hem de (Cantor ve Hilbert ile birlikte) Dünya'nın sayılı üç sonsuz ötesi matematikçisinden biri olan Jorge Luis Borges'in çalışmaları, F. Merrel'in, “Unthinking Thinking: Jorge Luis Borges, Mathematics and New Physics” (Düşünülmeyen Düşünce: Jorge Luis Borges, Matematiği ve Yeni Fizik) adlı yayınında (K92) ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 


“İç içe girmiş binlerce nedenin sonsuz, aralıksız akışına kader” diyen Borges, aynı zamanda çok iyi bir karadelik uzmanıdır. Ayrıca, Kur'an, Tevrat ve İncil üzerinde yaptığı uzun araştırmalarla Zig-Zag Öğretisi'ne büyük yararlar sağlamıştır. Bir taraftan, Zig- 

Zag mensupları arasında, KMA olarak, teori dağıtımında koordinatörlük görevini yerine getirirken, diğer taraftan, seçme bilim adamlarına, “İslam'a Çağrı” mesajlarını zamanında ve yerli yerinde göndererek İslamiyet'e yeni üyeler kazandırmakta çok başarılı olmuştur. “C. M. 
Allein” adını, İspanyolca “Carlos Miguel Allende” olarak da kullanan Borges, 1986 yılındaki ölümüne kadar bu ismi, Kozyrev'den sonra en uzun süreli kullanan kişidir. 


Cenevre'de (Geneva'da) hayata gözlerini kapayan Borges'in naaşı, Aiberg’in israrla belirttiği gibi: “Vasiyeti üzerine, İstanbul'daki Aşiyan Kabristanı'nın “Bülbül Tepesi” mevkiine (Tevfik Fikret'in kabrinin bulunduğu bölüme) sessizce defnedilmiştir”. 


Bu konuda Aiberg ile yaptığımız görüşmeyi ve “Jorge Luis Borges Center for Studies and Documentation”den (Jorge Luis Borges Çalışma ve Dokümantasyon Merkezi'nden) aldığımız yanıtı (E1) daha önce yayınlamıştık. 

HIZIR TEZKİRESİ?NDE SÖYLENENLER ÇIKIYOR 


Şimdi tekrar Gell-Mann'ın rüyasına geri dönelim: Bu rüyadan sonra iyice meraklanan Gell-Mann, James Joyce'un aile efradı ile görüşür ve aile arasında onun kısa isminin “Jim” (Cim) 


olduğunu öğrenir. Ailede iki tane “James” olduğu için, birine “J” (Cey), diğerine 

de “Jim” (Cim) denilmektedir. Böylece, Jim'in “Cim” olarak okunuşu 

ile Arapça'daki “C” (Cim) harfinin okunuşu aynı olunca, Hızır Tezkiresi”ndeki bir sır daha ortaya çıkar: 


Tezkire'de, “İsmi Cim olan bir Hıristiyan şairin mısralarında yazılan” ve “yazılmayıp da söylenen” denilmişti. Yazılanlar bellidir. Yazılmayan, ancak yazılanlarla tam bir uyum içinde olan ilk iki beyit ise, Gell-Mann'ın rüyasına girmiştir. 


Şiirde geçen “kuark” sözcüğünü yakınları da anlamadıkları için, ne olduğunu sorduklarında, Joyce'dan şu cevabı almışlardır: “Onu yazdığımı kitap yayınlandıktan sonra fark ettim. Anlamını ben de bilmiyorum. Niye yazdığımı da bilmiyorum. Öylesine yazmış olabilirim”. Devamını yine Aiberg'in ağzından dinleyelim: 


“Bütün bunlardan, Gell-Mann haliyle fazla bir şey anlamamıştı. Ama benim için pek çok şey net olarak anlaşılıyordu. Şiirin tamamını Geli-Mann'a tek tek okutarak dikkatle not ettim. 
Bunun üzerinde kafa yoracaktım; çünkü yazgım beni bu işe bulaştırmıştı. Anladığım kadarıyla, Gell-Mann'ın rüyası ile Hızır Tezkiresi arasındaki iletişimi sağlama görevi sanki bana verilmişti. Onunla ben ayrı kıtaların insanlarıydık. Amerika'ya gelmem ve onunla karşılaşmam nasıl bir plan ya da raslantıydı? “K-Kuvve-i Irk” sözcüğü ile Gell- 

Mann'ın kuarkları arasında kesin bir ilişki vardı. Bu rüyanın, benim bilgilerimle 

sımsıkı ilişkili olması neyi tamamlıyordu?" 


JOYCE'UN ÜÇÜNCÜ BEYİTİ: “OUARK-STRANGE-TIGHT” VE “K-KUVVE-İ 
IRK” 


Gell-Mann’ın rüyasında söylenen Joyce'un her üç beyitindeki “Master Mark” sözü, Hızır Tezkiresi'nde bildirilen “Ana İşaret” sözü ile tam uyumludur. 


Böylece, üçüncü beyitten, “Ana İşaretin Üç Kuark” olacağını (For Master Mark: Three Quark) ve “Kuark'ın, Sıkılığın Garipliği” olduğunu (Quark is Strange of Tight) anlıyoruz. 


Şimdi rüyanın açıklamasına gelelim: Gell-Mann?'ın Kuark Teoremi'nden sonra 

bulunan üçüncü tip kuarklara, “Strange” (Garip) adı verilmiştir (K111). Kuarkları bir arada tutan güçlü nükleer kuvvete, “glue” (tutkal) kökünden gelmek üzere, “gulon”lar denilmektedir. Gulonlar, rüyada birbirine yapışık durumda görülen üç bilyayı “sımsıkı” (tight) olarak tutan kuvvettir. Gerçekten, üç kuark bir protonu oluşturmakta ve bu kuarklar aynı tipte oldukları için, birbirlerini itecek yerde, gulonlar sayesinde birarada kalmaktadırlar 

(K111). Tezkire'deki “K-Kuvve-i Irk” sözcüğü, gerek anlam ve gerekse telaffuz 

bakımından kuark terimi ile büyük bir uyum içindedir. İnsanlar, beyaz, siyah ve sarı ırk gibi renklerine göre üç ana ırka ayrılıyorlarsa, Kuark Teoremi'nde de üç ana renge dayalı bir renk dinamiği vardır. Bütün bu benzerlikler, Gell-Mann'ın, Kuark Teoremi'ni kurmasını, Misal Alemi'nden gelen bu ilahi rüyaya borçlu olduğunu gösteriyor. 


Gell-Mann, Kuark Teoremi ile bilim dünyasını bir anda altüst edip, mezonların ve tüm çekirdek parçacıklarının temel kurgusunu bulmuştur. Kuark Teoremi en yalın model 

olup, güçlü nükleer kuvvetin işlevini açıklamış, evrendeki çekirdek maddenin ne olduğunu belirlemiş ve Birleşik Alanlar Teoremi'ne giden tıkanmış yolu açmıştır. Aslında Zweig'in hipotezi olan bu konu, Gell-Mann tarafından teorileştirilmiş ve daha sonra da deneysel olarak sınanmıştır (K111, K112). 


Gell-Mann'ın, bu olaydan sonra, KMA imzalı iki mektup aldığını; birinci 

mektupta kuarklar hakkında henüz bilmediği bir çok ayrıntının, kuarkların “Üol” şemalarının ve bazı can alıcı formüllerin verildiğini biliyoruz. İkinci mektupta ise, bir İslami merkeze başvurarak Müslüman olması halinde, kendisine çok ileri düzeyde kozmik bilgilerin verileceği bildirilmiştir (Bu mektuplar halen “Spitzberg”dedir). Mektupların her ikisinde 

de, KMA ve Asistan olarak Cronnjberg imzaları vardır. Benzer mektuplar, aynı konuda çalışan diğer bir bilim adamı olan Japon “Shin'ichiro Tomonaga”e (1906-1979) de gönderilmiştir. Her iki bilim adamı, Zig-Zag tarafından, 

özellikle kuarklar üzerinde israrla tahrik edilmiş ve İslamiyet'e davet edilmişlerdir. Bu konuda yakın tarihte de benzer mektuplar gönderilmiştir. 


JOYCE'UN İKİNCİ BEYİTİ: “ARC-STRING-BRIGHT” VE “K-ZERRE” 


Gell-Mann'a rüyasında okunan Joyce'un şiirinin ikinci beyitinde, “Ana işaretin Üç Yay” olacağı (For Master Mark, Three Arc) ve “Yayın, Parlaklığın İpi” olacağı (Arc is String of Bright) belirtilmiştir. 


Bu beyitin anlamı, Hızır Tezkiresindeki “K-Zerre” terimi ile bağdaşarak Kuantum Teoremi'nin kapsama alınmasını içerir. Klasik Kuantum Teoremi, kuantların, parçacık ve aynı zamanda dalgacık özelliklerine sahip, noktasal (boyutsuz) enerji paketçikleri olduklarını söyler (K111). 


İngiliz fizikçi Stephan Hawking, Genel Relativite ve Kuantum Teoremleri'ni birleştirme yolunda adım attığında (K54), yazarımız Aiberg bu görüşü matematiksel olarak çözümleyerek, kuantların noktasal ve boyutsuz değil, “11 boyutlu mini 

tünelcikler”den oluştuğunu bulmuştur. 1969 yılında başarılan bu işlemle, evrenin, 11 boyutlu sicimlerden (iplikçiklerden) oluşan bir “zar” (açık yay) şeklinde olduğu; bu zar rulo şeklinde kıvrıldığında, 11 boyutlu tünel (kapalı yay) biçimi alacağı ortaya çıkmıştır (S25, S51). 

Bu “açık yay”, evrenin yüzeyi idi; rulo haline getirildiğinde, evrenin yüzeyinin bir tünel (Sur Borusu) içinde olduğu ortaya çıkıyordu. Tünel modeli, Hawking'in Kuantum ve Relativite Teoremleri'ndeki noksanlarını gidererek birleştiriyor ve kürreden zerreye kadar evrenin her özünde “tünel” denilen ortak bir biçimin olduğunu gösteriyordu. 


Aiberg'in 1974 yılında ulaştığı bu sonuca diğer Batılı bilim adamlarınca, bundan on 

yıl sonra, 1984 yılında ulaşılabilmiştir. P. C. Davies ve C. W. Brown'un 1988 yılında yayınlanan “Superstrings: A Theory of Everything” (Süper Sicimler: Her Şeyin Teorisi) adlı kitabında (K45) ve ayrıca, B. Green'in “Superstring Theory” (Süper Sicim 

Teorisi) (S25) ve M. Kaku'nun “The Theory of Everything” (Her Şeyin Teorisi) (S51) adlı internet sitelerinde bu konuda ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. 


Bu buluşa göre, evren, “string” denilen sicimlerin (iplikçiklerin) yanyana 

oluşturduğu örümcek ağı biçiminde bir “zar” (açık yay) konumuna sahiptir (String, hem iplik, hem de yay anlamına gelmektedir). Bu zar, “uzay-zaman”ın dört boyutunu esneterek ve dört temel kuvvetin büyük gücünü, bir yay, bir amortisör gibi hafifleterek taşımaktadır. 

Evrenin “yay” (string) denilen bu özelliği, sayısız kuanttan oluşmuş olan 

ve yaylanabilen örümcek ağı biçimindeki evren yüzeyinde (zarında) bulunmaktadır. 


Joyce'un şiirinin ikinci beyitinin anlamı, yukarıda kısaca değindiğimiz “Super String Teorisi” (Süper Sicim Teorisi) (K45) ile açıklığa kavuşmuştur. Hızır Tezkiresi'nin yukarıda yazdığımız son bölümü, Joyce'un dizeleri ile şöyle birleşiyordu: 


“Her kim, yazılmamış söylendiğinde, onu vakti gelince idrak ederse, “yedi mesani buutun” batındaki sırrının, sebit “yedi” ile sabit olmuş “Kuvve-i Irkiyye” esrarı ilahisine murabbasıyla mazhar olur.” 


Aiberg, bu bölümü şöyle yorumlamıştır: 


“Her kim yazılmamış söylendiğinde, zamanı gelince onu kavrarsa, “yedi şifreli boyutun” içteki sırrına ait “Yedi Irk Kuvveti”nin ilahi sırrına açıktaki “dört boyutlusu” ile birlikte ulaşmış olur.” 


“Yazılmamış söylenmişti. Zamanı gelmiş ve kavramıştım: Kur'an'ın, yedi ile belirlenmiş ve batında (içte, tünel içinde) saklı yedi boyutu daha vardı. Bu boyutlar, ortaya 

çıkamamış, saklı kalmışlardı. Gerçekten, matematik hesaplamalarımız, 

bir kuantın, iplik halinde 10 ve zar (membran) halinde 11 boyutlu olduğunu göstermekteydi. 
Bunu, Zig-Zag bünyesindeki en az bir düzine teorisyenimiz ispatlayarak doğrulamışlardı. 
Açıkta (yani, bulunduğumuz evrende) dört boyutlu uzay-zaman olduğuna göre, içerde açığa çıkamayıp suskun kalmış “yedi boyut” (11-47) daha vardı. Eğer bunların tümü açığa 
çıksaydı, “11 boyutlu bir evren” görecektik. Bunun anlamı, bizim 11 

boyutlu bir ruh yapısına sahip olmamız demektir. Gerçek evren, maddi bedenimiz ve manevi yapımız olmak üzere, 11 boyutludur. Ancak, bu saklı boyutları öldükten sonra anlayabileceğiz.” 


JOYCE'UN BİRİNCİ BEYİTİ: “DARK-STRENGTH-LIGHT” VE “K-KÜRRE” 


Joyce'un şiirinin birinci beyitinde, “Ana İşaretin Üç Karanlık” olacağı (For Master Mark, Three Dark) ve “Karanlığın, Aydınlığın Gücü” olduğu (Dark is Strength of 

Light) vurgulanmıştır. Hızır Tezkiresi”ndeki “K-Kürre” sözcüğü ile de “kuazar”ların (quasar) kastedildiğini anlıyoruz. Kuazarlar (akdelikler) (S2), gerçekten makrofizik boyutlarda olup, bir saniyede yaydıkları ışık enerjisi, 1000 Dünya'nın bir milyon yılda harcayabileceği uygarlık enerjisini karşılayabilecek çaptadır. 


Kuazarlar konusunda, C. Albertsson'un, “Quasars: One of The Great Mysteries of Astronomy” (Kuazarlar: Astronominin Büyük Gizemlerinden Biri) adlı internet yayınından (S2) ayrıntılı bilgi alınabilir. Dünya'daki sayılı akdelik uzmanlarından biri olan 

yazarımız Aiberg, kuazarların, karadeliklerin karşı evrendeki diğer uçları olduklarını ileri sürmüş ve bu konuda geliştirdiği teori bilim dünyasında kabul görmüştür. Bu konuya ilerde değineceğiz. 


Hızır Tezkiresi”nde, ilk önce “Üç Aydınlığın” Batılı bilim adamlarınca bulunacağının, bundan sonra “Üç Karanlığın” Müslüman bilim adamlarınca bulunacağının yazılı olduğunu biliyoruz. 
Ve Tezkire şöyle diyor: 


“Z harfi, “Üç Karanlığın” baş harfleridir. Bunlar, “Z-Kürre”, “Z-Zerre” ve “Z-Zeman”dır. Üç 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Karanlık Kuvvet ise, “zifiri”, “zımni” ve “zemane”dir.” 


Burada, “Z-Kürre” sözcüğü ile “zifiri zulmet” (zifiri karanlık) sözcüğü birbirlerine uymaktadır. Bilindiği gibi, karadelikler, adı üzerinde, ışığı bile çeken, geri vermeyen özellikleri ile birer “zifiri zulmet”tirler. “K-Kürre” ile ise, kuazarları anlıyoruz. Bu 


durumda, kuazarların (akdeliklerin), karadelikler ile içiçe aynı konumda olmaları gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. 


Böyle bir bulgu gerçekten vardır. Yapılan gözlemler, “Karadeliklerin, kuazarlar içinde gezdiğini” göstermiştir. Buradan, Joyce'un birinci beyitinin anlamı açıkça ortaya çıkmaktadır: Gerçekten, Karadelik ve kuazarların içiçe olması, “Karanlığın Aydınlığın Gücü” (Dark is Strength of Light) sözünün tecellisidir. 


GELL-MANN'IN RÜYASI 


“K-Kuvve-i Irk” sözüyle de “kuark”ların kastedildiğini, 1970'li yıllarda Los Angeles?deki UCLA Üniversitesi'ne bağlı Berkeley Laboratuarı'nda, çekirdek fiziği uzmanı olarak çalıştığım sıralarda tanıştığım, kuarkların isim babası, Amerikalı Murray Gell-Mann ile yaptığım görüşmelerden sonra ortaya çıktı. 


Laboratuvardaki parçacık hızlandırıcılarında şef görevi ile çalışmaktaydım ve çalışma 

konum, “kuark” adı verilen parçacıkların doğruluğunu kanıtlamaktı. Gell-Mann, 

1963 yılında kuarkları bulmuştu (K111). Aynı konuda çalıştığımız için kısa zamanda biraraya 
geldik. Gell-Mann, Dünya'da hiç kimsenin bilmediği, hiç bir sözlükte yazılı 

olmayan “kuark” sözcüğünü ilk olarak kullanan kişiydi. Acaba bu sözcüğü nereden bulmuştu? 
Bunu kendisine sorduğumda, “Anlamını ben de bilmiyorum. Bu 

ismi rüyamdaki bir şiirde gördüm. Hiç okumadığım bir şairin bir kitabındaki bir mısra ile bağdaştırdım” dedi. Bu konu o kadar ilgimi çekmişti ki, kendisinden ayrıntılı açıklama istedim. 


Gell-Mann, mezonların ve çekirdek parçacıklarının (proton ve 

nötronların) kuarklardan oluştuğunu ilk ortaya koyan kişiydi. Anlattığına göre, mezonları en basit bir şekilde açıklayabilecek bir model kurmak için, bütün bir gün ve gece zihnini yormuş ve sabaha karşı da uyuyakalmıştı. Öğleye doğru gördüğü ilginç rüyada, “İki eline 

iki yumurta verildiğini, bu yumurtalardan birinin üzerinde “P+” ve diğerinin 

üzerinde “N” yazılı olduğunu” görmüştü. Bunların proton ve nötron olduklarını hemen anlamıştı.Bu arada, avucundaki yumurtalar içten vurulan darbelerle çatlamaya başlayınca, yumurtaları yere atmış ve yerde parçalanan yumurtaların içinden, birbirine 

yapışık üçer tane bilya çıkmıştı. Rüya görmeye pek de alışık olmayan Gell-Mann'ın rüyasının devamı daha da ilginçti. Noel Baba tipinde, (Batılı erkeklerin klasik yatak kıyafeti olan) gece entarisi ve yatak takkesi giymiş kır saçlı biri belirmiş ve kendisine kafiyeli üç 

beyit okumuştu. Gell-Mann bu beyitleri ezbere biliyordu: 


“For Master Mark, Three Dark, 
Dark is Strenght of Light” 

“For Master Mark, Three Arc, 
Arc is String of Bright” 

“For Master Mark, Three Quark, 


Quark is Strange of Tight” 


Gell-Mann, bu şiirdeki üçüncü beyiti anlamadığını söylediğinde, rüyadaki kişi, kendisine, şair James Joyce'un bir kitabındaki benzer beyitleri okumuş ve gitmişti. Beyitleri ezberleyinceye kadar aynı rüyayı üç-dört kez gören Gell-Mann, ünlü Kuark Teoremi'ni bu rüya üzerine kurduğunu söyledi.” 


Gell-Mann, gördüğü bu rüyayı çalışma arkadaşı George Zweig'e söyler. Zweig, proton, nötron ve mezonların bölünebileceği hipotezini ilk olarak ileri süren, Zig-Zag mensubu bir bilim adamıdır. Zweig, “James Joyce” adının kendisine hiç yabancı gelmediğini söyleyip, üniversite kütüphanesinde Joyce'un kitaplarını araştırır. Rüyada söylenen üçüncü 

beyitin Joyce'un bir kitabında yer aldığını görünce heyecanla telefona sarılıp, Gell-Mann'ı acele kütüphaneye çağırır. Gerçekten, Gell-Mann, daha önce hiç görmemiş olduğu bu kitabın aynen rüyada gördüğü kitap olduğunu hayretle görür. Biçimi, kapağı ve her şeyi ile kitap, rüyada gördüğü kitabın tıpatıp aynısıdır. Kitabın adı, “Finnegan's Wake” (Finnegan'ın Uyanışı) (K85) dir. Rüyada gördüğü yaşlı adamın söylediği üçüncü beyit kitapta aynen yer almakta, ancak birinci ve ikinci beyitler bulunmamaktadır. Gerisini Aiberg'den dinleyelim: 


“Gell-Mann tam bunu anlattığı sırada öyle bir şey söyledi ki, birden beynimde şimşekler çaktı. Gell-Mann şöyle demişti: “Üçüncü beyitin dışında, şair, diğer iki 

beyiti kitabında yazmamış. Ne tuhaf ki, kitapda yazılı olmayan o iki beyit bana rüyamda söylendi.” Şaşkına dönmüştüm. Çünkü, Hızır Tezkiresi'nde sözü 

edilen, “yazılmamış şiirin söylenmesi” olayı, Gell-Mann'ın rüyasında tecelli etmişti.” 


MURRAY GELL-MANN VE HIZIR TEZKİRESİ 


Çekirdek fiziğinde oluşturduğu Kuark Teoremi ile “kuark” denilen parçacıkların doğruluğunu kanıtlayan Amerikalı bilim 

adamı “Murray Geli-Mann”ın (1929-....) (S65) buluşları ile Hızır Tezkiresi arasında dikkat çekici çok ilginç bağlantılar vardır. Bazı tesadüflerle ortaya çıkan bu bağlantılar, Aiberg’in kitaplarında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İnanılmaz evrensel 

sırlar taşıyan Hızır Tezkiresi'nin bu olayla ilgili bölümünü aşağıda sunuyoruz: 


“Devir, talebelerimin talebelerinin talebelerine vasıl olduğunda, onlara, “Z” ve “K” harflerinin esrarını muhtevi bu delilleri izhar ediniz: “Z” harfi, “Üç Karanlığın” baş harfidir. Bunlar, “Z-Kürre”, “Z-Zerre” ve “Z-Zeman”dır. Dikkat ediniz, bu üçü, “Üç Karanlık Kuvvetin” ana işaretleridir. 
Devirin vasıl olmasının ana işareti de, evvela “Nasrani” ulemasının “Üç Aydınlığı” bulmalarıdır. Müslüman gariplerim, “Üç Karanlığı” ondan sonra bulalar. “Üç Aydınlığın” sırlı harfi, “Kef-Kef” sürtçmesidir. Onun da ana işareti, ismi “C” (Cim) harfi olan Nasrani şairin 


mısralarında gizlidir. 


Üçü “Zahirde Aydınlık”, üçü “Batında Karanlık” olan “Altı Kuvvet” vardır ki, Kainat bunlar üzre muharrektir. Cümlesinin üzerinde bir “Yedinci Kuvvet” vardır ki, o “Altı Kuvvet” bundan çıkmaktadır. Aşikar kuvvetler aydınlıktır ve tabiatı mümteziçtir. “Üç Karanlık Kuvvet” ise, Zifiri-zımni ve zemana zulmettendir, tabiatları sabitiyyedendir. “Üç Aydınlık Kuvvete” hakim olan “K” harfi, “K-Kürresi”, “K-Zerresi” ve “K-Kuvve-i Irkı”dır. Bunun ana işareti de, “C” (Cim) adlı şairin yazılmamış mısralarındadır. 


O, yazılmamışı yazdıran ve bana Tezkire'yi yazdıran böyle yazdırdı. “Nun”, “Kalem” ve yazdıklarına yemin olsun. Her kim, yazılmamış söylendiğinde onu vakti gelince idrak ederse, “yedi mesani buutun” batındaki sırrının sebit “yedi” ile sabit olmuş “Kuvve-i Irkiyye” esrarı ilahisine murabbası ile mazhar olur.” 


Hızır Tezkiresi'nin devamı daha sonraki çağlara hitap etmekte ve tam anlamıyla iyice anlaşılmaz şifrelere dönüşmektedir. Halidi-Doğu dalının lideri Hekim 

Bey tarafından, “Zamanı geldi” düşüncesi ile Halidi-Batı dalının lideri KMA'ya gönderilen bu döküman, KMA tarafından kopyalar çıkartılarak ve bazı tercüme notları düşülerek 

gerekli Zig-Zag mensuplarına gönderilmiştir. Aiberg/e ikinci elden gelen kopyada, KMA'nın kendi notları da bulunmaktadır. Bu not, Tezkire'nin kenarında yanlamasına olarak, Arap alfabesiyle, ancak soldan sağa İngilizce yazılmıştır. Notların bir yerinde, “İnşallah, siyah elbiseli hahamların bundan haberi olmaz” yazılıdır. 


Tezkire'nin yukarıdaki bölümü, Hekim Bey'in Osmanlıca'sı ile yazılmıştır. Bu metni, günümüz Türkçe'sine aşağıdaki gibi çevirebiliriz: 


“Üç kuşak sonraki öğrencilerime, “Z” ve “K” harflerinin gizliliğini içeren şu kanıtları bildirebilirsiniz: “Z” harfi, “Üç Karanlığın” baş harfidir. Bunlar, “Z-Makrofizik” (Gök Mekaniği), “Z-Mikrofizik” (Kuantum Mekaniği) ve “Z-Zaman” (Gök Mekaniği), “Z-Mikrofizik” (Kuantum Mekaniği) ve “Z-Zaman” bilimi olup, bunlar büyük bir sırrın işaretleridir. Bunları bildirme zamanının geldiğinin ana işareti, Hıristiyan bilginlerin “Üç Aydınlığı” bulmalarıdır. Önce Hıristiyan bilginler bu “Üç Aydınlığı” bulacaklar; ondan sonra Müslümanlar “Üç Karanlığı” bulacaklardır. “Üç Aydınlığın” cifirsel harfi, “Kaf (Kalın) - Kef (İnce) dil sürtçmesidir. Onun ana işareti ise, adı “Cim” olan bir Hıristiyan şairin dizelerinde saklıdır. 


Oradaki ana işaret, “Üç Aydınlığı” dışa vurmuş, “Üçü” vurmamış olan, “Altı Aydınlık ve Karanlık Kuvvet” olup; evrenin dinamiği, bu “Altı Kuvvet” üzerinde kuruludur. Bu “Altı Kuvvetin” tümünü, “Yedinci” bir başka “Kuvvet” yaratmıştır. Işıyan kuvvetler değişkendir; ışımayanlar ise sabittir. “Aydınlık Kuvvetlere”, “K-Makroevren”, “K-Mikroevren” ve “K-Irk Kuvveti” denilir. Bunun ana işareti ise, “Cim” adlı bir Hıristiyan şairin dizelerinde yazılıdır. 


O, yazılmamışları bana ve şaire yazdıran, böyle yazdırdı. Her kim yazılmamış söylendiğinde, zamanı gelince onu kavrarsa, “yedi şifreli boyutun” içteki sırrına ait “Yedi Irk Kuvvetl”nin ilahi sırrına açıktaki “dört boyutlusu” ile birlikte ulaşmış olur.” 


Hızır Tezkiresi'nin bu bölümünde, “ışıyan kuvvetler”den söz edildiğine göre, “K-Kürre” sözüyle optik ışıyan yıldızların; “K-Zerre” sözüyle ise, “foton”ların, yani dedektörlerin kaydettiği, gözlenebilen “kuant”ların kastedildiğini anlıyoruz. Bundan sonrasını, bir süre Gell-Mann ile mesai arkadaşlığı yapmış olduğunu söyleyen Aiberg'in ağzından dinleyelim: 


KOZYREVW'İN “K - DENEYİ” 


Bu deneyde, ilk KMA”lardan Gurdjieff”in İsviçre'deki şatosu ile, Kozyrewin Rusya'da Ural Dağları'ndaki mağarası arasında “aynı mekanlı”, ancak “çift zamanlı” bir “insan 

nakli” gerçekleştirilmiştir. Nakledilen kişi, Volga Alman Cumhuriyeti'nden Müslüman bir bilim adamı olan ve Zig-Zag'da bir süre KMA'”'lık görevini de üstlenmiş bulunan “Paul Kamenberg”dir. 


b Lİ 


Paul Kamenberg/in soyadı, bilindiği gibi, “Kamen Dağı” anlamına 

gelmektedir. Kamenberg'in bu soyadını, Rusya'da, Ural Dağları üzerinde yer alan “Kamensk-Uralski” kentinden (Anabritannica Ansiklopedisi, c.12, s.454) aldığı, kendisinin de muhtemelen oralı olduğu sanılmaktadır. 


Aiberg'in yazdıklarına göre, Paul Kamenberg, biri 1971 ve diğeri 1973 olmak üzere, “iki zamanlı” olarak, Urallar'dan İsviçre'deki şatoya ışınlanmıştır. “Aynı mekanda”, ancak “iki ayrı zamanlı” bu iki Paul Kamenberg, aynen “meleklerin 

üremesi” gibi multikopya olmuşlardır. Bu deneye, Zig-Zag Grubu'nda “K-Deneyi” adı verilmiştir. 


"Uzaya Yol" adlı 1969 yılında yayınlanan ve Rusçadan başka bir dile henüz çevrilmemiş çalışmasında Kozyrev, uzay araştırmalarında roket metodları kullanımının mantıksızlığına değinmiştir. Kozyrev kendi teorisini, yerçekimi ve zaman arasındaki bağıntıyı bulmak ve antiyerçekimli uzay aracı yapılması için, önermektedir. Zamanın fiziksel özelliklerini değiştirerek üretilecek bir gücün uzay gemilerinde kullanılması gerektiğini yazmıştır. 


Kozyrev ile ilgili olarak ayrıca internette şöyle bir yazı karşımıza çıktı: “Nikolai Kozyrev and His Time Machine” (Nikolai Kozyrev ve Onun Zaman Makinası) (S7). 


“L” VE “M” DENEYLERİ 


1971 ve 1973 yıllarına multikopya olarak ışınlanmış olan her iki Paul Kamenberg'e, daha 
sonra, KMA'nın Asistanı “Landsberg” tarafından “L-Deneyi” uygulanır (Burada, şunu belirtelim: Zig-Zag'da, Kozyrev'in ışınlama deneyine “K-Deneyi” denildiği 

gibi, Landsberg'in deneyine “L-Deneyi” ve ilerde ayrıntılı olarak ele 

anacağımız Jessup'un Philadelphia Deneyi'ne de “J-Deneyi” denilmektedir). 


“L-Deneyi”nde, 1971 yılına ışınlanmış bulunan Paul Kamenberg, Kuzey Kanada'nın kutup bölgesindeki bir kutup istasyonuna ve 1973 yılına ışınlanmış bulunan diğer Paul Kamenberg, Grönland'ın “Thule” bölgesindeki diğer bir kutup istasyonuna tekrar ışınlanır (Axel Heiberg/in, “görünmezlik” deneylerini, Kanada'nın kuzeyinde, muhtemelen kendi adını taşıyan bir adada gerçekleştirdiğini hatırlayalım). 


Bundan sonra, 1973 yılına ışınlanmış olan Kamenberg, Thule bölgesindeki 

istasyondan Kanada'ya ve oradan da “M-Deneyi” ile 2050 yılına tekrar aktarılarak, geride sadece 1971 yılında tek bir Kamenberg bırakılır. Bu deney, birbirinden farklı renk ve kodlardaki çelik muhafazalarda yapılmış ve saniyenin binde biri gibi kısa bir sürede gerçekleşmiştir. M-Deneyi, “beş boyutlu relativite” üzerinden yapıldığından, fizik ile parapsikolojiyi birleştirmekte (“Tayy-ı Mekan” ve “Tayy-ı Zaman” tekniklerini içermekte) ve iki ayrı kutup arasında zaman ötesi bir bağlantıyı gerçekleştirmektedir 


Aiberg'in kitaplarında, bu çok ilginç deneylerle ilgili sadece bu kadar bilgi bulunduğundan, daha fazla ayrıntıya giremiyoruz. 


K-Deneyi'inde, Paul Kamenberg bir kişi iken, aynı mekanda, fakat farklı 

zamanlarda yaşayan iki kişi olmuştur. Bu teknik, aynen, ışık hızının üzerindeki bir evrende bulunan meleklerin multikopya yaparak üremeleri yöntemidir. Tüm canlıların, Mahşer Günü yeniden yaratılmalarında da benzer bir nitelik vardır. 


2050 yılı M-Deneyi, gerçek bir deneydir. Ancak bu, henüz yaşanmamış bir 
gerçektir. KMA mektuplarında, “M” harfi, İngilizce “mighty” (güçlü) ve Almanca “magte” veya “machte” olarak geçmektedir. Son iki sözcük, “kudretle başarıldı” anlamındadır. Bunun Hızır Tezkiresi”'ndeki karşılığı ise “Mehdi”dir. 


Daha önce de belirttiğimiz gibi, 2050 yılında ortaya çıkacak olan Hazreti Mehdi, bir bilim adamı ve son KMA olacak; o dönemin Zig-Zag mensupları ona bağlanacak ve Zig-Zag Grubu, o tarihte ilk kez açığa çıkarak kendi kendini “feshedecektir” (Kamenberg”in 

niçin 2050 yılına ışınlandığı da buradan anlaşılıyor). 


Nikolai Aleksandrovich Kozyrev, içersinde bulunduğumuz yeni yüzyılın teknolojisi diyebileceğimiz “zaman yolculuğunu” ilk kez gerçekleştiren kişi olarak adını Zig-Zag Grubu Onur Kütüğü'ne yazdırmıştır. 


Zaman yolculuğu, geleceğe olabileceği gibi, geçmişe de yapılabilir. Bu takdirde, çeşitli olasılıklar akla gelmektedir: 


AIBERG'İN MÜSLÜMAN OLUŞU 


Yukarıda biyografisini verdiğimiz Aiberg, diğer bir kitabında “Nasıl Müslüman olduğunu” şöyle anlatmaktadır: 


“Çevresine hep tepeden bakmaya alışmış Batılı bilim adamlarının, günü geldiğinde Müslümanlığı seçmeleri, kendilerinin bile beklemedikleri bir oluşumdur. Bunu en başta yaşayanlardan biriyim. Hem niçin daha önceden Müslüman olmadığıma hayıflanırım; hem de bir zamanlar kıyasıya karşı olduğum İslamiyet'i nasıl böyle bütün benliğimle benimsediğime hala hayret eder, dururum. 


Zamanında iyi bir Hıristiyan disiplini görmüş olmama rağmen, bu dinin kendi 

içinde çeliştiğini, akıl ve bilimle hemen hiç bir 

ilgisi olmadığını görerek Hıristiyanlık?'tan koptum. Böylece, giderek dinsizliğe ve Tanrı'sızlığa itilmiştim. Denize düşen yılana sarılır gibi, materyalizm (maddecilik) ve egzistansiyalizm (varoluşculuk) gibi inançlarla içimdeki boşluğu doldurmaya çalışıyordum. 
Çeşitli felsefeleri ve doktrinleri inceledim; ancak sonunda hep aynı boşluğu hissediyordum. 
Bu kez, Dünya dinlerini, özellikle Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya dinlerini incelemeye koyuldum. Dışa kapalı ve çok gizemli olan bu dinlerde de aradığımı tam olarak bulamadım. 
İslamiyet'i incelemeyi ise hiç düşünmüyordum. Bana göre, Kur'an, yarı barbarların, çöl bedevilerinin ve geri kalmışlığın bir simgesiydi. Demek ki küçüklüğümden beri benliğime bu işlenmişti. Bu yüzden, İslamiyet'i incelemeye hiç mi hiç niyetli değildim. Taa ki Almanya'da uzun bir tren yolculuğu yaptığım güne kadar. 


Bu yolculukta, kompartımandaki tek yol arkadaşım, aşağı yukarı bir rahibe gibi kapanmış olan yabancı görünümlü bir kadındı. Belirli sürelerle yaptığı garip tapınma hareketleri ilgimi çektiğinden, bunun ne olduğunu dayanamayıp sordum. Karşımdaki, iyi bir İngilizce ile bunun “seferi namaz” olduğunu söyledi. Uzun yol arkadaşlığımız süresince, bana, aslının ve İngilizce?sinin birlikte yer aldıkları bir Kur'an?ı gösterdi ve ondan söz etti. Kur'an'ı elime aldığımda, yazılanları kolaylıkla anladığımı gördüm ve şaşkınlıkla okudum. Bu mübarek kitap, yol boyunca beni adeta giderek teslim aldı. Önceleri, Müslümanlar'ın Hazreti İsa'ya ve Hazreti Meryem'e kıyasıya düşman olup küftettiklerini, diğer peygamberleri ve dinlerini red ettiklerini sanıyordum. Oysa, elimdeki Kur'an bunun tam tersini söylüyor ve Hıristiyan 


olarak da inandığımız gibi, Hazreti İsa'nın yeniden “geri döneceğini” yazıyordu. Daha sonra, biz Hıristiyanlar'ın yanlışlarını yüzümüze vuruyor, kozmoloji ve kozmogoni bilimlerine yönelmiş olan aklıma ve mantığıma tam olarak hitap ediyordu. Kur'an, diğer dinler gibi çelişik, diğer dinler gibi dışa kapalı değildi. Tam tersine, onda, o güne kadar aramakta olduğum netlik, açıklık ve ilahi bir davet vardı. İsminin “Müfide Atalay” olduğunu öğrendiğim bu saygın Türk kadını eğer benimle yolculuk etmese, o mübarek kitabı elime vermeseydi, bugün Müslüman olmam söz konusu olamazdı. Müfide Hanım bir aracıydı; beni ikna eden ise Kur'an'ın ta kendisiydi. Kur'an'ın aynı zamanda bir “bilim kitabı” olduğunu ve doğrudan aklıma hitap ettiğini kavradığım için Müslüman oldum. Bendeki bu büyük değişime neden olan Müfide Hanım, müslime ahlakının canlı bir örneği idi. Onun bilgisine, imanına, vekarına ve tesettürüne hayran olmamak elde değildi. Haçlı zihniyetim onun karşısında pes ederek, yerini, İslam hayranlığına bırakmıştı. Müfide Hanım'ın bendeki ikinci büyük etkisi ise, milliyetimi bulmamda bana yardımcı olmasıdır. 


Ben, bir bölümü İsveç”te, bir bölümü Danimarka'da bulunan bir ailenin, Almanya”ya yerleşmiş ve Almanlaşmış bir dalına mensuptum. O güne kadar, milliyetimin ve vatanımın ne olduğuna dair tam bir fikrim yoktu. Adeta, vatansız, kozmopolit biriydim. Baba tarafım, “von Heiberg”, “İsveç-Danimarka” kraliyet soyundan gelmekteydi. Annem “Eva Weisschild” ise halktan bir kızdı. Babamın İkinci Dünya Savaşı sırasında öldürülmesinden sonra, annem, benim üzerindeki haklarını babamın soylu ailesine para karşılığı satmış ve ayrıca bir başkası ile evlenerek beni hiç mi hiç aramamıştı. Dadılar elinde, ana-baba sevgisinden yoksun olarak, din masalları arasında büyütülmüş biriydim. Aslında, gerçek bir vatana, gerçek bir milliyet ve din inancına ve gerçek bir ana-baba sevgisine susamıştım. İşte, Müfide Hanım, “Oğlum” diyerek bana bütün bunları veren kişidir. 


Güney Almanya'dan başlayan ve Danimarka üzerinden İsveç'e kadar olan yolculuğumuz boyunca konuştuğumuz konular, beni din olarak İslamiyet'e ve milliyet olarak 

da Türklüğe tam olarak bağladı. O günden 1973 yılındaki ölümüne kadar, gerçek ve öz bir ana-oğul gibi olduk. Bu nedenle, tüm eserlerimin sevabını, sayesinde Müslüman ve Türk olduğum, anne bildiğim “Müfide Atalay”a, Allah'ın rahmetine vesile olması için ithaf etmiş bulunuyorum.” 


NİÇİN “GİZLİLİK” ? 


Çok değerli bilgiler içeren kitaplarını Türk okuruna peşpeşe sunduğu halde ortaya çıkmayı sevmeyen Aiberg'in, “gizli” kalmayı tercih edişindeki ipuçlarını aşağıdaki yazısında bulmamız mümkün. Sözü tekrar Aiberg'e bırakıyoruz: 


“Gizleniyorum; çünkü, toplumu, insanlığı seviyorum; ancak, tek tek insanlardan gizleneyim istiyorum, ama gizlenemiyorum. Yine de tanımadığım birileri bana geliyor, bilimle tebliğ alıyor ve “gerçeği bulmanın” huzuru ile monoton yaşamlarının bir anda değiştiğini söylüyorlar. Ancak, ben değişmiyorum, yine aynı kalıyorum. Çevresine yararı dokunan, ancak kendisine yararsız biriyim. “Bir zümre dışında” bu yararlı tebliğleri veremiyeceğim kimse yok. Örneğin, bir rahibi 80 günde Müslüman yapabilmeyi başardım; ama 23 yıldır hiç bir klasik mümini, taassup ve cehaletten kurtarıp, yeniden yapılanmaya ve 

açıklığa çağıramadığım gibi, bir de bunun üstüne, “zındık”, “Deccal” ve “şeytan” olduğum iftirasını yemem de yanıma kar kaldı. Meydan onların ya, bu yüzden klasik 

müminlerden gizleniyorum. Bu gizlenmenin meşruluğu, “Sen cahillerden yüz 

çevir” ayetinden dolayıdır. Bu gizlilik, asla devekuşunun başını kuma sokması gibi, ya da yasadışı bir örgüte veya art niyetlere dönük bir gizlenme değildir. Bu gizlilik, bilim yoluyla 


sırrına erdiğimiz “Allah misallerini”, Allah korkusu ile anlayacak tek merci olan “alimlik kurumunun” tefekkür inzivasıdır. Bu yüzden, yüzlerce Batılı Müslüman bilgini, hatta altı milyon Batılı Müslüman'ı bu gibi klasik dini çevrelerde göremezsiniz, onları tanıyamazsınız. 
Bu da gizliliğin bir başka yüzü. Kaldı ki, “Cahillerden yüz çevirmemizi” isteyen Allah'ın bu buyruğunu, Bağdadi'nin, “Cahil ve taassupta olan dindaşlarınızdan yolunuzu 

ayırın” biçiminde vasiyet ettiğini unutmamalıyız. 


Nasıl olur da dindaşlar biribirinden böyle ayrılır? Batılı olarak, hem Doğulu'dan 

gizli kalıyoruz, hem de (çoğumuz gizli Müslüman olduğumuz için) Batı'dan 

da gizleniyoruz. Bu gizliliğin üç nedeni var: Birincisi, “Batılı Müslüman” olmamız nedeniyle gayrimüslimlere uygulanan ambargo. İkincisi, aramızdaki gizemci ve özel kişilerin (“Tesla”, “Jessup” gibi bilginlerin) saklı bulunma zorunluluğu. Üçüncüsü ve en önemlisi ise, Halidi-Batı Ekolü'nün, “Ben yok, biz varız” ilkesi. Zira, “Zig-Zag” başlığı dışında, hiç birimiz kendimizi ortaya koyamayız. Bunun da nedenleri var: İlki, Hazreti Hızır gibi, onun sırrını verdiği Bağdadi gibi, “Varken yok olmak”; ancak tarihin ve geleceğin kilit noktalarında “kilit görevi” yapmak. İkincisi, çok sayıda suikaste, intihar süsü verilmiş tertiplere açık olmamızdır. 
Örneğin, şimdiye kadar, aramızdan, roket ve atom bilgini ve teorik bilimci olarak 126 

kişiyi “kaybetmiş” bulunuyoruz. Üçüncü bir neden de, “geleceğe ilişkin” yatırım görevlerimizdir. Gelecekte, Zig-Zag Grubu'nun başarıları ve bulgularına, kötü niyetli bilimcilerin konmaması, kendilerine mal etmemesi için de zorunlu olarak gizliliği tercih etmekteyiz. 


İlmimizi, kitaplarımızı, tebliğlerimizi ve öğretimizi, klasik, oriyantal ve “aykırı” müminler kesinlikle anlayamayacaklardır. Siz sevgideğer okurlarım! Bu sırları kısmen bilmenize karşın, asıl okurlar “gelecekteki kuşaklar” olacaktır. Öğretimizin amacı, geleceğin Müslümanı'nı şimdiden bilgilendirip bilinçlendirmek, bilimde ve ümmetler yarışında öne geçirmektir. 


Bunların yanısıra, en büyük amacımız, “Hazreti Mehdi”ye taraftar olanlara veya düşman olanlara, “yol ayrımındaki” son uyarıyı yapmaktır. Gelecekteki okurlar, gerçek müminlerle, cahil ve yobaz, bir anlamda “aykırı” mümin dindaşlarımız arasında çıkacak olan “iç 

savaşın” belirtilerini gördüklerinde, süfyanistlere karşı daha çok taraftar bulmayı amaçladığımızı anlayacaklardır. Burada, Şura Suresi'nin 14. ayetini anımsamadan geçemeyiz: 


“Kendilerine ilim geldikten sonra, sadece aralarındaki kıskançlık ve azgınlık yüzünden fıkralara bölündüler. Eğer, Rabb'inden, belli bir süreye kadar erteleme sözü gelmiş olmasaydı, aralarındaki iş mutlaka bitirilirdi.” 


Hızır Tezkiresi'nde, Hazreti Mehdi'ye kadar “üç süfyaninin” çıkacağı 

yazılıdır. Birinci süfyani öldüğünde kefeninin paramparça edileceği, evinin mabed haline getirileceği zikredilmiştir. İlk süfyaninin ölümünün ardından, ikincisinin, Şam'dan çıkacak bir “Fatimi Emiri” olacağı belirtilmiştir. Bundan sonra, beklenen asıl süfyaninin 

ise, “Kaim” adıyla Hazreti Mehdi ile birlikte ortaya çıkacağı zikredilmiştir. 


Zig-Zag Öğretisi, süfyani ile Hazreti Mehdi'yi karşı karşıya getirecek olan yol ayrımında, müminlerin “ilk ve son kez olarak” hangi safta olduklarının belirlenmesi için yazılmıştır. 
Yani, kritik bir dönemdeyiz. Eserlerimin amacı, öğrencilere ve meslektaşlarıma ihtisas vermekten öte, her Müslüman'ı en üst düzeyde bilgilendirmektir. Beklenen randımanı, şimdiki kuşaklardan tam olarak alamasak bile, gelecek kuşaklar için başarma 

vaadini “hadislerden” almış bulunuyoruz. “Gelecek” bizimdir. 


Gelecekte, burada okuyup geçtiğimiz, örneğin “Nur” termodinamiği, sonsuz özenerji, cinmelek gibi konular, fizik dersi kapsamında okutulacak, ders kitaplarına resmi bilim olarak girecektir (K44, K53, K63, K82, K87, K88, K96). Burada sunduğumuz teoremler, geleceği şekillendirecektir. Bu arada, bizler de, eserleri ölümlerinden sonra değer kazanan ressamlar gibi, gelip geçeceğiz bu Dünya'dan. 


Bizler, “Ben” olarak Dünya'ya kazık çakmaya gelmedik, ün peşinde değiliz. 

Görevimiz, “geleceğe” ve şimdiye yöneliktir. Zig-Zag Öğretisi olarak, “Biz”ler, Müslümanlığı bilimle nurlandırmak ve İslamiyet'i yeniden, ümmetler yarışında öne geçirmek amacını güdüyoruz. İslam ülkeleri, bilim ve teknolojiye gereken önemi verip yatırımlarını o yönde yapsalar, bunu başarmak hiç de zor olmayacaktır. Biz Müslüman bilginler, istemez miydik, başkaları için gönülsüz yaptığımız bu kadar buluşu, bir Müslüman ülkede, gönüllü ve gizlenmeden, özgürce yapabilmek. Ancak, İslam ülkelerinin hiç birinde o teknoloji ve altyapı olmadığından, bugün yüzlerce Zig-Zag mensubu, istemeden başka ülkeler için çalışmakta ve o ülkeleri zengin etmektedirler. 

Bu konuda kendimden örnek vermek isterim: NASA'ya, “uzay mutfağı” konusunda çalışmalarda bulunmak üzere katıldığımda, henüz çiçeği burnunda bir mühendistim. 
Amacımız, uzay araçlarındaki mutfak sorununa pratik çareler bulmaktı. Bu çalışmalarda bazı önemli buluşlarım oldu. Örneğin, mikrodalga kökenli, alevsiz ve çok çabuk yemek 

pişiren fırın; “Teflon” ve “Teflin-2” maddeleri; petrolden elde edilen ve içilse bile hiç bir zararı dokunmayan “etoksilat deterjan” ve diğer bazı buluşlar. Bu buluşlarda adımın geçmesi bir yana, bugünkü hukuk anlayışı, “Yasal olarak maaş karşılığı bunları sattığınızı ve hiç bir hakkınızın kalmadığını” söylüyor. Oysa, genel hukuk anlayışı, mucitlerin patent hakkı alması esasına dayanır. Halbuki, bugünkü mucitler, dev laboratuvarlardaki güruhlar içersinde ismen de yok ediliyorlar. Değil patent hakkı olarak 1 dolar kazanmak, üstüne üstlük, benim gibi, bulduğunuz Teflon tavayı, kendi paranızla satın alıyorsunuz. 


NASA'daki bu buluşların saklanmasının nedenini, o zamanlar haklı buluyordum. Çünkü, rakip tarafın eline bu sırların geçmemesi gerekiyordu. Uzay, o yıllarda bir yarış konusuydu. 
Yani, uzay mutfağı bir devlet sırrıydı. Ancak, NASA'nın gerçekte kime hizmet ettiğini çok geçmeden anladım. Örneğin, insan bünyesine çok zararlı etkileri olan deterjanlar arasında, bir bebeğe bile içirilse zararlı etkisi “0” olan “etoksilat” asla bir devlet sırrı olmamalıydı. Fakat gerçekler acıydı: Dünya'daki deterjan patronları öncelikle ellerindeki zararlı stokları piyasaya sürdüler. Stoklar bitince, bu kez, o malzemenin biraz daha ehven-i şeri olan “LAB” ortaya konuldu ve kırk yıldır bilinen bu madde, yeni bir ürünmüş gibi piyasaya sürüldü. Herhalde 2000'li yıllarda, 1973 yılında bulmuş olduğum bu maddeye sıra gelecek (Çünkü bunun hammaddesi diğerlerininki gibi ucuz değil). 


Kendi buluşlarımı, bir gün parayla satın almak zorunda kalmakla birlikte, kendimi, hiç bir zaman o sermaye çevresine satmadım. Çünkü, bu gibi buluşların, insanlık aleyhine nasıl istismar edildiğine tanık olmuştum. Müslüman ülkelerden de hiç bir destek görmediğim için, yoksul, fakat onurumla yaşadım. Çok sıkıntıya düştüğüm günlerde, gazinolarda gitarist olarak çalışıp karnımı doyurduğum da oldu. Ama asla ABD'deki lüks villaları düşünmedim; Batı dünyasının süper imkanlarına sırt çevirdim; uşak değil, özgür ve dinimin eri olmayı ilke edindim. Ne zenginlerin kapısını çaldım, ne de belli bir din çevresinde göründüm. Müslüman ülkelerdeki bilim çevresi ile bile (Profesör Abdus Salam ile olan mesai arkadaşlığımızın dışında) bir temasım olmadı. Sadece son iki yıldır, kitaplarım dolayısıyla tanışma ortamı bulduğum bilim adamı gerçek dostlarım var. 


Kitaplarımın “gizlilik” içeren bir başka amacı da “Allah rızası” için kaleme 

alınmış olmasıdır. “Allah rızası”na, kişisel duygular, gerçek 

dışı abartılar asla katılamaz. Allah'ın rızası, kendi varlığı için değil, insanlık varlığının bilgilendirilmesi doğrultusundadır. Allah, insanlığa yararlı olandan hoşnuttur. Ben, fantastik, sansasyonel bir yazar değilim. Tam tersine, yazdıklarımın idrakine son derece vakıfım ve kritik durumumum bilincindeyim. 


“Gelecekteki” okurlarım, bütün yazdıklarımızın, pozitif-resmi bilim 

çerçevesine oturtulduğunu, “Planck”ın (S36) 1900 yılındaki noktasal “kuant”larının, 2000'li yıllarda bir “Evren Kürsüsü” modeline ulaştırıldığını göreceklerdir. Bu başarının 

nedeni, ayetler, hadisler, tezkireler ve “KMA” mektupları gibi “kapalı 

devre” yayınlardır. Kur'an “misalleri” ve geleceği tasvir eden tüm hadisler birer “kapalı yayın”dır. Kur'an-Bilim ortaklığını amaç edinen Zig-Zag Öğretisi, (resmi bilimin asla erişemiyeceği) geleceğin bilimini (K87, K88) kurmaktadır. Bunun için, ana ders kitabı olarak bellediğimiz Kur'an'daki sembolleri, tezkireler ve KMA Mektupları yardımıyla deşifre ederek bu bilimin temelini atmaktayız. 


Gelecekteki okurum, bu öğretiyi tam olarak kavramış (belki de bana gönülden bir Fatiha okumayı akıl edecek) düzeyde olacaktır. Biz, en azından, “ulu bir ağacın” fidanını ekiyoruz. 
O fidanın altında “gölgelenmek” gelecektekilere kalıyor. Ta-Ha Suresi'nin 114. 

Ayetinin, “Rabbim ilmimi arttır” duası ile benim kitaplarımı okuyanlar, bir gün, Dünya'daki resmi bilimin “çok çok ilersinde” olduklarını hayretle göreceklerdir. Size, “Peşimden gelin” demiyorum, “Gerçeğin peşinden gidin” diyorum. O zaman, orada, buluşmuş olacağız.” 


“BEN ZAMANIM?” 


Aiberg'in, “Ben Zamanım” başlığı altında yayınladığı diğer bir yazısı da yukarıda yazılanların tamamlayıcısı niteliğinde. Bu yazıyı da aşağıda sunuyoruz: 


“Her an “Rabbim ilmimi çok arttır” diye dua ederek, ilk önce “arif” olmaya yöneliniz. Eğer daha ileri gider, daha çok öğrenir ve daha çok “Rabbim ilmimi daha da arttır” denilirse, bu dua, sizin bilmenizi, kavramanızı, analizci akılcılığınızı, sentezci muhakemenizi, mantık iz'anınızı harekete geçirecek, Allah yolundaki bilgi ivmelenmeniz daha çok artacak, zekanız kıvraklaşacak, hafızanız evrensel bir depo gibi binlerce kez genişleyecektir. O zaman büyük bir korkuya kapılacak ve “aklen Arş'a gittiğinizi” görerek, oradaki melekler gibi korkudan titreyeceksiniz. İşte o zaman size “alim adayı” denilebilir ve kozmik sırlar ve gelecek bir sır olmaktan çıkar. Ankebut Suresi'nin 43. ayetindeki gibi, “Insanlara Allah'ın verdiği dersleri ve misalleri, kulları içinde sadece alimlerin anlaması” uyarınca anlar ve anladığınız anda Faatır Suresi'nin 28. ayetindeki gibi, “Kulları içinde yalnızca alimler Allah'tan korkar” sözleriyle de tir tir tütrerdiniz. 


Okurlarıma sunduğum “Arz-Arş” dizisi, ne günümüzde, ne de gelecekteki ilk kuşak döneminde, Dünya'nın hiç bir yerinde, hiç bir üniversitede okutulmayan ve okutulmayacak olan bir öğretidir. Bu öğretiyi özümseyen ve bir başucu kitabı yapan okurlar, Dünya bilim limitinin üzerine çıkmış olacaklar ve o zaman, bilginlerin alim olmadıklarını göreceklerdir. 
Bu nedenle, Zig-Zag Öğretisi”nin, müminlerimizce ve bilime gönül vermiş olanlarca bir ders kitabı gibi izlenmesi gerekir. Bu eserlerde, fantezi ve kurgu-bilim hiç yoktur. Okurumuz, bugün bize masal gibi geleni, örneğin UFO'nun içindeki geleceğin insanını, “ileri görüş” olarak değerlendirecektir. 


Ben, “ısmarlama” olarak “Allah” demiyor; onu, iliklerime kadar 

korkuyla hissediyorum. Resulullah ve çevresindeki dört dini gerçekten seviyorum. Nasıl ki, sevgiliye şiir yazmakta özgürsek, bunu ısmarlama olarak yapmıyorsak, biz “Allah 

korkağı” bilginler için de, “Allah”, “Resulü” ve “sahabesi” bir aşktır. Aslında, ben bilime aşık değilim. Daha doğrusu, bilim şehvetini, İslam”ı iyice idrak edince hemen bıraktım. Çünkü, kendimi bir an, Dünya bilim mafyasının içinde bulmuştum. Ama, Hazreti Süleyman gibi tövbe ederek, şirketlerden ve sermayedar gibi bağımlılıklardan kaçındım. Beynimi laboratuvar yaparak ve hedefimi, Kur'an'ın özel cifir hedeflerine kilitleyerek, hiç acele etmeden, 

ancak “birden” ortaya çıktım. Ortaya çıkmamdaki zamanlama, kendi içimdeki akıllı dönüşümdü. Bilim aristokrasisini ve kariyerciliğini aşarak, “Halk ahmaktır” diyenleri karşıma alarak, halktan yana, “Hakk'tan yana” oldum. 


Bilim Allah'a giden bir köprüdür. Ama biz bu köprüyü aşınca, artık bu köprünün bir cazibesi kalmıyor. O zaman anlıyoruz ki, bilim de bir araçmış, amaç değilmiş. İlminizi son 

durağa kadar götürürsünüz. Son durak amaçtır artık. O an, bilim hobisini, bilim otoritesi olmayı da aşıyorsunuz. Bunlar, son durakta otobüsten inince bir şey ifade etmiyor. Çünkü siz, “bilinmeyen ülkeye” gelmiş oluyorsunuz. O ülkenin adı, “Gayb Alemi” (Kayıp Dev Alem) dir. Siz orada kayboluyorsunuz. Bilmem, kaybolmanın korkusunu içinizde hiç yaşayan oldu mu? Minicik bir çocuğun karanlık bir sokakta kaybolmasının yarattığı paniği hiç düşündünüz mü? Bilim, sizi ışıklı bir yol gibi Gayb Alemi'ne götürdüğünde, o karanlıklarda başlarsınız tiril tiril titremeye. Orada, cin, peri, hortlak, canlı, cansız hiç bir şey yoktur. Orada, korkacağınız hiç bir şey yoktur. Orada siz bile yoksunuz. Orada “Orası” var. Daha 

doğrusu, “O” var. “O”ndan korkuyorsunuz. O karanlık kayıp dev alemde sizi 

korkutan karanlık değildir. Çünkü karanlıktan kasıt, orasının “bilinmeyen alem” olmasıdır. 
Ama, o alemin bizzat sizi “Yaratan” olduğunu hissediyorsunuz. Eğer karanlıklar 

olmasaydı, “O”nu apaçık ve net olarak görebilirsiniz. Ne var ki, içinde bulunduğunuz o alem, Nur Suresi'nin 35. ayetinde belirtildiği gibi, “Nur üstüne nur”dur. Bu nuru, ruhunuzun gözü de göremez. Süperspektrum bölgesinde, duyu-ötesi duyular da yetersizdir. Siz, sonsuz boyutlu “Allah”ı, o alemde göremiyor; ancak onu hissediyorsunuz. Karanlığın prizması, mutlak yokluğun gözleri, sessizliğin sesi size sesleniyor. Kendinizi evrenin en 

yalnızı hissediyorsunuz. Burada siz bile kendinize fazlasınız. Öz varlığınız, nefsiniz bile kalabalık gibi geliyor. Ruhunuz “Ben yok oldum bende” diyor. Çünkü, siz artık “Gayb”den bir parça oluyorsunuz. Sizin adınız “Gayb” oluyor. O zaman şunu anlıyorsunuz: “Ben zamanda gezmiyorum; zaman bende geziyor. Ben zamanım”. Hazreti Hızır bilgiç bilgiç başını sallıyor. Bir süre ona hayran oluyorsunuz. Ama, birden onu da istemiyorsunuz. Burada tek yalnız “siz” olmalısınız. Resulullah beliriyor birden. Ona hayransınız, hayransınız, hayransınız.. “Ya giderse” diye korkuyorsunuz. Ama birden, “Gitsin” istiyorsunuz. Çünkü, o da size, “Ancak ben de sizin gibi bir insanım” diyor. Ama, diyene değil, dedirtene bakıyorum: “De ki, ancak ben de sizin gibi bir insanım” dedirtene. Ben, sen yok; yok 

da, “biri” var bu Gayb Alemi'nde. “Hiç bir nefis olmasın ki gözetleyeni bulunmasın” diyen. 
Karanlığın prizması beni gözetliyor. Karanlığın prizması mı? Hayır! “Yaratan”, 

sadece “0”!. “Gayb'da erdim ben murada; biliyorum “O” burada!”. Sonra, 

birden “aşağıda” var oluyorsunuz. “Aşağıların en aşağısında!.” Başlangıcın sonu, sonun başlangıcı oluyor. Yine, “De ki, Rabbim ilmimi çok arttır”dan başlıyorsunuz. Allah ilmimizi arttırsın sevgili okurlar.” 


İBN-İ SİNA'NIN DENEYİ BUGÜNÜN KORONA STRESİNE IŞIK TUTUYOR 


6.4.2020-yazilimedya.com/ 


İbn-i Sina bir deney yapar... İki kuzuyu iki ayrı kafese koyar. Kuzular aynı yaşta, aynı kiloda aynı cinstir ve aynı yemlerle beslenir. Tüm şartlar eşittir, ancak yan kafeste de bir kurt vardır ve kurdu sadece kuzulardan biri görebilmektedir. 


Aylar sonra kurdu gören kuzu huzursuz, zayıf ve çelimsiz olduğundan ölür. Kurt kuzuya hiçbir şey yapmamasına rağmen kuzu yaşadığı korku ve stres yüzünden ölmüştür. Kurdu görmeyen diğer kuzuysa oldukça huzurlu olduğundan besili ve kiloludur. 


Bu deneyde İbn-i Sina zihinsel etkinin sağlık ve bünye üzerindeki olumlu ve olumsuz etkisini deneylenmiştir. Gereksiz korku, endişe,kaygı ve stresin insan bünyesine verdiği zararı hiçbir şey veremez. 


Bu salgın günlerinde sağlığımız için en çok uzak durmamız gereken şeydir: Endişe,korku, kaygı, stres, panik.... 


ADNAN OKTAR ŞARLATANI VE SUÇ ORTAKLARI SONUNDA 
YAKALANIVERMİŞTİ! 


31 Ağustos 2018-Necati Akgül-millicozum 


Mili Çözüm Dergimizin; sapkınlıklarına, sahtekârlıklarına, din istismarlarına ve tahribatlarına yıllardır ve defalarca dikkat çeken yazılar yayınladığı ve bu yüzden nice mahkemeler ve tehditlerle uğraşmak zorunda kaldığı, Adnan Oktar ve suç ortakları nihayet ciddi bir operasyonla yakalanmışlardı. Böylece Milli Çözüm bir kez daha haklı çıkmış, ama “Siz hep Müslümanlarla uğraşıyorsunuz!” diyenlerin yüzleri hala kızarmamıştı. Evet, çok şükür ki, Milli Çözüm yanıltmazdı ve yarı yolda bırakmazdı. Çünkü O Kur'an'ı, vicdanı ve aklı esas alır, asla gerçekleri yamultmazdı. 


Sonunda, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'a sabaha karşı dev bir operasyon yapılmıştı. Suçlamalar arasında “organize suç örgütü kurmak”, “uluslararası ajanlık” ve “küçük çocuklara taciz” yer almıştı. Oktar'ın evinde arama yapılmış, bu aramalarda çıkan belgelere el konularak emniyete taşınmıştı. 


Polisin evdeki aramalara devam ettiği, polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği bilgisine ulaşılmıştı. Ev ve bahçedeki lüks araçlar da uzun süre aranmış ve çıkan bazı belgeler teslim alınmıştı. Oktar'ın Çengelköy'deki evinde yapılan aramalarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne taşınmış, getirilenler arasında silahların da bulunduğu gözlerden kaçmamıştı. 


Adnan Oktar'ın 'suç örgütü lideri' olarak gözaltına alındığı operasyonla ilgili savcılıktan son dakika bir karar daha çıkmış ve savcılık, Adnan Oktar'ın tüm malvarlığına el konulmasına 
karar verirken, tüm şirketlerine de kayyum atanmıştı. Öte yandan operasyon kapsamında 235 
kişi hakkında gözaltı kararı alınmış ve yakalananların sayısı 166'ya çıkmıştı. Bu arada soruşturmanın detayları da belli olmaya başlamış, sabaha karşı yapılan baskını mali polisin 


yürüttüğü anlaşılmıştı. Soruşturmanın kara para soruşturmasıyla ilgili olarak başlatıldığı da ortaya çıkmıştı. 


Adnan Oktar'ın baş müridi sayılan Tarkan Yavaş kaçmıştı. Firar eden Tarkan Yavaş, Adnan Oktar'ın sağ kolu olarak tanınmıştı. Kirli işlerin kara kutusu olarak nitelenen Tarkan Yavaş, daha önce örgüte yönelik operasyonlarda yine kaçmayı başarmıştı. 


Bilim Araştırma Vakfı'nın da eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranmaktaydı. Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş, silahlı dolaşmaktaydı. 30 yıldan bu yana Adnan Oktar'ın arkadaş grubu içerisinde yer alan Tarkan Yavaş, Galatasaray Lisesi mezunu olup İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra, siyasi tarih üzerine de yüksek lisans yapmıştı. 


A9 TV'deki ahlak dışı şarlatanlıkları ve kamuoyunda yayınladığı videolarla tartışma konusu olan Adnan Oktar'ın ve yaklaşık 235 adamının gözaltı kararı kamuoyunu rahatlandırmıştı. 


Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada "Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon başlatılmıştır" kaydı vardı. Emniyet'ten; 235 şüpheliye yönelik operasyon yürütüldüğünü (oduyurmuşlardı. Ayrıca Emniyet kaynakları, Adnan Oktar ve destekçilerine 'cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı' suçlamalarının yöneltildiğini de vurgulamıştı. 


Adnan Oktar'ın aracıyla kaçarken yakalandığı anlaşılmıştı. Edinilen bilgiye göre; polis ekipleri Oktar'ı gözaltına almak için Üsküdar'daki evine operasyona başlamış, polis ekiplerinin geldiğini fark eden Adnan Oktar'ın ise aracına binerek hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı, Üsküdar'dan TEM otoyoluna bağlanıp kaçtığı, polis ekiplerinin de anbean onu takibe aldığı ortaya çıkmıştı. Kovalamacanın Sarıyer'de son bulduğu ve polislerin Oktar'ın aracının önünü keserek gözaltına aldığı anlaşılmıştı. 


Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri de gelen bilgiler arasındaydı. Ayrıca, Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV'ye de operasyon yapıldığı bilgileri ulaşmıştı. 


Yakalandıktan sonra ilk açıklamasını yapan Adnan Oktar, hiç utanmadan şu ifadeleri kullanmıştı: “İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operasyon yapılmasını istemekteydi. Bu konuda Türkiye'ye heyet gönderildi. Tayyip Bey'in İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi. ” 


Ardından da şu çelişkili açıklamayı yapmıştı: “Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. 
PKK'ya, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey'in de İçişleri Bakanı'nın da haberi olduğunu düşünmüyorum. 
Kırgın değilim ama şaşkınım." 


Bir dönem “Harun Yahya” müstear ismiyle imani, ilmi ve ahlaki eserler yayınlayan, Harun ve Yahya Peygamberlerin adlarından türettiği Harun Yahya takma adıyla birçok kitap bastırıp dağıtan Adnan Oktar, Ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı kampanyalar başlatmıştı. 


Ama daha sonraları, şaşırıp şımaran, önceki kitaplarda savunulan gerçeklerin tam aksi iddialarla ortaya çıkan Adnan Oktar, Mason düşmanıyken Mason olmaktan sakınmamıştı. 
Yıllarca Yahudilik ve Masonluğu, tüm kötülüklerin sebebi olarak anlatan Adnan Oktar, 2010'dan sonra birdenbire görüş değiştirmiş ve kendisinin de Mason olduğunu açıklamıştı. 
Yahudi din adamları ve Mason üstadlarıyla sık sık görüşüp madalyalar ve ödüller almıştı. 


Bundan sonra, ismi hep tehdit ve şantajla anılmaya başlanmıştı. 1990'lı yıllardan bu yana özellikle sanat camiasından ve zengin çocuklarından kurduğu bir şebekenin başında olan Adnan Oktar artık çok kirli ve gizli işlere bulaşmıştı. 


19 ay Bakırköy Akıl Hastanesi'nde yatıp çıktıktan sonra, önceki çizgisinden sapmıştı. Adnan 
Oktar 1980'li yıllarda ilk kez cezaevi ile tanışmıştı. Yahudilik ve Masonluk üzerine ilk kitabını yayınlayan Adnan Oktar, o dönemde dini propaganda suçlaması ile 19 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Oktar, cezasını cezaevi yerine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kalarak geçirmişti. 


Ardından 1999'da bugünküyle benzer suçlamalardan dolayı tutuklanmıştı. 


Adnan Oktar'a, bugün gözaltına alınmasına neden olan suçlamaların benzerlerini 12 Kasım 1999'da yapılan polis baskınında da sormuşlardı. İstanbul polisi, 12 Kasım 1999'da 50 adrese birden düzenlediği baskınlara gerekçe olarak Adnan Oktar ve ekibini "şantaj çetesi" olarak suçlamıştı. İşte o operasyonun ardından Adnan Oktar'ın polisteki ifadesi olarak, Hürriyet gazetesinde ilginç ve iğrendirici ifadeleri yayınlanmıştı. 


Fotomontaj tekniğiyle ünlülere şantaj yapılması! 


Adnan Oktar'ın polisteki ifadesinde, sindirmek istediği kişilere 'imamlar'ı aracılığıyla komplo düzenlettiğini itiraf ettiği anlaşılmıştı. Oktar, polisteki ifadesinde, imamlarına emir vererek, cinsi münasebette bulunurken gizli video görüntülerini çektirdiği ya da pornografik görüntülere fotomontaj yaparak basın kuruluşlarına ve yakın çevrelerine göndererek sindirmeye çalıştığı kişilerin listesini de açıklamıştı. 


Adnan Oktar, Emniyet'teki ifadesinde, “manken Ebru Şimşek, dansözler: Leyla Adalı ve Tanyeli'ye fahişe oldukları için” şantaj yaptırdığını” açıklamıştı. Oktar'ın itiraflarna göre, şantaj listesinde politika dünyasından Mesut Yılmaz, Mehmet Ağar, Celal Adan, Meral Akşener; basın sektöründen de Dinç Bilgin, Zafer Mutlu, Fatih Altaylı, Ayşe Özgün, Ayşe Arman ve Savaş Ay'ın adı yer almıştı. Ayrıca Adnan Hoca'nın imamları, Semra Özal'ın papatyalarından Nadire İçkale ile Eyilik Ailesi'ne de şantaj yapmışlardı." 


Bu şebekeden kaçan Ceylan Özgül'ün itirafları! 


Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanında iken, şahsına ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini hatırlatarak, yıllar önce değişen Türk Lirası'nı dahi tanımadığını vurgulamıştı. 
Ceylan Özgül, Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Dikkat edin belki sizi de izleyecekler. Gizli kameralarla, açık kameralarla kaydedecekler. AVM'lerde resimlerinizi çekecekler. Sonra onların üzerinde oynayıp değiştirecekler ve istedikleri amaca hizmet etmezseniz aleyhinize 


kullanmaya girişecekler... Ama, korkmanıza gerek yok şeytanın hilesi zayıftır. ” ifadelerini kullanmıştı. 


Ceylan Özgül anne babalara şöyle çağrı yapmıştı: 


Ceylan Özgül instagram hesabından Adnan Oktar ve Kedicikleri hakkında şok suçlamalarda bulunduktan sonra: "Buradan anne ve babalara sesleniyorum çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın, ne derse desinler siz onların çok yakınında, göz mesafesinde durun." diye uyarmıştı. 


“Dışarıda, sizler gibi temiz insanların hayal bile edemeyeceği, konforlu ve dindarlık kılıflı bir ortam var, ama iç dünyalarında her türlü maddi, manevi ve bedeni işkencelerin yaşandığı ve her türlü ahlaksızlığın yapıldığı şeytani oluşumlar bulunmaktadır!” 


Adnan Oktar ile kediciklerinin gerçek yüzleri gözaltı operasyonu ile ortaya çıkmıştı. Adnan Oktar'ın boğaza nazır evinde uzun namlulu silahlar çıkarken, örgütten kaçan Ceylan Özgül kediciklerin de bellerinde çifte silahla dolaştığını anlatmıştı. Ceylan Özgül Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda ise Adnan Oktar grubunun en iğrenç yönünü açıklamıştı. Bu sapkınlar küçük kızlara tecavüz edip Adnan Oktar'a sunuyorlarmış. Ceylan Özgül 2006'nın sonunda 
Adnan Oktar grubuna girmiş ve kısa sürede örgütün vitrin yüzlerinden biri olup çıkmıştı. 10 
yıl kaldığı gruptan 2017 sonunda kaçan Ceylan Özgül Adnan Oktar ile kediciklerin iç yüzünün birebir tanığıydı. İşte anlattıkları: 


“Benim bu gruba girme sebeplerimden bir tanesi, ben çok idealist bir genç kızdım üniversite yıllarımda. Grupta anlatılan İslam ahlakını dünyaya hâkim kılmak gibi bu ideallerin üzerinde çalışılacağına inanmıştım. Bu konuda kandırıldım açıkçası. O yüzden bu gruba katılmıştım. 
Ama bu örgütün iç yüzü gerçekten pislik dolu. Bakın 7, 10, 14 ve 17 yaşında kızlar burada tacize uğruyorlardı. Defalarca tecavüze uğrayan kızlar vardı. Ve bunlar, tek tek Adnan Oktar'a sunuluyorlardı!” 


Ceylan Özgül: “Örgütün bu dejenere ve yasadışı yüzünü ne zaman fark etmeye başladınız?” 
sorusunu ise şöyle yanıtlamıştı: “Bu kirli yüzlerini ilk defa 2010-2011 yıllarında İsrailli politikacılar ve Masonlarla temas kurmaya başladıklarında fark ettim. O yıllara kadar hepimiz Adnan Oktar'ın vitrindeki yüzünü İsrail ve Mason karşıtı olarak tanırken, bir anda İsrail ile gereğinden fazla yakınlıklar ve Türk devletinden gizli bağlantılar kurulmaya başlandığını gözlemledim. Bu ani dönüş de beni çok sarsmıştı. Örgütte kaldıkça daha mahrem bilgiler bana açılmaya başlandı. Bana örgüte girerken gösterilen “İslam'a ve insanlığa hizmet” görüntüsünün aslında bir paravan olduğu artık ortaya çıkmıştı. Mason karşıtlığından bir anda 33 derece Masonluğa sıçrayış beni, bu hareketi sorgulamaya zorlamıştı. Cemaatin, altı boş mantıklar üzerinden, keskin dönüş ve talimatlarla yönlendirildiğini anlamıştım ve artık aralarında kalamazdım!” 


Adnan Hocacıların MOSSAD ajanlığı! 


Kamuoyunda kedicikleriyle bilinen Adnan Oktar'ın şoke eden fotoğrafları ortaya çıkmıştı. 
İsrailli Siyonist vekille birkaç kez gizli gizli görüşen Adnan Oktar'ın edindiği bilgileri 


MOSSAD'a verdiği anlaşılmıştı. Bu yıl (2018) içinde İsrailli vekille birkaç kez görüşen Adnan Oktar'ın bilgileri MOSSAD'a vermesi herkesi şaşırtmıştı. Yapılan bu görüşmeler sonrasında Adnan Oktar'ın geçmiş yıllara dönük İsrailli yetkililerle ziyaretleri de incelemeye alınmıştı. 


Para karşılığı bilgi aktarıyorlardı! 


Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre, Adnan Hocacılardan Azerbaycan uyruklu iki hacker tarafından, para karşılığında MOSSAD'a bilgi aktarıldığı da saptanmıştı. Milyon dolarlar karşısında MOSSAD'ın istediği bilgileri çalan Adnan Oktar'cı hackerler önce bunu İsrailli vekile satıyor, oradan da MOSSAD'a aktarıyorlardı. 


Şimdi, iz'an ve vicdan ehline soralım: 


İslam'a ve insanlığa hizmet kılıflı, aslında din istismarcılığı ve ahlak yozlaştırılması ile uğraşan bu şerli ve şeytani oluşumların bunca tahribatlarına fırsat tanımadan, önce; Milli Çözüm Dergisi'nin zamanında yaptığı uyarı yazılarını dikkate alarak bunların üzerine varmak daha doğru ve lüzumlu bir yaklaşım olmaz mıydı? Ama asla unutmayın, Milli Çözüm her hususta Hakkı esas aldığı, hayra bağlı kaldığı ve yanlışlıkları cesaretle haykırdığı için, Allah'ın inayetiyle hep haklı çıkmaktaydı ve diğer konulardaki saptama ve uyarılarımızın da gerçekleşeceği günler, İnşaallah yakındı! Merak edenler Adnan Oktar'ın şarlatanlıklarıyla ilgili Milli Çözüm Dergimizdeki yazılarımızı lütfen bir kez daha okusunlardı. 


Dilipak'ın dolaylı itirafı! 


İsrail'le resmen “normalleşme anlaşması” imzalamış iktidar yandaşlarının “Adnan Oktar'ın İsrail'le yakınlaşmasına ” karşı çıkmaları da tam bir çifte standart ve sahtekârlıktı. Hatta bu operasyonların iktidarın da başını ağrıtacak “Kirli ilişkileri ortaya çıkarmasından” korkanlar bile vardı. İşte Abdurrahman Dilipak'ın kuşkuları! 


“Öte yandan, “Mürit” kılığında Adnan Oktar örgütüne sızan Fuat Kozluklu, Oktar'ın evlerinden binlerce şantaj kaseti çıkabileceğini söyledi. Bakın, bu operasyonu kim, niçin başlattı emin değilim, ama kim, ne için bu işi başlatmış olursa olsun, bu iş siyaset, bürokrasi, sermaye, sanat, medya kimi vuracağı belli olmaz. Bu işe ecinniler, derin, karanlık güçler, “Cemaat” karışabilir. 


Savcılığın Oktar'a yönelik suçlama listesi hayli kabarık: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet. 


MASAK ilgilendiren suçlar da var, casusluk da. Ne ararsan var. Şimdilik 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatıldı. Bu sayı ilk ifadelerden sonra ve yeni ihbar ve müştekilerle daha da artabilir. 


Bu yapının içinde asker de var sivil de. Dini çevrelerden isimler de var, milliyetçi, solcu, liberal görünen çevrelerden insanlar da. Sadece Mehdi, Mesih, Darwin ve Marks'tan söz etmiyorlardı. Harun Yahya takma adıyla Ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı görüşleriyle yıllarca gündem oldu. Gazetelerde yazılar yazdılar, kitaplar yayınladılar, röportajlar verdiler, okullarda sergiler açtılar. En son geldiği noktada Oktar, “kedicikler” olarak bilinen kadınlarla gündem oldu. Atatürkçülükten vazgeçmedi ama dindarlardan uzaklaştı. Artık Mason olduğunu söylüyordu. Gözaltı sırasında, operasyondan İngiltere'yi suçladı. Erdoğan ve Soylu'nun operasyondan haberi olmadığını söyledi. İlginç! Erdoğan Brüksel'de iken bu 


operasyon yapılıyor. ”[1] 


Ne yani, Bay Dilipak “Eğer Sn. Erdoğan Türkiye'de bulunsaydı ve haberi olsaydı, bu operasyonu yaptırmazdı!” demeye mi çalışmıştı. Demek ki irtibatlarının farkındaydı. Ama şimdilik şu kadarını hatırlatalım ki: “Korkunun ecele faydası olmayacaktı!. ” Ve hiçbir şey gizli kalmayacak ve ayarınız mutlaka ortaya çıkacaktı. Sizin yanılgınız bunun çok uzak olduğunu sanmanızdı. 


Eski içişleri Bakanı Saadettin Tantan çok çarpıcı iddialarda bulunmuş, AKP iktidarının Adnan Oktar operasyonlarından rahatsız olduğunu vurgulamıştı! 


S. Tantan: Adnan Oktar şebekesi mağdurlarının artık korkuyu yenmeleri gerekiyor. Onun için de bu ailelere destek verecek kamuoyu desteği gerekiyor. Bu olayı yürüten Cumhuriyet Savcılığına ve İstanbul Emniyetine halkın desteği gerekiyor. Niye?.. Çünkü aldığım bilgilere göre, AKP'de de rahatsızlık var bunlarla ilgili. Adnan Oktar şebekesine yönelik operasyondan dolayı. 


Soru: Onca yılın ardından niçin bugün bu operasyon yapıldı sizce? 


S. Tantan: Bu operasyonun uzun bir projenin, çalışmanın eseri olduğu unutulmamalı... Niye yapıldı?.. 1999 yılında biz operasyonu yaptığımızda bugünkü İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da onu çok yakinen biliyor, çalışmanın içerisinde orada olan insanlardan birisi oluyor... Şu anda iktidarın da bunu desteklemesi gerekiyor. Ama maalesef iktidardan hiç destekleyici bir cümle duymadık henüz... Niye?.. Çünkü 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim arifesinde Tayyip Bey'in orada mankenler falan vardı, meşhur Gülay falan... Tayyip Bey'in yanında çalıştılar, çarşafa girip ev ev dolaştılar. O günkü arşivlere bakarsanız onları tanırsınız. Tabi biz çok şey yapamadık o zaman... Çünkü çok farklı bir yapılanma... Bir nevi istihbarat yapısı olduğu kesin, bundan hiç şüpheniz olmasın. ”[2] 


Adnan Oktar'ın kirli bağlantıları 


Adnan Oktar'ın üzerine kayıtlı, ne bir tapu, ne bir fatura kaydı, ne bir telefon kaydı, hiçbir şey bulunmamıştı. Oktar bütün harcamalarını müritleri üzerinden yapmıştı. Medyada görüntüleri 


çıkan köşk de esasen 250 metrekare üzerine oturan bir binaydı. Küçük de bir bahçesi vardı. 
Zaman içinde Boğaziçi İmar'da geliştirdikleri ilişkilerle adım adım etrafındaki devlet arazisine bir şekilde konmuşlardı. Köşk kâğıt üzerinde karı-koca görünen müritleri adına kayıtlıydı. Burayı birkaç bina altında yaşayan mal-mülk zengini bir kişiden kiralamışlardı. 
Daha sonra üzerine çöktükleri ve Kandilli Rasathanesi'ne kadar uzanan alanda camekân, prefabrik yapılar oluşturmuşlar ve bu yapılar birbirine koridorlarla bağlantılıydı. Erkeklerin örgüt içinde yükselmesi, Adnan Oktar'a para ve kadın sağlamaya bağlanmıştı. Kim ne kadar çok para ve kadın ayarlarsa o kadar prestiji artmaktaydı. 


F...’ nün 3 ismi ile sürekli irtibatları 


Ortaya çıkan bilgilere göre F...'nün 3 ismi de Adnan Oktar'ın köşkünün düzenli ziyaretçileri arasındaymış. Bunlar; biri hapiste, biri firari 2 gazeteci ve Rumi Forum'un başkanı Emre Çelik olmaktaydı. Bu isimler 17-25 Aralık darbe teşebbüsü sonrasında da Oktar'ı devamlı olarak ziyaret etmeye başlamışlardı. Bu ilişkiler üzerinden özellikle tarihi eserlerle ilgili davalar Yargıtay aşamasında yönlendirilmeye çalışılmıştı. 


Adnan Oktar'ın F... elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki iltifatları: "Fetullah Hoca beni çok seviyor. Cemaatimizin faaliyetlerini İslam alemindeki en mükemmel faaliyet olarak görüyor. 
Bu sırrımı da söylettiniz bana. Kendi arkadaşımı gönderdim Fetullah Hoca'nın yanına. 
Ona İttihad-ı İslam'ın hedef olduğunu söylüyor Fetullah Hoca, maşaallah. Akılcı bir tevazuuyla, akılcı tavırlarla güzel bir faaliyetin devam ettiğini belirtiyor. Hocamızı biz de çok severiz, ben de çok severim Fetullah Hocamı, o da beni çok sever. Yahu sizden de sır saklanmıyor! Fetullah Hoca Mehdi aşığıdır. Fetullah Hoca, ahir zamanda gelecek, mühim şahıslardan birisidir. İlla söyleyeyim mi? Fetullah Hoca Kahtani olabilir. Bir şey bilmesem söylemem. Mehdinin yardımcısıdır Kahtani. Hadislerde çok kapsamlı anlatılmıştır. Seyiddir Fetullah Hoca. Peygamberimizin soyundandır. Muhammed Fetullah Gülen'dir ismi. Çok mübarek bir insandır. Mehdiye geniş çaplı talebe hazırlayan bir insandır, hazırladı da zaten. ” Yani bir sapık şarlatan diğer kiralık münafığa övgüler yağdırmıştı! 


Hayret, 1980'lerin sonlarında, Ahmet Akgül Hocamız Fetullah Gülen'in “dış bağlantılı ve çok tehlikeli bir din-devlet tahribatçısı... ” olduğunu söylediği için, ona karşı çıkan ve fesat çıkarmakla suçlayan Şeyh Cemil Evliyaoğlu da Fetullah Hoca'nın Mehdinin yardımcılarından olduğunu savunmuşlardı. Maalesef 15 Temmuz hiyanetinden sonra bile özür dileyip hatasını kabule yanaşmamış, bu sefer Erdoğan'ı Mehdi yardımcısı yapmıştı. 


Bu operasyonda ismi zikredilen çok ilginç biri daha vardı; Jonathan Schanzer! Schanzer; Reza Zarrab davasında hâkim Richard Berman'ın, savunma avukatlarının itirazlarını reddederek İran yaptırımları konusunda atadığı bilirkişi olarak tanınmıştı. Schanzer, Washington merkezli düşünce kuruluşu FDD'nin Başkan Yardımcısıdır. Peki bu ismin Adnan Oktar dosyasında ne işi vardı? Schanzer de Adnan Oktar'ı köşkünde belli aralıklarla ziyaret eden isimler arasındaymış. Bazı müritler de ABD'ye onu görmeye gidiyorlarmış. 


Adnan Oktar'ın İsrail'le de ciddi ilişkileri saptanmıştı, bürokratlar ve din adamları ile düzenli görüşme trafiği ve onlar üzerinden gelen paralar vardı. Yukarıda bahsettiğim Schanzer'in Başkan Yardımcılığını yaptığı FDD de ABD'deki Siyonizm destekçisi zengin işadamlarından 


maddi yardım alan bir kuruluş konumundaydı. En büyük bağışçısı da Kudüs konusunda Trump'ı teşvik eden milyarder Sheldon Adelson'dur. Yani Adnan Oktar hem İsrail hem de ABD'deki Siyonist lobilerle irtibatlıydı. 


Bu lüks hayatın kaynağı! 


Ceylan Özgül'e göre: Kara para aklama, dolandırıcılık, şantaj, İsrail ve Siyonist kaynakları... 
Bağış adı altında milyonlar toplanmaktaydı. Müritlerin de parasını elinden almaktaydı. 
Erkekler örgüte çok genç yaşta geliyordu. Sonraki yıllarda iyi bir iş adamı olabiliyor ve milyonlarca dolar gelir getirebiliyordu. Adnan Oktar bütün paraları ellerinden alıyordu. 
Kimsenin kendine ait hayatı olmuyordu. Ailelerin dava açmasını sınırlandırmak için kızlar oradaki müritlerle evlendiriliyordu. Bu normal bir evlilik olmuyordu. O insanı sadece evlendiğiniz an görüyorsunuz. “Kocam” dediğiniz insanı sokakta görseniz tanımazsınız. 
Sadece nikâh memurunun önüne gidip “Evet” dersiniz, sonra farklı kapılardan çıkıp gidersiniz. Sorduklarında “Müritlerimiz evliler?” demek için bu formaliteler yapılıyordu. 
Cinsel istismar konusuna defalarca şahit oldum. 7, 10, 16 yaşında kız çocuklarının taciz edildiğini duydum. Kimi çocuğu kendi annesi getirip onların ellerine veriyordu. Bazıları para için, bazıları inandıkları için böyle yapıyordu. 


Bir gizli Tanık'ın: ”40'tan fazla kişiyle ilişkiye girdim" itirafı: 


İfadelerdeki detaylar, yapılanmanın içindeki çarpık ilişkileri ve yapının nasıl işlediğini de ortaya çıkarmıştı. Örgüte çocuk yaşta girdiği anlaşılan ve örgüt içindeki 40'tan fazla kişiyle ilişkiye girdiğini söyleyen gizli tanığın ifadeleri kan dondurmaktaydı: "16 yaşımdayken, sonradan Adnan Hoca grubundan olduğunu öğrendiğim bir şahısla tanıştım. Bana dini telkinlerde bulundu, ibadet etmem gerektiğini ve bu ibadeti herkes tarafından bilindiği şekilde değil de günde iki vakit; sabah akşam ikişer rekât halinde ve her rekâtta birkaç kelime söyleyerek yapabileceğimi anlattı. Hatta çırılçıplak da yapabileceğimi vurguladı. Önce bana mantıksız gelmişti ama yapılan telkinlerle ben de bunlara inanmıştım. Kısa bir süre sonra beni grubun diğer üyelerinin de kaldığı evlere götürmeye başladı. Erkek arkadaşımın telkinleri sonucunda kendisinin grubundaki diğer arkadaşlarıyla birlikte olmamın sevap olacağına beni inandırmışlardı." 


"Bu dönemde arkadaş grubunun üyesi olan A.T, A.A, A.Ç, A.A.B, A.A, A.K, B.B, B.Y, B.S, H.A, C.Y, C.G, E.E, F.T, F.K, H.E, İ.T, K.K, M.M, M.D, N.A.K, N.N, O.B, U.Z, Ö.B, A.S.E, S.U, S.A, S.S, S.K, S.M, T.K, U.S.T adh şahıslarla çeşitli şekillerde ilişki yaşadım. Bu ilişkiler sebebiyle cinsel hastalıklara yakalandım ve tedavi yapıldım. Bu hastalıklara diğer bazı kızlar da yakalanmıştı. Doktor bu hastalığın sebebini çok eşlilik olarak açıklamıştı. 
Grubun içinde 'Cariye' olarak bilinen kızların evine gidip gelmeye başladım. 'Abi' olarak nitelendirilen Adnan Hoca'nın yazdığı iddia edilen kitaplar sürekli okutulmakta ve beyin yıkanmaktaydı. 'Kardeşler' olarak nitelendirilen grubun evlerinde de sürekli cinsel ilişkiler yaşanmaktaydı.” 


"Adnan Hoca'dan '100 senede bir gelen kurtarıcı' olarak bahsediliyordu. Erkeklerle ilişkilerin Kardeşler'e ve Adnan Hoca'ya itaatin bir gereği olduğu, bunun bir 'hizmet' olduğu ve karşılığının da öbür dünyada görüleceği söyleniyordu. Onların arasından ayrılanın da 


cehenneme gideceği söylenerek sürekli baskı yapılıyordu. Grup üyelerine “ağırlığın cinselliğe değil, dini bilgilere verilmesi gerektiğini” söylediğimde; Abi'nin (Adnan Hoca) bu konuları daha iyi bildiği, sadece ona itaat etmemiz gerektiği söyleniyordu. Bizlere bir gün Ortadoğu'ya hâkim olunacağı, Antalya bölgesinden Tevrat'ın en eski halinin çıkacağı, bunun da bizim kutsal kitabımız (Kur'an-ı Kerim) ile aynı olacağı vurgulanıyordu. Kardeşler 'Abi'yi 


, 


hayvanlarla konuşurken gördüklerini söyleyerek, onu gözlerimizde büyütmeye çalışıyordu. * 


AKP'li Selçuk Özdağ'a göre, “Adnan Hoca grubunun devamlı TBMM'ye gelen elemanları vardı. Bunlar milletvekillerini ziyaret ediyor, Adnan Oktar'ın ne kadar vatansever olduğunu anlatıp propagandasını yapıyor ve kitaplarını dağıtıyorlardı” diyen Özdağ, Adnan Oktar ekibinin FETÖ ile AKP arasında arabuluculuk teklifinde bulunduklarını açıklamıştı. 


“17-25 Aralık operasyonundan sonra, yanıma gelen bu grubun önemli elemanları, Sn. Recep T. Erdoğan'la, Fetullah Gülen grubunun arasının düzeltilmesi gerektiğini, yıllarca birlikte olan iki kardeş yapının birlikte ülke için faydalı işler başarabileceğini belirttiler, ‘Biz, bu konuda arabuluculuk yapmak istiyoruz' dediler. Ben onlara, 17/25 Aralık operasyonuyla yapılmak istenen hıyanetleri anlattım ve 'Bu işe karışmayın. Erdoğan bu konuda haklı' dedim. 


, 


Fetullahçıların, devlete sahip olmak istediklerini, bunun da yanlışlığını dile getirdim. ? 


“Örneğin, bunların adamları beni, İsrail televizyonuna çıkarmak için girişimlerde bulundular. Böyle bir program için biletimi aldırıp İstanbul'a davet ettiler. Kabul etmedim. 
Bunlar, daha önce Masonluğa karşıyken, sonra Masonluğu öven açıklamalar yaptı. İsrail ile bu kadar yakınlaşmaları da soru işaretleri meydana getirmişti. ” diyen Selçuk Özdağ'a göre Türkiye'yi bekleyen üç tehlike vardı: 


l- Devlet dairelerinde büyük yolsuzluklar vardı. 
2- Örgütsel faaliyetler dışındaki siyasal Kürtçülük akımları, 


3- Cemaatlerin ve tarikatların siyasallaşması. Kimse hukuk ve mali denetim dışında kalmamalı, kimse “Ben devlete sahip olacağım” havasına kapılmamalıydı. 


Çok önemli bir uyarı! 


En son ve en sağlam bilimsel gerçekler ve teknolojik gelişmeler ışığında; Yüce Allah'ın varlığını, sonsuz ve kusursuz sıfatlarını, hayret ve hayranlık uyandıran yaratılış harikalarını, İslam'ın bütün kurum kurallarıyla haklılığını ve hayırlılığını, Peygamber ahlakının huzur ve kurtuluş esaslarını çok güzel ve mükemmel şekilde anlatan “Harun Yahya” imzalı kitapçıklarını, hem Adnan Oktar yazmamıştır, hem de onun yamuklukları bahanesiyle bu eserlere kem gözle bakılmamalıdır. Çünkü bu kitaplar Dinsizliği ve Darwinist düşünceyi temelinden çürütüp tarihin çöplüğüne atmışlardır. 


Ve yine Yahudilerin azgın ve sapkın takımının, insanlık bünyesini bir kanser uru gibi kuşatan, Şeytan'ın ekonomik, siyasi ve ahlaki tahribat ve talanlarını anlatan Siyonizm'in perde arkasını, zulüm ve sömürü çarkını ve onların ön karakolları konumundaki Masonluğun gizli ve kirli icraatlarını en sağlam bilgi ve belgelerle açıklayan “Yahudilik ve Masonluk” adlı muhteşem kitaplar da, hem oldukça önemli ve ilmi kaynaklardır, hem de zaten bunların 


gerçek yazarı Adnan Oktar olmadığından, daha sonraları bu kitaplardaki bilgilerin tam aksini savunmaya başlamıştır. Sonraki sapkınlık ve şarlatanlıklarına bakıp “Harun Yahya” müstear isimli ve çok çok önemli kitaplarına ve “Yahudilik ve Masonluk” gibi çok ciddi ve öğretici kaynaklara asla kem gözle ve şüphe ile bakmamak, bunları mutlaka okumak, okutmak ve her fırsatta yararlanmak lazımdır. Zaten Adnan Oktar'ı yoldan çıkarıp yamuklaştıran, onu şaşırtıp şımartan odaklar, işte bu eserlere olan itimat ve itibarı zayıflatmayı amaçlamışlardır. 


MAYMUN 


Yılmaz Özdil- 14 Mart 2009- hurriyet 


Darwin teorisinin binlerce 

”kanıtı"'nı gösteririm size! 

Görüp, duyup, bildiği halde... 

Gözünü yuman. 

Kulağını tıkayan. 

Susan. 

Üç "maymun"lar yok mu? 

Bir yandan iktidarı yalar, bir yandan Mustafa Balbay'a destek vermeye gider... 
Şebeklik değil de, nedir? 

Beleş muz dağıtmıyorlar mı 

Kıçı açıkta ama, mutlu... 

E Darwin aksini mi söylüyor? 

Madem aramızda maymun yok... 

Niye her defasında umutla, "'maymun gözünü açsın" diye bekliyoruz peki? 

Bi gün solcu, bi gün sağcı... 

Ne iştahıdır sizce bu? 

Gidin Ankara'ya. 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne... 

"Ankarapithecus" var orada. 

9.8 milyon yaşında. 

Arkeologlar buldu. 

Hem "orangutan" hem "şempanze" hem de "goril"'in özelliklerini barındırıyor; dünyada eşi benzeri yok... Baktı ki, ormana orangutanlar hâkim oldu, hemen orangutan gibi davranıyormuş... Goriller mi geldi başa? Şak diye goril oluveriyormuş... Peki ya aslanlar basarsa ortalığı? Aslan olacak hali yok... Şempanzelik yapmaya başlıyormuş sempatik görünmek için. 

Şerefsiz bi maymun yani! 

Şimdi koyun bunları kenara... 

Yıl, 1930... 

29 Ekim. 

Amerikalı kadın gazeteci, Mustafa Kemal'e gelir, küçümseyerek sorar: "Ne zaman Amerikanlaşacaksınız?" 

Mustafa Kemal gülümser... 

"Türkiye maymun değildir. 

Hiçbir milleti taklit etmeyecek!” 


10 BİN YIL ÖNCE PROFESYONEL YÖNTEMLERLE BEYİN AMELİYATLARI VE 
DİŞ TEDAVİLERİ YAPILIYORDU http://sorularlaevrim.blogspot.com/ 


Pakistan'da yapılan kazı çalışmaları 8 bin yıldan çok daha uzun yıllar önce, dişçilerin diş çürümelerini dolguyla tedavi ettiklerini göstermiştir. Columbia Üniversitesi arkeologlarından Andrea Cucina, Pakistan'da yürüttüğü kazı çalışmalarında bundan 8-9 bin yıl öncesine ait kesici dişlerde küçük delikler fark etmiştir. Yaklaşık 2.5 mm çapındaki bu küçük deliklerin muntazamlığından etkilenen Cucina, konuyla ilgili araştırmalarını derinleştirmiştir. Daha sonra elektron mikroskopları kullanılarak yapılan incelemeler, söz konusu minik deliklerin bakteriler tarafından meydana getirilemeyecek kadar düzgün olduklarını ortaya koymuştur. 
Yani bunlar bakteriler tarafından meydana getirilen delikler değil, bilinçli müdahale ile oluşturulan, tedavi amaçlı deliklerdir. Minik deliklerin bulunduğu dişlerin hiçbirinde, herhangi bir çürük izine de rastlanmamıştır. Bu da, New Scientist dergisinin ifadesiyle, "Tarih öncesi dişçilerinin, işlerinde ne kadar başarılı olduklarının bir delilidir." (Philip Cohen, “Open Wide,” New Scientist, No. 2286, 14 Nisan 2001, s. 19) Arkeolojik kazılarda bu tarihten çok daha önce yaklaşık 12-13 bin yıl önce yapılmış beyin ameliyatlarının izine de rastlanılmıştır. 
Anadolu'da en eski ameliyatlı kafatası Aşıklıhöyük'te (Aksaray) bulunmuştur. Yaklaşık 12 
bin yıllık 20-25 yaşlarında bir kadın kafatasında çok düzgün biçimde açılmış bir deliğe rastlanmıştır. Kafatasındaki deliğin düzgünlüğü ve görülen iyileşme izleri bu kişinin ameliyattan sonra yaşamını sürdürdüğünü göstermektedir. Anadolu'da bulunan bir başka örnekte de kafatasının bregma (alın kemiğiyle her iki yan kafa kemiğinin birleştiği yer) bölgesinde gerçekleştirilen ameliyat sırasında, 13 küçük delik açılarak elips şeklinde bir parça çıkarılmış. Çıkarılan parça ameliyattan sonra yeniden aynı bölgeye konmuş. Bu da ameliyatın tedavi amacıyla yapıldığının göstermektedir. Bu ameliyatlarda obsidiyen (volkanik bir cam türü), çakmak taşı, bakır, demir, gümüş gibi madenlerden yapılan “trepan” adı verilen aletler kullanılmıştır. Ayrıca arkeolojik kazılarda ilaç ölçeği, küret (enfeksiyonlu derilerin kazınmasında) olarak kullanılan kaşıklar, kulak içindeki yaraların, yabancı cisimlerin temizlenmesinde kullanılan kulak sondaları, cımbız, bistüri, bıçak, dağlama aletleri, merhem sürücüler, bakım setleri ve iğneler gibi çok çeşitli tıbbi araç gereçler de bulunmuştur. (Bilim ve Teknik dergisi, Mayıs 2008) Evrimci görüşe göre sözü edilen bu dönem, sözde insanların maymunlardan daha henüz ayrıldıkları, son derece ilkel koşullarda yaşadıkları, hatta çanak çömlek yapmayı dahi yeni yeni belli bölgelerde öğrendikleri bir dönemdir. Evrimcilere göre böylesine ilkel koşullarda yaşayan insanların nasıl olup da, ellerinde hiçbir teknoloji olmadan, birtakım taş aletlerle kafatasında delik açıp ameliyat yaptıkları dişlerde muntazam delikler açıp dolgular yaptıkları ise bir muammadır. Açıktır ki, kapsamlı beyin ameliyatları yapan, diş tedavileri uygulayan bu insanlar ne ilkeldir ne de ilkel koşullara sahiptirler. Tam tersine, hastalığı teşhis edebilecek, tedavi yöntemleri ortaya koyabilecek düşünce yapısına ve bu yöntemleri başarıyla uygulayabilecek teknik imkanlara sahiptirler. Bu da -bir kez daha-Darwinistlerin, toplumların ilkellikten modernliğe doğru sürekli evrimleştiği yanılgısını geçersiz kılmaktadır. 


MUTASYONLA EVRİMİN GERÇEKLEŞEMEYECEĞİNE DAİR İTİRAFLAR sorularlaevrim.blogspot.com/ 


Evrim teorisinin doğal seleksiyonun yanında savunduğu ikinci sözde mekanizma mutasyonlardır... 

Mutasyonlar, canlı hücresinin çekirdeğinde bulunan ve genetik bilgiyi taşıyan DNA molekülünde, radyasyon veya kimyasal etkiler sonucunda meydana gelen kopmalar ve yer değiştirmelerdir. Mutasyonlar birer kazadırlar ve DNA'yı oluşturan nükleotidleri tahrip eder ya da yerlerini değiştirirler. Çoğu zaman da hücrenin tamir edemeyeceği boyutlarda birtakım hasar ve değişikliklere sebep olurlar. Dolayısıyla evrimcilerin arkasına sığındıkları mutasyon hiç de sanıldığı gibi canlıları daha gelişmişe ve mükemmele götüren tılsımlı bir değnek değildir. Mutasyonların net etkisi zararlıdır. Mutasyonların sebep olacağı değişiklikler ancak Hiroşima, Nagazaki veya Çernobil'deki insanların uğradığı türden değişiklikler olabilir: Yani ölüler, sakatlar ve hilkat garibeleri. Nitekim evrimi kanıtlamak uğruna laboratuvarlarda radyasyona maruz bırakılan deneklerde ulaşılan sonuç, bacakları kafalarından çıkan meyve sineklerinden öteye gidememiştir. Bugüne kadar gözlemlenmiş hiçbir yararlı mutasyon örneği yoktur. Gözlemlenmiş tüm mutasyonlar zararlıdır. Bu çok açık gerçeğin aslında evrimciler de farkındadırlar. Örneğin günümüzün en tanınan ve en şevkli evrimcilerinden biri olan Richard Dawkins kendisine bir röportaj sırasında yöneltilen "Bilinen yararlı mutasyon var mıdır?" 
sorusunu cevapsız bırakmakla kalmamış, bu sorunun kendisini ne kadar rahatsız ettiğini de tavırları ile açıkça göstermiştir. ("Biological Evidence of Creation: From a Fog to A Prince", Keziah, Distribütör: American Portrait Films, Cleveland, OH, 1998 )Prof. R. Goldschmidt (Zoolog, California Üniversitesi): Şimdiye kadar hiç kimsenin makro mutasyonlar yolu ile yeni bir tür ya da cins üretemediği bir gerçektir. Seçilmiş mikro mutasyonlar yoluyla dahi tek bir tür bile oluşturulamadığı da doğrudur. En iyi bilinen Drosofila (meyve sineği) gibi organizmalarda bile sayısız mutasyon bilinmektedir. Eğer herhangi bir organizma üzerinde bu binlerce mutasyonun bir kombinasyonunu yapabilseydik, yine de doğada bulunan herhangi bir türle benzerlik gösteren bir tür üretemezdik. (Richard B. Goldschmidt, "Evolution, As viewed by One Geneticist", American Scientist, vol.40 (Ocak 1952), s. 94 )Kevin Padian: Büyük evrimsel değişiklikler nasıl başladı? Türlerin on binlerce yıl oturup faydalı mutasyonların meydana gelmesini beklediğine (bu arada bu nasıl oluşmaktadır?) ve büyük bir istekle bunları yeni ve yararlı bir tür değişimi oluşana kadar biriktirip koruduklarına inanan biri var mı? İşte bu durum Waddington ve diğerlerinin de belirttiği gibi neo-Darwinizm'in "saçma ve mantık dışı" matematik argümanlarıdır. (Kevin Padian, "The Whole Real Guts of Evolution", Review of Genetics, Paleontology and Macroevolution, By Jeffrey S. Levinton, s. 77 )Pierre-Paul Grass&: Ne kadar çok sayıda olursa olsunlar, mutasyonlar herhangi bir evrim meydana getirmezler. (Pierre-Paul Grass&, Evolution of Living Organisms, Academic Press, New York, 1977, s. 88 )Şanslı mutasyonların havyanların ve bitkilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını 


sağladığına inanmak, gerçekten çok zordur. Ama Darwinizm bundan fazlasını da ister: Tek bir bitki, tek bir havyan, tam olması gerektiği şekilde binlerce ve binlerce faydalı tesadüfe maruz kalmalıdır. Yani mucizeler sıradan bir kural haline gelmeli, inanılmaz derecede düşük olasılıklara sahip olaylar kolaylıkla gerçekleşmelidir. Hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur, ama bilim bu işin içine dahil edilmemelidir. (Pierre-Paul Grass&, Evolution of Living Organisms, s. 103 )Francisco J. Ayala: X ışınları gibi yüksek enerjili radyasyonlar mutasyon oranını arttırırlar. Radyasyondan olayı meydana gelen mutasyonlar rastgele, bir anlamda onları taşıyan bireylerin sağlığı üzerindeki etkilerden bağımsız olarak meydana çıkar. 
Rastgele mutasyonlar çoğunlukla zararlıdırlar. Bir organizmadaki genom gibi tamamen organize bir sistemde rastgele bir değişiklik sistemin düzenini veya kullanılırlığını arttırmaz, aksine azaltır. (Francisco J. Ayala, "Genotype Environment and Population Numbers", Science, vol.162 (27 Aralık 1968), s. 1456 )James F. Crow (Wisconsin Üniversitesi, Tıp Genetiği Bölüm Başkanı, radyasyon ve mutasyon konusunda uzman): Mutasyonların hemen hepsi zararlıdır ve bunun bedelini insanlar öder. Bu nedenle mutasyon oranını yükseltecek olan her türlü insan aktivitesi insanlık için ciddi sağlık ve ahlak sorunları oluşturuyor 
demektir. (James F. Crow, "Ionizing Radiation and Evolution," Scientific American, vol. 201 
(Eylül 1959), s. 138 )Hayatı oluşturan kimyasal işlemlerin bütünlüğüne isabet edecek rastgele bir değişikliğin bozucu etkisi olacağı kesindir. Aynen bir televizyondaki bağlantıların rastgele değiştirilmesinin görüntünün kalitesini artırmaması gibi. ("Genetic Effects of Radiation", Bulletin of Atomic Scientists, No: 14, s. 19-20 )Frederick Seymour Hulse: Mutasyonlar rastgele meydana gelirler. Yüksek komplekslikteki sistemlerin bileşiminde ve işleyişindeki herhangi bir değişiklik bu sistemin işleyişini geliştirmeyecektir ve bu nedenle mutasyonların büyük kısmı dezavantajlıdır. Bir organizma ve çevre arasında çok hassas bir denge vardır ve bir mutasyon bu dengeyi kolaylıkla bozabilir. Bir insan aynı şekilde frenin veya gaz pedalının pozisyonunu rastgele değiştirerek bir arabanın işleyişinin gelişmesini de bekleyebilir. 
(Frederick S. Hulse, The Human Species, New York: Random House, 1971, s. 61-62 )Evrimci zoolog D. L. Stern:Evrimsel biyolojinin en eski problemlerinden biri geniş çapta çözülmemiş olarak duruyor. Hangi mutasyonlar, evrimsel açıdan faydalı olan fenotip çeşitliliğini oluşturabilir? Bunlar ne tür moleküler değişiklikleri gerektirir? 

(http://www .icr.org/headlines/darwinvindicated.html; Was Darwin Really "Vindicated"?, Frank Sherwin, Institute for Creation Research, April 30, 2001 )Stephen Jay Gould: Bir mutasyon büyük ve yeni bir ham malzeme (DNA) oluşturmaz. Türleri mutasyona uğratarak yeni bir tür elde edemezsiniz. (Hoimar Von Ditfurth, Dinozorların Sessiz Gecesi 2, Alan Yayıncılık, Kasım 1996, İstanbul, Çev: Veysel Atayman, s.66-69 )Hoimar Von Ditfurth (Alman Psikiyatri ve Nöroloji Profesörü. Ünlü Alman evrimci bilim yazarı): Alabildiğine kompleks biyolojik bir işlevin, organik bir düzenin, amaçsız, hedefsiz, keyfi mutasyonların rastlantısal sonuçları olarak ortaya çıkıp çıkamayacağı sorusuna yanıt ararken, tasavvur etme yeteneğimiz oldukça yaya kalacaktır. Gerçekten de, rastlantısal mutasyonların ardından, sözünü ettiğimiz türden yeni mekanizmaların, yeni düzenlerin ortaya çıkması için evrim istediği kadar zaman bulmuş olsun, yeni denge ve düzenlerin rastlantının ürünü olduğunu ileri sürmekle iyice ileri gitmiş, başka türlü düşünenleri tahrik etmiş olmuyor muyuz? Deyim yerindeyse, sakat doğum gibi bir şeydi bu tuhaf yaratıklar. Bir mutasyonun sonucuydular. 
Mutasyon sonuçları hemen her zaman bir felaket doğurmuşlardır. (Hoimar Von Ditfurth, Dinozorların Sessiz Gecesi 2, Alan Yayıncılık, Kasım 1996, İstanbul, Çev: Veysel Atayman, 


s.66-69 )Bu noktada itirazcılar, anlamlı ve amaca uygun özelliklerin tümüyle rastlantısal olarak yeterli miktarda oluşmasını sağlamak bakımından, mutasyonların sayısının yeterli büyüklükte olamayacağına ilişkin bir karşı tezi öne sürmek eğilimdedirler. Gerçekten de çok sayıda mutasyon, olasılıklar kurallarına göre, bırakalım gelişmeyi desteklemeyi, zararlı ve hatta öldürücü olmaktan kurtulamaz. (Hoimar Von Ditfurth, Dinozorların Sessiz Gecesi 6, s.97 )Dr. Mahlon B. Hoagland: Bugün canlı organizmalarda birikmiş bilgi (üç milyar yıllık evrimin birikmiş sonucu) bütün dünya şairlerinin toplamından daha çok işlenmiş, daha incedir. Bir harfte, bir kelimede, bir deyimde rastlantıya bağlı bir değişimin parçayı daha iyi yapması uzak bir olasılık, böyle rastlantısal bir çarpmanın zararlı olması daha akla yatkındır. 
Birçok biyolog, nükleer silahların, nükleer reaktörlerin ve endüstride üretilen mutasyona neden olabilecek türden kimyasal maddelerin artmasından, bu nedenle korkmaktadırlar. 
(Mahlon B. Hoagland, Hayatın Kökleri, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 12.Basım, Mayıs 1998, s. 69 )Hatırlayacaksınız, bir organizmanın DNA'sında bir değişikliğin olması hemen her zaman onun için zararlıdır; başka bir deyişle yaşamını sürdürebilme kapasitesinde azalmaya yol açar. Bir benzetme yapalım; Shakespeare'in oyunlarına rastgele eklenen cümlelerin onları daha iyi yapması pek olası değildir... Temelinde DNA değişiklikleri ister mutasyonla, ister bizim dışarıdan bilerek eklediğimiz yabancı genlerle olsun, yaşamı sürdürebilme şansını 
azaltma özelliklerinden dolayı zararlıdır. (Mahlon B. Hoagland, Hayatın Kökleri, s. 153 
)Warren Weaver (Evrimci bilim adamı). Weaver, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından nükleer silahların sonucunda oluşan mutasyonları incelemek için kurulan Atomik Radyasyonun Genetik Etkileri Komitesi'nin (Committee on Genetic Effects of Atomic Radiation) hazırladığı rapor hakkında şöyle diyordu: Çoğu kimse, bilinen tüm mutasyon örneklerinin zararlı olduğu sonucu karşısında şaşıracaktır, çünkü mutasyonlar evrim sürecinin gerekli bir parçasıdır. Nasıl olur da iyi bir etki -yani bir canlının daha gelişmiş canlı formlarına evrimleşmesi- pratikte hepsi zararlı olan mutasyonların sonucu olabilir? (Warren Weaver, "Genetic Effects of Atomic Radiation", Science, cilt 123, 29 Haziran, 1956, s. 1159 YÜstelik mutasyona uğramış genlerin, karşılaşılan durumların büyük çoğunluğunda ve şimdiye kadar üzerinde çalışılan türlerde zararlı etkilerine rastlanmıştır. En uç durumlarda zararlı etkiden kastettiğimiz ölüm demektir. Diğer durumlarda ise döl üretebilme olanağının azalması veya diğer bazı ciddi anormallikler anlamına gelir. (Warren Weaver, "Genetic Effects of Atomic Radiation", Science, s. 1158 )Michael Pitman: Sayısız genetikçi meyve sineklerini nesiller boyunca sayısız mutasyonlara maruz bıraktılar. Peki sonuçta insan yapımı bir evrim mi ortaya çıktı? Maalesef hayır. Genetikçilerin yarattıkları canavarlardan sadece pek azı beslendikleri şişelerin dışında yaşamlarını sürdürebildiler. Pratikte mutasyona uğratılmış olan tüm sinekler ya öldüler, ya sakat kaldılar ya da kısır oldular.(Michael Pitman, Adam and Evolution, London, River Publishing, 1984, s. 70 )Gordon Taylor (Evrimci genetikçi) : Bu çok çarpıcı, ama bir o kadar da gözden kaçırılan bir gerçektir: Altmış yıldır dünyanın dört bir yanındaki genetikçiler evrimi kanıtlamak için meyve sinekleri yetiştiriyorlar. Ama hala bir türün, hatta tek bir enzimin bile ortaya çıkışını gözlemlemiş değiller.(Gordon R. Taylor, The Great Evolution Mystery, New York, Harper & Row, 1983, s. 48 ) 


BALIKLAR VE AMFİBİYENLER NASIL GÖRÜR? 
sorularlaevrim.blogspot.com/ 


Balık gözlerinin küresel olması balıklara su altında nasıl bir kolaylık sağlar? 
Balık gözleri loş ışığa neden karadaki canlılardan daha duyarlıdır? 


Su altında üstün bir görüş yeteneğine sahip olan balıklar, bu görüş keskinliğini suyun üstünde nasıl devam ettirirler? 


Kurbağaların göz yapılarındaki hangi özellik, uçak mühendisleri tarafından taklit edilmiştir? 


Kainat üzerindeki her noktada tecelli eden Allah'ın ilmindeki mükemmelliği daha iyi anlayabilmek için Rabbimiz'in yarattığı canlıları incelemek gerekir. Çünkü Allah'ın sanatı, yarattığı milyonlarca canlı üzerinde milyonlarca farklı şekilde tecelli eder. Örneğin karada da suda da, hayvanlar için temel yaşam prensipleri değişmez. Ama su altı dünyasının canlıları, karada yaşayan canlılardan oldukça farklıdırlar. Çünkü su altı dünyası adeta başka bir gezegen gibidir. 


Su altında da hayatta kalmak için nefes almak, beslenmek ve diğer canlılara av olmamak gerekir. Bu nedenle bir su canlısı etrafındaki dünyayı görmeli, düşmanını ve avını birbirinden ayırt etmelidir. Bunun için de su altında net görebileceği çok özel gözlere ihtiyacı vardır. 
Yüce Allah her balık türünü ihtiyaç duyduğu mükemmel donanımlı gözlere sahip olarak yaratmıştır. Tüm kâinatı yaratan Yüce Rabbimiz, gözleri yaratanın yalnızca Allah olduğunu bir Kuran ayetinde şöyle haber verir: 


"De ki: "Göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip-çeviren kimdir? Onlar: "Allah" diyeceklerdir. Öyleyse de ki: "Peki siz yine de korkup-sakınmayacak mısınız?" (Yunus Suresi, 31) 


Balık Gözlerinin Genel Özellikleri 


Balıklar avlarını koklamak yerine görerek avladıkları için Yüce Rabbimiz bu canlıların gözlerini tam onların ihtiyaçlarına yönelik olarak çok mükemmel ve çok yönlü olarak yaratmıştır. 


* Bazı balıklar suyun altını görebilme yeteneğinin yanı sıra suyun üstünü de görebilirler. 
Bazılarının ise renk görüşleri ve görüşlerinin çözünürlüğü çok üstündür. Balık gözlerinin bu üstün özelliklerinin sebebi kara hayvanlarından daha farklı bir göz yapısına sahip olmalarından kaynaklanır. 


* Balıkların gözleri dünyaya şeffaf bir örtü arkasından bakar. Bu perde dalgıçların sualtı gözlüklerini andırır. 


* Çoğu zaman oldukça yakındaki objeleri görmeleri gerektiğinden, balıkların gözleri de bu ihtiyaca göre yaratılmıştır. Küresel ve sert olan yapıları yakın plandaki objeleri görmeye göre ayarlıdır. Uzaktaki bir noktaya bakmak istendiğinde ise, bütün lens sistemi gözün içindeki özel bir kas mekanizmasıyla arkaya doğru çekilir. Bu özellik, gözün küresel olmasının kolaylıklarından biridir. 


* Balığın gözünün küresel olmasının bir başka nedeni ise ışığın sudaki kırılmasıdır. Göz, neredeyse suyla aynı yoğunluğa sahip bir sıvı ile dolu olduğundan dışarıda oluşan bir görüntü göze yansırken kırılma gerçekleşmez. Bunun sonucunda göz merceği dışarıdaki cismin görüntüsünü retina üzerine tam olarak odaklar ve balık insanın aksine suyun içinde son derece net görür. 


* 15 metre derinlikten sonra su optik filtre görevi görerek çoğu kızılötesi ve ultraviyole ışınları geçirmediği için, balıkların çok gelişmiş renk görüşüne ihtiyaçları yoktur. Çünkü dünyalarının genel renk tonu yeşile yakın mavidir. 


* Balıklar loş ışığa karadaki hayvanlardan daha duyarlıdır. Çünkü retinalarında loş ışığa duyarlı hücreleri daha fazladır. Bu sayede suyun içindeki ışıktan en yüksek oranda faydalanmış olurlar. 


Şimdi bazı balıkların bu üstün özelliklere sahip gözlerini inceleyelim. 
Köpekbalığı 


Köpekbalıkları sığ sulardan derin sulara kadar her yerde yiyecek aradıkları için gözleri su basıncı değişikliklerine uygun olarak yaratılmıştır. Bu üstün yaratılış özelliği neticesinde gözün iç kısmı ve retina gözün dış yüzeyine uygulanan basınç farkını dengeler ve gözlerinin herhangi bir şekilde basınçtan zarar görmesine engel olur. Bu canlının gözleri çok az ışıkta görmeye duyarlı şekilde yaratılmıştır. Göz bu özelliği sayesinde düşük çözünürlükteki cisimleri insanlardan daha iyi görür ve keskin bir görüş kazanır. 


Değişik köpekbalığı türlerinin her birinin kendine özgü değişik göz tipleri bulunmaktadır. 
Örneğin çekiç başlı köpekbalığının gözleri başının iki tarafında uzanan loblarda yer alır. Bu yaratılış özelliği, hayvanın üç boyutlu görüntü kalitesini arttırmakta ve yüksek bir hızla avına doğru yüzerken aradaki mesafeyi daha iyi tahmin etmesini sağlamaktadır. 


Dil Balığı 


Yüce Allah dil balığının gözlerini vücut tipine çok uygun olarak yaratmış ve bu canlının vücuduna yerleştirmiştir. Deniz dibinde yaşayan ve yassı bir vücut şekline sahip olan bu balık, 


düşmanlarından korunmak için sıkça kumun içine saklanmak zorundadır. İşte bu vücut özelliği ve korunma biçimine bağlı olarak gözlerinin her ikisi de vücudunun aynı tarafındadır. 
Gözlerinin bu özelliği sayesinde kumun içinde düz bir şekilde yattığında düşmanlarını kumun içinden rahatlıkla görebilirler. Kuşkusuz dil balığının sahip olduğu bu özellik, Yüce Allah'ın sonsuz rahmetinin tecellisidir. 


Dört-Gözlü Balık 


Dört gözlü balıkların göz yapıları eşsizdir. Bu canlıların gözlerini eşsiz yapan özellik, her iki gözlerinde iki göz merceği olması ve aynı anda hem suyun altındaki hem de suyun üstündeki farklı cisimlere odaklanabilmeleridir. Balığa “dört gözlü balık” adı verilmesinin nedeni de budur. Bu gözlerde her göz merceği farklı bir yöne doğru bakabilme özelliğine sahiptir. 
Balığın büyük ve kurbağalara benzeyen çıkıntı şeklindeki gözlerinden bir yarısı su üstüne bakarken diğer yarısı suyun içini görebilir. Beynin aynı gözden gelen farklı görüntüleri tek bir görüntü haline getirmesi ve bunu aynı anda yorumlayarak bu canlıya bilgi vermesi elbette çok büyük bir mucizedir. Bu göz yapısının suyun dışını da görebilmeyi sağlaması balıkçılar tarafından avlanmalarını da zorlaştırır. 


Amfibiyen Gözleri 


Kurbağa, semender gibi çoğu amfibiyen, cisimleri renkli olarak algılar. Yüce Allah bu canlıların renkli görebilmeleri için farklı kimyasal bileşimlere sahip en az dört tür ışın 
algılayıcıları (foto reseptör) ya da görsel algılayıcılar yaratmıştır. Ayrıca amfibiyenlerin 360 
derecelik geniş bir açıyla görebilme özellikleri bu canlılara üstün bir özellik sağlar. 


Kurbağa 


Yüce Allah kurbağaların gözünde ışığın kontrolünü sağlayan çok ilginç bir iris yapısı yaratmıştır. Kurbağaların kalp, armut, yuvarlak veya oval şeklinde çok değişik şekillerde iris yapıları vardır. Kurbağa gözlerinin iris yapısının farklı şekillerde olması Yüce Rabbimiz'in Musavvir (Şekil ve özellik veren) isminin tecellisidir. Bu değişik iris yapıları sayesinde kurbağalar, hem yakındaki hem de uzaktaki objelere odaklanabilirler. 


Yapılan araştırmalar sırasında kurbağaların gözlerinde son derece ilginç bir özelliğe rastlanmıştır. Kurbağaların gözlerinde bulunan retina hücreleri özellikle küçük, koyu renkli, hareketli bir cisim geçtiğinde beyne daha fazla sinyal gönderir. Ayrıca özel göz yuvaları vesilesiyle gözlerini birçok yöne doğru hareket ettirebilir, böylece avlarını ya da düşmanlarını kolayca görebilirler. Kurbağaların sahip oldukları bu üstün göz yapıları uçak mühendisleri tarafından taklit edilerek askeri uçaklara hareket edebilen gözetleme cihazları yerleştirilmesine neden olmuştur. 


Semender 


Semenderlerin vücutlarına oranla çok büyük gözleri vardır. Vücutları gibi gözlerinin de renkli 


olması gözlerinin korunmasını sağlayan önemli bir avantajdır. Semenderler görüntüyü üç boyutlu olarak algılayabilir, sağ ve sol gözlerinin retinalarına yansıyan iki değişik cismi karşılaştırarak mesafeyi belirlerler. Böylece avlarının tam yerini tespit ederek ani bir hareketle onu dilleriyle yakalarlar.(http://www.eyedesignbook.com/ch3/eyech3-e.html) 


Açıktır ki gerek balıklar gerekse amfibiyenler ait oldukları ortama en uygun şekilde yaratılmışlardır. Yüce Allah bu canlılara gözlerinin yapısı, şekli, görüş yetenekleri ile kusursuz özellikler bahşetmiştir. 


Su altında yaşayan canlılardan biri de su kaplumbağasıdır. Su kaplumbağaları genel olarak balıkla beslenirler ve bu sırada çok fazla tuz alırlar. Tuzun fazlası onlara zararlıdır ve bir şekilde bu fazla tuzu vücutlarından atmaları gerekir. Bunun için su kaplumbağalarının göz köşelerinde küçük özel bir torba bulunur. Tuz bezleri istenmeyen tuzu kaplumbağanın göz köşelerine aktarır. Sonra da gözyaşı üreterek bunu atar. 


KLONLANMAYI "EVRİM DELİLİ" GİBİ SUNMAK NEDEN BÜYÜK BİR 
ALDATMACADIR? 
sorularlaevrim.blogspot.com/ 


ma rm mmm enn 
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Canlıların klonlanması (kopyalanması) gibi bir bilimsel gelişme için "evrimi destekler mi?" 
şeklinde bir sorunun sorulması ya da akla gelmesi bile aslında çok önemli bir gerçeği gösterir. 
Bu gerçek, evrimcilerin, savundukları teoriyi halka benimsetmek uğruna ne denli ucuz propagandalara başvurduklarıdır. Zira evrim teorisini ilgilendiren bir yönü olmadığı için, "kopyalama" konusu, hiçbir profesyonel evrimci tarafından konu edilmez. Oysa her ne pahasına olursa olsun, körü körüne evrimi savunmaya çalışan, özellikle de bir kısım yerli medya kuruluşlarında odaklanmış çevreler, böylesine ilgisiz bir konuyu bile evrim propagandasına dönüştürmeye çalışırlar. 


New York Times gazetesi, 8 Nisan 2001 tarihli sayısında, bilinçli tasarım teorisine ve teoriyi savunan Michael Behe ve William Dembski gibi bilim adamlarının fikirlerine geniş yer verdi. 
Haberde genel olarak Bilinçli Tasarım teorisinin Darwinizm'i yerinden sarsacak bilimsel bir saygınlığa ve tutarlılığa sahip olduğu belirtildi. Aynı gazetede Haeckel'in çizim sahtekarlığına ve embriyoların modern mikroskop altındaki gerçek görünümlerine de karşılaştırmalı olarak yer verildi 


Canlıların Kopyalanması Ne Demek? 


Kopyalama işlemi için kopyalanması planlanan canlının DNA'sı kullanılır. Canlının bir hücresinde bulunan DNA'sı mikroskop altına alınır ve o türden başka bir canlıya ait bir yumurta hücresinin içine yerleştirilir. Hemen ardından şok uygulanır ve yumurta hücresinin bölünmeye başlaması sağlanır. Bölünmeye devam eden embriyo o türden herhangi bir 


canlının rahmine yerleştirilir ve gelişip doğması beklenir. 

Neden Evrimle İlgisi Yok? 

Kopyalama ve evrim kavramları tanım olarak tamamen farklıdır. Evrim teorisi cansız maddenin tesadüfler sonucu canlılığı oluşturduğu iddiası üzerine kurulmuştur. (Bu iddianın gerçekleşebileceğine dair de hiçbir delil yoktur). Kopyalama ise canlı hücrenin genetik maddesi kullanılarak, o canlının kopyalanmasıdır. Zaten canlı olan bir hücreden yola çıkılır ve biyolojik bir süreç laboratuvar ortamına taşınarak yapay yöntemlerle tekrarlanır. Yani ortada evrimin temel iddiası olan "tesadüfi" bir süreç ya da "cansız maddenin canlanması" gibi bir durum yoktur. 

Klonlama bir canlının DNA şifresi kullanılarak o canlının laboratuvar ortamında bire bir kopyasının üretilmesidir. Biyolojik bir işlem olan klonlamanın evrimle hiçbir ilgisi yoktur. 
Ortaya yeni bir türün veya organın çıkması, herhangi bir gelişim ya da değişim meydana gelmesi söz konusu değildir. 

Gerçekte kopyalama işlemi evrim için hiçbir delil sağlamaz, ancak evrimi kökünden çürüten bir biyoloji kanununun çok açık bir kanıtıdır. Bu kanun, ünlü bilim adamı Louis Pasteur'ün 
19. yüzyılın sonuna doğru ortaya koyduğu "hayat ancak hayattan gelir" prensibidir. Bu açık gerçeğe rağmen kopyalamanın evrime delil gibi gösterilmesi, medya yoluyla yürütülen büyük bir saptırma ve aldatmacadır. 


Bu saptırma, aslında evrimcilerin klasik bir yöntemidir. Evrim teorisinin ortaya atılmasından sonra, daha ilk yıllardan başlayarak, teoriyi benimsetmek uğruna çeşitli propaganda yöntemlerinin denendiğini, hatta bazı evrimci bilim adamlarının bilimsel sahtekarlıklar düzenlediklerini biliyoruz. Evrimci basın da bu sahtekarlıklarda "suç ortağı" Varolmayan deliller telkin yöntemiyle halka ulaştırılmış ve insanların önemli bir bölümünün 


bunlara inanması sağlanmıştır. 


olmuştur. 


Ancak özellikle son 30 yıl içinde çeşitli bilim dallarındaki ilerlemeler canlıların ortaya çıkışının tesadüf kavramı ile açıklanmasının imkansız olduğunu göstermiştir. Evrimcilerin bilimsel yanlışları ve taraflı yorumları belgelenmiş ve böylece evrim teorisi bilim sınırları içinde savunulamaz hale getirilmiştir. Bu gerçek ise evrimcilerin bir kısmını farklı arayışlara itmiştir. İşte "canlılığın kopyalanması" hatta yakın geçmişte "tüp bebek" gibi bilimsel gelişmelerin evrime delilmişcesine propagandasının yapılması bu nedenledir. 


Topluma bilim adına söyleyecek sözü kalmayan evrimcilerin halkın bilgi eksikliğine sığınarak teoriyi yaşatmaya çalışmaları, yalnızca o teorinin bilimsel yönden acınacak halini gösterir. Diğer tüm bilimsel gelişmeler gibi "kopyalama" da canlılığın yaratılmış olduğuna ışık tutan çok önemli ve aydınlatıcı bir bilimsel gelişmedir. 

Kopyalama Hakkında Diğer Yanlış Anlamalar 

Kopyalama konusunda insanların içine düştüğü bir diğer yanlış anlama ise, kopyalamayı "insan yaratmak" olarak anlamalarıdır. Oysa kopyalamanın böyle bir anlamı kesinlikle yoktur. 
Kopyalama, zaten var olan canlı bir üreme mekanizmasına, zaten var olan bir genetik bilgiyi eklemekten ibarettir. Bu işlemde ne yeni bir mekanizma, ne de yeni bir genetik bilgi üretilmiş değildir. Var olan bir insanın genetik bilgisi alınmakta, bir annenin rahmine yerleştirilmekte ve annenin doğuracağı yeni çocuğun, genetik bilgisi alınan kişinin "tek yumurta ikizi" olması 


sağlanmaktadır. 


Kopyalamanın ne olduğunu bilmeyen pek çok kişi ise, bu konuda hayali düşüncelere sahiptir. 
Örneğin 30 yaşında bir insanın hücresinin alınıp, hemen o gün yine 30 yaşında bir kopyasının üretildiğini zannetmektedirler. Oysa sadece bilim kurgu filmlerinde rastlanabilecek olan böyle bir "kopyamala" yoktur ve mümkün de değildir. Kopyalama aslında bir insanın "tek yumurta ikizi"nin doğal yollarla (yani anne rahminde) hayata getirilmesinden ibarettir. Bunun ne evrim teorisiyle ne de "insan yaratmak" kavramıyla hiçbir ilgisi yoktur. 


Bir insanı veya başka herhangi bir canlıyı yaratmak, yani yoktan var etmek sadece Allah'a mahsustur. Nitekim bilimsel gelişmeler de, bu yaratmanın insanlar tarafından gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu göstererek, aynı gerçeği teyidetmektedir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır: 


Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117) 


SORU:EVRİM TEORİSİ NEDEN "BİYOLOJİNİN TEMELİ" DEĞİLDİR? 
sorularlaevrim 


Cevap: 

Evrimciler tarafından sık sık tekrarlanan bir iddia vardır: Evrim teorisinin bilimin temeli olduğu yalanı... Bu iddiayı ortaya atanlar, evrim teorisi olmadan biyoloji biliminin gelişemeyeceğini, hatta var olamayacağını iddia ederler. Aslında bu iddia çaresizlikten kaynaklanan bir demagojiden ibarettir. Türkiye'nin bilim alanında yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan bilim felsefecisi Prof. Dr. Arda Denkel bu konuyu şöyle yorumlamaktadır: 

Örneğin, "Evrim Kuramı'nı reddetmek biyolojik bilimlerin, yer bilimlerinin, fizik ve kimyanın bulgularını da reddetmek anlamına gelir" düpedüz yanlış bir önerme. Çünkü iddia edilen türden bir çıkarım (burada bir modus tollens) elde edebilmek için, önce kimya, fizik, jeoloji ve biyolojinin bulgularını dile getiren kimi önermelerin evrim kuramını içeriyor (implication) olması gerekirdi. Oysa bulgular ya da onların ifadeleri kuramları içermezler; ayrıca onları kanıtlamazlar (demonstration/proof) da. 

Sovyetler Birliği'nde Stalin dönemindeki tüm bilimsel çalışmalar Marx ve Engels'in ortaya 


attığı "diyalektik materyalizm"e zorla uydurulmuştu. Darwinizm'i biyolojinin temeli gibi gösterenler, aynı dogmatik zihniyeti taşımaktadırlar. 

Evrimin bilimin temeli olduğu' iddiasının ne denli geçersiz ve saçma bir iddia olduğu, sadece bilim tarihinin incelenmesiyle bile anlaşılabilir. Eğer bu iddia doğru olsaydı, evrim teorisinin ortaya atılmasından önce dünya üzerinde bilimsel bir gelişme olmaması, bütün bilimlerin de evrim teorisinin ortaya atılmasından sonra doğmuş olmaları gerekirdi. Oysa biyoloji, paleontoloji (fosil bilimi) gibi bilim dallarının hepsi, evrim teorisinden önce doğmuş ve gelişmişlerdir. Evrim ise bu bilim dallarına sonradan sokulmak, zorla kabul ettirilmek istenmiş bir varsayımdır. 

Evrimcilerin bu yönteminin bir benzeri, Stalin döneminde SSCB'de de uygulanmıştı. O dönemde Sovyetler Birliği'nin resmi ideolojisi olan komünizm, "diyalektik materyalizm" olarak bilinen felsefeyi tüm bilimlerin temeli saymıştı. Bunun bir sonucu olarak Stalin tüm bilimsel çalışmaların diyalektik materyalizme uydurulmasını emretmişti. Böylece SSCB'de yazılan tüm biyoloji, fizik, kimya, tarih, siyaset, hatta sanat kitaplarının başına, "bu bilimlerin diyalektik materyalizme, Marx'ın, Engels'in, Lenin'in görüşlerine dayandığı"na dair giriş bölümleri eklenmişti. 

Ama SSCB çökünce bu zorlama yorumlar kitaplardan çıkarılmış ve kitaplar yine aynı bilgileri içeren teknik, bilimsel kitaplar olarak kalmışlardır. Diyalektik materyalizm gibi bir safsatadan vazgeçilmesi asla bilimi gölgede bırakmamış, aksine bilimin üzerindeki baskı ve zorlamaları ortadan kaldırmıştır. 

Bugün de çağdaş bilimi evrime bağlı kalmaya zorlayan hiçbir neden yoktur. Bilim gözlem ve deneye dayanır. Evrim ise, gözlemlenemeyen geçmiş hakkında ortaya atılmış bir varsayımdır. 
Dahası bu varsayımın iddia ve önermeleri her defasında bilimin ve mantığın kuralları tarafından yalanlanmıştır. Bu varsayım terk edildiğinde elbette ki bilim hiçbir kayba uğramayacaktır. Amerikalı bir biyolog olan Harper bu konuda şu yorumu yapar: 

Sık sık Darwinizm'in modem biyolojinin temeli olduğu iddia edilir. Oysa aksine, eğer Darwinizm'e yapılan bütün göndermeler ortadan kaldırılsa, biyoloji biliminde hiçbir değişiklik olmayacaktır... 

Hatta tam tersine bilim, dogmatizm, ön yargı, safsata ve uydurmalarla dolu böyle bir teorinin dayatmasından kurtulduğu için çok daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde ilerlemeyi sürdürecektir. 


SORU:DİNAZORLARIN KUŞLARA DÖNÜŞTÜĞÜ İDDİASI NEDEN BİLİM DIŞI 
BİR MASALDIR? 
sorularlaevrim 


CEVAP: 
Evrim teorisi, imkansızların gerçek olması umuduna dayalı bir masaldır. Bu masalın içinde kuşlar çok özel bir yer tutar. Kuş herşeyden önce kanat gibi muhteşem bir organa sahiptir. 


Kanatlar yapısal harikalıklarının ötesinde birbirleriyle olan mükemmel uyumları ile de hayranlık uyandırır. Öyle ki uçmak binlerce yıldır insanlığın tutkusu olmuş, binlerce bilim adamı, araştırmacı bu konuda emek harcamışlardır. Çok ilkel bazı denemelerin dışında insanlık ancak 20. yüzyılla birlikte uçabilen araçlar yapmayı başarmıştır. İşte kuşlar insanlığın yüzlerce yıllık teknoloji birikimiyle yapmaya çalıştıkları bir işi var oldukları milyonlarca yıldan bugüne kadar gerçekleştirmektedirler. Üstelik böyle bir beceri, kuş yavrusu için kısa birkaç denemeden sonra kazanılabilir. Hem de pek çok özelliğiyle bugünkü teknolojinin son ürünü uçaklarla kıyaslanmayacak kadar mükemmel olarak... 

Evrim teorisi canlıların ortaya çıkışını ve çeşitlenmelerini açıklamaya çalışırken ön yargılı yorumlara, saptırmalara başvurur. Kuşlar gibi canlılar söz konusu olduğunda ise bilim artık tamamıyla rafa kaldırılır ve yerini evrimcilerin masalsı anlatımına bırakır. Bunun nedeni, evrimcilerin kuşların atası olduğunu iddia ettikleri canlılardır. Evrim teorisi kuşların atasının sürüngenler içinde yer alan bir grup olan dinozorlar olduğunu iddia etmektedir. İşte böyle bir iddia cevaplandırılması gereken iki soruyu beraberinde getirir. Birincisi dinozorların nasıl olup da kuşlara dönüştükleridir. İkinci soru ise böyle bir dönüşümü gösteren fosil kayıtlarının mevcut olup olmadığıdır? 

Dinozorların nasıl kuş olduğu konusunda uzun zaman tartışan evrimciler, sonuç olarak iki teori üretebilmişlerdir. Bunlardan birincisi "Cursorial" teoridir. Bu teori dinozorların yerden havalanarak kuşlara dönüştüğünü iddia eder. İkinci teorinin sahipleri Cursorial teoriye itiraz eder ve dinozorların yerden havalanarak kuşlara dönüşmüş olamayacaklarını söylerler. Peki o zaman "nasıl olup da dinozor havalandı?" sorusuna farklı bir yorum getirirler. Ağaç dallarında yaşayan ve diğer dallara atlayan dinozorların çabalarken kuşlara dönüştüğünü iddia ederler. 
Bu teorinin adı ise "Arboreal" teoridir. Dinozorların nasıl havalanmış olabileceğinin cevabı da hazırdır: "Sinekleri avlamaya çalışırken!" 

Ancak sinek gibi bir böceği yakalamak için dinozor gibi bir hayvanın vücudunda kanatlarla beraber bir uçuş sistemi oluştuğunu iddia eden insanların önce şu soruya cevap vermeleri gerekir: Sineklerin günümüzün ileri teknoloji ile üretilmiş helikopterlerine örnek teşkil eden ve onlardan çok daha fonksiyonel olan uçuş sistemleri nasıl meydana gelmiştir? Bu konuda evrimcilerin hiçbir cevap veremediklerine şahit olursunuz. Küçücük bir sineğin uçuş sistemini açıklayamayan bir teorinin, dinozorların kuşa dönüştüğünü iddia etmesi kuşkusuz son derece akılsızca bir davranıştır. 

'Dinozorların sinek avlamaya çalışırken kanatlanıp kuş oldukları' bir komedi hikayesi değil, evrimcilerin son derece bilimsel olduğu iddiasıyla öne sürdükleri bir teoridir. Yalnızca bu örnek dahi evrimcilerin ne derece ciddiye alınmaları gerektiğini göstermek için yeterli bir delildir. 

Sonuç olarak bu teorilerin Latince adlarının dışında bilimle ilişkilerinin olmadığı akıl ve mantık sahibi tüm bilim adamlarının ortak fikridir. Meselenin özü ise sürüngenlerin uçmasının tamamen hayal ürünü olduğudur. 

Dinozordan kuşa dönüşümü iddia eden evrimcilerin bu iddianın fosil delillerini de bulup göstermeleri gerekir. Çünkü eğer dinozorlar kuşlara dönüşmüşlerse, tarihte bu değişimi yansıtan yarı dinozor-Yyarı kuş canlılar yaşamış ve fosil bırakmış olmalıdırlar. Evrimciler uzun yıllar "Arch&opteryx" adı verilen bir kuşun böyle bir geçişi temsil ettiğini iddia etmişlerdir. 
Oysa bu iddiaları da büyük bir yanılgıdan başka bir şey değildir. 

Arch&opteryx Yanılgısı 


"Dinozorlarla kuşlar arasında geçiş formu" olduğu öne sürülen Arch&opteryx, bundan yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşamıştır. Teoriye göre küçük yapılı dinozorların bir kısmı, evrim geçirerek kanatlanmış ve uçmaya başlamışlardır. Archa&opteryx, sözde dinozor atalarından ayrılan ve yeni yeni uçmaya başlayan ilk türdür. 

Oysa Arch&opteryx'in fosilleri üzerinde yapılan son incelemeler bu anlatımın bilimsel bir temeli olmadığını göstermektedir. Bu canlı bir ara geçiş formu değil, sadece günümüz kuşlarından biraz daha farklı özelliklere sahip, soyu tükenmiş bir kuş türüdür. 
Archa&opteryx'in iyi uçamayan bir "yarı-kuş" olduğu tezi yakın zamana kadar evrimci kaynaklarda sıklıkla dile getirilmekteydi. Bu canlının "sternum"unun, yani göğüs kemiğinin olmaması canlının uçamayacağının en önemli kanıtı olarak gösterilmekteydi. (Göğüs kemiği, uçmak için gerekli olan kasların tutunduğu göğüs kafesinin altında bulunan bir kemiktir. 
Günümüzde uçabilen veya uçamayan tüm kuşlarda, hatta kuşlardan çok ayrı bir familyaya ait olan uçabilen memeli yarasalarda bile bu göğüs kemiği vardır.) 

Ancak 1992 yılında bulunan yedinci Archaopteryx fosili bu iddianın yanlış olduğunu gösterdi. Zira bu son bulunan Arch&opteryx fosilinde evrimcilerin çok uzun zamandır yok saydıkları göğüs kemiği vardı. Nature dergisinde bu yeni bulunan fosil şöyle anlatılıyordu: Son bulunan yedinci Arch&opteryx fosili, uzun zamandır varlığından şüphe edilen, ama hiçbir zaman ispatlanamayan bir dikdörtgensel göğüs kemiğinin varlığına işaret ediyor. Bu canlının uzun mesafelerde uçuş yeteneği hala spekülasyona dayalı, ama göğüs kemiğinin varlığı güçlü uçuş kaslarının olduğunu gösteriyor. 

Bu bulgu, Archaopteryx'in tam uçamayan bir yarı-kuş olduğu yönündeki iddiaların en temel dayanağını geçersiz kıldı. 

Öte yandan, Arch&opteryx'in gerçek anlamda uçabilen bir kuş olduğunun en önemli kanıtlarından bir tanesi de hayvanın tüylerinin yapısı oldu. Arch&opteryx'in günümüz kuşlarınınkinden farksız olan asimetrik tüy yapısı, canlının mükemmel olarak uçabildiğini gösteriyordu. Ünlü paleontolog Carl O. Dunbar'ın belirttiği gibi, "Tüylerinden dolayı bu yaratık tam bir kuş özelliği gösteriyordu". Archaopteryx'in tüylerinin ortaya çıkarmış olduğu bir başka gerçek, bu canlının sıcakkanlı oluşuydu. Bilindiği gibi sürüngenler ve dinozorlar soğukkanlı, yani vücut ısılarını kendileri üretmeyen, çevrenin vücut ısılarını etkilediği canlılardır. Kuşlarda bulunan tüylerin en önemli fonksiyonlarından bir tanesi ise, vücut ısısını korumalarıdır. Archaopteryx'in tüylü olması, dinozorların aksine sıcakkanlı bir canlı olduğunu, yani vücut ısısını korumaya ihtiyacı olan gerçek bir kuş olduğunu gösteriyordu. 


SORU:EVRİM TEORİSİ NEDEN BİLİMSEL VE GEÇERLİ BİR TEORİ DEĞİLDİR? 
sorularlaevrim 


WWW.HAYALEVİ:COM* 


İlk evrim denemesi başarısız oldu. Kim ikinci 
, deneme için gönüllü olur? Æ, 


CEVAP:Evrim teorisi, yeryüzündeki canlılığın tesadüfler sonucunda, doğal şartlarla kendiliğinden meydana geldiğini savunur. Bu teori bilimsel bir kanun, ispatlanmış bir gerçek değil, bilimsellik kisvesi altında toplumlara empoze edilmeye çalışılan materyalist bir dünya görüşüdür. Modern bilim tarafından her alanda yalanlanan bu teorinin en büyük dayanakları ise birtakım hile, sahtekarlık, çarpıtma, aldatmaca ve göz boyamalardan oluşan telkin ve propaganda yöntemleridir. 

19. yüzyılın ilkel bilim anlayışıyla hayali bir varsayım olarak öne sürülen evrim teorisi bugüne kadar hiçbir bilimsel bulgu veya deney tarafından doğrulanamamıştır. Tam tersine, teorinin iddialarını doğrulamak için başvurulan tüm yöntemler böyle bir teorinin geçersizliğini kanıtlamıştır. Darwin döneminde hücrenin kompleks yapısı hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. 

Ancak, çoğu insan bugün bile bu teoriyi, aynen yerçekimi kanunu ya da suyun kaldırma gücü gibi ispat edilmiş bilimsel bir gerçek sanır. Çünkü başta da belirttiğimiz gibi, evrimin topluma yansıtılan yüzü gerçek yüzünden çok farklıdır. Pek çok kimse, son çırpınışlarla ayakta tutulmaya çalışılan bu teorinin ne kadar çürük temellere dayandığını ve bilim tarafından nasıl her aşamada yalanlandığını bilmez. Evrimcilerin desteksiz varsayımlar, taraflı, gerçek dışı yorumlar, çarpıtmalar, aldatmacalar, hayali çizimler, psikolojik telkin yöntemleri, sayısız sahtekarlık ve göz boyama tekniklerinden başka bir dayanakları yoktur. 

Bugün biyoloji, paleontoloji, genetik, biyokimya, mikrobiyoloji gibi bilim dalları, canlılığın hiçbir şekilde tesadüfler ve doğa şartları sonucunda kendiliğinden meydana gelemeyeceğini kanıtlamıştır. Canlı hücresi, bilim dünyasının ortak kanaatiyle, insanoğlunun bugüne kadar karşılaştığı en kompleks yapı ünvanını korumaktadır. Modem bilim, tek bir canlı hücresinin dahi büyük bir şehirden çok daha kompleks bir yapıya ve içiçe geçmiş karmaşık sistemlere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Böyle kompleks bir yapı, ancak bütün parçaları aynı anda ve eksiksiz olarak ortaya çıktığında işlev görebilir. Yoksa hiçbir işe yaramaz, zaman içinde dağılır, parçalanır ve yok olur. Evrimin iddia ettiği gibi milyonlarca sene diğer parçalarının "tesadüflerle" oluşmasını bekleyemez. Dolayısıyla sadece tek bir hücrenin kompleks tasarımı dahi, canlılığın Allah tarafından yaratılmış olduğunu açıkça göstermektedir. 

Hücredeki kompleks yapılardan örnekler; sağda: Hücredeki protein sentezinin gerçekleştiği "ribozom"; solda: Kromozomdaki DNA birimlerini paketleyen "nükleozom". Hücre bunlar gibi, hatta daha da kompleks pek çok yapı ve sistemi içinde barındırmaktadır. İlerleyen teknolojiyle tespit edilen bu karmaşık yapıların tesadüfen meydana gelebilmelerinin imkansız olduğunun anlaşılması evrimcileri içinden çıkılamaz bir duruma sokmuştur. 

Ancak, materyalist felsefeyi savunan belli kesimler, çeşitli ideolojik çıkar ve beklentileri 


nedeniyle yaratılış gerçeğini kabul etmek istemezler. Çünkü Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda hak dinin insanlığa sunduğu güzel ahlakı yaşayan toplumların varolması ve yaygınlaşması bu materyalist kesimlerin işine gelmez. Kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilecekleri, suistimal edebilecekleri, maneviyattan soyutlanmış, dini ve ahlaki değerlerden yoksun nesiller her zaman için bu kesimlerin dünyevi beklentilerine daha uygun olacaktır. Dolayısıyla, insanlara yaratılmadıkları, tesadüflerle ortaya çıkıp hayvanlardan evrimleştikleri yalanını telkin eden evrim teorisini, her ne pahasına olursa olsun ayakta tutmaya ve toplumlara empoze etmeye çalışırlar. Bilimin, evrimi çürüten ve yaratılış gerçeğini doğrulayan tüm açık kanıtlarına rağmen, akıl ve mantığı bir kenara bırakarak her ortamda ve her fırsatta bu safsatayı gündeme getirir ve savunurlar. 

Francis Crick 

Oysa ilk canlı hücresinin, hatta bu hücrenin içindeki milyonlarca protein molekülünden tek bir tanesinin dahi kendiliğinden oluşmasının imkansız olduğu, akıl ve mantığın yanı sıra, ihtimal hesaplarıyla matematiksel olarak da kanıtlanmıştır. Yani evrim daha ilk aşamada, ilk canlı hücrenin varoluşunu açıklama aşamasında çökmüştür. 

En küçük canlı birimi olan hücre -evrimcilerin iddia ettikleri şekilde- ilkel ve kontrolsüz dünya koşullarında rastlantılar sonucu asla oluşamadığı gibi, 20. yüzyılın en gelişmiş laboratuvarlarında bile sentezlenememiştir. Canlı hücresinin yapı taşı olan amino asitlerden ve bunların oluşturduğu proteinlerden yola çıkarak değil hücre, hücredeki mitokondri, ribozom, lizozom, hücre zarı, golgi aygıtı, endoplazmik retikulum, vs. gibi organellerinden tek bir tanesi bile oluşturulamaz. Dolayısıyla evrimin tesadüfen oluştuğunu iddia ettiği ilk hücre yalnızca hayal gücüne dayalı bir fantezi ürünü olarak kalmıştır. 

Halen aydınlığa kavuşturulamamış pek çok sırrı içinde barındıran canlı hücresi, evrim teorisinin en büyük açmazlarından birini oluşturur. 

Gerek hücre, gerekse hücrenin yapı taşı olan proteinlerden tek bir tanesi bile rastlantılar sonucunda oluşamayacak derecede kompleks bir yapıya sahiptir. Laboratuvar deneyleri ve olasılık hesapları, bu imkansızlığı gözler önüne sermiştir. Günümüzün en gelişmiş laboratuvarlarında, en son teknolojiyle bile canlı hücresindekine benzer bir verim ve başarıyla protein üretimi yapılamamaktadır. 

Evrim açısından benzer bir açmaz da canlı hücresinin çekirdeğinde bulunan ve yaklaşık 3.5 
milyar birimlik bir şifreleme sistemiyle canlının tüm bilgilerinin kodlu olduğu DNA molekülüdür. 1950'lerde elektron mikroskobunun icadıyla yapısı keşfedilen DNA, muhteşem bir plan ve tasarıma sahip dev bir moleküldür. Uzun yıllar evrim teorisine inanan Nobel ödüllü bilim adamı Francis Crick bile DNA'yı keşfettikten sonra, yaşamın kaynağının rastlantı ve tesadüfler olamayacağını şöyle itiraf etmek zorunda kalmıştır: 

Darwin'in teorisinin bilim dünyasına hakim olmasından bu yana, paleontoloji (fosil bilimi) bu teori temel alınarak yürütülmektedir. Ancak buna rağmen dünyanın pek çok farklı bölgesinde yapılan fosil kazıları, teoriyi destekleyen değil, çürüten sonuçlar vermiştir. Fosiller, farklı canlı gruplarının yeryüzünde özgün yapılarıyla aniden ortaya çıktıklarını, yani yaratıldıklarını göstermektedir. 

Bugünkü mevcut bilgilerin ışığında dürüst bir adam ancak şunu söyleyebilir: Bir anlamda hayatın kökeni mucizevi bir şekilde ortaya çıkmıştır. 

Ülkemizdeki evrimcilerin en tanınmışlarından olan Prof. Dr. Ali Demirsoy da protein ve DNA'nın meydana gelmesi hakkında şu itirafı yapmaktadır: 


Esasında bir proteinin ve çekirdek asidinin (DNA-RNA) oluşma şansı tahminlerin çok ötesinde bir olasılıktır. Hatta belirli bir protein zincirinin ortaya çıkma şansı astronomik denecek kadar azdır. 

Ünlü Amerikalı mikrobiyolog Homer Jacobson ise canlılığın tesadüfen oluşumunun ne derece ımkansız olduğunu şöyle ifade etmektedir: 

İlk canlı ortaya çıktığı zaman, üreme planlarının, çevreden madde ve enerji sağlamanın, büyüme sırasının ve bilgileri büyümeye çevirecek mekanizmaların tamamına ait emirlerin o anda birarada bulunmaları gerekmektedir. Bunların hepsinin kombinasyonu ise tesadüfen gerçekleşemez. 


Evrim teorisinin bir diğer büyük hezimeti de fosil kayıtlarındadır. Yıllar süren arkeolojik çalışmalarda bulunan fosiller arasında, evrimin öne sürdüğü gibi, canlıların basit türlerden kompleks türlere kademe kademe evrimleştiğini göstermesi gereken ara geçiş formlarına bir türlü rastlanamamıştır. Eğer gerçekten bu tür canlılar geçmişte yaşamışsa bunların sayılarının ve çeşitlerinin sayılamayacak kadar çok olması gerekir. Daha da önemlisi, bu ucube canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması gerekir. Çünkü bu ara geçiş formları gerçekten var olmuş olsa, bunların sayısı bugün bildiğimiz hayvan türlerinden bile fazla olmalı ve dünyanın dört bir yanı fosilleşmiş ara geçiş formu kalıntılarıyla dolup taşmalıdır. 
Evrimciler 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında yaptıklarıhnummalı fosil araştırmalarındabu ara geçiş formlarını aramaktadırlar. Oysa, 150 yıla yakın bir süredir büyük bir hırsla aranan bu ara geçiş formlarından eser yoktur. 

Kısacası fosil kayıtları da canlı türlerinin, evrimin iddia ettiği gibi ilkelden gelişmişe doğru bir süreç izlediğini değil, bir anda ve en mükemmel halde ortaya çıktıklarını göstermektedir. 
Evrimciler, yüz elli yıla yakın bir süredir büyük bir gayretle teorilerine delil toplamaya çalışırlarken, kendi elleriyle evrim diye bir sürecin yaşanmış olamayacağını bizzat kendileri ispatlamışlardır. Sonuçta modern bilim şu tartışılmaz gerçeği ortaya koymuştur: Canlılar kör tesadüfler sonucu evrimle oluşmamış, Allah tarafından yaratılmışlardır. 


MUTASYON GEÇİREN VİRÜSLER EVRİME DELİL GÖSTERİLEMEZ 
17 Aralık 2020-evrimyoktur.com 


Virüsler, bilinen canlı hücrelerinden farklı organizmalardır ve hayatta kalabilmek için mutlaka bir canlı hücresine ihtiyaç duyarlar. Virüsler, organelleri olmayan protein kılıflarından ibarettirler. Virüslerde de DNA ve RNA yapıları mevcuttur ve bu yapılarda zaman zaman mutasyonlar meydana gelir. Virüslerde meydana gelen mutasyonların, diğer canlı hücrelerinde meydana gelen mutasyonlardan farkı, virüslerde meydana gelen mutasyonların çoğunun virüslere bir zarar vermemesidir. Çünkü virüsler, tek başına fonksiyonel bir özelliğe sahip değildirler, işlev gösterebilmeleri için mutlaka bir başka hücreye yerleşip onun imkanlarından faydalanmaları gerekmektedir. Fakat diğer organizmalar için durum farklıdır. 
Örneğin aynı mutasyonların meydana geldiği bir bakteri hücresi derhal hastalanacak ve ölecektir. 


Evrim teorisini savunanlar, virüslerde meydana gelen mutasyonları, kendi teorilerine delil göstermeye çabalamaktadırlar. Bunun için tek dayanak noktaları söz konusu mutasyonların virüse zarar vermemesidir. Oysa mutasyonlar ne kadar fazla gerçekleşirse gerçekleşsin, virüsler hiçbir şekilde bir başka canlıya dönüşmemektedirler. Meydana gelen mutasyonlar 


sonucunda milyonlarca yıldır hiçbir virüste yavaş yavaş organeller oluşmaya başlamamıştır, virüs bir prokaryot hücreye dönüşmemiştir. Virüsler tarih boyunca içinde DNA barındıran protein kılıfları olarak kalmışlardır. Çinkü MUTASYONLAR DNA YAPISINA YENİ BİRŞEY EKLEYEMEZ VE CANLIYA YENİ ÖZELLİKLER KAZANDIRAMAZLAR. 
Ayrıca virüslerde meydana gelen mutasyonlar, yalnızca belirli bir genetik ortalamanın etrafında dönüp dolaşan kalıtsal dalgalanmalardan ibarettir. 


Virüslerle ilgili, iddia edilen diğer konu ise, domuz gribi gibi virüs kaynaklı hastalıkların kendiliğinden oluştuğu yanılgısıdır. Domuz gribine yol açan ve insanlara da bulaşabilen A/HINI virüsü, kuş gribi, insan gribi ve domuz gribi virüslerinin birleşimiyle oluşmuş bir virüstür. Bu virüsün oluşabilmesi için çok önemli bir şart vardır. A/HINI virüsü, ancak domuzların solunum yollarındaki reseptörlerde oluşabilir. Yani domuzların solunum yollarındaki özel reseptörler olmadan, doğada bu virüs kendi kendine oluşamaz. Dolayısıyla evrimcilerin bu konuda vermiş olduğu bilgi hatalıdır. Ayrıca A/HINI virüsünün bu reseptörlerde oluşması için, yukarıda da saydığımız 3 virüsün yani kuş gribi, domuz gribi ve insan gribi virüslerinin zaten mükemmel şekilde var olmaları gerekir. Dolayısıyla burada hiç yoktan kendi kendine meydana gelen bir yapı yoktur. 


EVRCİMLERİN “MUTANT KEREVİT” ALDATMACASI 
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Darwinist medya tarafından “mutant kerevit’, “eşeysiz üreyen kerevit Avrupa'yı istilâ ediyor” gibi manşetlerle evrim teorisinin yeni bir kanıtı bulunmuş gibi haberler yapıldı. Oysa bunlar, evrimcilerin sahte yorumlarını süsleyerek yapılmış haberlerden başkası değildir. 
Şöyle ki; 


1995 yılında Almanya'da bir akvaryumdaki kerevitin eşeysiz üremeye başladığı ve hızlı bir 
şekilde çoğaldığı görülmüştür. (Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde biyolog olan Gerhard Scholtz, bu olayın akvaryumda gerçekleştiğini iddia edenler için “olayın akvaryum şartlarında oluştuğu tamamen spekülasyon” diyerek bunu reddeder.) 1 Evrimciler bunu, kerevitlerin mutasyonla evrim geçirdiği şeklinde yorumlayıp “eşeysiz üreyen mutant kerevit Avrupa'yı istila ediyor? gibi sansasyonel haberler yaptılar. 


Evrimcilerin bu asılsız iddialarının geçersizliğini maddeler halinde görelim; 

Benekli kerevitteki bu üreme olayı diğer canlılarda zaten var olan ‘partenogenez’ üreme sisteminin devreye girmesidir. Sıklıkla böcek ve arılarda görülen partenogenez üreme sistemi, kısaca döllenmemiş yumurtalarla üreme olarak tanımlanabilir. Partenogenez'de bir 


dişi yumurtası bir erkek spermi ile döllenmeksizin, kendi başına yeni bireyler oluşturur.2? 


Nature dergisi mermer kerevitindeki bu durumun partenogenez üremesi olduğunu şöyle ifade eder; 


Mermer kereviti... partenogenez üreme ile karakterize olmuş eşsiz bir tatlı su kerevitidir.3 


Mermer kerevitindeki bu özellik normal bir partenogenez üremesidir. Darwinistler bunları görmezden gelip, kerevitlerin üremesini yanlış yorumlamaktadır. 


Scientif American dergisi bununla birlikte şöyle bir ihtimali de anlatmaktadır; 


“Bir başka olasılık da partenogenez üremesinin bu canlıda her zaman olmasıdır. Mermer kereviti dişi bir deri değiştiren kerevit ile aynı görünüyor. Kerevitler, spermleri de depolayabilirler, böylece bir süre yalnız kalan bir yetişkinin, bir erkeğe ihtiyaç duyduğunu söylemeyi zor hale getiren, daha önceki bir çiftleşmeden doğan bebekleri olabilir.”4 


Nature dergisinde yayımlanan bu ifadelerde “partenogenez üreme sisteminin mermer kerevitlerinde zaten var olan bir sistem olup, doğan yavruların daha önceki bir çiftleşmeye depoladığı spermlerin dünyaya gelmesi” şeklinde olabileceği ihtimali dile getirilmektedir. 
Araştırmaların daha geniş kapsamlı ve spekülasyonsuz bir şekilde yapılması konuyu daha çok aydınlatacaktır. 


Yukarıdaki maddenin daha iyi anlaşılması için kerevitlerin ilginç olan üreme sistemi hakkında bilgi edinelim: 


Çiftleşme esnasında erkekten alınan spermler dişi kerevitin karın bölgesinde sperm tüpleri halinde depo edilir. Çiftleşmeden yaklaşık 1,5-2 ay sonra sonra dişiler yumurtalarını bırakırlar. Yumurtalarla beraber salgılanan özel bir sıvı sayesinde depo halindeki spermler aktif hale geçerler ve yumurtayı döllerler. Bu döllenmiş yumurtalar üzüm salkımı şeklinde dişinin yüzme bacakları ve karın bölgesine yapışırlar. Bu dönemde çok yavaş hareket eden kerevitler yumurtaları burada 1 — 4 ay kadar taşırlar. Bu sürenin değişkenliği su sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Su sıcaklığının 12-13 °C”nin üzerine çıktığı zamanlarda bir aylık süre içinde yumurtaların açıldığı görülmüştür. İnkübasyon süresinin sonunda yaklaşık 8-10 mm. boyunda larvalar çıkar ve o yaz döneminde 6-8 defa kabuk değiştirerek 2-3 cm boya ulaşırlar.5 


Peki mermer kereviti partenogenez üremesine sonradan mutasyonla mı sahip olmuştur, yoksa bu şekilde mi yaratılmıştır? 


Bu olayın mutasyonla ilgisi yoktur. Mermer kereviti gibi, dikenli kiremitler (spinycheek) de partenogenez üremesine zaten sahiptir. Ancak evrimciler bundan özellikle bahsetmezler. 


Scientif Amerikan dergisinde Biyoloji uzmanı ve Doçent Zen Feulkes'de “ Gerçekten, başka bir kerevitte klonların bir raporu vardır “ diyerek bunu ifade eder.6 Dahası eşeyli ürediği halde, zaman zaman partenogenez üremesi gösteren çok fazla canlı türü zaten vardır. 
Evrimciler bunları gizleyip, mermer kerevitinin partenogenez üremesini aktive etmesini ilginç, ilk defa rastlanılan bir olay gibi lanse ederler. 


Nature dergisinde bu konu şöyle anlatır; 


“,..Cinsel olarak normal olarak üreyen birçok tür vardır, fakat aynı zamanda canlı yavrular üreterek kendilerini klonlama becerisine sahiptir. Bu fenomen, fakültatif partenogenez olarak bilinir ve birçok karmaşık türde şahit olmuştur. 


Partenogenez, siyah uçlu, çekiç başı, zebra, beyaz benekli bambu ve daha başkaları gibi birçok köpek balığı türü dahil olmak üzere balıklarda belgelenmiştir. Komodo ejderhaları, retiküle ve Burma pitonları, viperler, boalar ve diğer yılan ve kertenkele türlerinde belgelenmiştir. Ayrıca dikenli kerevit gibi kabuklularda da belgelenmiştir. Çiçekli bitkiler arasında da yaygındır.” 


Bir başka kaynakta mermer kerevitinde görülen durumun diğer canlılarda da zaten varolan bir özellik olduğu şöyle anlatılır; 


“İlginç bir örnek olarak, yeryüzünde yaşayan en büyük sürüngen olan Komodo Ejderi'nin belli koşullar altında eşeysiz olarak ürediği tespit edilmiştir. Benzer şekilde, bazı kertenkelelerin vahşi yaşamda da belli koşullarda eşeysiz olarak üreyebildiği raporlanmıştır. 
Bunun haricinde köpekbalıklarında, çıngıraklı yılanlarda ve boa yılanlarında eşeysiz üremeye dair izler bugüne kadar tespit edilmiştir. Fakat bunların hepsinin ortak noktası, erkeklerin katkısı olmaksızın, doğrudan yumurtadan oluşan yavrular aracılığıyla üremenin çok nadir olması ve ana üreme yöntemi olarak kullanılmıyor oluşudur.7 


Açıkça görüldüğü gibi mermer kerevitinin partenogenez üremesini kullanmasının mutasyonla alakası yoktur. Ortada açık bir plan ve tasarım vardır. Allah'ın bazı canlı türlerinde bu muhteşem özelliği yaratmasının nedeni şöyledir; 


“Eşeysiz üreme, erkeklerin bulunmasının zor olduğu zamanlarda soyun tükenmesini önleyici bir mekanizma olması muhtemel gözükmektedir. Çünkü gözlenen birçok partenogenez örneğinde popülasyonlarda ortam koşulları normale dönüp, kaynaklar bollaştığında erkeklerin yeniden sayıca çoğaldığı ve dişilerle normal bir şekilde çiftleştiği görülmektedir. Ancak kaynaklar azaldığında ve erkekleri üretmek bir “israf” olduğunda, tür içi çeşitlilik azalacak olsa bile dişiler kendi başlarına üremektedirler ve böylece kaynakları daha fazla korumaktadırlar.”8 


Prof. Dr. Hikmet Gençgil mermer kerevitlerindeki eşeysiz üreme sisteminin nasıl işlediğini şöyle özetler; 


“Normalde canlılar taşıdıkları kromozomlardan her birinin ikişer kopyasına sahip (biri anneden diğeri babadan). Ama bizim Çilli İstakozda (mermer kerevitinde) her bir kromozomun 3 kopyası var!!! Kopyalardan ikisi DNA dizisi ile birbirine oldukça benzer iken 
üçüncü kopya bunlara hiç benzememektedir.” 9 


Mermer kerevitinin kromozomundaki bu farklılığın nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. 
Fransa'nın Sophia-Antipolis kentinde bulunan Ulusal Tarım Araştırmaları 

Ensitütüsü'nde biyolog olan Etienne Danchin bitki paraziti olan nematod solucanlarının da mermer kereviti gibi eşeysiz üretebildiğini ve 3. kopya kromozomal sahip olduğunu tespit etmiştir. Bu canlıların partenogenez üremeleri ve 3. kopya kromozomla eşeysiz nasıl üredikleri hakkında yapılacak incelemeler konuyu daha anlaşılır hale getirecektir. Bilim adamları eşeyli canlılarda görülen bu partenogenez sistemini daha yeni tanımaktadır. 
Allah'ın yarattığı bu nesli koruma sistemi, araştırmalar ilerledikçe daha fazla canlıda keşfedilmektedir. 


6)Günümüzde omurgalı bir canlı olan testere balıklarında da, mermer kerevitinin yaşadığı durumun aynısı görülmüştür. StonyStony Brook Üniversitesi'nden deniz biyologu Demian Chapman şöyle söylüyor: 


“Vahşi doğada sadece seks yoluyla üremek zorunda olduklarını düşündüğümüz omurgalı hayvanların, seksi içermeyen bir üreme alternatifi olduğunu tespit ettik. Bazı türler belli koşullar altında, örneğin yepyeni bir yaşam alanını işgal etmeye başladıklarında, bu şekilde üremeye başvuruyor olabilirler.”10 


Darwinist medya mermer kerevitinin yaşadığı eşeysiz üremenin diğer canlılarda da zaten var olduğunu örtbas edip, mermer kerevitini evrimin göz önündeki ispatı gibi sunarak bilgisiz kitleleri aldatırlar. 


7)Evrimciler daha önce de normalde eşeyli üreyen Komodo Ejderi'nin hayvanat bahçesinde eşeysiz (partenogenez) üremesini “Dünya'da Bir İlk: Komodo Ejderi Erkeksiz Yavruları” başlığıyla duyurmuşlardı. Partenogenez üremesi çok az insan tarafından bilindiği için bu gibi biyolojik olaylar toplumun ilgisini çekmekte ve evrimci medyada insanların bu bilgisizliğinden istifade ederek sözde sansasyonel haber yapmaya çalışmaktadırlar. 


8) Eşeyli üreyen köpek balığı türlerinin de eşeysiz ürediği görülmüştür. 


2001 yılının Aralık ayında, New Scientist”e göre, üç dişi çekiç köpekbalığı tankında, bir 
köpek yavrusu aniden ortaya çıktı. Bilim adamları yıllar boyunca bebeğin nasıl ortaya çıktığını tartıştılar ve 2007'de yavru DNA'sını analiz ettikten sonra, bunun sadece bir hayvanın, annesinin ürünü olduğunu keşfettiler. Yani mermer kerevitinin yaşadığı olay aynısıyla köpek balığında da görülmüştür. 


Bu örnekler eşeyli üreyen canlıların durum ve şartlara göre “eşeysiz? üreyebilmesinin her zaman yaşanan normal bir biyolojik özellik olduğunu gösterir. 


8) Neden Mutasyon Olamaz! 


Mermer kerevitinin, eşeysiz üremesi karşısında mutasyon açıklamasını yapmasının bilimsel bir nedeni yoktur, mutasyon evrimcilerin hayali zorlama iddiasıdır. Yukarıdaki maddelerde anlatıldığı gibi bu partenogenez olayıdır, günümüzde birçok canlı türünde aynı özellik keşfedilmiştir. Kerevitin eksiksiz bir kromozoma sahip olması tesadüflerle, rastgele mutasyonlarla olamaz. Allah, zaten çok farklı ve riskli bir üreme sistemine sahip olan mermer kerevitini, ihtiyacı olan durumlarda neslini devam edebilmesi için onu 3. bir kromozom kopyası ve partenogenez üreme sistem kullanacak şekilde yaratmıştır. Evrimci bilim adamları mermer kereviti hakkında spekülasyon yapmak yerine Allah'ın yarattığı partenogenez sisteminin kerevit ve diğer canlılarda nasıl işlediğini araştırdıklarında Allah'ın bu canlılarda tecelli eden ilmi daha çok açığa kavuşacaktır. 


Kaynakça; 
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take-over-world 


https://Www.maxicep.com/forum/konu/mayoz-bolunme-ve-eseyli-ureme-cesitleri.338615/ https://Www.nature.com/articles/s41559-018-0467-9 


https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-decade-the-clones-came-beware-the- mighty-marmokrebs/ 


http://Wwww.akvaryumforum.com/forum/omurgasizlar-33/2356-kerevit-astacus- leptodactylus.htm 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9)https://Www.google.com.tr/amp/s/bilimweb.wordpress.com/2018/02/07/kendini- kopyalayan-klon-ilk-canli-cilli-istakoz/amp/ 
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GALAPAGOS İSPİNOZLARI EVRİM GEÇİRMEDİ 
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Charles Darwin'in hayatını anlatan veya evrim teorisinin tarihi gelişimini konu alan kitaplara bakıldığında, Büyük Okyanus 'taki Galapagos Adaları'na özel bir önem verildiği görülür. 
Hatta bazı biyoloji ders kitaplarında bile bu adalardan bahsedilir. Bunun nedeni, Galapagos'un, teorisini tasarlama aşamasında Darwin'e ilham kaynağı olmasıdır. Söz konusu adalar, evrimciler tarafından, evrim teorisinin temelinin atıldığı yer ve “Darwin'in laboratuvarı” olarak tanıtılır. 20. yüzyıldaki yoğun Darwinist propagandanın sonucunda, bu adalar yaygın bir ün kazanmıştır. 


Galapagos Adaları Güney Amerika kıtasının batısındaki Ekvador sahillerinin 1000 kilometre kadar açığında yer alır; birbirlerine yakın mesafedeki büyüklü küçüklü adalardan oluşur. Bu adaların tümü volkanik kökenlidir; birkaç milyon yıl önce, yanardağ püskürmeleri sırasında yeryüzüne çıkan lav ve magmadan meydana gelmiştir. 


Darwin, H.M.S. Beagle adlı keşif gemisi ile beş yıl süren gezisi sırasında, 1835 yılında Galapagos'ta konaklamış ve birkaç hafta boyunca çeşitli gözlemler yapmıştır. Ana karadan bir hayli uzaktaki bu adaların zengin bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği Darwin'i etkilemiştir. 


Galapagos çok sayıda farklı bitki ve hayvan türünü bir arada barındıran bir bölgedir. Burada çeşitli tropikal ağaç, bitki ve çiçekler bulunmakta; ispinozlar, flamingolar, penguenler, dev kaplumbağalar, iguanalar, ayıbalıkları, kelebekler, böcekler, 100'e yakın kuş türü, çeşitli sürüngen ve memeliler yaşamaktadır. Bu adalarda yaşayan bitkilerin %42’si, kara kuşlarının “075'i, sürüngenlerin %91’i ve memelilerin tümü Galapagos'a özgüdür; dünyanın başka hiçbir bölgesinde doğal olarak yaşamamaktadır.1- 


Galapagos'u Darwinizm'in başlıca sembollerinden biri haline getiren ise, buraya özgü ispinoz 
kuşları olmuştur. Galapagos Adaları'nda 13 ispinoz kuşu türü, Galapagos'un yaklaşık 600 
kilometre kuzeydoğusundaki Cocos Adası'nda da 1 ispinoz türü yaşamaktadır. Toplam bu 14 
ispinoz türü, bilimsel literatürde Galapagos ispinozları veya “Darwin ispinozları” şeklinde adlandırılır. Galapagos ispinozları 7 ile 15 santimetre arasındaki çeşitli uzunluklarda, genellikle koyu ve mat renkli tüylere sahip, oldukça uysal ve kısa mesafeli uçuşlar yapan kuşlardır. Her ne kadar 14 ayrı tür olarak sınıflandırılsalar da birbirlerine çok benzerler; benzer vücut şekline, renklere ve alışkanlıklara sahiptirler. Kuş uzmanları özellikle gaga şekli, gaga büyüklüğü ve vücut büyüklüğüne bakarak bunları ayırt ederler. 


Söz konusu kuşların Darwin'i derinden etkilediği, bazı biyoloji ders kitaplarında şöyle dile getirilir: 


“İspinozlar, doğal seleksiyon yoluyla evrim teorisini geliştiren Darwin'e yol göstermede büyük bir rol oynadı.” 2- 


“13 ispinoz türünün gagaları ve gıda kaynakları arasındaki uygunluk, evrimin onları şekillendirdiğini Darwin'e derhal telkin etti.” 3— 


“Darwin bu ispinozlar arasındaki gaga büyüklüğü ve beslenme alışkanlıkları farklılıklarını, atalarının Galapagos Adaları'na göç etmesinden sonra meydana gelen evrime dayandırdı.”4- 


Darwin'den bu yana evrimciler, günümüzdeki Galapagos ispinozlarının geçmişte Güney Amerika'dan gelen bir türden evrimleştiğini iddia ederler. Bu kuşları her fırsatta “doğal seleksiyon yoluyla evrimleşmenin bir örneği” olarak kullanır, evrimin en çok tanınan “delillerinden biri olarak sunarlar. Dahası, South Carolina Üniversitesi”nden Timothy Mousseau ve Nebraska Üniversitesinden Alexander Olvido'nun belirttiği gibi, bu ispinozları, 


biyoçeşitliliğin evrimsel gelişiminin bir kanıtı olarak kullanırlar. 5- 


Evrimciler tek bir türün değişik ortamlara yerleşmesi sonucunda çeşitli formların ortaya çıkması sürecini “uyumsal açılım” veya “uyumsal dallanma” şeklinde adlandırırlar. 
“Galapagos adalarında yaşayan ispinozların evrimleşmesi” hikayesini bunun klasik örneklerinden birisi olarak tanıtır; hatta daha da ileri giderek söz konusu vakanın günümüzde gözlenebilir olduğunu iddia ederler. 


Kitaplarında evrim teorisine geniş yer ayıran Hacettepe Üniversitesi Profesörü Ali Demirsoy, Galapagos ispinozlarının “açılan evrim”in ya da diğer adıyla “uyumsal açılım”ın “iyi bir örneği” olduğunu şöyle ifade eder: 


“Uyumsal açılımı daha küçük ölçüde, Galapagos takım adalarında yaşayan ve evrimsel açılıma her zaman iyi bir örnek olarak verilen, ispinoz kuşlarında görmek mümkündür. Bu kuşların bir kısmı topraküstü kuşudur, tahıl ve tohumla; bazıları ağaçta yaşar, böceklerle; bazıları kaktüslerde yaşar, onların tohumlarıyla beslenir. Aynı kökten gelen bu kuşlar, gaga büyüklüğü ve şekli bakımından, dikkati çekecek ölçüde uyumsal açılım gösterir.” 6- 


Life Sciences Ansiklopedisine göre ise, Darwin ispinozları, “uyumsal açılımın ve faaliyet halindeki evrimin en önemli örneğidir”.7- 


Bu bölümde, Darwin'in ve takipçilerinin Galapagos ispinozlarına ilişkin yanılgıları ele alınacak; bu kuşların evrim teorisine delil olacak hiçbir yönünün olmadığı bilimsel verilerle ortaya konacaktır. 


Öncelikle, bu kuşların bilimsel literatürdeki sınıflandırılmasına kısaca değinmek yerinde olacaktır. 


H.M.S. Beagle adlı keşif gemisi. 


Galapagos İspinozlarının Sınıflandırılması 


Galapagos ispinozları, yapısal (morfolojik), davranışsal ve ekolojik verilere göre, 14 ayrı tür olarak sınıflandırılır. Bunlardan altısı, yerdeki tohumlarla beslendikleri için “yer ispinozları” şeklinde isimlendirilir. Yer ispinozlarının üç türü vücut ve gaga büyüklüğü göz önünde bulundurularak, büyük yer ispinozu (Geospiza magnirostris), orta yer ispinozu (Geospiza fortis) ve küçük yer ispinozu (Geospiza fuliginosa) olarak adlandırılır. Diğer yer ispinozu türleri de şunlardır: Daha uzun gagalara sahip olan ve tohumlara ek olarak kaktüs çiçekleri ve meyve özü de yiyen büyük kaktüs yer ispinozu (Geospiza conirostris) ve küçük kaktüs yer ispinozu (Geospiza scandens); tohumların yanı sıra diğer hayvanların yumurtaları ve kanı ile beslenen sivri gagalı yer ispinozu (Geospiza difficilis). 


Galapagos'taki altı ispinoz türü ise “ağaç ispinozları”dır. Vejetaryen ispinoz (Platyspiza crassirostris) hariç bunların tümü böceklerle karınlarını doyururlar. Ağaçkakan ispinozu (Cactospiza pallida) gagasında tuttuğu kaktüs dikenini kullanarak böcekleri gizlendikleri yerlerden dışarı çıkarır. Mangrov ispinozu (Cactospiza heliobates) bataklıklardaki böcekleri yakalamak için kalın ve düz gagasını kullanır. Ağaç ispinozlarının diğer üç türü, büyük ağaç ispinozu (Camarhynchus psittacula), orta ağaç ispinozu (Camarhynchus pauper) ve küçük 


ağaç ispinozu (Camarhynchus parvulus) şeklinde adlandırılır. Vejetaryen ispinoz kalın, kısa ve hafif kavisli gagası ile yaprak, tomurcuk, meyve ve çiçek yer. 


Çalıbülbülü ispinozu (Certhidea olivacea) küçük ve ince gagalıdır; avladığı böceklerle beslenir. Cocos ispinozu (Pinaroloxias inornata) ise Galapagos Adaları'nın dışında yaşayan tek türdür; bu türün başlıca besin kaynağı yerdeki ve ağaçlardaki böceklerdir. 


Burada önemli olan, her bir ispinoz türünün beslenme ihtiyacını tam olarak karşılayacak gaga yapısıyla donatılmış olmasıdır. Galapagos ispinozlarının gagaları farklı işler için özel olarak tasarlanmış pense ve kerpetenlere benzetilebilir. 


/ 


>r 


Darwin İspinozları Efsanesinin Çıkışı 


Aslında Galapagos’ta yaşayan ispinozlara Darwin’in adının verilmesi oldukça şaşırtıcıdır. 
Çünkü bunları ilk fark eden kişi Charles Darwin değildir; ondan çok önceleri de bu kuşlar bilinmektedir. Bu adalardaki dev kaplumbağaları avlamak için gelenler burada ispinozların da yaşadığından bahsetmişlerdir. Örneğin, kaptan James Colnett 1798°de bu canlılardan söz etmiştir.8- Dahası çoğu insanın zannettiğinin aksine, Darwin'in, Galapagos'ta bulunduğu sırada ispinozlara ilişkin gözlemleri oldukça yüzeyseldir. Gezi notlarının sadece bir yerinde ispinozların adını geçirmesi ve ünlü kitabı Türlerin Kökeni'nde bu hayvanlardan hiç bahsetmemesi bu gerçeğin bir göstergesidir. 9- 


Gerçekten de Darwin gezisinden çok sonra ispinozlara önem vermişti. Galapagos'tayken bu canlıları ilgiye çok değer bulmamış; 13 türden 9'unun örneklerini toplamakla yetinmişti. 
Bunlardan sadece altısını ispinoz, diğerlerini ise çeşitli kuşlar olarak tanımlamış; diğer bir deyişle ispinoz türlerini tam anlamıyla ayıramamıştı. Ayrıca gaga şekli ve beslenme alışkanlıkları arasındaki bağlantıyı kuramamış; hangi kuş örneğinin hangi adaya özgü olduğunu bile not etmemişti. Illinois Üniversitesi”nden Michaela Hau ve Martin Wikelski'nin ifade ettikleri gibi, “Darwin Galapagos takımadaları ziyareti sırasında, bu ihmal yüzünden ispinozların daha sonra geliştirdiği teori için potansiyel öneminin farkına varmadı.” 10- 


İngiltere'nin tanınmış kuş uzmanı John Gould, Darwin'in topladığı ispinoz örneklerini 1837?de detaylı olarak inceledi. Gould'un vardığı sonuç, bu kuşların tamamen Galapagos'a özgü olduğu ve Darwin'in kayıtlarının çoğunun yanlış olduğuydu. Beagle'daki mürettebatın yakaladığı ispinozlar ve tuttukları düzenli kayıtların incelenmesi, Darwin'in hatalarını gün ışığına çıkardı. 11- 


Bilim tarihçisi Frank Sulloway ise, bu kuşların beslenme alışkanlıkları ve coğrafi dağılımı hakkında, Darwin'in sadece sınırlı ve büyük ölçüde yanlış bir düşünceye sahip olduğunu açıkladı.12- Galapagos ispinozlarının Darwin'i evrimin bir kanıtı olarak etkilediği iddiasına ilişkin, Sulloway şunu ifade etti: “Hiçbir şey doğruluktan (bundan) daha uzak olamaz.”13- 


Kısacası Darwin, gezisinden uzun yıllar sonra ispinozların evrimin bir örneği olabileceği sonucuna ulaşmıştı. Bunu yaparken de eksik ve hatalı verilere dayanmıştı. 


Bu noktada şu gerçeği de belirtmek yerinde olacaktır. Galapagos ispinozlarını efsaneleştiren gerçekte Darwin değil, 20. yüzyıl evrimcileridir. “Darwin ispinozları” kavramını ilk defa 1936'da Percy Lowe kullanmıştır. Bunu yaygınlaştıran ise kuşbilimci David Lack olmuştur. 
Lack'ın 1947 tarihli Darwin İspinozları adlı kitabı, bu alandaki evrimci propagandanın bayraktarlığını yapmıştır.14- Neo-Darwinizm'in bu iddiaları desteklemesiyle de Darwin ispinozları herkesin tanıdığı bir hikaye haline gelmiş; ispinozlar, evrimci biyologlar tarafından en çok incelenen kuş familyası olmuştur. 15- 


Darwin”den Sonraki Araştırmalar 


Daha 19. yüzyılın sonunda Galapagos Adaları ziyaretçi akınına uğramaya başlamıştı. 
Çoğunluğunu Amerikalıların oluşturduğu gezgin ve araştırmacılar buradan binlerce kuş numunesi topladılar. Örneğin, 1905-1906 yıllarında sadece Kaliforniya Bilimler Akademisi yaklaşık beş bin ispinozu koleksiyonuna kattı.16- Kısa bir süre içinde Galapagos ispinozları birçok müzenin koleksiyonunda yerlerini aldılar. Elbette bu ziyaretler sebepsiz değildi. Amaç, Darwin'in yarım bıraktığı işi tamamlamak ve geçerli bir delil bularak evrimi içine düştüğü çaresizlikten kurtarmaktı. 


Geçtiğimiz yüzyıl içinde Galapagos ispinozları üzerine yapılan evrimci araştırmaların önemli bir nedeni daha vardı. Darwin Türlerin Kökeni'nde, doğal seleksiyon yoluyla yeni türlerin ortaya çıkışının çok ağır işleyen bir süreç olduğunu; dolayısıyla bunun gözlemlenemeyeceğini ancak çıkarım yapılarak anlaşılabileceğini yazmıştı. Bu durum ise gelişen bilim standartlarınca kabul edilebilir bir şey değildi. Neo-Darwinistler evrimin bilimsel olduğu iddialarını sürdürebilmek için yeni “delil” arayışları içine girdiler. İşte bu noktada Galapagos ispinozları hikayesi onlara kurtarıcı gibi göründü. 


Böylece bu kuşlar kapsamlı araştırmaların odak noktası oldular. Çeşitli evrimciler gözlemlerine dayanarak açıklamalar yaptılar. David Lack, Nisan 1953 tarihli Scientific American dergisindeki makalesinde, Galapagos'taki kuşların evriminin yakın geçmişte gerçekleştiğini, hatta türler arasındaki ayırımların kanıtının hala görülebildiğini, dolayısıyla Galapagos'un müstesna bir yer olduğunu iddia etti. 17- Bir başka evrimci, Peter Grant ise, Galapagos ispinozlarının evriminin halen devam ettiğini öne sürdü. 18- 

Söz konusu ispinozlar hakkındaki makale ve yazıların çoğunda Peter ve Rosemary Grant 


ri 


isimlerine rastlamak mümkündür. Bu iki araştırmacı “evrimin ispinozlar üzerindeki etkilerini” görmek amacıyla ilk defa 1973 yılında Galapagos Adaları'na gitmiş ve günümüze kadar çok detaylı gözlem ve araştırmalar yapmışlardır. Bu nedenle “Darwin ispinozları uzmanları” olarak anılırlar. 19- 


Peter Grant ve Eşi Galapagos*da 


Şu anda çalışmalarını Princeton Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü'nde sürdüren Peter Grant ve eşi, Galapagos'taki minik adalardan biri olan Daphne Major'da yıllarca kaldılar; “orta yer ispinozu” olarak adlandırılan türün bireylerini incelediler. Ağların yardımıyla yakaladıkları kuşların gaga, kanat ve vücut ölçülerini kayda geçirdiler ve her birini özel bantlar ile işaretledikten sonra serbest bıraktılar. 1977*de adadaki kuşların yarısından çoğunu, 1980'de ise hemen hemen tamamını işaretlemiş durumdaydılar. 


Bu şekilde, nesilden nesile yaklaşık yirmi bin ispinozu düzenli olarak takip ettiler. Bu adada insanların ve yırtıcı hayvanların bulunmaması ve söz konusu ispinozların evcil denebilecek kadar uysal olmaları işlerini kısmen kolaylaştırdı. Bunlara ek olarak, Profesör Grant ve eşi adaya düşen yağış miktarını da sürekli olarak ölçtüler. 


Galapagos ispinozlarına ilişkin araştırmaların büyük bir bölümü laboratuvarda değil, kuşların doğal yaşam ortamlarında yapıldı. Peter-Rosemary Grant ve yardımcıları kuşları çeşitli iklim koşullarında gözlediler ve sözde evrimin kuşlar üzerindeki etkilerini tespit etmeye çalıştılar. 
Dikkat edin, bu çalışmalarda görev alan bütün araştırmacılar hayatın ve canlıların, evrimin bir sonucu olduğuna inanmış kişilerdi ve sıkı sıkıya bağlı oldukları bu inancı gözlemleri ile delillendirmek için yola çıkmışlardı. 


Bu noktada Galapagos'taki iklim şartlarından kısaca bahsetmek uygun olacaktır. Bu adalarda genellikle Ocak'tan Mayıs'a kadar sıcak ve yağmurlu bir mevsim yaşanır; diğer aylarda ise daha serin ve daha kuru bir mevsim hüküm sürer. Bununla birlikte sıcak ve yağmur mevsiminin başlangıcı ile toplam yağış miktarı seneden seneye büyük farklılıklar gösterebilir. 
Ayrıca bölgede 2 ile 11 yıl arasında düzensiz aralıklarda, değişik şiddetlerde meydana gelen ve “El Niño” olarak adlandırılan atmosferik olay da iklim dengelerini değiştirir. El Niño döneminde Galapagos'a aşırı derecede yağmur yağar; bunu takip eden seneler ise çoğunlukla yağışsız ve kurak geçer. 


Yağış miktarı, tohumlarla beslenen yer ispinozları açısından hayati bir önem taşır. Bol yağış alan senelerde, yer ispinozları gelişmek ve üremek için gereksinim duydukları tohumları rahatlıkla temin edebilirler. Ancak kurak yıllarda adadaki bitkilerin ürettiği tohum miktarı sınırlı ve yetersiz kalabilir; bunun sonucunda da bazı ispinozlar ölürler. 


Grant ve çalışma arkadaşları 1976'da Daphne Major Adası'nın normal, 1977'de ise bunun sadece beşte biri oranında yağış aldığını ölçtüler. 1976'nın ortasından Ocak 1978”de yağışlar tekrar başlayana kadar geçen 18 aylık kurak dönemde, adadaki tohumların büyük ölçüde azaldığını ve pek çok yer ispinozunun ortadan kaybolduğunu fark ettiler. Öyle ki yer ispinozu popülasyonu bir önceki senenin %15’i oranına düşmüştü. Yok olan kuşların büyük bölümünün öldüğünü, az bir kısmının ise göç ettiğini varsaydılar. 


Peter Grant ve eşinin Galapagos Adalarındaki çalışmalarına büyük emek verdikleri bir gerçektir. Ne var ki saha çalışmalarındaki özen ve titizliği, sonuçları değerlendirme aşamasında göstermemişlerdir. Bulguları, bilime göre değil de evrimci önkabullere göre yorumlamaya kalkıştıkları için de büyük hataya düşmüşlerdir. 


Grant ve ekibi önemli bir gözlem daha yaptılar. Kuraklığın ardından hayatta kalan ispinozların normalden biraz daha büyük vücutlara ve biraz daha geniş gagalara sahip olduklarını kaydettiler. Adadaki yer ispinozlarının 1977'deki ortalama gaga derinliği 1976'daki ortalamaya göre yaklaşık yarım milimetre, yani %5 daha büyüktü. (Gaga derinliği, gaganın gövdeye birleştiği noktada gaganın en üstü ile en altı arasındaki mesafedir.) Adı geçen araştırmacılar buradan hareketle, doğal seleksiyonun yalnızca küçük tohumlarla beslenen ispinozları ayıkladığını; büyük ve sert tohumların kabuklarını kırarak açabilen büyük gagalı ispinozların ise hayatta kaldığını öne sürdüler. 


Peter Grant, Ekim 1991 tarihli Scientific American dergisindeki makalesinde, söz konusu araştırmanın evrimin doğrudan doğruya bir kanıtı olduğunu ilan etti. Grant'a göre, orta yer ispinozunu büyük yer ispinozuna dönüştürmek için 20 seleksiyon vakası yeterliydi; kuraklığın on yılda bir gerçekleştiği varsayılırsa da, bu dönüşüm 200 yıl gibi çok kısa bir sürede meydana gelebilirdi. Tahminine hata payını da ekleyerek bunun 2000 yıl da sürebileceğini, ancak kuşların adalarda olduğu süre göz önüne alınırsa bu rakamın bile çok kısa olduğunu savundu. Doğal seleksiyonun orta yer ispinozunu kaktüs yer ispinozuna dönüştürmek için ise, daha uzun zamana ihtiyaç duyacağını öne sürdü.20- Grant sonraki makalelerinde de iddialarını yineledi; ispinozların, Darwinizm'i doğruladığına ve doğal seleksiyonun canlıları evrimleştirdiğinin bir kanıtı olduğuna dair iddialarını ısrarla sürdürdü. 21 - 


Bu açıklamalar, evrimci çevrelerde bir kurtuluş olarak görüldü; deney ve gözlemler karşısında daima başarısızlığa uğrayan doğal seleksiyonla evrimleşme teorisinin delili olarak sunuldu. 
Grant”lerin araştırmaları, Jonathan Weiner'in İspinozun Gagası adlı Pulitzer ödülü alan kitabının teması oldu. Weiner, 1994 baskılı kitabında, gagadaki bu değişimi “Darwinci sürecin gücünün şimdiye kadar en iyi ve en ayrıntılı kanıtı” olarak tanıttı.22- Yine Weiner'e göre, ispinozun gagası “evrimin bir ikonu”ydu.23- Bu kitap ile birlikte Peter ve Rosemary Grant, Darwinizm'in birer kahramanı haline geldiler. 


Profesör Grant ve ekibinin Galapagos Adaları'ndaki çalışmalarına büyük emek verdikleri bir gerçektir. Ne var ki saha çalışmalarındaki özen ve titizliği, sonuçları değerlendirme aşamasında göstermemişlerdir. Bulguları bilime göre değil de, evrimci önkabullere göre yorumlamaya kalkıştıkları için de büyük hataya düşmüşlerdir. 


Şimdi Grant başta olmak üzere evrimcilerin konuya ilişkin yanılgılarını ele alalım. 


Gagadaki Değişim Yanılgısı 


Evrimci araştırmacıların ispinoz gagalarındaki dalgalanmayı evrime bağlamaları, bilimsel değil tamamen ideolojik bir çabadır. 


Daha önce de belirttiğimiz gibi, El Niño özellikle Kuzey ve Güney Amerika'nın batı bölgelerinde her birkaç yılda bir etkili olur ve bu dönemlerde Galapagos Adaları'na büyük miktarda yağış düşer. Bu durum adalardaki bitkilerin gelişimine ve bol tohum meydana getirmesine yol açar. Böylece yer ispinozları ihtiyaç duydukları tohumları kolaylıkla temin ederler. İspinozlar böyle yağışlı dönemlerde sayıca çoğalırlar. 


Grant ve çalışma arkadaşları 1982-1983'te buna benzer bir duruma şahit olmuşlardır. 
Yağışlarla birlikte tohumlar bollaşmış ve yer ispinozlarının gaga büyüklüğü ortalaması 1977 
kuraklığı öncesindeki değere geri dönmüştür. Bu durum, gaga büyüklüğünün düzenli bir artış göstereceği beklentisi içinde olan evrimci araştırmacıları şaşırtmıştır. 


Galapagos ispinozlarının gaga büyüklüğü ortalamasındaki değişim şundan ibarettir: Tohumların az olduğu kuraklık yıllarında, normalden biraz daha büyük gaga ölçüsüne sahip kuşlar, daha güçlü gagalarıyla kalan sert ve büyük tohumları açabilmektedir. İspinoz popülasyonu içindeki küçük gagalı ve güçsüz bireyler, çevre şartlarına uyum sağlayamadığı için ölmekte; böylelikle gaga büyüklüğü ortalaması artmaktadır. Küçük ve yumuşak tohumların bol olduğu yağışlı dönemlerde ise bu durum tersine dönmektedir; bu kez daha küçük gagalara sahip olan yer ispinozları ortama daha iyi uyum sağlamakta ve sayıca çoğalmaktadır; böylece gaga büyüklüğü ortalaması normale geri dönmektedir. Nitekim Peter Grant ve öğrencisi Lisle Gibbs, Nature dergisinde 1987 yılında yayımlanan makalelerinde bu durumu itiraf etmişlerdir.24- 


Kısacası, bulgular evrimsel değişim diye bir şeyin olmadığını açıkça göstermektedir. Gaga büyüklüğü ortalaması mevsimlere göre sabit bir değerin etrafında bazen biraz artmakta, bazen de biraz azalmakta, diğer bir deyişle dalgalanmaktadır. Sonuç olarak ortada net bir değişim söz konusu değildir. 


Bu gerçeği fark eden Peter Grant, “doğal seleksiyona maruz kalan popülasyonun (duvar saati sarkacı gibi) ileri ve geri salınım yaptığını” ifade etmiştir.25- Bazı evrimci araştırmacılar da doğal seleksiyonun birbirine zıt iki yönde de hareket ettiğini dile getirmektedirler. 26- 


Herkes bilir ki bir duvar saati sarkacı ne kadar uzun süre salınım yaparsa yapsın, yine de net bir ilerleme kaydedemez. Bu saatin sarkacını milyonlarca sene mükemmel bir şekilde çalıştırsanız bile durum değişmeyecektir. 


South Carolina Üniversitesi”nden Astronomi ve Fizik Profesörü Danny Faulkner, ispinoz gagalarındaki dalgalanmanın evrimin bir delili olamayacağını şöyle ifade eder: 


“Eğer bir yönde mikro evrim varsaymışsanız ve daha sonra durum tam tamına başladığı eski haline geri dönerse, bu evrim değildir, olamaz.” 27-İşte Galapagos ispinozları gaga ortalamasının besin kaynaklarına göre azalması veya artmasının, bundan hiçbir farkı yoktur. 
Evrimci araştırmacıların ispinoz gagalarındaki dalgalanmadan yola çıkarak evrim teorisine bir kanıt bulduklarını sanmaları tamamen ideolojiktir. 


İspinozların Evrimi Aldatmacası 


Grant ve ekibinin Galapagos'ta gözlemlediğini bir kez daha hatırlatalım: 1970'li yıllardan 1990'lara kadar binlerce orta yer ispinozunun (Geospiza fortis) incelenmesi sonucunda, gaga büyüklüğünde net bir artış veya azalış eğilimi yoktur. Dahası, hiçbir yeni tür veya özellik oluşmamış, belirli bir yönde net bir değişim olmamıştır. İşte gözlemlenen bundan ibarettir. 
Objektif bir bilim adamına düşen görev, spekülasyon veya çarpıtma yapmadan bu gerçeği aktarmaktır. Bir olguyu sadece evrime delil üretmek uğruna abartmak veya gerçek anlamından saptırmak kabul edilemez. Ne var ki Profesör Grant bulgularıyla taban tabana zıt bir yorum yapmış; gözlemlemediği bir olguyu, bir ispinoz türünün 200 ile 2000 sene gibi kısa bir sürede başka bir türe dönüşebileceğini iddia etmiş ve böylelikle çalışmasına büyük bir gölge düşürmüştür. California Üniversitesi”nden biyolog Dr. Jonathan Wells’in ifadesiyle bu, “delili abartmaktır”.28- 


Wells, Darwinistlerin böyle yöntemlere sık sık başvurduğunu belirtir ve örnek olarak Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin yayımladığı bir kitapçıktaki ifadelere yer vererek şu yorumu yapar: 


“Ulusal Akademi tarafından yayımlanan bir 1999 kitapçığı Darwin ispinozlarını, türlerin kökeninin “özellikle ikna edici bir örneği” olarak tanımlar. Kitapçık Grant”ler ve çalışma arkadaşlarının şunu gösterdiğini açıklayarak devam eder: “Adalardaki tek bir yıl kuraklık ispinozlarda evrimsel değişimleri harekete geçirebilir. Eğer kuraklıklar adalarda her on yılda bir meydana gelirse, yeni bir ispinoz türü yaklaşık 200 yılda ortaya çıkabilir.” İşte bu kadar. 
Kuraklıktan sonra seleksiyonun tersine döndüğünden, uzun dönemde hiçbir evrimsel değişim meydana getirmediğinden bahsederek okuyucunun kafasını karıştırmaktan ziyade, kitapçık bu gerçeği açıkça atlıyor. 1998'de bir hisse senedinin değerinin %5 arttığı için hisse senedinin yirmi yılda iki katına çıkabileceğini iddia eden, ancak 1999'da %5 değer kaybettiğinden bahsetmeyen bir borsacı gibi, kitapçık kanıtın çok önemli bir bölümünü gizleyerek halkı aldatmaktadır.”29- 


Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi gibi saygın ve güvenilir bilinen bir kurumun, ispinozlardan doğal seleksiyon ve evrime delil çıkarma girişiminde kullandığı aldatmaca hayret vericidir. Berkeley Üniversitesi Profesörü Phillip Johnson, konuyla ilgili olarak Wall Street Journal'daki makalesinde şunu dile getirmiştir: 


“Önde gelen bilim adamlarımız bir borsacıyı hapishaneye düşürecek tarzdaki bir tahrife başvurmak zorunda kaldıklarında, onların zor durumda olduğunu anlarsınız.”30- 


Özetle “doğal seleksiyonla evrimin en etkileyici örneklerinden biri” olduğu iddia edilen Galapagos ispinozları hikayesi, açık bir aldatmacadır. Aynı zamanda evrimcilerin her türlü bilim dışı yönteme başvurduklarını gösteren yüzlerce örnekten biridir. 


Uyumsal Açılım Yanılgısı 


Her ne kadar Peter Grant ve ekibi evrime delil bulmak için yola çıksalar da, araştırmalarının sonuçları evrimin aleyhinde birçok delili ortaya çıkardı. Evrimciler Darwin?'den bu yana Galapagos ispinozlarının “ayırıcı evrimin etkileyici bir kanıtı” olduğunu iddia ediyordu. Fakat son araştırmalar bunun doğru olmadığını; bu adalardaki ispinoz türlerinin birbirlerinden ayrılmadıklarını, tam tersine kaynaşarak tek bir tür olma eğilimi içinde olduklarını gösterdi. 


Daphne Major adasında üç tür ispinoz yaşamaktadır. Orta yer ispinozları ve kaktüs ispinozları bu adanın daimi sakinleridir. Üçüncü bir tür olan küçük yer ispinozu, bu adayı zaman zaman ziyaret etmektedir. Grant ve arkadaşlarının gözlemlerine göre, orta yer ispinozu diğer iki tür ile bazen çiftleşmektedir; kaktüs ispinozları ve küçük yer ispinozları ise birbirleriyle çiftleşmemektedir. Burada dikkat çekici olan nokta şudur: Meydana gelen melezlerin hayatta kalma oranı “safkan” ispinozlara göre daha yüksektir ve melezler daha çok yavru yapmaktadır. Profesör Grant, bu bulgular ışığında söz konusu üç farklı ispinoz türünün zamanla kaynaşarak tek bir türün oluşabileceğini açıklamış 31; bu sürecin yüz ile iki yüz yıl alabileceğini tahmin etmiştir.32- 


Bu durum, şüphesiz, Galapagos'ta yaşayan ispinozların uyumsal açılım ve açılan evrimin ürünü olduğunu öne süren Darwinizm ile çelişmektedir. Zira gözlemlenen, ortak bir atadan farklı kuş türlerinin ortaya çıkması değil, farklı kuş gruplarının birbirine benzer duruma gelmesidir. 


Daphne Major'da yaşanan bu durum diğer adalar için de geçerlidir. Farklı türlere mensup ispinozlar kimi zaman aralarında çiftleşmekte ve melez yavrular dünyaya getirmektedirler.33- Bu olgu, ilk bakışta önemsiz gibi görünebilir; ancak Galapagos ispinozlarını 14 ayrı tür olarak sınıflandıran evrimciler açısından büyük bir rahatsızlık unsurudur. 


Tür Oluşumu Yanılgısı 


Aralarındaki benzerlik nedeniyle Galapagos ispinozlarını ayırt etmenin zor olduğu ve uzmanlık gerektirdiği, uzun süredir bilinmektedir. Kuş bilimciler bunu yazdıkları kitaplarda sık sık ifade etmişlerdir.34- 


Dolayısıyla, bu ispinozların 14 ayrı tür olarak gruplandırılması, bilim adamları arasında tartışma konusu olmuştur. 


Bu noktada tür tanımını bir kere daha hatırlatmak yerinde olacaktır. Tür, doğada yalnız kendi aralarında çiftleşebilen, yapısal ve işlevsel özellikleri birbirine benzer bireylerden oluşan bir popülasyon olarak tanımlanır. Yani bir tür sadece kendi aralarında çiftleşen ve kendi popülasyonları dışındaki diğer canlılarla başarılı biçimde çiftleşemeyen bireylerden oluşur. 
Bu tanıma göre, Darwin ispinozlarını 14 ayrı tür olarak tanımlamak yanlış olacaktır; zira bunların önemli bir bölümünün aralarında çiftleşebildiği gözlemlenmiştir. Nitekim Profesör Grant, bunların 14 yerine 6 ayrı tür olarak kabul edilebileceğini; hatta yeni araştırmaların bu sayıyı daha da düşürebileceğini itiraf etmiştir.35- 


Galapagos ispinozlarının genetik incelemesi, Grant'in sözünü ettiği bu durumu şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiştir. İspinozlar üzerinde yapılan çeşitli genetik araştırmalar, bu kuşların arasında genetik farklılık olmadığını kanıtlamıştır.36- Örneğin, 1999 yılında, Max Planck Enstitüsü ve Princeton Üniversitesi araştırmacılarının ortak çalışmalarında, Galapagos ispinozlarının geleneksel sınıflandırmasının moleküler seviyede görülmediği açıklanmıştır.37- Life Sciences Ansiklopedisi de aynı gerçeği şöyle ifade etmiştir: “Darwin ispinoz türleri arasında kesin bir genetik bariyer olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.” 38- 


Sonuç olarak, Galapagos ispinozları gerçekte tek bir türün alt türleridir. Darwin'in Galapagos Adaları'nda gördüğü ve “evrim” sandığı olgu, gerçekte “varyasyon”dur. Söz konusu farklı görünümlere sahip ispinozlar, tek bir türün içindeki çeşitlenmeler ya da diğer bir deyişle varyasyonlardır. Yeni bir türün ortaya çıkması söz konusu değildir. 


Burada dikkat çekici olan bir diğer nokta ise şudur: Evrimcilerin ispinozlar üzerinde ısrarla durmaları sebepsiz değildir; çünkü ispinozlar, kuş familyaları arasında en çok varyasyon gösteren gruplardan biridir. 39- Bunun bir sonucu olarak da, varyasyondan evrime delil çıkarma girişimlerinde yaygın olarak kullanılmıştır. 


Galapagos ispinozlarında görülen durumun tipik bir varyasyon vakası olduğunu göstermek için şöyle bir örnek verebiliriz: 1967 yılında, Büyük Okyanus'taki Laysan Adası'ndan hepsi aynı türe mensup 100 kadar ispinoz kuşu alınmış ve yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Southeast Adası'na götürülmüştür. 20 yıl kadar sonra, 1980'li yıllarda yapılan gözlemlerde ise, kuşların gaga yapılarının ilk baştaki durumuna göre farklılık gösterdiği görülmüştür.40- Bu araştırma ispinozların geniş bir çeşitlenme gösterdiğinin örneklerinden biridir. Not By Chance! kitabının yazarı İsrailli biyofizikçi Dr. Lee Spetner de burada görülen durumun evrim olmadığını, varyasyon potansiyelinin ilk olarak taşınan 100 kuşta zaten var olduğunu 
belirtmektedir.4 1 


Önceki bölümlerde de anlatıldığı gibi, varyasyon evrime delil oluşturmaz, çünkü varyasyon, zaten var olan genetik bilginin farklı eşleşmelerinin ortaya çıkmasından ibarettir ve genetik bilgiye yeni bir özellik kazandırmaz. Bir türe ait varyasyonların doğal seleksiyon tarafından seçilmesi de, evrimci biyologların “mikro evrim” adını verdikleri olgudur ve bir tür değişikliği sağlamadığı, yeni genetik bilgi üretmediği için evrim teorisine hiç bir kanıt sağlamaz. Galapagos ispinozları milyonlarca yıl boyunca farklı eşleşmeler ile çiftleşseler ya da değişik iklimsel ortamlara maruz kalsalar, belki ortaya yeni varyasyonlar çıkabilecek, ancak ne olursa olsun yine de ispinoz olarak kalacaklardır. 


Kısacası, Darwin ve takipçilerinin 150 yıldır “evrim delili” olarak gördüğü Galapagos ispinozlarındaki varyasyonların, gerçekte evrim teorisine delil oluşturan hiç bir yönü yoktur. 
Canlı türleri arasında aşılmaz “genetik duvarlar” vardır ve ispinoz gagalarındaki küçük dalgalanmalar, bu duvarların evrim ile aşılabileceğinin hiçbir şekilde delili değildir. 
Evrimciler Galapagos ispinozları hikayesinden medet ummak yerine, yepyeni bir türü tanımlayacak yepyeni bir bilginin nasıl ortaya çıkabileceği sorusuna cevap vermelidirler. 
Darwinizm'in işte bu soruya verecek akla ve bilime uygun bir yanıtı yoktur; evrim teorisini savunanlar da bu gerçeği aslında gayet iyi bilmektedirler. 


Galapagos Adaları”ndaki farklı ispinoz gagaları bir varyasyon örneğidir ve türlerin evrimi iddiasına bir delil oluşturmaz. 


Galapagos*un Düşündürdükleri 


Harvard Üniversitesi”nden ünlü hayvan bilimci Louis Agassiz, 1872 yılında Galapagos'u ziyaret etmiş ve adadaki canlılar arasında yaşam mücadelesi diye bir şeyin söz konusu olmadığını, tümünün lütuf sahibi bir Yaratıcının işlediği bir hayat sürdürdüğünü ifade etmiştir. 42- Gerçekten de Galapagos'taki uysal canlılar, doğanın bir “yaşam mücadelesi”nden ibaret olduğunu iddia eden Darwinistleri yalanlamaktadır. Döneminin en büyük biyologlarından biri olarak tanınan Profesör Agassiz, ölene kadar evrimin 
geçersizliğini anlatmış; hayatın gerçek kökeninin yaratılış olduğunu savunmuştur. 43 


Evrime ilişkin önyargı ve önkabullerini bir kenara bırakarak Galapagos'taki canlılara bakan herkes, Agassiz'in gözlemlerine hemen katılacaktır. Düşünün ki okyanusun ortasında, ana karadan bin kilometre uzaktaki bu küçük kara parçasında dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz güzellikte, çeşitlilikte ve zenginlikte bitkiler ve hayvanlar var. Yemyeşil tropikal ağaç ve bitkiler, rengarenk ve göz alıcı kuşlar, çeşit çeşit canlılar, kusursuz tasarımlara ve eşsiz güzelliklere sahip canlılar... Elbette, normal bir anlayış ve bilgiye sahip olan her insan, renkler, canlılık ve çeşitlilik karşısında büyük hayranlık duyar ve dev okyanusun ortasındaki küçücük bir kara parçası üzerinde muhteşem bir yaratılış sergilendiği sonucuna ulaşır. Beklenen ve doğal olan budur. Şaşırtıcı olan ise, bunları gören Darwin ve takipçilerinin evrim gibi son derece akıl ve bilim dışı bir çıkarım yapmalarıdır. (Kaldı ki bir insanın tüm evrende var olan yaratılış delillerini görebilmesi için Galapagos adalarına gitmesine veya bu adaları konu alan bir doğa belgeseli seyretmesine de gerek yoktur. İnsan kendi bedeninden, başını hafifçe kaldırıp baktığı gökyüzüne kadar her yerde Allah'ın varlığının, gücünün, aklının ve ilminin sayısız delilini görebilir.) 


Konumuz olan Galapagos ispinozlarına biraz daha yakından bakalım. Kanat geometrileri, yoğun bitki örtüsünde kısa uçuşlar, sıçrayışlar ve manevralar yapmaya en uygun biçimde tasarlanmıştır. Gaga yapıları, uçuş teknikleri, özel iskelet, solunum, sindirim ve diğer sistemleri, tüylerinin kompleks ve aerodinamik yapısı, yuva yapma teknikleri, duyu organları, avlanma ve beslenme yöntemleri, davranış biçimleri, üreme ve sosyal işlevler sırasında çıkardıkları sesler ve melodiler üzerine ciltler dolusu kitap yazılabilir. Galapagos ispinozlarının sahip olduğu bu özellikler birer tasarım harikasıdır. İspinoz kuşunun tek bir hücresinde, hatta tek bir protein molekülünde bile Allah'ın varlığını kanıtlayan sayısız delil ve mucizevi özellik vardır. 


Galapagos ispinozları da bu apaçık gerçeğin sayısız delillerinden biridir. Darwinistler bilmelidirler ki Galapagos ispinozları hikayesi ile sadece kendi kendilerini aldatmaktadırlar. 
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BİLİM TARİHİNİN EN BÜYÜK SKANDALI; PİLTDOWN İNSANI 
SAHTEKARLIĞI 
16 Eylül 2020-evrimyoktur.com/ 


Ünlü bir doktor ve aynı zamanda da amatör bir paleontolog olan Charles Dawson, 1912 
yılında, İngiltere’de Piltdown yakınlarındaki bir çukurda, bir çene kemiği ve bir kafatası parçası bulduğu iddiasıyla ortaya çıktı. Çene kemiği maymun çenesine benzemesine rağmen, 
dişler ve kafatası insanınkilere benziyordu. Bu örneklere “Piltdown Adamı” adı verildi, 500 
bin yıllık bir tarih biçildi ve çeşitli müzelerde insan evrimine kesin bir delil olarak sergilendi. 
40 yılı aşkın bir süre, üzerine birçok bilimsel makaleler yazıldı, yorumlar ve çizimler yapıldı. 
Dünyanın farklı üniversitelerinden 500'ü aşkın akademisyen, Piltdown Adamı üzerine 


doktora tezi hazırladı. 1) Ünlü Amerikalı paleoantropolog Henry Fairfield Osborn da 1935'te British Museum'u ziyaretinde, “doğa sürprizlerle dolu; bu, insanlığın tarih öncesi devirleri hakkında önemli bir buluş” diyordu. 2) Oysa gerçek, kısa bir süre sonra anlaşılacaktı. 


1949'da British Museum'un paleontoloji bölümünden Kenneth Oakley yeni bir yaş belirleme metodu olan “flor testi” metodunu, eski bazı fosiller üzerinde denemek istedi. Bu yöntemle, Piltdown Adamı fosili üzerinde de bir deneme yapıldı. Sonuç çok şaşırtıcıydı. Yapılan testte Piltdown Adamı'nın çene kemiğinin hiç flor içermediği anlaşıldı. Bu, çene kemiğinin toprağın altında birkaç yıldan fazla kalmadığını gösteriyordu. Az miktarda flor içeren kafatası ise sadece birkaç bin yıllık olmalıydı. 


Flor metoduna dayanılarak yapılan sonraki kronolojik araştırmalar, kafatasının ancak birkaç bin yıllık olduğunu ortaya çıkardı. Çene kemiğindeki dişlerin ise suni olarak aşındırıldığı, fosillerin yanında bulunan ilkel araçların ise çelik aletlerle yontulmuş adi birer taklit olduğu anlaşıldı 3) Weiner'in yaptığı detaylı analizlerle bu sahtekarlık 1953 yılında kesin olarak ortaya çıkarıldı. Kafatası 500 yıl yaşında bir insana, çene kemiği de yeni ölmüş bir orangutana aitti! 


Dişler, insana ait olduğu izlenimini vermek için sonradan özel olarak eklenmiş ve sıralanmış, eklem yerleri de törpülenmişti. Daha sonra da bütün parçalar, eski görünmeleri için potasyumdikromat ile lekelendirilmişti. Bu lekeler, kemikler aside batırıldığında kayboluyordu. 
Sahtekarlığı ortaya çıkaran ekipten Le Gros Clark “dişler üzerinde yıpranma izlenimini vermek için, yapay olarak oynanmış olduğu o kadar açık ki, nasıl olur da bu izler dikkatten kaçmış olabilir?” diyerek şaşkınlığını gizleyemiyordu. 4) Tüm bunların üzerine “Piltdown Adamı”, 40 yılı aşkın bir süredir sergilenmekte olduğu British Museum'dan alelacele çıkarıldı. 


Piltdown Adamı Sahtekarlığının gelişim öyküsü: 

l- Fosiller Charles Dawson tarafından “bulundu” ve Sir Arthur Smith Woodward'a verildi. 
2- Parçalar ünlü kafatasını oluşturmak üzere birleştirildi. 

a. İnsan kafatası parçaları 


b. Orangutan çene kemiği 

3- Bu kafatası hakkında birçok çizim ve rekonstrüksiyon yapıldı, 500'e yakın makale yazıldı. 
Orijinal kafatası British Museum'da 40 yıl sergilendi. 

4- 40 yıl sonra Piltdown fosilinin bir sahtekarlık ürünü olduğu, insan kafatasına yeni ölmüş bir orangutan çenesinin eklenmesiyle oluşturulduğu ortaya çıktı. 


Kaynaklar: 


l- Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids, Eerdmans, 1980, s. 59 
2- Stephen Jay Gould, “Smith Woodward's Folly”, New Scientist, 5 Nisan 1979, s. 44 
3- Kenneth Oakley, William Le Gros Clark & J. S, “Piltdown”, Meydan Larousse, Cilt 10, s. 133 


4- Stephen Jay Gould, “Smith Woodward's Folly”, New Scientist, 5 Nisan 1979, s. 44 


DARWİN TEORİSİ ÖLDÜ MÜ? 
14.02.2009-timeturk 


Dünyadaki yaşamın yolunu değiştiren Darwin evrimin nasıl çalıştığı hakkında her şeyi bilmiyordu. Bu nedenle uzmanlar ölümünün 200'üncü yılında Darwin'i yeniden ele alıyor. 


BBC Focus dergisinde yer alan habere göre, Darwin'in evrim teorisinin nasıl öldüğü çeşitli biyologlar ve uzmanlar tarafından detaylı olarak açıklanıyor. 


Yeni özellikler nereden geliyor? 

Çeşitlilik sadece yaşamın tadı değil, doğal seçimin temel parçasıdır. Gen havuzundaki yeni özelliklerin görünümü olmadan, doğal seçim için hiçbir şey olmayacaktır. Ve evrim ağır ağır gelip duracaktır. Fakat bu herkesin yeni özelliklerin mutasyondan geldiğini fark ettiği 20. 
yüzyıla kadar böyle değildi. 


Peki, mutasyona ne yol açıyor? San Diego'da California Üniversitesi'nden biyoloji profesörü Christopher Wills, 'İlki radyasyon ve kimyasalların mutasyona yol açan en önemli neden olduğu düşünülüyordu. Şimdi her şey açık ki birçok mutasyon DNA kopyalama sürecindeki hatalardan meydana geliyor ' dedi. 


Radyasyonun da mutasyonlara yol açacağını, fakat bunların kısa dönemli olacağını ve geri kalan mutasyonlar için ise doğal seçimin sağlam bir hikâye olmadığını söyleyen Bath Üniversitesi'nden evrimsel genetik profesörü Laurence Hurst, 'Bir popülasyondaki mutasyon sıklığı şans eseri kolayca yükselebilir ve düşebilir. Bu genetik sapmadan olabilir' dedi. 
Genetik sapma genlerin nasıl rastgele yeni nesillere geçebileceğini açıklıyor. Bu genler ister istemez en iyileri değil, ancak bununla beraber bir popülasyonda kendilerini kabul ettirebilirler. 


Özellikler nasıl miras alınıyor? 

Doğal seçim çevreye uyum sağlayanların hayatta kalma şansı daha yüksek, sağlayamayanların daha az olduğu bir süreçtir. Kalıtım olarak bilinen, sen, ben ve diğerlerinin anne ve babamızın özelliklerinin bize miras kalması mekanizmasıdır. Ve Darwin bunun nasıl işlediğiyle ilgili çok az şey biliyordu. Bu süreç gerçekte nasıl oluyor? 


Bbiyoloji profesörü Wills, 'Darwin vücudun farklı bölümlerinin yeni neslin özelliklerini taşıyan gemmule (küçük tomurcuklar) ürettiğini ileri sürüyordu. Üretilen tomurcukların sayısı, kalitesi yeni nesli etkiliyordu. Bu güzel bir fikir, ancak yanlış. Çünkü, Darwin genetiği anlamıyordu. Biz şimdi özelliklerin genetik bilginin zerreciklerine geçtiğini ve bu bilginin DNA'da depolandığını biliyoruz' diye konuştu. Ayrıca Wills, genlerin farklı formlarının çok büyük genetik varyasyon havuzu sağlayarak binlerce nesil için popülasyonlarda kalabildiğini belirtti. 


İnsanlar nereden geldi? 

Darwin ilk evrim teorisini yayınladığında birçok insan Tanrı'nın insanoğlunu kendi görüntüsü içinde yarattığına inandılar. Bu nedenle Darwin doğal seçim çıkarımlarından haberdardı. 
Yeterince geçmişe bakarsan atalarımızın maymuna benzediğini gösteren fosil kaydı yoktur. 
Mağara adamlarının iskeletleri, Darwin'in 1859 yılında yayınlanan 'Türlerin Kökeni' isimli kitabından önce keşfedildi, ancak 1891 yılında bulunan 'Java İnsanı' insanın maymundan gelmediğini gösterdi. Dr. Richard Leakey, '5-6 yıl öncesine giden çok iyi bir fosil kayıtları var. Spesifik seçim için baskı tamamen anlaşılmasa da çeşitli adımların örnekleri var' diye konuştu. İnsanoğlunun evrimi için, karbon 14 testi ve kalıtım bilimi aynı zamanda parçaları bir araya getirmede çok önemli oluyor. Bilim adamlarının kesin adaptasyonların ne zaman, niçin ve nasıl açığa çıktığını anlamalarına yardım ediyor. 


Fakat, Leakey halen öğrenilecek çok konunun olduğunu belirterek, 'İki ayaklı maymunların tanınması durumu gibi halen kritik olarak önemli olan çeşitli konular var. Bundan öncesinde, 
tüm primatlar (İnsan, maymun ve benzeri memelileri de içine alan omurgalılar üst takımı) 4 
ayaklıydı. Henüz çevresel değişim ve baskı dönemlerine mal edebileceğimiz çok net bir fosil kaydımız yok' diye konuştu. 


Göz bulmacası 

Bu yaratılışçılar için büyük bir sorudur. Göz gerçek bir bulmacadır Göz, diğer organlardan farklı olarak sadece bir fonksiyona sahipmiş gibi görünüyor. Darwin bu sorunun cevabını bilmiyordu. Fakat o teorisi için son test olarak gözü kullandı. Darwin, eğer herkes gözün nasıl evrim geçirdiğini gösterebilirse, doğal seçimin gerçekleşeceğini söyledi. 


Biologlar, bugün gözün karmaşık yapısını gösteren organizmaları izleyerek hikâyeyi açıkladılar. Kalıtım bilimi, bize tüm süreçleri harekete geçiren genleri verdi. Ve bu bir kere başlarsa, göz çok çabuk gelişebilir. 'Göz: Doğal Bir Tarih' kitabının yazarı Simon Ings, "Gelişmeler çok hızlı. Bir resme odaklanmak için ihtiyacımız olan şekli elde etmek kolay. 
Balığın gözünün değişim göstermesi için, bu süreç 40 bin yıl alabilir' dedi. 


Dünya kaç yaşında? 

Bugün radyometrik tarihlendirme sayesinde biz dünyanın kabaca 4,55 milyar yıl yaşında olduğunu biliyoruz. Fakat Darwin ise dünyanın sadece 400 milyon yaşında ya da daha genç olduğunu söylüyordu. Plymouth Üniversitesi'nden jeolog Iain Stewart 'Lord Kelvin dünyanın temelini çözdü. Soğuma olayını dünyanın yaşının belirlenmesine uygulamak istiyordu. 
Dünyanın Güneş'ten koptuğunda onunla aynı sıcaklıkta olduğunu ve sürekli soğuduğunu varsayıyordu' dedi. Kelvin'in önerileri Darwin için yıkıcıydı, çünkü Kelvin, evrim üzerinde daha çok çalışılması gerektiğini biliyordu. Neyse ki, Darwin için kayıp 1sı kaynağı olan radyoaktivite, yakında jeologlara temel jeolojik periyotları tarihlendirmelerine yardım edecek. 


Yaşamın kökeni nedir? 


1863 yılında Darwin botanikçi Joseph Hooker'a yaşamın kesin kökeni hakkında düşüncelerini 
açıkladı. 1871'de ise çeşitli tuzlar ve enerji kaynaklarıyla dolu ılık küçük bir havuz hayal ederek tekrar yazdı. New York Üniversitesi'nden Prof. Dr. Robert Shapiro, DNA ve RNA'nın rolünün henüz bilinmediğini belirterek, 'Darwin'in zamanından beri biyokimya hakkında şahane şeyler öğrendik. Ancak halen hayatın tam olarak nasıl başladığı konusunda bir uzlaşma bulunamıyor' dedi. 


Evrim teorisi öldü mü? 


Üniversite College London'dan biyoloji profesörü Steve Jones, evrim teorisinin sona erdiğini söyleyen biyologlardan biri. BBC Focus dergisinde yazdığı makalesinde evrimin sona erişini anlatıyor: 


'Doğal seçim eninde sonunda yeniden üretme gücünde kalıtımsal farklılıklarla sonuçlandı. Bu birçok ulusu kasıp kavurdu. Shakespeare zamanında 3 bebekten ikisi 21 yaşına gelmeden ölüyordu. Bu ölümlerin çoğunluğu hastalıklardan, açlıktan ve şiddetten kaynaklanıyordu. 
Bunların hepsinin dayanma gücünde kalıtımsal öğeler vardı. 


İngiliz bebeklerinin yüzde 99'u eskiden doğdukları birkaç ay içinde güçlükle hayatta kalıyorlardı. Ancak şimdi bu tamamen değişti. Darwin'in mekanizmasını besleyen farklılıklar uzaklaştı. Hikâyenin daha net hale gelmesi için kaçının hangi hastalıktan öldüğü gibi detayları bilmemize gerek yok. 


Eğer doğal seçim hayatta kalma gücündeki değişimleri hoş görürse, bu değişim gücünü kaybeder. Gelişen dünyada geçtiğimiz birkaç yüzyılda bu zaten azaldı. Sonuç olarak, Darwin'in modelinde doğal seçim ve evrimleşme yok, artık bu teori sona erdi. Diğer bir deyimle, eğer ütopyanın nasıl olacağı hakkında endişelerin varsa sakin ol, çünkü şu anda ütopyadasın. ' (Zaman) 


Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır. 


DÜNYA'NIN ÇEKİRDEĞİ KABUĞUNDAN DAHA GENÇ 


Kaynak: "Earth's Core Is 2.5 Years Younger Than Its Crust, New Calculations Reveal", sciencealert.com, çev. Zehra Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 24/05/2016 


Dünya'nın çekirdeğinin kabuğundan daha genç olduğu size imkansız gelebilir. Ancak yeni hesaplamalara göre, Dünya'nın içi dışından 2,5 yıl daha genç. Peki, bu nasıl mümkün olabilir? 
Einstein'ın genel görelilik teorisinde öngördüğü gibi, her şey Dünya'nın yerçekimi etkilerine bağlıdır. Zaman, Dünya'nın oluşumundan bu yana geçen 4,5 milyar yıldır, çekirdekte yüzeyden daha yavaş ilerlemektedir. 


Teorik fizikçi Richard Feynman bunu 1960'larda tahmin etmişti. Uzay zaman eğriliğinin Dünya'nın merkezi ve yüzeyi arasında bir veya iki günlük bir yaş farkı koyması gerektiğini derslerinde belirtti. O zamandan beri, bu "gerçek" diğer fizikçiler tarafından çok sayıda belgede hatta üniversite ders kitaplarında alıntılandı. Ancak kimse Feynman'ın tahmini gerçekten doğru mu diye araştırma zahmetine girmedi. 


Bunun üzerine, Danimarka'da Aarhus Üniversitesinden fizikçi Ulrik Uggerhøj bir ekip kurdu. 
Dünya'nın yüzeyinin ve çekirdeğinin yer çekimsel potansiyelini hesapladılar. Belirli bir nesnenin yerçekimi potansiyeli, o nesne uzayda bir konumdan diğer konuma hareket ettirildiğinde, yerçekimi kuvveti tarafından uygulanan her kütle birimine aktarılan enerji veya iş miktarı olarak hesaplanır. Başka bir deyişle, belirli bir nesnenin X noktasından, Y noktasına hareket etmesi için ne kadar enerji gereklidir? 


Einstein'ın genel görelilik kuramına göre, bir nesne ne kadar büyükse, varoluşu itibarıyla o kadar çok uzay zaman dokusunda bükülmüştür. Ve bu, nesnenin etrafında etkili bir şekilde zamanı yavaşlatan yerçekimi kuvveti oluşturur. 


Bunu gözünüzde canlandırmanın kolay bir yolu, uzayı üzerine sıkça konulmuş kocaman ve kıvrımlı ızgaralar (ağ) olarak düşünmektir. Bu şekilde, evrenin devasa sakinleri tarafından - karadelikler veyahut gezegenimiz gibi- evrenin dokusunun nasıl eğilip büküldüğü görülür. 


Emily Conover, Science News'a şöyle açıkladı: E&er Dünya'nın merkezine bir saat yerleştirirseniz, yüzeyindeki saatten biraz daha yavaş çalışacaktır. Çünkü çekirdek, yüzeyden önemli ölçüde daha ağırdır ve bu sebeple daha büyük yerçekimi potansiyeli vardır. Ve Conover şöyle dedi: "Dünya'nın merkezinden yukarı çıkmak, yerçekimine karşı bir mücadele gerektireceği için derindeki saatler, yüzeydeki saatlere göre daha yavaş işleyecektir". 


Dünya yüzeyinden 20,200 km yukarısında bulunan GPS uydularındaki harekette de bu hadiseyi fiilen görüyoruz. Dünya'nın yerçekimi alanından uzak oldukları için saatleri Dünya yüzeyinden daha hızlı ilerliyor. Bu yüzden uyduların gönderdiği verilerin düzeltilmesi gerekir, böylece her şey senkronize edilmiş olur. 


Uggerhøj ve ekibi, Dünya oluştuğundan beridir çekirdekteki zamanın, yüzeydeki zamandan bir saniyeden daha kısa bir süreyle geri kaldığını buldu. 0,0000000003 -sıfır tam on milyarda üç- saniye kadar bir gecikme önemsiz gözükse de, Dünya'nın 4,5 milyar yıllık ömrü boyunca hesaplandığında 1,5 yıllık yaş farkı ortaya çıktı. Çekirdek ve yüzeyin yoğunluk farklılıkları göz önüne alındığında bu yaş farkı 2,5 yıl olarak düzeltildi. 


Uggerhøj, genel görelilik denklemine göre bir şeyleri hesaplamanın ötesinde bunu deneysel olarak test edemeyeceklerini kabul ediyor. Aron: "Ancak genel görelilik şu ana kadar yapılan her testi geçti. Bu yüzden yapılan hesaplamalar büyük ihtimalle doğru gözüküyor. Bu teori bildiğimiz kadarıyla evren genelinde işlediği için aynı etki herhangi dev bir cisim için de meydana gelir" dedi. 


Muhtemelen Dünya'nın çekirdeğinin yüzeyden daha erken oluştuğunu varsayıyoruz. Fakat çekirdek, yerçekiminin zaman üzerindeki etkisinden dolayı daha yavaş yaşlanıyor. 
Yerçekiminin zaman üzerindeki etkisini daha net bir örnekle istiyorsanız, Güneş'i örnek verebiliriz: Aynı ekip, Güneş'in çekirdeğinin, yüzeyinden yaklaşık 40,000 yıl daha genç olduğunu hesapladı. 


ÇOCUKLAR ZEKÂLARINI ANNELERİNDEN Mİ ALIYOR? 
Kaynak: Charlotte England, "Children inherit their intelligence from their mother", 


independent.co.uk, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 23/12/2020- Güncelleme: 19/02/2021 


Yapılan yeni araştırmaya göre; bir annenin genetiği çocuklarının ne kadar zeki olabileceğini belirlerken, babanın genleri bir fark oluşturmuyor. Zeka ilgili genler X kromozomu ile taşınmaktadır. Kadınların ise 2 adet X kromozomu olduğundan "zeka genlerini" aktarmada erkeklerden daha yatkın durumdalar. 


Bu bilgiye ilave olarak bilim insanları şimdilerde, babadan miras gelen bilinç fonksiyonları ile ilgili genlerin otomatik olarak devre dışı kalmış olabileceğini düşünüyorlar. "Şartlandırılmış genler" olarak bilinen kategoridekiler bazı durumlarda anneden gelince, bazı durumlarda ise baba tarafından gelince çalışıyorlar. Zeka ise işte bu kategorideki şartlandırılmış (koşullu) genlerden anne tarafına ait olmaktadır. 


Genetiği değiştirilmiş farelerin kullanıldığı laboratuvar çalışmasında anneden gelen genlerden fazlaca verilenlerin beyin ve kafatasları daha büyük fakat vücutları daha küçük olarak gelişti. 
Babadan gelen gen enjekte edilenlerde ise küçük beyin ve büyük vücut gözlemlendi. 


Araştırmacılar sadece anneden yahut babadan gelen bu tip genlerin bulunduğu hücrelerin, fare beyinlerinin 6 farklı bölgesinde bulunduğunu tespit ettiler. Yeme alışkanlıklarından hafızaya kadar birçok özellik buralardan kontrol ediliyordu. 

Babadan miras genleri barındıran hücreler beynin cinsellik, beslenme ve saldırganlık fonksiyonlarının idare edildiği "limbik sistem" bölgesinde toplanmıştır. Ancak araştırmacılar; sebep-sonuç ilişkisi kurma, düşünme, dil-konuşma ve planlama gibi gelişmiş bilinç faaliyetlerinin kontrol edildiği beyin zarında baba tarafının genlerine rastlayamadılar. 


Aynı zamanda bilim insanları zekayı belirlemede sadece genlerin de rolü olmadığına açıklık getiriyorlar. Zekanın sadece 9040-60'lık bir kısmı genetik iken bir o kadar kısmı da çevreye bağlı değişmektedir. 


Washington Üniversitesinden araştırmacılara göre anne ile çocuğu arasındaki güçlü duygusal bağ beynin bazı bölgelerinin gelişimi için kritik önem taşıyor. Yedi yıl boyunca bir grup annenin çocuklarıyla olan bağları analiz edildikten sonra duygusal manada desteklenmiş olan çocukların, annesinden uzak olanlara göre beyinlerinin hippokampus bölgesinin %10 daha büyük olduğu bulunmuştur. Beyindeki hippokampus bölgesinde hafıza, öğrenme ve stres tepkileri yönetilir. 

Anne ile kuvvetli bağı olan çocuklarda etrafı keşfetmeleri ve karşılaşacakları problemleri çözmeleri için güvenlik hissi oluşturduğu düşünülüyor. 


Ek olarak, karşı genin bir diziliminin de önsezi ve duygular gibi karakter özelliklerinin belirlendiğini vurgulayan araştırmacılar, babadan gelen bu genin zeka potansiyeli için anahtar olduğunu düşünüyorlar. 


DÜNYA'NIN SON 50 YILDAKİ EN HIZLI DÖNÜŞÜ GERÇEKLEŞİYOR 


Kaynak: Joe Pinkstone, "Earth is spinning faster than at any time in the past 50 years", dailymail.co.uk, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 05/01/2021- Güncelleme: 27/01/2021 


Tutulan resmi kayıtlara göre günümüzde zaman son 50 yıldır hiç olmadığı kadar hızlı akıyor. 
Artık Dünya'nın dönüşü normalden hızlı oluyor ve bunun sonucu olarak da bir günün uzunluğu çok çok az da olsa 24 saatten kısa sürüyor. 


Dünya'da zaman ayarlama ile ilgilenenler dönüş hızındaki bu yükselmenin bir sonucu olarak 
24 saatlik zamandan "1 saniye" eksiltilmesini tartışıyorlar. 


Gezegenin dönüş hızının artmasından ötürü "saniye eksiltme" işlemi daha önce hiç yapılmadı fakat 1970'den beri atomik saat ile güneş saatini aynı tutmak için toplamda 27 saniye eklendi. 
Bu zamana kadar Dünya'nın bir tam tur dönüşünü tamamlaması 24 saatten çok az bir miktar uzun sürdüğü için ekleniyordu fakat geçen sene dönüş bir miktar hızlı oldu. 

Şimdi, 1960'lardan beridir bir günün uzunluğunu ultra-hassas bir şekilde kaydeden "atomik saatlere" göre geçtiğimiz 50 yıla göre 1 dönüşün tamamlanması 24 saatten (86.400 saniye) az vakit almıştır. 


Bununla birlikte 2020'nin ortalarında durum bu şekilde değişti. 19 Temmuz 2020'de gün 1,4602 milisaniye kısa sürdü ve en kısa gün olarak kayıtlara geçti. 


Zamanın kısaltılmasının ancak atomik saatlerle fark edilebilmesinin yanında etkileri geniş çapta olacaktır. 

Uydu ve iletişim ekipmanları; yıldız, Ay ve Güneş'in pozisyonları ile belirlenen "Güneş saati" ile uyumlu çalışırlar. 

Bu bağlantılı hareketleri bozulmadan bir arada tutabilmek için Paris merkezli "Uluslararası Dünya Dönüş Servisi" (TERS) çalışanları bu zamana kadar —artık saniyeleri- bir gün içerisine eklemişlerdir. 70'lerden beridir 27 kez yaşanan bu durumun sonuncusu 2016 yılbaşında gerçekleşmişti. 


DÜNYA OLUŞTUĞUNDA SUYA SAHİP MİYDİ? 


Kaynak: "Meteorite study suggests Earth may have been wet since it formed", sciencedaily.com, çev.Gülnihal İnci, yaklasansaat.com, 27/08/2020- Güncelleme: 09/01/2021 


Yeni bir çalışma Dünya'nın su kütlesinin, uzaktan gelen kuyruklu yıldızlar veya asteroidler yerine, gezegenimiz oluştuğu sırada İç Güneş Sistemi'nde bulunan maddelerden gelmiş olabileceğini keşfetti. Science dergisinde yayınlanan bulgular, Dünya'nın daima su kütlesine sahip olduğunu öne sürüyor. 


Fransa Lorraine Üniversitesinden araştırmacılar, "enstatit kondrit" adı verilen bir göktaşı türünün, Dünya'daki okyanuslarda bulunan su miktarının en az üç katını ve muhtemelen çok daha fazlasına yetecek hidrojen içerdiğini tespit ettiler. Enstatit kondritler, tamamen İç Güneş Sistemi'nde bulunan maddelerden oluşurlar. Temelde Dünya da başlangıçta aynı maddelerden oluşmuştur. 


Baş yazar Laurette Piani şöyle konuştu: "Keşfimiz, Dünya'daki temel yapı taşlarının, Dünya'nın su kütlesinin oluşmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuş olabileceğini gösteriyor. 
Sıcaklık suyun yoğuşması için çok yüksek olmasına rağmen, kayalık gezegen oluşumu sırasında İç Güneş Sistemi'nde hidrojen içeren madde mevcuttu." 


Bu araştırmanın bulguları oldukça şaşırtıcı çünkü genellikle Dünya'nın yapı taşlarının kuru olduğu kabul edilir. Bu yapı taşları, gezegenin oluşumu sırasında, suyun yoğuşması için sıcaklıkların çok yüksek olduğu Güneş sisteminin iç bölgelerinden gelir ve diğer katılarla birleşir. Göktaşları, suyun çok uzaklardan gelmek zorunda olmadığına dair bir ipucu veriyor. 


Washington Üniversitesinden Lionel Vacher: "Bana göre keşfin en ilgi çekici kısmı, neredeyse tamamen 'kuru' olduğuna inanılan enstatit kondritlerin beklenmedik bir şekilde oldukça bol miktarda su içermesidir" dedi. 


Enstatit kondritlere ender rastlanır, bilinen göktaşlarının yalnızca %2'sini oluşturur. Ancak bu göktaşı türünün Dünya ile izotopik benzerlikleri onları bilhassa ilgi çekici kılıyor. Enstatit kondritler Dünya ile benzer oksijen, titanyum ve kalsiyum izotoplarına sahiptir ve bu araştırma hidrojen ve nitrojen izotoplarının da Dünya'nınki ile benzer olduğunu ortaya koydu. 
Dünya dışından gelen materyaller üzerine yapılan çalışmalarda, bir elementin izotoplarının bol olması, o elementin kökenini belirlemek için özgün bir imza olarak kullanılır. 


Vacher: "Eğer enstatit kondritler, izotop imzasının işaret ettiği üzere gezegenimizin yapı taşlarıysa; bu sonuç bu tip kondritlerin Dünya'ya yeterince su temin ettiğine işaret eder, ki bu Dünya'nın su kütlesinin kaynağını açıklamak açısından inanılmaz" dedi. 


Makale ayrıca, Dünya atmosferinin en bol bileşeni olan atmosferik azotun büyük miktarının enstatit kondritlerden gelmiş olabileceğini ileri sürüyor. 


Piani: "Şimdiye kadar bu kondritlerin genellikle Güneş'in yakınında oluştuğu varsayılıyordu. 
Bu nedenle enstatit kondritlerin genellikle 'kuru' oldukları düşünülüyordu ve sıklıkla yeniden ileri sürülen bu varsayım muhtemelen hidrojen için teferruatlı analizlerin yapılmasını engelledi." 


Yaklaşan Saat olarak; Dünyadaki suyun tamamen bu şekilde oluştuğu iddiasının doğru olduğunu sanmıyoruz. Kuyruklu yıldız bombardımanı göz ardı edilmemelidir. 


İNSAN KİMDİR: NEFİS-ZEKA-BEDEN; RUH-AKIL 


Yaklaşan Saat, 04/01/2021 


1) Bilim-tıp, tüm başarılarına rağmen; insanın yapısı ve sağlığı konusunda, Sonsuz Yüce Yaratıcı ve Tabip olan Allah'ın ilmi karşısında, bir nokta mesabesindedir. 


2) Bugün tıp bilimi tedavide ve tedavi teknolojisinde attığı dev adımlara rağmen cücedir ve insanın nasıl bir varlık olduğunu anlamaktan uzaktır. Çoğu kere el yordamıyla, denemelerle bir teşhis ve tedavi uygulamaktadır. 


3) Bugün bilim-tıp; "Aklı", "Ruhu", "Nefsi" ya tanımıyor, ya tanımlayamıyor yahut da bu konuda çok az, yetersiz bilgi sahibi. En iyi bildiği anatomik-biyolojik-fizyolojik yapısı olmasına rağmen, bu konuda da yukarıda ifade ettiğimiz gibi daha emekleme aşamasındadır... 


4) İnsanı en mükemmel ve güzel bir şekilde yaratan Sonsuz Yüce Rabb'imiz, onun sağlıkhastalık ve tedavi yasalarını yaratmış; insanoğlunun bunları araştırıp bulmasını da murat etmiştir. Hatta organlarının entegre bir sistem olarak işleyişini ve gerektiğinde bu organların tamirini, yahut yedeğini-değiştirilmesini de murat etmiştir. 


5) "Kalp", "Beyin"le iletişim ve etkileşim içinde bulunan en hayati organlardan birisi olmasına; merkezi bir rol oynamasına rağmen, neticede bir organdır ve diğer bazı organlar gibi tamir edilebilir veya değiştirilebilir. Bu durumun, Kur'an ayetlerine değil aykırı bir durum ortaya çıkarması, tam bir mucizevi uyumu söz konusudur. Neden mi? 


6) Bugün bilimin ve tıbbın anlamakta zorluk çektiği insanla ilgili bizim "Kur'an-İslam merkezli tezimiz" şudur: İnsan, 4 önemli varlıktan-yapıdan oluşmuş entegre bir sistemdir. En alt katmanda; 

a) anatomik-biyolojik-fizyolojik yapı, 

b) bu yapıya hücresel bazda nüfuz etmiş-yayılmış ve kalpte merkezileşmiş "Nefis", 

c) "Nefis"le bitişik-entegre olan vücudun işletiminden sorumlu ve merkezi kalp olan "Ruh", d) Nur'dan yaratılmış, "Ruh"la uyumlu çalışan, şahsiyet(nefis) birliğini sağlayan ve merkezi "Beyin" olan "Akıl". 


7) "Nefis", kişinin ta kendisidir. Tüm duygu, his, hayal, arzu, hırs vs. gibi olumlu ve olumsuz potansiyellerin yanında bir de, "zeka" potansiyeline sahiptir. Bu zeka potansiyeli de olumlu çalıştırılırsa "Akıl" olur, yahut akılla uyumlu olur. Olumsuz çalışırsa bu akla aykırı olur, olumsuz arzulara hizmet eden kurnazlık olur. "Nefsin" arzu, hayal ve hislerinin, "Akıl"la karşılaşma-yansıma-çatışma- uyuşma yeri ise "bilinç-altı" dediğimiz beynin bir katmanıdır. 


8) Nefsin-Ruh'un merkezi kalptir demiştik. Kalp bir organdır, adeta bir kaptır, yataktır. Peki kalp denen organ aynı işlevi yapacak şekilde tamir edilir, değiştirilir, yapay kalp takılırsa; kişinin duyguları, hisleri, arzuları neden değişsin? Zira tüm bu potansiyeller, "Nefse" aittir. 
"Nefis" ise "Ruhla" entegre olsa da bağımsız bir varlıktır. Zeka dahil tüm potansiyellerden meydana gelen; arzularla yüklü, zevk alan, acı-ıstırap çeken, cennetle ve cehennemle müjdelenen, tehdit edilen; yani imtihan edilen "öz bir varlık"tır. 


9) Sonuç olarak; Akıl ve Ruh, Allah'ın bir lütfudur. Akıl, Ruh'la uyumludur, Nefis de Ruh'la uyumlu çalışır, Aklın kontrolüne girerek; Rabb'ine teslim olursa, huzur bulur, barışa kavuşur ve kurtuluşa erer. Aksi halde çatışma-bunalım, huzursuzluk, nefsi arzularını tatminden doğan geçici rahatlamalar, aldanmalar, şeytanın alkışlarıyla Kişi'yi(Nefsi), felakete sürükler. Kişinin nefsi arzuları kalbi kaplarsa, Allah sevgisiyle yaşayan Ruh, ızdırab duyar, şeytan kalbe sokularak, kişinin azgınlığını daha da artırır ve kontrolü ele geçirir. 


Sonuç: En doğrusunu Sonsuz Yüce Rabb'imiz bilir. 
BAĞIRSAK BAKTERİLERİNİN RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİ 


Kaynak: Elizabeth Svoboda, "Gut Bacteria's Role in Anxiety and Depression: It's Not Just In Your Head", discovermagazine.com, çev. Ayşegül Kesmez, yaklasansaat.com, 04/10/2020- Güncelleme: 01/01/2021 


Güçlü kanıtlar sindirim sistemindeki bakterilerin insan beynini etkilediğini göstermektedir. 
Uzmanlar şimdilerde zihinsel hastalıkların tedavilerine destek olarak psikobiyotikler üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. 


Uzmanlar yıllardır bağırsak bakterilerinin akıl sağlığını etkileyebileceği konusuna bir komplo teorisi gözüyle bakıyordu. Mevcut sağlam kanıtlar gösteriyor ki, bağırsak mikrobiyatamız düşünce ve davranışlarımızı derinden şekillendiriyor. Devam eden insan çalışmalarında bu mikropların genel ruh durumumuzu nasıl etkilediği araştırılmaktadır. Elde edilecek sonuçlar bu teoriyi desteklerse, zihinsel hastalık tedavilerine bakteri bazlı tedavi yöntemleri de eklenecektir. Calgary Üniversitesinde psikiyatrist ve mikrop araştırmacısı Valeria Taylor: "Zihinsel hastalıklarla ilgili tedavi yöntemleri oldukça yetersiz. Birçok ilaç tedavisini hastalar tolere edemiyor. İnsanlar umutsuz" diyerek hâlihazırdaki tedavi yöntemlerini eleştirdi. 


Bir Histen Daha Fazlası 


Toplum içinde utanan ya da konuşma yapacak kişinin mide bulantısı ya da tuvalete gitme ihtiyacı hissetmesi, beyin ile bağırsak arasında bir ilişki olduğunun görünür bir işaretidir. 
Doktorlar antik zamanlardan beri kurulan bu bağ üzerine çeşitli fikirler üretmiştir. 
Hipokrat: "Tüm hastalıklar bağırsakta başlar" diyerek bağırsaklar ve kötü ruh hali arasında ilişki kurmuştur. 

Bağırsaklarda trilyonlarca mikroorganizma olduğu bilinmektedir. 19.yy sonlarına doğru doktorlar özellikle depresyon anlamına gelen "melankoli" hakkında tartışmalara başladı. 
Sebebin bağırsak mikroplarının sayısındaki aşırı derecede artış olduğu iddia edildi. Bu dönemlerde özellikle doktorlar mikropların vücuttaki işlevini az da olsa anlayabiliyordu. Bu sebeple şizofreni için büyük karın ameliyatlarını da kapsayan ilk bağırsak temelli tedavi yöntemleri uygulanılmaya başlansa da başarılı sonuçlar elde edilemedi. 


2000'li yıllarda bağırsak bakterilerinin genom dizilimi çıkarıldı. Sonuçlar, mikropların vücut fonksiyonlarının görevlerini yerine getirmesinde önemli bir rol oynadığını ortaya çıkardı. 
Ayrıca bu mikropların psikolojik rahatsızlıklar üzerinde de etkileri olduğu ortaya çıkmaya başladı. 


Vücuttaki bakteri hücre sayısı, insan vücut hücre sayısının en az 1,3 katı. İnsan sindirim sisteminin bu tarz 100 trilyon bakteriye ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. Göğüs kafesi ve omurga arasında birbirine bağlı, kompleks mikrobiyal bir evren bulunmaktadır. İnsan genomu 
yaklaşık olarak 25.000 genden oluşurken; sindirim sistemindeki mikrobiyatanın genomunun 3 
milyon farklı genden oluştuğu iddia edilmektedir. Bu bakteriyel genlerin birçoğu besinlerin sindirilmesine, zararlı mikropların yok edilmesine ve hatta duygu durumuna etki etmektedir. 
Örneğin vücudunuzdaki serotonin hormonunun 9690'ı sindirim sisteminizdeki bakteriler tarafından üretilmektedir. Mutluluk hormonu olarak isimlendirilen serotonin, fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olmayı destekler. 


Vagusta Neler Oluyor? 


2000'li yılların ortalarında ilk defa İrlanda Üniversitesinden John Cryan, bağırsak sindirim sistemi mikrobiyatasının beyin üzerindeki etkilerini inceledi. Nörobiyoloji uzmanı olan Cryan, doğumda stres altında kalan farelerde hem IBS (huzursuz bağırsak semptomu) hem de sıkıntılı ruh hali gözlemledi. Cryan, bu yavru farelerde büyüdüklerinde de tüm semptomların devam ettiğini belirtti. Tıp dünyasında yankı uyandıran bu gözlemler sonucunda, zihinsel hastalıklara sahip insanlarda bağırsak sıkıntılarının olduğu; bağırsak sıkıntısı olan insanların ruh halinin de bozuk olduğu iddia edildi. 


Birçok farklı araştırma laboratuvarından gelen sonuçlara göre, bağırsak bakterileri duygusal durumları iyi ya da kötü yönde etkileyen çok çeşitli bileşikler üretmektedir. Propionik asit üreten bazı bakteriler, enerjiyi artıran dopamin ve serotonin hormonunu 

azaltır. Bifidobacterium gibi türler ise anti-enflamatuvarlardan butirat üretimini artırarak, toksinleri beyinden uzaklaştırmaya yardımcı olur. Triptofan aminoasidini üreten bazı bakteri türleri, duygu değişikliğinin önlenmesine yardımcı olur. 


Pittsburgh Üniversitesi klinik psikoloji araştırmacılarından Lauren Bylsma, bazı kimyasalların bağırsaktan beyne kan dolaşımıyla gitmektense, beyne giden ara kanallarla direk ulaşabildiğinin altını çizmektedir. Bu ara kanalların en kritiği olan vagus siniri; beyin, bağırsak ve insan vücudundaki diğer sistemler arasında iletişimi sağlayan bir süper otoban 


görevi üstlenir. Beyindeki nöronlarla ara bağlantılar kuran "neuropod hücreleri"nin, vagus sinirini aktif veya inaktif yapabiliyor olması henüz yeni sayılabilecek keşiflerin arasında. 
Çalışmalar gösteriyor ki, belirli bazı bağırsak bakterileri bu neuropod hücrelerinin aktifleşmesine yardımcı olmaktadır. 


Sindirim yolları ile merkezi sinir sistemi arasındaki iletişim yolunda, zihinsel sağlığı da kapsayan birçok potansiyel yolun olduğu öngörülmektedir. Holobiome biyoteknoloji şirketinin CEO'su Philip Strandwitz, Cryan ve arkadaşları ile bu sene başlarında şöyle bir çalışma yürüttü: Stresli farelere 5 hafta boyunca düzenli dozlarla Bifidobacterium bağırsak bakterisi verildi. Süre sonunda fareler öncelerine göre daha aktif ve hareketliydi. Üstelik iletişim kurmaya istekliydi ve yeni alanlar keşfetmeye başlamışlardı. Bu süre zarfında Cryan, farelerin bağırsağındaki bakterileri rapor etti. Bifidobacterium takviye edilen farelerin bağırsak bakterilerinde daha fazla triptofan üretilmeye başlandı. (Triptofan; büyüme için gerekli esansiyel bir aminoasit). Ayrıca tedavi olan farelerde yeni nöron üretimine yardımcı olan BNDF denilen beyin kaynaklı nörotrofik faktörün daha fazla üretildiği tespit edildi. 


Bağırsak mikrobiyata tedavisi ve semptomlarda gözlemlenen iyileşmeler şu soruyu akıllara getirmektedir: Bağırsak bakterilerindeki değişiklik, ruhsal duygu durumunu ve davranışsal değişiklikleri etkiliyor mu? 

Bu soruya yanıt arayan birçok farklı araştırmacının vardığı sonuçlar şu şekilde: 


* Fareler üzerinde yürütülen çalışmalarda, stres altındaki farelerin mikrobiyatalarının düzelmesi sonucu duygu durumlarının ve davranışlarının olumlu yönde değiştiği sonucuna varıldı. 


* İnsan çalışmalarında oral probiyotik tedavileri yöntemi kullanılarak bazı veriler elde edildi. 
Küçük ölçekli kontrol grubunda yürütülen bir çalışmada Bifidobacterium ve 

Lactobacillus bakterileri verilen katılımcıların anksiyete-kaygı ve depresif semptomlarında azalma gözlemlendi. 


* 2017'de Avustralya'da yayınlanan bir çalışmada, yararlı bakterilerle zengin bir beslenme menüsüne sahip insanların üçte birinden daha fazlasında depresyondan eser görülmediği belirtildi. 


* 2019'da Japonya'da yayınlanan bir çalışmada, şizofreni teşhisi olan 29 hastanın 12'sinde Bifidobacterium bakteri tedavisi ile 4 haftada depresyon ve anksiyete semptomlarında azalma görüldüğü belirtildi. 


Mikrobiyolojist Jeroen Raes, bağırsak mikrobiyatasından oluşan evrenin, insan beynini tahmin edilenden daha fazla etkilediğini iddia etmektedir. Belçika'daki VIB-KU Leuven Mikrobiyoloji Merkezinden Raes ve arkadaşları, 1000'den fazla katılımcıyla bir araştırma yürüttü. Özellikle Faecalibacterium ve Coprococcus tipi bağırsak bakterisine sahip insanların hayat kalitesinin daha yüksek olduğu; Coprococcus'u düşük olanların depresif olmaya daha meyilli olduğu sonucuna varıldı. Bu verilerin ışığında, Raes "psikobiyotik" olarak adlandırılan probiyotik terapisinin çeşitliliğinin öneminin altını çiziyor. 

Raes, elde edilen verilerle bir sonuca varılması için çalışmaların çok daha geniş bir kitlede uygulanmasının ve en az 2 yıl sonuçların gözlemlenmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca bir kişiye uygun bakteri popülasyonun, diğer bir kişi için uygun olmaması da çalışmayla ilgili handikaplar arasında yer alıyor. Uzmanlar genellikle B. breve ve L. acidophilus tarzı insan 


tüketimine uygun probiyotik takviyeleri önerir. Bu bakteriler daha çok yoğurt, kombucha(fermente çay) ve kefir de bulunur. 


Probiyotikler Hakkında Neler Biliyoruz? 


Şu açık ki bazı probiyotikler bağırsağınıza iyi geliyor. Yeni bazı yayınlar, IBS ve bazı ishal türlerinde probiyotiklerin oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Probiyotiklerin gribi ya da soğuk algınlığını tedavi ettiğine dair bazı iddialar olsa da bunu destekleyecek ciddi kanıtlar henüz bulunmamaktadır. Bazı probiyotik örnekleri aşağıda verilmiştir: 


Fermente Gıdalar: Lahana turşusu, yoğurt ve kefir, Lactobacillus helveticus veya Lactobacillus acidophilus gibi doğal bakteri bazları içerir. Anti-depresif etkileri vardır. 
Düzenli tüketen insanlarda duygusal durumda iyileşmeler görülmüştür. 

L. helveticus ve Bifidobacterium longum: Bu bakteri çifti, genel olarak ticari olarak beraber kullanılır. İnsan ve hayvan çalışmalarında plaseboya göre depresyon belirtilerini ciddi oranda azalttığı görülmüştür. Bu bakteri çiftinin, kortizol gibi hormonların seviyesini azaltarak stresi azalttığı düşünülüyor. 

L. acidophilus: En bilindik probiyotik zinciridir. Hayvan çalışmalarında bağırsaklardaki, opiod reseptörlerini aktifleştirerek duygu durumlarının stabil kalmasına yardımcı olur. Ayrıca bağırsak bağlarını güçlendirerek beyne doğru yol alan enflamasyonu önler. 


AŞI NEDİR? NE DEĞİLDİR?SÜNNETULLAH'TA AŞININ YERİ VAR MI? 


Yaklaşan Saat, 25/12/2020 


Allah'ın yarattığı evrende ve canlılar aleminde; özellikle insanlık aleminde "aşı"ya elbette yer vardır. Allah, insanlar dahil tüm canlıları; hastalıkları ve sağlıklarıyla beraber bir kayıt altında yaratmıştır. Hastalıklara sebep olacak olan mikro canlılar; bakteriler ve virüsler yaratılmış ve kayıt altına alınmıştır. Bu evrende Allah'ın bilgisi, iradesi ve kontrolü dışında yaprak düşmez. 
Virüsleri ve bakterileri yaratan Allah, onlara bağlı olarak ortaya çıkan salgınları da yaratmış ve kontrol altına almıştır. 


İnsanoğlunun bu virüs ve bakterilere karşı direnç kazanması için "doğal aşılama süreçleri" ni de yaratan Sonsuz Yüce Rabb'imizdir. İnsanoğlu doğal yaşamını sürdürdüğünde doğal bir aşılama süreci de beraberinde devam eder. Örneğin; sinekler, sivri sinekler... bu doğal aşılamaya hizmet ederler. Ancak insanoğlu çoğalıp, doğal yaşam sürecini bozarak, virüs ve bakterileri azami derecede dezenfekte ederek, büyük ve kalabalık şehirlerde ve evlerde yaşamını sürdürmeye başladığında; yani bu çağda ilave bir "aşı mekanizması"'na ihtiyaç olduğu açıktır. 


Bu nedenledir ki böyle durumlarda "aşılama", esasında Sünnetullah'a uygundur. Yine basit bir açıklayıcı örnek olmak üzere mikrobik ortamlarda yetişen çocukların, doğal aşılandığı ve direncinin geliştiği, dolayısıyla kapalı yerlerde ve aşırı temizlik yapılan ortamlarda büyüyen çocuklara göre daha sağlıklı ve dirençli oldukları bir gerçektir. Bu nedenledir ki bugün aşıya Sünnetullah'ta elbette yer vardır. Hele bir salgın karşısında aşı yönteminden yararlanmak akla da, ilme de, Sünnetullah'a da uygundur. 


O halde bugün "aşı" konusunda problem nedir? Problem şudur: 


1) Aşı üreten şirketler ve yöneticileri genelde KG mensubudur. Bugün insanlığın sağlık açısından sürüklendiği olumsuzluktan ilaç şirketleriyle birlikte birinci derecede sorumludurlar. Bill Gates'in içinde bulunduğu bu örgütler sorgulanmadan, bunların ürettiği aşılara nasıl güvenilecek? 

2) Üretilen aşılar, aceleye getirilmiş ve normal üretim süreçleri tamamlanmamıştır. Salgını ve salgından dolayı ölümleri abartarak, aceleci aşılama yoluna gidilmiştir. Bu acelecilik için; "Faydası zararından fazladır" sloganı gerekçe olamaz. 

3) Yeni yöntem aşıların(mRNA gibi) uzun vadede, ne sonuçlar doğuracağı bir belirsizlik içermektedir. Özellikle Batılı bir kısım bilim insanlarının eleştiri ve endişeleri yok sayılmış; bu olumsuz görüşler, aşıyı savunan bilim insanları tarafından sürekli göz ardı edilmiştir. Bu kabul edilebilecek bir durum değildir. 

4) KG ve Bill Gates şirketleri yönlendirmesinde olan Çin'in Snovac şirketinin aşısı, geleneksel bir aşı olması bakımından daha güvenilir olsa da; İslam'ın ve Doğu Türkistan Türklerinin en büyük düşmanı ve tüm insanlık dışı eylemlerin odağı olarak hiçbir şekilde güvenilemez bir kaynaktır. 

5) Bütün bu endişe verici ve güven vermeyen sebeplere rağmen aşı olmak isteyenin "aşı olması" temel bir hak olduğu gibi, aşı olmak istemeyenin de "aşı olmama hakkı" temel bir haktır. Devlete düşen görev, kamuyu yönlendirirken bu haklara azami derecede saygılı olmaktır. 


İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU:İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TOPRAK çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 06/12/2020- 


Toprak, içerdiği su yapılarıyla insan yaşamının merkezinde yer alır. Gıda, içilebilir su ve diğer ekosistem olaylarına kaynak teşkil eder. 2011 yılında Dünya'nın toplam kara ekosistem değerinin 75 trilyon dolar olduğu hesaplanmıştı. Bu da Dünya genelinde ülkelerin yıllık toplam gayrisafi yurtiçi hasılasına denk gelir. 


2015 yılı itibariyle küresel çapta üzerinde buzul olmayan kara yüzeyinin dörtte üçü insanlar 
tarafından kullanılmaktadır. Tarım arazileri bu miktarın 9012-14'ünü kapsıyor. 1961'den beri Dünya'daki kişi başına düşen gıda kalori tedariki üçte bir oranında artarken, bitkisel yağların ve kırmızı etin tüketimi iki kattan fazla yükseliş gösterdi. Öte yandan inorganik (kimyasal) gübre kullanımı neredeyse dokuza katlandı. Sulama suyu ihtiyacı ise yaklaşık iki katına çıktı. 
Değişen yoğunluklarda ormanların 9060-85'i ve diğer doğal ekosistemlerin de %70-90'1 insan faaliyetlerinden etkileniyor. Aynı zamanda dünya çapında biyo-çeşitlilik 9011-14 oranında azaldı. 


Kara parçalarında ısınma genel ortalamanın üzerinde bir hızla arttı ve gözle görülür değişiklikler meydana geldi. Kara üzerinde 2006-2015 arası ortalama sıcaklık değeri, 1850- 
1900 yılları periyoduna göre 1,53 °C fazla oldu ve genel ortalamanın 0,66 °C üzerinde çıktı. 
Bu sıcaklıklar tarımda büyüme sezonunun başlangıcını ve bitişini belirliyor, alınan verimi etkiliyor, temiz suya erişimi zorlaştırıyor. Sera gazı ve iklimle ilgili diğer etkenler hız kesmeden artmaya devam ediyor. İklim değişikliğini kabul edilebilir seviyelerde sınırlamak için çok az bir zaman var ve hızla daralıyor. 


İnsan kaynaklı faaliyetler sonucu ısınma, iklim bölgelerinde değişmeye sebep oluyor. En 

başta kuru iklimlerde artış ve kutup iklimlerinde azalma geliyor. Günümüzde devam eden ısınma sebebiyle tropikal bölgelerde iklim daha sıcak olurken, orta-yüksek yerlerde iklim bandı kutuplara doğru kaymakta, daha yükseklerde ise iyice kutuplara yaklaşmaktadır. 


İklim değişikliği nedeniyle olağandışı hava ve diğer iklim olaylarının şiddeti ve sıklığı artmaktadır. İnsan faaliyeti kaynaklı sera gaz salınımlarından ötürü birçok bölgede kara kısmında sıcak hava dalgaları daha yoğun ve yaygın olmuştur. 


Amazonlar, Kuzeydoğu Brezilya, Akdeniz, Güney Amerika'nın bir kısmı, Afrika'nın çoğu ve Kuzeydoğu Çin'de kuraklık yoğun ve şiddetli geçiyor. Kurak, yarı kurak ve yarı nemli bölgelerde genellikle "kurak alan" olarak bilinen yerlerde, insan eylemleri ve iklim değişiklikleri gibi birçok faktör sonucu arazinin bozulması olayına "çölleşme" adı verilmektedir. 

Kurak (çölleşmiş) toprak parçaları dünya genelindeki kara miktarının 9046,2'sini kapsamakta ve 3 milyar insana ev sahipliği yapmaktadır. 


Çölleşme ve iklim değişikliği kendi başlarına yahut ikisi birlikte çorak alandaki ekosistemi etkilemekte, biyo-çeşitlilikte azalmaya sebep olmaktadır. Tarım ürünleri ve çiftlik hayvanı üretiminde alınan verimin de böylelikle azaldığı, bitki türlerinin yapısının değiştiği kaydedilmektedir. Bitki örtüsündeki değişim, kum ve toz partiküllerinin yayılması gibi yönlerden iklim değişikliğinin etkisi çölleşme sebebiyle artmaktadır. 


Küresel Isınmayı 1,5 °C Seviyesinde Tutmak 


Paris İklim Anlaşması uyarınca taahhüt edilen emisyon seviyeleri ile birlikte küresel sıcaklık artışının endüstri öncesi devire göre 1,59C seviyelerinde tutulması amaçlandı. Bu adımın gerçekleşmesi için 15 sene içerisinde CO2 emisyonlarının net "sıfır" olması gerekiyor. Eğer ekosistem hesaplanan tüm belirsizliklere rağmen olumlu cevap verirse sıcaklıkların ancak 1,5°C sınırında tutulması sağlanabilecektir. 


CO2 emisyonlarının azaltılması; enerji üretimi ve kullanımında karbon azaltımı-elektriğin arttırılması, tarımsal salınımların azaltılması, karbon depolama gibi eylemleri içeriyor. 29C sınırı ile karşılaştırıldığında 1,5'i gerçekleştirmek için gerekli olan değişimler kavram olarak benzerlik gösterse de daha azimli ve uluslararası işbirliği içeren hareketler gerektirmektedir. 


Kaynak: IPCC:; 

1- "Global Warming of 1.5 °C", ipcc.ch/sr15, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 06/12/2020 

2- "Special Report On Climate Change And Land", ipcc.ch/srccW/, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 06/12/2020- Yaklaşan Saat, 16/12/2020 


ÇİN'İN TEPESİNDEKİ TİBET PLATOSU BUZULLARI ERİYOR 

çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 24/11/2020 

Bilim insanlarına göre Çin'deki rüzgârlı, kayalıklı Qilian dağları iklim değişikliğindeki öngörülemez etkilerden ötürü şaşırtıcı bir hızda yok oluyor. Uzun dönemli, sıkıntı verici su kesintisi olasılığını da günden güne arttırıyor. 

800 km uzunluğundaki dağ sırasının üzerindeki en büyük buzul, Tibet Platosu'nun kuzeydoğu 


kenarında çorak bölgede bulunuyor. Çin'deki ilk gözlem istasyonunun kurulduğu 1950'li yıllardan beridir 450 metre civarında geri çekilme gerçekleşti. Laohugou No.12 olarak bilinen 


20 km2'lik buzulda çapraz şekilde küçük akarsular oluşmaya başladı. Akarsular çakıllı, kumlu 
yüzeyden aşağı doğru aktı. Ölçüm başladığından bu yana %7 oranında küçüldü. 


Gözlem istasyonu müdürü Qin Xiang: "Başka alarm veren bir husus da buzul kalınlığının azalmasıdır. Sıcaklıklar yükseldikçe 13 metre kalınlığında erime oluyor. Kaybolmaküçülmenin hızı gerçekten çok şaşırtıcı" açıklamasında bulundu. 


Buzulun beklediği süre ile Tibet Platosu, Dünya'nın 3. kutbu olarak bilinmektedir. Fakat 1950'lerden beridir bölgedeki ortalama sıcaklıklar 1,5 °C arttı ve duracak gibi görünmüyor. 
Bu sonuç arazideki diğer 2684 adet buzulu da tehlikeye atıyor. 


1990-2010 yılları arası dağlar boyunca buzulun geri çekilme hızı 1956-1990 yıllarına göre %50 hızlı gerçekleşti. 

Qin Xiang vadinin sarp, ağaçsız bayırını göstererek: "2005 yılında buraya ilk geldiğim zaman buzlar nehrin kıvrıldığı noktadaydı. Bu bölgenin yakınlarındaki bir derenin akış miktarı 60 yıl öncesine göre ikiye katlandı" şeklinde konuştu. 

Bir zamanlar antik İpek Yolu'nda bulunan, dağlardan gelen daha ilerideki akıntı ise 300 yıldır ilk defa çölde göl oluşumuna neden oldu. 


Şu sıralarda kar ve yağmur yağışı normalden çok daha az, o kadar ki buzların eriyince aşağı taraftaki çiftçiler su kesintileri ile karşılaşabilirler. Greenpeace Doğu Asya yetkilisi Liu Junyan: "Bölge boyunca gerçekleşen erimeler göllere ulaşıp, yıkıcı sellere sebep oluyor. 
Baharda sellerde artış göreceğiz ancak sulama için en çok ihtiyaç duyulan yaz mevsiminde su miktarı azalacak" açıklamasında bulundu. 


Güncelleme: 10/12/2020 
Kaynak: Carlos Garcia Rawlins, "The Thaw Of The Third Pole: China's Glaciers In Retreat", reuters.com, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 24/11/2020 


YARA TEDAVİSİNDE BAL KULLANIMI çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 19/06/2020 


Rabb'in 'balarısına vahyetti": "Dağlarda, ağaçlarda ve yüksek yerlerde kendine evler edin!" 
"Sonra, meyvelerin-çiçeklerin tümünden ye! Böylece, Rabb'inin yollarında, boyun eğmiş olarak dolaş!" Arıların karınlarından, muhtelif renkte içecek-şerbetler çıkar 

ki, 'onda(balda)' insanlar için şifa vardır. Muhakkak düşünen bir topluluk için bunda bir ayet vardır. 

[NAHL (16Y/ 68-69) 


Eski çağlarda insanlar yaraları tedavi için değişik maddeler kullandı. Modem çağda bilim, eski çağlarda kullanılan "bal"ın enfeksiyona sebep olan bakteriler için güçlü bir öldürücü olarak uygulanmasını öneriyor. Bilim insanları antibiyotik direnci krizine karşı çözüm bulmaya çabalarken bazı uzmanlar balın tıpta kullanımının yıllar sonra geri gelebileceği görüşündeler. Yaklaşık 15 sene önce bilimsel anlamda balın antibakteriyel olarak kullanımı konusunda gelişmeler kat edildi. 


Sydney Üniversitesinden mikrobiyolog Dee Carter, 25 seneden beridir balın antibakteriyel özellikleri üzerinde çalışıyor. O tarihten beridir araştırmacılar balın türüne bağlı olarak birçok bakteri öldürücü mekanizma içerdiğini keşfettiler. 


Günümüzde Dünya çapında 300'den fazla bal çeşidi bulunuyor. Bal arılarının topladığı çiçek özlerine göre değişiyor. Çiçek nektarı arı midesine ulaştığı anda çok uzun süre kalmıyor, peteği doldurmak için yediklerini geri çıkıyor. (Bal, arının istifrası değildir çünkü teknik olarak sindirim sistemine ulaşmaz.) 


Balın oluşma sürecinde yüksek asidite, şeker içeriği ve viskozitesi olan bu kompleks ürüne bakterinin karşı koyması çok zordur. 2012'de yapılan bir çalışmaya göre en öldürücü bal bileşeni "hidrojen peroksittir". Carter, arının yediğini çıkarması esnasında "tükürüğündeki" özel bir enzimle karışımından sonra tüm balların değişen oranlarda hidrojen peroksit içerdiğini açıkladı. Arı salgısında bulunan glikoz oksidaz enzimi, su ile temas ettiğinde glikoza indirgenir ve baldaki hidrojen peroksit oluşmuş olur. Bu son ürün de genel anlamda antibakteriyel olarak kullanılan maddedir. 


Fakat hidrojen peroksitten daha güçlü silaha sahip bir bal türü araştırmacıların dikkatini özellikle çekiyor. "Manuka" balı Yeni Zelanda'daki manuka çiçek özlerinden elde ediliyor. 
Carter'a göre manuka balının antibakteriyel özellikleri manuka çiçeğinin içerisindeki "gliseron (DHA)" kimyasalından ileri gelmektedir. Bal içerisinde gliseron maddesi istenmeyen bakterilere karşı savaşan şeker olan metilglioksal(MGO) bileşiğine dönüşür. İnsan gibi organizmaların enzim sistemleri çok gelişmiş olduğu için bu kimyasaldan zarar görmez fakat bakteriler bu kimyasala karşı duramıyorlar. 


Antik çağdaki insanların kullandığı gibi, bilim insanları balı, yaralarda kullanmak üzere çalışıyorlar. Şili Üniversitesinden biyokimyager Edwar Fuentes Perez: "Balın birçok kompleks yaranın iyileşmesine yardımcı olduğu konusunda bilimsel kanıtlar mevcuttur" açıklamasında bulundu. 


Bakteriler çok çeşitli yaraların ve hastalığın nedeni olarak görülüyor. Yukarıdaki buluş bu açıdan değerlidir. Carter'ın dediğine göre ciddi yaralanmalarda birkaç bakteri türü "biyofilm" adı verilen ortamda bir arada yaşamaktadır. Bu "bakteri tabakası" bakteriler tarafından oluşturulur. O yüzden çok güçlü lokal antibiyotikler gerektirir. Araştırmalara göre "bal" buralarda en iyi alternatif olarak kullanılabilmektedir. 


Carter "Çoğu antibiyotik, yaraların iyileşmesini yavaşlatıyor ve hücrelere zarar veriyor. 
Bal ise sadece bakteriyi öldürüyor ve iyileşme sürecine katkı sağlıyor" şeklinde konuştu. 
Bal ufak-tefek yaralarda, kesiklerde de Neosporin ve hidrojen peroksit (antibakteriyel) spreyden daha etkilidir. Carter da balı yüzündeki ufak yerlerde kullanmış. Fakat halkın kullanımı için "tıbbi bal" tavsiye ediyor. 


Ancak balın vücut içerisine alınmasında antibakteriyel etkileri ile ilgili çok fazla bilgi bulunmuyor. Bu demektir ki çayınızda bal kullanmak boğazı yumuşatmaktan çok da farklı bir faydası görülemeyebilir. Bal eğer yaraları iyileştiriyor ve genel olarak iyileşmeye yardımcı oluyorsa neden doktorlar tarafından reçeteye yazılmıyor? Carter bu soruyla ilgili: "Bunun tıp endüstrisinin bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Fakat bilimsel kanıtlar laboratuvar ortamından öteye gidemedi. Çünkü ortada geniş insan kitleleri üzerinde sağlam klinik çalışma yok bundan dolayı da doktorlar rahatça reçete yazamıyorlar" şeklinde konuştu. 


"Doktorlar şayet yarın tedavi için reçeteye bal yazsalar birkaç problem meydana gelebilir" açıklamasında bulunan St. Louis Üniversitesinde biyomedikal mühendisi Scott Sell devam etti: 


"Birçok hasta derin, açık yaralar üzerine bal boca etmek istemeyecektir. Yaralarda cerahat boşalmaya devam eder, bal ile karışır ve problem daha da büyür" açıklamasında bulundu. 


Bu problemle mücadelede Sell'in çalışmalarında balı yaranın üzerine tatbik etmek üzere bir çözüm ürettiler. Bal öncelikle, yapısı insan derisine benzeyen yapay dokulara enjekte edilecek sonra yarada kullanılacak. Yeni bulunan yöntemle balın yaraya etki edebilmesi için daha uzun süre yarada kalması sağlanacak. Carter'a göre antibiyotikler aslında doğal ürünlerdir. 
Laboratuvarda şimdi elde edilen gibi. İlk antibiyotikler de zaten doğada bulunabilen mantar ve topraktaki bakterilerden hazırlanmıştı. 


Güncelleme: 07/12/2020 

Kaynak: Allison Whitten, "Honey as a Wound Treatment? Scientists Are Exploring Its Potential Healing Effects", discovermagazine.com, çev. Furkan 

Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 19/06/2020 


BALARISI ZEHRİ SALDIRGAN GÖĞÜS KANSERİ HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜYOR 


Bir dizi laboratuvar çalışmaları sonucunda balarısı zehri etken maddesinin hızlı bir şekilde 2 
tip "göğüs kanseri" hücresini öldürdüğü görüldü. Bu 2 kanser hücresinin özellikle tedavisi oldukça zordur. Daha da önemlisi geriye kalan zehirli atık madde hücrelere zarar vermiyor. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2020/4 11 20 balarisi-zehri.asp 


Bal ve Su Karışımı Hastane Enfeksiyonlarına ve Ölümcül Bakterilere Karşı Güçlü Bir Silahtır 


Bazı basit şeyler, sağlık için büyük önem taşımaktadır. Tıpkı İngiltere'den bilim adamlarının idrar yolu enfeksiyonlarıyla ilgili yeni keşfettiği bir durum gibi: Bal ve sudan oluşan basit karışımın, sonda takılı yatan hastalardaki idrar yolu enfeksiyonu(İYE) için oldukça etkili bir çözüm yolu olduğu fark edildi. Bu sondalarda birçok tehlikeli bakteri türü bulunmaktadır. 

http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2017 haberleri/bal.asp 


Sirkesi ve Balın Faydaları 

Elma sirkesi sindirim sağlığına oldukça faydalıdır ve yanık, kepek, 

küçük kesik veya sıyrık gibi birçok durumda tedavi amaçlı kullanılabilir. Günümüzde, ciddi yanıklar ve diyabetik ülser gibi tedavisi zor rahatsızlıklara karşı kullanılan önemli bir tedavi aracıdır. Tek başlarına bile birçok faydası olan bu iki doğal besin, beraber kullanıldıklarında iyileştirici özellikleri güçlenmekte ve vücut sağlığını ciddi bir şekilde desteklemektedir. 

Bal ve elma sirkesi karışımı, vücut genelindeki iltihaplanmayı azaltır. Karışım; 

birinci, artrit ve ülseratif kolit gibi kronik iltihaplanmalara etki etmeyi kolaylaştırır. İkinci olarak, diyabet ve kalp hastalıkları gibi ciddi kronik oluşumların başlamasını tetiklememesi için iltihap oluşumunu önlemeye yardımcı olur. 

Bal ve elma sirkesi karışımı, sindirimi düzeltir. Mide ekşimesi, reflü ve midedeki fazla asitin önlenmesinde etkilidir. Tembel bağırsak ve kronik kabızlığa karşı tedaviye yardımcıdır. Hatta ağız sağlığını korur, kötü ağız kokusunu engeller. 

Bal-elma sirkesi karışımının düzenli tüketiminin iyi ve kötü kolesterol seviyeleri arasındaki oranı dengelediği görüldü. Ayrıca kalp hastalıkları için önemli bir risk olan yüksek tansiyonu düşürdüğü belirtiliyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. 

Bal- Elma Sirkesi Karışımı Nasıl Yapılır Ve Ne Zaman Kullanılır? 

1 çay kaşığı saf bal, 1 çay kaşığı elma sirkesi ve 1 su bardağı sıcak su ile karıştırılır. Eğer 


sirkenin tadı keskin gelmiyorsa 1 çorba kaşığına çıkarılabilir. Aç karnına, yemeklerden 20-30 dk önce tüketilmesi daha faydalıdır. İhtiyaca göre günde 2-3 kere alınabilir. Ancak elma sirkesinin yoğun kullanımı potasyum seviyesinin azalmasına ve kemik yoğunluğunun zayıflamasına neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Ayrıca elma sirkesi, diyabet ve kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlarla etkileşime geçebileceğinden doktorla iletişime geçilmelidir. 

http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2015. haberleri/19 09 2015 sirke bal.asp 


Bilimsel Araştırmalar Geç Kaldı! "...'Balda' İnsanlar İçin Şifa Vardır..." (Nahl(16)/69) Balın, osmotik etkisiyle zararlı olan bakterilerdeki su çekilir (''dehidrasyon" etkisi) su kaybeder ve ölürler. 

Bal aynı zamanda bakterilerin oluşturduğu "hastalık ortamının" oluşmasını 

engeller. Bakteriler bu biyofilm ortamını oluşturamadıklarında birbirleriyle 

iletişim kuramazlar ve varlık gösteremezler. Bakteriler iletişim kuramadıklarında hastalık yapıcı toksinleri de salgılayamazlar. 


Bal, bakterileri yok etmede o kadar etkili ki tedavinin ilk aşamalarında bal kullanılmalıdır. 
Son çare, alternatif olarak antibiyotik reçete verilebilir. Balın bu kadar kuvvetli olması, "antibiyotiğe dirençli bakterilerin" oluşmasını önlemesinden ileri geliyor. Bal, "polifenol" adı verilen çok güçlü antioksidan maddeleri de içermektedir. Bal sadece antibakteriyel değil, aynı zamanda antivirütik ve mantar önleyicidir, sürekli bir hastalığa neden olabilecek mantar oluşmasına müsait ortamları da tespit ve tedavi eder. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2014 haberleri/8 5 14 balda insanlar icin sifa v ardir.asp 


Kur'an'ın Mucizesi: "Bal İnsanlar İçin Şifadır" 

Yaralar ve MRSA bakterisinden kaynaklanan hastalıklar üzerinde yalnızca birkaç gün içinde etkili olmaktadır. Kanser hastalarının kemoterapi tedavisi 

esnasında hastaların ciltlerini korumak için kullanılan bal, akne tedavisinde de etkili oluyor. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2013. haberleri/agustos, 2013/superbal.asp 


"Bal Çocuklar İçin de Şifadır" 

Yatmadan önce çocuklara bir çay kaşığı bal vermek, hem öksürüğün şikayetlerini azaltıyor hem de daha rahat uyumalarına yardımcı oluyor. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2012 haberleri/agustos 2012/bal cocuklar icin de - Sifadir.asp 


Meme Kanserine Karşı: Bal 

Bal ve özellikle propolis, meme kanseri hücrelerini önemli ölçüde yok ediyor, çoğalmasını büyük ölçüde engelliyor. 

http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2012 haberleri/temmuz 2012/meme kanserine ka rsi bal.asp 


Altın Yiyecek Balın Faydaları Bitmiyor 

Çaya bal katıldığında fenolik madde içeriği ve antioksidan kapasite ölçülebilir şekilde artıyor. 

Bal, direnci artırır, bağışıklık sistemini geliştirir ve vücudun grip gibi enfeksiyonlarla mücadele etmesini kolaylaştırır, vücudu enfeksiyonlara karşı güçlendirir. Mevsim geçişlerinde bal tüketimi daha da önem kazanıyor. Ayrıca beslenmeden doğan bazı 


eksikliklerin giderilmesine yardımcı olur. Bal aynı zamanda öksürük giderici olarak da kullanılabilir. 


Bal Yiyen Çocuklar Daha Hızlı Büyüyor 

* Genel olarak vücudun performansını ve zindeliğini artırır. Gün boyu harcayacağı enerjinin karşılanmasında önemli rol oynar. 

* Beslenmeden doğan bazı eksikliklerin giderilmesine yardımcı olur. 

* Yüksek mineral içeriği nedeniyle özellikle koyu renkli ballar (örneğin çam balı), çocuklarda demir eksikliğinin giderilmesine önemli katkı sağlar. 

* Sindirimi kolaylaştırması, iştah açması ve gelişme bozukluklarında vücudun toparlanmasına yardımcı olması nedeniyle de çocuk beslenmesinin vazgeçilmezidir. 

* Sütü tatlandırmak amacıyla bal kullanılması çocukların hem bal hem de süt tüketimini kolaylaştırdığı için faydalıdır. İsviçre'de doktorlar çocuklar için sütün özellikle balla tüketimini tavsiye etmektedir. 

* İshalin önlenmesine yardımcı olur. 

* Bal, çocuk gelişimi için gerekli vitaminler, mineraller, aminoasitler gibi pek çok yaşamsal faktörü içerir. Vücudun hücre ve doku yapımına destek olur. 

* Yapılan araştırmalarda bal tüketen çocukların büyüme gelişme hızlarının daha iyi olduğu tespit edilmiştir. 

http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2011 haberleri/kasim 201 1/altin yiyecek, balin fa ydalari bitmiyor.asp 


"Bal İnsanlar İçin Şifadır": Araştıranlar Gerçeğin Farkında 

Manuka balı: özel olarak balla kaplanmış cerrahi sargı bezleri uygulayarak, antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir başarı elde edildi. 

Kanserin ciltte ortaya çıkardığı hızla büyüyen yaraları tedavi etmek için bal kullanılıyor. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2011 haberleri/nisan 2011/nisan12.asp 


Beyin Kanamasında: Bal Şifadır 
Balın beyinde meydana gelebilecek hasarları ortadan kaldırdığı tespit edildi. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2011 haberleri/subat 2011/subat17.asp 


Gerçek Bal Nasıl Olur? 

Bal, çiçek balı ve salgı balı olmak üzere ikiye ayrılır. Çiçek balının içinde polen olduğundan dolayı kristalleşir. Polenlerin özelliğine göre bal bir gün ile bir yıl arasından 

mutlaka kristalize olur. Bir balda meyve şekeri fazlaysa, o bal çok uzun süre sonra kristalize olur. Salgı balları kristalize olmaz. Gerçek balın kristalize olur, kristalize olmayan bal ya salgı ya da şekerden üretilmiş sahte baldır. 

Balı kristalize olmuş şekliyle tüketmek daha iyidir. Donmuş bal 42-45 

dereceler arasında 8-10 saat su dolu bir kapta ısıtılarak çözdürülür. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2010 haberleri/ekim 2010/ekim20.asp 


Kur'an: "Bal İnsanlar İçin Şifadır" 

Baldaki defensin-1 isimli bir proteinin antibakteriyel potansiyele sahip olduğu ve ilaca dirençli bakterilere karşı kullanılabileceği belirlendi. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2010 haberleri/agustos 2010/agustos20.asp 


Yaralara "Bal Tedavisi" 
Bal, iltihaplanmış yaraların tedavisinde antibiyotiğin yerini alabilir. 


http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2009 haberleri/agustos, 2009/agustosl.asp 


"Bal Şifadır": Türkiye'de Balın Kıymeti Bilinmiyor 

Herkes güne başlamadan 3 kaşık bal yemeli. Kahvaltıdan önce yenilen bu bal, kişiyi zinde tutar, enerji verir. 

Bal, vücut tarafından çabuk ve kolay bir şekilde özümlenir. Bal, kan şekeri düzeyini yükseltmek için en uygun gıdadır. Fiziksel ve zihinsel yorgunluğun çabuk giderilmesini sağlar. Balın gebelikte, çocuk sağlığında, yaşlılıkta, karaciğer ve sarılıkta, dolaşım, kalp, solunum, hazım bozukluklarında, zehirlenme, tansiyon, damar böbrek ve salgı bezleri rahatsızlıklarında, astım, sinüzit gibi birçok rahatsızlığın giderilmesinde büyük faydası bulunmaktadır. Balın, göz kataraktlarını azalttığı, birçok kornea hastalığını iyileştirdiği bilinmektedir. Alkol zehirlenmesinin tedavisine yardımcı olan bal, karaciğeri de korur. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2009 haberleri/mayis 2009/mayis27.asp 


Çocuklara Balı: "Sıcak Süte Karıştırarak Vermeyin!" 

Kemik gelişimi için bire bir faydalı olan bal, kaynayan suyla 

karıştırıldığında; enzim ve mineral özelliklerini yitiriyor. Geriye, gıdanın posası kalıyor. 
Böyle durumlarda, sıcak süte karıştırılan bal, içenlerde ağırlık hissi uyandırıyor. 

Bal, dezenfektan ve antiseptik özelliği olup stresle mücadelede etkilidir. Diğer tatlıların aksine bal, dişleri temizleyip parlatır doğal bir macun görevi yapar. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/subat/subat65.asp 


Soğuk Algınlığı İlaçları Zararlı: Bal Yararlı 

6 yaşından küçük çocuklara verilen ve çoğunlukla reçetesiz satılan "öksürük ve soğuk 
algınlığı ilaçları, işe yaramıyor ve zararlı. Burun tıkanıklığını gideren "dekonjestan"; burun akıntısı, hapşırma gibi alerjik belirtilere karşı kullanılan, "antihistaminik"; ve öksürüğü 
baskılayan "antitussif" türü kimyasal maddeler, yararlı olmadığı gibi, ölüm ihtimalini, 2 
yaşından küçük çocuklarda artırdığı kaydedildi. Bu ilaçların, etkili olduklarını gösteren, kesin bilimsel kanıtlar bulunmuyor. Çok ciddi, ölümcül de olabilen yan etkileri gösterebiliyorlar. 
Çocuklara yatmadan önce verilecek bir tatlı kaşığı bal, öksürüğü hafifletir. 

Bal, öksürük ilaçlarıyla karşılaştırılınca; en iyi seçenektir. 

Antioksidan ve antimikrobik etkisi olan bal, hava yollarındaki mukusu yumuşatarak kolayca atılmasına yardımcı oluyor. Grip salgınlarının, had safhada olduğu günlerde, öksürük şuruplarına sarılmadan önce; günde üç kez, birer tatlı kaşığı balı denemenizde yarar var. Balı, sıcak sütün içine katıp içerseniz, rahatlatıcı etkisini daha çok hissedersiniz. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/ocak/ocak35.asp 


Bal: "Öksürüğe ve Boğaza İyi Geliyor" 

Gribe: "Limonlu Bal" 

Limonlu bal, zencefil ve karabiber. Balgamın çıkmasını ve öksürüğü kolaylaştırır. 

Çocuk grip ise; buruna serum fizyolojik sıkmalı ve "limonlu balı" içirilmeli. Eğer çocuk çok küçük değilse, göğsüne viks de sürülebilir. 

Eğer tolore edebiliyorsa, çocuktaki yüksek ateşe de müdahale edilmemelidir. Bazı çocuklar, 
38 derecede, bazıları da 40 derecede çok rahatsız olur. Eğer çocuk, yüksek ateşi olduğu 
halde oynuyor ve normal hayatına devam ediyorsa müdahale etmemek gerekir. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2007 haberleri/h346.htm 


"Bal Şifadır": Hafızayı Güçlendiriyor 
Bal yemek yaşlanmayı geciktiriyor, hafızayı güçlendiriyor ve endişe gibi problemleri ortadan kaldırıyor. Balın içindeki güçlü antioksidanlar vücudu koruyor. 


http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2007 haberleri/h253.htm 


"Balda İnsanlar İçin Şifa Vardır" 

Bal, mikrop öldürücü özelliğiyle yarayı derleyip toparlıyor, enfeksiyonu kurutuyor. Normal pansumanla toparlanmayan yaraları, ballı bantlarla 

iyileştiriliyor. http:/Www.yaklasansaat.com/haberdosya/2007 haberleri/h170.htm 


Arı Zehri Şifadır http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2013 haberleri/nisan 2013/ari, zehiri.asp 


" Apiterapi Tedavi" Yayıldıkça: Arı Ürünleri Değerleniyor 

Apiterapi merkezlerinin açılması, Türkiye'de de başta arısütü olmak üzere, bir çok hastalığın önlenmesi ya da tedavisinde arı ürünlerinin kullanımını artırdı. 

ARI SÜTÜ: KRALİÇEYİ UZUN YAŞATIYOR 

Arısütünün; doku ve cildi yenileyici, deriyi gerdirici, derinin yağ dengesini 

düzenleyici etkisi kozmetik ürünlerinde de kullanımını artırıyor. 

Dünya'da destekleyici besin olarak kullanılan arısütü, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için yoğun antibiyotik kullanan radyoterapi ve kemoterapi alan hastalar, enerji ihtiyacı 

olan sporcular, gelişme problemi olan çocuklar tarafından da önemli oranda tüketiliyor. 
Hücre yenileyici özelliği ve nemlendirici gücü sayesinde, saç ve cilt bakımında da kullanılmaya başlanan arısütü, derinin yağ salgısını da düzenleyebiliyor. Günde bir kaşık yemek yetiyor. 

http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/eylul/eylul!I 1 .asp 


Tedavide Arı Sütü: Mucize İyileştirici! 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2008, haberleri/agustos/agustos36.asp 


ANNE SÜTÜNDE ALTIN DEĞERİNDE BİR PROTEİN KEŞFEDİLDİ: ALARMİN 
Derleyen: Zehra Demirpehlivan-Yaklaşan Saat, 04/12/2020 


Anne sütü, bağırsak florasını destekleyerek bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu gerçek herkesçe bilinir. Ancak bu nasıl oluyor? Bu olgunun arkasındaki moleküler mekanizmalar nelerdir? Niçin aynı yol mamayla besleme ile mümkün olmuyor? Bu gerçeğin arkasındaki nedenler, Bonn Üniversitesindeki bilim adamlarının anne sütündeki bir proteinin, yeni doğan bebeği çeşitli bağırsak hastalıklarından koruduğunu bulana kadar bilinmiyordu. 


Hannover Tıp Okulundan projenin ekip lideri Prof. Dr. Dorothee Viemann: "Alarminler, anne sütündeki 'altın'dır. Bu proteinler, kan zehirlenmesi ve bağırsak iltihabının yol açtığı tehlikeli bağırsak kolonizasyon bozukluklarını önler" dedi. 


Doğum sonrasında bağırsak florası ve mukozası, çevredeki bakteri etkileşimiyle olgunlaşır. 
Bu karşılaşma, bakteri çeşitliliğine neden olarak bağırsak bağışıklığının gelişmesine yardım eder. Böylelikle birçok hastalığa karşı korunma sağlanmış olur. Alarminler bu adaptasyon aşamasını kontrol ederler. Bilim adamları, yeni doğan bebeklerin bakterilere karşı alarminlerin yardımıyla savaşabildiğini buldu. Alarminler, anne sütünden alınan ve çocukların bağırsak yolunda bulunan peptidler ve proteinlerdir.Doğum süreci de bunda rol oynar. 


Araştırma ekibi, zamanında doğan 72 bebek ile 49 prematüre bebeğin dışkı örneklerinde bulunan iki tip alarmin seviyesini ölçümledi. Araştırma sonuçları, planlı sezaryen ameliyatıyla doğan bebeklerin, normal yolla doğan bebeklerden daha düşük alarmin sergilediğini gösterdi. Buna ek olarak prematüre doğan bebekler, zamanında doğan bebeklerden daha az alarmin üretebilirler. Böyle bireyler kronik iltihaplı hastalıklara daha yatkın olurlar. 


Bilim adamları alarmin eksikliğiyle doğan fareler üzerinde de çalıştı. İki gruba ayrılan farelerden birine besleyerek veya aşılayarak alarmin verdiler. Diğer grup fareye ise sadece enfeksiyona neden olan bakteri (Staphylococcus aureus) enjekte ettiler. Araştırma sonuçları, alarminle beslenen farelerin bakteriyel kolonilere ve diğer ilişkili hastalıklara karşı koruma sağladığını gösterdi. Alarminlerin bağırsak mikrobiyotasında bulunan mikroorganizmaların gelişiminin düzenlenmesine yardımcı olduğu ve yeni doğanlardaki bağışıklık sistemini güçlendirdiği sonuçlarına ulaşıldı. 


Prof. Viemann şöyle dedi: "Bu proteinlerin takviyesiyle, yeterince alarmin üretmeyen veya anne sütü alamayan yeni doğan bebeklerin gelişimi desteklenebilir. Böylece, kronik bağırsak iltihabı ve obezite gibi bağırsak kolonizasyon bozukluklarıyla ilişkili uzun süren çeşitli rahatsızlıklar önlenebilir". Bu açıklama, fare modelindeki alarmin uygulamasının zayıf bağırsak kolonizasyonu ve ilişkili hastalıklara karşı koruma sağladığı gözlemiyle de desteklendi. 

Kaynaklar: 

1)"The 'gold' in breast milk", sciencedaily.com, 28/08/2020 

2) "How alarmins found in breast milk protect newborns from intestinal disorders, obesity", firstpost.com, 01/09/2020 


BM GIDA PROGRAMI YETKİLİSİ UYARDI: 2021 YILI 2020'DEN DAHA KÖTÜ 
OLACAK 


yaklasansaat.com, 15/11/2020 


Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Programı (BM-DSP) Başkanı David Beasley, kazandıkları bu Nobel ödülü konuşmasının; Dünya Liderleri için, 2021 yılının 2020'ye göre daha kötü geçeceği ve oluşacak büyük mali kayıptan ötürü de "kıyamet saati kadar şiddetli kıtlık olaylarıyla karşılaşacağız" uyarısı için vesile olacağını söyledi. 


Beasley, Nisan ayındaki BM Güvenlik Konseyi'ni, dünya pandemi ile uğraşırken hastalığın aynı zamanda "açlık salgını"na da neden olabileceği uyarısını yineledi. Bu durumun daha başlangıç olduğunu ve eğer birkaç ay içinde acil önlem alınmazsa birçok yerde kıyametvari açlık olaylarının başlayabileceğini söyledi. Konuşmasının devamında: 

"COVID-19 yeniden etkili olmaya başladı, alt-orta bütçeli ülkelerin ekonomileri kötüleşiyor ve karantina-kapatmaların ikinci dalgası kapımızda" açıklamasında bulundu. 


Aynı açıklamada 2020'deki bütçelerin 2021 yılında mümkün olamayacağını söyleyen Beasley, Nobel konuşmasında Dünya Liderlerine bireysel şekilde ve yüz yüze tekrar seslendi ve eğer harekete geçmezlerse, önümüzdeki 12-18 ay arasında olağan dışı krizler yaşanacağı hususunu dile getirdi. 


"Şu an fonladığınız projelere önümüzdeki sene para bulamayacaksınız. Önümüzdeki buzdağını görmeliyiz. Buzdağının görünen kısmında ise kıtlık, açlık, istikrarsızlık ve göç 


sorunları bulunuyor" şeklinde konuşan Beasley, DSP'nin bu sene 5 milyarı sadece açlıkla mücadele için, 10 milyarı da dünya çapında yetersiz beslenen çocuklar ve bazı yerlerde gençlerin tek yemek kaynağı olan okul öğünlerini desteklemek amacıyla toplam 15 milyar Dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi ve ekledi: "Şu anki bütçemize bu rakamı ekleyebilirsek global seviyede kıtlığı önleyebilir, göç ve istikrarsızlık sorunlarını bertaraf edebiliriz." 


Yönetimlerden ekstra bütçe istemesinin yanında pandemi döneminde servetlerini katlayan milyarderleri bir adım öne çıkmaya çağıracağını ve bu mesajını Aralık-Ocak döneminde ileteceğini söyledi. 


Geçtiğimiz Nisan ayında Beasley, hâlihazırda 135 milyon insanın "açlık krizi seviyesinde yahut daha kötü durumda" olduğunu söylemişti. Sonrasında DSP'nin bir analizinde pandeminin bu rakama 130 milyon insanı daha ekleyeceği ve 2020 sonlarında açlıktan ölme 
seviyesine getirebileceği rapor edildi. Beasley verdiği röportajda açlık krizi ile yüzleşen 270 
milyon insanın bulunduğunu açıkladı. Eğer yeterli destek sağlanmazsa 36 ülkenin çok kısa süre içinde kıtlık koşullarını yaşayacağını söyledi. 


Ekim ayında DSP (BM-Dünya Sağlık Programı) ile FAO (BM-Gıda ve Tarım Örgütü) yaptıkları ortak açıklamada; önümüzdeki 3-6 ay içerisinde 20 ülkenin "gıda güvenliği problemlerinde keskin artış" yaşamanın eşiğinde olduğu ilan edildi. 

Yemen, Güney Sudan, Kuzeydoğu Nijerya ve Burkina Faso'daki bazı bölgelerin zaten yıllar boyu süren çatışmalar ve doğal felaketlerle kritik açlık seviyesinde olduklarını bu durumun kıtlık felaketine yol açabileceği açıklandı. Aynı açıklamada Afganistan, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Etiyopya, Haiti, Lübnan, Mali, Mozambik, Nijer, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela, Zimbabvwe'nin acil durumda 

olduğu yer aldı. 


COVID-19 aşısı hakkında konuşan Beasley; aşının Batı ekonomilerinin sıçrama yapabilmesi için iyimser bir ortam oluşturacağını fakat şu anda piyasada bulunan 17 milyar dolarlık desteğin sürdürülemeyeceğini söyledi. Son olarak, "Ocak ayında karantina ve kısıtlamalara geri dönecek olan Orta-alt gelirli ülkelerdeki geciken borç ödemelerinin ekonomiyi kötüleştireceği ve 2021'in çok kötü bir yıl olacağı konusunda endişeliyiz" şeklinde konuştu. 


Güncelleme: 03/12/2020 
Kaynak: Edith M. Lederer, "Nobel UN Food Agency Warns 2021 Will Be Worse Than 2020", apnews.com, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 15/11/2020 


GRONLAND'DAKİ BUZULLARIN ERİMESİ DURDURULAMAZ! 
ev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 13/08/2020 


40 yıllık uydu verilerinin gösterdiğine göre Grönland adasındaki buzullar o kadar parçalanmış 
durumda ki küresel ısınma bugün dursa bile buzuldan parçalar kopmaya devam edecek. 


Kar yağışının her sene buzul tabakasını yenilediği Grönland'da bu sefer kritik eşik aşıldı. 
Yağan karlar buz tabakası üzerinde tutunamadan okyanusa karışıyor. Ohio State Üniversitesi Byrd Kutup ve İklim Araştırma Merkezi'nde araştırmacı ve aynı zamanda çalışmanın başyazarı Michaela King: 

"Buzdaki birikme ve kayıp olaylarını uzaktan gözlem ile inceledik. Ve kopup okyanusa 


sürüklenen buzul parçalarının tabaka üzerinde birikenden fazla olduğunu gördük" şeklinde konuştu. 


Araştırmacılar, 80 ve 90'lı yıllarda biriken kar ile eriyip-kopan buzul miktarlarının çoğunlukla dengede olduğunu buldu. Bu yıllarda buz tabakaları her sene yaklaşık 450 milyar ton buz kaybediyor ve her sene yenileniyordu. 2000'li yıllardan itibaren her sene kaybedilen buzul miktarı istikrarlı bir şekilde arttı ve kopma miktarı 500 milyar tona ulaştı. Kar yağışı ise aynı derecede artmadığından ve özellikle son 10 yılda buzul erime hızı aynı kaldığından artık buzulun kaybı, oluşmasından hızlı gerçekleşiyor. 


2000 yılından önce her sene en az bir defa buzulun erime ve tekrar oluşma durumu vardı. 
Fakat günümüzdeki iklimde buzul kütlesinin artması neredeyse yüz yılda bir 
gerçekleşebilecektir. Michaela'ya göre 1985'ten beridir Grönland'daki buzullar her sene 3 
kilometre geri çekildi. Kırılan buzulların büyük bir kısmı suyun içerisinde kaldı. Isınan okyanus suları, buzulları eritti ve artık eski hallerine dönmeleri çok zorlaştı. 


Bu demektir ki eğer mucizevi bir şekilde buzullardaki iklim değişikliği sona erse bile eriyip, kopup okyanusa karışan buzullar yine de kar yağışıyla biriken miktardan kat be kat fazla olacak ve bir süre daha parçalar kopmaya devam edecek. 

Grönland'dan kopan buzullar tüm dünya için problem teşkil ediyor. Buradan kopan buzul parçaları Atlantik (Atlas) Okyanusuna ve buradan da tüm okyanuslara ulaşıyor. Kopan buzul parçaları deniz seviyesindeki yükselmelerin baş aktörü olarak değerlendiriliyor. Geçen sene Grönland buz tabakasından eriyen yahut kopan buzullar sadece iki ay içerisinde deniz seviyelerinde 2,2 milimetre yükselmeye sebep oldu. 


Güncelleme: 29/11/2020 
Kaynak: Laura Arenschield, "Warming Greenland Ice Sheet Passes Point of No Return", sciencedaily.com, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 13/08/2020 


KUZEY KUTBU'NDA BUZULLAR ERİYOR.AÇIĞA ÇIKAN METAN GAZI VE 
KARBONDİOKSİT KÜRESEL ISINMAYI ŞİDDETLENDİRİYOR 


çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 16/10/2020 


Kuzey Buz Denizi'nde derinlemesine yapılan çalışmalar sonucu bilim insanları permafrost (kalıcı donmuş toprak) tabakasının eriyip atmosfere sera gazı salınması tehlikesine karşı tekrar uyardılar. 


Eski zamanlarda donmuş toprak tabakasından alınan kimyasal ve organik numunelerin incelenmesiyle, son buzul çağının bitimindeki hızlı ısınma ile devasa miktarlarda karbonun havaya salındığını keşfedildi. O zamanlarda donmuş çok geniş araziler çökmeyle birlikte çamur şeklinde denize aktı ve bu yol boyunca karbondioksit, metan gazı salınımına devam etti. 

"Science Advances" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre Kuzey Denizi'nde birkaç derecelik bir ısınma bile, donmuş toprağı eriterek aniden yüksek seviyede karbon salınımına neden olmuştur. 


Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki donuk olan çok geniş araziler Dünya atmosferinden daha fazla karbon barındırıyor. Bundan dolayı ani ve yüksek miktarlarda karbon salınımı tehlikeli 


bir şekilde küresel ısınmayı hızlandıracaktır. Kuzey Yarımküre'de 23 milyon kilometrekareden fazla permafrost bulunduğu biliniyor. 


Atmosfere salınan sera gazlarının miktarı arttıkça eriyen kalıcı buzul tabakaları (permafrost) Kuzey Kutup Bölgesi'nde yaşayan insanları da etkileyecektir. Eğer Alaska bölgesindeki erime son 5 yıldaki gibi aynı tempoda seyrederse, eski çağlardan beridir donuk olan tabakalarda geniş çaplı erime meydana gelebilir. 


Colorado Üniversitesi Kuzey Kutbu ve Alp Araştırmaları Enstitüsü yöneticisi Merritt Turetsky: 

"Günümüzdeki donmuş yerleşik buzul tabakaları geçmişte salınandan daha fazla organik karbon tutabilir fakat kayıtlarda metan gazının da açığa çıktığı önemli dönüm noktaları var. 
Metan gazı da karbondioksitten daha tesirli bir sera gazı olduğu için farklı sera gazlarının salınımında hangi parametreler etkili bu konuda daha çok çalışmaya ihtiyaç var" açıklamasında bulundu. 


Güncelleme: 26/11/2020 

Kaynak: Bob Berwyn, "New Climate Warnings in Old Permafrost: 'It's a Little Scary Because it's Happening Under Our Feet.", insideclimatenews.org, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 16/10/2020 


BURUN VE BOĞAZA YAPILAN GARGARA COVİD19'UN ETKİSİNİ AZALTIR çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 18/11/2020 


Bilimsel bir çalışmada laboratuvar ortamında koronavirüse 30 saniye temas eden ağız gargarasının virüsü öldürebildiği bulundu. Araştırmayı gerçekleştiren Cardiff Üniversitesindeki bilim insanları, reçetelere yazılmayan "gargara yapma" tekniğinin virüsün yok edilmesine katkıda bulunabileceğini gösterdi. 


Söz konusu çalışmanın raporu Wales Üniversitesi Hastanesinde bulunan Covid-19 hastaları üzerinde başlatılan klinik denemeler sonucu ortaya çıktı. Araştırmaya göre gargara yapmak, tükürükteki virüslerin öldürülmesine yardımcı olabiliyor ama henüz koronavirüs tedavisi için kullanılabileceğine dair bir kanıt yok. Çünkü yapılan bu işlem solunum yollarına, akciğerlere ulaşmıyor. 


Bristol Üniversitesinden diş eti hastalıkları uzmanı Dr. Nick Claydon: 

"Cardiff Üniversitesinin laboratuvar ortamı denemelerindeki gibi klinik araştırmasında da bu tarz pozitif sonuçlar görünürse demek ki CPC (setilpiridinyum klorür-bir çeşit kimyasal tuz) bazlı ağız gargaraları, el yıkama, sosyal mesafe ve maske takmak gibi günlük bir rutin haline gelebilir" açıklamasında bulundu. 


Üniversitenin açıkladığı raporda en az “00,07 CPC içeren ağız gargaraları laboratuvar ortamında virüs ile temas ettiğinde onu tamamen ortadan kaldıracak şekilde etki edebiliyor. 
Çalışmanın başyazarı Dr. Richard Stanton; diş eti çekilmesi tedavisinde kullanılan yaygın gargaraların, ağız ortamı şartlarının oluşturulduğu laboratuvarlarda (SARS-CoV-2) koronavirüsün işlevini dahi durdurduğunun bilindiğini ve yeni araştırmanın bu bilgilere katkıda bulunacağını dile getirdi. 


Cardiff Üniversitesinde hastalar üzerinde yapılacak olan klinik çalışma sonucunda, hastanede Covid-19'dan dolayı yatan insanların tükürüklerinde virüsün gargara yardımıyla ne seviyede azaltılabildiği yeni yılın ilk zamanlarında açıklanacak. 

Aynı üniversiteden Prof. David Thomas; başlangıçta elde edilen sonuçların umut verici olduğunu ama klinik denemelerin hastalığın yayılması konusunda fikir veremeyeceğini söyledi. Ayrıca bu tarz ağız gargaralarının laboratuvar ortamında çok etkili bir şekilde virüsü yok ettiğini fakat yaptıkları çalışmanın da esas konusu olarak hastalarda aynı şekilde olup olmadığını öğrenmeleri gerektiğini ekledi. 


Güncelleme: 24/11/2020 
Kaynak: "Covid: Mouthwash 'can kill virus in lab in 30 seconds Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 18/11/2020 


LAL 


, bbc.com, çev. Furkan 


COVİD19 ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA...AĞAÇLAR, BİTKİLER, DEFNE HAVAYI TEMİZLEYİCİ VE KORUYUCUDUR 


çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 14/08/2020 


Covid-19 salgınının, İtalya'nın sanayileşmiş Kuzey kesiminde, yeşil alanın fazla olduğu Güney bölgesine göre etkileri çok daha çarpıcı bir şekilde hissedildi. Bu farkın birazı sanayi bölgelerinden ötürü partikül maddelerin (PM) çokluğu ile açıklanabilir. Diğer yandan ağaçlar bitki yüzeylerinde PM tuttukları için hava kirliliğini azaltmaktadırlar. Biyoaktif (biyolojik olarak etkili) uçucu organik bileşikler (VOCs) salgıladıkları içinse insan bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. 


Bu makaleye konu olan çalışmada tipik bir Akdeniz bitkisi olan defnede(Laurus nobilis L.) 
potansiyel koruyucu bileşiklerin araştırıldığı bilgisayar destekli çalışmalarda virüse karşı etkili(antiviral) maddelere bakıldı. Raporda anlatıldığı şekliyle her dem yeşil (yaprak dökmeyen) Akdeniz ormanları ve maki bitkileri, İtalya'nın Güney bölgelerinde bağışıklık sistemini değiştiren (destekleyen) bazı uçucu organik bileşikleri salgılayarak ve biyoaktif içerik açısından zengin besin içeriği ile buradaki durumun kötüleşmesini durdurmuş olabilir. Ayrıca Akdeniz Defnesindeki glükozid kimyasalının anti Covid-19 olarak kullanılabileceği de bu çalışmada ortaya çıkmıştır. 


COVID-19(CoronaVirus Disease 19) -(SARS CoV-2)-ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu sebebiyle ciddi akciğer iltihabı belirtileri olan yeni bir hastalık türüdür. Orta Çin'de Wuhan'da 2019 yılında belirdi. 11 March 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "pandemi" durumu ilan etti. 


SARS-CoV-2 yarasa yoluyla yayılan diğer beta koronavirüs (SARS ailesi) türleriyle benzerlik göstermektedir. Bu yeni virüs ayrıca 2002-2003 yılları arasında patlak veren SARS-I salgını genetiği ile %79 oranında aynı genetiğe sahiptir. 

Virüsün çıktığı Çin'de ve merkez haline gelmiş diğer yerleşim yerlerinde aynı zamanda da hava kirliliğinin çok yüksek olduğu ESA (Avrupa Uzay Ajansı) - NASA (Abd Uzay Ajansı) verileri ile gösterilmiştir. 


Yapılan araştırmalarda hava kirliliğinin, mikroorganizmaları taşıyarak akut solunum yolu iltihabı için risk oluşturduğu da bulunmuştur. Diğer taraftan İtalya'nın Kuzey bölgelerinde COVID-19 kaynaklı ölümlerin ve hastanede kalma oranlarının yüksek olması birkaç faktörle bağlantılıdır. Güneş ışığından faydalanmanın nispeten az 


olmasından ötürü, bağışıklık sistemini düzenleyen D vitamini eksikliği bu faktörlerdendir. Ayrıca hava sıcaklığının düşmesi ve nem oranları virüsün insan vücudu dışında daha uzun süre kalmasına neden olmaktadır. 


Örnekleme olarak tipik bir Akdeniz bitkisini "defne bitkisi"(Laurus nobilis L.) ele alındı. 
Bilgisayar ortamında potansiyel anti-COVID-19 maddelerinin bir kaynağı olarak üzerinde çalışıldı. Bu doğal maddeler SARS-CoV-2'nin diğer hücre proteinlerini parçalayan (proteaz) enzimini (Mpro) engelleyebiliyordu. Bunun yanında defnelerden çıkan "laurusit" bileşiklerinin de zehirleme durumları incelenmiştir. 


Defne ağacı dışında hava kirliliğini azaltan bitkiler arasında Akdeniz meyvelikleri, makilikler, zakkum, çalı meşesi, yabani zeytinlikler sayılabilir. Ağaçlar bir nevi uzman hava temizleyicisi gibi kirli-zararlı partikül maddeleri yapraklarında ve diğer bitki yüzeylerinde tutar, gaz kirleticilerini gözeneklerinden emerler. Bu bağlamda Akdeniz bitki örtüsüne ait olan çalı meşesi, defne gibi birkaçının güçlü kirleticileri hapsederek atmosferi temizleyebildiğini söyleyebiliriz. Parçacık maddeler (PM) ve diğer kirleticilerin havadaki yoğunluklarını azaltarak hava kalitesini arttıran şehir ormanları böylelikle COVID- 
19 etkilerini de azaltabilir. 


Ayrıca ağaçlardan salınan organik uçucu bileşiklerin solunmasıyla bağışıklık sisteminin 
harekete geçmesi arasındaki ilişki dikkat çekicidir. Sağlığa faydalı etkileri için en az 1 
hafta ormanda vakit geçirme aktivitesi olarak "oksijen banyosunun" pozitif etkileri olmuştur. 


Defne gibi birkaç Akdeniz bitkisinin yaprak ve ince dallarından faydalı, uçucu bir bileşik olan "'bornil asetat" salgılanır. Akciğer iltihabı tedavisi için yapılan hayvanlar üzerindeki çalışmalarda bu maddenin iyileştirici etkisi görülmüştür. 


Araştırmalar sonucunda adaçayı, dağ kekiği ve diğer Akdeniz bitkilerinin mutfakta kullanılmalarının yanı sıra halk arasında yıllardır alternatif ilaç olarak da tatbik edildiği bilinmektedir. Virüs kaynaklı olanlar dâhil birçok hastalığı tedavi etmede bunlardan faydalanılmıştır. 


Dikkat çekici bir şekilde, en muhtemel anti-COVID-19 ilacı olarak "Defne yağının" kullanılabileceği bilgisi kaynaklarda geçmektedir. Akdeniz bitki örtüsünde defne ormanlarının tipik bir üyesi olan defne ağacı-bitkisi (Laurus nobilis L.) genellikle yemek hazırlamada tat vermesi için kullanılmış, bunun yanında sağlığa faydalı birçok etkisi de olmuştur. Defne yapraklarındaki esansiyel yağların Anti-oksidan ve anti-mikrobiyal özellikleri yetişme bölgesinin yükseklik ve iklim özelliklerine göre değişim gösterebilmektedir. 


Defnenin toprak üstündeki kısımları birçok esansiyel yağı barındırmaktadır. 2008 
yılında yapılan bir çalışmada bu yağların CoV-1 hastalığını laboratuvar ortamında engellediği de gösterilmiştir. COVID-19 virüsünün ana etken maddesi olarak kabul edilen Mpro, 2002-2003 yıllarındaki SARS-CoV-1 virüsü ile %96 benzerlik göstermektedir. 


Sonuç olarak; ılıman iklim, Güneş ışığından fazla yararlanma ve muhtemel antivirütik etkileri olan maddeleri barındıran besinleri içeren Akdeniz diyeti, hastalık ile mücadeleye katkıda bulunabilir. Örneğin yaprak dökmeyen -sürekli yeşil- Akdeniz bölgesi 


ağacı olan defneden elde ettiğimiz kırk bileşikten dokuzu, COVID-19'un ana maddesine ciddi bir şekilde etki etmiştir. 


Güncelleme: 22/11/2020 

Kaynak: Valentina Roviello-Giovanni N. Roviello, "Lower COVID-19 Mortality In Italian Forested Areas Suggests Immunoprotection By Mediterranean Plants", nebi.nlm.nih.gov, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 14/08/2020 


"EVREN DEV BİR İNSAN BEYNİNE BENZİYOR" 
çev.Şafak Küçüksezer, indyturk.com, 18/11/2020 


Yeni bir çalışmada, tamamen farklı ölçeklerde var olan en karmaşık sistemlerden evren ve içindeki galaksilerle beyin ve bulundurduğu sinir hücreleri arasındaki farklılık ve benzerlikler incelendi. Araştırmacılar boyutları bariz şekilde farklı olsa da yapıların kayda değer benzerlikler gösterdiğini ortaya koydu. Ayrıca sinir ağlarıyla galaksiler arasındaki bağların oluşma biçimlerini de inceleyen ve kayda değer benzerlikler tespit eden araştırmacılar, iki sistemin de kendilerini oluşturan parçalardan daha benzer olduğunu gördü. İncelemede her boğum arasındaki ortalama bağlantı sayısı ve kümelenme biçimleri karşılaştırıldı. 


Verona Üniversitesinden beyin cerrahı Alberto Feletti'yle birlikte çalışan Bolonya Üniversitesinden astrofizikçi Franco Vazza: 

"İki sistemin görüngesel yoğunluklarını hesapladık. Bu, kozmolojide galaksilerin uzamsal dağılımını çalışmak için sıklıkla kullanılan bir teknik. İncelememiz, beyinciğin sinir ağındaki 
1 mikrometre ile 0,1 milimetre arasında bir ölçekteki dalgalanma dağılımının, maddenin 
evrendeki ağda oluşan dağılımıyla aynı ilerleyişi izlediğini gösterdi. Tabii ki evrendeki ölçek çok daha büyük, 5 milyon ışık yılından 500 milyon ışık yılına değişiyor." 


Alberto Feletti: 

"Yapısal parametreler burada da beklenmedik derecede benzer çıktı. Galaksilerle sinir hücrelerini düzenleyen fiziksel güçler arasındaki gözle görülür farka rağmen, iki ağ arasındaki bağlantısallık aynı fiziksel ilkeleri izleyerek evriliyor. Bu iki karmaşık ağ, evrendeki ağ ve bir galaksi veya bir sinir ağıyla sinir hücresi arasındakinden daha fazla benzerlik gösteriyor." 


Çalışma, epey farklı fiziksel süreçlerin birbirine çok benzer karmaşık ve düzenli yapılar oluşturabileceğine işaret ediyor. Örneğin insan beyni yaklaşık 70 milyar sinir hücresinin oluşturduğu ağ sayesinde çalışıyor. Evrenin en az 100 milyar galaksiden meydana geldiği tahmin ediliyor. Bunlar her sistemde karmaşık şebeke veya ağlar içinde toplanıyor, uzun iplikler halinde yayılıp boğumlar yoluyla birbirlerine bağlanıyor. Evren ve beynin fotoğraflarından tanıdık bu etrafa yayılmış boğumlar, aynı zamanda görüntülerdeki bazı yüzeysel benzerlikleri de oluşturuyor. 


Öte yandan, iki sistemde de bu bağlantılar kütlenin yalnızca %30 kadarına tekabül ediyor. 
Beyinde bulunan su ve evrendeki karanlık enerji gibi edilgen görünen parçalarsa iki sistemde de kütlenin yaklaşık %70'ini oluşturuyor. 


Araştırmacılar benzerlikleri daha derinlemesine incelemek adına bu galaktik ağların oluşma biçimini beyinden bölgelerle karşılaştırdı. İncelemede maddenin, birbirinden epey farklı bu iki sistem içindeki dağılımını anlamaya çalıştılar. 


Bulguları izah eden "Sinir ağıyla kozmik ağ arasındaki nicel karşılaştırma" (The guantitative comparison between the neuronal network and the cosmic web) başlıklı makale, Frontiers of Physics'te yayımlandı. 


Güncelleme: 20/11/2020 
Kaynak: Andrew Griffin, "The Universe is Like A Giant Human Brain, Scientists Find", çev.Şafak Küçüksezer, indyturk.com, 18/11/2020 


DOĞAL FELAKETLER VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARASINDAKİ BAĞLANTI 
KESİNLEŞTİ 


çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 22/10/2020 


2020 yılı birçok açıdan yıkıcı geçiyor. Atlantik'teki kasırgalar o kadar çok oluyor ki isim 
vermek için harf bulamıyoruz. Kaliforniya'daki yangınlar 16.000 kilometrekareden fazla bir alanı yıkıp geçti ve bölgede bir mevsimde en çok yanan alan olarak tarihinde rekor kırdı. Bu yılın ilk 9 ayında zararı 1 milyar dolardan fazla olan ve en az 188 insanın hayatını kaybettiği 
16 iklim felaketi yaşandı. Bunlar sadece ABD'de oldu. Avustralya'daki çalılık yangınları, Orta 
Afrika'daki seller, Hindistan ve Bangladeş'te onlarca insanın öldüğü Amphan hortumu bu felaketlere eklenebilir. 


2020 yılı Kuzey Yarımküre için en sıcak yaz olarak tarihe geçti. Kuzey Amerika'daki 
"Büyük Göller" hiç donmadı, Rus yetkililer Moskova'ya tatil sezonu için yapay kar ithal ettiler, kavrulan Kaliforniya'da yangın sezonu takvimlerin ötesine geçti. Sibirya'da sıcaklıklar o kadar yükseldi ki çıkan yangınlar sonucu kalıcı buzullar (permafrost) eridi ve yüksek miktarlarda karbon açığa çıktı. Bağdat'ta termometreler Temmuz ayında 50 *C'yi aştı. Tüm yeryüzü ikinci en sıcak yıl olarak rekora doğru koşuyor. 


Fakat bilim insanları bu yılın hava felaketlerini iklim ile nasıl bağdaştırdılar? 

Endüstrinin gelişmesiyle beraber, insan kaynaklı ısınma sonucu kutuplardaki buz tabakalarının erimesiyle ortalama deniz seviyelerinde 20-22cm yükselme meydana 

geldi. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) gel-git sellerinin ABD'de son yirmi 
yılda 2 katına çıktığını açıkladı. Bengal Körfezinde deniz seviyesinin dünya ortalamasının 2 
kat fazla hızında yükselen bölgede Amphan Tufan'ından kaynaklı deniz suları 4,87m kabardı ve 25km iç kısımlara kadar girdi. 


Fırtınalar, okyanustaki enerjiden güç alırlar. Su ısınıp, buharlaştığında hava ile etkileşip, nemli havanın yükseldiği, yağmurun yağdığı ve rüzgârların estiği girdap hücresi 

oluşabilir. Hava ısındıkça fırtına daha da güçlenir. 

Okyanus sıcaklıklarının yükselmesi aynı zamanda fırtınaların çık hızlı yoğunlaşmasına neden olarak hava tahmincilerini ve insanları aniden yakalar. ABD Güney Körfezi'nde, Ağustos'ta Laura Kasırgası kıyıya varmadan 24 saat içerisinde 104 km/s hıza ulaştı. Kasırgada 42 kişi öldü, 13 milyar dolar zarar oluştu ve tarihteki en maliyetli 20 Atlantik kasırgası arasına girdi. 
Laura'dan 6 hafta sonra Delta Kasırgası Lousiana Lake Charles bölgesinde çok büyük yıkıma neden oldu. 


Hava ne kadar sıcak olursa kasırgalar da o kadar çok yağmur barındırır. Bunun tipik örneği 2017 yılında Harvey kasırgasında görüldü. Güney Teksas'a 1,5 metre yağmur bırakarak tek bir fırtınadan kaynaklı en yoğun yağış olarak ülke tarihinde yerini aldı. 


Kimyasal bir eşitliğe göre (*) atmosfer ısındıkça bitki örtüsü ve topraktan daha çok nem çeker ve vahşi yangınlara zemin hazırlar. Bilim insanları bunu "buhar basınç kaybı (VPD)" ölçeğiyle değerlendirirler. Bu ölçekte havanın doygun durumda ne kadar su buharı tutabileceği ve havadaki nem miktarı arasındaki fark ölçülmektedir. Bu değer ne kadar 
yüksekse atmosfer o kadar "susuz" demektir. Kaliforniya'da bu yıl VPD değeri son 40 
yılın en yükseği olarak kaydedilmiştir. 

(#) Clausius-Clapeyron 


Güncelleme: 19/11/2020 
Kaynak: Sarah Kaplan, "The undeniable link between weather disasters and climate change", washingtonpost.com, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 22/10/2020 


7 ŞUBAT, 15 TEMMUZ VE ERDOĞAN 


Yaklaşan Saat, 07/02/2021 
Sayın Erdoğan'la ilgili özet bir analiz aşağıdadır: 


1) Erdoğan, Erbakan gibi baskın hatta tekil denecek derece özgün bir liderin etkisinden sıyrılarak, siyasi parti hareketini başlatmıştır. Bu oldukça zorlu bir mücadele ve irade gerektirmektedir. İBB başkanlığı, hırsını, kararlılığını ve başarısını ortaya koymuştur. Siyasi parti oluşumu aşamasında ve başlangıçta "Küresel Güç(KG)"ün teşvik ve desteklerinden yararlanmıştır. Zira devlet içindeki laikperest-oligarşik yapının, karşısına dikileceğini bildiği için KG ile açıkça iş birliği yapmıştır. Bu inkar edilemez bir gerçektir. 


2) Zaman içinde verdiği mücadeleler ve başarıların rüzgarını arkasına alarak, KG'nin önünde dik durmaya ve milli bir lider karakteri ortaya koymaya çalışmış ve bu yolda gittikçe Türk devletinin bağımsızlığı ilkesine güç vermiştir. KG konusundaki bu dost görünümlü KG siyasi liderlerinin gerçek şeytani yüzlerini okumada zayıf kalsa da; Milli bir duruş sergilemekten asla vazgeçmemiştir. Bu durum KG temsilcilerini sürekli rahatsız etmiş ve sinsi planlar yapmalarına yol açmıştır. Erdoğan siyasetinin Türkiye'yi ayağa kaldıracağını açıkça gören Küreseller, giderek ne pahasına olursa olsun; kendilerine ihanet ettiğini düşündükleri Erdoğan'ı tasfiye etme planlarını çoktan yapmışlardır. 


3) F... terör örgütü ve hareketi, Türkiye'yi yönetenler için bir yüz karasıdır. Bir devletin ve yöneticilerinin gözü önünde; CİA, KG adına İslam ve Türklük kavramları kullanılarak değil Türkiye'yi dünyayı dönüştürecek bir hareket yıllarca organize edilmiştir. Devletin bütün kalelerine giriliyor; devletin tüm savunma ve istihbarat mekanizmaları değil tespit etmek bizzat destek sağlıyor. Erdoğan'a gelinceye kadar, adeta devleti yok edecek bir atom bombası, devletin, ordunun ve toplumun içinde inşa ediliyor. Demireller, Özallar, Ecevitler, Generaller, askeri ve sivil istihbarat, hepsi bu yıkım hazırlığından sorumludurlar. Sayın Erdoğan, Erbakan'dan aldığı F... bilincine rağmen; siyasi güç kazanmak için o da aynı hatayı yaparak, bu emperyalist istilayı göremeyerek, her türlü desteği vermiştir. KG de bu gafletten yararlanarak Erdoğan'ı yok etmek için başarısız olacak olsa da bir iç savaşı bizzat organize etmiştir. 


4) Erdoğan'ın fazileti ki şayet faziletse, kandırıldığını itiraf etmesidir. Ancak 7 Şubattaki ve 
15 Temmuzdaki liderliği tek kelimeyle dirayettir, kahramanlıktır. Bu iç savaş ve Erdoğan'ı 
öldürme teşebbüsü, en başta Sayın Erdoğan'ın sarsılmaz bir iradeyle mücadelesi ve önderliği ile önlenmiştir. Kim bunu inkar ederse, devletine milletine gereken önemi vermemiş, nankörlük etmiş olur. Bu darbe görüntüsü verilmiş iç savaş başarılı olsaydı, sadece Türkiye değil Dünya da KG'nin "Yeni Dünya Düzeni"ne geçmiş olacaktı. Erdoğan'ın elbette hatalı kararları çoktur, bunlara örnekler de verilebilir. Ancak karar verdikten sonra ortaya koyduğu irade ve sonuçlandırma azmi ve ayakta duruşu, takdire şayandır, bizce bir liderde olması gereken önemli bir meziyettir. 


SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI MI, SOSYAL DARWİNİZM Mİ? YETTİ! BU DÜZEN 
DEĞİŞMELİ! (5) 


Celalettin Can 78'liler Girişimi Sözcüsü -Cumartesi 16 Mayıs 2020-indyturk.com/ Kapitalizmin “ünlü” duayenlerinin bile daha çok kriz anlarında hatırladıkları bir gerçek var; “Kapitalizmin sürdürülebilir bir düzen olmadığı” ... 


İşte kapitalizmin nanoteknoloji, biyoteknoloji, yapay zeka gibi türlü yüksek teknolojisi her şeye karşın doğal güçleri kontrol edemiyor. 


O çok gelişmiş labatuvarların ve bilim insanlarının doğa canlıları karşısında sınırlarının olduğu ortaya çıkıyor. 


Büyük devletlerin en iyi korunan başkanları, başbakanları, iş insanları bile can güvenliği sorunu yaşıyor. Bir panik, bir korku, bir çaresiz ruh hali... 


Bir nokta geliyor, kontrol sağlanıyor ama felakette yaşanmış oluyor. 


Derste çıkarılmıyor; daha doğrusu çıkarılamıyor. Çünkü en yıkıcı, en yok edici felaketi bile istismar etmeyi içselleştirmiş, başka türlü yapamayan çok daha tehlikeli bir virüs söz konusu. 


Kapitalizmdir bu! 


Afrika'nın ormanlarından, Çanakkale'nin Kaz Dağlarına, Antarktika'nın buzullarına kadar yakmadığı yıkmadığı doğal ortam, doğal denge bırakmadı. 


Her şeyi bozdu, her şeyi hormonladı: doğayı, canlıları, tarımsal ürünleri, hayvancılığı, hatta en çokta insanı... 


Ama her şeyin de bir sınırı var. 


Gün gelir, doğa isyan eder; daha fazla kâr, daha fazla sömürü için doğal ortamı dağılan, kozasından çıkan virüs doğası gereği ama salgınla, ama felaketle intikam alır. 


Kapitalist ilişkiler, kapitalistler hadiseyi sömürü aracı haline getirirken de en büyük bedeli tanık olduğumuz gibi yine işçiler ve emekçiler ödüyor, bu kötülüklerde payı olmayan insan kardeşlerimiz ödüyor. 


Geleceğe güvenli 20. yüzyıldan, belirsizliklerin 21. yüzyılına... Koronavirüs öncesinde, kapitalizmin geleceği nasıl görünüyordu? (1) 
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20. yüzyılın sonları, sosyal devrime karşı, "neoliberal devrim!" (2) Sosyal Darwinizm 


“Sürü bağışıklığı” sistemi adı altında sistemli bir toplumsal cinayetler silsilesi yaşanıyor. 
Amerika, Italya, İngiltere başta olmak üzere en gelişmiş kapitalist ülkeler yapıyor, yaptı bunu. 


Korona salgınını atlatacak yaşam düzeyine sahip olanlar, sağlıklı bireyler yaşıyor. 


Yaşlı, emekli, engelli, ücretsiz izinli, yoksul, hijyensiz koşullarda çalışmak zorunda olan işçi emekçi bireylerin sağlıklı yaşaması için gerekli sosyal olanaklar tanınmıyor. 


Sermayedara, patrona maddi teşvik, vergi muafiyeti gibi olanaklar sağlanarak güçlendirme, yaşatma öncelikli tercih oluyor. 


İşçilerin işten çıkarılmasına, ücretlerin düşük tutulmasına, sendikal hak ve özgürlüklerin tanınmamasına göz yumuluyor. 


İşçiler disiplinli çalışmaya zorlanıyor, patronla uzlaşma içinde olması sağlanıyor, sosyal yardım olanaklarından yoksun bırakılıyor. 


Böylece patronun çıkarlarına uyuma "ikna" edilen işçi, hastalık ve ölüm pahasına işte kalıyor. 
Gerisi baştan gözden çıkarılmış oluyor zaten. 


İşçi, emekçi, emekli, engelli, yaşlı, yoksul toplumsal katmanların kırımını, TV'lerde tartışan koca koca bilim insanları utanmazca sürü bağışıklığı olarak niteliyor. 


Aslında bu sistemi Sosyal Darwinizm olarak kavramlaştırmak daha bir akla ve bilime uygun. 


Totaliter eğilimli iktidarlar bu kavramı kullanmaktan imtina ediyor. Bunun nedeni teşhir olmaktan koruna kaygısı olmalı. 


Neoliberal kapitalizm ve emek üretimi ilişki çerçevesi: Her deneyimden öğrenilir (3) 


Kapitalizmin bir normali: Koronavirüs, toplumsal “şok” ilişkisi (4) 


Yaşanılır bir dünya 


Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu maddi çıkar ilişkilerini aşamıyorlar. Onlara rağmen AVM'lerin açıldığı, öğrenci sınavlarının öne alındığı, futbol maçlarının yapılacağı anlaşılıyor. 


Yaz sezonu le birlikte Kürt tarım işçileri batıya, özellikle Çukurova'ya yığınlar halinde akacaklar. 


Cumhur iktidarı, belirli bir bütçe ayırarak bunun önünü alma diye sorumluluk duymuyor. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tünelin ucu göründü, Ramazan sonrasında çifte bayram istiyoruz” açıklamasında görüldüğü üzere koronavirüse karşı bir “başarı hikayesi? ilan etmeye hazırlanıyor zahir. 


Peki, gerçek bu mu? 
Konu ilgili uzman kurumların tutumu nedir, aktaralım: 


Şeffaf ve demokratik olmayan, halk sağlığını, emekçilerin sağlığını hiçe sayan bu süreçlerde yapılan uygulamaların toplum sağlığına faydası olmadığı gibi, “normalleşmeye dönüş” uygulamalarınız da kabul etmeseniz de emekçiler, işçiler ve yoksullar için açıkça “sürü bağışıklığı” stratejinizin itirafıdır. 


(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası /SES) 


Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede atılan adımların bilimsel verilere uygun atılması gerekiyor. AVM'lerin yeniden açılması gibi adımların piyasa baskısından uzak epidemiyolojik verilere dayanması gerekiyor. Gevşeme adımının atılması için henüz erken. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) korona virüste 2022 sonuna kadar pek çok dalga olabileceği uyarısında bulunuyor. Yaşanacak yeni dalgalar için Türkiye'nin hazır değil. Türkiye'de taramaların yapılması ve Türkiye'deki virüs yükünün, ağırlığının saptanması gerekiyor. 


Toplumun ne kadarı bu virüsü aldı, bunun bilinmesi gerekiyor. Çünkü nüfusun yüzde 50, 60'1 bu virüsü almadan toplumsal bağışıklıktan bahsetmek söz konusu olamaz. Bunun için de viral tarama testlerinin mutlaka yapılması gerekiyor ve ezbere değil, hangi risk faktörlerine yapılacak, toplumun hangi kesimine yapılacak, bunların bilimsel olarak tespiti gerekiyor ve buna göre davranılması gerekiyor. 

Dolayısıyla ikinci dalgaya hazır olmak için bu verilerin toplumla paylaşılması, bağımsız bilimsel araştırmaların yapılıp ona göre bir öngörüde bulunulup hazırlıkların yapılması gerekiyor. 


(Prof. Dr. Sinan Adıyaman,Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı) 


Şu an için normale dönmek, alışveriş merkezleri açmak çok risklidir. Bu tür salgınlarda önce son vakanın bile olmadığını göstermeniz ve sonra normale dönmeniz lazım. Virüsün bulaştığı ve semptom göstermeyen insanlar olabilir ve normale dönüşte en tehlikeli grup bunlar. Böyle kolay bulaşan hastalıklarda ve salgınlarda, salgını kontrol altına almak için hiç kimsenin enfekte olmadığından emin olmak gerekiyor. (İstanbul Tabip Odası /İTO) 


Kapitalizm toplumun hilafına kötücül eğilimini sürdürüyor. 


Kazanma ve kar hırsı uğruna koronavirüse karşı mücadeleyi “Şeffaf ve demokratik olmayan, halk sağlığını, emekçilerin sağlığını hiçe sayan? biçimlerde yürütüyor. 


İnsanın insana, canlılara, doğaya yaptığı türlü kötücüllükleri hatırlatıyor. 

Ancak koronavirüs koşullarında paylaşımı, dayanışmayı da hatırlatan insanlık da var. 
Başa saralım; 

“Kapitalizmin sürdürülebilir bir düzen olmadığı? açık değil mi? 

Öyleyse böyle... Yetti! Bu düzen değişmeli. 


Bu düzenin bağrında doğacak “en güzel dünya” hayalini yaşanılır dünya bakış açısıyla yeniden düşünmeli. 


Düşünmeli... Doğacı, canlıcı, cinsiyet eşitlikçi, özgürlükçü ve de ortakçı toplumsal düzen inşası üzerinden üretim ve paylaşım ilişkileri nasıl olur, nasıl sürdürülebilir, en çok da bunu düşünmeli... 


*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 


EVANJELİZM PENCERESİNDEN FETRET EHLİNE BAKIŞ 
An Outlook to Men of Turmoil Through the Window of Evangelism 
Mustafa Özcan-İsevilik: Hz. İsa İslamı-Kış 2006 | 93. Sayı |- koprudergisi 


Aslında ve şüphesiz birbirimize bakışımızın aynasıyızdır. Dinlerde kurtuluş meselesi de böyledir. Sözgelimi, Yahudilik başkalarına kapalı; ferd-i ferid ve ferd-i yekta bir inanç olarak kabul edilir. Kendisinden başka kimseyi kapsamaz. Veya esasen ne derece öyledir? Yahudiler arasında bu çeşit olanlar ve ahireti kendilerine hasr ve tahsis edenler olduğu gibi başkalarına da kurtuluş kapısının açık olduğuna inananlar da eksik değildir. Kur'an-ı Kerim münhasırcılara anladıkları dilde şöyle hitap eder: "Cennet başkaları olmaksızın size tahsis edildiyse o halde niye duruyorsunuz, ölümü temenni etsenize?" Yahudilerde de kendileri dışında bir kurtuluşa ve saadete erenler bahçesi olduğu kabul edenler bulunur. Fuzuli'nin Hadikatü's-Sueda ismindeki gibi orada da kimi ağyar için (goyimler) saadete ermişler bahçesi vardır. Bu bahçe sadece Yahudilere tahsis edilmiş de değildir. Bununla birlikte, her devrin doğru bir mesajı vardır. Önceki mesajların doğruluğunun bekası saplantısından dolayı yeni mesajın doğruluğunu göremeyenlerin ve taassup ehlinin hali nice olacaktır? Din birdir, mesajlar ise konjonktürel enstrümantallerdir. Peygamberler ise bunların alemdar ve sahipleridirler. Bununla birlikte mesajlar, salahiyetleri sınırlı ve miatları muayyen olan konjonktürel doğrulardır. Bu münasebetle konjonktürel doğrular aynı zamanda zaman aşımıyla birlikte konjonktürel yanlışlar haline gelirler. İlahi sistem öyle kurulmuştur. Bu eski mesajlar zaman aşımıyla anakronik haline gelirler. Bir nevi fosil mesajlar halini alırlar. 
Yahudilik ve Hıristiyanlık böyledir. Onların sahih manaları ancak yeni mesaj içinde yaşayabilir. 


Yahudilik'te ve Hıristiyanlık'ta da başkalarının kurtuluşuna açık pencereler vardır. Yahudiler makam-ı mualllayı kendilerine tahsis etseler bile yine de Nuhilere ve Nuh'un sema ile bağlantısını kesmemiş diğer oğullarına da açık bir kurtuluş kapısı vardır. Hıristiyanlık'ta da bu tarz yaklaşımlar olduğunu görüyoruz. Özellikle Hıristiyanlık'taki kurtuluş anlayışının İslamiyet'e çok yakın olduğunu da bilvesile idrak etmiş olmaktayız. Hıristiyanlık'ın kurtuluş anlayışında İslam'a göre bir hususiyet var. O da, Hıristiyanlık'ın Allah merkezli olmaktan ziyade İsa ve Mesih merkezli olmasındandır. Bundan dolayı kurtuluş Kilise'de veya İsa'dadır. 
Kilise, Katoliklere göre, şahs-ı manevidir ve İsa makamına kaimdir. Bu kurtuluş sahasının daralması ve genişlemesi de yine İsa'nın rahmet tecellisinin daralması ve genişlemesine bağlıdır. Kimilerine göre, Hz. İsa kendisini insanlık için feda ettiği için kurtuluş umumidir ve diğer insanlar da bu vesile ile kurtuluşa ermişlerdir. Kimisi ise kurtuluşu daha has dairede anlamakta ve ebedi saadete nail olabilmek için Hz. İsa'yı tanımanın şart olduğunu düşünmektedir. Mesih'in halaskarlığını tanımadan kurtuluşa ermek bu anlayışa göre eşyanın tabiatına aykırıdır. Yeni Ahit yazarlarına göre, İsa insanlığın yegane kurtarıcısıydı. Böylece Yeni Ahit, Hz. İsa'da Allah'ın fidye eyleminin hususiyetini tasdiklemiş oluyordu. İlk Hıristiyanlık geleneği, kendisini bu Yeni Ahit'e temellendirmek suretiyle bu hususiliği (particularity) doğrulamış oluyordu. Her ne kadar ilk Hıristiyanların Allah'ın vahyinin İsa'dan öteye gittiğine inanmalarına, Allah'ın kendisini çeşitli şekillerde, sözgelimi tabii yaratılış düzeni, insan şuuru ve medeniyetler sayesinde bildirmesine rağmen, Allah hakkında bu genel bilgi onun evrensel hidayeti kastettiği anlamını gerektirmez. John Calvin, Allah-insan ilişkisi konusunda önemli bir ayrım yapmaktadır. Onun teolojisine göre Allah bilgisi çeşitli şekillerde insanda mevcuttur. Ancak 'bir yaratıcı olarak Allah bilgisiyle", 'kurtarıcı olarak Allah bilgisi birbirinden farklı kavramlardır. Zira ilki, evrensel olarak mevcut olup, tabiat yoluyla aracılık ederken; sonraki sadece ve farklı bir şekilde Hıristiyan Allah bilgisini teşkil eder ve kutsal metinde açıklandığı şekliyle yalnızca İsa sayesinde bilinir. Böylece Calvin'e göre hem Müslümanların hem de Hıristiyanların yaratıcı olarak bir Allah bilgisine sahip olmalarında bir problem yoktur. Ancak sadece Yaratıcı olmaktan ziyade, günahları affedici (redeemer/gafure'r-rahim) olarak onu bilmek Hıristiyanlara ait bir ayrıcalık ve imtiyazdır. 
Calvin, Hıristiyanlık'ın dışında da Allah'ın bilinebileceğini kabul ederken, daha sonra gelen Karl Barth, İsa dışında Allah bilgisinin ne mevcut olduğunu ne de mümkün olduğunu tasavvur etmiştir. Böylece Hıristiyan geleneğinde İsa-merkezcilikten (Christocentric) İsamonistliğe (christomonist) bir geçiş olmuştur. Kilise içindeki dışlayıcılığın en önemli temsilcilerinden kabul edilen Alister E. McGrath bu konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi 


yapar : 


l- Hıristiyan geleneği muayyen bir Allah tasavvuruna tanıklık eder. Özel ve hususidir. O diğer dinlerde bulunan farklı uluhiyet kavramları içerisine dahil edilemez. Hıristiyanlık'ın dışındaki dinlerde Allah hakkında bazı şeylerin bilinmesinin kabul edilmesi demek ne onların Allah anlayışlarının tüm yönleriyle Hıristiyanlık'taki Allah anlayışına uygun olduğu anlamına gelir, ne de Hıristiyanlık'ın Allah anlayışının bütün yönlerinin diğer dinlerde bulunması anlamına gelir. Bu anlayış Batı'da refleks olarak vardır ve bundan dolayı bazı Batılılar Müslümanlara hitaben 'Sizin Allah'ınız ayrı, bizimki ayrı' diyebilmektedirler. Gerçekten de teslis dolayısıyla Allah'a atfedilen sıfatlar aynı değildir. 


2- Hıristiyan inancında, Allah'a ilişkin gerçek ve marifet bilgisi kendi içerisinde kurtarıcı kabul edilemez. Allah bilgisi başka bir şey, kurtuluş başka bir şeydir. Hıristiyanlık dışı dinlerde Allah hakkında bazı şeyler bilinebilir demek, onlar sayesinde kurtuluşun mevcut olduğu anlamına gelmez. 


3- Bundan da ötesi, kurtuluş fikri bir dinden diğer dine önemli derecede farklılık arz eder. 
Örneğin Batı Afrika'nın ilkel dinlerinde, onların kurtuluş fikriyle ilintili olarak çoğunlukla fark edilebilir bir aşkın unsur yoktur. Eğer Çin ve Hindistan dinlerine ilişkin bir kurtuluştan bahsediliyorsa bu, o dinlerden yapılan İngilizce tercüme hatasıdır. Zira İngilizce salvation (kurtuluş/necat) terimi Sanskrist ve Çince terimlerden tercüme edildiğinde Hıristiyan kavramından oldukça farklı bir anlam taşımaktadır. Aslında var olmayan bir gerçek, tercüme hatalarıyla sanki diğer dinlerde varmış gibi bir ortak nokta arama yoluna neden olmaktadır. 
McGrath konunun daha iyi anlaşılması için Hıristiyanlık'ın Allah tasavvurunun doğru anlaşılması gerektiğini ileri sürer. O dinler arası diyalog bağlamında Hick'in ortaya attığı Kopernik Teorisini eleştirerek dinler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışmanın, inançları değiştirmeye çalışmak demek olduğunu ileri sürmektedir. Onun burada belki şu hususa dikkat çekmesi önemlidir: Böyle bir durum ya da anlayış, farazi olarak bir akademik seminer odasında mümkün olabilir, ancak gerçek dünyada biz bu ayrılıkları yumuşatmaktan ya da yok etmeye çalışmaktan ziyade, dinlerin tanımlayıcı ve ayırıcı özellikleri arasında tezatlarla, zıtlıklarla yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Ona göre, "Dinler çoğulcu ideologlar tarafından şekillendirilebilecek cam macunu değillerdir, aksine onlar saygı ve onur gerektiren hayat gerçekleridir..." McGrath'a göre, dini çoğulcuların ileri sürdüğü gibi, bütün dinlerin aşağı yukarı aynı Allah'tan bahsediyor oldukları fikri, bazı temel Hıristiyan fikirlerine, örneğin Enkarnasyon ve Teslis inancına ters düşer. Ona göre hem Enkarnasyon hem de Teslis inancı, Hıristiyanların Tanrısının hususiliğini, ayrıcalığını ve nihai olarak biricikliğini (unigueness) ortaya koyar. Onun için bu nokta son derece önemlidir. O yüzden de özellikle de çoğulculardan Hick'in ileri sürdüğü Kopernik Teorisine şiddetle karşı çıkarak böyle bir düşüncenin Hıristiyan düşüncesine ihanet olduğunu savunur. McGrath diğer dinlerde de kendi bağlamlarında bir kurtuluş anlayışının olduğunu kabul etmektedir. Ancak Hıristiyanlık'ın sunduğu kurtarıcılık fikri, çok özel ve hususidir. Bunun da nedeni kurtuluşun yegane olarak, Hz. İsa'nın hayatı, ölümü ve yeniden dirilişi üzerine temellendirilmiş olmasıdır. O diğer dinlerin de hidayet sunacağını, ancak Hıristiyanlık'ın kurtarıcılık fikriyle diğer dinlerin sunduğu kurtarıcılık arasında bir farkın olduğunu, bu farkın da 'onların sundukları kurtuluşun evrensel değil, hususi olduğunu' ifade etmektedir... (İslam ve Öteki, Kaknüs yayınları, s. 37- 
40) 


İslam'da başkalarını kapsayan bir alan; fetret ehli alanı olduğu gibi Hıristiyanlık nokta-i nazarından da böyle bir alanın olduğu anlaşılmaktadır. Bizde Risale-i Muhammediye'yi tam ve kamilen tanımadan bu dünyadan göçen kişi için bir kurtuluş kapısı ve ümidi vardır. Elbette İslam mesajını duyduğu halde hakikatini kavrama noktasında gerekli çabayı göstermediyse bundan mesul olma ihtimali elbette vardır. Hıristiyanlık'ta da Mesih'i duymamış veya gerçeği gibi kavrayamamış fetret ehli için de böyle bir kurtuluş kapısı olduğunu öğreniyoruz. Zaman gazetesinden Abdulhamid Bilici'nin Protestan Papaz Ellis Weber ile görüşmesi bize böyle bir ufuk açıyor. Bu ilginç görüşmeyi onun satırlarından takip edelim: "İncil Kuşağı' (Bible Belt) diye bilinen ve Amerikan muhafazakârlığının sembol eyaletlerinden Oklahoma'ya gitmişken, haklarında bu kadar çok yazılıp çizilen insanlarla görüşmemek olmazdı. Bu yüzden Citychurch'ten Pastör Ellis Weber'in talebimizi kabul etmesi sevindiriciydi. Bir çiftçi ailenin oğlu olan Pastör Ellis, genç yaşta dine yönelmiş. Otuz dört yıldır da kiliseyle içli dışlı. 
Evanjelik hareketin en hararetli gruplarından Güney Baptist Kilisesi'nin çizgisinden zamanla uzaklaşmış. Hâlâ evanjelik; ama daha mutedil bir çizgisi olan ve örgütlü grupların dışındaki bir kiliseye geçmiş. İslam'a düşmanca bakmadığını ve doktrin farkına rağmen diyalogun şart olduğunu söylüyor. Sadece son bir yıldır kilisesinden maaş alan Ellis, normalde fitness ve karate hocalığı yaparak geçiniyor. Üç çocuk babası Ellis'e, kafamıza takılan her şeyi sorduk, o da serinkanlılıkla hepsini cevapladı. Önce 'evanjelik' kavramını tanımlamasını istiyoruz. Şu açıklamayı yapıyor: Biz, insanın günahkâr doğduğuna ve İsa'dan başka kurtuluş yolu 


olmadığına inanırız. Evanjelikler, Hz. İsa'yı kabul etmedikçe iyiliklerin insanı kurtarmaya yetmeyeceğini, ancak İsa'yı hiç duymayanların kötü akıbetten kurtulabileceğini düşünür. Ellis, bu anlayışı tek kurtuluş yolu olarak gördükleri için 'fundamentalist olarak nitelendirildiklerini, ama bu tanımlanmadan memnun olduklarını söylüyor: Kilise olarak muhafazakar fundamentalistiz. Evanjelikler, İsa'nın mesih olduğuna inanır. O, Tanrı'nın oğludur. Ayrıca dünyanın misyonerleştirilmesine, yani her yerde misyonerlik yapılmasına önem verir. Bu öncelikli hedeftir. Bu açıdan evanjelizm, güçlü dindarlık ve dini yayma çabası olarak görülebilir. Evanjelik hareket içinde Bush'un mensubu olduğu Methodist veya Baptist gibi örgütlü gruplar ve bunlardan kopmuş küçük kiliseler yer alıyor. Ellis'in kilisesi, Oklahoma'da çoğunluğu oluşturan Güney Baptistler'den (Southern Baptists) 1960'larda kopmuş. Her kilisenin kendi örgütsel yapısı olduğunu söyleyen Ellis, "Bu yapı ile tatmin olmazsanız, başka bir örgütlenme kurarsınız. Bizim kilise, Baptistlere kıyasla çok-kültürlü, çok renkli ve çok ırklı bir yapıda. Amerika'da 900 binden fazla kilise var. Bunların yüzde 90'ı kan kaybediyor. Sadece yüzde 10'unda canlanma var." diyor. Peki bir Katolik ile evanjelik Hıristiyan arasındaki fark nedir? İşte Ellis'in bu soruya cevabı: "Katoliklikte bir hiyerarşi var. 
Sıradan bir Katolik fazla bir şey bilmez. Dinin özünü anlamaz. Şayet din adamı değilse, genelde cahildir. Biz bir aracıya ihtiyaç duyduğumuza inanmıyoruz. Katolikler ise Papa'yı Tanrı gibi görür. Bize göre ise tek aracı İsa'dır." Evanjeliklerin Amerikan Hıristiyanlık'ı içindeki oranı hakkında ise Ellis, 'yüzde 35-50' diyor. (18.01.2006 'Savaş odası'nda evanjelik sohbet) 


Yahudilere bakış: Evanjeliklerin, Yahudilere ve İsrail'e bakışı da çok tartışılan konulardan biri. Ellis bu karışık meseleyi şöyle açıklıyor: "Biz kilise olarak Yahudilerin günümüzde de 'seçilmiş millet' olduğuna inanmıyoruz. Anti-semitist değiliz, ama anti-Arap da değiliz. 
Yahudiler, İsa'nın penceresi olma şansını kaybetti. Ama Evanjelikler içinde büyük çoğunluk bizim gibi değil. Onlar, tarihin hâlâ bir İsrail beklediğine, Yahudilerin bugün de 'seçilmiş millet' olduğuna inanır. Onlara göre tarihte ne olacağı, İsrail'de ne olacağına bağlıdır. 
Evanjeliklerin çoğu İsrail'in bir katalizör, hızlandırıcı olacağına inanıyor. Mesela 'İsrail'e iyi davranırsak, Tanrı'nın lutfuna mazhar oluruz' gibi. Bush da bu çizgideki Evanjelistlerden. 
Baptist iken ben de böyle düşünüyordum. Evanjeliklerin yüzde 95'i bu inançta. Bu konuda kilisemiz bir istisna. Biraz da bu yüzden popüler değiliz. Amerikalıların tarihi okuma ve anlama çabaları yok. Birçoğuna göre Filistin'in sahibi İsrail. Ama bu doğru değil. Gerçek Hıristiyanlık, ırklarla değil, 'cennet krallığı' ile ilgilidir." 


Haçlı seferi: Peki Evanjelikler, başta Irak Savaşı olmak üzere Bush'un politikalarına nasıl bakıyor? Ellis şöyle diyor: "Bush inançlarını açıklamaktan çekinmiyor. O da bir Evanjelik ve inançlarımızı desteklediğini biliyoruz. Ama onun her politikasına katılmıyoruz. Mesela, son dönemde Irak Savaşı'nı sorgulamaya başladım. Bize göre Yahudiler ve Araplar, İsa yeniden gelene kadar savaşacak. Her savaşı durdurmak ABD'nin görevi değil." Koyu bir Hıristiyan olarak, Bush'un teröre karşı savaşı tanımlarken yaptığı 'haçlı seferi' benzetmesine nasıl baktığını soruyoruz. Şöyle cevap veriyor: "Bir yere kadar böyle görülebilir. Ama biz savaşı kaybediyoruz. Bu da 'hata yapıyoruz' demektir. Haçlı Seferleri de aslında kutsal olmayan savaşlardı. Gerçekte Tanrı onları onurlandırmadı. Birçok insan Papa adına öldürüldü." 


Neo-conlar: Birçokları Evanjeliklerle neo-conları birbirine yakın sanır. Ancak Ellis'in neoconlara bakışı, arada uçurum olduğunu gösteriyor: "Onlar en sağda yer alıyor. Başkaları üzerinde egemenlik kurma hakları olduğuna inanıyor ve herkese üstten bakıyorlar. Kendilerini en doğru, en haklı görüyorlar. Diktatörce eğilimleri var. Muhafazakar sağın da ötesinde sağ bir mantaliteleri var. Bu akım sürekli vardı. Evanjeliklerin başkalarına merhamet hissi vardır, halbuki neo-conlar tiran tiplidir." (19.01.2006 'Savaş odası'nda evanjelik sohbet) 


Onlar açısından fetret mefhumu, Ellis'in evanjelik tanımı içinde saklı bulunuyor. Ona göre, Evanjelikler, Hz. İsa'yı kabul etmedikçe iyiliklerin insanı kurtarmaya yetmeyeceğini, ancak İsa'yı hiç duymayanların kötü akıbetten kurtulabileceğini düşünür. Demek ki, fetret çerçevesi içinde karşılıklı bir kurtuluş alanı var. İsa'yı tanımamak veya Muhammed'in (s.a.v.) mesajını tanımamanın mahiyeti de elbetteki tartışmalı. Elbette insanlar bu dünyadaki hayatlarından dolayı hesap verecekler ve dünyada bulunmaları da imtihan gereği. Gelen ve giden mesajları tanımak da bunun içinde. Bununla birlikte yine de hesap insanın takatı ve istitaatı nisbetinde olacaktır. Dolayısıyla hakiki tanımanın önünde engeller varsa hesaptan bunlar çıkartılacak ve insan gerçek cirmi kadar hesaptan geçecek ve gerçek cürmü kadar da hesap verecektir. Allahu a'lam... 


Öz 


Dinlerde kurtuluş meselesi aynı zamanda dinlerin birbirlerine bakışını da yansıtır. Yahudilik başkalarına kapalıdır; ancak Yahudiler arasında da başkalarına da kurtuluş kapısının açık olduğuna inananlar vardır. Hıristiyanlık'ta da başkalarının kurtuluşuna açık pencereler vardır. 


Dinler açısından her devrin doğru bir mesajı vardır. Önceki mesajların doğruluğunun bekası saplantısından dolayı yeni mesajın doğruluğunu göremeyenlerin ve taassup ehlinin hali nice olacaktır? Din birdir, mesajlar ise konjonktürel enstrümantallerdir. Peygamberler ise bunların alemdar ve sahipleridirler. Bununla birlikte mesajlar, salahiyetleri sınırlı ve miatları muayyen olan konjonktürel doğrulardır. Bu münasebetle konjonktürel doğrular aynı zamanda zaman aşımıyla birlikte konjonktürel yanlışlar haline gelirler. Yahudilik ve Hıristiyanlık böyledir. 
Onların sahih manaları ancak yeni mesaj içinde yaşayabilir. 


Bu makalede, fetret kavramı çerçevesinde dinlerdeki kurtuluş fikri incelenmekte ve evanjelizm penceresinden fetret ehli ele alınmaktadır. 


Anahtar Kelimeler: Evanjelizm, fetret, fetret ehli, kurtuluş, Yahudilik, Hıristiyanlık, Calvin, neo-conlar 


Abstract 


The issue of salvation in each religion reflects also their perception of other religions. Judaism is close to others; but some of the Jews believe that salvation is also possible for the members of other religions. There are also some gates for the salvation of others in Christianity. 


According to the religions, each period has a true message. What will happen for those people who can not recognize the truth of the new message due to their obsession of the truth claim of former message and for those who are fanatics? The religion is the one and same religion, but the messages are temporary instrumentals. And the prophets are the standard-bearers and owners of those messages. Nevertheless, the truth claim of the messages is dependent on the conjuncture, and their authority is limited and their life is determined. In this respect, the temporary truths became temporary mistakes after a certain time. The Judaism and Christianity fit into this framework very well. The true meanings of them can only endure in the new message. 


This article considers the idea of salvation in religions in the framework of turmoil and discusses the people of turmoil from the point of view of evangelism. 


Key Words: Evangelism, turmoil, people of turmoil, salvation, Judaism, Christianity, Calvin, neo-cons 
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ŞİMDİ bazı zamanlarda insanlarda görülen uyku, rüya, obsesyon, medyomluk gibi durumların mekanizmalarından sırasıyla söz edeceğiz. Ancak bu mekanizmaların esasını ve tekniğini açık olarak açıklayabilmek için bazı ön bilgileri tekrarlamak icap ediyor. Bu ön bilgiler, varlıkla beyin arasındaki bağlantı ve ilişkilere aittir. 


Daha önce de söz ettiğimiz gibi, insan varlığının insan beynine sekizde yedisi bağlanmıştır. 
Yani varlığın yedi kısmı beyne bağlıdır, bir kısmı serbesttir. Beyne bağlı olan kısım, şuur merkezi dediğimiz belli beyin hücrelerinden oluşmuş bir bölgeyi işgal eder. Şuur merkezi diğer merkezleri ve onlar da ikincil merkezleri yönetirler. Böylece varlığın bedene olan egemenliği, şuur merkezinden itibaren derece derece birbirine tesir eden merkezler ve istasyonlar aracılığıyla sağlanır. Daha önce insan varlığının beyne bağlı olan kısmına şuur, serbest kalan kısmına da şuur ötesi demiştik. Öyleyse varlığın bağlı bulunduğu şuur merkezi beynin, hareketleri en fazla moleküllerden oluşmuş bir bölgesidir. Bütün beden bu merkezden yönetilir. Şuur merkezi, daima dışarısı ile, yani varlıkla ilişki hâlindedir. Bu merkezin faaliyetinin azalması ya da çoğalması, kendisine gelecek tesirlerle hareketlerinin azaltılıp çoğaltılmasına bağlıdır. 


Varlığın beyne bağlı olmayan serbest kısmına gelince, buna şuur ötesi demiştik. Şuur ötesini de iki kısma ayırmak gerekiyor. Yalnız şunu söyleyelim ki varlık insanların anladığı anlamda parçalanmalara, bölünmelere tabi tutulamayan süptil bir enerjiler bütünüdür. Bundan dolayı onda, maddelerde yapıldığı gibi kat kat ya da iç içe ayrılmış kısımlar düşünülemez, yani beyinde olduğu gibi bölgeler tayin edilemez. Ancak bizim burada açıklamak durumunda kaldığımız bazı işlevlerin yerine getirilmesi bakımından varlıkta böyle ayrı faaliyet durumlarını, bölge sembolü ile ifade etmek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. İşte burada yaptığımız bölüntüler, verdiğimiz isimler bu işlevleri ifade eden durumlara aittir. Yoksa gerçekte varlıkta ayrılmış, bölünmüş kısımlar, parçalar, bölgeler yoktur. Yanılmalara düşmemek için bu durumu bir örnekle açıklamak istiyoruz. Gerçi bu örnek anlatmak istediğimiz varlığın durumuna oranla çok kabadır ve yine bizim dünyamıza ait bir realitedir. 
Fakat yukarıda anlatmak istediğimiz şeyin daha kolaylıkla sezilebilmesine yardım edecektir. 
Boşlukta toplu olarak dağılmadan duran, örneğin belli bir hidrojen hacmi düşünülsün. Bu kütle bir sürü hidrojen atomundan oluşmuştur. Şimdi bu atomları, göreceklerini kabul ettiğimiz bazı işler bakımından ayrı ayrı karakterlerde birkaç gruba ayıralım. Böylece her grubun ayrı işlevi olacaktır. Örneğin, bir kısım atomların işlevi ışık titreşimlerini yakalamak olsun, diğer bir kısım atomların işlevi ısı titreşimlerine özgü olsun, başka bir kısım atomların işlevi elektrik titreşimlerini saptamak olsun. Böylece işlevleri ayrılmış bulunan üç türlü atom karakteri bu hidrojen topluluğu içinde karmakarışık bir durumda bulunmakta ve gruplar hâlinde ayrı ayrı yerlerde toplanmamakta olsunlar. Böylece kendilerine özgü birer bölgesi olmayan bu atomlar yine de işlevleri bakımından tamamıyla birbirinden ayrılmış 


durumdadırlar. Fakat söz ettiğimiz varlık böyle hidrojen atomu topluluğu gibi maddesel bir durum göstermez. Bundan dolayı bu örneği de oraya aynen uygulamak yine doğru olmamakla beraber aşağı yukarı bundan bir sezgi elde etmek mümkün olur. Çünkü varlık için böyle belli bir yerde belli bir kütle bile düşünmenin uygun olmayacağı şimdiye kadar varlık hakkında verdiğimiz bilgilerden elbette anlaşılacaktır. Öyleyse varlığı ayrı ayrı bölgesel yerleşimlere tabi tutmadan onda, ayrı ayrı işlevlere sahip idrak edemeyeceğimiz tesir karmaşıkları vardır. 


Böylece şuur ötesinin, yani varlığın bedene bağlı olmayan serbest alanının iki kısma ayrıldığını, daha doğrusu birbirinden ayrı iki işlev yönü olduğunu söylemiştik. Bunlardan birincisi şuurüstü dediğimiz kısımdır. Bu, varlığın dışarıya açık olan yönüdür. Varlığın ruhundan gelen tesirler onun bu kısmından varlığa girer. Aynı şekilde, yukarıdan ve etraftaki varlıklardan gelen tesirler de yine bu kısma inerler. 


Şuur ötesi alanının ikinci kısmı şuuraltıdır. Bu yine işlev bakımından varlığın dışarıya kapalı olan yönüdür. Şuuraltı alanına dışarıdan hiçbir tesir gelmez. Kendisi de dışarıya hiçbir tesir göndermez. Fakat burası, varlığın bütün evren boyunca birikmekte olan kazanımlarının deposudur. Bundan dolayı geçmiş hayatların bütün izlenimleri şuuraltında vardır, öz bilgiler burada saklıdır. İşte daha önce söylediğimiz gibi, buraya ancak öz varlığa mal olmuş, öz bilgi hâline gelmiş kazançlar girebilir. 


Şuurüstü ile şuuraltının şuurla bağlantısı vardır. Bunlar birbirleriyle alışverişlerde bulunabilirler. Fakat şuurla; şuuraltı ve şuurüstünün, bir kelimeyle şuur ötesinin bağlantısı doğrudan doğruya olmaz. Köprü vazifesini gören arada aracı bir işlev daha vardır ki buna da şuurdışı diyoruz. Demek ki şuurdışı, şuurla şuur ötesi arasındaki geliş gidişlere aracı olan, varlığın üçüncü bir işlev alanıdır. Fakat şuurdışının diğer bir işlevi daha vardır ki o da şudur: Dış âlemden, dünyadan, günlük hayattan şuura gelip de henüz öz bilgi hâline girmemiş bulunan bilgilere ait izlenimler bu alanda, yani şuurdışında toplanır ve ölünceye kadar orada kalır. Demek ki şuurdışı alanı (doğal olarak buradaki alan ifadesiyle ne demek istediğimiz sezilmektedir) aynı zamanda şuurun bir bilgi deposudur. Şuur, icap ettiği zaman -şuuraltına inmeden- gereken malzemeleri bu şuurdışından alıp kullanabilir. Bunlar varlığın son dünya hayatına, yani insanın yaşamakta olduğu hayatına ait bilgilerinin sonuçlarıdır. Bu bilgiler daha önce de söylediğimiz gibi karşılaştırmalı bir muhasebeden geçtikten sonra şuurdışına itilirler ki bu muhasebeyi yapan da vicdandır. Şuurdışı bilgileri yine daha önce söylediğimiz gibi ancak ölümden sonra varlık tarafından, şuuraltının bilgileriyle büyük karşılaştırmalı muhasebesi yapılarak öz bilgi hâline geçerler ve şuuraltına yerleşirler. Günlük hayattaki şuur alanında gerçekleşen olaylar, uyku sırasında bu şuurdışı alanına geçerler. Aslında şuurdışı ile şuur alanları birbirine çok yakın ve sık sık ilişki hâlindedirler. 


İşlev bakımından bu bölümleri açıkladıktan sonra alışılmış idrakin ne yolda gerçekleştiğini bu bilginin ışığı altında açıklayalım. 


İnsan dışarıdaki bir nesneye, örneğin bir kaleme baktığı zaman o kaleme ait titreşimler görme sistemi çevresindeki noktalardan itibaren belli istasyonlardan geçerek görme merkezine gider. 


Oradan da şuur merkezine yansıyınca ilk maddesel idrak gerçekleşir. Bu idrak tamamıyla beynin tabi olduğu yüzeysel zaman faaliyetine ait dünya idrakidir. Bu tesir şuurdan şuurdışı kanalıyla şuurüstüne giderek orada varlığa ait ve dünya realitesi dışında insanların anlayamayacağı idrak gerçekleşir. Varlık bu kalem hakkında kapsamlı bir idrak içinde bilgi edinir. 


Şuurda meydana gelen maddesel idrakle varlıkta meydana gelen süptil idrakin birbirinin aynı olmadığını tekrar edelim. Bu idraklerin nitelikleri, kendilerini oluşturan şuur gibi nispeten yoğun ve şuurüstü gibi ona göre çok akışkan madde ortamlarına göre yoğunlaşır ve süptilleşir. 
Şuura bağlı olan idrak, varlıkta olduğu gibi kapsamlı ve karmaşık değil, şuur merkezinin maddesel bünyesine ayarlı olarak kaba şekilde görünür. 


Yukarıda verdiğimiz kalemin idraki örneği basit bir şemadır. Söz ettiğimiz yol bundan çok daha karışık da olabilir. Bu tesir yolculuğuna, ilgili diğer merkezler ve istasyonlar da karışabilir. Aynı şekilde şuurdışından bazı tesirler de katılabilir. Bunlar sayısız icaplara göre sayısız durumlar alırlar. 


Şimdi uykuyu açıklıyoruz. İdrakin meydana gelmesi için şuur merkezinin serbest ve kendisinde var olan izlenimleri uyandırabilecek derecede frekansının yüksek olması gerekir. 
İnsanın uyanık dediğimiz durumunda şuur daima şuurüstü ile bağlantıdadır. Aynı şekilde merkezlere karşı da açık durumdadır. Yani merkezlerle de bağlantı durumundadır. Öyleyse çevreden gelen tesirleri almaktadır. Özetle, uyanık durumdayken şuur bir taraftan varlıkla, diğer taraftan çevresiyle, yani dünya hayatıyla ilişkidedir. Böylece gerek yukarıdan, şuur ötesinden, gerek aşağıdan, dünyadan tesirler alır. Bu sayede bütün sinir sistemine ve onun aracılığıyla da organizmaya egemen olur. Yani şuur ötesinden gelen icaplara göre bedeni yönetir. Aslında bedeni yönetenin doğrudan doğruya şuur merkezi olduğunu daha önce söylemiştik. Varlık, bu merkezi kullanarak bedenden yararlanır. 


Uykudayken bazı merkezlerin dış âlemle olan ilişkileri kesilir. Şuur da dahil olduğu hâlde bu merkezler şuurdışına bağlanır. Artık bu merkezler dünya ile değil, şuur ötesi ile ilgilidirler. 
İşte buna, merkezlerin kendi içine dönmesi deriz. Ve dış âleme karşı o an için duyarlı olmayan bu merkezlerin böyle içe dönmeleri, uyku hâli dediğimiz durumu meydana getirir. 
Öyleyse bu merkezler dış âleme karşı hareketsiz ve pasiftirler, şuur ötesine karşı ise tam tersine hareketli ve aktif durumdadırlar. O anda şuur ve ilgili merkezler dış âlemin bağlarından özgür olduklarından, günlük kazançlarının sonuçlarını şuurdışına nakletmek için onların vicdan karşısında, şuurdışındaki kıyas bilgileriyle ilk muhasebelerini rahat rahat yaparlar. Bu sonuçlar orada şuurdışında kalacaklardır. Bunların henüz öz varlık tarafından, öz bilgilerle kıyası yapılmadığından, öz bilgilerle aralarında uyumsuzluk vardır. Bu yüzden bu bilgiler şuuraltındaki öz bilgiler sentezine dahil olamazlar. Şuurdışında, varlığın şuura yakın işlev alanında kalırlar. Onların burada birikmesi daha önce söylediğimiz gibi, ölüm anına kadar devam eder. 


Demek ki uyku sırasında çevreye karşı hareketsiz ve pasif hâlde görünen merkezler içeride önemli işler başarmaktadırlar. Fakat bunların faaliyetleri dışa değil içe dönmüştür. Ve bütün uğraşları da günlük olayları şuurdışına devretme işleminden ibarettir. Bu işlemin esenliği için bunların çevreyle olan bağlantılarını kesmesi ve günlük hayat karşısında dinlenmeye çekilmesi, yani uyku dediğimiz hâlin meydana gelmesi gerekir. 


İlâhi Nizam ve Kâinat'ın günümüz Türkçesine uyarlanmış baskısından alınarak Ruh ve Madde Dergisi Sayı: 671- Yıl: Aralık 2015'de yayınlanmıştır. 


BİR BİYOKİMYACI YARATICIYA NASIL İMAN ETTİĞİNİ ANLATIYOR 

Ocak 2013- jw.org/tr/ 

20 yıldan uzun bir süredir Ferrara Üniversitesinde (İtalya) moleküler biyolog olarak çalışan 
Dr. Paola Chiozzi, uzmanlık alanı ve inançlarıyla ilgili Uyanış! dergisinin sorularını 


cevapladı. 


Bize biraz geçmişinizden bahsedebilir misiniz? 
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Babam ayakkabı tamircisiydi, annem de bir çiftlikte çalışıyordu. Bense küçüklüğümden beri hep bilimle uğraşmak istiyordum. Evimizin etrafındaki çiçeklerin, böceklerin ve kuşların güzelliği beni büyülüyordu. Tüm bunların insandan çok daha üstün bir zekânın ürünü olduğuna inanıyordum. 


Demek her zaman bir Yaratıcıya inanıyordunuz? 


Aslında hayır. Çocukluğumdan beri Tanrı'yla ilgili şüphelerim vardı. Babam kalp krizi geçirip aniden öldüğünde kendime, “Böylesine muhteşem şeylerin Yaratıcısı neden acılara ve ölüme izin veriyor?” diye sordum. 


Bilim üzerine aldığınız eğitim cevabı bulmanıza yardım etti mi? 


İlk başta hayır. Moleküler biyolog olduğumda ölüm hakkında araştırmalar yapmaya başladım. 
Araştırmalarım, vücudumuzu oluşturan hücrelerin normal, programlanmış ölümüyle ilgiliydi. 
Bu, iltihaba ve kangrene yol açan kontrolsüz hücre ölümünden çok farklıdır. Bu süreç sağlığımız için son derece önemli olsa da, bilim insanları birkaç yıl öncesine kadar bunu pek önemsemiyorlardı. 


Programlanmış hücre ölümü hangi açıdan çok önemlidir? 
Bedenimiz trilyonlarca mikroskobik hücreden oluşuyor. Bunların hemen hemen hepsi ölüp 


yenilenmeli. Her hücrenin yaşam süresi farklıdır; bazı hücreler birkaç haftada bir yenilenirken başkaları birkaç yılda bir yenilenir. Hücre ölümü ile hücre oluşumu arasındaki hassas 


dengenin korunması için, vücudumuzdaki programlanmış hücre ölümü çok kontrollü bir şekilde gerçekleşmeli. 


Peki aksi halde ne gibi sorunlar çıkabilir? 


Bazı araştırmalara göre, hücrelerin gerektiği gibi ölmemesi, romatoit artrite veya kansere sebep olabiliyor. Öte yandan hücreler zamanından önce öldüğünde, Parkinson veya Alzheimer hastalığı ortaya çıkabiliyor. Benim yaptığım araştırmalar bu hastalıkları tedavi etmenin yollarını bulmakla ilgili. 


Hücre ölümünü incelemek sizi nasıl etkiledi? 


Gerçeği söylemek gerekirse kafam karıştı. Bu muhteşem sürecin bizim sağlıklı olmamızı isteyen biri tarafından tasarlandığı her yönden belliydi. Bu nedenle “İnsanlar neden hastalanıp ölüyor?” sorusu aklımı kurcalamaya devam ediyordu. Ancak cevabı bir türlü bulamıyordum. 


Yine de programlanmış hücre ölümünün, bir tasarım sonucu meydana geldiğine emindiniz öyle mi? 


Evet. Tüm bu sürecin karmaşıklığı karşısında insan hayrete düşüyor. Öte yandan programlanmış hücre ölümünün zarif tasarımı olağanüstü bir hikmet yansıtıyor. Ben bunun Tanrı'nın hikmeti olduğuna inanıyorum. Güçlü mikroskoplar kullanarak bu süreci düzenleyen çok sayıdaki karmaşık mekanizmayı inceliyorum. Bazı mekanizmalar gerektiğinde birkaç saniye içerisinde imha sürecini tetikleyebilir. Hücreler kendi kendilerini imha ederler. İnsan, bu harika tasarım karşısında hayranlığını gizleyemiyor. 


Hemen hemen tüm hücrelerimiz düzenli olarak yenilendiği için sonsuza dek yaşamak mümkündür 


Fakat kafanızda Tanrı ve acılarla ilgili sorular olduğunu söylemiştiniz. Bu soruların cevabını bulabildiniz mi? 


1991 yılında iki Yehova'nın Şahidi kapıma geldiğinde onlara “Neden ölüyoruz? diye sordum. 
Soruma cevap olarak bana Kutsal Kitaptaki şu ayeti okudular: “Günah bir insan aracılığıyla ve ölüm günah aracılığıyla dünyaya girdi” (Romalılar 5:12). Eğer ilk insan Tanrı'ya itaat etseydi, sonsuza dek yaşayacaktı. Tüm bunların yaptığım araştırmalarla uyum içinde olduğunu hemen fark ettim. Zaten ben hiçbir zaman Tanrı'nın insanların ölmesini amaçladığına inanmadım. Hemen hemen tüm hücrelerimiz düzenli olarak yenilendiği için sonsuza dek yaşamak mümkündür. 


Sizi Kutsal Kitabın Tanrı'nın Sözü olduğuna ikna eden neydi? 


Kutsal Kitaptaki Mezmur 139:16 ayetinde Tanrı hakkındaki şu sözleri okudum: “Gözlerin beni ceninken gördü, bedenimin bütün kısımları, .... Senin kitabında yazılıydı.” Bir biyokimyacı olarak hücrelerimizde kayıtlı olan genetik bilgiyi inceliyorum. Peki mezmur yazarı bunu nereden biliyordu? Kutsal Kitap hakkında bilgim arttıkça, bu kitabın Tanrı ilhamıyla yazıldığına giderek daha çok ikna oluyordum. 


Kutsal Kitaptaki bilgileri anlamak için nasıl bir yardım aldınız? 


Yehova'nın Şahitlerinden biri benimle Kutsal Kitabı incelemeyi teklif etti. Bu sayede Tanrı'nın kötülüğe neden izin verdiğini nihayet öğrenmiş oldum. Ayrıca, Tanrı'nın “ölümü 


yutup sonsuza dek yok edeceğini? de öğrendim (İşaya 25:8). Harika bir tasarıma sahip olan bedenimizin, kusursuz bir şekilde işlemesini sağlamak Yaratıcımız için hiç de zor olmayacak. 
Böylece sonsuza dek yaşayabileceğiz. 


Kutsal Kitaptan aldığınız bilgiyi başkalarına yardım etmek için nasıl kullandınız? 


1995 yılında ben de Yehova'nın bir Şahidi oldum. O zamandan beri Kutsal Kitaptan 
öğrendiklerimi başkalarına anlatmak için her fırsatı değerlendiriyorum. Örneğin bir iş arkadaşım, erkek kardeşi intihar edince çok zor zamanlar geçirdi. Gittiği kilisede Tanrı'nın intihar edenleri asla affetmeyeceği öğretiliyor. Ancak ona Kutsal Kitaptaki dirilme ümidinden bahsettim (Yuhanna 5:28, 29). Yaratıcımızın bizimle ilgilendiğini öğrenmek onu çok teselli etti. Böyle anlarda, Kutsal Kitaptaki hakikatleri insanlarla paylaşmanın bana bilimin veremediği doyumu verdiğini hissediyorum. 


BİR UZMAN CERRAH YARATICIYA NASIL İNANDIĞINI ANLATIYOR 

Mayıs 2014- jw.org/tr/ 

Dr. Guillermo Perez, Güney Afrika'daki 700 yataklı bir hastanenin cerrahi kliniği şefliğinden geçenlerde emekli oldu. Yıllarca evrime inandı. Fakat sonra insan vücudunun Tanrı tarafından 


tasarlandığına ikna oldu. Uyanış! dergisi ona inancıyla ilgili bazı sorular sordu. 


Lütfen bize geçmişte neden evrime inandığınızı anlatır mısınız? 


Bir Katolik olarak yetiştirilmeme rağmen Tanrı hakkında kuşkularım vardı. Örneğin, insanları cehennemde yakan bir Tanrı”ya inanmakta zorlanıyordum. Üniversitedeki profesörlerimden canlıları Tanrı'nın yaratmadığını, onların evrim geçirdiğini öğrendiğimde, bu görüşün kanıtlarla desteklendiğini varsayarak evrimi kabul ettim. Gittiğim kilise de evrimi reddetmiyordu, Tanrı'nın evrimi kullandığını savunuyordu. 


Kutsal Kitaba ilgi duymanıza hangi şey yol açtı? 


Karım Susana, Yehova'nın Şahitleriyle Kutsal Kitabı incelemeye başladı. Şahitler ona, Tanrı'nın cehennemde insanlara işkence etmediğini Kutsal Kitaptan gösterdiler. * Ayrıca Tanrı'nın gezegenimizi cennet haline getirme vaadini de gösterdiler. * Sonunda mantıklı öğretiler bulmuştuk. 1989'da, Nick adındaki bir Şahit beni ziyaret etmeye başladı. İnsan vücudu ve var oluşuyla ilgili yaptığımız sohbetlerde Kutsal Kitapta, İbraniler 3:4”te kayıtlı şu basit mantıktan çok etkilendim: “Her ev biri tarafından yapılır, fakat her şeyi yapan Tanrı'dır.” 


İnsan vücuduyla ilgili incelemeleriniz yaratılışı kabul etmenize yardımcı oldu mu? 


Evet. Örneğin, vücudumuzun kendini onarma sistemi özenle tasarlanmıştı. Mesela yara iyileşmesi birbiriyle örtüşen dört evreden oluşur. Tüm bu evreler bir cerrah olarak bana şunu hatırlattı: Benim yaptığım sadece vücudun onarım sistemiyle işbirliği yapmaktı. 


Vücudumuz yaralandığında neler olduğunu bize anlatır mısınız? 


Kanamayı durdurmak için tasarlanmış bir dizi işlemin birinci evresi ilk saniyelerde harekete geçer. Bu işlemler son derece karmaşık ve etkilidir. Şunu da ekleyeyim: Yaklaşık 100.000 kilometre uzunluğundaki kan damarı ağından oluşan dolaşım sistemimiz tesisat mühendislerini kıskandırıyor olmalı, çünkü dolaşım sistemimiz hem sızıntı yapan yerleri tıkama hem de kendini onarma olanaklarına sahip. 


Onarımın ikinci evresi neleri içeriyor? 


Kanama birkaç saat içinde durur ve iltihaplanma başlar. İltihap döneminde sırayla birçok harika süreç meydana gelir. İlk olarak, başlangıçta kan kaybını azaltmak için daralmış olan kan damarları şimdi tersini yaparak hasarlı bölgedeki kan akımını artırmak için genişler. 
Sonra, protein açısından zengin sıvı tüm hasarlı bölgeyi şişirir. Bu sıvı enfeksiyonla mücadelede, zehirlerin seyreltilmesinde ve hasarlı dokunun yok edilmesinde çok önemlidir. 
İltihaplanmanın her evresinde, birbiriyle örtüşen bir dizi süreç sonucu milyonlarca özel molekül ve hücre üretilir. Bu arada, bu süreçlerden bazısı sonraki evreyi başlatır ve sonra kendisi devre dışı kalır. 


İyileşme nasıl devam eder? 


Vücudumuz birkaç günde onarım malzemelerini üretmeye başlar; bu süreç üçüncü evrenin başladığını gösterir ve yaklaşık iki haftada zirveye ulaşır. Yarayı bir baştan bir başa saracak lifleri oluşturacak hücreler, hasarlı bölgeye ulaşır ve orada çoğalırlar. Aynı zamanda ince kan damarları da gelişip hasarlı bölgeye doğru büyür. Böylece bu damarlar yıkım ve onarım sırasında o bölgede oluşan atıkları ortadan kaldırır ve fazladan besin maddesi sağlar. Başka bir dizi karmaşık süreçte de yara ağzının kapanmasını sağlayan hücreler oluşur. 


Ne çok şey oluyor! Peki onarım ne kadar sürede tamamlanıyor? 


Son evre, yani yeniden şekillendirme evresi aylarca sürebilir. Kırılan kemikler eski gücüne kavuşur; başlangıçta yumuşak yara dokusunu bir baştan bir başa saran liflerin yerini daha güçlü onarım malzemeleri alır. Yara onarımı, yüksek bir koordinasyon ve hassas bir program içeren sistemlere harika bir örnektir. 


Sizi özellikle etkileyen bir vaka hatırlıyor musunuz? 
Vücudun kendini nasıl onardığını gördüğümde hayran kaldım 


Evet. Korkunç bir trafik kazası geçirmiş olan 16 yaşındaki bir genci hatırlıyorum. Bu kız çok kritik bir durumdaydı, dalağı yırtılmıştı ve iç kanaması vardı. Yıllar önce böyle birine ya onarım cerrahisi yapardık ya da dalağı çıkarırdık. Oysa bugün doktorlar vücudun kendini onarma gücüne daha fazla güveniyor. Bu kızın sadece enfeksiyonunu, sıvı kaybını, kansızlığını ve ağrısını tedavi ettim. Birkaç hafta sonra yapılan kontrolde kızın dalağı iyileşmişti. Vücudun kendini nasıl onardığını gördüğümde hayran kaldım. Ve bizi Tanrı'nın tasarladığına daha fazla ikna oldum. 


Yehova'nın Şahitlerinde sizi etkileyen neydi? 


Onlar dostça davranan kişilerdi ve sorularıma daima Kutsal Kitaptan cevaplar verdiler. Aynı zamanda inançlarını paylaşırken ve başkalarının Tanrı hakkında bilgi almasına yardım ederken kullandıkları cesur yönteme de hayran kaldım. 


Yehova'nın Şahidi olmanızın işinizde size bir yararı oldu mu? 


Evet oldu. Örneğin, hasta ve yaralı insanlarla sürekli uğraştıkları için doktorlarda ve hemşirelerde sıkça görülen, duygusal bir çöküntü türü olan şefkat yorgunluğuyla başa çıkmama yardım etti. Ayrıca, hastalar konuşmak istediğinde onlara Yaratıcımızın hastalıkları ve acıları sona erdirme * ve hiç kimsenin “Hastayım” * demeyeceği bir dünya kurma vaadini anlatabiliyorum. 


TASARIM ÜRÜNÜ MÜ? AHTAPOTUN HARİKA KOLU jJw.org/tr/ 


Robotik mühendisler, doktorların dar alanlarda küçük kesiklerle ameliyat yapmasına yardımcı olacak cihazlar geliştiriyor. Bu alandaki bir buluşa ahtapotun çok esnek olan kolu, yani dokunacı esin kaynağı oldu. 


Şunu düşünün: Ahtapot uzayabilen ve esnek olan sekiz koluyla nesneleri küçücük alanlarda bile yakalayabilir, tutabilir ve sıkıştırabilir. Ahtapot hem dokunaçlarını her yönde bükebilir, hem de gerektiğinde kollarının farklı kısımlarını sertleştirebilir. 


Araştırmacılar benzer yumuşaklıkta ve esneklikte bir robot kolun, küçük kesiklerle ameliyat yaparken çok yararlı olacağını düşünüyor. Böyle bir cihaz sayesinde, karmaşık bir cerrahi yapılması gereken hastaların ameliyatı mümkün olabilir. 


Ahtapotun esnek dokunaçlarının hareketine bakın 


Böyle bir robot kol zaten geliştirildi ve ameliyat simülasyonlarında kullanılıyor. 135 
milimetrelik bu kolun bir kısmı yumuşak iç organları hiç hasar vermeden ustalıkla kaldırıp tutabilirken, diğer kısım asıl ameliyatı yapabiliyor. Bu cihazı geliştiren ekibin bir üyesi olan Dr. Tommaso Ranzani şöyle diyor: “Bu sistemin, daha gelişmiş özellikleri olan yeni ve ileri versiyonların başlangıcı olduğuna inanıyoruz.” 


- LBRF/age foo! 
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Photostock 


Yumuşak ve esnek bir robot kol ameliyatlarda çok yararlı olacak 
Siz ne düşünüyorsunuz? Ahtapotun kolu evrimle mi oluştu? Yoksa tasarlandı mı? 


YARATILIŞ BAZI YARATILIŞÇILARIN İDDİA ETTİĞİ GİBİ, TANRI DÜNYAYI 
2ER SAATTEN OLUŞAN ALTI GÜNDE Mİ YARATTI? 


Ocak 2014- jw.org/tr/ 


“Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı” (Başlangıç 1:1). 
Kutsal Kitap Ne Diyor? 


Tanrı, dünyamız da dahil tüm evreni, geçmişte tam olarak belirtilmeyen bir zamanda, “başlangıçta” yaratmıştır. Çağdaş bilim, evrenin bir başlangıcı olduğu düşüncesini kabul eder. 
Yakın zamanda bilim insanları evrenin yaşının neredeyse 14 milyar yıl olabileceğini belirtti. 


Kutsal Kitap ayrıca altı yaratma “günü” hakkında bilgi verir. Fakat bunların 24 saatlik günler olduğunu söylemez (Başlangıç 1:31). Aslında Kutsal Kitap farklı uzunluktaki dönemleri anlatmak için “gün” ifadesini kullanır. Örneğin yaratılış döneminin tümünden, “Yehova Tanrı'nın yeri ve göğü yaptığı gün” olarak söz eder (Başlangıç 2:4). Anlaşılan bu yaratma günleri binlerce yıl sürmüştü (Mezmur 90:4). 


Bu Neden Sizi İlgilendirmeli? 


Yaratılışçıların yanlış görüşleri Kutsal Kitabı tamamen göz ardı etmenize yol açabilir. Öte yandan, Kutsal Kitabı yaratılışla ilgili güvenilir bir kaynak olarak kabul ederseniz, bu kitabın içindeki “hikmet” hazinesinden yararlanabilirsiniz (Özdeyişler 3:21). 


Tanrı dünyadaki canlıları evrimle mi var etti? 


“Tanrı şöyle dedi: “Yer, cinslerine göre canlılar meydana getirsin” (Başlangıç 1:24). 


Kutsal Kitap Ne Diyor? 


Tanrı basit yapıda bir canlı yaratıp bunun evrimleşerek daha karmaşık türler oluşturmasını planlamadı. Bunun yerine O, karmaşık yapıdaki bitki ve hayvanların temel “cinslerini” yarattı ve bunlar daha sonra kendi “cinslerine göre” çoğaldı (Başlangıç 1:11, 21, 24). Günümüze kadar devam eden bu süreç sayesinde Tanrı'nın başlangıçta yaratmış olduğu canlı türleri yeryüzünü doldurmuştur (Mezmur 89:11). 


Kutsal Kitap bir cins içinde oluşabilecek çeşitliliğin sınırlarını belirtmez. Bu çeşitlilik, aynı cinsten olan farklı hayvanların çiftleşmesi ve çevreye uyum sağlaması sonucu oluşur. Bazıları bu adaptasyonları bir evrim süreci olarak görse de aslında bu yolla yeni bir cins oluşmaz. 
Çağımızdaki araştırmalar temel bitki ve hayvan sınıflarının uzun dönemler boyunca çok az değişiklik gösterdiği fikrini destekler. 

Bu Neden Sizi İlgilendirmeli? 


Kutsal Kitabın temel canlı türleriyle ilgili açıklamalarının bilimsel doğruluğu, bu kitabın tarih ve peygamberlik sözleri gibi diğer alanlarda da güvenilirliğini artırır. 


Evrenin hammaddesinin kaynağı nedir? 


“Gökleri Kendi ellerimle gerdim” (İşaya 45:12). 


Kutsal Kitap Ne Diyor? 


Tanrı sınırsız gücün, yani enerjinin kaynağıdır (Eyüp 37:23). Bu önemli bir gerçektir, çünkü bilim insanları enerjinin maddeye dönüşebileceğini keşfetmiştir. Kutsal Yazılar, evrenin yaratılması için gerekli olan “muazzam gücün” kaynağının Yaratıcımız olduğunu söyler (İşaya 40:26). Tanrı gücünü yarattığı şeylerin devamlılığını sağlamak için de kullanacağını vaat etmiştir. Kutsal Kitap güneş, ay ve yıldızlar hakkında şöyle der: “(TanrıJ sonsuza dek, daima dursunlar diye yerleştirdi onları” (Mezmur 148:3-6). 


Bu Neden Sizi İlgilendirmeli? 


Astronom Allan Sandage bir keresinde şöyle dedi: “Bilim bazı yaşamsal sorulara cevap veremez. Aslında var olan her şeyin neden var olduğunu sorduğunuzda bilimin sınırlarını aşmış olursunuz.” Kutsal Kitap, yaratılışı bilimle uyumlu şekilde açıklamakla kalmaz, bilimin cevaplayamayacağı sorulara da yanıt verir. Örneğin, Tanrı'nın yeryüzü ve insanlıkla ilgili amacı nedir? * 


KUTSAL KİTAP DİNOZORLAR HAKKINDA NE DER? 
jJw.org/tr/ 


Kutsal Kitabın cevabı 


Kutsal Kitapta dinozorlardan doğrudan söz edilmez. Ancak Kutsal Kitap “her şeyi yaratanın? 
Tanrı olduğunu söyler, dolayısıyla dinozorlar da Tanrı'nın yarattığı varlıklar 

arasındaydı * (Vahiy 4:11). Kutsal Kitap dinozorlardan bahsetmese de onları da içine alabilecek canlı gruplarından söz eder. 


e “Dev deniz canlıları” (Başlangıç 1:21). 
e “Çeşitçeşit.... sürüngen” (Başlangıç 1:25, Yeni Çeviri). 
e “Yerin yaban hayvanları” (Başlangıç 1:25). 

Dinozorlar diğer hayvanlardan mı evrimleşti? 


Fosil kayıtlarında dinozorlar sanki evrimleşmişler gibi farklı dönemlerde değil birdenbire ortaya çıkar. Bu, tüm hayvanları Tanrı'nın yarattığını gösteren Kutsal Kitap kayıtlarıyla uyumludur. Örneğin Mezmur 146:6 Tanrı hakkında şöyle der: “Göğün, yerin, denizin ve içlerindeki her şeyin yaratıcısı O”dur.” 


Dinozorlar ne zaman yaşadı? 


Kutsal Kitap denizde ve karada yaşayan canlıların, yaratılışın beşinci ve altıncı günlerinde yaratıldığını anlatır * (Başlangıç 1:20-25, 31). Dolayısıyla Kutsal Kitap kaydına göre dinozorların uzun bir dönem boyunca var olmuş olması mümkündür. 


Behemot ve Levyatan dinozor muydu? 


Hayır. Anlaşılan İbranice behemot kelimesi “büyük yırtıcı hayvan” anlamına 

geliyor, /evyatan kelimesi de derisi “kırış kırış bir hayvanı” akla getiriyor. Kutsal Yazılardaki Eyüp kitabında adı geçen bu hayvanların hangi canlılar olduğu kesin olarak söylenemese de genel olarak behemot'un suaygırı, /evyatan'ın da timsah olduğu düşünülüyor. Bu görüş, Kutsal Yazıların bu hayvanlar hakkında söyledikleriyle uyumludur (Eyüp 40:15-23; 41:1, 14- 


17,31). Durum ne olursa olsun bu kelimeler dinozorlara atfediyor olamaz. Tanrı Eyüp'e bu hayvanları gözlemlemesini söylemişti ve Eyüp dinozorların yok olmasından çok uzun zaman sonra yaşadı (Eyüp 40:16; 41:8). 


Dinozorlara ne oldu? 


Kutsal Kitap dinozorların yok oluşuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaz. Ancak her şeyin Tanrı'nın “isteğiyle yaratıldığını” söyler (Vahiy 4:11). Yani Tanrı'nın dinozorları yaratmasının bir amacı vardı ve Tanrı bu amaç yerine gelince dinozorların yok olmasına izin verdi. 


SEKÜLERİZM VEYA SEKÜLARİZM 
29 Aralık 2012-www.dunyadinleri.com/- 


Sekülerizm[1] veya sekülarizm|2); toplumda ahiretten ve diğer dini, ruhani meselelerden|3 | ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki hareket.|4) TDK, sekülerizm kavramına karşılık olarak dünyacılık sözcüğünü önermiştir.|5J Sekülerizm, din merkezli veyahut dini öğeleri sosyal, hukuki ve siyasi anlamda tayin edici kılan bir yaklaşımın tersine, bunları sosyal, hukuki ve siyasi kümeden ayıran bir yaklaşımı tanımlar. Çok geniş bir terim olan sekülerizm, içinde birçok farklı akım, tür ve teori barındırır. Seküler kelimesi, dünyevi olanı belirtir ve dünyanın nesnel halinin göz önünde tutulması demektir. 

Laiklik ve sekülerizm kavramları Türkçede sıklıkla eşanlamlı kullanılır.|17 Laiklik, dini kişi ve kurumların devletin işleyişine ve devlet kurumlarına müdahale etmemesi; devletin de din işlerine karışmaması anlamına gelir. Fransız sekülerizmi olarak da anılan laiklik kavramı, daha kapsamlı olan sekülerizm hareketinin bir parçasıdır. 

Konu başlıkları 

1 Etimoloji 

2 Tarihçe 

3 Sekülerizm Tanımları 

4 Seküler Etik 

5 Seküler Toplum 

6 Seküler Devlet 

6.1 Hristiyanlık ve Seküler Devlet 

6.2 İslam ve Seküler Devlet 

7 Seküler Örgütler 

8 Ayrıca bakınız 

9 Kaynakça 

Etimoloji 

Sekülerizm sözcüğü Latince'de "nesil", "periyod" (zaman dilimi) anlamına gelen zamanla Hristiyan Latincesi'nde "dünya" anlamında kullanılmaya başlanan s&culum?'dan|6) türemiştir. 
Türkçe'ye Fransızca secularisme sözcüğünden türeyerek geçmiştir.|7 |. 

Saeculum, "nesil" veya "yüzyıl" anlamlarına gelen ve zaman birimi bildiren bir sözcüktür. Bu sözcük Hristiyan Latincesinde ise "dünya" anlamında kullanılmıştır|6)J. Zaman içerisinde seküler sözcüğünün anlamı ve kapsamı büyük oranda değişmiştir. 

Türk Dil Kurumu dünyacılığı şu şekilde tarif etmektedir: "Bireysel katılımı önemli gören, dinin devletten ayrı ve özerk olmasını savunan öğreti."/8| 


Tarihçe 
Seküler kelimesi Hristiyanlık doktrininin parçalarından olan Tanrı'nın zaman dışında var olduğu prensibine karşılık zamana (zamansal olmaya) vurgu niteliği taşıyan, genel olarak 


hayat ve idarenin dini bir merkezden ayrılıp dünyevi bir merkeze ilerlediğini, zamansal, zaman içinde var olan bir tarafa kaydığını belirten bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu fikir diğer tüm dini ve spiritüel inançları kapsayacak şekilde genişlemiştir. Dini biçimde algılanabilecek veya dini kaynaklara dayandırılmış çeşitli müessese, konu ve kavramlara dini olmayan, bunlarla dini ayıran bir bağlamda, yaklaşır. Örnek vermek gerekirse: seküler etik, seküler devlet vb. 

Sekülerizm kelimesini ilk defa kullanan George Jacob Holyoake, sekülerliği, inançtan kaynaklanan bütün düşüncelerin dışlanmasını esas alan doktrindir diye tarif etmişti| kaynak belirtilmeli]. Holyoake başlangıçta netheism, limitationism gibi isimler vermeyi düşündüğü felsefesine sonra sekülarizm adını verdi. Hareketin içinde ateistler bulunmasına rağmen Holyoake felsefesinin ateizme sürüklenmesine karşıydı. Sosyal sekülarizm, dini dünyevi işlerden ayırarak ferdin içine hapsedilmesini öngörüyordu. Samuel Johnson'un 1755 tarihli Dictionary 'sinde secularity, dikkatleri yalnızca bu dünyaya yoğunlaştırma; secularize, dini ve uhrevi olanı günlük hayattan uzaklaştırma; secularization, dinin etkisini sınırlama, azaltma anlamlarına geliyordu 

Sekülerizm Tanımları 

Siyasi anlamda, sekülerizm din ve devletin ayrılmasıdır ki bu din ve devletin birleşmesi olan teokrasinin zıttıdır. 

Felsefi bir açıdan, sekülerizm devletlerin dogmatik bir inanç değil de nedensellik ve deneysellik üzerine kurulu olduğu, somut ve bilimsel temellere dayandığı kavramı ve düzenidir. 

Modern zamanlarda, genel kanı insanların özgürlük ve eşitlik ideallerinin yasa ile korunduğu bir siyasi sistemin kralın veya ruhban sınıfının dini dogma, istek ve kuralları merkez alan ilahi hak ve yargılarından oluşan bir siyasi sistemden daha üstün olduğu yönündedir. 
Sekülerizmin bir başka tanımı da; dinin bir toplumun kamusal mesele ve işlerine karışmaması ve bunlarla bütünleşmemesini savunan ve belirten düşüncedir. 

Sıklıkla Avrupa'daki Aydınlanma hareketiyle ilişkilendirilen sekülerizm, Batı toplumu ve siyasi gelişimi açısından çok önemli bir yere sahiptir. ABD'deki kilise ve devletin ayrımı ve Fransa'daki laiklik (laïcité), pratik anlamda olmasa da prensip bakımından büyük oranda sekülerizm kaynaklıdır. 

Ayrıca, sekülerizm din ve doğaüstü inançların dünyayı anlamak ve günlük hayat için temel teşkil etmediğini savunan sosyal ideoloji olarak da tanımlanmıştır. 

Sekülerizm, seküler formların (siyasi, toplumsal veya felsefi) savunulması ve ortaya konmasına verilen isim olarak da kullanılmıştır. Sekülerizm hakkındaki genel bir yargı da ateizme denk tutulmasıdır ki bu yanlıştır. Aslında birçok seküler birey, bireysel anlamda kendilerini dindar saymaktadırlar. Ateizm tanrının varlığını sorgularken, sekülerizm dini otoritenin dünyevi işlerde yargıç olup olamayacağını sorgular. 

Sekülerizm siyasi, felsefi ve toplumsal alanlara nüfuz ettiği için birçok farklı olgu ve kavramda bulunmaktadır. Sekülerizmin özü nedeniyle nüfuz ettiği farklı kavramların bir kısmı bu maddede incelenmiştir. Etik hukuk ve haklar bunlara örnek olarak verilebilir. 


Seküler Etik 

Seküler sözcüğünün kullanımı sekülerizmin bir parçası veya sekülerizmin temellerine bağlı olarak tanımlanırsa, seküler etik kavramı, etik konusunun dinden ayrıştırılmış bir anlayışı olarak tanımlanabilir. Dini temellere dayanmayan birçok etik anlayışı mevcuttur, bunların büyük çoğunluğu seküler etik başlığı altında incelenebilir. Bu da seküler etik teriminin fazlasıyla genişlemesi ve değişkenlik göstermesine yol açar. Örneğin hem dini veya tanrıyı reddeden etik kuramlar hem de dini veya tanrıyı kabul edip, sadece etiğin tek kaynağı görmeyen kuramlar seküler etik başlığı altında incelenebilir. Tüm bu çoğulluk da seküler etiğin tanımını güçleştirdiği gibi toplumsal boyutta algılanış biçimini de etkilemiştir. 


En yalın ve kaba tanımla, seküler etik, dini, doğaüstü veya ilahi temeller yerine pozitif, bilimsel ve rasyonel temellere dayanan etik anlayışları için kullanılan bir terimdir. 

Seküler Toplum 

Din bilimleri açısında yapılan incelemelerde Batı toplumları genellikle seküler olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak Batı toplumlarında resmi din dayatması mevcut değildir ve din özgürlüğü, yani bireyin istediği dine inanma veya herhangi bir dine inanmama özgürlüğü, mevcuttur. Her ne kadar bazı Batı ülkelerinde,din kaynaklı geleneksel ahlaki perspektifler tartışmalı konularda rol oynasa da,politik anlamda dinin karar verme mekanizmasında herhangi bir rolü yoktur . Çoğu ülkede dinin bu tür karar mekanizma ve durumlarında kaynak veya delil gösterilmesi de mümkün değildir. Tarihi bakımdan da, bugünün toplumları gerek günlük hayatta gerekse hayat görüşü açısından dinin emir ve yasaklarına ve dini etiğe eskiden olduğu kadar bağlı değildir. Ayrıca din merkezli toplumsal ve bireysel yaşamın genel anlamda yaygın olduğu söylenemez, özellikle de Batı ülkelerinde. 

Genel kanıya göre Aydınlanma hareketinin en büyük sonucu, dini ve doğaüstü değer, kaynak ve delillerden çok bilimsel ve akılcı değer, kaynak ve delillerin önemsenmesi, temel alınmasıdır. Bu doğrultuda, Aydınlanma döneminin sonlarındaki ve Aydınlanma dönemi sonrası yaşamış sekülerizm savunucuları ve düşünürleri dinin sadece siyasi alandan değil, toplumsal alandan da en azından bir yargı, etik ve değerler kaynağı olarak ayrılması gerektiğini öne sürmüşlerdir. Her ne kadar bu tartışmalı bir konu olsa da, genel kanı bu tür bir değişimin geçen yüzyılda yaşandığı, en azından Batı ülkeleri temelinde yaşandığı yönündedir. 
Bu tür bir toplumsal yapının var olduğu ülkelere bazıları 'seküler' ülkeler ismini vermiştir. 
Modem sosyoloji sekülerizm, seküler otorite ve sekülerizasyonu sosyolojik ve tarihi süreç ve kavramlar olarak incelemektedir. Bu konuda katkıda bulunmuş bazı önemli isimler şunlardır: Max Weber, Carl L. Becker, Karl Löwith, Hans Blumenberg, M.H. Abrams, Peter L. Berger ve Paul Bénichou. 

Seküler Devlet 

Seküler devlet tanımı, sekülerizmin siyasi boyutuyla ilgilidir ve seküler esaslara dayalı devleti tanımlar. Devlet biçimi olarak Sekülerizm, teokrasi yerine seküler bir devlet biçiminin tercih edilmesi, savunulmasıdır. Aslında dinlerin büyük bir kısmının, devlet kavramı açısından siyasi nitelikleri yoktur. Yine büyük bir kısmı ise, siyasi nitelikleri, devlet kavramı açısından olsun olmasın, seküler ve demokratik devlet ve toplum anlayışları ile uzlaşmış durumdadırlar. 
Birçok din ise temelde seküler bir devlet idaresini (idareten) onaylamakta ve tarihsel süreçte bunun örneklerini göstermektedir. Her ne kadar teokratiklik olarak tanımlanamasa da sekülerizminden, yasa ve hukuk konularında ayrılan çeşitli dini inanç ve mezhepler bulunmaktadır. Bunlar devlet idaresinin sekülerliğini benimserken, yargısal ve hukuki temeller açısından dinin de bir kaynak teşkil etmesini savunurlar. Yani bir çeşit yarı-dini toplum biçimi modelidir de. 

Toplumsal ve bireysel bazda incelendiğinde, dindar toplum ve bireyler de dahil olmak üzere çoğunluk dini anlamda seküler bir idarenin mümkün ve meşru olacağını savunmaktadır. Hatta bazı dinlerin temelde bunu savunduğu veya bu tür bir devlet tanım ve idaresine dair destekleyici unsurlar içerdiği ortaya konmuştur. Örnek vermek gerekirse, Hristiyanların çoğunluğu seküler bir devlet anlayışını benimsemekte ve bu fikrin Hristiyan kaynaklarında da mevcut olduğunu öne sürmektedirler. 

Hristiyanlık ve Seküler Devlet 

Özellikle modern zamanlarda, seküler devlet anlayışını savunan Hristiyan birey ve topluluklar Hristiyanlığın esasta seküler devlet anlayışını benimsediğini öne sürmektedirler. Bu konuda İncil öğretilerinden çeşitli destekleyici unsurlar ortaya korlar ki bunların en belirgini Luka İncili, 20. bölüm, 25. ayettir. Bu ayette vergiler üzerine bir soruya İsa'nın verdiği cevap yer alır, ayetin Türkçe karşılığı şöyledir: 

O da, "Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin" dedi.[9] 


Bu sözün kabaca bir tür sekülerizmi önerdiği ve desteklediği düşünülmüştür. Yine de Hristiyan fundamentalist gruplar bu ayeti farklı yorumlarlar ve devlet hususunda sekülerizmin dini anlamda meşru olmadığını savunurlar. Fundamentalist Hristiyan grup ve düşüncelerin çoğu teokratik devleti ve düşünceyi savunmaktadırlar. Yine de Hristiyanlık odaklı farklı devlet biçimlerini veya devletsizliği savunun fundamentalist gruplar da mevcuttur. Bunların belki de en radikal örneklerinden biri Hristiyan anarşistlerdir. 

İslam ve Seküler Devlet 

İslam'da genel kanı, İslam dininin ön gördüğü siyasi sistem mevcut olmasa da bu sistemin kabul edilmesi, ancak ahlaki meselelerde toplumun idareye sözlü müdahale ve nasihatte bulunması yönündedir. Yani seküler devletin ideal görülmese de meşru görüldüğü söylenebilir, en azından seküler toplum kavramından ayrıldığı durumda. Tarihsel süreçte kurulmuş İslami devletler, genellikle İslam'ın siyasi anlayışına tam uymayan bir biçimde olsa da toplum ve dini otoriteler tarafından kabul görmüştür. Yine bu sistemlerin çoğu İslam'ı yargı ve hukuk meselelerinde kaynak olarak kullanmıştır ki bu ne tam anlamıyla dini ne tam anlamıyla seküler olan bir hukuk ve dolayısıyla devlet anlayışı ortaya koymuştur. 

Tarih boyunca, İslam esaslara uygun olmayan biçim ve işleyişe sahip devletlerin meşru olmadığını öne süren düşünce ve gruplar ortaya çıksa da çoğunlukla azınlıkta kalmış ve pek ses getirememiştir. Yine de özellikle 20. yüzyılda, İslami temellere sahip devlet anlayışının İslam dini açısından tek meşru devlet anlayışı olduğunu öne süren grup ve akımlar oluşmuştur. Bu grupların ifade ettiği tam anlamıyla bir teokrasi sayılamasa da, özellikle hukuki anlamda tamamen İslami bilgileri kaynak alan bir devlet anlayışıdır. Bu gruplar düşüncelerini savunmak için sık sık İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an'ın Maide suresi, 
44. ayetinin son kısmını delil gösterirler, bu kısım şöyledir: 

.. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.|10)J 

Seküler Örgütler 

National Secular Society (Ulusal Seküler Topluluğu) gibi gruplar sekülerizm kampanyaları yaparlar ve genellikle seküler hümanizm taraftarları tarafından desteklenirler. Hümanist olmayan bireylerden de destek görürler. 2005 yılında National Secular Society "Yılın Seküler(ist)i" ödül töreni düzenledi. Bir ilk olan bu ödülün ilk sahibi de İran İşçi- Komünist Partisi'nden Meryem Namazie olmuştur. 
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SEKÜLER HÜMANİZM NEDİR ? 
29 Aralık 2012-www.dunyadinleri.com/ 


Seküler kelimesi Fransızca kökenli olup laik yaşama ait, dinden bağımsız olan kimsedir. 
Hümanizmin kelime anlamı İnsancıllıktır. İnsancılık ise Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Orta Çağın skolastik düşünüşüne karşı XIV. yüzyılda doğan felsefe, bilim ve sanat görüşüdür. Bu görüşte insanlık sevgisini, insan ululuğunu en yüce amaç ve olgunluk sayan öğretidir. 


Bu doktrin her ne kadar bir insanın ancak dini ve doğaüstü kuvvetleri kabul etmeyerek kendini gerçekleştirebileceğini savunsa da ateizm ile aynı olarak değerlendirilmemelidir. 
Bazı düşünürler bu konuya örnek olarak Stalin ve Nietzsche gibi ateistlerin hümanist etik değerleri kabul etmediklerini savunmuşlardır. Seküler hümanistlerin dünya görüşleri ya da felsefeleri naturalizm olarak da adlandırılmaktadır. 

Dünyada son otuz yıl içerisinde tanımlanmış bir kavram olan Seküler Hümanizm anlayışı; her bireyin kendi içerisinde dinin etkisi olmadan gelenekleri, dogmaları ve ideolojileri basit bir şekilde kabul etmeyerek sorgulaması gerektiğini, sorunlarının çözümü aşamasında kesin kararlarını verirken inanç etkisinde kalmadan hareket etmesi gerektiğini savunur. 

Öncelikli olarak insanoğlunun hem genelde hem de kendi içerisinde yaratıcılık ve büyüme potansiyelini kullanması konusuyla ilgilenmektedir. 

Hayata bakış açımızdaki eksiklikleri sürekli olarak yeni bilgi ve tecrübelerle kapatmamız gerektiğini, her insanın sosyal ve politik prensiplerini kendi içerisinde muhakeme ederek sorumluluklarını artırarak fikirlerini nedenleriyle birlikte tıpkı bir pazar yeri gibi ortaya açması gerektiğini böylece daha hoş görülü ve ilerlemiş bir dünyanın ortaya çıkacağını ileri sürmektedir. 


ANTİ-EVRİM İLAHİYATI EVRİM İDEOLOJİSİNE KARŞI 
Kenan Çamurcu-www.caferilik.com/anti-evrim-ilahiyati-evrim-ideolojisine-karsi/ 


I. 

Ali Şeriati, başka birçok konuda olduğu gibi evrim tartışmasında da asıl sorunun, Müslüman memleketlerde evrim teorisini dinî inancı yok etmenin en elverişli aracı sanan inançsız kişi veya kesimlerin çabası olduğunu söyler.!!! Evrim düşüncesi, felsefi gelişimi boyunca geçirdiği tüm aşamalarıyla aslında canlı hayatın ortaya çıkmasıyla ilgili incelenmeye değer bir fikir olmasına rağmen din karşıtı, hatta düşmanı inançsızların elinde dini ortadan kaldırmanın silahına dönüştüğünde elbette ki karşısında dindarların savunmasını bulacaktı. 

Üstelik İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'de (1809-1882) canlı hayatın en önemli öğesi olan insan türünün maymundan evrilerek bugünkü formuna ulaştığına ilişkin bir evrim şemasına kavuştuğunda insanı “eşref-i mahlükat” kabul eden muhtelif inançlardan dindarların önünde evrim teorisiyle amansız bir mücadeleye girmekten başka seçenek kalmamış oldu. 
Ama her türlü fikri incelemenin ve bilimsel araştırmanın önünü tıkayan bu zıtlaşma ve kutuplaşmanın sadece evrim fikrinin bilimsel anlamı ve değeri açısından değil, dindarlar için de zarar verici olduğunu kabul etmek gerekir. 


Evrim düşüncesiyle ideolojik çatışma içine girdiğinde onun karşıtı konumda yer almaktan başka çözüm bulamayan dindar bilim adamının, dini metnin ipuçlarını verdiği yaratılış konusunu ancak evrim fikriyatı dışındaki bilgiler, yorumlar ve kanıtlarda araştıracağı açıktır. 
Hakikati arayan bir zihnin, araştırdığı konudaki farklı görüşleri ve tartışmaları görmezden gelerek ve büyük kısıtlamalarla bilimsel bilgi üretebilmesinin imkânından söz etmek mümkün değildir. Belki de tarih boyunca İslam felsefe ve bilim geleneğini dinamik kılan, her türlü kısıtlamalardan özgürleşmiş olarak entelektüel faaliyeti gerçekleştirmiş olmasıdır. Fakat fıkıh konusunda olduğu gibi, felsefi ve bilimsel faaliyet alanında da düşünce özgürlüğünden vazgeçilip muhtelif kısıtlarla içe kapalı/içe dönük faaliyet türü başladığından itibaren eleştirel ve bağımsız akıl büyük ölçüde akamete uğramıştır. Selçuklular döneminden tevarüs edilen bilimsel miras bir ölçüde Endülüs diyarında yaşatıldıysa da ve felsefe geleneği İran'da seçkin Şii ulema tarafından temsil edilmeye devam ettiyse de Müslüman dünya Osmanlı askeri imparatorluğunun etki alanında olduğu süre boyunca genel olarak eleştirel ve bağımsız akıl yöntemini terk etmiş, felsefi ve bilimsel faaliyet alanından uzaklaşmıştır. 


Yeryüzünde canlı hayatın ortaya çıkışı konulu bir tartışmayı yaparken tarihte Aryan gelenekten kadim Yunan'a, oradan Abbasiler döneminin felsefi ve bilimsel faaliyet kurumlarına ve nihayet tekrar Batıya intikal etmiş evrimci yaratılış fikrinin kategorik olarak dışlanması aslında Müslüman dünyanın henüz içinden çıkmayı başaramadığı kısıtlılık haliyle de ilişkilendirilebilir. 

Canlı hayatın başlangıcı ve türlerin yaratılışı meselesi, ister dini, ister din dışı olsun felsefi ve bilimsel faaliyetin konusu olması gerekirken günümüzde çoğunlukla ideolojik, ama kimi zaman da politik kutuplaşmanın aracı olabiliyor. Bu kutuplaşma yüzünden hâlihazırda canlıların evrim yoluyla tabiattaki varoluşlarının gerçekleştiği düşüncesi bütünüyle inanca karşı ve inancın bilimsel bilgisinin karşısında (böyle bir bilgi olmadığı halde!) kabul ediliyor. 
Evrim düşüncesi kabul edildiğinde inancın yok olacağı sanılıyor ve dindarlar, yeryüzündeki canlı hayatın ortaya çıkışı ve gelişimi konusunda evrimci olmayan bütün düşüncelere eleştirisiz açık hale geliyorlar. İbrani kaynaklardan geldiği belli tuhaf yaratılış hikâyesinin tartışmasız kabul görmesinin bir sebebi de evrim fikrinden kaçarken tutulunmuş dolu olmasındandır. Evrim fikri dışındaki bütün yaratılış hikâyeleri adeta inancı kurtarmanın sığınağı gibi görülüyor. 


Diğer canlı türleri bir yana, insanın yaratılışı konusunda evrimci düşünceye itiraz edilmesinin temeli kuşkusuz dini metinlerdeki anlatımlardır. Meseleyi “evrim-yaratılış” çelişkisine oturtan yaklaşımlar dini metinlerdeki anlatımların varoluşun özüne dikkat çekme mi, yoksa yaratılışın tasvir mi olduğu tartışması yapmaksızın ifadelerin zahirine göre sonuç çıkardıklarında, ayrıntılar ve boşlukların hadis rivayetleriyle doldurulduğu bir yaratılış senaryosu belirginleşmektedir. 


Eski Ahit'te ve Kur'an'da insanın yaratılışına dair verilen bilgi, insan türünün hakikati, özü ve yaratılış mayasıyla ilgili değil de, yaratılış biçiminin tasviri olarak kabul edildiğinde ayetlerin zahirinden çıkacak sonuç, İbrani kaynaklardan İslam hadis edebiyatına girmiş rivayetlerdeki gibi somut ve tartışmaya kapalı yaratılış senaryosu olacaktır. Müslüman dünyada ağırlıklı olarak evrim fikrinin karşısına çıkartılan yaratılış teorisi işte bu senaryodur. 


Eski Ahit'te geçen “Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu”! ve “Rab Tanrı, Âdem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Âdem yaşayan varlık oldu”! gibi ayetler ile Kur'an'da geçen “Andolsun biz insanı çamura ait bir özden yarattık”,11 “Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık”P! ve “Sonra onu tamamlayıp şekillendirmiş, ona kendi ruhundan üflemiştir”!©! gibi ayetler, evrim fikrini reddeden düşünce çevrelerinde insan türünün ortaya çıkışının sinematografik canlandırılmasında kullanılmaktadır. Fakat ayetlerin somut bir canlandırmaya yeterince destek vermemesi nedeniyle bazı rivayetlerden yardım alınmaktadır. “Allah, Adem'i kendi suretinde yarattı”! hadisi veya kimi gaybi konularda ilginç ayrıntılar naklettiği çok sayıda hadisten tanıdığımız Ebu Hureyre'nin şu rivayeti, yukarıda verdiğimiz ayetlerdeki boşlukları başarıyla doldurmaktadır: 


Allah Teâlâ Âdem'i topraktan yarattı. Onu önce çamur haline getirdi, sonra o çamuru işlenebilen kara toprak oluncaya kadar bıraktı, öyle olunca ona şekil verdi. (...) Sonra ona ruhundan üfledi. Vücudundan ilk ruh üflenen yeri geniz ile gözü arası idi. Bunun üzerine aksırdı ve “Elhamdulillah” dedi. Allah Teâlâ da “Yerhamke Rabbuke” (Rabbin sana merhamet eylesin) buyurdu. ..!8! 


Meseleyi evrim-yaratılış karşıtlığı içinde almayan ilmi yaklaşımlar da kuşkusuz var. Bunlar arasında Kâmus-i Kur'an yazarı Ali Ekber Karaşi'nin insan türünün yaratılışına ilişkin 


seçenekleri vazetme biçimi, aslında yeryüzünde canlı hayatının ortaya çıkışına dair yürütülecek bilimsel faaliyetin çerçevesini ve istikametini de göstermiş kabul edilebilir: 


Acaba Musa'nın yılan haline gelen asası gibi mi olmuştur. Yani Allah çamurdan bir beden yaratmış ve onu kuruttuktan sonra bir defada beşere mi dönüştürmüştür. Nitekim Musa'nın asasını bu şekilde yılan haline getirmiştir. Yoksa yaratılış başka bir şekilde mi gerçekleşmiştir? Burada üç yorum düşünülebilir. 


I. Musa'nın asası gibi, Âdem'in çamurdan bedeni Allah'ın iradesiyle insana dönüşmüştür. Bu yorumu, “İsa'nın Allah katındaki örneği, Adem'inki gibidir: Onu topraktan yarattı, sonra ol dedi, o da oldu.” Al-i Imran/59 ayetinden çıkarabiliriz. 


“Topraktan yarattı” cümlesi, Âdem'in bedeninin yaratılış nüvesini; “Sonra ol dedi” cümlesi ise Allah'ın irade buyurduğunu ve o bedenin insana dönüştüğünü anlamamızı sağlıyor. Gerçi bunun dışında hamletmeler de mümkündür. Nehcu'I-Belâğa'nın ilk hutbesi bu konuda gayet açıktır ve yoruma izin vermemektedir. Orada şöyle buyrulur: “Sonra Allah yeryüzünün sert, yumuşak, tatlı ve ekşilerinden topladı ve onları toprakla karıştırdı. Halis olana değin suyla kıvamlandırdı. Sonra onu şekillendirerek bir suret yaptı.” 


Bu sözler çok açıktır. Önce çamurdan bir beden oluşturulmuş, ardından ona ruh üflenmiş ve sonra o, tam bir insana dönüştürülmüştür. Her halükarda Hicr suresi 26-28. ayetlerdeki “salsâl” ile kasdedilen, kötü kokulu yapışkan ve şekillendirilebilir bir çamurdan yapılmış beden; Hicr 29 ve Sâd 72'deki “Sevveytuhu (Şekillendirdiğimde)” ifadesinden maksat bedenin yaratılışı ve “Neheftu fihi min rühi (ruhumdan üflediğimde)” ifadesinde söylenen de insana dönüştürülmesidir. (En doğrusunu Allah bilir.) 


TI. Beşerin öz suyu ve ilk hücre kötü kokulu kara balçığın içinde oluştu. Geçmişte yerin ısısı bugünkünden daha fazla olduğundan bataklıklar tıpkı annenin rahmi gibi sabit ısıya sahipti. 
Sonuç itibariyle burada hücre gelişmeye başladı ve aşamalı olarak bu hale dönüştü. 


Bu izah o kadar da uzak bir ihtimal değildir. Çünkü kıyamette de yerin ısısı değişecek ve Allah'ın iradesiyle tıpkı anne rahmi gibi ölülerin kurumuş hücrelerini besleyip geliştirebilecektir. Fakat şu anda bu kabiliyete sahip değildir. Yine Meryem'in rahminde Allah'ın izniyle nutfenin gelişmesi de tıpkı buna benzemektedir. 


Değerli bilgin dostum Muhammed Emin Seldüzi, Allah'ın insan nutfesini (öz suyunu) havada yarattığına, sonra onu denizin kenarındaki balçıklara indirdiğine ve orada geliştirdiğine ihtimal vermektedir. Nitekim çeşitli organizmaların yumurtaları hâlihazırda havadadır ve peynir, et vs. üzerine yağdıklarında kurtlara dönüşmektedir. Kurbağa yumurtaları bataklıklara yağdığında kurbağa olmaktadır. 


“Kur'an ve Bilim Açısından Yeniden Diriliş” isimli kitapta Yâsin suresinin 36. ayetini yorumlarken Bihâr?'dan ve Tefsir-i Burhân'dan İmam Sâdık’ın (as) şöyle buyurduğunu nakletmiştik: “Nutfe gökten yere iner; otlara, meyvelere ve ağaçlara konar. İnsanlar ve hayvanlar bunları yediklerinde onların vücutlarında gezinmeye başlarlar.” 


Bu nedenle “min salsâlin (balçıktan)”daki “min (-den, -dan)” edatı, beyan ve açıklama için değil, ba'dıyyet (ayırdetme) içindir. Bu durumda ayetin manası şu olur: Beşeri, en alttaki ve yumuşak kısmı oluşturan “salsâl (balçık)”dan yarattık. Deniz kıyılarındaki bataklıkları görenler, buraların kuru ve çatlaklarla dolu olduğunu bilirler. Fakat kuru tabakanın alt kısmı 


yumuşaktır ve nutfe orada gelişebilir. “İnsanı nutfeden (sperm) yarattı” Nahl/4 gibi ayetlerdeki “min (-den, -dan)” edatı da ba'dıyyet (ayırdetme) içindir. Burada “nutfe”, az miktardaki su ve cenini oluşturan hücre anlamına gelmektedir. Bu durumda ayetteki ifadenin anlamı, “bazı nutfeler” olur. 


Buna bağlı olarak, “İnsanı yaratmaya çamurdan başlar. Sonra basit bir sıvı özünden soyunu sürdürür. Sonra ona yaratılış amacına uygun bir şekil verip kendi ruhundan üfler. Sizi hem işitme ve görme, hem de düşünce ve duygularla donatır.” Secde/7-9 ayetinde zikredilen “Sevveytuhu (Şekillendirdiğimde)” ve “Neheftu fihi min rühi (ruhumdan üflediğimde)” cümlelerinden murad, açıktır ki anne rahmidir. Fakat bu açıklama, “Kendi ruhumdan üfledim”den sonra “Önünde yere kapanıp secde edin” cümlesinin gelmesini açıklayamaz. 
“İşitme, görme...” cümlesinin geçtiği ve anne rahmindeki aşamaların öyküsü olan yukarıdaki ayetin tersine, “üfledi” ve “şekillendirdi”den sonra “secde”nin zikredilmesi bu izahın ayete uygulanmasına engeldir. 


TI. Basit ve canlı varlıkların Allah'ın iradesi sonucunda aşamalı olarak ve zaman içinde ilk insana dönüştüğünü öne süren varsayım şimdilerde oldukça zayıflamış ve güçlü konumundan çok şey kaybetmiştir. Hatta artık gayet iyi biliyoruz ki Allah türleri birbirinden bağımsız yaratmıştır. Fakat bu fikir, günün birinde bilimsel gerçeklik kazanır ve kesin bilgi oluşturursa Kur'an bu bilgiyle yorumlanabilecektir. Bu satırların yazarının kanaati, birinci yorumun, diğer yorumlara göre Kur'an'ın zahirine daha uygun olduğu yönündedir. (En doğrusunu Allah bilir.) 


II. 

Evrim fikrine karşı çıkan kesimlerin İbrani kaynaklardaki yaratılış hikâyesinin yanı sıra, modernite havzasının diğer bütün bilim disiplinleri gibi amacı şaibeli paleontolojiyi kendisine güçlü sığınak seçmesinin nedeni de aynıdır. Paleontolojiyi ve onun ürettiği bilgiyi sabite, değişmez kural ve eksen kabul edip bu uğurda Kur'an ayetlerini, İslam bilim tarihindeki büyük Müslüman filozofların yaklaşımlarını, İslami birikimin en güçlü müfessirlerinin yorumlarını bile görmezden gelmek aslında evrim teorisine itiraz edeyim derken, onun da içinde neşv ü nema bulduğu modern bilimsel yöntemi temel almak demektir. Oysa din ve inanç karşıtlığı mevzu bahis olduğunda asıl mesele, evrim teorisini de üreten modern bilimsel yöntemdir ve bu yöntemi kullanarak inancı savunmaya çalışmak, inanca yarar sağlamamak bir yana, inancı modem bilimsel yöntemin önermeleri doğrultusunda değiştirmeye, dönüştürmeye ve başkalaştırmaya yol açar. 


Bir diğer mesele de, İslam'ın iman-küfür, tevhid-şirk karşıtlıklarının yerine evrime inananinanmayan ayrımını koymanın İslam kelamına kritik ve tehlikeli bir müdahale anlamına gelmesidir. Çünkü evrim, bilimsel veya felsefi bir tartışma konusudur ve İslam'ın inanç sistemiyle doğrudan ilgili değildir. İnançla ilgili hale gelmesi veya getirilmesi ise ya ateizm eliyle inançsızlığı beslemek için ya da anti-evrim ilahiyatçıları tarafından sözde inancı güçlendirmek üzere yapılmaktadır, ama sonuçta her ikisi de aynı amacı gerçekleştirmektedir: Bilimsel bir tartışmayı dinselleştirmek! 


Böyle olduğu için evrim teorisinin taraftarları ile karşıtları arasındaki kutuplaşma, ikisi de modem bilimsel yöntemi kullanan scientism meşrebinin iç tartışması olarak tarif edilmelidir. 
Ama gelinen noktada mesele bilimsel tartışma kurallarının dışına çıktığından bir tarafta bilimsel teori olmaktan çıkıp inancı yok etme davasına dönüşmüş evrim ideolojisi, diğer yanda ise bilimsel itiraz olmaktan çıkıp itikada dönüşmüş anti-evrim ilahiyatı vardır. 


Hayata, evrime inanan veya inanmayan biçiminde bakılması İslam'ın kendine özgü itikadi tasnifinin parçası değildir ve hiçbir beşer tarafından da o tasnifin içine dahi edilemez. Hayatın içindeki bir tartışmayı yaşamın amacı ve nihai sebebi haline getirmek hatalıdır. Evrime inanan veya inanmayanlar şeklindeki bir bakış açısı, buna göre dost ve düşman belirlemeye yol açıyorsa evrim tartışması din/ideoloji haline getirilmiş demektir. Evrime karşı mücadele verenler, tıpkı karşıtlarına benzeyerek yaptıkları işle buna yol açıyorlar. 


Hal böyle olunca, evrim teorisinin yaymaya çalıştığı inançsızlıkla mücadele etmeye soyunan evrim karşıtları, bir anti-evrim ilahiyatı inşa etmeye çalışmış oluyor. Oysa tartışma, dini inanç meselesi olarak değil, maddi bulguları temel alan bilimsel tartışma olarak yapılmalıdır. 


İş bir kez çığırından çıktığında evrim karşıtı ilahiyat, önüne geleni biçen reddiyeci bir kılıca tabii ki dönüşecektir. Evrim karşıtı ilahiyatın tek hedefinin evrim ideolojisinin militanları olmaması, İslam düşünce ve bilim tarihinde evrimci yaratılışa inanan büyük filozofları, ulemayı ve müfessirleri de hedef alması bundandır. Evrimci yaratılışa inanan Müslüman filozof ve ulemanın hem modem bilimsel yöntemin paleontoloji verilerine dayanılarak, hem İbrani kaynaklara itibar edilerek, hem de modern evrim tartışmasının çerçevesi hesaba katılarak reddedilmesi, bugünkü anti-evrim ilahiyatının Gelenek ve onun Usül'ünü reddeden tabiatını da ele vermektedir. Gelenek, İslami ilimlerin oluşturduğu güçlü mecradır ve Müslüman aklın yenilenme dönemlerinde kullandığı ihya, ıslah, tecdit imkânları ancak bu mecrada kalındığı takdirde İslam uleması tarafından meşru kabul edilmiştir. Oysa bugünkü anti-evrim ilahiyatının mimarları, modernite havzasının disiplini paleontolojiye tabi olup İslam'ın Gelenek mecrasından çıkarak gerçekleştirdikleri bilgi üretimi ile meşru ve makbul Usül'e aykırı davranmış olmaktadırlar. 


Evrimci yaratılışa inanan Müslüman filozoflar ve müfessirlerin tutumunu değerlendirirken bakılması gereken nokta, o dönemlerde paleontolojinin bugünkü fosil bulgularının henüz elde olmadığı ve Müslüman ulemanın da bu yüzden evrimci yaratılışı yanlışlıkla savunduğu değildir. Eski ulemanın, canlı hayatın sudan yaratıldığını anlatan ayetler başta olmak üzere diğer birçok ayet ve rivayete dayanarak savunduğu canlıların ortak atadan geldiğine dair inancının, bugünkü bilimsel bulgularla yanlışlandığı varsayılsa bile asıl sorun veya asıl önemli nokta, evrimin yaşanıp yaşanmadığı değil, bu ulemanın yaratılış hikâyesi olarak bilinen İbrani anlatıma itibar etmemiş olmamasıdır. Anti-evrim ilahiyatının dini bilgi olarak önümüze sürdüğü İbrani yaratılış hikâyesi eğer gerçekten dini bir senaryo olsaydı ulema o bilgi karşısında, onu kabul etmeyen, hatta yanlışlayan bir görüş beyan edemezdi. Bu çok önemli bir noktadır. Ulema, İbrani yaratılış mitolojisini Kur'an ayetlerine dayanarak reddetmiş ve bunun aksine, insanın zaman içinde gelişip “en güzel kıvamı (ahsenu 

tavim)” H°] bulduğu fikrini savunmuştur. Müslüman filozoflar ve ulemanın Kur'an'a dayanarak savunduğu evrimci yaratılışın Darwin'in teorisine benzemeyen yanlarına ve bu konudaki detaylara girmiyoruz. 


Bugünkü anti-evrim ilahiyatçılarının sadece paleontolojinin bulgularına dayanarak bu ulemanın Kur'an'ın bu konudaki açık ayetlerine dayanan düşüncesini reddettiğini, buna mukabil Kur'an'da hiçbir şekilde doğrulanamayacak İbrani anlatımı benimsediğini belirtmek gerekir! 


Yaratılış konusunda bilinen anlatımı öne süren İbrani mitolojiye ilişkin çok önemli bir soru var: “Allah ensestle bir ırk kurmuş olabilir mi?”lbrani kaynaklara inanan ve gözleri evrimi reddetmekten başka bir şey görmeyenler bunun mecburi olduğu izahını getiriyorlar. Evrimden 


kaçarken enseste yakalanmak ve bu yolla ortaya çıkmış bir ırkın üyesi olmayı kabul etmek çok mu iftihar verici bir hikâyedir? 


Bir soru da şudur: Eğer Allah ensestle ırk yarattıysa, bu, ensestin özü ve doğası gereği (bizzat) değil, teşrii (kararlaştırılmış, talimatlı) bir yasak olduğunu gösterir. Yani ensest, yaratılışın anlamına ve doğasına aykırı olduğu için değil, mesela Yahudilerin Cumartesi günü avlanma yasağında olduğu gibi, yasaklandığı için mi haramdır? Neresinden bakarsak bakalım elimizdeki yaratılış mitolojisi akıl dışıdır ve dinin temel ilkelerine aykırıdır. 


Yaratılış senaryosuyla ilgili rivayet çok olmasına ve detaylı anlatımlar bulunmasına rağmen hiçbiri ikna edici değildir. Ayetlerden hiçbir dayanaklarının olmaması, eldeki rivayetlerin, İbrani yaratılış mitolojisini doğrulamak üzere uydurulduğunu veya bu yönde yorumlana yorumlana günümüze kalıplaşmış mevcut halleriyle geldiklerini gösteriyor. 


Eski zamanlarda İbrani yaratılış mitolojisinin yeterince sorgulanmaması, yaratılış meselesinin bugünkü gibi inancı reddetme veya savunma davasının konusu olmamasındandır. Böyle olunca da kassasların anlattığı hikâyeler uzun gecelerin eğlenceli geçmesini sağlamış olmalıdır. Demek ki o vakitler hiç kimse bu meselenin hayati bir konu olduğunu düşünmüyordu. İnsan ister çamurdan heykel olarak yaratılmış olsun, ister başka şekilde var edilmiş olsun, meselenin pratiğe ve itikada tesir eden bir tarafı yoktu. Fakat günümüz itibariyle anlamakta güçlük çektiğimiz şey, Darwin'in Hıristiyanlığın bilimsel bilgisini sarsmasından Müslümanların neden alınganlık yaptıklarıdır. Galiba Müslümanlar, pozitivizm/ateizm, yaratılış hikâyesini iptal eden bir teori olarak evrimi selamlayıp propaganda savaşına başlayınca paniğe kapıldılar. 


Hâlbuki yaratılışın evrimcilerin söylediği biçimde de gerçekleşmiş olabileceğini, çünkü yaratılışın Müslümanların bilimsel bilgisindeki anlamının Hıristiyanlıktakinden farklı olduğunu söylemeliydiler. Evrimi inanç konusu görmeyip, yaratılışın evrimci süreçle de gerçekleşmiş olabileceğini düşünenler evrim teorisinden neden tedirgin olsun? Ama Hıristiyanlıktaki bilimsel bilginin dinen doğruluğuna ve İbrani mitolojiye inanmış bir Müslüman tabii ki telaşa kapılacaktır. İbrani yaratılış hikâyesini dinin kesin bilgisi sananlar “din elden gidiyor” korkusuyla Hıristiyanlığın yaratılış hikâyesini içselleştiriyor. 


Oysa Kur'an'daki hiçbir yaratılış ayetinde İbrani kaynaklardaki somut tasviri doğrulayacak, Hıristiyanlığın yaratılışçı bilimsel bilgisini ve yaratılış mitolojisini teyit edecek ayet yoktur. 
Yaratılışla (özellikle Âdem'in yaratılmasıyla) ilgili ayetlerin Arapça'sındaki mutlaklık ve muğlaklık, İbrani kaynaklardan gelen rivayetlerle somutlaştırılmış gözüküyor. Mesela ayet şöyle diyor: 


“Hani Rabbin meleklere, balçıktan (balçık kökenli) bir beşer yaratacağım. Onu tesviye edip ruhumdan üflediğimde onun için secde edin.” HH 


Buradaki “balçıktan” ifadesi, ayette cins, tür belirten “min” edatıyla kullanılıyor (min salsâlin). Ayetin “tesviye” şeklinde çevirdiğimiz kısmının, “balçıktan/çamurdan yapılıp traşlanmış ve düzeltilmiş” anlamıyla İbrani yaratılış mitolojisindeki “çamurdan heykel” olduğu varsayılmış olmalıdır. Yani Allah, heykeltraş gibi çamurdan heykel yapıyor ve bu heykele kendisinden ruh üflüyor, bunun üzerine o heykel canlanıp ayağa kalkıyor. Oysa yaratılış ayetlerindeki ifadeler böyle bir senaryoyu teyit etmez. Diyelim ki yaratılış böyle cereyan etti, ama bunun bir kez ve ilk defasında olduğu, sonrasında ise nesillerin ensestle çoğaltıldığı nereden çıkartılıyor? Zira ayetlerde böyle bir kronoloji, sıralama ve yaratılış 


sürecine ilişkin detayların hiçbiri yoktur. Ayrıca yine ayetlere göre “tesviye” ve “ruh üfleme” aşamaları rahimde oluşan beşer için de geçerlidir, ama insan o aşamada heykelken canlanıyor değildir; aksine belli bir gelişim süreci sonunda doğuma hazır hale gelmekte, hatta doğduktan sonra da gelişim süreci devam etmektedir. 


Bu durumda soru şudur: Bütün insanlar binlerce yıldır aynı gelişim süreçleriyle rahimde oluşmasına, doğmasına, emeklemesine ve ayağa kalkıp kâmil insan olmasına rağmen Allah ilk defasında neden çamurdan heykel yaptı? Bunun aksine bir yorum, yani gelişim sürecinin yaratılışın başından beri var olduğu fikri evrimci yaratılışa karşı çıkanları neden bu kadar irkiltiyor? 


Yaratılış ayetlerinde insanın bugünkü surette yaratıldığı söylenmiyor. Ayetlerin meallerini, akıllardaki İbrani yaratılış mitolojisinde geçen senaryonun ezberleriyle okumamak gerekir. 
Ayetlerde kullanılan kavramlara, edatlara, ifade biçimlerine, sıralamaya ve diğer dil inceliklerine iyice dikkat etmek lazımdır. Hatta bazı yorumlara göre Allah'ın insanı değil, beşeri yarattığı ve bu beşerin daha sonra kemale ererek insan haline geldiği de önemli bir ayrıntıdır. Buna göre beşer aşaması balçığa ait dönem, insan ise ulvi-manevi dönem olarak nitelenebilir. Zaten Âdem, cennette henüz insanlığının farkına varmadığı dönemde (avret yerleri ona görünmeden önce!) beşerdi. Melekler veya hayvanlar gibi, sorumluluk ve yükümlülük üstlenmemiş, günahtan habersiz, sadece Allah'ın nimetlerinden sınırsız biçimde yararlanan bir beşerdi. İnsanlaşması, günaha meyledip meleklikten veya hayvanlıktan çıkmasıyla mümkün olabildi. İnsanlaştığında sorumluluklarını, günahı, ibadeti, her şeyi farketti. Çünkü kendisini farketti. 


Beşer-insan ayrımı önemlidir. Beşerin, insanın insan olmadan önceki aşaması sayılması evrimci yaratılışın Kur'an ayetleriyle teyit edilen önemli vurgusudur. 


Bütün bunlarla birlikte başka bir türden insana geçiş olup olmadığını ayetlerden anlayamıyoruz. Sadece Nur suresinin 45. ayetinde “kımıldayan her şeyi sudan yarattı. Bazıları karınları üzerinde sürünür” cümlesinde geçen “bazıları” kelimesi Arapça'daki “men (kim, o ki)” edatıyla birlikte ifade edildiğine ve bu edatın da sadece akıllı canlı (insan) için kullanıldığına bakarak türler arası geçiş olduğunu savunan âlimler de vardır."'?! Ayetin ifade biçimine bakılırsa ya bir zamanlar yerde sürünen akıllı canlı türü vardı, ya da akıllı bir canlı türü bir zamanlar yerde sürünüyordu! 

Bu görüşten biraz farklı olarak da olsa türler arası geçişin mümkün olabileceğini düşünen çağdaş İranlı âlimlerden Allame Talegani, fosili bulunamayan ara geçişlerin, evrimci yaratılışın sıçrayış anları olduğunu savunuyor ve bu gibi geçiş zamanlarının doğal evrim süreciyle değil, ilahi müdahaleyle açıklanabileceğini söylüyor. Tıpkı peygamberlerin mucizelerinde olduğu gibi. Mucizeler, doğaüstü tezahürler olarak, vahye muhatap olan insanların doğal geçiş imkânları tükendiği ve idrakin sınırlarına ulaşıldığında (veya hüccet tamamlanıp azap gönderilmesi için) insanlığa bilinç sıçraması yaşatacak olaylardır. Allame Talegani, hatta peygamber gönderilmesini bile insanlığın kültürel, fikri, toplumsal evrimindeki tarihsel sıçramalar olarak tarif ediyor. 


İlk insanın çamurdan heykel yontulması ve sonra ruh üflenerek ayağa kaldırılması biçiminde ortaya çıktığını anlatan mitolojiyi kabul edebilmek ve ettirebilmek için bu olayın da mucize olduğunu söyleyen anti-evrim ilahiyatının mimarlarını bekleyen büyük çelişkiler vardır. Canlı hayatın ortaya çıkmasını bütün canlı türlerinde tek tek yaşanmış bir Big-Bang olarak tarif etmeyi Kur'an'da doğrulayacak bir tek ima bile bulamayacaklardır. Bütün canlı türlerini, tıpkı insan gibi önce prototipin yaratılması ve sonra ensestle çoğalma biçiminde anlatan hikâye ve 


senaryo, bilimsel bulgularla desteklenemeyen felsefi bir yorumdur. Hiçbir dayanağı olmayan, kanıtsız, dayanaksız ve delilsiz böyle bir mitolojiye neden inanalım? 


Anti-evrim ilahiyatının yaptığı tek şey, evrim sürecinin Darwinizmin anlattığı gibi yaşanmadığını kanıtlamaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Paleontolojinin Darwinizmin yanlışlığını kanıtladığı düşünülse bile bu bilim dalı canlı hayatın nasıl ortaya çıktığını gösterebiliyor mu? Darwinizmin hikâyesini çürüttükten sonra canlı hayatın nasıl ortaya çıktığını anlatırken başvurulan kaynak İbrani mitolojisi değil mi?Canlıların belli bir düzen içinde (tıpkı evrenin oluşumu gibi) ortaya çıkmasına itiraz edip, bir anda şimşek çakarcasına beliriverdiklerine inananlar, çelişkileri ve soruları felsefi ve bilimsel yöntemle çözmeye çalışmaktan ziyade, Darwinizme karşı ideolojik mücadele ile meşgul gözüküyorlar. 


Her şeyden önce Kur'an'da canlı hayatın bir anda ortaya çıktığını doğrulayacak bir tek ayet yoktur. İkincisi, yeryüzünde canlıların evrimine inanmayanların evrenin oluşumundaki evrimi Kur'an'dan ayetlerle ballandırarak anlatması da ilginçtir. Big Bang evrim değil de nedir? 
Kur'an ayetlerini evrenin big bang ile başlayan evrimini doğrulayacak biçimde yorumlayan, dünyanın oluşumuna gelinceye dek geçen milyonlarca yıllık evrim sürecinin mucizevi yanına dikkat çeken ve evrenin oluşumundaki milyonlarca yıllık evrim sürecini Allah'ın iradesine aykırı bulmayanlar, yeryüzünde canlı hayatın milyonlarca yılda evrim yoluyla ortaya çıkmasını Allah'ın iradesine aykırı bulup, bir anda, şimşek çakar gibi ortaya çıkmış canlı hayatı savunabiliyor. 


İbrani yaratılış mitolojisini ve Hristiyanlığın bilimsel bilgisindeki yaratılışı fikri savunup evrim düşüncesine karşı mücadele yürütülmesi İslam adına değil, İbrani kaynakları ve Hristiyanlığın bilgisini savunma adınadır. Çünkü İslam için bilimle hesaplaşmayı gerektirecek bir “bilgi iktidarı” meselesi söz konusu değildir. İslam'ın bilimsel bilgisi içinde türler arası evrim de dâhil olmak üzere evrimci yaratılışı düşünmüş yorumlar vardır. Onikinci yüzyıldan bu yana (hatta daha geriden başlayarak) bu konuda söz söyleniyor. İslam'ın seküler ve modern bilimin bilgisiyle yarışmaya sokacak bilimsel bilgisinden ziyade evren algısı vardır. 
Bu evren algısıyla çatışan bilimsel paradigmaya itirazımız ve tepkimiz tabii ki vardır. Ama bilimsel bilginin filan başlığında (mesela evrim) onun karşısına dikeceğimiz mutlaka bir dini bilgi bulunmak zorunda değildir. 


Evrim düşüncesinin gençlerin imanını zedelediğini varsayarak onu çürütmek için mesai harcandığının farkındayız. Fakat evrim düşüncesi karşısında bırakın imanı zedelenmeyi, bunun mümkün olduğunu düşünen İslam filozoflarına ne cevap verilecektir? Türlerin kendi içindeki evrimine ya da türler arası geçişe inanmayı reddeden hiçbir Kur'an ayeti yoktur. 
Dahası Kur'an'da bilimsel araştırmayla bulunacak bilginin önünü kesen bir uyarı da yoktur. 
İslam tevhide önem verir. Bunun dışındaki durumlarda verili bilgiyi fiilen kabul etmiş, tartışmamıştır. Kur'an, mesela bilimsel bakımdan öyle olmadığı halde güneşin doğup batması, yıldızların göğün kandilleri olması, saralıların cinlenmiş oldukları vs. gibi yerleşik bilgileri aynen kullanmıştır. 


Netice itibariyle evrim meselesi, gençlerin imanını kurtaracağız diye karşısına dikileceğimiz önemde bir konu değildir. Bu konuda sorusu ve sorgulaması olan gençlere bunun mümkün olabileceğini, konunun dini değil, bilimsel bir tartışma olduğunu söylemekle yetinebiliriz. 
Evrim, bilimsel tartışmanın konusudur, dini inançla ilgisi yoktur. 


U Ali Şeriati, Dünya Görüşü ve İdeoloji, “Devrimci İslam Aleyhinde Rengarenk Komyplolar”, Fecr Yayınları, Çev: Kenan Çamurcu 
2I Eski Ahid, Yaratılış kitabı, birinci bölüm, ayet 27. 
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BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN İSLAM DÜNYASININ GELİŞMESİNDEKİ 
ROLÜ 
Hüccetul İslam Necef Abadi-caferilik.com/ 


Toplumların kültürel, siyasal, ekonomik ve askeri bağımsızlıklarının temelinde bilimsel bağımsızlık ile özgürce düşünen akıllı, uzman ve bilgin insanların varlığı yatmaktadır. İslam ümmeti, onurlu ve güçlü bir şekilde yaşayan, kendi ayakları üzerinde durabilen, kaderinde belirleyici rol oynayan ve kimseye boyun eğmeden ihtiyaçlarını karşılayan bir ümmet olabilmesi için ilim, amel, takva ve fedakârlık silahıyla silahlanmalıdır. İslam ve Müslümanların izzeti için her şeyden önce, sorunları tespit edip onların çözümüne yönelik plan ve program hazırlanmalı, bıkmadan, yorulmadan çalışılmalı ve mücadele verilmelidir. 
Ve kısa sürede uzun mesafelerin katedilmesi için, her türlü sıkıntıya katlanılmalıdır. İslam dünyasının alim, bilgin, düşünür ve siyasetçileri geçmişi telafi edebilmek için bir araya gelmeli ve gerekli ön hazırlık çalışmaları yapmalıdırlar. Bu gerçekleşmesi için de İslam ülkeleri, temel ilimler ve teknik alanda uzman ve araştırmacı insanlar yetiştirmeye büyük önem vermelidirler. 


Dünyanın 180 küsur ülkesinin 50'den fazlasını müslüman ülkeler oluşturmaktadır. Bu ülkeler Fars Körfezi, Umman Denizi, Hint Okyanusu, Kızıldeniz, Akdeniz, Cebel-i Tarık Boğazı ve Karadeniz gibi stratejik önem taşıyan bölgelerde yerleşik bulunmaktadırlar. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında yer alan bu ülkeler Uzak Doğuya kadar uzanmakta ve bir milyardan fazla nüfusuyla dünya nüfusunun beşte birini oluşturmaktadırlar. Doğal kaynaklar, hammadde, su, toprak, iklim ve coğrafi şartlar bakımından da çeşitlilik arzedip, büyük potansiyellere sahiptirler. 


Kültürel açıdan ele alınınca da; iş, çalışma, üretim, bilim, teknoloji, fedakârlık, sade yaşayış, onur, izzet ve özgürlük kültürü olan zengin İslam kültürüne sahiptirler. 


Müslümanlar, üstün yeteneklerine ve İslam'ın büyük kudretine dayanarak, ilahi, manevi, toplumsal ve siyasi eğitime büyük önem vererek ülkelerini en güzel biçimde donatmalı yabancılara muhtaç olmadan kendi kendilerine yeterli olmalıdırlar. Dünyadaki var olan bloklara karşı sağlam, yapıcı ve güçlü rekabetlere girişmeli ve başkalarının kendilerinin kaderiyle oynamalarına izin vermemelidirler. Amerika ve siyonistlerin planlarına karşı koyarak, onların şeytani hedef, sulta ve nüfuzlarının önünü almalıdırlar. Gasıp İsrail'i maddi, manevi ve siyasi yönden destekleyerek, Müslümanların aleyhine komplo düzenleyen, bu tavrıyla da İsrail'in konumunu daha da sağlamlaştıran, terörist ve cinayetkâr siyonistlere Orta Doğu'ya yeni haritalar çizme fırsatı veren Batı Emperyalizmine karşı mücadele vermelidirler. 


Müslümanlar kendilerine gelmeli, hareket etmeli, ülkelerini geliştirmelidirler. İslam'ın hayat veren programlarından ilham alarak, azamet ve ululuk yolunu gelecek nesiller için açmalıdırlar. Elbette ilmi gelişmeler, uzman, layık, yeterli insanların yetiştirilmesi, potansiyellerin sağlıklı bir biçimde düzenlenmesi ve onlardan güzel bir şekilde 


faydalanılması, daha önemlisi, güçlü siyasi bir yapının oluşturulması Müslümanlara ilerleme yolunu açacak ve ümit dolu bir geleceği İslam ümmetine müjdeleyecektir. Burada alimlere, liderlere ve siyasetçilere büyük görevler düşmektedir. Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Ümmetimin içinde iki grup vardır. Eğer salih olurlarsa ümmetim de salih olur, eğer fasid olurlarsa ümmetim de fasid olur. Bu iki grup alimler ve yöneticilerdir.” 


Elli üç Müslüman ülkenin üretimi yılda bir trilyon doları aşmamaktadır. Bu rakam Fransa'nın gayr-i safi milli hasılasından daha azdır. Müslüman ülkelerin ihracatı dünya ticareti içinde %7 lik bir paya sahiptir. Bunun çoğunu hammadde ihracatı oluşturmaktadır. Halbuki Avrupa 
Topluluğunun (AT) geçen yılki ihracatı 650 milyar, Amerika 512 milyar, Japonya'nınki 397 
milyar, Kanada'nınki ise 165 milyar dolar. Yani ihracatta dünya ülkeleri içinde sırayla 9019.4, “015.4, 9011.9 ve %5 oranında bir paya sahiptirler. Oysa, bu kadar toprak genişliğine ve Allah'ın lütfettiği bunca kaynaklarına rağmen Müslüman ülkelerin ihracattaki payları çok azdır. 20 büyük ihracatçı ülkenin yer aldığı bir istatistikte Arabistan ve Malezya gibi bir iki ülkenin dışında başka bir İslam ülkesinin adı geçmemektedir. Arabistan'ın ihracatı ise kendi teknolojisine dayanarak ürettiği şeyler değil, sadece ham petroldur. Bunun siyasi, kültürel, sosyal ve ilmi sebeplerinin olduğu bellidir. Bu sebepler bütün boyutlarıyla ele alınıp, tahlil edilmeli ve sorunların halledilmesi için uygun yollar aranmalıdır. Müslüman düşünürlerden biri, yazdığı güzel bir makalede İslam dünyasının bilimsel ve teknolojik sorunlarına değinmiş ve bu alanda geri kalmışlığın ana sebeplerden birinin bilim ve teknolojinin olmaması olduğunu söylemektedir. 

O şöyle diyor: 


1) Bilimsel çalışmalar, İslam ülkelerinde çok sınırlıdır. Örneğin uluslararası bilimsel araştırma dergilerinde Müslüman ülkelerin makaleleri yalnızca % 1 oranında yer almaktadır. Halbuki biz dünyanın % 20'lik nüfusunu oluşturmaktayız. Ayrıca İslam ilim, buluş, üretim ve icat dinidir. 


2) İslam ülkelerindeki üniversitelerin sayısı 400'ü aşmamaktadır. Oysa bazı batı ülkelerinde 1000”den fazla üniversite vardır. 


3) Müslüman ülkelerdeki okur-yazar oranı % 55'tir. Okur-yazar olmayanlar ise 400 
milyondur. Eğitime ayrılan bütçe ise % 5'tir. 


4) Bilimsel gelişmenin asıl faktörü yüksek öğrenim ve uzman insanların yetiştirilmesindedir. 
Ne yazık ki İslam ülkeleri bundan yoksundur. Şu anda müslüman ülkelerde sadece yüz bin kişi araştırmayla uğraşmaktadır. Halbuki yalnızca Japonya'da yaklaşık bir milyon kişi bu alanda çalışmaktadır. Üniversite öğrencisi, araştırmacı, öğretim üyesi, kütüphaneler, kitap ve bilimsel makale sayısı, gelişme ve araştırmaya ayrılan bütçe, bir yıldaki bilimsel toplantıların sayısı ve kitap okumaya, bilimsel araştırmaya ayrılan zaman gibi konularda gelişmiş ülkelere oranla Müslüman ülkerler çok zayıf ve geridedir. 


İslam dünyasının önemli sorunlarından birisi, bilimsel gelişmelere gerekli önemin verilmemesi ve uzman, kabiliyetli, dindar insanların yetiştirilmemesidir. Bilim adamlarının, araştırmacıların, düşünürlerin, görüş sahiplerinin güçlü destekleri olmadan başarılı olamayacağımız ya da başarımızın az olacağı gün gibi açıktır. Başka bir deyişle İslam dünyasının bilim, teknik ve araştırma göstergeleri dünya ortalamasının üstünde olmalı veya en azından o ortalamayı yakalamalı ki, uluslarası bilimsel ve teknolojik gelişmelerde önemli bir paya sahip olabilsin. 


Müslümanlar, İslam, Kur'an ve İslami öğretiler doğrultusunda, İslam'ın bilime, tekniğe, bilim adamına, düşünüre, araştırmacıya verdiği önemi dikkate alarak hareket etmeli ve geçmişi telafi etmelidirler. Gelecek yüzyıla güçlü ve hızlı bir şekilde girebilmemiz için, İslam ülkelerinin ciddi programlar doğrultusunda bilim ve teknik alanında atılımlar yapmasının zamanı gelmiştir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için her şeyden önce İslam dünyasının var olan durumu ciddi bir şekilde ele alınıp her yönden değerlendirilmeli, incelenmelidir. İslami kültür, kimlik ve değerlere gerekli önem verilmelidir. Programlar İslami esaslar üzerine düzenlenmeli, geleceğin genel hatları çizilmelidir. Kısaca, bu hedeflerin birinci şartı; bilme, tanıma, ileri görüşlü ve şuurlu olmaktır. İkinci şartı, konunun hassasiyeti nazara alınarak öncelikli ve zaruri işlerin içinde, hatta başında yer almalıdır. Üçüncü şartı, bu iş için gerekli bütçe ayrılmalı, araştırmaya, bilimsel gelişmelere ve uzman yetiştirilmesine önem verilmelidir. Dördüncü şartı, İslam ülkelerinin gelişmesi için bilgi bankaları, araştırma merkezleri kurulmalıdır. Müslüman ülkeler birbirleriyle işbirliği yapmalı, bilimsel alışverişleri çoğaltmalıdırlar; bilgi ulaştırma merkezleri kurlmalı, dünyanın ilmi merkezleriyle ilişki kurup, onların tecrübelerinden faydalanmalıdır. Beşinci şartı; bilimsel yönetim şekli ve uzun vadeli stratejiler belirlenmeli, yetenekler yönlendirilmeli, dünyanın dört bir yanına dağılmış müslüman bilimadamları, düşünür ve bilginler davet edilmeli ve onların değerli ilmi birikimlerinden faydalanmalı. Bütün bunlardan daha önemlisi İslam ülkelerinin yöneticileri bu konuya alaka duymalı ve bunun gerçekleşmesi için gerekli çabayı göstermelidirler. 


Bu alanda bilimsel olimpiyatlar ve seminerlerin düzenlenmesi de çok faydalı olacaktır. Bilgi bankalarının kurulması, ilmi ilişkilerin çoğaltılması, üstad ve öğrenci mübadelesi yapılması gereken önemli işlerdendir. Beyinlerin, fikirlerin ve insanların yetiştirilmesi bir asıl, bir hedef, bir strateji ve bir zarurettir. Bu olmadan, cehaletten, bağımlılıktan, zayıflıktan kurtulamaz, istikbar ve İsrail ile mücadele edemeyiz. Hastalık, fakirlik ve açlıkla savaşarak, sorunları halletmeli, İslam ümmeti, İslam dünyası adına yeni bir kudret meydana getirmeliyiz. Elbette bu vazifenin ağırlığı, İslam Konferansı, Opec, Eko gibi İslam ülkelerinin bir araya geldikleri veya İslam ülkelerinin payının çok olduğu Asean, Afrika Birliği Konferansı gibi kuruluşların üzerine düşer. Onlar imkânları hazırlamalı; yetenekleri, sermayeleri, uzun vadeli stratejileri belirleyerek bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yolunu açmalıdırlar. 


Önemli Bir Nokta: 


İslam'ın önem verdiği şeyler arasında, iyi ve hayırlı amelleri biriktirerek geriye salih ameller bırakma ve vakıf kültürüdür. 14 asır boyunca İslam ümmeti içinden her zaman hayır sever ileri görüşlü insanlar çıkarak medrese, üniversite, cami, kütüphane, büyük ilmi ve kültürel merkezler yaptırmış, bu yolda büyük adımlar atmışlardır. Bu yüzden diyoruz ki, insanlık bugün onlara çok şey borçludur. Çünkü onlar fedakârlık etmiş, zahmet çekmişlerdir. 


Burada iki noktayı vurgulamak gerekir: 


A) Öncelikle geçmişten bize kalan büyük ilmi ve manevi mirasları korumalı ve onlara sahip çıkmalıyız. Sonra bunlardan iyi bir şekilde yararlanmalıyız. Onları tanımanın ve tanıtmanın kendisi de maddi ve manevi sermayelerdendir. 


B) Ahiretimiz için iyi ve salih ameller biriktirmek amacıyla ilmi merkezler, araştırma merkezleri, kütüphane, ilmi organlar, üniversite ve medrese yaptırmak, yazarları, araştırmacıları teşvik edip, bu işleri yaygınlaştırmak yolunda çaba göstermeliyiz. Bu kültürü yaşatmamız ve yaymamız gerekiyor. Yetenekli, layık gençleri teşvik etmeli ve desteklemeliyiz. 


Unutmayalım ki, sadece Amerika'da şu anda 2200 ilmi vakıf vardır. Bunların her biri bir şekilde bilimi, teknolojiyi ve yetenekleri himaye ediyorlar. Sonuçta da üçüncü dünya ülkelerinin zeki, akıllı gençlerini kendilerine çekiyorlar. Çünkü bu ülkelerde gelişme ve ilerleme için ya ortam, ya da iş yapmak ve çalışmak için gerekli imkân yoktur. Böylece terazinin kefesi her zaman onların yararına ağır basmaktadır. Üstün yetenekli gençler ve istekli insanlar onlara doğru yönelmektedirler. Her zaman bu gibi ülkelerden değerli beyinler ve sermayelerin, batıya doğru aktığına şahit olmaktayız. Öyleyse, kendi ülkelerimizde var olan böylesi değerli yeteneklere gerekli değeri verip, onlardan faydalanmak için program ve yatırımlar yapmalıyız. Yoksa her zaman başkalarından dilenmek zorunda kalacak, beyinlerin ve ilmi sermayelerin göçüne şahit olacağız. 


TOHUM YASASI ÜKLE TARIMINI VE TÜKETİCİYİ ÇÖKERTECEK 05-Ekim-2006-bugday.org/ 

Ekolojik kollektifi, yeni tohum yasası ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. 
Açıklamanın tam metni şöyle: 


Ülkede satılığa çıkartılacak yeni alanlar keşfetmekte gecikmeyen AKP hükümeti şimdi de tohumlarımıza göz dikti. Irak'ta savaş sonrasında çıkartılan 81 numaralı kararname gibi çiftçiler tohumluk alamayacak, tüketiciler sefalet koşullarına mahkum edilecek. Bu kanunla, bugüne kadar TAGEM (Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı enstitüler aracılığıyla yürütülen tarımsal ar-ge sonucunda, TİGEM'e ait çiftliklerde tohumların üretilip üreticilere dağıtıldığı tarımsal sistem tamamen yok ediliyor. Özetle ülkemizin tarım sektöründeki tohum üretimi ve satışını özelleştiriyorlar. Kendi yerel tohumunu ve çeşitliliğini giderek kaybeden çiftçilerimiz 1 kg domates tohumunu 18-20 bin dolar fiyatla almak zorunda bırakılıyor. Tohum da dahil her türlü girdinin giderek uluslararası şirketlerin eline geçtiği bir sistemde üretici sözleşmeli üreticilikle ürettiği ürününü maliyetine ve maliyetinin altına satmak zorunda kalıyor. Tüketici ise üreticinin ürününü, sattığının 6 kat üstünde aynı ürünü tüketmek zorunda bırakılıyor. 

Tohumculuk Kanunu Tasarısı'nın içerdiği en tehlikeli hüküm ise, çeşit'in; ".. geleneksel ve/veya biyoteknolojik yöntemlerle geliştirilmiş olan genetik yapı" olarak tanımlanması ve tescile tabi kılınmasıdır. Yasanın bu maddesiyle, çok uluslu şirketler, bu topraklarda yüzyıllardır, doğanın ve insan emeğinin oluşturduğu tohumları, neye yarayacağını bilmediğimiz biyoteknolojik yöntemle kazandırdıklarını iddia ettikleri sözde "yeni" özellik ile patentlemeye çalışıyorlar. 


Ayrıca biliyoruz ki Türkiye'ye her yıl, 2 milyon tona yakın genetiği değiştirilmiş (GDO'lu) mısır, soya, pamuk ve kolza hiçbir denetime tabi olmadan girmekte; yem rasyonlarına katılmakta, işlenmekte ve 800 çeşidin üzerinde ürün olarak tüketici sofrasına ulaşmaktadır. 


Türkiye'de üretimi ve dağıtımı yasak olan GDO'lu tohumlar, bu Yasa Tasarısı ile yasalaştırılmakta ve ülkenin GDO ile işgaline ortam hazırlanmaktadır. Artık yabancı şirketler, gen kaynağı olan ülkemizde, herhangi bir tohumumuzu, biyoteknolojik yöntemlerle kazandırdıkları bir özelliği gerekçe göstererek patentleyebileceklerdir. 

Tüm Avrupa'daki bitki çeşidine yakın bir sayıda olmak üzere, 3 bini endemik toplam 13 bin bitki çeşidine sahip olan Anadolu coğrafyası, gen bankası niteliğindedir. GDO işgali, biyolojik çeşitliliğimiz üzerinde büyük bir tehdit oluşturacak, çiftçinin tohum ayırma hakkı da 


elinden alınmış olacaktır. 


AB uyum paketi içersinde görüşülen bu yasanın çıkması halinde kamu tohumculuğu her alanından çekilecek ve yerini şirketler alacaktır. Yasa taslağının 15. maddesinde bahsedilen yetki devriyle birlikte kamu üretim, sertifikalandırma, ticaret ve denetimi, uluslar arası dev 


tarım şirketlerine bırakılacaktır. Böylelikle de ülkemizin "gıda güvenliği" ve "gıda güvencesi" bir avuç uluslar arası gıda tekelinin insafina bırakılmış olacaktır. 


Sonuç olarak bu yasa ile Tarım Kanunu'nun 4. Maddesinde tarım politikaları kapsamı içerisinde yer alan, " gıda güvencesi ve güvenliğinin güçlendirilmesi" ilkesini, 5. Maddesi'nde yer alan tarım politikalarının " Sürdürülebilirlik, insan sağlığı ve çevreye duyarlılık" ilkesini, 6.Maddesinde tarım politikalarının önceliği olarak belirtilen ".... güvenilir gıda arzının sağlanması" ilkesini ve 10. Madde olan "Bakanlık, biyolojik çeşitliliğin, genetik kaynakların ve ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesine ilişkin araştırmalar yapar veya yaptırır. 
Biyoteknolojik yollarla ve/veya çeşitli ıslah metotları kullanılarak elde edilen ürünlerin fikri mülkiyet hakları kapsamında korunması, kaydı, tescili, üretimi, tüketimi, gıda olarak kullanımı, ihracatı ve ithalatı hakkında ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınmak suretiyle gerekli düzenlemeleri yapar." ilkesinin çiğnenmektedir. 


Bu durum ayrıca transgenik tohumların üretim amaçlı ithalatını yasaklayan ve halen yürürlükte olan 2006/1 sayılı Ithalat Genelgesinin 5. Maddesiyle de çelişmektedir. 


Gdo'lu Tarim Üreticiyi Ve Tüketiciyi Öldürür . 


Genetiği Değiştirilmiş tohumların ulusal bir biyogüvenlik yasası ile yasaklanmadan, böyle bir yasanın hazırlığına girişilmesi uluslararsı sözleşme düzenine ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelere aykırıdır. Bu yasayla gdolu tohumların ülkeye girişinin serbest bırakılması ve ticarileşmesi hukuksal güvenceye kavuşmaktadır. Oysa bilinmektedirki gdolu tohumlar, çevre ve halk sağlığı açısından olası riskler taşımaktadır. Bu tohumların biyogüvenlik, biyoçeşitlilik ve halk sağlığı açısından genel olarak güvenilir olduğuna dair uluslararası düzeyde ve AB içerisinde bir fikir birliği bulunmamaktadır. Buna rağmen bu yasanın meclise getirilmesi ülkenin gıda geleceğinin satılması anlamına gelmektedir. 


Ayrıca tohumların patent altına alınmasına, çokuluslu tohum tekellerinin tohum piyasasını ele geçirmesine hak tanıyarak çiftçi haklarının ihlal edilmesine yol açmaktadır. Çiftçiler binlerce yıldan gelen bilgi birikimiyle ıslah ettikleri tohumlukları üzerindeki haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. 


Bu durumda ulusal olarak GD tohumlarla ilgili kararların ağırlıklı olarak tohum endüstrisi lobilerinin görüşleri göz önüne alınarak değil, çiftçi örgütleri ve kooperatifleri, ekoloji örgütleri, Ziraat Mühendisleri Odası ve bu konuda görüşü olan nitelikli bilim insanları vb. tüm tarafların da içinde yer aldığı bir çalıştay tarafından belirlenecek kararlar çerçevesinde alınması gerektiğini düşünüyoruz. 


GD tohumların güvenilirliğinin uluslararası düzeyde yetkin bir bilim kurulu tarafından temin edilmeden serbest dolaşımını ve ticarileşmesini çevre ve halk sağlığı açısından riskli buluyor, geri dönüşü olmayacak sorunlara yolu açabileceğini düşünüyor ve yasa tasarısının yasalaşmadan geri çekilmesini talep ediyoruz. 


Tohum Patentlenemez. 


Ülkenin yüzyıllarca sürede oluşturduğu tohum zenginliğini bir avuç çok uluslu şirketin kar etmesine için verilemez. Bilinmelidir ki bu çok uluslu şirketler tohumlarımızı ve toprağımızı hem bozmaya hem de bizden almaya geliyorlar. Topraklarımıza ve Tohumumuza sahip çıkarak bir an önce bu yasa tasarısının meclisten geri çekilmesini istiyoruz. Ekoloji Kolektifi olarak gıda güvenliğimizi, sağlığımızı ve yaşamımızı, toprağımızı, tarımımızı yok edecek olan bu yasa karşısında halkımızı ve ilgili kurumları gerekli önlemleri alması konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Tohumlarımızın soframıza birer kanser olarak gelmesini istemiyoruz. 


DOĞU DİNLERİ: PUTPERESTLİK 


Hilal Nevruzoğluü-21/03/2012-yaklasansaat.com/ 


Hindu kutsal(!) adamlar. 
İlkelliğin, şeytanların vahyine dayanan büyücülüğün temsilcileri. 


Coğrafi bir deyim olarak Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinde yaşayan insanların geleneksel din ve inanışları; "Uzakdoğu Dinleri" olarak adlandırılmaktadır. Bu din anlayışlarının en çok bilinenleri, Hinduizm, Budizm, Şintoizm, Taoizm, Caynizmdir. 


Biri diğerinden temelde farklı olmayan, nasıl oluştukları açıklıktan mahrum; adeta tarihi kökleri karanlık bu dinler, sürekli dönüşerek kendi içlerinde de bin parçaya bölünmüş ve son derece karmaşık-anlamsız hale gelmiştir. Uzakdoğu toplumlarının bu temelde "ruhçupanteist-putperest" özelliğine rağmen yeni sürümleriyle Batı'da pekte revaçta olduğunu söylemeliyiz. İblis'in, çağın koşullarına uygun olarak revize ettiği bu "yeni sürüm din", bugün "Yeni Çağ" (New Age) dini olarak cehalet pazarında oldukça rağbet görmektedir. 


Amacımız; İblis'in vahyi ile oluşturulan bu "ruhçu-paganist-putperest" inanışları analiz etmek değildir. Amacımız; bu, din bile denemeyecek derece kaotik ve şeytani olan felsefenin temellerine ışık tutmak; bu bağlamda Mu-Atlantis diniyle özbağlarını vurgulamak ve çağdaş versiyonunun "New Age tarikatları" olduğunu gözler önüne sermektir. 


İnsanlık tarihi boyunca tek amaçları, insanoğlunu Hak'tan saptırarak kandırmak olan İblis ve avanesi, çağların koşullarına paralel tuzaklar kurmuş ve insanoğlunu avlamaya devam etmiştir. İblis ve ordusu tarih boyunca "avcı", insanoğlu ise adeta "av" olmuştur. Bu "sürek avı" bugün de bütün şiddetiyle devam etmektedir. İşte şeytanların kimleri kuşattığı ve kimlere vahyettiğinin delili: 


Şeytanların, kimin üzerine indiğini size haber vereyim mi? 
"Her günahkar-iftiracının" üzerine iner. 
Onlar (şeytanlara) kulak verirler ve bunların çoğu yalancıdırlar. 


IŞUARA(26)/221-2231) 


Cin-şeytanların insanoğluna kurdukları tuzaklarda en büyük avantajları, bir üst boyutta bulunmaları; yani Yüce Allah'ın belirttiği gibi; "insanların göremeyeceği yerden onları görebilmeleri"dir. Aynı zamanda bir alt boyuta, yani insan ya da hayvan formuna girebilme yeteneklerini kullanarak insanları şaşırtma-korkutma silahını işletmeleridir. Hak vahiyden mahrum ve Yüce Allah'ın koruması altına girmeyen insanoğlunun, bu sürek avının kurbanı olmaması mümkün değildir.İşte Rabbimizin insanlığa uyarısı: 


Ey Ademoğulları, şeytan, anne ve babanızın elbiselerini onlardan soyup, edep yerlerini göstererek, cennetten çıkardığı gibi, sizi de 'fitne'ye düşürmesin. Muhakkak o ve kabilesi, sizin onları göremediğiniz bir yerden(boyuttan) sizi görüyor. Muhakkak Biz, şeytanları, iman etmeyenler için dostlar kıldık. 


[ARAE(7)/27] 


Sonsuz Yüce olan Allah'ın izniyle yükseltilmiş olan Azazel, Adem'in yaratılması ve arkasından ona saygı gösterilmesi emri üzerine, kendisinin daha üstün olduğunu düşünerek kibirlenmiş, Allah'ın emrine karşı çıkmış, bunun üzerine Allah'ın lanetine uğrayarak kovulmuştur. Ve o andan itibaren İblis, azim bir hırs, intikam, kibir ve kıskançlıkla Adem ve oğullarının peşine düşerek Adem'i cennetten kaydırdığı gibi oğullarını da Hak Yol'dan saptırıp, şeytanlaştırarak intikam peşinde koşmuştur. 


Yazımızın devamında İblis ve avanesinin izlediği bu yöntemleri daha yakından inceleyeceğiz. 
Bir tarafta Sonsuz Yüce Allah'ın Hak dini ve elçileri, diğer tarafta da Allah'ın ve 


insanlığın düşmanı İblis ve onun "Hakk'ı Batıla dönüştüren pislik yöntemleri ve elçileri." 
İnsanlık tarihinin temel kavgası budur işte. İşte insanoğlunun yaşamını karartan, şeytani 


felsefeye kucak açan ilk insan toplumu "Mu ve dini"nin temel özellikleri: 


Mu Toplumunda: Panteizm-Güneş Putu, Reenkarnasyon Ve Nirvana 


18.000 yıl Hindu 


; : 1) Si öncesine ait Tanrısı(!) Şiva 


bronz bir Mu heykeli 


Mu uygarlığının diğer bir adı da "Güneş imparatorluğu"dur. "Mu dini"nin temelinde Güneş kültü vardır. Tanrının sembolü Güneş yani Ra'dır. İmparatorlarının ünvanı, Mu'nun Güneşi anlamına gelen "Ra Mu"dur. Kökleri Mu'ya kadar uzanan Japonya'da imparatorun unvanı "Güneşin Oğlu"dur, bayraklarında ise Güneş resmi yer alır. 


Güneş, Mu'dan itibaren gelen Mısır, Hinduizm, Maya gibi tüm şeytani geleneklerde, kutsallık atfedilen, Tanrı'nın fizik ortamda tecellisi, kozmosun kalbi, adaletin gözü ve Ruhsal yönetimin temsili olarak gösterilen "İblis'in sembolü"ne dönüştürülmüştür. İbadetler doğuya dönülerek yapılır. Naacal mabetlerinde Ay, bir sembol olarak Güneş'in hemen yanında yer alır. 


"Mu dini"nde "birde üç"le anlatılmaya çalışılan "iblisce tanrı kavramı", üçgen ve üç sayısı ile simgelenir. Yeryüzündeki birçok inanç, gelenek ve mitolojide bulunan bu sembol, İblis'in kadim dininin sac ayağını oluşturmaktadır. Bu üçleme, günümüzde de Hristiyanlığın temel inanç sistemidir. Bugün "üçleme ve Güneş simgesi"ni birarada "üçgen içinde göz" şeklinde masonik bir simge olarak 1 doların üstünde görmekteyiz. Bu sembol, Mu'dan Atlantis'e buradan Hermes ile Mısır'a, Mısır'dan Pisagor ile Eski Yunan'a ve nihayet Masonluğa kadar ulaşmıştır. 


İblis ve kabilesi, "üçgen içinde göz" sembolüyle, ne anlatıyor? İblis, "Sonsuz Yüce Rabb'imizin her şeyi ihata eden ve her şey üzerine sınırsız basiret-görme sahibi olması" gerçeğini çalıp kendisine mal etmiş profesyonel bir hırsız ve sahtekardır. Aynı zamanda Kur'an'ın bize bildirdiği; "sizin onları göremediğiniz yerden onlar sizi görür" gerçeğini de aklı sıra bu yolla bir simgeyle vurgulamaktadır. 


Gerçekte "Ra", Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarının ilk iki hecesidir ve Allah'ı temsil 

eder. Allah, Kur'an'da: "Güneş ışıktır, Ay nurdur" der. Dolayısıyla Güneş(Ra) ışığın kaynağını, yani Allah'ı simgelerken; Ay, Allah'ın nurunu, yani Peygamberimizi simgeler. 
Ancak tüm şanını ve şerefini kaybeden ve insanlık düşmanı olan hırsız İblis, bu simgeyi de çalarak arkasına saklanmış; cin-insan toplumlarını saptırarak; "şirk"e, oradan da "paganizmeputperestliğe" kaydırmıştır. Vişnu da, kimi zaman güneş enerjisinin tezahürü olarak görülmüştür. İlk ibadete sabah şafaktan önce başlanır; doğuya doğru dönülerek oturulur. 


Peygamberimiz(sav)in uyarısından bilmekteyiz ki "Doğu", cin-şeytanların kıblesidir. 
Abdullah ibn'u Amr ibni'l-As Resülullah'a dayanarak şöyle anlatıyor: 

"...Sabah namazının vakti ise fecrin doğmasından (yani şafağın sökmesinden) başlar, Güneş doğuncaya kadar devam eder. Güneş doğdu mu namazdan vazgeç. Çünkü o, şeytanın iki boynuzu arasından doğar."(2) 


"Mu dini"nde, Uzakdoğu dinlerinde olduğu gibi reenkarnasyon ve nirvana inancı vardır. Bu sapkın inanca göre Ruh, muhtelif zaman ve mekanlarda tekrar hayata gelmek üzere yeni bedenlere girerek tekrar tekrar dünyaya gelir. Böylece olgunlaşır ve "nirvana"ya ulaşır(!) 


7 başlı yılan 
İblis'i temsilen resmedilen 
Vişnu. 


Naacal tabletlerinde pek çok batılı yazar ve arkeoloğun "grotesk"(acaip 

şekilli) tanrılar ve tanrıçalar diye adlandırdığı Hindu tanrılarına benzeyen şekillere rastlanmıştır. Yaratıcı'nın sembolü olarak yedi başlı yılan kullanılır. Hinduizmde de Hindu tanrısı Vişnu, yedi başlı yılanla resmedilir. 


Yılan'ın, İblis'i Cennet'e sokarak, Adem'in ve Havva'nın kaydırılmasında rol aldığı ve insanoğlunun düşmanı olduğu bir gerçektir. Yılan, Yaratıcı'yı değil İblis'in hainliğini ve sinsiniliğini temsil eder. İşte İblis'in kucağına oturanların dinleri böyle akıl dışı, saçma ve süfli olur. 


Bugün Churcward gibi masonik kimi yazarlar ve New age taraftarları, gerçeklerin üzerine bilinçli bir karartma yaparak; her yerinden putperestlik akan bu "antik dinler"i, Tek Tanrı'ya dayalı "Tevhid" anlayışının kaynağıymış gibi gösterme gayreti içinde her türlü "zırva teviller"e baş vurmaktadırlar. 


Aslında "Mu dini"ni öğrenmek isteyenlerin Mu artığı toplumlara; Mısır, Maya ve Uzakdoğu dinlerine bakması kafidir. Sonuç olarak, Mu toplumunun tüm dini anlayışları ve kutsal saydığı kavramlar, Mu'dan Atlantis'e, oradan da arkadan gelen tüm "antik toplumlar"'a ve bugünün "Uzakdoğu dinleri"ne, cin-şeytanlar tarafından taşınmıştır. 


Mu Toplumu'nda: "Kast Sistemi" 


Kast terimi, Portekizce ve İspanyolcada "casta" ırk, soy; Latincede ise "castus" saf soy anlamına gelmektedir. Mısır dininde, Hinduizm'de görülen kast sistemi ve din adamları sınıfının üstünlüğünü, Mu'da da görmekteyiz. "Mu dini"nin rahipleri olan "Naacaller" imparatordan sonra geliyor ve yönetici sınıfı teşkil ediyorlardı. Naacaller, "İblis ve avanesi"nin sırdaşlığını yapıyor ve masonluk benzeri "kutsal sırlar kardeşliği" üst sınıfını oluşturuyordu. 


"İblis ve avanesi", insanlık tarihi boyunca her toplumda, özellikle seçilmiş bir zümreye hitap etmişler ve bu yolla toplumları kolayca yönlendirmişlerdir. Örneğin, Roma putperestliğindeki gizem tarikatlarının yöneticileri, üst düzey romalı asillerden oluşmaktaydı. 
Günümüzde de, bunun en tipik örneklerini gnostik tarikatlarda, tasavvuftaki avam ve havas ayrımında ve masonluktaki derecelenmede açıkça görmekteyiz. 


"Mu dini"nin sembollerinden biri de "ruh"un Tanrı'ya ulaşması için gereken aşamaları gösteren sekiz şeritli yoldur. Bunun karşılığı günümüzde, "ruh"un en alt kademeden başlayarak, Uzakdoğu dinlerindeki mükemmele, tasavvuftaki Kamil İnsan'a ve Kabala'daki Adam Kadmon'a ulaşmasıdır. Bu aynı zamanda ileride göreceğimiz gibi Budizmdeki nirvanaya giden 8 aşamalı yolun ta kendisidir. 


Mu'dan günümüze; 
Hitler'e kadar uzanan bir gamalı haç sembolü. 


"Mu dini"nin de Tanrısal Işık'tan çıkmış olan dört temel gücün, kainatı, kaosdan düzene geçirmiş olduğu ifade edilir. Naacaller bu dört temel gücü, "gamalı haç" ile sembolize etmişlerdir. Aynı sembolü, Hitler'in kullandığını biliyoruz. Hitler'in ise felsefi 

olarak Naacaller'e dayanan şeytani Thule örgütünün üyesi olduğunu biliyoruz. 


"Uzakdoğu dinleri" incelendiğinde görülecektir ki; İblis ve avanesi tarafından sürekli yeni versiyonları piyasaya sürülen "antik tuzak programlar"dır. "Mu dini"nin takipçisi olan ve Uzakdoğu dinlerinden izler taşıyan "Şamanizm"e yakından bir göz atalım. 


New Age'in Kaba Versiyonu: "Şamanizm" 


Günümüzde new age şemsiyesi altında taraftar bulan "Şamanizm"in, "Uzakdoğu dinleri"nin altın yaldızlı sözlerle süslenmemiş ilkel hali olduğunu söyleyebiliriz. Mu'dan izler taşıyan Şamanizm, Uzakdoğu dinleriyle pek çok noktada örtüşmektedir. 


Kökeni; Orta ve Kuzey Asya'ya dayandırılan Şamanizmin, Hindistan ve Çin'de doğduğu, oradan Orta Asya'ya da; özellikle Türk boyları arasında yayıldığı sanılmaktadır. Şamanizmin, Kuzey ve Güney Amerika'da, Avustralya yerlilerinde, Endonezya'da, Güneydoğu Asya, Çin, Tibet, Japonya'da, Kafkaslar'da, Polinezya'da, Eskimolarda ve Kızılderililerde farklı versiyonları gözlenmiştir. Şamanlar-kamlar-baksılar, Arapların kahinleri-arrafları gibidir. 
Yakutlarda, erkek şamana "oyun", kadın şamana da "ydagan" denir. Cengiz'i, şamanı, bağlı bulunduğu "ruh"a(cine) dayanarak "Cin-giz"olarak isimlendirmiştir. 


Temel olarak sihir, büyü ve trans tekniklerine dayanan Şamanizm, "Animizm"in izlerini taşır. 
Animizme göre, tüm canlı cansız maddelerin bir "ruhu" vardır. Bu anlamda dağ, ırmak, göl ve bunun gibileri yalnız coğrafi isimler değil, evlenen, konuşan, duyan ruh sahibi canlılardır. 
Şamanistler, bu "ruhlar"'ın faydasına ve zararına inanırlar, onları çağırır, memnun etmeye çalışırlar ve dualarını onlara yaparlar. 


Gök'te Güneş, yeryüzünde ise ateş şaman için kutsaldır. Güneş adına yemin ederler ve kutsal gördükleri yerlere Güneş resmi çizerlerdi. Şamanizmde dünya ikiye ayrılır: görünür dünya, görünmeyen dünya. Görünmeyen dünya, ölülerin-atalarının ruhları ve tanrılar olduklarına inandıkları gerçekte "cin-şeytanların dünyası"dır. Tabii ki bu hayali güçlerin, kuraklık, açlık ve hastalık gibi afetlere sebep olduklarına inanırlar. 


Şamanlığa çağrılma cin-şeytanların sık sık insanları kandırmada kullandıkları rüyalarla başlar. 
Erken yaşlarda sinirli olan, öfke nöbetine tutulan, dalgınlaşan, ormanlarda ve ıssız yerlerde dolaşmayı seven kimseler, doğal şaman adaylarıdır. Bu durum, adayın, ruhlarla(cinlerle) karşılaşması olarak yorumlanır ve bu ilişki giderek kişiyi şaman(medyum-kahin) boyutuna çıkarır. 


Şaman, ayinler sırasında çeşitli yakarışlar ve hayvan sesleriyle dans ederek transa geçer ve kurt, ayı, kartal, kuzgun gibi hayvanların bedenine bürünen cin-şeytanlarla ilişki kurar. 
Hayvanlar ya da onların görünümüne bürünmek, cin-şeytanların, insanlarla ilişki kurarken en sık kullandıkları eski metodlardan biridir. Bunu Şintoizm, Hinduizm gibi Uzakdoğu dinlerinde ve Mısır, Maya gibi kökleri Mu'ya uzanan şeytani uygarlıklarda açıkça görmekteyiz. Bunlar tanrı edindikleri cin-şeytanları, hayvan ya da yarı hayvan-yarı 

insan şeklinde resmetmişlerdir. Hint tanrıları, değişik hayvan kılıklarına bürünürler. 
Japonya'nın yerli halkı Ainular ise ayıların, insanlar arasında dolaşan tanrılar olduğuna inanırlar. Mısır tanrıları çeşitli hayvanlarla simgelenmiştir. Mısır'da Ptah ve Osiris, öküzde; Hathor, inekte; Horus, şahinle simgelenmiştir. Eski Yunan tanrılarının çoğu serüvenlerinde çeşitli hayvan kılıklarına girerler. Meselâ Zeus, kuğu kuşu kılığına 

girerek Leda'yı, boğa kılığına girerek Huropa'yı kaçırır; lo, inek kılığına girerek dünyayı dolaşır. 


Şu an bile ağaç ve çalılara çaput bağlamak, kurşun dökmek, istenmeyen bir olay duyulduğunda tahtaya vurmak (cinlerin duymasını önlemek için), gidenin arkasından su dökmek, mavi boncuk takmak vs. vs. inanışlar, içinde yaşadığımız toplumda sık sık karşılaştığımız "hurafeler", Şamanizmden bugüne taşınan canlı örneklerden bir kaçıdır. 


Bu çağda da cin-şeytanlar, benzer şekilde kendilerini önemli kimselerin ruhları, melekler ya da iyi uzaylılar dıye pazarlamaktadırlar. O günde insanoğlunun cehaletinden-şirkinden yararlanarak; kendilerini "iyi ruhlar", ya da cezalandırıcı "kötü ruhlar" olarak takdim ediyorlardı. Halbuki, ne ölmüş insanların ruhları, ne de melekler hiçbir şekilde, hiçbir kimseyle konuşmaz, konuşamazlar. Bu temel prensibi unutan insanoğlu, kolayca "şeytan taifesi"nin tuzağına düşerek; atasının ruhuyla, meleklerle konuştuğunu sanarak aldanmış, başkalarını da aldatmıştır. Bugünün sözde çağdaş-aydınlanmış cahilleri, meleklerle konuşuyorum diye kitaplar yazıyorlar, komik durumlara düşüyorlar ve nerelere sürüklendiklerinin farkına varmıyorlar. 


Şamanizm sadece Batı'da New Age dini olarak yeniden sahneye çıkmıyor, sözde İslam tasavvufu maskesi altında, hertürlü "şirki felsefe"yi ellerinde Kur'an bulunanlara da maalesef bulaştırmış bulunuyor. Bugün İslam adına hareket ettiğini söyleyen ve kutsal saydıkları şeyhlerinin-efendilerinin ruhlarından istimdat edenlerin, onlara sığınanların ve o ölmüş ruhların güya dünyayı yönetme yetkinliklerinden pay alacaklarını sanan aldanmışların sayısı hiçte az değildir. 


Brahmanizm-Hinduizm: Atlantis'in Mirası 


Güneş doğarken İblis'e ibadet eden Hindular. 


İblis'in, Mu'da temellerini attığı ve oradan Atlantis'e taşıdığı bu "kadim din"in mirasçılarından birisi de Hinduizmdir. Özellikle Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te yaygın olan Hinduizmin, günümüzde yaklaşık 900 milyon taraftarı vardır. Hinduizm, din adamları olan "brahmanlar"'ın hakim oldukları dönemde Brahmanizm terimi ile ifade edilmiştir. 

Günümüzde Hinduizm ve Brahmanizm terimleri birbiri yerine kullanılmaktadır. Hinduizmin temelinde Brahma( Mutlak Varlık) inancı yatmaktadır. 


Brahmanizmin başlangıcı belli değildir ve tarih öncesi devre kadar uzanır. Brahmanizm, MÖ 
1500'lerde Vedalar'ın yazıya geçirilmesinden çok daha önce de mevcuttur. MÖ 3000 
yıllarında, Pre-Harappa ve Harappa dönemlerinde; İndus uygarlığının dini Brahmanizmdir. 
Bu yıllardan kalma çeşitli Şiva(hindu tanrısı) kalıntıları bulunmuştur. 


Kitapları: Vedalar; Elçileri: Rşi 


Hinduizm inancında günümüzün medyumlarının yaptığı gibi Rşiler, tanrılarıyla(cin-şeytanlar) çeşitli şekillerde iletişime geçer, onların vahyine tabi olur ve gizli bilgiler alırlar. 


Brahmanizm-Hinduizmin temel esaslarını kıstas kabul etsek bile sınırlarını çizmek güçtür. 
Hinduizmin dini metinleri içinde en 

önemlileri: Vedalar, Brahmanalar, Paranalar, Upanişadlar ve Mahabarrata'dır. Hindu geleneğinde Vedalar, Brahmanalar ve Upanişadlar, cin-şeytanlardan alınan vahyin ürünüdür. 
Diğer metinler ise geleneklerden ibarettir. Brahmanalar, ilahlarına sunulan kurbanlarla ilgili ayrıntılı bilgiler içerir. Bu şekilde oluşturulmuş kitapların içerisinde en önemlisi 

ise Vedalar'dır. 


Vedalar Ve Politeizm 
Veda, işitilen bilgi demektir. Vedalarda çok tanrılı bir din öğretisi vardır. Fakat kimi araştırmacılara göre bu çok tanrılı görüntü altında panteizm yer alır. 


Vedalar'da; gizli öğretiler, büyüler, ruhlar (cin-şeytanlar) ile iletişim kurma yolları, bunun için ormanlara, inzivaya çekilenlere öğütler, kurban törenleri ile ilgili bilgiler, ruhları övücü sözler başlıkları altında pek çok şeytani vahiy toplanmıştır. 


Bugünkü Hinduizm, Vedalar'dan 2000 sene sonra, MS 8. yy.da şekillenmiştir. Hinduizm Vedaları'nda neredeyse her güç ilahlaştırılmıştır, ilahların sayısı akıl almaz derecede çoktur. 


Eski çağlarda insanoğlunun doğa karşısındaki cahilliği ve zayıflığından faydalanan İblis ve avanesi, Şamanizm'de olduğu gibi yer, gök, ateş, su, ışık, dağ, taş, hayvan, ağaç vb. doğa güçlerinin arkasına saklanarak insanları aldatmıştır. 


Upanişadlarda Kadim Öğreti: Panteizm 

Upanişadlar, MÖ 800'e doğru münzevi mistiklerce şekillendirilmiş ve Vedalar'daki çok tanrıcılığın daha açık bir şekilde panteizme dönüştürüldüğü 

metinlerdir. Bilgeler ve çileciler olarak adlandırılan bu yeni nesil 

rahipler, Brahmana metinlerindeki yaklaşımları yobazlık olarak nitelendirmiş, kuzeydeki ormanlara çekilerek cin-şeytanlardan aldıkları vahiylerle Upanişadları oluşturmuşlardır. 
"Tanrının ve kişinin özde bir olduğu" düşüncesi özellikle Upanişat öğretilerinde öne çıkmaktadır. 


Sanskritçe bir kelime olan Brahman, köken olarak ölçülemez büyüklük manasındadır. 
"Evrenin yaradılışı ilkesi", "tüm evreni kapsayan", "her şeyin kaynağı ve barınağı" anlamında kullanılır. Mu ve eski Mısır dinindeki Ra'nın karşılığıdır. Köken olarak üfürük-nefes anlamına gelen "atman" ise, özvarlık, benliğin özü gibi anlamlara gelir. Buna göre; Brahman, birer birer varlıklar söz konusu olunca "atman" adını alır. Evren, Brahmandır, Brahman ise gerçekte 


insanın içindeki Atman'dır. 


Uzakdoğu dinlerinin temelini oluşturan Panteizme göre; Tanrı, maddedir ve evrenin yaratıcısı ya da yapıcısı değil evrenin bizzat kendisidir. Uzakdoğu dinleri, New Age dini gibi tüm İblis kaynaklı dinler bu temele dayanır. "Uzakdoğu dinleri"nde, Allah'la insan arasında bütünparça, Zat-suret, ben-o, o-ben ilişkisi kurulmuştur ve tıpkı tasavvuf felsefesi yoluyla İslamın içine sokulan şirk kanalları gibi kanallar döşenmiştir. 


Tasavvuf felsefesinde olduğu gibi bu şeytani öğretide de Hak(Gerçek); "akılla kavranamaz, sözcüklere sığmaz, herkese de açık değildir" anlayışı egemendir. Seçilip yola girmiş olanlar bile ancak uzun bir yolculuk sonunda ona ulaşabilirler. Bu metinlerdeki ifadelerle tasavvuftaki vahdeti vücud anlayışı tamamen örtüşmektedir. 


"Upanişadlar"da: Çok Tanıdık Şeytani Felsefeler 


"Ölümsüzlüğün sırrı; Kalbin arınması, derin düşünme ve insanın manevi aleme dönük gerçek Ben'inin(Atman) Tanrı (Brahman) ile aynı varlık olduğunu idrak etme yoluyla 

bulunabilir." Katha Upanişat 

"Kişi, Atman sayesinde görür, işitir, tad alır, koklar, hisseder, "atman" yani insanın gerçek Ben'i, Tanrı ile aynı varlıktır." Katha Upanişat 

"Tanrı, varlıkların içine girerek, kendisini onlarla hüviyetlendirdi. Tek bir varlık olduğu halde, bir çok varlık görünümüne büründü." Aitareya Upanişat 


Normal bir Hindu için Tanrı'ya ulaşmanın en alışılagelmiş yolu, ona cisimlendirilmiş bir tanrı, ya da tanrıça aracılığıyla tapmaktır. Bunlardan biri de Hint kültüründe özel değerleri olan "inekler"dir. Vedalar'ın ibadetleri anlatan en önemli bölümlerinde, her zaman tanrı olarak "kutsal inek" resmedilmiştir. Aynı şeytani kültün eski Mısır'da da egemen olduğu; "inek ve öküz" olarak ilahlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Hatta İsrailoğulları bile "samirinin buzağısı"nı onlardan bir virüs gibi kapmışlardı. 


Hinduizmde Üçleme: Trimurti 


"Üçleme"ye, Hinduizm ve Hint mitolojisinin çeşitli ekollerinde Trimurti adı verilir. İblis'in pekçok batıl dine yerleştirdiği ve "Mu dini"nin temelini oluşturan kutsal bir simgedir. Hindu geleneğinde; Brahma, Vişnu ve Şiva tanrıları bir üçleme(teslis) 

oluşturur. Brahma: Yaratıcı; Şiva: Yok Eden; Vişnu: Koruyucu. 


Esasında Trimurti sözcüğü "üç yüzlü ilah" anlamına gelir ve üç yüze sahip insan figürleriyle betimlenmiştir. Üçleme, Mu ve ardılı olan toplumlarda olduğu gibi, Hint geleneğinde de üçgen içinde daireyle simgelenir. 


Oyun Aynı Oyun: İyi Demon-Kötü Demon Savaşı 


Hinduizmde olduğu gibi uzakdoğu inançlarının hepsinde büyüler ve demon (cin-şeytan) inancı önemli yer tutar. Hayatlarının her alanında, büyüyü görmek mümkündür. Büyücü, sıkıntı, afet, hastalıklardan korunma, zenginleşmek, birini lanetlemek ya da tedavi amaçlarıyla cin-şeytanlarına başvurur. Mu'dan Atlantis'e ordan Şamanizm tarzı animist inanışlara ve bugünün "Uzakdoğu dinleri"ne kadar hepsinde büyü ve büyücülük yaygındır. Büyü, İblis'in kadim dininin belkemiğini oluşturur. 


Hinduizmde kimileri, "demonlar"ı(şeytanları) düşük seviyeli tanrılar olarak görür; tapınakları vardır ve kurbanlar adanır. Güya kendisi adına tapınak yapılan cin-şeytan, tanrıya dönüşür. 
Kanlı kurbanlar ister. 


Fakat genel inanışa göre, demonlar(şeytanlar), kötü ruhlardır ve "asuralar" olarak adlandırılır. 
Asuralara karşı ise, Sanskrit dilinde parlamak anlamına gelen, "iyi demon devalar"(!)dan; yani bir başka güya "iyi olan cin-şeytan kabilesi"nden yardım istenir ve onları kovmak için bir takım büyüler ve ritüellere başvurulur. 


Brahmana metinlerinde, "devalar"ın sürekli hasımları "asuralar"dır. Devalar ve Asuralar gökyüzüne sahip olmak, kurbana egemen olmak için çarpışırlar. Asuralar, devaları yendiğinde onları gökten sürüp onların yerine kurbanları alırlar. Olağan düzen bozulur, o 

zaman Vişnu, devaları yukarı, asuraları aşağı, yani herkesi ait olduğu yere yerleştirmek için iner. 


Şamanizm ve uzakdoğu dinlerinin hepsinde tanrılarını; ya da ruhsal varlıklar dedikleri cinşeytanları, "iyi ve kötü" olarak ikiye ayırdıklarını görüyoruz. Bu danışıklı dövüş bize çok tanıdık gelmektedir. Sitemizde pek çok yazımızda göreceğiniz gibi İblis ve taraftarları, aynı oyunu bugün de sergilemekte, İblis imzalı pek çok filmle iyi uzaylı-kötü uzaylı çatışmasının propagandası yapılarak yukarıdaki senaryonun bir benzeri hazırlanmaktadır. Vişnu'nun "devaasura savaşı'nı sonlandırmak için aşağı inmesi inancı; Deccal'in gelip dünyadaki savaşa son vermesi inancını beslemek için ihdas edilmiştir. Ne güzel bir oyun: "İyi"nin de,"kötü"nün de ipleri İblis'in elinde ve ortada düzenlenmiş kirli-sahte-aldatıcı bir savaş var. Kazananı İblis ve yandaşları, kaybedeni insanlık! 


Avatar İnancı: Deccal'e Yol Açıyor 
Yakın zamanda James Cameron'ın şeytani öğelerle süslü Avatar isimli filmiyle insanların 


zihinlerine perçinlenen avatar kavramı, Hint mitolojisine göre tanrıların yeryüzüne indiklerinde büründükleri şekillerdir. Tanrı Vişnu(!)'nun insan şeklinde kendini göstermesi, 


Hinduizmdeki Avatar inancını oluşturur. Hinduizme göre Tanrı(!) her dönemde çeşitli şahsiyetlere bürünerek kendini göstermiş, kötülüğü yok ederek, insanların ihtiyacı olan kanunları bildirmiştir. Buradan bakıldığında bugünkü Hıristiyanlık, Hinduizm'in adeta bir versiyonu. 


Brahmanlar, tanrıları Vişnu'nun semada yaşadığına inanırlar. Diğer tanrılar(!), Vişnu'ya yeryüzünde birtakım şeytanların türediğini, yeryüzünün asayiş ve intizamını bozduklarını ve bunların cezalandırılması için, insan şeklinde doğması lazım geldiğini söylerler. 


Brahma inanışına göre, Vişnu şimdiye kadar dünyaya 9 defa muhtelif şekillerde (insan, hayvan veya çiçek olarak) gelmiştir. Bu avatarlardan en ünlü ve 

önemlileri Krişna ve Rama'dır. Şimdi onun, onuncu gelişi beklenmektedir. 

Buna göre Vişnu, yeryüzünde, beyaz bir ata binmiş bulunan Kalki ismiyle ortaya çıkacaktır. Vişnu'nun onuncu enkarnasyonu Kalki, kolunu yukarıya kaldırmış bir halde ve alev alev yanan kınından çekilmiş bir kılıç taşıyarak dünyayı bir baştan bir başa geçecektir. 


Hinduizm, Budizm yahut bunların türevi pek çok inançta beklenen 

kurtarıcı; Tanrı(!) olduğunu söyleyecek olan Deccal'den başkası değildir. Böylece Deccal'in yolu, eski zamanlardan beri hazırlanmış, "teslisci Hristiyanlığın", "Tanrı İsa(!)" kavramıyla pekiştirilmiştir. 


Karma, Tenasuh Ve Reenkarnasyon 


Bir sebep-sonuç kanunu olduğuna inanılan karma, insanın geçmişte yaptığının karşılığının gelecekte görüleceği esasına dayanır. İnsan ektiğini biçer. Bu bağlamda ruhun bir bedenden ötekine geçtiği inancın adı olan reenkarnasyon-tenasüh, karma doktrinine bağlı olarak doğmuştur. 


"Tenasuh"a göre, insan yaptığı işlere göre, insan, hayvan veya tanrı olarak yeniden doğar. 
İnsan devamlı olarak tekrar doğuşlarla isteklerine kavuşur. "Tenasuh"da ruh bazen daha aşağı boyutlarda hayat bulurken, "reenkarnasyon"da ise sürekli ileriye giden bir çizgi vardır. 


Sonsuz Yüce Allah'ın Hak dininde; başımıza gelen her musibet, elimizin yaptıkları sebebiyledir ve ölüm, bir yok oluş değil ebedi hayata bir başlangıçtır. İblis bu gerçekleri çarpıtıp; karma ve reenkarnasyonu yem olarak kullanarak; insanların cehennem korkusunu elemine etmiş olmaktadır. 


Lemuryalı Adeti: "Om" Sesi 


Hinduizmde ayin esnasında bir takım sözler telaffuz edilir. "Om" bunlardan biridir. "Om" doğru şekilde seslendirildiğinde, varlığın merkezine, yani ruha nüfuz edecek şekilde bedeni rezonansa soktuğuna inanılır. "Om", her ibadet ve yemekten önce, Vedaları okumaya ve her tür işe başlarken söylenir. Bu rezonans da herhalde "cin-şeytanlara rezonans"ı sağlamaktadır. 
Nitekim Lemurya şeytanları, kendi aralarında da sürekli "Om" sesi çıkardıklarını ve "Om" çektiklerini ifade etmektedirler. 


Kast Sistemi: Üst İnsanlar- Köle İnsanlar 


Hinduizmde halkın ayrıldığı her sınıfa, "kast" denir. Kastların doğumla oluştuğu ve daha sonradan kastın değiştirilemeyeceği kuralı Brahmanlar tarafından ortaya atılmıştır. 


Bunlar: Brahmanlar: Rahipler; Kşatriyalar: Krallar, beyler, soylular, savaşçılar; Varişyalar: Tüccarlar, esnaf, Cudralar: İşçi ve kölelerdir. 


Bunların dışında bir de kast sistemine dâhil edilmeyenler (dokunulmazlar) vardır. 
Bunlar Paryalar olarak bilinir. İnsanlığın en aşağı tabakasında yer alırlar ve hiçbir hakları yoktur. 


Hindu kaynaklarında, dokunulmazlardan herhangi birine fiziki olarak temas etmenin, üst sınıfları kirlettiği ve bunun ardından oldukça kapsamlı bir "temizlenme ritüeli" gerektiği yazılıdır. Bu nedenle Hindistan'ın çoğu bölgesinde dokunulmazlar, kast sisteminin üst sınıflarıyla karşılaşmalarını engelleyici alanlara kapatılmışlardı, Çoğu yerde gündüz sokakta dolaşmaları yasaktı. Bugün Hindistan'da bu akıl almaz kurallar resmen kaldırılmıştır, ancak ülkenin çok büyük bir bölümünde hala fiilen uygulanmaktadır. 


Hinduizmin vahşi bir diğer uygulaması ise kocası ölen kadınların kocasıyla beraber diri diri yakılmasıdır. Günümüzde ara sıra da olsa dulların yakıldığına şahit olunmaktadır. İnançlarına göre bu dini merasimden sonra kadın gökyüzünde kocasıyla birleşmektedir. 


İşte Hinduizm ve arkasında duran İblis yandaşlarının aldatıcı sözlerinin tükendiği nokta... 
İnsanlık dışı inanç ve uygulamaların ve kast sisteminin getirdiği şiddetin sonucunda Hinduizm etkisini yitirmeye başlamış, sosyal parçalanmalar ve ekonomik çöküş insanları yeni arayışlara itmiştir. Bu sebeple İblis ve avanesi, yeni sürüm dinler piyasaya sürmüşlerdir. MÖ 6. yüzyıl ortaları, Çin'de Konfüçyüs ve Lao Tzu, İran'da Zerdüşt, İyonya'da Pitagoras ve Heraklitus, Hindistan'da Buda, Mahavira gibi yeni sürüm dinlerin elçiler arzı endam etmiştir. 


Bunlardan Caynizm, Hindistan'da yaklaşık MÖ 4. yüzyılda ortaya çıkan dini akımlardan birisidir. Caynizm, Budizm gibi Hindu ayinlerinin şekilciliğine, din adamlarının otoritesine ve kast sistemine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Kurucusu Mahavira (MÖ 599- 

527)'dır. Budizm gibi "Upanişatlar"daki karmaşık düşünceleri halk için 

basitleştirmiştir. Budizmle çok benzer özellikler taşıyan Caynizm, sıkı çilecilik uygulamaları ile Budizm'den ayrılır ve onun kadar yaygınlaşmamıştır. 


Budizm: Brahmanizmin Yeni Yüzü 


Buda rahipleri, sabah ibadetleri sırasında putlarına secde ederek 


tapınıyorlar. 


Budizmin doğduğu dönemde Hindistan, küçük dinsel topluluklarla doluydu ve Brahman din adamlarının baskısı ve kuralcılığı toplumu dinde farklı arayışlara itmişti. Bu durum yeni şeytani tohumların yeşermesine de uygun bir ortam oluşturuyordu. Buda'nın öğretisi, Brahmanların egemenliğini ortadan kaldırmak isteyen krallar tarafından yayılıp teşvik edilmiştir. Bu nedenle Budizm bazı hükümdarların benimseyip yaydıkları bir din olmuştur. 


Budizmin ilk dönemlerinde, Brahmanizmden farklı olarak tanrı, ruh, cin, şeytan gibi inançlar ile tören, dua, kurban, adak gibi ibadetlerden bahsedilmez. Fakat daha sonraları bunlar Budizme dahil olmuştur. "Reenkarnasyon" yerine "rebirth" kavramını kullanırlar. Kast sistemine karşıdırlar. Bunların dışında karma, maya, yoga-meditasyon gibi pek çok 

konuda Budizmle Brahmanizm arasında fazla bir ayrılık yoktur. Buda'nın vaazları 

bile Upanişad öğretilerinin devamı şeklindedir. 


Budizmin kurucusu olan Buda'nın yaşam öyküsü ile ilgili, çağdaşlarından ve onu görenlerden günümüze ulaşan herhangi bir belge bulunamamıştır. Ancak 1896 yılında Lumbini koruluğunda bulunan, İmparator Aşoka (MÖ 273-232) zamanından kalma bir dikili taşta, "burada ulu zat doğdu" yazısı ile 1898'de burada bir mezarlıkta bulunan kapta "bu kap Sakya kabilesinden ulu Buda'nın kutsal eşyasıdır" ibaresi Buda'nın yaşayıp yaşamadığı tartışmasına son vermiştir. Eldeki kaynaklar Buda'nın, MÖ 560 yıllarında Himalayaların güney eteklerindeki bir ülke olan Kapilavastu beyinin oğlu olduğunu gösteriyor. Asıl adı Sidharta olan bir Hintlidir. 


Sidharta'nın, önce bir ihtiyarla, ardından bir hastayla ve en sonunda bir ölüyle karşılaşması hayatında iz bırakan olaylardandır. Brahman keşişlerden atman inanışını öğrenmiştir. Ama aradığını o keşişlerde de bulamayınca keşişlerin her şeyi zorlaştırdığını düşünerek onları terk etmiştir. 


Budizmin Üçlemesi 


Evinden ayrıldıktan yedi yıl sonra bir incir ağacı altında şeytani vahye muhatap olarak aydınlanmış(!) anlamına gelen Buda ismini alır. Daha sonra etrafına pek çok taraftar ve öğrenci toplanmış ve Sangha adı verilen ilk rahipler topluluğu oluşmuştur. "Buda öğretisi"ni günümüze, Buda'nın ölümünden 7 yüzyıl sonra yazıya geçirilmiş olan Tri-Pitika (üç sepet) isimli metinler taşımıştır. Dharma, Hinduizmde adet-vazife gibi anlamlarda kullanılırken Budizmde, Buda'nın öğretisine verilen isimdir. 


Budizm öğretisinin temelinde Budizmin üçlemesi diyebileceğimiz, Triratna; üç cevher denen; "Buda'ya sığınırım, Dharma'ya sığınırım ve Sangha'ya sığınırım" ifadeleri yeralır. Budizme girişin ilk adımı bu ifadeleri tekrarlamaktır. 


Gerçekle-Yalanın Harmanlandığı: "Acılar Felsefesi" 


Budizme göre insanın bu dünyada duyduğu acının sebebi, arzularıdır. Kalıcı olmama ve acı çekme, varoluşun esasıdır ve bunları bilmemek sonunda insana acı verir. Hayatta gerçek mutluluk, huzur yoktur ve acı her taraftan insanı kuşatan kaçınılmaz bir olaydır. 


Allah'ın, insanoğlunun terbiye olması; kendi aczini görüp Rabb'ine yönelmesi ve dünyanın, geçici bir konaklama yeri olduğunu anlaması için dünyada taddırdığı acı ve ızdıraptan yola çıkan İblis, yolunu kaybetmiş insanlara kendi ölümcül ilacını sunmuş; gerçeklerle yalanları harmanlayarak, dört esas üzerine Budizmi oturtmuştur. 


Bu dört esas, Upanişadlardaki hayat görüşünün geliştirilmiş şeklidir ve eski Budist yazmalarda dört yüce gerçek(!) olarak adlandırılır. 


1) Dukkha: Acı hayatın ve varoluşun bir parçasıdır. 

2) Samudaya: Acıların kaynağı arzu ve isteklerdir. 

3) Nirodha: İstek ve arzular bırakılırsa acılar sona erdirilebilir. 

4) Magga: Acıyı yenip nirvanaya ulaşmak sekiz aşamalı yolla mümkündür. Tam görüş, tam anlayış, doğru söz, tam davranış, doğru yaşam, tam çaba, tam bilinçlilik ve tam uyanıklık. Son 
2 basamak meditasyonla ilgilidir. 


Acıdan Kurtuluş: Nirvana 


Mu'nun 


Budizm simgesi 


simgesi 


Sekiz aşamalı yol, Buda'nın belirlediği "Dört Gerçek(!)"in sonuncusu ve en önemli Budizm öğretilerinden biridir. Simgesi, Mu dininde de benzerini gördüğümüz, Brahmanizmde de yeralan "8 dilimli tekerlek"dir. Ağırlığını meditasyon üzerine kurmuş bir tür yoga öğretisidir, Böylece İblis ve avanesi, bu "acılar felsefesi"ne, bir "kurtulma yolu" ilave etmişlerdir ki bu yol, "şeytani vahye" kapı aralamaktadır. 


"Tanrılar kültü"yle birlikte esas kurtuluşun "Nirvana"da olduğuna inanılır. Hinduizmdeki "Brahma ile bir olma"nın yerini; nirvanaya; sonsuza, ölümsüze ulaşma almıştır. Nirvananın ne olduğundan çok, ona nasıl ulaşılacağı anlatılmıştır. 


Nirvana, kelime olarak yok olmak, ateşin sönmesi manalarına gelir. Budizme gore Nirvana'ya geçen ruh sonsuzluk içinde erir, acıları kaybolur. Kimileri Nirvana'ya, yokluk derken, bazı Budistler de Brahma, ya da Brahma hali derler. Nirvana'dan herkes kendine göre bir anlam çıkarmaktadır. Nirvana, bir Hindu metni olan Mahabbaratta'da tanrısal alemde birlik içindeki kurtulmuş ruhların mekanı olarak geçmesine karşın, Budizmde Nirvana, dünyada ulaşılan bir yerdir. 


Kendi ifadeleriyle, nirvanaya ulaşan kimse üzüntü duymaz, sevinç de duymaz, iyilikten de, kötülükten de uzaklaşır, bireysellik-ben yok edilmiştir. Anlaşılan nirvanaya ulaşan kişi, duygularını kaybetmekte insanlıktan çıkmaktadır. Halka verilen vaazlarda nirvana şöyle anlatılmaktadır: 


"Nirvana altın göklü bir cennettir ki orada tatlı bir ışık içinde güzel dansözler olan apsaraları seyreden kimse gözleriyle de zevk duyar." Aslında, İblis'in elçisi Buda'nın tanımlamaktan kaçınıp esrarengiz bir havaya soktuğu, allayıp pulladığı nirvana safsatası; insanın, cinşeytanlara karışmasından ve insani duygularını kaybedip şeytanlaşmasından başka birşey değildir. 


Budizmin Beklenen " Maitreya"'Sı: "Deccal" 


Budistlere göre Buda, dinini tamamlayamadığını kendisinden sonra Mâaitreya'nın gelip bu dini tamamlayacağını ve saf Dharmayı öğreteceğini ifade etmiştir. Maitreya, beş Buda'nın sonuncusudur. Bu dünyaya geleceği güne kadar, Tusita adı verilen kendisine ait göksel alemde yaşar ve orada başka göksel varlıklara öğretiyi anlatır. Çin ve Japonya'da 

da Maitreya'ya tapılmaktadır. Özellikle Tibet Budizmi, Maitreya'ya büyük anlamlar yüklemektedir. 


Budizm; Buda'dan sonra, Mahayana (Büyük araç) ve Hinayana( Küçük araç) olarak ikiye ayrılmıştır. Örgütlü bir din haline dönüşen ve Buda'nın tanrılığını kabul eden Mahayana'ya karşılık Hinayana, Buda'yı büyük bir öğretmen ve bir din kurucusu olarak tanımıştır. Bu dini ayakta tutan kralların egemenliği bitip, ardılları da bu düşünceyi izlemeyince, Budizm Hindistan'dan adeta silinmiştir. Bugün Hindistan'da Budistten fazla Hristiyan bulunmaktadır. 
Budizm; Çin, Çin Hindi, Japonya, Tibet, Kore ve Moğolistan'da yaşam alanı bulup gelişmiştir. 


Budizm: "Kendi Vahyini Kendin Al" 


Buda'nın öğretisinin başlıca özelliği; Buda'nın, cin-şeytanların ilhamıyla ulaştığı felsefeyi, onlardan aldığı vahyi, taraftarlarına birer dogma olarak sunmak yerine, cin-şeytanlarla nasıl ilişki kurulacağını, onlardan nasıl vahiy alınacağının yöntemini müritlerine öğretmesidir. 
Böylelikle bu yöntemi öğrenen kimseler, kendi çabalarıyla şeytani vahye ulaşabileceklerdir. Buda, Hinduizmdeki tutucu-otoriter din adamlarını aradan çıkararak; "şeytani vahye ulaşma yolunu" herkese açık tutmuştur. Bu nedenle Budizmde, kişinin kendisinden başka bir otorite yoktur. Dolayısıyla Budizm, herkese tanrılık yolunu açarak, İblis ve kabilesinin bugün tutuşturduğu New Age ateşine kor etkisi olmuştur. 


Bugün, ne yazık ki İslam adına konuşan, ancak İslam'dan bihaber kimi din adamları, Buda'nın hak peygamber olduğunu söylemektedir. Daha da ileri giderek Kur'an'da Allah'ın yemin ettiği incir ağacının, Buda'nın altında vahiy aldığı ağaç olduğu şeytani yalanına iltifat edenler vardır. Yine bazı zevat da Kur'an'da adı geçen Zulkifl ismi ile şeytani vahyin 

elçisi Buda arasında ilişki kurabilmektedir. 


Şintoizm: Animizmin Bir Türü 


Şintoizmin herhangi bir kurucusu yoktur. Kökeni 1700 yıl öncesine dayandırılır. Başlıca kutsal metinleri, VIII. yy.da yazılmış Kociki ve Çince yazılmış olan Nihongi'dir. 


Şintoizm, Animizm'in bir şeklidir. Şamanizmden etkilenmiştir. Şintoizme göre; Evren kutsaldır ve insanın içinde gizli bir tanrısal yapı bulunmaktadır. 


Şintoizm, kamilere, yani ölülerin ruhlarına tapınma esasına dayanır. Buna göre ölülerin ruhları tanrılaşarak, yaşayan insanların arasına girerler ve onların hayatlarına etki ederler. 
Anılara sahip çıkan topluma bereket, sahip çıkmayanlara ise felaket yağdırırlar. Onlar da aynen insanlar gibi doğar, evlenir, hastalanır, kıskanır ve ölür. Dünyadaki her olay kamilerin arzusu istikametinde gerçekleşir. Anlaşılan burda da cin-şeytanlar, "ruhlar" maskesi takarak, insanları yönlendirip, yönetmişlerdir. 


Kamiler, adil veya zalim, iyi ya da kötü, asil ya da aşağı tabakadan olabilir. Kötü kamiler insanlara zarar verir. İyi(!) kamiler kötü kamileri her zaman zapturapt altında tutamamaktadır. 
Burada açıkça görülmektedir ki, Tanrı diye taptıkları bu varlıklar, Uzakdoğu dinlerinin görünmeyen oyuncuları cin-şeytanlardır. İyi-kötü kami edebiyatını bugün filmlerden sağırlar bile duymuştur. Bu oyun, günümüzde de devam eden "kadim tiyatro"dan başka bir şey değildir. 


Şintoizm'in tanrıları: Kami şeytanları 


En önemli ilahları Güneş tanrısı Amaterasu'dur. İmparator, Güneş ilahesinin torunu kabul edilir. Bayraklarında Güneş resmi bulunur. Şintoizmde de diğer şeytani inanışlarda olduğu gibi üçleme vardır: 

1) Semavi merkez kami 

2) Yüce doğurucu kami 

3) İlahi doğurucu kami 


Japonların hayatında da büyünün önemli bir yeri vardır. Servet artırma, birini lanetleme, felaketlere karşı korunma durumlarında büyüye başvurulur. Japonya'da yüz binin üzerinde mabet olduğu söylenmektedir. Mabetlerde, Amatarasu'nun heykeli bulunur. Zaman içersinde Şintoizm, Budizm ve Konfüçyusyanizmin bir karışımına dönüşmüştür. Düğün törenleri Şinto, cenazeleri ise Budist geleneklere göre yapılmaktadır. Japonlar "Şinto doğar, Budist ölürüz" derler. 


Günümüzde Japonya'da bu eski ve ilkel sayılacak inanışlar yerini, yeni versiyonları olan New Age tarikatlarına bırakmaktadır. Japon halkı, başbakanından, prensesine kadar bu maskeli cinşeytanların çağdaş sevgi-barış tuzaklarına düşmüş görünüyorlar. Cin-şeytanlar, bir taraftan kraliyet ailesi mensuplarıyla "uzaylı" kılığında görüşmeler yaparken; diğer taraftan bu kovulmuş cinlerin geleneksel korkutma oyunlarının ve intihara sevkedici iğvalarının kurbanları olmaktadırlar. Nitekim Sonsuz Yüce'nin anlamlı vuruşundan sonra Japon halkının, yıkıntılarını bile, gördükleri hayaletler sebebiyle kaldıramadıkları gerçeği ibretli bir durum arz etmektedir. 


Japonların toplumsal ve kültürel hayat kalıplarına baktığımızda, diğer dünya ülkelerinin insanlarına oranla çok fazla kendilerine özgü davranış biçimleri oluşturmuşlardır. 
Kendilerinin ilahi bir millet olduğuna inanırlar. Öyle ki bu kibirleri, en ufak başarısızlıkta şeytani etkilerin had safada olması sebebiyle intihara dönüşür. Japonya'daki intihar oranları, sanayileşmiş ülkeler arasında en yüksek olanıdır. Japonya'daki Fuji dağının eteklerinde bulunan Aokigahara ormanının, hayaletlerle dolu olduğuna inanılır. Japonlar, intihar etmek için bu ormana giderler. 


Bilim ve teknolojide zirvede bulunan bir toplumun inançlarının bu kadar akıl ve ilim dışı olması; bu kadar kolayca cin-şeytanların yalanlarının oyuncağı olması, kelimenin tam anlamıyla traji-komik bir olaydır. Bugün bilimle her şeyi halledeceklerini sanan bilmiş cahillerin, alacağı çok dersler varken, bu "Uzakdoğunun batıl inançları"nı kutsaması yine insanlık adına acınacak ve utanılacak bir haldir. 


Lao Tzu'nun Dini: Taoizm 


Çin'in en eski dinlerinden biri olan Taoizm, Şintoizm ve Konfüçyanizm'e reaksiyon olarak doğmuştur. Taoizmin kökenine dair yapılan araştırmalar, bu dinin, antik sihir-büyü anlayışı ve Şamanist gelenekten ilham aldığını ortaya koymaktadır. Kurucusu Lao Tzu (Lao-Tse-ihtiyar bilgin)'dir. Tao, yol anlamına gelir. Hayatı hakkında az bilgiye sahip olmamıza rağmen MÖ 604-517 yılları arasında yaşadığı Honan'da doğduğu düşünülmektedir. Yaşadığı şehirde Şamanist geleneklerin yaygın olduğu bilinmektedir. Kimi zaman tanrı Lao olarak adlandırılmış, kimi zaman kurtarıcı olarak beklenmiştir. 


Evrenin bir yaratıcısı yoktur, her şey kendiliğinden ortaklaşa varolmuştur. Tao, dünyayı yöneten sebeptir. O görülmeyen, işitilmeyen, kavranılması mümkün olmayan bir yaratıcı prensip olarak algılanmaktadır. İnsan için en üstün iyilik, en yüce akıl!) olan Tao'yla özdeşleşmesidir. Taoizmin temeli de mistik panteizmdir. Taoist panteonun en üstünde, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi üç tanrı(!) vardır. Bunlara üç saf tanrı(!) adı verilir. Özellikle Güneş doğarken ve batarken yaptıkları ayinlerle Tao'yla bütünleşmeyi amaçlarlar. 


"Tao te Çing" (yol ve yolun fazileti) adlı kitabı "Konfüçyüs'ün Seçmeleri"nden sonra Çin tarihinde en etkili kitap olduğu söylenir. Bin tane şerh yazılan, kırktan fazla İngilizce çevirisi yapılan bu kitabın şeytani ilhamlarla yazıldığı açıktır: 


"Bilgeliği kaldır ve hikmeti bir kenara at, 

O zaman insanlar yüz misli rahat edecektir, 

İnsaniyeti kaldır ve dürüstlüğü bir kenara at, 

O zaman insanlar ebeveyn sevgisine ve dürüstlüğe geri dönecektir." 


Taoizmin en önemli uygulaması "Bir" üzerine meditasyon yapmaktır. Taoizmde kişi, Şamanizmde olduğu gibi transa geçer ve Mu ve diğer Uzakdoğu dinlerinde olduğu gibi "Birle bütünleşir". "Bir" ve "Birin oğulları"; Allah'ın "Hak Dini"nden çalınmış İblis'e ipotek edilmiş bir kavramdır. İblis kendisini "Bir" ve kendisine tabi olanları da "Birin oğulları"; kendisine karşı olanları ise "Belial'in(Şeytanın) oğulları" diye tarih boyunca yaftalamıştır. Gerçekte ise insanlık tarihi; "Bir'in(Allah'ın) köleleri" ile "Belial'in(İblis'in) köleleri" arasındaki savaştır. 
Yahut "Nur'un(Işığın) çocukları" ile "Karanlığın(İblis'in) çocukları" arasındadır bu savaş. 
Bugün İblis ve kabilesi, bu kavramları ne yapmışlar? Tamamen alt-üst edilerek; "Işık 

işçileri, yahut ışık enerjisi" ve "karanlık enerjiler" nitelendirmesiyle cin-şeytanların aldatma aracına dönüştürmüşlerdir. 


Uzakdoğu Dinlerinde İbadet: Yoga Ve Meditasyon 


Yoga ve meditasyon, Uzakdoğu dinlerinde ortak ibadet şeklidir ve bu dinin çağdaş temsilcisi New Age tarikatlarıdır. Bu "trans ibadetleri", hapishanelerdeki mahkumlardan, okullardaki öğrencilere, şirketlerdeki çalışanlara hatta köylere kadar yayılmaktadır. 


İndus vadisinde ortalama MÖ 3300-1700 yıllarına ait birçok kil tablette, bilinen yoga veya meditasyon duruşlarının benzerini tasvir eden figürler bulunmuştur. Yoga, Hinduizm ve diğer Uzakdoğu dinlerinde insanları tanrılara(cin-şeytanlara) ulaştırmanın yolu olarak tanımlanır. 
Buna göre yoganın nihai hedefi, tanrıyla(!) bağlantı kurup O'na bağlanmaktır. Yoga, 8 
basamaktan oluşur. Yedinci basamağı meditasyondur. 


Meditasyon, Sanskritçe dhyana kelimesinin karşılığı olup derin düşünmeyi değil, 

"düşünceden arıtılmış" bir zihni amaçlar. Dikkati nefes alıp verme sürecine yoğunlaştırmak, zihni düşünceden arıtmak için en sık uygulanan yöntemlerden biridir. Böylece cin-şeytanlar, tam uyanıklık, tam bilinçlilik gibi düzmece-süslü ifadelerle, meditasyon tuzağına düşürdükleri insanların boş zihinlerine daha kolay nüfuz edebilmektedirler. 


Meditasyonun yüksek kan basıncını ve stresi azalttığı ile ilgili araştırmalar ve haberler yapılmakta; böylece yoga ve meditasyona medyanın da işbirliğiyle bilimsel kılıf altında yaygınlık kazandırılmak istenmektedir. Oysa bu fayda bize göre zihnin boşaltılmasının getirdiği yan etkilerden biridir. Yoga-meditasyon oturuşları, hind guruları yerine, estetik, fit görünümlü manken görüntüleri eşliğinde medya sayfalarına taşınırken; sağlığa faydaları ve sportif faaliyetler başlıkları altında "yoganın din olmadığı propagandası yapılmaktadır. 
Bunun sonucunda, yoga ve meditasyon her dinden insanı oltasına takarak dünyada hızla yayılmaktadır. 


2005 yılında Norveç'de Ringerike hapishanesinde, mahkumları sakinleştirdiği düşüncesiyle 
başlatılan yoga dersleri, yoganın mahkumları saldırganlaştırdığı gerekçesiyle yarıda kesildi. 
Ringerike hapishanesi yetkilisi Sigbjoern Hagen; mahkumların, yoga derslerinden sonra huysuzlaştığını, uyku uyumada zorluk çekmeye başladıklarını, sürekli sinirlilik hali, uykusuzluk, saldırganlık ve zihin karışıklığı gibi tepkilerin yer aldığını söylüyor. 


Bazı psikiyatristler ise yoga-meditasyonun büyük zararlar verdiğini, kişinin dünya ile bağlarını kopararak ağır depresyona soktuğunu, daha ileri aşamalarda da ben peygamberim, tanrıyım gibi hezeyanlara sürüklediği tespitini yapmaktadırlar. Aslında insanı tanrılaştıran uzakdoğu dinlerinin temeli, bu hezeyanlara dayanır. Buda, Mahavira, Lao-tzu gibi din önderleri ile takipçileri aynı hezeyanları yaşayan kimselerdir. 


Yoga sözcüğü Sanskritçe bir kelimedir. Yug sözcüğüyle aynı kökten 

gelmektedir. Yug "boyunduruk" demektir. Yoga, kelime anlamı ile "boyunduruk altına girmek" demektir. Bu kimin boyunduruğudur? Bu gayet açıktır. İnsanoğlunu Allah'tan koparıp, boyunduruk altına almak isteyen kimdir, belli değil mi? 


Yoga aynı zamanda birleştirmek anlamına da gelir. Yani yoga zihnin işleyişini kontrol altına alarak kişinin benliğini evrensel benlikle(!), sonsuzla(!), yüce gerçekle(!) birleştirme yöntemi olarak tanımlanır. İşte Kur'an'ın, İblis'in amacını ifşası ve insanlığı uyarısı: 


Biz meleklere dediğimiz zaman: "Adem'e secde edin!" Melekler secde ettiler ancak İblis müstesna. (İblis) dedi ki: "Sen'in çamurdan yarattığına secde mi edeceğim?" 


"Bana karşı ikram ettiğin o kimseye Sen bir bak! Şayet beni, Kıyamet Günü'ne kadar ertelersen(süre verirsen), elbette onun(Adem'in) zürriyetine, ancak azı müstesna yular takacağım. 


(Allah) dedi ki: "Git! Onlardan(insanlardan) kim sana tabi olursa, muhakkak cehennem, sizin için tam(uygun) bir cezadır." 


"Onlardan kime güç yetirebilirsen, onları sesinle kışkırt(oynat-hoplat) ve onlar üzerine süvarilerini ve adamlarını sevket! Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol! Onlara vaad et! 
Şeytan vaad etmez, ancak aldanmayı vaad eder." 


Muhakkak Ben'im kölelerim üzerinde, senin bir gücün yoktur. Senin Rabb'in, vekil olarak kafidir. 


(İSRA(17)/61-65) 


Panteizm, vahdeti vücud, karma, reenkarnasyon, Nirvana, yoga, meditasyon gibi inanç ve felsefelerin kökeni; Hinduizm, Budizm, Taoizm, Caynizm, Şintoizm gibi Uzakdoğu dinlerine oradan da Mu'ya dayanır. Özetle Hak Din İslam, peygamberler aracılığıyla Allah'a dayanırken; bu ilkel-batıl-şirki Uzakdoğu dinleri; medyumlar aracılığıyla İblis'in vahyine dayanır. İşte meselenin öz ifadesi ve gerçeğin tespiti budur. 


Uzakdoğu Dinleri Batı'da: "New Age Dini" Oldu 


60'lı yılların pop kültürünü belirleyen müzik grubu Beatles'in üyelerinden George Harrison, Hinduizmi benimsediğini açıkladığında, Beatles hayranları da bu öğretiye özenmeye başladı. 
John Lennon, Across the Universe (Evren Boyunca) adlı şarkısında Budist "mantra"lar (kutsal!) ritmler) kullandı. 60'lı ve 70'li yılların hippi gençliğinde Budist ezgiler, giysiler ve söylemler çok revaçtaydı. Hippilerin çoğu kendilerini pagan olarak düşünürlerdi. "Hippies from A to Z" (A'dan Z'ye Hippiler) kitabının yazarı Skip Stone, hippi felsefesi için şunları söylüyor: 


"Felsefemizden doğan diğer inançlar şöyledir: Gaia inancı (gezegenin yaşayan bir varlık olduğu düşüncesi), Yeşiller hareketi, şamanizm ve vejetaryenlik. Bu felsefi ve politik görüşler, doğaya saygıyı içerir ve gezegeni bütün olarak görürler ki bunlar, kapitalist ve materyalist toplumumuzda olmayan kavramlardır." 


1967'de Time dergisinde yayınlanan bir makalede, hippi hareketinin temellerinin Eski Yunan'a, Sinoplu Diyojen ve Cynics'e kadar dayandığı yazıldı. Bu ifadeler de putperest öğreti olan Yunan felsefesi ve Uzakdoğu inanışlarının bize nereden geldiğini göstermektedir. 


Alman yazar Herman Hesse'nin bir ruhsal hastalık sonrası yazdığı ve 1946'da Nobel ödülü aldığı kitabı "Boncuk Oyunu", 60'lı 70'li yılların gençliğinin elinden düşmüyordu. Hesse, kitabında Doğu ve Batı felsefelerinin bir bileşiminden oluşan yeni ve ütopik bir dünya düzeni sunuyordu. Söz konusu "Yeni Dünya Düzeni"ni uzakdoğu dinlerine 

özellikle Budizme dayandırıyordu. 


1960'lı yıllarda, "maddeci Batı kültürü"yle, "Uzakdoğu dinleri"nin sentezinden "New Age(Yeni Çağ) dini" ortaya çıktı. Bu akım, hippi kültürünün bir devamı niteliğindeydi. Bu öğretileri benimseyen bazı sanatçı ve bilim adamlarının da etkisiyle New Age dini insanlar arasında hızla yayıldı ve bugünkü Batı kültürünün önemli bir parçası haline geldi. New Age dini, bütün monoteist dinlere sinsice karşıdır. Çünkü onların müntesiplerini avlamaktadır. 
Uzakdoğu dinlerindeki şeytani öz; "insanın tanrılığı" yalanı, burada da temel bir unsurdur. 
Bugün tüm dünyayı kuşatmış bulunan New Age(Yeni Çağ) tarikatlarıyla ilgili "1990 Megatrendler" kitabının yazarları bakın 22 yıl öncesi ABD için ne diyor: 


"Milyonlarca Amerikalı, yoga, meditasyon ya da doğu dinleriyle ilgileniyor. Yeniçağ yandaşları dış otoriteyi redderek kişinin, Doğu dinleri, meditasyon aracılığıyla kendisine yönelmesini savunuyor. Yeniçağ yandaşlarının ortak bir tanrıbilim inancı olmamakla birlikte, birçoğu Uzakdoğunun putlaştırmaya olan inancına katılıyor. İnsanın çok üstünde bir varlık olarak tanımlanan Tanrı kavramına karşılık insanlığın da kutsallığın bir parçası olduğunu savunuyorlar. Yapılan son çalışmalara göre Yeni Çağ(New Age) hareketi, modern Batı toplumlarının açık bir şekilde en önemli özelliğini oluşturmaktadır." 


Sonuç 


1) Uzakdoğu dinleri, Mu'dan Atlantis'e; Atlantis'ten de bugüne kadar ne kadar değişipdönüşse de öz olarak değişmemiştir. Uzakdoğu dinlerinin kaynağı hiçbir zaman Allah'a ulaşmaz ve Allah'ın bu topluluklara gönderdiği elçiler olsa da; o elçiler ya öldürülmüş, ya da hiçbir tarftar bulamamıştır. İdris(Enok)tan başka gönderilmiş bir elçi bilgisi de bize ulaşmamıştır. 


2) Binbir parça Uzakdoğu dinlerinin mürşitlerinin ortaya koydukları bu Uzakdoğu felsefesinin beslendiği ana vahiy kaynağı, komşuları olan İblis'in kabilesi Lemurya cin-şeytanlarıdır. Bu felsefenin tamamı Mu toplumundan beri İblis tezgahında dokunmuştur. 


3) Din bile denemeyecek bu Uzakdoğu felsefesi sadece paramparça değil, özü bile çok karışıktır: Hem "ruhçu"dur; maddeci Batı dünyası için cazip görünmüştür; hem maddeyi, hayvanları ve insanları tanrılaştırdığı için panteisttir, putperesttir ve maddecidir. Çağımızın en ilkel ve en putperest toplumlarıdır Uzakdoğu toplumları. Halen alenen ruh dedikleri cinşeytanlara, krallarına, Güneş'e secde edip tapınmaktadırlar. Hindistan'daki putperestliğin boyutları ise içler acısıdır. Bırakalım şirk dini olmayı; şirk koşulacak tek bir "Yaratıcı'nın varlığı bile tartışmalıdır. 


4) Bu derece akıl dışı, ilim dışı ve ilkel kabile dinciliğinin allanıp-pullanıp çağın insanlığına, büyük dinlerden kaçan insanlara "yeni çağın aydınlık dini" olarak başarıyla sunulmasını; insanoğlunun ilmi gelişmelere rağmen cehaletine, gerçek vahyi inkar edişine ve İblis'in başarılı bir avcı-tuzakçı oluşuna bağlamak gerekir. İşte yeni çağ, işte yeni çağın yeni dini, binbir şeytan tılsımıyla yoğrulup, gerçek vahiy cahili ve kabalacı-tasavvufçu kibirli efendilere oradan da, dünya toplumlarına servis edilen yap-boz New Age dini... Çağın aydınlarının(!) 
pek sevdiği, içinde Sonsuz Yüce Allah'a yer olmayan efsunlu-sihirli bir din! Öyle bir din ki; kendin yap, kendin boz, kendin söyle kendin dinle, kendi tanrını(!) kendin seç, kendin çal, kendin oyna! 


5) Son söz şudur ki; insanlık uyanmazsa, gerçek vahyi aramazsa, gafletine ve cehaletine devam edecek olursa; bütün dünyayı kaplamakta olan bu "yılan zehri felsefe", insanoğlunu "Isa" diye "Deccal"e bağlayacak, küresel Nuh tufanından sonra son bir "küresel helak" daha 


tekrar tarihe geçecektir. Uyarılarımızı hafife alanların, sürüklenecekleri Deccal anaforundan geriye dönmeleri de sünnetullah gereği mümkün olamayacaktır! İnsanlık tarihi aldanmış toplumların helak tarihidir unutmayalım! İşte Sonsuz Yüce Rabb'imizin uyarısı ve İblis ve soyuna tabi olanların hükmü! 


Biz meleklere dediğimiz zaman: "Adem'e secde edin!" (Melekler), İblis müstesna, secde ettiler. O, cinlerdendi. Böylece Rabb'inin emrinden dışarı çıktı. "Beni bırakıp, onu ve soyunu mu veliler edineceksiniz? Onlar(şeytanlar), sizin düşmanlarınızdır. Zalimler için ne kötü bir bedel!" 


[KEHEF(18)/50] 
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İNSANLIK TARİHİ, MU-ATLANTİS VE "YE'CUC-ME'CUC" 


Halil Bayraktar-08.01.2012-Yaklasansaat 


İnsanlık tarihi, bilindiği gibi Adem'in yeryüzüne gönderilmesiyle başlamıştır. İlk insan ve ilk peygamber Adem, kendisine saygı gösterilmesi emrini tereddütle karşılayan Azazel'in tuzağına düşmüş ve cennetten çıkarılmıştır. Böylece Adem ve Havva, tek yeşil gezegen 

olan Dünya'da; cinlerle ve Sonsuz Yüce'nin lanetiyle iblisleşen Azazel'le birlikte yaşamaya başlamıştır. 


Dünya'da çok uzun zamandan beri İblis'in de mensubu 

bulunduğu cinler yaşamaktaydı. Cinlerin ne zaman yaratıldığını ve Dünya'dan önce nerelerde; hangi gezegenlerde yaşadıklarını bilmiyoruz. Ancak çağın gelişen ilmi verilerine ve İslam kaynaklarına dayanarak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Cin toplumlarının da insan 

toplumları gibi imtihan edildiklerini, İslam'dan saparak zalimleştikleri vakit uyarıcı gönderildiğini; uyarıcı Hak Elçilerini öldürmeye kalkışarak, aynen müşrik-zalim insan kavimleri gibi helak olduklarını biliyoruz. 


Bu nedenledir ki içlerinden iman edenlerin kurtarılarak; Güneş sisteminde başka bir gezegene yerleştirildiklerini söyleyebiliriz. Bu şekilde "Güneş sistemi"ndeki birçok gezegenin yaşanmaz hale geldiğini; sonunda muhtemelen Mars'tan, Dünya gezegenine geçtikleri konusunda yeterli olmasa da işaretler bulunduğunu söyleyebiliriz. 


İşte Güneş sisteminin bu son ve adeta yaşam için hazırlanmış Dünya gezegeninde, bir taraftan Ademoğulları çoğalıp-yayılırken; diğer taraftan cinler ve İblisoğulları ve yandaşları olan cin-şeytanlar çoğalmıştır. Dünya, tüm canlı yaşamı, bitki örtüsü, yiyecek- içecek su kaynaklarıyla; tüm yer altı-yer üstü kaynaklarıyla cin ve insanoğlu için yaşam-ölüm yeri ve yurt olarak hazırlanmış olup; eceline kadar yaşamını sürdürecektir. 


Kur'an'a Göre "İnsanlık Tarihi" 


İnsanlık tarihini; yahut kavimler tarihini genel olarak iki döneme(periyoda) ayırabiliriz. 
Birincisi Adem'den, Nuh'a kadar; ikincisi Nuh'tan, Dünya'nın sonuna yahut fiili kıyamete kadar olan dönem. Kur'an'a baktığımızda insanoğlunun, Nuh'a kadar devam eden serüveninden adeta söz edilmediğini görürüz. Nuh'tan sonraki insanoğlunun; 

yani Nuhoğullarının kavimleri, peygamberlerin bu kavimlerle mücadeleleri ve kavimlerin helakları; açıkça ve ibretli bir şekilde anlatılmıştır. Ancak Adem- Nuh arası Ademoğlu'nun, kavimleri, elçileri ve mücadelelerinden söz edilmemiştir. Ayrıca Nuh tufanının, Dünya ölçeğinde Ademoğullarını yok etmesi oldukça anlamlıdır ve bize bazı ipuçları sunmaktadır. 
Nuh tufanının evrensel bir tufan olduğunu, Kur'an'dan ve Peygamber sünnetinden biliyoruz ve bunun delillerini inşallah "Küresel Yok Oluş: Nuh Tufanı" konulu çalışmamızda ortaya koyacağız. 


Sonsuz Yüce'nin insanoğluna indirdiği son kitap Kur'an'da; sadece Adem'in iki 

oğlu Habil ve Kabil'in mücadelesinden ve peygamber olarak da İdris'ten 

bahsedilmektedir. Adem'in diğer bir oğlu Şit'in peygamberliğini ise hadis kaynaklarından 

ve Tevrat'tan bilmekteyiz. Bu gerçeği, evrensel Nuh tufanıyla birlikte göz önüne aldığımızda vardığımız sonuç; Sonsuz Yüce Rabb'imizin insanoğlunun bu dönemini "sessiz karanlığa" mahkum etmiş olmasıdır. Ayrıca, Tevrat'ın Tekvin bölümü de bizim bu hükmümüzü teyit etmektedir. 


Demek ki; bu birinci insanlık periyodu içinde ademoğulları öyle yoldan çıkmış; o derece sapkın hale gelmişler ki; ya peygamberlerini öldürmüşler ya da peygamber gönderilemeyecek derecede Yüce Rabb'imizin gazabını üzerlerine çekmişler ve böylece Yüce Rabb'imiz de bu 


dönemi "sessiz karanlığa" mahkum etmiştir. Bu sebepledir ki Kur'an'ın bu konudaki sessizliği, bizce oldukça anlamlıdır ve bu periyodu değerlendirirken bazı sonuçlar tahsil etmemize imkan vermektedir. Bu çağrışımlar, insanlığın "birinci periyodu"nda ortaya çıkan ve insanoğlunun "şirk"e; oradan da şeytanlaşma sürecine girişini bize hatırlatmaktadır. Bu insanlık tarihinin "birinci periyodu"nda ortaya çıkan sapkınlık, öyle bir sapkınlıktır ki; Sonsuz Yüce Rabb'imizin gazabını üzerine çekmiş ve bu dönem "karanlığa" mahkum edilmiştir. 


Sünnetullah şudur: İnsanoğlu önce Sonsuz Yüce Allah'a teslim olur; sonra kısa bir zaman periyodunda "şirk"e kayar; gönderilmiş uyarıcı-elçileri dinlemez, öldürmeye kalkar ve giderek adeta şeytanlaşır ve helak çukuruna yuvarlanır. 


Nuh Öncesi İnsanlığın Sapkınlaşma Süreci: Ye'cuc-Me'cuc 


Nuh tufanından önce de Dünya öyle ifsada uğramış; ademoğulları öyle azgınlaşmış; nesli ve nesebi öyle bozmuştu ki; insanlık tarihi böyle bir olaya bir daha şahit olmayacaktı. İşte bu insanlık tarihinin en ilginç ve dramatik ve bir daha şahit olunamayacak olayı; Ye'cuc-Me'cuc'un ortaya çıkması, yeryüzünü baştan başa fesada uğratması olayıdır. Evet, Yüce Rabb'imizin gazabını Dünya üzerine çeken olay budur ve Nuh tufanı bu sebeple dünya insanlığını vurmuştur. Evet, evrensel Nuh tufanını davet eden insanlık tarihinin bu en önemli "azgınlaşma-şeytanlaşma süreci"ni kısaca özetleyelim ve arkasından da kanıtlarını verelim. 


Azazel, melek boyutundan düşürülerek iblisleşmiş ve lanetli olarak ademoğullarının peşine düşmüş; Adem'i cennetten kaydırdığı gibi oğullarını da "Hak Yol"dan saptırıp, şeytanlaştırmak için elinden geleni arkasına koymamıştır. Azazel iken kendisine tabi 

olan cinlerin ileri gelenlerinin ayağını kaydırarak; onları da kendisi gibi şeytanlaştırmıştır. 
Arkasından da İblis, Allah'a olan teslimiyetlerini bozan bu şeytanlaşmış 

cinlerini, ademoğlunun kızlarıyla yasak olan ilişkiye teşvik etmiştir ve bu sapkın 

ilişki böylece başlamıştır. 


Kısacası, Nuh tufanından önce yeryüzünde bugüne benzer küresel bir hakimiyet kurmuş olan bir toplumun; muhtemelen "Mu-Atlantis"in, "üstün insan"; yani "cin-insan" arzularını yem olarak kullanan İblis, insanlığı Ye'cuc-Me'cuc belasına ve arkasından da Tufan felaketine sürüklemiştir. Şimdi bu konuyu deliller ışığında gözden geçirelim: 


İşte Vahye Dayalı Deliller: Kur'an: Sünnetullahı Ortaya Koyuyor 


1) Kur'an, Ye'cuc- Me'cuc oluşumuna yol açacak "insan-şeytan ilişkileri"ni bize şöyle bildiriyor: 


Muhakkak onlar(müşrikler), O'nun(Allah'ın) dışında, dişileri(cinleri-perileri) çağırıyorlardı. 
Onlar, (gerçekte) (kovulmuş) asi şeytandan başkasını çağırmıyorlardı. 


Allah, onu lanetledi ve o(Şeytan) dedi ki: "Elbette, Sen'in kölelerin içinden belirlenmiş bir zümreyi, kendime (köle) edineceğim." 


"Ve elbette onları saptıracağım, ümitlendireceğim; onlara, hayvanların kulaklarını kesmelerini emredeceğim. Elbette yine onlara, Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim. "Kim, Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, muhakkak o, apaçık bir hüsrana uğramıştır. 


(Şeytan), onlara vaad ediyor, onları ümitlendiriyor. Oysa Şeytan, onlara aldanmadan başkasını vaad etmez. 


(NİSA(4)/117-120) 


O gün (Allah) onların hepsini toplar: "Ey cin topluluğu, siz insanlardan kendinizi çoğaltmak istediniz." (Bunun üzerine) onların(cinlerin), insanlardan dostları olan kimse dedi 

ki: "Rabb'imiz, bazımız, bazımızdan yararlanıp, bizim için takdir ettiğin süreye 

ulaştık." (Allah) dedi ki: "Allah'ın dilediklerinin dışında onların barınağı ateştir, orada kalıcıdırlar. Muhakak senin Rabb'in Hakim'dir, Alim'dir." 


(ENAM(6)/128| 


Muhakkak İblis, onlar(insanlar) üzerindeki zannını doğruladı. Müminlerden bir grup hariç ona(İblis'e) tabi oldular. 


[SEBE(34)/20] 


Biz, onlara yakınlar(cin-şeytanlar) hazırladık. Onlar(cin-şeytanlar), onların önlerinde ve arkalarında olanları güzel gösterirler. Onlardan önce geçmiş olan ümmetler içindeki insan ve cinler gibi, onlara da söz(azap) hak oldu. Muhakkak onlar hüsrana uğrayanlardır. 


(FUSSİLET(41)/25) 


Şeytan onları kaplamıştır; böylece onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. Böyle olanlar, şeytan hizbidir. Dikkat edin! Muhakkak şeytanın hizbi olanlar, hüsrana uğrayanlardır. 


[MÜCADELE(58)/19] 


Tora(Tevrat): Olayı İfşa Ediyor 


2) Tora'nın Bereşit(Tekvin) bölümünde, Ye'cuc-Me'cuc'un ortaya çıkışı açık bir şekilde şöyle özetleniyor: 


İnsanoğlu, toprak üzerinde çoğalmaya başlayıp kızları doğunca, 

Tanrı'nın oğulları, insan kızlarının iyi olduklarını gördüler ve her şeçtiklerinden kendilerine eş aldılar. 

Tanrı: "Ruhum insanı sonsuza dek yargılamayacak; çünkü o etten başka bir şey değil. Günleri 
120 yıl olacak" dedi. Devler(Nefilim) o günlerde ve daha sonraları yeryüzündeydiler. 
Tanrı'nın oğulları, insan kızlarına gelmişler ve (devlere) baba olmuşlardı. (Devler) ezelden beri en güçlülerdi; şöhretli kişilerdi. 

Tanrı yeryüzünde insanın kötülüğünün artmakta olduğunu gördü. (İnsanın) en derin düşüncelerinin yarattığı eğilimler, gün boyunca, sadece kötüyeydi. 

Tanrı: "Yaratmış olduğum insanoğlunu yeryüzünden sileceğim, — insandan evcil hayvanlara, yer hayvanlarına ve gökyüzündeki kuşlara kadar-" dedi. 

Fakat Noah, Tanrı'nın gözünde beğeni bulmuştu. 

Bereşit(Tekvin): 6/1-5, 7-8 


"Tanrı'nın oğulları" yerine Tora tefsircileri "yöneticilerin oğulları" veya "hakimlerin oğulları" ifadesini kullanmışlardır. Bizce bu "Tanrı'nın oğulları" ifadesi, ancak mecazi anlamda 


doğrudur ve İblis'in "düşmüş melekler" diye yutturmaya çalıştığı; düşmüş cinler; İblis hizbi olan cinler; yani şeytanlardır. Tüm erkek olan insan ve cinler; mecazi anlamda Tanrı oğulları gibidir. Sonsuz Yüce Rabb'imiz tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Yarattığı hiçbir varlığa benzemez, doğmamış, doğurmamış, bizzat var olan, varlığını hiçbir şeye muhtaç olmayan "Gerçek ve Tek İlah"tır. Aksini ne Kur'an ne de gerçek Tevrat kabul eder. 


Önceden Azazel'le beraber Yüce Allah'a teslim olan "cinlerin lider kadrosu"ndan bir 

grup; Azazel'e tabiydi. Azazel, meleklikten düşüp iblisleşince, onun yanında yer aldılar; böylece Hak'tan saptılar ve İblis yandaşı oldular. İşte bunlar, İblis'in teşvikiyle insan kızlarıyla ilişki kurdular ve Devler(Nefilim); yani Ye'cuc ve Me'cuc böylece ortaya çıktı. 


Kur'an'ın ayetleriyle Tora'daki ifadelerden; Tufan'a muhatap olan insanlığın nasıl azgınlaşıpşeytanlaştığı; İblis hizbinin kontrolüne girdiği açıkça görülmektedir. Kur'an, Enam(6)/128'de; "cinlerin, insanlardan kendilerini çoğaltmak istediklerini" bize açıkça bildirmiştir. 


Peygamberimiz: Ye'cuc-Me'cuc'u Tavsif Ediyor 


3) Peygamberimiz; Kur'an'ın bu konudaki ayetlerine açıklık getirmiş; özellikle Ye'cuc-Me'cuc'un nasıl ortaya çıktığına değil; Yaklaşansaat'te, Deccal'e köle olan insanlığın efendilerini nasıl helak edeceğine şiddetle vurgu yapmıştır. Ancak aşağıdaki birkaç hadiste de Peygamberimizin, Ye'cuc-Me'cuc'u vasfettiğini görmekteyiz. Bu yaratıkların Adem 

soyu olduklarını, insanlığı-dünyayı ifsad edeceklerini belirtmiş; boylarına, çoğalmalarınasayılarına ve kavimlerine atıfta bulunmuştur: 


İbn Amr bin el-As şöyle rivayet etmiştir: 

Resulullah(s.a.v.), buyurdu: "Ye'cuc-Me'cuc, Adem'in neslindendir. Onlar, insanlara gönderilse, onların yaşantılarını ifsad ederler. Onlardan biri arkasında, zürriyetinden binden fazla kişi bırakmaksızın ölmeyecek. Onların arkasında üç ümmet vardır: Tavil, Tarnes ve Mensek." 

Rudani, C.5, H.no: 9930, 5.372 


Huzeyfe rivayet etmiştir ki: 

Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurdu: "Ye'cuc bir ümmettir. Me'cuc da bir ümmettir. Her bir ümmet, dört yüz bin ümmettir. Onlardan bir adam, sulbünden eli silahlı tam bin erkek görmeden ölmez." 

Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Onları bize anlatır mısın?" 

Dedi ki: "Onlar üç sınıftır. Onların bir sınıfı 'erz' gibidir." Soruldu ki: "Erz ne 

demektir?" Resulullah(s.a.v.) dedi ki: "O, Şam'da bir ağaçtır ki o ağacın uzunluğu yüz yirmi arşındır(12 arşın mı?). Göğe doğru yükselir." buyurdu ve ondan sonra Peygamber(s.a.v.), şunu ilave etti: "İşte bunlara ne dağ dayanır ve ne de demir. Onların ikinci sınıfı da kulaklarının birini serer, ötekini de kendisine yorgan yapıp öyle yatar. Fil, yabani hayvan, deve ve domuz ne görürlerse yerler. Onlardan birisi öldüğünde de onu yerler. Onların bir ucu Şam'da, bir ucu Horasan'da olacaktır. Doğu nehirlerinin tümünü ve Taberiye gölünü de içeceklerdir." 

Rudani, C.5, H.no: 9931, 5.372 


Enok(İdris): Ye'cuc-Me'cuc'u İfşa Ediyor 


Güney Afrika'da Swaziland-Mpaluzi kasabası yakınlarında bulunan 4 feet(120 cm) 
uzunluğunda Dev ayak izi. Bu ayak izine dayanarak "Devler"in boyunu hesaplarsak yaklaşık 8-9 metre olur. 


İş adamı ve pramit araştırmacısı Gregor 
Spörri'nin Mısır'da resmini çektiği "kesilmiş 


dev parmağı". Mumyalanmış vaziyette 
saklanmış bu işaret parmağının uzunluğu 38 
cm'dir. Bugün normal bir insanın parmağı ise 
7-8 cm civarındadır. Bu uzunluğa dayanarak 

parmağın sahibi olan "devin boyu"nu hesaplarsak; yaklaşık olarak 8-9 metre çıkar. 


4) Ye'cuc-Me'cuc; yani "Devler"in, tarihin hangi döneminde müşahede edildiği, nasıl ortaya çıktığı ve nasıl Nuh tufanıyla helakın geldiği, en açık bir şekilde "Enok'un Kitabı'nda açıklanmaktadır. "Enok'un Kitabı"ndan aşağıya aldığımız metin okunurken parantez içi açıklamaların bize ait olduğu bilinmelidir: 


"1. İnsanoğulları çoğalınca, güzel ve alımlı kızları oldu. 

2. Gözcüler(cin-şeytanlar); göklerin çocukları, onları(insan kızlarını) görüp onlara karşı şehvet hissettiler. Birbirlerine dediler ki: "Gelin insanların arasından kendimize eşler seçelim ve onlardan çocuklarımız olsun." 

9. Liderlerinin isimleri şöyleydi: Semyaza, Araklba, Rameel, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezegeel, Baragiyal, Asael, Armarel, Batarel, Ananel, Zagiel, Samsapeel, Satarel, Turel, Yomyael, Sariel. İki yüz gözcünün liderleri bunlardı. (Bunlar; 19 kişilik gözcü-cinşeytan lider grubu. İblis'in yalanıyla, düşmüş melekler.) 

10. Bunlara tabi olan diğer tüm gözcüler (ki bunların da sayısı 200'dür) birlikte kendilerine eşler aldılar. Her biri kendine bir eş seçti ve onlarla birleşmeye, kendilerini onlarla kirletmeye başladılar. Onlara büyüler öğrettiler. 

11. Sonra kadınlar hamile kaldı ve boyları 135 metre(13.5 metre mi?) olan Devler doğurdu. 
12. Sonunda insanlar, onları besleyemeyecek hale gelene kadar, bu devler insanların ürettiği her şeyi tüketti. 

13. Ve Devler, yemek için insanlara döndü ve onları yediler. Kuşlara, yabani hayvanlara, sürüngenlere, balıklara karşı günah işlemeye ve sonra birbirlerinin vücutlarını yemeye, hatta kanını içmeye başladılar. 

(Enok'un Kitabı 7. Bölüm) 


Anlaşıldığına göre bu cin-şeytanlarla, insan kızlarının birleşmesinden ortaya 

çıkan Devler(Ye'cuc-Me'cuc), bir süre sonra insanları ve canlıları yemeye başlıyorlar. İşte böylece dünya ve insanoğlu büyük bir ifsada uğruyor. Bize göre devler; yani Ye'cuc-Me'cuc; aralarında bazı kavmi özellikler gösterse de; esas iki ana gruba ayrılıyorlardı. 
Birincisi Ye'cuc; Peygamberimiz tarafından da "Erz ağacı"nın boyuyla tavsif edilen dev adamlar. İkincisi Me'cuc; yani boyları oldukça kısa olan cücelerdir. 


Ye'cuc ve Me'cuc'un, kontrol edilemez boyutlarda yeryüzünde fesat çıkarması ve insanoğlunun feryatları üzerine Baş melekler, Rab'lerine yakarırlar ve daha sonra da Nuh tufanı gelir. İşte Enok'un(İdris'in) kitabından bu duruma işaret eden ifadeler: 


"1. Sonra Mikail ve Cebrail, Rafael, Suriel, Uriel göklerden aşağı bakıp, dünyada dökülen hesapsız kanı, işlenen sınırsız kötülükleri gördü. Birbirlerine dediler ki: 

2. "Boşalan dünyanın çığlıkları göklerin kapısına ulaştı. 

3. İnsanların ruhları bize sesleniyor ve durumlarını En Yüce'ye( Allah'a) bildirmemizi istiyorlar." Onlar da Kral'a(Allah'a) dediler ki... 

5. Azazel'in neler yaptığını, dünyaya nasıl tüm kötülükleri öğrettiğini, göklerin ebedi sırlarını nasıl ifşa ettiğini gördün." (Enok'un Kitabı 9. Bölüm) 


Enok(İdris) Kimdir? 


Yeryüzünde Ye'cuc-Me'cuc ifsadına şahit olan Enok kimdir? Burada hemen şunu hatırlatmalıyız ki; Enok(Hanoh), İdris peygamberdir. Enok; Kur'an'da ve Tora'da ismi geçen bir peygamberdir ve Nuh'un atasıdır. Yani Nuh'un dedesinin 

babasıdır. Tora'da; Hanoh(Enok)'un oğlu Metuşelah, onun oğlu Lemeh, onun oğlu 

da Noah(Nuh) diye yazılıdır. Enok'un 365 yıl Dünya'da yaşadıktan 

sonra yükseltildiği bildirilir. Esasında, Enok'un ataları ve torunları yaklaşık 1000 sene yaşadığı halde; Enok, 365 yıl yaşamış daha sonra Azazel gibi Baş melekler boyutuna yükseltilmiş ve zaman zaman meleklerle beraber görevli olarak Dünya'ya gelmiştir. Nitekim birçok peygambere ve özellikle Musa ve Süleyman'a arkadaşlık ettiğini Kur'an'dan biliyoruz. 


Kur'an'da İdris olarak geçer. Arapça "drs" kökünden "idris"; ders görmüş-ilim sahibi anlamına gelir. Aynı zamanda Rabb'ine yükseltilmiş bir peygamberdir. Allah katından "özel bir ilme"(ilmun ledun) sahiptir. Hızır; diye halk arasında bilinen ve Musa'yla yolculuk eden, ona ders veren ve Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar Süleyman'a getiren odur. 

Ancak İblis ve cin-şeytanlar, insanların bu "Hızır kültü"nü kullanarak insanları ve 

dostlarını rüyalarda yahut gerçek hayatta kandırmışlar ve kendi mesajlarını bu yolla vermişlerdir. Halen İblis, bu "Enok-İdris-Hızır" formunu kullanarak; birçok mutasavvıfları, kabalacıları ve çağın cahillerini kandırmaya devam etmektedir. İşte Kur'an'da İdris peygamberle ilgili ayetler: 


(Musa) kölelerimizden bir köleyi(İdris-Hızır) buldu ki; Biz, ona katımızdan bir rahmet vermiş ve nezdimizden bir ilim(ilmi ledun) öğretmiştik. 


IKEHF(18)/65| 


Kitap'ta İdris'i de hatırla. Muhakkak o, bir sıddıktı ve nebiydi. 


Biz onu yüce bir 'mekan'a(makama) yükseltmiştik. 
[MERYEM(19)/56-57] 


(Süleyman'ın) yanında, Kitap'tan ilim verilmiş bir kimse(İdris) dedi ki: "Sen gözünü açıp kapayıncaya kadar, ben, onu sana getiririm." Derken (Süleyman) tahtı, yanında dururken gördü, dedi ki: "Bu, Rabb'imin bana fazlıdır(lütfudur). Rabb'im, kendisine teşekkür edecek miyim, yoksa örtecek miyim diye beni denemektedir. Her kim, teşekkür ederse, onun teşekkürü kendisi içindir. Her kim de örterse; muhakkak benim Rabb'im, Gani'dir(ihtiyaçsızdır), Kerim'dir(üstündür-cömertdir). 


[NEML(27)/40] 
İnsan Toplumlarını Baştan Çıkaranlar: Cin-Şeytanlar 


Anladığımız kadarıyla, Azazel melek boyutundayken, "cin toplumu"nun liderlerinden 19 

kişi onun yardımcıları idi. Bunlar, kendilerini tamamen Allah'a adamış, O'nu melekler gibi tespih ve takdis eden önderlerdendi. Bu sebeple de adeta cennetlere; 2. Sema'ya yolculuk edebiliyorlar; meleklerin konuşmalarını; Allah'tan gelen talimatları 

dinleyebiliyorlardı. Azazel, İblis olunca, aldatıcı-yaldızlı laflarla bunların da ayaklarını kaydırdı. Böylece İblis'in kölesi ve lanetli şeytanlar oldular. İblis'in; "düşmüş melekler" dediği işte cinlerin ileri gelenlerinden olan bu 19 kişidir. Bu 19 kişilik "öncü cinler" de, kendilerine bağlı olan cinleri saptırdılar ki bunların da sayısı, Enok'a(İdris'e) göre 200'dür. 


Arkasından bütün bu cinlerin reisleri ve tabiinleri, İblis'in emrine girerek; nesli bozmak için temasta bulundukları zamanın toplumlarını "cin boyutlu üstün insan olmak" vaadiyle kandırmışlardır. Böylece insan kızlarıyla birleşerek "Devler"in(Ye'cuc-Me'cuc'un) babaları olmuşlardır. Yüce Allah'ın yasalarını çiğneyen herkes, sünnetullah gereği lanetlenerek kendilerini ve çocuklarının geleceklerini tehlikeye atarlar. Enok, insanlığı uyarmak için kitabında bunları detaylı bir şekilde anlatmıştır. Ancak biz konuyu uzatmamak için bunları aktarmıyoruz. Diğer taraftan "Ölü Deniz Parşömenleri Kumran Yazıtları"nda benzer 


anlatımlar vardır. Nitekim Kumran metinlerinden "devler olayı"nı ve "Nuh tufanı''nı kısaca şöyle özetleyebiliriz: 


"Bütün bunlar, seçtikleri arasından kendilerine eş seçtiler, onların yanına gitmeye başladılar ve onlarla kendilerini kirlettiler. Onlara büyücülük ve sihirbazlık öğretmek için... Onlardan hamile kalıp devleri doğurdular... 


"Güçlü Olan(Allah), onlara haykırdı ve Dünya'nın bütün temelleri sallandı ve dipsiz kuyulardaki sular fışkırdı. Göğün bütün pencereleri açıldı ve dipsiz kuyulardan çıkan güçlü sular sele dönüştü. Göğün pencerelerinden yağmurlar boşaldı ve O, Tufan'la onları yok etti... Bu nedenle kuru toprak üzerindeki her şey helak oldu; adamlar, hayvanlar, kuşlar ve kanatlı yaratıklar öldü. Devler kaçmadı..." 


Ye'cuc-Me'cuc, Enok zamanında ortaya çıkmış, torunu Lemeh'in oğlu Nuh zamanında da "Nuh tufanı"yla Dünya yaşayanları cezalandırılmıştır. Devler, iblislere tabi olan 

insanlığı tekrar cezalandırmak için Yaklaşansaat'te tekrar yeryüzüne çıkarılmak üzere yer altına geçirilmişlerdir. Ne ölmüşler, ne de kaçıp kurtulmuşlardır, saklı bulundukları yer altı sığınakları batmıştır. Zamanı geldiğinde bu Devler(Ye'cuc-Me'cuc), serbest bırakılacaklar 

ve Deccal'e tabi olanlara her bir tepeden saldıracaklardır. Ye'cuc-Me'cuc'un, Yaklaşansaat'te Dünya insanlığı için nasıl bir tehdit oluşturduğu; Kur'an'da, "Sahih Sünnet"te ve "Eski Ahit"te muhkem ve şiddetli bir şekilde ortaya konmuştur. 


Ancak biz bu noktadan sonra, "Ye'cuc-Me'cuc devlerini ve cüceleri"ni üreten çağa ve toplumlara ışık tutmaya çalışacağız. Bu konuda başvuracağımız kaynaklar, doğrudan kutsal kitaplar ve vahiy kaynakları olmayıp; eski kavimlere ait tarihi-arkeolojik 

araştırmalar olacaktır. Yani her ne kadar sözünü ettiğimiz bu çalışmalar, bilimsellik iddiasında olsalar da; alanın kayganlığı ve belirsizliği dolayısıyla, bizim de varacağımız sonuçlar elbette tartışılır olacaktır. 


Bu bölümdeki temel yöntemimiz, tüm verileri yine Kur'an'ın ve Vahyin ışığında analiz etmek ve muhtemel sonuçlara ulaşmaktır. O halde burada temel sorularımız şunlar olacaktır: dünyayı ifsada ve dehşete düşüren Ye'cuc-Me'cuc; hangi zamanda ortaya çıktı? Bu fesat yaratıklarını doğuran "eski çağların hegemon kavimleri" ve bunların Dünya üzerindeki küresel etkileri nasıldı? Neden böyle evrensel bir felaket ortaya çıktı ve Sonsuz Yüce Rahman'ın Kahhar sıfatı tecelli etti? Bir benzeri olmayan ve olmayacak olan Nuh 

Tufanı sonucunda Ye'cuc-Me'cuc'un akıbeti ne oldu? Evet bu soruları daha da 

çoğaltabiliriz... Mu ve Atlantis gibi antik toplumlar bunun neresinde? Bu en eski iki toplumun ataları, oluşumu ve yurtları hakkında ne biliyoruz? Bu toplumlar, gelişmiş bir uygarlık mı, yoksa bugün İblis'in ordusunun Dünya'yı ele geçirmek için ürettiği "galaktik uzaylı-insan uygarlığı" yaldızlı hapının yutturulduğu "yozlaşmış-şeytanlaşmış toplumlar" mı? 


Bu soruları, insanoğlunun Dünya gezegenine atılma ve orada çoğalıp yayılma serüvenini ortaya koyarak cevaplamaya çalışacağız. Şu andan itibaren ortaya atacağımız görüşler; vahyi- dini-bilimsel kanıtlar ışığında "alternatif bir tez"dir ve elbette tartışmaya açıktır. Ancak 

biz, bu tezin gerçeklik ihtimaliyetinin yüksek olduğuna inanmaktayız. 


Adem "Aden Cenneti"Nden "Aden Bahçesi" Ne İndirildi 


Adem'i, Sonsuz Yüce Rabb'imiz, Mekke civarından aldığı "Dünya toprağı"ndan şekillendirdi. 
Önceden yarattığı "Adem'in Ruhu"nu bu kurumuş "çamur formu"na üfleyerek hayata getirdi 


ve "Aden Cenneti'ne yerleştirdi. Aden Cenneti(cenneti adnin), Kur'an'da 11 ayette aynen tekrarlanarak müminlere vaad edilmektedir. Adem bir süre Aden Cenneti'nde kaldı. Daha sonra yaklaşmaması gereken ağaca yaklaştı, yememesi gereken meyvesinden İblis'in "melek olma-cennette ebedi kalma tuzağı"na düşerek yedi ve cennetten kovuldu. Ancak "tevbe" ettiği için affedildi ve Dünya'daki "Aden-Yemen-Mekke" bölgesine yerleştirildi. Böylece Yüce Allah'ın; "birbirinize düşman olarak oradan(cennetten) inin!" talimatı gereğince İblis, 


Adem ve Havva, Dünya gezegenine gönderilmiş oldular. 


Peygamberimizden gelen haberlere göre; Adem, Hindistan'a; Havva, Cidde-Mekke'ye indirildi. Bir zaman sonra Mekke'de buluştular. Taberi şöyle ifade eder: 


"Adem, Hint'e, Havva Cidde'ye indirildi. Adem, onu arayarak Arabistan'a geldi, onlar birbirleriyle buluştular. Havva orada ona yaklaştığı için buluştukları yere Müzdelife adı verildi. Buluşup tanıştıkları yere Arafat, bir arada toplandıkları yere Cemi dendi." 


Müzdelife; Mekke'de, Arafat ile Mina arasında bulunan ve Hac'da, Arafat'tan sonra "vakfe" yapılan yerdir. Müzdelife kelimesi, "yaklaşmak, yakınlaşmak" anlamındaki Arapca "zlf" kökünden türetilmiş olup, "yakınlaşılan yer" anlamında, ism-i mekân(mekan ismi)dir. Ayrıca burası, "buluşma-toplanma" anlamında Cem adıyla da anılmaktadır. 


Adem, Havva'yla buluştuktan sonra yaşamını, Mekke merkezli ve Aden-Yemen bölgesinde sürdürür. İnsanlığın başlangıcında bu bölge; hatta "Arap Yarımadası"nın tamamı, adeta bir cennet gibi yaşama elverişliydi. Bu coğrafya; ırmaklar, ormanlar, bitkiler ve hayvanlarla donatılmış; ılıman bir iklime sahipti. İnsanoğlunun kökleri, buradan Afrika'ya, Asya'ya 

ve Arabistan'ın kuzeyine yayılmışlardır. İnsanlığın başlangıcı ve yaşam serüveni bu merkezden başlayarak; Nuh tufanına kadar Dünya'nın her bir yanına yayılmıştır. Bunun kanıtlarını yeri geldiğinde ifade edeceğiz. Şimdi ise burada Adem'in "Aden cenneti"nden, "Mekke-Aden- Yemen Dünya bahçesi"ne yerleştirildiğinin Tora'daki kanıtını vereceğiz. 
İşte Tora(Tevrat)'ın Bereşit(Tekvin) kitabında yer alan ayetler: 


"Tanrı, içinden alındığı toprağı işlemesi için onu (insanı), Eden Bahçesi'nden(cennetten) kovdu. 

İnsanı sürdü ve Yaşam Ağacı yolunu korumak için, Eden'in doğusuna Keruvim'i ve 'sürekli dönen kılıcın alevi'ni yerleştirdi." (Bereşit: 3/23-24) 


3/23 ayetinde; Adem'in, Dünya toprağından yaratıldığına gönderme var ve ayetin devamında; bu toprağı(dünya toprağını) işlesin diye Eden(Aden) cennetinden kovulduğu 

bildiriliyor. Adem'in, Mekke civarındaki dağlardan alınan topraktan yaratıldığına dair Peygamberimizden haberler vardır. Hatta bu Mekke-Medine arasındaki bütün bu 

dağlara Paran(Faran) dağları denmektedir. İbranice'de de mevcut olan bu "faran" kelimesinin Arapça'da kökü "frn"dir ve "firın-furun" ismiyle de anlamdaştır. 


3/24'de Adem'in(insanın) cennetten sürülüşü tekrar vurgulanıyor. Yaşam Ağacı(Adem'in nesli)ni korumak için "Aden(Mekke-Yemen) Yurdu'nun; yani "Güney Arabistan'ın doğusuna Keruvim'in(meleklerin) ve "dönen kılıcın alevi"nin(cinlerin) yerleştirildiği bize bildiriliyor. 


"Dönen kılıcın alevi" tanımlaması dumansız alevden yaratılmış olan cinleri en güzel bir şekilde tanımlamaktadır. Cinlerin Doğu'da Pasifik'te "Solomon adaları merkezli bir bölge"de yerleştirildiğine ileride değineceğiz. Böylece Adem, "Aden- 


Yemen"e; cinler Doğu'ya; melekler de "Yaşam Ağacı"nı korumak için ikisinin arasına yerleştirilmiş olmaktadır. Bir anlamda Adem'in ve neslinin yaşayacağı "Mekke- 


"un 


Yemen Yurdu", "cinler"in şerrinden korunmuş bulunmaktadır. 
"Mekke-Kabe"'nin Konumu Ve İnsanlık İçin Önemi 


"İlk Kabe"nin, Adem'den önce ya da sonra Mekke'ye, Sema'dan indirildiği; 8. Sema'da Arş'ın altında "meleklerin toplanıp Sonsuz Yüce Rabb'imizi tespih ve tekbir ettikleri ve etrafında döndükleri "Sema'daki Kabe"nin bir izdüşümü olduğu konusunda rivayetler vardır. 
"Sema'daki Kabe'nin bir izdüşümü-benzeri olan Kabe, Dünya'nın merkezinde; yani Mekke'de tesis edilmiştir. Mekke'deki bu "kutsal ev"in; "kadim ev"(Beyti Atik) olduğu Kur'an'da 

ve hadislerde beyan edilmektedir. Nitekim Kur'an'da HAC(22)/33'de Kabe'ye; "Beyti Atik"(eski-antik ev) diye atıf yapılırken; diğer bir ayette de yeryüzünde insanlar için "ilk vazedilen(konan) ev"in, Kabe olduğu bildirilir: 


Muhakkak ki, Bekke(Mekke)de insanlar için ilk vazedilen(konan) Ev, mübarek ve alemlere hidayet olan (Kabe)dir. 


(AL-İ İMRAN(3)/96J 


İmam Suyuti'nin Camiu's-Sağir'inde bir rivayette; "Beytü'l-Ma'mur"un, Sema'da 

bir Mescid(Kabe) olduğu ve bu Mescid'in(Sema'daki Kabe'nin) izdüşümünün 

de Mekke'deki Kabe olduğu ifade edilir. Aynı rivayette, Sema'daki bu "Beytü'l Ma'mur'u, "melekler"in sürekli tavaf ederek Yüce Rabb'imizi tespih ettikleri; onun, Sema'daki hürmetinin, Kabe'nin Arz'daki hürmeti gibi olduğu bildirilir. 

Nitekim Kur'an'ın TUR(52)/4 ayetinde "Beytü'l Ma'mur"a(imar edilmiş Ev'e) Sonsuz Yüce Rabb'imiz yemin eder ki bu oldukça anlamlı bir yemindir. 


Taberani'nin Mu'cemu'l-Kebir'inde de; İbn Amr bin el-As'tan rivayet edilen bir hadiste şöyle denir: 


Allah, Adem'i yeryüzüne indirdiği zaman şöyle der: "Ben seninle beraber, Arş'ımın etrafında dönüldüğü gibi, dönülecek olan bir Ev(Kabe) indireceğim." 


İbni Abbas'tan nakledilen başka bir hadiste de Adem, Kabe'yi tavaf edip hac görevini bitirdikten sonra, melekler kendisiyle karşılaşır ve kendisine şöyle derler: "Ey Adem! Haccın kabul olsun!" 


Kabe, Sema'dan indirildiğinde "Hacerül Esved" ışıklı bir cennet 

taşıydı. Adem'in, cennet özlemini gidermek için sık sık Kabe'yi ziyaret ettiği, hem hadislerde hem de saklı metinlerde geçer. "Adem ve Havva" saklı metninde Adem, Havva ve 

oğulları Şit'in, Cennet'i görmek ve Sonsuz Yüce Allah'a yalvarmak için "Cennet bahçesine gittikleri" sık sık ifade edilir ki; o yer Kabe'dir. Ve adeta görüntülü telefon yahut bir televizyon gibi cennetle iletişimi sağlayan bu "ışıklı-parlak taş", "Hacerül 

Esved"dir. Adem ve soyunun, bu ışıklı cennet yakutu olan "Hacerül Esved"le cenneti gördüklerini; özellikle Adem'in böylece cennet özlemini giderdiğini söyleyebiliriz. Ancak sonradan ademoğlunun "şirk koşması"yla, söz konusu olan taşın karardığı ve bu fonksiyonunu kaybettiği ifade edilmektedir. 


Taberi rivayetine göre Adem'den sonra oğlu Şit, yeryüzünde halife peygamber 

oldu. Adem öldüğü zaman ademoğulları 40.000'e ulaşmıştı. Şit, Mekke'de oturdu ve ömrünü Mekke merkezli Güney Arabistan'da tamamladı. Kabe'yi tavaf eder, şerefli sayar ve imar ederdi. 


Diğer taraftan Mekke, coğrafi açıdan; enlem, boylam ve kutuplara olan mesafesi bakımından, "altın orana uygun bir "merkez"dir. Kur'an EN'AM(6)/92 ve ŞURA(42)/7 ayetlerindeki "ümmül kura"; yani "şehirlerin anası-merkezi" ifadesi, anlamlı ve önemli bir işarettir. Bu kavramla Kur'an, "Mekke'nin merkezi konumu"na ve "insanoğlunun başlangıcı"na atıfta bulunmaktadır. Nitekim Prof. Dr. Zağlul en-Naccar bu konuda şunları söylüyor: 


"Batı, Mekke'nin, Gezegenimizin merkezinde bulunduğuna dair bilimsel kanıtlardan hoşlanmıyor. Ancak biz her şeye rağmen araştırmalarımıza devam edeceğiz. Ve bunun bir gerçek olduğunu ortaya koyacağız. Prof. Dr. Hüseyin Kemaleddin, Dünya'nın başlıca şehirlerinde kıble yönünü belirlemeye çalışırken; Mekke'nin, Yerküre'yi oluşturan yedi kıtanın hepsinin etrafından geçen bir dairenin tam merkezinde olduğunu gösterdi." 


Sonuç olarak Adem'den beri; özellikle de İbrahim'den beri bu "merkez", korunmuş, haram 


al 


belde ve şirk koşulmadığı taktirde "melekler"in kuşattığı "emin belde" olma özelliğini hep korumuştur. Ancak bugünkü gibi "şirk"in-"cehalet''in at koşturduğu her yer, her toplum merkezi; ne emindir, ne korunmuştur ve ne de Sonsuz Yüce Allah'ın azabından uzaktır. 


Yukarıdan beri işaret ettiğimiz deliller, insanoğlunun Dünya gezegenindeki yaşam serüvenin "başlangıç noktası"nın "Mekke merkezli Güney Arabistan" olduğu tezimize önemli bir katkı sağlamaktadır. 


Adem'in İlk Oğulları: Kabil(Kayin), Habil(Evel)'İ Öldürdü! 


Adem'in, yerleşik hale geldiği bu Mekke merkezli "Dünya Yurdu'nda ilk oğlu Kabil, ikincisi Habil'dir. Adem ve Havva Allah'tan salih bir erkek evlat isterler. Kabil'e hamile olan ve gittikçe ağırlaşan Havva ve Adem, bu sırada ikinci büyük hatalarını işlerler; çocuğun doğumuyla Allah'a ortak koşarlar. Bunun üzerine Yüce Allah da onları şiddetle kınar. 

İşte Kur'an'da ve Tora'daki delilleri... Kur'an, Kabil'in(Kayin'in) doğuşunu ve "şirk" koşulmasını şöyle açıklıyor: 


O(Allah) ki, sizi tek bir nefisten(Adem'den) yarattı. Onda sükun bulması için, kendisinden zevcesini(eşini) yarattı. O zaman ki, onu örttü, o hafif bir yükle yüklendi ve onunla(o yükle) dolaştı. Arkasından ağırlaştı. Ve o ikisi, Rableri olan Allah'ı çağırdı: "Şayet bize bir 

salih (çocuk) verirsen, elbette biz, teşekkür edenlerden olacağız." 


Ne zaman ki (Allah), o ikisine salih bir çocuk verdi, o ikisi, onlara verdiği çocuk konusunda O'na(Allah'a) ortaklar kıldılar. Allah, onların şirk(ortak) koştuklarından yücedir, münezzehtir. 


Onlar hiçbir şey yaratamayan yaratılmışlar iken, (Allah'a) şirk(ortak) mı koşuyorlar? 
Onlar(ortak koştukları), ne onlara, ne de kendilerine yardım etmeye güç yetiremezler. 


[ARAF(7)/189-192] 


Tora(Tevrat) ise nasıl ortak koşulduğunu bildiriyor ve Kur'an ayetlerini adeta tefsir ediyor: 


Adem eşi Havva'yı bildi. (Havva) hamile kaldı ve Kayin'i doğurdu ve "Tanrı ile birlikte bir insan edindim." dedi. 

Bir doğum daha yaptı; (Kayin'in) kardeşi Evel'i (doğurdu). Evel davar çobanı oldu; Kayin ise toprak işçisiydi. (Bereşit: 4/1-2) 


4/1'de Havva, Kabil(Kayin) doğunca ne diyor: "Tanrı ile birlikte bir insan edindim." 
İşte şirk olan bir ifade... Adem'i ve Havva'yı doğrudan Sonsuz Yüce Allah yarattı. 
Sanki Allah'ın onlara lütfettiği "bu çocuk"; Adem, Havva ve onların yol göstericileri, yardımcıları olan meleklerin, Tanrı ile birlikte meydana getirdikleri bir "çocuk- insan". Allah'ın dışındaki sebeplere bir pay ayırmak, Allah'a ortak koşmaktır, "şirk"tir. 
Nitekim yukarıda zikrettiğimiz ARAF(7)/190 ayetinde, Yüce Rabb'imiz bunu açıkça bildiriyor: 


"Ne zaman ki (Allah), o ikisine salih bir çocuk verdi, o ikisi, onlara verdiği çocuk konusunda, O'na(Allah'a) ortaklar kıldılar. Allah, onların şirk(ortak) koştuklarından yücedir, münezzehtir." 


Evet, işte Kabil(Kayin)in hikayesi buradan başlıyor ve "Mu-Atlantis"e kadar uzanıyor. Bu şekilde doğan ve büyüyen Kabil(Kayin), kendisinden sonra doğan küçük kardeşi Habil(Evel)'i kıskançlıkla öldürür ve lanetli hale gelir. İşte 'Tora'nın ifadeleri: 


Tanrı; "Ne yaptın?" dedi. "Kardeşinin kanının sesi, topraktan bana doğru haykırıyor." 
"Şimdi sen, kardeşinin kanını senin elinden almak için ağzını açan topraktan daha da lanetlisin." 

"Toprağı işlediğin zaman, artık sana kuvvetini vermeyecek. Dünyada göçebe ve yalnız olacaksın." 

Kayin, Tanrı'nın huzurundan ayrıldı. Eden'in doğusundaki Nod ülkesinde yerleşti. 
Bereşit(Tekvin): 4/10-12,16 


Birincisi, Kabil doğduğu zaman anne ve babası, "şirk" olan ikinci büyük hatayı işlediler. 
İkincisi, Kabil, olgunluk çağında Habil'i kıskanarak öldürmeye teşebbüs etti ve öldürdü. 
Böylece insanlık tarihinin "taammüden kardeş öldüren" ilk katili oldu ve kardeş kanının dökülmesinin yolunu açtı. Sonsuz Yüce Allah, onu lanetledi. Artık işlediği topraktan önceki gibi verim alamayacağını; yalnız ve göçebe olacağını bildirdi. Yüce Rabb'imizin Rahmeti'nden mahrum olan Kabil, "Eden yurdu"nu; yani Mekke merkezli "Güney Arabistan'ı terk etti ve bu yurdun doğusuna; "Nod Ülkesi"ne gitti. "Nod"; İbranice'de "yalıtılmış" ya da "göçebelik" anlamına gelir ki; Kabil, böylece Aden'in doğusuna; göçebelik diyarına; Asya'ya gitmiştir. 


Daha sonra İsrailoğulları'nda sehven adam öldüren kimselerin, öldürülmemesi ve katilin oraya kaçabilmesi için "vaad edilen toprakların doğu tarafında bir bölge" oluşturulur. Tora'da bu konuda birçok ayet vardır. Devarim(Tesniye) 4/41 de; " O zaman Moşe, Yarden'in(Erden ırmağının) güneşin doğduğu (taraftaki) yakasında üç şehir ayırdı." ayeti bu meseleyi özetlemek için yeterlidir. Ancak kasten(taammüden) adam öldürenler öldürülür, kısas 

vardır. Kabil, kasten kardeşini öldürmesine rağmen öldürülmemiş, lanetli olarak Asya'ya kaçmasına müsaade edilmiştir. Bunun sebebi ise; cinayetin örneksiz olarak işlenmesi; bu konuda bir bilinç olmamasıdır ki bu zannımızca hafifletici bir unsurdur. Elbette en iyisini, her yaptığı işte sayısız "hikmetler" bulunan Sonsuz İlim Sahibi Yüce Rabb'imiz bilir. 


İnsanlık Dünyaya Nasıl Yayıldı? 
1) Yemen-Umman'da: "Cebeli Faya" Arkeolojik Çalışması 


Bugün modern araştırmalar, insanlığın, Dünya'ya, Afrika'dan; özellikle Doğu Afrika'dan; yani "Aden körfezi"ne yakın Rift vadisinden yayıldığını söylemektedir. Ancak en son yapılan bir arkeolojik çalışmada, Arap Yarımadası'nın güneyinde; "Aden-Yemen"in doğusunda; Cebeli Faya'da önemli kanıtlar bulunmuştur. Londra Üniversitesinden Simon Armitage ve meslektaşlarının 2011 yılında "Science Dergisi"nde yayınladıkları ve Yaklaşansaat'te haber olarak verdiğimiz bu araştırmada şu tespitler yapılmaktadır: 


"Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Jebel Faya(Faya dağı); bereketsiz çölleri ve tepeleri, seyrek yağmurları ve kumlu toprağı ile sadece birkaç göçebe bedevinin dayanabileceği, tamamen yaşanması zor bir yer olarak görünüyor. Ancak, 125.000 yıl önce her şey çok farklıydı. 
Çöller, bolca su ve av hayvanını barındıran bir savanaydı. Yani geniş ova, çayır, küçük ağaçlıklar, yeşilliklerden oluşan ekosistem. 


"Ekip, bu ilk modern insanların, İran körfezinden bile geçip ilerlemiş, belki de Hindistan'a, Endonezya'ya, hatta Avustralya'ya gitmiş olabileceklerine inanmaktadır. 


"Son interglasiyel(buzularası) çağda, Doğu Arabistan'da insan varlığını gösteren Jebel Faya'da deliller bulunmaktadır. Jebel Faya'da bulunan aletler, Doğu Afrika'daki Orta Taş Çağının son dönemleri ile benzerlikler göstermektedir. 

Diğer taraftan, buzularası çağda deniz seviyesi yüksekken, (Arabistan'daki) Necd platosunda bitki yoğunluğu fazlaydı ve daha çok su bulunmaktaydı. 


"Güney Arabistan, insan nüfusun artması için ikinci bir merkez olmuş olabilir... Güney Arabistan'da yağmurlu dönemlere ilişkin kanıtlar bulunmaktadır. Muhtemelen insan popülasyonları, kıyı şeridine ilaveten, Arabistan'ın içlerine doğru da arttı ve ilerledi. 


"Sonuç olarak, muhtemelen İran körfezi bölgesi, avantajlı dönemlerde ilk modern insanların yayılmış olabileceği diğer bir popülasyon merkezini oluşturdu. Güneydoğu 

Arabistan'dan, İran körfezine giriş, muhtemelen Hacar dağlarından İran körfezi havzasına uzanan çok sayıda vadi kanalları aracılığı ile olmuş olabilir. Bu kanallar aynı zamanda, körfez öncesi (proto-Gulf) kıyılar boyunca, tatlı su kaynaklarına erişimi sağlayarak, insan göçünü kolaylaştırmıştır." 


2) Yemen-Umman'da: "Dhofar" Arkeolojik Çalışması 


Bu yazımızı tamamlamak üzereyken Arabistan'da yapılmış çok yeni bir arkeolojik çalışma elimize geçti. Faya'da yapılan çalışmayı ve bizim tezimizi destekleyen çalışmanın 

lideri İngiltere'deki Birmingham Üniversitesinden paleolitik(yontma taş devri) arkeoloğu Jeffrey Rose'un ekibinin, "LiveScience"da yayınlanan çalışmasından işte birkaç paragraf daha: 


"Umman Sultanlığı'nda 100'den fazla yeni bulunan bölge, genetik kanıtların işaret ettiğinden daha uzun süre önce Afrika'dan göçün Arabistan içlerinden olduğunu doğruluyor. İlginç bir şekilde yeni bulunan bu bölgeler, kıyılardan çok uzak, iç bölgelerde yer alıyor." Jeffrey Rose şunları söylüyor: 


"On yıldır Güney Arabistan'da ilk insan yayılışını anlamamıza yardımcı olacak deliller aramamızdan sonra, nihayet Afrika'dan çıkışla ilgili açık deliller bulduk. Bunu heyecanlı yapan ise, bu senaryonun daha önce hiç düşünülmemiş olmasıydı." 


Uluslararası ekipteki arkeolog ve jeologlar araştırmalarını Arabistan Yarımadası'nda bulunan, Güney Umman'ın güneydoğu köşesinde bulunan Dhofar dağlarında yaptı. Southern Methodist Üniversitesinden araştırmacı Antony Marks, kıyı boyunca toplu göçe işaret ederek kıyılardan geçen birinin deniz ürünlerini kullanmasının, çölün içinden geçmesine göre daha fazla anlam ifade edeceğini belirterek şunları söyledi: 


"Kıyıdan göç hipotezi bir taraftan makul gözükse de bunu doğrulayacak arkeolojik hiçbir kanıt yok." 


Araştırma ekibi 2010 sezonu bitiminde planladıkları son yer olan, sıcak, rüzgarlı, nehir kanalının yakınlarında bir çok taş aletin dağınık halde bulunduğu kuru bir platoya gitti. Bu tarz taş aletler Arabistan'da yaygın olarak bulunuyordu ancak bu zamana kadar bulunanların hepsi nispeten daha geç zamanlarda yapılmıştı. Yakın incelemelerden sonra Rose; 

"Bunlar Nübyelilere(Kuzey Afrika'da yaşayan etnik bir gruba) ait taşlar. Burada ne işleri var." 
diyerek arkadaşlarının dikkatini çekti. Araştırmacılara göre, bu çorak çöllerde bulunan birçok kanıt, çalışma alanının önemini vurguluyor. Marks: 


"Bu bölgede, teorik modellerle, gerçek kanıtlar arasındaki bağları kopartacak örneklerimiz var." diyor. 


Bu taşların, birisi tarafından terkedilmek yerine yapıldığı düşünülüyor. Nasılsa bu taş aletlerin yapıldığı zamanda, Arabistan kuş uçmaz kervan geçmez viran ve ıssız bir yer değildi. O zamanlarda kıyıya düşen bereketli yağmurlar, Arabistan'ın çorak arazilerini verimli yapıyordu. Araştırmacıların açıklamalarına göre, bu otlaklıklarda avlanabilecek birçok hayvan bulunuyordu. Rose: 


"Belli bir süreliğine Güney Arabistan, iri av hayvanları, bolca akan taze sular ve taştan araçlar yapmaya yarayan yüksek kalitede çakmak taşları gibi zengin kaynaklara sahip yeşil bir alandı." diyor. 


Araştırmacıların iddia ettiğine göre, modem insanların Afrika'dan ilk göçü, Arabistan'ın kıyısından değil; günümüzde otoyol olarak kullandığımız nehir bağlantıları boyunca yapılmıştır. Buralarda ilk modern insanların Afrika savanalarında avlamaya 

alıştıkları ceylanlar, antiloplar ve dağ keçileri gibi cazip hediyeler olduğu düşünülüyor. 
Rose, LiveScience ekibine şu açıklamada bulundu. 


"70.000 yıl önce yapılan toplu göçün genetik işaretlerine baktığımızda, çıkışın Afrika'dan değil, Arabistan'dan yapılmış olabileceğini gördük." 


Arkeologlar, Güney Arabistan çölleri boyunca "taş kalıntılarının yolları" olarak adlandırılan kanıtlardan daha fazla bulmak için taramaya devam edecekler." 


Tezimiz: İnsanlık, Dünya'ya "Güney Arabistan"Dan Yayıldı 


Yukarıdan beri ortaya koyduğumuz özellikle vahye dayalı deliller; insanlığın başlangıcının ve yayılma merkezinin Mekke merkezli "Güney Arabistan"; yani Mekke'yi içine alan "Aden- 


Yemen" bölgesi olduğunu bize açıkça göstermektedir. Adem, "Aden Cenneti"nden, Dünya'daki "Aden Bahçesi"ne indirilmiş; ademoğulları buradan dünyaya 

yayılmışlardır. Güney Arabistan, tarihler boyunca verimliliği ve her yöne ulaşım kolaylığı dolayısıyla hep "Saadet Ülkesi" yahut "Bereketli Arabistan" olarak görülmüştür. Nuh'tan sonra ortaya çıkan, Arapların atası olan ve dillere destan bağ-bahçelerine ve gücüne Kur'an'da işaret edilen "Ad-İrem Kavmi"nin yurdu da burası olmuştur. 


Bu bölgenin Doğu Afrika'yla Aden körfezi bağlantısı; Asya ile Umman körfezi bağlantısı, bu yayılmanın önemli iki yönünü bize göstermektedir. Ademoğullarının üçüncü yayılma yönü ise Arabistan'ın içinden kuzeye doğrudur. Son yapılan çalışmalarla da güç kazandığı 

gibi ademoğlu, Arabistan'ın içinden; bugün kurumuş gözüken, ancak insanlığın başlangıcında gürül gürül akan nehir yatakları boyunca Arabistan'ın kuzeyi yönünde ilerlemiş; Orta Doğu'ya ve Mezopotamya'ya yayılmıştır. 


Bugün özellikle evrim aşığı araştırmacılar, modern insanın başlangıcını Afrika'da aramaktadır, zira bu arayış onların "evrim felsefesi"ne uygun düşmektedir. Modem insanlığın evrimleşerek ortaya çıkması için ilkel aşamalardan geçmesi varsayılmaktadır. Afrika'nın, hatta Doğu Afrika'nın başlangıç noktası izlenimi vermesi; bir anlamda yanılgıdır, bir anlamda da Aden körfezinin en yakın komşusu olarak bizim tezimizi desteklemektedir. Afrika'da yapılan araştırmalar Güney Arabistan'da yapılsa, umuyoruz ki tezimizi doğrulayan kanıtlar daha da güçlenecektir. Nitekim yukarıda özetlediğimiz Yemen-Umman bölgesinde Cebeli Faya'da ve Dhofar bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalar, bizi doğrulamaktadır. Bu çalışmalar arttıkça tezimizin tamamen doğrulanacağı konusundan hiçbir kuşkumuz yoktur. 


Adem'in ilk oğlu Kabil'in, "Nod Ülkesi"ne; Doğu'ya sürüldüğünü ve Cebeli 

Faya yoluyla Umman körfezinden geçerek Asya'ya geçtiğini ifade etmiştik. Kabil'in, bugünkü İran üzerinden Afganistan- Kabil'e; oradan da "Kabil soyu"nun, Tibet-Hind-Çin ve Asya'nın tamamına yayıldığını düşünmekteyiz. 


Kabil-Yuan-Çin Ve Mu Toplumu 


Kabil ismi, Afganistan'da anlamlı ve yaygın bir isimdir. Kabil isminin yüklendiği olumsuz anlam dikkate alındığında; sonradan kullanıma girmesinin anlamlı olmayacağı açıktır. Ancak tarihsel köklere dayanarak zamanımıza ulaşması, bizce daha gerçekçi bir tespittir. Kabil, bugün Afganistan'ın başkenti ve en büyük şehridir. Kabil vilayeti, Hindukuş dağlarının güneyinden Hindistan'a giden yol üzerinde kurulmuş 1800 metre yüksekliğinde bir merkezdir. 
Aynı zamanda tarihi ipek yolu üzerinde, Asya'ya açılan bir kapıdır. Pakistan'a geçit 

veren Hayber geçidini de kontrol eden stratejik öneme sahip bir "antik şehir"dir. Kabil vilayetinin bir de Kabil ilçesi vardır. Ayrıca bölgeye bu ismi veren başkentin ortasından geçen Kabil nehri bulunmaktadır. Afganistan'ın doğusundan yola çıkar ve Peşaver'in kuzeydoğusundan geçerek İndus nehrine katılır. 


Evet, Asya'nın Kabil kapısından ilerleyen "Kabil soyu", Çin'e kadar ilerlemiş; Tufan'dan önceki Uygur-Tibet, Hint ve Çin karasında egemen olan "Mu İmparatorluğu"nun; yani "Mu Karası"nın atası olmuştur. Muhtemelen Atlas okyanusunda yer alan "Atlantis Karası"nda konumlanmış olan "Atlantis toplumu"nun atası ise "Mu toplumu"dur. Yani batmadan 

önce Atlas okyanusunda konumlanan Atlantis toplumunun atası Mu'dur. 


Taberi, Özellikle Çinlilerin atasının Kabil olduğunu bir hadise dayanarak bize bildirir. 
"Şarabı, çalgıyı, kopuzu, telli çalgılara kıl takmayı, defe-davula deri geçirmeyi ve bunun gibi 


işleri ilk önce kim icad etti?" şeklindeki bir soruya Peygamber (s.a.v.)'in cevabı özetle şöyledir: 


"Bu sorduğunuz şeyler Kabil oğullarından kaldı. Kabil'in çocukları arasında çok zaman önce bir kişi vardı ki adına Yuan derlerdi. Yuan, şenliği, şadlığı seven bir kişiydi. Şeytan onunla arkadaş oldu. Onu bu gibi eğlencelere alıştırdı, şevklendirdi. Bu gibi çalgıları ona 

hep İblis öğretti. Öyle ki yaş üzümü sıkıp şira etti. Birkaç gün ekşiyinceye kadar onu bıraktı. 
Sonra küplere testilere koydu. Çengiler düzdü, eğlenceler kurdu. O şaraptan bir miktar ortaya koyar, herkese içirirdi. Biraz çalgı çalardı, biraz da kalkar oynardı. Onlara bu şeyler gittikçe hoş gelmeye başladı. Herkes bu Yuan gence yakınlaşıp, onunla dostluk ettiler. 

Sonra İblis, insan formunda geldi, onunla arkadaşlık etti, onunla birlikte yiyip içti. Yuan'ı, güzel sözlerle eğlendirmeye başladı, onun taşkınlıklarını daha da artırdı. İşte bunların hepsi o Yuan'dan kalmıştır. O Yuan'a da Şeytan öğretmiştir." 

Tarih-i Taberi, C.1, s.76 


Hadis'te şaşılacak derecede ismi çokça zikredilen kişi, Kabil'in oğullarından birisi ve üstelik adı da Yuan. Yuan bugün bize hiç de yabancı gelmiyor. Bilindiği gibi Yuan, Çin'in 

sadece milli parası değil, çok daha fazlası, Çinlileri ve Çin tarihini simgeleyen bir "şifreisim", Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi para birimi Yuan'dır ve Çin Merkez Bankası tarafindan basılır. Yuan Hanedanlığı (1280-1368) yılları arasında egemen olmuştur. Çin'de bir araştırma yapılacak olursa en yaygın isimlerden birisinin "Yuan" olduğu görülür. Tipik bir örnek: Çin tarihindeki en büyük şair, bin yılı aşkın süreden beri Çinlilerin en çok sevdikleri klasik şairlerinin ismi "Qu Yuan" iken, bugün için Çin İstişare Komitesi üyesi ve Çin Askeri Akademisi Dünya Askeri Araştırmalar Enstitüsünün eski başkan yardımcısı Tümgeneralin ismi "Luo Yuan"dır. "Yuan" adeta Çinlilerin soyadı olmuştur. 


Çin tarihi kadar mitolojisinde de "Yuan" ismi önemli bir yer tutmaktadır. Chiang-Yuan, Çin mitolojisinde bir tanrıdır. Bixia Yuan-jin, bir Çin tanrıçası olup, güya çocukların doğumundan ve kaderinden sorumludur. "Taoizm"de mistik yaratıklar, Yuan-shi tian-zong tarafından yönetilirler ve yılda bir kere ona raporlarını sunarlar. 


Diğer taraftan Yuan hanedanlığı döneminde eski Lijiang kentindeki köprüler ve bazı yapılardan söz edilirken; bir yerel yönetici "Mu" ve onun "Mu konutu"ndan söz edilir ki bu da oldukça anlamlıdır. Metin aynen şöyledir: 


"Antik Lijiang kentinde bulunan Mu konutu, Lijiang yerel yöneticisi Mu'nun çalıştığı 

yerdi. Yuan hanedanı döneminde (1271-1368) inşa edilmeye başlayan Mu konutu, 1998 
yılında kent müzesi haline getirildi. Üç hektar alanı kapsayan Mu konutu, küçüklü büyüklü toplam 162 odaya sahiptir. Konut içinde imparatorlar tarafından hediye edilen 11 tane yazılı levha asılıdır." 


Aynı şekilde "Mu"nun, Çin mitolojisinde yaygın kullanımını görmekteyiz. Özellikle bu ismin, daha yüksek seviyede tanrı ve tanrıça isimlerinde yer aldığını görmekteyiz. İşte içinde "Mu" bulunan tanrı ve tanrıça isimleri: King-Mu, Xi Wang-Mu, Mu-Gong, Mu-King, Mu-Lan, Mu-Cera, Mu-m-Mu, Mu-t, Nudim-Mu, Tian-Mu... 


Çin efsanelerinde, Uygurların, 17.000 yıl önce gelişmelerinin zirvesinde olduğu anlatılır. 
Bu Uygurlar, Tufan'dan önceki Uygurlardır ve "Mu toplumu"na bağlı koloni imparatorluğudur. 


Kabiloğullarına Elçi: Enok(İdris) 


Kabil oğulları kavmini İslam'a çağırmak üzere uyarıcı elçi olarak İdris gönderildi. 
Taberi, Kabiloğullarının, İdris peygamberin bu davetine olumlu cevap vermediklerini "Tarih-i Taberi"de şöyle açıklar: 


"Ateşe tapmayınız, şarap içmeyiniz, zina etmeyiniz!' dedi. Bunlardan onları yasakladı. Fakat bu kavimden pek az kimse İdris'i tasdik etti. Ateşe tapmayı bırakmadılar. Çok zaman fisk ve fücur içinde kaldılar. İdris'e tabi olmadılar. Şit'e inen suhufu(sahifeleri) onlara okudu. Halkı o kitabın hükümlerine uymaları için uyardı." 


Taberi, o tarihte devler ve cin-şeytanların insanlar tarafından gözle görüldüğünü ve insan toplumlarıyla devler arasında düşmanlık, cenk ve barış hallerinin Nuh tufanına kadar sürdüğünü, Tufan'dan sonra ise cin-şeytanların ve devlerin gözden kaybolduğunu bize nakleder. 


Mu Karası, Lemurya Ve Atlantis 


Yaklaşık olarak 12.000 yıl önce meydana gelmiş olan Nuh tufanından önceki zamanlara ait tahmini Mu, Atlantis ve Lemurya haritası. 


Bugün müthiş bilgi kirliliği ve yanıltma, manipülasyon işlemektedir. 

Bu kavram ve bilgi kirliliğini bilinçli olarak kullanan İblis ve adamlarıdır. İnsanlığı "kadim planları"na alet etmek için sürekli "gerçek"le, "yalan"ı harmanlayarak, insanlık tarihinin en büyük "Fitne"sini hazırlamaktadırlar. Bütün vahye dayalı kavramların ve gerçeklerin altüst edildiği "enigmatik çağın kapısını açmak üzere durmadan beyin yıkamaktadırlar. 

Bugünün gerçek vahiyden mahrum insanlık ise yarasalar gibi maalesef karanlığa doğru koşmaktadır. İşte tam bu zamanda Mu, Lemurya, Atlantis'le ilgili "bilgi kırıntıları", İblis'in açık ve gizli medyumlarınca; New Age'ci, ezoterikçi kaynaklarca, "yaldızlı paketler" halinde piyasaya habire sürülmektedir. 


İnsanlığın Tufan öncesi tarihinde yer alan Mu toplumu yahut imparatorluğunun 

sınırları; Tibet-Hint-Çin topraklarına; Doğu Asya'nın güneydoğusunda yer alan Pasifik'teki tüm adaların da katılmasıyla oluşan geniş bir karayı kaplıyordu. Bu sınırları şöyle belirleyebiliriz: Burma'nın güneydoğu ucundan, Smith adası, Sumatra, Java, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın alt ucundan Güney Amerika'ya yönelerek, yukarıya dönüp Japonya'yla daireyi tamamladığımız zaman;"Mu-Lemurya karasının batmış olan kısmı"nı da elde etmiş olacağız. Bu dairesel dönüşle, Doğu Asya'nın güneydoğusuna, yarım daire yahut atnalı içinde kalan irili-ufaklı adalarla, Pasifik denizinin önemli bir kısmını katmış bulunuyoruz. Sınırlarını çizmeğe çalıştığımız bu genişletilmiş Asya, Mu ve komşusu Lemurya karasının toplamıdır. 
Başka bir ifadeyle; Doğu Asya'nın jeolojik olarak da bir parçası olan ve "Solomon adaları"nı da içine alan "Pasifik'teki batmış bölge", Mu'nun komşusu Lemurya'dır. Aynı zamanda 


bu Kara, Mu'yu, Nuh tufanı öncesi Güney Amerika'ya-Meksika'ya bağlayan bir köprü görevi yapmıştır. 


Bugün bakıldığında, çerçevesini çizdiğimiz bu coğrafyanın, Asya'nın devamı olduğu, ancak bir kuyruklu yıldız darbesiyle karanın bazı kısımlarının batarak bugünkü şeklini aldığı rahatlıkla söylenebilir. Zira "Mu karası"nın bir kısmının batışına işaret eden antik 

tabletler ve yazıtlar bulunmaktadır. Özellikle Mu karasının devamı olan "batmış kara", cinşeytanların yurdu Lemurya olarak adlandırılır. Solomon adalarını da içine alan ve Meksika körfezine doğru uzanan tamamen batmış "Lemurya karası"nın, "Mu karası"nın devamı olması sebebiyle Mu insan toplumu ile Lemurya cin-şeytan toplumu aynı toplum sanılmış yahutta karıştırılmıştır. Esasında bu karışıklığın arkasında İblis'in manipülasyonu vardır. 


Mu uygarlığı hakkında ilk bilgileri, Hindistan'da bulunan Nakal tabletlerinden öğrenen Albay James Churchward, "Kayıp Kıta Mu" kitabında şunları yazar: 


"Uygur uygarlığının kaynağı, bugünkü Moğolistan ve Gobi çölünün dağ yamaçlarına yakın olan bölgeleridir. Çok nesiller önce insanlar bir kral seçmişler ve isminin başına da 'Ra' ekini getirmişlerdi. Böylece o 'Ra Mu' adı altında hiyeratik baş ve imparator olmuştu. İmparatorluk da 'Güneş İmparatorluğu' adını almıştı. Tufan öncesi dönemde tarih sahnesinde bulunan 

bu kayıp ülkeye, değişik isimler verilmiştir. Tibet metinlerinde ondan Ra Mu diye söz edilirken, Amerika'daki yazıtlarda Mu'nun Anavatanı olarak yer almaktadır." 


Mu toplumu; Kabil'in oğlu Yuan'dan beri Lemuryalılar; yani cin-şeytanlar tarafından yönlendirilen, adeta yönetilen bir insan toplumudur. Bu nedenledir ki; tüm kültürlerinin, din anlayışlarının ilham kaynağı Lemuryalı cinlerdir ve onlarla uygarlıkları adeta 

bütünleşmiştir. Lemurya; esasında Lemura'dır. Lemura'da; le-mu-ra açılımından oluşur. Yani "Mu-Ra"; "Ra'nın(İblis'in) Mu'su" demektir. "Ra", İblis'in, Güneş simgesinin arkasında saklanmasını sağlayan bir maskedir. Mu insan toplumunun; Mu ismi de Ra'sı da Lemuryalı cinlerden ödünç alınmıştır ve bu iki ayrı "cin ve insan toplumu"nun efendileri aynıdır: İblis. 


Gerçekte "Ra", Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarının ilk iki hecesidir ve Allah'ı temsil eder. Allah, Kur'an'da: "Güneş ışıktır, Ay nurdur" der. Dolayısıyla Güneş(Ra) Allah'ı simgelerken; Ay, Peygamberimizi simgeler. Ancak tüm şanını ve şerefini kaybeden insanlık düşmanı hırsız İblis, bu simgeyi de çalarak, arkasına saklanmış; cinleri, insanları ve toplumlarını saptırarak "şirk"e; oradan da "paganizme-putperestliğe" kaydırmıştır. 

Böylece Mu toplumunun tüm şeytanileşmiş dini anlayışları ve kutsal saydığı 

kavramlar, Mu'dan sonra gelen Atlantis'e, oradan da arkadan gelen tüm "antik 


toplumlar"a, cin-şeytanlar tarafından taşınmıştır. 


Bu "Mu karası"na Lemurya ismini yanıltıcı bir şekilde verenler; cin-şeytanların varlığını kabul etmeyen ve Mu'ya komşuluğunu gizlemek isteyen kaynaklardır. Bu sınırlarını çizdiğimiz "kayıp kara"nın bir kısmında cin-şeytanlar yaşamaktaydı. Evet cinşeytanlar, Adem'in, Dünya'ya; yani "Güney Arabistan'a yerleştiği tarihten itibaren "dönen kılıcın alevi" olarak bu bölgeye yerleştirilmişlerdir. Kabil'in Yuan'ın soyu, Doğu Asya'da çoğalıp "Mu toplumu"nu oluştururken; önceden beri bu bölgede yaşayan "cin-şeytanlar"'ın komşuluğu ve kılavuzluğunda bir millet haline gelmiştir. 


Burada cinoğullarının, ademoğulları Dünya'ya gelmeden önce bizim gibi 3-boyutlu kendi formlarında yaşadıkları; öldükleri zaman da bizim gibi iskelete dönüştükleri görüşümüzü kaydetmekte fayda vardır. Zira, "yüz binlerce senelik kafatası" bulan evrimcilerimizin 


anlamakta zorluk çektikleri "insan evrimi meselesindeki yanılgıları"nın önemli sebeplerinden birisi bu cin kafalarıdır, diğeri de cin-insan soyunun karışmasıyla ortaya çıkan "Ye'cuc-Me'cuc kafaları"dır... 


Cin-Şeytanların Yurdu: Lemurya 


Solomon adaları ve Meksika körfezi arasında kalan batmış bölgenin, "Lemurya cin-şeytan toplumu"nun yurdu olduğunun altını çizmiştik. Bu Lemurya ismi, özellikle cinşeytanlar tarafından kullanılmakta ve bu isimde kitaplar yazdırılmaktadır. Sonuç 

olarak Mu ve Lemurya, komşu iki toplumdur; biri Ademoğulları- 

Kainoğulları, diğeri cinoğullarıdır... Bütün antik toplumları kandıran cin-şeytanlar, Romalıları da işletmişlerdir. Nitekim kendi atalarının geceleri dolaşan ruhları(!) için Romalıların kullandıkları "lemures" kelimesi bir Lemuryalı oyunudur. Bugün de Romalıları kandırdıkları gibi çağdaş cahilleri de, atalarının ruhları, yahut ölülerin ruhları, yahut da ruh ve melek olarak kandırmaya devam ediyorlar. 


Murry Hope, "Atlantis Efsane mi Gerçek mi?" isimli eserinde şunları yazar: 


"Atlantis, Pasifik okyanusunda, Güney Amerika'nın batı kıyıları dolaylarında gelişmiş bir başka tarih öncesi uygarlıktan beslenmiştir. Gerçekte, eski Lemurya kıtasının, bir zamanlar Güney Amerika ve Asya'ya bağlı olduğuna inanan pek çok kişi vardır." 


Burada ifade edilen şudur: Atlantis'ten önce, Güney Amerika ile Asya arasında başka bir toplum-uygarlık vardır ki bu bizim dikkat çektiğimiz "Lemurya yurdu"dur. 


Hope'ye göre; Hesiodos, bu "eski cin kavmi"nin helakından söz ederken şu ifadeleri kullanır: "Şimdi yazgı kapandı bu kavmin üzerine, onlar yeryüzünün kutsal cinleri, kötülükleri doğru yola çeviren, ölümlülerin koruyucuları." 


Bu ifadelerde anlatılan kavim, bize göre helak olan Lemurya cin-şeytanları, batan yurt 

da Lemurya yurdudur. Ayrıca insanlığın yol göstericileri ve koruyucuları cin-şeytanlar değil, gerçek meleklerdir. Bu cin-şeytanlar ise saptırıcı-aldatıcı ve helaka hazırlayıcılardır. MÖ 8. 
yüzyılda yaşamış bir Yunan şairi Hesiodos'un, şeytani Yunan felsefesinin temsilcilerinden olduğu hatırlanacak olursa, cinlere yaptığı bu övgülerin boşuna olmadığı anlaşılır. 


Lauren O. Thyme ve Sareya Orion'u medyum olarak kullanarak; yani onlara vahyederek "Lemurya Yolu" diye kitap yayınlatan cin-şeytanlar; bu kitapta, "Lemurya yaşamı" diye "şeytan toplumu"nun yaşamını ve Solomon adaları merkezli yurtlarını, insanlara özendirecek şekilde ve gerçekleri tahrif ederek anlatırlar. İşte bu kitaptan birkaç satır: 


"Bizim uygarlığımız binlerce yıl önce, bugün Güney Pasifik denen bölgede bulunan büyük bir kıtada doğup gelişti. Üzerinde ana yurdumuzu kurduğumuz kıta, ayrıca Mu ya 

da Mukalia olarak da bilinir, ama biz Lemurya ismini kullanacağız. Lemurya, Atlantis olarak bildiğiniz uygarlıktan hem önce hem de onunla aynı zamanda var olmuştur. Ancak, bizim uygarlığımız, Atlantis uygarlığının tamamen yıkılmasından binlerce(!) yıl önce yok olmuştur." 


Burada tam bir dezenformasyon söz konusudur. İblis yöntemine göre; ya bir meselenin gerçekliği değiştirilerek batıla dönüştürülür, ya da gerçeklerin üzeri örtülerek unutturulmaya çalışılır. Burada olduğu gibi cin-şeytanlar, kendilerini, insanlığın atası, ilk gelişmiş insan 


toplumu olarak yutturmaya çalışıyorlar. Onun için de Mu ile Lemurya(kendi toplumları)nın aynı olduğu yalanını sürekli tekrarlıyorlar. Ayrıca yukarıdaki Lemurya ile Atlantis'in helakları arasında binlerce sene olduğu iddiası gerçeği ifade etmiyor. 


Atlantis Toplumu Ve Yurdu 
Churchward, "Kayıp Kıta Mu" kitabında Atlantis'le ilgili şunları yazar: 


"Mu Uygarlığı'nın en büyük evladı Atlantis'tir. Atlantis, Grönland'a yakın 

bölgelerden İrlanda'yı içine alacak şekilde bütün Kuzey-Doğu Amerika'nın doğu kıyılarından aşağıya doğru Güney Amerika'nın doğu kıyılarını kapsayacak şekilde bir bölgede yer almaktadır. Schliemann, yalnızca iki belgeye; Troano el yazması ve Lhasa belgesine dayanarak; Atlantis'in Mu ülkesi olduğunu iddia etmektedir. Oysa bu 

kayıtlarda, Mu ve Atlantis'in aynı yer olduğuna dair bir beyan yoktur, bu sadece Schliemann'ın düşüncesidir. Eğer başka kayıtları da inceleseydi, Mu 

topraklarının, Amerika'nın doğusunda yani Atlantis'in bulunduğu yerde değil, Amerika'nın batısında olduğunu görecekti. Buna karşın hem Atlantis ve hem de Mu toprakları, volkanik patlamalarla helak olmuş ve batmışlardır. Bilim bunu kesin bir şekilde kanıtlamıştır. 


"Atlantik okyanusunun kuzeyinde, Avrupa'yla birleşen bir "kara yolu" vardı. Bu 

yol, Amerika, Grönland ve Norveç arasında yer alıyor ve batı çizgisi İzlanda'dan Fransa'nın kuzeybatı köşesindeki Cape Finisterre'ye uzanan büyük bir üçgen çizen bir parçayla birbirine bağlanıyordu." 


Murry Hope ise "Atlantis Efsane mi, Gerçek mi?" isimli kitabında şunları söyler: 


"Fenikeliler, Antilla dedikleri çok zengin gizli bir adadan söz etmekteydiler. Hindistan'ın kutsal yazıları Puranalar'da ve Mahabharata'da, kendi alt kıtalarının yarım dünya 

uzağındaki okyanusta yer alan Attala adlı bir kıtaya gönderme yapmaktadırlar. İgnatius Donnelly, Atlantik okyanusundaki Kıta'nın(Atlantis'in) batışı sırasında; her iki yanından yeni kıtaların yükseldiği bir dizi devasa değişimin son halkası olduğunu ileri sürer. 


"Sulara gömüldüğü söylenen efsanevi ada Atlantis'in ismi; 'Atalantis' ya da 'Atalantica' olarak da yazılır. Atlantis efsanesine ilk kez Platon, Timaio adlı diyalogunda değinir 

ve Atlantis konusundaki bilgilere kaynak olarak da Solon'u gösterir. Platon, yine Kritias adlı diyalogunda da Atlantis'le ilgili olarak daha başka ayrıntılar verir ve burayı bir yeryüzü cenneti olarak tanımlar. Ada halkının atalarının, Poseidon tanrısı(şeytanı) ile insan anneden doğan nesil olduğunu ileri sürer. Efsane, Ortaçağda Yunanlılardan, Arap coğrafyacılara, onlardan da Avrupalı yazarlara geçer. 17 ve 18. yüzyıllarda da efsanenin gerçekliği konusunda tartışmalar devam eder. Montaigne, Buffon ve Voltaire gibi ünlü yazarlar bile bu efsaneye inanırlar." 


Atlantis efsanesi, birçok Avrupalı yazara da ilham kaynağı olur. F. Bacon'ın fizik bilimlerinin ideal devletini resmeden romanı "Yeni Atlantis"(New Atlantis); İsveçli Rudbeck'in (1679- 1702) "Atland Eller Mahneim" adlı eseri; Kristof Kolomb'u yitik eski kıtaları aramaya çıkan biri olarak tasarlayan Katalan yazar Verdaguer'in, "T'Atlântida" (1877) adlı şiiri; G. 
Hauptmann'ın, aynı efsaneyi simgeleştirerek, bir kadın oyuncuya aşık olan bir bilim adamının psikolojisine uyguladığı romanı "Atlantis" (1912) ve P Benoit'nin, "'Atlantide"(1919) adlı eseri bunlardan bazılarıdır. 


Bu yazarlara göre Yunanlılar, çok eskiden, Atlas okyanusunda Herkül sütunları( Cebelitarık boğazı)'nın karşısındaki bir kıta adadan gelen Atlantislileri püskürtürler. Platon'a göre bu olay, Solon'un yaşadığı dönemden 9.000 yıl önce, yaklaşık MO 9600'lerde geçmiştir. 


Kemal Menemencioğlu, Solon'la görüşen Mısırlı rahibin; Atlantis'in hakimiyetiyle ilgili görüşünü; Platon'a dayanarak şöyle aktarır: 


"Atlantis adasında, hükümdarlar, hakimiyetini bütün adaya, öteki adalara, hatta kıtanın (Amerika?) bazı parçalarına kadar uzatan büyük, hayranlığa değer bir devlet kurmuşlardı. 
Bundan başka boğazın iç tarafında, bizim tarafta, Mısır'a kadar Libya'nın, Tyrhenia(Batı İtalya)'ya kadar da Avrupa'nın hakimi idiler. Birgün bu devlet, bütün kuvvetlerini bir araya toplayarak sizin yurdunuzu, bizimkini, boğazın iç tarafındaki bütün ulusları boyunduruğu altına sokmak istedi... Ancak bundan sonra korkunç yer sarsıntıları, tufanlar oldu. Bir korkunç yağmurlu gün ve bir gecenin içinde, bütün savaşçılarınız birden, bir vuruşta toprağa gömülüp yutuldular. Atlantis adası da aynı şekilde denize gömülerek yok oldu. İşte bunun içindir 

ki, ada çökerken meydana getirdiği sığ bataklıklar yüzünden, o deniz bugün bile geçilmez, dolaşılmaz bir haldedir." 


Tufan'ın Başlangıcında: Mu Ve Atlantis Helak Oldu 


Amerikan senatörü ve önemli Atlantis araştırmacısı olan Ignatus Donnelly (1831-1902) "Atlantis"i, "Tufan Oncesi Diyar" olarak niteler ve Atlantis'in korkunç bir felaketle yok olduğunu, çok az kişinin sallarla kaçıp kurtulabildiğini ileri sürer. 


Donelly, yaptığı araştırmalara dayanarak 500 sayfalık kitabında; eski ve yeni dünya arasındaki etnik, mitolojik, dini, dil, sanat, mimari, tarım, evcil hayvan benzerliklere işaret eden 650 kanıtı toplar ve bunların ortak bir kaynaktan geldiğini belirtir. Ayrıca, jeoloji, deniz coğrafyası, bitki ve hayvan türlerindeki kanıtlara yer verir. 1883'de "Ragnarok, the Age of Fire and Gravel" adındaki eserini yayınlar. Bu kitabında Nuh tufanından önce Dünya'ya bir "kuyruklu yıldız"ın çarptığını iddia eder. 


Churchward, "Kayıp Kıta Mu"da; Mu ve Atlantis'in, nasıl ve ne zaman helak olduğunu açıklar. İşte bu açıklamaların bir özeti: 


"Kara parçasının, kadim zamanlarda, biri hiyeratik diğeri ise coğrafi olmak üzere iki ismi vardı. Hiyeratik isim Mu'ydu; coğrafi ismi ise Batı ülkeleriydi. Atlantis ve hem 

de Mu toprakları, volkanik patlamalarla helak olmuş ve batmıştı. Bilim, bunu kesin bir şekilde kanıtlamıştır. Aşağılara, daha aşağılara cehennemin ağzına "ateşten bir gölge"ye doğru indi. 
Koskoca kıta, parçalar halinde ateşten ibaret bir uçurumun içine düştü "her taraftan saldıran alevler tarafından yutuldu." 


"Sais mabedinin baş rahibi Suçis, Solon'a; Atlantis'in, 11.500 sene önce battığını ve bu büyük karanın batışına bağlı olarak Batı ülkelerine(Mu'ya) gidişin önünün kesildiğini ve Atlantis'in ötesinde bulunan "aradaki ülke"nin(Lemurya'nın) da büyük bir afete kurban giderek yok oluşundan dolayı, artık oraya geçmenin imkânsız olduğunu anlatmıştır." 


Aşağıda Lhasa belgesinden ilginç bir alıntı bulacaksınız: 


"Şimdi deniz ve gökyüzünden ibaret olan yere Bal yıldızı düştüğü zaman; altından giriş kapıları, transparan mabetleri olan yedi şehir, fırtınaya tutulmuş yapraklar gibi sarsılmaya, savrulmaya başladılar. 


"Bu Uygarlık(Mul), 11.500 ve 11.750 yıl önce, Atlantis'in batışından kısa bir süre evvel bu bölgenin altındaki ve civarındaki gaz kuşaklarının yukarı doğru zorlanması ve aynı paralelde dağların yükselmesi sırasında sulara gömülmüştür. Uygur İmparatorluğu, Mu'nun en başta gelen koloni imparatorluğuydu ve Doğu yarısı Tevrat'ta geçen "Tufan" sırasında mahvolmuştu. 
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Taiwan'ın 40 km açıklarında, Japonya'nın güneyinde 
Yonaguni adasının açıklarında; 1986 ve daha sonra da 
1998 yıllarında; 200 m uzunluğunda, 25 m 
yüksekliğinde bir pramit yapı ve bazı kalıntılar keşfedilmiştir. 10 bin yıldan beri su altında bulunan bu yapılar, Mu imparatorluğunun Tufan sırasında 
Lemurya ile beraber batmış kısmında bulunmaktadır ve büyük bir ihtimalle Mu uygarlığına aittir. Batık kentle ilgili deniz altı görüntünün üstündeki haritada bu antik kalıntının yeri işaretlenmiştir. 


"Mısırlı rahip-tarihçi Manetho, papürüslerden birisine şöyle yazmıştı: "Atlantisli 

bilgelerin hükümranlığı 13.900 yıl sürdü." Atlantis, 11.500 yıl önce batmıştır. Büyük merkezi gaz kuşağı, Mu ve Atlantis'i batırmıştı. Pasifiği çevreleyen kuşak Bering kara köprüsünü batırmıştı; Apalaş-İzlanda-İskandinavya kuşağı, Avrupa kara yolunu batırmıştı." 


Hope ise, Mu ve Atlantis'in batışını şöyle özetler: 


"Plato'nun anlatımıyla, kuyruklu yıldızın yaklaşmasıyla hızlanan şiddetli doğal 

felaketler ortaya çıktı. Zac ayının on birinci Muluk'unda, Çan'ın altıncı günü, Chuen'in on üçüne kadar süren korkunç depremler oldu. Kil tepeler ülkesi Mu ve Moud(Lemurya?) bu felaketin kurbanıydılar. İki kez sarsıldılar ve bir gecede yok oldular. Yer kabuğu, basınca dayanamaz hale gelip derin yarıklarla birbirinden ayrılana dek yükseltip alçaldı. Bu olay, MÖ 


8060 yıl önce gerçekleşti. Efsaneye göre Atlantis kıtası bir zamanlar Pasifik 

okyanusu boyunca uzanan ve Mu adı verilen daha büyük bir kara kütlesinin bir parçasıydı; bu kıtaya sonradan bilim adamı Sclater, Lemurya adını vermiştir. Pasifik okyanusunda batık ada, hatta kıtalar bulunduğuna dair efsaneler vardır; eski bir Havai efsanesi, "Anavatanımız... 
krallar, okyanusun dibinde yatıyor" der. 


"Atlantis'in yok oluşuna, dev bir göktaşı neden oldu. Yeryüzü dışından gelen 

nesnenin asteroit değil de bir kuyruklu yıldız olduğu görüşü de pek çok ünlü destekçi bulmuştur. Muck'ın, Atlantis'in sular altında kalışı konusunda hesapladığı MÖ 8498 tarihini, ya da, daha iyisi Mooney, Ivimy, Spence ve diğerlerinin verdiği daha sonraki tarihleri düşünecek olursak, sarkacın savruluşuna insanı tedirgin edecek kertede yakın olduğumuz ortaya çıkar." 


Mu Ve Atlantis'ten Önce De "Lemurya" Helak Oldu 


"Enok'un Kitabı"nda Bölüm 66 ve 67'de "cin-şeytanlar"'ın ve yurtları Lemurya'nın helak oluşu Nuh'a vahyediliyor ve aynı zamanda ona gösteriliyor. İşte Nuh'un bu vahye dayalı anlatımları: 


"Bölüm 66: 

4. Ve Tanrı, adaletsizlik gösteren o gözcüleri(cin-şeytanları), büyük babam Enok'un daha önce bana 'Batı'da gösterdiği altından, gümüşten, demirden, kurşun ve kalaydan dağlar arasındaki yanan vadiye tıkayacak. 

5. O vadiyi gördüm. Karalarda ve denizlerde büyük bir sarsıntı vardı. 

6. Tüm bunlar olurken, o ateşli, metalden ve onun hareketinden bir sülfür kokusu çıktı ve koku sularla birleşti. İnsanlığı yoldan çıkaran gözcülerin vadisi o toprak altında yandı. 

7. O vadide, dünyada yaşayanları saptıranların cezalandırılacağı ateşten ırmaklarda akıyordu. 
10. Vücutları yandıkça, ruhlarında ebediyen bir değişiklik meydana gelecek. 

12. Vücutların şehvetine inandıkları ve Tanrı'nın (yarattığı) ruhu inkar ettikleri için onlara yargılama gelecek. 

13. Ve o sularda, o günlerde bir değişiklik olacak. O gözcüler, o sularda cezalandırıldığında, o suların sıcaklığı değişecek." 

"Bölüm 67: 

2. O gün Yüce Mikail, Rafael'e(Azrael'e) dedi ki: "Gözcülerin yargılanmasının şiddetinden dolayı ruhun gücü beni sersemletiyor, titretiyor. Onları titreten bu şiddetli yargılamaya kim dayanabilir?" Yüce Mikail tekrar Rafael'e dedi ki: "Liderleri yüzünden onlara uygulanan bu yargılama karşısında kimin kalbi yumuşamaz, kimin içi titremez?" 

4. Ruhların Tanrısı'nın önünde yüce Rafael, Rakael'e dedi ki: "Tanrı'nın gözü önünde olmayacaklar. Ruhların Tanrısı onlara kızdı, çünkü onlar, Tanrı kendileriymiş gibi davranıyorlar. O yüzden gizli bir yargı ebediyen buldu onları şimdi." 


Nuh'un bize aktardığı yukarıdaki vahye dayalı bu ifadelerde, tüm sorularımızın cevapları saklıdır. Bunları maddeler halinde şöyle ifade edebiliriz: 


1) Helak olanlar gözcüler; yani cin-şeytanlardır ki; bugün kendilerini "tanrı, melek, 

ruh yahut uzaylı" diye insanlığa pazarlıyorlar. 

2) Yaşadıkları yer, yani yurtları; Enok tarafından kendisine "Batı"da gösterilmiş. Burada "Mu ve Lemurya Karası"nın bir adının da "Batı ülkeleri" olduğu hatırlanmalıdır. 

3) Bugün bu bölgede; Solomon adaları ve bölgeye komşu; Papua Yeni Gine, Avustralya, Yeni Zelanda gibi adalarda 4. ayette ifade edilen madenler önemli bir yer tutmaktadır. 


4) "Karalarda ve denizlerde büyük bir sarsıntı vardı" ifadesinde, kuyruklu yıldız darbesi 

ve volkanik patlamalara açıkça işaret ediliyor ki; bugünkü bilimle ve kanıtlarla örtüşüyor. 

5) "Sülfür kokusu çıktı ve sularla birleşti" ifadesi, volkanlara işaret ettiği gibi, cin-şeytanların yapısındaki sülfür kokusuna da bir göndermedir. 

6) "Dünya'da yaşayanları saptıranların cezalandırılacağı ateşten ırmaklar", "vücutları yandıkça", "o gözcüler, o sularda cezalandırıldığında, o suların sıcaklığı değişecek" ifadeleri bizce anlamlı bilgiler içeriyor. 

7) Allah'ın azabı karşısında Baş melek Mikail bile ürperdiğini söylüyor ki, bu helakın şiddetini bize göstermektedir. 

8) Yukarıda "Enok Ye'cuc-Me'cuc'u İfşa Ediyor" başlığı altında cinlerin liderlerinden bir grubun, "nesli bozma, Ye'cuc-Me'cuc üretme" suçunu işlediğini ifade etmiştik. Ayrıca Mikail'in "liderleri yüzünden onlara uygulanan bu yargılama" ifadesi bu tespiti bir kere daha doğruluyor. 

9) "Tanrı kendileriymiş gibi davranıyorlar" ayeti, cin-şeytanların temel sapkınlığını net bir şekilde tanımlıyor. Bugün de "kendilerinin ve hatta tüm insanların tanrı olduğu" şeytani yalanları, zehirli ve süfli propagandalarının temeline ışık tutuyor. Unutmayalım 

ki; Adem'i ve Havva'yı da cennette "Tanrı olma" zehirli yalanıyla kandırmışlardı. 


Lemuryalı olduklarını söyleyen "cin-şeytanlar", Atlantis'ten önce adalarının ve toplumlarının helak olduğunu tevil etmeye çalışsalar da; bu gerçeği inkar edemiyorlar. 

İşte Lemuryalı olduklarını söyleyen cin-şeytanların, medyumları aracılığıyla yaptıkları konuşmalar: 


"Lemurya, Atlantis olarak bildiğiniz uygarlıktan hem önce, hem de onunla aynı zamanda var olmuştur. Ancak, bizim uygarlığımız, Atlantis uygarlığının tamamen yıkılmasından binlerce(!) yıl önce yok olmuştur. 


"Yerküre'nin çekirdeğindeki büyük patlamalardan ötürü, Lemurya'yı oluşturan kara kütlesinin parçalanıp dağılmaya başladığını büyük bir üzüntü ve korkuyla gördük. Depremler, dev dalgalar ve volkanik patlamalar kıtamızı paramparça etti. Yerkabuğu kayarken Lemurya kıtasının birçok parçası suya gömüldü. Okyanus suları boşlukları kapladı ve bir çok Lemuryalı öldü. 


"Uygarlığımızın ölümüne birkaç etken yol açmıştı. Genç Gaia(toprak-yer) giderek şiddetlenen sancılar çekiyordu. Ana yurdumuzun tektonik tabakaları kayıyor ve birbirinin altına gömülüyor, Yerkabuğu'nun eğilip bükülmesine, kabarmasına; ve çatlayıp yarılmasına yol açıyordu. Bunun sonucunda daha güçlü depremler, dev dalgalar ve volkanik 

patlamalar meydana geldi ve bunlar giderek sıklaştı. Çok geçmeden ana yurdumuzun(Lemurya'nın) tamamen yok olacağını sezdik." 


Allah'ın helakını gizlemeye çalışan cin-şeytanlar, bugün de tüm olayları, insanlara ve dünyanın hakim güçlerine fatura ederek, Yüce Allah'ın uyarısını ve tehdidini ellerinden geldikçe unutturmaya çalışıyorlar. Böylece "Allah korkusu"nu tamamen yeryüzünden; ınsalardan silmek istiyorlar. Maalesef bugün bu amaçlarına da ulaşmışlardır. 


Lemurya, Mu, Atlantis Üçlüsü: Ye'cuc-Me'cuc(Devler) Üretti Ve Helak Oldu Araştırmamızda geldiğimiz noktayı kısaca tespit etmeliyiz ki; bu iki insan, bir de cin-şeytan 


toplumunun neden helak olduklarını anlayabilelim. "Güney Arabistan'da Dünya yaşamına başlayan Ademoğlu'nun Kabil kolunun, Asya'ya geçmesiyle başlayan doğuya yayılma 


serüveni, Nuh tufanına kadar Mu ve Atlantis toplumlarını oluşturmuştur. Kabil 

soyu toplumlarının, "kadim dini-kültürel felsefeleri"nin oluşumunda ve gelişiminde en büyük pay; bu iki insan toplumunun arasında yaşayan "Lemurya cin-şeytan toplumu"na 

aittir. Lemurya, cin-şeytan toplumu, en eski toplum olan Mu ve onun devamı olan Atlantis'in arasında Pasifik'te yer almaktaydı. Lemuryalı şeytanlar, bir üst boyutta olmaktan kaynaklanan görünmezlik yeteneklerini kullanarak, bu toplumları sinsice yönlendirmiş; insan neslini bozmakla kalmamış, insanlık tarihini adeta "paganizme-putperestliğe-panteizme" mahkum etmiştir. 


Bu iki topluma başlangıçtan itibaren rehberlik eden, onları manipüle eden; her türlü doğal olayların arkasındaymış süsünü vererek, onları korkutan ve "Mu-Atlantis çok tanrıcı kadim Ra(Güneş) dini"ni oluşturan işte bu "Lemurya cin-şeytanları"dır. Mu ve Atlantis'in felsefi takipçisi olan Mısır, Sümer, Babil, Çin, Hint, Yunan ve Roma toplumları da aynı "Güneş dini"nin zamana ve şartlara bağlı çeşitli versiyonlarını yansıtmaktadırlar. 


Mu ve Atlantis'in "şeytani felsefesi", bu toplumlarda egemen olunca, insanlık tarihinde o güne kadar görülmemiş bir şekilde Allah'ın koyduğu sınırlar zorlanmış, insan fıtratı ve nesli bozularak büyük bir suç işlenmiştir. İlk ve belki de son defa cin-şeytanlar, insan soyu ile birleşerek lanetli bir neslin ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Kimdir bu lanetli nesil? 
Elbette "devler" yahut diğer ismiyle Ye'cuc-Me'cuc... Evet, yukarıda delilleriyle ortaya koyduğumuz gibi Ye'cuc-Me'cuc;yani "devler", baştan çıkarılmış Mu ve Atlantis toplumlarının, cin-şeytanlarla olan ilişkisinin bir ürünüdür. Bu "üçlü kadim toplumun helakı"'nın asıl sebebi; Sonsuz Yüce Rabb'imizi ve O'nun tüm yasalarını örterek, İblis'e köle olmalarıdır. 


Taberi, "Milletler ve Hükümdarlar Tarihi" kitabında, Ye'cuc-Me'cuc'un, Mu'nun 

oğulları olduğunu; Hazar ve Türk topraklarının doğusunda ortaya çıktıklarını söyler. Ve yine Saklep, Burcan ve Uşpan'ların da Yuvan(Yuan)'ın oğulları olduğunu ifade eder ki; bu kavimlerin, Mu'yu meydana getirdiği kanısındayız. 


"Ölü Deniz Parşömenleri Kumran Yazıtları"nın "Yaratılış Çağları (40180) 

bölümünde; İblis ve onun meleklerinin(!); yani gözcüler denen cin-şeytanların, insan kızlarına yaklaştığı, onların da "devler"i doğurduğu ve böylece yeryüzünde fesadın ve kaosun yayıldığı vurgulanır. 


Ye'cuc-Me'cuc'ların kimler olduklarını; yeryüzünü nasıl fesada, zulme boğduklarını ve arkasından Allah'ın azabının nasıl kaçınılmaz hale geldiğini, Enok(İdris) peygamber, en çıplak bir şekilde özetliyor: 


"Bölüm 15: 

8. Şimdi bu ruhtan ve etten olma devlere, dünyada kötü ruhlar denecek ve mekanları dünya olacak. İnsanlardan ve gözcülerden doğdukları için onların bedenleri kötü ruhlara hizmet edecek. Göğün ruhlarının mekanı gökler, dünyada doğan dünya ruhlarının mekanı, dünyadır. 
9. Devlerin ruhları, dünyaya zulüm, yozlaşma, savaş ve bela getirecek. 

10. Feryatlara neden olacaklar. Onların yemeğe ihtiyacı yoktur, ama yine de acıkırlar, susarlar. Ve suç işlerler. Bu ruhlar, insanoğullarına, özellikle kadınlara zulmedecek, çünkü onlardan çıktılar." 

"Bölüm 9: 

1. Sonra Mikail ve Cebrail, Rafael, Suryal, Uriel; göklerden aşağı bakıp dünyada dökülen hesapsız kanı, işlenen sonsuz kötülükleri gördü. Birbirlerine dediler ki: 


2. "Boşalan dünyanın çığlıkları, göklerin kapısına ulaştı... 
8. Kadınlardan devler doğdu. 

9. Sonra da tüm dünya kan ve günahla doldu. 

10. Bak şimdi ölenlerin ruhları ağlıyor. 

11. Ve çığlıkları cennetin kapılarına ulaşıyor." 


İşte helakın gerçek sebep budur. Nuh tufanı gibi "evrensel bir helak"ın gerçek sebebi budur. 
Bu sapkın "cin-insan ilişkisi"nin vahiy kaynaklı delillerini, son olarak vereceğimiz mitolojik kanıtlarla zenginleştireceğiz. İnsan-cin toplumlarının ürettiği "devler"in; yani "Ye'cuc-Me'cuc"un varlığının ve insanlığın başına nasıl bela olduğunun bir başka kanıtı olan "devler mitolojisi"ne bir göz atacağız: 


"Dev Mitolojileri": "Ye'cuc-Me'cuc Belası" Nın Bir Başka Kanıtıdır 


Nevada'daki "Humbolt Müzesi"nde, Lovelock mağarasında bulunan Dev iskeletlerinden birine ait bir kafatası. 


Hemen hemen tüm toplumların efsanelerinde, masallarında "devler"den söz edilir. "Devler", tüm insanlığın ortak hafızasında silinmez, derin izler bırakmıştır. Kimdir bu "devler?" Neden tüm milletlerin efsanelerinde "devler" denen bu acaib yaratıklar yer 

alır? Mu, Atlantis, Yunan, İskandinav, Güney Amerika, Avrupa, Kafkas, 

Türk, Pers, Moğol, Hint vs. eski toplumların kendilerine has "devler mitolojisi" ve bu "devler"le mücadele eden kahramanları vardır. Bu ortak ve adeta mütevatir bir mertebeye ulaşan "devlerin varlığıyla ilgili metinler, mitoloji olsa da bir gerçeği yansıtmıyor mu? Kaldı ki Kur'an, Tevrat, İncil ve tüm vahye dayalı açık-saklı metinlerde bu gerçeğe ışık tutulmaktadır. Kur'an'da "Ye'cuc-Me'cuc", Tevrat'da "Yegog-Megog", Enok(İdris)'de "Devler" gibi... Bakalım Wikipedia'da devler nasıl tanımlanıyor: 


"Dev, birçok farklı kültürün efsane, folklor ve mitolojisinde yer alan bir doğaüstü yaratık. 
Genellikle insan görünümünde fakat anormal büyüklükte ve çok kuvvetli tasvir edilmiştir. 
Kadın veya erkek olabilir. Farklı bölgelerin mitolojilerinde, kökenlerine dair farklı inanışlar vardır. Örneğin Hint-Avrupa mitolojilerinin çoğunda, kaos ile ilişkilendirilmiş lanetli bir ırktır ve yabani bir doğası vardır." 


Taberi, "Milletler ve Hükümdarlar Tarihi"nde, Kaf dağında yaşayan ve kendilerine zarar veren "devler"den şikayet eden bir kavmin diliyle, bu "devler"i; yani Ye'cuc-Me'cuc'u bize şöyle anlatır: 


"Ey Şah! Bu dağın ardında bir taife insan vardır ki onlara Ye'cuc ve Me'cuc derler. 
Kimisinin boyu bir karıştır. Kimisinin ise uzundur. Yüzleri adama benzer. Dişleri domuz dişi 


gibi ağızlarının dışındadır. Kulakları ise boyları kadardır. Başlarından ayaklarına kadar vücutlarını kıl tutmuştur. Yedikleri yazları yılan, kışları ise ottur. Daima yurtlarından çıkarlar, gelirler bizi incitirler. Burada ne görürlerse alırlar." 


Taberi, "Tarih-i Taberi"de; Kaynan'ın oğlu yahut torunu Keyumers'in, "devler"le savaşından ve onları nasıl etkisiz hale getirdiğinden bahseder. Bu anlatımlardan bir bölüm aşağıda verilmiştir: 


"(Keyumers), devlere saldırdı. Devler de Keyumers'in heybetinden korkup kaçtılar. Onun oğulları nicesini esir etti. Keyumers, o tutulan devleri, Allah'u Teala'nın adı ile bağladı. İşinde kullandı. Oğulları, devlere ne iş buyursalar yaparlardı. Bir yere gidilse üstlerine 

binilirdi. Devler, oradan bir türlü kurtuluş yolu bulamamışlardı. Allah'u Teala'nın adından dolayı da bu halka ziyan ve zararda bulunamazlardı." 


"Tarih-i Taberi"de, Mu ve Atlantis döneminde "devler"in ve "cinler"in gözle görüldüğü, ancak Nuh tufanından sonra kayboldukları ifade edilir: 


"O tarihte devler ve periler gözle görülebilirdi. Öyle ki insanlarla, onlar arasında dostluk, düşmanlık, cenk ve barış halleri olurdu. Bu hal, ta Nuh zamanına kadar sürdü. Tufan'dan sonra periler ve devler gözden kayboldu." 


"Mitoloji Sözlüğü" Tibet maddesinde şunları yazar: 


"14. yüzyıldan kalma bir metin olan 'Kralın Sözlerinin Kitabı'nda; çok daha eski geleneklerin varlığı dile getirilmektedir. Bölümlerden birinde ilk kralın iktidarından önce Tibet'e hakim olan şeytansı mitik yaratıklar anlatılır. Önce siyah bir şeytan hüküm sürdü ve ülke, şeytanlar ülkesi diye tanındı. Bundan sonar Niyen-po ve Cin-po isimli cinler çıktı. Sonra bir şeytan ve bir Dev anası hüküm sürdü. Ve ülke iki kutsal öcü ülkesi diye tanındı. Buradan et yiyen kırmızı yüzlü yaratıklar ortaya çıktı. Sonra yılanlar ve güçler hüküm sürdüler ve ülkenin tamamı Tibet adını aldı. 


"Çin'in Seu-çuan eyaletinin batısında yaşayan Kiangların mitolojisi, onların önce başka yerlerde yaşadıklarını, daha sonra bölgelerine göç etmek zorunda kaldıklarında 'Ça' adı verilen yaratıklarla mücadele etmek ve onları burdan kovmak zorunda kaldıklarını anlatır. Bu 'Ça'lar, güçlü ama aptal yaratıklar olarak gösterilmiştir. Geniş ve sağlam yapıları,uzun dişleri vardı, mağaralarda yaşarlardı." 


İskandinav topluluklarından olan ve antropoloji yönünden Moğol sayılan Finlilerin milli destanı "Kalevala"dan; Vipunen devi'yle savaşan kahraman ozan Vainamöinen'le ilgili şiirsel deyişlerinden bazı ifadeler aşağıya alınmıştır: 


"Duydum ki Dev Vipunen, haftalık uykusuna yattı, yok ortada kapanları, 

ağları, Dev görünmez oldu. Yer altında dinlenir. Vipunen'in yanına vardı, (dedi ki): 'Sözü bol bunak dev"... Sıyırdı kılıcını; demir, sağlam kargısıyla ejderhaya yüklendi dedi ki: 'Köle oldun insanoğluna, son ver artık uykuna, çık haftalık uykundan, toprakların altından... Zavallı adamı yuttu dev, dedi ki: "Yüzlerce insan yuttum, bin yiğiti yok ettim, böylesini görmedim." 


Yunan mitolojisinde alınlarının ortasında tek gözleri olan "kikloplar"dan; yani "devler"den bahsedilir. Onlar, insanlardan ve cinlerden korkmayan, zalim, insan etiyle beslenen yaratıklardır ve mağaralarda yaşarlar. Türk mitolojisinde bunların karşılığı "Tepegöz"dür. 


Dr. Ufuk Tavkul, "Kırım Dergisi"nde, Nart destanları ve "emegenler"(devler) konusunu şöyle açıklar: 


"Kafkas halklarının mitolojisi olarak da adlandırabileceğimiz Nart destanları, Karaçay-Malkar folklorunun en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Kafkas mitolojisine göre bugünkü Kafkasya halklarının ataları sayılan efsanevi bir halk olan Nartlar, destanlarda anlatılanlara göre atı evcilleştirmişler, demiri bulmuşlardır. Nartlar, mertliğin, cesaretin, iyiliğin ve Kafkas kültürünün sembolüdürler. Son derece akıllı ve usta savaşçılar 

olan Nartlar, insanüstü varlıklar olan düşmanlarını kaba kuvvetle değil, ince zekâları ve kurnazlıkları ile yenmektedirler. Dağıstan halkları 'Kafkas kültürü'nü meydana 

getiren Kafkas halklarıdırlar. Nartlar, 'dev yaratıklar' olan amansız düşmanları 'emegenler' karşısında savaşta başarısızlığa uğradıklarında, Nart yaşlıları, Demirci Debet'i bulup, ona 'emegenleri' yenebilecekleri bir kılıç yaptırmaları için genç Nartlar'ı Debet'in 

yaşadığı Elbruz dağına gönderirlerdi." 


Kafkas efsanelerinde anlatılan çirkin, insanüstü güce sahip devlere; emegen yahut 

imegen denir. Kafkas Nart efsanelerinde "emegenler" çok çabuk 

çoğalırlar. Nart kahramanları, sürekli "emegenler"le savaş halindedirler. Nart kahramanları, üstün zekalarıyla emegenleri her zaman yenmeyi başarsalar da, emegenlerden çok çekinmektedirler. Çünkü emegenler, yakaladıkları zaman Nartları yemektedirler. 


Kafkasya, kafkas halkları ve Abhazlarla-devler mücadelesi konularında; Ömer 

Büyüka'nın "Abhaz Mitolojisi Anaç mı?" çalışması, kaynak bir çalışmadır ve bu dev efsanelerine yeterince ışık tutmaktadır. "Ateşi çalan Promete" olayının da esasen bir Kafkas efsanesi olduğunu; Tufan'dan sonra ateşsiz kalan "artık toplumlar"ın, "devler"den ateşi çalarak; hem yaşamlarını kolaylaştırdıklarını, hem de ateşle-demircilikle devlerden kendilerini daha iyi koruyabildiklerini bu çalışmadan öğreniyoruz. Bu çalışmadan çok özet bir anlatım aşağıya alınmıştır: 


"Daw-Dağ adlı halkın anayurdu olan Kafkas-Kaf dağı ve arkası, Doğu efsanelerinde devlerin yurdu olarak gösterilir. 

Nitekim Nordik mitolojisinde insan öncesi yaratığı olarak inanılan Ymer'lere, Dev 

ırkı diyorlar ve Ymer sözcüğü, Daw gibi Kafkas sözcüğüdür. 'Dağ' ve 'büyük' anlamlarındaki adın böylece devlere de verilmesi, devlerin de zamanla dağ gibi büyük olarak tasarlanması sonucunu vermiştir. Gerek Abhazların ve gerek Eski Doğu medeniyetlerinin genelinde, 

bu devlerin fizik yapısının ve fizik gücünün insanüstü büyük olduğu, ancak kafa 

gücünün; yani aklının az olmasından, insan zekâsına çok kez yenildiği görülür. Devler, fizikçe kendilerinden çok ufak ve güçsüz olduklarından insanları horlayarak onlara 'Apsuwan Ççiyezmiskin Abhaz' derlerken; Abhazlar da devlere; 'Daw xıda—kafasız Daw(Dev)' derlermiş. 


"Ateş ise Kafkas'ın volkanik yüksek dağlarında barınan devlerin tekelindeydi. Onlar Apsıwa Ççiye Miskin Abhaz dedikleri halkı, zaman zaman basıp öldürürler, hayvanlarını sürüp götürürlerdi ve öte-berilerini de alırlardı. Miskin Abhazlar, kendilerinden fizik güççe hiçtirler, ancak akıl ve zekaca üstün olduklarından, ateşi kapmaları halinde, kıllı devlere yenilmeyeceklerdir. Bu nedenle devler, uyurken de, uyanıkken de ateşlerinin etrafını kuşatarak onu korurlardı." 


Turgut Gürsan'ın "Yeraltındaki Gizli Dünyalar" kitabında şu ifadeler yer alır: 


"Peru'nun efsanevi 'devler'i, ülkedeki megalitik yapıların ustalarıydı. Tiahuanaco'nun esrarengiz insanlarının bu devler olduğu sanılmaktadır. Eski Avrupa'nın da devleri vardı. 
Homer'in Lestrygonları devlerdi. Bu devlerin eski Norveç'te yerleştikleri 

sanılmaktadır. Norveç'teki bazı mağaralarda devasa boyutlarda kol ve bacak 

kemikleri bulunmuştur. Bazı iddialara göre, Tufan'dan önce ve sonra ortaya çıkan 

bu devler, Atlantis'teki aşağı bir kastın lideri idiler. Atlantis'teki egemen kasta karşı isyan etmişlerdi." 


Beowulf destanı bir Anglosakson destanıdır. Ancak Anglosaksonlardan 

değil, İskandinavyalılardan bahseder. İskandinavya, Anglosaksonların anayurdudur. Bu destan, İngilizlerin en eski destanı olarak bilinir. Beowulf adındaki güçlü bir İskandinav, gürültüye tahammül edemediğinden insanları öldüren Grendel adında bir canavarı(devi) öldürür. Beowulf destanında, "Grendel devi"nin annesinin Kabil soyundan geldiği anlatılır. 


1930'lu yıllarda İngiliz edebiyat tarihi Profesörü J.R.R. Tolkien, Beowulf'tan esinlenerek "Hobbit"i yazar. Tolkien'in "Hobbit" romanında "orklar"; "daima aç" olarak resmedilir. 
"Orklar", atlar ve insanlar da dahil her türlü eti yerler. "Orklar"ın kendi türlerini de yediklerine dair kesin bir ifade geçmese de, orkların kendi türlerini de yiyebileceklerine dair üstü kapalı ifadeler vardır. "Yüzüklerin Efendisi" filmi, gerçekleri alt üst eden saptırmalarıyla İblis'in planına hizmet etse de; orklar(devler) gerçeğini yansıtmıştır. 


Cin-şeytanlar, insanlardan kendilerini çoğaltmak isterken, nasıl Ye'cuc-Me'cuc ürettikleri gerçeğini gizlemek isteseler de; medyumları aracılığıyla zaman zaman gerçek kırıntılarını yumurtlayarak kendilerini ele veriyorlar. İşte "Lemuryalı bir cin-şeytan taifesi"nin, dostlarına açıktan fısıldadıkları gerçek kırıntılarından bir demet: 


"Atlantislilerin, Lemuryalılarla yakın ilişki kurmaları yarı Lemuryalı, yarı Atlantisli bebeklerin doğumuyla sonuçlandı. İki toplumun birbirine karışması tüm Lemurya titreşimini düşürdü ve bu durum daha sonra uygarlığımızın çöküşüne katkıda bulundu. 


"Ayrıca insanlarımız, birçoğu Atlantislilerle ve kıtamıza gelen diğer 

ziyaretçilerle evleniyorlardı. Bu evlilikler çoğaldıkça, Lemurya titreşimimiz daha da düştü. 
Ancak, meydana gelen şiddetli Yerküre değişiklikleriyle birlikte, hiçbir Lemuryalı dışarıdan biriyle evlendiği için yargılanmıyor, ya da eleştirilmiyordu. 


"MÖ 10.000 yıllarında Lemuryalılar ve Atlantisliler birbirlerini ziyaret etmeye başlamışlardır. Görünen o ki aralarında bulunan bazı temel sorunlara rağmen her iki ülkenin de insanları birbirlerinden etkilenmişlerdir; hatta aralarında evlilikler bile gerçekleşmiştir. 


"Bu yaratıklar ilk başta üzerinizde insan görünümündeymişler gibi bir izlenim uyandırabilirler ancak genelde pençe, kuyruk, kanat veya ayak yerine toynak gibi hayvanlara has uzuvlara sahiplerdi. Bazılarının kalın kürkleri vardı, bazıları ise cüceydi." 


Sonuçlar 


Sonuç olarak bu kapsamlı çalışmamızdan çıkaracağımız sonuçlar, elbette tartışılabilir sonuçlar olacaktır. Ancak insanlık tarihi, Kabil soyu Mu-Atlantis, ortaya çıkan Ye'cuc-Me'cuc ve Yaklaşansaat'le ilişkisi konularında ulaştığımız bu "sonuçlar yahut tezler sistemi" tartışılır olsa da; bizim için gerçeğe en yakın sonuçlardır. Ayrıca giderek artan bilimsel, 


arkeolojik araştırmalar ve Yaklaşansaat'in alametlerinin bu çalışmamızı doğrulayacağı kanaatini taşımaktayız. İşte vardığımız sonuçların bir özeti: 


1) İnsanlığın kökeni, yaşadığı ilk Dünya bahçesi; "Mekke merkezli Aden-Yemen-Umman bölgesi"dir, yani "Güney Arabistan"dır. İnsanlık buradan Dünya'ya yayılmıştır ve üç yayılma yönü vardır: Birinci yön; Aden körfezinden Güneydoğu Afrika yönündedir. İkinci 

yön; Arabistan'ın ortasından Mekke-Medine istikametindedir ve buradan 

da Ortadoğu ve Mezopotamya'ya ya yayılmıştır. Üçüncü yön ki bu araştırmamızın temel konusunu teşkil eder; Umman körfezinden Doğu'ya; Kabil kapısından Asya yönünedir. 


2) Kabil soyu, Asya'da yoğunlaşarak "Mu toplumu"nu ve daha sonra da "Atlantis toplumu"nu oluşturmuştur. Bu toplumlar, Adem- Nuh tufanı zaman aralığında yaşamış "kadim toplumlar"dır. Bu toplumlara, ikisinin ortasında Pasifik'te batmış olan "Lemurya kıtası"nda yaşayan "cin-şeytan toplumu" komşuluk ve rehberlik etmiş ve "İblis merkezli Güneş(Ra) dini ve kültürü" egemen olmuştur. 


3) Bu kadim Mu-Atlantis toplumlarındaki tüm gizemli-şeytani semboller, törenler, dini ritüeller ve çok tanrıcılık; bu toplumlar, Tufan'la yok olmasına rağmen; Nuh tufanından sonraki toplumları; özellikle Eski Mısır, Eski Yunan, Sümer-Babil, Moğol, Çin, Hint, 

Japon toplumlarını da etkilemiştir. Bu etkilemenin iki yolu vardır: Birincisi; Nuh tufanından kurtulan yüksekte yaşayan az sayıda topluluklar, bu dini-kültürel aktarımı yapmışlardır. 
İkincisi; cinlerin, hatta cin-şeytanların hepsi ve tabii ki İblis, tufanda helak olmamışlardır ve bu "şeytani dini", Tufan sonrası Nuhoğullarına aktarma görevini hakkıyla(!) yerine getirmişlerdir. 


Lemurya şeytanlarının dostlarına yazdırdıkları "Lemurya Yolu" kitabında bu gerçeği bakın nasıl itiraf ediyorlar: 


"Ama bizim fikirlerimiz, yaşam tarzımız ve bilgimiz, Dünya'nın birçok bölgesinde, özellikle yerli halkların kültürlerinde, bazılarımızın yaklaşan felaketten kurtulmak için kaçtığımız topraklarda varlığını sürdürürler. Biz Amerikan yerlilerinin, Aborjinlerin, Peru yerlilerinin, Hawaililerin, Tahitililerin, Samoalıların, Tibetlilerin ve daha birçoklarının bizim soyumuzdan geldiklerine inanıyoruz." 


Aslında burada, bu topluluklarla, özellikle yerlilerle bütünleştikleri, Nuh sonrası Mısır gibi antik toplumları manipüle ettiklerini itiraf etmiş oluyorlar. 


Bugünkü masonluğun köklerini ve gizemli ritüellerinin kaynağını Mu-Atlantis'te ve 

elbette Lusifer(İblis)'de aramak gerekir. Bugün masonlar, bu bağlantıyı eserlerinde ilan etmekten şeref duyuyorlar. Masonluğun kurucusu Lusifer'dir. Masonluk, Süleyman Peygamberden ve müminlerden rövanş almak için organize edilmiş olsa da, masonik tarikatın sembolleri-ritüelleri ve kutsalları, köklerini Mısır'a, oradan da Mu ve Atlantis'e dayandırmaktadır. "Yüzüklerin Efendisi" filmi, bu rövanşın en açık belgesidir. Sitemizde bu filmin analizi yapılmıştır, dileyen bu analizi okuyabilir. 


4) Kabil'den itibaren cin-şeytanların etkisine giren bu Mu-Atlantis toplumlarının, bugün İblis'in medyumları ve ışık işçileri(!) tarafından açık ve gizli propagandası yapılmaktadır. 
Öyleki bu kadim toplumların, çok gelişmiş, bu çağın da ilerisinde; Güneş enerjisiyle gemiler işleten, ses enerjisini kullanan, DNA üzerinde çalışmalar yapan "altın çağ toplumları" olduğu yalanı, maalesef birçok yazarların kitaplarında flaş iddialardır. Bütün bunlar, aldatma aldanma 


sonucu ortaya çıkmış, birtakım Mu-Atlantis araştırmacılarını da etkilemiş yaldızlı palavralardır. 


Mur-Atlantis toplumları, bu çağ teknolojisiyle hiçbir ilgisi olmayan, ilkel sayılabilecek ve elbette kendi çağlarına göre organize toplumlardır. Kaydettikleri en büyük gelişme; her türlü sihir-büyü tabanlı karanlık işler, şeytanlarla dostluklar kurmak ve onların manipülasyonunda; nesebi ve nesli bozarak Sonsuz Yüce Allah'ın azabını davet etmektir. 


Bugün Yaklaşan Saat'te dünya insanlığını tamamen ele geçirme peşinde koşan İblis, melek postuna bürünerek, önce Atlantis edebiyatıyla Atlantis'i göklere çıkarıyor; sonra da: "Ey insanlar sizler Atlantis çocuklarısınız, tekrar Dünya'da yeni Atlantis'i kurmak istiyorsanız, kalbinizi ve beyninizi bize teslim edin." diye her ay ışık işçilerine(!) mesajlar yayınlıyor. 


5) Mitolojilerde "devler" olarak geçen Ye'cuc-Me'cuc, insanlık tarihinin birinci periyodunda; yani Adem-Nuh arasındaki dönemde; muhtemelen Enok(İdris) Peygamberin 

babası Yeret zamanında ortaya çıkmıştır. Mu-Atlantis toplumlarının kızlarıyla, Lemurya cinşeytan toplumunun öncülerinin birleşmesinden Ye'cuc-Me'cuc devleri ve cüceleri ortaya çıkmıştır. Devler, oldukça boylu ve güçlü oldukları için insanlara büyük zararlar 

vermiş; Dünya'da kaos oluşturmuşlar ve mitolojilere geçmişlerdir. 


-BLANCO 
L MUSEUM 


"Texas'daki Mt Blanco Fosil Müzesi"nde bir Dev iskeletinin uyluk kemiği uzunluğu 4Tinç(120 cm). 1950'nin sonlarında, Türkiye'nin güneydoğusunda Fırat Nehri vadisinde yapılan çalışmalarda Devlere ait birçok mezar ve kemik bulunmuştur. Bu Dev ayakta iken uzunluğu 14-16 feet (427 cm-488 cm) dir. Devlerin soyları da zamanla insanlar gibi kısalmıştır. Bu kemik muhtemelen Dev soyundan birisine ait olmalı. 


Bu insan-cin ilişkisinden ortaya çıkan insan benzeri yaratıkların, insanların ve cinlerin üstün özelliklerini toplayan "üstün insan" beklentisi, insanların da, cin-şeytanların da bir beklentisiydi. Böylece İblis, bu ara üretimle, insanlığı tamamen kontrol altına almayı ve kendisinin kölesi yapmayı planlamıştı. Ancak tüm planlar, "Allah'ın Planı"nın 

içindedir, Allah neyi dilerse o gerçekleşir; Allah'a köle olanlar kurtuluşa, İblis'e tabi 

olanlar ise yok oluşa sürüklenir. Böylece şeytani beklentiler suya düşmüş; akli melekeleri zayıf, bedensel yapıları anormal büyüklükte yahut küçüklükte; hem insanlara ve hem de cinlere düşman lanetli yaratıklar ortaya çıkmıştır. İşte "Ye'cuc-Me'cuc milleti"nin aslı budur. 


Bugün de "üstün insan" yaratma hevesinde olan evrimci-bilimciler, nasıl bir ateşle oynadıklarının farkında değillerdir. Şayet bu bilimciler; az bilgiyle, bazı deneysel başarılarla, evrimin kerametine(!) inanarak bu yolda hırsla ve hevesle çabalarını sürdürmeye devam edecek olurlarsa aynı akıbete uğrayacaklardır, bundan şüpheniz olmasın! 


6) O halde Ye'cuc-Me'cuc'un iki ana üretim merkezi vardır. Birincisi; Asya'da Mu toplumu, ikincisi; Atlas okyanusunda batmış bulunan Atlantis toplumu. Üçüncü bir merkez gibi gözüken Kafkasya'nın durumu bizce tartışmalıdır. Kafkasya'da cin-şeytanlarla böyle bir ilişkiye giren bir toplumun varlığı konusunda hiçbir kayıt, delil yahut işaret yoktur. Üstelikte burada ortaya çıkan ve Kafkasya'da yaşayan topluluklara zarar veren devler; Ye'cuc-Me'cuc, Nuh tufanından daha sonra ortaya çıkmıştır ve çıkış kapıları da Zu'l-Karneyn tarafından kapatılmıştır. Biz bu devlerin, Tufan'dan kaçıp Kafkas dağlarında saklanan "artık 

devler" olduğu kanaatindeyiz. 


7) Nuh Tufanı, sadece Dünya'nın sular altında kalması değildir. Bu bir sonuçtur ve bu 

sonuç, Nuh öncesi uygarlıkların silinmesi ve örtülmesini sağlamıştır. Böyle evrensel bir Tufan'ın olması için; "çok sayıda kuyruklu yıldızın, Dünya'ya çarpması, atmosferde sürekli su buharı bırakması, magmanın hararetinin ve basıncının artması sonucu şiddetli depremler ve volkanik patlamaların oluşması; bazı karaların batması ve bazı karaların yahut dağların ortaya çıkması" gerekir. İşte Dünya sular altında kalmadan önce bu müthiş doğal felaketler gerçekleşmiştir. Bugün Karadeniz gibi bazı iç denizlerin de Nuh tufanı sürecinde oluştuğu, konunun uzmanlarınca ifade edilmektedir. 


Evet, Dünya, küresel çapta sular altında kalmadan önce Lemurya kıtası battı, Mu toplumu ve karasının bir kısmı helak oldu, arkasından da Atlantis kıtası battı. Kuyruklu 

yıldız darbeleriyle, hem Lemurya-Mu-Atlantis toplumları ve hem de yeryüzündeki "devler"in bir kısmı helak oldu. Diğer bir kısmı da yaşadıkları yer altı mağaralarıyla birlikte battı yahut da dağlara hapsedildi. 


Allah'ın vaad ettiği gün gelinceye kadar çoğalacaklar ve Yaklaşansaat'in sonuna doğru, Nuh tufanı öncesine benzer şekilde; "şiddetli depremler-volkanik patlamalar, yarılan dağlar, yere batan yahut denizden yükselen karalar" süreciyle tekrar ortaya çıkacaklar ve her bir tepeden saldıracaklardır. 


8) Devlerin ortaya çıktığı iki ana toplum merkezi yahut bölgeden birisi yukarıda belirttiğimiz gibi Asya, diğeri de Atlas okyanusuydu. O halde devlerden bir kısmı helak olurken, bir kısmının bu iki bölgede saklandığını düşündürecek işaretler mevcuttur. Böylece Ye'cuc-Me'cuc'un saklandığı üç muhtemel yerden söz edebiliriz: Birincisi; Dünya'nın çatısı olarak bilinen ve yüksek dağlardan oluşan Tibet platosu; özellikle Tibet'in güneyindeki Himalayalar serisi, yahut da Asya'nın doğusunda Pasifik denizidir. İkincisi; Atlas okyanusunun 

kuzeyi; İzlanda-İskandinav-İngiltere üçgeni. Üçüncüsü ise; Derbent'e yakın Dağıstan-Azerbaycan sınırında; Şah-Tufan-Kızılkaya Kafkas dağları bölgesidir. 


Ye'cuc-Me'cuc'un, "yeraltı"nda saklı olduğu Kur'an ifadelerinden anlaşılsa da; yerlerini tam olarak tahmin etmek oldukça zordur. Bu konuda bizim yaptığımız da, bazı işaretlere dayanarak kabaca tahminde bulunmaktır. Bu üçüncü merkez Kafkasya yahut "Kaf dağı" konusunda yazacağımız çok şey var, ancak bu konu, başka bir çalışmanın konusu olabilecek kapsamdadır. Biz burada kısaca bazı işaretlere dikkat çekeceğiz. 


Nitekim KAF suresindeki 36. ayet oldukça anlamlıdır. Hem surenin ismi KAF'tır, hem de 36. 
ayette Ye'cuc-Me'cuc'un yer altı sığınaklarına bir işaret vardır. İşte ayetin ifadesi: 


Biz, onlardan önce yakalayış bakımından daha şiddetli nice nesilleri helak ettik. 
(Onlar), kurtuluş-kaçış var mı diye sığınaklı beldeler oydular. 


IKAF(50Y36) 


Burada "Kaf" harfini-kelimesini incelediğimizde; "devler" kavramıyla bağlantılı ilginç bir durum karşımıza çıkmaktadır. "Kaf/Kof/Kuf" harfi; Arapça, Aramice, 

Suryanice ve İbranice de benzerlik arzetmektedir. Özellikle Arapça ve İbranice'de kök anlamı ortak olup; şu kök anlamlara haizdir: "İğne deliği", "delik", "boş", "baş-ense", "kof" gibi. 
Ayrıca "Kaf"tan, Arapça'da "peşine düşmek", "izlemek" anlamına gelen kelimeler 


türetilirken; İbranice "maymun" anlamına da geldiği ifade edilir. 


Özetle, "kof-kafasız-boş", "maymun" ve "delik" anlamları; "devler"e, onların açtıkları "yeraltı tunelleri"ne ve "mağaralar"ına doğrudan bir işarettir. Ayrıca, özellikle Kafkasya'ya devler, muhtemelen "yeraltı boşluklarını-tünelleri izleyerek-açarak" gelmişlerdir. Kafkas dağları; yani "Kaf" dağı bu bakımdan anlamlı bir isimdir ve "devler"in özellikleriyle ilgili mesajları kapsamında barındırmaktadır. Kafkasya'da, Rus bilim adamlarınca, yakın zamanda 

böyle "yeraltı tünelleri şebekesi"nin keşfedilmesi de bizce oldukça manidardır. 


9) Nitekim Zu'I-Karneyn'in Batı'dan, Doğu'ya ve sonra da tekrar Batı'ya; muhtemelen Kafkasya'ya yolculuğunda bazı ima ve işaretler mevcuttur. Bu yolculukla ilgili ayetlerin bize verdiği haberlerin zamanı, amacı ve işaretleri nedir? İşte yorumumuz: 


Bu yolculuk, Nuh tufanından sonra Dünya'dan sular çekilip, yaşam normalleştiği bir 

sırada, Ye'cuc-Me'cuc artıklarından az bir kısmının muhtemelen Kafkasya'da ortaya çıktığı bir zamanda yapılmıştır. Bu yolculuğu anlatan ayetlerin bize verdiği mesaj; Nuh tufanından arta kalan kavimleri, yurtlarını, durumlarını ve de Ye'cuc-Me'cuc'un saklı olduğu coğrafi bölgeleri ifşa etmektir. Nitekim biz 8. maddede; "Asya yahut Doğusu Pasifik ve Atlas okyanusunun kuzeyi"ndeki iki bölgeden söz ederken delillerimizin en önemlilerinden birisi, aşağıdaki ayetlerin verdiği mesajlar olmuştur. İşte Zu'l-Karneyn'in Kur'an'daki anlamlı yolculuğu: 


(Ey Muhammed), sana Zu'l-Karneyn'den sorarlar. De ki: "Size, ondan bir hatırlatma ve açıklama yapacağım." 


Gerçekten, Biz ona yeryüzünde imkan- güç ve her şeyden bir sebep verdik. 
Ve arkasından o bir sebebe(yola) tabi oldu. 


Güneş'in battığı yere ulaşıncaya kadar. Onu(Güneş'i) sıcak bir balçıkta batıyor buldu ve onun yanında bir kavim gördü. Dedik ki: "Ey Zu'l-Karneyn, istersen onlara azap et; istersen onlara güzel davran." 


(Zu'I-Karneyn) dedi ki: "Kim zulmederse onu biz ileride azaplandıracağız; sonra Rabb'ine döndürülür; O da onu görülmemiş bir azapla azaplandırır." 


"Kim iman eder ve salih amellerde bulunursa, onun için güzel bir karşılık vardır. Ona yakında emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz." 


Sonra o (yine) bir yol tuttu. 


Sonunda Güneş'in doğduğu yere kadar ulaştı; onu (Güneş'i), o kavmin üzerine doğarken buldu. Öyleki kendilerini Güneş'ten koruyan bir örtü(perde) kılmadığımız bir kavim. 


[KEHF(18)/83-90] 
Sonra bir yol (daha) tuttu. 


Ne zaman ki iki seddin arasına ulaştı, onun(iki seddin) dışında bir kavim buldu. Öyleki neredeyse bir sözü anlayamıyorlardı. 


IKEHF(18)/92-93) 


Yukarıdaki KEHF(18)/83-90, 92-93 ayetlerinin verdiği mesajlar ve surenin ismi olan "Kehf" kelimesinin "mağara" anlamına gelmesi oldukça manidardır. İşte bu ayetlerin tefsiri ve bize verdiği mesajlar: 


a) Zu'l-Karneyn, önce Batı'ya gidiyor, gittiği yer Atlas okyanusudur. Nuh tufanından 

önce kuyruklu yıldız vurması ve volkanik patlamalarla buradaki Atlantis kıtası batmıştır. 
Özellikle Atlas okyanusunun kuzeyi adeta çamurdan sıcak bir balçıktır. Platon'un ifade ettiği gibi "sığ bataklıklar" söz konusudur. Okyanusun yanında bulduğu kavim, Tufan'dan kurtulmuş ademoğlu "artık bir kavim"dir. Allah, Enok'a(İdris-Hızır) verdiği gibi Zu'l-Karneyn'e yetki veriyor; "ister azab et, ister güzel davran." Ancak Zu'I-Karneyn, azab etmiyor ve uzun bir gelecekte azaba uğrayacaklarını söylüyor, adeta bu azabı Yaklaşansaat'e havale ediyor. Elbette Yaklaşansaat'e ulaşacak olan bu gibi artık zalim kavimlerin nesilleridir, kendileri değil. Bu yolculuğun Batı'ya; Atlas okyanusuna yapılmasında önemli bir 

işarette; Atlantis çocukları olan Ye'cuc-Me'cuc'un "yeraltı merkezi'ne yapılmıştır. 


b) Sonra Batı'dan Doğu'ya gidiyor, Güneş'in doğduğu yere; yani Asya'nın doğusuna; Pasifik denizine. Öyleki orada da Güneş'in üzerine doğduğu bir kavim buluyor. Bu kavim 

de, Nuhoğlu değil Ademoğlu, Tufan artığı bir kavimdir. Bu kavmi de, Batı'daki kavim gibi ne uyarıyor, ne azab ediyor ve ne de salih bir kavim olarak nitelendiriyor. Ancak burada verilen mesaj, bu kavmi Güneş'ten koruyacak bir sütre; tepe ve dağın olmayışıdır. Burası Gobi çölünün doğu sınırıdır. Gobi çölü ile Pasifik okyanusu arasında; Gobi çölünden Pasifik'e doğru gidildikçe alçalır, denize ulaşır; bu arada Güneş'i engelleyecek hiçbir dağ-tepe yoktur. 
Bu yolculukta da ikinci bir işaret ise yine bu bölgede saklı Ye'cuc-Me'cuc'e bir göndermedir. 
Böylece biri Batı'da, biri Doğu'da olmak üzere; "yer altında iki Ye'cuc-Me'cuc saklanma merkezi"nden söz edebiliriz. 


c) Neden "Güneş'in battığı", "Güneş'in doğduğu" diye sürekli Güneş'e vurgu yapılmıştır acaba? Elbette burada bir yön bildirimi olmakla beraber başka bir mesaj da vardır bizce. O da, bu iki "artık kavm"in ataları Atlantis-Mu ve dinleri de "Güneş(Ra) dini"dir. Güneş'in sürekli vurgulanması bizde Mu-Atlantis ve "Güneş dini" çağrışımı yapmakta ve adeta Ye'cuc-Me'cuc'un kordinatlarını vermektedir. 


d) Doğu'dan sonra Zu'l-Karneyn, tekrar bir yol tutup, Kafkasya'ya gelmiştir. İki dağ arasına; yani iki sedde ulaşmış, bu seddin dışında bir kavimle karşılaşmıştır ki; neredeyse bu kavim, derdini anlatacak ve sözü anlayacak bir dilden mahrumdur. Yani dili gelişmemiş Tufan artığı bir kavim. Ancak bu kavim, diğer Batı'daki ve Doğu'daki kavimlere göre muhtemelen daha iyi ve yardımı hak ediyorlar. Zu'l-Karneyn'den, kendilerine zarar veren Ye'cuc-Me'cuc şerrinden koruyacak bir set yapmasını taleb ediyorlar, Zu'l-Karneyn de bu seddi 


yapıyor. 


Evet, söz konusu olan bu bölge neresidir? "Büyük Hadis Külliyatı"nda yer alan bir hadiste anlatılan; demir ve demirciliğin eski zamanlardan beri yaygın olduğu yer, bizce Kafkasya; Kafdağı'dır. İşte bir sahabenin anlatımı: 


"O, Ebu Bekre'ye, ahalisi sadece demir ile uğraşan bir ülkeye gittiğinden söz etti. Bir eve girmiş. Güneş batarken o güne kadar duymadığı bir ses duymuş. Adam korktum derken, ev sahibi korkma! Bu sana zarar vermez. Çünkü bu, şu anki Seddin yanından 

ayrılan Kavmin(Ye'cuc-Me'cuc'un) sesidir. Onu görmekten hoşlanır mısın, deyince; 'evet' dedim. Hemen ona gidip baktım ki; yapısındaki demir kerpici kocaman bir kaya 

gibi duruyor. Sanki mürekkep renginde bir buz gibiydi. Çivileri ise büyük kalasları andırıyordu. Peygamber(s.a.v.)i gördüm ve bunu ona bildirdim. Bana: 'Onu 

anlat' buyurdu: O'na dedim ki: 'Sanki o mürekkep renginde bir buz gibiydi.' Şöyle buyurdu: 'Seddi gören birini kim görmek isterse bu adama baksın." (Rudani, C.5, Hno: 9191) 


10) Zu'-Karneyn'in Doğu'dan dönüp geldiği yer Kafkasya'dır. Ye'cuc-Me'cuc'un, bir setle, muhtemelen Kaf dağında bir setle kapatılması, dağlarda-mağaralarda saklı olduklarının başka bir kanıtıdır. "Kafkas", esasında "Kaf-kas" gibi iki heceden oluşmaktadır. Birincisi yani "Kaf", dağların adıdır ki mitolojilerde "Kafdağı", "Kaf dağının arkası" olarak geçer. "Kas" ise orada yaşayan halklardır. Etimolojik olarak da "ketş, ketiş, kedş, kedoş" kelimeleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülmüştür. "Kedoş" ise İbranice kutsal anlamına gelmektedir. Ayrıca "kas" kelimesi; İbranicede "taht, saltanat, şah" anlamına gelir ki, Kafkas dağlarının en meşhurlarından biri olan Şah dağıyla bağlantılıdır. Hatta bugün Azerbaycan'da; Şah dağının yakınında "7 köy" vardır ki; her birinin dili-geleneği kendine hastır, benzeri yoktur ve tarihsel köklerine de ulaşmak mümkün değildir. Bu oldukça kadim olan köylere Şahdağı 

halkları denmektedir. Bu "7 köy"den özellikle Şah-Tufan-Kızılkaya dağları üçlüsünün yakınında bulunan "Kınalık" köyü incelendiğinde, tarihlerinin Nuh tufanından önceye gittiği izlenimi doğar. Azeri kaynaklarının tamamında, Şah halkından olan "Kınalık köyü" şöyle anlatılır: 


"Nuh tufanının devrinde Ketş halkı, Ketş dağlarında yaşardı. Allah tarafından başveren zelzele zamanı orada hiçbir ev salamat kalmamıştır, bütün evler yıkılmıştır. Sağ kalanlar ise çayı geçerek küçük bir tepeye sığınmışlardır, böylece Kınalık ortaya çıkmıştır." 


İşte Zu'I-Karneyn'nin, geldiği bu "iki sed"din yakınında "bulduğu kavm''in isteğini yerine getirirken Kur'an diliyle verdiği mesajlar: 


Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, şüphesiz Ye'cuc ve Me'cuc, Arz'da(Yer'de) fesat çıkarıyor. Bizimle, onlar arasında bir set yapman için, sana bir haraç verelim mi?" 


(Zu'l-Karneyn) dedi ki: "Rabb'imin bana verdiği imkan(güç) daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle yardım edin, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım." 


"Bana, demir kütleleri getirin." Nihayet dağın iki yamacı arasını, bir seviyeye kadar (demirle) doldurunca. "Bu (kütleler) kor haline gelinceye kadar üfleyin(körükleyin)! Bana 


getirin, üzerine erimiş bakır dökeyim" dedi. 


(Artık bundan sonra Ye'cuc-Me'cuc) onun üzerinden aşmaya ve onu delmeye güç yetiremezler. 


(Zu'I-Karneyn) dedi ki: "Bu Rabb'imden bir rahmettir. Ne zaman ki; Rabb'imin vaadi gelir, o 


engeli(seti) yerle bir eder. Rabb'imin (Ye'cuc-Me'cuc) vaadi gerçekleşir." 


O gün, bazısını(Ye'cuc-Me'cuc'u), bazısının(o Hakk'ı örtenlerin) üzerine dalga dalga bırakırız. 
Arkasından Sur'a üfürülür ve onları, bir toplayışla toplarız. 


IKEHF(18)/94-99) 


Kaf dağında ortaya çıkan ve Zu'I-Karneyn tarafından çıkış 

yerleri yahut mağaraları kapatılan Ye'cuc-Me'cuc olayı, doğru sonuçlara ulaşmamız için bize ışık tutmaktadır. Özetle insanlıktan kaçıp kuzeye dağlara; dağlardaki dev mağaralara 

sığınan Ye'cuc-Me'cuc'un(devlerin) bir kısmı, Tufan öncesi felaketlerle ve Tufan'la helak olurken; diğer bir kısmının, saklandıkları "yeraltı mağara şehirleri"yle birlikte battıklarını söyleyebiliriz. 


Kaf dağındaki "devler"in ise buraya Tufan'dan kaçarak sığındıklarını ve Tufan'dan kurtulduklarını düşünebiliriz. İkinci bir durum ise 8. maddede açıkladığımız "Kaf/Kof/Kuf" kök harfinden; "izlemek", "ardına düşmek" anlamına gelen türemiş kelimeler; bize "devler"in, Kuzey Doğu'dan veya Kuzey Batı'dan; ancak "yeraltından boşlukları-tünelleri izleyerek-açarak" Kaf dağındaki çıkış mağaralarına gelmiş olmalarıdır. Sonuç olarak Kaf dağında Tufan'dan sonra ortaya çıkan "devler"in, bu bölgede üremediklerini ve burada "saklanan artık devler" olduğuna inanmaktayız. 


11) "Zu'I-Karneyn" kimdir? Zu'l-Karneyn iki çağın adamıdır. Nuh öncesi Nuh sonrası çağın birleştiği yerde bulunuyor. Zu'l-Karneyn, Arapça bir kelimedir ve "Zu" ve "Karneyn" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiş bir sıfattır. "Zu", bir şeyin sahibi demektir. 
"Karneyn" ise tekil olan "Karn" kelimesinin tesniye(ikili)sidir. "Karn"; 

"boynuz, nesil, asır, çağ, zaman" anlamlarına gelir. Dolayısıyla "Karneyn"; iki boynuzlu, iki nesilli, iki zamanlı demektir. Biz bu karşılıklardan "iki zamanlı" anlamını tercih ediyoruz ve "Zu'-Karneyn"e, Sonsuz Yüce'nin ilim verdiği "iki zamanlı bir nebi" diyoruz. 


Batı'ya ve Doğu'ya gidiyor; adeta zamanda ileri ve geri gidiyor. Ancak esas anlamı, iki zamanı yaşamış, iki zamanlı birisi ki; bize göre Enok'tur(İdris). Yazımızın başında da ifade ettiğimiz gibi Kur'an, insanlık tarihini ikiye ayırıyor. Birinci zaman Adem'den-Nuh'a; ikincisi Nuh'tan-Yaklaşansaat'edir. İdris, bu iki zaman periyodunda bulunan ve "melek boyutuna yükseltilmiş bir nebi"dir. Yukarıda 10. maddede de zikrettiğimiz KEHF(18)/83-90 ayetleri dikkatle okunacak olursa; Zu'l-Karneyn'in konuşma tarzı ve kendisine verilen 

yetkiler, Enok'la(İdris) tamamen örtüşmektedir. Kendisine Allah katından bir ilim, imkangüç verilen ve her bir sebebi işletebilen Enok'tur(İdris-Hızır). İdris(Hızır)-Musa kıssası incelenecek olursa; yetkinlik ve konuşma tarzı; "biz şöyle yaptık" gibi ifadeler, bizi İdris'e götürmektedir. Ayrıca, Zu'l-Karneyn bir isim değil sıfattır ve bu sıfat, en güzel şekilde İdris'i tarif etmektedir. 


Zu'i-Karneyn'in, İskender olduğunu söyleyen müfessirler, külliyen hata etmişlerdir. Hem de yaptıkları azim bir hatadır. İskender ile Zu'l-Karneyn, Doğu ve Batı kadar birbirine 

uzaktır. İskender'in, bırakın peygamberliğini, "İslam Milleti"yle uzak-yakın bir ilgisi yoktur. 
Bu yaygın aldanış, Eski Yunan'ın ve şeytani felsefesinin, İslam bilginlerini nasıl etkilediğinin bir kanıtıdır. Yine Moğollar, Çinliler, Türklerin; yani Nuh oğlu Yafesoğullarının Ye'cuc-Me'cuc sanılması da büyük bir yanılgıdır ve tarihsel bir hatadır. 


Aynı şekilde diğer din mensupları; özellikle Yahudiler-Hıristiyanlar, 

kendilerini Yaklaşanssaat'te kurtarılmışlar olarak gördükleri gibi; kalplerindeki kinle orantılı olarak da düşmanlarını Ye'gog-Me'gog ilan etmekten geri durmuyorlar. Bunların hepsi bir aldanma ve aldatmadır ve gerçekte "O Gün'ün bir adı da unutmayalım ki "Aldanma Günü"dür. 


12) Son olarak deriz ki, Yaklaşansat'te Sonsuz Yüce Allah'ın takdir ettiği vakitaşama geldiğinde; kuyruklu yıldız darbeleriyle arz yarılır, dağlar batar, dağlar yükselir ve Ye'cu-Mecuc ortaya çıkar. Adeta geometrik olarak çoğalan, "O Gün" için hırsla bilenen bu insanlık düşmanı yaratıklar ortaya çıkacaklar ve herbir tepeden saldıracaklardır. İşte "O Gün" gelmeden bizi şiddetle uyaran konuyla ilgili Kur'an ayetlerinin az bir kısmı: 


(Zu'Il-Karneyn) dedi ki: "Bu Rabb'imden bir rahmettir. Ne zaman ki; Rabb'imin vaadi gelir, o engeli(seti) yerle bir eder. Rabb'imin (Ye'cuc-Me'cuc) vaadi gerçekleşir." 


O gün, bazısını(Ye'cuc-Me'cuc'u), bazısının(o Hakk'ı örtenlerin) üzerine dalga dalga bırakırız. 
Arkasından Sur'a üfürülür ve onları, bir toplayışla toplarız. 


IKEHF(18)/98-99) 


Bir 'Karyete'(İsrailoğulları) ki, onları helak etmeyi haram (kıldık). Şüphesiz onlar, (Hakk'a) dönmezler. 


Ta ki Ye'cuc, Me'cuc çıkıncaya ve her bir tepeden akın edinceye kadar! 


Hak 'vaad'(helak) yaklaşmıştır. O zaman, Hakk'ı örtenlerin gözleri, bir noktaya dikilecek ve: "Vay başımıza, biz bu şeyden(helaktan), gaflet içindeydik. Bilakis bizler, zalimleriz" (diyeceklerdir). 


(ENBİYA(21)/95-97| 


Evet, Yaklaşan Saat'te ortaya çıkacak olan "Ye'cuc-Me'cuc saldırısı"nın ne derece muhkem ve şiddetli bir hak tehdit olduğunu bilmek isteyenler; Sitemiz'in "YE'CUC- 

ME'CUC" bölümündeki "KUR'AN'DA YE'CUC-ME'CUC", "HADİS'TE YE'CUC- 
ME'CUC" ve "TEVRAT'TA YE'CUC-ME'CUC"; "ayet, hadis ve haberler"ini bu yazıdan sonra tekrar okuyabilirler. 


Sonuç olarak şunu da herkes bilmelidir ki; sözünü ettiğimiz; Kur'an'da ve hatta Tevrat'ta sıkça bahsedilen "O Gün"; "Fiili kıyamet olan 2. Saat" değildir, "1. Saattir ve Ye'cuc-Me'cuc saldırısından sonra da elbette Dünya'da hayat devam edecektir. Ve elbette bu zalim 

yaratıklar, helak ettikleri zalim kafirler gibi helak olacaklardır. 


Ey! Her şeyin en doğrusunu bilen ve yarattığı her varlığa layıkı vechiyle muamele 

eden Rabb'imiz, "Sen Sonsuz Yüce"sin! Ey Latif sıfatıyla her şeye nüfuz eden, tüm varlıkların hayatı-ölümü ve cezalandırılması elinde olan Sonsuz Yüce, yaklaşmakta olan "O Gün'ün azabın"dan ve "Deccal Fitnesi"nden, Sen'in Rahmet'ine sığınır, Sen'den yardım dileriz! 
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KÜRESEL YOK OLUŞ: NUH TUFANI 
28.02.2012- Halil Bayraktar- yaklasansaat 


"Nuh Tufanı" dünün, bugünün ve yarının insanlığını meşgul etmeye, üzerinde konuşulmaya ve gündemde kalmaya devam edecektir. Üzerine çok sayıda kitaplar yazılan, araştırmalar yapılan "Tufan olayı"nın gerçekliği; insanlar, hatta milletler tarafından büyük çoğunlukla kabul edilmiş olsa da; "küreselliği", "Tufan suyunun seviyesi" ve "Nuh'un Gemisi'nin oturduğu dağ" hep tartışılagelmiştir. Bu araştırmamızın amacı, Nuh tufanını kanıtlamaktan 


daha çok tartışmalı konulara, yine Sonsuz Yüce'nin Kitabı Kur'an'ın ışığında; bilimin aracılığına başvurarak açıklık getirmek ve son noktayı koymaktır. Önceki çalışmalarımızda olduğu gibi izleyeceğimiz yol şudur: Önce Kur'an delilleri, 

arkasından Tevrat(Tora) delilleri ve bilimsel kanıtlar; 

özellikle arkeolojik, tarihi, jeolojik ve coğrafi kanıtları analiz etmek; "ilmi düşünme metodu"nu işleterek gerçeklere ulaşmaktır. 


Tarihi İkiye Bölen Elçi: Nuh 


Kur'an'a baktığımızda insanlık tarihinin; Adem-Nuh ve Nuh-Yaklaşansaat olmak üzere iki ana periyoda ayrıldığını görürüz. Peygamberimizden gelen bir habere göre; "Adem-Nuh arasında 
10 çağ-dönem(nesil-yönetici kral) gelip geçmiştir."(Rudani, C.5, Hno: 8348) Sümer-Babil 
tabletlerinde de bu haberi teyid eden ifadeler mevcuttur. Bu on yöneticiye Adem ve Nuh'u da 
ilave edersek 12 dönem; yaklaşık 12.000 yıl eder. Nuh'a kadar ortalama insan ömrü, 1000 

yıl civarındadır. Nuh-Yaklaşansaat periyodunun ise 12.000 yıl olduğunu "saklı metinler"den bilmekteyiz. Bu demektir ki bugünden Tufan'a kadar geçen süre 12.000 yıldır. 


"Küresel tufan"la ilgili tüm bilimsel kanıtlar da bizi 12.000 yıl önceki Nuh Tufanı'na götürmektedir. Bize göre İnsanlık tarihi toplamda 24 çağ-dönem yahut 24.000 yıldır ki; bu da oldukça anlamlıdır. Kur'an'da bu kavrayışı destekleyen ayetler, işaretler vardır. 

Nitekim Kur'an'da HAC(22Y/47'de; "1000 yıl karşılığı bir günde hesap görüldüğü"ne işaret edilmektedir. Kur'an'da bu konuya ışık tutan ayetlerin tamamı gözden geçirilecek 

olursa; 24.000 yılın anlamlılığı daha da artacaktır. Nitekim TAHA(20)/103-104'te de; "Mahşer Günü" bir grup aralarında fısıldaşarak; Dünya'da "on gün" kaldığını söylerken; daha makul düşünen başka bir grup "bir gün(24 saat) kaldık" derler. Bütün bu ayet ifadeleri, Dünya'da "insanlık tarihi"nin "bir gün(24 saat)" karşılığı 24.000 yıl olduğuna bir işarettir. 
Yani | saat karşılığı 1000 yıl; 24 saat karşılığı 24.000 yıl... En iyisini elbette Sonsuz Yüce Rabb'imiz bilir. 


Wöldukonnl p 

ön ` 16 Ninive 

2 Hatra s, 5 Kirkuk 

“m Assur “Nuzi 

£ 5 
-A i e NS 
Mari sa F F 
© 
— o ey 
„A o Bagdad 
Sippora? 
bylon Ay 
Kerbelao Ada y 
Kish OE 
Nadschafo “Nippur W 
Bind aloga c a Uruk 
Ura #-Lharax- 
# Basa? 


Nuh'un yaşadığı coğrafya: Mezopotamya. 


İnsanlık tarihinin muhtemelen tam ortasında duran Nuh kimdir? Tevrat(Bereşit:5/5-32)'deki ifadelere göre; Adem oğlu Şet(Şit) 

oğlu Enoş oğlu Kenan oğlu Maalalel oğlu Yered oğlu Hanoh(Hanok-Enok-İdris) 

oğlu Metuşelah oğlu Lemeh oğludur Noah. İbranice'de 

"dinlenme" anlamındaki LaNuah fiilinden türemiştir. Aynı zamanda "Naham; Rahatlık-huzur 


vermek" ya da "teselli etmek" kelimesiyle de bağlantılıdır. Ye'cuc-Me'cuc'un, Enok'un(İdris'in) babası Yered zamanında ortaya çıktığı ve torunu Nuh zamanında da "Tufan"la helak oldukları burada hatırlanmalıdır. 


"İnsanlık Tarihi, Mu-Atlantis Ve "'Ye'cuc- 


ME'CUC"" çalışmamızda Nuh peygamberin, insanlık tarihini ikiye böldüğünü; "küresel yok oluş"un arkasından kurtuluşun sembolü olduğunu ortaya koymuş ve şu tespiti yapmıştık: 


Birinci insanlık periyodu içinde ademoğulları öyle yoldan çıkmış; o derece sapkın hale gelmişlerdir ki; ya peygamberlerini öldürmüşler ya da peygamber gönderilemeyecek derecede Yüce Rabb'imizin gazabını üzerlerine çekmişler ve böylece Yüce Rabb'imiz de bu dönemi, "sessiz karanlığa" mahkum etmiştir. Evrensel Nuh tufanını davet eden insanlık tarihinin bu en önemli "azgınlaşma-şeytanlaşma süreci"ni kısaca tekrar hatırlayalım: 


Azazel, melek boyutundan düşürülerek İblisleşmiş ve lanetli olarak ademoğullarının peşine düşmüştür. Adem'i cennetten kaydırdığı gibi oğullarını da "Hak Yol'dan saptırıp şeytanlaştırmak için elinden geleni arkasına koymamıştır. Azazel iken kendisine tabi 

olan cinlerin ileri gelenlerinin ayağını kaydırarak; onları da kendisi gibi şeytanlaştırmıştır. 
Arkasından da İblis, Allah'a olan teslimiyetlerini bozan bu şeytanlaşmış 

cinlerini, ademoğlunun kızlarıyla yasak olan ilişkiye teşvik etmiş ve bu sapkın ilişki böylece başlamıştır. 


Kısacası, Nuh tufanından önce yeryüzünde bugüne benzer küresel bir hakimiyet kurmuş olan bir toplumun; muhtemelen "Mu-Atlantis"in, "üstün insan"; yani "cin-insan" arzularını yem olarak kullanan İblis, insanlığı Ye'cuc-Me'cuc belasına ve arkasından da Tufan felaketine sürüklemiştir. 


Kanıtlarını önceki araştırmamızda ortaya koyduğumuz yukarıdaki gerçekleri kavramadan "Tufan'ın küreselliğini anlayamayız. Neden Yüce Allah, Nuh kavmi iman etmedi diye tüm insanlığı cezalandırsın ve helak etsin? Böyle bir kabul Kur'an'la ve Sonsuz Yüce 

Rabb'imizin Adalet ve Rahmet sıfatıyla bağdaşır mı? Burada sorulması gereken haklı bir soru da şudur: Şeytanlaşmanın ve şerrin yaygın olduğu bir Dünya'da insanlığın tamamı mutlak anlamda suçlu olabilir mi? Bu da sünnetullaha aykırı bir durumdur. Elbette helakı hak etmeyen topluluklar vardı ve olması da beklenirdi. Böyle olduğu için bazı topluluklar "küresel tufan"dan kurtulmuşlardır. Özellikle yükseklerde yaşayan; şehir merkezlerinden; dolayısıyla ifsattan uzak olan topluluklar kurtulmuşlardır. Zülkarneyn'in yolculuğunda karşılaştığı topluluklar, işte böyle "Tufan artığı topluluklar"dır. Önceki "İNSANLIK TARİHİ, MU-ATLANTİS VE "YE'CUC-ME'CUC"" çalışmamızda bu "artık kavimler"e işaret edilmiştir. 


Sonuç olarak Dünya tamamen fesada uğramış; şeytanlaşma süreci küresel boyutlara 

ulaşmış; Nuh kavmi, kendilerine resul(elçi) gönderilebilecek tek kavim olmasına rağmen; yıllarca elçilerinin uyarılarına kulak tıkamış; onları alaya almış, eziyet etmiş ve öldürmeye teşebbüs etmiştir. İşte "küresel helak"ı davet eden dünya, böyle bir dünyadır! Bir tarafta iblisleşen insanlık, diğer tarafta dünyayı istila eden insanlıktan bozma "dev nesli": Ye'cuc-Me'cuc. Ne hazindir ki dünyada tek elçi gönderilebilecek kavim, Nuh kavmidir ve bu kavmin elçisine olan cevabı da ortadadır! İşte Nuh'un kavmine çağrıları ve aldığı cevaplar: 


Nuh: Kavmini İslama Çağırıyor 
Muhakkak Biz, Nuh'u, kavmine gönderdik. Dedi ki:"Ey kavmim, Allah'a köle olun, sizin için O'ndan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben, sizin için, büyük bir günün azabından korkarım." 


(ARAK 7)/59) 


Muhakkak Biz Nuh'u, kavmine (elçi olarak) gönderdik. (Nuh), kavmine dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a köle olun, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur, sakınmayacak mısınız?" 


[MÜ'MİNUN(23)/23] 


(Nuh) dedi ki: "Rabb'im muhakkak ben, kavmimi gece ve gündüz davet ettim. 

Ancak benim davetim (çağrım), onların firarından (kaçışından) başka bir şeyi artırmadı. 
"Doğrusu ben, onları bağışlaman için her davet edişimde; onlar, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler ve ısrarla kibirlenerek, büyüklük tasladılar." 

"Sonra onları, cehren(açıkça) davet ettim." 

"(Yine) onlara aleni (açık) ve gizli bir şekilde (konuştum)." 

Dedim ki: "Rabb'inizden mağfiret isteyin; şüphesiz O, çok bağışlayandır." 


INUH(71)/5-10) 

Dedi ki (Nuh): "Rabb'im, beni yalanlamalarına karşılık, bana yardım et!" 
MÜ'MİNUN(23)/26] 

Nuh Kavminin Nuh'a Cevabı 


(Nuh'un) kavminin önde gelenleri dedi ki: "Gerçekten biz, seni, apaçık sapkınlık içinde görüyoruz." 


[ARAE(7)/60] 


Arkasından (Nuh'un) kavminin Hakk'ı örten önderleri, dediler ki: "Bu, sizin benzeriniz bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Şayet Allah dileseydi, melekler indirirdi. Biz bunu, geçmiş atalarımızdan da işitmedik. 


(IMÜ'MİNUN(23)/24J 

Ve dediler ki: "Kendi ilahlarınızı bırakmayın. Bırakmayın Vedd'i, Suva'ı, Yeğus'u, Ye'uk'u ve de Nesr'i." 

(Nuh dedi ki): "Muhakkak onlar, birçoğunu saptırdılar. (Ey Allah'ım) Sen de, zalimlerin sapkınlığından başkasını artırma." 


[NUH(71)/23-24] 


Dediler ki: "Şayet vazgeçmezsen ey Nuh, elbette taşlananlardan olacaksınız." 


IŞUARA(26)/116) 
"Sonsuz Yüce Allah"' Ne Diyor? 


(Nuh'u) yalanladılar. Arkasından, biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayanları, (suda) boğduk. Muhakkak onlar, kör olan bir kavimdi. 


[ARAE(7)/64] 


Arkasından onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber olanları, gemiyle kurtardık ve onları halifeler(önderler) kıldık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları (suda) boğduk. Uyarılanların akıbetinin(sonunun) ne olduğuna bir bak! 


[YUNUS(10)/73] 


Nuh'a vahyedildi ki: "Muhakkak iman edenlerin dışında, elbette kimse iman etmeyecek. 
Onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme." 

Bizim gözetimimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Zalimler (müşrikler) konusunda, Bana hitap etme (seslenme). Muhakkak onlar, (suda) boğulacaklardır." 


IHUD(11)/36-37| 


Nuh'un kavmine yıllarca yaptığı çağrı, kavminin bu çağrıya-uyarıya cevabı ve Yüce Allah'ın helak kararı çok kısa bir şekilde yukarıda özetlenmiştir. Bu helakın, yerel mi küresel mi olduğunun kanıtları aşağıdaki bölümde ortaya konacaktır. 


Nuh Tufanı Küreseldir: İşte Kanıtları 


Yazımızın başlangıç bölümünde işaret ettiğimiz gibi bu "helak", Nuh kavmiyle sınırlı değildir, küresel çaptadır; çünkü dünya insanlığı tamamen ifsada uğramış, sünnetullahı çiğnemiş; nesil ve neseb bozulmuş; yeryüzünde kaos egemen olmuştur. Diğer taraftan Yüce Allah'ın rahmet elçileri aracılığıyla yapılan uyarılara kör ve sağır olan insanlık, cin-şeytanların kör takipçisi olmuştur. Bu sebepledir ki Nuh Tufanı; yani "küresel helak" gerçekleşmiştir. İşte kanıtları! 


1) Kur'an Delilleri a) Nuh'un "Küresel Helak" Talebi 


Nuh dedi ki: "Rabb'im yeryüzünde, kafirlerden bir diyar(yurt) bırakma! 
"Şüphesiz Sen, şayet onları bırakırsan, Sen'in kölelerini saptırırlar. Ve onlar, facirden, kafirden başkasını doğurmazlar." 


INUH(71)/26-27| 


Nuh, yukarıdaki ayetten de anlaşılacağı gibi Allah'tan "küresel bir helak" istiyor. Bir peygamber, kavmi karşısında acze düştüğünde; ölümle tehdit edildiğinde, Rabb'ine rücu eder, Rabb'i de gereğini yapar. Başka kavimlerin(milletlerin) helakını hiçbir zaman istemez. Burada dikkat edilirse; "yeryüzünde kafirlerden bir diyar(yurt) bırakma, onlar senin kölelerini 


saptırırlar" diyor. Nuh'un bu isteği Hakk'a uygun olmasaydı; Allah, onu, uyarır, düzeltirdi. 
Nitekim Yüce Allah, oğluyla ilgili Hakk'a uygun olmayan talebinden 

dolayı Nuh'u, Hud(11)/45-47'de şiddetle uyarmıştır. O halde buradan çıkan sonuç; "Nuh'un kafirler için küresel helak istemesi" meşrudur ve yerine gelecektir. 


Sözünü etiğimiz bu ayette başka bir delil daha saklıdır ki oda; Nuh, tüm insanlığın helakını değil, tüm "organize kafir toplumlar"ın; yani "diyarların(yurtların)" helakını istiyor. Bu ise Dünya'nın ve insanlığın ifsadından birinci derecede sorumlu olmayan "küçük toplulukların kurtuluşuna bir cevazdır. Bu konuya yukarıda "Tufan artığı toplumlar" diye temas etmiştik. 


b) Göğün Kapıları-Arz'ın Kaynakları 


Biz de, 'bardaktan boşanırcasına akan' bir su ile göğün kapılarını açtık. 
Yeri de 'coşkun kaynaklar' halinde fışkırttık. Arkasından sular, takdir edilmiş bir emir üzere birleşti. 


[KAMER(54)/1 1-12] 


Denildi ki: "Ey Arz(Yer), suyunu yut ve ey Sema(Gök), sen de (suyunu) tut!" Su çekildi, emir kaza edildi(yerine geldi). (Gemi de) Cudi (dağı) üstüne oturdu. Ve zalimler kavmine de; 'uzak olsun' denildi. 


[HUD(1 1)/44] 


O zaman ki su taştı, Biz sizi akan bir gemide taşıdık. 
Öyle ki onu sizin için bir hatırlatma, kulaklarda bir dinleme- belleme kılalım diye. 


[HAKKA(69)/11-12] 


Yukarıdaki ayetlerin anlamları gayet açıktır. Kur'an muhkem bir şekilde "küresel bir Tufan"dan söz ediyor. İşte ifadeler: 

"Bardaktan boşanırcasına akan' bir su ile göğün kapılarını açtık.", "Yeri de 'coşkun kaynaklar' halinde fışkırttık. Arkasından sular, takdir edilmiş bir emir üzere birleşti.", "Ey Arz(Yer), suyunu yut ve ey Sema(Gök), sen de (suyunu) tut!", "O zaman ki su taştı, Biz sizi akan bir gemide taşıdık." 


Sadece Nuh kavminin helakı için Arz'ın ve Sema'nın harekete geçmesi düşünülebilir mi? 
Bu, küresel çapta bir Tufan felaketini bize açıkça bildirmiyor mu? Sizi(insanlığı), bir gemide taşımak yeterince açık değil mi? Kaldı ki bir kavmin coğrafyasıyla birlikte; "lokal felakete uğraması; sünnetullaha uygundur; geçmiş kavimler özellikle bir kuyruklu yıldızla yok olmuşlardır ve o kavmin komşuları bundan zarar görmemişlerdir. Kuyruklu yıldızın yere geçiren darbesi; tetiklediği depremler, sesi, yakıcı ve kavurucu etkilerinden sadece birisi bile o kavmi helak etmeye; kavmin coğrafyasını çölleştirmeye yeterde artar bile... 


Burada "Tufan" kelimesinin anlamını hatırlatmak gerekir. Bu kelime "tvf" kökünden türemiştir. Baştaki (t), Arapça (th'ı)dır. "Dönmek, tavaf etmek, dolaşmak, kuşatmak, çevrelemek, taşkın, yüzmek, su baskını"; gibi anlamlara gelir. Kamer(54)/12'de ifade edilen "sular takdir edilmiş bir emir üzere birleşti" beyanı "Tufan'ın tam karşılığıdır. Dünya'yı göz önüne aldığınızda suların, küresel çapta ve bileşik kaplar misali artarak birleşip yeryüzünü 


kaplaması demektir. "Tufan" kavramı, Kur'an'da Ankebut ve Araf surelerinde iki ayette geçmektedir, birisi "küresel Nuh Tufanı"nı ifade ederken, diğeri Mısır'ın başına gelen "yerel on beladan birisi"dir. Dolayısıyla "Tufan" kavramı, bizatihi "küresel su baskını" anlamına gelmez. Yukarıdaki anlam çerçevesinde "tufan", lokal, yahut küresel "su baskınıkuşatması"dır. "Nuh Tufanı"nın küresel tufan olmasının delillerini ortaya koymak ise bu araştırmanın görevidir. İşte Kur'an'da "tufan" kavramının geçişi: 


Muhakkak Biz Nuh'u, kavmine gönderdik. İçlerinde elli yılı eksik olmak üzere, bin sene kaldı. Arkasından onlar zalimlerken, 'tufan' onları yakalayıverdi. 


(ANKEBUT(29)/14) 


Biz onlara(Mısır'a) apaçık ayetler(deliller); tufan, çekirge, haşerat, kurbağa ve kan gönderdik. 
Büyüklenmek istediler, mücrim(suçlu) bir kavim oldular. 


(ARAF(7)/133) 
c) "Küresel Tufan'ın Kaynağı: Çekirdek(Core) 


Bugün Dünya'da gözlemlediğimiz yerküre aktivitelerinin en şiddetlisi "Nuh tufanı"nda 


LUT 


gerçekleşti. Yani "çekirdek ısısı-enerjisi arttı"; "magma-fırın kızıştırıldı" ve Yerküre homurdanarak "küresel çapta yıkıcı aktivite boyutuna Sonsuz Yüce'nin emriyle geçti. 
İşte Kur'an'daki delili: 


Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır(fırın-magma) feveran ettiğinde(kızıştığında) dedik ki: "Her birinden ikişer çift (hayvan) ile aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri ona(gemiye) yükle." Onunla birlikte, çok azından başkası iman etmemişti. 


[HUD(11)/40] 


Dedi ki (Nuh): "Rabb'im, beni yalanlamalarına karşılık, bana yardım et!" 

Arkasından Biz ona: "Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Ne zaman ki, Bizim emrimiz gelip de, tandır(fırın-magma) kızışınca, ona(gemiye), her (tür hayvandan) ikişer çift ile, onlardan aleyhlerine söz geçmiş(azap hak olmuş) olanlar dışında, kalan aileni de (gemiye) bindir. Zalimler konusunda, Bana seslenme! Muhakkak onlar, (suda) boğulacaklardır." diye vahyettik. 


(MÜ'MİNUN(23)/26-27| 


HUD(11)/40'da; evrenlerin ve Arz'ın Rabb'i, "Nuh tufanı"nı anlatırken diyor ki; "emrimiz geldiğinde, 'fare tennura'(magmayı-fırını kızıştırdık, şiddetlendirdik)". Bu ayet ifadesi, aynen MÜ'MİNUN(23)/27'de de tekrarlanarak tekid ediliyor. Bu oldukça anlam yüklü ve bugünkü "Dünya'nın doğal felaketlerini" de ifşa eden "fare tennura" anahtar kavramının anlamı ve açıklaması şudur: 


"Tennur"un anlamı "kapalı ocak-fırın"dır. Türkçede, "tandır" diye de ifade edilir. Muhtemelen asıl kökü "nur"dur. Esasen İbranice bir kelime olan "tanur"; "fırın-soba" anlamındadır. 
Arapçada "şiddetlilik" anlamı kazanarak "tennur" olmuştur. Ayrıca Araplar, "Yeryüzü"ne de 


"Tennur" derler. "Tennur"un yakın benzeri "tennar"dır. "Nar"dan türemiş bir kelime "ateş" anlamına gelir. 


"Feveran", "fvr" kökünden türemiş olup anlamı "şiddetli ani kaynama-fışkırma"dır. O halde bu iki kavram beraber kullanılınca ne anlama gelir? Şu anlama gelir: "Fare tennuru"; yani "fırın-ocak kızıştırıldı"; yani şiddetlendirildi ve harareti ani bir şekilde artırıldı. 


Gerçekte Arz'ın(Yerküre'nin) "çekirdeği" dikkate alındığında, "fare tennuru"nun anlamı; "magma-fırın-ocak kızıştırıldı" olur. Özet olarak yukarıda bahsettiğimiz 

ayetlerde, Arz'ın(Yerküre'nin) "çekirdeğinin ısısı"nın şiddetli(fevri) bir şekilde artması bize bildirilmektedir. İşte Nuh tufanı, Arz'ın merkezindeki bu "ısı ve dolayısıyla enerji artışı" sonucunda meydan gelmiştir. Bugünün bilimiyle biliyoruz ki "çekirdek"te meydana gelen "ısı artışı yahut ani enerji artışı"; Yerküre'de zincirleme sonuçlar doğurur. 


"Nuh tufanı"nı hazırlayan ana parametre değişimi, çekirdek(core) ısısının ani bir şekilde artmasıdır. Bu ani enerji artışı ise çok sayıda parametreyi tetikler. Böylece zincirleme doğal olaylar-felaketler, yani Yerküre'nin aktiviteleri meydana gelir... Küresel şiddetli 

depremler, karaların batması-yükselmesi, yarılan yeryüzeyinden suların fışkırması, küresel volkanik patlamalar, atmosfere yayılan su buharı ve arkasından evrensel "Nuh tufanı". Bu doğal felaketler zincirine; "buz dağları olan kuyruklu yıldızlar"ın çok sayıda Dünya'ya çarpması ilave edildiğinde küresel Nuh tufanı kaçınılmaz olur ve de öyle oldu... 


d) Küresel Tufan: Çünkü Gemi Küresel 


Nuh'un Gemisi insanlar, hayvanlar ve bazı bitki tohumlarıyla yüklü "küresel bir gemi", çünkü "helak", evrensel çapta. Kur'an'ın ve Tevrat'ın ifadeleri gayet net, gerçeği görmek istemeyenlere de ne edersen et! 


Sonunda, emrimiz geldiğinde ve tandır(fırın-magma) feveran ettiğinde(kızıştığında), dedik ki: "Her birinden ikişer çift (hayvan) ile aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri ona(gemiye) yükle." Onunla birlikte, çok azından başkası iman etmemişti. 


(HUD(11)/40J 


Arkasından Biz ona: "Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Ne zaman ki, Bizim emrimiz gelip de, tandır(fırın-magma) kızışınca, ona(gemiye), her (tür hayvandan) ikişer çift ile, onlardan aleyhlerine söz geçmiş(azap hak olmuş) olanlar dışında, kalan aileni de (gemiye) bindir. Zalimler konusunda, Bana seslenme! Muhakkak onlar, (suda) boğulacaklardır." diye vahyettik. 


(IMÜ'MİNUN(23)/27| 


Tevrat(Bereşit)'in birçok ayetinde ve Bereşit 6/19-20'de her tür hayvandan gemiye alınarak yaşatılması istenmektedir. 


"Her canlıdan, her vücuttan -seninle yaşatılmaları için her türden -ikişer taneyi gemiye getir; erkek ve dişi olsunlar. Her türdeki kuştan, her türdeki çiftlik hayvanından ve her türdeki toprak hayvanından - [bunların] her birinden iki tanesi, yaşatılmak üzere sana gelecekler." 


Sonuç olarak "KUR'AN DELİLLERİ" bize apaçık ve kesin bir şekilde göstermektedir ki "Nuh Tufanı"; "gerçek"tir ve de "küresel"dir. 


2) Tevrat Delilleri 


Tevrat'ta, Yüce Allah, yeryüzünde bir zamanlar insanoğlunun sürekli kötülüğe koştuğunu, yozlaştığını, herkesin Hak'tan saptığını ve bu yüzden Tufan sularıyla, "göklerin altındaki yaşam nefesleri"ni helak edeceğini açıkça bildirmiştir. İşte Tevrat(Tora)'nın, hiçbir tevile imkan vermeyecek derecede apaçık "küresel yok oluş"la ilgili ifadeleri: 


"Tanrı yeryüzünde insanın kötülüğünün artmakta olduğunu gördü. (İnsanın) en derin düşüncelerinin yarattığı eğilimler, gün boyunca, sadece kötüyeydi. 

Tanrı: "Yaratmış olduğum insanoğlunu yeryüzünden sileceğim, —insandan evcil hayvanlara, yer hayvanlarına ve gökyüzündeki kuşlara kadar-" dedi. 

Fakat Noah, Tanrı'nın gözünde beğeni bulmuştu." 

Bereşit(Tekvin): 6/5, 7-8 


"Dünya Tanrı'nın önünde yozlaşmıştı ve yeryüzü suçla dolmuştu. 

Tanrı yeryüzünü gördü; ve işte yozlaşmıştı. Zira her vücut, yeryüzü üzerinde yolunu saptırmıştı. 

Tanrı Noah'a "Tüm vücutların sonu önüme geldi; çünkü yeryüzü [insanların] suçlarıyla doldu" dedi. "Bu yüzden onları yeryüzü ile birlikte yok edeceğim." 

"Bana gelince - göklerin altında bulunan, yaşam nefesine sahip tüm vücutları yok etmek için, yeryüzüne Tufan sularını getiriyorum. Yeryüzündekilerin hepsi helak olacak. 

Ama sana olan Sözümü yerine getireceğim -Sen, yanında oğulların, eşin ve oğullarının eşleri ile birlikte gemiye gireceksin." 

Bereşit(Tekvin): 6/11-13, 17-18 


Noah'ın yaşamının 600. yılında, ikinci ayda, ayın 17. günüydü. O günde büyük derinliklerin tüm kaynakları yarıldı ve göklerin pencereleri açıldı. 

Yeryüzü üzerinde yağmur kırk gün kırk gece sürecekti. 

Bereşit(Tekvin): 7/11-12 


Nuh Tufanı'nın olmadığını, yahut sadece Mezopotamya'da olduğunu iddia 

eden; Kur'an ve Tevrat'ı tanımayanları anlayabiliyorum da; sözde Kur'an'a inanan, Kur'an'dan deliller getirmeye çalışan ve kitap yazan birçok "yerel tufancılar"a, bilimcilere şaşırıp kalıyorum! Yukarıdan beri ifade ettiğimiz bütün bu deliller ortadayken, gerçekleri at gözlükleriyle göremeyenlere ne diyebiliriz? 


3) Enok'un(İdris'in) Kitabı'nda "Küresel Tufan" 


53. BÖLÜM 

7.O günlerde Ruhların Tanrısı'ndan ceza gelecek ve göklerin üzerindeki su hazneleri ve dünyanın altındaki su çeşmeleri açılacak. 

8. Ve sular sularla birleşecek; 

10.Ve o zaman dünyada yaşayan herkes ve göklerin uçlarının altında yaşayanlar yok edilecek. 


64. BÖLÜM 
1. O günlerde Nuh, dünyanın suya gömüldüğünü ve yıkımın yakın olduğunu gördü. 
2. Ve oradan ayrılıp dünyanın uçlarına gitti. Büyük babası Enok'a seslendi. 


9. Bunun ardından büyük babam Enok elimden tuttu, kaldırdı ve dedi ki: "Ruhların Tanrı'sına dünyanın bu durumunu sordum. Adaletsizlikleri nedeniyle onların kararları verildi ve bu karar asla geri alınmayacak. Araştırıp öğrendikleri büyücülük faaliyetleri nedeniyle dünya ve üzerinde yaşayanlar yok edilecek. Onlar için sonsuza kadar da hiçbir sığınak olmayacak." 


66. BÖLÜM | 
2. Şimdi melekler ahşap bir araç yapıyorlar. İşlerini bitirdiklerinde elimi onun üzerine koyup koruyacağım. 


105. BÖLÜM 

14. Evet, Dünya'da büyük bir yıkım olacak. Büyük bir Tufan meydana gelecek ve bir yıl boyunca büyük bir yıkım gerçekleşecek. 

4) "Küresel Tufan"'In Bilimsel Delilleri 

a) Polistrat (çok tabakalı) Fosiller 

Dünya çapında bir tufanın en güçlü kanıtlarından biri de "Polistrat fosilleri"nin 

varlığıdır. Jeolog, biyolog ve bilim tarihçisi olan Rupke şunları söyler: 

"Benim kişisel kanaatime göre; polistrat fosilleri hem Tufan'ın gerçek oluşunun hem de tufandan dolayı meydana gelen çökme-çökelme mekanizmasının en can alıcı şahitleridir." 


b) Kırıntılı Damar Kayaçları 


Kırıntılı damar kayacı; farklı, yabancı bir kaya kütlesinin içine zorla sokulup, onu boylu boyunca geçmiş çökelti maddesidir. 


c) Katı Madde Akıntıları 


Katı madde akıntıları, su altından çamur akışına denmektedir. Kum kayası tortuları, "küresel bir Tufan'ın sonucu meydana gelen tortulardır. 


d) Geniş Alanlara Yayılmış "Çökelti Tabakası" ve "Gözleme" Tipi Katmanlaşma 

Tüm Dünya'daki çökelti tabakasını gözlemlediğimizde, nerdeyse her yerde "düz uzanan" yani "gözleme" tipinde katmanlaşmış olduğu görülür. Bu da benzeri görülmemiş bir Tufan'a işaret eder. 

e) Değişik Yüksekliklerde Bulunan Çok Sayıda Fosil Balina 


f) Dünya'daki Dağlarda Deniz Kabukları veya Deniz Fosillerinin Bulunması. 


g) Sibirya, Alaska ve Kuzey Avrupa'da Çok Sayıda Donmuş Mamutlar ve Mamut Kemikleri Bulunması 


h) Kayalardaki Yarıklarda Bulunan Karışık Hayvan Kemikleri 
Jardindes Plantes'te jeoloji profesörü ve paleoentolog olan Albert Gaudry, bu konuda şunları 


söylemektedir: 
"Mont de Sautenay, Dijon ve Lyons arasında yer alan ve üstü düz tabak gibi olan bir dağdır. 


Zirvede bir kayada bulunan yarığın içi hayvan kemikleriyle doludur. Neden bir sürü kurt, ayı, at ve öküz her yerden uzak bulunan bu tepeye çıkmışlardır?" 


Londra Jeoloji Derneği eski başkanı Prestwich; bir arada bulunan hayvan kemiklerini, yükselen sulardan kaçan hayvanların buralara sığınması olarak açıklar. 


i) Taşınan Büyük Kaya Blokları 


Tüm Avrupa ve Kuzey Amerika'da gizemli bir güç tarafından taşınmış inanılmaz büyüklükte "yabancı kaya blokları" bulunmuştur. Yüksek ihtimalle bu blokları taşıyan güç, tüm kıtaları silip süpüren büyük bir "Tufan"dır. 


j) Meksika Körfezine Tatlı Suyu Getiren Çok Büyük Çaplı Su Akışı: Tufan 


Miami Üniversitesinden dünyanın en önemli jeologlarından ve paleooşinografinin 

kurucusu Cesare Emiliani'nin ve Cambridge Üniversitesinde Nicholas Shackleton'un araştırması, "deniz tuzluluk oranında dramatik bir değişme"yi gösteriyor. Emiliani, Meksika körfezine bu kadar büyük miktarda tatlı su akmasını şöyle açıklıyor: 

"Biz artık biliyoruz ki foraminifera kabuklarındaki oksijen izotopu oranları, Meksika körfezi suyunun tuzluluk derecesinin önemli ölçüde düştüğünü göstermektedir. Bu da açıkça, zamanımızdan 10.000-12.000 yıl önce bir Tufan olduğu anlamına gelmektedir. Tufan olduğuna ve onun evrensel olduğuna dair hiç bir soru işareti yoktur." 


k) Karadeniz Küresel Tufan'a Tanık 


Karadeniz'de yapılan araştırmalar, bir tatlı su gölü olan Karadeniz'in, Tufan sularıyla bir iç deniz haline geldiğini gösteriyor. Muhtemeldir ki Dünya'nın daha başka "tatlı su gölleri", "iç denizler"e dönüşürken; Dünya'da "yeni oluşan çukurlar"a Tufan sularının dolmasıyla "yeni 


göller"ortaya çıkmıştır. 
1) Yaklaşık 12.000 Yıllık Oluşumlar 


Amerika'da Niagara şelalelerinin 12.500 yıl evvel meydana geldiği 

hesaplanmıştır. Cordilleras dağları, yaklaşık 10.000 sene evvel meydana geldiler. Karbon 14 
testlerine göre şu anda Bermuda civarlarında deniz altında olan geniş bir bölge de, 11.000 
sene önce sedir ormanları vardı. Aynı şekilde İngiltere'ye yakın Kuzey 

Denizi, İrlanda ve Grönland yakınlarında deniz diplerinde, binlerce sene önce denizin dibini boylamış ormanlar görülmektedir. 


m) Arkeolojik Kazılarla Ortaya Çıkan Tabletler ve Kanıtlar 


Burada 1850 tarihinde amatör İngiliz arkeologu Sir Henry Layard, bozulmamış binlerce kil tableti bulmayı başardı. Asuri dilinde "su baskını"'nın öyküsünü ortaya çıkardı. "Gılgamış Destanı"nda yer alan "Tufan'ın "Babil versiyonu" ortaya çıktı. 1877'de Pennsylvania Üniversitesi (ABD), Sümerlilerin eski Nippur kentindeki kazıda, 3700 yıllık bir tablet parçasında "Gılgamış Destanı"nda kaydedilmiş olan "Tufan"ın başka bir öyküsüne rastlandı. 
1922'de bir İngiliz arkeologu Sir Leonard Wollley'in yaptığı kazı, Sümerlilerin başlıca şehirlerinden biri olan Ur'un yerine ve Tufan'ın gerçekliğine işaret ediyordu. 


n) Dünya'nın Çekirdeğini Tetikleyen "Kuyruklu Yıldız Darbeleri" 


Dünyaca tanınmış Viyana Üniversitesi Jeoloji Enstitüsünden Prof. Alexander Tollmann, bu konuda şunları söylemektedir: 

"Öyle görünüyor ki çarpmanın meydana getirdiği patlamalar sonucunda, nerdeyse bir düzine birbirinden ayrı büyük felaketler zinciri başlamış oldu. Bu felaketlerin içinde; depremler, jeolojik deformasyonlar, buhar patlamaları ve dev med cezir dalgaları vardı." 


Bu görüşlere katılmayan bazı jeologların aksine Tollmann, bize göre küresel tufanın parametrelerinden birisi ve en önemlisi olan kuyruklu yıldız gerçeğinin kanıtlarına ulaşmıştır. 
Tollmann, Tufan'ın tarihini daha kesin bir şekilde belirlemek için iki bilgi kaynağını kullandı. 
Vardığı sonuca göre tufan MÖ 9600 yılları civarında gerçekleşmiş görünüyordu. Bu tarih bize göre oldukça gerçekçi bir tarihtir. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre; Nuh Tufanı'nın tarihi yaklaşık olarak MÖ 9978'dir. 


Tollman'ın iddiasının odak noktasını iki önemli keşif oluşturmaktadır: 

(1) Bunlardan birincisi, kuyruklu yıldız vuruşunun etkisiyle saçılmış tektit(camsı göktaşı parçaları) ismi verilen erimiş kaya parçalarının dağılımı. Tollmann, bu konuda şunları söylüyor: 

"10.000 yıllık çökeltiler arasında çok yüksek yoğunlukta bu taşlardan bulunuyor. Aynı seviyede(on bin yıllık çökelti seviyesi) Dünya'nın farklı bölgelerinde görülen örneklerin çeşitliliğine baktığımızda, yeryüzüne 7 büyük parça ve birçok küçük parça kuyruklu yıldızın vurduğunu anlıyoruz." 


(2) İkinci önemli keşif ise ayni dönemdeki fosilleşmiş ağaçlarda ani bir karbon 14 artışının görülmesi oldu. Tollmann bu durumun, kuyruklu yıldızların ozon tabakasını harap etmesinden kaynaklandığını öne sürmektedir. Çünkü böyle bir olay sonucunda, atmosfere çok yüksek seviyede radyasyon salınır ve bu nedenle de karbon 14 miktarı artar. 

Tollmann teorisini; Ortadoğu, Çin, Hindistan ve Amerika'dan derlediği eski kültürlere ait "mitolojik veriler"le de destekliyor. Tollmann bu mitlerle ilgili açıklaması da şöyledir: 

"Bu mitolojik hikayelerin hepsi, olaydan çok uzun süre sonra yazılmış. Ancak bu bilgiler yazıya geçene dek nesilden nesile sözlü olarak aktarılmış olmalı. Bu bilgiler hala o kadar çok ve sıra dışı benzerlikler gösteriyorlar ki. Örneğin farklı kültürlerden gelen bu anlatımların hepsinde, Dünya'nın yedi tane yanan güneş tarafından tehdit edildiği ve akabinde Tufan ve diğer felaketlerle yeryüzünün alt üst olmasının tanımlamaları yer alıyor." 


Tollmann'ın bulgularını prensipte, Oxford Üniversitesinde astrofizikçi olan Victor Clube da destekliyor. Yirmi yıldır kuyruklu yıldızlar; onların uzayda izlediği yollar ve Dünya ile bu yolların kesişmesi üzerinde araştırma yapan Victor Clube, Dünya tarihindeki pek çok olayın nedenin "kuyruklu yıldız çarpmaları" olduğu gerçeğine ışık tutuyor. 


Diğer taraftan, ağaç halkalarını inceleyen ünlü uzman Mike Baillie, araştırmalarını mitoloji ile de destekliyor. Ağaçların yıllık büyüme modellerinden elde edilen 5000 yıllık sürekli ve küresel kayıtlar, dünya çapında 5 büyük çevresel şoku açığa çıkarıyor. Baillie'nin vardığı sonuç, bu beş felaket insanlar için "karanlık çağlar"ın başladığı tarihlere denk düşüyordu. 
Aslında bu bir tesadüf değildir, çünkü felaketlerin beşini de kuyruklu yıldız 

çarpmaları tetiklemişti. Baillie'ye göre; insan medeniyetinin ilerleyişini ınkıtaya uğratan en önemli sebep görmemezlikten gelinmektedir. 200 yıllık bilimsel kayıtların verdiği mesaj; insanoğlunun, tepesinde dolaşan ve tarih boyunca tehdit oluşturan kuyruklu yıldız saldırılarına kör olmasıdır. 


Baillie'ye göre Tunguska'ya düşen kuyruklu yıldızın büyüklüğüne yakın büyüklükte 

olan kuyruklu yıldız saldırıları, 20 megatonluk patlamalara sebep 

olarak; depremleri, tsunamileri, volkanik patlamaları ve okyanus tabanından gaz çıkışlarını tetiklemiştir. 


o) Buzul Çağının Sonu ve Volkanik Aktiviteler 


(1) Son 400.000 yılın iklim kayıtlarını içeren buzul örneklerinden, 70.000-90.000 yıl süren buzul çağlarını, 10.000-30.000 yıl süren buzularası çağların izlediğini görmek mümkündür. 


(2) Buzul çağları, sırasında azalan sıcaklıklara paralel olarak kutuplarda yer alan buzullar, alanlarını genişletmiş, Kuzey Yarımküre'de yer yer 40 derece enlemine kadar yayılmışlardır. 


(3) Karalar üzerinde 50-60 milyon km'ü bulan buzul örtülerinin oluşumu, deniz seviyesinin 120-140 metre düşmesine yol açmıştır. 


(4) Deniz seviyesinin düştüğü buzul çağlarında, kıtalar arasında oluşan kara köprüleri, insanların, hayvanların ve bitkilerin göçler yoluyla Dünya'ya yayılmasını kolaylaştırmıştır. 
Örneğin günümüzden 25-20 bin yıl önce buzul çağı sırasında Asya ve Kuzey Amerika(Alaska) arasında oluşan kara köprüsü, insanların Amerika kıtasına yerleşmesine imkan hazırlamıştır. 


(5) İklim Bilimci Dr. Peter Huybers, Science dergisinde 2009 yılında yayınlanan makalesinde: Yaklaşık 12.000 yıl önce son buzul çağının sona ermesindeki en önemli faktörün, volkanik aktivitelerdeki dramatik artış olduğunu ifade etmiştir. Volkanik patlamaların, bir sera gazı olan karbondioksitin(CO>) yer atmosferinde artmasına sebep olduğunu, bunun ise sonuçta Dünya'nın daha fazla ısınması anlamına geldiğini belirtiyor. 


Grönland'da gerçekleştirilen araştırma projesine göre buz çağı, tam olarak 11.711 yıl önce son bulmuş ve dünya insan toplumunun yaşamasına müsait hale gelmiştir. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kopenhag Üniversitesi Buz ve İklim Merkezi araştırmacılarından Jörgen Peder Steffensen, şunları söylüyor: 

"Buz katmanlarından aldığımız numuneler vasıtasıyla elde ettiğimiz detaylı bulgulara 

göre; buzul çağının sona ermesi ve ılıman iklime geçilmesi, bir düğmeye basılmış gibi oldukça hızlı gerçekleşmiştir." 


(6) Kutuplarda bulunan "volkan külleri"nin 10.000- 14.000 yıllık olduğu tespit edilmiştir. 
Bu aralığın ortalaması(12.000 yıl) ve Grönland'da yapılan araştırma sonucu ortaya çıkan 11.711 yılı, Nuh Tufanı'nın gerçekçi tahminlerini vermektedir. 


5) Mitolojik Deliller Paketinde Ne Var? 


Dünya'nın her yerinde, tüm büyük-küçük topluluklarda "küresel su baskını"; Tufan mitolojileri anlatıla gelmiş; daha sonra da bu hikayeler yazılı hale getirilmiştir. Küresel tufan mitolojileri, "Dev mitolojileri"nden daha yaygındır ve ortak paydası daha fazladır. Tufan mitolojilerinin, en yaygın ortak özellikleri; 

a) Şiddetli doğal felaketlerle yeryüzünün adeta alt-üst olması 

b) Canlıların-insanoğlunun yaygın helakı 

c) Yeryüzünün sularla kaplanması 


d) İsmi, toplumdan topluma değişen bir kişinin(Nuh'un) ve yakınlarının gemiyle kurtulmasıdır. 


Biz burada hiçbir mitolojik anlatıma yer vermeyeceğiz, ancak Tufan'ı en güzel şekilde tanımlayan Altay Türklerinin, Tufan efsanesinden bir bölümünü örnek olmak üzere aşağıda sunuyoruz: 

"Yeryüzünü sisler kapladı. Dünya korkunç bir karanlığa gömüldü. Yerin altından, ırmaklardan, denizlerden sular fışkırdı. Gökten sağanaklar boşandı. 

Yedi gün deprem oldu. 

Yedi gün dağlar ateş püskürdü. 

Yedi gün yağmur yağdı. 

Yedi gün fırtına oldu ve dolu yağdı. 

Yedi gün kar yağdı. 

Bundan sonra müthiş soğuk oldu..." 


Genellikle Mitolojik anlatımlar, o toplumların din anlayışına-çok tanrıcılık anlayışına göre çeşitlenmekte; "uydurma mitik-ezoterik hikayeler"le süslenmektedir. Burada üzerinde durmamız gereken bir soru; "mademki küresel bir helak oldu, bu olay, Nuh'tan sonra gelen toplumlara, kim yahut kimler tarafından aktarıldı" sorusudur. Bu soruyu şöyle cevaplandırabiliriz: 


a) Birincisi, Nuh'la birlikte kurtulanların ve Nuh'un oğulları; Sam, Ham ve Yafes'in nesilleri, elbette bu ibretli olayı, devamlı hatırlamışlar ve kulaklara küpe olsun diye sürekli anlatmışlardır. Nitekim Kur'an şöyle der: 


O zaman ki su taştı, Biz sizi akan bir gemide taşıdık. 
Öyle ki onu, sizin için bir hatırlatma, kulaklarda bir dinleme- belleme kılalım diye. 


HAKKA(69)/11-12) 


Başlangıçtaki bu anlatımlar Hakk'a uygun olduğu halde zamanla toplum Hak'tan(İslam'dan) sapıp "şirk"in, cin-şeytanların kontrollerine girdikçe "çok tanrıcılık hikayeleri"ne dönüşmüştür. 


b) İkincisi "Tufan artığı topluluklar"ın gördüklerini ve yaşadıklarını nesillere aktarmasıdır ki; bu da gerçeğin saptırılmış hikayelerle süslenmesine gayet açıktır. Zira bu topluluklar, helak olacak kadar suçlu olmasalar da; cin-şeytanların yeryüzündeki yaygın manipülasyonuna muhatap olmuşlardır. Tufan'dan sonra da "ziyaretçileri(!)"nin sinsi aldatıcı telkinlerine açıktırlar ve olanlardan dolayı da şaşkındırlar. 


c) Üçüncüsü Tufan sonrası toplumları ziyaret(!) eden, onlara rehberlik(!) eden cin-şeytanların, bizzat "saptırılmış Tufan hikayeleri"ni, süsleyip-püsleyip insanlara aktarmalarıdır. Bu sebepledir ki İblis ve adamları, küresel Nuh Tufanı'nın yaygın temel unsurlarını inkar edememişler; ancak "Tufan'ın oluşuna, Nuh'un kurtuluşuna ve Tufan'dan sonrası"na, bir 

sürü şeytani argümanlar ilave etmişlerdir. 


Nitekim "Gılgamış destanı" Sümer-Babil tabletlerinde yer almasına; Tufan'ının gerçekliği 

konusunda önemli bir kanıt olmasına rağmen; cin-şeytanlar tarafından çarpıtılmış bir hikaye olarak ortada durmaktadır. Zira Sümerli başöğretmen Ludingirra; 5. Sümer Uruk kıralı olan Gılgamış'la ilgili kendisinin de inanmakta zorlandığı şu mitik hikayesi bizi doğrulamaktadır: 


"126 yıl krallık yapan Uruk kentinin beşinci kralı Gılgamış'tır. Onu, biraz da tanrı gibi görüyoruz. Sözde, annesi tanrıça Ninsun imiş. Bu yüzden deniyor ki; onun üçte biri insan, üçte ikisi tanrıdır." 


Çok tanrıcı Sümer toplumunun kralı Gılgamış'ın anlattığı bu mitik hikayenin kaynağı kimdir dersiniz? Toplumun tamamı uyduruk-şeytanı tanrılarla yatıp-kalkıyorsa, Gılgamış ne yapacaktır, üstelik kendisi tanrı kral(!) Peki Gılgamış, Tufan hikayesini kimden dinliyor? 
Elbette Nuh'tan(!) ve Karısı'ndan(!), peki Nuh ve Karısı öleli binlerce sene olmuş, Nuh'u 

ve Karısı'nı bu kral nasıl bulmuş? Elbette bulamaz ve bulamamıştır. O halde bu yarı cin-yarı insan, yahut belki de dev soyu kral kiminle konuşmuş? Tanrıları olan cin-şeytanlarla elbette... 
Onlardan birisi Nuh, diğeri de Karısı formuna girerek Gılgamış'la niçin konuşmasınlar ki? İşte Gılgamış destanı bu! 


Bakın Sümerli Ludingirra, bu Sümerlilerin sevgili tanrıları konusunda ne diyor? Buyurun okuyun, bunların hepsi tabletlerde mevcut ve hepsi belge niteliğindedir. 


"Öykülerimizin çoğu tanrılarımızla ilgilidir. Bize göre tanrılarımız, insanlardan üstün, ölümsüzdürler; yani istediklerini yapabilirler; fakat yine de insanlar gibi sever, sevilir, acı çeker, yaralanır, hastalanır, kızar, öç alır, hatta kendileri tarafından iyi sayılmayan suçları işlerler." 


Sonuç olarak tabletlerde yer alan Tufan, gerçek, ancak onun dışındaki hikayelerin kaynağında şeytani çarpıtmalar var ve mitolojilerin tamamı böyle... Bir tarafta inkar edilemez gerçekler, diğer tarafta süslü şeytani yalanlar... Bugün birilerinin işine geliyor, doğruları, bu tarihişeytani mitik yalanlarla süsleyerek kitaplar yazıyor ve beyinler yıkıyorlar. Çağdaş İblis manipülasyonları ve operasyonları bugün de en akıl almaz boyutlarda devam ediyor. 


"Küresel Tufan'"'ın "Su Seviyesi": Ortalama 2000 Metredir 


Nuh Tufanı'nın küresel çapta bir tufan olduğu; yeryüzünün tamamen sularla kaplandığı yukarıdan beri ortaya koyduğumuz kanıtlarla artık muhkem-kesin bir durumdur. Kaldı ki bizim için sadece Kur'an'ın, evrensel Tufan'a işaret eden ifadeleri yeterlidir. Araştırmamızın bu noktasında ikinci ve önemli bir tartışma konusu olan "küresel su seviyesi ve kaynakları" üzerinde duracağız. 


Tufan, basit bölgesel bir taşkın olmadığına göre; su seviyesi, Ağrı dağını mı aştı, yahut Dünya'nın en yüksek dağlarını mı aştı, yoksa ortalama bir yükseklikteki; yani 2000 metre yüksekliğindeki dağları mı aştı? Bizim bu konuyla ilgili olarak tezimiz şudur: 


Küresel Tufan'ın su seviyesi, 2000 metre civarındadır ve bu su hacminin 

kaynakları, Yeryüzü'nün Manto tabakasında ve kuyruklu yıldızlarda fazlasıyla mevcuttur. 
"Küresel çapta bu kadar su Dünya'da yoktur" diyenler yanılmaktadır. Öngördüğümüz bu "su seviyesi"nin kanıtları bizce şunlardır: 


1) Gemi, Cudi dağına oturduğuna göre; su seviyesi Cudi'nin yüksekliği civarındadır 

ve Cudi dağının yüksekliği ortalama 1800-2000 metredir. Nuh'un gemisi, şayet Cudi dağına oturmuşsa; bu "su seviyesi" anlamlı ve tutarlıdır. Gemi'nin, Cudi'de olduğu ise yine bize göre kesindir ve kanıtları aşağıda sunulacaktır. 


2) Tora(Bereşit) 7/17'de; "Tufan, yeryüzü üzerinde 40 gün süreyle devam etti." ifadesi 


geçmektedir. İnternetten bir tarama yaparsanız; Dünya'da tespit edilmiş maksimum yağmur yüksekliğinin; 04/07/1956 tarihinde ABD'de düz bir alanda 1 saatte 1,87 metre olduğunu görürsünüz. Yerden fışkıran suları da dikkate alarak, bu bir saatlik su seviyesini yaklaşık olarak 2 metre alabiliriz. Bundan sonra da basit bir orantıyla; 1 saatte 2 metreyi bulan su seviyesi, 40 günde ne olur sorusuna dönüşür. Bu basit orantının sonucu oldukça anlamlıdır ve şudur: 1920 metre. 


Bu kabaca ve yaklaşık bir hesap olduğu halde önemli bir kanıtı teşkil ettiği açıktır. 

Ayrıca Gemi'nin, Cudi'de bulunduğunu tahmin ettiğimiz yerin yüksekliğiyle de anlamlı bir örtüşme söz konusudur. İleride bu konu geniş bir şekilde ele alınacaktır. Ancak şu kadarını 
söyleyelim ki Gemi'nin saklı olduğunu tahmin ettiğimiz "yerin-oluşumun" alt seviyesi; 1800 
metre, üst seviyesi; 1860 metre yüksekliğindedir. Dolayısıyla 1920 metre yüksekliğindeki "su seviyesi" oldukça tutarlıdır. 


3) Nuh Tufanı'nın, küresel bir tufan olduğunun kanıtları yukarıda ortaya konmuştur. Tufan, küresel olmakla beraber Nuh'un, Kur'an'da; NUH(71)/26-27'deki duasında; "Rabb'im Arz'da kafir diyarı(yurt-ülke) bırakma" ifadesi; "toplum merkezleri ve yurtlarının helak olacağı; ancak yükseklerde yaşayan küçük toplulukların kalabileceği" görüşümüzü teyit etmektedir. 
Yani yok oluş küreseldir, ancak yaşam bakımından mutlak yok oluş söz konusu değildir. 


Bugün Dünya üzerindeki yaşam alanları; toplum merkezleri, ortalama 1800-2000 metre yüksekliklere kadar çıkar. Bu seviyeden daha yüksek dağlarda- yaylalarda ise yaşam 
sınırlıdır ve belli mevsimlerde, geçici yayla yaşamları söz konusudur. Genelde, 2000 
metreden daha yüksek plato ve dağlarda; dünya genelinde istisna sayılabilecek küçük topluluklar yaşamaktadır. Tufan'da da böyle topluluklar, Tufan'dan kurtulmuş topluluklardır. 
Nitekim "İNSANLIK TARİHİ, MU-ATLANTİS VE "YE'CUC-ME'CUC"" 

yazımızda Zülkarneyn'in böyle "artık toplulukları" ziyaret ettiğini açıklamıştık. Sonuç; Yeryüzü'nün, yaşamın yaygın olduğu ve merkezileştiği ortalama 2000 metre yüksekliğine kadar "su seviyesi" çıkmış ve böylece küresel yok oluş gerçekleşmiştir. Bu gerçek de 

yine Tufan su seviyesi konusunda önemli bir argüman olarak önümüzde durmaktadır. 


"Küresel Tufan"ın "Su Kaynakları" 


Su akışkan olduğu için yeryüzündeki seviyesinin 2000 metreye çıkması; o yükseklik altında ne kadar toplum merkezi varsa hepsinin yok olması demektir. Bunu, bugün de Dünya'nın her yerinde su seviyesinin aynı olmasından anlayabiliriz. Sonuç bugün sıfır(0) seviyesinde olan "yeryüzü su seviyesi", Tufan sırasında 2000 metre civarına yükselmiş demektir. 


Dünya aslında elipsoit şeklindedir. Ancak küreselliğe çok yakın olduğundan (eksentrisitesi: 0,017) küre olarak alabiliriz. Bu durumda Dünya'nın ortalama yarıçapı 6371 km'dir. Buradan hareketle Dünya'nın hacmini; 1,0832x10'? km? olarak bulabiliriz. Suların şu anki seviyesinden, 2000 metreye yükselebilmesi için ihtiyaç duyulan "toplam suyun hacmi"ni hesaplarken; ilk önce suyun yükseldikçe içine alacağı "karaların su hacmine olan katkısını hesaba katmalıyız. Bu durumda ihtiyaç duyulan su miktarı, yaklaşık 10? kmötür. Dünya'da karaların ortalama yüksekliği 840 metredir. Ve kıtalar, Dünya yüzeyinin 9040'ını 

kaplar. Karalar içinde kalan göller ve nehirler bu suya dahil değildir. Buradan hareketle, suyun 2000 metre yükselmesi durumunda; en azından ortalama 400 metre yüksekliğinde olan kara, suyun altında hacim kaplar. Bu kara hacmini de hesaba katarak; 2000 metrelik bir tufan için ihtiyaç duyulan su miktarını; 9,4 x 108 km” olarak hesaplarız. Bu da yaklaşık olarak 9,4 x 10“İton su demektir. 


O halde bu su nereden geldi ve nereye çekilerek yeryüzündeki yaşam normalleşti? Asıl cevap verilmesi gereken can alıcı soru budur. Su ister kuyruklu yıldızlar yoluyla, ister yerden fışkırarak, ister volkanik faaliyetler yoluyla ortaya çıksın ve Tufan'a sebep olsun; bu su geri uzaya kaçamayacağına göre; Dünya'nın bir yerlerinde hala saklı olmalıdır. 


Tufan'ın Suyu Nerede Saklı? 

Bilim adamlarının tespitlerine göre; Dünya'daki toplam su miktarı 1,4 x 10!8 tondur. Toplam su derken, bunun içinde denizler ve okyanuslar, nehirler, göller, havadaki su buharı, yeraltı suları, kutup ve dağ buzullarının tamamı dahildir. Bu miktar, aynı zamanda Dünya kütlesinin %0,023'ü demektir. Bu suyun 9096,5'lik kısmı, denizler ve okyanuslardaki sudur. 

Yani okyanuslar ve denizler hariç yeraltı su kaynakları ve Dünya yüzeyindeki toplam su miktarı; 4,9 x 10!“ ton kadardır. Bu miktar her ne kadar yeterli gibi gözükse de Tufan için gerekli suyun; yani 9,4 x 10" tonun yaklaşık 1/20'sine tekabül eder. O halde Küresel Tufan'a sebep olan bu suyun kaynağı nerede? İşte küresel çapta 2000 metreye çıkan suyun kaynağı: 


Denildi ki: "Ey Arz(Yer), suyunu yut ve ey Sema(Gök), sen de (suyunu) tut!" 
Su çekildi, emir kaza edildi(yerine geldi). (Gemi de) Cudi (Dağı) üstüne oturdu. Ve zalimler kavmine de; 'uzak olsun' denildi. 


IHUD(11)/ 44] 


Tevrat(Tora) suların kaynaklarını, Kur'an'a uygun anlatıyor, "derinlerin kaynakları" derken kapalı olarak Manto'ya atıf yapıyor: 


Derinliklerin kaynaklarına ve göklerin pencerelerine set çekildi. Göklerden [yağan] yağmur 
[böylece] sona erdi. Sular yeryüzü üzerinden çekilmeye başladı ve sürekli çekilerek 150 
günün sonunda [belirgin biçimde] azaldı. 

Bereşit(Tekvin): 8/2-3 


Gök, yağmur yağdırmayı; kuyruklu yıldız, bombardımanını ve Yer, volkanik aktiviteyi durdurarak suyu kesmiş olabilir. Peki, Arz suyunu nasıl yuttu? 


Yer kabuğu yüksekliği yer yer değişse de yaklaşık 100 km aşağıda sona eriyor ve 

yerini Manto denilen 2900 km yüksekliğe sahip alt katmana bırakıyor. Manto; Üst Manto(Upper Mantle), Geçiş Bölgesi(Transition Zone) ve Alt Manto(Lower Mantle) olarak kendi içinde kısımlara ayrılıyor. Bilim adamlarının 1967 yılından beri yaptıkları araştırmalar ve elde ettikleri bulgulara göre; Manto tabakası, adeta bir "su deposu"dur. Bu konuda özellikle Joseph Smyth (Colorado Üniveristesi), Ted Ringwood (Australian National Üniveristesi), Guus Nolet (Princeton Üniveristesi), Michael Wysession (Washington Üniveristesi) ve daha bir çok ünlü bilim adamının araştırma ve tespitleri vardır. Bunlara burada yer vermemiz mümkün değildir, ancak konuyu çok güzel özetleyen "New Scientist" dergisindeki Lou Bergeron'a ait bir yazıdan ve Eiji Ohati'nin (Tohoku Üniveristesi) "Elements" dergisindeki makalesinden bazı alıntılar yapacağız: 


Şekil 1. Derin su döngüsü 


"Öncelikle derin su döngüsü"nden bahsetmek gerekir. Aynen Dünya yüzeyinden buharlaşan ve geri yağış olarak dönen su döngüsü gibi; Arz'ın(Yer'in) çok alt katmanları ile yeryüzündeki su arasında da bir döngü vardır. Bu döngü, elbette Yerkabuğu- Atmosfer arasındaki yüzeysel döngüden farklıdır. Yerkabuğunda saklı su miktarı, küresel Tufan'ı sağlamaya yetmez. Bu sözünü ettiğimiz döngü; Manto-Yeryüzü suları-okyanusları arasındaki "derin döngü"dür. 
Şekil 1'de grafikle anlatılan bu "derin döngü"yü şöyle özetleyebiliriz: 


Buna göre sürekli halde dalma bölgeleri(subduction zone) denilen yerden Dünya'nın aşağısına bol miktarda su inmektedir. Aslında bu dalma bölgeleri bildiğimiz tektonik tabakaların birbirleriyle karşılaştıkları bölgelerdir. Her yıl özellikle okyanus tabanında bulunan bu bölgelerden milyonlarca ton su, Manto'ya inmektedir. Aynı 

şekilde volkanik faaliyetlerle Manto'dan milyonlarca ton su, yeryüzüne geri dönmektedir. 


Manto'daki suyu tespit etmek aslında o kadar kolay değildir. Çünkü bugün 

insanlığın, Manto'ya ulaşması imkansızdır. Ancak bugün oradaki koşulları laboratuvar ortamında oluşturarak, yahut volkanlarla gelen maddeleri inceleyerek, yahut da sismik dalgalarını gözlemleyerek, suyun var olup olmadığı; hatta ne kadar olduğu tahmin edilebiliyor. Geçmişte bilim adamları, Manto'daki yüksek sıcaklıklar nedeniyle, orada suyun bulunmasının imkansız olduğunu sanıyorlardı. Ancak yapılan araştırmalar ve 

keşifler, Manto'da yüksek oranlarda su bulunduğunu gösterdi. 


Joseph Smyth, Manto şartlarını; 1000 °C üstü sıcaklıklar ve yüksek basıncı, laboratuvar ortamında oluşturarak suyun hem de bol miktarlarda, o şartlarda kayaların içlerinde bulunabileceğini keşfetti. Yapılan sismik dalga incelemeleri de yine Manto'da bol miktarda su bulunduğuna işaret ediyor. Çünkü sismik dalgalar, suya rastladıklarında 

yavaşlıyorlar. 2007'de, "National Geographic"te çıkan "Asya'da Devasa Yer altı Okyanusu Bulundu" haberini konuyla ilgili olanlar hatırlayacaklardır. 


Sonuç olarak "Manto'da bulunan toplam su miktarı, Dünya okyanuslarında bulunan sudan çok daha fazladır". Bu Manto'daki su miktarının tahmini rakamları; yüzeydeki okyanusların 3-4 katından 10 katına kadar değişmektedir. Bu durumda, sözünü ettiğimiz bu bilimsel araştırmalardan şu sonuçları çıkarmaktayız: 


(1) Dünya yüzeyinde bulunan su, Manto'nun derinliklerine kadar ilerleyip orada bulunabiliyor. 

(2) Manto'da bulunan su, Dünya'nın tüm okyanuslarında bulunan sudan çok daha fazladır. 
(3) Manto'daki su, volkanik faaliyetlerle ve tektonik tabakaların hareketleriyle Dünya yüzeyine çıkabiliyor. Dünya yüzeyindeki su da tekrar Manto'ya çekilebiliyor. 


Sonuç olarak 2000 metre yüksekliğine ulaşan küresel bir Tufan için gerekli olan su nerede saklıdır sorusunun cevabı; Kuyruklu yıldızlar ve Manto'dur. Ve Tufan için gerekli olan su 

miktarı ise tüm okyanuslardaki suyun yaklaşık %70'i kadardır. Bu miktar ise Manto'da var olduğu tahmin edilen toplam su miktarının yaklaşık olarak sadece onda biri(1/10) kadardır. 


İşte Küresel çapta 2000 metreye yükselen Tufan sularının kaynağı, Manto'daki bu 

sulardır. Sonuç olarak Tufan suları Arz tarafından yutularak Manto'da tekrar depolanmıştır. 
Bu suların az bir kısmı da, Karadeniz gibi tatlı su göllerini iç denize çevirerek, denizlerle birlikte su seviyelerini yükseltmeye yaramıştır. Ayrıca Tufan öncesi kuyruklu 

yıldız darbeleriyle oluşan yerkabuğundaki çöküntülerle oluşan yeni göller de az da olsa su tutmuştur. Sonuç olarak "yeryüzü-Manto su döngüsü" Sonsuz Yüce Rabb'imizin emriyle tarihsel rolünü oynamıştır. İşte tüm alemlerin, Göğün, Arz'ın ve Tufan'ın Rabb'inin bu gerçeği ifşası: 


Denildi ki: "Ey Arz(Yer), suyunu yut ve ey Sema(Gök), sen de (suyunu) tut!" 
Su çekildi, emir kaza edildi(yerine geldi). (Gemi de) Cudi (Dağı) üstüne oturdu. Ve zalimler kavmine de; 'uzak olsun' denildi. 


[HUD(11)/ 44) 
Allah, Nuh'a Diyor Ki: "Gözetimimizde Gemi Yap" 


Araştırmamızın son bölümüne; "Gemi'nin oturduğu dağ"ın keşfine gelmiş bulunuyoruz. Bu konu aslında "tartışma"ya mahal olmayacak derecede açık olmasına rağmen, Batılılarca tartışma konusu yapılmıştır. Önce Tufan başlamadan Gemi'nin yapımına bir göz atalım. 


Bizim gözetimimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Zalimler (müşrikler) konusunda, Bana hitap etme (seslenme). Muhakkak onlar, (suda) boğulacaklardır." 

(Nuh), gemiyi yaparken, kavminin ileri gelenleri, kendisine her uğradığında, onunla alay ediyorlardı. (Nuh): "Eğer bizimle alay ederseniz, biz de sizlerle alay ettiğiniz gibi, alay edeceğiz." 


IHUD(11/37-38| 

Arkasından Biz ona: "Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Ne zaman ki, Bizim emrimiz gelip de, tandır (fırın-magma) kızışınca, ona (gemiye), her (tür hayvandan) ikişer çift ile, onlardan aleyhlerine söz geçmiş (azap hak olmuş) olanlar dışında, kalan aileni de 


(gemiye) bindir. Zalimler konusunda, Bana seslenme! Muhakkak onlar, (suda) boğulacaklardır." diye vahyettik. 


(IMÜ'MİNUN(23)/27| 


Tevrat(Tora)'da Gemi yapımı şöyle ifade edilir: 


Kendine servi ağacından bir gemi yap. Gemiyi bölmelere ayır; içten ve dıştan ziftle sıva. 

Onu şu şekilde inşa edeceksin: Geminin uzunluğu 300 ama, genişliği 50 ama ve yüksekliği 30 
ama olacak. 

Gemiye [işık için] bir pencere yap. Üstteki açıklığı 1 ama [genişliğinde] olacak şekilde [eğik] olsun. Geminin kapısını da onun yanına yerleştir. [Gemiyi] Alt, ikinci ve üçüncü | güverteler olacak şekilde] yap. 

Bereşit(Tekvin): 6/14-16 


Gemi'nin boyutları Tevrat'ta (300 ama, 50 ama, 30 ama) olarak verilmiştir. Gemi'nin yapımında, tahtalar, çiviler ve zift kullanılmıştır. Gemi'nin en önemli kalıntısının da adeta "taşlaşmış ziftli tahtalar" olması beklenir. 


Yüklü Gemi Limandan Hareket Ediyor 


Ve (Nuh'u), levhalar(tahtalar) ve perçinler(çiviler) sahibi gemiyle taşıdık. 

İnkar edilen(örtülen) o kimseye (Nuh'a), bir mükafat olmak üzere; (gemi) gözlerimizin önünde akıp gitmekteydi. 

Şüphesiz Biz, bu (tufanı), bir ayet(alamet) olarak bıraktık, var mı düşünen (araştıran)? 


IKAMER(54)/13-15) 


Dedi ki (Nuh): "Ona binin. Onun yüzmesi de, demir atması(durması) da, Allah'ın adıyladır. Şüphesiz, benim Rabb'im, bağışlayandır, esirgeyendir." 


[HUD(11)/41] 


Ve de ki: "Rabb'im, beni mübarek bir menzilde(yerde), indir. Sen konuklayanların en hayırlısısın." 


[MÜMİNUN(23)/29] 


Denildi ki: "Ey Nuh, sana ve seninle birlikte olan ümmetler üzerine, Biz'den selam ve bereketlerle (gemiden) in! (Sizden türeyecek diğer kafir) ümmetleri de yararlandıracağız. 
Sonra onlara, Biz'den elim(acı) bir azap dokunacaktır." 


[HUD(11)/48] 


Sonsuz Yüce Allah'ın emriyle ve gözetiminde yapılan "tarihi Gemi", yine O'nun emir ve gözetiminde; yani "yüzmesi ve demir atması" O'nun ismiyle ve denetimiyle olmak üzere 


"mübarek bir yere", "selam ve bereket"le inmiştir. İşte o "tarihi Gemi"nin, Allah'ın izni ve onayıyla demir attığı bereketli yer, Cudi dağının üzeridir. İşte kanıtları! 


Nuh'un Gemisi Cudi'dedir: İşte Kanıtları 

a) Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağıyla Uzak-Yakın Hiçbir İlişkisi Yoktur 

Ağrı dağında Nuh'un Gemisi'ni aramak, kelimenin tam anlamıyla akla-ilme ziyan, Tevrat dahil tüm yazılı belgelere ve fiziki-coğrafi gerçeklere aykırı bir hayaldir. Batılılar ve 


Evangelikler tarafından uydurulmuş bir efsanedir. Bütün bu Ağrı'da gemi aramalar, Kur'an düşmanlığına, Ermeni yağcılığına dayalı, ümitsiz ve anlamsız şovlardan 


başkası değildir. 1948 yılından bugüne kadar Ağrı'da devam eden gemi arama maceralarından hiçbir şekilde söz etmeyeceğiz. Ancak Ağrı dağının "Nuh'un Gemisi"yle beraber zikredilemeyeceğinin delillerini kısaca özetleyeceğiz: 


(1) Nuh Tufanı'ndaki su seviyesinin 2000 metre civarında olduğunu ve kanıtlarını yukarıda ortaya koyduk. Suların 5122 metrenin üzerine çıkması imkansızdır, hayaldir. Burada 

bazı Yahudi-Hıristiyan din adamlarının, Tevrat(Bereşit): 7/19-20 ayetlerini yanlış tefsir ederek, Kur'an'ı örtmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. İşte ayetler: 


Sular yeryüzü üzerinde çok çok kabardı ve gökyüzünün tümü altındaki bütün yüksek dağlar örtüldü. 
Sular yukarıya doğru 15 ama kadar kabardı ve dağlar örtüldü. 


Burada (19) nolu Tevrat ayeti "bütün yüksek dağlar örtüldü" derken; "en yüksek dağlar" değil, "yüksek dağlar" ifade ediliyor. (20) nolu ayet ise "dağlar örtüldü" diyerek (19) nolu ayeti tefsir ediyor. Yüksek dağlar için Tevrat'ta; "kol-heharim hagevohim" kullanılıyor; İngilizce karşılığı; "the high mountains"dir, "the highest mountains" değildir. Elbette Tevrat'ın bu ayetleri de; Kur'an'a aykırı değil, paraleldir. Dünya'daki 2000 metre civarındaki dağlar, çok yaygın ve yüksek dağlardır. Buradan Ağrı ve Himalaya dağları gibi "en yüksek dağ" kategorisine girecek dağların Tufan'da aşıldığını söylemek, gerçek dışı ve masalımsıdır. Bu masılımsı ve şeytani anlatımları İblis, küresel filmcilere yaptırır. 


(2) Büyük ve Küçük Ağrı dağı volkaniktir. Büyük Ağrı 5122; Küçük Ağrı 3896 metre yüksekliğindedir. 4000 metre üstündeki yükseklikler sürekli karla ve buzla kaplıdır. Ağrı'nın kuzey tarafında doruğa yakın 10 km'yi kaplayan buzul vardır. Ve Türkiye'nin en büyük buzuludur. Büyük Ağrı'nın büyük bir bölümü ağaçsız ve çöl gibidir. Bütün bunlara rağmen Ağrı dağı civarında su sıkıntısı çekilmektedir. Değil üzerinde gemi durması, orada gemiden inenlerin yaşamlarını sürdürmesi bile olağanüstü imkansızdır. 


Cudi Dağı'nın ise tepesi, yamaçları, deresi ve çevresi, tamamen çökeltiler ile kaplıdır ve oldukça düz, ortalama yüksek bir dağdır. Yüksek tepeler bile hep kum, çakıl taşı vb. 
maddelerle örtülüdür. Bölgenin bir Tufan'a maruz kaldığı kolayca anlaşılabilir. 

Ayrıca Cudi dağı, Nuh'un yaşadığı yere oldukça yakındır. Üzeri gayet düzgün, yüksekliği başlangıç ve daha sonraki yayla yaşamı için elverişli yüksekliğe-iklime sahip; çevresi su kaynaklarıyla dolu; üzüm ve zeytin dahil her türlü ürünün yetişmesine elverişli ve Mezopotamya'nın devamı "bereketli" bir bölge. Kuzeye yelken açan Gemi'yi karşılayacak olan dağ silsilelerinin ilki ve geminin üzerine oturmasına oldukça elverişli bir dağ, Cudi dağı. 


(3) 1985 yılında Ankara'da toplanan "9. Türkiye Jeomorfoloji Kurultayı"nda MTA mühendislerinden Yılmaz Güner kurultaya sunduğu bildirisinde şunları söylüyor: "Nuh'un gemisinin demirlemesi için en uygun yer, Ağrı değil, Cudi dağıdır. Çünkü, geminin topografik nedenlerden ötürü Ağrı Dağı'na yanaşması ya da gelip oturması mümkün değildir." 


Bu görüşe aynen katılıyoruz, Nuh'un Gemisi'nin Ağrı dağına doğru yolculuk yapması ve Ağrı'ya demirlemesi, coğrafi, fiziki ve topografik gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmaz. 


b) "Ararat(Urartu)": Ağrı Dağının Değil Bir Ülkenin Adıdır 


"Ararat", "Urartu Krallığı'nın adıdır. Sümer ve Asur kaynaklarında yer alan bu ülke; "Van gölünün güneyi ile Musul'un kuzeyinde yer alan dağlık bölgedir." Bu dağlardan birisi 


de Nisir(Nesir-yardım) dağıdır ki; sonradan Guti(Cudi) imparatorluğu zamanında "Cudi" ismiyle meşhur olmuştur. Bu dağın "etekleri-çevresi ve Cizre", Gutilerin merkezidir. İşte kanıtları: 


(1) 1876'da "Londra Kraliyet Coğrafya Topluluğu'na yaptığı bir konuşmada bilim adamı Sir Henry Rawlinson, Ağrıcıları utandıracak şu konuşmayı yapar: 


"Ağrı Dağı'nın İncil'deki Ararat ile hiç bir alakası yoktur. Konuyu sorgulayan herkes, şüpheye yer vermeyecek şekilde bunu anlar. En eski zamanlardan günümüze kadar kimse o 

dağa Ararat dememiştir. İsa'dan iki bin yıl öncesine 

dayanan Asur kaynaklarında Ararat ifadesi Ninovah veya Babilonu anlatıyor, Van gölünün kuzeyini içine almıyordu ve bugünkü İran Kürdistanı'nı içeriyordu. Tufan'ın, Keldiyan efsanesine göre gemi Nizer dağına oturmuştu. Nizer dağı ise Ararat'ın merkezine çok yakın olan bugünkü Cudi dağıdır. Koroneli Musa'nın coğrafyasında da Ararat ile Kuzey 

Ermenistan arasında hiçbir bağ yoktur. Musul'un kuzey doğusundaki dağ, binlerce hacı tarafından her yıl ziyaret ediliyor, oradan tahtalar tılsım ve muska amaçlı getiriliyor ve o zaman da oraya Cudi dağı deniyordu. Bu uygulama yüzyıllarca devam etti." 


(2) "Ararat", Asurluların "Urartu ülkesi"ne verdikleri isimdir. Asur dilinde aslı "Uruatri" olan "Urartu(Urardhu)" kelimesi, İbranice Kitab-ı Mukaddes'te "Ararat" şeklinde telaffuz edilmiş ve böylece meşhur olmuştur. 

"Uruatri" kelimesi, "dağlık bölge, yüksek memleket" demektir. 


(3) Kitabı Mukaddes'te II. Krallar 19/37'de; Asur kralını öldüren oğullarının kaçtığı ülke anlatılırken aynen şu ifade geçer: "(Onlar) Ararat diyarına( yurduna) kaçtılar." İşaya37/38'de bu ifade aynen tekrarlanır. Yeremya 51/27'de ise bir yardım çağrısı olarak şunlar söylenir: "Ararat, Minni ve Aşkenaz krallıklarını, ona karşı çağırın!" 


(4) Sümerli başöğretmen Ludingirra da, yazdığı tabletlerde komşu "kent beylikler"den söz ederken şunları yazar: "7 ulu dağ aşılarak gidilen Aratta, kent imiş. Benim zamanında onun ismi ağızlarda, yahut yazılı belgelerde bulunuyor. Aratta dağlık olduğu için tahıl yetiştiremiyor. Halbuki bizim ülkemiz tahıl ülkesi." 


Sonuç olarak Cudi dağı, Ararat(Urartu) ülkesindeki dağ silsilesinden birisidir. Nuh'un Gemisi'nin, demirlemesi için Cudi dağı her bakımdan koşulları sağlayan ve alternatifi olmayan bir dağdır. Dağın tepesinden baktığınızda, Mezopotamya(Nuh'un yurdu) ayaklarınızın altına serilir, gözünüzün görebileceği yere kadar hiçbir engel yoktur. Kur'an bize açıkça geminin oturduğu yeri söyler. Tevrat ise "Gemi Ararat dağlarına oturdu" derken, kapalı olarak Cudi'yi işaret eder. Gemi'nin yeriyle ilgili adeta Kur'an nokta tayini 

yaparken, Tevrat aralık tespiti yapmaktadır. İşte gerçek kanıtlar: 


c) Kur'an ve Tevrat Ne Diyor? 
Denildi ki: "Ey Arz(Yer), suyunu yut ve ey Sema(Gök), sen de (suyunu) tut!" 
Su çekildi, emir kaza edildi(yerine geldi). (Gemi de) Cudi (dağı) üstüne oturdu. Ve zalimler 


kavmine de; "uzak olsun" denildi. 


[HUD(11)/ 44] 


Yedinci ayda, ayın 17. gününde, Gemi Ararat dağlarının üzerinde karaya oturdu. 
Bereşit(Tekvin): 8/4 


Ararat dağları, "Ararat(Urartu) ülkesi"nin dağları; yani Cudi'nin dahil olduğu dağ silsilesidir. 
Bu iki büyük dinin iki önemli Kitabı da aynı şeyi ifade etmektedir. Böylece Kur'an, Tevrat'ta kapalı olan Gemi'nin yerini, açık hale getiriyor ve son noktayı koyuyor. 


Burada Kur'an'da geçen "Cudi" isminin anlamının üzerinde durmak gerekir. Kökü "cvd-ca'de" olan kelimelerin anlam çerçevesi; iyi, yüksek, cömert, bereketli, bol 

vermek, yağmurludur. Cevdet, tecvit, ecat, icat kelimeleri de bu kökten türemiştir. Kur'an'da; "estevet ala El-Cudiyyi"(Gemi Cudi'nin üzerine oturdu(yerleşti)) şeklinde 

geçmiştir. Cudi ismi, El-Cudi şeklinde belirlilik takısı almıştır ki; herhangi bir dağ değil, belirli-bilinen bir dağ anlamına gelmektedir. 


Botan'dan, Basra'ya kadar Akad, Ellam Sümer devletlerini yüz yıl kendi hakimiyetleri altında tutan Gutiler, Nemrut(Naram-sin)'in hakimiyetine de son vermişlerdir. Guti imparatorluğunun gücü-şöhreti artınca; dağın adı da Guti-Gudi(Cudi) olarak meşhur olmuştur. Daha 

sonra Asurlular, Cudi dağının ismini; Nisir-Nesir yapmışlardır, ancak Cudi ismi dağın etrafındaki topluluklar tarafından daha çok kabul görmüş ve yaygınlaşmıştır. 


Yine Nuh'un, Gemisi'nin "mübarek bir yer"e inmesini Rabb'inden istemesi; "Cudi" ismiyle tamamen örtüşmektedir. Çünkü "Cudi"nin bir anlamının da "mübarek-bereketli yer" olduğunu 


yukarıda açıklamıştık. İşte bu anlamla örtüşen Nuh'un duası: 


Ve de ki: "Rabb'im, beni mübarek bir menzilde(yerde), indir. Sen konuklayanların en hayırlısısın." 


[MÜ'MİNUN(23)/29] 


d) Arkeolojik Kanıtlar 


şi 
> 2A 2» 7S 
— 


Dr. Bender'in, Cudi'nin üzerinde 1953'te kazı yaparken çekilmiş bir resmi. Aşağıda Google earth görüntüsünde yeri belirtilmiştir. 


| Dr. Bender'in kazı yaparak "ziftli tahta"yı bulduğu yer-kazılmış ] 
çukur farkediliyor. Muhtemel "Gemi oluşumu"nun hemen yanında. 


“Cudi'de 1953'te Dr. Bender’in bulduğu ve yaşını hesaplattığı gemiye ait "ziftli tahta". | 
] 


Ağrı dağında olmayan gemiyi aramak yerine, Cudi dağında araştırma yapılsaydı, açıktır ki çoktan Nuh'un gemisine ulaşılmış olacaktı. İslam etiketli toplumlar ise Hak dinlerinin; ellerindeki Kutsal Kitaplarının nasıl kıymetini bilmiyorlar ve ondan hicret ediyorlarsa; aynı şekilde "İslam arkeolojisi" diye bir ilim dalını tanımıyorlar. Bu bilim dalı, Batılı bilim insanlarının insafına terkedilmiştir ve İslam açısından acınacak bir durumdur... 

Ellerinde şirk bulaşmamış Hak Vahiy Kur'an ve insanlık tarihinin özeti onda, ancak kalpler ve şuurlar, "şirk ve dünya bataklığı"nda yüzüyor. Maalesef İslam adına yapılması gereken sayısız arkeolojik çalışmalardan birisi de Nuh'un Gemisi'nin keşfi değil mi? Bu acı tarihi gerçeğin altını çizdikten sonra biz bugünün gerçeğine dönelim. 


Cudi Dağı ile ilgili ilk araştırma haberi 31 Ağustos 1949'da "France Soir" gazetesinde yayınlanır. Bu haberde bir Fransız keşif grubunun, Ağrı yerine Cudi dağına çıktığı; 150 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde ve 15 metre yüksekliğinde dev bir gemi kalıntısı bulunduğu ifade edilir. Bu boyutlar, Tevrat'taki geminin boyutlarına uygundur. 


İkinci en önemli olay ise Prof. Dr. Friedrich Bender'in, Cudi dağı üzerinde yaptığı mini bir arkeolojik kazıdır. Dr. Friedrich Bender, Almanya Hannover yer Araştırmaları Merkezi Yöneticiliği yapmış bir bilim adamıdır. 1949'da doktorasını Heidelberg Üniversitesinden 


yapan Bender, Avrupa'nın meşhur jeologlarındandır. Dr Bender'in, Hannover'daki Federal Institute for Geosciences and Natural Resources'da çalışırken yayınlamış olduğu makalenin özeti şudur: 


1953 yılında, Prof. Dr. Friedrich Bender, Güney Doğu Anadolu'ya yaptığı bir ziyaret ve 
bir Hoca ile Nuh Gemisi konusunda yaptığı konuşmadan çok etkilenir. Hoca, 

kendisine, Gemi'nin Cudi dağının tepesinde olduğunu ve kalıntılarının bulunabileceğini söyler. Dr Bender, Kürt rehberler eşliğinde Cudi dağına çıkar. Rehberler onu, geminin bulunduğu tepeye götürürler. 2000 metre yükseklikte bir cami ve taşlardan yapılmış bir kulübe gördüğünü de makalesinde zikreder. Daha sonra Dr. Bender, bu tepede kazı yapıp toprağın 1 metre altında; "zift ile kaplı bir tahta" bulur ve bu "tahtayı ve yerini", "Wissenschaft und Technik" adlı bir dergide yayınladığı makalesinde şöyle tarif eder: "Tahta kalıntıları, Cudi dağının yukarı güney yamacında bir açıklıkta bulundu. Burası, bir Kürt köyü olan Kerichulya'yanın(Karacaköy'ün) kuzey-doğusunda, 3 km metre mesafede ve yaklaşık 1700 metre yükseklikte bir yerdir. Tahta parçasını ve üstündeki zifti, test için Hannover'daki Yer Bilimleri Ofisi'ne götürdüm. Tahtanın teorik yaşı; 6635 +/- 

280 çıktı. Ziftin yaşı ise 50.000 yılından fazla çıktı." 


e) Tarihsel Kanıtlar 


(1) Sümer-Akad, Kildani Kaynakları 

Uruk kralı Gılgamış: 1899 yılında Britis Museum'da yapılan çalışmalar neticesinde Sümer çivi yazı çözülünce Gılgamış destanı bulundu. Bu destanda Nuh tufanı ve geminin durduğu yer anlatılmakta ve şöyle denmektedir: 

"Gemi Nisir dağına oturdu. Nisir dağı gemiyi tuttu, gemi devrilmedi." Nisir(Nesir-yardım) dağının, arkeolojik kaynaklarda Dicle-Zap suyu arasında bulunduğu ve Cudi olduğu ifade edilir. Bir başka tablette de "Gemi, Nisir su kaynaklarına gitti" ifadesi yer alır ki; Cudi dağının eteklerindeki su kaynaklarına atıftır. 


Berossus: Bir Kildani büyücü, rahip ve tarihçi. İÖ 3. yy.da Berossus, Babil tufanının bir başka versiyonunu rivayet eder. Bu rivayete göre gemi, Urartu(Ararat)'da karaya oturmuştur ve geminin bazı parçaları, hala Urartu'daki Gordyaeans dağlarındadır. Berossus, anlatımına şöyle devam eder: "Bazıları, gemiyi kazıyarak zift aldılar ve bunu tılsım yapmada 

kullandılar." Berossus'a göre, Cudi dağı, hem Gordyacan dağlarında hem de antik Ermenistan (Urartu) sınırındadır. 


(2) Hristiyan Kaynakları 
Eusebius: İS 3. yy.da yaşayan ilk kiliselerin pederlerinden biridir. Gemi'nin küçük bir parçasının, kendi zamanında Gardian(Cudi) dağlarında olduğunu söyler. 


The Pershitta: Suriyeli Hıristiyanların kullandıkları İncil'dir. Bu İncil'de; Tekvin 8/14'te, Nuh'un gemisinin, karaya oturduğu yerin, Ouardu(Cudi) dağı olduğu yazılıdır. 


Bizans'ın Fautusu: Fautus, İS 4. yy.da yaşayan bir tarihçidir. Bir ermeni tarihçisi olarak bilinmesine rağmen, aslı Yunanlıdır. Orjinal çalışmaları kaybolmuştur. Ancak, çalışmasının tercümeleri günümüze kadar ulaşmıştır. Notlarından birinde, Nusaybinli keşiş St. 

Jakop'tan bahseder. St. Jacop, ALLAH'tan kendisine Nuh'un gemisini göstermesini 

istemiş, ALLAH da, bir melek vasıtasıyla, geminin tahtalarından küçük bir parça göstermiştir. Fautus, bu olayın Cudi dağında gerçekleştiğini yazar. Zaten Nusaybin, Cudi 


dağına 70 mil mesafede bir kasabadır. İS 10. yy.a kadar tüm Ermeni kaynakları, Nuh'un gemisinin Ermenistan'ın güneyinde bir yerde olduğunu söylerler. 


Epiphanius: Selanik patriğidir ve İS 4. yy.da yaşamış, din düşmanlarına karşı oldukça etkili olmuştur. Gemi'nin, Gordian(Cudi) dağlarında olduğunu belirtmiştir. Ve birinin dikkatli incelemesi halinde Nuh'un Sunağı'nı görebileceğini eklemiştir. 


Cudi'nin yaklaşık olarak 2000 metre yükseklikteki bir tepesinde yapılmış olan gemi şeklindeki manastırın yönü, kuzeyi 
göstermektedir. Manastır, Gemi'nin oturduğu yere yaklaşık 750 
metre mesafededir. 


Eutychius: İS 9. yy.da yaşamış İskenderiye patriğidir. Şöyle demiştir: "Gemi, Ararat dağlarına oturmuştu. O dağ da Musul'un yanındaki, Cebel Cudi'dir. Musul, Antik Ninova'nın yanında bir şehirdir ve Cudi dağının 80 mil güneyindedir. 


Nestorian Prens Nuri: Nuh'un gemisinin, Cudi dağının güney bölgesinde bir taş yapı olarak tespit eder. Onun Hindistan'dan gelip, Nestorian kilisesinin lideri olarak, bu dağın 

doğusunda Nestorian merkezi kurması ilginç bir durumdur. Nestorianların bir zamanlar, dağın zirvesinde "Geminin Manastırı" denen manastırları vardı, yıldırımla yok oldu. 


(3) İslami Kaynaklar 
Kur'an: "... Gemi, Cudi üzerine oturdu..." (HUD(11)/44| 


İslam bilginleri: Cudi dağı hakkında birbirine yakın görüşler ileri sürmüşlerdir. Beyzavi'ye göre "Cudi dağı, Cezire'dedir." Katade; "Allah, Nuh'un gemisini Cezire topraklarında Cudi üzerine bir ibret ve alamet olmak üzere bıraktı ki; ümmetinin ileri gelenleri onu görsünler." 
demiştir. Mücahid, Cudi'nin Cezire'de bir dağ olduğunu söyler. Elmalı; "Cudi engince bir dağdır, Musul da Cezire de veya Amid'dedir" der. Feyruz ise "Cudi Dağı Musul topraklarındaki Nusaybin dağıdır." der. İbn Kesir, "bu dağ Cudi'dir" der. Abdullah Yusuf Ali ise şöyle der: "Cudi, Cezire-i İbn Ömer karşısında olan dağdır." Modern İslam Ansiklopedisi, Cudi dağını referans gösterir. 


Al-Masudi: İS 10. yy.da yaşamıştır. Cudi, Tigris'e(Dicle'ye), 8 fersah uzaklıktadır. 8 fersah, 25-30 mil karşılığıdır. Bu mesafe ölçülünce sizi tam olarak Cudi dağına götürür demiştir. 


İbn Haukal: İS 10. yy.da yaşamıştır. Cudi'nin Nusaybin kasabasının yanında olduğunu belirtmiştir. 


İbn AL-Mid: İS 13. yy.da yaşamıştır. 7. yy.da imparator olan Herakliyus'un bölgeyi görmek için, Cudi dağına tırmanmak istediğini yazmıştır. 


Zakariya Bin Muhammed al- Kazwine: İS 13. yy.da yaşamış bir Müslüman coğrafyacıdır. 
Gemi'nin tahtaları kullanılarak bir manastır inşa edildiğini kaydetmiştir. 


(4) Yahudi Kaynakları 

Samiri Tevrat'ı: Samirilerin kabul ettiği, Tevrat'ın sadece ilk beş kitabından oluşan bu metne göre, Nuh'un gemisi, Kuzey Asur bölgesinde bulunan Kürt(Cudi) dağlarında karaya oturmuştur. 


Targum: Targum metinleri, Yahudiler Babil'deki ilk sürgünden 

döndüklerinde, Aramice yazılmış metinlerdir. 3 Targum vardır: Onkelos, Neofiti ve Pseudo Jonatan. Bunların üçü de geminin karaya oturma yerini, Ouardu dağları(Kürt dağları) olarak belirtir. 


Josephus: İS 1. yy.da yaşamış, Roma imparatorluğuna sadık bir Yahudi tarihçidir. Gerçek bir entellektüeldir ve Pavlos ile de çağdaştır. Roma imparatorluğunun resmi tarihçisi olduğu için, zamanının tüm kütüphane ve arşivlerine rahatça ulaşabiliyordu. Josephus kitaplarında Nuh'un gemisinden 3 yerde bahsetmiştir ve Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yeri, kesinlikle Cudi dağı olarak belirtmiştir. 


Benjamin of Tudela: İS 12. yy.da yaşamıştır. Seyahat ettiğinde şöyle yazmıştır. Nuh'un gemisinin kalıntıları, Cezire bin Ömer'e 2 günlük mesafede bulunan Tigris(Dicle)'deki Ararat dağındadır. Ömer bin El Hattab, Gemi'yi zirveden aldı ve ondan cami yaptırdı. 

Yukarıdaki Yahudi kaynaklarındaki ifadede "Cudi" dağına, "Ararat" denmesi ilginçtir. 


f) "Bölgenin ve Halkı'nın Hafızası 


(1) İlkçağlardan bugüne kadar Cudi dağı; Novakin, Hılgırt, Gudi(Cudi), Nisir(Misir) adlarıyla anılmıştır. Şu anda Hılgirt adı Kuzey Irak'ta bulunan Kürtler tarafından Cudi için kullanılmaktadır. Geminin durduğu yerde Cebrail kapısı vardır. 


(2) MÖ: 4000 yıllarına kadar uzanan Gudi(Guti) imparatorluğu Cizre-Silopi arasında, Cudi dağı eteğinde Bajarkard diye adlandırılan başkentlerini kurmuşlardır. Böylece Botan'dan Basra'ya kadar Akkdad, Ellam, Sumer devletlerini yüz yıl kendi hakimiyetleri altında tutmuşlardır. Gudilerin ünü dağı aşmış olduğundan dolayı dağın Nuvakin-Hılgirt adlarının yerine, Gudi(Cudi) adı kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Gudi imparatorluğunun çöküşünden sonra, yani MÖ 1395 yıllarında Asurlular Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hükümran olmuşlardır. 


(3) Asurlular, Gudi adını yasaklayıp, Asurca bir kelime olan Missir(Nissir) adını kullanmışlardır. Asur kralları, Tufan olayına çok önem verdiklerinden Cudi dağının "Çeko tepesi"nde aşağıdan doruğa doğru 6 değişik noktada Kral Sanherib'in kabartma heykellerini yapmışlardır. Bu heykellerde kral, şehadet parmağı ile geminin durduğu yeri göstermektedir. Bir Assurolug ve araştırmacı olan Layard King, 1904 yılında Cudi dağının üzerinde Tufan ile ilgili Asur Kralı Sanherib'in heykellerini ve Nuh'un gemisi ile ilgili tarihi eserleri tesbit ettiğini söylemiştir. 


(4) Nuh'un oğlu Yafes'in, Cizre'de eski bir köprüye adı verilmiştir. Yafes Köprüsü, bugün Suriye topraklarındadır. 


(5) Nuh, Guti yazıtlarına göre önce dağın zirvesinde kendine bir ev yaptı. Bu evin temelleri hala mevcuttur. Kış aylarında ise sıcak olan Rayat bölgesinde yaşadı. Rayat; Cizre'den, Zaho'ya kadar olan dağın güney eteklerindeki düz ovadır. 


(6) Gudi imparatorluğu döneminde, Nuh'un gemisine atfen Cizre surları gemi şeklinde yapılmıştır. Geminin sivri ucu kuzeye, yuvarlak tekne kısmı güneye bakar şekilde inşa edilmiştir. Gemi'nin sağ küreklerine Tor kapısı, sol küreklerine Deşt kapısı yerleştirilerek gemi gösterilmiştir. 


Cizre'de müzede bulunan Nuh'un Mihrab taşı( Kıbleteyn taşı); Kudüs'ü ve Mekke'yi göstermektedir. 


(7) Cizre'de Nuh Peygamber'in türbesi ve onun adını alan bir cami bulunmaktadır. 
Araştırmacı-yazar Abdullah Yaşin, kişisel çabalarıyla çevreden topladığı eserlerle Cizre'de bir "müze" kurmuştur. Bu müzede "Tufan"la ilgili olduğu ifade edilen eserler bulunmaktadır. Bu eserlerden birisi de Nuh'un "kıbleteyn taşı" yahut diğer adıyla "mihrap taşı"dır. Bu taş iki kıbleyi göstermektedir: Mekke-Kabe ve Kudüs. 


(8) "Şırnak" ili tarihsel olarak çok eski bir geçmişe sahiptir. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığı "Seyahatname" ve tarihi rivayetlere göre Cizre, Tufan'dan sonra ikinci kez Nuh ve oğulları tarafından inşa edilirken Cizre'nin sıcağından korunmak için, Şırnak yazlık ve yaylak olarak inşa edilmiştir. Şırnak, Nuh'un Gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen Cudi dağının kuzeyinde Şehr-i Nuh -Şehri-Noah(k) adıyla kurulduğu daha sonra da bu ismin ŞerNok-ŞırNak'a dönüştüğü söylenmektedir. 


(9) Musul'un kuzey doğusundaki Cudi dağı, özellikle eski zamanlardan beri binlerce hacı tarafından her yıl ziyaret edilmekte, orada bulunan ziftli tahta parçaları, tılsım ve muska amaçlı kullanılmaktaydı. Bugün Cudi dağının tüm çevresindeki yerleşim yerlerinde ve bölge halkının hafızalarında Nuh Tufanı ve Nuhoğulları konusunda hikaye ve anlatımlar önemli bir yer tutmaktadır. Çok eski tarihlerden beri Cudi civarında, her yıl dışarıdan gelenler ve bölge 


halkı tarafından kurbanlar kesilmekte, törenler ve Nuh'un kurtuluşuyla ilgili kutlamalar düzenlenmektedir. 


Gemi, manastıra yakın, dağa çıkan patika 

yolun tepeye çıktığı yerde bulunmaktadır. 
Gemi'nin durduğu yerin google carth'den görünüşü, aşağıda elips içine alınmıştır. 


Cudi'ye güneyden çıkan patika yolun tepeye ulaştığı yerin sağındaki yapı, Tevrat'taki 
Gemi ölçülerine uygun bir oluşumdur. "Ziftli tahta" da oluşumun kenarında bulunmuştur. 
(Küçük okla gösterilen daire) 


Dr. Bender, "ziftli tahta"yı bulduğu yeri, 
Karacaköy'ün 3 km kuzeydoğusunda diye tanımlamıştır. Bu tanım yukarıda elips içine aldığımız tepeye bizi götürmektedir. 


Üstte Gemi oluşumunun yeri, Nuh'un yaptığı 
Sunak ve Cudi'nin üzerinde çanak bölge içinde ilk kurulan köy(Semanin) görülüyor. 
Google earth'dan çanak içi dikkatle incelendiğinde, yapı temellerine ait kalıntılar çok rahat görülmektedir. Gemi ile ilk yerleşim yeri arasında yaklaşık 500 metre mesafe var. 


g) Gemi'nin Yerini İfşa Eden Coğrafi Kanıtlar 


Mezopotamya'nın kuzeyinde bulunan dağ silsilelerinin önünde uzanan, üzeri ve etekleri yaşama en elverişli olan bir dağdır Cudi dağı. Eteklerinden çıkan çok sayıda su kaynakları, Dicle nehrine karışarak, onu besler. Cudi'nin üzeri yazın "yayla" görevi 

yaparken, etekleri; tarıma, bağ ve bahçe yapmaya elverişlidir. Gemi'nin dağ üzerinde "oturduğu yer"in bazı özellikleri taşıması gerekir. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz: 


(1) Gemi güneyden; Mezopotamya'dan geldi. Dağın güney tarafında; geminin önü ve arkası kuzeyi ve güneyi gösterecek şekilde oturmuş olmalı. Bu kuzey-güney doğrultusu, elbette bir sapma gösterebilir. Nitekim Cizre'deki surlar geminin yönünü çağrıştıracak şekilde yapılmıştır. 

(2) Cudi'nin özellikle Batı ve Güney tarafının sınırları-kenarları, adeta duvar gibidir. 
Gemi'nin, dağın güney kenarında müsait bir boşluğa oturmuş olması beklenir. 

(3) Gemi'nin oturduğu yer, dağdan inmeye ve çıkmaya elverişli olmalı yahut "dağa giden yol"un yakınında olmalıdır. 

(4) Gemi'nin oturduğu yer ve yakınındaki köy, dağın zirvelerinde olamaz. Nispeten dağın alçak, yahut Dağ'ın alçalan doğu tarafındadır. 

(5) Gemi'nin kapısı açıldığında hayvanların kolayca çıkacağı, dağın yamaçlarına yayılabileceği ve zaman zaman gemiyi ziyaret edebileceği bir yol bağlantısı olmalıdır. 

(6) Cudi'nin zirvelerinden birinde yapılmış olan ve sonra mescide çevrilen gemiye benzer manastır, muhtemelen geminin yerine yakındır ve yönü geminin yönüne bir işarettir. 

(7) Geminin boyutları Tevrat'ta verilmiştir. Gemi'yi içinde saklayan "doğal görünümlü oluşum"un Tevrat'taki boyutlara uygun olması gerekir ve bu boyutlar: uzunluğu; 300 ama, genişliği; 50 ama, yüksekliği; 30 ama. "1 ama", 0,48 cm alınırsa; geminin boyutları; (144 m, 
24 m, 14,4 m); 0,62 cm alınırsa boyutlar; (186 m, 31 m, 18 m), 0,70 cm alınırsa da; (210 m, 
35 m, 21m) olur. 


Nuh ve çocukları, Gemi'den indiklerinde dağın üzerinde, gemiye yakın ve soğuktanrüzgarlardan korunaklı bir çanakta Semanin(seksenler) köyünü kurdular. Sular iyice çekilinceye kadar burada yaşadılar. Burası, Gemi'ye yakın, kuzeye bakan yamacında bir "çanak bölge"dir. Sular tamamen çekilinceye kadar kalacakları bu yerin; Semanin(80'ler) köyünün şu özelliklere haiz olması gerekir: 


(1) Gemi'ye yakın olmalıdır ki Gemi'yi de, kendileri ve hayvanları için barınak ve depo olarak bir süre kullanabilsinler. Bize göre bu aradaki mesafe; 400-500 metreyi geçmez. 

(2) Evlerin yapımında, Gemi'nin tahtalarından da yararlanmışlardır. Çünkü köy evi yapabilmeleri için taş, toprak dışında tahta-ağaç da gereklidir. 

(3) Suyun kolayca çekilip-kuruması için yerleşim yeri meyilli olmalıdır ve bugün kurumuş olsa da oraya yakın pınar bulunmalıdır. 

(4) Dağ'ın rüzgarları ve soğuğu dolayısıyla "rakımı düşük ve çanak bir bölge" olmalıdır. 

(5) Bu ilk köy; Semanin, hiçbir zaman Cudi'nin eteklerinde ve yamaçlarında olamaz. Cudi'nin yamaçlarında, yahut eteklerinde ancak sular tamamen çekildikten sonra köyler kurulmuştur ki bunlar, ilk yerleşim yerleri değildir. Sonuç olarak dağda kurulan ilk köy, bu temel koşullar sağlamak zorundadır. 


Evet yukarıdan beri sıraladığımız Nuh'un gemisinin ve Semanin köyünün "Yeri"ne ait özellikler, başka ipuçları ve Google görüntüleri birleşince gerçeğe ulaşmak mümkündür. 
Nitekim, ziftli tahtayı bulan Dr. Bender; "Cudi'nin güneyinde ve Karaca köyünün 3 km kuzey doğusunda, yaklaşık 1700 metre yükseklikteki oluşum geminin yerini göstermektedir" diyor. 
Yine Nestoriyan Prens Nuri'nin "Dağ'ın güney bölgesinde bir taş yapı görünümü" ifadesini 


kullanıyor Gemi için... Biz de tüm bu verilerin ışığında Nuh'un gemisinin ve ilk kurduğu köyün yerini Google'dan işaretlemiş bulunmaktayız. 


Cudi'de Zeytin Ağaçları 


Nuh'un gemisi dağın üzerine geldi, geminin karaya oturmasını beklerken; suların çekilme 
durumunu anlamak için Nuh, dışarıya güvercin gönderdi, ancak güvercin boş döndü. Bir 7 
gün daha bekleyerek tekrar güvercini gönderen Nuh, güvercinin bir "zeytin dalı"yla döndüğünü gördü, işte Tevrat ifadesi: 


Güvercin akşam vakti ona geldi; ve işte - ağzında, yeni koparılmış bir zeytin dalı vardı. Noah böylece suların yeryüzü üzerinden alçaldığını anladı. 
Bereşit: 8/11 


"Zeytin" Gemi'nin oturduğu dağ için önemli bir kanıttır. Abdullah Yaşin, "Cizre Şehir Rehberi"nde şunları yazıyor: 

"Zeytin ağacı, Ağrı yöresinde kesinlikle yetişmez, ancak Cudi dağının güneyi, doğusu ve batısı zeytinliklerle doludur. Şah, Hebler, Hesena, Herbul, Gıreçulyan, Bespin 

köyleri, Cudi'nin yamaçlarında yer almaktadır ve arazilerinde bol zeytinlikler vardır. Cudi'de, yabani üzümler, armutlar, palamut, ışkın, menengiç ve salatada kullanılan kalın saplı çeşitli otlar mevcuttur. Bol miktarda pınarları vardır." 


Şırnak'ın yüksek rakımlı dağlarında araştırma yapan Bornova Zeytincilik Araştırma İstasyonu uzmanı ziraat yüksek mühendisi Mehmet Ulaş ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Mücahit Taha Özkaya, araştırma 

sırasında Cudi ve Küpeli dağlarının 1157 rakımlı bölgelerinde; zeytin 

ağaçları buldu. Adana'da düzenlenen "Tarımsal Eğitim" ile ilgili bir seminere katılan Mehmet Ulaş şunları söylüyor: 


Cudi dağında 1157 metreye ulaşan yüksek 


yerlerde, hatta daha yükseklerde meyvesi olan zeytin ağaçları bulunduğunu bölge insanları bilmektedir. Ancak yakın zamanda Cudi'de, bu yüksekliklerde araştırmacıların zeytin ağaçlarına rastlaması, basında büyük yankı yapmıştır. 


Cudi'nin eteklerinde Silopi'nin kuzeybatısında bir üzüm bağı. 


"12 araştırma görevlisiyle yürüttüğümüz proje kapsamında Türkiye'nin zeytin yetiştirmeye elverişli alanlarını ortaya çıkarmayı hedefledik. İncelemelerimiz sırasında bulduğumuz zeytin ağaçları, bizleri şaşırttı. Çünkü 700- 800 metreden sonra meyve veren zeytin ağacına çok rastlanmaz. Ancak bizim bulduğumuz ağaçlar, yetiştiriciliği yapılan kültür bitkileri. O iklim ve sıcaklık değerlerinde, böyle zeytin ağaçlarının yetişmiş olması gerçekten şaşırtıcı. Bu ağaçlar, tamamen farklı ırk ve türe ait. Yükseklik ve iklim koşulları, bitkilerin yayılımını en çok sınırlayan koşullardır. Bu kadar yüksek rakımlarda bu ağaçlar yetişiyorsa, dağların zirvesinde yeni bahçeler oluşturulabilir." 


Nuh'un dağdan indikten sonra ilk kurduğu bağ, üzüm bağıdır. Bu durum, Tevrat(Bereşit): 9/20'de şöyle ifade edilir: 
Noah, toprak adamı olmaya başladı ve bir bağ dikti. 


Cudi dağının yamaçlarında zeytin ağaçları gibi yabani üzümler de bulunmaktadır. Ayrıca Cudi dağının eteklerinde üzüm bağları mevcuttur ve üzüm yetiştirilmektedir. 


Sonuç olarak Cudi dağı, tüm coğrafi özellikleriyle, tarıma-bağcılığa elverişli etekleri ve çevresiyle, iklimi ve su kaynaklarıyla, Nuhoğullarının yeni bir yaşama başlamaları, buradan yeryüzüne dağılmaları için gerekli tüm koşulları taşımaktadır. Daha sonra Dağ'ın 

eteklerinde Nuhoğulları tarafında köyler kurulmuş, buradan insanoğlu-beşeriyet tekrar Dünya'ya yayılmıştır. Bugün Cudi'nin çevresinde, dağın eteklerinde çok sayıda eski köy kalıntıları, yahut terk edilmiş köyler bulunmaktadır. Nuh'un burada yaşaması dolayısıyla burası tarih boyunca rağbet görmüş; Dağ, birçok toplulukları buraya çekmiş ve barındırmıştır. 


Sonuçlar 
1) Nuh Tufanı, inkarı mümkün olmayacak derecede muhkem-mütevatir bir olaydır. Ancak bu ibretli evrensel helaktan gerekli dersler çıkarması gereken Nuhoğulları, böyle bir olay 


olmamış gibi davranıyorlar ve bu ibretli helakı arkalarına atıyorlar. 


2) Nuh Tufanı sadece gerçek değil, küresel çapta bir helaktır. "Sadece Mezopotamya'da oldu, lokal olaydı, her toplumun kendi su taşkınları olduğu için küresel çapta yaygın hikayeler 


uydurulmuştur" edebiyatı, bir aldanma ve aldatmadan başkası değildir. Ortaya koyduğumuz "kanıtlar kümesi"nin kesinliği ve tutarlılığı ortadadır, "küresel tufan"ın aksi iddia edilemez. 


3) Küresel Nuh Tufanı'nın "su seviyesi ve kaynakları", delilleriyle ortaya konmuştur. Büyük- küçük çok sayıda "kuyruklu yıldız"ın Dünya'ya çarpması, bu çarpmalarla birlikte "Yerküre'nin çekirdeği"nin tetiklenmesi ve ısı enerjisinin artması; arkasından zincirleme şiddetli volkanik aktiviteleri, buzulların erimesini, depremleri ve yer yüzeyinde değişikliklerin meydana gelmesini sağlamıştır. Ve bu arada Manto ile Yeryüzü arasındaki "derin döngü" de harekete geçmiştir. 


4) Küresel Nuh Tufanı sadece Nuh kavminin helakı değil; insanlığın, özellikle Mu-Atlantis toplumlarının ve bunları baştan çıkararak Ye'cuc-Me'cuc(Devler) üreten Lemurya cin-şeytan toplumunun da helakıdır. Özetle Rabb'ini unutmuş, cin-şeytanlara uymuş insanoğlunun küresel çapta bir helakıdır. 


5) Nuh'un Gemisi'nin Cudi dağına demir attığı, tüm delilleriyle ortaya konmuştur. Nuh'un Gemisi'nin, Ağrı yahut başka bir dağla hiçbir ilişkisi yoktur. Kur'an, Tevrat ve tüm büyük din mensuplarına dayalı kanıtlar, tarihi, bölgesel, arkeolojik kanıtlar, Cudi'yi göstermektedir. 
Şimdiye kadar Cudi'de ciddi arkeolojik bir araştırma yapılmamasının birinci derecede sorumlusu, İslam bilginleri etiketli ilahiyatçı-tarihçilerin, "Din-Bilim ve İslam Arkeolojisi" anlayışıdır. 


6) Burada devlerle ilgili bir detay üzerinde duracağız. Nuh'un Gemisi hareket 

ettiğinde, devlerden birisi gemiye tutunarak, Nuh'un, kendisini kurtarması karşılığında, Nuh soyunun kölesi olacağı sözünü vermişti. Bu devin adı Uc(Og) bin Anak'tır. Nuh'a verdiği sözü ne kadar tuttu bilmiyoruz, ancak bu devin soyundan da bir millet ortaya çıkmıştır ki; bunlara "Anakim"(Anaklar) denmektedir. 


Bu dev soyu "Anakim", önce Mezopotamya'nın kuzeyinde, daha sonra da Musa zamanında Filistin-Ürdün coğrafyasında etkili-güçlü topluluklar olarak ortaya çıkmıştır. Buraya kadar özetlediğimiz bu dev soyu topluluklarla ilgili deliller güçlüdür ve bu konu Tevrat'ta çok önemli bir yer tutmaktadır. Tevrat'ta, Başan Kralı Og ve kardeşi Heşbon'da oturan Emori Kralı Sihon'dan bahsedilir. İsrailoğulları Nebo tepesine doğru ilerlerken, bu iki kardeş dev soyu kralı ve ordularını birlikte yok etmişlerdir. Özellikle dev Og'u, Allah'ın emriyle 

bizzat Musa kendisi öldürmüştür. Yine Kur'an'da; BAKARA(2/249-251'de geçen Davud'un öldürdüğü "Calud" da bir dev artığıdır. Tevrat'ta genişçe anlatılan vaad edilmiş toprakları teftişe giden 12 kişinin bu "Anakim"lerden korkusu; MAİDE(5)/21-24'te de kapalı olarak dile getirilmiştir. Bu konu, ayrı bir çalışmanın konusudur, ancak Tufan'la bağlantısı dolayısıyla sonuç bölümünde kısaca özetlemiş bulunmaktayız. 


7) Yeni bir Nuh Tufanı olmayacak; "2012 Filmi" İblis yalanı, ancak Yaklaşansaat geliyor... 
Dün cin-şeytanların tuzağına düşen Ademoğlu, bugün de Nuhoğlu olarak aynı tuzağa maalesef düşmüş görünüyor. Acaba bugün kaç gelişmiş ülkenin başkanları, başkan 

eşleri, İblis'in uzaylı-melekleriyle oturup kalkıyor? Nuh zamanındaki Dünya'dan bugünkü Dünya ne kadar iyi! İnsanlığın en son evrensel Elçisi Muhammed (s.a.v.)'i ve Kur'an'ı tanımayanlar, İblis ordusunun Dünya üzerinde yürüttüğü "enigmatik sinsi propaganda"yı ve "manipülasyonlar"ı nasıl bilecekler, nasıl engelleyecekler ve Sonsuz Güç Sahibi Allah'a karşı kimden yardım alacaklardır? İşte kendileri aldanıp, insanlığın aldatılmasında İblis'in değirmenine su taşıyanlara son sözümüz: 


Gökteki o kimsenin(Mikail'in), sizi Arz'a geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman Arz sarsılır(depremler olur). 

O'nun, üzerinize 'taş-dolu kasırgası' göndermeyeceğinden emin misiniz? Yakında bileceksiniz, Benim uyarım(korkutmam) nasılmış? 

Muhakkak sizden öncekiler de yalanladı. Benim inkarım nasılmış? 

Orada(Gök'te), onların üzerinde dizi dizi dolaşanları(göktaşlarını) görmediler mi? Onları, (melekler) kabzeder(yönetir). Onları, Rahman'dan başkası tutmaz. Muhakkak O(Rahman), her şeyi görendir. 

Şu sizin için olan (göktaşları) ordusuna karşı size Rahman'dan başka kim yardım edecek? 
Muhakkak kafirler bir aldanmışlık içindedirler. 
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Ad kavminin yaşadığı yer olarak bilinen Ubar şehri. Halen arkeolojik kazı çalışmaları yapılmaktadır... 
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ayrıldığı büyük kollardan biridir. Sami dillerden bugün hala mevcut olan yalnız arap dilidir. 
Sami milletlerin asıl beşiği, Babilistan olmayıp Arap yarımadasıdır. 


Ad-ı Ula, kuzeyden, güneye çeşitli kavimlerin göçlerinden de önce, Arap Yarımadası'nda yerleşik bulunan ve medeniyet açısından da en gelişmişi olan bir kavimdir. Diğeri 


Semud'dur. Ad Kavmi, Arab-ı Aribe'den sayılır ki, bunlar halis araptır. Yani yarımadanın en eski halklarındandır. Arab-ı Aribe, Sam'ın 2 oğlu Lavez ve İremden türemiştir. Adı Ula, İrem'in 5 oğlundan biri olan Avs bin Ezm'den gelmektedir. Avs bin Ezm oğulları, Adı 

Ula diye yad olunur. 


Ad Kavmi'nin Yeri 


AFRICA 


Yemen ile Umman arasındaki Ahkaf, Hadramevt ve Şuhar taraflarını yurt edindiler. 
Hadramevt'te, bugün dağlarda oturanların konuştuğu UkaylIi dilinin, Ad dilinden kalma olduğu zannediliyor. Hz Hud da burada nübüvvet vazifesi almıştır. Hatta, İbnü Rüşd Vadisi'nde Nebiyullah Hud adında bir köy vardır ki, Beni Nebiyullah Hud Kabilesi'nin bir meskenidir. 


Ahkaf(Dehna): Necid, Yemen, Hadramevt sıradağlarıyla çevrili bir kum deryasıdır. İçine girmeye kimse cesaret edemez. Haritalarda boş ve meçhul arazi olarak gösterilmektedir. 
Hadramevt'in kuzeyine isabet eden yerlere, Ahkaf denir. Dehna, mamuriyetten uzak bir yer olup, üzerinde kuş uçmaz. Ağaç değil, ot bile bitmez. Afrika'nın büyük sahrasından bile beterdir. 


Kumların derinliği, ortalama 120 metreden fazla olduğu gibi, kum tepeleri, 300 metreye kadar yükselerek dalgalar gibi, bir taraftan diğer tarafa çalkalanır gider. Bu kum deryası içinde, bazı korkunç girdaplara tesadüf olunur ki, bunlara, Bahru-s Safi adı verilir. Bu girdaplar, etrafında yükselen beyaz kumlu sahralarla bilinirler.(Bu yer zamanımızda Rubh Al Khaliolarak biliniyor.) 


Ad Kavmi'nin Yazısı 

Yemen ve Hadramevt taraflarında, Ad Kavmi'nin, Müsned tabir edilen hususi bir yazıları vardı. Makrizi'nin beyanına göre, bu yazı sağdan sola, birbirinden ayrı harflerle yazılırdı. 
Bunun Sami yazılara benzerliği olmayıp, nerden çıktığı, nerden alındığı meçhuldür. 


Bir Rivayet 

Bir rivayete göre: Araplar'da en evvel melik olan Ad'dır. Ahkaf'ta bir hükümet kurdu. 
Vefatında, Şedid, Şeddad, İrem adlı oğulları sırasıyla hükümdar oldular. Şeddad, ilahlık davasına kalkışarak, hatta cenneti taklit ederek, İrem bağı adında müzeyyen bir yer yaptırmıştı. 


Rabb'inin, Ad (Kavmi'ne) ve yüksek sütunlar sahibi İrem'e, ne yaptığını görmedin mi? Ki, şehirler içinde, onun bir benzeri yaratılmış değildi. 


[FECR(89)/6-8] 


Şedid'le Şeddad'ın Beni Himyer'den oldukları, tarih araştırmaları ile ortaya çıkıyor. Ad, sonradan ikiye ayrılmış, birine Hulcan, diğerine Hulcan'ın kardeşi Lukman hükümdar olmuştur. Bunlara, Allah-u Teala tarafından Hud gönderilmiş. Hulcan'ın kabilesi isyan etmiş ve helak olmuş. Lukman'ın kabilesi itaat ettiğinden, çok vakitler devam etmiştir. Bu nesil, Kahtaniler'in galip gelişine kadar devam etmiştir. Nihayet Yarub (Kahtan'ın oğlu), oraları istila edince, Ad'ın geri kalan kısmı, Hadramevt'e sığınmış. Hadramevt adındaki hükümdarın muharebeleri esnasında, komşu kavimlerle karışıp gitmiştir.İçlerinden yalnız Beni Bekr b. 
Muaviye b. Bekr b. Ad devam ederek, Ad-ı Saniye'yi(İkinci Ad) teşkil etmiştir. 


Ad mimarlıkta çok ileri gitmişti. Hala bugün Ad Kavmi'nin kalıntıları olmak üzere Yemen ve Hadramevt taraflarında bir takım eserler, şehir, köşk, su bendi gibi büyük bina harabeleri gösterilmektedir. 


"Siz, her tepeye bir anıt-alamet inşa edip oyalanıp eğleniyor musunuz? Büyük ve sağlam yapılar yaparak, kalıcı (ebedi) olacağınızı mı umuyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman da, zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz?" 


SEMUD KAVMİ 


Hilal Nevruzoğlu 2006- Kaynak: İslam Tarihi, Mahmud Esad, Marifet Yy. İst. 1983. 
yaklasansaat 


Arab-ı Aribe Sam'ın iki oğlundan türemiştir. Biri Lavez diğeri İrem'dir. İrem'in oğullarından biri Casir'dir. Casir'in oğlu Semud'da Semud Kavmi'ni meydana getirmiştir. Bunların merkezi, Medine ile Şam arasında bulunan Vadi el Kura ve Hicr denilen yerdir. Mamurdu, birçok köyleri vardı. Ad'dan sonra Arap Yarımadası'nda kuvvet kazandılar. Bunların meliklerinden Duyan bin Yemnu'un, Aşağı Mısır'a hücum ettiği ve Vehb bin Mürre'nin bir çok kasabalar kurduğu tarihin rivayetlerindendir. Küfür ve dalalete meyletmeleriyle bunlara Salih, peygamber olarak gönderilmiştir. Semud Kavmi'nin helak edilmesinden sonra içlerinden az bir kısmı Ress denilen yerde yerleşmişler ve Ashab-ı Ress adını almışlar, sonra onlar da helak olmuşlardır. 


HİCR: Medine'nin Şam tarafında Devmet'ül Cebel'in güneyinde bir yerdir. Semud Kavmi'ne mesken olmuştur. Dağlarında taştan oyulmuş evler mevcuttur. Burada Mescid-i Salih vardır ki, yüksek taştan oyma bir eser olup Semud'dan kalmıştır. 


Semud Kavmi'nin Yeri 


Semud Kavmi, Hicr denen bölgede, ikamet etmiştir. Burası, Hicaz ile Suriye arasında, Vadi el Kura'ya kadar olan bölgedir. Bugün bu bölge, Fajuun Naagah adıyla bilinir. Semud Kavmi'nin şehirlerinin kalıntıları, Fajuun Naagah'da bulunur. 


Ünlü Arap tarihçisi Mesud, Semud Kavmi'nin şehir kalıntılarının, Suriye ile Hicaz arasındaki yol üzerinde bulunduğunu yazmıştır. 


Hicr-i Semud diye bilinen Hicr, Medyen'in güneydoğusunda yer alır. Ad'a, Ad-ı İrem dendiği gibi, Semud'a da Semud-u İrem denir. Semud Kavmi'nin yaşadığı zaman belirsizdir. 


Fakat, İbrahim peygamberden önce, yaşadığı açıktır. Medain-i Salih'te yer alan mezar ve kuyuların yanında bulunan yazıtlar, Aramice'dir ve Semud Kavmi'ne ait değildir. 

Bu yazıtlar , Semud Kavmi'nden binlerce yıl sonra yaşayanlara aittir. Ayrıca burada bulunan mezarlar da, Semud Kavmi' ne ait değildir. 


İBRAHİM KAVMİ VE NEMRUT(NARAM-SİN) 


Dr. Halil Bayraktar-Gökben Coşkun-haziran 2007-yaklasansaat 


Günümüzden 4000 yıl önce yaşadığını tahmin ettiğimiz Hz. İbrahim'in mücadelesini anlayabilmek için, nasıl bir kavme elçi olarak gönderildiğine bakmak gerekir. 4000 yıl öncesine baktığımızda; İbrahim'in yaşadığı toplumu, küçük çaplı aşiret toplumu sanabiliriz. 
Böyle bir algılama, bizim bilgi eksikliğimizden kaynaklanan bir yanılgı olacaktır. 


MÖ 1500 - 2500 yılı Mezopotamya uygarlıkları incelendiğinde; o zamana göre, teknoloji ve bilimde ilerlemiş ve yazıyı kullanan Sümer medeniyetinin bölgedeki tüm toplumları etkilediği açıkça görülmektedir. Bu toplumların hepsinin yaşadığı bu coğrafya, "Babil ülkesi" olarak isimlendirile gelmiştir. Sümerler, Akadlar, Asurlar ve Babiller vs. hep 

bu Mezopotamya coğrafyasını yurt edinmişlerdir. 


Ayrıca Mezopotamya bölgesinin düz ve iletişime açık olması, toplumsal yalıtımı önlemiş; teknik, politik ve dini fikirlerin çabucak yayılmasını sağlamıştır. O çağda yazıyı bir kayıt tutma sistemi olarak geliştirmiş Mezopotamya uygarlıkları, bizlere Hz. İbrahim'in içinde yaşadığı toplumu tanıma imkânı vermektedir. Bu kayıtların tutulduğu yazıtlar keşfedilmeden önce, seküler bilim dünyası, İbrahim ve nesline, bir efsanenin abartılmış kahramanları olarak bakmaktaydı. 


Ebla, Ugarit, Nuzi ve Mari arkeolojik kayıtlarında ortaya çıkan kanıtlardan sonra, bilim adamları, İbrahim ve ona tabi olanların, kuzeybatı Mezopotamya toplumunda gerçekten yaşadıklarını anladılar. Hatta o kadar ki, bulundukları coğrafyaya, kendilerinin veya atalarının ismini verecek kadar önemli insanlar olduklarını kabul etmek zorunda kaldılar. 


Biz de bu delilleri Kur'an ışığında inceleyip; Hz. İbrahim'in baş kaldırdığı "uygarlığı-dini" ve bu uygarlığı karakterize eden kral "Nemrut'"'u tanıtmaya çalışacağız. Sözlü rivayete göre, kendisine "Nemrut" denen bu ceberrut kralın; gerçekte "Naram-Sin"denen Akad 

kralı olduğunu göreceğiz. 


Hz. İbrahim'in İslam'a Çağırdığı "Nemrut" Kimdir? 


Mezopotamya labirentinde, kral "Nemrut'"u ararken, tarihsel kronolojiyi baz almadık. Çünkü Cambridge Üniversitesi Antik Yakın Doğu Tarihi ve Arkeolojisi üzerine ders veren Dr. Joan Oates'in de belirttiği gibi bugün kullanılan kronoloji sistemi kendi içinde uyuşmazlıklar gösterir. Bu yüzden Hz. İbrahim'in yaşadığını tahmin ettiğimiz tarihin, birkaç yüzyıl öncesi ve sonrasını incelemeye aldık. Bu incelemede, Kur'an'dan elde ettiğimiz ipucu, 

bizim Nemrut adayımızı belirginleştirmemizde bir uyarıcı yol işareti oldu. 


"Allah'ın kendisine mülk verdiği o kimseyi, görmedin mi? Ki o, İbrahim'le, Rabb'i konusunda mücadele ediyordu. İbrahim dediği zaman, 'benim Rabb'im O ki, diriltir ve öldürür. (Nemrut) dedi ki: 'Ben de diriltir ve öldürürüm. İbrahim dedi ki: 'Muhakkak benim Rabb'im, Güneş'i, doğudan getiriyor, sen de onu, batıdan getir. (Bunun üzerine) o Hakk'ı örten şaşırdı. 
Muhakkak Allah, zalim kavmi hidayete erdirmez. " 


[BAKARA(2)/258] 


Bu ayetin bize verdiği ipuçları şunlardır: Birincisi, aradığımız Nemrut oldukça büyük bir devletin kralıdır. İkincisi, çok açık bir şekilde "tanrılık" iddiasında bulunmaktadır. 
Üçüncüsü, gök cisimlerine kutsiyet atfeden bir kraldır. Biz şimdi Kur'an'daki 

bu izleri sürmeye devam edeceğiz. 


O çağlarda, Mezopotamya'da, Agadeli Sargon'dan, Hammurabi'ye kadar olan kralları, burada tek tek anlatmak mümkündür. Ancak bu detaylar, bize İbrahim dönemi hakkında fazla fikir vermeyecek, aksine daha fazla kafa karıştıracaktır. Hammurabi'ye kadar geçen tarihsel süreç, detaylı bir şekilde incelendiğinde, karşımıza çıkan en somut "Nemrut" adayı, "Naram-Sin"dir. 


"Naram-Sin" Sargon'un Torunu 


Naram-Sin, Agade'li Sargon'un torunudur. Agade'li Sargon ise muhtemelen bir Kiş rahibinin gayrimeşru çocuğudur. Kiş kralı Urzuba'nın hizmetine girmiş ve kısa zamanda vezirliğe kadar yükselmiştir. Sonra bir saray ayaklanmasıyla tahtı ele geçirip, Kiş kralı unvanını almıştır. 


Tevrat'ta da, Kuş(Kiş)'in, Nimrod'un babası olduğu yazılıdır. İbn-i Mesud'dan gelen bir rivayete göre, Nemrut'un atası, Köş(Kiş)'tir. 4000 yıl öncesinden günümüze ulaşan çiviyazısı tabletlerde; "Sümerli Ludingirra", Sargon'la ilgili şunları söylüyor: 


"Yönetimin Akad'lılara ilk geçişi nasıl oldu bir bilseniz. Kiş'te, kraliçe Kubau'nun oğlunun sarayında, içki dağıtıcılığı yapan Sargon adında biri varmış. Adam sarayda çalışırken, yalnız içki işiyle vaktini geçirmemiş. Önce içinde çalıştığı sarayı eline geçirmiş, sonra 

da Sümer şehirlerini birer birer idaresi altına almaya başlamış. Derken etrafındaki uluslara da saldırmaktan kendini alamamış ve kendini kral yaparak Sümer Devleti temelleri üzerine, koca bir Akad Devleti'ni kurmuş. Agade adı altında yepyeni bir başkent kurmuş ve kendine, 'Dört bucağın, Sümer ve Akad Kral'ı unvanını vermiştir. Ben buna ait öyküyü, okul kitaplığımızda bulunan bir tablette okudum. Sargon kendisi hakkında şöyle yazdırtmıştı: 


Sargon Bir Rahibenin Çocuğu 
"O, fakir bir kadının oğlu imiş. Babası belli değil. Annesi onu, Fırat kıyısında bir şehirde 


gizlice doğurmuş ve etrafı ziftle kaplanmış kamış bir sepete koyarak, nehrin sularına bırakmış." 


"Herhalde o bir rahibenin çocuğu idi. Daha önce yazdığım gibi rahibelerin çocuğu olmaması gerekir, çünkü onlar tanrının çocuğu sayılır. Annesi onu bu yüzden suya bırakmış olmalı. 
Hakikaten bir yerde, annesinin rahibe olduğunu da okumuştum." 


"Sargon, çok akıllı adammış. Kızını Sümer okullarında okutup, çok iyi öğretmenlerden ders aldırmış ve 'Ay tanrısı'nın tapınağı'na başrahibe yapmış. Böyle yapmakla, hem Sümerlilerin gönlünü almış, hem de onları kendine düşman etmek istememiş. Hakikaten bizden ona başkaldıran olmamış. Ondan sonra, kral kızlarının tapınakta başrahibe olması, bir gelenek haline gelmiş." 


Sargon ve takipçilerinin, Mezopotamya tarihi açısından önemi, bilim adamlarınca tartışmasız kabul edilmektedir. Mesela, Babil'in en ünlü hükümdarı Hammurabi'nin imparatorluğu 

bile, Agade krallarının gücüyle kıyaslanamaz. Ayrıca, Sargon'un sahiplendiği çoğu zafer ve başarılar bilinmektedir. Ancak, Sargon'un, 56 yıllık uzun saltanatı içinde, bunların tam sırası bilinememektedir. 


"Naram-Sin", Krallığını Anadolu'ya Genişletiyor 


Bronz baş- Akad dönemi- 
Ninova (Sargon veya 
Naram-Sin'e ait olabilir.) 


Sargon'dan sonra, onun torunu olan Naram -Sin, imparatorluğu dedesinden daha fazla genişletmiştir. Naram-Sin, hem Halep'i, hem de gelmiş geçmiş hiçbir kralın 

yıkamadığı Ebla'yı zapt ettiğini ifade eder. Bu zafer, Tel Mardih bulgularıyla doğrulanmıştır. 
Burada 3. binyılın sonunda, merkezi Ebla'da bulunan büyük bir Sami krallığının varlığına 

ve Naram-Sin döneminde yıkıldığına ilişkin kanıtlar bulunmuştur. 


Bizim de ileride temas edeceğimiz gibi; İbrahim ve İsmail adları, buradan çıkarılan metinlerde geçmektedir. Akad kralı, ayrıca daha önce hiçbir kralın geçmediği yoldan, Anadolu'ya geçmiştir. Daha sonra da, Kapadokyalı tüccarların işlerini kurdukları Talhatum'a gittiklerini söyler. Bugün, Diyarbakır'da bulunan ve üzerinde de kralın figürünü taşıyan dikme 

taş; Naram-Sin'in, Anadolu'nun güneyinde etkin olduğunu gösteren bir kanıttır. 


'Naram-Sin'in Krallığı Ve "Harran- Urfa" 


Tevrat'ta, İbrahim'in yaşadığı yer olarak belirtilen Ur şehrinin, Mezopotamya bölgesinin güneyinde yer aldığı ifade edilir. Oysa geçtiğimiz yüzyıl da bulunan yazıtlar, bunun tersini 


söyler. İbranice metinde, Ur-Kasdim olarak geçen yer, Mari'de bulunan çivi yazılı belgelere göre, güney Mezopotamya değil, kuzeyde Harran civarındadır. 


MÖ 2000'lerde 3. Ur çağında, Nuzi ve Mari, daha geç 

çağda Hitit ve Ugarit çivi yazılı metinlerine göre, kuzeyde Ur adı verilen bazı koloniler kurulmuştur. Ugarit metinlerinde, "Ur-a"'nın tüccarlarının Ugarit'e geldiklerinde orada devamlı kalamayacakları kış mevsiminde, kendi şehirleri olan "Ur-a"ya dönecekleri yazılmaktadır. Buna göre "Ur-a"'nın, Harran civarında olması gerekir. "Ur-a"nın, "Urfa" olması muhtemeldir. Çünkü Urfa'nın eski isimleri; Ur, Urha, Al-Ruha, Roha ve Khurrai'dir. 


Harran Dini, Sümer-Akad Versiyonu 


Naram-Sin'in Urfa ve Harran ile bağlantısının bir başka kanıtı da şudur: Naram-Sin'in, "Sin"i, Sümerlilerin Ay tanrısının ismidir. Kendini tanrı ilan eden "Naram-Sin"in bu unvanı anlamlıdır. Harran'da, Sabiler yoluyla hemen hemen zamanımıza kadar bir "Ay kültü"nün devam ettiği biliniyor. İlk çağlarda Ay tanrısı Sin'in, iki ünlü merkezi vardı. Biri, Güney Mezopotamya'daki Ur (Uru) kenti, diğeri de Harran'dı. Ur ve Harran'ın ortak "Ay tanrısı kültü", ikisi arasında anlamlı bir ilişki kurmaktadır. 


Ziggurat(basamaklı kule)-Nippur 


Maspero'ya göre Harran dini, eski Sümer-Akad( Babil) dininin bir versiyonudur. Ay tanrısı Sin'e adanan bu kentin şekli de, Ay'ın şeklini andırıyordu. Sin, bu yörelerde, kehanet veren, koruyucu bir tanrı olarak kabul edilmiş ve tapılmıştır. Yazılı belgelere göre, burada Ay tanrısı Sin'in, E.Hul.Hul adlı tapınağı varmış. Fakat yapılan arkeolojik kazılarda henüz böyle bir tapınak bulunamamıştır. Bu tapınak hakkında, Babil kralı Nabonid'in annesi Adad-guppi, şöyle yazmıştır: 


"Bütün tanrıların başı Sin'in sözüne kulak verdim. Bana söyledikleri doğru çıktı. Tek doğurduğum oğlum 'Nabonid Sin', Ningal, Nusku ve Şadarnunna'ya ait unutulmuş olan törenleri yaptı. E.Hul.Hul mabedini yeniledi. Sin, Ningal, Nusku ve Şadarnunna'yı (onların heykellerini), onun kraliyet şehri Babil'den getirerek sevinç ve mutluluk ile Harran'daki eski yerlerine koydu." 


Sümerlerdeki Nanna( Ay tanrısı), Samilerdeki Sin'dir. Sin, Sami- Akad kültünde daha da önemlidir. "in", Güneş tanrısı Utu(Şamaş)'ın üzerinde bir "baş tanrı"dır. Aksine, 

Tüm Mısır, Eski Yunan, Atlantis toplumların da, Güneş tanrısı(Ra), baş tanrıdır. Bu demektir ki, "Sami-Akad-Harran kültü"nde "Ay kültü" daha çok önem kazanmaktadır. Burada "Naram-Sin"in, "Sin"in sevgilisi anlamına geldiği hatırlanmalıdır. 


Güneş, Ay Ve Yıldızlar İlahlaştırıldı 
T pr YA ya 7 — yi mi j 


| Güneş, Ay ve Venüs tanrı simgeleri | 


| altında Naram-Sin 


Harran; Ay, Güneş, Venüs gezegenler ve yıldızların kutsal sayıldığı 

eski Mezopotamya putperestliğinin, önemli merkeziydi. Harran'da Astronomi ilerlemişti. 
Daha sonra Hıristiyanlar, Harran'a, Putperest şehri anlamına gelen "Hellenopolis" adını vermişlerdir. Dünyadaki üç büyük felsefe ekolünden birisi, "Harran ekolü"dür. 


Edward Bocon'un, MÖ 5-6. yüzyıllarda, Urfa'ya giden Aeteria'dan aktardıklarına göre; Urfa'da, Ay, Güneş, Jüpiter, Merkür, Satürn ve Mars'a tapılmaktadır. Şehrin kapılarından birinin adı, Beth-Şemes'dir. Ve yine Hıristiyanlıktan önceki Urfa paralarında, hilal şeklinde Ay bulunduğu ifade edilir. 


Dört Bin Yıldan Beri "Harran" 


Harran tarihiyle ilgili en doğru bilgiler, arkeolojik kazılardan elde edilmiştir. Harran adına ilk defa, Kültepe ve Mari'deki kazılarda rastlanmıştır. Bu isimle, M.Ö. 2000 başlarına ait çivi yazılı tabletlerde, "Har-ra-na" (veya "Ha-ra-na") şeklinde karşılaşılmıştır. Kuzey Suriye'de bulunan Ebla Tabletlerinde ise, Harran'dan "Ha-ra-na" olarak bahsedilmektedir. M.Ö. 
2000'inin ortalarına ait Hitit Tabletlerinde de; Hitit'lerle Mitanni'ler arasında yapılan bir anlaşmada, Harran'daki Ay tanrısı (Sin) ve Güneş tanrısı (Utu) geçmektedir. 


Bu tarihi belgelerden anlaşıldığına göre, Harran adı, 4000 yıldan beri değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Harran adı, Sümerce ve Akadca "seyahat- kervan" anlamına gelen "Haranu"dan gelmektedir. Bazı kaynaklar bu kelimenin, "kesişen yollar" veya "ok şiddetli sıcak" anlamına geldiğine işaret etmektedirler. 


"Naram-Sin" Döneminde Başkent: "Harran" mı? 


Gerçekten de Harran, Kuzey Mezopotamya'dan gelerek batı ve kuzey batıya bağlanan önemli ticaret yollarının kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. Bu özelliğinden 

dolayı Harran, Anadolu ile sıkı ticaret ilişkileri bulunan Asur'lu tüccarların da önemli uğrak yerlerinden biri idi. Anadolu'dan, Mezopotamya'ya olan ticaret, binlerce yıl Harran üzerinden yapılmıştır. Bu ise burada, zengin ve köklü bir kültür birikiminin oluşmasına neden olmuştur. 


Akad kralları Sargon ve özellikle Naram-Sin, krallığını, Küçük Asya(Anadolu) ve Suriye'ye genişleterek, merkezi Harran olan bir krallığa dönüştürmüştür. Harran'ı merkez edinen Akad kralı, kendisine,"dünya kralı" unvanı vermiştir. 

Bir teze göre, Babil ve Asur yazıtlarının, "dünya krallığı" diye referans verdikleri 

krallık, Harran başkentli bu krallıktır. 


Hz. İbrahim'in Ataları Ve "Harran Bağlantısı" 


Mezopotamya'nın çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda, MÖ 3000'lerden başlayarak İsa'ya kadar tarihlenebilen on binlerce kil tablet bulundu. Böylece Tevrat'ta anlaşılmayan birçok mesele anlaşılmıştır. Bütün bu buluntularda, İbrahim ve ailesinin yaşamlarına ve dinlerine ait birçok kanıt elde edilmiştir. Ve onlarla ilgili şehir adları, gittikleri yerler, kullandıkları eşyalar kısmen saptanmıştır. 


İbrahim'in ataları olarak geçen şahıs adlarının, Harran yöresinde ki yer adları olması, bilim dünyasını oldukça şaşırttı. İbrahim'in bir kardeşinin adı olan Harran, şehir olarak bilinmektedir. İslam bilginlerine göre Harran, tufandan sonra kurulan ilk şehirdir. Bazılarına göre Nuh'un torunlarından, Kayman tarafından kurulmuştur. Bir başka örnek, İbrahim'in dedesi Nahor, karşımıza Til-Nahiri olarak çıkmaktadır. 

Bunlar, Mari ve Asur metinlerinde(MÖ 1900-1800) bilinen yer adlarındandır. Nahor'un yeri bulunamadı, ancak bilim adamları, Harran yöresinde olması gerektiği konusunda görüş bildirmektedirler. 


İbrahim'in babası Terah adına uyan, Tilşa, Turah, Torah, Til-Turakki şeklinde değişen yer adları bulunmaktadır. Torah, Keçi tepesi anlamına gelir ve Balih nehrinin üzerindedir. 


İbrahim'in büyükbabası Serug 'un ismi, Harran'ın batısında Sarugi şehridir. Daha eski 

atası Peleg'e karşı gelen yerin, Habur ırmağının Fırat'a karıştığı yerde bulunan Paliga olduğu kanıtlandı. Bilim adamları, bunların rastlantı olamayacağı görüşündeler ve bu konuda şunu söylüyorlar: 

"Ya bu şahıslar, buralarda yaşayan kabilelerin başkanları idi, ya da kabile adları bu şehirlere verildi." 


Daha sonra, İsrail oğullarının çocuklarına; "Baban göçebe(veya kaçak) bir Arami idi" deyişi meşhurdur. Onların vatanı, Tekvin 24.10'a göre, "Aram arazisi" idi. Padan-Aram, iki nehir arası anlamına geliyor. 


Yapılan incelemelere göre, MÖ 2000 yılları civarında bu kabile başkanları, Harran civarında bulunmaktaydı. Zira Mari metinlerinde, Abam-Ram(Abram), Yakobel (Yakub) ve Benyamin gibi İsrail oğullarına ait isimler bulunmaktadır. 


Kendisini İlahlaştıran Kral: "Naram-Sin" 
Arkeoloji uzmanı Dr.Oates, Naram-Sin'in, "kendisini tanrı ilan etmesini", şöyle anlatıyor: 


"Agade kralları döneminin belki de en önemli yeniliği, krallık anlayışında olmuş ve ilk kez doğulu hükümdar tipinin belirtileri ortaya çıkmaya başlamıştır. 


Sargon'un unvanları, torunu Naram-Sin'e göre, nispeten daha alçak gönüllüdür ve erken sülale dönemi sonlarındaki kralların kullandığı unvanlardan çok farklı değildir. Fakat Naram-Sin'le birlikte çok yadırganan ve uzun vadede kabul görmeyen bir değişiklik olmuştur." 


"Naram-Sin hükümranlığının bir döneminde, o güne kadar sadece tanrı ayrıcalığı olan bir sıfat benimsemiştir. Kendi yazıtlarında adının önüne 'ilahi' işaret koymuş; yani çivi yazısıyla isminin önüne 'tanrı' yazdırmıştır. Ona adanan metinlerin dili, daha cüretkâr sayılabilir ve bu metinlerde, köleleri ona, 'ilahilik' atfetmekle kalmayıp, 'Agade tanrısı' unvanını vermişlerdir." 


Zafer anıtı-Güneş diski altında, 
Ay boynuzlu Naram-Sin ordusuyla. 


"Ayrıca ünlü dikme taşında 'boynuzlu miğfer'le betimlenmiştir. Ve bu ilahi boynuzlar, aslında tanrılara özgü bir ayrıcalıktır. Güneş tanrısı Utu'yu simgeleyen ışın saçan disklerin altında, belirgin bir seviye farkı ile betimlenmiştir. 


Yöneticilerin, "kent tanrısının kâhyası" olmaktan başka ayrıcalık istemedikleri bir din sisteminde, kralların 'ilahi kimliğe' bürünmesi çok aykırı bir davranıştır. İlahi krallık anlayışını Mezopotamya asla yürekten benimsememiştir." 


Antik Çağ Yakın Doğu Arkeoloji uzmanı Hans J.Nissen, bu konuda şunları söylüyor: "Elimizdeki belgelere göre, hiçbir kuşkuya düşmeden kanıtlanabilecek tek nokta, ilk 

kez Naram-Sin'de gözlenmiş olan kendi kendini 'tanrı katı'na yüceltmedir. Birçok yazıtta, hükümdarın adının karşısına bir tanrı için kullanılacak belirleyici işaret konulmuştur. 
Uyrukları, Naram-Sin'den, birçok kutsama ve bağlılık yazıtında 'Akad'ın tanrısı' diye söz ederler." 


Sümerli Ludingirra, Naram-Sin'in, kendisini nasıl tanrı ilan ettiğini şöyle anlatır: 

"Kral Sargon'dan sonra oğulları ve torunu Naram-Sin ülkeyi genişlettikçe genişletmiş ve bütün yönlere kol salmışlardır. Hele Naram-Sin, kendisine 'tanrıyım' diyecek kadar ileri gitmiştir. Öyle şımarmıştır ki, büyükbabası Sargon'un aksine, Sümerlileri darıltmaktan 


korkmayarak; bizim tanrılarımıza özellikle yüce Enlil'e ve onun tapınağı Ekur'a büyük saygısızlık etmiştir." 


Naram-Sin Krallığının "Esrarengiz Çöküşü": "Şiddetli Kuraklık" 


Bazı anlatımlar, Naram-Sin'in krallığının çöküşünü, Guti istilacılarının yol açtığı geniş yıkıma bağlasa da; yakın tarihli ve arkeolojik araştırmalar, Naram-Sin'in krallığının çöküşünün, "şiddetli kuraklık ve kaos" sonucu olduğunu ortaya koymuştur. 


Amerikan Geologi Dergisi'nde, Şubat 2006 tarihinde yayınlanan; "Eski Dünya Medeniyetlerinin Çöküşünden Sorumlu Geç Holosen Devrinde Yaşanan Kuraklık, Bir İtalyan Damla Taş Mağarasında Belgelendi" başlıklı makalede özetle şunlar yazıyordu: 


"Yaklaşık 4200 yıl önce, Kuzeydoğu Afrika ve Güneybatı Asya'nın alçak rakımlı bölgelerinde yaşanan 'şiddetli bir kuraklık, antik medeniyetleri, büyük bir karışıklık içine sürükledi.' Kalsit bir damla taş kayasından toplanan sabit izotop, eser element ve organik ışıma verileri 

bu kuraklığı kanıtlamıştır." 


Science Dergisi'nin, Ağustos 1993 sayısında yayınlanan; "Üçüncü Binyıl Kuzey Mezopotamya Medeniyetinin Doğuşu Ve Çöküşü" isimli makalenin şu satırları ise oldukça anlamlıdır: 


"Arkeolojik veriler ve topraktan elde edilen stratigrafik veriler, üçüncü milenyum Kuzey Mezopotamya'sındaki yağmurla beslenen tarım medeniyetinin başlangıç, gelişim ve çöküşü hakkında bize bilgi veriyor. Milattan önce 2200 yılları civarında, volkanik bir patlamanın arkasından; kuraklıkta belirgin bir artış ve rüzgâr sirkülâsyonu, toprağın kullanımında kayda değer bir bozulmaya sebep olmuştur. Bu aniden gerçekleşen iklim değişiminin; bölgenin terk edilişine, insanların firarına ve 'Akad imparatorluğunun çöküşüne' sebep olduğu apaçık ortadadır. Komşu bölgelerde de senkronize yaşanan çöküşler, bu ani iklim değişiminin, çok geniş çaplı olduğuna işaret etmektedir." 


Bu araştırma, İbrahim Kavmi'nin nasıl helak olduğu konusunda çok açık bir fikir vermektedir. 
Akad-Naram-Sin'in Çöküşü: Umman Körfezi'nde Saklı 


Amerikan ve Alman üniversitelerinde görevli ve bölgede bir araştırma projesi yürüten yedi bilim adamı, "İklim Değişimi ve Akad İmparatorluğunun Çöküşü: Deniz 

Tabanından Kanıt" başlıklı makalesiyle, bu konuyu yeterince açıklık getirmektedir. Geologi Dergisi'nin, Nisan 2000 sayısında yayınlanan makalede şu tespitler yapılıyor: 


"Akad imparatorluğu, üçüncü milenyumun son yüzyıllarında, Fırat ve Dicle nehirlerinin doğduğu yerden başlayıp, Basra Körfezi'nde son bulan Mezopotamya bölgesini tamamen hükümranlığı altına almıştır. Arkeolojik veriler, bu çok gelişmiş uygarlığın, 'birdenbire ve büyük bir ihtimalle de kuraklık nedeniyle', bundan yaklaşık 4170 + 150 yıl 

önce çöktüğünü göstermiştir. Bu iddianın doğruluğunu test etmek 

için Mezopotamya bölgesinden elde edilen ayrıntılı paleoklimatik kalıntılar, yetersiz kalmıştır. Ancak bölgesel kuraklık değişimleri, bu bölgeye komşu okyanus tabanlarında, koruna gelmiştir. Biz, Halosen devrindeki bölgesel kuraklık değişimlerini; Umman Körfezi'nde ki deniz tabanından alınan tortu çekirdeklerinin, mineralojik ve jeokimyasal 


analizlerini değerlendirerek kaydettik. Umman Körfezi'nin seçilme nedeni, Mezopotamya da ki arkeolojik bölgelerden kalkan toz ve kumu, rüzgârın bu yöne sürüklemesiydi." 


Çöküşün Nedeni : "Aşırı Kuraklık Şartlarına Ani Geçiş" 


"Araştırma sonuçlarımız, bu bölgeden gelen rüzgârın oluşturduğu toz ve yine bu 

bölgedeki kuraklık değerlerinin, çok ani olarak yükseldiğini belgelemiştir. İvmelendirici kütle spektrometresi radyo karbon tarihlemesini, zamanımızdan 4025 + 125 yıl önce, olarak yapmıştır. Radyojenik (Nd ve Sr) izotoplarının analizleri, gözlemlenmiş yüksek miktardaki mineral tozlarının, Mezopotamya kaynaklı olduğunu doğrulamıştır. Arkeolojik bölgeler ve deniz tortularından alınan kayıtlar arasındaki volkanik kırıkların 

jeokimyasal korelâsyonu, 'Mezopotamya'daki kuraklık ve sosyal çöküşün aynı zamanda gerçekleştiğini açıkça göstermektedir. Aşırı kuraklık şartlarına ani dönüşüm, 'Akad İmparatorluğu'nun çöküşü'nde anahtar rolü üstlenmiştir." 


Bu bilimsel verilerden anladığımız kadarıyla, "çok şiddetli ve ani kuraklık", İbrahim'in terk ettiği kavminin sonunu getirmiştir. Tüm bölgeyi etkisi altına alan kuraklık sebebiyle, gelecekte Yakub'un oğullarının da yapacağı gibi, İbrahim'in de Mısır'a bu sebeple gittiği kuvvetle muhtemeldir. 


Naram-Sin dönemiyle, bahsedilen 'bölgesel kuraklık dönemi' ve Mısır papirüslerinde belirtilen kuraklık tarihleri arasında ilginç paralellik görmekteyiz. 


Fransa'daki Yakın Doğu Arkeolojisi Enstitüsü Başkanı Jean Vercoutter, 'Eski Mısır' adlı kitabında şunları yazar: 


"Klasik Mısır tarihinin Eski Krallığı'nı, Orta Krallık'tan ayıran yaklaşık bir yüzyıldan fazla süren sosyal sıkıntılar ve yabancı sızmalardan ötürü yaşanan kargaşa dönemine, Birinci Ara Dönem diyoruz. Elimizdeki kaynakların bildirdiğine göre, çöküşün en temel nedeni muhtemelen fiziksel nitelik taşımaktadır. MÖ 2300 yıllarına dek yeterince nemli bir 

iklime sahip olan Mısır toprakları, kuraklaşmaya başlamış, bunun sonucunda besin kaynakları azalmış ve komşu bozkırlarda yerleşmiş olan nüfus vadiye sığınmış, bu da ekonomik ve toplumsal sarsıntılara neden olmuştur." 


Bölgedeki arkeolojik araştırmalardan elde edilen belgeler de, Akad Krallığı'nın ve Naram-Sin'in sonunu, şöyle özetlemektedir: 


İletişim kesilir, haydutlar yolları tutar, sulama sistemi çöker. Sümer-Akad ülkesini, kararsız koşulların yarattığı bir felaket ve korkunç bir kıtlık sarar. Savaş arabaları ve gemileri işe yaramaz bir şekilde terkedilmiş durumdayken; Naram-Sin, çuvaldan giysiler içinde, küskün ve bir başına kalmıştır. 


Bu 'kaotik ve esrarengiz' durum, Naram-Sin'in düştüğü durumla 

birleşince, Nemrut'un, İbrahim karşısındaki aczini ve yıkılışını hatırlamamak mümkün değildir. Hadis kaynaklarında, Nemrut'un ordusunun ve kendisinin Allah'ın 

azabıyla perişan olduğu kaydedilmektedir. 


Kur'an'da: "İbrahim Ve Kavmiyle Mücadelesi" 


Bu aşamadan sonra, İbrahim'in, Nemrut(Naram-Sin) le mücadelesini Kur'an'dan izleyeceğiz. İbrahim Kavmi'nin, karakteristik özelliklerini ve İbrahim'in, çağının emperyal gücüne nasıl meydan okuduğunu yakından göreceğiz. 

Kur'an anlatıyor: 


Muhakkak Biz, önceden İbrahim'e, rüştünü(olgunluğunu) verdik ve Biz, onu bilenleriz. 


O, babasına ve kavmine dediği zaman, bu temsiller(putlar) nedir ki siz, onlara boyun eğiyorsunuz? 


Dediler ki: "Biz, babalarımızı onlara köle olurken bulduk." 
(İbrahim) Dedi ki: "Muhakkak sizler ve babalarınız, apaçık bir sapıklık içindesiniz." 
Dediler ki: "Sen bize hakkı(gerçeği) mi getirdin, yoksa sen, oyun oynayanlardan mısın?" 


(İbrahim) Dedi ki: "Bilakis sizin Rabb'iniz, göklerin ve Yer'in Rabb'idir. O ki, onları yarattı ve ben buna şahitlerdenim." 


"Andolsun Allah'a, sizler dönüp gittikten sonra, putlarınıza tuzak kuracağım." 


Böylece O, onların büyük(putları) hariç olmak üzere, onları paramparça etti. Umulur ki, ona(büyüğüne) başvururlar diye. 


Dediler ki: "Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerdendir." 

Dediler ki: "Kendisine İbrahim denilen bir gencin, bunları diline doladığını işittik." 
Dediler ki: "Onu, insanların gözleri önüne getirin. Umulur ki onlar, şahitlik ederler." 
Dediler ki: "Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın, ey İbrahim?" 

(Dedi ki): "Bilakis, onların büyüğü bunu yaptı. Şayet konuşabilirlerse, onlara sorun!" 
(Bunun üzerine), kendilerine döndüler ve dediler ki: "Şüphesiz sizler, zalimlersiniz." 
Sonra başlarını çevirdiler."(İbrahim), sen gerçekten bilirsin ki bunlar konuşamazlar!" 
Dedi ki: "O halde, sizlere yararı ve zararı olmayan, Allah'tan başkasına mı köle oluyorsunuz?" 
"Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza! Aklınızı kullanmayacak mısınız?" 
Dediler ki: "Şayet yapacaksanız, onu(İbrahim'i) yakın! Ve ilahlarınıza yardım edin!" 
Biz söyledik: "Ey ateş, İbrahim'in üzerine soğuk ve selâmet ol!" 

Ona, bir düzen (tuzak) kurmak istediler, ancak Biz, onları hüsrana uğrattık. 


Onu ve Lut'u kurtarıp, âlemler içinde bereketli kıldığımız yere (yerleştirdik). 


(ENBİYA(21)/51- 71] 


İbrahim'in atıldığı ateş dağının ortasında fışkıran su. Nemrutlar, yok oldu. İbrahim ve onun dini, ebediyyen 
| yaşayacaktır. (Urfa) 


Muhakkak İbrahim de, onun (Nuh'un) soyunun bir kolundandır. 
O(İbrahim), Rabb'ine arınmış bir kalp ile geldiği zaman. 

Babasına ve kavmine dedi ki: "Neye köle oluyorsunuz?" 

Allah'ın dışında birtakım ilahlar mı uyduruyorsunuz? 

Âlemlerin Rabb'ine zannınız(inancınız) nedir? 

(İbrahim), yıldızlara bir bakışla baktı 

Ve dedi ki: "Ben hastayım." 

(Kavminden olanlar), ondan, yüz çevirip gittiler. 

(Bunun üzerine), onların ilahlarına doğru koşarak: "Yemek yemiyor musunuz?" dedi. 
Ne oluyor size ki, konuşmuyorsunuz? 

Daha sonra, onların üzerine yönelip, sağ eliyle bir darbe indirdi. 
Arkasından (halkı), koşarak onu karşıladılar. 

Oyup- yonttuğunuz şeylere mi, köle oluyorsunuz? 

Oysa sizi de, yaptığınız şeyleri de, Allah yaratmıştır. 

Dediler ki: "(İbrahim) için bir bina yapın. Sonra da onu, ateşe atın!" 


Böylece ona, bir düzen(tuzak) kurmak istediler. Biz de onları, aşağılananlardan kıldık. 


ISAFFAT(37)/83-98| 


O zaman ki İbrahim, babası Azer'e: "Putları ilahlar mı ediniyorsun?" Dedi. Şüphesiz ben, seni ve kavmini, apaçık bir sapıklık içinde görüyorum." 


Böylece Biz, İbrahim'e, yakin (ilim sahiplerinden) olsun diye, göklerin ve Yer'in melekütunu(özünü-ruhunu) gösterdik. 


Gece, (İbrahim'i) örtünce, bir yıldız gördü. Dedi ki: "Şu benim Rabb'imdir." Ne zaman ki o(yıldız) kayboldu, dedi ki: "Ben kaybolup-gidenleri sevmem." 


Arkasından Ay'ı, doğarken görünce, dedi ki: "Bu benim Rabb'imdir." O da kaybolunca dedi ki: "Şayet Rabb'im beni doğrultmazsa elbette ben, sapmış kavmimden olurum." 


Daha sonra Güneş'i doğarken gördü, dedi ki: "İşte bu benim Rabb'imdir. Bu en büyüğüdür." 
Ancak o da kaybolunca, kavmine dedi ki: "Ey kavmim, doğrusu ben, sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım." 


Muhakkak ben yüzümü, dosdoğru, gökleri ve Yer'i yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. 


Kavmi, onunla mücadele etti. (İbrahim) dedi ki: "Allah, beni doğru yola iletti. Siz, O'nun hakkında, benimle mücadele mi ediyorsunuz? Ben, O'na şirk koştuğunuz şeylerden korkmuyorum, ancak, Rabb'imin dilemesi müstesna. Benim Rabb'im, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır, düşünmüyor musunuz?" 


Sizler, Allah'ın indirdiği hiçbir delil olmaksızın, Allah'a ortak koşmaktan korkmazken; ben, sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şayet biliyorsanız (söyleyin)! Bu iki fırkadan hangisi emniyete müstahaktır? 


O iman edenler ve imanlarına zulüm(şirk) karıştırmayanlar, işte onlar, emniyettedirler ve hidayette olanlar onlardır. 


Biz bu delillerimizi, kavmine karşı İbrahim'e verdik. Biz, dilediğimiz kimsenin, derecelerini yükseltiriz. Muhakkak, senin Rabb'in, Hâkim'dir, Âlim'dir. 


(EN'AM(6)/74-83) 
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Fötoğrar- Erdal Nevruzoğlu 


Lut Kavmi "Sodom Ve Gomorra" 


Sodom ve Gomorra şehirleri, uzun süredir, Allah'ın cezalandırmasıyla anılan iki antik şehirdir. Sodom kelimesi, halen İngiliz dilinde bulunan, doğal olmayan seksüel davranışları anlatmak için kullanılan bir terimdir. Bir çok kişiye göre bu kelimeler, yalnızca masal ve efsanelerde yer alan isimlerdir. Sodom ve Gomorra, her ne kadar, daha büyük ve tarıma bağlı, konfedere bir devletin şehirleri olsalar da, Tevrat'ta, Havza şehirleri olarak bilinirler. 


"Abram, Kenan diyarında oturdu ve Lut, havza şehirlerinde oturdu. Ve Sodom'a doğru çadır kurardı. Ve Sodom halkı kötü ve Rabb'e karşı çok günahkardılar." (Tekvin 13:12,13) 


Havza'nın beş şehrinin isimleri şunlardır: Sodom, Gomorra, Zoar, Admah ve Zeboim. Öyle görünüyor ki Havza şehirleri bulundu. Arkeolojik deliller, bu beş şehrin kalıntılarının, Tevrat'ta yer alan havza şehirleri olduğunu destekler niteliktedir. 


Havza Şehirleri 


Havza şehirleri araştırması, bazı akademisyenlerin, bu şehirlerin var olmadıkları iddiasıyla başladı. 1918 W.F.Albright, 1948-Martin Noth ve son olarak Noldeke. Noldeke'in 

itirazı, Erden ırmağının doğusuna giden, Tevrat'ta tarif edildiği gibi bir yol olmadığı temeline dayanıyordu. İbrahim'in günlerinde, kullanılan Antik doğu yolunun var olduğu, Babil'de bulunan, kilden yapılmış bir tablette ortaya çıktı. Tevrat'taki tanımlamayı destekleyen bir grup 


tablet de, Suriye'deki antik şehir Mari'de bulundu. Babil'deki tablette bulunan bir taahütnamede, araba kiralanması; Akdeniz kıyısına giden yola sürülmemesi şartına dayanıyordu. Sonra asıl yol(rota), Nelson Glueck tarafından keşfedildi. Antik şehir Ebla'da, yapılan keşiflerde ise, tarihi havza şehirlerinin var olduğu açığa kavuştu. Roma üniversitesi, kazıcı arkeologlarından Giovanni Pettinato ve Paolo Matthiae, Ebla kalıntılarındaki tabletleri, tercüme ederlerken, ticari bir listeye rastladılar. Bu listede, Havza şehirlerinin isimleri, 

aynen Tevrat'ta geçen isimleriyle kaydedilmişti. 


İlk Keşifler 


EARLY BRONZE AGE 

SETTLEMENTS AND 

CEMETERIES OX THE 
SOUTHEASTERN 
DEAD 5EA PLAN 


TEA ENA n 


É masi 
STO sukmo 
CH Tamaş 


1924 yılında W.F.Albright, havza şehirlerinin yerini tesbit için, bir keşif çalışması yürütmeye 
karar verdi. Fazla başarılı olmayan bir araştırmadan sonra Albright, havza şehirlerinin, Ölü Deniz, suyla dolup kabardığında, yutulduğu ve şehirlerin üstünün kapandığı sonucuna varmıştı. Bu teori, daha sonra 1960 yılında Ralph E. Baney'in, Ölü Deniz'in güney havzasının altında, büyüme ve gelişme halindeki küçük bir ağacı keşfetmesiyle kanıtlandı. Bu keşif şunu gösterdi ki; Ölü Deniz devamlı dolmuş ve önceden kara olan yerleri içine almıştı. Bu da Albright'ın teorisini destekliyordu. 


Albright, Bab-edh-dhra'da, Karak vadisine yukarıdan bakan, taştan yapılmış, büyük bir kalenin kalıntılarını buldu. Bab-edh-dhra'ya kısa mesafede bulunan, yedi tane yekpare devrilmiş kireç taşı bulunmuş. Bu taşların devrilmesinin, işgal kuvvetlerince olmadığını gören Albright, şehirlerin kutsal yerleri olduğu sonucuna varmıştır. Bu kutsal yerlerde, yıllık bayram ve festivallerin kutlandığını düşünen Albright, Bab-edh-Dhra'nın, havza şehirlerine bağlı olduğu sonucuna varmıştır. Çünkü, havza şehirlerinin helak olduğu, MÖ 2000 ya da biraz daha öncesinde, Bab-edh-dhra'nın da, diğerleriyle birlikte kaybolduğu anlaşılmıştır. 


Erken bronz çağına ait bir 


kase/Bab edh dahra 


| Erken bronz çağına ait bir mezar(Bab 
edh dahra) 


1965 ve 1967 yılları arasında Bab-adh-dhra, Paul Lapp'ın yönetiminde kazıldı. Şehrin 
mezarlığında, çok fazla çalışmalar yapıldı. Mezarlık, bir milin 5/8'i uzunluğunda ve bunun yarısı genişliğindeydi. Yapılan çalışmada 20 bin anıt mezar ortaya çıktı. Bu, 500 binin üstünde tahmini ölü sayısıydı. Çömlek sayısı ise 2 milyonu buluyordu. 


1970 yılında Paul Lapp'ın, beklenmeyen ölümünün ardından, Thomas Schaub ve Walter E. 
Rast, araştırmaya devam ettiler. 1973'ün mayıs ayında Bab-edh-dhra ile ilgili soruları cevaplamaya koyuldular. Bab-edh-dhra ile Safi ve Feifa'da bulunmuş çömlekleri, analiz etmeye başladılar. Feifa bölgesini ilk incelemeye başladıklarında, mezarlık topraklarının ölçü ve kullanım tarzının, Bab-edh-dhra ile boy ölçüşecek yapıda olduğunu keşfettiler. Sonra, şehir duvarı ve kale kalıntılarını buldular. Bab-edh-dhra da bulunan, (erken bronz çağı(*) MÖ 3000-2000'e ait) çömlek kalıntılarıyla; Feifa vadisinin kuzeyinde bulunan çömlek 

kalıntıları, aynı zaman periyoduna aitti. 


Bab-edh-dhra'nın güneyindeki vadiyi keşfe çıkan Schaup ve Rast, bir başka erken bronz çağı yapılaşmasına daha rastladılar. Bu yapılaşmalar, Numeira vadisindeki su kaynağının güneyinde, havzanın üstünde yer almıştı. Aslında model bir oluşum var. Her bir erken bronz çağı şehri, bir parça toprağın üzerine kuruluyor, vadiye yukarıdan bakıyor ve taş bir duvarla çevrili oluyor. Duvarın sonunda bir kule bulunuyor ve şehir bir su kaynağının yanına kuruluyor. 


Ne aradıklarını bilen Schaub ve Rast, Ghor'un güney ucunun kuzeyinde yer alan Lisan yarımadası, Numeira ve Feifa arasını iyice taradılar. Onlar, Vadi Hesa'ya bakan bir 


parça kireç taşının üzerinde, Safi'nin yerleşik olduğunu buldular. Burada, erken 

bronza ait, çömlekçilik izleri elde ettiler. Yine Bab-edh-dehra ve Feifa ile hem ölçü ve hem de tarz olarak rekabet edebilecek, bir mezarlık alanı buldular. 

Son erken bronz sitesi Khanazir'i de, Vadi Khanazir'in kuzeyinde keşfettiler. Bu şehirde, mezarlık alanı hariç, diğer dört şehirle benzerlik gösteriyordu. 


Verimli "Erden Havzası" Na "Gök'ten Ateş Yağdı" Bab edh dahranın kuzeyden görüntüsü 


Bu, beş erken bronz çağı şehrinin, beş Havza 

şehri olduğunu tanımlamaya çalışırken, çok farklı disiplinler kullanılmıştır. Bunlar arasında; arkeoloji bilimi, jeoloji bilimi, tohum araştırmaları yer almaktadır. 

Tekvin 13:10'da, Lut'un seçtiği bölgenin, tarifi yapılıyor. 


"Ve Lut gözlerini kaldırdı ve bütün Erden Havzası'nı, Sodom ve Gomorra'yı, Rab helak etmeden evvel, Rabb'in bahçesi gibi, Tsoara giderken, Mısır diyarı gibi, her yerde suyun bol olduğunu gördü." 


Lut tarafından seçilen Erden Havzası, Güney Ghor'dur. İşte, çok iyi sulanan yer, bu bölgedir. 
İbranice Kullahh Mashgeh kelimelerini, tercüme edersek; şöyle demeliyiz: Tamamen sulanan. 


David Mc Greery, Bab-edh-dhra'da, Paleobotanik bilim dalını, uygulamaya dökenlerden biri. Paleobotanik, antik kültürlerin tarım sistemlerini ve nasıl beslendiklerini bizlere anlatır. 
Bu çalışmalar sayesinde bulunan kalıntılardan, geçmişte yaşananların ayrıntılarına inerek, parça parça inceleme firsatı doğar. 


Bab edh dhra'daki mezarlığın yukarıdan görünüşü. 


Bu şehirlerde yaşayan insanların beslendikleri ürünler arasında: buğday, arpa, hurma, yaban eriği, şeftali, üzüm, incir, şam fıstığı, badem, zeytin, ananas, mercimek, leblebi, helvacı kabağı ve karpuzu sayabiliriz. Bulunan keten tohumlarının ölçülerine bakıldığında, çok iyi bir sulama uygulandığı söylenebilir. Tevrat'ta, Tesniye'nin 32:32 bölümünde de, Sodom'un üzümlerine gönderme yapılır. 


"Çünkü onların asması, Sodom asmasından ve Gomorra tarlalarındandır. Onların üzümü öd üzümleridir. Salkımları acıdır." 


Hezekiel 16:49-50 de ise şöyle yazar: 


"İşte kız kardeşin Sodom'un kötülüğü şu idi: kendisinde ve 

kızlarında kibir, ekmeğe tokluk ve kaygısız rahat vardı; ve düşkünle yoksulun elini pekiştirmedi. Ve kibirlendiler ve benim önümde mekruh şeyi yaptılar ve bunu görünce onları ortadan kaldırdım." 


Luka İncili 17: 28-29 da ise şöyle der: 


"Lut'un günlerinde de böyle oldu; yerler, içerler, satın alırlar, satarlar, dikerler, bina ederlerdi. 
Fakat Lut, Sodom'dan çıktığı gün, Gök'ten ateş ve kükürt yağdı ve hepsini helak etti." 


İşte bunlara dayanarak diyebiliriz ki; büyük ihtimalle Bab-edh-dhra, havza şehirlerinden biridir. Sulama sistemi için gereken su, doğudaki tepelerden geliyordu. Beş şehrin de kurulu olduğu Ghor noktasından, su kaynakları giriş yapıyor. Havza şehirleri sulama akışına hem yukarıdan bakıyorlar, hem de kontrol ediyorlardı. 


Tekvin 13:12 ve 19:29 da geçen "Havza şehirleri" kalıbı, İbranice'de, "inşa edilmiş memleket" demektir. Bu, şehrin, Havza ile çok yakın ilişkisi olduğu anlamına gelir. Bu kalıptaki anlam, şehir, havzanın üstünde ya da içinde demek değildir. Ghor'a yukarıdan bakan şehirlerin, stratejik pozisyonu, doğal bir savunma sağlıyor. Ayrıca şehirler, havzanın 

içine kurulamaz. Çünkü toprak çok kıymetli ve kullanışlıydı. Deniz seviyesinin 360 m. altında olan havzada, 1sı 54,4 derecedir ve bu da ekstrem bir sıcaklıktır. Şehirlerin yerleştiği yüksek seviyedeki yerler ise, daha serin olmalıdır. 


Lut Kavmi'nin "Helakı"'Nın İzleri 


Zoar haricindeki havza şehirlerinin, nasıl helak olduğu, Tekvin 19: 23-26'da tarif edilmiştir. 


"Ve Lut, Tsoar'a geldiği zaman, güneş yer üzerinde doğmuştu. Ve Rab, Sodom üzerine 


ve Gomorra üzerine, Rab tarafından göklerden kükürt ve ateş yağdırdı. Ve 

o şehirleri, ve bütün havzayı ve şehirlerde oturanların hepsini, 

ve toprağın nebatını altüst etti. Ancak, karısı onun arkasından geriye baktı. Ve bir tuz direği oldu." 


1929 ve 1934 yılları arasında, teolog Frederick G: Clapp'ın, bölgede yaptığı araştırmaların 
sonucunda, Ölü Deniz'in doğu ve batı kenarları boyunca, fay hatlarının uzandığı keşfedilmiştir. Havza Şehirleri, Ghor'un kenarında, yani doğu fay hattının sağında, yer alırlar. 
Zaten depremde, genel olarak bu bölgede gerçekleşmişti. Clapp'ın araştırmasından çıkan sonuca göre: 


"Bölgede bulunan doğal gaza, zift ve petrol de eşlik ediyor. Tekvin 14: 10'da, Siddim vadisinin katran çukuruyla dolu olduğu yazılır. Ve Siddim vadisi zift kuyuları ile dolu idi; ve Sodom ve Gomorra kralları kaçtılar ve orada düştüler ve geri kalanlar dağa kaçtılar." 


Katran doğal olarak, ziftin içinde bulunur. Ölü Deniz'in güneyinde, böyle katran kuyuları olduğu, bilinen bir gerçektir. 
Biraz da hayal gücünün yardımıyla, Havza şehirlerinin helak olması, yeniden tasavvur edilebilir. Bryant Wood, birbirine bağlı fayların yer değiştirmesi sonucu oluşan bir depremden ii dolayı yerkabuğunun, yeraltından kaynaklanan bir basınçla, bu yanıcı EEE dışarı püskürttüğünü düşünüyor. Tekvin 19: 27-28'de şöyle diyordu: 


"Ve İbrahim, sabahleyin erken kalkıp, Rabb'in önünde durduğu yere gitti. 
Ve Sodom ve Gomorra'ya doğru ve bütün havza memleketine doğru baktı ve gördü. Ve işte, yerin dumanı, ocak dumanı gibi çıkıyordu." 


1973 yılında, Rast ve Schaub'un, yayınladığı raporda, 3 şehrinde içinde bulunduğu büyük 

bir yangının delillerini, öne sürdü. Bab edh dhra'daki, kalıntıların yüzeyinde, çok fazla küllü toprak ve kömür bulunuyordu. Numeira'da açılan bir çukurda, 2 m. kalınlığında, koyu 

renkli kül tabakası ortaya çıktı. Ve Feifa'da, helakın ateşle olduğuna dair benzer kanıtlar vardı. Bab edh dhra, erken bronz II. çağı (MÖ 2600- 2300) ün sonunda, helak oldu. Diğer iki şehir de, aşağı yukarı bu dönemde helak oldu. Acaba bu şehirler, Tevrat kayıtlarında 

olan beş şehir midir? 


Arkeolojik Bulgular: "Tevrat Şehirleri" Mi? 


İlumerla 


Khanazir 


Kanıtlar, bu şehirlerin, Tevrat'ta anlatılan havza şehirleri olduğu yönünde ağır basıyor. Fakat günümüzdeki isimler ve Tevrat'ta geçen isimlere göre, hangi şehrin, hangisi olduğunu nasıl bilebiliriz? Vadi Hesa'da bulunan Zoar'ın ismi, eskiden beri Zoar olarak biliniyor. 
Keşfedildiğinde bu bölgenin, Zoar olduğu kesinlik kazandı. Tevrat'ta, şehirlerden bahsederken, önemli bir noktada, onlardan çift çift bahsedilmesiydi. 


"Ve Rabb'in öfkesinde ve gazabında, altüst ettiği Sodom ve Gomorra, 

Admah ve Tseboimin yıkılması gibi, onun bütün 

diyarının kükürt ve tuz ve yanık olduğunu, ekilmediğini, mahsül vermeyip, onda hiçbir yeşil ot bitmediğini gördükleri zaman, bütün milletler de söyleyip diyecekler" Tensiye 29:23. 


Bu beş şehrin içinde, en mühimi, en göze çarpanı ve en büyük olanı Babh 

edh Dhra'dır. Sodom'da, en iyi bilinen ve en büyük olduğuna göre, büyük ihtimalle Bab edh Dhra, Sodom'dur. Diğerlerinin, bugünkü bilgimize göre muhtemel yerleri: Numeira-Gomorra, Safi-Zoar, Feifa- Admah ve Khanazir-Zeboim olmalıdır. 


Toplumsal Yaşama Ait "İzler" 


Arkeolojik bulgulardan, onların günlük yaşamlarına dair, bazı ayrıntılar elde ediyoruz. Son derece kompleks sulama sistemlerinden ve mezarlarından, çok iyi organize olmuş bir topluluk olduklarını anlıyoruz. 


Büyük bir nüfusu idare edebilmek ve kompleks bir sulama sistemini kurabilmek için becerikli bir yönetime ihtiyaç vardır. Mezarlardan, aile yaşamına dair hiçbir kanıt elde edilemedi. Sadece ortak yaşama ait izler var. 


Mimarisinden anlıyoruz ki, insanların çoğu açık alanda yaşıyor. Çünkü öyle çok miktarda yapılaşma yok. Nüfusun çokluğundan, refah içinde yaşadıkları, ortaya çıkıyor. Mezar tipleri ve insanların sağlıklı boy ve endamlarından, iyi beslendiklerini 

anlayabiliyoruz. Havza dışındakilerle de, bu çevrede yetişmeyen bazı ürünleri almak için, ticaret yaptıklarını biliyoruz. 


Meslekler 


İnsanların çoğu, bu beş şehir içinde, tarımla uğraşıyordu. Birçoğu da, hüner gerektiren anıt mezarlarda çalışıyordu. Diğer bir kısmı da, bulunan çömleklerin kalitesinden anlaşıldığı kadarıyla, profesyonel çömlekçilik yapıyorlardı. İbrahim ve Lut'un sürüleri vardı. Bunların dışında, böyle bir topluluğun, toplum hayatını sürdürebilmesi için gereken; dokumacılar, yün eğirmeciler, inşaatçılar, zanaatçılar, esnaf ve tüccarların olduğu anlaşılıyor. 


Dinsel İnançla İlgili İpuçları 

Bab edh Dhra'da bulunan anıt mezarlarda, dini hayata ve inançlara dair, birtakım ipuçları elde edebiliyoruz. Anıt mezarların, hazırlanmasından ve usulünden, ölüleri kutsal 

saydıkları anlaşılıyor. Bazı mezarlarda, üreme ve doğurganlıkla ilgili figürler bulundu. 
Ayrıca, tanrılarının, insan suretine girmiş sembolleri yer alıyor. 

İpuçları bize, aile bağlarının zayıflığını ve refah seviyelerinin iyi ve organize bir toplum olduklarını gösteriyor. Fazla zamanlarını geçirmek için, başka yollar bulmuş olabilirler. Bu kavmin, çok suçlu ve günahkar bir kavim olduğu bilinmektedir. 


Sonuç 

Keşfin sonucu; Ölü Deniz'in doğu sırtının, çok farklı olduğunu gösterdi. Birincisi, daha önce hiç bilinmeyen bir 'Erken Bronz Çağı'(*) kültürü, ortaya çıktı. Bu yerleşik kültür, 1000 yıldır gelişmekteydi ve Ebla ile sıkı bir ticaret ilişkisi vardı. İkincisi, eğer bu şehirlerin helakı, tarihlendirilebilirse, biz İbrahim peygamberle ilgili, ilk zaman bilgisine sahip olacağız. 
(*)Erken Bronz Çağı: MÖ 3500-1200 arası tarihi çağ. 


MEDYEN KAVMİ VE EYKE ASHABI 


Gökben Coşkun-Şubat 2010-Yaklasansaat 


Medyen kavminin yeri, Suudi Arabistan'ın batısında, Ürdün ve İsrail'in güneyinde bulunmaktadır. Medyen, İbranicede, çekişme ve yargı gibi anlamlara gelmektedir. Kelimenin semitik yapısı; "yargılama yeri" anlamında bir kökten, gelmektedir. Aynı 

zamanda Medyen, Hz. İbrahim'in, Ketura adlı cariyesinden doğan oğlunun adıdır. 

İbrahim'in Ketura'dan çocukları; Zimran, Yokşan, Meden, Medyen, Yişbak, 

Şuah'dır. Medyen'in çocukları ise; Eyfa, Efer, Hanok, Abida, Eldaa'dır. 


Medyen ve Ashab-ül Eyke(Eyke Halkı'na), Kur'an'da adı geçen Hz. Şuayb, elçi olarak gönderildi. Şuayb, bu iki kavmin her birine, ayrı ayrı "tebliğ"de bulundu. Bu iki toplulukla yaptığı "tebliğ mücadelesi", Kur'an'da çeşitli ayetlerde geçmektedir. 


İki Komşu Kavim: Medyen Ve Eyke 


Medyen 


“Gog gle 


Coğrafyacılara göre Medyen şehri, Tebük'ten altı günlük mesafede bir sahil 

şehridir. Medyen, Ayla'dan Medine'ye giden hacıların takip ettikleri yol üzerinde, ikinci konak yeriydi. Mekke'ye bağlı mevkiler arasında yer alıyordu. IX. asırda, 

Ya'kübi; Medyen'in, akar ve memba suları, bahçeleri ve hurmalıkları bol bir bölgede bulunduğunu ifade etmektedir. İstahri, Medyen'in, Tebük'ten daha büyük olduğunu söylemektedir. Şahsi hatıralarına dayanarak, Musa'nın, orada Şu'ayb'ın sürüsünü suladığını ifade etmektedir. 


Aynı zamanda, o çağda bir evin altında gizli bulunan bir kaynaktan bahsetmektedir. Daha sonra bu şehir, yavaş yavaş rağbetten düşmüştür. XII. asırda İdrisi bu şehirden, gelir kaynakları olmayan bir ticaret şehri olarak bahseder. Abu'l- Fida'ya göre de, XIV. asırda, harabe halinde bulunmaktaydı. Bu şehir, son devirlerde, Rüppell, Burton ve Musil tarafından, yeniden ziyaret edilmiştir. 


Arapların mezar çukurlarına atfen Mağairi Şu'ayb dedikleri büyük harabeler vardır. 
Sahildeki Makna'dan tahminen 28 km mesafede, 289 28" 

kuzeyde, akarsuları ve hurmalıkları ile meşhur al-Bad Vadisi'nin güney kısmında bulunmaktadır. Burton'a göre, 299 28” ve 279 40' kuzey dereceleri arasında bulunan bütün ülkeye, Arz-ı Medyen denilmektedir. 


Şuayb(a.s)'ın, Peygamber olarak Medyen'e gönderilmesi ve 'Medyenliler'i uyarması' şöyle bildirilir: 

Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: 

"Ey kavmim, Allah'a köle olun! Sizin için O'ndan başka ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Muhakkak ben, size 'hayrı'(hakkı) gösterdim. Ve doğrusu sizi kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum." 


"Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tutun. İnsanların eşyasının(mallarının) değerini düşürmeyin. Ve yeryüzünde fesat çıkararak, bozgunculuk yapmayın." 


"Şayet iman ediyorsanız, Allah'ın bakiyesi(helal kazanç), sizin için daha hayırlıdır. Ben, sizin üzerinizde bir muhafız da değilim." 


[HUD (11) 84-86) 


Görülüyor ki, Şuayb(a.s), onları, Allah'a köle olmaya, kendisine itaat etmeye ve her türlü bozgunculuktan uzak durmaya davet ediyordu. Fakat Medyen halkı, Şuayb(a.s)'ın uyarılarına kulak asmadılar ve sapkınlıklarında ileri gittiler. 


Dediler ki : 

"Ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu biz anlamıyoruz. Muhakkak biz seni, aramızda zayıf olarak görüyoruz. Şayet senin aşiretin olmasaydı, elbette seni taşlardık. Sen bize karşı da bir üstünlük sahibi değilsin." 


[HUD (11) 91) 


Şuayb (a.s) ise onların bu taşkınlıklarına rağmen, uyarılarını sürdürüyor ve onları gelecek olan büyük bir azap ile korkutuyordu: 


(Şuayb) dedi ki: 
"Ey kavmim, benim aşiretim, Allah'tan daha mı azizdir ki, Allah'ı arkanıza atıyorsunuz. 
Muhakkak benim Rabb'im, yaptıklarınızı kuşatmıştır." 


"Ey kavmim, bulunduğunuz hal üzere amel edin, muhakkak ben de amel ediciyim. Alçaltıcı azap kime gelecek ve yalancı olan kimdir, yakında bileceksiniz. Siz bekleyip-gözetleyin, ben de sizinle birlikte gözetleyenlerdenim." 


[HUD (11)/ 92-93) 
Her türlü tebliğ, uyarı ve korkutmalara rağmen, Allah'ın Elçisi'ni dinlemediler; zulüm, taşkınlık ve kötülükte ısrar ettiler. Böylece, Medyen halkı üzerine vadedilmiş olan azap hak 


oldu: 


"Böylece onları bir 'sarsıntı' tuttu. Arkasından da yurtlarında, diz çökmüş olarak sabahladılar." 


"O Şuayb'ı yalanlayanlar, sanki orada 'hiç yaşamamış' oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar, hüsrana uğrayanlar onlardır." 


[ARAF (7)/91-92] 


Ayette geçen "recfe" kelimesi, sarsıntı anlamına gelmektedir. Elmalı tefsirinde denilir ki; "Semud'un çığlığı üstten, Medyen'in çığlığı alttan gelmiştir." 


Ne zaman ki Emrimiz geldi, tarafımızdan bir rahmetle Şuayb'ı ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık. O zalimleri, bir 'sayha'(ses) yakaladı. Onlar, yurtlarında diz çökmüş olarak sabahladılar." 


"Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Dikkat edin! Semud kavminin uzaklığı gibi, Medyen kavmi de (Allah'ın rahmetinden) uzak oldu." 


IHUD(11Y 94-95) 


Medyen kavmi, kâfirlerin kaçınılmaz sonu olan helaka maruz kaldıktan sonra, Şuayb(a.s)'ın üzüntüsü, Kur'an'da şöyle bildirilir: 


O da onlardan yüz çevirdi ve dedi ki: 
"Ey kavmim, muhakkak size Rabb'imin mesajını, tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Şimdi ben, inkâra sapan bir topluluğa nasıl üzülebilirim?" 


[ARAE(7)/93] 
Eyke Halkı 


Medyen dağlık, Eyke ise, ormanlık olan iki yerleşim 

yeriydi. Eyke ashabına, Eykeliler yahut Leykeliler de denir. Eyke, yumuşak ağaç 

bitiren bataklık demek olup, Medyen'e doğru, deniz sahilinde bir yerin adıdır. Burada yaşayan bir topluluk vardı. Şuayb (a.s), bunlara da elçi olarak gönderilmişti. 


Ancak Şuayb, onların(Eykeliler'in) kavminden değildi. Medyen kavmindendi. Bu nedenledir ki Kur'an şöyle der: 


Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Şuayb, dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a köle olun! 
Sizin için O'ndan başka ilah yoktur. Muhakkak size, Rabb'inizden apaçık bir delil gelmiştir. 
Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların eşyasını(mallarını) değerinden eksiltmeyin ve ıslah ettikten sonra, yeryüzünde fesat çıkarmayın. Şayet iman ediyorsanız, bu sizin için daha hayırlıdır." 


[ARAF (7)/ 85] 

"Eyke ashabı da, elçilerini yalanladı." 

"O zaman onlara Şuayb dedi ki: 'Sakınmıyor musunuz?'" 
"Muhakkak ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim." 


"Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin!" 
[ŞUARA(26)/ 176-179] 


Bu ayetlerden, Şuayb'ın, Medyen kavminden olup; hem Medyen'e ve hem de Eyke halkına elçi olarak gönderildiği, açıkça anlaşılmaktadır. 


"Gölge Gününün Azabı" 


Şuayb, İbrahim'in torunlarından Mikail'in oğludur. Annesi ise Lut'un kızıdır. 

Yüce Allah'tan Şuayb'a kitap veya sahife gönderilmedi. O, Âdem, Şit, İdris, Nuh ve İbrahim'e indirilen sahifeleri okudu ve onlarla tebliğde bulundu. Şuayb, büyük bir hatipti. 

İnsanları hak söz ve uyarılarla aydınlatmaya çalıştı. Dolayısıyla 

ona, elçilerin hatibi denilmiştir. Medyen ve Eyke halkı, Şuayb'ı dinlemediler ve bunun sonucunda, ayetlerde ifade edildiği gibi helâk oldular. 


Eykeliler, bununla da yetinmediler, azabı isteyecek kadar ileri gittiler. Eyke halkı, elçileri Şuayb'ı yalanlayarak, dediler ki: 


"Şayet doğru sözlü isen, Gök'ten üstümüze bir kütle(göktaşı) düşür." 
"(Şuayb) dedi ki: 'Rabb'im, yaptıklarınızı daha iyi bilir." 


"Arkasından onu yalanladılar. Böylece, 'gölge gününün azabı' onları yakaladı. Muhakkak o, büyük bir günün azabıydı." 


IŞUARA(26)/ 187-189) 
Şuayb Mekke'ye Gitti 


Taberi, hadislerden yola çıkarak; "Milletler ve Hükümdarlar Tarihi" isimli eserinde şunları söylüyor: 


"Eykeliler azabı isteyince; Güneş, yedi gün müthiş bir sıcaklık yaydı. O sırada gökyüzünde bir bulut belirdi ve serin bir rüzgâr esti. Eykeliler, bulutun gölgesinde toplandılar. Birden Gök'ten "ateş kütlesi" indi ve Eyke halkı, yeryüzünden silindi. 


Şuayb, kendisine tabi olanlarla birlikte, Mekke'ye gidip yerleşti. Orta boylu, buğday benizli biri olan Şuayb, hayatının sonuna doğru gözlerini kaybetmişti. Mekke'de vefat etti. 
Türbesinin, Kâbe'nin batısında, Darünnedve ile Benu Semh kapısının arasında olduğu rivayet edilir. Şuayb, aynı zamanda Musa'nın kayınpederi idi. Kızı Safura'yı, Musa ile 

evlendirmişti. İbn-i Kesir; Hasan Basri ve Malik b. Enes'den nakledilen bir rivayeti delil getirerek diyor ki: "Şuayb, kavmi helâk olduktan sonra uzun bir süre yaşamış ve aynı zamanda Musa (a.s)'a, kızını nikâhlamıştır." 


Şuayb'dan Sonra: "Yeni Medyen" 


Helaktan kurtulan Müslüman Medyenliler, çoğalarak tekrar yeni bir nesil oluşturmuşlardır. 
Bu Yeni Medyen'den gelen topluluklar, daha sonra Erden nehrinin ve Ölü Deniz'in doğusunda ve güneyinde, Araba Çölü'ne yakın yerleri yurt edinmişlerdir. Daha sonra bu 

bölge, Ammoniler, Moab ve Edom tarafından işgal 

edilmiştir. Tevrat'da, Tekvin bölümünde, Medyen'in coğrafik yeri, Kenan'ın doğusu olarak belirtilmiştir. 


Tevrat'a göre, Şuayb'dan sonraki Medyenliler, İsrail'e karşı her zaman düşmanca ve baskıcı tavırlar içinde olmuşlardır. İsrail'deki Hâkimler zamanında, Medyenliler, Oreb ve Zeeb adlı iki prens tarafından idare ediliyordu. Bu ikisi komutasındaki çok hızlı develerle takviye edilmiş ordu, Gideon zamanında kesin bir mağlubiyete uğrayıncaya kadar İsrail'i yağmalamaya devam etmiştir. 


"Belam": İsrailoğulları'na Karşı 


Daha sonraki İsrail'in monarşi(krallar zamanı) yıllarında 

ise Medyen'in, Edom ve Paran arasındaki topraklara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Aynı yıllarda, Moab'da, Medyen'e sınır komşusu 

durumundadır. Medyenlilerin, Moab civarlarındaki kırlık bölgede, Edom kralı Hadad bin Bedad tarafından yenilgiye uğratıldığı, Tekvin 36/35'de belirtilmiştir. Ve yine Tevrat'da geçen Belam kıssasında, Moab ve Medyen ileri gelenlerinin, Belam'ı, İsrail'e karşı lanet okumaya çağırdıkları yazılır. Bu kıssa, Taberi tarihinde de yer almaktadır. Ve yine Musa'nın, bir ordu hazırlayıp, Medyenler'in tüm erkeklerini kılıçtan geçirmesi de kıssada vurgulanmaktadır. 


İsrail ordusu, Medyen ülkesini ve kalelerini ateşe vermiş, kadınları ve çocukları esir almıştır. Tevrat'a göre, daha sonra erkek çocuklar ve bakire olmayan tüm kadınlar da öldürülmüş; geriye yalnız bakire ve küçük kızlar bırakılmıştır. Savaşta birçok ganimet ele geçirilmiştir. Bu ganimetlerden Medyenin, altınlar ve sığırlar bakımından oldukça zengin olduğu anlaşılmaktadır. 


Medyen'in Beş Kralı 


Kılıçtan geçirilenler arasında, Medyen'in beş kralı da vardır. Bu krallar; Evi, Rekem, Hur, Zur ve Reba'dır. Bunlar, beş kralının yöneticisidirler ve kavme isimlerini veren atalarının neslinden gelmişlerdir. Önemli olan bir başka husus da, bu beş prensin de, Amorilerin kralı Sihon'a bağlı olmasıdır. Sihon öldükten sonra, tekrar özgürlüklerini kazanmışlardır. Bu 

beş Medyen kabilesinin her birini, kendi kralı yönetiyordu. Ancak ortak bir düşman karşısında, güç birliği yapıyorlardı. Her kabilenin bir bölümü, Moab'a komşu olan şehirlerde ve kalelerde ikamet ederken; diğer bir kısmı ise, savaş bölgesinden uzakta çadırlarda yaşıyorlardı. 


Medyenliler'in İzleri 


Kayıtlara geçen kimliğini ilk olarak terketmiş Medyen kabilesi, Keni oğullarıdır. 
Bunlar Şuayb ve Medyan'ın neslinden gelmişlerdir. Keni oğulları, İsrail'in hâkimleri zamanında, kimliklerinden feragat ederek, İsrailoğulları'na tabi olmuşlardır. Tevrat'ta, Hâkimler bölümü 1/16'da şöyle yazmaktadır: 


"Ve Musa'nın kaynatası Keni oğulları, hurma ağaçları şehrinden Yahuda oğulları ile beraber, Arad güneyinde olan Yahuda çölüne çıktılar ve gidip kavm ile beraber oturdular" 


Daha sonra, İÖ 700 yıllarına ait bir "çivi yazısı"nda; "Ayapa" denen ve Hicaz'ın kuzeylerinde ikamet eden bir "kabile"den bahsedilmektedir. Konuyu araştıran Friedrich Delitzczch, bunların, "Eyfa kabilesi"(Medyan'ın oğlunun neslinden) olabileceğini, kitabında yazmıştır. 
Bazı araştırmacılar, Hz. Mumammed zamanında Medine yakınlarında 

yaşayan Gifar kabilesini, Medyan'ın ikinci oğlu Eferle ilişkilendirilmişlerdir. 


Arabistan sahilinde, Modyan diye bir yerden bahseden ünlü coğrafya bilgini Ptolemy (Batlamyus), Modyan'ın, Arap coğrafyacılarının, Medyen diye tanımladığı bölge olduğunu söyler. Bu yerin, Sina Yarımadası uzantısının tam karşısında ve Ain'Una'ya komşu olduğunu ifade etmiştir. Ain'Una, zamanımızda, "Mağairi Şuayb"(Şuayb'in mağaraları) ismiyle bilinmektedir. 


Medyen Kavmi Ve Hiksoslar 


Bu gün Ürdün topraklarında bulunan antik Petra şehri, önceleri Meydenliler'in, daha sonra da Nebatiler'in elinde, Kuzey Arabistan'ın başkenti olmuştur. 


Bazı akademisyenler, Medyenliler'i, Hiksoslar'la ilişkilendirmişlerdir. Hiksoslar, MÖ 1730 ila 
1575 yılları arasında, Mısır krallığını ele geçiren Sami ırkından bir millettir. Hiksoslar, çoban 
krallar olarak bilinmektedir. Bilindiği gibi Hiksoslar, Mısır'dan sürülünce de, çöle gidip yerleşmişlerdi. Bu nedenle, Medyen toplumuna katıldıkları zannedilmektedir. 

Ayrıca, Hiksoslar, Mısırlılar'ın, "Shasu" adını verdikleri bir toplumun tamamı ya da bir parçası sayılırlar. Bir eski Mısır hiyeroglifinde, "Shasu diyarında Yehova"ya işaret edilmektedir. 
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KUR'AN'IN IŞIĞINDA: İSRAİLOĞULLARI 


Dr. Halil Bayraktar-şubat 2010- yaklasansaat 


yaklasansaat com 


TUR DAGI 


İnsanlık Tarihi, başlangıcından günümüze kadar çok sayıda insan toplulukları, 

kavimler ve medeniyetlerin; tarih sahnesine çıkışları, mücadeleleri ve yok oluşları tarihidir. 
İnsanlık da, onun tarihi de, ilk insan ve Elçi(Peygamber) olan Adem'le başlamıştır. İnsanlığın yaratılış amacı; Sonsuz Yüce Rabb'ini tanımak ve ona "ortak koşmadan teslim olmak"'tır. 
Dünya'ya gelmeden önce de Adem'in zürriyeti(nesli), başka bir boyutta, Allah'ın; "Ben sizin Rabb'iniz değil miyim?" sorusuna; "evet Sen bizim Rabb'imizsin, biz buna şahidiz" diyerek; "teslimiyet"ini ikrar etmiştir. İşte dünya hayatı, bu ikrara(söze) uyulup uyulmadığının test edildiği bir "imtihan alanı"dır. 


Uyarıcı-Korkutucu-Müjdeleyici: Elçiler 

İnsanoğlu, yaratılış itibariyle, verdiği sözlerini unutmaya, nefsi arzularına ve dünyanın cazibesine kapılmaya meyyaldir. Bu nedenledir ki, sonsuz rahmet sahibi, her şeyin yaratıcısı ve yöneticisi olan Allah; bu sözü hatırlatan Resuller(Elçiler) göndermiştir. İşte Elçilerin, insan neslinin yeryüzündeki hayata adım atmasıyla başlayan Hak'ka(İslam'a) "Daveti budur. 


İnsanoğlunun İslam'a daveti, insanın gelişmesine paralel bir 

şekilde; Elçiler, Sayfalar, Kitaplar aracılığı ile olmuştur. Ayrıca, "tüm evren"(alemler), bu gerçeği anlamada, insanın önüne "apaçık bir kitap" olarak serilmiştir. Özetle "sünnetullah" şudur: 


Allah, insan toplumlarının merkezlerine, rahmet olmak üzere; Rahmet Elçileri'ni, insanları uyarmak; Hak'ka(İslam'a) çağırmak üzere gönderir. Zira Allah, insanoğlunun, Kendisi'ne başlangıçta verdiği sözü unutup, Hak'tan sapacağını bildiği için, "elçi 

göndermeyi" vadetmiştir. Bu vaat, Allah'ın Rahmet Sıfatı'nın bir sonucudur. Bu nedenledir ki, her kavme(topluma), bir "uyarıcı-hatırlatıcı-korkutucu" ve Hakk'a gelenleri "müjdeleyici"elçiler gönderilmiştir. "Elçiler"i destekleyici olmak üzere de, "nebiler"den söz alınmıştır. 


Sümer-Akad Elçisi: İbrahim 


İşte İbrahim de, bu tarihi Elçiler'den birisidir. İbrahim'in atalarının, yaklaşık MÖ 

2000 yıllarında, Kuzey Mezopotamya-Harran'da; iki nehir arasında yaşadığı; bu 

bölgenin Sümer-Akad Kralı Nemrut(Naram-Sin)'in hakimiyetinde bulunduğu; hatta bir rivayete göre Naram-Sin zamanında başkent olduğu; sitemizin "Eski Kavimler" bölümünde, "İbrahim Kavmi ve Nemrut(Naram-Sin)" başlığı altında, genişçe incelenmiştir. 


Yine İbrahim'in, Elçi olarak gönderildiği bu imparatorluğun başı Nemrut(Naram-Sin)'le 


eA A a 


"mücadelesi", "ateşe atılması"ve "hicreti", aynı bölümde genişçe yer almaktadır. 


Elçi İbrahim, ailesi ve yakın akrabası Lut ve kendisine tabi olan az sayıda "iman edenler"le birlikte, "Allah'ın azabı olarak, şiddetli bir kuraklık ve kaosla yıkıma uğrayan kavmi"ni terk eder. Ve ilk olarak Şam'a, hicret eder. Nitekim Kur'an, Nuh kavminden sonra gelen tarih sırasıyla Ad, Semud, İbrahim ve Medyen kavimlerinin helakını şöyle özetler: 


Onlara, kendilerinden önceki; Nuh, Ad, Semud, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve alt üst edilen şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara, onların resulleri, apaçık delillerle gelmişti. Allah, onlara zulmediyor değildi. Ancak onlar, kendilerine zulmediyorlardı. 


[TEVBE(9)/ 70] 
"İbrahim Ve Lut'u: Kavminden Kurtardık" 
Kur'an'da, İbrahim'in, kavmini terkedişi ve hicreti şöyle özetlenir: 


Ona, bir düzen (tuzak) kurmak istediler, ancak Biz, onları hüsrana uğrattık. 


Onu(İbrahim'i) ve Lut'u kurtarıp, âlemler içinde "bereketli kıldığımız yer"e (yerleştirdik). 
(ENBİYA(21)/70-71) 


İbn-i Kesir; İbrahim'in ilk durağının Şam olduğunu rivayet ederek, şöyle der: 


Übeyy İbn Kâ'b; "Onu(İbrahim'i) ve Lut'u kurtarıp, âlemler içinde 'bereketli kıldığımız yer'e (yerleştirdik)" ayeti hakkında der ki: 


"Burası Şam'dır. Hiç bir tatlı su yoktur ki, kaya altından çıkmasın." Katade ise şöyle der: 


"Onlar, Irak Ülkesi'nde idiler. Şam'a doğru çıkıp kurtuldular. Şam için; "hicret yurdu"nun direği, denilir." 


İbrahim Filistin'e: Lut Ürdüne Yerleşti 
Taberi ise, bu hicreti şöyle özetler: 


"İbrahim, hanımı Sare ve akrabası Lut, önce Şam'a hicret etmişlerdir. Daha sonra da, Mısır'a gitmişlerdir. Mısır'dan dönünce de; İbrahim, Filistin'e, Lut ise Ürdün'e yerleşmiştir." 


Filistin'e yerleşen İbrahim'in iki oğlu İsmail ve İshak'tan iki kavim(nesil) ortaya çıkmıştır. 
Birincisi, İsmailoğulları'dır. Bu Kavim, Kureyş'in ve alemlere rahmet olarak 

gönderilmiş Son Elçi Muhammed (s.a.v.)'in atasıdır. Bu ayrı bir çalışmanın konusudur. Ancak biz burada, İbrahim'in torunları; İshak oğlu "Yakub Oğulları"nın(İsrailoğulları) nasıl bir ümmet(kavim) olarak ortaya çıktığını, İslam tarihindeki rolünü ve karakteristik özelliklerini gözden geçireceğiz. Bu incelemede; analizlerimizi, tamamen Kur'an'ın yol göstericiliğinde yapmaktayız. 


İbrahim: "Alemlerin Rabb'ine Teslim Oldum" 


İbrahim, Allah'a olan "sevgi-yakınlık-teslimiyet"te, zirve bir peygamberdir. Allah, İbrahim'i sayısız denemelerden geçirmiş ve kendisini dost(halilullah) edinmiştir. 
İşte Kur'an diliyle İbrahim'in "teslimiyet"i: 


O zaman ki, Rabb'i, İbrahim'i kelimelerle(emirlerle) denedi. O da onları tamamladı(yerine getirdi). (Allah) dedi ki: "Muhakkak seni insanlara imam kılacağım." (İbrahim) dedi ki: "Ve soyumdan olanları da?" (Allah) dedi ki: "Zalimler, Benim ahdime erişemez." 


(BAKARA Y 124] 


Rabb'i ona(İbrahim'e) dedi ki: "Teslim ol!" (O da) dedi ki: "Alemlerin Rabb'ine teslim oldum!" 


(BAKARA Y 131) 


"İbrahim'de Sizin İçin Güzel Bir Örnek Vardır" 


Şüphesiz, İbrahim ve onunla beraber olanlarda, sizin için 'güzel bir örnek' vardır. O zaman, kavimlerine dediler ki: "Muhakkak biz, sizden ve Allah'ın dışında köle olduklarınızdan beriyiz. Biz, sizi tanımıyoruz. Bizimle sizin aranızda, ebedi olarak buğz ve düşmanlık vardır; ta kisiz, tek olan Allah'a, iman edinceye kadar." Ancak İbrahim'in, babası için şu sözü müstesna: "Senin için bağış dileyeceğim, ancak senin için, Allah'tan bir şey elde edemem. 
Rabb'imiz, Sana tevekkül ettik, Sana yöneldik ve dönüş Sana'dır." 


(MÜMTEHİNE(60) 4] 


Andolsun, onlarda(İbrahim ve beraberindekilerde), ahiret gününü umanlar için, 'güzel bir örnek' vardır. Her kim yüz çevirirse, (bilsin ki) muhakkak Allah, Ganif(ihtiyaçsız)dır, Hamid(övgüye layık)tır. 


(MÜMTEHİNE(60Y 6] 


Yüce Allah, vaadini gerçekleştirmiş, İbrahim, bütün insanlığa önder(imam) olmuştur. Aynı şekilde iki oğlu; İsmail ve İshak kanalıyla da, insanlığa rehber Elçiler göndermiştir. Hacer'den doğma, babası İbrahim gibi "teslimiyet sınavı"ndan geçen İsmail ve Milleti'nin soyundan, bütün insanlığa Evrensel Elçi Muhammed(s.a.v.) gönderilmiştir. İsmail'den sonra İbrahim'in ilk eşi kısır olan Sare'den mucizevi bir şekilde doğan İshak ise, Yakub'un babasıdır 

ve İshak Milleti'nin(İsrailoğulları'nın) atasıdır. 


İsrailoğulları, insanlık tarihinde en çok peygamber(elçi-nebi) çıkaran ve süreklilik arzeden bir kavimdir. Son evrensel Elçi Muhammed(s.a.v.)'e kadar İsrailoğulları'nın peygamberleri arka arkaya gelmiştir. İsrailoğulları'nın son elçisi, elbette İmran kızı Meryem oğlu İsa'dır. 


Muhakkak Biz, Nuh'u ve İbrahim'i gönderdik. Peygamberliği ve Kitabı onların soylarında kıldık. Onlardan hidayet üzere olanlar (vardır). Onlardan çoğu da fasıktır. 


[HADİD(57)/26] 


Yakupoğulları: İsrailoğulları 

Peygamberliği ve Kitabı(Tevrat-Zebur-İncil) İbrahim'in soyunda kıldık diyen Yüce Allah, kavmini ve kavminin ilahlarını reddeden İbrahim'e lütuf olmak üzere, İshak ve Yakub'u bağışladığını ve onları nebi kıldığını bildiriyor. 


Kur'an, "İshak Mileti"ne; yani Yakupoğullarına, "İsrailoğulları" olarak hitap eder. Kur'an, belli bir döneme kadar, İsrailoğulları ismini kullanırken; Hak'tan sapıp-ayrılığa düştükleri dönemlerdeki ve özellikle Peygamberimiz zamanındaki İsrailoğulları'na; "Yahudiler" diye hitap eder. Hz. Muhammed(s.a.v.) zamanındaki Yahudiler'in ve Hıristiyanlar'ın bir başka tanımlanması da; "Ehli Kitap"tır. Peygamberlerin arka arkaya gönderildiği zaman periyodunda; "İsrailoğulları", Hak'tan(İslam'dan) sapıp- parçalandıkları ve şirk toplumuna dönüşerek; zaman zaman pişmanlık yaşadıkları dönemlerde, "Yahudi" sıfatını kazanmışlardır. 


Neden Yakupoğulları değil de İsrailoğulları? İsrail, Yakub'un diğer bir ismidir. Aslı "İsra-El"dir. El; Allah'dır. Tıpkı "Cebra-EL", "Mika-El"deki El gibi. "İsra" ise Arapça "esir-bağ" kökünden gelir. Anlamı, "Allah'ın Esiri" yahut "Allah'ın Kölesi"dir. O halde "İsrailoğulları"; "Allah'ın Kölesinin Oğulları"dır. 


Ancak, Tevrat'taki anlatım şöyledir: Yakup, tanımadığı bir Adamla güreşir ve onu yener ve Adam şöyle der: "Artık sana Yakup değil, İsrail denecek, çünkü sen Tanrı'yla, insanlarla güreşip yendin."(Tevrat:Tekvin: Bap.32) 


Bu anlatım, Tevrat'a da, Kur'an'a da; Yakub'un peygamberliğine de aykırı ve "şirki" bir yaklaşımdır. Böyle bir olay varsa; ancak şöyle olabilir: Allah'ın meleğiyle 

güreşen Yakup, muhtemelen yenilmiş ve esir olmuştur. Bu nedenle de; "Allah'ın Esiri(Kölesi)" sıfatı, isme dönüşmüştür. Yakub'un adı böylece İsra-El(İsrail) olmuştur. 


İsrailoğulları, Filistin'de yaşayan Yakub'un 12 oğlunun soyundan ortaya çıkan bir kavimdir. Allah, teslimiyetin(köleliğin) zirvesi İbrahim'e; oğlu İshak'ı ve torunu Yakub'u, peygamber olarak bağışlamıştır. 


O zaman ki (İbrahim), onlardan ve Allah'tan başka köle oldukları şeylerden ayrıldı. Biz, ona, İshak'ı ve Yakub'u verdik. Ve her birini 'nebi' kıldık. 


(MERYEM (19)/49) 


Ve Biz ona(İbrahim'e), İshak'ı ve Yakub'u verdik. Ve Biz, onun soyuna nübüvvet ve Kitap verdik. Ve Biz ona, dünyada ücretini verdik. Ve muhakkak o, ahirette de salihlerdendir. 


(ANKEBUT(29)/27| 


İbrahim Ve Yakub(İsrail): Oğullarına "İslam"I Vasiyet Etti 


Bunu(İslam'ı), İbrahim, oğullarına vasiyet etti. Yakub da dedi ki: "Oğullarım, muhakkak 


Allah, bu dini sizler için seçti. Sizler de ancak Müslümanlar olarak can verin!" 


Yoksa sizler, Yakub'un ölüm anında, şahidler miydiniz? O, oğullarına dedi ki: "Benden sonra, kime köle olacaksınız?" Onlar dediler ki: "Senin İlah'ına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın İlah'ı olan 'O tek İlah'a köle olacağız. Ve bizler, O'na teslim olanlarız!" 


IBAKARA(2Y/132-133) 


"Peygamberler Gönderdik": "Önderler Kıldık" 


Ve ona(İbrahim'e) İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Her birine hidayet verdik. Önceden de Nuh'a hidayet vermiştik. Ve onun(İbrahim'in) soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusufu, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz, muhsinleri(güzel davrananları) bu şekilde ödüllendiririz. 


(EN'AM(6)/84) 


Biz onları, 'Bizim emrimize yönelten önderler' kıldık. Biz onlara, hayırlı işleri, namazı kılmayı ve zekâtı vermeyi vahyettik. Onlar, 'Bize köle olanlar'dı. 


[ENBİY A(21)/ 73] 


Sabrettikleri zaman onları, 'emrimize yönelten önderler kıldık.' Ve onlar, Bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanıyorlardı. 


[SECDE(32)/24] 


"İsrailoğulları'nı Alemlere Üstün Kıldık" 


Yüce Allah, İbrahim'i denedi. O'nun Rabb'ine olan bağlılığı ve teslimiyeti; insanoğlunun, Allah'a olan derin sevgi ve itaatinin zirvesini göstermektedir. İnsanlık tarihinin "Tevhid Abidesi"İbrahim'in, Rabb'ine sayısız sadakat ve bağlılığını gösteren olaylardan sadece üçünü burada zikredebiliriz: 


Birincisi; çağının en büyük emperyal gücü olan Nemrut'a(Naram-Sin'e) karşı; "Hak"kı haykırması ve kavminin tapındığı putları, çocuk yaşta kırarak; ateşe atılmayı göze 

alması. İkincisi, bebek İsmail'i ve annesi Hacer'i; susuz, bitkisiz ve ıssız Mekke'de, Rabb'inin vahyine uyarak bırakması. Üçüncüsü ise, hiç çocuğu yokken, ilerlemiş yaşında Allah'ın kendisine lütfettiği İsmail'i, yanında yürüyecek hale gelince; Allah'ın, kendisi için kurban etme emrine uyarak; Rabb'ine olan sevgisini ve bağlılığını kanıtlaması. 


Tüm sınavlardan başarıyla geçen ve "Tevhid Dini"nin zirvesini temsil eden İbrahim'e, Allah; "Ben seni insanlara imam yapacağım" vaadinde bulunmuştur. Rabb'ine 

teslimiyette; katıksız(muhlis) ve dosdoğru(hanef) olan İbrahim'e, Yüce Allah; bir "ilim üzere", oğlu İshak, torunu Yakub ve arkasından Yakuboğulları'nı(İsrailoğulları'nı) 

bir nimet olarak vadetmiş ve bağışlamıştır. Bu tabii ki bir peygambere verilen en büyük 


"nimet"tir. Allah'ın bu seçimi, elbette her seçiminde olduğu gibi; O'nun adaletinin ve rahmetinin bir sonucudur. 


Bu "seçim ve üstün kılma", Allah'ın Sünneti'nin(Sünnetullah'ın) bir sonucudur. Bu lütfu, 

bir kavmin ya da soyun üstünlüğüne; kavmiyetçiliğe-ırkçılığa dönüştürme zaafı; insanlık tarihinin, Hak'tan(İslam'dan) sapma süreçlerinin en önemli parametrelerinden birisidir. Bu durum, gerçekte Allah'a ait olan kutsallık ve üstünlüğü; insanoğlunun, "kendi üzerine geçirme hırsızlığı"ndan; yani "apaçık şirk"ten başkası değildir. 


Sonuç olarak Sünnetullah'ın, İsrailoğulları üzerindeki rahmet tecellisini, Kur'an'ın ışığında şöyle anlayabiliriz: 


1) İbrahim, Yüce Allah'ın "ateşli imtihan"ından geçerek; O'nun "rahmet ve nimet vaadi"ne mazhar olmuştur. Yüce Allah'ın, "Ben seni, insanlara imam yapacağım" vaadi, işte bu mazhariyetten kaynaklanmaktadır. 


2) İsrailoğulları'ndan arka arkaya resuller ve nebiler çıkarmış; kitap ve hikmet vermiş ve onları, İslam'a(Hak'ka) çağıran önderler kılmıştır. Yüce Allah; İbrahim, İshak, Yakub; Yusuf, Musa, Harun, Yuşa, Davud, Süleyman, Eyyub, Zekerya, Yahya, İsa gibi elçiler zincirini, binlerce nebilerle desteklemiş; bu önderleri, insanlığın "aydınlanma rehberleri"kılmıştır. 


3) İbrahim'den kaynaklanan tüm bu nimetlerden dolayı; "İsrailoğulları, bir ilim üzere alemlere üstün kılınmıştır." Bu üstünlük "takva"ya; yani "Allah sevgisi ve saygısı"na dayanmaktadır. 
Bunu koruyup-gözetmeyenlerin azabı ise, hem Dünya'da şiddetli olmuştur ve hem de daha şiddetli ahiret azabı vadedilmiştir. 


Hakkı örtenleri, Dünya ve ahirette şiddetli bir azapla cezalandıracağım. Onlara bir yardım da yoktur. 


(ALİ İMRAN(3)/56J 


4) İnsanlığın ikinci atası "Nuh nesli"nin yayıldığı; insanoğlunun ilk yerleşik hale geldiği ve çok sayıda eski kavimlere beşiklik etmiş Orta Dünya'da; yahut bugünkü ifadeyle "Mezopotamya- Orta Doğu"da; "insanlığı, İslam'a çağıran örnek-önder bir topluluk" inşa etmek. Yüce Allah, bu merkezde ortaya çıkan ve Dünya'nın her bölgesiyle bağlantılı bir "İslam toplumu"nun; İnsanlığa "rahmet, örnek ve önder"olmasını istemiştir. 


5) Bu kutsal zincirin son halkası ise, yine İbrahim'in oğlu İsmail soyundan; yani İsmail Milleti'nden gelen; evrensel rahmet elçisi Muhammed(s.a.v.)'le 

tamamlanmıştır. İsrailoğulları'nın elçilerinin, kitaplarının ve İsrail'in son elçisi İsa'nın, haber verdiği Son Peygamber, insanlığı kurtuluşa çağıran "Gerçek Mesih"dir. Kıyametin şafağında gelmiştir. Kıyamete kadar geçerli olmak ve peygamberlik yapmak üzere Kur'an'ı bırakmıştır. 


İnsanlığın son rahmet elçisi olan Muhammed(s.a.v.); özellikle İsrailoğulları'nın da 

beklediği Mesih-Elçi'dir. Bugün Kur'an'ın neredeyse üçte 

biri, İsrailoğulları ve peygamberlerinden haber vermekte ve onları, İslam'a ve Muhammed'in elçiliğine davet etmekte; "İslam'ı örtenlerin ilki sizler olmayın"diye uyarmaktadır. 


İsrailoğulları'nın mazhar olduğu bu "lütuf ve nimet", Kur'an'da şöyle özetlenir: 


Ey İsrailoğulları, Ben'im, size verdiğim o nimeti hatırlayın. Bana olan ahdinizi(sözünüzü) yerine getirin ki, Ben de size olan Ahdimi(Sözümü) yerine getireyim ve yalnızca Ben'den korkun! 


Yanınızda olan (Tevrat)ı, tasdik edici olarak indirdiğim (Kur'an'a), iman edin. Onu örtenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi, az bir menfaatle değiştirmeyin. Ve yalnızca Ben'den sakının! 


[BAKARA(2)/40-41] 


Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Muhakkak Ben, sizi, alemlere üstün kıldım. 


[BAKARA(2)/47] 


Kendilerine Kitap(Tevrat) verdiğimiz kimseler, onu(Muhammedď'i), kendi çocukları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir fırka, bildikleri halde 'gerçeği' gizlerler. 


IBAKARA(2Y/146) 

O zaman ki Musa, kavmine demişti: "Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın, nitekim aranızdan peygamberler çıkardı. Sizi, yöneticiler kıldı ve alemlerde hiçbir kimseye vermediği şeyi, size verdi." 


(IMAİDE(5)/20J 


O zaman ki; dağı onların üzerine, bir gölge gibi kaldırmıştık. Onlar, muhakkak o(Tur dağı), üzerlerine yıkılacak sandılar. (Dedik ki): "Size verdiğimiz o şeyleri, kuvvetle tutun ve (Kitap'taki) o şeyleri hatırlayın, umulur ki korkar-sakınırsınız." 


[ARAF SURESİ(7)/171) 


Muhakkak Biz, Musa'ya, Hidayet'i(Tevrat'ı) verdik ve İsrailoğulları'na Kitab'ı(Tevrat'ı) miras bıraktık. 


O, akıl sahipleri için yol gösterici ve bir hatırlatmadır. 
(IMÜ'MİN(40/53-54) 

Muhakkak Biz, onları bir ilim üzere, alemlere karşı tercih ettik. 
IDUHAN(44Y/32| 


Muhakkak Biz, İsrailoğulları'na "kitap, hüküm ve peygamberlik" verdik. Onları, temiz olanlarla rızıklandırdık. Ve onları, alemlere üstün kıldık. 


[CASİYE(45)/16] 


"Hak'tan Saptılar: Ayrılığa Düştüler: Ve Azaba Uğradılar" 


İsrailoğulları'nın en büyük peygamberlerinden biri de, Davut peygamberin 

oğlu Süleyman peygamberdir. Yüce Allah, bu kral peygambere, yeryüzünde eşsiz bir güç lütfetmiştir. Kendisine, birçok mucizeler yanında; insanlar, cinler, şeytanlar, hayvanlarla konuşma ve hükmetme yetkisi verilmiştir. 


Ancak, Süleyman'ın ölümünden sonra (M.Ö 920), 

"Haktan sapan, ayrılığa ve aykırılığa düşen İsrailoğulları; şirke-putperestliğe kucak açmışlardır. Yüce Allah'ın kendilerine verdiği İslam nimetini koruyamayan İsrail Milleti; Yusuf peygamberin ölümünden sonra Mısır'da olduğu gibi, başka milletlerin esareti altına girmişlerdir. Süleyman peygamberin ölümünden sonra ortaya çıkan "fetret dönemi"; Asur, Babil, Pers ve Roma esaretiyle devam etmiştir. Allah'ın kölesi olan İsrailoğulları, bu sıfatlarını kaybederek, "Yahudi"leşmişler ve başka milletlerin kölesi olmuşlardır. 


İsrailoğulları, Allah'a kölelikte yarıştıkları, içlerinden çok sayıda Allah 

dostu ve nebiler çıkardıkları dönemlerde; Allah'ın sayısız lütuflarına mazhar olmuşlardır. 
Ancak Allah'a teslimiyeti bozup, Hak'tan saptıkları; Allah'a ortak koştukları "fetret dönemleri"nde ise, kendi peygamberlerini öldürmek dahil, en büyük suçları işlemişlerdir. Bu nedenle de Allah'ın gazabını üzerlerine çekerek; azaba uğramışlardır. 


İşte, Yahudileşmiş İsrailoğulları'nın, "şirk toplumu"na nasıl dönüştüklerinin, işledikleri ağır suçların ve Allah'ın azabının, Kur'an diliyle ifadeleri: 


Vay o kimselerin haline ki; Kitab'ı(Tevrat'ı), kendi elleriyle yazıyorlar, sonra da onunla az bir menfaat sağlamak için, "Bu Allah'ın indindendir" diyorlar. O elleriyle yazdıklarından dolayı, yazıklar olsun onlara; o kazandıkları sebebiyle vay onların haline! 


IBAKARA(2Y/79| 


Şüphesiz Biz, Musa'ya Kitab'ı(Tevrat'ı) verdik. Onun arkasından ard arda elçiler 

gönderdik. Ve Meryem oğlu İsa'ya, beyyineler(deliller) verdik. Onu, Kutsal Ruh'la(Cebrail'le) destekledik. Size(İsrailoğulları'na), ne zaman bir elçi, nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse, büyüklük taslayarak; (peygamberlerin) bir kısmını yalanlayıp, bir kısmını da öldürecek misiniz? 


IBAKARA(2Y/87| 


Onların(İsrailoğulları'nın) üzerine, nerede olurlarsa olsunlar zillet(boyunduruk) vurulmuştur. 
Ancak Allah'ın hakimiyeti ve insanların hakimiyeti altında olmaları müstesna. Allah'ın ayetlerini örtmeleri, nebileri haksız yere öldürmeleri, isyan edip haddi aşmaları sebebiyle, onlara meskenet(alçaklık) vurulmuştur ve Allah'ın azabını satın almışlardır. 


(AL-İ İMRAN(3)/112) 


O zaman ki Allah, 'kitap verilenler'den: "Onu(Kitab'ı), insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz" diye kesin söz almıştı. Ancak onlar, onu(bu sözü) arkalarına attılar ve az bir menfaatle değiştirdiler. O satın aldıkları şey, ne kötüdür! 


(ALİ İMRAN(3)/187) 


O uyarıldıkları şeyi unuttukları zaman, kötülükten men eden kimseleri kurtardık. Zulmedenleri, yaptıkları 'fısk'(Hak'tan sapma) sebebiyle 'azapla yakaladık. 


Ne zaman ki, o yasaklandıkları şeyi, yapmaya devam ettiler. Biz de onlara; 'aşağılık maymunlar olun!' dedik. 


(ARAF(7)/165-166) 


Onları, yeryüzünde ayrı ayrı topluluklar yaptık. Bu topluluklardan kimileri, salih olanlar, kimileri de, bunun dışında kalan(sapkın) topluluklardır. Biz, onları iyiliklerle ve kötülüklerle denedik. Umulur ki, (Hak'ka) dönerler. 


Onlardan sonra, Kitab'a(Tevrat'a) varis olan kimseler geldi. (Bunlar), şu 

değersiz (dünyayı) tuttular ve; 'yakında bağışlanacağız' dediler. Şayet onlara, Dünya'nın bir misli daha verilse, onu da alırlar. Kendilerinden, Allah'a karşı Hak'tan başka bir şey söylemeyeceklerine dair, 'Kitap sözü' alınmamış mıydı? Oysa o (Kitab'ın) içindekileri okuyorlardı. (Allah'tan) korkanlar için, ahiret yurdu daha hayırlıdır. Akletmiyor musunuz? 


(ARAF(7)/168-169) 


Ve onlara emirden(dinden), apaçık deliller verdik. Ancak onlara ilim geldikten sonra, aralarında azgınlık ederek, 'ihtilaf'a(ayrılığa) düştüler. Şüphesiz Rabb'in, o ihtilaf ettikleri şeylerde, kıyamet günü hüküm verecektir. 


[CASİYE(45)/17] 


İsrailoğulları: Ne Zaman "Helak" Olacak? 

İsrailoğulları, Hak'tan saparak Yahudileşmiş, Yüce Allah'a 

verdikleri ahdi bozmuş; kutsallığı ve yüceliği kendilerine atfederek; "kutsal kavim", "Allah'ın oğulları", "yeryüzünün efendileri" vb. şirki nitelendirmelerle tarihe geçmişlerdir. 

Nitekim Babil sürgününde kaybettikleri "Gerçek Tevrat" yerine, farklı zamanlarda farklı kişilerin yazdığı metinlerden oluşan "Toplama Tevrat'ı biraraya 

getiren Üzeyr'e(Azra'ya), Hıristiyanlar'ın İsa'ya dedikleri gibi "Allah'ın oğlu" demişlerdir. 
Bununla da yetinmeyip, kendilerini "Allah'ın oğulları" 

addedecek sapkınlığa ve kibir bataklığına yuvarlanmışlardır. İşte Kur'an'daki kanıtı: 


Yahudi ve Hıristiyanlar dediler ki: "Bizler Allah'ın oğullarıyız ve O'nun sevgilileriyiz." De ki: "(O halde) niçin sizi, günahlarınızdan dolayı azablandırıyor? Bilakis sizler, O'nun yarattıklarından bir beşersiniz. O dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Göklerin, Arz'ın ve bunların arasındakilerin mülkü, Allah'a aittir. Dönüş de, O'nadır. 


(MAİDE(5)/18) 


Helen kültürü ve Roma paganizminden etkilenen; "Sözlü Tevrat" oluşturarak "şahsi görüş ve yorumlarını" egemen kılan din adamları, bu yolla kendilerini ilahlaştırmışlardır. "Hak" 


pa 


üzere bulundukları zamanlarda, Allah'ın kendilerine verdiği "nimet ve lütuflar"ı unutarak, şirk koşmuşlar; kendilerini yücelterek, kibirlenmiş ve dünya hırsıyla azgınlaşarak, ırkçı zalimler olmuşlardır. 


Zekeriya peygamberi, İsa'nın habercisi oğlu Yahya peygamberi öldüren İsrail 

kavmi, Musa'nın getirdiği "İslam Dini"ni, çoktan bozmuştu. Zekeriya'nın 

oğlu elçi Yahya, Kral Herod Antipas'ın emriyle tutuklanmış; daha sonra da, kavminin seyirciliğinde öldürülmüştü. Mucizeleriyle dikkat çeken İsa peygamber, putperest Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetinde bulunan; bugünkü İsrail, Filistin, 

Suriye ve Ürdün topraklarını kısmen içeren bir bölgeye; İsrail kavmine gönderilmişti. 


Son Elçi Muhammed(s.a.v.)'in habercisi olan İsa(a.s.)'ın, kavmiyle mücadelesi, yakın tarihin en dramatik mücadelesidir. Olağanüstü doğumu, hayatı, mucizeleri ve mücadelesiyle, bugün dahi tartışmaların konusu olmaktadır. İsa, İsrailoğulları'nın, "peygamberler zinciri"nin "son halkası"dır. Musa'nın "Tevrat"ı; Davud'un "Zebur"u bozulduğu için İsa, "İncil"le gönderilmiştir. İsrailoğulları'nın son "kavmi elçisi" olan İsa, nebilere uzanan kanlı ellerin son şahidi olmuş ve kavminin suçunu kanıtlamıştır. 


O halde, elçilerin uyarılarına kulaklarını tıkayan; "İslam"a sırt çeviren ve elçilerini öldürmeye teşebbüs eden "Eski Kavimler"; Nuh, Ad, Semud, İbrahim, Lut vb. "helak" olduğu halde; neden İsrailoğulları "helak" olmamıştır? Bilindiği gibi "kavimlerin helakı"nın temel 

sebebi; elçilerin getirdiği mesajı inkar etmeleri ve tebliğe, olumlu cevap vermemeleri değildir. Helakın asıl sebebi; elçilerin Allah'tan aldıkları vahyin, "topluma iletilmesi temel hakkının çiğnenmesi, tamamen yasaklanması ve hatta elçilerin öldürülmesidir. 


Yüce Allah, her kavme bir uyarıcı-elçi gönderdiğini ve uyarıcı göndermediği kavmi sorumlu tutmayacağını, Kur'an'da bildirir. Bu nedenle de uyarılan kavme, uyarıcı-yumuşatıcı çeşitli azablar gönderir. Bunlar her türlü doğal felaketler veya başka milletlerin saldırıları olabilir. 
Sonuç olarak, elçilere direnen toplumlara; Allah, ya uyarıcı azablar gönderir, ya da uyarılar fayda vermiyor, kavim şirkini ve zulmünü sürdürerek elçilerini öldürmeye teşebbüs ediyorsa; "helak" edilir. Yani o toplum, "kökten yok edilir". "Helak", kökten yok etmektir ve Yüce Allah'ın kelamıyla "intikam almak"tır. "İntikam" kavramını Kur'an, "uyarıcı azap" için değil, sadece "helak" için kullanmıştır. 


De ki: "(Allah), üzerinizden veya ayaklarınızın altından, azap göndermeye kadirdir. Yahut bir fırkayı(milleti) musallat ederek; bazınıza, bazınızın azabını tattırır." Bak! Ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Umulur ki fıkhederler(aklederler). 


[EN'AM(6)/65] 


Biz, hangi topluma bir nebi(peygamber) göndermişsek, muhakkak onları, çetin(azap) ve sıkıntıyla yakalamışızdır. Umulur ki yumuşayıp-yalvarırlar. 


[ARAE(7)/94] 


Bir ülke(veya toplum) olmasın ki, Biz onu, 'kıyamet günü'nden önce 'helak' etmiş veya şiddetli bir azapla azap etmiş olmayalım. Bu Kitap'ta(Levh-i Mahfuz'da) böylece yazılmıştır. 


(İSRA(17)/58| 


İsrailoğulları, arka arkaya rahmet elçileriyle desteklenmiş; Hak'tan sapmaları karşılığında, çeşitli azaplara uğratılmıştır. Ancak kavmin "kökten helak"ı, Yaklaşansaat'e ertelenmiştir. İşte "İsrailoğulları'nın Helakı" ve beklenen bu "helak"ın, Kur'an'daki izleri: 


Senin Rabb'in, izin verdiği zaman, azabın kötüsüne sürükleyecek olan o kimseyi(Deccal'i), kıyamete yakın onlara gönderecektir. Muhakkak senin Rabb'in, cezası seri(süratli) olandır. Şüphesiz O, bağışlayandır, acıyandır. 


[ARAE(7)/167] 


Sen, o zalimlerin yaptıklarından Allah'ı gafil sanma. Onları 'gözlerin bir noktaya toplanacağı güne' ertelemektedir. 


O gün ikna olmuş(başları eğik) vaziyette korku içinde koşarlarken, kalpleri bomboştur. 
[İBRAHİM(14)/42-43] 


Biz Kitap'ta(Levh-i Mahfuz'da) İsrailoğulları'na (şu) hükmü verdik: "Arz'da iki kere fesat çıkaracaksınız ve büyük bir yükselişle yükselerek, kibirleneceksiniz." 


O "iki vaad'ten ilki, geldiği zaman, Biz, sizin üzerinize, şiddetli güç sahibi kölelerimizi gönderdik de, (onlar sizin) 'yurtlarınızı talan ettiler.' Bu yerine getirilmesi gereken bir vaatti. 


Sonra, sizi, (tekrar) onlara karşı döndürdük ve size, mal ve oğullarla güç verdik. Ve sizi, nefer olarak(askeri olarak) güçlü kıldık. 


Şayet iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz, yaptığınız kötülük de kendi aleyhinizedir. Yüzlerinizi astıran 'ikinci vaad' (geldiğinde kölelerimiz) ilk defa girdikleri gibi o Mescid'e(Kudüs'e) girerler. Büyük bir helak edişle helak ederler. 


(İSRA(17)/4-7| 


Ve ondan sonra İsrailoğulları'na söyledik: "Arz'da(vaad edilen topraklarda) oturun, 'ikinci vaad' geldiği zaman Biz, sizi karışık (halk) olarak toplayacağız." 


(İSRA(17y104J 


Bir 'Karyete'(İsrailoğulları) ki, onları helak etmeyi haram (kıldık). Şüphesiz onlar, (Hakk'a) dönmezler. 


Ta ki Ye'cuc, Me'cuc çıkıncaya ve her bir tepeden akın edinceye kadar. 


Hak "vaad"(helak) yaklaşmıştır, o zaman, Hakk'ı örtenlerin gözleri bir noktaya dikilecektir: "Vay başımıza, biz bu şeyden(helaktan), gaflet içindeydik. Bilakis bizler, zalimleriz" (diyeceklerdir). 


(ENBİYA(21)/95-97| 
Ancak Biz, seni(Peygamber'i) alıp-götürürsek, muhakkak onlardan 'intikam' alacağız. 


Ya da onlara vaad ettiğimiz şeyi(helakı) sana(Peygamber'e) gösteririz ki, şüphesiz Biz, onların üzerinde muktedir olanlarız. 


[ZUHRUF(43)/41-42] 
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